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d Be Tarih Kurumu, dilimizde tarih ve arkeolojinin bugünkü durumuna göre yazılmış bir dünya tarihinin bulunmamasından dolayı hergün daha ziyade duyulan eksikliği gözönüne alarak, bugünkü ihtiyacı kısmen olsun karşılamak üzere, bir Dünya Tarihi yazılmasına karar vermiş ve bir plân hazırlayarak üyelerinin ve tarihle uğraşan Türk bilginlerinin yardımını sağlamıştır. Birkaç yıldan beri devam eden bu çalışmalardan sonra hazırlanan kısımların derhal basımına başlanmıştır. 
Bu plâna göre, Dünya Tarihi yirmi ana bölüm içinde tahminen 
38 ciltten ibaret olacaktır. İhtiva edeceği bahislerle cilt adetleri aşağıda gösterilen bu büyük eserin, kısa bir zamanda tamamlanması mümkün olamıyacağından, hazırlanmış olan ciltlerin sıra gözetilmeden basılarak, Türk aydınlarının istifadesine konması uygun görülmüştür. 


Bu seride çıkacak eserler tam ve mükemmel olmak iddiasından uzak bulunmakla beraber, kendi tarihimize ait kısımların ana kaynaklardan faydalanılarak yazılmasına çalışılmıştır. Ahval ve şartlar müsait olduğu zaman, bu eserin çok daha mükemmellerini dilimizde yazılmış görmek büyük emelimizdir. 
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BİRInNCİi BöLüm 
EGE BÖLGESİ VE YUNANİSTAN'IN 
COĞRAFYA DURUMU 


Ege bölgesi, Ege deniziyle çevrilen veya sınırlanan adalarla Asya ve Avrupa kontinanları kıyılarını, yani Yunanistan, Makedonya ve Trakya'nın doğu, Anadolu'nun ise batı ve güney-batı kıyılarını içine alan bölgedir. Deniz bu bölgenin çeşitli bölümlerini birleştirmekte büyük rol oynamaktadır. 
Mısırlıların Ege kavimlerini “deniz kavimleri” olarak göstermeleri 


Ege denizi ve ülkeleri 


coğrafi bir realiteyi açığa vurmaktadır. Ve gerçekten en eski çağlardan beri Ege denizi'nin yalnız birleştirici bir rol oynamakla kalmayıp topraklarının büyük bir kısmı verimsiz ve iklimi genellikle kurak olan bu bölgede oturan insanların geçimini sağlamakta da etkili olduğu görülüyor. İşte bu nedenden iç ülkelerde oturan kavimler daima Ege kıyılarına inmek ve deniz ürünlerinden faydalanmak yollarını aramışlardır. Ege kıyılarının çok girintili çıkıntılı olması, iyi korunmuş sayısız liman ve koylara sahip bulunması, denize doğru uzanan sıra dağlar arasında verimli vâdilerin yer alması, iki kontinan arasında jeolojik bir çöküntünün kalıntıları olan çeşitli büyüklükte birçok adaların bulunması, böylece Ege denizi'nde kara görmeyen hemen hemen hiçbir nokta bulunmaması deniz ulaşımını, dolayısiyle Asya 


ile Avrupa arasındaki ekonomik ve -kültürel ilişkileri kolaylaştırmakta başlıca etken olmuştur. 


Ege bölgesi genişliği hiçbir yerde 400 km. yi aşmayan bir dörtgen şeklindedir. Kuzeyi Trakya kıyıları, Boğaz'lar ve Truva bölgesi, güneyi Rodos, Karpatos, Girit ve Kitera adalarıyla sınırlanmış olan bu bölgenin içinde birçok ada vardır, Trakya ile Aiolya kıyıları arasında Tasos (Taşoz), Samotrake (Semendirek), İmbros (İmroz) ve Lemnos (Limni), bunların güneyinde Sporad'lar ve Anadolu'ya yakın bir yerde Lesbos (Midilli), Attika ile Karya kıyıları arasında ise Kiklad adaları yer almış ' bulunmaktadır. Batıda Evboia (Eğriboz), doğuda Khios (Sakız), Samos (Sisam) ve Kos (İstanköy) adaları gerek Yunanistan'ı, gerek Anadolu'yu denize doğru uzatmakta ve bu iki kontinan arasındaki mesafeyi kısaltmaktadır. Şu halde Ege denizi kavimlerin bir kontinandan diğerine geçmeleri için doğal bir yoldu. 


Ege ve Yunan Tarihi, | 


2 EGE VE YUNAN TARİHİ 


Ege bölgesi kıyıları, adaları ve deniziyle bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat aşağıda göreceğimiz gibi bu bölge yalnız coğrafya bakımından değil, kültür ve ekonomi bakımından da bir bütün meydana getirmiştir. 

Bununla beraber bu “bütün” sözcüğünden Ege bölgesinin dış ctkilere tamamiyle kapalı bir bölge olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Bütün bu bölge pek eski çağlardan beri komşu ülkelerle siyasal ve kültürel ilişkilerde bulunmuştur. Anadolu'nun batı kıyıları Ön Asya'dan gelen büyük kervan ve ticaret yollarının sonuna rastladığı gibi Balkan yarımadası'nın, Akdeniz'in diğer iki büyük yarımadası gibi, iç ülkelerden sıradağlarla ayrılmamış olması Yunanistan'ın iç Avrupa ülkeleriyle her zaman ilişkiler kurmasını mümkün kılmıştır. Girit ve Yunan ülkesinin batısındaki bazı adalar Ege bölgesinden gerek Mısır'a, gerek İtalya*ya doğal bir köprü meydana getirmekte, Truva'nın kendilerine önemini borçlu olduğu Boğaz'lar ise Karadeniz ülkeleriyle Ege ülkeleri arasındaki bağları sağlamakta başlıca rolü oynamaktadır. 


Yanani Yunanistan son derece engebeli bir ülkedir. Derin unanistan a 

koylar ve körfezler her taraftan karaların içine girmekte ve oralarda yaşayan insanları denizciliğe alıştırmaktadır. Ülkenin içi ekser hallerde kuzeyden güneye inen, yalnız orta Yunanistan'da kısmen doğuya kıvrılan ve Ege adaları üzerinden Anadolu yönünde uzanan yüksek dağlarla kaplıdır. Bu suretle bazan birbirinden 2500 m.yi bulan yüksekliklerle ayrılmış, aralarında birçok hallerde geçilmesi güç geçitler sayesinde birbirine bağlanan ince uzun vâdiler meydana gelmekte, hattâ bazan bu vâdilerin bile birtakım sıratepelerle çeşitli bölümlere ayrıldığı görülmektedir. İşte bu suretle Yunan ülkesi dağlar arasına sıkışmış türlü büyüklükte kantonlara sahip olmuştur. Yalnız bazı büyük vâdiler ve düzlükler kuzeyde Makedonya ve Tesalya'da, orta Yunanistan'da Bolotya ve Attika'da, Peloponnes”te ise Argolis, Lakonya ve Mesenya'da olduğu gibi oldukça büyük devletlefin meydana gelmesini mümkün kılmıştır. Yunanistan'ın coğrafya bakımından bu parçalanmış durumu bu ülkenin siyasal bakımdan da irili ufaklı devletlere bölünmesinde başlıca etken olmuştur. 

Yunanistan'ın jeolojik karakterinin bir sonucu bu ülkenin bazı yerlerinin son derece fakir ve geniş ölçüde tarım yapılamıyacak kadar verimsiz oluşudur. Belki Eski Çağda dağlar ve tepeler bugünkü kadar çıplak değillerdi, fundalıklar ve ormanlarla kaplıydılar. Fakat Yunan 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ülkesinin asıl verimli yerleri dağlar arasına sıkışmış olan, ya da denize doğru açılan ırmak vâdileri olınuştur. 


Bu durum Yunanistan'ın kültürel gelişimi üzerinde de etkiler yapmıştır. Nitekim bu ülkenin doğuya, yani Ege denizi'ne açılan vâdileri ve düzlükleri Anadolu'dan gelen feyizli etkilere uğramış ve bu yüzden pek erken birtakım yüksek kültürlerin beşiği olmuş, daha az girintili çıkıntılı olan batı Yunanistan ve Trakya kıyıları ise, kültür bakımından, doğu bölgelerine kıyasla daima geri kalmıştır. 


Anadolu'nun batı kıyıları, Yunanistan'dakiler kadar olmamakla beraber, yine bir haylı iyi korunmuş koy ve limanlara sahip bulunmaktadır. Bu ülkenin sıradağları birbirine paralel olarak batı kıyılarından içerlere doğru uzanmakta ve aralarında Kaikos (Bakırçay), Hermos (Gediz), Kaistros (Küçük Men- 
'deres) ve Maiandros (Büyük Menderes) gibi büyük ırmaklar tarafından sulanan ve kıyılara kadar uzanan geniş ve verimli vâdiler kapsamaktadır. Bu coğrafi durum bir taraftan çeşitli vâdilerde kurulan şehirlerin aralarında ilişki kurmalarını güçleştirmiş, buna karşılık bu şehirlerin iç bölgelerle kültürel ve ekonomik ilişkilerde bulunmalarını kolaylaştırmıştır. Fakat bu kıyıların gerisinde güçlü bir devlet kurulunca bu devlet daima vâdiler yoluyla denize ulaşmak çarelerini aramış, bundan ötürü bu vâdilerdeki şehirlerin bağımsızlığı için büyük bir tehlike 


Anadolirnun batı kıyıları 


olmuştur. 


Asya ile Avrupa kıyıları arasında yer alan adaların en önemlisi Girit'tir. Ege bölgesinin güney sınırında bulunan ve yaklaşık olarak 250 km. uzunluğunda ve ortalama 50 km. 
genişliğinde olan bu ada, arada köprü görevini gören birtakım adalar sayesinde, bir taraftan Peloponnes'e, diğer taraftan Anadolu'nun batı ve güney-batı ve Afrika'nın kuzey kıyılarına bağlı bulunuyordu. Girit bütün bu ülkelere bunların kültür etkileri altında kalabilecek kadar yakın, fakat bunlardan gelecek düşman akınlarını önleyebilecek kadar uzaktı. Aynı zamanda pek engebeli araziye sahip olmakla ve batı-doğu yönünde uzanan sıradağlar tarafından biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki büyük bölüme ayrılmış bulunmakla beraber, yoğun bir nüfus besleyebilecek ve başlı başına bir uygarlık yaratabilecek kadar büyüktü. İşte Eski Çağda “mutlular adası” olarak gösterilen Girid'in Akdeniz'de aldığı bu emsalsiz yer adanın bir taraftan doğu, diğer taraf- 


Ege adaları 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tan batı etkileri altında kalmasına ve hayranı olduğumuz yüksek ve orijinal bir uygarlık ortaya koymasına yol açmıştır. 


Büyük bir kısmı iyi korunmuş limanlara sahip olmakla beraber küçük, susuz ve çorak olan Ege adaları arasında bazıları doğudan batıya giden ya da küzeyden güneye inen deniz yollarının düğüm noktalarında bulunduklarından ötürü önem kazanmışlardır. Birinci grupa giren adalar arasında Delos, ikinci grupa girenler arasında ise obsidyan taşı kapsayan Melos, içinde mermer ocakları bulunan Paros ve Naksos veya altın madenleriyle ün kazanmış olan Sifnos gösterilebilir. 


Karalarını ve adalarını kısaca gözden geçirdiğimiz tüm Ege bölgesi tipik bir Akdeniz iklimine sahiptir. 
Yazlar genellikle sıcak ve yağmursuzdur. Bazı ülkelere Mayıstan Ekim ayına kadar hemen hemen hiç yağmur düşmemektedir. İşte bundan ötürü yazın akar suların bir kısmı kurumakta, vâdilerdeki bitkiler sararmakta ve bütün bu yerleri kalın bir toz tabakası kaplamaktadır. 
Fakat en sıcak günlerde dahi kuzey rüzgârları (meltemler) eksik olma- 


Ege iklimi 


makta, havayı berraklaştırmakta ve serinletmekte başlıca etken olmaktadır. Bazan hiçbir bulut görünmeksizin haftalarca, hattâ aylarca sürüp giden güneşli günler insanları evlerinden dışarıya çıkmağa dâvet etmekte, bunların sık sık birbiriyle görüşmelerini mümkün kılmakla kollektif hayatın meydana gelmesini sağlamaktadır. 

Genellikle yumuşak geçen kışlar bu durumu değiştirmemektedir. 
Sürekli kar ve don dönemleri alçak bölgeler için bahis konusu değildir. 
Yalnız iç dağlar ve yaylaların kontinantal bir iklimi vardır. Kışın fırtınası bol olan Ege bölgesinde soğuk kuzey rüzgârlarını (poyraz) yağmur getiren ılık güney rüzgârları (lodos) izlemektedir. Yağmur bu mevsimde bol, hattâ sağanak halinde yağmakta, çok defa derelerin ve ırmakların taşmasına sebep olmaktadır. Fakat güneş kışın da ışıklarını yaymakta çok cömert davranmaktadır. Meselâ Atina'da ortalama olarak yılda güneşsiz yalnız üç gün kaydedilmektedir. Sonbahar yağmurlarıyla biraz dirilir gibi olan tabiat kışın derin bir uykuya dalmakta, ilkbaharda ise kısa bir süre için dağlar ve bayırlar zümrüt gibi yeşil bir bitki örtüsüyle örtülmektedir. Fakat Ege'nin kireçli toprakları kışların cömertçe bahşettiği yağmur sularını tutamamakta, ilk yaz sıcakları tabiatı sarartmakta ve kurutmakta gecikmemektedir. 

Ege ikliminin bu yumuşaklığı bütün bu ülkelerde yaşayan insanlar üzerinde sürekli etkilerde bulunmuştur. Sert iklimli kuzey ülkelerinde 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yaşayan haşin insanların ya da zengin güney ülkelerinin gevşetici ılık iklimi altında enerjilerini kaybeden kavimlerin tersine olarak Egeliler faal, müteşebbis ve enerjik, fakat aynı zamanda ülkelerinin fakirliğini anlamış insanlar olarak kalmışlar, yüksek bir uygarlık düzeyine erişmiş olan doğu kavimlerinin etkilerini hazmetmek, fakat bunlara kendi kültür elemanlarını katmak suretiyle başlı başına orijinal kültürler ortaya i koymuşlardır. İşte Ege kavimlerinin meydana getirdikleri uygarlıkların ve tarihin incelenmesi bu kitabımızın konusu olacaktır. 


.. 


İkinci BöLÜM 
EN ESKİ ÇAĞLARDAN ÜÇÜNCÜ BİNYIL 
© SONUNA KADAR EGE DÜNYASI 


Ni GİRİT 


E > Bundan 60 - 70 yıl öncesine kadar Ege uygarlık tarihini ge uygarlığında ki i 
Girid'in yeri (o yazmak mümkün değildi. Gerçi Yunan mitolojisinde Yunanlılardan önceki uygarlıkların yankılarını sezmemek imkânsızdı. Fakat mitos”ları eleştirmek ve bunların sakladığı tarihi özü meydana çıkarmak için imkânlar hemen hemen yok gibiydi. Ancak 
20 inci yüzyıl başından beri Ege bölgesinde yapılan sistemli kazılar, 
komşu ülkelerdeki yüksek uygarlıkların incelenmesi ve bunların Ege'yle olan ilişkilerinin saptanması, günden güne gelişen ve inceleşen dil ve din araştırmalarıyla birlikte, Ege tarihi ve uygarlığı hakkında etraflı bilgi edinmemizi mümkün kılmıştır. Bütün bu incelemeler, aynı zamanda Ege'deki yüksek uygarlığın uzun zaman sanıldığı gibi, Yunanlılarla başlamayıp çok daha eski çağlara çıktığını, Yunanlıların ise bu uygarlığın ancak mirascısı olduklarını ortaya koymuştur. 


Bu yüksek uygarlığın ilk beşiği Girit adası olmuştur. Bu ada, yukarda anlattığımız elverişli coğrafya durumundan ötürü, Yunan mitolojisinde derin yankılar bırakmış olan canlı ve hareketli bir kültür hayatı yaşamıştır. Yunan mitos'ları bu adada hüküm sürmüş olan kıral Minos'tan, bu kıralın, büyük donanması sayesinde, Ege denizi egemenliginden, hattâ Yunanistan şehirlerini bile haraca bağlayışından, Minos'un başkenti Knossos'tan, bu şehirdeki labirintos adlı yapıdan ve orada yaşayan Minotavros ejderinden bahsetmekte ve adaletinden ötürü yargıç olarak yeraltı dünyasında saltanat süren Zevsoğlu Radamantis”i övmekteydiler. Girid'in Yunanlılar çağındaki önemiyle hiç te orantılı olmıyan bu mitos bolluğu ve çeşitliliği, mitos'ların nitelikleri ve bunlarda . 
görülen gayrı Yunanlı adlar bakımından, Yunanlı'larla ilgisi olmayan, daha çok Anadolu'ya yönelmiş eski bir uygarlığa işaret ediyordu. 
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mii e vi 
Girid'in neolitik Giridin en eski çağlardaki iç hayatı hakkında son 


kültürü yüzyılın başlangıcından beri adanın gerek kuzeyinde, gerek güneyinde ve gerek doğusunda yapılan kazılar ve araştırmalar önemli bilgiler vermiştir. Bu arkeoloji incelemeleri bütün Ege bölgesinde olduğu gibi Girit'te de paleolitik ya da yontma taş çağına âit eserler bulunmadığını, buna karşılık oldukça ilerlemiş bir neolitik veya cilâlı taş kültürü bulunduğunu, bu kültürün gelişmiş bir köy kültürü niteliğinde olduğunu açığa vurmuştur. Daldan ve kamıştan yapılmış, üzerleri çamurla sıvanmış kulübelerden başka mağaralar da konut olarak kullanılıyordu. Taş temeller üzerinde kerpiç duvarlı, çeşitli büyüklükte mekânlardan meydana gelen dört köşeli bir ev Knossos'ta sarayın altında bulunmuştur. Ev kalıntıları arasında elde edilen değirmen taşları, bu insanların yalnız balıkçılık ve avcılıkla değil, tarımla da uğraşmış olduklarını göstermektedir. Silâhlar ve çeşitli araçların yapılmasında taş, kemik ve Melos adasından getirilen obsidyan taşı kullanılmakta, bütün bu taş eserler özenle işlenmekte ve perdahlanmaktadır. Fakat Girid'in bu neolitik kültürünü daha yakından tanımamız için keramikleri, yani kilden yapılmış çanak-çömlekleri ele almamız gerekir. O zamanın insanları kabak, deri ya da hasırdan yaptıkları kaplarla yetinmemişler, killi topraktan kaplar yapmak ve bunları fırında pişirmek suretiyle, sertleştirmek usullerini bulmuşlardır. 

Toprak kaplar yalnız o çağ insanları için değil, geçmiş zamanları inceleyenler için de son derece önemlidir. Çünkü bu çeşit kaplar kullanışlı olduklarından ve ucuza çıktıklarından kolayca çok sayıda yapılır, fakat aynı zamanda kolayca kırılır. Bundan ötürü neolitik dönemden başlayarak insanların oturmuş oldukları yerlerde, bazı ayrılıklardan sarfınazar, çanak - çömlek kırıklarına rastlamak mümkün olmuştur. Toprak kaplar için, başka maddelerden yapılmış olanlar gibi, zamanla çürüyüp yok olma tehlikesi yoktur. Çünkü pişirilmiş kil, ateşten ya da rutubetten etkilenmeksizin, uzun zaman dayanabilir. Böylece bir yerleşme yerinde elde edilen kap kırıkları, ya da mezarlar içinde bulunan vazolar sayesinde bunların teknik, şekil ve bezeme bakımından geçirdiği gelişimi saptamak ve böylece kültür ilerlemesini adım adım izlemek, dolayısiyle tek tek insan grupları ve bunların yaşayış şekillerinin niteliklerini ve bir grubun diğer grup üzerinde yaptığı etkileri ortaya koymak mümkün olmaktadır. 

Bu dönem Girit keramikleri siyah, gri ya da toprak renginde, iyi temizlenmemiş bir kilden yapılmış oldukça kaba kaplardan ibaret 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bulunmakta, bu kaplardan bazılarının perdahlandığı, üzerlerinde kazılmış geometri bezeklerinin süs olarak kullanıldığı, bazan ise çizgilerin içerisinin beyaz ya da kırmızı bir kalker maddeile doldurulmak suretiyle, motiflerin daha iyi belirtildiği görülmektedir (res. 1 altta). 
Geç neolitik dönemde ise koyu bir zemin üzerine kırmızı boya ile yapılmış bezekler kapsayan boyalı vazolar ortaya çıkmaktadır. 


Bu vazoların? yannda yine kilden yapılmış büyük bir kısmı kadın şeklinde ilkel insan heykelciklerine de (idol) (res. 1 üstte) rast- 


Res. | — Neolitik idol (üstte) ve kap (altta). Knossos. 
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lanmıştır. Bu tarımsal kültür, idolleri ve keramikleriyle, Anadolu ile bağlar göstermekte (en çok Hacılar ve Çatalhöyük tarımsal kültürleri) ve esas itibariyle 4 üncü binyıla ait olduğu anlaşılan neolitik çağda Girit adasında Anadolulu ya da bunlarla yakın akraba insanlarm yaşamış olduğuna işaret etmektedir. Diğer taraftan kuzey Afrika ve Balkan yarımadası kültürlerinin de zayıf etkilerini gösteren bu kültür, aynı zamanda büyük bir yükselme hamlesi yapan Orta Asya, Mezopotamya ya da Nil vâdisi kültürlerine kıyasla çok geridir ve Girid'in ilerdeki kültür gelişimini müjdeleyebilecek belirtilere henüz sahip bulunmamaktadır. 


Fakat M. ö. 3000/2800 ile 2000 arasında Girit kültürü özel bir gelişim geçirmeğe, derece derece yükselmeğe ve taş döneminden maden dönemine (bakır, sonraları tunç dönemleri) girmeğe başlamaktadır. Bu zamanda adanın en çok orta ve doğu kısımlarının nüfusu yoğundur. Yalnız adanın güneyindeki geniş ve verimli Mesara ovasında, birbirinin yanında köy düzeyini aşan ve çok katlı dörtgen evleri, dar ve girintili çıkıntılı sokaklarıyla şehir olmağa yüz tutan 12 den fazla yerleşme yeri bulunmuş olması bunu doğrular. Neolitik çağda da var olduğu anlaşılan deniz ulaşımının 3 üncü binyılda gelişmesi ve genişlemesi sonunda iyi korunmuş limanlara sahip yarımadalarda, hattâ susuz adalarda bile (Pseira ve 


Girit'te 3 üncü binyıl maden kültürü 


Mohlos gibi) insanlar yaşamağa ve tarımın yanında gemicilik, ticaret ve çeşitli zanaatlarla uğraşmağa başlamışlardır. Yerleşme yerleri içinde temelleri taştan, üst kısımları tahta hatıllarla desteklenen kerpiçten yapılmış dörtgen evler bazan (meselâ Vasiliki'de) bir iç avlunun etrafını çeviren birçok oda ve koridordan ibaret olup en az iki katlıydılar. Bunların çatıları tahtadan yapılmıştı ve düzdü. 


Bu çağ insanları evlerden başka mezar yapılarına da önem vermişlerdir. Mesara ovasında ve son zamanlarda adanın orta ve doğu bölgelerinde de meydana çıkarılan mezarlar yuvarlak bir oda ve dikdörtgen bir önodadan ibaret olup üzerleri taştan ve kerpiçten bindirme tekniğinde yapılmış arıkovanı şeklinde kubbelerle örtülüydü. Bunların en büyükleri 13 m. çapındadır. Yukarı Mezopotamya'da Arpaçiye'deki 
4 üncü bınyılın ilk yarısına ait kubbeli mezarlarla dikkate değer bir 
benzerlik gösteren bu yuvarlak mezarların yanında evleri örnek alarak yapılmış dikdörtgen şeklinde ve düz çatılı oda mezarları da vardır (meselâ Mohlos'ta). Bazan mağaralar da mezar olarak kullanılmaktadır. Bu çeşitli tipteki mezarların içinde bulunan altın ve gümüş eserler, fildişi mühürler, taştan ya da bakırdan yapılmış türlü araçlar ve silâhlar 3 üncü binyıl Girit kültürünün eriştiği aşama hakkında bir fikir vermekte, aynı zamanda bu dönemde Girit'te kişisel servetin artmış ve halkın sınıflara ayrılmış olduğunu belirtmektedir. Büyük bir kısmı mezarlarda bulunmuş olan ve kadınları tanımlayan toprak ve taş idoller, boğa heykelcikleri, kült boynuzları ve madehi çifte baltalar bu insanların, Anadolu'da olduğu gibi (Hacılar ve Çatalhöyük), büyük bir tabiat tanrıçasına tapmış, onun yanında boğayı kutsallaştırmış, belki de tanrılaştırmış olduklarına işaret etmektedir. 

3 üncü binyıl Girit Giridin bu dönemdeki kültür gelişiminin ve komşu 


keramikleri | ülkelerle olan ilişkilerinin saptanması hususunda kera- 


mikler büyük rol oynamaktadır. Neolitik geleneğini sürdüren siyah, gri ya da toprak rengi ilkel kapların yanında çömlekçi çarkının kullanılması sayesinde, düzenli şekiller alan vazolar ve bunlarla birlikte yeni bezeme sistemleri ortaya çıkmakta, bu belirtiler o zamanın düşünce vc sanat hayatında yeni birtakım hareketler başlamış olduğuna işaret etmektedir. Nitekim bu dönemde beyaz, krem ya da açık sarı bir zemin üzerine parlak kırmızı bir boya ile yapılmış geometri süsleri kapsayan vazolar (res. 2 sol), veya boya ile örtülü dış yüzlerinde alevli ateşte pişirilmek sonunda meydana gelmiş dalga şeklinde bezemelere sahip “benekli keramikler”” ortaya çıkmaktadır (res. 2 sağ). Doğu Girit'te ise siyah bir zemin üzerine açık renk (ekser hallerde beyaz) bir boya ile yapılmış geometri desenleriyle süslü kapkaçak revaçtadır. Boyalı ve nakışlı keramikler 4 üncü binyılda Ön Asya- 


ey EŞ A m KANAMALAR 


benekli vazo (sağda). 
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Mısır'da geniş bir alana yayılmış olan ve menşe” bakımından Orta Asya'- ya kadar uzanan nakışlı vazolarla beraber gitmekte. benekli vazolar ise gerek teknik, gerek biçim bakımından (en çok ağızları casa şeklinde olanlar) 3 üncü binyıl Anadolu vazolarından bazılarını hatırlatmaktadır. 
Bu dönemde herhalde Girit'le Anadolu arasında sıkı kültür bağları vardı ve belki birtakım'insan toplulukları Anadolu'dan Girid'e geçmişti. 
Fakat toprak vazoların açığa vurduğu Anadolu ilişkilerinin yanında Girit, ustaca yontulmuş ve cilâlanmış taş vazolar, favans boncuklar, skarabe böceği şeklinde mühürlerin gösterdiği gibi, Mısırla, silindir şeklinde mühürler ya da altın süs eserlerinin işaret ettiği gibi, Mezopotamya ile ticarette bulunuyordu. Taş idoller, obsidyan ve çakmak taşından yapılmış silâhlar ve çeşitli araçlar, bunlardan bazılarının bezek olarak kullandığı spiral motifi Girit ticaretinin Ege adaları ve Yunanistan üzerinden Avrupa içerlerine kadar yayılmış olduğunu göstermektedir. 


Girit'te 3 üncü binyılda birbirinin yanında birtakım küçük devletler bulunmuş olması muhtemeldir. Fakat bu devletlerin teşkilâtına dair bir fikir edinmek henüz mümkün değildir. Bununla beraber şehir olmak eğilimini gösteren büyür- 


3 üncü binyıl Girit 
devicileri 


cek yerleşme yerleri, bunların yöresinde yer alan anıtsal mezar yapıları bu şehirlerin başında kırallar ya da beyler bulunduğu, aynı zamanda o dönemin sosyetesinde bazı sınıflar meydana geldiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Fakat birçok şehir devletini içine alan büyük bir kırallık bu dönem için kabul olunamaz. Üçüncü binyılda adada esas itibariyle barış ve sükün hüküm sürmüş olacak ki, yerleşme yerlerinin çevresinde hiçbir tahkimat izine rastlanmamıştır. Doğuda o zamanda ortaya çıkan ve emperyalist bir siyaset izleyen büyük devletlerin egemenliklerini Girid'e kadar götürmedikleri ve adanın bağımsız kaldığı söylenebilir. 


YUNANİSTAN, EGE ADALARI VE ANADOLU 


Yunanistan'da ilk Girit gibi Yunanistan'ın da 5 inci ve 4 üncü binyıla nevlitik kültürler, kadar çıkan pek eski bir kültüre sahip olduğunu bu Sesklo kültürü (ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan neolitik buluntular açığa vurmuştur. Önemli bir neolitik kültürler grubuna 

Tesalya'da Larisa ile Volo arasında rastlanmıştır. Aynı yerde uzun Süre oturma yüzünden seviyenin yükselmesi sonunda meydana gelen suni tepeler ya da höyükler'den (yerliler bunlara “w “la” demektedirler) Argisa-magula'da son zamanlarda yapılan kazı:a.ia en altta keramik- 


X 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siz bir neolitik kata rastlanmış, çeşitli taş ve obsidyan araçlardan, kömürleşmiş tahıl kalıntıları ve keçi, koyun gibi hayvan kemiklerin- den bu kültürün tarımsal bir kültür olduğu anlaşılmıştır. Beşki magulularda yapılan araştırmalar bu keramiksiz neolitik kültürün üzerinde keramikli erken neolitik kültürlerin yer aldığını, olgun nen ültürün ise ilk kez Volo yöresinde “Sesklo” adlı magula'da bülümüuğundan ötürü “Sesklo kültürü (yu da Tesalya A kültürü) adını taşıyan bir kültür tarafından temsil edildiğini ortaya koymuştur. 

Sesklo kültürü köyleri ovalarda kurulmuşlardır. Bunlardan bazıları açıktır; bazılarının etrafı ise çit ve hendeklerle çevrilidir; fakat bugünkü anlamda tahkimat henüz mevcut değildir. Taş temeller üzerinde tahta, kamış ve kerpiçten yapılmış evlerin bir kısmı yuvarlak, bir kısmı dörtgen şeklindedir. Sonuncu grupa giren evler iki tahta direkli bir giriş mekânı ve bu mekânın arkasında, içinde bir ocak kapsayan bir ya da iki odadan ibaret bulunmakta ve 2 inci binyılda gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkan “megaron” ev tipinin ilk örneklerini ortaya koymaktadır. Bazı evlerde düz çatıları destelemek üzere duvarların iç cephelerinin önüne, Anadolu'da Hacılar'da olduğu gibi, tahta direkler yerleştirilmiştir. Bu evlerin içinde rastlanan eserler arasında taş ve obsidyan- dan işlenmiş araçlar, kaba bir surette yapılmış, büyük bir kısmı Girit'te olduğu gibi oturan ya da ayakta duran kadınlar şeklinde taş ve toprak ıdoller ve keramikler gösterilebilir. Sesklo vazoları parlak siyah ve kırmızı renkte perdahlı kapkaçağın yanında şekillerinin düzgünlüğün- den başka sarımtırak beyaz bir zemin üzeline kırmızı bir boya ile yapılmış çizgi motifleri, en çok zigzaglar, üçgenler, eşkenar dörtcenler ya da basamak motifinden meydana gelen bezemeleri bakımından dikkati çekmektedir. 

Büyük bir yayılma yeteneği gösteren Sesklo kültürü, yalnız tüm Tesalya*yı kaplamakla ve güney Tesalya'da Lianokladi buluntularının gösterdiği gibi, bu bölgede özel bir gelişme geçirmekle kalmamış, pek erken Peneios sınırlarını aşarak Orta Yunanistan (Beiotya, Fokis ve Attika) ve İstmos, yani Berzah bölgesi üzerinden bir taraftan Akarnanya ve İyon denizi adalarına (meselâ Levkas adasına) diğer taraftan Peloponnes içerlerine kadar (Korint, Gonia, HFlius, Hagliorgitika) yayılmıştır. | 

Tesalya'da önsüz olarak gelişmiş bir şekilde ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde ilerleyeceği yerde gerileme belirtileri gösteren bu küitürün boyalı ve nakışlı vazolar kapsayan Tuna kültürleriyle ilişkili olduğu ve 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Tuna ülkelerinden Yunanistan'a geldiği bazı bilginler tarafından ileri sürülmüştür. Fakat bunlar Orta Asya, İran, Suriye ve Kıbrıs üzerinden Kilikya'ya kadar uzanan boyalı bezekli keramikler ve en çok Hacılar keramikleriyle dikkate değer benzerlikler göstermekte ve kültür etkileriyle birlikte Tesalya'ya Anadolulu'ların gelmiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 


imi En tipik eserleri vermiş olan magula'ya göre Dimini gil kültürü (ya da Yesalya B kültürü) adını alan ve taş eser- 


lerin yanında az süyida altın ve bakır eserler kullanmakla beraber yine 


Res, 3 — Dimini şatosunun plânı. iç kalede sura bitişik megaron görülüyor. 
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geç neolitik (ya da subneolitik) bir nitelik taşıyan bu kültür birçok noktalarda Sesklo kültüründen ayrılmaktadır. Üçüncü binyılın ilk yarısına ait olduğu anlaşılan bu yeni dönemin bir savaş ve karışıklık dönemi olduğunu etrafları surlarla çevrili büyük şatolar açığa vurmaktadır. 
Dimini şatosu (res. 3) iç içe geçmiş ve düzensiz taşlardan yapılmış sur çemberleriyle çevrilmiş olup orta avlunun arka tarafında 12 m. 
uzunluğunda, arka arkaya sıralanmış bir ön mekân ve iki dörtgen odadan ibaret bir “megaron” kapsamaktadır. Ön odanın ortasında bir ocak vardır. Çatı talıta direklerile destekleniyordu. Başka yerlerdeki aynı dönem, evlerinde ise ocaklara odaların kâh köşelerinde, kâh ortalarında yer ayrılmıştı. 


C D 
Res. 4 — Tesalya prehistorik kültürlerine ait toprak eserler. As Sesklo kâsesi. 
B ; Dimini çanağı. C : Dimini üslübunda bezenmiş bir vazo. D: Dimini'de bulunmuş: 


bir araç. 


Bu kültür de, genel karakteri bakımından, tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir köy kültürüdür. Ev hayvanları arasında domuz ve sığır bulunmaktadır. İdol heykeltraşlığı devam etmekte ve şematik şekillerini korumaktadır. Dimini vazoları, Sesklo vazoları gibi, beyaz zemin üzerine kırmızı ya da siyah, donuk bir boya ile yapılmış geometri süsleriyle bezenmiş olmakla beraber gerek şekil, gerek bezeme motifleri bakımından bunlardan ayrılınaktadır. Bu vazoların üzerinde çizgi demetleri, meandr'lar, dama tahtası, en çok spiral örnekleri göze çarpmakta (res. 4), fakat bu örneklerin, Sesklo örneklerine kıyasla, çok daha özensiz yapıldığı göze çarpmaktadır. Dimini vazoları ne nakışlarının üslübu, ne de teknik bakımından Sesklo vazolarıyla boy ölçüşememektedir. Diğer taraftan bu kültür, Sesklo kültürüne kıyasla, çok daha az bir yayılma yeteneği göstermekte, bütün Yunanistan'ı kaplamak şöyle dursun, güney Tesalya'ya bile girememektedir. Bu dönemde Tesalya'nın kuzeyi ile güneyi arasında bir kesilme olduğu açıkça görülüyor. Bu kesilmenin ne gibi siyasal olaylar ve ne gibi kavimler hareketi sonunda meydana geldiğini, hattâ Dimini kültürünün hangi ırka mensup insanlar tarafından yaratıldığını kesin olarak saptayamıyoruz. Yalnız ne Mge'mie kazakteristik bir ev tipi olan megaron'un, ne de Yunanistan'dan başka Giri © başka ilge adalarında pek gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkan spiral motifinin Dimini insanlarının kuzeyden gelmiş olduklarına yeterli bir neden olamıyacağı kanısındayız. Bu insanlar, aşağıda göreceğimiz gibi, orta Yunanistan ve Peloponnes yarımadasını işgal eden ve fetihlerini kuzeye doğru genişletmek isteyen kavimlere karşı koyabilmek için şatoları yapmış olsalar gerektir. Bu dönemde güney bölgelerine özgü bazı keramik çeşitlerinin Sperheios vâdisine yavaş yavaş girmesi güneyden gelen bu istilâ teorisını destekliyebilecek niteliktedir. Bu insanların kimler olduğunu aşagıda göreceğiz. 


il, Tesalya'nın 3 üncü binyılın sonuna kadar neolitik kültü- 
3 üncü binyılda 


Orta ve Güney Tü korumasına karşılık Orta ve Güney Yunanistan 3 iin-Yunanistan cü binyılın ilk yarısında taş döneminden çıkarak bakır dönemine girmekte ve yepyeni bir kültüre kavuşmaktadır. Bu dönemde güney Tesalya'dan Peloponnes'in güney ucuna ve hattâ batıda Kefallenia ve Levkas adalarına kadar uzanan geniş alanda (en çok Orta Yunanistan'da Bolotya'da OÖrhomenos ve Evtresis, Peloponneste Korint yöresinde Koraku ve Ziguriyes'te) yapılan kazıların gösterdiği gibi, Dimini kültüründen büsbütün ayrılan bir kültürle karşılaşıyoruz. Bu kültür çevresi içinde bulunan yerleşme yerleri daha henüz köy niteliğinden kurtulmamış olup dörtgen şeklinde ve bazan mihraplı evlere sahip bulunmaktadır. Evlerin içinde sık sık ocak 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kalıntılarına rastlanmaktadır. Orhomenos ve Levkas'ta birtakım yuvarlak yapılar da bulunmuştur. Bu döneme ait en büyük ve önemli yapı Argolis”te Tirins satosunun altında meydana çıkarılan 28 m. çapında yuvarlak bir yapıdır. Radyal ara desteklerle birleştirilmiş iki konsantrik duvardan meydana gelen ve üst örtüsü kesin olarak bilinmeyen bu yapının bir beyin sarayı olması muhtemeldir. Bu dönemin keramikleri elle yapılmış olmakla beraber ince cidarlı düzenli biçimler ve keskin profiller göstermekte, dış yüzeyleri tamamen ya da kısmen siyahtan kahve rengi ve kırmızıya kadar değişen ve pişirildikten sonra hofif bir parlaklık edindiğinden ötürü uzun süre yanlış olarak vernik (©“Urfirnis”) sayılmış olan bir boya ile örtülmekte ve basit geometrik bezeklerle süslenmektedir. Yunanistan'daki neolitik geleneği bozan bu keramiklerin karakteristik şekilleri gaga ağızlı vazoların yanında alçak yuvarlak gövdeli ve uzun ağızlı salçalıklardır (res. 9). Bu son vazo 


Res. 5 — Üçüncü binyıl Orta Yunanistan vazolarından : “salçalık” (Attika). 


şeklinin madeni vazoları taklit ettiği açıkça görüldüğünden bu kültürün, yerleşme yerleri içinde madene rastlanılmamış olmakla beraber, bir maden kültürü olduğu kesinlikle söylenebilir. 


Ere < cw: a Tarihi, 2 
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Bu maden kültürünü Yunanistan'a getiren insanların kimler olduklarını saptayabilecek duruıdayız. Yukarda tanımladığımız vazolar gerek teknik, gerek şekil (gaga ağızlı), gerek parlak boyalı yüzey üzerinc mat beyaz boya ile yapılmış süsler bakımından 'İruvü bölgesi keramiklorine benzemekte, salçalık- lara ise adalarda, batı Anadolu'da ve hattâ Mezopotamya'da rastlanmaktadır. Şu halde keramik incelemeleri bizleri Anadolu'ya götürmekte, Yunanistan'a madeni getiren insenl © 'osdelulu olduklarına işaret etmektedir. Güney ve orta Yunanistan'ı işgal ettikten sonra kuzeyde Sperheios vadisine kadar sokulmuş olan bu kavimlere karşı Dimini insanları tahkimli şatolar yapmak zorunda kalmış olsalar gerektir. 


Ege'de Anadolu 


kavimleri 


.. ” 
.. 
di. 


Üçüncü binyılda Anadolu'dan Yunanistan'a birtan göçler oldugunu filolojik delillerle ispatiayabilecek duvamasyız. Tuünanıstan'da bulunan (ss), (tt) ya da (nt) li yer adlarının Yunan diliyle açıklanamadığı, bunların Anadolu'nun batı ve güney-batı bölgelerindeki (s), (ss) ve (nd) li yer adlarına karşılık olduğu araştırıcıların gözünden kaçmamış, böylece bu gibi coğrafi adların Ansodolulu insanlar tarafından Yunanistan'a getirildiği anlaşılmıştır. Bu yer adlarına örnek olarak Yunanistan”'da Korintos (şehir), Raskintos (dağ), Sonüntes (yer), Parnassos (dağ), Anadolu'da Mikalessos, İialıkarmassos, Aspendos, Alinda gibi adlar gösterilebilir. Anadolu ile Yunanistan arasında yer alan Ege adalarında da bu adların Marpessa (Paros'ta bir dağ), Knossos (Girit'te bir şehir), Prepesintos (ada) şeklinde bulunması, hattâ Parnassos adına. 
hem Anadolu'da Kapadokya'da, hem de Yunanistan'da Fokis'te, Mikalessos'a hem Karya'da, hem de Boiotya'da rastlanması bu yer adlarının Yunanistan'a Anadolu'dan, adalar üzerinden geçen kavimler tarafından getirilmiş olduğunda şüphe bırakmamaktadır. Günden güne ilerleyen ve gelişen filoloji araştırmaları (ss) ve (nt) li adlardan başka Larisa gibi (lar-), Pergamon gibi (amo-), Milasa gibi (asa-) ve Samos gibi (sam-) köklerini kapsayan birçok yer adlarının da aynı yollardan Ege bölgesine girmiş olduğunu ortaya koymuştur. 

Fakat bu Anadolu'lu insanlar Ege'ye yalnız coğrafya adlarını getirmemişlerdir. Yunan dilindeki kültür hayatıyle ilgili birçok sözcükler yalnız bu doğu-batı teorisini desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda bu insanların yaşayış şekli ve uygarlık derecesi hakkında da . 
bir fikir vermektedir. Bu seriye en çok kadınlarla ilgili elbise kısımları, - silâhlar, av ve savaş donatımı, özel kargı çeşitleri ve sporla ilgili birtakım terimler girmektedir. Bu insanların denizcilikte ve en çok deniz 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ticaretinde ilerlemiş olduklarını başta “talatta” yani “deniz” olmak üzere gemi ve gemi donatımıyle ilgili terimlerin çokluğu gösterir. Fakat araba, yol, köprü ile ilgili terimler bu insanların kara ulaşımına da önem vermiş olduklarını ispatlar. Diğer taraftan din, sosyal hayat ve devlet teşkilâtını ifade eden (bunların başında basilevs—kıral gelmektedir) sözcükler bu insanların bu alanlarda da bir hayli ilerlemiş olduklarını gösterir. 

Yunanistan'da, yukarda saydığımız coğrafya adlarını taşıyan yerlerde 3 üncü binyıla ait parlak boyalı keramiklere ve başka bir takım kültür eserlerine rastlanması bu kültürün Yunanistan'a Anadolulu insanlar tarafından getirilmiş olduğuna yeni bir delil teşkil eder. Bu adların Yunanistan'da yayılışını gösteren bir haritaya bakacak olursak bunların Lakonya, Argolis, Attika ve Boliotya gibi doğu bölgelerinde çok sayıda olduğunu, fakat batıya doğru seyrekleştiğini görürüz. Şu halde Yunan ülkesine doğudan gelen bu insanlar ilk önce bu ülkenin denize açılan geniş vâdileri ve düzlüklerine yerleşmişler, ancak sonraları batı ve kuzeye yayılmışlardır. Bu maden kültürü ile neolitik kültür arasında göze çarpan bir kesilme bulunmayışı, ilk zamanlar parlak boyalı keramiklerin yanında neolitik keramiklerin de kullanılması Anadolu kavimlerinin bir defalık büyük bir akın halinde değil, fakat belki yüzyıllarca süren küçük göçler sonunda adalar ve Yunanistan'a yavaş yavaş girmiş olduklarını gösterir. Neolitik halkla yeni gelen kavimler arasında ilk zamanlar hiç şüphesiz birçok savaşlar olmuştur. 
Fakat bir süre sonra coğrafyaya, kültürel, sosyal ve siyasal hayata ait sözcükler ve terimlerin yayılışının gösterdiği gibi, Anadolu kavimleri yerlilerle karışıp kaynaşmışlar, yalnız Yunanistan'da değil, bütün Ege bölgesinde birörnek bir maden kültürünün meydana gelişinde başlıca rolü oynamışlardır. 

Yunanlı'lar, Ege bölgesinde kendilerinden önce birtakım yabancı kavimlerin oturmuş olduklarını biliyorlar, fakat Pelasg, Leleg ya da Kar olarak adlandırdıkları bu kavimler hakkında açık bir fikire sahip bulunmuyorlardı. Yunan tarih geleneğine göre Leleg'ler Anadolu'da Truva bölgesinde, Ege adaları'nda, orta Yunanistan 've Peloponnes'in bazı yerlerinde oturmuşlar, Pelasg'lar ise Yunanistan'da geniş bir alana yayılmışlardır; o kadar ki, bir zamanlar tüm Yunan ülkesi “Pelasgiye” olarak gösterilmiştir. İlk zamanlar Tesalya'da oturmuş, Peneios vâdisine “Pelasg Argos'u” adını vermiş oldukları anlaşılan Pelasg'lar, sonraları bazı Yunan tarihçileri tarafından genel olarak 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Yunanistan'ın Yunanlılardan önceki halkı olarak kabul olunmuşlardır. 
Fakat Yunanlı'ların, Leleg'ler ve Pelasg'ların yanında Kar'ları da zikretmeleri 3 üncü binyıl Ege halkıyla ilgili etnik sorunları çözmek için çok daha önemlidir. Homeros destanlarından İlyada'da (11, 867) “kaba (Yunancadan gayrı) bir dil konuşanlar” olarak gösterilen Kar'lar Yunan tarihçisi Herodotos'a (1, 171) göre Girit kıralı Minos zamanında Ege adalarına egemendiler; bunlar ancak sonraları bu yerlerden Yunanlılar tarafından çıkarılmıştır. Tukidides (1, 8,1) Peloponnes harbine dair yazmış olduğu ünlü tarihte M.ö. 426 yılında Delos adasında Atinalılar tarafından açılan mezarlarda Kar silâbları bulunmuş olmasından bir zamanlar Ege adalarında Karların oturmuş olduğunu çıkarmakta, coğrafyacı Strabon (VTII, 374) Kar'ları Yunanistan'da Epidavros ve Hermione'nin en eski halkı olarak göstermekte, seyyah ve araştırıcı Pavsanias (1, 40, 6) ise Megara kalelerinden birinin “Karya” adını taşımış olduğunu kaydetmektedir. Şu halde 3 üncü binyılda bütün Ege bölgesine yayılmış olan ve aralarında birtakım farklar göstermekle beraber esas itibariyle Karlar tarafından temsil olunan kavimlerin, Lidya'lılar ve Likyalı'larla birlikte, Boğazköy Hitit metinlerindeki Luvi'lerle ilgili olmaları muhtemel bulunan “batı Anadolu kavimleri” grupuna girdiklerini söyliyebiliriz. Anadolu kavimlerinin 3 üncü binyıldakı batı göçleri sanıldığından çok daha geniş olmuş, bunlar yalnız Ege bölgesini istilâ etmekle kalmayıp, bazı coğrafya adlarının yayılış alanının gösterdiği gibi, İtalya ve hattâ İspanya'ya kadar uzanmışlardır. 


ei 3 üncü binyıl Ege kültürü dikkate değer bir yeknesak- üncü binyılda 
Ege adaları lık göstermekle beraber aralarında bölgesel ayrılıklar bulunan bazı gruplara ayrılmaktadır. Girit ve Yunanistan'ın yanında Ege adaları, en çok Delos kutsal adasının etrafını çeviren Kiklad'lar üçüncü önemli bir grup meydana getirmektedir. Bu adalarda kazılar sonunda meydana çıkarılan kültür katları, Yunanistan ve Girit kültür katları kadar kalın olmamakla beraber, kapsadıkları eserler ve bunların Girit'le olan ilişkileri bakımından (meselâ Melos'un Girit'le olan bağları) neolitik çağa işaret etmektedir. Nitekim Paros ile Antiparos (eski adı Oliaros) arasındaki Saliagos adasında bir neolitik yerleşme yeri kazılarak meydana çıkarılmış, bundan başka son zamanlarda gerek Paros, gerek Antiparos'ta neolitik keramiklere rastlanmıştır. Bununla. 
beraber bu adalar için ilk önce bakır, sonraları tunç dönemi olan 3 üncü 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o binyıl, Girit'te olduğu gibi, bir barış ve sükün dönemi olmıyacak ki, ilk zamanlar açık olan yerleşme yerlerinin etrafı sonraları kuleler ve kapılar kapsayan kuvvetli surlarla çevrilmiş, bu suretle buralarda da tahkimli şehirler meydana gelmiştir. Örnek olarak kazılarak ortaya çıkarılmış olan Lesbos (Midilli) adasında Termi, Lemnos'ta (Limni) Poliyohni, Siros'ta Kalandriani, Sifnos'ta Hagios Andreas ve Aigina'da Kolonna tepesi gösterilebilir. Kaldırımlı sokaklar, meydanlar ve çeşmeler bu kasabaların birçoğunda vardır. Poliyohni'de evler çatıya kadar taştan yapılmıştı. Bazıları balık kılçığı tarzında yapılmış (meselâ Termi I ve IV de) taş temeller üzerinde tahta hatıllarla pekiştirilmiş kerpiçten yapılmış evler arasında “megaron” tipinde olanlar da bulunmaktadır. Bunların üzeri kamıştan yapılmış semerdamlar ya da düz toprak damlarla örtülü idi. Dörtgen evlerin yanında yuvarlak yapılar da vardır. Bunların bazan mezar, bazan da tahıl ambarı olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Melos'ta bulunan yeşil steatit taşından yapılmış bir vazo 5 yuvarlak silonun bir avlunun etrafını çevirdiğini tanımlamaktadır. 


Dörtgen, yuvarlak şekiller gösteren ya da taş sandukalardan ibaret olan mezarlardan başka keramikler, Anadolu ile Yunanistan arasındaki bağları belirttiklerinden ötürü, büyük önem taşımaktadır. 
Üzerleri parlak hir boya ile örtülü tipik Yunanistan keramiklerinden başka asıl Kiklad keramiği olarak (Pelos grupu) dış sathı perdahlanmış ve parlak kırmızı ya da siyah bir boya ile örtülmüş, çizgi halinde geometri motifleriyle süslenmiş monokrom vazolar karşımıza çıkmaktadır. İkinci bir grup ise (Siros grupu) aynı tekniği sürdürmekle beraber gaga ağızlı vazolardan ötürü Truva TI vazolarıyle yakın benzerlik göstermektedir. Spiral motifinin egemen olduğu geometri süslerinin yanında balık, insan ve gemi resimleri de vardır. Bazan oyulmuş yüzeylere kabartma olarak oturtulmuş ya da damgalanmış motiflere de rastlanmaktadır. Çeşitli şekiller gösteren bu vazolar arasında tavaya benzer yassı kaplar (allık paletleri?), özenle bezenmiş olduklarından ötürü, zikre değer (res. 6). Kilden yapılmış çanak çömleğin yanında güzel bir işçilik gösteren mermer ya da steatit vazolar da vardır. Çeşitli adalarda bulunmuş olan altın ve gümüş vazolar ise gerek şekilleri, gerek bezemeleri bakımından toprak kaplarla beraber gitmektedir. 


Fakat Kiklad'lar kültürünün en göze çarpan eserleri Girid'e bile ihraç edilmiş olan mermer idoller'dir. 6 santimetreden | metreye kadar 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her büyüklükte yapılmış olan bu ideller sürekli bir gelişim geçirmekte, ilk zamanlar tahta yassılığında yapılan ilkel heykelciklerin sanat eseri olmak iddiasında bulunabilecek kadar gelişmiş heykeller haline 


- 
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Res. 6 — Çizgi veya ıstampa ile yapılmış bezemeler kapsayan Kiklad keramiği örneklerinden : üzerinde gemi resmi (solda) ve deniz yıldızı tasviri (sağda) bulunan iki yassı kap (tava? allık paleti?). Siros. 


geldiği görülmektedir. Bu idoller genellikle kadın şeklinde olup, Girit'te ya da Tesalya'da olduğu gibi, adalarda da büyük bir tabiat tanrıçasına tapılmış olduğunu açığa vurmaktadır. Fakat erkek idoller de yok değildir. Bunlardan bir tanesi koltuk üzerinde oturmakta ve harp (res. 7), bir diğeri ise flüt çalmaktadır. Taş ve toprak eserlerin yanında bakır eserler de kullanılmaktadır. Bunlar arasında bıçak, hançer, pens ve iğneler en çok zikre değer. Süs eşyası olarak türlü renkte taş boncuklar, spirallerle süslü bakır iğneler ve gümüş alınlıklar gösterilebilir. Mezarlarda silindrik kemik borular içinde mavi ya da kırmızı yüz boyalarına da rastlanmıştır. 

Yukarda açıkladığımız gibi Anadolu kavimlerinin, en çok Karların eseri olduğu anlaşılan bu kültürde şehir olmak eğilimini gösteren yerleşme yerleri, kuvvetli surlar, gelişmiş bir bezeme sistemi ve ilerlemiş bir idol heykeltraşlığı gibi parlak bir geleceği müjdeleyen belirtiler sonraki çağlarda gerçekleşememiş, hattâ 3 üncü binyılın sonuna doğru ortadan kalkmıştır. M. 6. 2000 yılından başlayarak parlak bir uygarlığa 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kavuşan Girit'le 1600 den sonra büyük bir kültür gelişimi geçiren Yunanistan arasında kalan Kiklad'lar o çağların büyük fikir ve sanat hareketlerinden uzak kalmış ve bu iki büyük kültür grupu arasında sadece mutavassıt bir rol oynamakla yetinmişlerdir. 


.— De Mes s8y ve si mede e 


Res. 7 — Harp çalan mermer Kiklad idolü (Keros). 


e Ge Anadolu'da 3 üncü binyılda şehir olma eğilimini gös- 
3 üncü binyılda ez İN 
Andalu teren yerleşme yerlerinin yanında tahkimli şatoların 

da bulunduğunu Çanakkale boğazı'nın girişine yakın 

bir yerde kurulmuş olan Truva ispatlamaktadır. Burada 19 uncu yüzyılda Almanlar tarafından yapılan kazılarda üst üste inşa edilmiş 9 şehir bulunmuş, Amerikalı'lar tarafından bundan yaklaşık olarak 35 yıl önce modern metodlarla yürütülen tamamlayıcı araştırmalar sonunda 


ise her şehirde çeşitli kültür tabakalarının varlığı ortaya konmuş, bunların arasındaki bağlar ve sıra saptanmıştır. Biz burada en çok M.ö. 
yaklaşık olarak 3000/2800 ile 2400 arasında yer alan bakır dönemine ait Truva I ve 2400 den 2200 e kadar gelen tunç dönemine ait Truva Il üzerinde duracağız. 

Alçak bir tepe üzerinde kurulmuş olan Truva | etrafı tarla taşlarından yapılmış bir surla çevrili küçük bir şato idi. Şatonun güney kapısı bir bastionla korunmakta idi. Surun içindeki alanda birbirine paralel birtakım duvarlar bulunmuş, bunların ince uzun dikdörtgen evler meydana getirdiği anlaşılmıştır. Hattâ bunlardan bir tanesi giriş mekânı ve geniş salonu ile tipik bir megaron'dur. Temeller balık kılçığı tarzında tertiplenmiş ve araları killi çamurla (doldurulmuş tarla taşlaxzından yapılmıştır (Termi evleriyle karşılaştırınız). Üst kısımlar ise Ege'nin başka bölgelerinde olduğu gibi yatay hatıllarla pekiştirilmiş kerpiçtendi. 

Keramikler iyi temizlenmemiş bir kilden yapılmış olup iyi pişirilmemiştir. File yapılan vazolar ekseriya siyah ya da toprak rengi, nadiren kırmızıdır. Bunların perdahlı dış yüzeyleri düz çizgilerden meydana gelen geometri bezekleriyle kaplanmakta ve bazan bu çizgilerin içerleri beyaz kalker bir maddeyle doldurulmaktadır. Bazı hallerde beyaz boya ile yapılmış nakışlar da vardır. Vazolarla birlikte çekiç, balta ve topuzbaşı gibi çeşitli araçlar da bulunmuştur. Bunlardan bazıları bakırdandır. Obsidyan'ın geniş ölçüde kullanılmış olması Melos ile ticaret ilişkilerine işaret eder. Evlerden elde edilen araçlar ve kemik kalıntılarından Truva | insanlarının tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçindiklerini ve deniz kıyısından midye ve istridye topladıklarını anlıyoruz. 

Truva TI in üzerinde, kısa bir aralıktan sonra yapıldığı anlaşılan Truva TI üç dönemde güneye doğru genişletilmiş olan ve kapılar ve kuleler kapsayan kuvvetli bir surla çevrilidir (res. 8). Bu şatonun ortasında hükümdarın sarayı yer alıyordu. Bu saray arka arkaya sıralanraış giriş mekânı ve bir ya da daha çok odadan ibaret megaron'lardan meydana gelmektedir. Bazı odaların ortalarında bir ocak vardır. Orta kısımdaki megaron 45 m. uzunluk ve 13 m. genişlikte olup o çağın en anıtsal binası olarak kabul olunabilir. Truva I megaron'ları gibi taş temeller üzerinde kerpiçten yapılmış olan Truva 1! megaron'larında tahta direklerin kullanılmamış olması dikkat çekicidir. Çatıların şekli hakkında kesin hir fikir edinemiyoruz. Bunlar belki düzdü; belki de semerdam şeklinde olup binanın kısa taraflarında üçgen alınlıklar meydana getiriyordu. 


EN ESKİ EGE KÜLTÜRLERİ 25 


Truva | e kıyasla daha özensiz yapıldıkları görülen taş araçlar yerlerini yavaş yavaş madeni araçlara bırakmaktadır. Bu şehirde bulunan hançerler, ok uçları, baltalar, bıçaklar, testereler, törpüler ve çivimaden zengin- 


e di yle) 
PE idi 


A 


Res. 8 — Truva İl nin son evresini gösteren plân. A: büyük megaron. 
B: megaron'un önündeki avlu. C: avlu kapısı. D-E: sur kapıları. 


liğine megaron'lar içinde ya da arasında bulunan gömüler işaret etmektedir. Bunların en ünlüsü olan “Priamos gömüsü” 3 alınlık, 60 küpe, 
6 bilezik, 15 altın ve gümüş vazo, 8700 boncuk, yüzük ve silindrik boru 
kapsıyordu. Alınlık, küpe ve iğne gibi süs eserlerinin bir kısmı saf altından, bir kısmı altın ve gümüşün doğal karışımı olan elektron'dan, bazı değerli vazolar ve silâhlar ise gümüşten yapılmıştı. Dökme ve dövme teknikleri biliniyordu. Çekme suretiyle bir parçadan kaplar da yapılhyordu. Bükme, katlama, perçinleme ve lehimleme usulleriyle madeni parçalar birleştiriliyordu. Lapislazuli, fayans ve çeşitli o taşlardan yapılmış boncuklar ve çeşitli süs eserleri Truva Il nin çeşitli doğu 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ülkeleri ve en çok Mısır ve Mezopotamya ile ticarette bulunduğunu ispatlamaktadır. 

Keramik Truva I keramiğinin bir devamıdır; fakat çömlekçilik tekniği çok daha ilerlemiş durumdadır. Pişirme usulünün gelişmesi sonunda siyah vazoların yanında kırmızı vazolar da yapılmaktadır. 
Şekillerde bâriz ilerlemeler vardır. Ağızları kuş gagası şeklinde olan, ya da boyunları üzerinde insan suratları kapsayan vazolar en çok dikkate değer (res. 9). Bunların üzerinde bazan düz çizgilerden ibaret basit geometri süsleri de görülmektedir. 


Res. 9 — Truva IlI-TII keramikleri. Solda: ağzı kuş gagası şeklinde vazo. 
Sağda: “suratlı” vazo. 


Truva II nin başka eserleri arasında toprak ya da taş idoller önemli bir yer almaktadır. Ekser hallerde kadınları tanımlayan ve bir taraftan Ege, diğer taraftan Orta Anadolu ve Ön Asya idolleriyle benzerlikler gösteren bu eserler bütün bu geniş alanda bir toprak ve tabiat tanrıçasına tapıldığını bir kez daha ispatlamaktadır. İdollerden başka ağırşaklar, silindir ya da istampa mühürleri de zikre değer. Mühürlerin üzerindeki işaretleri yazı olarak kabullenmek doğru değilse de bunların sembolik bir anlam taşıdığı ve belirli eşyayı göstermek için piktografik işaret olarak kullanıldığı söylenebilir. Truva TI katında mezarlara rastlanmamıştır. Yalnız bazı evlerde küpler içinde çocuk cesetleri bulunmuştur. 


Truva yöresinde Hanaytepe'de, daha güneyde Bakırçay kenarında Yortan'da bulunan mezarlar bu boşluğu bir dereceye kadar doldurmaktadır. Yortan'da iskeletlerin küplerin içine konulmasına karşılık Hanaytepe'de ölüler bacakları karınlarına doğru çekik olarak (Hocker) basit çukurlar içinde yatmaktadır. 


Truva LI şehri şiddetli bir yangın sonunda harap olmuştur. Bu olay herhalde pek âni vukubulmuş olacak ki şato halkı değerli mallarını kurtaramadan şatoyu terketmek zorunda kalmıştır. Yukarda bahsettigimiz gömülerin çokluğu ancak bu suretle açıklanabilir, 


Sonuç olarak şunu söyliyebiliriz ki gerek Truva |, gerek Truva TI kültürleri bir bütün olarak karşımıza çıkmakta ve bunları vücuda getiren insanların Anadolulu olduğunda şüphe bırakmamaktadır. Fakat burada bulduğumuz kültür yalnız Truva'ya inhisar etmemiş, Biga yarımadası'nda oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Truva'nın güneyinde Yortan'da merkezlenen ikinci bir kültür grupu, bunun daha güneyinde Pisidya ve güney-batı Frigya'da rastlanılan üçüncü bir grup vardır ki, bütün bu gruplar büyük batı Anadolu grupu içinde, aralarında yalnız birtakım bölgesel farklar gösteren gruplar olarak kalmaktadır. Bu kültür bir süre sonra Anadolu sınırlarını aşmış, Ege adaları üzerinden Avrupaya geçerek Sırbistan içerlerine kadar (Vinça) yayılmıştır. 

Truva IlI şehri başka bir plâna göre kurulmuş bulunmakta, Truva IV zamanında ise bu şehir yeni bir surla çevrilmektedir. Truva V gerçek tunçtan yapılmış kapları ve gelişmiş keramikleri ile dikkati çekmektedir. 


Üçüncü BöLüm 


İKİNCİ BİNYILDA EGE BÖLGESİ 
GİRİT 


İkinci binyılın başlangıcında, Mısır'ın 12 nci sülâleyle 


M.ö. 2000 ile 1799 (“'D<! bin ğ > yeni bir yükselme çağına kavuştuğu, Ön Asya'da kavim- 


arasında 
Girit kültürü (ler hareketisonunda yeni birtakım devletlerin ortaya çık- 


tığı ve Hurri'lerin üstün bir rol oynamağa başladığı, Anadolu'da ise Hitit devletinin kurulduğu bir zamanda Girit adası da büyük bir siyasal ve kültürel gelişim geçirmeğe başlamıştır. Yine bir tunç çağı olan bu zamanda adanın en çok orta ve doğu bölgelerinde kırallar tarafından idare olunan şehir devletleri kurulduğu kesin olarak söylenebilir. Bu kırallar, kalıntılarına Kandiye yöresinde, Homeros destanlarında “büyük şehir” olarak gösterilen Knossos'ta, adanın kuzey kıyısında Mallia'da, güney Mesara ovasında Faystos'ta ya da doğuda Zakro'da yer alan büyük saraylarda yaşamaktadırlar. Bu saraylar yüzyıllar boyunca büyük ya da küçük tahriplere uğramış olmakla beraber, M. ö. 2000 den 1400 yılına kadar ayakta kalmışlardır. 
Mimarlık bakımından uzun bir gelişimin sonucu, 3 üncü binyıl evlerinin gelişmiş ve genişlemiş bir şekli olan ve büyük bir iç avlunun etrafını çeviren yüzlerce oda ve koridordan ibaret bulunan bu saraylar kış soğuklarından korkmayan, serin deniz rüzgârlarını en ücra köşelere kadar sevkeden, sıcak yaz güneşini mümkün olduğu kadar bertaraf etmeğe çalışan ve oturma dairelerini ılık kış güneşine yönelten güney insanlarının ortaya koyduğu bir yapı şekli olarak kabul olunabilir. Bu sarayların ilk zamanlarına ait kalıntılar kazılar sonunda saptanmıştır. Knossos'ta batı meydanı ve iç avlu başlangıçtan beri vardı. Avlunun etrafında birbirinden üzerleri açık koridorlarla ayrılmış mekân grupları (adacıklar) yer alıyordu. Fakat doğudaki çok katlı daireler daha henüz yapılmamıştı. Faystos'tada, son yıllardaki kazılar sayesinde, sarayın en çok batısında görülen eski kısımlar hakkında bir fikir edinmek mümkün olmuştur. 
Etraflarında tahkimat bulunmayan bu saraylar ekser hallerde kaldırımlı, fakat girintili çıkıntılı sokakları, birbirine bitişik çok katlı evleri, kanalizasyon ve başka birtakım sıhhi tesislere sahip şehirlerin ortasında bulunmaktadır. Sarayların yöresinde asillerin konakları yer almakta, bu konaklardan sonra tüccar, zanaatçı, gemici ve işçilerin oturdukları mahalleler gelmektedir. Bu şehirlerde, doğu şehirlerinin tersine olarak, bulduğumuz üst üste denebilecek kadar sıkışık oturma tarzını, halkın yayılmasına elverişli ovaları ve vâdileri pek az olan, halkının büyük bir kısmı ticaret ve sanayiyle geçinen bir ülkede tabii olarak karşılamak gerekir. Bu şehirlerden başka adada tarım ya da hayvancılıkla geçinen halkın oturduğu köyler de vardır. 


İda sıradağlarıyla ayrılmış olan adanın kuzeyle güney bölgelerindeki saray ve şehirlerin birbirine göre nasıl bir durumda olduklarını kesin olarak bilmiyoruz. İlk zamanlar belki bu iki bölgede iki ayrı kıralık vardı. Fakat saraylar arasında Knossos sarayının, büyüklük ve görkem bakımından, başka sarayları geride bıraktığı göz önünde bulundurulacak olursa Knossos'ta oturan kıralın diğer kıralları zamanla egemenliği altına aldığı, bu suretle bütün adayı içine alan birleşik bir kırallık kurduğu kabul olunabilir. Sarayların etrafında, bunlar l7nci yüzyıl başlarında ikinci kez yapıldıktan sonra da sur bulunmaması Knossos kıralının güçlü bir donanmaya sahip olduğuna işaret eder. Bu dönem Girit deniz gücünün yankılarını Knossos kıralı Minos'un deniz egemenliğinden bahseden Yunan mitos'larında bulmak mümkündür. Bunlara göre Minos Ege adalarını ele geçirmek suretiyle büyük bir deniz devleti kurmuş, Yunanistan'a karşı birtakım seferler yapmış ve bazı şehirleri haraca bağlamıştır. Gerçekte ise yalnız kuvvetli Girit etkileri altında kalmış olduğu anlaşılan Melos ve Tera adalarının Girid'in siyasal hegemonyasını tanımış olduğu kabul olunabilir. Bu dönemde Girit'le Mısır arasında sıkı ticaret ilişkileri vardı. 
Fakat bunlardan adanın Mısır'la siyasal ilişkilerde de bulunduğunu ya da Mısırın nüfuzu altına girdiğini çıkarmak zannımıza göre doğru değildir. İçte düzenli bir idare ve orijinal bir yazı sistemi vardı. İlk zamanlar bir resim yazısı olan bu yazı sonraları fonetik bir şekil almış, en büyük gelişimini ise M.ö. 16 ıncı ve 15 inci yüzyıllarda geçirmiştir. 

Adada aynı zamanda sabit bir ölçü ve ağırlık sistemi vardı. Ticarette değer ölçüsü olarak ağırlıkları saptanmış değerli maden külçeleri kullanılıyordu. Herhalde bu dönemde maddi refah ve zenginlik pek çabuk artmış olacak ki, Girit kültürü bu kadar hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. 
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M8 1700 den Ikinci binyılın ilk dönemlerindeki sanat, dolayısiyle 


önceki keramikler fikir hareketlerinin gelişimini yalnız küçük sanat eser- 


lerinde saptamak zorunda kalıyoruz. Çünkü sarayların yıkılışı esnasında büyük sanat eserleri tahrip edilmiş, bunlardan yalnız küçük parçalar bize kadar gelmiştir. Fakat bu küçük sanat eserleri de bu yüzyıllarda Girit sanatının, göze çarpan bir kesilme göstermeksizin, 3 üncü binyıl geleneğini sürdürdüğünü ve derece derece geliştiğini açığa vurmaktadır. Keramik 3 üncü binyıl vazolarının şekil ve tekniğini almakta, fakat | çömlekçi çarkının geniş ölçüde kullanılması sonunda şekillerin 


düzgünleştiği ve madeni vazoları taklit cttiği görülmektedir. 
Toprak vazoların rakibi olan taş 


vazolar ise bu dönemde gerileme belirtileri göstermektedir. 2 nci binyılın ilk üçyüz yılındaki vazolar 3 üncü binyıl boyalı vazolarının bir devamı olmakla beraber, ekser hallerde koyu zemin üzerine çeşitli açık renklerle yapılmış bir bezeme siste- N i mine önem vermekte, bazan © © < Be vazoların dış yüzeylerinin kabartma çizgiler, çentikler ve noktalarla kaplandığı ve bo- 


yandığı (barbotin tekniği) gö- ; Mi rülmektedir. Bu gelişimin sonu- Res. 10 -—- Kamares üslübunda bezenmiş cu olarak en karakteristik par- bir küp (Faystos). 

çaları İda dağının güney yamacında Kamares mağarasında bulunmuş olduğundan “Kamares vazoları” adını alar, teknik ve şekil bakımından tam anlamıyla mükemmel vazolar ortaya çıkmıştır. Saray atelyelerinde geliştirilmiş olduğu anlaşılan bir teknikte yapılan vazolar bazan yumurta kabuğu inceliğinde ve ekser hallerde porselen sertliğindedir; kahverengi parlak bir boya ile örtülü dış yüzeyleri ise birbiriyle hayret verici bir surette bağdaşan çeşitli renkte (er, çok beyaz, kırmızı ve turuncu) geometri süsleri ve bazan üslüplaşmış bitki ve hayvan motifleriyle örtülmektedir (res. 10 - 11). Fakat yavaş yavaş bezemede 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Girit sanatının öteden beri etinde ve kanında bulunan natüralist akımlar başgöstermektedir ki, bu akım sonraki yüzyıllarda, geçici olarak, tüm Girit sanatına egemen olacaktır. Kamares vazolarının şekilleri, boyaları ve bazan kabartma olarak ta yapılmış süsleri madeni vazoları hatırlatmakta'ise de bu yüzyılda gelişmiş bir durumda bulunduğu anlaşılan maden işçiliği hakkında fikir edinmek mümkün olmuyor. 


Res. 1i — Kamares üslübunda bezenmiş bir tabak )Faystos). 


M.ö. 1700 yılından İkinci binyılın ilk dönemlerinde meydana geldiğini sonraki Girt (gördüğümüz yüksek uygarlığın merkezi olan saraylar İZ nci yüzyıl başlarına doğru büyük bir felâkete uğramışlardır. Faystos sarayı büyük bir yangın sonunda harap olmuştur. 
Aynı zamanda Knossos ve belki Mallia sarayı ve adanın çeşitli yerlerindeki yerleşme yerleri tahribat izleri taşıdığına göre şu iki ihtimal ileri sürülebilir : Ada ya doğudan gelen yabancı insanlar (ıneselâ o zamanlar Mısır'a egemen olan Hiksos'lar) tarafından istilâ edilmiş, ya da birbirini izleyen depremler yüzünden büyük zarar görmüştür. Birinci 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teori 17 nci yüzyıl sanatının organik olarak 18 inci yüzyıl sanatından doğmuş ve natüralist bir üslüp taşıyan eserlerin tahrip gören saraylarda bulunmuş olması ve bunlarda herhangi bir yabancı etki görülmemesi gerçeği karşısında gücünü kaybetmektedir. Knossos'ta bulunan ve Hiksos kıralı Khian'nın adını taşıyan sukirecinden yapılmış bir vazo kapağının yeterli bir delil olamıyacağı kanısındayız. Çünkü böyle bir kapaklı vazo Mısulı'ların Girid'e gönderdikleri bir armağan da olabilir. Zannımıza göre bir tabiat olayına ve onun sebep olduğu yangınlara bağlanması daha doğru olan bu felâketten sonra Girit pek çabuk kalkınmış, saraylar ise çok daha geniş ve anıtsal şekilde yeniden yapılmıştır. 


16 ncı yüzyılın başlarındaki ikinci felâketin, Knossos sarayındaki 
izlerden açıkca görüldüğü gibi, bir deprem yüzünden meydana geldiği, fakat sarayın aynı zamanda esaslı bir surette soyulduğu anlaşılıyor. 
Peloponnes”te oturan Akhay'lar ya da Aka'ların bu fırsattan faydalanarak adaya birtakım korsanlık seferleri yaptıkları kabul olunabilir. Aynı döneme ait Mikenai şatosunda kuyu mezarlarında bulunan bazı Girit eserlerinin bu seferler esnasında alınmış ganimet eşyası olması muhtemeldir. Aynı mezarlardaki altın bolluğu da bukabil seferlerle ilgili olabilir. Fakat Girit tarihi bakımından bütün bu olaylar adanın kültür gelişimini durdurabilecek güçte olmamıştır. Yunanistan tarihi bakımından ise bu akınlar Girid'in kültür etkilerinin geniş ölçüde Yunanistan'a girmesini mümkün kılmış olduğundan büyük önem taşımaktadır. 


Fakat Girit'te de Yunanistan etkileri yok değildir. Bu dönemden başlayarak adada yeni silâhlar, atlı savaş arabaları ve tüm vücudu örten yüksek kalkanlar, yaban domuzu dişleriyle kaplı miğferler, deri dizlikler ve zırhlı gömlekler bu etkileri açığa vurmaktadır. 


Adanın siyasal ve kültürel merkezi bu felâketten sonra da, Knossos sarayıdır. Bu ve başka sarayların bu dönemde de tahkim edilmemiş olması Girid'in ancak güçlü bir donanmaya sahip olmasıyle açıklanabilir. Girit bu yüzyılda da siyasal nüfuzunu fazla genişletmek isteğinde bulunmamakta, sadece Melos, Tera ve Rodos gibi adalarda ve Anadolu kıyılarında meselâ Miletos'ta ve belki Karya'da bazı üsler ya da “koloniler” kurmakla yetinmektedir. Aynı zamanda içte sükün ve güvenlik içinde yaşamağa, dışta bütün komşu ülkelerle dost geçinmeğe ve ticaret yapmağa önem vermektedir. Eskiden olduğu gibi bu dönemde de Girit Mısır'la sıkı ilişkilerde bulunmaktadır. Her ne kadar 19uncu sülâle zamanına ait mezarlarda Kefti olarak gösterilen Egeli insanlar Mısır'a 


Ege ve Yunan Tarihi, 3 
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armağan getirir durumda tanımlanmış iseler de bu resimlerden adanın Mısır'ın vasali olduğunu çıkarmak, zannımıza göre, doğru değildir. 
Bukabil resimler siyasal varlıklarının en yüksek aşamasına ulaşmış olan o dönem Mısırlılarının övünç duygularının ve çeşitli nedenlerle kendilerinden armağânlar aldıkları denizaşırı ülkelerini kendilerine tâbi saymak alışkanlığının bir sonucu olsalar gerektir. 


Aynı dönemde Girit'le Kıbrıs ve Suriye arasında da sıkı ticaret ilişkileri vardı. Girit bu ülkelerden çeşitli madenler ve en çok bakır ithal 


prosesyon koridoru. D : üzeri örtülü ve basamaklı yol. E : güney girişi. F : merdiven 

önü avlusu. G : üst katlara ulaştıran anıtsal merdiven. H: depolar koridoru. I : avludan 

üst katlara ulaştıran merdiven. K : küçük taht salonu. L : şapel fasadı. M : orta avlu. 

N : kuzeyden avluya ulaşan rampa şeklinde koridor. O: kuzey girişi ve üç nefli salon. 

P: basamaklı bina (tiyatro?) ve “küçük saray” yönünde uzanan yolun başlangıcı. 
R: payeli salon. S5: kıraliçe dairesi. T: sarayın yöresindeki özel evler. 
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ediyor, kültürel etkilerini ise Mezopotamya içerlerine kadar gösteriyordu. 

Girit'in Anadolu ile olan kültür ve ticaret ilişkileri Mısır ve Suriye ilişkilerine kıyasla daha azdı. Bunun nedenini o zamanlar meydana gelen Hitit kırallığının bir kara devleti olmasında ve Ege'den ziyade güney-doğu bölgeleriyle ilgilenmesinde aramak herhalde doğru olur. 


ü in em ni 


Res. 13 — Knossos sarayında kıral dairelerindeki anıtsal merdiven. 
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M.ö. 17 nci ve en çok 16 ncı yüzyıllar Girid'in her ba- 


M.6.17 nci-16 ncı yi kımdan en parlak dönemidir. O zamanda vücude geti- 


yüzyıl sarayları rilen çok ve çeşitli sanat eserleri bunu ispatlar. Tüm 


fikir ve sanat hayatının merkezi olduğu anlaşılan saraylar son şekille- 


Res. 14 — Üstte: Knossos sarayında “kıraliçe'nin salonu” (2). Altta: Banyo odası. 
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rini almakta, çeşitli dairelerin daha organik bir bütün halinde orta avlunun etrafını çevirdiği görülmektedir. Batı tarafında zemini taş döşeli bir meydan yer almakta, sarayların esas cephesi bu meydana bakmaktadır. Knossos sarayında (res. 12) yeniden inşa edilen doğu daireleri meyilli bir arazide yer aldığından orta avlu düzeyine kadar iki, onun üzerinde ise, avluyu çeviren başka daireler gibi, iki kat daha kapsamakta, yani dört katlı bir apartıman şeklini almış bulunmaktadır. Bu dört katı birbirine bağlayan ve ortasında bir ışık menfezi bulunan yatık basamaklı merdiven Girit yapı sanatının bir şaheseridir (res. 13). 
Bu bölümdeki oturma ve banyo odaları (res. 14), akar suyu ve kanalizasyonu bulunan helâlar da dikkat çekicidir. Doğu kısmında olduğu gibi sarayın başka kısımlarında da türlü ihtiyaçları karşılayan özel oturma ve tören daireleri, tahıl, şarap ve zeytinyağı depoları ve atelye- ler gibi birtakım daireler bulunmakta, bunlar koridorlar ya da iç avlur-İar aracıyla birleştirilmektedir. Bütün bu daireler çok katlı olduğundan derin avlular şeklinde menfezler en alt katlara da ışık, hava ve serinlik girmesini sağlamaktadır. Payeler ya da aşağıdan yukarıya doğru kalınlaşan tahta sütunlarla bezenmiş büyük odalar ve salonlar önemli bir yer almakta, geniş mekânların en çok üst katlarda bulunduğu, büyük kapılar ve geniş pencerelerle balkonlara ya da taraçalara açıldığı anlaşılmaktadır. Saraya kuzeyden, batıdan ve güneyden dikdörtgen oda şeklinde giriş mekânları, bunlara bitişik payeli salonlar ve ince uzun ve bazan dik açılı dirsekler yapan koridorlar aracıyle girilmektedir. 
Güney girişi vâdıye doğru inen üzeri kapalı ve zemini basamaklı bir galeriyle ve onun ucundaki bir köprüyle bağlantılıydı. Knossos sarayı 
aşağı yukarı 20000 m. karelik bir alanı işgal etmekte ve daireler 2 - 3 
(res. 15) ve bazı yerlerde 4 katlı olduğuna göre yüzlerce kişiyi barındırmaktaydı. 

Faystos ve Mallia'da aynı özellikler tekrarlanmış bulunmaktadır : Kaldırımlı batı meydanı, bu meydana bakan ana cephe, uzun bir koridor boyunca sıralanmış ince uzun depolar, dikdörtgen ve zemini kaldırımlı bir orta avlu, bu avlunun etrafını çeviren koridorlar, aydınlık menfezleri ve payeli salonlarla birleştirilmiş çeşitli daireler, üst kata ulaştıran yatık basamaklı anıtsal merdivenler, giriş mekânları ve bunlara bağlı ince uzun koridorlar. Yalnız Mallia sarayı Knossos'a kıyasla daha sade ve daha rüstik bir karakter taşımakta, bir tepe üzerinde yer alan Faystos sarayında ise önünde geniş bir merdiven kapsayan anıtsal bir giriş binası bulunmakta, ayrıca dışa açılan payeli ya 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da sütunlu salonlar ve bunların önündeki taraça ve balkonlara daha büyük önem verildiği görülmektedir. 


Res. 15 — Knossos sarayında batı daireleri fasadının eski halini canlandıran resim. Solda: şapel'in fasadı. Sağda: üst katlara ulaştıran merdiven. 


Büyük sarayların yöresinde aristokratlara ait daha küçük saraylar ve konaklar yer alıyordu. Bunlar arasında aynı yapı elemanlarını kapsamakla beraber bir orta avludan yoksun olan Knossos yakınındaki “küçük saray”, ya da Faystos yöresindeki “Hagia Triada sarayı” gösterilebilir. Küçük şehir ve kasabalardaki evler hakkında tümü kazılmış olan Gurnia (doğu Girit) bir fikir vermektedir. Girintili çıkıntlı, kaldırımlı ve bazan meyilli araziden ötürü merdiven şeklini alan dar sokaklar üzerinde birbirine bitişik en aşağı iki katlı evler yer almaktadır. Bunların plânları düzenli değildir; bazı evlerde orta avlu ve alt katta tahıl depoları bulunmaktadır. 


M. ö. 2000 - 1700 yıllarına ait anıtsal bir mezar yapısı daha henüz bulunmamıştır. Fakat bu dönemde de 
3 üncü binde aile mezarları olarak yapılmış oldukları anlaşılan 
kubbeli mezarlar kullanılmakta, ya da aynı şekilde yenileri yapılmaktadır. Fakat 17 nci yüzyıldan başlayarak anıtsal mezarlar ortaya çıkmaktadır. Mallia ile deniz arasında Hrisolakhos'ta bulunan bina 


Mezarlar 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dikdörtgen bir yapı bloku halinde olup ortasında yer alan bir kült salonundan başka içerlerine ancak yukardan girilen birtakım mezar odaları kapsamaktadır. | 


Knossos yöresindeki “tapınak - mezar” bir eksen üzerinde arka arkaya sıralanmış bir giriş mekânı, koridor ve iki katlı ve payeli bir önodanın gerisinde kayalığa oyulmuş karc mezar odasından ibaret bulunmaktadır. Odanın tahta kaplı olduğu anlaşılan tavanı bir payeyle destekleniyordu. Odanın içinde belki bir ya da birkaç tane tahta lâhit vardı. 


Kayalık içine oyulmuş oda mezarlarına çok sayıda Knossos yöresinde rastlanmıştır. Bunların arasında kubbeli mezarlar şeklinde olanlar da vardır. Tam kubbeli bir mezar ise Knossostun kuzeyinde İsopata'da bulunmuştur. Sarayların son dönemine ait olduğu anlaşılan bu yapı bindirme tekniğinde yapılmış konsantrik yatay taş halkalardan ibaret arı kovanı şeklindeki kubbesi bakımından Yunanistan'da Mikenai kubbeli mezarlarıyle dikkate değer benzerlik göstermektedir. 


Ereskler Üçüncü binyılda evlerin duvarları bazan kırmızımtırak bir alçı tabakasıyle sıvanıyordu. Figürlü fresklere ise 
17 nci yüzyıldan başlayarak en çok Knossos sarayında, Amnisos villasında ve Hagia Triada sarayında rastlanmıştır. Faystos'ta çok az kalıntı bulunmuş, Mallia'da ise hiçbir fresk bulunmamış olması bir tesadüf olsa gerektir. Bazan anıtsal şekiller alan fresklere Mısır'da Orta Kırallık zamanında ve yukarı Fırat'ta Mari sarayında (18 inci yüzyıl) rastlanmıştır. Fakat halen bilinen en eski freskleri Anadolu'da Çatalhöyük'te elde edilen neolitik freskler teşkil etmekte ve bunlarda anıtsallığa dogru giden bir gelişim sezilmektedir (meselâ boğa tasvirlerinde). Bundan ötürü Girit fresklerinin menşe? bakımından Anadolu'ya bağlanmış olması çok muhtemeldir. 17 nci yüzyılda başlamakla beraber 16 ncı yüzyılda sayıları artan Girit fresklerinin bazıları minyatür gibi küçük, bazıları ise doğal büyüklüktedir. Girit sanatındaki natüralizm akımları ilk kez bunlarda görülmektedir. Meselâ Amnisos'ta saksılardan zambaklar ve başka çiçek demetleri fışkırmakta, Knossos'taki safran çiçeklerini toplama sahnesinde ise mavi figürün bir erkek olmayıp bir maymun olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. Bazan sivri kaya şekilleri alan zemin hatlarıyle resim çerçevelenmekte, bu tasvir tarzının mübürler ve vazolarda da uygulandığı görülmektedir. 


40 EGE VE YUNAN TARİHİ 


16 ncı yüzyıl freskleri arasında din törenleriyle ilgili olarak koşan 
ve sıçrayan gençler, kızgın bir boğanın boynuzlarından tutmak suretiyle kendilerini havaya fırlatan, bir taklak attıktan sonra yere inen erkek ve kadın atletler (res. 16), bahçelerde çiçekler ve kayalıklar arasında bir 


NT A İT TEE TTİYTTM 


0 in ai " İl il 


ETA YT STATTA 


e e li v ii yi NE ii 


N r l z 
Res. 16 — Üstte: Çalılıklar arasında kuş avlayan yaban kedisi freski (Hagia Triada). Altta: Boğa oyununu tanımlayan bir fresk (Knossos). 
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peri gibi dolaşan erkekler ve bu arada boyalı alçı kabartma olarak yapılmış, başında zambaklar ve uzun tüylerle süslü bir taç taşıyan “prens” (res. 17), din törenlerinde sakin ya da vecde gelip çılgınca dans eden kadınlar, etrafları alçak duvarlarla çevrili kutsal alanlarda 


veya çatıları kült boynuzlarıyle süslü küçük şapeller etrafında yapılan 


3 - 
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Res. 17 — Knossos sarayı boyalı alçı 


taç giymiş bir “prens”. 
din törenleri (res. 31) ve bunlara katılan saray mensupları ve halk kitleleri, armağanlar taşıyan figürlerden meydana gelen geçit törenleri veya saray pencereleri ve balkonlarından bunları seyreden kadınlar ve erkekler gösterilebilir. Saçları bukleli, dudakları kırmızı, arkasında kutsal bir düğüm taşıyan ve göğsü açık bırakan bir elbise giymiş bir genç kız resmi çehresi bakımından modern genç kız resimlerine o kadar uymaktadır ki arkeologlar ona “Parisli kız” adını vermişlerdir (res. 18). 
Bu insan figürlü sahnelerin yanında sırf doğal manzaralar da bulunmakta, bunlar efsanevi güzellikte olan Girit tabiatının türlü bitki, en çok çiçek, ağaç, kuş ve hayvanlarını ya da Girit denizinin balık ve ahtapotlarını, istiridye ve mercanlarını, bazan maymun gibi ekzotik hayvanları, realist olmakla beraber, canlı ve hareketli bir surette tanımlamaktadır. Başka freskler arasında boğaya hücum eden aslan tasvirleri ya da çalılıklar arasında pek alımlı renkler gösteren bir kuşu yaka-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Res. 18 — Knossos fresklerinden: genç kız tasviri (“Parisli kız”). 
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lamak üzere ayaklarının ucuna basarak sessizce ilerleyen bir yaban kedisi resmi (res. 16) en çok zikre değer. Fresk ressamları yalnız şiddetli hareketleri değil, en hafif titreşimleri bile tanımlamasını bilmekte ve her şeyden önce tabiata karşı büyük bir sevgi duymaktadırlar. Bu yüzyılların resim sanatı efsane tasvirleriyle kıyaslanmıştır. Gerçekten efsane dünyasının yankılarını, zamansız ve mekânsızmış gibi görünen bu sanat eserlerinde sezmemek imkânsızdır. Fakat fresk üslübu zamanla pek fazla incelmiş, hattâ geniş bir eteklik ve göğsü açık bırakan bir bluzdan ibaret kadınların kıyafeti gibi, koket ve yapmacıklı bir hal almış, bununla da gelişiminin son aşamasına ulaşmıştır. Bir süre soura fresklerin 


Res. 19 — Knossos sarayındaki “taht salonu”. Ortada taştan yapılmış 


taht: onun sağında ve solunda taş peykeler. Duvarlarda ejder freskleri. 


natüralist karekterlerini kaybettiğini, simetriye ve dekoratif yönlere daha büyük bir önem verdiğini, dolayısıyle üslüplaşmağa başladiğını görüyoruz. Bu “üslüplaşmış” fresklerin en tanınmışları arasında Knossos”ta “taht salonu”ndaki ejderler (15 inci yüzyıl) (res. 19), ya da Hagia Triada'da bulunan bir taş lâhtin üzerindeki ölüler kültüyle ilgili sahneler (14 üncü yüzyıl) gösterilebilir. 
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M.G. 1700 den Girit resim sanatının gelişimini fresklerden başka vazo sonraki keramikler resimlerinde de izliyebiliyoruz. 17 nci yüzyıl başlarında 

çok renkli bezeklerle süslü “Kamares vazoları” yapılmakta, fakat yavaş yavaş polikrominin ortadan kalktığı göze çarpmaktadır. Knossos'ta bulunan ve bu yüzyılın sonlarına ait olduğu anlaşılan koyu zsmin üzerine beyaz boya ile yapılmış zambaklar kapsayan vazolar bu hususu ispatlar. 16 ncı yüzyılın ilk yarısında resimler ve nakışlar siyah ya da kahverengi parlak bir boya ile açık kil zemini üzerine yapılmış olup ilk önce bitkileri (safran çiçeği, zambak, papirüs v.s.), daha sonra hayvan ve en çok deniz yaratıklarını (ahtapot, sedef, midye, istiridye, mercan v.s.) en doğal şekilleriyle tanımlamaktadır. 
Girit sanatçıları en çok ahtapot tasvirlerinde başarı göstermekte, bu hayvanı vazo eksenine eğri olarak oturtmak ve ayaklarına türlü kıvrımlar vermek suretiyle vazo yüzeylerini herhangi bir çerçeveye bağlı olmaksızın serbestçe doldurmasını bilmektedirler (res. 20). 


Res. 20 — Matara şeklinde bir yassı vazo üzerindeki ahtapot tasviri (Palaikastro). 
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Bu natüralist sanat akımı Girit'te elli yıl kadar tutanabilmiştir. 
M. ö. 16 ncı yüzyıl sonunda ve en çok 15 inci yüzyılda, büyük bir kısmı Knossos sarayında bulunan vazolarda şekilierin daha büyük ve daha düzenli yapıldığı ve dekorasyonun vazonun şeklini gözönünde bulundurmak suretiyle tektonik bir surette tertiplendiği görülmektedir. Bu yeni akım önceki dönemin motiflerini kullanmakta, fakat dekoratif amaçlar için gerek hayvan, gerek bitki motiflerini sistemli olarak üslüplaştırmaktadır. Bu suretle dekoratif yönü ihmal eden natüralist sanatın tersine olarak dekorasyon alanında seyirciyi etkilemesini bilen yeni bir akım başgöstermektedir (saray üslübu) (res. 21). İşte bu açıdan bakıldıkta Knossos taht salonundaki ejder tasvirlerinin (res. 19) orijinalliği değerlendirilebilir ve vazo nakışlarıyle beraber giden bu anıtsal tfreskin gerilemeğe yüztutmuş bir üslübun temsilcisi olmadığı anlaşılabilir. Bu üslüp Girit saraylarının tahrip edildiği 1400 yılına kadar yaşamıştır. 


Res. 21 — “Saray üslübunda” bezenmiş iki vazo (Knosso0s). 


li Fresklerde ve vazo bezemelerinde saptadığımız akım-Mühürler eN Da ESR ime Ta 

ları ve üslüp değişikliklerini Girit'te 3 üncü binyıl ortalarından başlayarak kullanılagelen ve Girit uygarlığının sonlarına kadar devam eden mühür resimlerinde izlemek mümkündür. Bunlar esas 


itibariyle damgalamak üzere kullanılan ıstampa mühürleri olup yassı 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levha, düğme, prizma ve en çok bakla ve badem şekilleri göstermekte, bazan plâstik olarak işlenmiş kulplara da sahip bulunmakta ve taşıdıkları resimler taşı oymak suretiyle, yani negatif olarak işlenmektedir. 
Malzeme olarak ilk zamanlar kemik ve fildişi, daha sonraları ise parlak ve donuk akik, sabun ve necef taşı gibi oldukça sert ve değerli taşlar kullanılmakta, bazan altın yüzüklerin oval levhaları iüizerinde de oyulmuş motiflere rastlanmaktadır. Orijinal mühürler çok sayıda bize kadar gelmemiştir. Bununla beraber bunların taşıdıkları tasvirlerin gelişimini kil üzerindeki damgalardan izlemek mümkün oluyor. İlk zamanlar spiral, şerit, dalga, meandr, haç ve yıldız gibi geometri, rozet, yaprak ve ağaç gibi bitki, daha sonraları ise balık, kuş, çeşitli hayvanlara hücum eden aslan gibi hayvan motiflerinden başka insan motifi de ele alınmaktadır. 

Mühürlerin en parlak dönemi 16 ncı yüzyıldan itibaren başlamakta ve fresklerin etkisi altında tanrılardan başka insanlar çoban, atlet, boğa oyuncusu, avcı ve savaşçı olarak kült, av ve savaş sahnelerinde bazan pek canlı ve hareketli bir surette tanımlanmaktadır (res. 26). Bunların arasında Truva atını hatırlatan büyük bir at heykelini kapsayan gemi 


Res. 22 — Kürekli (solda) ve yelkenli (sağda) gemileri tanımlayan Girit mühür damgaları. Soldakinde büyük bir at resmi de var. 


(res. 22) dikkat çekicidir. Bazan insan başları profilden gösterilmekte ve portre karakteri taşıdığından ötürü büyük önem taşımaktadır (res. 23). 
Bazan çeşitli hayvan uzuvlarının birleştirilmesiyle meydana gelen fantastik yaratıklar, bazan da arma şeklinde kompozisyonlar ele alınmaktadır. Son dönemlerde tasvirlerin daha düzenli yapılmaları ve mühür yüzeyini daha uygun bir surette doldurmalarına karşılık hareket ve 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ee 

canlılıklarını kaybettiği ve şematik bir şekil aldığı ilen mik tadır. e ii 

Neolitik dönemden beri taş, kemik, fildişi ve kil gibi maddelerden yapılmış idoller şeklinde ilkel heykeller meydana getirmiş olan heykeltraşlık 2 nci binyılda figürlerin tektonik yapısına önem vermeyen, vücudu âdeta kemiksizmiş gibi şekillendiren, en çok belin inceliğine önem veren fayans, fildişi ve tunç heykelcikler ortaya koymakta ve 16 ncı yüzyıldan başlayarak bu özellikler daha belirli bir surette göze çarpmaktadır. Örnek olarak Knossos'ta bulunmuş, 


Heykeltraşlık 


Dn ," 


Res. 23 — Girit insan tiplerini tanımlayan mühür damgaları (Knossos). 


elterinde yılanlar, başında bir aslan figürü taşıyan ve göğsü açık bırakan saray kıyafetinde tanımlanmış bir fayans kadın figürü gösterilebilir ki “yılanlı tanrıça” olarak adlandırılan bu figürün (res. 29) bir rahibeyi gösteren bir adak figürü olması çok daha muhtemeldir. 
Dua eder durumda ellerini yukarıya kaldıran ve öne doğru eğilen tunç kadın ve erkek heykelcikleri de bu gruba girer (res. 30). Sabuntaşı ve çeşitli başka maddelerden yapılmış boğa başı şeklinde bir kap (riton) tektonik bir yapı göstermemekle beraber canlı bir hayvan ifadesini esrarlı ve efsanevi unsurlarla karıştırdığından ötürü dikkati çeker (res. 
32). Fakat bu grup heykellerinin yanında koşan bir boğanın sırtına atlayan fildişi atlet ya da salıncakta sallanan fayans kadın heykelciğinde statik kurallara uymayan, dolayısıyle heykeltraşlığın bünyesine aykırı düşen motifler seçilmiş bulunmaktadır. Girit heykelciliğinin, resim sanatının tersine olarak, anıtsallığa doğru hiçbir adım atmamış olması dikkat çekicidir. 
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Taş, en çok steatit (siyah sabuntaşı) vazolar üzerindeki kabartmalarda şarkı söyliyerek ilerleyen orakçılar ya da zeytin toplayıcılar kafilesi, boğa oyuncuları, elinde bir asâ tutan bir “prens”in önünde saygı duruşunda bulunan bir subay (res. 24) veya çeşitli hayvan tas-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Res. 24 — Bir “prens”le bir “subay”ı tanımlayan steatit vazo (Hagia 


Triada). 


virleri yine vücut tektoniğine önem vermemekle beraber, canlı ve hareketli olarak tanımlanmışlardır. Bir yaban keçisini yavrularıyle birlikte kayalık bir zemin üzerinde gösteren fayans levhalar Girit sanatçılarının tabiatı incelemek hususunda ne kadar büyük bir başarı gösterdiklerine bir kanıttır. Aynı özellikler madeni eserlerde de vardır. 
Boğaların avlandıklarını ve tutulduktan sonra sakin bir hayat geçir- 


“ İKİNCİ BİNYILDA EGE BÖLGESİ 49 


diklerini kabartına olarak tanımlayan altın kadehler veya lamaları üzerinde hayvan ve kuş frizleri, av ve savaş sahneleri kapsayan hançerlerin (res. 39) birçoğu Yunanistan'da bulunmuş olmakla beraber Girit sanat çevresine girmektedir. 


Girit halkı Girit'in etnik bünyesi hakkında bir fikir edinmek mümkün olmaktadır. Bu adada rastlanılan (ss) ya da (atli coğrafya ve tonrı adları (meselâ Knossos, Tilissos, Radamantis) ya da Girit imites'larıyle ilgin kisi adları batı Anodohi adlarıyle beraber gitmekte ve Girit uygarlığının Kar'larla yakın akraba Anadolu kavimleri tarafından meydana getirilmiş olduğunu: açığa vurmaktadır. Girit mühür damgalarında ya da Mısır freskleri itseşindek! Eefn tasvirlerin- 


de görülen etnik tipler de Anadolu insür»i eği:mekdedir. 


Res. 25 — A yazısiyle yazılı tablet (sağda) (Hagia yazılı tablet (solda) (Knossos). 


Yy Yukarda söylediğimiz gibi ilk zamanlar bir resim yazısı azı e a. 

olan Girit vazısı M.ö. 10 mor yüzlek senetik bir yazı (hece yazısı) İlaline gelinmiştir ((Giologların A yazısı olarak adlandırdıkları yazı) (res. 25 sağ). En çok saraylarda kullanıldığı anlaşılan bu yazıyı 


Ege ve Yunan Tarihi, 4 
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okumak daha henüz mümkün olmamakla beraber bu yazıyle ifade edi len dilin Anadolu dilleriyle akraba olduğu ve metinlerin “Girit B yazısı” ile yazılı metinler gibi, idari ve ekonomik nitelikte bulunduğu büyük bir ibtimalle ileri sürülebilir. 15 inci yüzyılda adada, en çok Knossos yazmanları tarafında kullanıldığı anlaşılan ve A yazısını temel olarak almakla beraber onu bazı hususlarda değiştiren B yazı sistemini, son yıllarda yapılan sürekli araştırmalar sonunda, esas itibariyle okumak mümkün olmuştur. Bu yazı, A yazısı gibi, ucu sivri bir kalemle toprak levhalar üzerine kazılır, ya da siyah mürekkeple papirüs kâğıdı veya vazo yüzeyleri üzerine yazılırdı. Bu yazılı levhalardan (res. 25 sol) 


Res. 26 — Çeşitli taşlardan yapılmış mühür resimleri. a. Bir şapelin önünde tanrı epifanisi, b. Hayvanlar egemeni tanrıça. c. Ağaçlar altında oturan ve genç kızların sundukları çiçekleri kabul eden tanrıça. d. Hayvanlar egemeni tanrı. 


Kressos sarayının son yapı katlarında 3000 kadar bulunmuştur. Aynı yazı Yunanistan'da ancak 13 üncü yüzyıldan beri kullanılıyordu (res. 
47). Şu halde Yunanistan'daki yazılı belgelerin Girit'tekilerden iki yüzyıl daha geç olduğu söylenebilir. B yazısıyle yazılmış levhalardan Peloponnes”te Pilos sarayında 900 ve Mikenai'da 40 parça elde edilmiş, aynı zamanda bu yazının Aka'lar tarafından geliştirilmiş ve bu yazıyle 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ifade olunan dilin grekçenin arkayik bir şekli olduğu, yapılan tartışmalar ve karşıt iddialara rağmen, bir dereceye kadar meydana çıkmıştır. 
B yazısı 88 işaret ve ideogramdan ibaret bir hece yazısıdır. Sözcükler özel işaretlerle birbirinden ayrılmakta, bir sözcüğü açıklamak için onun sonuna bir ideogram katılmaktadır. Bu sistemde rakamlar da vardır ki, bunların desimal hesap sistemine göre tertiplendiği anlaşılıyor. B yazısını kapsayan tabletler saraydaki köleler, elbiseler, kumaşlar, silâhlar, tahıl ve zeytinyağı stoklarına ait çeşitli uzunlukta envanter listeleri olup sarayın günlük hayatı hakkında bize çok noksan olmakla beraber yine de bir fikir vermektedir. Tarihi, edebi ya da dini metinlere Girit'te veya Yunanistan'da bugüne kadar rastlanmamıştır. Bununla beraber bu yazılı belgelerden çıkarılacak en önemli sonuç 15 inci yüzyılda Girit saraylarında yeni bir yazı sistemi ve grekçeye yakın bir dil kullanılmağa başlanmış olmasıdır ki bu husus idarede bir değişiklik olduğuna ve Yunanistan Aka'larının egemenliği ellerine aldıklarına işaret etse gerektir. 
Metinlerde silâh hazinelerinin envanterleri önemli bir yer almakta, bunlarda atlar, arabalar, kılıçlar ve zırhlı elbiselerden bahsedilmektedir. 
Diğer taraftan Knossos yöresinde bulunan “savaşçılar” mezarlarından o zamana kadar görülmeyen bollukta çıkan silâhlar adanın cenkçi bir kavmin egemenliği altına girmiş olduğuna işaret etmektedir. Sanatta göze çarpan bazı değişiklikler, meselâ vazo resimleri ve fresklerde kendini gösteren üslüplaşma eğilimleri de Aka istilâsıyle ilgili olmalıdır. Fakat Knossos sarayının 1400 yılına doğru tahribi bu olayın bir sonucu olmayıp bugün kesin olarak saptayamadığımız bazı nedenler, belki Giritl”lerin Aka'lara karşı son bir ayaklanmasıyle ilgilidir. 


Filolojik incelemelerden başka Girit dininin araştırılması da bizi Anadolu'ya götürmektedir. Girivte de, Anadolu'da olduğu gibi, uzun bir barış ve sükün çağının ortaya attığı matriyarkal görüşlerin etkisi altında, tanrıçalar önemli bir yer almaktadırlar. Neolitik dönemden başlayarak tüm Anadolu ve Ege bölgesinde olduğu gibi Girit'te de en çok üreme uzuvları belirtilmiş ilkel kadın heykelcikleri her şeye hayat veren ve her şeyi tekrar kucağına alan büyük bir tabiat tanrıçasına tapılmış olduğunu ispatlamaktadır. İkinci binyılda bu tanrıçaya dağların ve hayvanların egemeni olarak rastlıyor ve aynı tanrıçanın tarihi dönemlerde Girit'te Rea, Anadolu'da Kibele adını taşıyan “tanrılar anası”nın karşılığı olduğunu görüyoruz. Mühürler, yüzük taşları 


Din 


. ve başka birtakım küçük sanat eserleri üzerinde bu tanrıçanın aslanlar 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üzerindeki egemenliği (res. 26b) ve göklerden inerken kendini insanlara gösterdiği (epifani) tanımlanmıştır (res. 26a). Bu tanrıçanın yanında evleri ve sarayları korumuş olması muhtemel olan bir tanrıça daha vardır. Sonraki dönemlerde Kültü Sparta'da en çok genç kızlar arasında yayılan ağaç tanrıçası Dendritis'i andırır bir surette ağaçlar altında oturan ve kadınlar tarafından kendisine çiçekler sunulan başka bir tanrıça (res. 26c) da dikkat çekicidir. Dördüncü bir tanrıça kalkan dolayısıyle harp tanrıçası olup şehirleri korumaktadır. Fakat bu tanrıça Girit”ten ziyade harp ve darptan hoşlanan Yunanistan Aka'ları arasında yayılmış ve sonraları, bir zamanlar saf bir Yunan tanrıçası olarak kabul edilmiş olan Âtene yada Atena'ya örnek olmuştur. Başka birtakım tanrıçalar çeşitli silâhlarla ya da deniz ejderleri üzerinde tanımlanmaktadır. Doğudan, belki de Sami'lerden güvercinlerle ilgili bir tanrıça gelmiş, onun resim ve kült sembollerine Girit'ten başka Yunanistan'da Aka mezarlarında rastlanmıştır. Bu tanrıça sonraları, büyük bir ihtimale göre Homeros destanlarında “Kıbrıslı” olarak gösterilen Afrodite ile eşittir. 

Bundan başka Ön Asya-Mısır dinlerinin Girit üzerindeki etkilerini tanrıların yanında önemli bir yer aldıkları anlaşılan insan ve hayvan uzuvlarının birleştirilmesiyle meydana getirilmiş ejderlerde veya deniz aygırı tanrısında bulmak mümkün oluyor. Fakat bütün bu ejderler başlı başına tanrı olarak ortaya çıkmamış, daima ikinci derecede bir rol oynamışlardır. Tarihi çağlarda tanrıça Rea'nın ardıçları olarak gösterilen Kuret'ler bunların bir devamı olsalar gerektir. 


Girit dininde hirçok tanrıçalar mı, yoksa kendini insanlara türlü şekillerde gösteren bir ick tanrıçanın ımı bulunduğu sorunu bilginler arasında birtakım tartışmalara vel açmıştır. Girit'te tarihi çağlarda “tabiat tanrıçalarının izlerine Rea ya da tariliçi Diodoros'un bildirdiği “meteres”” yani “ana tanrıçalar” şeklinde rastlandığı gözönünde tutulacak olursa adada yalnız bir büyük tanrıça bulunduğu, yukarda saydığımız tanrıçaların ise büyük tanrıçanın değişik şekilleri olduğu, zannımıza göre, kabul olunabilir. 

Büyük tanrıçanın yanında erkek tanrılar da yer almakta, fakat bunların önem bakımından sönük kaldıkları görülmektedir. Anadolu'da erkek tanrıların kutsal eşyası olarak karşımıza çıkan çifte baltanın Girit'te başlı başına bir kült sembolü sayılmış ve bazı seyrek hallerde tanrılar tarafından değil, tanrıçalar tarafından kullanılmış olması bu hususa işaret eder. Tanrılar bazan aslanlarla birlikte (res. 26 d), bazan da mızrak ve kalkan taşıdıkları halde parslarla ilgili olarak gösterilmekte ve böylece hayvanların egemeni olarak ortaya çıkmaktadırlar. 
Yunan çağı Girit mitos'larında doğumu onuruna yapılan orgiyastik törenleri anlatılan ve mezarı “Zevs'in mezarı” olarak bir dağ tepesinde gösterilen, ya da Rea'nın yanında “Zevs Megistos Kuros” olarak zikredilen bu tanrının her yıl ilkbaharda doğumu birtakım şenliklere, kışın ölümü ise birtakım yaslara yol açan genç Anadolu tanrısı Attis ile eşit olduğu kabul olunabilir ve bu adada, Anadolu'da olduğu gibi, iki tanrının birleşmesi sonunda tabiata gürlük ve bereket geldiği inancının var olduğu anlaşılır. Bu iki büyük tanrının yanında boğaya tapıldığına dair elimizde yeter belgeler yoktur. Meselâ Girit'te boğa tasvirine büyük tanrıça tasvirleri yanında rastlamak mümkün olmuyor. Bununla beraber bazı ejder tasvirleri, Yunan mitos'unda Knossos'ta “labirintos” adlı bir mekânda oturur olarak gösterilen kafası boğa, vücudu insan 


Res. 27 — Minotavros'un Atinalı kahraman Tesevs tarafından öldürülmesini tanımlayan bir Yunan vazo resmi. 


şeklinde bir ejder olan Minotavros (bk. res. 27), saraylarda yapılan ve birçok genç erkek ve kadın atletin ustalıklarını göstermelerine yol açan boğa oyunları, Girid'in en önemli kült sembollerinden biri olup boğa ile ilgili olduğu anlaşılan çifte baltalar (res. 28), tapınaklarla ilgili büyük boynuzlar (res. 31) ve riton'lar (res. 32) boğanın Girit kültlerinde hiç te küçümsenmiyecek bir yer almış ve Giritli'lerin dini düşünceleri üzerinde etkiler yapmış olduğunu açığa vurmaktadır. Boğanın Anadolu'da Çatal Höyük'te neolitik çağ kültlerindeki önemine yukarda işaret etmiştik. 

Tanrılara, en eski çağlarda olduğu gibi, 2 nci binyılda da yüksek dağların tepelerinde, ya da bu dağların yamaçlarmdaki meğaralarda veya kutsal alanlarda 


tapılmaktadır. Bukabil açık hava tapınaklarına Palaikastro' yöresinde 


Tapınaklar ve din törenleri 
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Petsofa'da, veya Knossos yöresinde Yuktas dağında rastlanmıştır. Kutsal mağaralar arasında İda dağının güney yamacındaki 
Kamares, ya da Psihro ile Yuktas arasındaki Arkalohori mağaraları gösterilebilir. 
Bu dağ tapınaklarında birçok kurban kalıntıları, adak eşyası olarak vazolar, silâhlar, insan ve boğa heykelcikleri, insan uzuvlarının kilden yapılmış modelleri ve çifte baltalar bulunmuştur. | 

Bu yüksek kült yerlerinin yanında kırlarda ve düzlüklerde de, fresklerde görüldüğü gibi, etrafları alçak duvarlarla çevrili kutsal alanlar vardı. Bunların ortasında bir sunak, bazan yüksek kapılı, çatısı kutsal boynuzlarla süslü bir şapel ve birtakım ağaçlar, en çok zeytin ağaçları bulunurdu. Bazı yerlerde menhir'leri hatrlatan dikilitaşlar da vardı. 

Küçük tapınma yerleri ya da şapellere 


| Bi - o saraylarda ve büyük evlerde rastlanmıştır. 
Res. 28 — Steatit taşından bir Bunlar alçak, içinde bir insan serbest hakaide üzerinde duran tunç çifte 


balta (Psih . reket edemiyecek kadar küçük bir veya biralta (Psihro mağarası). kaç odadan ibaret bulunmakta, çok ve çeşitli 


adak eşyası kapsamakta idiler. Knossos sarayı avlusunun batısında birkaç mekândan meydana gelen böyle bir şapel (res. 15 sol) ve onun içinde ağızlarına kadar adak eşyasıyle dolu iki taş sandık bulunmuştur. Bu yapı sarayın 1600 yılından sonraki inşası esnasında bazı değişikliklere uğramış, avluya bakan geniş pencereli yüksek bir orta bölümle daha alçak iki yan kanattan ibaret bir cephe kazanmıştır. Freskler (res. 31) ve altın kabartmalar üzerinde de tanımlanan bukabil binaların damları düz olup kutsal karakterlerine yukarda işaret ettiğimiz boynuzlarla süslenmişti. Fakat din törenleri, cephesinin genişliği 5 m. yi geçmiyen bu binada değil, sarayın iç avlusunun ortasında duran bir sunağın etrafında yapılıyordu. Buna benzer sunaklar Faystos ve Mallia'da da bulunmuştur. Knossos yöresindeki “küçük saray”ın bir taraftan içinde birtakım dikili taşlar duran kutsal bir salon kapsadığı, diğer taraftan kaldırımlı bir yolla Knossos sarayının yanında, iki tarafı taş basamaklarla çevrili “tiyatro” ya bağlı bulunduğu gözönünde bulundurulacak olursa gerek “küçük saray”da, gerek tiyatroda bazı din törenleri ve oyun- lar tertiplendiği ve Knossos fresklerinin açığa vurduğu gibi, kadınlar ve erkeklerin katıldığı dini alayların kaldırımlı yoldan geçtiği anlaşılır. 
Giritlilerde, Yunanlı'larm tersine olarak, tanrı heykelleri bulunmaması başlı başına bir tapınak mimarlığının ortaya çıkmasına engel olmuştur. 


Girit dininde tanrıçaların ön safta gelmelerine uygun olarak din törenlerinde kadınlar (res. 31) büyük rol oynamaktadırlar. Kadınlar, 


Res. 29 — “Yılanlı tanrıça” olarak gösterilen fayans kadın heykelciği (Knossos). 
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erkekler gibi sağ ellerini başlarına doğru kaldırarak tanrıçayı selâmlamakta (res. 30), bazan da ellerini göğüslerinin üzerine koymaktadırlar. 
Törenler esnasında müzikli danslar yapılmakta ve bu danslar bazan tapınanların vecde gelmeleri sonunda canlı ve hareketli bir şekil almaktadır. Tanrılara çeşitli hayvanlar, en çok sığırlar kurban edilmekte, ayrıca çiçekler, meyvalar, içkiler ve çeşitli eşya sunulmaktadır. Bu adak eşyası arasında iyi olan insan uzuvlarının kilden yapılmış modelleri ya da tarihi dönemlerde Yunanlılar tarafından Atena'ya sunulan “peplos” elbisesini andıran fayans elbise örnekleri zikre değer. 


Res. 30 — Dua eder durumda bir erkek (solda) ve bir kadın (sağda) heykelciği (tunçtan). 


Tapınmada rol oynayan kutsal gereçler ve kült sembolleri arasında çifte baltalar (res. 28) önemli bir yer almaktadır. Bakırdan, tunçtan hattâ altından yapılmış baltalara mağaralarda, ya da büyük evlerde 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rastlanmıştır. Balta resimlerini freskler, vazolar ve mühürlerden başka sarayların duvarları ve payeleri üzerinde de buluyoruz. Yukarda söylediğimiz gibi, Anadolu'nun tersine olarak, belirli bir tanrıyle ilgili olmayan bu baltalar törenlerde sığırları kurban etmek için kullanılmaktadır. Hattâ bu çifte baltaların Karya'da olduğu gibi Girit'te de ““labris” adını taşımış, bundan ötürü Yunan mitos'unda Knossos sarayında bulunduğu bildirilen “labirintos”la bu baltaların saklandığı yerin kastedilmiş olması ihtimal dışı değildir. 


Başka kutsal eşya arasında çeşitli renkte kumaşlardan yapıldığı anlaşılan düğümler enteresan olup Frigya başkentlerinden Gordiyon'da Büyük İskender tarafından kesilerek çözülmüş olan düğümü hatırlatmaktadır. 

Ölüler kökü Giritlilerin öbür dünya hakkındaki görüşlerini kesin olarak bilmiyoruz. Fakat bunlar herhalde hayatın ölümle sona ermediğine inanmış olacaklar ki, ölünün başka bir dünyada yaşamasını sağlamak üzere ev şeklinde mezarlar yapmışlar ve onların içine ölünün hayatında sevdiği ve kullandığı eşyaları bırakmışlardır. 
Üçüncü binyılda Mesara yuvarlak mezarları ya da Mohlos oda mezarları ve bunların içinde bulunan çeşitli eserler bu hususu açıkça göstermektedir. İkinci binyılda mezarların büyük bir kısmı üzerleri yassı tuğlalarla örtülü basit çukurlardan ibaret olup “Hocker”” durumunda, yani ayakları karına doğu çekik olarak yatan bir ya da birkaç ceset kapsamaktadır. Birçok defalar tahta tabutları örnek alan taş ve toprak lâhitler de yapılmakta, bu lâhitlerin üzerlerinin geometri süslerinden başka ölüler kültüyle ilgili bir takım semboller kapsadığı görülmektedir. Zenginler ve asiller için yumuşak kayalıklar içinde oda mezarları yapılmaktadır. Anıtsal mezarlar ise bu dönemde pek azdır. Knossos yöresindeki “İsopata mezarı”ndan ya da “tapınak - mezar”dan yukarda 


(s. 38-39) bahsetmiştik. 


Ölüler için yapılan törenlere dair Hagia Triada'da geç dönem bir kaya mezarının içinde bulunmuş olan bir taş lâhdin üzerindeki resimler bir fikir vermektedir. Bu resimler, esas nitelikleri daha henüz çözülmemiş bir sorun olarak kalmakla beraber, cenaze törenlerinde kurban edilen sığır kanının, çifte baltaların, ağaçlar ve sunakların, kadınlar ve müziğin büyük rol oynadığını açığa vurmaktadır. Bu dönemin öbür dünya hakkındaki görüşlerinin yankılarını sonraki Yunan din geleneğinde sezmek mümkündür. Meselâ Homeros destanlarında 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Zevsoğlu sarışın Radamantis'in (nt'li tipik Anadolu adı) âdil idaresi altında bulunan “Elisyon”, yani mutlu ölüler dünyası anlamı Yunan-Wların ölümden sonraki dünya görüşlerine uymamakta, Giritli'ler, ya da daha genel olarak, Ege kavimleri tarafından ortaya atılmış bulunmaktadır. , 
Ana hatlarını yukarda belirtmeğe çalıştığımız Girit uygarıığı M.ö. 1400 yılına doğru büyük bir felâketle sona ermiştir. Bu tarihte bazı şehirler ve saraylar (meselâ Knossos sarayı) yakılıp yıkılmış ve bunlar tekrar bina edilmemiştir. Bu olayın Aka istilâsıyle ilgili olamıyacağına, belki Girit'lilerin son bir ayaklanmasının sonucu olduğuna yukarda işaret etmiştik (s. 51). 
Yerli halk, hiç şüphesiz büyük kayıplara uğramakla beraber, tüm olarak ortadan kalkmamış, türlü yapılar, mezarlar, mitos'lar ve din geleneklerinin gösterdiği gibi, eski uygarlık 1400 yılından sonra da yaşamını sürdürmüştür. Hattâ bazı şehirlerde eski halk M. ö. 4 üncü yüzyıla kadar, hellenleşmekle beraber, eski dilini koruyabilmiştir. 
Aka istilâsından sonra Giritl”'lerin bir kısmı komşu ülkelere göçmek zorunda kalmıştır. Her nekadar Likyalı'ların Herodotos'un (1,173) sözlerine rağmen Girit'ten Anadolu'ya göçtükleri kesinlikle saptanamıyorsa da Tevrat'ta Kaftor (yani Krete — Girit) ülkesinden gelmiş olarak gösterilen ve sonraları kendilerine göre “Filistin” adını alan ülkeye yerleşmiş olan Pelest'ler ya da Kilistilerin Girit'ten Akdeniz'in doğu kıyılarına geçmiş ve Girit uygarlığını bu kıyılara götürmüş olduğu kabul olunabilir. Aka”- ların Girit egemenliği 300 yıl kadar sürmüş, M. 6. 1200 e doğru Yunanistan'ı istilâ eden Dor'lar büyük topluluklar halinde bu adaya göçmek- te, yerli halkı tarihi çağlarda hemen hemen tüm Yunan topluluklarında bulduğumuz “devlet kölesi?” yapmakta ve toprağa bağlamakta gecikmemişlerdir. Bu tarihten sonra Girit uygarlığında tam bir kesilme göze çarpmamakla beraber, adanın Akdeniz tarihi bakımından önemi 


Girit uygarlığının son evreleri 


artık sona ermiştir. Gerçi sonraki çağlarda da Girit cesur ücretli askerler, usta komutanlar ve etrafa dehşet saçan korsanlar yetiştirmiş, Dor kültürü ve kurumlarını en saf bir şekilde korumuş olmakla ün kazanmıştır, Fakat aralarında bağlar bulunmayan birtakım şehirlere parçalanmış olan bu ada ne siyaset, ne de kültür bakımından 2 nci binyıl- 
“daki önemini hiç bir zaman elde edememiş, antik dünya düzeni yıkıldıktan sonra bile yalnız Akdeniz'deki önemli stratejik yerinden ötürü, büyük Akdeniz devletleri arasında sadece kavga konusu olarak kalmıştır. 
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YUNANİSTAN VE AKA'LAR 


A lara mz Gerek orta Yunanistan'da, gerek Peloponnes'te yapı- 


lan tabaka kazıları yukarda incelediğimiz 3 üncü binyıl kültür katlarıyle 2 nci hin kültür katları arasında 


sorunu 


yoğun kül kalıntıları bulunduğunu, 2 nci binyılın başlarına doğru yeni oturma yerleri ve yeni bazı keramik çeşitlerinin ortaya çıktığını göstermiş, bu suretle bu dönemde kavimler göçüyle ilgili bir kültür değişikliği olduğu saptanmıştır. Bu göç Yunanistan'a Homeros destanlarında Akhaios'lar olarak gösterilen Akhay'lar ya da Aka'ları getirmiştir. 
Aka'lar Avrupalı tarihçiler tarafından genellikle orta Avrupa tunç 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Res. 31 — Kadınlar ve halk kitleleriyle eri bir kült binasını tanımlayan fresk (Knosso0s). 


kültür çevrelerinden güneye inen İndogermen'ler olarak kabul olunmaktadırlar. Aka'ların esas itibariyle orta Avrupa'dan gelmiş olduklarını muhtemel görmekle beraber bunların 3 üncü binyıl batı Anadolu kavimleri gibi Anadolu'dan adalar üzerinden Yunanistan'a geçen kafilelerle karışmış oldukları, böylece Akawların arı İndogermen'ler olmayıp Anadolu ve Avrupa kavimlerinin karışıp kaynaşmasıyle meydana gelen bir ırkı temsil ettiği kanısında bulunuyoruz. Arkeoloji araştırmaları Peloponnes'teki bazı yerleşme yerlerinin tabribinin 2000 -yılından 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önceye, Tesalya'da ise bunun tersine olarak 2000 den sonraya tarihlendiğini saptamakta, bu durum ise Aka'ların Yunanistan'a kuzeyden değil, güneyden girmiş olduklarına işaret eder gibi görünmektedir. 
Aşağıda gözden geçireceğimiz keramikler ve başka arkeolojik belgeler dışında Mikenai kıral hanedanı Atrevsoğullarının atası olarak gösterilen ve Peloponnes yarımadasına adını vermiş olan Pelops'un Lidyalı yada Frigyalı olarak gösterilmesi, Tebai şehrinin kurucusu Kadmos'un Anadolu, en çok Karya ile ilgili bulunması, destanlarda Akhay? 
ların yanında yer alan Dana'ların ceddi Danaos'un bir Kar olması, diğer taraftan destanlardaki Atrevs, Ahhillevs, Odissevs gibi (-evs) ekli adların Anadolu dilleri grupuna girmesi, Aka şatolarından bir çoğunun Tirins, Mikenai yada Arne gibi Yunanca olmayan adlar taşıması bu kanımızı kuvvetlendirecek niteliktedir. Bununla beraber İndogermen unsur zamanla artmış olacak ki, Aka'ların Girit'ten aldıkları ve geliştirdikleri yazı sistemi (B yazısı) bunların konuştukları dilin arkayik bir Yunanca olduğunu açığa vurmuştur. Bununla beraber son zamanlarda bazı di! bilginleri bu yazıtlızda grekçe elemanların zennedildiği kadar çok olmadığı kanısındadırlar. 


Aka kültürünü Üçüncü binyıl kültür katları üzerinde, aşağı yukarı a kültürünün ilk evreleri | 2000 den 1200 yılına kadar sürekli bir gelişim geçiren Aka kültürünün en eski ve en tipik keramiği olarak “Minyas” keramiğini buluyoruz. Bu keramikler çömlekçi çarkında yapılmış olup düzenli ve keskin profilli biçimler göstermekte, iyi temizlenmiş, fırında pişirildikten sonra külrengi, siyah ve açık kahverengi ya da kırmızı olan sert bir kilden yapılmış bulunmaktadır. Perdahlanmak suretiyle madeni bir parlaklık kazanan dış yüzeylerin bazı çizgilerden meydana gelen geometri motifleriyle süslendiği de görülüyor. 
Bu keramik öncesiz olarak gelişmiş bir durumda yalnız Yunanistan'da değil, kültürel benliğini daima korumasını bilen Girit dışta kalmak üzere, tüm Ege bölgesinde ortaya çıkmakta, burada özel bir gelişim geçirmekte ve asıl Aka keramiğinin ilk örneği olduğu anlaşılan sarı ve perdahlı bir keramik çeşidine geçmektedir. Bunun yanında mat kahverengi bir boya ile açık zemin üzerine yapılmış geometri bezekleri taşıyan “boyalı keramikler” de bulunmakta, fakat bu iki keramik çeşidini belirli kültür katlarıyle ilişkili göstermek daha henüz mümkün olmamaktadır, Birtakım Avrupalı arkeologların bu keramikleri Makedonya ya da Yunan keramiği olarak kabullenmelerine rağmen başta 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Truva olmak üzere batı Anadolu'da (halen 30 yerde), başta Boğazköy ve Alaca Höyük olmak üzere orta Anadolu'da yapılan kazılar bu çeşit keramiklerin Anadolu'da da çok sayıda bulunduğunu ve buradan Ege”- ye geçmiş olduğunu göstermekte, yukarı Suriye'de Tel Yudeyde'de ya da Mezopotamya'da Ninua'nın Ill üncü katında veya Orta Asya'da 


Res. 32 — Steatit taşından yapılmış boğa başı şeklinde bir kap (riton). Ağız ve burun istiridye kabukları, kalker taşı ve necef taşiyle enkrüste edilmiş, tahta boynuzlar altınla kaplanmıştır (Knossos). 
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Anav'ın yine IlI üncü katında bulunan keramikler ise Minyas keramiğinin menşeini Orta Asya'ya dayandığına işaret etmektedir. Mat boyalı keramiklerin ötedenberi boyalı keramik çeşitleri meydana getirmiş olan doğu ya da güney-doğu Anadolu ile ilgili olması muhtemeldir. 
Şu halde keramik “incelemeleri 2 nci binyıl Yunanistan kültürünün menşei olarak kuz:yden ziyade doğuyu göstermektedir. Bundan ötürü M.ö. 2000 yıllarında kuzeyden ve doğudan gelen insanların Yunanistan'daki Kar'larla karışıp kaynaşması sonunda Akhay'lar ya da Aka'lar olarak adlandırılan kavmi meydana getirmiş olduğunu söytiyebiliriz. 

2 nci binyılın başlarındaki karışıklıklar yüzünden ilk zamanlar 
kültür hayatında, 3 üncü binyıla kıyasla, bir gerileme olmuştur. Asine, Koraku, Ziguriyes vc Evtresis kat kazılarında plânları dörtgene ve hattâ megaron'a yaklaşan evler bulunmuş, bunların yanında mihraplı ve bazan oval evlerin de yapıldığı saptanmıştır. Malti'de (Mesenya) etrafı oval şeklinde bir surla çevrili bir yerleşme yeri ve onun ortasında bir saraya rastlanmıştır. 

Bu dönemde ölüler birçok hallerde evlerin ve yerleşme yerlerinin içinde, üzerleri yassı taşlarla örtülü basit çukurlara gömülmektedir. 
Çocuk cesetleri ise bazan büyük küplerin içine yerleştirilmektedir. 
Bazan da sanduka biçimindeki mezarların üzerleri bir yığma tepe ile örtülmektedir. Bu mezarların, zamanımızdaki hıristiyan ya da müslüman, mezarları gibi, cesetten başka hemen hemen hiçbir eser kapsamaması o çağın ilk kültür evrelerinin incelenmesini güçleştirmektedir. 
Bununla beraber 2 nci binyılın ilk yüzyıllarında Yunanistan'la Girit arasındaki ilişkilerin kesildiğini, buna karşılık Yunan ülkesiyle bazı Kiklad adaları arasında birtakım bağlar kurulduğunu saptamak mümkün oluyor. 

M. &. 1600 den sen- Fakat bu ilkel başlangıçlardan sonra Aka'lar kültür raki Aka kültürü hayatının her alanında ilerlemeğe başlamışlar, en çok 

1600 yılından başlayarak Girid'in kuvvetli etkisi altında 
kalmışlar ve güçlü hükümdarlara ait oldukları anlaşılan büyük saraylar, sağlam kaleler ve anıtsal mezar yapılarıyle kendini belirten yüksek ve orijinal bir kültür meydana getirmişlerdir. Bu kültür genel olarak en önemli merkezlerinden biri olan Mikenail şehrine göre “Mikenai kültürü” olarak anılmaktadır. Fakat biz bu kültürü bir şehirle birleştirmekten ise o dönemde Yunanistan'da oturan Aka'larla ilgili göstermeği daha uygun bulduğumuzdan bundan böyle “Mikenai kültürü” yerine “Aka kültürü” terimini kullanacağız. 
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Miri Aka kültür merkezlerinde yapılan kazıların ve Homedevletleri ros destanlarının 2 nci binyılın yankılarını kapsayan bazı eski parçalarının gösterdiği gibi o dönemde Yunanistan'da, Girit'te olduğu gibi, kıralların veya beylerin idaresinde birtakım şehir devletleri vardı. “Vanaks”” ya da “basilevs” ünvanını taşımış oldukları anlaşılan bu kırallar ve beyler, hayatı halkın hayatına karıştığı hissini veren Girit kırallarının tersine olarak, yüksek bir tepe üstünde, etrafı kalın surlarla çevrili bir şatoda oturmakta, halk ise bu şatonun eteğindeki kasabalarda veya yöresindeki açık köylerde yaşamakta, büyük bir ihtimale göre toprağa bağlı olup toprağın sahibi kırallar ya da asiller için bazı angarya işler yapmak ve savaşta yaya olarak orduya katılmak zorunda bulunmaktadır. Kalınlıkları ortalama 5 ile 7 m. arasında değişen anıtsal surların içinde yaşayan bu kıralların müstebit hükümdarlar olduğu kabul olunabilir. Esasen bu surlar savunma nedenlerinden daha çok kıralların güç ve görkemini açığa vurmak için yapılmış olsalar gerektir; çünkü o dönemin silâhlarına karşı koyabilmek için çok daha zayıf surlar yetebilirdi. 

Yunan destanları ve mitos geleneğinden hükümdarların yaşayış tarzı hakkında bir fikir edinmek mümkün oluyor. Kırallar arasında ekseriya sıkı dostluk ve akrabalık bağları bulunmakta, böylece bazı kırallar büyük bir hanedan şeklinde birleşmektedirler. Hattâ Yunanistan hükümdar aileleriyle Anadolu'dakiler arasında da bazı bağlar vardır. Bu kırallar ve beyler birbirlerini ziyaret etmekte, birbirinin şerefine şölenler tertiplemekte, ya da din törenlerine katılmak ve kurbanlar kesmek üzere belirli zamanlarda buluşmaktadırlar. Bunlar aralarında doğrudan doğruya ilişkiler kurmadıkları zamanlarda birbirlerine elçiler ya da heyetler göndermekte ve çok değerli armağanlar sunmaktadırlar. Esasen 16 ncı yüzyıldan başlayarak tüm Yunanistan'da tam anlamıyle birörnek bir kültür bulunması, meselâ bu döneme ait Bolotya?- oda bulunmuş bir eserle Argolis'te çıkan bir eser arasında üslüp ve teknik bakımından; hiçbir fark göze çarpmaması, bu kırallıklar ve beylikler arasında pek sıkı kültür ve ticaret ilişkileri bulunmuş olmasıyle açıklanabilir. Fakat bu şatolarda birçok enirikalâar da çevrilmekte ve cinayetler işlenmekte, zengin ganimetler, güzel kadınlar ya da verimli topraklar ele geçirmek için bu hükümdarların arasında kanlı mücadeleler de olmaktadır. Bazan yetenekli bir kıral komşu devletleri egemenliği altına almak suretiyle, büyük bir devlet kurmakta, gücünden faydalanarak dış, hattâ denizaşırı ülkelere seferler yapmaktadır. 
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Fakat bütün bu birleşme ya da birleştirme teşebbüslerine rağmen merkezleştirilmiş bir örgüte sahip büyük doğu monarşileri çapında devletler Yunanistan'da ortaya çıkmamış, bu ülkede 2 nci binyılın ikinci yarısında kuruldukları anlaşılan en büyük devletler hile feodal bir karakter taşımaktan kurtulamamıştır. 
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Res. 33 — Yukarda: Mikenai şatosunun genel görünüşü (öndeki tepe üzerinde). Arkada 

Hagios Elias dağı. Altta: Mikenai şatosunun plânı. A: aslanlı kapı. B: kuzey kapısı. 

C: pınara inen merdiven. D: sura geç dönemde katılan kısım. E: kuyu mezarları terası. 

F: saraya ulaştıran rampalı yol. G: evler. H: sarayın *“tmegaron”u. I: ön avlu. K: merdiven binası, L: Yunanlı'lar çağında yapılan Atena tapınağı. 
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Aklar döneminin en önemli bölgeleri kuzey Yunanistan'da Ahillevs'in yurdu Ftiotis, orta Yunanistan'da Boiotya ve Attika, Peloponnes'te Aka kırallarının en büyüklerinden Agamemnon'un şatosu Mikenai ve Herakles mitosu ile yakından ilgili Tirins gibi şatoları kapsayan Argolis'tir. Akalara ait mitos'ların büyük bir kısmının bu bölgelerde toplandığını açıkça görmek mümkündür. 


Res. 34 — Mikenai şatosunun “aslanlı” kapısı. 


Aka'lar Peloponnes'i işgal ettikten sonra Argolis'in 
| kuzey-doğu köşesinde, yüksekliği 50 m. yi bulan ve 
önündeki tepeler sayesinde ovadan görülmeksizin 20 km. kadar uzaktaki denize kadar uzanan bütün bölgeyi gözetliyebilen bir tepe 


Eze ve Yunan Tarihi, 5 


Mikenai şatosu 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üzerinde Mikenai şatosunu kurmuşlar (res. 33) ve bu tepenin eteğinde bir açık şehir meydana getirmişlerdir. Mikenai şatosu kuzeyden güneye inen yolların düğüm noktasında yer almakta, arka tarafında iki yüksek dağ arasındaki boyun aracıyle Argolis ovasının yanında ikinci bir tahıl kaynağı olan Berbati ovasına bağlı bulunmaktadır. Bundan ötürü Argolis'in içinde Mikenai, strateji bakımından, olağanüstü bir yer alıyor ve yalnız bu durum bu şatoyu Argolis tarihinde üstün bir rol oynamağa aday kılıyordu. | 


Res. 35 — Mikenai şatosundaki “kuyu mezarları”. Terasın etrafını çeviren taş halka ve mezarların üzerinde duran taş steller görülüyor. 


Mikenai Sonraki yapıların altında kalan en eski şato kalıntıenai kuyu ein larından daha çok Mikenai'in görkem ve ihtişamı hakkında M. ö. 16 ncı yüzyıla ait olup eski şato sınırının dışında kaldıkları anlaşılan 6 tane kuyu mezarı bir fikir vermektedir. Mikenai'da hüküm süren kıral hanedanına ait olduklarında şüphe olmayan, hükümdarlar için yapılan ölüler kültünün merkezini teşkil eden ve 27,5 m. çapında bir taş halka ile çevrilmiş olan bu mezarlar (res. 35) kuyu şeklinde derin kazılmış, yanları kuru taş duvarlarla örülü, üzerleri tahta kalaslar ve yassı tahtalarla örtülü dikdörtgen 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şeklinde çukurlardan ibaret olup içerlerinde yakılmamış olan cesetler- den başka pek çok ve çeşitli eserler kapsıyorlardı. Bu eserler altın, gümüş, tunç fildişi, kemik gibi maddelerden yapılmış olup diademler 


mim SR 0 mam 
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Res. 36 — Kuyu mezarları'nın üzerinde duran taş stellerden biri, Alt kısmında ava gidiş sahnesi tanımlanmıştır. 


(res. 37), yüzükler (res. 40) süs eserleri, günlük eşya ve çeşitli silâhlar- dan (res. 39) ibarettiler. Bunların bir kısmı, meselâ madeni vazolar, altın ve gümüş eserler, mahkük taşlar ve mühürler Girit malı olup yukarda söylediğimiz gibi (s. 33) ya Mikenai kırallarının bu adaya yaptıkları akınlar esnasında ele geçirilmişler, ya da Argolis'e tutsak olarak getirilen Girit sanatçıları tarafından yapılmışlardır. Bazı eserler (meselâ silâhlar) yerli bir üslüp, diğerleri ise yerli üslübun Girit üslübuyle karışması sonunda meydana gelen melez bir üslüp taşımaktadır. 
Aka'ların orijinalliği kendini keramiklerde, fildişi bir savaşcı başında (res. 41) ya da mezarların üzerinde duran, av ve savaş kabartmalarıyle süslü stellerde göstermektedir (res. 36). Aka'lara ait başka eserler arasında ölülerin yüzlerini, bunların başka bir dünyada yaşamalarını sağlamak üzere, örten altın portre maskeleri zikrolunabilir (res. 38). 
Bunlar düzenli çehre hatları, düz burunlar ve ince dudaklar kapsayan fizyonomileri bakımından Girit portrelerinden ayrılmakta ve Yunanistan'da yeni bir ırkın varlığını açığa vurmaktadır. 


Res. 37 — Mikenai kuyu mezarlarından birinde bulunmuş olan altın alınlık. 


İçerlerindeki eserlerin zenginliği bakımından İskit prenslerinin mezarlarını hatırlatan bu kuyu mezarları daha önceki dönemlerde hemen hemen boş olarak bulunan Yunanistan mezarlarından ayrılmakta, bu dönem insanları arasında ölünün başka bir dünyada yaşamakta devam ettiği, bundan ötürü hayatında sevdiği ve kullandığı ya da düşmanlardan cle geçirdiği eşyanın mezarın içine bırakılması gerektiği görüşünün revaç bulduğunu açığa vurmaktadır. Mezarların üzerindeki toprak yığınları içinde hayvan ve insan kemiklerine rastlanması, birtakım hayvan ve kölelerin de, efendilerine öbür dünyada yoldaşlık etmek üzere, kurban edilmiş olduklarını göstermektedir. 

1951 yılında 14 kadar kuyu ve sanduka mezarı kapsayan ve etrafı 
28 m. çapında bir taş halkaile çevrili olan ikinci bir yuvarlak mezar 
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alanına ilkinden 150 m. mesafede rastlanmıştır. Üzerlerinde yine taş steller taşıyan bu mezarlar, birinciler kadar zengin olmamakla beraber, değerli eserler saklamakta ve bazıları birincilerden daha eski bir zamana alt bulunmaktadır. Bu mezarların Mikenai kıral hanedanının ikinci derecede bir koluna ait olduğu sanılmaktadır. 


e >> 


Res. 38 — Mikenai kuyu mezarlarından birinde bulunmuş olan altın i portre maskesi. 


Mikenai'da ikinci bir gelişim evresini 16 ncı yüzyıl sonundan 13 üncü yüzyılın içerlerine kadar geldikleri anlaşılan 9 tane kubbeli mezar temsil etmekiedir. Bazan kayalık içine oyulmuş oda mezarlarından neş'et ettiği ileri sürülen, fakat daha büyük bir ihtimalle Egeli insanlar tarafından, belki doğudan (Arpaçiye) ya da Girit'ten (Mesara) gelen etkiler altında meydana getirilmiş olan bu tip mezarlar üzeri bindirme tekniğinde yapılmış, yukarıya doğru daralan yatay taş halkalardan ibaret arı kovanı şeklinde bir “sahte kubbe” ile örtülü bir yuvarlak oda (tolos), bu odaya dışardan ulaştıran ince uzun bir koridor (dromos), ilk zamanlar yuvarlak odanın altında, sonraları yan tarafında özel bir odada yer alan mezarlar kapsamaktadır. Mikenai yöresindeki kubbeli mezarların en geliş- 


Mikenai kubbeli 


mezarları 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miş örneği “Atrevs hazine binası” 
adını taşıyan ve yuvarlak odasının çapı 14,5 m. kubbesinin yüksekliği ise 13 m. yi bulan mezar anıtıdır 
(res. 42). Bu yapı pek ince bir taş işçiliğinin hayrete değer bir anıtsallıkla bağdaştırılmış olduğunu açığa vurmakta, bu bakımdan Girit yapılarından ayrılmaktadır. Her ne kadar bu mezarın kapısının dışındaki renkli taşlardan yapılmış yarım sütunlar ve bunların üzerinde bir halı hissini veren kabartmalar, ya da kubbenin içini süslediği anlaşılan madeni levhalar Girit sanat çevresine girmekte ise de kubbeli mezarların ilk önce 
Mikenai'da yapılmış ve gelişmiş, sonraları ise buradan tüm Yunanistan'a yayılmış oldukları kabul olunabilir. 
Kubbeli mezarlar pek eski dönemlerde açılmış ve soyulmuşlardır. Fakat bunların da, kuyu mezarları gibi ve belki bunlardan daha değerli eserler sakladığını Mikenai yöresinde Mideia'- da mezar hırsızlarının gözünden kaçan bir kubbeli mezarın eşyası göstermektedir. 


M. ö. 16 nel yüz- M.ö. 16 ncı ve 15 


yıldan sonraki ıncı oyüzyıllara ait şatolar Mikenali şatosu hak- 


kında esaslı bir fikir edinemiyoruz. Fakat bu dönemde de, 
Argolis'te Tirins şatosunda 15 inci yüzyıla kadar çıkan bazı kalıntıların gösterdiği gibi, tahkimli şatoların varlığını kabul edebiliriz. M.ö. 1400 yıına doğru “Atrevs hazine binası”nın sahibi kıral Mikenai şatosunu genişletmiş (res. 33), bir taş halka ile 


Res. 39 — Lamasının üzerinde altın ve gümüş kakma bir aslan avı sahnesi kapsayan tunç hançer (Mikenai kuyu mezarı). 
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çevirdiği ve yükselttiği kuyu mezarları alanını surun içine almış (res. 35) ve ünlü “aslanlı kapı”yı (res. 34) yaptırmıştır. Ortalama 6 m., bazı yerlerde ise 10 m. genişliğinde olan surlar gayet büyük, az işlenmiş ve bağlayıcı bir madde (meselâ kireç harcı) kullanılmaksızın birbirinin üzerine oturtulmuş taşlardan yapılmıştır. Sonraki kuşaklar bu surları hayranlıkla seyretmiş ve bunların insanüstü güce sahip “Kiklop”lar tarafından yapıldığını sanmıştır. Çok kalın söğe ve lento taşlarından 


Res. 40 — Bir savaş sahnesini tanımlayan altın yüzük üzerindeki tasvir (büyütülmüş). 


meydana gelen ana kapının üzerinde, üçgen bir boşluğun içine şatonun ve kıral hanedanının arması olan bir kabartma oturtulmuştur. 
Ortada bir sütun, bunun sağında ve solunda birbirine simetrik iki aslan yer almakta, bunlar ön ayaklarını sunak şeklinde kaidelere koymaktadırlar. Tepenin en üst kısmında avlular ve koridorlarla birleştirilmiş çeşitli mekânlardan ve büyük bir megaron'dan meydana gelen sarayın kalıntıları bulunmaktadır (res. 33). Orta avlunun doğusunda yer alan büyük megaron arka arkaya sıralanmış üç mekândan meydana gelmekte, önde cephesi iki duvar çıkıntısı (ante) arasında iki sütunla süslü bir giriş, bir önoda ve asıl büyük salondan ibaret bulunmaktadır ki, salonun ortasında yuvarlak bir ocak-sunak ve onun etrafında tahta tavanı destekleyen dört sütunun yeri görülmektedir. 

Mikenai'ya kıyasla daha iyi bir durumda bulunan ve son şeklini 
13 üncü yüzyılın sonlarına doğru alan Tirins şatosu Aka şatolarına dair 
daha açık bir fikir vermektedir. Bu şato alçak bir tepehin üzerinde yer almakta ve tepenin yamaçlarını izleyen kazematlı (res. 43) ve kuleli bir surla çevrilmiş bulunmaktadır. Kulelerle korunan kapılar bir taraftan oklarla döğülebilen, hafif bir savaş arabasının geçebileceği kadar geniş bir rampaya açılmakta, bu rampa aracıyla şatonun üst alanına 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çıkılmaktadır. Yol, cephelerinde sütünlar bulunan oda şeklinde anıtsal giriş binalarından (propilon'lar) geçmek suretiyle etrafları sütunlu portiklerle çevrili büyük bir avluda sona ermektedir (res. 44). Sarayın megaron şeklinde olan asıl oda ve salonlaıı bu büyük avlu veya başka iç avlular etrafında gruplanmaktadır. Mikenai megaron'u ile büyük benzerlik gösteren Tirins megaron'unda ocak ve sütunlardan başka yan duvara yaslı bir de taht yer almaktadır. Fakat bütün bu megaron'lar ve çeşitli mekânlar (bu arada zemini yekpare bir taş levhayla örtülü banyo odası), Truva veya Girit saraylarında olduğu gibi, birbiri-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Res. 41 -— Domuz dişleriyle kaplı konik miğfer taşıyan fildişi savaşçı başı (Mikenai). 


nin yanına sadece eklenmemektedir; bunlar kapılar, koridorlar ve direkli galerilerle birleştirilmekte, böylece organik bir bütün haline getirilmiş bulunmaktadır. İşte bu suretle bu sarayda askeri ihtiyaçların büyük bir hükümdara yaraşan anıtsallık ve konforla birleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Böyle bir şatonun Aka gücünün çökme belirtileri göstermeğe başladığı bir dönemde yapılmış olması dikkat çekicidir. Aşağı yukarı aynı plânı ve tertibi gösteren iyi korunmuş üçüncü büyük bir şato yakın zamanlarda batı Peloponnes'te Pilos'ta kazılarak meydana çıkarılmıştır. 
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Res. 42 — Mikenai yöresinde “Atrevs”* kubbeli mezarı. Üstte kubbeli odanın içi. Altta koridor ve mezarın kapısı. 
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Aka sarayları plân bakımından Girit saraylarından ayrılmakla beraber inşa tekniği ve iç bezemeleri bakımından tamamiyle Giritin etkisi altındadırlar. Bu saraylarda da aşağıdan yukarıya doğru kalınlaşan ve kaval şeklinde yayvan bir başlık taşıyan sütunlar kullanılmıştır (bk. res. 44). Saray-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Res. 43 — Tirins şatosu kazematları. Bunların üzerindeki bindirme tekniğinde yapılmış sivri kemerli tonoz dikkat çekicidir. 


ların duvarlarının fresklerle, duvar kaidelerinin (süpürgeliklerin) taş frizlerle, zeminlerinin ise yunus balığı ve ahtapot resimleriyle süslü alçı tabakalarla bezendiğini Mikenai, Tirins, Pilos ve Orhomenos 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kazıları açığa vurmuştur. Aka fresklerinde de, Girit'te olduğu gibi, boğa oyunları, geçit törenleri, kırallara armağanlar sunan kadın (res. 46) ve erkek motifleri kullanılmaktadır. Fakat bunların yanında Mikenai şatosunun büyük megaron'unda bir şehrin kuşatılmasıyle ilgili savaşları tanımlayan büyük tablo, Tirins”te yine büyük megaron'un duvarın- 


ime ee NÖ 


“a 


ir İN ani 


> e | 


Res. 44 — Üstte: Tirins şatosunun eski durumunu gösteren resim. Altta: Tirins şatosunun büyük avlusu. Önde giriş binası, geride büyük megaron. 
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da peplos*a benzer elbiseler giymiş kadınlar ve erkekleri savaş arabalarında ava giderken (res. 45) ya da doğrudan doğruya av esnasında gösteren resimler yer alıyordu. Canlı ve hareketli yapılmış olan bu savaş ve av sahneleri bu saraylarda oturan Aka'ların uzun bir barış dönemi yüzünden gevşemiş *ve enerjilerini haybetmiş hissini veren Giritli'lerin tersine olarak, cenkçi insanlar olduklarını ve sonraki yiğitlik destanlarında yankılarını bulduğumuz savaşçı bir ruh taşıdıklarını açığa YAL hg 


| çi ali 
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Res. 45 — Tirins şatosu fresklerinden:; üstte savaş arabasiyle ava çıkan kadınlar; altta yaban domuzu avı. 
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vurmaktadır. 


Bu gibi freskleri yaptıran hükümdarların saraylarında 


yiğitlik olaylarının manzum olarak okunmuş ve o zamanlara ait bazı vezin sistemleri ve mısra'ların İlyada'nın en eski bölümlerine geçmiş 


olduğu kabul olunabilir. 


Freskler Aka'la- 


rın yalnız cenkçi pg karakterine değil, fakat kıyafet ve 


Kıyafet ve silâhlar 


silâhlarına dair de enteresan bilgiler vermektedir. Erkekler, Giritlilerin belden aşağı kısımlarını örten peştemal yerine kısa bir külot ve bazan hayvan postların- dan yapılmış uzun paltolar giymekte, kadınlar ise Yunan peplos”- unu andıran ve omuzlar üzerinde büyük iğnelerle tutturulan uzun entariler (res. 45 üst) ya da Girit kadınları gibi geniş bir eteklik ve göğsü açık bırakan bir bluz taşımaktadırlar (res. 46). Cenkçi insanlar olan Aka'lar silâhlara büyük 


önem vermişlerdir. Bunlar tunçtan, ! 
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yapılmış uzun kargılar, iki tarafı © 


keskin düz ve uzun kılıçlar, hançerler (res. 39), ok ve yay kullanmakta, bu vurucu silâhları geliştürmek suretiyle askerleri toplu birlikler (falanks) halinde savaşa 


sokmaktadırlar. Koruyucu silâh 


L! NU in . 


1 ii İN 
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Te 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olarak Aka'lar üzerleri bazan do-  £ 


muz dişleriyle kaplı konik miğfer- * — 


lerden (res. 41) başka Girit”te oldugu gibi vücudu tamamiyle örten ve bir tahta çerçeve üzerine gerilmiş birkaç kat sığır derisinden ibaret yüksek kalkanlar kullanmaktadır- lar (res. 39-40). Homeros destan- 


Res. 46 — Tirins şatosu fresklerinden: 
Girit kıyafetinde ve elinde fildişi çekmece taşıyan kadın. 


larının eski yerlerinde bu kalkanlar “ayaklara kadar uzanır”, ya da 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“yedi sığır derisinden meydana gelmiş” veya “erkeği kuşatır” şeklinde tanımlanmaktadır. İkinci binyılın sonuna doğru sol kolda taşınan küçük yuvarlak kalkanlar kullanılmağa başlanmış (res. 48), bu durum, savaşçıların vücutlarını koruyabilmeleri için, zırhlı elbise, miğfer ve dizlikler taşımalarına yol açmıştır. İkinci binyıl Ön Asya harplerinde büyük rol oynayan atlı cenk arabalarının Anadolu'dan örnek alınarak yapılmış olmaları muhtemeldir. Harpten başka avda da kullanıldığı görülen bu arabalar iki tekerleklidir; atlar ise küçük, tıknaz ve oynaktır. Aka'ların Giritlr'lerle ilişki kurduktan sonra bunlardan gemiciliği öğrenmiş ve bu alanda da ileri gitmiş olduklarını 15 inci yüzyılda Girit'i zaptetmeleri ve bir süre sonra Kıbrıs'a kadar uzanan adaları ve onların karşısındaki Anadolu kıyılarına ayak basmaları gösterir. 


m ağn 


Res. 47—Pilos şatosunda bulunmuş yazılı tablet (B yazısı). 
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Aka'ların, Girid'in kuvvetli etkisi altında kalmakla beraber yazıyı oradan almadıkları uzun süre zannedilmiştir. 


Yazı 


Çünkü Yunanistan'da vazolar üzerinde görülen bazı işaretlerden (meselâ Tebai'da bulunan “özengi vazoları”ndan) başka yazıya benzer belgeler bulunamamıştı. Halbuki bundan bir süre önce batı Peloponnes'te Pilos (res. 47) ve Mikenai'da elde edilen yazılı tabletler Aka'ların yazı sanatını bilir insanlar olduğunu, ve ilk önce Girit'te uyguladıkları yazı sistemini (B yazısı) kendi ülkelerinde kendi ihtiyaçlarına göre geliştirdiklerini göstermiştir (bk. s. 50-51). 

Din Aka'ların en eski din görüşlerine dair bilgimiz yoktur. 
Yalnız M.ö. 1600 yılından başlayarak Yunanistan'ın kültür hayatının hemen hemen her alanında olduğu gibi, din alanında da Girit'in kuvvetli etkisi altına girdiğini söyliyebiliriz. Mikenai kuyu mezarlarında bulunmuş olan Girit tarzında altın tapınak fasadları, üzerinde Girit tanrıçasının tasviri bulunan bir altm iğne, aslan ya da boğabaşı şeklinde kaplar (riton'lar), alınlarının ortasında birer çifte balta taşıyan boğa başları, Girit tarzında tapınma sahneleri gösteren mühür ve yüzük taşı resimleri, ruhları temsil eden altın kelebekler bu hususta hiçbir şüphe bırakmamaktadır. Yalnız mezarlarda rastlanılan ilkel kadın heykelcikleri eski Yunanistan din geleneklerinin bir devamı olarak kabul olunabilir. 16 ncı yüzyıldan sonraki dönemlerde bu etkiler sürekli olarak artmış, sonunda ise Yunanistan din alanında orijinalliğini büsbütün kaybetmiştir. Mikenai şatosunun kapısı üzerindeki Girit tarzında sunaklar, aşağıdan yukarıya doğru kalınlaşan sütun ve arma şeklinde aslanlar kapsayan ünlü kabartma (res. 34) bu şatoda oturan insanların Girit dinini tamamiyle benimsemiş olduğunu açıkça göstermektedir. 

Saray duvarlarını kaplayan freskler üzelinde, Girit'in tersine olarak, din törenleri ve tapınma sahnelerini gösteren resimler bulunmaması, saraylarda özel tapınma yerlerine rastlanmaması, yalnız biri Delfoi'da Atena Pronoia tapınağının altında, diğeri ise Asine akropolünde olmak üzere iki küçük şapel meydana çıkarılmış olması Aka'larda tanrılar kültünün pek fazla gelişmemiş olduğuna işaret etse gerektir. Din törenleri belki megaron'ların ortasında bulunan ocağın ya da-avlulardaki sunakların etrafında *apılıyordu. 

Ölüler külü »una karşılık ölüler kültünün Aka'ların dini hayatında önemli bir yer aldığı anlaşılıyor. Aka'lar Giritli'ler gibi insan ruhunun ölümden sonra başka bir dünyada yaşadığına inanmış- 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lar, bunu sağlamak için büyük mezar anıtları yapmışlar ve bu mezarların içine ölünün işine yarayabilecek zengin ve çeşitli eserler bırakmışlardır. Kuyu mezarlarının zengin defineleri, ya da sonsuzluk için yapılmış duygusunu uyandıran kubbeli mezarlar bu düşünceyi kuvvetlendirmekte, Mikenai'daki Atrevs ve Bolotya'daki Orhomenos kubbeli mezarlarında asıl mezar odasının yuvarlak salondan ayrılmış olması bu salonda belirli zamanlarda din törenleri yapıldığını ortaya koymaktadır. 
Dor göçünden sonra Yunanistan'da cenaze törenlerinde yapılan silâh oyunları ve spor yarışmalarının da Aka'lar zamanına dayanmış olması muhtemeldir. 


Bütün bu incelemelerimizin gösterdiği gibi Yunanistan'ın 16 ncı yüzyıldan başlayarak Girit'e din, kültür ve sanat alanlarında bu derece bağlı oluşu sakıncasız değildi. Çünkü Aka'lar, kültür gelişimleri daha henüz olgunlaşmadan 


Gint etkilerinin 


sonucu 


yabancı, fakat yüksek ve alımlı bir kültürle karşı karşıya gelmişlerdi. 
Gerçi bunlar. dıştan gelen kültür akımlarına kendi özelliklerini aşılayabilecek güçte idiler, fakat ustalarından büsbütün serbest olarak bu yüksek kültürü uzun süre aynı düzeyde tutabilecek yetenekte değil-, lerdi. Bu yüzden Aka'lar Girit'ten gelen fikir ve sanat akımlarına daima tabi olmuşlar ve Girit kültürü 2 nci binyılın son yarısında gerilemeğe başladığı zaman kendi öz kültürlerinin de göçmesini önliyememişlerdir. Nitekim geç zamana ait Aka İreskleri eski fresklerin incelik, hareket ve canlılığını göstermemekte, kaba bir taşra üslübu takınmaktadır. 


Sanatta gerileme olayını saraylara inhisar ettiği anlaşılan fresklerden başka keramiklerde de saptamak mümkündür. 1600 ile 1200 yılları arasındaki Aka keramikleri, Girit keramiklerinin etkisi altında bulunmakla beraber, teknik, astar ve boyalardaki parlaklık bakımından bu sonunculardan üstündür. Biçimler, bazı eski Yuran geleneğini sürdüren şekiller hesaba katılmazsa, Girit'inkilerin aynıdır. Geç Aka keramiğinin tipik şekli 
olan “özengi testileri” (Bügelkanne) ile önce Girit'te türetilmiş, 1400 
yıllarına doğru ise, belki zeytinyağı ticaretiyle ilgili olarak, Aka'lar tarafından yapılmağa başlanmıştır. Aka keramiklerini bezeme motifleri Giritinkilere çok yakındır; fakat burada natüralist üslüptan “saray üslübu”na geçiş çok daha çabuk olmuş, 1400 den az sonra ise bitki ve deniz yaratıkları motifleri dekoratif çizgilerden ibaret kalmıştır. Bu 


M.ö. 1600-1200 


keramikleri 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durum Peloponnes Aka'larının 15 inci yüzyılda daha henüz Girit uygarlığının mirasçısı olarak ortaya çıkabilecek durumda bulunmadıkları 
bir zamanda bu adayı istilâ etmeleriyle ilgili olsa gerektir. M.ö. 1400 
ile 1200 arasında kültürel ağırlık merkezi Girit'ten Argolis'e kaymak- la beraber Aka'lar, sanatın çeşitli kollarında olduğu gibi, keramiklerde de yenilikler vücude getirmeği başaramamışlardır. Nitekim dekoratif motifler yavaş yavaş soysuzlaşmakta, anlaşılmaz birtakım şekiller almakta, son zamanlarında bile ince ruhunu kaybetmediği anlaşılan 


Res. 48 — Savaşçıların cenge gidişini tanımlayan geç dönenı Aka vazosu 


(Mikenai). 


Girit keramiklerinin bilerek kullanmadığı insan ve hayvan tasvirleri arabada ya da araba etrafında insan veya boğa, keçi ve geyik motifleri şeklinde ortaya çıkmakta, fakat bazı hallerde tanınmayacak kadar dejenere olmaktadır. Bu arada özenli bir tarzda pek alışılmamış motiflerle bezenmiş vazolar da yok değildir. Bunlar arasında Mikenar”- da bulunan ve 1200 yıllarına ait olduğu anlaşılan ünlü “savaşçılar vazo- 


77 


su” (res. 48) gösterilebilir. 


Ege ve Yunan Tarihi, 6 
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ML ö. 1400 ile 1200 Aka sanatında göze çarpan bu gerilemede siyasal fakyılları arasında törler rol oynamamış olsalar gerektir. Çünkü 1400 - 1200 
Aka'lar dönemi Aka'ların, en çok Peloponnes Aka'larının siyasal bakımdan en güçlü oldukları dönemdir. O zamanlar belki tüm Pelponnes'i, hattâ Yunanistan'ın başka bölgelerini de içine alan oldukça büyük devletler kurulduğu, bu devletler arasında sıkı kültür iliş- . 
kileri bulunduğu, bütün Ege bölgesinden başka bir taraftan Makedonya ve Boğazlar'a, diğer taraftan Anadolu kıyıları, Suriye, Mısır ve Nubya”- ya, batıda ise İtalya ve Sicilya”ya kadar yayılan Aka keramikleri ve sanat eserlerinin taşıdığı birörnek üslüptan anlaşılmaktadır. Giritvi daha önceleri ellerine geçiren Aka'lar bu dönemin başlarında bilmediğimiz nedenlerden ötürü, sarayları tahrip etmişlerdir. Melos adasında Filakopi şehrindeki sarayın üzerinde bambaşka bir plân gösteren büyük bir megaron yapılmış olması bu tahribin Aka'ların eseri olduğunda şüphe bırakmamaktadır. 


İncelediğimiz dönemde Akaların komşu ülkelere yayılmasıyle ilgili sorunlar arasında Truva harbi sorunu zikre değer. Çanakkale Boğazı'nın girişinde yer alan Truva'ya karşı yapıldığı bildirilen bu sefer Homeros'a maledilen İlyada adlı büyük destanın ana konusunu meydana getirmektedir. Bu destana göre Peloponnes'in büyük bir kısmını hegemonyası altında bulunduran Mikenai kıralı Agamemnon kardeşi Sparta kıralı Menelaos'un karısı güzel Helena'nın İlion adını taşıyan Truva kalesinde oturan kıral Priamos'un oğlu Pâris tarafından kaçırılması üzerine Truva'ya karşı büyük bir sefer tertiplemiş, bu kaleyi on yıl süren bir kuşatmadan sonra zapt ve tahrip etmiş ve 
Priamos'u öldürmüştür (res. 51). Bu savaşta aşağı yukarı 1900 den 1250 
ye kadar sürdüğü anlaşılan Truva VI nın bahis konusu olduğu uzun zaman sanılmıştır. Truva VI şehri (res. 49) kesme taşlardan özenle yapılmış çok kapılı ve kuleli, bazı yerleri destere dişi şeklinde çıkıntılı bir surla çevrilmiş olup dikdörtgen şeklinde bir ya da iki sütun sırası tarafından iki veya üç sıhana ayrılan binalar kapsamaktaydı. Minyas ve başka çeşit Aka keramiklerinin gösterdiği gibi bu şehir Yunanistan'la sıkı ticaret ve dolayısıyle kültür ilişkilerinde bulunmaktaydı. Fakat bu şehrin 13 üncü yüzyıl başlarında istilâya işaret edebilecek bir yangın değil, şiddetli bir deprem sonunda harap olduğu bugün bilinmektedir. 
Kültürel bir yenilik getirdiği anlaşılan VİT a şehri ise bir yangın sonunda tahribe uğramıştır. Bu nedenden ötürü Truva VIl a bazı tarihçiler ve 


Truva harbi 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arkeologlar tarafından destanların Truva'sı olarak kabullenilmektedir. 
O zamanın ekonomi ilişkileri günden güne genişliyen Aka ticareti için bir “Boğazlar sorunu” çıkarmış ve bu ticareti ellerinde bulunduran Aka”- ların bu dolaylara bir sefer yapmak ihtiyacını duymuş olmaları büyük bir ihtimalle ileri sürülebilir. İlyada”da pek tabii olarak bunlardan bahsedilmemekte, bu büyük seferin biricik nedeni olarak bir kadın kaçırma olayı gösterilmektedir. Truva VIl a nın üzerinde bina edilmiş olan VII b şehri ise bambaşka bir karakter taşımaktadır. Bu şehirde elle yapılmış parlak siyah renkli vazolar birdenbire ortaya çıkmakta ve bunlar orta Avrupa keramikleriyle benzerlik göstermektedir. Bundan ötürü arkeoloji verileri, destanların tersine olarak, bu şehrin Avrupa'dan, Trakya üzerinden gelen kavimler tarafından iskân edildiğine işaret etmektedir. Truva VII b de 1180 yılına doğru bir yangın sonunda harap 


olmuştur. 


Aka kırallarının Anadolu'nun kıyılarına da ayak basmış Alemde yayılışı olduklarına dair belgeler Hitit”lerin başkenti Hattuşa'da ve Ahhiyava sorunu (Boğazköy) keşfedilmiş olan devlet arşivinde bulunmuştur, Bu belgelerde adı geçen Ahhiyava ülkesi ve kırallığının Yunanistan'daki Akhay'lar ülkesi yada ona tabi bir Anadolu böl- 


Akaların doğu 


gesi ile eşit olduğu, bazı arkeologlar ve filologlar tarafından ileri sürülen aksi iddialara rağmen, doğru olabilir. Her ne kadar bu belgelerde rastlanılan Turuşa'nın Truva'ya, İliuşa'nın İlion'a, Aleksandaş'ın Aleksandros-Pâris'e ya da Attarissia'nın Atrevs'e karşılık olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor, merkezi Yunanistan'da olmakla beraber Ege bölgesinden başka Anadolu'nun güney-batı ve güney kıyılarını içine alan büyük bir Aka kırallığının varlığı saptanamıyorsa da 14 üncü ve 13 üncü yüzyıllarda geniş bir alana yayılmış olan Aka'ların Anadolu kıyılarına ayak basmış ve bazı yerleşme yerleri kurmuş olduklarını filolojik ve arkeolojik deliller ispatlamaktadır. Yalnız savaşçı değil, fakat aynı zamanda usta gemici ve tüccar olan Aka'lar Tenedos (Bozcaada) ve Lesbos (Midilli) adalarını işgal ettikten sonra tarihi çağlarda “Akhaion” adlı bir limanın gösterdiği gibi, bu adanın karşısındaki Anadolu kıyılarına da ayak basmışlardır. Samos” (Sisam) daki “Akhay kayalıkları” yada Rodos'ta Yalisos şatosunun eski adı olan “Akhaya”nın açıga vurduğu gibi bu iki büyük ada da Aka'ların eline geçmiştir. Ayrıca Khios (Sakız), Kos (İstanköy) ve Kalimnos adalarında bulunmuş olan nekropoller ve keramikler bu adaların da Aka istilâsından masun 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kalmamış olduklarını göstermektedir. Bu adaların karşısına rastlayan Anadolu kıyılarına gelince Efesos'ta Selçuk kalesi yakınında Aka 


Res. 49 — Truva Vİ şatosu. Üstte şebrin surları ve E kapısı. Altta şatonun plânı. C, D, E: sur kapıları. F: kuzey bastiyonu. 
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keramikleri kapsayan bir mezarın bulunmuş olması Efesos'un Hitit çivi yazılı metinlerinde Arzava kırallığının önemli bir kıyı şehri olarak gösterilen “Apasas”la bir olduğunu muhtemel kılmaktadır. Yine aynı bölgede Kolofon'da (Değirmendere) keşfedilmiş olan Mikenai tarzında bir kubbeli mezar enteresan bir belge olarak zikredilmeğe değer. Hitit belgelerinde adı geçen “Millavandaş”la eşit olduğu anlaşılan Büyük Menderes vâdisinde Miletos şehrinde Atena tapınağı yöresinde alt katlarda etrafı kuleli kalın bir surla çevrili ve megaron şeklinde evler kapsayan önemli bir Aka yerleşme yeri bulunmuştur. Başlangıçları, Girit keramik buluntularının gösterdiği gibi, M. ö. 16 ncı yüzyıla dayanan burasının sadece Aka ihraç eşyası ve keramikleri kapsayan bir Anadolu kasabası olmayıp Yunanistan ve Girit”le sıkı kültür ilişkilerinde bulunan bir Aka kolonisi olduğunu son araştırmalar açıklamıştır. Başka önemli bir 


Res. 50 — Tahkimli bir şehre karşı Aka'ların taarruzunu tanımlayan bir gümüş riton kabartması (Mikenai kuyu mezarı). 
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Aka yerleşme yerinin nekropolüne Bodrum yöresinde Müskebi'de rastlanmıştır. Bu nekropoldeki mezarlar düzensiz dörtgen ya da yuvarlak bir oda ve bir dromos'tan meydana gelmekte ve M. 6. 15 inci yüzyıldan 
1200 e kadar gelen Aka keramikleri kapsamaktaydılar ki bu keramiklerin Rodos Aka keramikleriyle olan benzerlikleri ayrıca zikre değer. 

Daha doğuda, aşağı yukarı bugünkü Antalya çevresindeki düzlükle eşit olduğu anlaşılan Pamtfilya'da, taribçi Herodotos'un (V1I, 91) “Hipakhaios” ların ülkesi olarak gösterdiği Kilikya'da (Seyhan vilâyeti) ve kuzeyinde “Aka kıyıları” bulunan Kıbrıs'ta da Aka'lar oturmuşlardır. 
Bu iki yerde sonraki dönemlerde konuşulan lehçenin Yunanistan'da Arkadya lehçesiyle benzerlik göstermesi bu hususa işaret etmektedir. 
Yalnız Pamfilya'da bu lehçe zamanla barbarlaşmış, Kıbrıs'ta ise daha arı olarak kalmış ve bir hece yazısıyle yazılmıştır. Daha doğuda kuzey 


vazo resmi, Ortada sunak üzerinde Truva kıralı Priamos; kucağında torunu Âstiya- 


naks'ın cesedi; Neoptolemos kıralı öldürmek üzere. Solda Atena heykeline sarılan Kasandra ve onu kolundan çekmekte olan Alias, 
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Suriye'de Ras Şamra (Eski Ugarit) Aka mallarını Ön Asya ülkelerine 


sevkeden önemli bir merkez olmuştur. 


Rodos, arkeoloji belgelerinin (nekropoller ve keramikler) açığa vurduğu gibi, önemli bir Aka üssü olduğuna göre, Ahhiyava kırallığının bu adadan başka Anadolu'nun güney-batı ve güney kıyılarını kapsadığı kabul olunabilir, Hitit kıralının Ahhiyava kıralına “kardeşim” diye hitap etmesi bu kırallığın Hitit'ler için hiç te küçümsenmiyecek bir varlık olduğunu gösterir. 


M. 6. 13 üncü yüzyılın ikinci yarısında gerek Ön Asya'da, 


Akayivaşa'lar g © — 
İ gerek doğu Avrupa'da “Ege göçleri”ni hazırlayan bir 


sorunu kavimler kaynaşması başlamıştır. Yerlerinden oynatılmış 


olan bazı Ege ve Anadolu kavimleri, sonraları Sais kırallığındaki İyonlar gibi, Mısıra geçmiş, Libyalı'larla birleşmek suretiyle kıral Merneptah'ın üzerine yürümüşlerdir. Mısırlılar tarafından 1230 yılına doğru Delta bölgesinde yenilen “deniz. kavimleri” arasında Akayivaşa'lar, Turşa'lar, Luka'lar, Şerdana'lar ve Şekeleş'ler vardı. Bunlardan Akayivaşa'ların güney Anadolu'da, ya da Kıbrıs ve Rodos gibi adalarda oturan Ahhiyavalı'lar, Luka'ların sonraki Likyalı'lar, Turşaların ise Anadolu'dan ayrıldıktan ve birtakım serüvenler geçirdikten sonra İtalya'ya geçmiş oldukları anlaşılan Tirsen'ler veya Etrüsk'ler oldukları düşünülebilir. 
Şerdana'ların, Mısırda yenildikten sonra, Sardunya adasına geçen insanlar, Şekeleş'lerin Sicilya'ya göçen Sikul'ler olmaları muhtemeldir. 
Öldürülen düşmanların sayısını gösteren Mısır zafer yazıtlarından çıkarıldığına göre, Mısır'ı ciddi bir surette korkutmuş olan bu insan kitlelerinin büyük bir kısmı Aka'lar ve Libyalı'lardan meydana geliyordu. | 


Fakat Ön Asya dünyasını alt üst eden asıl büyük kavimler hareketi 12 nci yüzyılın başlarında meydana gelmiş, Ön Asya'nın batısında ve güneyinde oturan birtakım kavimler o zamana kadar 2 nci binyılın büyük devletleri tarafından inadla korunan sınırları aşarak kültür ülkelerini büyük dalgalar halinde istilâ etmişler, büyük devletlerden bazılarını tümüyle ortadan kaldırmışlardır. Bu hareket ve kaynaşmada önemli rol oynadıkları anlaşılan birçok Ege ve Anadolu kavimleri, Merneptah zamanında olduğu gibi, ücretli askerler olarak değil, fakat kadın ve çocuklarıyle birlikte büyük kafileler halinde Mısırın kapılarına dayanmışlardır. 


Ege göçleri 


88 EGE VE YUNAN TARİHİ 


Modern tarihlerde “Ege göçleri” olarak gösterilen bu kavimler hareketinin köklerini o zamanlar daha henüz tarihöncesi çağlarını yaşayan Orta Avrupa'da aramak gereklidir. İkinci binyılda Trak'ların işgali altında bulunan Balkan yarımadası'nın güney-batı bölgelerine İlliryalı"ların girmesi üzerine yerlerinden oynatılan bazı Trak kabileleri, en çok Brig'ler ya da Frigler Boğaz'lar üzerinden Anadolu'ya geçerek - bu ülkenin batısında ve kuzeyinde oturan bazı cenkçi kavimlerin bunlara katılmasıyle günden güne büyüyen bir çığ halinde Hitit devletine saldırmışlar, şehir ve kasabaları yakıp yıkarak bu devleti ortadan kaldırmışlar, aynı zamanda Anadolu'nun etnik ve sosyal bünyesinde büyük değişiklikler meydana getirmişlerdir. M. ö. 1190 yılından sonra Hititlere ait haberler ortadan kalkmaktadır. Fakat bu kavimler yalnız Anadolu ile yetinmemişler, bir taraftan doğu Anadolu üzerinden Transkafkasya'ya girmişler, diğer taraftan Suriye ve Filistin üzerinden Mısır sınırlarına dayanmışlardır. Bu kavimler göçü hakkında bütün bu ülkelerde 2 nci binyıl yerleşme yerlerini örten kalın kül tabakalarından başka Mısır kıralı Ramses ITI ün yazıtları ve bunlara katılmış olan resimler canlı bir fikir vermektedir. Mısır kıralı 1190 tarihli bir yazıtında şöyle demektedir : “Hatti (Hitit) ülkelerinden hiç biri bunların saldırışına dayanamadı. Kode, Kargamış, Arzaova ve Alaşia (Kıbrıs) tahrip edildiler. Bu insanlar Amurru ülkesinde bir yerde ordugâhlarını kurdular. Buranın halkını sanki hiç yokmuş gibi mahvettiler. 
Bunlar önlerinde bir ateş perdesi bulundurmak suretiyle Mısır üzerine yürüdüler, Müttefikler arasında Pelest, Turşa, Şerdana, Şekeleş, Zakkari, Danuna ve Vavaş'lar vardı. Bu insanlar dünyanın kenarındaki ülkelere bile el uzatıyorlardı. Kalpleri güvenle doluydu ve kendi kendilerine “bplânlarımızı başarıyoruz” diyorlardı”. Aileleri, eşyaları ve öküz arabalarıyle karadan, büyük gemilerle denizden korkunç bir sel halinde Mısır sınırlarına dayanan bu kavimler Ramses IlI taıafından yenildikten sonra geri dönmek zorunda kalmışlar, fakat bazıları, meselâ Pelestler ve Zakkari'ler Filistin'e yerleşmişler ve Ege uygarlığını bir süre bu ülkede sürdürmüşlerdir. Bazı bilginler Danuna'ların Homeros destanlarında bir Argolis kabilesi olarak gösterilen Danaos'lar olduklarını ileri sürmektedirler. Fakat Danuna sözcüğünde iki (n) bulunması, Ege göçlerinden daha eski olan Mısır'da Tel-ül-Amarna arşivinde ve doğu Kilikya'da Karatepe yazıtlarında bir Danuna kıralının zikredilmesi bu insanların menşe'inin Argolis'ten çok Kilikya ya da kuzey Suriye'de aranması gerektiğini göstermektedir. 
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Res. 52 — M.6. 12 nci yüzyılda Trak'lar, Dorlar ve Aka'ların göçlerini gösterir harita. 


Ege göçlerinden Ege göçleri etkilerini Yunanistan'da da hissettirmekte sonra Aka'ların gecikmemiştir (bk. harita 52). Hitit kırallığının yıkıl-Anadolu'ya geçişi ması üzerine Aka'lar, bu fırsattan faydalanarak o za- 

? 


mana kadar olduğundan daha büyük ölçüde Anadolu”- Miletos'ta 


nun batı ve güney-batı kıyılarına göçmeğe başlamışlardır bulunan geç Miken keramikleri, Bodrum yöresinde Çömlekçi, Asarlık (Karatoprak) ve Dirmil'de elde edilen submiken çanak çömleği ve mezar yapıları bu göçler ve yerleşmelerle ilgili olsalar gerektir. Doğu Avrupa'daki kavimler kaynaşması az bir süre sonra, yani aşağı yukarı 1150 
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yılına doğru Dor'ları Yunanistan'a sevkettikte alçak bir kültür düzeyinde bulunan bu yeni kavmin egemenliğini çekemeyen bazı Aka kafileleri kendilerince bilinen Anadolu kıyılarına göçmeğe devam etmişlerdir. Şu halde tarihçiler arasında birçok tartışmalara yol açan Aka göçlerinin Dor göçünden önce mi, yoksa sonra mı meydana geldiği sorunu şöyle çözülmüş oluyor : Her iki teori de doğrudur, yani Yunanistan Aka'ları Dorlardan çok önce Anadolu kıyılarına ayak basmağa, hattâ buralarda Hitit kırallığının karşısında benliklerini koruyabilecek kadar güçlü koloniler kurmağa başlamışlar, Dor'ların Yunanistan'ı istilâsından sonra ise, belki o zamana kadar olduğundan daha büyük ölçüde Anadolu'ya ayak basmışlardır. Daba sonraları Edremit körfezi güneyinden İzmir körfezine kadar uzanan, yani esas itibariyle Kaikos (Bakırçay) ve Hermos (Gediz) vâdilerini ve Lesbos (Midilli) adasını içine alan bölge Aiolya (ya da Atolis), İzmir körfezinden Mandalya körfezine kadar uzanan ve Khios (Sakız) ile Samos (Sisam) adalarını da kapsayan bölge İyonya adını almıştır. Tevrat'ta Yavâni, Asur yazıtların Yavâni, Pers yazılı belgelerinde Yaüna olarak gösterilen İyon adının menşe'ini bilmiyor, yalnız bu adın Aiol adı gibi, kollektif bir sözcük olarak ilk önce Anadolu kıyılarında ortaya çıktığını görüyoruz. 


Gerek Atolya, gerek İyonya ilk zamanlar tarım bölgeleriydi. 
Aijol ve İyon'ların (daha eski bir deyimle İavon'ların) ekser kallerde deniz kıyılarında ve yarımadalar üzerinde ele geçirdikleri ya da yeniden kurdukları şehirler Ön Asya'dan gelen büyük kervan ve ticaret yollarının sonuna rastladığından pek çabuk gelişmiş, aynı zamanda pek eski bir geleneğe sahip Anadolu kültürlerinin feyizli etkisi altında kalarak yüksek bir uygarlığın merkezleri olmuştur. 


Antik kaynaklara göre Agamemnon'un ahfadı tarafından kurulmuş olarak gösterilen Âjolya'nın başlıca şehirleri Lesbos, Pitane, Eleia, Mirina, Aigai, Kime, Temnos, Larisa ve son zamanlarda kazılarak kısmen meydana çıkarılmış ve kültür katları hakkında bir fikir edinilmiş olan Smirna (İzmir - Bayraklı) idi. Bu şehirlerin halkı siyasal alanda önemli bir rol oynamamış, yalnız şiir ve müzikte oldukça büyük bir varlık göstermiştir. 


Yunan tarih geleneği İyonya'nın Yunanlılar tarafından iskâninı “İyon kolonizasyonu” ile başlatmakta, bu hareketi Atina kıralı Kodros'un oğlu Nelevs'in idaresinde bir defada olagelmiş bir akın şeklinde 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göstermektedir. Atina'nın M. 6. 5 inci yüzyıldaki deniz egemenliği ile ilgili bir propaganda aracı olarak ortaya atıldığı ileri sürülerek birçok tarihçiler tarafından reddedilen bu geleneğin zannedildiği kadar yanlış olmadığını ve tarihi bir öz kapsadığını aşağıda sayacağımız İyonya şehirlerinden birçoğunda baştanrıça olarak Atena'ya tapılması ve bu şehirlerin bazılarında (meselâ Efesos, Melie, Miletos, Samos) ve en çok Bayraklı'da (İzmir) Attika malı ya da bunların taklidi protogeometrik 


Res. 53 — Panionion. İyon birliğine giren şehirlerin delegelerinin toplantı yeri, Bina birliğin yenilendiği M. ö. 4 üncü yüzyıla aittir. 


ve geometrik keramiklere rastlanması ispatlamakta ve bu göçlerde Attika ve onun merkezi Atina'nın hiç te küçümsenmiyecek bir rol oynadığına işaret etmektedir. Herodotos (1, 142) İyonya'nın başlıca 12 şehri olarak güneyde Miletos, Miyus ve Priene, orta bölgede Efesos, Kolofon, Teos ve Lebedos, kuzeyde Eritrai, Klazomenai, Fokaia, Samos ve Khios'u göstermektedir. İşte bu şehirlerde siyasal ve kültürel hayat o zamana kadar misli görülmemiş ilerlemeler kaydetmiş, şehir devleti anlamı ilk kez burada ortaya çıkmış, hattâ 8 inci yüzyıl başlarında İyon'ların istilâsına uğrayan Smirna da dahil olmak üzere, 12 İyon şehri “Panionion” adını taşıyan dini ve siyasal nitelikte bir konfedcrasyon kurmuştur. Poseidon Helikonios'un himayesi altında bulunan bu birliğin toplantı yeri Mikale (Samsun) dağlarının eteğinde bugünkü 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Güzel Çamlı yöresinde bulunmuştur (res. 53). Bu birlik sayesinde İyonya kültürü başka Yunan kültürleri arasında en yüksek aşamasına ulaşmış ve M. 6. 5 inci yüzyıla kadar her bakımdan Yunanistan kültürlerinden üstün olmuştur. Yunan ülkesi ise, aşağıda inceleyeceğimiz Dor istilâsı yüzünden, Aka devletlerinin birer birer ortadan kalktığı, kültür merkezleri ve şatoların yakılıp yıkıldığı bir savaş ve kargaşalık çağına girmiş, ancak 1000 yılına doğru sükünet bulmağa ve kendini toplamağa başlamıştır. | 


İşte böylece Ege göçlerinin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz. İkinci binyılın son yarısında aralarında bir denge kurmuş olan Yakın Doğu'nun devletler sistemi ortadan kalkmıştır. 
Bu göçlerden en çok Anadolu, Ön Asya'nın en fazla batıya uzanan ülkesi olmasından ötürü, zarar görmüş ve kültürsüz birtakım Trak kavimleri, en çok Prig'ler ve bunlarla akraba Kaşki ve Muşki'ler tarafından işgal edilmiştir. Bu kavimlerin oldukça uzun bir zaman sonra aralarında birleşmek suretiyle ağırlık merkezi orta Anadolu'da bulunan bir devlet kurmaları kıyılardaki Aiol ve İyon şehirlerinin serbestçe gelişmelerini mümkün kılmıştır. Diğer taraftan Filist'lerin araya girmesiyle Suriye'den ayrılmış olan Mısır 2 nci binyılın sonlarına doğru bir gerileme dönemine girmiş, Asurlular ise Arami'ler ya da Sami bedevilerin yukarı Suriye ve Mezopotamya'yı işgal etmeleri, hattâ güney-doğu Anadolu'ya girerek Ön Asya'yı ikiye bölmeleri yüzünden uzun zaman batı yönünde ilerliyememişler ve Akdeniz'e ulaşamamışlardır. İşte bu durum birtakım küçük Akdeniz devletlerinin gelişmelerine ve Akdeniz tarihinde önemli bir rol oynamalarına rol açmıştır ki, bu devletler arasında İbrani devleti, Fenike şehir kırallıkları veya Anadolu kıyılarında ve Yunanistan'daki şehir devletleri gösterilebilir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


YUNAN TARİHİNİN ORTA ÇAĞI 


DOR GÖÇLERİ VE SONUÇLARI 


.. O. Yukarda anlattığımız Balkan yarımadası'nda Trakya Dor göçüne ait 


belgeler ve İllirya kavimleri arasındaki kaynaşma Yunanistan'ın kuzeyine sürülmüş olan Dor'ların güneye inip Yunan ülkesinin büyük bir bölümünü ve Ege adalarından bazılarını istilâ etmelerine yol açmıştır. Bazı modern tarihçiler tarafından “hakkında tarihi belgeler yoktur ve Homeros destanlarında zikredilmiyor” diye reddedilen Dor göçünün tarihi bir gerçek olduğunda şüphe yoktur. Sonraları en çok Peloponnes'e yerleşmiş olan Dorlar kendilerini hiçbir zaman bu ülkenin otokton halkı saymamış ve kendilerinin kuzeyden bu ülkeye girerek birçok çarpışmalardan sonra burasını ele geçirmiş oldukları geleneğini tüm tarihleri boyunca unutmamışlardır. Bugün ise bu geleneği destekliyebilecek arkeolojik belgelere sahip bulunuyoruz. Tesalya ve hattâ Mekedonya'dan başlayarak Peloponnes'in güney ucuna kadar, başta Mikenai ve Tirins olmak üzere, Akalar dönemine ait birçok şato, şehir ve kasabanın 1150 yılından sonra büyük tahribe uğramış ve metrük kalmış, ya da bunların yıkıntıları üzerinde Dor'lara ait yeni yerleşme yerleri vücude getirilmiş olması Yunanistan üzerinden büyük ve yıkıcı bir göç dalgasının geçmiş olduğunu açığa vurmaktadır. 


Heraklesoğull Heraklesoğulları'nın Yunanistan'a dönüşünden bahseeraklesoğulları a den mitos'ta Dor göçüne ait bazı yankılar sezmemek imkânsızdır. Bu mitos'a göre Herakles sayısız seferlerin- den birinde kuzey Tesalya'da oturan Dor kıralı AÂigimios'a, Lapit'lere karşı yaptığı savaşta yardımda bulunmuş, bu yardımına karşılık kıralın ülkesinin üçte birini almıştır. Fakat Herakles Olimpos tanrıları arasına alındıkta ve çocukları (res. 54) Mikenai kıralı Evristevs'in takibi yüzünden hiçbir yerde barınamadıkta Aigimios Herakles'in oğlu Hillos'u evlât edinmiş ve kendisine halef nasbetmiştir. Aigimios'un asıl oğulları Pamfilos ve Dimas Hillos'la birlikte Doris bölgesinden Oita dağı eteklerine inmişler ve oradan Peloponnes'e karşı birtakım akınlar 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yapmağa başlamışlardır. Fakat bu seferler hiçbir sonuç vermemiş, ancak Hillos'un torunlarının çocukları Aristomahos'un üç oğlu Peponnes'i ele geçirmeği başarmışlardır. Navpaktos limanında yapılan gemilerle denizden, yeni kurulan ordularla karadan Peloponnes'e taarruz edilmiş, Argos ve Sparta kıralı Orestes'in oğlu Tisamenes'e karşı büyük bir zafer kazanılmış, Peloponnes'in eski halkı olan Aka'lar bu yarımadanın kuzeyine çekilmek zorunda kalmışlardır. Yalnız yüksek dağlarla çevrili olan Arkadya bu istilâdan kurtulmuş, Elis bölgesi Dorlara yol göstermiş olan Aitolyalı Oksilos'a verilmiş, yarımadanın geriye kalan bölümleri ise Dor'lar arasında adçekmeyle paylaşılmıştır. Aristomahos'un oğullarından Temenos Argos'u, Kresfontes Mesenya'yı, genç yaşta ölmüş olan Aristodemos'un iki oğlu Evristenes'le Prokles Lakonya'yı almışlar ve bu son ülkede çifte kırallığın temellerini atmışlardır. 
Temenos'un oğulları ve torunları Ârgolis'te bazı şehirleri ele geçirdikten sonra oradaki Dor'ları Girit'e sürmüşlerdir. Korint Heraklesoğulla- r'ndan Aletes'in payına düşmüştür. İşte bütün bu kırallar ve çocukları sonraki dönemlerde Yunanistan'da hüküm süren Dor kıral hanedanlarına adlarını vermişlerdir. 


Res. 54 — Heraklesoğullarını tanımlayan vazo resmi. Ortada Herakles'in arkadaşı İolaos; sağda Atena; solda Hermes, 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Üzerinde yüzyıllarca işlenmiş olduğu anlaşılan bu mitos'ta biricik tarıhi gerçek olarak Dor'ların, belki yüzyıllarca süren akınlar sonunda, aralarında kuvvetli bağlar bulunmayan Aka kırallık ve beyliklerini birer birer ortadan kaldırarak Yunanistan 1» | büyük bir İisisini işgal etmiş cirusları bulunur. Diğer kısınılar jenealojik araştırmalar üzerine kurulu ve Peloponnes'teki çeşitli kıral hanedanları arasındaki akrabalığı ve ekser Dor devletlerinde bulunan Hilleler, Pamfil'ler ve Diman'lardan ibaret üç kabilenin menşe'ini açıklamak amacını güden yapma bir 
konstrüksiyondan başka birşey değildir. Yoksa Dor'ların ancak 185 
km. kare genişliğindeki Doris bölgesinden çıkmış, ya da zaptettikleri bölgeleri adçekmeyle belirli kişilere vermiş oldukları doğru değildir. 
Tevrat”ta Yosua kitabında Filistin'in İbraniler tarafından fethi efsanesiyle dikkate değer bir benzerlik bu Yunan mitos'undan 


7 ş; gem a: 1. 


Dor göçünün ayrıntılarına üs: 5» iv edimmeğe imkân yoktur. Bununla beraber tarih ve dilbiüizü li sayesin. , © vüyün ana hat-MAKINA We mümkün olior, 

adası'nın güney-batısını li çi İlliryalılarla birlikte Epeirot'lar bugünkü Epeiros'a giriyorlar ve burada oturan Tesalleri dışa sürüyor- lar. Tesal''ler doğuya doğru giderek Aka'ların elinde bulunan Peneios vâdisini uzun savaşlardan sonra ele geçiriyorlar ve eski halkı toprağa bağlıyorlar. Ukrayna ve belki daha kuzeyden Balkan'lara inen kavimler bu ülkenin durumunu büsbütün karıştırıyor ve bir taraftan Frig'lerin Anadolu'ya, bazı Trak kabileleriyle karısmış oldukları anlaşı- 


lan Dor'ların ise Yunanistan'a göçinelerine yol açıyorlar. 


vi . ». . vi sa Tİ ”. .. > .. 

Dor göçünün Dor'lar genç, dinç ve ilkel bir kavmin bütün güç ve 

sonuclar güveniyle İunanistanu girmişler, kendilerine göre adlandırılan yukarı Ketisos vâcisinde Doris'te bir süre oturduktan sonra kara yolundan Bolotya üzerinden İsimos bölgesine m ve oradan, Arkadya dışta kalmak üzere, bütün Peloponmesi ismol eimişlerdir. hemlilerduden çok daha yüksek bir kültüre sahip öl Aka'ların her yerde yenildiği anlaşılıyor. Su hususia Dor'ların kullandıkları demir silâhlar büyük rel oynamış isalar gerektir Aka kırallık ve beyliklerinin hirer birer ortadan kalkmasından sonra Yunan ülkesinin dağlarla birbirinden ayrılmış çeşitli bölgelerinde ekser hallerde bir şehir ve çevresindeki topraklardan ibaret bir takım şehir dev- 


letleri ortaya çıkmış ve bu durum uzun süre devam, edegelmiştir. 
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Bu istilânın doğurduğu karışıklıklara rağmen Aka kültürü ile 
1150 yılından sonra yavaş yavaş belirmeğe başlayan Dor kültürü arasında birçok bölgelerde birtakım bağlar göze çarpmaktadır. Hattâ Dor istilâsından masun kalan Attika'da Aka üslübunun yavaş yavaş Dor-Yunan üslübuna geçtiğini “submiken” ve “protogeometri” vazolarının bezemelerinde görmek mümkündür. Bununla beraber Aka kültür merkezlerinden bir çoğunun harap olduğu ve Yunanistan'ın Dor göçünden sonra bambaşka bir çehre takındığı da besbellidir. 


Dor istilâsından sonra Yunanistan'ın eski halkının ne olduğu sorulabilir. Birçok Aka'ların yabancı bir kavmin egemenliğine katlanamıyarak Anadolu kıyılarına göçmüş olduklarını yukarda söylemiştik. Yunanistan'da kalanların büyük bir kısmı toprağa bağlanmış, yani tarlaları sürmek ve ürünlerin belirli bir kısmını toprağın sahibi Dor'lara vermek zorunda bırakılmıştır. Bu dönem toprak kölelerine tipik bir örnek olarak Sparta'daki “helot”ları gösterebiliriz. Fakat Argos ve Sikyon gibi Peloponnes şehirlerinde üç Dor kabilesinin yanında eski halktan meydana gelen 4 üncü bir kabile buluyoruz ki, bu durum birtakım mücadelelerden sonra Aka'ların bazı haklarla devlet teşkilâtına katılmış olduklarını gösterir. 


Dor kabileleri dalgalar halinde birbirinin arkasından Yunanistan'a girdikten sonra bu ülke zamanla bunlara yetmemeğe başlamıştır. Bu nedenden birçok Dor'lar bir zamanlar Aka'ların izledikleri aynı yollardan Ege adaları'na göçmeğe başlamışlar, Girit'i işgal ettikten sonra Kitera, Tera ve Melos'u ele geçirmişler, buradan doğu yönünde ilerliyerek Rodos ve Kos (Istanköy) adalarını ve bu adaların karşısında Reşadiye ve Bodrum yarımadalarını işgal etmişler, bu bölgelerde en önemli şehir olarak Halikarnassos (Bodrum) ve iki iyi korunmuş limana sahip Knidos'u (Deveburnu harabesi) kurmuşlardır. Yunan Orta Çağının sonunda başlayan büyük kolonizasyon hareketinde Dorlar doğuya doğru ilerliyerek Likya'nın doğu kıyılarında Faselis (Tekirova), Ovalık Kilikya'da. (herhalde Asur egemenliğinin yıkılışından sonra) Soloi (Mezitli) kolonilerini meydana getirmişlerdir. Bazı Dor kabilelerinin Pamfilya ve Kıbrıs'a da ulaşmış olduklarını bu ülkelerde konuşulan lehçelerdeki Dor unsurlarından çıkarmak mümkün oluyor. 

Yün: Ort Gaği Yüzyıllarca sürdüğü anlaşılan bu göçler ve kargaşalıklar döneminden sonra kabaran dalgalar yavaş yavaş yatıştıkta Yunanistan'da Aka uygarlığının yıkıntıları üzerinde kurulu, 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Anadolu kıyılarında ise 2 nci binyıl Aka uygarlığının devamı olan uygarlıklarla karşılaşıyoruz. İ 

M. ö. 1000 ile 700 yılları arasındaki dönemi bazı modern tarihçiler hiç te haksız olmayarak Avrupa Orta Çağına benzetmişler ve bu döneme Yunan Orta Çağı adını vermişlerdir. Avrupa Orta Çağının başlangıcında Germen'ler yüksek bir uygarlığa sahip olan batı Roma imparatorluğunu yıkmışlar, Yunan Orta Çağının başlarında ise Dor'lar kendilerinden hiç şüphesiz çok daha uygar olan Aka'ların siyasal varlıklarına son vermişlerdir. Avrupa Orta Çağında feodalite başgöstermiş, savaş ve yiğitlik destanları ortaya çıkmış, Yunan Orta Çağında şehir devletlerini idare eden kıralın yanında bir aristokratlar sınıfı meydana gelmiş, eski kabile teşkilâtının yerini çok daha gelişmiş siyasal ve sosyal teşkilâta sahip şehir devletleri almış, bu şehir devletlerinde büyük rol oynayan asillerin hayatı Homeros destanlarında canlı bir surette anlatılmıştır. Avrupa Orta Çağı büyük seyyahatler ve yeni kontinanların keşfiyle sona ermiş, Yunan Orta Çağının sonuna doğru ise Yunanlı'lar uzak ülkelere göçmeğe ve oralarda koloniler kurmağa başlamışlardır. 


YUNAN ORTA ÇAĞININ SOSYAL VE SİYASAL GELİŞİMİ 


Yunanistan, adalar ve Anadolu kıyılarına yerleşen ve il- 


Yunanlıların | j il , ğ kel teşkilâtlı kabileler yerine şehir devletleri kurmağa 


irliği 

Gi başlayan çeşitli Yunan boylarına bir göz gezdirecek olursak ilk anda bunların arasında belirli bağlar bulunmadığını sanırız. Gerçi Yunanistan'ın coğrafya durumu Yunanlıların, modern bir terimle, siyasal - ulusal bir birlik kurmalarına engeli olmuştur. Fakat ilk zamanlar belirli bölgelerde birbiriyle hemen hemen ilgilenmeksizin yaşayan, sonraları ulaşım ve en çok deniz ulaşımının gelişmesi üzerine aralarında ticari ve kültürel ilişkiler kuran Yunanlı'lar aynı ırktan olduklarını pek erken anlamışlar, bu bakımdan bir birlik meydana getirmişlerdir. Bu birlik anlamının ortaya çıkışında tüm Yunanlı'ların, bazı lehçe farklarına rağmen, konuştukları tek dil, yani Yunanca önemli bir etken olmuştur. Yunan-IWlar kendilerine ırk birliğini açığa vuran “Hellen” adını vermeden önce başka ırktan olanları ve başka dil konuşanları “Barbaros” olarak göstermişler, bu surete kendileriyle yabancılar arasında bir sınır çizmişlerdir. 
Yunanlıları dilden başka pek eski zamanlardan kalma birtakım gelenekler, töreler, teşkilât ve kurullar birleştirmiştir. Aile patriyarkal görüşlere göre kurulmuştur; yani erkek, kaçırmak ya da satın almak 


Ege ve Yunan Tarihi, 7 
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suretiyle evlendiği kadını ve bu kadından olan çocuklarını salt egemenliği altında bulundurmaktadır. Bir atadan çıkmış ve zamanla türlü kol- lara ayrılmış olan aileler bir “genos” yani bir “sülâle” vücude getirmektedirler. Çeşitli genos'lar kendilerini korumak ve kan dâvalarını gütmek üzere birleşmek ihtiyacını duymuşlar, bundan ötürü “fratriai” adını taşıyan “kardeş birlikleri”? ve kan bakımından kabile birliğini temsil eden ““file”ler kurmuşlardır. Bazı Yunan topluluklarında sayıları ekser hallerde üçü bulan fileler, bazılarında ise genos'lar başlıca rolü oynamaktadırlar. Din bakımından da birlik teşkil eden kabile, siyasal bakımdan eli silâh tutar özgür erkekler tarafından temsil olunmakta, bu erkekler belirli zamanlarda toplanmakta, kabileyi ilgilendiren sorunlara dair müzakerelerde bulunmakta ve kararlar almaktadırlar. 
Birbirine prensip bakımından eşit olan kabile erkekleri bir harp çıkınca komutayı bir tek kişiye vermek zorunluğunu pek erken anlamışlar, bu iş için “basilevs” adını taşıyan bir şef seçmişlerdir. Aka'lar zamanında tahkimli saraylarda oturan müstebit kırallarla hiçbir ilgisi olmıyan bu kabile ya da ordu “'kıral”ı belirli bir işin yapılması için görevlendirilmiş bir memurdan başka bir kimse değildir. Seferde orduyu sevk ve idare eden kıral barış zamanında sadece idare işlerine bakmakta, bazı hallerde kabile ihtiyarlarına danışmakta, eli silâh tutar erkeklerin toplantılarında görüşülmeyen sorunları çözmekte, kendisine sunulan anlaşmazlıklar ve türlü adli işlere dair hükümler vermektedir. İşte Dor'lar tarafondan Yunanistan'a getirilen bu düzen bu ülkenin ilerde geçireceği sosyal ve siyasal gelişime temel olmuştur. 


Biz bu gelişimi üç noktada inceleyeceğiz: 1) Halkın sınıflara ayrılışı ve aristokrasinin meydana gelişi; 2) Polis'ler veya şehir devletlerinin kuruluşu; 3) Kıralların aristokratlar tarafından devrilişi. 


Dor kabileleri Yunanistan'a girip yerleştikten sonra 


Halkın sınıflara i göçebelik zamanından kalma görenekleri yavaş yavaş 


ayrılması unutmağa başlamışlar, işgal ettikleri toprakları bütün 


bir kabilenin malı saymışlar, fakat tarlaları belirli bir süre için işlenmek üzere, aralarında ad çekmeyle ve mümkün olduğu kadar eşit olarak paylaşmışlardır. Yunanistan'da, daha sonraki dönemlerde, kişilerin elinde bulunan ve miras yoluyle kuşaktan kuşağa geçen toprakların “kleros”, yani “adçekme ” adını taşıması bunu ispatlar. Buna karşılık kıral ya da tanrılar için “kesilüp” ayrılan topraklar “temenos” olarak adlandırılmaktadır. Şu halde Yunan Orta Çağının ilk dönemlerinde Yunanistanda kişisel mülkiyet yerine kollektif mülkiyetle karşılaşıyoruz. 
Fakat Yunan kabilelerinin belirli bölgeleri sürekli olarak işgal etmeleri sonunda kabile mal: olan kleros'lar, bazı kosullarla kişisel mit olmağa başlamış, veraset hukuku ortaya çıkmış ve veraset sorunlari sonraki kanun koyucularını sürekli olarak meşgul etmeğe başlamıştır. Kişisel mülkiyet bir taraftan bazı kişilerin eski kabile bağ ve geleneklerinden sıyrılmalarına ve kabile içinde bağımsız bir rol oynamalarına yol açmış, diğer taraftan mülkün mirasçılar arasında bölünmesi ve bu yüzden küçülmesi veya bunun tersine olarak evlenme, satın alma ve başka türlü nedenler yüzünden bir elde toplanması ve büyümesi, çeşitli tarımsal koşullar, hastalık salgınları, fena ürün yılları ve harpler bazı mülk sahiplerinin zenginleşmesine, diğerlerinin fakir düşmesine, ekonomi bakımından varlıklarını koruyamayan birtakım insanların zenginlerin himayesine sığınmalarına yol açmıştır. 

İşte bu suretle Yunanistan'da halkın iki ana sınıfa ayrıldığını, mal ve mülk sahiplerinin ve kabile tarihinde yararlık göstermiş olanların aristokrat sınıfını meydana getirdiğini görüyoruz. Aristokratlara Yunan ülkesinde en çok Argolis, Attika, Boiotya ve Evboia'da, fakat aynı zamanda İyonya'da da rastlıyoruz. Bununla beraber İyonya asilleri, Yunanistan'dakiler gibi, ekonomik ve sosyal hayat koşullarının gelişmesi sonunda ortaya çıkmış bir sınıf değillerdi. Bunlar Aka'lar zamanından kalma bir sınıf olup Aka kafilelerini Anadolu'ya götürmekte ve oradaki toprakları ele geçirmekte yararlık göstermiş olan insanlardı. Sparta ve Girit'te, göçebelik zamanından kalma yaşayış koşulları ve kurullarının büyük bir titizlikle korunması yüzünden aristokrasinin ortaya çıkmasına yer bırakmıyan bir hükümet ve sosyal düzen şekli meydana gelmiş, kuzey ve batı Yunanistan'da ise ilkel kabile teşkilâtı uzun süre olduğu gibi kalmıştır. 

Homeros destanları sayesinde İyonya aristokratlarına dair canlı bir fikir edinebiliyoruz. Her asil aile kendisinin atası olarak bir tanrı veya bir kahramanı kabullenmektedir. Bu ailelerden birine kıral da mensuptur. Servetleri mültezimlere kiraya verdikleri ya da kölelere işlettirdikleri geniş topraklardan veya büyük hayvan sürülerinden ibaret olan aristokratlar çiftliklerinde, ya da tahkimli şatolarında veyahut Odisseia'da Faiak'lar kıralı Alkinoos'un yanındaki 12 asil gibi, kıralın sarayında ve kıralla birlikte yaşamakta, bir harp çıktığı zaman cenk arabaları ve büyük bir kısmı atlı olan kalabalık maiyetleriyle birlikte kırala yoldaşlık etmekte, veya kendi hesaplarına birtakım savaşlar, eşkıyalık ve korsanlık akınları yapmaktadırlar. Bu derebeyler ağı zırhlı elbise, uzun sorguçlu bir miğfer taşımakta, kılıç, hançer, mızrak, ok, yay ve yuvarlak kalkan gibi silâhlar kullanmakta, iki veya dört tekerlekli atlı cenk arabalarıyle savaş meydanına koşmakta, arabadan inerek hasımlarının üzerine saldırmaktadırlar (res. 55). Fakat zamanla 


Res. 55 — Kahramanların savaş arabalarından inerek cenge tutuşmalarını gösteren bir geometrik vazo resmi. Atina. 


savaş arabaları azalmış, kahramanlar doğrudan doğruya ata binmeğe başlamışlardır. İşte bu bakımdan bu aristokratlar Avrupa Orta Çağı şövalyelerine yaklaşmaktadırlar. Barış zamanlarında aristokratlar avla meşgul olmakta, ya da aralarında toplantılar, içki meclisleri ve spor yarışmaları tertiplemekte (res. 56), bu toplantılarda müzik ve şiire özel bir yer ayırmakta veya dini bayramlarda kurbanlar kesmek için bir araya gelmektedirler. 

Bu yüksek sınıf ailelerinin yanında işgüç, oturma yeri ve sosyal durumu bakımından türlü ayrılıklar gösteren halk toplulukları vardır. 
Bu sınıf insanlarından bazıları özgür olup tarlalara sahip bulunmakta, bazıları ise kiracı olarak zenginlerin topraklarını işlemekte, ya da toprak köleleri olup elde ettikleri ürünlerin belirli bir kısmını toprak sahiplerine bırakmak zorunda bulunmakta, diğerleri ise ücret karşılığında işçi olarak çalışmakta veya zanaatçı olarak şehirlerde ekmeğini kazanmaktadır. Bunların yanında sahiplerinin doğrudan doğruya malı sayılan ve hiçbir hakka sahip olmayan köleler de vardır. 


Yunan Orta Çağının sosyal ve siyasal alanda ortaya koyduğu en büyük yenilik “polis” adını taşıyan şehir devletlerini kurmuş olmasıdır. Tüm Yunanli'ların siyasal yaşayışları için son derece önemli olan ilk şehir devletleri İyonya'da 


Sehir devletlerinin meydana gelişi 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kurulmuştur, Bunun nedenleri arasında: 1 — Anadolu'ya karışık kitleler halinde geçmiş olan Aka'ların anayurtlarındaki kabile teşkilâtını yabancı bir ülkede aynen uygulamaya imkân bulamamaları; 2 — Aka'larda öteden beri şehir kavramının var oluşu; 3 — Aka'ların Anadolu kıyılarında Hititler zamanından kalma şehir ve kasabalar bulmuş ve buralara yerleşmiş olmaları gösterilebilir. Fakat Aka'lar uzun süre eski Anadolu adlarını korumuş olan ve büyük bir kısmının tahkimli olduğu anlaşılan bu şehirleri sadece işgal etmekle kalmamışlar, bunların çevresindeki 


m a, am 


Res. 56 — Kahramanların hayatından bazı sahneleri tanımlayan bir Korint vazosu, Üstte ziyafet, altta at koşusu. 


toprakları da ele geçirmek suretiyle şehri belirli ve sınırlı bir bölgenin siyasal ve kültürel merkezi haline sokmakla “polis” kavramının özünü meydana getirmişlerdir. “Polis” ya da “ptolis” sözcüğünün büyük bir ihtimalle yunanca olmayıp bir Anadolu sözcüğü olması bu hususu desteklemektedir. Homeros destanları zamanında tüm batı Anadolu kıyılarına bu polisler o derece egemendir ki, şairler bundan başka bir devlet şekli tanımamakta, şehir devletlerini Yunanlılardan başka Kimmerler ve başka birtakım yabancı kavimlere de maletmektedirler, 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Yunanistan'da ise şehir devletlerinin başka nedenlerden meydana geldiği anlaşılıyor. Göçlerden sonraki ilk yüzyıllarda Yunanlı'lar da, her ilkel kavim gibi, şehir hayatına yabancı kalmışlar, açık köylerde, göçebelik zamanındaki kabile teşkilâtını korumak suretiyle, yaşamışlardır. Gerçi Yunanistan'ın birçok yerlerinde Aka şatolarının eteğinde şehir denebilecek kadar geniş yerleşme yerleri vardı ve bunların bir kısmı Yunan Orta Çağında da, bazı değişiklik ve tabriplere uğramış olmakla beraber, kullanılıyordu. Fakat bunların Yunan polislerinin teşekkülü üzerinde ne dereceye kadar etkili olduğunu saptayamıyoruz. 
Zannımıza göre Yunan polis'leri günden güne ilerleyen ve gelişen Yunan kültürünün ortaya attığı zorunluklar sonunda meydana gelmiştir. 
Bunlar büyük kabile birlikleri yanında gittikçe önem kazanan belirli bölgelerin bağımsız olma kaygusundan ve devlet gücünü merkezleştirmek suretiyle arttırmak ihtiyacından doğmuş olsalar gerektir. Bunun için bir bölgede bir yer merkez yapılmış ve bu merkeze o bölgenin idaresi verilmiştir. Bölge içinde tahkimli bir şato bulunduğu zaman idare merkezinin bu şatonun eteğinde kurmak, en çok merkezin güvenliği bakımından, uygun olurdu. Bu husus birçok merkezlerde gözetilmiş olacak ki, ilk zamanlar şato anlamına gelen “'polis”” sözcüğü sonraları şatonun eteğindeki şehre de maledilmiştir. Başka hallerde birbirine yakın köyler bir sur içine alınmak suretiyle birleştirilmiş, böylece bir polis kurulmuştur. Bu âdet uzun süre yaşamış olacak ki, M.ö. 5 inci yüzyılda Mantinela'nın beş köyün birleştirilmesiyle meydana getirildiğini görüyoruz. Bazı şehirler ise birbirinden çok uzak köylerin halkının bir yerde iskân edilmesiyle kurulmuştur. Yine uzun süre tutunmuş olduğu anlaşılan bu şehir kurma tarzına bir örnek olarak M.ö. 371 de Tebailı komutan Epameinondas'ın buyruğu ile 48 Arkadya köyü halkının toplu olarak iskân edilmesiyle vücut bulan Megalopolis gösterilebilir. Bu şehir kurma türlerine, birbirinden farklı olmakla beraber, Yunanlılar “sinoikismos” yani “bir arada iskân etme” adını vermiş- 


lerdir. 


İşte bu suretle meydana gelen şehirler çevrelerindeki topraklara sahip başlı başına küçük devletlerdir. Dışa karşı tamamiyle özgür ve bağımsız olmak (elevteria), kendi kanunlarını kendisi yapmak ve uygulamak (avtonomia), mümkün olduğu kadar kendi kendine yetmek (avtarkia) kaygusunda bulunan şebrin çevresinde ekser hallerde bir sur bulunur, merkezinde devlet ocağı, tapınaklar, resmi daireler ve pazar meydanları (agora'lar) yer alırdı. Şehirde ya da şehre ait topraklarda oturanların bir kısmı siyasal haklara sahip özgür yurttaşlar (polites ya da astos'lar) bir kısmı özgür olmakla beraber siyasal haklardan yoksun insanlar (ıneselâ Sparta'daki perioikos'lar veya Atina'daki metoikos'lar), diğer bir kısmı ise toprağa bağlı ve her türlü haklardan yoksun köylüler (meselâ Sparta'daki helot'lar) ya da efendisinin malı sayılan kölelerden ibaretti. Siyasal haklara sahip her yurttaş, şehir dışında otursa bile, şehir işlerine karışabilirdi. Çünkü eski Yunan görüşüne göre bir polis etrafını çeviren surlar ve içindeki evler tarafından değil, şehirde ve şehir yöresinde yaşayan özgür yurttaşlar tarafından temsil olunurdu. Şu halde polis'i “şehir devleti”nden başka “toplum devleti” olarak ta adlandırabiliriz. 


İşte bu suretle Eski Çağ tarihinde ilk kez yepyeni bir devlet şekliyle karşılaşıyoruz. O zamana kadar eski doğu devletlerinin başında tanrının temsilcisi veya doğrudan doğruya tanrı sayılan, bu yüzden sonsuz bir güç ve yetkiye sahip bulunan bir hükümdar yer almakta, uyruklar kayıtsız şartsız bu hükümdara tabi bulunmakta ve onun iznini almadan devlet işlerine hiçbir suretle karışamamakta idiler. 
Halbuki Yunan şehir devletlerinde her özgür yurttaşın eşit haklara sahip olması ve devlet işleriyle doğrudan doğruya ilgilenebilmesi devlet sistemi bakımından büyük bir yenilik ortaya koymakta ve cumhuriyetin temellerini meydana getirmektedir. Yunan polislerinin ortaya çıkması sonunda idarenin belirli bir şehirde toplanması kabile teşkilâtında olduğundan daha sürekli ve daha geniş yetkili bir hükümet meydana gelmesini ve ilk zamanlar hükümetin başında bulunan kıralın, daha sonraları ise aristokratların devlet işlerini daha kolay yürütmelerini mümkün kılmıştır. Büyük kabile toplantılarının güç ve uzun aralıklarla yapılmasına karşılık şehirde yaşayan yurttaşları gerekli zamanlarda münadiler yoluyle toplamak çok daha kolay olmuştur. 
İşte bu suretle eli silâh tutar erlerin kabile toplantıları yerine şehir içinde toplanan halk meclisleri (ekklesia'lar) geçmiştir. Diğer taraftan hükümetlerin çeşitli şehirlerde merkezlenmesi sayesinde Yunanistan'daki siyasal, ekonomık ve kültürel hayat çok çeşitli ve canlı bir şekil almıştır. 
Fakat aynı zamanda Yunanistan'ın aralarında anlaşmazlıklar ve savaşlar eksik olmayan birtakım küçük devletlere parçalanmış olması bu ülkede büyük ve sürekli siyasal birlikler meydana gelmesine daima engel olmuştur. 

Şehir devletleri Yunan ülkesinde ilk önce Aka'lar zamanında da güçlü devletlere sahne olan geniş vâdiler ve ovalarda vücut bulmuştur. 
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En önemli şehir devletleri arasında Peloponnes'te Sparta, Argos, İstmos bölgesinde Korint ve Megara, Orta Yunanistan'da Fokis'te Delfoi, Boiotya'da Tebai, Attika'da Atina ve Tesalya'da Larisa gösterilebilir. 
Anadolu kıyılarındaki şehir devletlerine ise yukarda işaret etmiştik (s. 90-91). 

Şehir devletlerinin toprakları ekser hallerde pek büyük değildi ve yüzölçümleri 1000 km. kareyi geçmezdi. Bazıları ise 100 km. karenin aşağısında idi. Yalnız Attika 2650 ve Sparta 8400 km. kareyle bir istisna teşkil eder. 


, Kuruluş evrelerini ve niteliklerini yukarda saptamağa Şehir devletleri / | Mera arasındaki ilişkiler çalıştığımız Yunan şehir devletleri arasındaki ilişkilere 

kısaca göz gezdirecek olursak meşgul olduğumuz çağda devletler hukuku olarak gösterebileceğimiz bir hukuk sisteminin daha henüz var olmadığını görürüz. İlk zamanlar şehir devletleri arasındaki ilişkilerin pek az ve sınırlı olduğu görülüyor. Fakat M. 6. 8 inci yüzyıldan başlayarak kara ve deniz ulaşımının, dolayısıyle ticaretin artması bu ilişkilerin gelişmesine yol açmakla beraber destanların bazı yerlerinin açığa vurduğu gibi, sadece belirli kişilerin değil, fakat bazan tüm bir kabilenin eşkıyalık ve korsanlığa çıktığı, hayvan, köle ve kadın gasbetme âdetini bırakmamış olduğu görülüyor. İşte bütün bu durumların sonucu olarak iki Yunan devleti arasındaki normal durumun harp durumu olduğu görüşü ortaya çıkmış, barış durumu ise olağanüstü bir durum sayılmıştır. Bundan ötürü, aşağıda göreceğimiz gibi, barış antlaşmaları geçici bir süre, meselâ 30, 50 ya da 100 yıl için aktedilmektedir. Ancak çok sonraları imparator Avgustus'un izlediği barış siyaseti sonunda iki devlet arasındaki normal durumun barış durumu olduğuna inanılmağa başlanmıştır ki bu son anlayış bugünkü görüşlerimize temel olmuştur. 


Fakat siyasal ve kültürel alanlarda merkezleşme eğilimleri gösteren Yunan şehir devletleri arasında düzenli hukuk ilişkileri bulunmamakla beraber müşterek dini görüşler bu şehirlerin bazı hallerde birleşmesini mümkün kılmıştır. Pek eski zamanlarda kutsal bir yerin, meselâ ünlü bir tapınağın etrafında, bu yeri taarruzalara karşı korumak için, “amfiktiyoni”” adını taşıyan dini birlikler meydana gelmiştir. Böylece bir amfiktiyoni'ye giren şehir devletleri ya da kabileler aralarındaki anlaşmazlıkları ortadan kalkmış sayar ve kutsal yere yapılacak herhangi bir tecavüze karşı beraberce harekete geçerlerdi. Anadolu'da ilk önce 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dini, sonraları ise siyasal bir nitelik kazanan bukabil kurullar arasında 
12 İyon şehrinin Mikale'de “Panionion” adını taşıyan, ya da 6 Dor 
şehrinin Dadya yarımadası'nda Apollon tapınağı etrafında meydana getirdikleri birlikler gösterilebilir. Apollon'un doğum yeri oldu- 
&undan ötürü büyük bir ün taşıyan Delos adası ilk önce Kikladları, sonraları tüm İyon dünyasını içine alan büyük bir amfiktiyoni'nin merkezi olmuştur. Yunanistan'da ise OÖnhestos tanrısı Poseidon tapınağı etrafında kurulan Bolotya amfiktiyonisi veya Termopilai geçidinde Demeter Amfiktiyonis tapınağı etrafında meydana gelen ve Tesalya ve Orta Yunanistan şehirlerinden birçoğunu kapsayan dini birlik en çok zikre değer. Fakat bu amfiktiyonilere girmiş olan şehir devletleri ya da kabileler arasında anlaşmazlıklar ve ayrılma eğilimleri hiçbir zaman eksik olmamış, bu yüzden bu birlikler hiçbir zaman büyük siyasal bir önem kazanamamıştır. 


Şehir devletlerinin kurulmasından en çok aristokratlar tokratlar tarafın. faydalanmışlardır. Çünkü bunlar yavaş yavaş şatolarını dan devrilmesi (ve çiftliklerini bırakarak şehirlere göçmüşler ve hükümet 


Kıralların aris- 


işlerine karışmağa başlamışlardır. Odisseia'da Faiak'lar kıralı Alkinoos'un yanında 12 asil vardır. Günden güne ilerleyen sosyal ve siyasal hayatın bir sonucu olarak devlet teşkilâtının gelişmesi ve genişlemesi üzerine kıral bütün işlere bakamaz olmuş ve yanına yardımcı olarak birtakım memurlar almak zorunda kalmıştır. Bu memurlara bir örnek olarak Atina'da tesmotet'ler, yani hukuku koruyucular, Sparta'da eforos'lar, yani denetçiler yada Girit'te kosmos”lar, yani düzeni sağlayıcılar gösterilebilir. İlk zamanlar kırallar tarafından atandıkları, sonraları toplumlar tarafından seçildikleri anlaşılan bu memurlardan bazılarının, meselâ Elis”te veya Lesbos'ta “basilevs” ünvanını taşıması yüksek makamlara aristokratların geçmiş olduklarını gösterir. Diğer taraftan kıralın hak ve yetkilerinin birtakım danışma meclisleri tarafından daraltıldığı anlaşılıyor. Bu meclislere ilk zamanlar yalnız kıral tarafından seçilen tecrübe sahibi ihtiyarlar girerdi. Eski kurulları olduğu gibi korumuş olan Sparta'da bu meclis “gerusia” yani “ihtiyarlar meclisi” adını almıştır. Fakat sonraları, Homeros destanlarından öğrendiğimize göre, meclislere orta yaşlı erkekler de alınmağa başlanmış, en sonunda yaş aşaması büsbütün ortadan kaldırılmıştır. Bu olay bu meclislere aristokratların da girmeğe başlamış olduklarına işaret etse gerektir. 
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İşte bu suretle kıralın gücünün sürekli olarak azalmasına karşılık memurların, danışma ve denetleme kurullarının mevkiin günden güne kuvvetlendiği görülüyor. Bu gelişimin sonunda kırallık irsi bir makam olmaktan çıkmış, kırallar belirli bir süre için seçilmeğe başlanmış ve en sonunda birçok yerlerde güç ve yetkilerini aristokratik hükümetlere bırakmak zorunda kalmışlardır. Yukarda anahatlarını çizdiğimiz bu gelişim bazan kanlı mücadeleler, bazan da barış yolu ile olmuş, bu ikinci halde kırallar büsbütün ortadan kaldırılmayıp din işlerine bakmakla görevlendirilmiştir. Meselâ Atina'da “başarhon”dan sonra gelen ikinci yüksek memur “arhon basilevs” ünvanını taşımakta ve yalnız din işleriyle meşgul olmaktadır. 


Bu siyasal gelişim pek tabii olarak Yunan dünyasının çeşitli yerlerinde çeşitli dönemlere göre değişen bir gidiş izlemiştir. Siyasal hayatta daima önde giden olan İyonya'da kırallar M. ö. 9 uncu — 8 inci, Yunanistan'da ise 8 inci — 7 nci yüzyıllarda ortadan kalkmıştır. Bununla beraber Girit'te 7 nci, Rodos'ta 6 ncı yüzyılın ilk yarısına kadar kırallar yerlerini koruyabilmişlerdir. Siyasal ve kültürel hayatta geri kalan batı Yunanistan'da ise, meselâ Aitolya ya da Elis'te kırallara daha sonraki dönemlerde de rastlanmaktadır. Kırallığı tüm tarihi boyunca korumuş olan biricik şehir devleti Sparta'dır. Burada ilk zamanlar, diğer şehir devletlerinde olduğu gibi, bir kıral vardı. Sonraları bugün saptanması güç nedenlerden ötürü hükümetin başına ikinci bir kıral daha geçirilmiş, bu suretle yanyana saltanat süren iki kıral hükümsürenlik haklarının temsilcisi sayılmıştır. Sparta'da, aşağıda göreceğimiz gibi, bir aristokrat sınıfı yoktu ve Sparta'nın M. 6. 8 inci yüzyıldan başlayarak izlediği fetihler politikası askerliği meslek edinmiş kıralların varlığını gerekli kılıyordu. Ancak M.ö. 6 ncı yüzyılda Sparta devlet teşkilâtının geçirdiği değişiklikler yüzünden kıralların harp esnasındaki güç ve yetkileri azalmış, eforoslar tüm devlet işlerini kontrolleri altına almakla kıralların üstünde bir yer almağı başarmışlardır. 


DOR GÖÇÜNDEN SONRA YUNANİSTAN 


Birinci binyılın başlarına doğru Yunanistan'ın siyasal durumunu saptayabilmek için o dönemde başlıbaşına birer varlık olmağa başlıyan şehir devletlerini ya da kabileleri birer birer kuzeyden güneye doğru gözden geçirmemiz gerekir. 


Kuzey 
Yunanistan 
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Tarihöncesi uygarlıklarının önemli bir merkezi olarak tanıdığımız Tesalya kapsadığı iki geniş ovadan ötürü bir tarım bölgesi olarak kalmış, ancak ovaların kenarında ve dağ eteklerinde ekser hallerde Aka yerleşme yerlerinin üzerinde kurulan birkaç şehre sahip olabilmiştir. Batı ovası Histialotis, Tessaliotis ve Ftiotis adını taşıyan ve kesin sınırları bulunmıyan üç bölgeye ayrılmış, bu bölgeler at yetiştirmekle ün kazanmıştır. 
Denizden Pelion, Ossa ve tanrıların yerleşme yeri olarak kabul olunan 
3000 m. yüksekliğindeki Olimpos dağları tarafından ayrılmış olan ve 
Pelasgiotis adını taşıyan doğu ovası ise Larisa ve Ferai gibi şehirlere sahip olmuştur. Bir kabile kıralının idaresi altında bu bölgeleri istilâ eden Dor'lar toprakları aile grupları arasında paylaşmışlar, eski Aka halkının büyük bir kısmını dağlara ya da dağ eteklerine sürmüşler veya toprağa bağlamışlardır. “Penest” adını taşıyan ve siyasal haklardan yoksun olan bu insanlar Dor'ların topraklarını işlemek, ürünlerin büyük bir kısmını bunlara bırakmak ve savaşta hafif silâhlı olarak orduya katılmak zorunda idiler. Toprak sahibi Yunanlılar ise ata binmeğe ve her türlü atlı spor yapmağa önem verirlerdi. Bununla beraber Tesalya'da kişisel mülkiyet yerine kollektif mülkiyet bulunduğundan tam anlamıyle bir aristokrasi hiçbir zaman meydana gelememiştir. Tesalya tarihinde dalma büyük çiftliklere sahip büyük aile grupları ortaya çıkar. Bunlar savaş esnasında birleşirler, kaydı hayat şartiyle bir “tagos” yani bir “prens” seçerler, ordunun sevk ve idaresini bu prensin eline bırakırlardı. Bu feodal teşkilât Tesalya'da uzun süre yaşamıştır. 
Aynı durumu güneyde dağlarla çevrili olan verimli Sperheios ovasında da buluyoruz. 


Tesalya'nın güneyinde son derece engebeli olan Fokis”- te, Parnassos dağının çevresindeki ovalara pek erken Yunan kabileleri yerleşmiş ve, Homeros destanlarından öğrendiğimize göre, bir merkezi Kefisos vâdisinde Panopevs'te olmak üzere bir kıral tarafından idare edilen bir kabile birliği meydana getirmişlerdir. Fakat büyük bir kısmı dağlarda çobanlık ya da vâdilerde tarımla geçinen köylülerden ibaret bulunan bu bölge ne siyasal, ne de kültürel alanda bir varlık göstermiş, hattâ kabile birliğini bile uzun süre koruyamamıştr. Fakat Fokisli'lerde birleşme eğilimleri büsbütün ortadan kalkmamış olacak ki bunlar büyük tehlike anlarında birleşerek ülkelerini cesurca savunmuşlardır. Fokis, Parnassaos dağı eteklerinde Delfoi'da 


Orta Yunanistan 


belki tarih öncesi bir çağda kurulan, Dor göçünden sonra ise Yunan 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dünyasının en önemli kehanet ocaklarından biri olan Apollon kutsal alanı ve tapınağına (res. 77) sahip olmakla da ün kazanmıştır. 


Göçlerin ilk zamanlarında birleşik, fakat küçük bir kabile halinde Lokris'i işgal eden Yunanlı'lar sonraları Fokislilerin araya girmesiyle üç bölüme ayrılmışlar, bu yüzden gerek dil, gerek geleneklerde bölgenin eski halkı olan ve sayıca kendilerinden üstün bulunan Aka'ların etkisi altında kalmışlardır. Hattâ bunlarda 3 üncü binyıldan kalma matriyarkal görüşlerin de rol oynadığı anlaşılıyor. Lokrisli'ler bazı yerlerde aristokratik bir teşkilât meydana getirmekle beraber M.ö. 
5 inci yüzyıla kadar esas itibariyle bir köy hayatı sürmüşler, fakat tehlike anlarında, Fokisli'ler gibi, birleşik kitleler halinde harbe girmekten çekinmemişlerdir. 


Lokris'in batısında yer alan Aitolya'da Yunanlı'lar ilk önce buğday, üzüm ve at yetiştirmeğe elverişli kıyı ve Aheloos ırmağı ovalarını işgal ettikten sonra kuzeydeki dağlık bölgeye girmeğe başlamışlardır. 
Bu dolayın uzun süre taşımış olduğu “fethedilen Aitolya” adı bunu açıklar. Aka kültürünün dışında kalmış olan bu dağlık bölgede Yunanlı'- lar açık köylerde oturmuşlar, kendilerine din merkezi olarak Termos'- taki Apollon tapınağını seçmişler, fakat Yunanistan'ın doğusunda hızla gelişen uygarlıktan pek az faydalanabilmişler, birtakım ilkel ve kaba gelenek ve âdetleri uzun süre korumuş olmakla ün kazanmışlardır. 


Akarnanya'nın en çok Aheloos ırmağı tarafından sulanan ovalık yerlerini işgal eden ve bu yüzden Aitollerle uzun çarpışmalarda bulunan Yunanlılar uzun süre çoban ve dağ köylüsü hayatı yaşamaların- dan ötürü kültür alanında geri kalmışlar ve ancak M.ö. 7 nci yüzyılda Korintli'lern bu bölgenin batı kıyılarında ve bunların karşısındaki Levkas, İtaka ve Kefallenia gibi adalarda koloniler kurmaları üzerine doğu Yunan kültürü ile daha yakın ilişkiler kurmuşlardır. 


Akarnanya'nın kuzey-batısında bulunan Epeiros o zamanlar İlliryalıların işgali altında bulunduğundan bir Yunan ülkesi sayılamaz. 


Orta Yunanistan'ın doğu bölgelerine geçecek olursak Aka kültürünün önemli bir merkezi olduğu anlaşılan Boiotya ile karşılaşırız. İçinde, başta Tebai ve Orhomenos olmak üzere bazı büyük Aka merkezleri bulunan bu bölgeyi ele geçiren Yunanlı'lar, eski kabile teşkilâtını sürdürmek suretiyle, açık köylerde yaşamağa başlamışlar (M. ö. 800 yıllarında bu köylerden 30 tane vardı), Koroneia yöresinde Atena İtonia tapınağını dini merkez olarak kabullenmişlerdir. Fakat kabile birliği 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zamanla gevşemeğe yüz tuttukta birçok Yunanlılar, korunmak kaygusu ile, Aka'lar zamanından kalma-şatoların (meselâ Tebai, Örhomenos) veya tahkimli şehirlerin (meselâ Tanagra, 'Tespiai, Haliartos) eteklerine yerleşerek bu şehir ve şatolarda yaşamakta devam eden eski ailelerin buyruğu altına girmek zorunda kalmışlardır. Aka'ların elinde bulunan şatoları zaptetmek Yunanlılar için hiç te kolay olmamış, meselâ Orhomenos ancak M.ö. 7 nci yüzyılda Yunanlıların eline geçmiştir. 
Yunanlıların eski ve kökleşmiş bir uygarlığa sahip Aka'lara karşı yaptıkları bu uzun mücadele bunların birleşik kitleler halinde varlıklarını korumalarına, fakat aynı zamanda yeraltı tanrıları kültü ve yiğitlik destanlarının gösterdiği gibi, Aka kültürünün kuvvetli etkisi altında kalmalarına yol açmiştır. Boiotya denize açık bir bölge olmakla ve bundan ötürü ekonomik durumu oldukça yüksek bir düzeyde bulunmakla beraber esas itibariyle tarımsal bir bölge olarak kalmış, halkı ise sert ve haşin, fakat içine kapalı ve derin düşünür kişiler olarak ün kazanmıştır. 
Hesiodos ve Pindaros gibi şairlerin buradan çıkmış olması bu hususa işaret etse gerektir. | 


in Bir eşkenar üçgen şeklinde denize doğru uzanan, iyi korunmuş limanlara sahip olmamakla beraber içinde İlisos ve Kefisos ırmak vâdileri gibi oldukça geniş düzlükler bulunan Attıka aşağıda inceleyeceğimiz Lakonya gibi büyük bir devletin kurulması için elverişliydi. Kefisos ovasının ortasında, denizden 5 km. mesafede yükselen tepe, yani “Akropol” (denizden yüksekliği 100 m.) (res. 
57) Akalar zamanında Mikenai ve 'Tirins tarzında tahkimli bir şato olup kıralın sarayı ve eklentilerini kapsıyordu. Dor'ların Attika'ya giremedikleri gözönünde bulundurulacak olursa burada 2 nci binyılın sonlarına doğru kendisini sürekli olarak savunabilecek bir güçün bulunduğu anlaşılır. O dönemde Atina akropolünde oturan kıralın Kefisos vâdisinden başka civar bölgeleri de elinde bulundurduğu, elde belgeler bulunmamakla beraber, kabul olunabilir. Fakat tüm Attika'nın, Elevsis dışta kalmak üzere, en geç M. ö. 9 uncu yüzyılda Atina kıralının hegemonyası altında birleştiği söylenebilir. Atina'da, Dipilon mezarlıgında bulunan geometrik vazolar (M. ö. 9 uncu - 8 inci yüzyıllar) gerek teknik, gerek bezeme bakımından yüksek bir düzeyde bulunmakta, dikkate değer bir gelişme geçirmekte ve o dönemdeki Attika kültürü hakkında bir fikir vermektedir. Bu birleşme olayının yankılarını Atina?- nın mitik kıralı Tesevs'in “sinoikismos”undan bahseden, yani Attika 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halkının ve belki bazı aristokratlarının bir defaya mahsus olmak üzere Atina'ya yerleştirildiğini bildiren mitos'ta bulmak mümkündür. M. 6. 
8 inci yüzyılın içerlerine kadar sürdüğü anlaşılan Atina kırallığına dair 
pek az bilgimiz vardır. İrsi olan kırallık en son Medontid'ler ailesinin elinde idi. Attika'nın çeşitli yerlerinde oturan ve aralarında pek eski zamanlardan kalma birtakım bağlar ve teşkilât (meselâ dört file ve 


Res. 57 — Attika'nın merkezi Atina'nın genel görünüşü. Arka plânda Akropol. 


her file içinde birtakım fratria'lar) bulunduğu anlaşılan aristokratların yavaş yavaş Atina'ya gelmeleri ve devlet işlerine karışmağa başlamaları sonunda 8 inci yüzyılın başlarına doğru kıralın mevkii sarsılmağa başlamış, airstokratların nüfuzu ise günden güne artmıştır. İşte bu suretle kırallık irsi bir makam olmaktan çıkmış, kırallar Medontid'ler ailesi arasından aristokratlar meclisi tarafından seçilmeğe başlanmıştır. 8 inci yüzyılın sonlarına doğru ise kırallar devrilerek yerlerini ilk zamanlar yaşadığı kadar, sonraları 10 yıl, daha sonra ise yalnız bir yıl için seçilen ve “arhon”” adını taşıyan üç asil memura bırakmışlardır (M. 6. 
683/2). Bu siyasal devrimin kanlı ihtilâller sonunda olmayıp siyasal ve sosyal hayatın tabii bir gelişiminin sonucu olduğu kıralın yeni hükürmete “arhon basilevs” olarak katılmasından ve din işleriyle görevlendirilmesinden anlaşılıyor. İşte bu suretle aristokratların egemenliği altına giren Atina, içinde meclislerin toplandığı, mahkemelerin kurulduğu ve özgür yurttaşların toplantılara dâvet edildiği büyük bir merkez 


YUNAN TARİHİNİN ORTA ÇAĞI 111 


olmuştur. Çiftliklerini bırakarak Atina'da yerleşen aristokratlardan başka buraya akın eden tüccar, sanayici ve zenaatçiler Akropol'ün eteğindeki şehrin büyümesinde başlıca etken olmuşlardır. İlk zamanlar yalnız şatoyu ifade eden “polis” şatonun eteğindeki şehre de teşmil edilmiş, her şeyden önce tanrıların yurdu sayılan şato ise “Akropolis” adını almıştır. İşte bu suretle M.ö. 7 nci yüzyıl başlarında Atina'nın gelecekteki siyasal ve kültürel gelişimini sağlayacak temellerin atılmış olduğunu görüyoruz. 

Orta Yunanistan'ın önünde ince uzun bir şerit halinde uzanan ve Halkis ve Eretria gibi şehirler, tarıma elverişli topraklar, ormanlar ve madenler (en çok bakır) kapsayan Evboia adası'nın o zamanlar Atina'- nın nüfuzu altında bulunup bulunmadığını saptayamıyoruz. Yalnız bildiğimiz bir şey varsa oda 7 nci yüzyıl başlarında bu adada tam anlamıyle kurulmuş olan, Tesalya asilleriyle akraba olması muhtemel bulunan ve at yetiştirmekte usta olan bir aristokrasinin varlığıdır. Kırallığa - dair elimizde herhangi bir belge mevcut değildir. Burada 8 inci yüzyılda, belki aristokratlarla halk arasındaki gerginlik yüzünden meydana gelen kolonizasyon hareketi bura halkının gemicilikte ileri gitmiş olduğuna işaret eder. 


Orta Yunanistan'dan Peloponnes'e geçecek olursak ilk önce İstmos yani berzah bölgesiyle karşılaşırız. Bu bölgenin en önemli merkezi Korint şehriydi (res. 58). Bu şehrin batısında verimli bir ovanın, hemen arkasında ise “Akrokorint” adını taşıyan 
600 m. yüksekliğinde bir şatonun bulunması, kuzeyden güneye inen kara 
yolunun ya da doğudan batıya, yani Saron körfezinden Korint körfezine küçük bir kesilmeyle ulaşan deniz yolunun bu noktada birbirini kesmesi Korint bölgesine son derece elverişli stratejik ve ekonomik bir durum sağlamış ve burasının pek eski zamanlardan başlayarak önemli bir kültür merkezi haline gelmesine yol açmıştır. Dorlar Peloponnes'te ilk önce bu şehri ele geçirmişler, fakat eski halkı “penest” ya da “helot” yapmayarak bunlarla toprakları paylaşmışlardır. Bu bölgenin önemli şehirlezinden Sikyon'da üç Dor kabilesinin yanında eski halkın meydana getirdiği dördüncü bir kabilenin varlığı eski Aka unsurunun canlı olarak yaşamakta devam ettiğini gösterir. İşte bu sayede buradaki siyasal ve sosyal hayat başka Dor ülkelerine kıyasla çok daha çabuk ilerlemiş, irsi kırallık M.ö. 8 inci yüzyılda ortadan kalkmış, onun yerine Bakhiad'lar sülâlesi geçmiştir. Korintliler pek erken tarımın yanında 


Peloponnes 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denizciliğe ve deniz ticaretine önem vermişler, bu yüzden Akdeniz 


ticaretinde M.ö. 10 uncu yüzyıldan başlayarak faal bir rol oynayan Fenikeli'lerle ilişkiler kurarak bunların kuvvetli din ve kültür etkisi altında kalmışlardır. Bu etkilere tanıt olarak Foinikeion dağında ibadet gören Atena Foinikecila ya da Korint'in tanrıçalarından Afrodit veya Korint vazoları ve çeşitli maden eserlerinin bezeme üslübu gösterilebilir. Korintli'ler pek erken Saron körfezinin kuzeyinde yer alan Megara bölgesini Heraklesoğulları sülâlesinden bir kişinin idaresinde ele geçirmişlerdir. Yüksek bir tepe üzerinde kurulan şato ve onun içindeki saraya (megaron) göre şehir ve çevresindeki topraklar Megara olarak adlandırılmıstır. 


me 
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Res. 58 — Korint'in genel görünüşü, Önde Apollon tapınağı; geride Akrokorint. 


Aka uygarlığının en önemli merkezi olan Argolis'te Dorlar büyük şatoları zaptettikten ve birtakım beylikler ya da kırallıklar kurduktan sonra bu şatoların eteğinde açık şehir ve kasabalar meydana getirmişler, Dor'lar için karakteristik olan üç kabilenin yanında yer alan dördüncü bir Aka kabilesinin gösterdiği gibi, sayı çokluğu ve kültür yüksekliği sayesinde varlığını koruyabilmiş olan eski halkla karışıp kaynaşmışlardır. Aralarındaki anlaşmazlıklar yüzünden uzun süre bir birlik kuramayan şehirler arasında en çok Argos ve “Aspis” adını taşıyan şatosu ün 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kazanmış, fakat sonraları merkezi yerinden faydalanarak tüm Argolis'e “egemen olmuştur. Şehrin yöresindeki Hera tapınağı birlik kurulmadan önce de bu bölgenin dini merkezi idi. 


Argolis'in güneyinde, Taygetos ve Parnon dağlarıyle çevrili olup esas itibariyle Evrotas vâdisinden ibaret bulunan Lakonya'da Sparta (res. 59) adında bir merkez kurmuş olan Dor'lar kadar başka hiçbir Yunan kabilesi Yunanistan tarihinde önemli bir rol oynamamıştır. Birtakım garip özellikler kapsayan Spartalı'lırın devlet ve sosyal hayat teşkilâtı, yüzyıllarca korumuş oldukları bazı töre ve gelenekler Eski Çağdan bugüne kadar 


Lakonya ve 
Spartalı'lar 


Res. 59 — Sparta'nın genel görünüşü. Geride Taygetos dağları. 


tarihçilerin dikkat nazarlarinı çekmekten geri kalmamıştır. Bunların özünü Dor'ların göçebe halinde yaşadıkları çağlarda aramak gerekir. 
Dor'ların göçebeliği bırakıp Yunanistan'a yerleşmeleriyle ortadan kalkan birçok kurullar ve töreler Sparta'da, aşağıda anlatacağımız nedenlerden ötürü, sabit bir şekil alarak Sparta tarihi boyunca devam edegelmiştir. Eski Yunan tarihçileri Sparta teşkilâtının özünü bir devrimci saydıkları Kikurgos'un “büyük retra” olarak gösterilen kanunlarına bağlamakta ve bu kanunların Delfoi tanrısı Apollon tarafından bu kişiye sunulmuş olduğunu söylemektedirler. Bazı modern tarihçiler ise Spar- 


Ege ve Yunan Tarihi, 8 
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ta'da yazılı kanunlar bulunmadığını, Likurgos'un Zevs Likaios'la ilgili yerli bir güneş tanrısı olduğunu ve ancak sonraki tarihçiler tarafından bir kanun koyucusu olarak gösterildiğini ileri sürmekte, başkaları ise Likurgos'un bir tarihi kişi olduğu fikrinde bulunmaktadırlar. Eski Çağda üzerinde uzun süre çalışıldığı anlaşılan Likurgos efsanesini bir tarafa bırakacak olursak şunu söyliyebiliriz : Spartada M.ö. 6 ncı yüzyılda son şeklini almış olduğu anlaşılan sistem uzun süren bir gelişimin sonucu ve adlarını bugün saptayamadığımız birtakım devrimcilerin eseridir. 


Tipik bir Dor şehri olan Sparta'nın eski bir Aka merkezi olan Amiklai'in kuzeyinde bulunması Dor'ların bu bölgeye kuzeyden inmiş olduklarını açıkça göstermektedir. Hattâ Sparta'nın Dorlar tarafından Amiklaiya karşı yapılan savaşta kurulan ordugâhtan meydana gelmiş olması ihtimal dışı değildir. Sayıca pek fazla olmadıkları anlaşılan Dor'ların ilk önce Lakonya'nın kuzey bölgelerini işgal ettikleri, M.ö. 800 yılına doğru eski bir Aka şatosu olan Amiklai'in zaptından sonra Amiklai halkıyle birleşmek, hattâ bunları file'lerine almak suretiyle tüm Lakonya'ya sahip oldukları büyük bir ihtimalle ileri sürülebilir. Lakonya'nın Dor'ların eline geçmesinden sonra bu ülkede üç . sınıf halk buluyoruz : Birinci sınıf ele geçirdikleri toprakları aralarında adçekmeyle paylaşan ve esas itibariyle Sparta şehrinde yaşadıkların- dan ötürü “Spartalı” adını taşıyan aşağı yukarı 25000 kişiden ibaret aileler topluluğu idi (damos). İkinci sınıf Lakonya'nın dağlık bölgelerinde birtakım köy ve kasabalarda oturan, şahsan özgür ve oturdukları yerlerin idaresinde bir dereceye kadar bağımsız, fakat siyasi ve askeri bakımdan tamamiyle Spartalı'lara tabi “perioikos”lardan meydana geliyordu. Bunlarla birlikte Spartalı'lar “Lakedaimonyalı” adı altında Lakonya'nın özgür halkını temsil ediyorlardı. Üçüncü sınıf Spartalı'ların toprağa bağlamış ve elde ettikleri ürünlerin yüzde altmışını kendilerine vermek zorunda bırakmış oldukları “helot” adını taşıyan eski Aka köylü topluluğu idi. Helot'lar sayesinde hiçbir iş görmeden geçimlerini sağladıklarından ötürü birleşik bir kitle halinde yaşamak imkânını bulan Spartalı'lar sayıca helot'lardan azdılar. Bundan ötürü toprak kölesi haline getirdikleri bu insanların bir gün isyan edeceklerinden kuşkulanırlardı. Helot'lar üzerindeki egemenliklerini sağlamak için bunların herhangi bir ayaklanma tehlikesini önliyebilecek bir surette, yani sürekli seferberlik halinde yaşamaları gerekiyordu. İşte bu yüzden Spartalı'lar pek eski zamanlara dayanan birtakım ilkel âdet ve kurulları, helot'lar arasında hiçbir zaman eksik olmayan kaynaşma yüzünden, bırakmak imkânını bulamamışlar, bunları tarihleri boyunca korumak zorunda kalmışlardır. 


Sparta halkını üç ana sınıfa ayıran ve esas amacının birinci sınıfa askeri bir teşkilât vermek ve bu sınıfla diğer sınıflar arasındaki bağları saptamak olduğu anlaşılan bu reformun ne zaman yapılmış olduğunu bilmiyoruz. Fakat birinci egemen sınıfın içindeki reformlar demokratik, sosyal nitelikte idiler ve bunlar, bazı tarihçilerin söyledikleri gibi, sosyalizme dayanan bir devlet sistemi kurmak üzere yapılan ilk deneme olarak kabul olunabilir. İlk zamanlar Sparta devletinin başında Agiad”- lar hancdanından bir kıral vardı. Sonraları, bugün saptayamadığımız nedenler yüzünden, Evripontid'ler ailesinden ikinci bir kıral iktidar mevkiine çıkarılmış, bu suretle devletin başına, Epciros'ta olduğu gibi, yan yana hüküm süren ve aynı güç ve yetkiye sahip bulunan iki kıral geçirilmiştir. İlk zamanlar kırallar savaşta başkomutan, barışta rahip ve adli âmirdiler. Daha sonraları ise bunlar, asillik ünvanları ve haklarını korumakla beraber, sıradan devlet memuru derekesine inmişlerdir. Kıralların yanında, iki kıral da dahil olmak üzere, 30 üyeden meydana gelen ve “gerusia” adını taşıyan bir “ihtiyarlar meclisi” vardı. 
Altmış yaşını doldurmuş, eli silâh tutamıyan, fakat tecrübe ve fikirlerinden daima faydalanabilen asil ihtiyarlardan meydana gelen bu meclis bir danışma meclisiydi. Gerek kırallar, gerek gerusia Sparta'da aile gruplarının egemen olduğu bir çağın kalıntılarıdır. Asıl hükümsürenlik hak ve yetkileri halkın bu iki makama karşı yaptığı mücadele sonunda kurulduğu anlaşılan ve “apella” adını taşıyan halk meclisinin elindeydi. Bu meclis yurttaşlık haklarına sahip atlı ya da yaya olarak savaşa katılan Sparta erlerinden ibaret bulunuyordu. Halk meclisi gerusia üyelerini ve “eforos” adını taşıyan devlet denetçilerini seçerdi. 
Sparta'yı meydana getiren dört açık köye M.ö. 8 inci yüzyıla doğru eski bir Aka şehri olan Amiklai beşinci köy olarak katılmıştır. Bundan sonra teşkilâtlandırılmış olduğu anlaşılan beş “oba” nın, yani beş bölgesel birliğin rahipleri olan ve yıldızların hareketini izleyen eforos'lar halkın aristokratik hükümete karşı açtığı savaşta alt sınıfların savunucusu olarak ortaya çıkmışlar, daha sonraları (M.6ö. 7 nci yüzyılda) memur olarak devlet teşkilâtı içinde önemli bir yer almağa, hattâ kıralları bile denetimleri altında bulundurmağa başlamışlardır. Halk meclisi ise memur seçiminden başka savaş, barış, ittifak gibi önemli sorunlara dair kararlar alır ve kanunlar çıkartırdı. Fakat bu meclis, başka şehir 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devletlerindeki halk meclislerinden farklı olarak, yalnız eforos'lar tarafından hazırlanan ve meclise sunulmadan önce gerusia'da görüşülen sorunları müzakere eder, ya da kanun tasarılarını kabul veya reddeylerdi. Fakat önemli hiçbir karar halk meclisinden geçmeden alınamazdı. 


ş Esas amacı ulusun savaş gücünü arttırmak olan Sparpartalı'ların sosyal teşkilâtı otalı'ların sosyal teşkilâtı bunların devlet teşkilâtından çok daha dikkat çekici özellikler taşır. Tüm sosyal töre ve kurullar kişilerin kayıtsız şartsız devlete tabi olmalarını, kişisel menfaatlerini devlet uğruna feda etmelerini ve Spartalı'lar sınıfının her an savaşa hazır büyük bir ordu halinde bulunmasını gözönünde bulunduruyordu. Devletin menfaati daha doğumda gözetilir, zayıf ya da kusurlu doğan çocuklar devletin buyruğu ile ücra yerlere bırakılır ve insaflı bir helot tarafından kurtarılmadığı takdirde kesin bir ölüme mahküm edilirdi. Erkek çocuklar yedi yaşına geldikleri zaman ailelerinden alınır ve genç Spartalı'ların idare ettiği “sürü” adını taşıyan askeri birliklere verilirdi. Bu birliklerde çocuklar kendilerinden yaşça büyük arkadaşlarının nezareti altında uzun yürüyüşler ve her türlü spor yapmağa alıştırılır, bunlara aynı zamanda okuma yazma da öğretilirdi. Çocuklar kendilerinin pişirdiği gayet sade yemeği yerler, Evrotas kıyılarından topladıkları yosundan yapılmış yataklarda yatarlardı. Acıya karşı dirençlerinin artması için bunlar her yıl Sparta'da Artemis Örtiya tapınağının önündeki sunağın etrafında kırbaçla dövülürlerdi. Çocukların dayak yerken ses çıkarmamalarına dikkat edilirdi. Çocukların teşebbüs yeteneği, zekâ ve cerbezelerini arttırmak için bunlar hırsızlık yapmağa ve en çok yiyecek ve içecek çalmaga teşvik edilir, hırsızlık esnasında yakalananlar bir suç işlediklerin- den ötürü değil, yakayı ele verdiklerinden ötürü dayakla cezalandırıhrdı. Bu gençler büyüklerinin sözlerini dinlemeğe ve ihtiyarlara karşı saygı göstermeğe alıştıktan sonra 20 yaşına geldikleri zaman asker olarak doğrudan doğruya orduya alınırlardı. Bunlar ev ve bark sahibi olmakla beraber evlerinde oturmazlar, çok sade ve yavan olan yemeklerini beraberce yerler ve bütün zamanlarını harp talimleri ya da spor yapmakla geçirirlerdi. Gençlerle ihtiyarların sürekli olarak bir arada yaşamaları bir taraftan bize bugün hoş görünmeyen bazı alışkanlıklarla birlikte dayanışma duygularının güçlenmesine yol açmış, diğer taraftan her Spartalı'nın yurdu için herhangi bir görevi kuşkusuz yapan ve gereğinde yurdu için ölmeği en onurlu ödev sayan bir yurttaş olarak 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yetişmesini sağlamıştır. Devlet her yurttaşın ve ailesinin geçimini bunlara belirli bir miktar toprak ve bu toprakları işlemek üzere birkaç helot ailesi tahsis etmek suretiyle sağlardı. Her Spartalı helot'lardan aldığı toprak ürünlerinin bir kısmını ailesine, diğer kısmını ise kulüplerin aşevlerine vermek zorunda idi. Toprak aile içinde ekser hallerde babadan oğula geçer, fakat satılamazdı. Helot'ları gereği gibi çalıştırmayanlar ve gelirinin bir kısmını devlete bırakmayanlar yurttaşlık haklarını ve topraklarını kaybederlerdi. Devletin dağıtmış olduğu topraktan başka ailenin en büyük çocuklarına miras yoluyle geçen özel topraklar ya da emlâk ta vardı. Genç kızlar da güçlü olmak ve gürbüz çocuklar dünyaya getirmek için erkekler gibi idman yaparlar, her türlü zorluğa alışırlar, fakat evlendikten sonra kocalarının evine kapanarak oldukça tembel bir hayat geçirirlerdi. 


ar Eski Çağdan başka zamanımızda da etkiler yapmaktan siyasal tarihi (geri kalmamış olan bu siyasal ve sosyal düzen sayesinde Sparta devleti mükemmel bir öğrenim ve eğitim 

görmüş, sıkı bir disipline alışmış temelli bir orduya sahip olmuş (res. 60), böylece Yunanistan'ın en güçlü devleti aşamasına yükselmiştir. Bu devletin M.ö. 7 nci yüzyıla kadar gelen siyasal tarihine bir göz gezdirecek olursak onun komşularıyle olan ilişkilerinin M. ö. 8 inci yüzyıla rastladıını görürüz. Bu tarihte Spartalı'lar günden güne artan nüfuslarına yeni topraklar bulmak için komşu ülkelere saldırmağa başlamışlar, askeri alandaki üstünlükleri sayesinde birçok başarılar elde etmişlerdir. Bunlar 8 inci yüzyılın ilk yarısında Argos ve Arkadya'ya karşı harbettikten sonra Ferai dolaylarına kadar uzanan Peloponnes'in güney-doğu kıyılarını işgal etmişlerdir. Fakat Lakonya'nın batısında bulunan verimli Mesenya, arada yüksekliği 2000 m. yi aşan Taygetos dağının bulunmasına rağmen, Spartalı'ların toprak iştahlarını kurcalamış, bunları 
8 inci yüzyıl sonlarına dogru bu bölgenin istilâsına sürüklemiştir. Yunan 
tarihine “birinci Mesanya harbi” olarak geçen bu harp bu hususta en iyi kaynağımız olan 7 nci yüzyıl Sparta şairlerinden Tirtaios'un bazı şiirlerinden anlaşıldığına göre, tam 20 yıl sürmüştür. Bu uzun zaman içinde harp talihi kâh bir tarafa, kâh diğer tarafa gülmüş, fakat yirminci yılda Mesenyalrların son sığınağı olan İtome kalesinin (res. 61) Sparta kıralı Teopompos tarafından zaptı üzerine verimli Pamisos vâdisi Spartalı'ların eline geçmiştir. Topraklar, bir zamanlar, Lakonya'da olduğu gibi, adçekmeyle galipler arasında paylaşılmış, Aka'ların 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yanında olukça yoğun bir Dor unsuru kapsayan Mesenya halkı helot”- lar gibi toprağa bağlanmış ve Tirtaios'a göre elde ettikleri ürünlerin yarısını Spartalı'lara bırakmak zorunda kalmıştır. Mesenya'nın zap- 


ül az a liz Mn, 


Res. 60 — Spartalı erlerin ölü arakadaşlarını omuzları üzerinde taşıyarak savaştan dönüşünü tanımlayan bir Lakonya vazo resmi. 


tından sonra Elis'le komşu olan Sparta, bu devletle dostça ilişkiler kurmuş, M.ö. 720 yılında Olimpiya'daki spor yarışmalarına resmen 
katılmıştır. Mesenyalı'lara ise Olimpiya galipler listelerinde M.ö. 730 
yılından sonra rastlanmamaktadır. Sparta 8 inci yüzyılda pek canlı bir evrede bulunan kolonizasyon hareketine katılmış, 700 yıllarına doğru aşağı İtalya'da Taras (Taranto) kolonisini kurmuştur. Yedinci yüzyılın ilk yarısında İyonyalı bazı şairlerin Sparta'da uzun süre kaldıkları gözönünde bulundurulacak olursa bu devletin İyonya ile kültürel ilişkilerde bulunduğu anlaşılır. Sparta'da yapılan kazılar 8 inci yüzyıl sonu ve 7 nci yüzyıl başlarında Sparta'nın sanat alanında da kuvvetli bir İyon etkisi altında kalmış olduğunu açığa vurmuştur. 


p ,. o Lakonyaile Mesenya'nın kuzeyinde, Peloponnes'in tam 

eloponnes'in il ç 

başka bölgeleri merkezinde dağlık bir bölge olan Arkadya yer almaktadır. Attika gibi Dor göçünden pek az etkilenen bu 

bölgenin çobanlar ve dağ köylülerinden meydana gelen eski halkı gerek lehçesini, gerek eski kurul ve törelerini (meselâ Likaion'da insan kurban etme âdeti) uzun süre korumuş, fakat 5 inci yüzyıla kadar temelli bir siyasal düzen ortaya koyamamıştır. 


Res. 61 — İtome dağı (geride) ve Mesene surlarının kalıntıları (ön plânda). 
Sağda deniz. 


Dorlar Arkadya'nın batısında bulunan Flis bölgesine girdikleri zaman yerli halkın şiddetli bir direnciyle karşılaşmışlar, bu yüzden ilk zamanlar bu bölgenin yalnız kuzey kısımlarını işgal edebilmişler, güneyde Pencios ve Alfeios ırmakları tarafından sulanan verimli vâdileri ancak sonraları çetin savaşlardan sonra ele geçirebilmişlerdir. Meselâ Alfelos vâdisinin zaptı ancak M.ö6. 588 yılına doğru Pisa'nın zapt ve tahribinden sonra mümkün olabilmiştir. Elisin dağlık kenar bölgelerinde oturan “perioikos”lar ise istilâcılar karşısında benliklerini bir dereceye kadar koruyabilmişlerdir. Bunlar harp esnasında orduya katılmak zorunda kalmışlar, Dor'ların uzun süre açık köylerde kabile teşkilâtını korumak suretiyle yaşamalarına karşılık, 5 inci yüzyıl başlarına doğru şehirler kurmağı başarmışlardır. Elis'in dini merkezi Olimpiya idi. Alfeios ırmağı kenarında pek eski bir tapınma yeri olduğu anlaşılan bir tepenin eteğinde Dor'lar tanrıça Hera ve onun kocası Zevs için birer tapınak yapmışlar ve Zevs'in anayurdu sayılan Tesalya 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Olimpos'una göre buraya “Olimpiya” adını vermişlerdir (res. 62). 
Aka'lar zamanında da yapıldığı anlaşılan dini nitelikte spor yarışmaları meşgul olduğumuz çağlarda Zevs onuruna tertiplenmeğe başlanmış ve “Olimpiyad'lar” adını almıştır. İlk zamanlar Pisa ile Elis bu oyunların idaresini ele geçirmek için uzun mücadelelerde bulunmuşlar, sonunda Elis Zevs'le pek eski zamanlardan beri ilgili aristokratik hükümeti sayesinde yalnız Olimpiyad'ları değil, tüm bölgeyi idaresi altına almıştır. 
Olimpiyad'lar M.ö. 8 inci yüzyıldan başlayarak ulusal bir bayram haline gelmiştir. 


Res. 62 — Olimpiya kutsal alanının eski durumunu canlandıran maket. Ortada Zevs tapınağı; solda geride Hera tapınağı; en geride hazine binaları. Kutsal alanın dışında solda gimnasyon, misafirhane ve idare binaları. 


Peloponnes'in kuzey kıyılarında, Sikyon'dan Navpaktos boğazına kadar ince uzun bir şerit halinde uzanan bölge Akhaya adını taşımaktadır. Dor'ların Peloponnes'i istilâ etmeleri üzerine bu kıyı bölgesine çekilmiş ve buraya kendi adlarını vermiş olan Aka'lar zamanla orta Yunanistan ve İstmos bölgesinden buraya göçen Dor'larla karışmışlar, fakat ülkelerinin küçüklüğünden ötürü siyasal ve kültürel alanlarda büyük bir varlık gösterememişlerdir. Yalnız bunlar 8 inci yüzyıldan başlayarak aşağı İtalya'da sonraki çağlarda büyük bir gelişim geçirecek olan koloniler kurmuşlardır. 


Kiki Büyük bir kısmı Aka'larla meskün olan Kiklad adaad adaları i ERA ADA, ve Girit larındaki olaylar hakkında pek az bilgimiz vardır. 
Bu adalarda tarıma elverişli pek az toprak bulunması, 


halkının büyük bir kısmının bağcılık ya da balıkçılıkla geçinmesine 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yol açmıştır. Bundan ötürü bu adalarda siyasal ve sosyal hayatın büyük bir canlılık göstermesine imkân yoktu. Yalnız içinde mermer ocakları bulunan Paros ve Naksos veya değerli madenlere sahip bulunan Sifnos ekonomi ve ticarette oldukça büyük bir rol oynamışlardır. Bu adaların İyon dünyasının eri eski din merkezlerinden Delos'un etrafında kurdukları amfiktiyoni'den yukarda (s. 105) bahsetmiştik. 


Dor'ların istilâsına uğrayan diğer Ege adaları hakkında da fazla bir şey bilmiyoruz. Yalnız Girit bir istisna teşkil eder. Dorlar büyük kafileler halinde bu adaya geçerek toprakları adçekmeyle belirli kişiler arasında değil, fakat aile grupları arasında bölüşmüşler (klaros'lar), yerli halkı Sparta'da olduğu gibi toprağa bağlayarak “helot” yapmışlardır. Bu adada ayrıca Dor topluluğunun malı sayılan, hiçbir suretle bölünemeyen ve helot'lar tarafından sürülüp ekilen topraklar da vardı. Dor'ları adanın en çok orta bölgelerinde, eski halk ya da “Eteokret”leri daha ziyade adanın doğusundaki şehirlerde buluyoruz. Perioikos'lara ise Girit'te rastlanmamaktadır. 


BAİN «b Gl a Ol Eğ el yi a ye e ar la EZ : .. 
Delarm Girit'ieki devler Losgulatı ve yaşayış tarzlarına dair M.ö. 
> ni - w 


“A dağ 


9 inci yüzyıla ali oluklu devaber aven caki dönemlerin yankılarını 
kapsayan Gortin kanunu hir fikir verir. Yunan filosofu Aristo'nun bahsettiği kırallara dair bilginüiş yoklur. Ceortin kanunu belirli büyük aileler ya da sülâlelerin (genos'lar) tüm gücü ellerinde bulundurduklarını açığa vurmaktadır. Nitekim fileler içinde belirli zamanlarda değişen ve “kosmos” adını taşıyan bir kurul seçilmekte, bu kurul- dan sonra eski kosmos üyelerinden ibaret bir danışma meclisi gelmekte, bu iki kurulun yanında halk meclisleri hemen hemen hiçbir rol oynamamaktadır. Kosmos harp ve barışa karar vermek, adalet işlerine bakmak, eski gelenek ve töreleri korumakla. görevliydi. 


Girit Dorlarının yaşayış tarzı Spartal'larınki ile dikkate deger benzerlikler göstermekte, hattâ bazı noktalarda daha sert ve daha ilkel bir karakter taşımaktadır. Girit'te de, Sparta'da olduğu gibi, erkek çocuklar, gençler ve orta yaşta erkekler belirli teşkilâtı, ödevleri ve hakları olan birleşik kitleler halinde yaşamakta, bu yüzden erkekler arasında bazan pek aşırı bir nitelik aldığı anlaşılan ilişkiler meydana gelmektedir. Fakat bu ilişkiler sonraları hükümet tarafından bir düzene sokulmuş, hattâ gençlerin eğitiminde rol oynamıştır. Böyle kitleler halinde yaşayışta aile hayatına hemen hemen hiçbir yer kalmamaktadır. Evlendikten sonra da ailesi yanında kalan kadın çocuk doğurmak, bunları yetiştirmek ve bir süre sonra topluma bırakmak- la görevli bir araçtan başka bir şey değildir. 

Dor istilâsına rağmen, en çok sanat eserlerinin gösterdiği gibi, adanın kültür gelişminde bir kesilme göze çarpmamakta, meselâ geç Aka üslübundaki keramiklerin yavaş yavaş geometrik üslüptaki motiflerle bezendiği görülmektedir. Fakat eski Girit dininin etkisi daha derin ve daha sürekli olmuştur. Meselâ Girit'in büyük tabiat tanrıçasına bu dönemde Rea şeklinde rastlıyor, bu tanrıçanın yanında erkek tanrıyı “Zevs Megistos Kuros” olarak buluyoruz. 


Kos (Istanköy), Rodos ve bu adaların karşısına rastlayan Anadolu topraklarında da Dor'lar için karakteristik olan üç kabile teşkilâtı ve bu kabileler içinde aile ve aile gruplarına dayanan birtakım sosyal hayat prensipleri buluyoruz. “Gerusia”lar yani danışma meclislerine de bütün bu ülkelerde rastlanmaktadır. 
Dorlar kendi yurtlarından oldukça uzakta bulunan ve doğu etkilerine açık olan bu bölgelerde birleşik kitleler halinde yaşamağa, eski kurul ve törelerine sımsıkı bağlı kalmağa çalışmakla beraber, birçok yerlerde bunu başaramamışlar, yerlilerle karışmak suretiyle benliklerini yavaş 


Anadolu kıyıları 


yavaş kaybetmişlerdir. 


Anadolu'nun batı ve güney-batı kıyılarında İyonya ve Aiolya adını taşıyan bölgelerdeki Aka'ların yaşayışına yukarda (s. 99-100) değinmiş, ilk şehir devletlerinin burada kurulduğunu, bu devletlerin başına ilk önce kıralların, sonraları aristokratların geçmiş olduğunu söylemiştik. Burada üzerinde durulacak önemli bir nokta İyom'ların yerli halkı tüm olarak toprağa bağlayamamaları, bunlardan bir kısmının siyasal haklarını tanımalarıdır. Bu suretle Alol'lerden ziyade İyon'ların arasına bazı Anadolu kavimleri nüfuz etmiş, bunlarla birlikte Anadolu kurul, töre ve dinlerine ait birçok özellikler Yunan dünyasına girmek yolunu bulmuştur. Bunlara bir örnek olarak sonraki çağlarda Yunanlılar arasında büyük bir ün kazanmış olan Hfesos'taki Artemis kültünü gösterebiliriz. 

İncelediğimiz dönemde gerek Aiolya, gerek İyonya'nın gerisinde büyük bir devletin bulunmayışı, orta Anadolu'da kurulan Frigya ve ondan sonra merkezi Sardes (Sart) olmak üzere teşekkül eden Lidya kırallıklarının daha henüz Ege kıyılarına inmeği tasarlayan emperyalist bir siyaset izlememeleri Anadolu'daki İyon şehirlerinin huzur içinde yaşamalarını ve yukarda anahatlarını çizdiğimiz sosyal ve siyasal gelişimi geçirmelerini mümkün kılmıştır. Fakat bu gelişime rağmen bu bölgedeki şehirler arasında Yunanistan'a kıyasla çok daha az bir dayanışma vücut bulmuş, burada da amfiktiyoni'ler kurulmakla beraber sürekli siyasal birlikler meydana gelememiştir. Birleşmekten ise yabancı bir devletin egemenliği altına girmeği tercihe kadar varan yalnızcılık siyaseti bu ülkenin gerisinde Lidya ya da Pers kırallıkları gibi büyük devletler kurulunca fena sonuçlar göstermekte gecikmemiş, bu şehirlerin siyasal bağımsızlıklarının ortadan kalkmasına mal olmuştur. 


YUNAN ORTA ÇAĞININ EKONOMİK VE 
KÜLTÜREL GELİŞİMİ 


AM Yunan Orta Çağında tarım ve hayvancılık önemli hayvancılık (o Tol oynamaktadır. Tarım en çok ovalar ve vâdilerde yapılmakta, tarlalar gübrelenmekte ve toprağın verimini korumak için bir yıllık aralıklarla ekim yapılmaktadır. 
En çok buğday, kızılca buğday ve arpa ekilmektedir. Yemeklerde buğday ekmeğinin yanında tatlı şarap ta bulundurulmaktadır. Homeros destanlarında üzüm bağlarından, meyve ve sebze bahçelerinden bahsolunmaktadır. Destanların geç yerlerinden zeytinliklerin Ege'nin büyük bir kısmına yayılmış ve zeytin yağının gerek yemeklerde, gerek ışıklanmada önemli bir yer almış olduğu anlaşılmaktadır. 
Hayvancılığa da önem verilmektedir. Aristokratların serveti keçi, koyun ve domuzlardan meydana gelen büyük hayvan sürülerine dayanmakta, köylülerin büyük kısmı da hayvancılıkla geçinmektedir. 
Meselâ Elis gibi düzlük bölgelerde boğa ve sığırlar yetiştirilmekte, bu hayvan çift sürmede ya da din törenlerinde kurbanlık olarak kullanılmaktadır. Argos, Tesalya ve Anadolu'nun merası bol bazı yerlerinde at yetiştirilmekte, bu hayvan savaşta vc sporda büyük rol oynamaktadır. 


Yunan Orta Çağında ekonomi oldukça ilkel durumdadır. 
Ticaret hemen hemen ortadan kalkmıştır. Her ev mümkün olduğu kadar kendi kendine yetmeğe, dışardan kabil olduğu kadar az eşya almağa çalışmaktadır. Her aile yalnız kendi ihtiyacı olan besin maddelerini sağlamak için değil, kendi gereçleriyle elbise, ayakkabı, ev eşyası ve tarım araçları yapmağa çalışmaktadır. Ailede her kişi iş görmektedir. Erkekler tarlaları sürmekte, ağaç dikmekte, ekinleri biçip toplamakta, un öğütmekte, evcil hayvanlara bakmakta, koyun 


Ekonomi 


124 EGE VE YUNAN TARİHİ 


ve keçileri sağmakta, yağ ve peynir yapmaktadırlar. Kadınlar ise evde yün bükmekte, kumaş dokumakta, elbise hazırlamakta, çamaşır yıkamakta ve yemek pişirmektedirler. Meselâ Odisseia'da Odissevs orak biçmekte, buğday öğütmekte, ya da gemi ve karyola yapabilecek kadar marangozlukta ustalığını göstermekte, kıraliçe Penelopeia sarayında hizmetçileriyle birlikte kumaş dokumakta, kıral kızı Navsikaa ise halayıklarıyle birlikte çamaşır yıkamaktadır. Aile kişilerinden başka evde ücretli hizmetçiler ve köleler de çalışmaktadırlar. Bu sonuncular ne ağır işleri görmekle beraber aile içinde belirli bir mevkiye sahip bulunmakta, meselâ ailede yapılan din törenlerine katılmaktadırlar. 


Sosyal ve ekonomik bakımdan bir birlik vücude getiren ailelerin dışında günden güne gelişen kültür hayatı bir iş bölümü yapılmasını gerekli kılmış, imalâtın çeşitli alanlarında başgösteren ve zamanla karışık bir şekil alan teknik usuller ücret karşılığında çalışan usta işçilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu işçiler ya da zanaatçılar arasında bakır ve demir işçileri, çömlekçiler, dülger ve marângozlar gösterilebilir. Bunlardan başka haberciler, rahipler, Asklepios kültüyle ilgili tabipler, rüyaları ve kuşların uçuşlarını açıklayan ve gaipten haber veren kâhinler ve falcılar, ziyafetlere ve türlü şenliklere katılan şarkıcılar ve hokkabazlar da bu zanaatçı sınıfına girmekte, halkça sevilmekte ve desteklenmektedirler. Bununla beraber bunlar mal ve mülk sahibi zenginler ve aristokratlarla hiçbir alanda boy ölçüşememekte, bunlardan daima daha aşağı bir düzeyde kalmaktadırlar. 


Zamanla ulaşımın ilerlemesi sonunda çeşitli bölgeler arasındaki ilişkilerin arttığı ve bu yüzden ticaretin geliştiği görülüyor. Ege adaları ve batı Anadolu'nun girintili çıkıntılı kıyıları deniz ulaşımının pek erken ilerlemeler kaydetmesine yol açmıştır. 
İyi korunmuş bir limana ya da gemilerin karaya çekilebilmesi için kumsal kıyılara sahip bulunan yerler pek erken ticarçt merkezleri haline 


Ulaşım ve ticaret 


gelmiştir. Değişik yönlerden bazan çok sert esen rüzgârlarından ötürü Ege denizi'nde yelkenli gemiler değil, fakat bunlardan daha büyük bir hareket ve manevra yeteneği gösteren kürekli gemiler geçerli olmuştur (res. 63-64). Fakat ilk zamanlar Yunanlılar bu gemilerle uzaklara gitmekten çekinmişler, öteden beri bilinen büyük ticaret yolları üzerinde yer alan Girit, Rodos ve daha sonraları Kıbrıs'ı üs olarak kullanmışlardır. İşte bu nedenden ötürü bu adalardan başka Yunanistan'ın doğu kıyıları ve onların önünde yer alan Evboia adası, Peloponnes'te Ârgolis 


YUNAN TARİHİNİN ORTA ÇAĞI 125 


ve belki de Lakonya, Anadolu'nun batı kıyılarında en çok büyük ırmak vâdilerinin sonunda yer alan şehirler önemli ticaret merkezleri olmuşlardır. Fakat destanların bazı yerlerinden anlaşıldığına göre M. ö. 
9 uncu yüzyıldan başlayarak deniz ulaşımı bu sınırları aşmış, Yunan 
gemicileri bir taraftan Marmara'dan geçip Karadeniz'e açılmağa, diğer taraftan Rodos ve Kıbrıs üzerinden Suriye ve Fenike kıyılarına uzanmaga başlamışlardır. M. 6. 8 inci yüzyılın ortasından sonra iseYunanlı'lar 


/8 


li 


Res. 63 — Üstte: kürekli bir gemi resmini kapsayan geometrik Atina vazosu. Solda bir kadın (Ariadne?) bir erkek (Tesevs?) tarafından kaçırılıyor. Altta: geometrik bir 


Atina vazosu üzerinde batan gemi tasviri; denize dökülenlere balıklar hücum ediyor. 


yalnız doğu Akdeniz bölgelerine değil, o zamana kadar kendileri için efsanevi nitelikte kalmış olan batı ülkelerine korsan ya da tüccar olarak girmeğe başlamışlar, bu ülkelerde Fenikeli tüccarlarla rekabete girişmişlerdir. Fakat Fenikeli'ler gerek denizcilikte, gerek deniz aşırı ticaret işlerinde uzun zaman teknik üstünlüklerini koruyabilmişler ve destanlardan anlaşıldığına göre Yunan piyasalarına o çağda çok beğenilen renkli kumaşlar, madeni eşya ve türlü sanayi mallarını sürmeğe devam etmişlerdir. Zamanla Yunanlılar Fenikeliler ya da kendilerinin Suriye limanlarından (meselâ El-Mina) getirdikleri doğu mallarını taklide başlamakla sanayiin ilk temellerini atmışlar, gerek doğu mallarını, gerek bunları örnek alarak yaptıkları kendi eserlerini iç bölgeler halkına satmak suretiyle çok para kazanmışlardır. M. 6. 8 inci yüzyılın sonlarına doğru Yunan kolonileri ve ticareti karşısında Fenike kolonileri ve ticareti her yerde gerilemiş, ekonomik üstünlük yavaş yavaş Yunanlılara geçmeğe başlamıştır. 


Res, 64 — Bir kürekli geminin (solda) bir yelkenli gemiyle (sağda) savaşmasını gösteren bir vazo resmi (Argos ?). 


Göçler ve bunları izleyen siyasal ve sosyal düzensizlikler yüzünden gerilemiş olan ticaretin yavaş yavaş canlandığı görülüyor. Yunan Orta Çağının ilk yüzyıllarında toprak ürünlerinin değiş tokuşu üzerine kurulu bir sistem kullanılmakta, bu sistemde meselâ belirli bir miktar buğdaya karşılık belirli sayıda yumurta, ya da çanak çömlek alınmakta, 8 inci yüzyıla doğru ise değer ölçüsü kavramı ortaya çıkmakta ve ölçü olarak ilk zamanlar sığırlar kullanılmaktadır. Meselâ İlyada'da Glavkos'un zırhlı gömleğinin değeri 100 sığır, Diomedes'inki 9 sığır tahmin olunmaktadır. Sonraları kolayca taşınabilir ve malların değerini daha iyi gösterebilir bir ölçüye ihtiyaç duyulmuş, böyle bir ölçü belirli ağırlık ve şekilde (ekseriya çubuk şeklinde) çeşitli, cins maden külçelerinde bulunmuştur. 
İlk zamanlar, İtalya'da olduğu gibi Yunanistan'da da geniş ölçüde bakır çubuklar, hattâ bakır eşya kullanılmıştır. Meselâ Gortin kanununda ceza miktarları belirli sayıda bakır lenger veya üç ayaklı kazan şeklinde gösterilmektedir. Peloponnes'te Aka'ların bir miktar demir çubuğa karşılık sığır derisi ya da şarap satın aldıklarını bildiren İlyada'nın bazı geç yerlerinin açığa vurduğu gibi demir çubuklar değer ölçüsü olarak kullanılmıştır. Fakat ticaretin genişlemesi ve gelişmesi üzerine maden külçeleri malların değerini karşılamağa yetmemiş, doğu devletlerinde, en çok Mezopotamya'da ötedenberi kullanılan gümüş ve altın külçeleri Yunanistan'da da ölçü olarak geçımeğe başlamıştır. Bu olayı yine İlyada” 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nın çeşitli yerlerinde saptamak mümkün oluyor. Değerli madenlerin kullanılmasıyle birlikte 7 nci yüzyıldan başlayarak Mezopotamya ağırlık sistemi de Yunan ülkelerine girmeğe başlamış, bu ekonomik gelişimin son evresi aşağıda inceleyeceğimiz sikkenin icadı olmuştur. 


Ulaşım ve ticaretin ilerlemesi, Yunanlı'ların doğulular, en çok Fenikellerle sıkı ticaret ilişkilerinde bulunma- 


Yazı 


ları Yunan kültürünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Nitekim “her kültür ilerlemesinde başlıca etken olan yazıyı Yunanlılar 8 inci yüzyılın başlarına doğru Fenikeli'lerden öğrenmişlerdir. Bir taraftan eski İyon yazısının “foinikela” adını taşıdığını bildiren tarihçi Herodotos (V, 58) ve Teos'ta bulunan bir yazıt, diğer taraftan eski Yunan harflerinin şekil ve adları bu gerçeği açığa vurmaktadır. Meselâ Fenikelilerin “alef” harfi Yunanlı'larda “alfa”, “bet” harfi “beta”, “gimmel” harfi “gama” adını almıştır. Eski doğu devletlerinin karışık yazı sistemleri karşısında M. ö. 14 üncü yüzyıla ve belki daha eski bir zamana dayanan Fenike yazısının özelliği sadece 22 tane sadasız işaretten ibaret tam anlamıyle bir harf yazısı oluşudur. Yalnız Yunanlılar kendi söyleyişlerine uymayan bazı sadasız harfleri kendi dilleri için gerekli olan sadalı harf şekline sokmuşlar, bu suretle her sözcüğü tam olarak yazmak imkânını bulmuşlardır. Meselâ Fenike alfabesindeki alet “a”, he “e”, ye “1”, ayın “o” yahut “u”, vav ise “y” olarak kullanılmıştır. Bu sadalı harflerin Yunan alfabesinin Fenike alfabesinden alındığı yerde dâhi bir kişi tarafından meydana getirilmiş ve son şeklini daha orada almış olduğu anlaşılıyor; çünkü bunları aynı şekilde tüm Yunan alfabelerinde bulmak mümkündür. Buna karşılık çeşitli Yunan alfabeleri “s” sadası için Fenike alfabesinin kâh “dhayın,” kâh “sameh”, kâh “sade” ve kâh “şın” işaretini kullanmışlardır, Bundan başka “tb”, “ph”, “kh” ve “khs” gibi çift konsonlar ya da konson grupları için çeşitli yerlerde çeşitli işaretlere başvurulmuş, bu alanda yapılan son araştırmaların muhtemel kıldığı gibi Fenike alfabesinden başka Anadolu'da kullanılan yazı sistemlerinin de etkisi olmuştur. Çeşitli Yunan alfabeleri arasındakı ayrılıklar (bk. res. 65) ve bunların menşe'i gibi enteresan, fakat çözülmesi güç sorunların ayrıntılarına girişmeksizin 8 inci yüzyılın ortalarına doğru koloni şehirlerinde anaşehir alfebelerinin kullanılmağa başlanmış olduğunu söyliyebililiz. Bu yerli alfabeler arasında İyon alfabesi en çok geçerli olmuş ve Atina tarafından M. 6. 403 te resmen kabul edildikten sonra daha geniş bir alana yayılmıştır. Yunan yazısı bir süre 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sonra Yunan ülkelerinin sınırlarını aşmış, Anadolu'da Lidya, Karya ve Likya, İtalya'da ise lâtin yazılarının meydana gelmesinde başlıca 


Res. — 65 Fenike ve çeşitli Yunan alfabelerini kıyaslamalı olarak gösteren cetvel, 
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Yunanlıların Fenikeilerle olan ilişkileri sonunda meydana geldiğini gördüğümüz yazının ilk zamanlar yalnız ticaret alış verişlerinde kullanıldığı anlaşılıyor. Şu halde bu yazıyı ilk kez Yunanistan'a getirenler tüccarlar olmuştur. Aristokratlar ise uzun süre yazı sanatına yabancı kalmışlardır. Fakat 8 inci yüzyıldan başlayarak yazının 
Yunanistan'da ve en çok 
Attika'da, geometrik vazolar ve vazo kırıkları üzerindeki yazıtların açığa vurduğu gibi (bk. res. 66), devlet ve günlük hayat işlerinde, memur listelerinde, aile şecerelerinde ve en son resmi belgelerde, halk meclisi kararlarında, antlaşmalarda v. s. kullanıldığı görülüyor. Fakat 
İyonya'da bütün bu hususlar için yazının daha önce, 9 uncu yüzyılda kullanılmış olması ihtimal 


dışı değildir. 


Destanlar 


Res. 66 — Omuzunda siyah zemin üzerine çizilmiş 


bir yazıt kapsayan bir Attika geometrik vazosu 
(M. ö. 8 inci yüzyil ortaları). 


Edebi metinler için yazı daha sonraları kullanılmıştır. 


Nitekim Yunan Orta Çağı edebiyatında büyük yer alan destanlar yazı sanatından büsbütün ayrı olarak meydana gelmiş, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçmek öuretiyle varlıklarını korumuş ve ancak M. ö. 700 yılına doğru yazıyle saptanmıştır. Yunan yiğitlik masal ve destan temellerinin Aka'lar zamanına kadar çıktığı şüphesiz- 


Ege ve Yunan Tarihi, 9 
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dir. Bu mitos ve destanların Yunanistan'da merkezlendiği yerlerin Aka”- lar zamanındaki büyük kültür bölgeleri olduğu gözönünde bulundurulacak olursa bunların Aka'lar zamanında da var olduğu ve müzikle birlikte saraylarda okunduğu kabullenebilir. Fakat Homeros adında bir şaire maledilen büyük destanlar Anadolu'nun batı kıyılarında meydana gelmiştir. Bunların bazı Aiol lehçe elemanlarıyle karışmış İyon lehçesinde yazılmış olmaları gerek İlyada, gerek Odisseia'nın İyonya ile Aiolya'nın birleştiği sınır bölgesinde, yani aşağı yukarı İzmir dolaylarında vücut bulduğuna işaret eder. 

Yunanlılarda “epos” olarak gösterilen bu yiğitlik destanlarının ne suretle meydana geldiği sorunu Eski Çağdan bugüne kadar tarih ve edebiyat araştırıcılarını sürekli olarak meşgul etmiştir. Bu soruna dair yazılan eserleri, ileri sürülen teorileri bu kitapta birer birer gözden geçirmek imkânsızdır. Yalnız destanların elimizdeki şeklinin yüzyıllarca süren bir gelişimin sonucu olduğunu söyliyebiliriz. Bu destanlar Yunan Orta Çağının ilk zamanlarında kıral ya da aristokrat saraylarında “aoidos” adını taşıyan şarkıcılar tarafından “forminks” ya da “kitara” denilen dört telli bir çeşit rebabın eşliğiyle belirli bir makamda okunurdu. Sonraları M. ö. 8 inci yüzyıldan başlayarak şarkıcıların yerine ellerinde bir değnek tuttukları halde bu şiirleri artık saraylarda değil, fakat siyasal devrimlere uygun olarak din törenlerinde veya halk toplantılarında belirli bir vezinde takrir eden “rapsod”lar geçmişlerdir. 
Bu vezin zamanla gelişerek birbirini izleyen ince ve kalın hecelerden ve nefes almak için gerekli kesilmelerden ibaret “heksametron” şeklini almıştır. Her rapsod gelenek haline gelen belirli bir çerçevenin dışına çıkmaksızın hafızası ve bilgisi oranında bu şiirlerde değişiklikler ve katkılar yapmış, bu durum 7 nci ve hattâ 6 ncı yüzyıl içerlerine kadar sürmüştür. 


Aiolya ile İyonya arasındaki sınır bölgesinde okunan çeşitli destanlar arasında son araştırmalara göre bazı kısımları M. ö. 9 uncu yüzyıla kadar çıkmakla beraber esas itibariyle 
8 inci yüzyılın son yarısına ait olan İlyada ve bu destandan biraz daha 


İlyada ve Odisseia 


geç olduğu anlaşılan Odisseia önemli bir yer almaktadır. İlyada üç ana mitos?'un birleştirilmesi sonunda meydana gelmiştir. Birini mitos Truva harbine ait olup yukarda gördüğümüz gibi (s. 82) tarihi öz olarak Peloponnes Aka'larının Truva'ya karşı yapmış oldukları başarılı bir seferi anlatmaktadır. Çeşitli versiyonları bulunan ikinci mitos Sparta yöresinde Terapne'de kendisine tapınılan tanrıça Helena mitos'u olup bu tanrıçanın bir haydut tarafından kaçırılmasından ve iki erkek kardeş tarafından kurtarılmasından bahsetmektedir. Destanlardaki versiyona göre Helena'yı kaçıran Aleksandros, kurtaranlar ise Sparta” da tanrı sayılan Agamemnon ve kardeşi Menelaos'tur. Bu Sparta mitos'u, bir Mikenai kıralının Truva'ya karşı yaptığı seferle birleştirilmiş, Menelaos Helena'nın kocası, Aleksandros'un yerini alan Truva kıralı Priamos'un oğlu Pâris Helena'nın kaçırıcısı, Mikenai kıralı şekline sokulan Agamemnon ise kadının kurtarıcısı olarak gösterilmiştir. Bu iki mitosa üçüncü bir mitos, yani Ahillevs mitos'u katılmıştır. Pelevs'le deniz tanrıçası Tetis'in oğlu olan Ahillevs Tesalya'nın genç kahramanıdır ve birtakım parlak yiğitlik olayları yarattıktan sonra genç yaşyta ölmüştür. Bu mitos'u Anadolu'ya herhalde Tesalyalı göçmenler getirmişler ve onu yukarda anlattığımız iki mitos'la birleştirmek suretiyle destanın genişlemesini sağlamışlardır. 
Bu üç ana mitos'tan başka birtakım İyonya, Likya, Girt, Rodos ve hattâ son zamanlardaki araştırmaların gösterdiği gibi Hititler ve 
Hurrrler zamanına dayanan bazı Anadolu ve belki de 
Mezopotamya destan elemanları katılmıştır. İşte bu çeşitli kavim ve çağlara ait malzemenin, kapsadığı tüm ayrılıklar ve çelişmelere rağmen, elimizdeki birörnek ve ahenkli şekle sokulmasında hiç şüphesiz dâhi bir şairin eli olmuştur. Bu şair “Ahillevs'in öfkesi”ni anlatan şiiri destanın ortasına koymak ve diğer şiirleri ona göre plânlamakla İlyada”'ya edebi şeklini 


vermiştir. 


İlyada gibi zaman ve 


yg 


mekân bakımından birbirin- Res. 67 — Homeros'un hayali portresi. 
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den çok farklı birtakım şiirlerden meydana gelen ve Arkadya'da merkezlendiği anlaşılan Odissevs efsanesini esas konu olarak ele alan Odisseia'da yine büyük bir şair Odissevs'in 10 yıllık serüvenini monoton bir tarzda anlatmayıp destanı serüvenin sonuna yaklaştığı bir yer- den başlatımnış, bundan önceki olayları bizzat Odissevs'e anlattırmak suretiyle okuyucuyu alıp sürükleyen bir öykü şekli elde etmiştir. 


Res. 68 — Ahillevs'in bir Attıka vazosu üzerindeki resmi, Ressam gerçekte M.ö. 5 inci yüzyılın son yarısına ait bir savaşçıyı tanımlamıştır. 
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İlyada ve Odisseila Homeros adını taşıyan bir şaire maledilmektedir (res. 67). Destanların ahenkli bir bütün haline getirildiği M. ö. 650 yıllarına doğru ilk kez Yunan edebiyatında adı geçen Homeros Melas nehriyle Kreteis adında bir Nimfe'nin oğlu olarak gösterilmekte ve bir kasabadan diğerine giden fakir ve kör bir şarkıcı tipini temsil etmektedir. Homeros'un tarihi bir kişi olup olmadığını saptayamıyoruz. Homeros belki bu destanları uzun süre takrir etmiş bir rapsod sülâlesinin soyadıydı; belki de çeşitli destan parçalarını bir bütün halinde toplamakta en ileri giden şairlerden birisiydi. 


Res. 69 — İlya'dan bir sahne: Ahillevs'in Hektor'la savaşması. 


Gerek İlyada'nın, gerek Odisseia'nın bazı tarihi gerçekler kapsadığı, Akwlar çağından başka Yunan Orta Çağı için de paha biçilmez bir hazine olduğu kuşkusuzdur. Şairler Aka'lar çağından bahsederlerken, bu çağa dair açık fikirleri olmadığından, kendi zamanlarının durum ve hayat koşullarını onlara maletmişlerdir. Bu bakımdan destanlar, en çok Odisseila Yunan Orta Çağının siyasal, sosyal ve ekonomik durumu için de başlıca kaynağımızdır. | 


Homeros destanlarının Yunanlılar üzerindeki etkisi pek büyük olmuş, bu destanların kahramanları ve çeşitli sahneleri Yunan sanatçıları için bitmez tükenmez bir hazine teşkil etmiştir (meselâ bk. res. 5l, 
68 - 71). Destanların kültürel etkileri, M. 6. 5 inci yüzyıldan başlayarak 
ders kitabı olarak okullarda okutulması üzerine, bir kat daha artmıştır. Hellenizm ve Roma çağlarında, Mısırda bulunan papirüslerin gösterdiği gibi, halk arasında başka hiçbir eser bu iki destan kadar yayılmamıştı. Diğer taraftan pek çeşitli yer ve toplumlara ait tarihi ve mitolojik olayları bir araya toplamakla Homeros siyasal bakımdan birçok küçük devletlere parçalanmış olan Yunan dünyasının kültür bakımından bir birlik meydana getirmesine büyük yardımda bulunmuştur, 
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Din Homeros destanlarının Yunan düşünce hayatı üzerindeki etkilerini en çok din alanında saptamak mümkün oluyor. 
Heretloies (47,53) Homerosile Hesiodos'un Yunanlılar için bir “teogomia” yani bir “tanrılar sistemi” yaratmış, tanrılara ad ve lâkablarını vermiş, bunların görev ve nüfuz alanlarını sınırlamış olduklarını yazar. Bu sözler belirli bir gerçeği açığa vurmakla beraber, pek te doğru olmasa gerektir. Çünkü destanlarda adları geçen tanrıların bir kısmı Yunan Orta Çağı şairleri tarafından icad edilmiş olmayıp Anadolu da dahil olmak 


üzere İlge bölgesinde öteden beri kendilerine tapınılan ve antropomorf 


Res. 70 — İlya'dan başka bir sahne: Ahillevs arkadaşı Patroklos'un yarasını sarıyor. 


şekiller almış olan tanrılardır. Bazı tanrılar ise Dor'lar tarafından Yunanistan'a getirilmişlerdir. Fakat destanlarda bu tanrılar, yarı tanrılar ve yiğitler insanların hayatına karıştıklarından, bunların mücadelelerine katıldıklarından, büyük bir hırsla şu ya da bu tarafı tuttuklarından 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ötürü o zamana kadar olduğundan daha fazla insanlaşmışlar, ancak ölümsüz olmaları, “ambrosia” ve “nektar”la geçinmeleri bakımından insanlardan ayırd edilmişlerdir. Bu suretle insanlar dünyasının karşısına bir de tanrılar dünyasını oturtan şairler tanrılara kesin şekiller vermişler, bunları o çağın aristokratik sosyetesini örnek alarak teşkilâtlandırmışlardır. Nesil ki, aristokrat aileler kıralın etrafında: toplanmaktadır, tanrılar da baştanrı Zevs'in çevresinde yer almaktadırlar. Aynı zamanda bu çeşitli tanrıların nüfuz ve İaaliyetleri belirli alanlara inhisar ettirilmiştir. Tanrıların yurdu Yunanistan'ın en yüksek dağı olan Olimpos'tur. İşte bu suretle şairler tarafından başlı başına varlıklar haline getirilen tanrılar ilk önce aristokrat çevrelerinde rol oynamağa başlamış, sonraları aşağı sınıflar tarafından da kabullenmekle tüm Yunan dünyasının tanrıları haline gelmişlerdir. Şu halde destanların Yunanlı”- lar için bir çeşit İncil olduğu söylenebilir. 


Res. 71 — Odisseia'dan bir sahne: Odissevs karısının yavuklularını 


öldürüyor. 


Olimpos tanrılar ailesinin (res. 72) başında, destanlarda “tanrıların ve insanların babası” olarak gösterilen gök tanrısı Zevs bulunmaktadır. 
Gök tanrıları, tabtat tanrılarının aksine olarak, genellikle toprakla fazla ilgisi olmayan, ölümü hor gören göçebe kavimlere ait olduklarından Zevs'in Dorlar tarafından Yunanistan'a getirilmiş olduğu büyük bir ihtimalle ileri sürülebilir. Bir gök tanrısı olan Zevs bulutlara, yağmura ve yıldırımlara egemendir. Zevs'in karısı olarak yine bir gök tanrıçası olan Dia ya da Dione gösterilmektedir. Fakat bu tanrıça Zevs'in yanında önemli bir yer alamamış, zamanla yerini başka tanrıçalara kaptırmıştır. Bunlar arasında Argolis'te büyük tabiat tanrıçasıyle bir olduğu anlaşılan ay tanrıçası Hera gösterilebilir. Hera aynı zamanda kadınların koruyucusu olup bunlara evlenme ve doğum yapma gibi hallerde 


.. 
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yardımda bulunmaktadır. Yunan mitolojisinde Zevs tarafından öfkeli bir zamanında yıldırım şeklinde yere fırlatılmış olarak gösterilen Hefaistos'un esasının topraktan fışkıran ateş olduğu, bu bakımdan bu tanrıya en çok Likya'da (Olimpos şehri yöresindeki “yanardağ” dan ötürü) tapıldığı anlaşılıyor. Fakat Yunan tanrılar ailesinde #iefeistos demircilik tanrısı olarak yer almıştır. Zevs'in başmdan çıktığı kabul olunan bir tanrıça Âtene ya da Atcna adını taşımaktadır. Atena yukarda gördüğümüz 


Res. 72 — Tanrılar toplantısını tanmlayan Partenon frizinden iki parça Yukarda sağdan sola doğru: Zevs, Hera, İris. Aşağıda soldan sağa doğru: Poseidon, Apollon, Ârtemis. 
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gibi (s. 52) Girit - Aka dinindeki kalkan tanrıçasıdır. Atena Yunanlı”- larda da bir kalkan, dolayısıyle şehirlerin ve onların içinde yer alan sanayliin koruyucusu olarak ün kazanmıştır. Atena aynı zamanda evlerin, ev işlerinin ve en çok dokumacılığın tanrıçasıdır. 


Güneş tanrısına Yunanlı'lar Helios adını vermişlerdir. Her yere giren, bundan ötürü herşeyi gören ve sezen bu tanrı yemin edildiği zaman tanık olarak çağırılırdı. Fakat bu tanrı Yunan dininde gereği gibi gelişememiş, yerini birçok yerlerde yine bir aydınlık tanrısı olan Apollon'a bırakmak zorunda kalmıştır, Esasında bir Anadolu tabiat tanrısı olduğu anlaşılan, Yunanlı'lar tarafından ise bir aydınlık tanrısı şekline sokulmuş olan Apollon insanlara büyük iyiliklerde bulunmakta, fakat öfkelendiği zaman göklerden yeryüzüne oklarını yağdırmaktadır. Meselâ Delfoi'da, hiç şüphesiz pek eski bir yeraltı ejderi olan Piton'u öldürmüş ve onun yerini almıştır. Apollon aydınlık tanrısı olduğundan her yere girmekte, her şeyi görüp öğrenmekte, bu yüzden kâhinlik niteliğini de kazanmış bulunmaktadır. İlkel insanlar güneşin doğuşunu ağıtlarla kutladıklarından Apollon müzik, müzik ise bazı hastalıkların tedavisinde rol oynadığından bir sağlık tanrısı olmuştur. Apollon'un kızkardeşi olarak Anadolu'da hayvanları buyruğu altında bulunduran ve prehistorik çağlardan beri ibadet gören Artemis gösterilmektedir. 
Yunanlılarda bu tanrıça ay, dolayısıyle kadın ve doğum tanrıçası, fakat kardeşi Apollon gibi bazan yeryüzüne ok attığından ölüm tanrıçası da olmuştur. Esasında yine bir aydınlık tanrısı olan Hermes tanrıların habercisi olup ölülerin ruhlarını yeraltı dünyasına götürmektedir. 
Hermes aynı zamanda seyyahların, tüccarların, fakat geceleyin sık sık dolaştığından ötürü, hırsızların koruyucusu olmuştur. 


Toprak tanrıları arasında menşe? bakımından daha çok Trakya ve Anadolu ile ilgiler gösteren Diyonizos zikre değer. Yunanlılar tarafından bir toprak, bitki ve bereket tanrısı olarak gösterilen Diyonizos üzüm bağlarının, dolayısıyle şarabın koruyucusudur. Başka bir toprak, savaş ve ölüm tanrısı ise Ares adını taşımaktadır. İlk zamanlar belki bir yılan şeklinde tasavvur edilmiş olan üçüncü toprak tanrısı Asklepios”tur. Sonraları Asklepios bir sağlık tanrısı olmuş, en ünlüleri Epidavros, Kos (İstanköy) ve Bergama'da bulunan bu tanrının tapınakları çevresinde ilk sağlık yurtları kurulmuş, bu yurtlarda ise tıbbın ilk temelleri atılmıştır. Büyük tabiat tanrıçasının başka bir şekli olan İemeter Yunanlılar tarafından toprak, tarım ve tarım sayesinde düzene giren 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aile hayatı, fakat ölüler toprağa bırakıldığından, kızı Persefone gibi, bir ölüm tanrıçası sayılmıştır. 

Gök ve toprak tanrılarının yanında su tanrılarını da zikretmek gerekir. Bunların en büyüğü denizlerin ve göllerin tanrısı sayılan Poseidon'dur. Yunan ülkesinin üç tarafı denizle çevrili olduğundan Poseidon kontinanların dengesini sağlar, bazan ise bu dengeyi bozması s0- nunda depremler meydana getirirdi. Poseidon'un karısı olarak bir deniz tanrıçası olan Amfitrite gösterilmektedir. Başka deniz tanrıçaları arasında Siren'ler, Nereid'ler, akar su tanrıçaları arasında ise Nimfe'ler gösterilebilir. | 

Deniz köpüğünden doğmuş olarak gösterilen Afrodite'nin Homeros destanlarında “Kıbrıslı” olarak zikredilmesi bu tanrıçanın Yunanistan'a doğudan geldiğine işaret eder. Afrodite'nin Yunanlı”larda gök ve aydınlık tanrıçasından başka cinsi hayat ve üreme tanrıçası oluşu onu Sumer'- lerin Nanai ya da Sami'lerin İştar'ına yaklaştırdığı gibi Girit sanatında elinde güvercinlerle ve çıplak olarak tasvir olunan tanrıça ile de ilgili bulunduğu ihtimalini de hatıra getirmektedir. 


Başlıcalarını saydığımız bu Olimpos tanrılarının yanında halk menşe'leri pek eski çağlara dayanan ve birçoğu taş, bitki ve hayvan şeklinde gösterilen birtakım yerli tanrılara da tapmıştır (fetişizm). Meselâ Delfoi'da “omfalos” adını taşıyan bir göktaşı Apollon'la ilgili gösteriliyordu. Samos adasındaki Hera heykeli bir tahta kalas şeklinde idi. 
Ağaç kültüne işaret eden kalıntılar arasında Atina Akropolü'nde duran zeytin ağacı veya “Diyonizos Dendritis” gibi bazı tanrıların taşıdıkları takma adlar gösterilebilir. Yunanlılar bazı hayvanları da, meselâ Tesalya'da leylekleri, Delfoi'da kurtu kutsal saymışlardır. Diğer taraftan Kizikos”ta Diyonizos'un boğa şeklinde bir heykeli duruyordu. Asklepios tapınaklarında yılanlar bulunurdu. Bundan başka “Zevs Likaios”, “Apollon Delfinios” veya “Poseidon Hippios” gibi tanrı takma adları, ya da “boğa gözlü” (Hera için) ve “baykuş gözlü” (Atena için) gibi sıfatlar da kurt, yunus balığı, at, boğa ve baykuş gibi hayvan kültlerinin Yunan ülkelerinde geniş bir alana yayılmış olduğunu açığa vurmaktadır. Gerek bu çeşitli şekillerde gösterilen fetişler, gerek başlıbaşına bir varlık olan yerli tanrılar, Olimpos tanrılarının tersine olarak, nüfuzları dar bir çevreye inhisar eden varlıklar olarak kalmışlar, o çevre içinde oturan insanlar hayatın türlü evrelerinde sadece “tanrı” (theos) olarak kabullendikleri bu güçlere başvurmaktan hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir. Bu yerli tanrıları hıristiyanlıktaki azizler veya islâmiyetteki 


v l 
| 
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evliyâlarla kıyaslayabilir;» Kr sok asağ <vwflerin dini hayatında rol oynadıkları anlaşılan, b” tonrlera dair vwek &w bilgimiz vardır. Ancak bazı tesadüf?! bülhu siyle süyesimle hüuter âhukaılhtın OG; iiksr edlinebili- 


yoruz. Meselâ Tera adasında bulunan bir yazıtta o zamana kadar hiç bilinmeyen Devteros ve Boralos gibi tanrı adlarına rastlanmıştır. 
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Res. 73 — Ölünün yatağında teşhirini tanımlayan bir Atina (Dipilon) geometrik vazo resmi. 


Ölüler kökü Aka'lar çağında çok gelişmiş olduğu anlaşılan ölüler kültü Yunan Orta Çağında gerilemiştir. Akaların 

ölüleri için yapmış oldukları anıtsal mezar yapıtlarından bu çağda eser yoktur, İHlomeros destanlarında her şeyden önce bu dünyayı gözönünde bulunduran realist ve materyalist bir görüş vardır. Her nekadar yaşadığımız dünyanın yanında başka bir dünya, yani ölüler dünyası yer almakta ise de Hades'in buyruğu altında bulunan bu dünya nite- 


liksiz, soğuk, ışıksız ve güçsüzdür. Ruhlar bu dünyada kendi iradelerine 


egemen olmaksızın gölgeler gibi dolaşmaktadırlar. İyon çevreleri için karakteristik olan iyi yaşamak ve mümkün olduğu kadar hayatın zevklerinden faydalanmak kaygusu öbür dünya görüşlerinin Aka'lar çağında 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Res. 74 — Üstte: iki at tarafından çekilen cenaze arabası; onun sağında ve solunda saçlarını yolan ağlayıcılar. Altta: araba yarışmaları. Atina Dipilon mezarlığında bulunmuş yüksek ayaklı geometrik küp. 


olduğu gibi gelişmesine engel olmuştur. Hattâ bu görüşün etkisi altında İyonya'da cesetler yakılmağa başlanmıştır. Fakat bu âdet tüm Yunan ülkelerine yayılmamış, birçok yerlerde (meselâ Attika'da) cesetler Aka'lar zamanında olduğu gibi gömülmüş veya yakılmış olmakla beraber, bazan pek tantanalı cenaze törenleri ve bunlardan sonra yarışma- lar tertiplenmiş (res. 73-74), bundan başka ölüler için belirli zamanlarda 


YUNAN TARİHİNİN ORTA ÇAĞI 141 


törenler yapılmış ve kurbanlar kesilmiştir. Destanlarda kıral ve beylere, önceki dönemlerde olduğu gibi, büyük cenaze törenleri yapıldığı, cesedin yakılması ve mezarın inşasiyle ruhun cesetten kesin olarak ayrıldığı ve Hades'in diyarında gölge olara dolaşamasının sağlandığı görüşünün var olduğu anlaşılıyor. 


Res. 75 — Geometrik üslüpta bezenmiş toprak tapınak modeli. 
M.ö. 700 yılları (Atina). 


Destan şairlerinin ve esasen Yunanlvların her şeyi insan şeklinde görme eğiliminin etkisi altında M. 6. 8 inci yüzyıldan başlayarak tanrıların insan şeklinde düşünülmeğe ve tanımlanmağa (antropomorfizm) başlanmaları bunların heykellerini içine alabilecek ve koruyabilecek tanrı evleri ya da tapınaklar yapılmasına yol açmıştır. Yunanlılarda “naos” olarak gösterilen ve tanrının heykelinden başka kutsal eşyasını koruyan bu tapınaklar Ege mimarlığında pek eski zamanlardan beri kullanılan ve Yunan Orta Çağında da büyük rol oynamakta devam eden “megaron” şeklinde idiler 


Tapınaklar 
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(res. 75). Sonraları megaron'un etrafı bir sütun çemberiyle çevrilmek suretiyle tapınaklar çevrelerinden ayırd edilmiş, daba görkemli bir görünüm takınmış ve bugün görmeğe alışmış olduğumuz klâsik şekillerini almıştır. İlyada'dan öğrendiğimize göre (VI, 297 v.dd.; V, 445 v.dd.) Truva şehrinde kült heykeli kapsayan bir Atena ve bir de Apollon tapınağı vardı. Ödisseia'da da Yunan şehirlerindeki tapınaklardan söz geçmektedir. 


Bir Yunan tapınağı her şeyden önce bir tanrı evi oldu- 


Rahipler N e Mi : 
gundan bugünkü kiliseler yada camilerin tersine olarak 


ve kâhinler halk bunların içine girip dua edemezdi. Din törenleri 


tapınağın önünde duran sunağın etrafında yapılırdı (res.. 76). Gerek din törenlerini idare etmek, gerek tanrının heykeline ve kutsal eşyasına bakmak işini “hierevs” adını taşıyan rahipler üzerlerine almışlardı. Fakat Yunan rahipleri doğu rahipleri gibi tanrının sevgisini kazanmış ve bunlara yaklaşmış, tanrı kültünün tüm sırlarını bilen olağanüstü insanlar değillerdi. Bunlar sadece şehirlerdeki 


toplumlar tarafından seçilmiş devlet memurları idiler. Bundan ötürü 


Res. 76 — Sunak önünde yapılan bir kurbau töreni. Sunağın önünde başında sepet taşıyan rahibe; onun arkasında kurbanlık koyunu getiren ve müzik çalan gençler. 
Solda kurbanı adayan &adınlar. Korint üslöbunda boyanmış bir tahta levha. 


İşte bu nedenden Yunanistan'da, Eski Doğu devletlerinde olduğu gibi, hükümet içinde ikinci bir hükümei meydana getiren bir rahip sınıfı biçbir zaman vücut bulmamış, delayısıyle Yunan dini hiçbir zaman dogmatik bir şekil almamıştır. iler Yunanlı kendi tanrılarını seçmekte, 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dinini kendi dünya görüşüne göre kavramakta, her şair ise din mitos'- larını kendi isteğine göre değiştirmekte serbestti. İşte bu nedenden gerek Yunan dini, gerek Yunan mitologyası uzun süre taze kalmış ve müminlerin kalplerini daima fethetmek yollarını bulmuştur. Bundan başka Yunanlılar fikir özgürlüğüne daima önem vermişler, kendilerinden başka türlü düşünenlere saygılı olmasını bilmişler, aynı zamanda yabancı dinlere karşı da büyük bir tolerans göstermişlerdir. M. s. 2 nci yüzyıl yazarlarından Athenaios'ta (IX, 367e) bize kadar gelen "o 


senin düşüncen, bu da benim düşüncem olsun” şeklindeki halk deyimi bu toleransı açık bir surette göstermektedir. 


Rahiplerin yanında gaipten haber vermekten ziyade gelecek için öğütlerde bulunmak ve tanrıların isteklerini öğrenmek niteliğine sahip “mantis” adını taşıyan kâhinler yer alıyordu. Homeros zamanında tanrı isteklerini öğrenebilmek için birtakım usullere başvurulur, en çok kuş- 


ların uçuş tarzı incelenirdi. Fakat destanların bazı yerlerinden aydın insanların bu kabil kehanetlere pek fazla inanmamış oldukları anlaşılıyor. 


Ancak sonraları hiç şüphesiz Mezopotamya'nın etkisi altında bu alanda batıl inançlar almış yürümüş ve gaipten haber verme hüneri bir bilim sayılmağa başlanmıştır. Meselâ Mezopotamya ve Anadolu'da büyük ün 


kazanan hayvanların bağırsak ya da karaciğerini inceleme usulü Yunanistan'da günden güne revaç bulmağa başlamıştır. 


Bazı büyük tanrılarda kâhinlik gücü olduğu inancı Yunan dünyasında sürekli olarak var olmuştur. Bu inancın pek eski olduğu ve kâhinlik niteliğini taşıyan yeraltı kahraman, yarı tanrı ve tanrılarına Ege'de tarihöncesi çağlarından beri tapıldığı anlaşılıyor. Homeros'ta ise bu inanç canlı bir surette mevcuttur. Epeiros'ta Dodona'da Zevs kehânet ocağı Odissevs mitosu ile yakından ilgilidir. Bu yerde eski meşe ağaçlarının rüzgârda çıkardığı hışırtı Zevs'in sesi olarak kabul edilirdi. Olimpiya'da 


da aynı tanrının bir kehanet ocağı vardı. Fakat Yunanlı'ların en büyük kehanet tanrısı Apollon olmuştur (bk. s. 137). Bu tanrının Delfoi'dakı 


tapınağı (res. 77) Homeros zamanında da bir kâhinlik ocağı olarak büyük bir üne sahipti. Bununla beraber Pitya adını taşıyan Delfoi kâbini en çok 7 nci yüzyılda tüm Yunanlılar için bir otorite haline gelmiş, ünü Yunan dünyasının sınırlarını aşarak Anadolu içerlerine kadar yayılmıştır. 
Herodotos'un (1, 14) bildirdiğine göre Frigya kralı Midas'ın tahtını 


ve Lidya kıralı Giges'in altın ve gümüş birçok eserleri Delfol'ya adak etmeleri bu hususu açıkça gösterir. 


Delfoi kâhininin Yunanlıların siyaset, din ve kültür tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu kâhin eski töre ve âdetleri islâh etmiş, dir 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Res. 77 — Üstte: Delfoi kutsal alanındaki Apollon tapınağının kuşbakışı görünüşü, Altta: Delfoi kutsal alanının eski durumunu canlandıran resim. 
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hayatı bir düzene sokmuş, ülkenin eski tanrılarıyle yeni tanrılarını ahenkli bir surette birleştirmiş, hattâ bazı şehirlere vücude getirmeleri gereken devlet teşkilâtını bile bildirmiştir (Sparta'daki retra gibi). 
Fileler arasında bir değişiklik yapılması istenildikte Delfoi'yun muvafakati alınır, ölüler kültü ve kan dâvalarıyle ilgili sorunlarda aynı ocağa baş vurulurdu. Fakat Delfoi tanrısının gücü en çok 8 inci yüzyıldan beri başlayan kolonizasyon hareketinde kendini göstermiş, tanrı göçmen topluluklarına bir kılavuz (arhegetes) seçmiş, kurulacak koloninin yerinin saptanmasında, siyasal, sosyal ve dini bakımlardan teşkilâtlandırılmasında büyük rol oynamıştır. Bu husus Delfoi'da bilgin bir rahipler topluluğu bulunduğunu, bu topluluğun o zamanlar için bir çeşit bilimler akademisi meydana getirdiğini ve Pitya aracılığıyle kendisine başvuranlara öğüt ve tavsiyelerde bulunduğunu göstermektedir. 


Yunanistan'dan başka Ege adalarında ve Anadolu kıyılarında da bazı tapınaklar kehanet ocakları olarak ün kazanmışlardı. Bunların en önemlileri arasında Delos ve Didima (Yoran) gösterilebilir. 


Yunan Orta Çağında tapınaklar ve kehanet ocaklarıyle ilgili olarak büyük tanrılar şerefine spor, müzik ve şiir yarışmaları tertiplemek âdet olmuştur. Bu âdet yeni bir şey değildi. 
Doğuda olduğu gibi Ege bölgesinde ve en çok Girit'te tanrılar için spor, müzik ve dans yarışmaları ötedenberi yapılırdı. Bunlara bir örnek olarak Girit'teki boğa oyunları (s. 40, 53) gösterilebilir. Yunan Orta Çağının ilk yüzyıllarında, destanların bazı yerlerinden anlaşıldığı ve geometrik vazolar üzerindeki bazı resimlerde görüldüğü gibi, cenaze törenlerinde araba yarışları, boks, güreş, koşu ve en çok kargı oyunları yapılırdı. M. ö. 8 inci yüzyıldan başlayarak bu kabil bayramlar ve yarışmaların büyük tanrılar onuruna tertiplendiği görülüyor. Bu bayramlarda Yunan gençliği ağıtlar okur, müziğin eşliğiyle ritmik danslar yapar, doğuluların tersine çıplak olarak idman yarışmalarına girer (bk. 
Herodotos 1, 10), koşu, uzun atlama, güreş, boks, disk (res. 78 
v. dd.) ve mızrak fırlatmada gücünü ya da iki tekerlekli arabalarla yapılan yarışlarda ustalığını denerdi. Gençler bu yarışmalarda kişisel üstünlüklerini gösterebilmek için büyük çabalar sarfeder, sürekli ve sistemli bir çalışma sayesinde vücut ve dimağlarının olgunlaşmasına çalışırlardı. Bunlar yarışmayı kazandıktan sonra hakem kurulu tarafından başlarına bir zeytin dalı çelengi konulmasını, heykellerinin yapılmasına izin verilmesini, bu suretle Yunan dünyasının ulusal kahramanları aşamasına yükselmelerini en büyük onur sayarlardı. Bu bayramların en eskisi M.ö. 776 yılında Olmpiya'da Zevs şerefine kurulmuş olduğu anlaşılan ve her dört yılda bir tekrarlanan “Ölimpiyad”lardır. 
Daha sonraları bukabil bayramları başka şewierde de, smueselâ Delfoi, İstmos ve Nemea'da yapınak âdet olmustur. “Pitya oyunları” olarak gösterilen Delioi bayramları her dört yılda bir, diğerleri ise iki yılda bir kez: tertiplenirdi. Yunan dünyasının her tarafından gelen heyetler ve atletlerin birbiriyle yakın ilişkiler gurmularını saümkün kılan bu bayramlar siyasal bakımdan birçok küçük devletlere parçalanmış olan Yunanistan'ın ırk ve kültür bakımından bir bütün meydana getirmesinde başlıca etken olınustur. 


Res. 78 — Yunan sporlarından: Üstte koşu; altta silâhlı koşu; hakemler ve galiplere verilecek üç ayaklı kazanlar. 
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Dor göçünün doğurduğu karışıklıkların etkilerini sanattada sezmemek imkânsızdır. Her nekadar Aka sanatıyle Yunan Orta Çağı sanatı arasında göze çarpan bir kesilme yoksa da bu çağın ilk dönemlerinde kültür hayatının her alanında görülen degişiklikler, hattâ gerilemeler kendini sanatta da belirtmektedir. Nitekim bu çağda kalın surlarla çevrili şatolardan ya da anıtsal kubbeli mezar yapılarından eser yoktur. Oturma yerlerinin çevresinde tahkimat olarak yalnız hendekler ve çitler bulunmaktadır. Fakat Yunan Orta Çağı mimarlığının asıl önemi Yunan tapınağını ortaya koymuş olmasındadır. 
Aitolya'nın merkezi Termos'ta, son şeklini M.ö. 3 üncü yüzyılda alan Apollon tapınağında yapılan kat kazılarında tapınağın altında iki ayrı tabakada (A ve B) ön tarafta büyük bir oda, arkada mihraplı küçük bir odadan ibaret uzun duvarları hafif eğri hat şeklinde megaron'a benzer 


Sanat. Mimarlık 
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Res. 79 — Yunan sporlarından: uzun atlama. 


yapılar ortaya çakarılmıştır. M.ö. 2 nci binyılın son yarısına ait oldukları anlaşılan bu binaların içinde bulunan eserlerden bunların Aka'lar çağına ait aristokrat evleri olduğu anlaşılmıştır. M.6ö. 9 uncu - 8 inci yüzyıllarda üst yapının (B) etrafı taş kaideler üzerinde duran tahta sütunlardan meydana gelen oval bir galeriyle çevrilmiş, burada bulunan adak eşyasından binanın bir beyin özel evi olmaktan çıkıp bir tanrı evi, yani bir tapınak haline geldiğini çıkarmak mümkün olmuştur (res. 83 sol). Kerpiç ve tahtadan yapılmış duvarlarının hafif şevli, çatısının ahşap ve damının kalın bir kerpiç tabakasıyle örtülü olduğu anla- 


148 EGE VE YUNAN TARİHİ 


şılan bu bina uzun süre olduğu gibi kalmış, ancak M.ö. 7 nci yüzyılın son yarısında dikdörtgen şeklinde, kısa taraflarında 5er, uzun taraflarında 15 er sütun bulunan ve sella'sının, yani tanrı heykelini kapsayan mekânın ortasında bir sütun dizisi kapsayan bir tapınak şeklini almıştır (res. 83 sağ). 

İyonya'da bu çağa ait pek az yapı bize kadar gelmiştir. Efesos”ta büyük Artemis tapınağının altında daha eski dört inşa dönemi saptanmış, M.ö. 8 inci yüzyıla çıkan ilk dönemlerde burada da, Girit'te olduğu gibi, etrafı duvarla çevrili kutsal hir alanın ortasında masif bir kaidenin üstünde bir kült heykeli kapsayan bir şapel (naiskos) ya da bir sunak bulunduğu, gerek kaidenin, gerek etrafındaki duvarın derece derece genişletildiği ve ancak dördüncü inşa döneminde megaron tarzında bir tanrı evi meydana getirildiği anlaşılmıştır. Şu halde burada Girit'te ve hiç şüphesiz Anadolu'da da pek eski zamanlardan beri var olan açık hava tapınakları buluyor ve bunların uzun bir gelişim sonunda tanrı 


evi şekline sokulduğunu görüyoruz. 


Res. 80 —- Yunan sporlarından : güreş. 


Aynı durumla Samos'taki Hera tapınaklarında da karşılaşılmaktadır. İlk zamanlar kutsal alanda zamanla genişletilmiş olan bir sunağın yanında kült heykelini kapsayan bir naiskos yer alıyordu. M. 6. 8 inci yüzyılın ilk yarısında sunağın önünde bir tapınak yapılmıştır ki, bu tapınak halen bilinen İyonya tapınaklarının en eskisidir (Hera 1). İnce uzun dikdörtgen plânda olan bu binanın uzunluğu 100 ayak (bundan ötürü binaya “hekatompedon”” denilmektedir), genişliği ise 20 ayaktı (uzun tarafın beşte biri) (32,85 Xx 6,5 m.). Binanın içi 13 tahta sütunla iki nef'e ayrılmıştı. Geride tanrı heykelini taşıyan bir taş kaide vardı. 
Ön tarafı büyük bir ihtimalle açıktı (res. 84 üst). Aşağı yukarı 50 yıl sonra binanın etrafı kısa taraflarda 7 şer, uzun taraflarda 17 şer (?) 
tahta sütunla çevrilmiş, bu suretle halen bildiğimiz en eski “peripteros” meydana getirilmiştir (Hera İl) (res. 84 ali). Binanın girişi yine doguda idi. Sella'nın arka yanı batı tarafında kült heykeline ait bir kaide duruyordu. Birinci yapıda temeller küçük taşlardan, ikincisinde ise kesme taş bloklardan, üst kısımlar yine tahta ile pekiştirilmiş kerpiçten yapılmıştı. 


Res. 8l — Yunan sporlarından : boks. 


Yunan Orta Çağı evleri oval, mihraplı ve dört köşeli plânlar göstermektedir. Bunların en eskilerinden biri eski Smirna- Bayraklı'da 
meydana çıkarılmış olup M. ö. 900 yıllarına tarihlenmektedir (res. 85 
sağ). Evin plânı düzensiz bir oval şeklindedir (uzunluk 5, genişlik 
3 m) ve bir tek oda kapsamaktadır. Temeller tarla taşlarından, duvarlar ise kerpiç tuğlalardan yapılmıştır. Kapı kısa tarafta idi. Binanın içinde bulunan tahta direk izleri çatının kısa taraflarda yarı koni şeklinde yuvarlatılmış semerdam meydana getirdiğini göstermektedir. 
Oval evler bu çağ için karakteristik olup İyonya kıyılarından, adalar üzerinden Yunanistan'a geçmiş, hattâ İtalya ve İspanya'ya kadar 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ulaşmıştır. Mihraplı evlere ise en çok Yunanistan'da rastlanıyor. Dört köşeli evler hakkında kazılarda meydana çıkarılan kalıntılardan ziyade bazı Yunan tapınaklarında (meselâ Argos, Perahora, Atina) bulunmuş olan toprak ev modelleri bir fikir vermekte, bu evlerin iki direkle sınırlanmış bir giriş ve üzeri dik meyilli semerdamla örtülü bir odadan ibaret olduğunu ve duvarların hafif şevli olarak yapıldığını açığa vurmaktadır (res. 75). Tek odalı evlerin yanında enlemesine yanyana sıralanmış ve bir koridor ya da bir avluyla birleştirilmiş müteaddid odalardan ibaret evler de vardır. 
Bu çağ evleri hakkında en 


çeşitli ve karakteristik ör- 


nekleri vermiş olan Smirna - 

Res. 82 — Kurs fırlatan atlet (diskobolp, | Bayraklı'da bazı evlerin ya- 

Atinalı heykeltraş Miron'un eseri. nında bulunmuş olan arı kovanı şeklindeki yuvarlak yapıların (tolos'lar) tahıl ambarları olarak kullanıldığı kabul olunabilir 

(res. 85 sol). Bunlar Homeros'un Odissevs'in evi münasebetiyle bahsettiği avlularda yer alan yuvarlak yapıları hatırlatmaktadır. 


Bu çağ şehirleri hakkında Bayraklı bize bir fikir vermektedir. 
Şehir daha 9 uncu yüzyılda ortalama 4,5 m. kalınlığında kısmen taş temeller üzerinde kerpiç tuğlalarla yapılmış ve bastiyonlarla kuvvetlendirilmiş bir surla çevrilmişti ki (res. 86 üst) bu sur 8 inci yüzyılda arkaya doğru genişletilmiş ve aşağı yukarı 9,5 m. lik bir kalınlığa sahip olmuştur. 
Şehrin plânı hakkında açık bir bilgimiz yoktur. Ancak 7 nci yüzyıl sonlarında gevşek düzenli bir plânla karşılaşıyor (res. 86 alt) ve bu plânın daha eski zamanlara dayandığını anlıyoruz. Şöyle ki, Rodos'ta Vrulia 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şehri M. ö. 7 nci yüzyılın ilk çeyreğinde birbirine paralel iki ev sırasiyle 
oldukça düzenli bir plâna sahip bulunmakta ve bu çeşit plânların 8 
inci yüzyılda ortaya çıkmış olmasını muhtemel kılmaktadır. 
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Kes. 83 — Termos. Solda B yapısı (tapınak?) (M.ö. 10 uncu yüzyıl). 
Sağda B yapısının üzerinde yapılmış olan Apollon tapınağı (M.ö6. 7 nci yüzyıl). 


Keramikler Pu çağdaki geometrik üslübun gelişimini en açık olarak keramiklerde izlemek mümkün oluyor. Son zamanlarında bezemelerinde eski tabiilik ve canlılıklarını kaybetmeğe ve geometrileşmeğe yüztutmuş olan Aka keramikleri yavaş yavaş tam anlamıyle geometrik bezemelerle süslenmeğe başlanmıştır. Aka geleneğine bağlı “submiken” vazolarından sonra “protogeometrik” ya da ilk geometrik vazolar (M. 6. 1100 - 900) yeni bir üslübun belirmeğe 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başladığına tanıklık etmektedirler (res. 87 sol). Olguu bir teknikte yapılmış olan bu vazoların açık renkte dış yüzeyi siyah parlak bir boya ile yatay şeritler veya frizlere ayrılmakta, bu şeritlerin içerisi sayıları fazla olmıyan düz hatlar, iç içe geçen daireler veya dalgalı hatlarla doldurulmaktadır. Şematik bir şekle sokulmuş küçük at tasvirlerine ise çok seyrek rastlanmaktadır. Bu üslübun en tipik niteliği bezeme ile vazo biçimi arasında tam bir uygunluk elde etmiş olmasıdır. 


Yeknesaklığı ile göze çarpan Aka keramiklerinin tersine olarak birtakım bölgesel farklar gösteren bu çeşit vazolar Dor istilâsından masun kalan Atina'da hızlı ve sürekli bir gelişim geçirmiş ve “geometrik vazolar” dediğimiz vazoları meydana getirmiştir ki (M. 6. 900 - 700) bunların en karakteristik örnekleri Atina'da “Dipilon” mezarlığında bulunduğundan ötürü “Dipilon vazoları” adını taşımaktadır (esas itibariyle 8 inci yüzyıl). Bu vazoların yüzeyleri yine yatay frizlere avrılmakta, bunlar dikey çizgilerle kare ya da dikdörtgen alanlar veya metop'lara bölünmekte, bu metopların içerisi sırf geometri motiflerinin yanında (meselâ zigzag hatlar, dama tahtası motifi, gamalı haç, meandr'lar ve saire) (res. 87 sağ) yine geometri şemasına uydurulmuş hayvan (Yunanistaır- daki vahşi ve evcil hayvanlar) ve insan motifleriyle doldurulmakta, köşeli ve kaskatı gösterilen insanları gruplamak suretiyle cenaze tören-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Res. 84 — Sisam'ın en eski tapınaklarından: üstte Hera | tapınağı; altta Hera Il tapınağı. 
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leri, türlü spor yarışmaları, deniz ve kara savaşları gibi günlük hayattan alınmış büyük kompozisyonlar meydana getirilmektedir (res. 
63, 72, 73). Bütün bu tasvirlerde frizler, metoplar ve bunları dolduran motiflerin gayet temiz ve dakik işlenmiş ve belirli oranlara göre vazo biçimini gözönünde bulundurmak suretiyle tertiplenmiş olduğu göze çarpmaktadır. O çağ tapınaklarında bulduğumuz ahenkli şekilleri ve oranları meydana getiren ruhu bu vazo kompozisyonlarında sezmemek imkânsızdır. Atina vazoları komşu bölgelere, hattâ denizaşırı ülkelere ihraç edilmiş ve oralardaki vazo sanayiini etkilemiştir. Anadolu'nun batı kıyılarında, en çok Bayraklı kazılarının açığa vurduğu gibi, Atina çanak çömleği geniş ölçüde kullanılmakta yada yerli vazoları etkilemekte, daha sonraları ise bölgesel özellikler belirmeğe başlamaktadır. Ni 
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Res. 85 — Bayraklı” (Eski İzmir) da bulunan M. 6. 9 uncu yüzyıla ait evin plânı ve üst kısmının eski durumu (sağda). Aynı şehirde bir tolos'un eski durumunu canlandıran resim (solda). 
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Madeni eserl Geometrik üslüp yalnız keramiklerde değil, sanatın eni €SETI€r VE heykeller başka kollarında da kendini göstermektedir. Nitekim şerit, levha, iğne başları ve kazan gibi bakır ve tunç eserler üzerinde çizgi ya da kabartma olarak yapılmış tasvirler veya tunçtan ve kilden yapılmış, ekserisi ilkel bir karakter taşıyan hayvan (en çok at ve sığır) ve insan heykelcikleri bu hususu açığa vurmaktadır. 
Bunların yapıldıkları en önemli merkezler olarak Atina ve Olimpiya gösterilebilir. Sanat eseri iddiasında bulunmayan bu eserler arasında Atina'da bir mezarda bulunmuş olan fildişi kadın heykelcikleri yüksek kaliteleri bakımından özel bir yer almaktadır (res. 88 sol). Vücude 


Res. 86 — Üstte: Bayraklı'nın en eski suru. Altta: M.6. 7 nci yüzyl sonundaki Bayraklı şehri. 


yapışık olarak aşağıya sarkan kolları, birbirine bitişik bacakları ve silindirik başlıklarıyle (polos) dikkati çeken bu plâstik eserler doğu etkilerini açığa vurmakla beraber şekillendirilmeleri, vücut yapıları ve oranları bakımından Yunan eserleri olarak kabul olunabilir. Atina'da bulunan, başında konik bir külâh, bir elinde mızrak, diğer elinde kalkan tuttuğu anlaşılan bir savaşçı heykelinde bacaklar birbirinden, kollar vücuttan ayrılmış, vücut ve uzuvlar daha organik bir bütün haline getirilmiş bulunmaktadır (res. 88 sağ). Bu küçük heykel geometrik dönemin sonlarına tarihlenmektedir. Aynı çağda en çok tapınaklarda duran daha büyük ölçüde yapılmış tanrı heykelleri de vardı. Fakat bunların büyük bir kısa tahtadan yapılmış olduğundan bize kadar gelmemiştir. 

Fakat M.6. 8 inci yüzyıla doğru deniz ulaşımı ve ticaretinin ilerlemesi sonunda gerek Fenikeliler, gerek Yunanlı tüccarlar tarafından Mısır'dan ya da Suriye limanları (meselâ El-Mina) aracılığı ile Ön Asya”- dan (Asur ve geç Hitit kültür bölgelerinden) Yunan ülkelerine ithal edilen sanat eserleri ve çeşitli mallar Yunan sanatı üzerinde etkiler yapmakta gecikmemiş ve geometri üslübunun kuruluk ve sertliğinin giderilmesinde başlıca etken olmuştur. Nitekim yavaş yavaş Yunan vazoları üzerinde evcil hayvanların yanında vahşi hayvanlar (res. 89) (en çok arslan, panter, sfinks, grifon ve çeşitli ejderler) ve doğu bitki motifleri (lotüs ve palmetler) kullanılmağa başlanmış, bunlar sadece siyah siluet şeklinde değil, fakat iç ayrıntılarıyle birlikte resmedilmiş, düz ve köşeli hatların yerini yuvarlak ve eğri hatlardan meydana gelen bezekler almıştır. İşte bu suretle gerek Anadolu kıyılarında, gerek Yunanistan'da “geometrik” üslübun yerine “şarkkâri” ya da “orientalizan” üslüp geçmiştir ki, bu üslüp en gelişmiş şeklini M. ö. 700 yıllarına doğru almıştır. 


YUNAN ORTA ÇAĞININ SONU: KOLONİLER KURULMASI 


Koloni Dorlar Yunanistan'ı istilâ ettikten ve adalar üzerinden olonizasyonun nedenleri Anadolu kıyılarına ulaştıktan sonra çok daha uzakta © bulunan ülkelere uzanmağa ve bu ülkelere dair bilgi toplamağa başlamışlardır. İlyada ve Odisseia'da Mısır, Libya, Habeşistan ve Akdeniz'in kuzey kıyılarından bahis geçmektedir. Hiç şüphesiz Aka'lar döneminde ve belki daha eski zamanlarda bilinen yolları kullanmak suretiyle yapılan bu geziler çağını M.ö. 750 ile 550 yılları arasında uzak ülkelerde koloniler kurma çağı izlemiştir. 

Yunan kolonizasyon hareketinin nedenleri çok ve çeşitlidir. Bu nedenlerin başında esasen küçük bir ülke olan Yunanistan'ın büyük bir kısmının dağlık ve tarıma elverişli pek az toprağa sahip oluşu gelir. 
Orta Çağın ilk dönemlerinde tarımın yanında ticaretle de uğraşan Anadolu Yunanlı'larının tersine olarak yalnız tarımla geçinen kontinan Yunanlı'larına bu toprakların birkaç kuşak sonra yetmiyeceği besbelliydi. Hesiodos'un (Erga 370) ailelere fazla çocuk yapmamalarını tavsiye etmesine ve kusurlu doğan çocukları ücra yerlere bırakma âdetinin Yunan dünyasında yayılmasına rağmen nüfusu günden güne artan kabilelerin toprak ihtiyacı ya Spartalı'ların Mesenya'da yaptıkları gibi komşu ülkeleri istilâ etmek, ya da denizaşırı ülkelerde yeni topraklar elde etmekle giderilebilirdi. Yunanistan'da genişlemek birçok kabileler için mümkün olmadığından bunlar belirli bir kültür aşamasına eriştikten sonra nüfus fazlasını deniz yoluyle dış ülkelere sevketmek zorunda kalmışlardır. Bukabil denizaşırı göçler, Aka'lar zamanındaki “İyon göçleri”nin ya da Dor'ların adalar ve Anadolu'nun güney-batı kıyılarını istilâlarının gösterdiği gibi, yeni bir şey değildi. Fakat 8 inci yüzyılın ortalarına doğru ilk önce Yunanistan'da başlayan kolonizasyon hareketinin özelliği Yunanlı'ların gerek Akdeniz, gerek Karadeniz'in bazan en ücra köşelerine kadar sokulmuş ve tarihleri olmayan ilkel kavimler arasında yerleşerek Yunan kültürünü geniş bir alana yaymış olmalarındadır. 
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Res. 87 — Proto - geometrik bir Attika vazosu (solda); erken geometrik bir Attika vazosu (sağda). 
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Fakat kolonizasyonun nedenlerini sadece Yunanistan'ın darlığında aramak doğru olmasa gerektir. İlk zamanlar için hiç kuşkusuz önemli olan tarımsal nedenlerin yanında daha sonraki dönemlerde ticari ve ekonomik nedenler de büyük rol oynamışlardır. Yunanistan'ın doğu bölgelerinde ticaret ve sanayi ilerledikten sonra Yunanlılar kendilerine 


Res. 88 — Fildişi kadın heykelciği (Atina Dipilon mezarlığı) (solda). 
Tunç savaşçı heykelciği (Atina Akropol'ü) (sağda). 


gerekli olan ham maddeleri elde etmek, aynı zamanda sanayi mallarına yeni pazarlar bulmak üzere elverişli yerlerde koloniler meydana getirmeği faydalı bulmuşlardır. En çok sikkenin ekonomi hayatında önemli bir rol oynamağa başlaması üzerine koloni kuruluşunda ekonomik nedenler ön plânda gelmiştir. Anadolu kıyılarındaki Yunan şehirleri ise geniş hinterlandları aracılığıyle Anadolu ve Ön Asya ile ötedenberi 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ticaret ve kültür ilişkilerinde bulunduklarından Yunanistan şehirlerinden çok daha sonra, ancak gerilerinde kurulan Lidya kırallığının bu ticarete engel olmağa başlaması üzerine, ekonomi hayatlarına yeni bir hamle vermek üzere koloni kurmak ihtiyacını duymuşlardır. 


Yunan filosofu Eflâtun (Plâton) Yunanl'ların uzak ülkelere göçme nedenlerini Yunan ülkesinin darlığında, orada sık sık patlak veren parti kavgalarında ve ayaklanmalarda buluyor. İktidardan düşen bir partinin üyelerinin, serüven peşinden koşan birtakım insanlarla birlikte, kendilerine daha elverişli hayat koşulları sağlamak üzere uzak ülkelere gitmiş olmalarını tabii olarak karşılamak gerekir. 


Meşgul olduğumuz çağda Yunanistan'dan başka Girit te dahil olmak üzere Ege adaları, batı ve güney-batı Anadolu kıyıları Yunanlılar tarafından işgal edilmiş olduğundan, kolonileri daha uzak ülkelerde kurmak zorunluğu ortaya çıkmıştır. Yunanistan'da pek az toprağa sahip bulunan, buna karşılık gemicilikte ilerlemiş olan şehir devletleri ilk önce koloni kurmağa başlamışlardır. 
Bu şehirler arasında Evbolia adasında eski Aka kasabalarından Halkis ve Eretria, İst- o mos bölgesinde Dor şehirlerinden Megara ve doğu-batı ulaşımının kilit noktasında yer alan 
Korint gösterilebilir. Bunlardan sonra kuzey Peloponnes'te Ahhaya, Orta Yunanistan'da Lokris ve Kiklad adaları gelmektedir. Önemli koloniler kurmuş olan İyonya şehirleri arasında 
Miletos ile Fokaia gösterilebilir. 
Bu dönemde kullanılan gemiler hakkında bazı kabartmalar ve vazo resimleri bir fikir vermektedir (res. 91 - 93). | 


A a 
Res. 89 — Geç geometrik Attika 


vazosu. 


e e Kolonilerin kuruluşunda Yunanl'lar ekser hallerde 

olonilerin kuruluş | i , e en 

tarzı ve karakteri Sistemli hareket etmişlerdir. Göçmen kafilelerinin başında bunlara önderlik eden ve genellikle aristokrat 

sınıfından seçilen ve “'oikist” adını taşıyan bir önder bulunurdu. Bu 

önder ekser hallerde Delfoi kâhinine danıştıktan sonra şehrin yerini tâyin 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eder, şehri kurup teşkilâtlandırır, öldükten sonra şehrin resmi meydanına gömülür ve şehir halkı tarafından bir kahraman (heros) ya da yarı tanrı sayılırdı. Ekseriya bir yarımada üzerinde ve elverişli bir veya iki limana sahip olan şehir bir surla çevrilir, çevresindeki topraklar birbirine eşit parsellere ayrılır ve göçmenler arasında paylaşılırdı. “Polis” niteliğini taşıyan koloni şehirleri (apoikia'lar) anaşehir karşısında özgür ve bağımsızdılar, yani koloni şehrindeki yurttaşlar anaşehir yurttâş topluluğundan sayılmazlardı. Yalnız koloni ile anaşehir arasında dini bağlar bulunur, her iki yerde de aynı tanrılara tapılırdı. Ana yurttan getirilen ateşin yandığı sunağın etrafında kutsal bayram: lar kutlanır ve aynı takvim uygulanırdı. Şehir hukuku ve fileler düzeni de her iki yerde birbirinin benzeri olurdu. Korint'in Potideia koloni şehrine her yıl “epidamiurgos” ünvanını taşıyan denetçiler göndermesi bir istisna teşkil eder. Apoikia'lar daha sonraları kurulmuş olan “kleruhia”lardan da farklıdır, çünkü bu sonuncular halkı anaşehir yurttaşı sayılırdı. Başlı başına birer “polis” meydana getiren koloni şehirlerinin yanında “emporion” adını taşıyan ve çok vakit kıyılarda bulunan pazar yerleri de vardı. Yunanlılar esas olarak kıyılarda yerleşmeği tercih etmişler, yalnız arasıra meselâ Halkidike yarımadası'nda ya da İtalya ve Sicilya'da olduğu gibi, iç bölgelere sokulmuşlardır. 


İki yüzyıl kadar süren bu faaliyet sonunda gerek Akdeniz, gerek Karadeniz'in etrafı kolonilerle çevrilmiş ve Yunanlı'lar buralara, Eflâtun'un dediği gibi, bir havuzun etrafında oturan kurbağalar gibi yerleşmişlerdir. M. 6. 6 ncı yüzyıl ortalarından sonra koloni kurmak pek mümkün olmamıştır. Çünkü doğuda Pers devleti yeni genişlemelere engel olmuş, batıda ise Etrüsk'lerle birleşen Kartacalı'lar Yunanlılara karşı cephe almışlar ve onların bu bölgelere girmelerini önlemişlerdir. 


Yunan kolonilerini Aka'ların M.ö. 1400 den sonra kurdukları kolonilerle karşılaştıracak olursak Aka'ların gerek Kiklad'lar ve Girit'i, gerek Anadolu'nun ve Kıbrıs'ın bazı kıyı bölgelerini işgal etmiş ve bunları kendi devletlerine katmış olduklarını, halbuki Yunanlıların fetih emelleri beslemeksizin yalnız tarımsal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için koloniler kurduklarını görürüz. Yunan kolonileri, nitelikleri bakımından, Fenike kolonilerinden de ayrılmaktadır. Fenike kolonileri anaşehir Tiros'un doğrudan doğruya egemenliği altında bulunan, ticari ve ekonomik ihtiyaçlar gerektirdiği sürece elde bulundurulan bir çeşit pazar yerleriydi. Halbuki Yunanlı'lar uzak ülkelerde kurmuş oldukları şehirleri ikinci bir yurt (patris) saymışlar, bu yüzden bu şehirleri kolay 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kolay elden çıkarmamışlardır. İşte bu nedenden ötürü Yunan kolonileri karşısında Fenike kolonileri her yerde gerilemeğe başlamış, hattâ 


birçoğu büsbütün ortadan kalkmıştır. 


mmm emmi snammmmmnm me ENA ik e, 
Yezlilerle Yunan- Kolonilerde Yunanlı'larla yerli halk arasındaki ilişkiler 


Wlar arasındaki Pu halkın uygarlık düzeyine göre değişmiştir. Kendi benilişkiler liğini kavrayan, askeri teşkilâtı olan, denizcilikte ileri gitmiş bulunan kavimlerin oturdukları ülkelerde koloni kurmak güç olmuş, Yunanlı'ları birtakım kanlı savaşlar yapmak zorunluğun- da bırakmıştır. Fakat kıyı bölgelerine önem vermiyen, yabancıların buralara yerleşmelerini yalnız bir alış veriş hareketi sayan bazı kavimler Yunanlılara karşı cephe almak şöyle dursun, bunlarla dost geçinmek yollarını aramışlardır (meselâ İspanya'da olduğu gibi). Yunanlı'ların büyük ve güçlü topluluklar halinde istilâ ettikleri ülkelerde ise olaylar Avrupalıların Amerika kolonilerindeki olaylar şeklinde gelişmiştir; yani topraklar göçmenler arasında paylaşılmış, yerli halk toprağa bağlanarak toprak sahipleri hesabına çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bu durumu gerek Sicilya, gerek İtalya'nın çeşitli bölgelerinde saptamak mümkün oluyor. Başka bölgelerde ise, meselâ Leontinoi ya da Lokroi'da, Yunanlılar yerlilere önceden vermiş oldukları sözü tutmamış, bunları ani taarruzlarla yoketmek yollarını aramışlardır. Düzenli teşkilâta sahip büyük devletlerin elinde bulunan kıyılarda ise koloni kurmak Yunanlılar için imkânsız olmuştur. Nitekim bunlar Asurlu'ların elinde bulunan Kilikya, Suriye ve Filistin kıyılarında tutunamamışlardır. 
Yunanlı'lar dostça ya da düşmanca yerleştikleri bu uzak bölgelerde herşeyden önce ırklarını saf olarak korumak kaygusuna düşmüşler, bunun için bazı tedbirler almak ihtiyacını duymuşlardır. Meselâ Mısır?- da Navkratis kolonisinde Yunanlı'ların yerli kadınlarla evlenmeleri yasak edilmişti. Koloni hayatı, Yunanlılara yabancıların tersine olarak, ne gibi müşterek niteliklere, edebiyat, din ve geleneklerde kendini gösteren ne gibi bir kültüre sahip olduklarını öğretmiş, bu suretle bunların ulusal duygularının gelişmesine yol açmıştır. Bunun sonunda Yunanlı”- lar kolonilerde, İlyada'nın geç parçalarındı veya 7 nci yüzyıl lirik edebiyatında ilk kez zikrolunan “Panhellen” ve bu sözcükten gelen “Hellen” adını taşımağa başlamışlar, kendilerince anlaşılmayan bir dil konuşan yabancılara “Barbaros” adını takmışlardır. Fakat sonraki çağlarda Yunanlılarla yerliler arasındaki ilişkiler artmış, Hellen'lerle Barbarlar arasındaki ayrılık azalmış ve ırk karışıklığı meydana gelmekte 


gecikmemiştir. 
Ege ve Yunan Tarihi, II 
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İtal Sicil Sicilya ve Aşağı İtalya'ya ayak basan kolonistler, bir zaalya ve Sicilya | Kğ , kolonileri manlar sanıldığı gibi, buraları ilk keşfedenler değillerdi. 
Çünkü son zamanlarda yapılan kazılar M. ö. 2 ncivehattâ 3 üncü binyıldan başlayarak Ege bölgesiyle bu ülkeler arasında sıkı ticaret ilişkileri bulunduğunu açığa vurmuştur. Nitekim İtalya ve Sicilya'nın çeşitli yerlerinde Aka eserlerine rastlanmıştır. M. ö. 1000 yıllarına doğru yukarda anlattığımız (s. 87 v.dd.) Ege göçleri sonunda yerlerinden oynatılan bir Anadolu kavmi olduğu anlaşılan Etrüsk'ler Toskana bölgesine ayak basmışlar, buradan kuzeye ve güneye doğru ilerlemeğe başlamışlardır. M.ö. 8 inci yüzyıl ortalarına doğru kurulmuş olan Yunan koloni şehirleri ise çevresinde geniş toprakları bulunan tarımsal nitelikte kolonilerdi. Bu koloniler elverişli coğrafi mevkilerinden ötürü kısa zaman içinde gelişmiş, ekonomik bir güç olduktan başka siyasal bir varlık olmakta da gecikmemişlerdir. İşte bu gelişimin sonunda bütün bu ülkeler M.ö. 6 ıncı yüzyıl ortalarına doğru “Büyük Yunanistan” (Megale Hellas) adını almıştır. 


Yerli kavimlere karşı yapılan çetin savaşlardan sonra Ahhayalı'lar ve orta Yunanistan kolonistleri tarafından güney İtalya'da kurulan kolonilerin en önemlileri arasında Metapont, Sibarıs, Kroton ve Kavlonia gösterilebilir. Bu şehirler bir süre sonra batı İtalya kıyılarında Terina ve Poseidonla gibi şehirleri kurmuşlardır. Spartalı'ların kurmuş olduk- 
, ları Taras (Taranto), sahip olduğu iyi korunmuş limanından ötürü, pek erken bir ticaret ve sanayi merkezi olmuş, bunun tersine olarak Lokroilu'ların Kalabria'nın doğu kıyısında meydana getirdikleri Lokroi gereği gibi gelişememiş ve Ahhaya kolonilerinin gölgesinde kalmıştır. 
Halkisli'ler, belki Ahhayalı'lardan daha önce Sicilya'ya çıkmışlar, adanın doğusundaki verimli vâdiler ve ovalarda Naksos, Katanla ve Ortigya'yı, kuzeyinde sonraları Messana adını'alan Zankle, Milai ve Himera”yı kurduktan sonra İtalya topraklarına ayak basarak Mesina boğazı'nda ve Zankle'nin karşısında Region'u vücude getirmişlerdir. Sicilya kolonizasyonundan daha önce Tirhen denizine ulaştıkları anlaşılan Halkisli'ler M. ö. 750 ye doğru Kampanya bölgesinde Kime (lâtince Cumae) şehrini kurmuşlardır. Önünde gemilerin karaya çekilmesi için elverişli bir kumsala sahip bulunan ve yüksek bir kayalık üzerinde bina edilmiş olduğundan savunulması kolay olan bu şehir kısa bir süre sonra büyük bir ticaret ve kültür merkezi haline gelmiştir. Kime arac1- lığıyle Yunan malları ve sanat eserleri, Halkis şehrinde kullanılan Yunan alfabesi, Yunan tanrıları ve mitos'ları İtalya'ya, en çok Lâtin ve Etrüsk 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çevrelerine girmiş, bütün bu kavimlerin kültür gelişiminde büyük etken olmuştur. Bu şehrin kurulmasında Evboia'nın karşı kıyılarında oturan Gra'lar da rol oynamış olacaklar ki, bu kavmin adı İtalya'da biraz değiştirilmek suretiyle “Graikus” (Graecus) şeklini almış, sonraları Lâtinler tarafından tüm Hellen kavmini gösteren kollektif bir sözcük olarak kullanılmıştır. Kimeli'ler Etrüsk'lerin karşı koymaları yüzünden kuzey yönünde ilerliyememiş, buna karşılık Salerno'ya kadar uzanan güney kıyılarını Yunan şehirleriyle kaplamışlardır. 
Bunların başlıcaları arasında Dikaiarheia ve sonraları anaşehri gölgede bırakacak olan Neapolis (Napoli) gösterilebilir. 


Res. 91 — Bir yelkenli savaş gemisinin seferden dönüşü ve kaptanın karısı tarafından karşılanışını gösteren (solda) fildişi levha. Sparta Artemis Ortiya tapınağı. 


Ahhayalı'lar ve Halkisli'lerden sonra denizcilikte en ileri giden Ko-. 
rintliler ilk önce Korkira (Korfu) adasını işgal etmişler, oradan Sicilya*ya ayak basmışlar ve Ortigya adasını Halkisli'lerden almak, bu adanın karşısındaki toprakları ele geçirmek suretiyle Sirakuzai adını taşıyan bir - koloni kurmuşlardır. Bu şehir elverişli coğrafi mevkii ve sahip olduğu ikillman yüzünden diğer Sicilya kolonilerini gölgede bırakacak kadar parlak bir gelişim geçirmiş, gerek çevresinde, gerek adanın iç bölgelerinde Akrai, Kasmenai ve Kamarina gibi şehirler kurmuş Sicilya ve Aşağı İtalya tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Sicilya'da Korintli'lerden başka Megaralı'lar doğuda Megara Hiblaia ve güneyde Selinus, Rodoslu'lar ise yine güneyde Gela ve Akragas şehirlerini kurmuşlardır. 


Büyük bir kısmı yerli kavimlerle (en çok Sike”ler ve Sikan'lar) yapılan çetin savaşlardan sonra kurulmuş olan bu koloniler sayesinde 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Sicilya'nın kuzey, doğu ve güney kıyıları Yunanlıların eline geçmiş oluyordu. Motye, Panormos (Palermo) ve Solus gibi üsler kapsayan adanın batı kesiminde 9 uncu yüzyıldan beri batı Akdeniz'i egemenlikleri altında bulunduran Fenikeliler oturuyorlardı. Yunanlılar adanın batısını da ele geçirmek isteyince Etrüsk'lerden yardım gören Fenike-Wlere karşı çetin bir savaş açmak zorunda kalınışlar, bunları zaman 7aman adanın batı ucuna sürmekle beraber adadan büsbütün çıkaramamışlardır. 
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Res. 92 — Odissevs ve Siren'leri gösteren bir vazo resmi. Hem yelken, hem de kürekle hareket eden bir gemiyi tanımlamaktadır. 


İtalya'nın Adriyatik denizi boyunca uzanan doğu kıyıları Dalmaçya'dan gelmiş oldukları anlaşılan İlliryalı 


Fransa ve İspanya kolonileri kavimlerin elinde idi. Usta gemici ve cesur korsan olan 


bu insanlar yüzünden Yunanlı'lar bu denize girememişlerdir. Fakat Galya'da (Fransa) darum başka idi. Bu ülke daha henüz Kelt'lerin istilâsına uğramamıştı. Buranın kuzey bölgelerinde oturan Ligur'lar ve İber'ler Yunanlılara ciddi bir mukavemet gösterebilecek güçte değillerdi. Nitekim Fokaialı'lar 600 yıllarına doğru bu dolaylara gelerek Rodanos (Rön) ırmağı ağzında Massalia (Marsilya) kolonisini kurmuşlardır. Akdeniz'le Rön vâdisi arasında aracılıkta bulunan bu ticaret limanı hızlı bir gelişim geçirmiş, büyük zenginlik ve refaha kavuşarak güney Fransa kıyılarındaki kolonizasyonun başlıca merkezi olmuştur. 
Burada kurulan kolonilerin en önemlisi olarak Nikaia (Nis) gösterilebilir, Fokaialılar Fransa'dan İspanya'ya geçerek Mainake'ye (Malaga) kadar uzanan doğu kıyılarında birtakım pazar yerleri meydana getirmişler, hattâ “Herkules sütunları”ndan yani Cebelüttarık boğazından geçerek Atlantiğe çıkmış ve gümüş madenleriyle ün kazanmış olan Tartessos dolaylarına kadar sokularak yerli kavimlerle dostça ilişkilerde bulunmuşlardır. Fakat Fokalalı'ların, kapsadığı ormanlardan ötürü, önemli olan Kirnos (Kor ika) adasında tutunma teşebbüsleri Etrüsk'lerle birleşmiş olan Kartacalı'ların karşı koymaları yüzünden başarısızlıkla sona ermiş, M.ö. 540 yıllarında Alalia deniz muharebesinde yenilen Yunanlı'lar bu adayı tümüyle boşaltmak zorunda kalmışlardır. 


Res. 93 — Bir Yunan yük gemisinin bir vazo üzerindeki tasviri, 


Eze denizi. Bol Yunanlı'lar yalnız batı değil, kuz?y yönünde de ilerlege denizi, Boğaz- ii lar ve Marmara mişler, ©ge denizi, Çanakkale boğazı (Hellespontos), kolonileri Marmara (Propontis) ve İstanbul boğazı'nın (Bosporos) her iki kıyısını koloni şehirleriyle kaplamışlardır. Bu kuzey ülkelerinde Halkisli'lerin en çok yerleştikleli ülke sonraları kendilerine göre adlandırılmış olan Halkidike yarımadasıdır. Fakat Halkisli'ler buradada yalnız kalmamışlar, komşuları Eretrialı'lar ve Korintli'ler tarafından izlenwmişlerdir. Makedonya kıralı Filip Il zamanında bu yarımadada 32 Yunan şehri vardı. Bunların en önemlilerinden biri Peloponnes harbinde büyük rol oynayacak olan Korint'in kolonisi Potideia idi. 
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Trakya kıyılarına çıkmış, Maroneia ve Abdera gibi şehirleri kurmuş, ya da ormanlarıyle ünlü Tasos (Taşoz) ve diğer bazı adaları kolonize etmiş olan İyonlar Trak'ların şiddetli direnişiyle karşılaşmışlardır. 
Fakat yüzyıllarca sürdüğü anlaşılan bu savaşlara rağmen Yunanlı”- larla Traklar arasında kültür ilişkileri hiçbir zaman eksik olmamış, bu ilişkiler sayesinde bir taraftan Yunan uygarlığı Trakya'ya girmiş, diğer taraftan Trak'lar en çok din alanında Yunanlılar üzerinde etkilerde bulunmuşlardır. Yunanlı'larda Diyonizos kültünün oynadığı büyük rolü bukabil ilişkilere maletmek gerekir. İyon'lardan sonra Aioller de faaliyete geçerek hem Truva bölgesinin (Troas) batı kıyılarında, hem Çanakkale boğazı'nın Rumeli kıyısında Maditos (Maydos) ve Sestos (Akbaş limanı), hem de Hebros'un (Meriç) ağzında Ainos (Enez) şehirlerini kurmuşlardır. Megaralı'lar İstanbul boğazı'na kadar ilerliyerek M. 6. 680 yılına doğru Kalhedon (Kadıköy) ve bu şehirden 17 yıl sonra Marmara ile Haliç arasındaki burun üzerinde Bizantiyon'u (İstanbul) kurmuşlardır (res. 94). Haliç'in ağzında sahip olduğu iyi birliman, savu- 


Res. 94 — Bizantiyon (no. 1-4) ve Kalhedon'un (no. 5-8) en eski sikkeleri. 


a. 
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nulması kolay bir akropol (Topkapı sarayı tepesi) ve balık (en çok palamut) avı için elverişli mevkiinden ötürü bu şehir pek çabuk gelişmiş, İzmit yöresinde Asatakos'u kuran Kalhedon'a karşılık Selimbria (Silivri) şehrini meydana getirmiştir. Kalhedon'a kıyasla çok daha elverişli bir yerde bulunan Bizantiyon'un neden bu şehirden önce kurulmamış olduğu eski tarihçilerin hayretini uyandırmıştır. Herodotos (IV, 144) Pers generali Megabazos'un Kalhedon halkını, Bizantiyon yerine bu şehri seçtiktiklerinden ötürü, körlükle suçlandırdığını yazmakta, coğrafyacı Strabon (VTI, 320) ve Romalı tarihçi Takitus'ta (Annales XTI, 63) bulunan daha geç bir tarih geleneği ise Delfoi Apollon'unun şehirlerinin nerede kurulması gerektiğini soran Megaralı'lara “körler ülkesi”nin “karşısındaki yeri seçmelerini söylemiş olduğunu bildirmektedir. 1937 yılında Türk Tarıh Kurumu tarafından Topkapı sarayının ikinci avlusunda yaptırılan kazılarda M. 6. Tinci yüzyıla ait protokorint vazo kırıklarına rastlanmış, bunlar sayesinde Bizantiyon'un M. 6. 7 nci yüzyılın ilk yarısında kurulmuş olduğunu bildiren tarih geleneğinin doğruluğu meydana çıkmıştır. 
Megaralılar buradan Karadeniz'e çıkarak “Herakleia Pontike” (Ereğli) kolonisini meydana getirmişlerdir. 


Res. 95 — Kizikos'un elektron sikkelerinden birkaç örnek, 


Miletoslu'lar, yukarda söylediğimiz gibi, Yunanistan şehirlerinden daha geç olarak, ancak M. 6. 670 yılına doğru kolonizasyon hareketine katılmışlar, fakat Ege bölgesini meşgul bulduklarından daha uzaklara, Marmara ve Karadeniz (Pontos Evkseinos) kıyılarına uzanmak zorunda kalmışlardır. Plinius 
“Naturalis Historia”sında (V, 112) Miletoslwların bu dolaylarda 90 
kadar şehir kurmuş olduklarmı bildirmekte ise de bu şehirlerden bir 


Karadeniz kolonileri 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kısmının “emporion” düzeyini aşamamış olduklarında da şüphe yoktur. 
Miletoslu'lar ilk önce Çanakkale boğazında Sestos'un karşısında Abidos'u (Aydos) meydana getirdikten sonra Kapıdağ yarımadasını kara ile birleştiren dar berzahta iki limana sahip bulunan Kizikos'u (res. 95) ve Gemlik körfezi'nde Kios (Gemlik) kolonilerini kurmuşlardır. Yine aynı körfezde bulunan Mirleia'nın (Mudanya) daha önceleri Çanakkale boğazı'nda Lampsakos (Lâpseki) kolonisini vücude getirmiş olan Kolofonlu'ların eseri olduğu anlaşılıyor. Miletoslu'lar Marmara'dan Karadeniz'e çıkarak kıyılarda ticaret ve balıkçılık merkezleri olmağa elverişli birçok bölgelere yerleşmişlerdir. Anadolu'nun kuzey kıyılarında sonraları büyük önem kazanmış olan şehirler arasında Sinope (Sinop), Amisos (Samsun), Kerasos (Giresun) ve Trapezus (Trabzon) gösterile- 


bilir (res. 96). 


Res. 96 — Sinope (no. 1-3) ve Trapezus (no. 4) sikkeleri. 


Aynı zamanda Karadeniz'in batı, kuzey ve doğu kıyılarında ve ekser hallerde büyük ırmakların ağızlarında birtakım balıkçılık istasyonları, Kırım yarımadası'nda (Tavros Hersonesosu'nda), Kimmerya boğaz'nda ve Kafkasya kıyılarında ise bazı ticaret limanları vücut bulmuştur. Karadeniz'in batısında en önemli şehirler Apollonia, Mesembria, Tomoi (Köstence), İstros, Dinyestr ağzında Tiras, Bug ağzında Olbia idi. Kırım yarımadası'nda Teodosia, Kimmerya boğazı'nda Pantikapaion (Kerç), Fanagoreia, Azak denizi'nde Don ağzında Tanais başlıca İyon koloni merkezleri idi. Karadeniz'in doğu kıyılarında ise Dioskurias önem kazanmıştı. 

Yukarda saydığımız bütün bu ülkeler koloni kurmağa son derece elverişli idiler, Çünkü Marmara kıyılarında oturan Trak'lar, Misler 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ve Frig'lerden yalnız sonuncuları siyaset ve kültür alanında bir varlık gösterebilmişlerdi. Karadeniz'in batısında oturan Traklar, onlarla akraba başka bazı kavimler, kuzey ve doğuda oturan Kimmer'ler ve onların halefleri İskitler ve Sarmat'lar, kıyılara fazla önem vermediklerinden ve gemicilikte pek geri kalmış olduklarından, İyon'lara ciddi surette karşı koyamamışlardır. İyon göçmenlerini çeken bütün bu kıyıların hinterlandı çok ve çeşitli doğal zenginliklere sahip bulunuyordu. 
Marmara'nın üzüm bağları ve zeytinlikleri, Boğaz'ların balık zenginliği, doğu ve güney Karadeniz kıyılarının yoğun ormanları, güney Rusya ve en çok Kırım'ın buğday tarlaları, Rusya içerlerinden getirilen köleler, hayvan postları, yapağı, kereste, Ural taşları ve madenleri Yunanlı'ların fırtınaları ile ün kazanmış olan Karadeniz'in bu ücra yerlerine bu derece rağbet göstermelerinde başlıca etken olmuştur. Nitekim kısa bir süre sonra bu kolonilerin büyük bir zenginliğe kavuştuğunu, en çok Kırım kolonilerinin Yunanistan'a geniş ölçüde tahıl sevketmeğe başladığını saptıyoruz. Fakat anavatandan pek uzak yerlerde, bazan savaşçı kavimlerin ortasında oturan ve bunlarla sürekli uğraşmak zorunda kalan Yunanlılar bu ülkelerde, İtalya veya Sicilya'da olduğu gibi, 


siyaset ve kültür alanlarında büyük bir varlık gösterememişlerdir. 


Aiohler ve İyonlar kuzeyden başka kendi ülkelerine 


Doğu Akdeniz, N e , : i daha yakın olan doğu Akdeniz'e de girmek istemişler, 


Mısır ve Kirene kolonileri bugünkü Antalya vilâyetinin düzlük bölgesine tekabül 


ettiği anlaşılan Pamfilya'da bazı koloniler vücude getirmişlerdi ki, bunların en önemlisi bir liman şehri olan ve Kime tarafından kurulduğu ileri sürülen (Strabon XIV, 667) Side (Eski Antalya) idi. Side'nin batısında bulunan Aspendos (Belkıs) ise Argos'un bir kolonisi olarak geçmekte, aynı husus Perge (Aksu) için de ileri sürülmektedir. Fakat Yunanlılar, dağlık Kilikya'da kurdukları bazı koloniler dışta kalmak üzere, Asurlu'ların elinde bulunan ovalık Kilikya ve Suriye kıyılarında tutunmak imkânlarını bulamamışlardır. Ancak Asur egemenliğinin yıkılışından sonra (M. ö. 612) Kilikya'da bazı koloniler vücut bulmuştur ki, bunlar arasında Nagidos (Bozyazı) ve Kelenderis (Gilindere) gösterilehilir. Kuzey Suriye'de ise Al-Mina mevkiinde (Süveydiye) başlangıçları M. ö. 8 inci yüzyıla dayanan bir Yunan ticaret üssü kazılarak meydana çıkarılmıştır. 
İyon'lar Mısır'da, Nil kollarından en batıda bulunanı üzerinde Mısır kıralı Psammetik'in müsaadesiyle Navkratis adında bir şehir 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kurmuşlardır (7 nci yüzyu ortaları). Sonraları Mısır kıralı Amasis zamanında genişletilmiş, idare sistemi geliştirilmiş ve tam bir “polis” 
karakteri takınmış olan asıl şehir Herodotos'un bildirdiği gibi (11, 178 
v.d.) Nil üzerinde olmayıp biraz geride idi. Bu şehrin kalıntılarına bugünkü Nebira'da rastlanmıştır. Kıyıda Miletos, Sisam ve Aigina gibi büyük ticaret şehirlerinin ayrı, ayrı, diğer Yunanlıların ise “Hellenion” adını taşıyan müşterek birer emporion'u vardı. Geçici olarak 


Res. 97 — Kirene kıralı Arkesilas (solda) silfion'un tartılmasını ve gemiye yükletilmesini denetliyor. 


Mısır'da kaldıklarından ötürü Navkratis yurttaşı sayılmayan Yunanlı”- lar tarafından iskân edilen bu emporion'lar adları geçen şehirlerin baştanrıları Apollon, Hera ve Zevs'in himayesinde idiler. Hellenion'da 

e “Hellemlerin tanrıları”na tapınılıyordu. Yunanlıların Navkratis'e bu derece rağbet etmeleri bu şehrin Afrika ile Akdeniz ticaretinde çok önemli bir yer almasından ileri geliyordu. Nitekim burası o zamanın en büyük ticaret ve transit merkezlerinden biri olmuş ve İskenderiye'nin kuruluşuna kadar önemini korumuştur. 
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Tera adasında oturan Dor'lar Mısır'ın batısında, bugünkü Bingazi dolaylarında Kirene kolonisini vücude getirmişlerdir. O çağda Tera'da kırallar hüküm sürdüğünden Kirene kolonisi de Battiad'lar sülâlesi tarafından idare edilen bir kırallık olmuştur. Afrika'nın içerlerinden gelen büyük kervan yollarının sonuna rastlayan ve denizden iki mil mesafede bulunan Kirene hem büyük bir transit merkezi, hem de çevresinde her türlü hububat ve hayvan yetiştirmeğe elverişli toprakları ve mer'alarından ötürü önemli bir tarım şehri olmuş, en çok M. 6. 
6 ncı yüzyılda Akdeniz ekonomisinde önemli bir rol oynamıştır. Bu 
şehrin zenginliklerinden birini “silfion”” adını taşıyan, sapları sebze, suyu ise ilâç olarak antik dünyada büyük ün kazanmış olan bir bitkinin ihracı meydana getiriyordu. Bu ihracat kıralın tekelinde idi (res. 97). 
Bu kolonide Yunanlılar Sami olan Libyalr'larla pek erken sıkı ilişkiler kurmuşlar, aynı zamanda Siva vâhasındaki tanrı Ammon'un kehanet ocağını da tanımışlardır ki, bu ocak daha sonraları Yunan dünyasında büyük bir ün kazanacak ve Makedonya kıralı Büyük İskender'in hayatında da belirli bir rol oynayacaktı. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
YUNAN TARİHİNİN ARKAYİK ÇAĞI 
(M.6. 7.-6. yüzyıllar) 


SİYASAL, SOSYAL VE EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER 


Siret ende Yukarda Yunan Orta Çağının siyasal gelişimini gözden ımılar mücadele- : 
sinin başlangıçları geçirdiğimizde kıralların ilk önce İyonya'da, daha sonraları Yunanistan'da ortadan ka'ktığını, bunların yerine aristokratik hükümetlerin geçtiğini görmüştük. Fakat tam anlamıyle bir “polis” teşkilâtı olmayan yerlerde, meselâ Sparta, Epeiros ve Makedonya'da kırallık yaşamakta devam etmiştir. Aristokratlar sınırlı bir klâs teşkil ettiklerinden ve herşeyden önce kendi çıkarlarını gözönünde bulundurduklarından kendilerini halka sevdirememişlerdir. 
Esasen bu çağda sahip oldukları büyük çiftliklerde hububat yerine ondan çok daha kârlı olan şarap ve zeyiinyağı üretimine başlamış olan aristokratlar ve zenginleşen bazı ailelerle geçimlerini güçlükle sağlayan, hattâ varlıklarını korumakta zorluk çeken köylü sınıfı arasında büyük bir uçurum meydana gelmişti. Zenginlerin baskısı altında ezilen, topraklarını yok pahasına elden çıkararak dağlık ve bataklık bölgelere sürülen, ya da ağır borçlar yüzünden kişisel özgürlüğünü kaybetmek tehlike:ziyle karşı karşıya gelen bu çağ köylülerinin acıklı durumunu Bolotyalı şair İlesiodos güzel mısralarla tanımlamaktadır. 


Köleliği Halk topluluklarıyle aristokratlar arasındaki gerginlik, öleliğin ortaya : : i okuması kolonizasyon hareketi sonunda geniş bir alana yayılan Yunan ticareti, hacmı büyüyen Yunan sanaylinin doğurduğu ekonomik durum yüzünden, bir kat daha artmıştı. İşte bu suretle o zamana kadar yalnız belirli bir topluluğun ihtiyacını karşılamak için çalışan küçük atelyelerin yerine oldukça büyük sanayi kurumları geçmiş, bu kurumlarda o zamana kadar olduğundan daha gelişmiş bir teşkilât ve çalışma gereçlerine ihtiyaç hasıl olmuştur. Günden güne artan üretime Yunanlı işçiler yetmediğinden dıştan işçi bulmak kaygusu köleliğin (esaretin) ortaya çıkmasına yol açmıştız. Gerçi Yunan Orta Çağında da ev işlerinde çalışan ve büyük bir kısmı harp tutsağı 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olan, her türlü haklardan yoksun, köleler yok değildi. Fakat sanayide kullanılmak üzere Trakya ve güney Rusya gibi yabancı ülkelerden para ile herhangi bir mal gibi satın alınan kölelere ancak bu çağda rastlıyoruz. Belirli bir gündelik karşılığında çalışan işçilerin yerine boğaz tokluğuna ve istenilen her alanda ve her şekilde çalışabilecek iş elemanları sağlamayı gözönünde bulunduran kölelik ilk önce sanayii ilerlemiş olan İyonya'da meydana gelmiş, sonraları Yunanistan'da İstmos bölgesine yayılmıştır. İlk kez geniş ölçüde esirler kullanmakla ün kazanan yer Khios (Sakız) adası olmuştur. Sonraları birçok kölelerin Miletos, Halkis, Aigina ve Korint gibi şehirlerde çalıştığını görüyoruz. Kölelerin sayısı günden güne artmakla beraber Yunan ülkelerinde özgür işçiler ve zanaatçılar hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. Esasen kölelik tarımsal bir nitelik taşıyan iç ya da batı bölgelerine uzun süre girememiştir. 


Res. 98 — En eski Lidya-İyonya sikkeleri. 1. İyonya veya Lidya (M.ö. 700 yılları). 
2. İyonya veya Lidya. 3. Parion. 4. Sisam (?). 6. Lidya. 7. Miletos. 8. İyonya. 
9. Kfesos (üzerinde yazı bulunan en eski sikkelerden biri). 10. Fokaia. 


Bu çağdaki ekonomik hayat koşullarının değişmesinde sikkenin icadı büyük rol oynamıştır. Yunan Orta Ça-Şının sonlarına doğru değer ölçüsü anlamının geliştiğini, bakır ve demirin yanında altın ve gümüş gibi değerli madenlerin de kullanılmağa ve Mezopotamya ağırlık sisteminin Yunanistan'da da uygulanmağa 


Sikkenin icadı 


başladığını görmüştük (s. 126). Bu gelişimin son aşamasını ağırlığının ve âyarının doğruluğu hükümet tarafından üzeri damgalanmak suretiyle 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tasdik edilen, kolayca taşınabilir bir şekilde olan ve bir devletin sınırları içinde geçen ödeme aracı, yani sikke teşkil eder. İlk sikkelerin M.ö. 7 nci yüzyılın son yarısında Lidyalılar tarafından icat edildiğini OHerodotos (1, 94) bildirmekte, bu haberin doğruluğu Lidya'nın başkenti Sardes'te bulunmuş olan elektrondan, yani beyaz altından yapılmış bakla şeklindeki en eski sikkeler tarafından ispatlanmaktadır (res. 98). Sikke Lidya'dan İyonya; Ege bölgesi ve Yunanistan'a geçmiş, burada ilk önce 7 nci yüzyılın son çeyreğinde ticaret şehri Aigina ve ondan hemen sonra Atina ve Korint tarafından benimsenmiş, doğu ülkelerine ise çok daha sonraları, ancak Pers kıralı Dareios Iİ zamanında girmiştir. Yunanlılar sikkeye pek çabuk alışmışlar ve sikkeler için kullandıkları madenlerin birbirine olan oranlarının saptanmasına önem vermişlerdir. Meselâ gümüşün elektrona olan oranı | : 10, altına olan oranıise 1: 13 1/3 olarak kabul edilmiş, ağırlık bakımından 6 bakır çubuğun “bir avuç dolusu” anlamına gelen bir “drahmi” ile eşit olduğu kabullenilmiş, bir drahmi çeşitli yerlere göre Babilonya min'inin 1/100i,1/901, 1/80i,1/70i yada 1/60 1 olarak saptanmış, 60 min bir “talent” ile eşit sayılmıştır. Burada çeşitli şehir devletlerindeki sikke sistemlerini teker teker gözden geçirecek değiliz. Yalnız Yunan ülkelerinde en çok geçerli olan iki sistemden Aigina sisteminin Peloponnes kıyılarında ve Attika'da, Halkis sisteminin ise İyon şehirleri, bunların kolonileri ve Korintte kullanılmış olduğunu kaydetmekle yetineceğiz. Bu iki sistem arasındaki ayrılık min'e verilen çeşitli ağırlıklardan ileri geliyordu. Aigina sisteminde bir min 436,7 gram, Halkis sisteminde ise 630 gram olarak kabul edilmişti. Fakat bu iki sistem herhangi bir şehir devletinin sikke basma haklarında ve sikke şekillerinde bir değişiklik meydana getirmemiş, yalnız şehirlerarası para değiştirme işlerini bir dereceye kadar kolaylaştırmıştır. 


Sınıf mücadeleleri Para ekonomisinin başlaması ve kölelik 7 nci yüzyıl ve kanunların ticaret ve sanayi hayatının başlıca belirtileri olarak yazı ile saptanması kabul olunabilir. Bu yüzden gelişen ekonomik hayat aristokratlarla köylüler arasında tüccar, sanayici ve bunların yardakçıları gemici, işçi ve küçük zanaatçılardan ibaret bir orta sınıfın meydana gelmesine yol açmıştır. İşte bu orta sınıf, Yunan Orta Çağı hükümet temellerinin ve dolayısıyle aristokrasinin kökünden sarsılması ve aristokratların ekonomi hayatına karışmaları üzerine, köylülerle birleşerek aristokratlardan bazı haklar isteyecek ve Roma'da olduğu gibi bir sınıflar mücadelesi açacaktı. 
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Bu mücadelede “demos” adını alan halk tabakaları, Roma'da pleb'lerin yaptığı gibi, hukuken korunmaları için, ortaya konulması ve uygulanması o zamana kadar aristokratların elinde bulunan teamül hukukunun bir düstur şeklinde yazı ile saptanmasını istemeğe başlamışlardır. Bu istek birçok Yunan şehirlerinde birtakım isyanlardan sonra yerine getirilmiş, kanunların saptanması işiyle İyonya'da “aisimnstes”, başka yerlerde “nomotetes” adını taşıyan diktatör yetkisine sahip birtakım kişiler, daha sonraları ise birtakım komisyonlar görevlendirilmiştir, Bu çağda ortaya çıkan kanun koyucularının en ünlüleri arasında Lokroi?'da Zalevkos, Katana'da Kharondas, Lesbos'ta Pittakos, Atina'da 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Res. 99 — Gortin kanun yazıtı. 
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 Drakon ve Solon gösterilebilir. Başka şehir devletlerinde de aynı zamanda bunların ekonomik ve siyasal ihtiyaçlarını karşılayan birtakım kanunlar çıkarılmış, pek eski zamanlardan beri hukuka önem veren Girit'te bu 
gelişimin son aşamasını M. ö. 480 -460 yıllarında yazılmış olan 12 
levhalık Gortin kanunu (res. 99) veya aynı yerde bulunan daha eski bir kanuna ait yazılı belge parçaları teşkil etmiştir. 


Kanunların yazı ile saptanması yeni bir şey değildi. Eski doğu kavimleri, en çok Sumer'ler pek erken kanunlar çıkarmışlar, Babil kıralı Hammurabi ise bunları toplatmış ve zamanının ihtiyaçlarına göre değiştirmekle aşağı yukarı 300 maddelik ünlü kodeksini meydana getirmiş, bu kodeksi yüksekliği 2 metreyi bulan piramidal bir stel üzerine yazdırmıştı. Yunanlılar da M. 6. 7 nci yüzyıldan bu yana eski doğu usulüne uyarak kanunlar için aşağıdan yukarıya doğru daralan taş steller ya da zamanımıza kadar gelmemiş olan tahta levhalar kullanmışlardır. 


Res. 100 — Pers tarzında yapılmış bir tiran sarayı. Larisa (Buruncuk). 


En eski Yunan kanunları çeşitli yerlerde ve çeşitli koşullar altında yazılmış olmakla beraber bazı ortak nitelikler taşımaktadır : Bunlar insanların kendi aralarında veya toplum ve tanrılarla olan ilişkilerini düzenlemeğe, ahlâkı iyileştirmeğe, işlenen suçlarda ceza miktarının saptanmasına çalışmakta, bunun için de Hammurabi kodeksinde ya da - İbrani kanunlarında bulunan “göze göz, dişe diş” prensibini uygulamaktadırlar. Meselâ Zalevkos kanunlarında kanundışı çiftleşmede bulunan kocanın gözleri çıkarılmakta, bir kişiyi yaralayan veya sakatlayan 


Ege ve Yunan Tarihi, 12 
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aynı işleme tâbi tutulmaktadır. Hırsızlık, eşkıyalık ve korsanlığa karşı bu kanunlar şiddetli hükümler kapsamaktadır. Fakat bu ceza- ların uygulanabilmesi için zarar gören kişinin şikâyette bulunması ve dâva açması şarttır. Öldürme olaylarına hükümet bazı hallerde karışmakla beraber suç işlendikten sonra dâva açmak, öldüreni izlemek, hattâ öldürenden öç almak öldürülenin ailesine düşmektedir. Yalnız tanrılara ve devlete karşı işlenen suçlarda devlet memurları veya herhangi bir yurttaş dâvacı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu kanunlar ekonomi hayatının ilerlemesi ve gelişmesi üzerine ortaya çıkan kurumlar ve köleler hukuku ile de meşgul olmakta, ödünç para alanlar ve taahhüde girişenlere dair bazan birbirinden ayrılan hükümler saptamaktadır. Bu çağdaki kanun koyucuları medeni hukukla ilgili mülkiyet, veraset ve evlât edinme sorunlarında, çağın yeniliklere ihtiyaç göstermesine rağmen, oldukça tutucu kalmışlardır. Bu kanunlarda yarttaşların ahlâkına da önem verilmekte, israfın önüne geçmek üzere tantanalı cenaze törenleri ya da zengin işret meclisleri sınırlandırrılmakta, hattâ bazı yerlerde büsbütün yasaklanmaktadır. Aile kadınlarının namuslu olarak yaşamalarına büyük önem verilmekte, yurttaşların kazançları kontrol edilmekte, dul ve yetimlerin mal ve mülklerinin idaresi de bazı koşullara tabi tutulmaktadır. İşte kısaca anlattığımız bütün bu nitelikler kanun koyucularının gerek resmi, gerek sosyal hayatta sağlam temellere dayanan bir düzen kurmak ve aristokrasinin 


imtiyazlı mevkiini ortadan kaldırmak kaygusunda bulunduklarını gösterir. | 


TİRANLAR 


Fakat halk kanunların saptanmasıyle yetinmemiş, devlet işlerine faal olarak katılmak ve en yüksek resmi makamlara çıkmak için mücadelesini sürdürmüştür. Bu mücadeleler sonunda hükümete katılma. 
hususunda asillik yerine servet ve geliri gözönünde bulunduran birtakım anayasalar yürürlüğe konmuştur. Bu çeşit anayasaları Anadolu kıyı-İarında, Evboia adası'nda Halkis ve EHretria şehirlerinde ve Solon'dan başlayarak Atina'da buluyoruz. Başka şehir devletlerinde ise daha şiddetli ve sürekli olarak yapılan sınıf mücadeleleri aristokrat hükümetlerin yetkilerinin daraltılmasına, hattâ demokratik bir düzen kurulmasıma kadar gitmiştir. Fakat siyaset ve kültür bakımından ilerlemiş durumda bulunan İyonya ve İstmos şehirlerinde aristokratik hükümetle demukratik rejim arasında yer alan yeni bir hükümet şekli ortaya çıkmıştır ki, buna “tiranlık” adı verilmektedir. 
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Lidya dilinden alınmış ya da etrüskçede “efendi” anlamına gelen “turan”dan gelme bir sözcük olduğu sanılan ve ilk kez 7 nci yüzyıl lirik şairlerinden Arhilohos tarafından kullanıldığı anlaşılan “tirannos” sözcüğü ile Yunanlılar bazan halk tabakasına, bazan da yüksek sınıflara mensup, fakat alt tabakaların güven ve sevgisini kazanmış, bu tabakalara dayanarak bir hükümet darbesi sonunda iktidar mevkiine çıkmış ve tek başına saltanat sürmeğe başlamış kişileri kastetmişlerdir. Tiranlarla kırallar arasındaki fark birincilerin yasa ya da kanunlara uygun olmayan bir şekilde hükümetlerin başına geçmiş olmalarıdır. Tiranlar genellikle çok yetenekli kişiler olmakla, parti kavgalarını ortadan kaldırarak yurtları içinde sükün, güvenlik, düzeni sağlamak ve ahlâkı iyileştirmekle, askeri ve ekonomik 


Tiranlığın niteliği 


gelişime önem vermekle, oturdukları şehirleri anıtsal binalarla süslemekle, dine ve güzel sanatlara karşı özel bir ilgi göstermekle beraber halk tarafından daima bir gasıp sayılmışlardır. Bu görüş en çok iktidarı ellerinden kaçırmış olan aristokrat çevrelerinde ortaya çıkmış ve bu çevreleri tutan tarihçiler tarafından yayınlanmıştır. Bu görüşün etkisi altında tiranları öldürmek bir yurt ödevi sayılmağa başlanmış, bu işi başaranlar en büyük kahramanlar aşamasına çıkarılmıştır. Esasen bir süre sonra durum değişmiş, yeni hükümet şeklinin iyi tarafları görülmemeğe, yalnız kusurları göze batmağa başlamış, halk arasında vücut bulan bıkkınlık ve hoşnutsuzluk tiranlara karşı birçok suikastlar yapılmasına yol açmıştır. İşte bu nedenden en sağlam temellere dayanan tiranlıklar bile uzun süre tutunamamış, iki ya da en fazla üç kuşak sonra devrilmiştir. 


Yunan tarihinin en eski tarihi kişileri olan tiranlara dair pek fazla bilgimiz yoktur. Bunların ilk önce İyonya'da ortaya çıkmasında oradaki sınıf mücadelelerinden ziyade İyonya'nın 


İyonya tiranları 


gerisinde kurulan ve izlediği emperyalist siyasetin bir sonucu olarak sınırlarını Akdeniz kıyılarına kadar genişletmek isteyen Lidya kırallığı tehlikesi karşısında hükümetin ve ordunun idaresini yetenekli bir kişinin eline vermek kaygusunun rol oynadığı anlaşılıyor. Nitekim sonraki kuşaklar için tiranlık sanatının bütün inceliklerini bilen ve muhaliflerini ortadan kaldırmakta usta bir insan olarak gösterilen, gerçekte ise gayet yetenekli bir kişi olduğu anlaşılan Miletoslu Trasibulos 
7 nci yüzyıl sonlarına doğru yalnız anaşehrini Lidyalı'lara karşı başarıyle savunmakla kalmamış, fakat bu şehri büyük refaha kavuş- 


Hi 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turmuş ve Miletoslu'ların Karadeniz kıyılarında koloniler kurmalarında büyük rol oynamıştır. 

Lesbos'taki sınıf mücadeleleri ve birçok gruplara ayrılmış olan aristokratlar arasındaki gerginlik 6ncı yüzyılın başlarına doğru Pittakos adında bir kişinin 10 yıl için iktidarı ele almasına yol açmıştır. Bazan kıral, bazan “aisimnet”, bazan da tiran olarak gösterilen Pittakos Lesbos'ta birtakım kanunlar çıkararak yurdunun barış, güvenlik ve sükün içinde kalmasını sağlamış, 10 yıl sonra da bu makam- dan kendi isteğiyle çekilmiştir. 

Büyük İyonya tiranlarının sonuncusu Samoslu Polikrates öl tur. M. ö. 6 ncı yüzyılın ilk yarısında Anadolu'daki Yunan şehirlerinin Pers baskısı altında bulunduğu bir zamanda Samos'ta iktidarı ele geçirmiş olan Polikrates müstebit ve zâlim, fakat son derece enerjik ve girişken bir insandı. İçte karşılaştığı bütün engelleri ustaca ortadan kaldırdıktan sonra 100 gemi kapsadığı tahmin olunan donanmasiyle, Perslerin başka yerlerde meşgul olmalarından faydalanarak, adalardan birçoğunu, hattâ tüm Ege denizi'ni egemenliği altına almıştır, Polikrates dost veya düşman sularında ticaret, hattâ korsanlık yapmakla Samos'u o çağın en büyük ticaret merkezlerinden biri haline getirmiş, adada büyük bir bayındırlık faaliyeti göstermiş ve sarayında tantanalı bir hayat sürmüştür. Tiran saltanatının başında Kirene ve Mısır'la dostça ilişkilerde bulunmuş, fakat Persler Mısır üzerine yürüyünce Mısır'la yaptığı ittifaktan ayrılarak donanmasının bir kısmını Pers'lerin buyruğuna vermiş, Sparta'nın müttefikleriyle birlikte adaya karşı yaptıkları seferi önlemiş, fakat sonunda Pers kıralı Kambiz'in uzun süre Mısır'da kalmasından faydalanarak Anadolu'daki mevkiini kuvvetlendirmek isteyen ve dolayısıyle Samos tiranını bir engel sayan Sardes satrapı OÖroites'ın tuzağına düşerek öldürülmüş (M.ö. 522 ye doğru), onun yerine kardeşi Siloson geçirilmiştir. Fakat Polikrates'le Samos'un altın çağı sona ermiş, Pers kırallığının Dareios | tarafından yeniden kurulması ve teşkilâtlandırılması üzerine Anadolu şehirleriyle birlikte Samos ta Pers egemenliğini tanımak zorunda kalmıştır. Persler gerek Anadolu'da, gerek adalarda kendilerine sadık kişilerin Yunan şehirlerinin başına tiran olarak geçmelerini daima teşvik etmişlerdir. 

Bir Anadolu tiranının oturduğu yer hakkında Menemen yöresinde Larisa (Buruncuk) şatosu bize canlı bir fikir verebilecek niteliktedir. 
Kalın surlarla çevrili bir tepenin ortasında yüksek kaideli bir tapınak 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ve onun yanında megaron şeklinde tiranın sarayı yer almakta idi. Pers istilâsından sonra bu megaron'un yanında cephesi kule şeklinde iki çıkıntı arasında sütunlu bir portikten meydana gelen ve bu bakımdan Pers saraylarını küçük çapta taklit eden ikinci bir saray (res. 100) yapılmıştır. 


Yunanistanda Korint şehrinde Bakhiad'lar ailesinin elinde bulunan oligarşik hükümet M.ö6. 658/57 yılında Kipselos adında bir kişi tarafından devrilmiştir. “Basilevs”” ünvanını takınan Kipselos tüm anlamıyle bir tiran olduktan sonra 


Yunanistan tiranları 


aristokratların baskısı altında ezilen alt sınıflar lehine bazı tedbirler almış, fakir köylülere toprak dağıtmak suretiyle içteki yerini sağlamladıktan sonra uzun görüşlü bir siyaset uygulamış, Korint ile İtalya arasında önemli bir üs olan Korkira (Korfu) adası üzerindeki egemenliğini pekiştirmek için büyük emek harcamış, Akarnanya ve İllirya kıyılarında yeni koloniler kurmuş ve bunları doğrudan doğruya Korint'e bağlamıştır. 


Fakat asıl altın çağını Korint M. 6. 625 yıllarına doğru Kipselos'un yerine tiran olarak geçen oğlu Periandros zamanında yaşamıştır. Bu tiran da babası gibi alt tabakaları korumuş, köylülerin şehirlere akın etmelerini ve büyük çiftliklerin fazla genişlemesini önlemek üzere köle alım satımını yasaklamış, büyük servetlerin bir elde birikmemesi için tedbirler almış, aynı zamanda toplumun yararıyle ilgili birçok işler görmüş, Korint kanalını açmak teşebbüsünde bulunmuş, Korint'te büyük inşaatta bulunmakla halkın iş bulmasını sağlamıştır. O dönemde Korint büyük bir ticaret, aynı zamanda önemli bir sanayi merkezi olmuş, Korint gemileri sanayi mallarını ve o zamanlar büyük rağbet gören vazoları Akdenizin hemen her tarafına ulaştırmıştır (res. 143). Güçlü bir harp filosunun ticaret gemilerini koruduğu, bu suretle Akdeniz sularında güvenliği sağladığı anlaşılıyor. Periandros gemi ınşası için gerekli keresteyi sağlamak üzere Halkidike yarımadası'nda Potideia kolonisini kurmuş, dış siyasetinde İyonya şehirleri, Lidya ve Mısır kırallıklarıyle dost geçinmeğe önem vermiştir. Çanakkale boğazı'ndaki Sigeion şehri için Atina ile Lesbos arasında çıkan anlaşmazlıkta Periandros'un hakem olarak seçilmesi Yunan dünyasında tirana karşı gösterilen saygıyı açığa vurmağa yeter. Vakat bu tiran M. 6. 588 yılına doğru öldükten az sonra Korint'te tiranlık devrilmiş, onun yerine zengin tüccarlar ve sanayicilerin idare ettiği demokratik bir rejim geçmiştir. 
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Sikyon şehrinde öteden beri bulunan 3 Dor kabilesine katılan ve eski Aka halkından meydana geldiği anlaşılan 4 üncü bir kabileye (bk. 
8.111) dayanarak bazan Andreas, bazan da Ortagoras olarak gösterilen bir kişi tiran olarak iktidar mevkiine çıkmış, tiranın halefleri ise aynı şehirde yüz yıl kadar hüküm sürmeği başarmışlardır. Bunların en ünlüleri arasında 6 ncı yüzyıl başlarına doğru tiran olduğu anlaşılan Kleistenes gösterilebilir. Bu tiran köylülerin tanrısı Diyonizos'a önem vermekle alt tabakaları koruduğunu açığa vurmuş, köylülerin şehre akın etmelerini önlemek üzere birtakım tedbirler almıştır. Zamanında Sikyon'un bir kültür ve sanat merkezi olduğu anlaşılıyor. Kleistenes en çok dış siyasette başarı göstermiş, Ârgoslu'lara karşı şehrini büyük bir ustalıkla savunmuş hattâ Orta Yunanistan işlerine karışmak- la nüfuz alanını bir hayli genişletmiştir. 565 yılına doğru öldüğü anlaşılan Kleistenes'ten sonra Sikyon'un durumu hakkında pek az bilgiye sahip olmakla beraber bu şehrin tiranlık zamanındaki siyasal önemini hiçbir zaman tekrar elde edemediğini görüyoruz. 


İstmos bölgesinin 3 üncü Dor şehri olan Megara'da M. 6. 7 nci yüzyılda büyük bir kısmı toprağa bağlı köylülerle geniş çiftlikler ve büyük hayvan sürülerine sahip bulunan aristokratlar arasındaki gerginlik son haddine varmıştı. 640 yılına doğru Teagenes adında bir kişi fakir köylüleri elde etmek ve bir hükümet darbesiyle zenginleri devirmek suretiyle kısa bir süre için tiran olmuştur. Teagenes büyük bayındırlık faaliyetinde bulunmak, meselâ mükemmel bir suyolu yaptırmakla beraber, yeni ve sürekli bir düzen ortaya koyamamış olacak ki, ölümünden az sonra yankılarını Teognis'in şiirlerinde bulduğumuz sınıf mücadeleleri tekrar başlamış, bu mücadeleler ancak aristokratların bazı fedakârlıklarda bulunmaları sayesinde yavaş yavaş yatışmıştır. 


Sicilya şehirlerinde M.6. Tnci ve 6ncı yüzyıllarda Yunanistan'a ihraç ettikleri tahıl yüzünden zenginleşmiş ve zamanla oligarşik bir hükümet kurmuş olan büyük toprak sahipleriyle orta sınıf ve köylüler arasında gerginlik ve mücadele başgöstermekte gecikmemişti. Gerek bu mücadeleler, gerek Yunanlıların yerli kavimlere ya da adanın batısında oturan Kartacalı'lara karşı yaptıkları savaşlar askeri diktatör niteliğinde birtakım kişilerin “tam yetkili komutan” olarak ortaya çıkmalarına yol açmıştır. Bu öncülerden sonra gelen batı Yunan tiranlarının en eskisi olarak Leontinoilu Panaitios (7 nci yüzyıl sonu), en zâlimi olarak ta Akragaslı Falaris (6 ncı 


Sicilya tiranları 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yüzyıl başları) gösterilebilir. Başka Sicilya şehirlerinde ise tiranlık ancak 6 ncı yüzyılda, Kartaca'nın büyük bir devlet haline gelmesi ve nüfuzunu Sicilya'ya doğru genişletmeğe başlaması üzerine kurulabilmiştir. 


ARKAYİK ÇAĞDA YUNANİSTAN 


Atina'nın devla MW ö: 7nci ve O6ncı yüzyıllarda Yunanistan'da rol teşkilâtı, sosyal ve Oynayan şehir devletleri arasında Atina başta gelir. 
ekonomik gelişimi Yunan Orta Çağının sonlarına doğru aristokratların 

elinde bulunan hükümetin başına “arhon” adını taşıyan 3 yüksek memurun geçmiş olduğunu yukarda söylemiştik (s. 110). 
Bunlardan birincisi sadece “arhon” ünvanını taşımakta ve en yüksek mülki otoriteyi temsil etmekte, “basilevs” ünvanını taşıyan ikinci arhon eski kıraldan başka bir kimse olmayıp yeni hükümette dini işlere bakmakta, “polemarhos” ünvanını taşıyan 3 üncü arhon ise askerlik işleriyle meşgul olmakta ve bu arada yurttaşların askerlik görevlerini kontrol ve devletin silâhlı kuvvetlerine kumanda etmektedir. Bu üç büyük arhon'dan sonra “tesmotet” adını taşıyan altı arhon gelmekte, bunlar hukukun koruyucusu ve yargıç olarak ortaya çıkmaktadırlar. Elimizde bulunan geç dönem listelerine göre M.ö. 683/82 yılında işe başladıkları anlaşılan ve yalnız bir yıl için seçilen bu 9 arhon yeni aristokratik hükümetin özünü meydana getirmekte ve icra gücünü ellerinde bulundurmaktadırlar. Arbon'ların yanında Atina'da Ares tepesinde toplandığından ötürü “areopag” adını alan bir aristokratlar meclisi de vardı. Bu meclis tecrübeli ve asil kişilerden ve belki de eski devlet memurlarından meydana geliyor, siyasi, dini ve hukuki sorunlarda hükümet için bir çeşit danışma kurulu görevini görüyordu. Fakat asıl hükümsürenlik hakları, Sparta'da olduğu gibi, “ekklesia” adını taşıyan halk meclisinin elinde idi. Siyasal haklara sahip yurttaşlardan kurulan bu meclis devlet memurlarını seçer, kanunlar çıkartır, harp, barış ve ittifak gibi önemli konulara dair kararlar alırdı. 


Hükümet şeklinin yavaş yavaş değişmesiyle birlikte Attika halkının sosyal ve ekonomik bakımlardan üç grupa ayrıldığı görülüyor. Birinci grup büyük çiftlik sahiplerini, ikinci grup Atina'da oturan tüccarlar ve sanayicileri, üçüncü grup ise küçük topraklara sahip köylüleri kapsıyordu. Yunanistan'ın başka yerlerinde olduğu gibi burada da büyük çiftlik sahipleri yavaş yavaş tarımdan daha çok kâr getiren bağcılık 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ve zeytinciliğe (res. 101/102) geçmişler, tüccarlar ve zanaatçılar sınıfı genişlemiş ve zenginleşmiş, Atina'nın nüfusu bir haylı artmıştı. Bu yeni kapitalist sosyetenin yanında küçük tarla sahiplerinin durumu günden güne fenalaşmağa başlamıştı. Bunlar çift hayvanları elde etmek veya yeni üzüm bağları ve zeytinlikler kurabilmek için çiftlik sahiplerinden yüksek faizle ödünç para almışlar, fakat büyük bir kısmı borçlarını ödeyemediklerinden pek şiddetli hükümler kapsayan o zamanın borçlar kanununa göre özgürlüklerini kaybederek alacaklı tarafından dış ülkelere köle olarak satılmışlar, ya da toprağa bağlanarak elde ettikleri ürünlerin altıda birini çiftlik sahiplerine bırakmak zorunda kalmışlardı. 


Res. 101 — Zeytin toplanmasını tanımlayan bir vazo resmi. 


Bu durum M.ö. 600 yılına doğru son haddine varmış, köylü topraklarının hemen hemen tümünü elden çıkarmış, bu suretle tüm Attika birkaç zenginin eline geçmişti. Sparta'da olduğu gibi burada da köylülerin ayaklanması veya cesur ve girişken bir kişinin bu kaynaşan tabakanın başına geçip bir tiranlık kurması her an beklenebilirdi. Nitekim 
636 ya da 632 yılında Megara tiranı Teagenes”in damadı Kilon servetine 
ve 640 yılı olimpiyad'larındaki başarısı yüzünden Atina'da kazanmış olduğu üne dayanarak, aynı zamanda kayınbabasının askeri gücü ve bundan daha çok köylünün hoşnutsuzluğuna güvenerek, Atina Akro- 


YENAN TARİHİNİN ARKAYİK ÇAĞI 185 


pol'ünü zaptetmiş ve bir tiran olmak istemişti. Fakat başta Atina'nın en eski ve asil ailelerinden Alkmaionid'lerden arhon Megakles olmak üzere tüm yüksek memurlar ve bazı köylüler aristokrasiye sadık kalmışlar, Akropol'ü kuşatmışlar, Kilon'un kaçmasını önliyememekle beraber teslim olan taraftarlarını, önce vermiş oldukları söze rağmen, öldürmüşlerdi. Bu suretle tiranlığın önüne geçilmiş, fakat kendini kanla lekelemiş olan Megakles ve ailesi Atina'nın dışına sürülmüşleridi. Kilon'un bu teşebbüsü Attika'da durumun ne kadar nazik olduğunu aristokratlara göstermişti. Bunlar Spartalı'lar gibi ya bir tethiş siyaseti izleyerek köylüyü tam anlamıyle baskı altında tutabilir, ya da köylü ile uzlaşarak bazı siyasal ve sosyal reformlar yapılmasına izin verebilirlerdi. Atinalı aristokratlar akıllı davranarak bu ikinci yolu seçmişlerdir. 
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Res. 102 — Üzüm toplanmasını ve küfelere doldurulmasını tanımlayan bir vazo resmi. 


Tarihi bir kişi olduğu anlaşılan Drakon M. 6. 624 yıllarına doğru ünlü kanunlarını çıkartmıştır. Drakon, M. ö. 5inci yüzyıl sonlarına ait bir tarih geleneğinin bildirdiği gibi, bir anayasa değil, sadece bir ceza kanunu meydana getirmiş, kan gütme dâvalarını önlemek üzere öldürülenle öç almak isteyen öldürülenin ailesi arasına arabulucu olarak areopag meclisinin temsil ettiği devlet otoritesini 


Drakon kanunları 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oturtmuş, kasdi katletme ile istemiyerek veya haklı olarak öldürme olaylarını birbirinden ayırt etmiş, bu suretle kan gütme dâvalarını büsbütün ortadan kaldıramamakla beraber bunları bir hayli azaltmıştır. 
Bundan başka Drakon kanununa koyduğu cazaların şiddetiyle de ün kazanmıştır. Fakat esas itibariyle aristokratların haklarını koruduğu anlaşılan bu kanunun yetersizliği az bir süre sonra anlaşılmış, zemin ve zamana daha uygun kanunlar yapılması büyük bir ihtiyaç halini almıştır. Çünkü 6 ncı yüzyıl başlarında para ekonomisinin (res. 103) etkileri Attıka'da da kendini göstermekte gecikmemiş, köylü sınıfının yanında önemli bir yer alan orta sınıf siyasal ve ekonomik bazı haklar elde etmek için aristokratlara karşı yapılan mücadeleye katılmağa başlamıştı. Bu gergin duruma son vermek için Attika aristokratları büyük çiftlik sahipleriyle birleştiler, Salamis adası'na karşı yapılan seferde başarı göstermiş olan Solon adında bir kişiyi arhon seçtiler ve ona üst tabakalarla alt tabakalar arasında hir “barıştırıcı” (diallaktes) rolü oynaması ve Atina'nın siyasal, sosyal ve ekonomik hayatında esaslı bir reform meydana getirehilmesi için olağanüstü yetkiler verdiler 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Res. 103 — Arkayik çağ Yunanistan sikkeleri. Soldan sağa doğru ; 
1. Aigina. 2. Korint. 3-6. Atina. 


Bir taraftan Atina'nın eski kıral ailelerinden Medontidler soyundan olduğundan ötürü aristokrat, diğer taraftan birçok ülkeler görmüş bir gezgin ve ekonomi işlerinde hilgi sahibi bir tüccar olması dolayısıyle alt tabakalara yakın olan, aynı zamanda İyon kültürünü hazmetmiş bir bilgin, bir düşünür, şiirleriyle yaptığı işler lehinde propagandada bulunabilecek yetenekte bir yazar 


Solon'un reformları 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olan Solon asillerle halk tabakaları arasında arabuluculuk yapmak ve köklü bir reform vücude getirebilmek için bütün koşullara sahipti. 
Solon eline verilen geniş yetkilerden faydalanarak bir tiran olabilirdi. 
Fakat o tiranlığı hiçbir zaman kabullenmemiş, kendini dainıa belirli bir görevin yapılması için kanuni şekilde iktidar mevkine getiriliniş bir yurttaş saymış, kişisel ihtiraslardan uzak olarak daima toplumun iyilik ve refahını gözönünde bulundurmuştur. 


Solon'un ilk işi borç altında ezilen köylünün durumunu iyileştirmek için alacaklıyle borçlu arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunun şiddetini hafifletmek olmuştur. Solon borca karşılık insanların rehin gösterilmesi usulünü ortadan kaldırmış, köylüye tüm borçlarını bağışlamış, hipotek edilmiş olan toprakları sahiplerine geri vermiş, borç yüzünden köle olarak dışa satılmış olanlardan büyük bir kısmını “devlet hesabına satın alarak onların özgür insanlar olarak yurtlarına geri dönmelerini sağlamış, bundan başka o zamana kadar yapılmış olan borçların tümünü hükümsüz saymıştır ki, eski geleneklere bağlı insanlarca müktesep haklara büyük bir tecavüz sayılan bu tedbir yunanca “bir yükü silkip atmak” anlamına gelen “scisahteia”” adını taşımaktadır. Solon büyük bir ihtimale göre toprak köleliğini de lağvetmiş, topraksız köylülere toprak sağlamak üzere büyük çiftlikler için azami bir had saptamış, bu haddi aşan topraklara el koymuştur. Büyük çıftlik sahiplerinin aleyhinde gibi görünen bu tedbir aslında onların lehindeydi. Çünkü tüm Attika topraklarının köylü arasında paylaşılmasını isteyen aşırı istekler karşısında bunlar mülklerine, küçülmüş olmakla beraber, yine sahip oluyorlardı. Solon'dan sonra toprak ürünlerinin altıda birini toprak sahiplerine bırakan köylülere rastlanmamaktadır. 
Bütün bu reformlar o dönem Atina'sının yalnız geleneklerini değil, sosyal hayatını da kökünden sarsahilecek nitelikte idi. Bu reformlardan büyük bir kısmının kan dökülmeksizin uygulanmış olması o dönemdeki durumun ne kadar kritik ve aristokrasinin ne kadar güçsüz olduğunu göstermeğe yeter. Bununla beraber köylü tam özgürlüğüne kavuşuncaya kadar daha uzun süre savaşmak zorunda kalmış, büyük ihtimalle köylünün koruyucusu olarak ortaya çıkan tiran Peisistratos zamanında bu isteğini elde edebilmiştir. 

Bundan başka Solon'un Attika'nın ekonomik kalkınmasını sağlamak için bazı önemli tedbirler aldığı, meselâ buğday ihracını yasakladiğı, o zamana kadar Attika'da kullanılan Aigina para ve ölçü sisteminin yerine Evboia sistemini kabullenmek suretiyle Atina'nın ekonomi 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alanındaki rakibi Aigina'ya karşı bağımsız bir durum almasına yol açtığı anlaşılıyor. 

Solon aynı zamanda yeni bir sosyal düzen ortaya koyarak tüm yurttaşları asilliklerine göre değil, mal, mülk ve gelirlerine göre dört sınıfa ayırarak bunların bu sınıflardan birine mensup olduklarına göre, siyasal haklarını ve askerlik ödevlerini saptamıştır. Birinci sınıfa çiftliklerinde her yıl 500 medimnos (kile) buğday veya aynı miktar zeytinyağı ya da şarap üretenler, ikinci sınıfa 300, üçüncü sınıfa 150 (sonraları 200) medimnos, dördüncü sınıfa ise bu miktardan daha az üretimde bulunanlar giriyordu. Toprağı veya emlâki olmayanlar, meselâ tüccarlar kazançlarına göre bu dört sınıftan birine alınıyor ve sınıfın tâyininde bir drahmi bir kile ile eşit sayılıyordu. O çağ askerleri donatım ve silâhlarını kendileri sağladıklarından yalnız ilk üç sınıfa askerlik ödevi yük- 


Res. 104 — Solon zamanı binalarından: Atina Akropol'ündeki Atena tapınağının (Hekatompedon) doğu cephesinin eski durumu. 
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letiliyordu. “Pentekosioimedimnoi” (500 kile insanları) adını taşıyan birinci, “hippeis” (atlı) adını taşıyan ikinci sıyıf nıensupları bir harp çıktıkta atlı olarak ve maiyyetlerinde hoplit'ler, yani ağır silâhlı piyadeler bulundurmak suretiyle, orduya katılıyorlardı. “Zevgit” (ağır silâhlı piyade) adını taşıyan üçüncü sınıf erkekler atsız olarak harbe giriyorlardı. Belirli bir geliri olınıyan “tet”ler, yanı dördüncü sınıftan olanlar ise askerlikten büsbütün nıuaftılar. Bunlar yalnız bazı olağanüstü durumlarda hafif silâhlı olarak ulaşımı islerinde ya da kürekçi olarak gemilerde kullanılıyordu. 


Res. 105 — Atena tapınağının doğu alınlığına ait poros taşından yapılmış boyalı bir ejder başı (mavi sakal). 


Askerlik görevi gibi vergiler de bu dört sınfa göre saptanıyordu. 
Vasıtasız vergiler o zamanlar mevcew* değildi; çünkü bu çeşit bir vergi, bugünkü görüşlerimizin tersine olarak, özgür yurttaşlara lâyık görülmezdi. Devletin paraya ihtiyacı olduğu zamanlar ilk üç sınıf yurttaşlarının servetleri üzerinden olağanüstü bir vergi alınırdı. Dördüncü sınıf ise 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her türlü vergiden muaftı, Solon zamanında zenginlerin “liturgia” 


adını taşıyan toplumun yararıyle ilgili işlerin, meselâ tiyatro temsil- 


leri veya korolar düzenlenmesi ya da harp gemileri donatımı gibi husus- 


ların masraflarını üzerlerine alıp almadıkları kesin olarak bilinmemek- 


tedir. Bu çok ılımlı vergi sistemi tüm devlet memurlarının bir ücret 


karşılığında çalışmamaları ve görevlerini sırf bir yurt borcu olarak 


yapmalarıyle açıklanabilir. 


Res. 106 — Rombos adında bir hayvan sürüsü sahibinin Atena'ya adamış olduğu heykel (Atina Akropol'ü). 


Her yurttaşın hükümet işlerine katılma hususunda bu dört sınıf teşkilâtı esastı. Yalnız ilk üç sınıftan olanlar devlet memuru olabiliyorlardı. Arhon ya da hazine bakanı (tamies) 
seçilebilmek için birinci sınıftan olmak şarttı. Tet'ler yalnız halk meclislerine (ekklesia) ve bu dönemde yeni kuruldukları anlaşılan yeminli hâkimlerden müteşekkil mahkemelere (dikasterion) girmek hakkına sahiptiler. 
Yine aynı zamanda kurulmuş olduğu anlaşılan ve “heliala” 
adını taşıyan jürili halk mahkemesine 30 yaşını dolduran her yurttaş, hangi sınıftan olursa olsun, jüri üyesi seçilebiliyordu. Bir çeşit yargıtay rolünü oynadığı anlaşılan bu mahkemenin verdiği kararlar kesindi. 
Bu suretle hükümetin en önemli üç fonksiyonu, yani memur $€- çimi, kanun' çıkarma ve adalet alanında söz söyleme hakkı tüm 
Attika yurttaşlarına, sınıf farkı gözetilmeksizin, verilmiş oluyor- 


du. Halk meclisinin ve eski hak ve yetkilerini bu çağda da korumakta olan (yalnız arhon'ları seçme yetkisi dışta kalmak üzere) areopag meclisinin yanında Solon bir de “dörtyüzler meclisi” kurmuştu. Attika”- 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daki dört kabilenin çıkardığı yüzer üyeden meydana gelen ve hakkında çok az bilgimiz olan bu meclisin üst ve alt sınıflar arasında rol oynayan bir makam olduğu ve halk meclisinde görüşülecek işleri hazırlamakla görevli bulunduğu kabul olunabilir. 


Solon anayasa niteliğinde olan bu düzenden başka aile ve ceza hukuku ile ilgili birtakım kanunlar da çıkartmış, bu arada Drakon kanunlarını (cinayetlere ilgili kısımlar dışta kalmak üzere) ortadan kaldırmış, yurttaşların haysiyet, onur ve malını korumak için kendsiine ya da malına karşı yapılan herhangi bir tecavüzde bir üçüncü kişinin şikâyette bulunabilmesini mümkün kılmıştır. 


Solon'un zeytinyağından başka diğer bütün toprak ürünlerinin ihracını yasaklaması Atina'nın o çağdaki ekonomik ihtiyaçlarına uygun bir tedbir olarak kabul olunabilir. 


Solon'un bütün bu reformlarında ahlâk sorunlarına da önem vermiş, israf ve lüks hayatın önüne geçmek üzere bazı tedbirler almış olduğu bildirilmekte ise de bu kanunların gerçekten Solon tarafından mı yapılmış, yoksa sonraları Solon'a mı maledilmiş oldukları kesin olarak bilinmemektedir. 


İlk zamanlar “tesmos”, sonraları “nomos” adını taşıyan Solon kanunlarının tam metni döner tahta levhalar, bunların özetleri ise konik taş steller üzerine yazılmıştı. 


Solon'un bu siyasal, sosyal ve ekonomik reformları o çağın ihtiyaçlarını tümüyle karşılıyor, hattâ bu ihtiyaçların üstüne bile çıkıyordu. 
Bunlar Atina'nın gelecekte izlemesi gereken iç siyasetin anahatlarını tâyin edebilecek nitelikte idiler. Nitekim bu reformlardan sonra Atina'nın süratle kalkındığını ve komşu şehir devletleri arasında önemli bir yer aldığını görüyoruz. Bu dönemde meydana getirilen devlet teşkilâtı ve kurulları Atina'da yüzyıllarca yaşamış, Pers harplerinden sonra Atina'nın başkanlığında kurulan “Attika - Delos deniz birliği”ne giren şehirler arasında yayılmış, Mısır'da bulunan papirüslerin gösterdiği gibi, Hellenizm çağı İskenderiye şehrinin teşkilâtı ve kanunlarına “oniki levha kanunu”nda bile bu reformların etkilerini sezmemek imkânsızdır. Bundan başka bu kanunların bazı kısımları Justinianus kanunlarına girmek suretiyle Orta Çağ kanunlarını etkilemiş, hattâ modern Avrupa hukukunda da belirli bir rol oynamıştır. 


örnek olmuştur. Hattâ Roma'daki 
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Genel bir af ilâniyle sona eren bu reformlar, demokrasi- 


Reformlardan , ve Ni i nın zaferini hazırlamakla beraber, sınıf mücadelelerine 


sonraki olaylar son vermemişti. Altıncı yüzyıl ortalarına doğru Attika'da 


bulduğumuz üç parti mensupları arasında bu değişikliklerden memnun olmayanlar pek çoktu. İç bölgelerde geniş topraklara sahip olan aristokratlar (pediakos'lar) ellerinden alınan güçe ve verdikleri ödünç paralara yanıyor, Solon'un bir tiran olacağını ümit eden ve kuzey-doğu dağlık bölgesinde yaşayan fakir köylüler (diakrios'lar) yeter derecede toprağa sahip olmayışlarından yakınıyor, sanayi ve ticaretle uğraşan kıyı 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Res. 107 — Atina Akropol'ünde Peisistratos zamanı Atena tapınağı ve etrafındaki heykeller. 
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halkı ise (parolios'lar) elde ettikleri siyasal 'yetkileri küçümsüyorlardı, Nitekim bu reformlardan sonra Atina'da bazı karışıklıklar çıktığı, hattâ bir süre için arhon seçimi yapılmadığı, Damasias adında bir kişinin kendisini iki yıl arka arkaya arhon seçtirmek suretiyle tiranlık kurmak teşebbüsünde bulunduğu anlaşılıyor (M. ö. 582/80). Fakat bu iç mücadelelere rağmen Atina sağlam bir dış siyaset izleyebilecek kadar 


Loş 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kuvvetli idi. Nitekim Atina belki Aigina'ya karşı başarıyle harp etmiş, Megara ile yaptığı savaşta Salamis adasını kurtarmağı başarmıştır. 
Atina'nın komşularıyle yapmış olduğu ilk büyük harp olan bu Megara seferinin ayrıntılarını bilmiyor, yalnız bu seferde Bravronlu eski ve asil bir aileden olan Peisistratos'un “arhon polemarhos” olarak kendini gösterdiğini, Salamis üzerindeki Atina hegemonyasını sağlamladıktan başka Megara'nın limanı Nisaia'yı aldığını, fakat bu görevden ayrıldıktan sonra savaşın Atina aleyhine döndüğünü saptayabiliyoruz. 


a : Peisistratos Yunan tarihinin hiç kuşkusuz en büyük Pcisistratos”un 


tiranlığı ve izlediği kişilerinden biridir. Solon'u bir arabulucu ve kanun iç siyaset koyucu olarak tanımıştık. Peisistratos ise faal ve girişken bir partici, uzun görüşlü, kurnaz bir diplomat ve yetenekli bir komutan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu adam M. 6. 561/60 yılında Attika'nın iç bölgelerinde oturan köylülere dayanarak kendisine verilmiş olan muhafız kıtasının yardımıyle Atina Akropol'ünü ele geçirdi ve böylece bir tiran oldu. Her ne kadar Solon'un böyle beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan tirana karşı cephe aldığı ve halkı koymuş olduğu kanunlara sadık kalmağa dâvet ettiği anlaşılıyorsa da bu devlet adamının kısa bir süre sonra ölmesi Peisistratos'un rakipsiz olarak hüküm sürmesini mümkün kılmıştır. Bununla beraber ilk zamanlar tiranın mevkii herhalde pek sağlam olmıyacak ki Atina aristokratlarının tüccarlar ve sanayicilerle birlikte meydana getirdikleri bir koalisyon karşısında Peisistratos belki iki, fakat çok daha muhtemel olarak bir kez Âtina'- dan uzaklaşmak zorunda kalmıştır (M.ö. 556/55). Trakya'daki çiftligine çekilen Peisistratos Pangaion altın madenlerini ele geçirdi, bu parayla ücretli askerlerden bir ordu kurdu. Eretria, Tebai ve Naksos aristokratlarının ya da tiranlarının yardımını sağladıktan sonra içinde birçok Tesalyalı süvari bulunan ordusunu Eretria üzerinden Attika'ya geçirerek hasımlarını Atina yöresinde Pallene'de kolayca yendi, parti kavgalarından bıkmış ve Megara harbinde uğranılan yenilgilerden yeise düşmüş olan Atinalılar tarafından sevinçle karşılandı ve ölünceye kadar (528/27) Atina'da bir tiran olarak hüküm sürdü. 

Peisistratos'un tiranlığı Atina'nın hem en parlak çağlarından biridir, hem de Attika tarihinde bir dönüm noktasıdır. Tiran Solon'un teşkilâtına el sürmedi, yalnız yüksek memuriyetlere kendi adamlarını geçirdi. Fakat tiranın büyük çiftliklere el koymak, bunların topraklarmı köylüye dağıtmak, aynı zamanda bazı asilleri ortadan kaldırmak suretiyle aristokratların nüfuz ve gücünü bir hayli kırdığı anlaşılıyor. 
Bundan başka arhon'ların ve areopag meclisinin eski nüfuzlarını kaybetmeğe başladığı da görülüyor. İşte bütün bu nedenler yüzünden tiranlık devrildikten sonra Atina'da iktidar mevkiine gelen yeni hükürmet zayıflamış ve yıpranmış bir aristokrasi üzerinde değil, fakat genç ve dinç bir demokrasi üzerinde kurulacaktı. 


Köylüler sayesinde yükselmiş olan Peisistratos'un köylüyü ve tet'leri koruması gayet tabii idi. Nitekim tiran bunlara aristokratlardan müsadere ettiği topraklardan başka ödünç para, tohum ve çift öküzü dağıtmak suretiyle Attika tarımını geliştirdi. Kendisi sık sık denetleme gezilerine çıkar ve köylüler arasında çıkan anlaşmazlıklarda hakemlik yapardı. Fakat ayrıca köy yargıçları teşkilâtını kurmakla köylü hukukunu yeni esaslara bağlamıştır. Tiran aynı zamanda birçok yeni yollar yaptırmış, köylü tanrılarını resmen korumakla köylünün mânen ve maddeten kalkınmasına çalışmıştır. İşte bütün bu tedbirler- den ötürü Peisistratos'un tiranlık dönemi sonraki kuşaklar tarafından köylünün altın çağı sayılmıştır. 


Tiranlık hükümetinin izlediği uzun görüşlü dış siyaset sonunda Atina ticaretinin hacmi ve alanı bir hayli genişlemiş, Atina o çağın en büyük sanayi merkezlerinden biri olmuştur. Atina malları, sanat eserleri (meselâ vazolar) ve sikkelerinin yayılış alanı bu ticaretin Mısır'dan kuzey Karadeniz kıyılarına kadar uzanmış olduğunu göstermektedir. 


Ticaret ve sanayiin gelişmesi üzerine Atina mali bakımdan büyük bir refaha kavuştu ve hummalı bir bayındırlık faaliyetine sahne oldu. 
Tiran sarayının bulunduğu Akropol'de eski Atena tapınağının kısmen değiştirilmesi ve genişletilmesi suretiyle büyük kısmı mermerden büyük bir tapınak, onun yakınında Artemis Bravronia'ya adak edilmiş başka bir tapınak, bir propilon (giriş binası), aşağı şehirde ise bir takım resmi binalar ve tapınaklar (bu arada Zevs Olimpiyos ve sonraki Diyonizos tiyatrosunun yanında bDiyonizos tapınakları) ve bir pazar meydanı (agora) yapıldı; büyük bir suyolu ve onun sonundaki 9 musluklu bir çeşme (Enneakrunos) sayesinde şehir bol suya kavuştu. Atina yöresinde Elevsiste yeraltı tanrılarının misterleriyle ilgili bir “telesterion” (bk.s. 219) vücude getirildi. Aynı zamanda şiir yarışmaları tertiplenmek suretiyle yabancı şairlerin Atina'ya gelmeleri sağlandı. İler dört yılda bir tekrarlanan “Panatenaia” bayramı da bu dönemde yapılmağa başlandı. 
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Tiran aile ve kabile üzerine kurulu eski sosyal düzeni olduğu gibi bıraktı, fakat halkı, askerlik ve vergi ödevlerini saptamak üzere, “navkrarlia” adını taşıyan bölgelere ayırdı. Atina'daki fikir, edebiyat ve sanat hayatının merkezi olduğu anlaşılan sarayın masraflarını Peisistratos Trakya'daki çiftliklerinin ve o zamanlar elinde bulundurduğu anlaşılan Lavrion madenlerinin geliriyle karşılıyordu. Günden güne kabaran devlet masrafları ve bilhassa ücretli askerlerden (en çok Trak'lar ve belki de İskitler) meydana gelen ordu için eski gelir kaynakları yetmediğinden yeni vergi olarak toprak ve emlâk üzerinden gelirin © 10 u veya “4 5i oranında alınan vasıtasız bir vergi konmuştu. 


Res 108 — Peplos giymiş Res. 109 — İyon kıyafetinde bir bir genç kız heykeli kadın heykeli. Atinalı heykeltraş (Atina Akropol'ü). Antenor'un eseri (Atina Akropol'ü). 
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Peisistratos'un izlediği uzun görüşlü dış siyasetin Atina'- nın gelecekteki gelişimi üzerinde büyük etkisi oldu. Tiran yeni fetihlerde bulunmaktan kaçındı; yalnız Attika'nın sınırlarını güvenlik altına almakla yetindi. Peisistratos'un başlıca amacı Atina'nın ticari çıkarlarına uygun olarak kâh koloniler kurmak, kâh siyasal dostluklar ve ittifaklar aktetmek suretiyle Balkan yarımadası'nın kuzey-doğu bölgelerinde, Makedonya ve Trakya kıyılarında, Boğazlar ve Ege denizi'nde üsler elde etmek ve bu üslere dayanarak bütün bu ülkeleri nüfuzu altına almaktı. Nitekim Peisistratos Halkidike'de, herhalde Makedonya kıralının izniyle, Raikelos adında bir koloni kurmuş, böylece Makedonya ile siyasal ve ekonomik ilişkilerde bulunmuştur. Trakya'daki çiftliklerini üs olarak kullanmak suretiyle Pangaion'daki altın madenlerini ele geçirmiştir. Atina'nın Karadeniz ülkeleriyle yaptığı ticaretin ve en çok güney Rusya'dan yapılan buğday ithalinin güvenlik ve kontrolü için son derece önemli olan Çanakkale boğazı'- nın Anadolu kiyısında, 6 ncı yüzyıl başlarında Atinalı oikist Frinon tarafından kurulmuş fakat sonraları Lesboslu'lar tarafından zaptedil-. 


Peijsistratos'un dış siyaseti 


miş olan Sigelon şehrini tekrar işgal etmiştir. Fakat boğazın Rumeli kıyılarında da üsler edinilmeden tam olarak kontrol edilemiyeceğini aulayan Peisistratos Trakya Hersonnesos'unda (Gelibolu yarımadası) Atinalı Filaid'ler ailesinden Kipselos'un oğlu Miltiades'in ilk önce bir koloni, sonraları ise Atina'ya tâbi bir prenslik kurmasına yardım etti. 

Atina'nın denizaşırı ülkelerde pek çok çıkarları olmakla beraber Peisistratos Aigina ya da Korint donanmalarıyle boy ölçüşebilecek güçte bir donanma meydana getirmedi. Bununla beraber İyon dünyasının dini merkezi olan Delos adasıyle dostça ilişkilerde bulundu. Ege denizi'nde merkezi bir yer alan Naksos adası'na karşı bir sefer yaparak bu adanın başına önceleri kendisine yardımda bulunmuş olan Ligdamis'i tiran olarak geçirmek suretiyle Kiklad'ları nüfuzu altına almağa çalıştı. Aynı zamanda büyük bir donanmaya sahip bulunan Sisam tiranı Polikrates'le dost geçinmeğe önem verdi. Peisistratos Yunanistan'da da güçlü dostlar ve müttefikler bulmağı başardı. Sürgünden geri dönmesi için kendisine yardımda bulunmuş olan Tebai şehriyle daima iyi geçindi. Fakat Atina'nın günden güne artan gücü karşısında bu dostluğun uzun sürmiyeceği apaçıktı. Oğullarından birinin taşıdığı Tessalos adı tiranın Tesalyallarla da dost ve müttefik olduğuna işaret eder. Tiran'ın Argos'la olan dostluğu ise çok daha büyüktü; tiran vaktiyle oralı aristokratlardan birinin kızıyle evlenmiş ve karısıyle akraba olan asiller kendisine 1000 asker vermek suretiyle Atina”- ya geri dönmesini kolaylaştırmışlardı. Tiranlara genellikle düşman olan Spartalı'lar bile tiranla bir ittifak yapmışlardı. Korint'le Atina arasındaki ilişkilerin normal olduğu, buna karşılık Atina ile Aigina arasının günden güne açıldığı anlaşılıyor. Diğer taraftan tiran tüm gayretlerine rağmen Delfoi rahiplerinin dostluğunu kazanamamıştır. 


Res. 110 — Evtidikos tarafından Atena'ya adak edilmiş genç kız heykelinin başı (Atina Akropol'ü). 


Şu halde Peisistratos'un bir taraftan aristokratları tiranlık mevkiine çıkarmak (Naksos ya da Hersonnesos'ta olduğu gibi), tiranlığa taraftar olmayan şehirler (meselâ Argos ve 'Tebai), ya da monarşiye kayan devletlerle (Teselya) dostça ilişkilerde bulunmak suretiyle harp yapmaksızın Atina'nın dış nüfuzunu genişletmeği başardığını görüyoruz. M.6. 7 nci yüzyılda Atina birçok hususlarda başka şehir devletlerinden geri kalmıştı. Solon'un reformları sayesinde Atina ara- 


198 EGE VE YUNAN TARİHİ 


daki mesafeyi kapatmış, Peisistratos'un dirayetli iç ve dış siyaseti sayesinde ise komşu devletlerden birçoğunu geride bırakmıştır. Atina M. 6. 5 inci yüzyıldaki güç ve görkemini esas itibariyle bu tirana borçludur. 


SM Peisistratos öldükten sonra oğulları sahipoldukları büyük oğulları ve ( Servet, askeri güç ve taraftarları sayesinde iktidar mevtranlığın sonu kiine çıktılar. Bu suretle bir Yunan şehir devleti içinde hiçbir kanuni yeri olmayan Peisistratos'un kişisel diktatörlüğü irsi bir monarşi şeklini almış oldu. Aynı zamanda ve yanyana hükümeti idare ettikleri anlaşılan Hipparhos ile Hippias'tan birincisinin bir süre sonra ön plâna geçtiği anlaşılıyor (bk. res. 111). Yeni tiranlar eski siyaseti sürdürmekle beraber birçok zorluklarla karşılaştılar. Çünkü o dönemde Persler tüm 
Anadolu'yu istilâ etmişler, 
Aiolya ve İyonya şehirlerinin bağımsızlıklarına son vermişlerdi. Sisam tiranı 
Polikrates Pers'lerin tuzagına düştükten sonra İyon dünyasının en güçlü kişisi ortadan kalkmıştı. Aynı zamanda Naksos tiranı 
Ligdamis te belki Spartalılar tarafından devrilmişti. Atina Çanakkale boğazı'nın kilidi olan Sigelon'u Perslere bırakmak, Hersonnesos prensi 
Miltiades ise Pers egemenliğini tanımak zorunda kalmıştı. İşte bu suretle 
Atina günden güne tecrit ediliyor ve bu dış olaylar karşısında tiranların mev- 


kii günden güne daha 


Res. 111 — Süvari heykeli (Peisistratos oğulla- Ni rından biri?) (Atina Akropol'ü). fazla sarsılıyordu. M. ö. 
514 yılında Hipparhos'un 


YUNAN TARİHİNİN ARKAYİK ÇAĞI 199 


Harmodios ve Aristogeiton adında iki asil Atinalı (res. 116) tarafından güya kişisel nedenler yüzünden öldürülmesi üzerine Hippias iktidarı ele aldı. Kendi hayatı için her an endişede bulunan ve hiçbir kimseye güvenmeyen Hippias ailesinin ötedenberi izlediği halka dönük siyaseti bırakarak bazı keyfi hareketler ve idamlarda bulunmak, halkın silâhlarını toplatmak, Pire'nin Munihia limanına hâkim bir tepesini tahkim etmek ve buraya kapanmak suretiyle tam anlamıyle müstebit bir tiran oldu. Diğer taraftan izlediği karışık dış siyasette Spartalı”- larla ilişkiler kurmakla beraber ilerde kendisine bir sığınak sağlamak kaygusuyle Pers'lerle mektuplaşması ve bunların teveccühünü kazanmağa yeltenmesi Hippias'ın halkın gözünden büsbütün düşmesine yol açtı. 


Res. 112 — Tiranlar zamanında Atina'da savaş arabasında cenge giden 


savaşçıları tanımlayan bir vazo resmi. 


Bunun üzerine tiranlar tarafından dışa sürülmüş olan Atina aristokratları Alkmaionid'ler ailesinden Megakles'in oğlu Kleistenes'in başkanlığı altında birleşerek Attika'ya girmek ve tiranı devirmek yollarını aramağa başladılar. Fakat uğradıkları bir ilk başarısızlık üzerine bu işi yalnız başına yapamayacaklarını anlayarak Delfoi kâhini yoluyle Spartalı'ları elde ettiler ve bunların Attika üzerine yürümelerini 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sağladılar. Gerçi Spartalı'lar, ordusunde birçok Tesalyalı süvari bulunan Hippias tarafından yenildiler (M.6. 511). Fakat bu olaydan bir yıl sonra başta Alkmalonid'ler olmak üzere aristokratlar, diğer taraftan kıral Kleomenes'in komutasında Spartalı'lar Attika topraklarına girdiler, buradaki demokratların yardımıyle Hippias'ı yenerek Munihia şatosunu kuşattılar. Tiran hayatına dokunulmamak ve hemen Attika topraklarını terketmek şartiyle teslim oldu (M. ö. 510). Pers'ler tarafından kendisine bağışlanan Sigelon'a çekilerek bir gün tekrar Atina'ya dönmek ümidiyle Pers'lerle görüşmelerde bulunmağa başladı. 


Res. 113 — Tiranlar zamanında Atina'da zengin savaşçı kıyafetlerini gösteren bir vazo resmi. Ressam (Eksekias) Ahillevs ile Alas'ın dama oynadıklarını tanımlamıştır. 


İşte bu suretle aristokratlarla demoktratların birleşmesi, fakat aynı zamanda yabancı bir devletin (Sparta'nın) işe karışması sayesinde Atina tiranlıktan kurtulmuş ve yeni bir demokratik idareye kavuşmuştu. Tiran ailesi lânetlenmiş, Hipparhos'un katilleri için Âtina agora” sında iki tunç heykel dikilmiş ve bu kişiler kahramanlar aşamasına çıkarılmıştı. Fakat tiranlıktan sonra kurulacak olan özgür idareye nasıl bir şekil verilmesi gerektiği Atina'da günün sorunu olmuştu. Alkmaionid'lerden Kleistenes demokratları tutuyor ve anayasada bunlar lehine bazı değişiklikler yapmak istiyordu. Başlarında 
İsagoras adında bir kişi bulunan aristokratlar ise Sparta tarafına kayıyor ve reformlara şiddetle karşı koyuyorlardı. Hattâ bunlar Spartalı'ları yardımlarına çağırmışlar ve kısa bir süre için iktidara bile gelmişlerdi. Fakat yabancı bir devletin 
Atina'nın iç işlerine karşması halkın 
Kleistenes'e daha fazla bağlanmasına yol açmıştı. Nitekim az bir süre sonra halkın ayaklandığını, Spartalı'ları Atina'dan çıkararak İsagoras'ı devirdiğini ve Kleistenes'i hükümetin başına geçirdiğini görüyoruz. 
İşte bu suretle Kleistenes içte hiçbir direniş görmeksizin ve dıştan rahatsız edilmeksizin Oo reformlarını o gerçekleştirehil- 


miştir. 
Kleistenes'in M. ö. >05/ vi yılında meyselinin dana getirilmiş olduğu an- 


laşılan Kleistenes'in reformları Solon veya Peisitatos'unkiler gibi mevcut düzende bazı değişiklikler yapmaktan ibaret değildi. En küçük noktasına kadar düşünülmüş bir plâna göre yürütülmüş olan bu reformlar aristokratik teşkilâtın nüfuzunu kökünden kaldırmak, tam anlamıyle düzenli bir hükümet şekli kurmak ve tüm yurttaşların hükümete katılmasını sağlamak amacını güdüyordu. Bu- 


Res. — 1l4 Atina'da tiranlar zamanına ait bir savaşçının 
(Aristion) mezartaşı, 


nun için Kleistenes tüm Atina halkını 10 yeni “file”ye böldü. Kabile gruplamaları olan eski filelerle hiçbir ilgisi olmayan bu fileler daha çok coğrafi nitelikte örgütler olup belirli bölgelerde oturan halk topluluklarını içerlerine alıyordu. Aynı zamanda bütün Attika idari bakımdan “şehir” (astı) (yani Atina), “kıyı” (paralia) ve “iç bölge” (mesogeios) olmak üzere üç ana bölgeye, her ana bölge ise “trittis” yani “üçte bir” 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adını taşıyan 10 bölüme ayrıldı. Bu suretle elde edilen 30 trittis üçer üçer, biri şehirden, diğeri kıyıdan ve üçüncüsü iç bölgeden olmak üzere ad çekmeyle birleştirildi ve yukarda saptadığımız anlamda 10 file elde edildi. Şu halde her file üç sosyal sınıf mensuplarından, yani birbirinden uzak yerlerde oturan, meselâ “şehir”de tüccarlar ve sanayiciler, “kıyı” da gemi inşaatçıları ve balıkçılar, “iç bölge”de ise küçük toprak sahibi köylülerden ibaret, aralarında sosyal ve siyasal bakımlardan bir takım çelişmeler bulunan insanlardan meydana geliyordu. 

Bu fileler içinde Attika'daki şehirler, kasabalar ve hattâ köylerde “demos” adını taşıyan birtakım idari birlikler meydana getirildi; hattâ Atina şehri bile birtakım demos'lara bölündü. İlk zamanlar tüm Attika'da yalnız 100 demos vardı. Sonraları bunların sayısı 174 e yükselmiştir. Her demos (mahalli anlamda) belirli sınırları, kasası ve kültleri bulunan başlı başına bir komün teşkil ediyor, idari işlere bakmak, siyasal haklara ve en çok seçim hakkına sahip yurttaşların listesini düzsnlemekle görevlendirilmiş bir “demarhos” yani bir “demos başkanı” veya bir muhtarın idaresi altında bulunuyordu. Bir demos'un sınırları içinde oturan insanlar o demos'a ait sayılmış ve bundan böyle bunlar soyadı olarak babanın ya da sülâlenin değil, fakat mensup oldukları demos'un adını taşımağa başlamışlardır. Çünkü Atina yurttaşlık hakları demos'lar içindeki yurttaşlık haklarına dayanıyor, demos'lar ise Atina devlet teşkilâtının temelini meydana getiriyordu. Demos'lar içinde yaşayan yurttaşlar (demotes'ler) prensip bakımından birbiriyle eşittiler. Bununla beraber Solon'un dört sınıf teşkilâtı bu dönemde de varlığını korumakta devam ediyordu. Fakat böyle bir teşkilâtta artık aristokrasinin imtiyazlı bir yer almasına imkân yoktu. Bununla beraber Perikles'e kadar Atina'yı eski kültür ve formasyona sahip aristokratık çevrelerden seçilen güçlü kişiler idare etmişlerdir. 

Bu oldukça karışık teşkilâtın amacını Yunan filosofu Aristo (Atinalv'ların devleti, 20 v.d.) halk kitlelerini birbiriyle karıştırmakta buluyor. Bu yeni düzenle birbirinden siyasal, sosyal ve ekonomik durum bakımından farklı olan herhangi bir bölgenin diğerinden üstün olması ya da asillerin partikülarist bir siyaset izlemeleri veya günden güne gelişen Atina şehri ile Attika'nın diğer bölgeleri arasındaki ilişkilerin azalması gibi tehlikelerin önüne geçilmiş olunuyordu. 

Demos idarelerine yalnız mahalli işlere bakmak yetkisi verilmişti. 
Önemli işler Atina'da bulunan merkezi hükümet tarafından yürütülüyordu. Kleistenes'in merkez teşkilâtında yaptığı en büyük yenilik, halkı 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f. 


kendinin seçtiği vekiller aracıyle temsil eden bir meclis kurmuş olmasıdır. Demos'ların nüfuslarına göre gösterdikleri belirli bir sayıda aday arasından seçilmiş 500 üyeden meydana gelen ve “bule” adını taşıyan bu meclis icra gücünü elinde bulunduran 9 arhon hükümetinin yanında sadece bir danışma meclisi değil, fakat mali işlerle veya harp ve dış politika sorunlarıyle uğraşan, aynı zamanda halk meclisinde görüşülecek maddeleri hazırlayan faal bir hükümet organı idi. Bu meclis ellişer kişilik 10 “pritanela” ya da “encümen”e ayrılmıştı. Bunlar sırayla birbirinin arkasından 36 şar gün işleri yürütürlerdi. “Epistates” adını taşıyan pritanela başkanları hergün değişirdi. Encümenin bir kısmı gece gündüz çalışır, üyeler Atina agora'sının güney tarafında yer alan ve “tolos” adını taşıyan yuvarlak bir binada (bk. res. 212) işlere bakarlar, orada yemeklerini yer, hattâ geceyi geçirirlerdi. 


m. ağ 


Res. 115 — Tiranlar zamanına ait bir mezartaşı: genç bir savaşçının harp meydanında ölümünü tanımlamaktadır. 
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“Beşyüzler meclisi”nin yasama yetkisi yoktu. Kanunlar eskiden olduğu gibi “ekklesia” yani “halk meclisi” tarafından müzakere ve kabul olunurdu. Halk bu dönemde de hükümsürenlik haklarını elinde bulunduruyor, harp, barış ve ittifak gibi önemli sorunlara dair kararlar alıyor, devlet memurlarını seçiyor ve bunları denetliyordu. Bu zamanda halk meclislerinin büyük bir önem kazanmış olduğunu Atina'da “Pniks” tepesinde bu toplantılara ayrılmış ve set duvarıyle desteklenmiş olan meydanın büyüklüğü gösterir (res. 178). Kleistenes'in pek eski bir kurul olan areopag meclisini ve Solon'un gelir üzerine kurulu dört sınıf teşkilâtını olduğu gibi bırakmış olması bu kişinin, bazan ileri sürüldüğü gibi, aşırı bir devrimci olmadığını ispatlasa gerektir. Üyeleri “beşyüzler meclisi” üyeleri arasından seçilen ve “helieia” adını taşıyan jürili halk mahkemesi bu dönemde de vardı. Arhon'lar, “bule” ile yakından ilgili oldukları anlaşılan ve mali işlere bakan “kolokret”ler ve 10 file'ye göre yeni kurulan 10 piyade alayına (taksis) kumanda eden “strategos”lar ilk iki sınıftan, yani varlıklı kişiler arasından seçilirdi. Yukarda söylediğimiz gibi (s. 190) memurların hiçbir ücret almaksızın çalıştıkları gözönünde bulundurulacak olursa demokratik prensiplere aykırı gibi görünen bu usulün anlamı ortaya çıkar. Ordu ise bir milli milis halini almıştı. 
Her file bir piyade alayı ve bir süvari tümeni çıkarıyor ve bunları kendisinin seçtiği bir strategos'un buyruğuna veriyordu. Strategos'lar sırayla tüm orduya kumanda ediyorlardı. M. 6. 5 inci yüzyıla kadar bunlar “arhon polemarhos”un buyruğunda idiler. 

Kleistenes tiranlığın bir kez daha geri gelmemesi için “ostrakismos”, yani bir “çanak çömlek mahkemesi?” kurdu. Her yıl altıncı pritaneia zamanında tiranlık emelleri besleyen şüpheli bir kişinin Atina yurttaşları arasında bulunup bulunmadığı araştırılır, bu araştırma olumlu bir sonuç verdikte 8 inci pritaneia'da halk agora'da toplanarak o kişinin 
10 yıl için dışa sürülmesine karar verirdi. Fakat bunun için en az 6000 
oy verilmiş olması şarttı. Halk kuşkulandığı kimselerin adlarını çanak çömlek parçaları (ostrakon) (res.179) üzerine yazmak suretiyle oyunu kullandığından bu usule “ostrakismos” adı verilmiştir. En çok Peisistratos'un oğulları ve bunların taraftarlarına karşı konulmuş olduğu anlaşılan bu oylama usulü Kleistenes zamanında hiç uygulanmamış, sonraları ise ilk kez M. 6. 487 yılında kullanılmıştır. 

Kleistenes'in reformları ile Atina'nın sağlam teşkilâtlı bir devlet olabilmesi için geçirdiği gelişim esas itibariyle sona ermiş, Atina'da oturan yabancılar (metoikos'lar) dışta kalmak üzere, her yurttaş doğrudan doğruya hükümete katılma imkânlarını elde etmişti. Attika'nın gerçek egemeni halk olduğundan bu yeni hükümet şeklinde “demokra- 


si”? denilmiştir. 


7 Kleistenes'in reformları henüz uygulanmağa başlanmıştı 

Altıncı yüzyıl so- — | i GR li > nundaki siyasal Ki; Atina büyük bir tehlike atlattı (M. ö. 506). Spartalr”- olaylar lar bundan önceki yenilgilerinin öcünü alnıak üzere Tebailı'lar ve Halkisli'lerle birleşerek Atina üzerine yürüdüler. Bu nazik anda Kleistenes Pers'lerden yardım istemek zorunda kaldı. 
Fakat Perslerin ileri sürdükleri ağır koşullar Atinalı'lar tarafından red- 


Me 


Res. 116 — Tiran katilleri grupu. Öndeki sakallı kişi Aristogeiton, arkadaki genç Harmodios. M.6. 477 yılında heykeltraş Kritios ve Nesiotes tarafından yapılmış tunç heykel grupunun Romen kopyası, 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dedildi. Bu olay o dönemde Pers kırallığının Yunanlılar üzerindeki nüfuzunu, aynı zamanda Yunanistan işlerine karışmak istediğini gösterdiğinden ötürü önemlidir. İlk önce Spartalı'lar Attika topraklarına girerek Elevsis'i işgal ettiler. Tebaılı'lar Kitairon dağını aşarak önceleri kendilerine ait olan toprakları tekrar ele geçirdiler. Halkisliler ise Evripos kıyı bölgesini yakıp yıkmağa başladılar. Fakat Spartalı'lar hükümetlerinin izlediği çekingen siyaset ve iki kıral arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden Atina'yı ele geçiremeden geri dönmek zorunda kaldılar. 
Bunun üzerine Atinalılar bir taraftan Tebaılı'ları sınırın ötesine attılar, Halkisli'leri bozguna uğratarak Halkis yöresindeki geniş toprakları işgal ettiler ve buralara 4000 kadar göçmen yerleştirdiler. Aynı zamanda Sardes satrapı Artafernes'in Atınalı'lara eski tiran Hipplas'ı kabul etmelerini buyurması, bu buyruğun son zamanlarda elde ettiği başarılara güvenen genç Atina demokrasisi tarafından reddedilmesine rağmen, Yunan dünyasının doğu ufuklarında fırtına bulutları- nın yükselmeğe başladığına işaret ediyordu. 


İncelediğimiz dönemde Peloponnes”te en güçlü devlet Sparta ve komşu- 


: amın « o Sparta idi. Bu devlet 7Tnci yüzyıl ortalarına doğru arıyle ilişkileri , yeniden ayaklanan Mesenyalı'larla uğraşmak zorunda kaldı. Bu suretle patlak veren “İkinci Mesenya harbi”nin ayrıntılarını, bu harbe komutan olarak katılan Spartalı Tirtalos'un şiürlerinden öğreniyoruz. Bu harp Pisa, Arkadya ve Argos'un Mesenyalı'lar tarafını tutmaları üzerine bir Peloponnes harbi şeklini aldı. İlk zamanlar Mesenyalıların bazı başarılar elde ettikleri, Mesenya topraklarının elden çıkması üzerine Sparta'da birtakım karışıklıklar olduğu ve bu olaylar sonunda Sparta topraklarının eski tasarruf hakları gözönünde bulundurulmaksızın Spartalı yurttaşlar arasında yeniden eş olarak paylaşıldığı ve bundan ötürü tüm Spartalı'ların birbiriyle eşit sayıldığı anlaşılıyor. M. ö. 6ncı yüzyıldan başlayarak Spartalı'ların “eşitler” adını taşımaları bu olaylarla ilgili olsa gerektir. Uzun sürdüğü anlaşılan birtakım savaşlardan sonra Spartalı'lar, bir rivayete göre Arkadyalı'ların hainliği yüzünden, Mesenya'lılara büyük bir darbe vurdular ve bunların son sığınağı olan Fira kalesini zaptettikten sonra tüm Mesenya'yı tekrar ele geçirdiler. Mesenyalı'lar ikinci kez helot oldular ve topraklarının tekrar Spartalı'lar arasında paylaşılmasına boyun eğdiler. 
Bu harp esnasında Sparta Kinuria kıyı bölgesi için Argos'la harbetti. 
O zamanlar Argos'ta kıral Faidon'un hüküm sürdüğü anlaşılıyor. 
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İcraatı sonraki kuşakların geleneğinde yaşamış olan ve Yunanistan'ın. 
en eski tarihi kişilerinden biri olan Faidon'un Peloponnes'te düzenli bir ölçü ve ağırlık sistemi ortaya koyduğu, Olimpiyad'ların idaresini Elisl'lerin elinden aldığı, yeni tarih araştırmalarının bu hususta daha ihtiyatlı davranılmasını tavsiye etmelerine rağmen, büyük bir ihtimalle ileri sürülebilir, Çok yetenekli bir kişi olduğu anlaşılan bu kıral Argos'u Peloponnes'in en güçlü devleti haline getirdi ve Aigina adasun işgal etti. Fakat Feidon'un halefleri Argos'u bu yüksek mevkide uzun süre tutamadılar. Nitekim 6 ncı yüzyıl başlarına doğru tam anlamıyle bir asker devleti haline gelen Sparta üstünlüğü tekrar ele aldı, Kinuria bölgesinden başka Kitera adası'nı da zaptetti. 


akti saya Sparta'nın komşularıyle yaptığı bu sürekli savaşların e Sparta ordusunda bazı değişikliklere yol açtığını görüdeğişiklikler | yoruz. Süvariler hemen hemen tümüyle ortada kalkmıştır. Ordunun özünü “hoplit”ler, yani ağır silâhlı piyadeler teşkil etmektedir. Fakat “falanks”tan, yani düzenli muharebe birliklerinden ikinci Mesenya harbinde hiçbir belirti yoktur. Çünkü Tirtaios askerlere ileri atılmalarını ve mümkün olduğu kadar ön saflarda savaşmalarını tavsiye etmektedir. Halbuki toplu bir birlik olan falanks'ta herkesin belli bir yeri olduğundan ileri yada geri gitmesine imkân yoktur. Hoplit”lerden başka Tirtaios” “gimnet”lerden, yani hafif silâhlı piyadelerden de söz etmekte ise de bunların cenkte büyük bir rol oynamadıkları anlaşılıyor. | 


M.ö. 6ncı yüzyıl ortalarında Sparta ordusunun geçirdiği gelişim sona ermiş, bu ordu her türlü taktik hareketi güvenle yapabilecek bir duruma gelmiştir. Ağır silâhlı askerleri toplu birlikler halinde, düzenli bir muharebe safı meydana getirerek savaşa sokan “falanks” bu dönem harp düzeninin özünü teşkil etmektedir. Yurttaşlara sıkı bir askeri eğitim vermek Sparta devletinin en büyük kaygusu olmuş ve bunun için her Spartalı'nın kayıtsız şartsız kabullenmesi gereken tüzük ve buyrukların tümü “kosmos” yani “düzen” olarak gösterilmiştir. Sparta geniş bir ordugâh halini almıştır : Yurttaşlar her an harbe hazır bir durumda yaşamakta, buyrukları yerine getirmeyenler ya da savaşta korkaklık gösterenler yurttaşlık haklarını kaybetmektedirler. Bu gelişimin akımı üzerinde birtakım siyasal mücadelelerin de etkisi olmuştur. 
Spartalı'ları siyasal ve sosyal bakımdan birbiriyle eşit sayan usulün orduda da uygulandığını falanks düzeni göstermektedir. Bu suretle 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ve bu Sparta'da bir aristokrasinin ortaya çıkması kesin olarak önlenmiş oluyordu. Roma'da olduğu gibi Sparta'da da disiplin ve kosmos'a boyun eğmenin bir sonucu olarak halk meclislerinden daha çok memurlar, gerusia ve eforos'lar önem kazanmışlardır. Kıralların Sparta'da bulanmadıkları zamanlarda düzen işleriyle de uğraşan eforos'lar yavaş yavaş devlet memuru sıfatını takınmağa başlamışlar, ikinci Mesenya harbinden sonra ise tam devlet memuru olarak ortaya çıkmışlar (600 e doğru), Spartalı'ları birbiriyle eşit yapmakla sona eren demokratik hareketlerde hiç şüphesiz büyük rol oynamışlardır. 


M.ö6. 7 nci yüzyılın ilk yarısında Sparta'yı dış etkilere açık bir ülke olarak görmüştük. Halbuki ikinci Mesenya harbinden sonra bunun büsbütün tersi bir durumla karşılaşıyoruz. Çünkü bu dönemde Spartalılar kendilerinden sayıca çok üstün olan Lakonya ve Mesenya helot'larının tekrar isyan edeceklerinden kuşkulannıağa, bu yüzden bu talihsiz insanları şiddetli bir baskı altında bulundurmağa başlamışlardır. Spartalı'ların bu sürekli isyan kâbusundan kurtulmaları için bir çareleri vardı : O da Atina'da olduğu gibi helot'ları özgürlüğe eriştirmekti. Fakat bunu yapmak Sparta'nın sosyal düzenini kökünden sarsmak deınekti. Spartalı'lar ise bu yolun büsbütün tersine olarak askeri güç, geniş hafiye ve polis teşkilâtına dayanan bir baskı politikası izlemişler, demokrasiye doğru hızla giden başka şehir devletlerinden kendi ülkelerine devrim kıvıleımlarının sıçramaması için ülkelerini dışa karşı tümüyle kapamışlardır. 'Tüm Spartalvlara, Roma senatörlerine yapıldığı gibi, ticaret yasaklanmıştı. O dönemin ekonomisinde büyük rol oynayan sikke bu ülkeye sokulmamış, ülke içinde yapılan küçük alış verişler için demir çubuklar ödeme aracı olarak kullanılmıştır. 6 ncı yüzyılda Sparta'da yaşayan yabancı şairler ve düşünürlere artık rastlanmamaktadır. Daha önceleri sanat alanında, en çok kurşun, fildişi ve kemik işçiliğinde oldukça büyük bir varlık göstermiş olan Sparta artık bir kültür ve sanat merkezi olmaktan çıkmıştır. 


Bilene Spartalı'lar her şeyden önce asker insanlar olduklarından birliği ve orduya büyük önem verdiklerinden bunların 6 ncı yüzyılda elde ettikleri başarıların nedeni ve taşıdıkları 

“yenilmezler” sıfatı kendiliğinden anlaşılır. Parnon dağı'nın doğusunda Kinurla ve Tireatis bölgelerinden başka Kitera adası'nında zaptından sonra 9partalı'lar Tegealı'larla harbettiler, fakat galip gelmekle beraber 


bu bölgeyi kendi devletlerine katmayarak Tegea ile bir ittifak aktettiler 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şehrin gereğinde kendilerine askeri yardımda bulunmasını sağladılar. 

İşte bu suretle istilâ siyasetinden ittifak siyasetine geçen öparta 
6 ncı yüzyılın son yarısında, Argos ve Ahhaya dışta kalamak üzere, tüm 
Peloponnes şehir devletlerini içine alan askeri nitelikte bir “Peloponnes birliği” kurdu. Yunan tarihinde ilk büyük kuruluş olan bu birliğe giren ve aralarında değil, fakat yalnız Sparta ile antlaşmalar yapan şehir devletleri bağımsızlıklarını koruyor, fakat savaşta ordularını Sparta'nın buyruğuna vermeği taahhüt ediyorlardı. Sparta tarafından gerektiği zamanlar toplantıya çağırılan birlik meclisinde her şehir devleti, küçük ya da büyük olsun, bir oya sahip bulunuyordu. Kararlar çoğunlukla alınıyordu. İşte bu suretle Sparta Yunanistan'da başlıca askeri rolü oynamağa aday büyük bir güç haline gelmiş ve belki de istemiyerek kendini uluslararası politikanın içinde bulmuştur. 

Sparta'nın büyük devlet olarak ünü doğuya da yayılmış olacak ki, Lidya kıralı Kroisos ve Mısır kıralı Amasis bu devlete zengin armağanlar sunmakta birbiriyle âdeta yarışmışlardır. Bu ilişkiler sonunda Lidya kıralı batıya doğru ilerleyen Pers kıralı Kiros'un yarattığı tehlike karşısında Spartalı'larla bir ittifak aktetmişti. Fakat olaylar başka türlü geliştikte ve Lidya devleti Pers'ler tarafından yıkıldıkta (M.ö.547/46) varlıkları tehlikeye düşen ve bazıları Persler tarafından zaptedilen Anadolu'daki Yunan şehirleri Sparta'dan yardım istemişler ise de Sparta Pers'ler nezdinde bazı sonuçsuz teşebbüslerde bulunmakla yetinmiştir. 
Sparta'nın, müttefikleri Korint ve Aigina ile Sisam tiranı Polikrates'e karşı başarısızlıkla sonuçlanan bir sefer (M. ö. 524) yapmasının nedeni tiranlığı ortadan kaldırmak değil, fakat Sisam'ın deniz gücünü ve deniz ticaretini yıkmaktı. Bununla beraber Sparta tiranlara karşı, halk tabakalarına dayandıklarından ötürü, cephe almış ve bunları bertaraf etmek yolların aramıştır. Nitekim kıral Kleomenes'in Alkmaionid'lerle birleşmek suretiyle Hippias'ı Atina'dan uzaklaştırmış olduğunu yukarda görmüştük (s. 200). 

Denizaşırı seferlerden pek hoşlanmayan Spartalı'lar İyonya ihtilâlinde pasif bir durum takınacak, fakat Pers harplerinde Yunanistan'ın özgürlüğünün kurtarılmasında baş rolü oynayacaklardı. 


T NCİ VE 6 NCI YÜZYILLAR UYGARLIĞI 


Arkayik ca M.ö. 7 nci ve 6 ncı yüzyıllar Yunan uygarlık tarihinde rkayik çağ uy- Me garlığının niteliği yaratıcı dönemler olarak kabul olunabilir. Bu iki yüzyıl 

içinde sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta görülen ilerleme kendini kültür hayatının çeşitli alanlarında da göstermekte, 


Ege ve Yunan Tarihi, 14 
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fikir, edebiyat ve sanat kanunları sabit şekiller almaktadır. Bu dönem kültürü Yunan Orta Çağı kültürünün dar çerçevesi dışına çıkmakta, Homeros dünyasının ortaya attığı temellere dayanmak suretiyle sürekli olarak gelişmektedir. Oldukça gevşek bir teşkilâta sahip oldukları anlaşılan Yunan Orta Çağı aristokrat devletlerinin yerine demokratik nitelikte, iyi teşkilâtlandırılmış devletlerin geçmesi üzerine kültür aristokratik çevrelerin bir imtiyazı olmaktan çıkmakta, halk arasında da yayılmaga başlamaktadır. Bu dönem aynı zamanda halk kitleleri arasından bazı kişilerin belirmeğe başladıkları bir dönemdir. Yalnız siyasal alanda değil, kültür hayatının türlü alanlarında da, meselâ felsefe, edebiyat ve sanatta eski geleneklerin dar sınırlarını kıran, bu sınırlar dışında kendilerine yeni gelişim yolları arayan birtakım kişiler ortaya çıkmıştır. 
Yunanistan Orta Çağda sahip olduğu yeknasak kültürün tersine olarak birbirinden birçok noktalarda ayrılan ve başka başka gelişim evreleri geçiren çeşitli bölgesel kültürler ortaya koymakla beraber İyonya bu iki yüzyıl içinde de, Orta Çağda olduğu gibi, üstünlüğü elinde bulundurmuştur. 


Bu yüzyıllar için karakteristik olan endividüalizm kendini en belirli olarak edebiyatta göstermektedir. Bu çağda eski edebiyat türleri, en çok Homeros destanları üzerinde çalışılmış, bunlara son ve kesin şekilleri verilmiştir. Ayrıca Yunanistan'da ağızdan ağıza dolaşan birtakım eski mitos'lar Homeros tarzında işlenmiş, bunlardan “kiklos destanları” adını taşıyan şiirler meydana gelmiş, rapsod'lar tarafından yalnız aristokrat saraylarında değil, fakat dini halk bayramlarında okundukları anlaşılan bu destan- lara, bayramın sahibi tanrının adını yüceltmek üzere, bir “giriş” (prooimion) katmak âdet olmuştur ki “Homeros ağıtları” adını taşıyan bu girişlerden bazı parçalar zamanımıza kadar gelmiştir. 


Edebiyat, lirik 


şairler 


Fakat bu dönemde herşeyden önce kişisel duygularını açığa vuran birtakım lirik şairler ortaya çıkıyor. Lirizmin ilk temellerini atan şairlerin başında Hesiodos gelmektedir (M. 6. 700 yılları). Kimliği anlattığı olayın gerisinde gizli kalan ve yukarda söylediğimiz gibi (s.133) tarihi bir kişi olup olmadığı kesin olarak bilinmeyen Homeros'un tersine olarak Boiotyalı Hesiodos gerçek bir kişi olup Avrupa'nın halen bilinen en eski şairlerindendir. Bu şair destan şeklinde yazmış olduğu “işler ve günler” (Erga kai Hemerai) adlı eserinde kendisinin ve kardeşinin başından geçen olayları anlatmakta, aristokratik görüşlerin tersine olarak 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çalışmanın faydalarını sayıp dökmekte ve ancak çalışmanın insanı mutlu kılabileceği tezini savunmaktadır. “Teogonia” adlı ikinci büyük eserinde ise şair derin bir düşünür olarak karşımıza çıkmakta ve Muza'lardan aldığı ilhamla Yunan tanrılarının menşe'ini saptamağa çalışmaktadır. 
Bu eserinin bazı yerlerinde şair Olimpos tanrıları ile ülkesinin yerli tanrıları arasındaki ayrılığı ortadan kaldırmak, bunları belirli bir sistem haline getirmek için uğraşmakta, adaleti temsil eden Dike'yi Zevs'in bir yoldaşı yapmakta ve ilk kez olarak tanrı kavramına ahlâk kavramını katmak teşebbüsünde bulunmaktadır. Fakat bu eserlerden birincisinin esas itibariyle doğunun ata sözlerine, ikincisinin ise doğu mitoslarına (en çok Hurri'lerin Kumarbi mitos'una) dayandığı bugün saptanmış bulunmaktadır. 

Yunanistan'da bu didaktik (öğretici) şiirler tarzında daha birçok mitos'lar işlenmiştir ki, bunlara “genealojik mitos”lar adı verilmektedir. 

M.ö. 7 nci yüzyıldan başlayarak lirizmin gelişmesinde Frigya - Lidya'dan Yunan ülkesine giren müziğin büyük etkisi olmuştur. O çağda şiirler Homeros zamanında da bilinen “lira” ya da rebaptan başka ilk önce İyonya'ya, daha sonra tüm Yunan dünyasına giren İlütün 


eşliğiyie e iü li (res. 117). ba m ve Ye 


KYULAKURLAMULI 


Res. 117 — Bir müzik sahnesini tanımlayan vazo resmi. Soldan sağa doğru çifte flüt, harp ve kitara (rebap) çalanlar. 
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yetişmiş olan lirik şairlere dair fazla bilgimiz yoktur. Aynı yüzyılın ortalarına doğru Paroslu Arhilohos birçok ülkeler dolaşmış bir toprak kölesi, parti kavgalarına karışmış bir politikacı çeşitli savaşlara katılmış bir asker, birçok aşk serüvenleri geçirmiş ve hepsinde hayal kırıklığına uğramış bir âşık olarak karşımıza çıkmakta, yalnız parçalar halinde bize kadar gelen ve olgun bir şekil gösteren şiirlerinde, insan hayatiyle meşgul olan ve sırası geldikçe kendi yaşantısına ait a i : -w bazı olay ve düşünceleri açığa vuran Hesiodos'un tersine olarak insanların kaderi üzerinde durmak ta, kişiliğinin özelliklerini ve başından geçen olayları (oetraflıca (o anlatmakta, aynı zamanda hayata karşı duyduğu sevgı ya da kini açığa vurmaktadır. Şiirlerinin muhteviyatında Oo olduğu gibi şeklinde de Arhilohos yenilik yapmış, yüksek bir sanat aşamasına ulaşmış olan destan üslübunun yerine halka hitap eden daha sade bir üslüp kullanmıştır, Destanların vezni olan “heksametron” ile bu veznin kısaltılmış bir şekli olan “pentametron” 
vezninde yazılmış “elegia”lar ve birbirini izleyen uzun ve kısa hecelerden 


Res. 118 — Alkaios'u Sapfo'nun önünde ihtiram meydana gelen “lambos”- 

duruşunda tanımlayan bir vazo resmi. lar Ârhilohos'un kalemin- de olgun bir şekil almıştır. Arhilohos'un sonraki edebiyat türleri üzerindeki etkisi pek büyük olmuş, şürleri rapsod'lar tarafından sık sık okunmağa başlanmıştır. Sonraki kuşaklar Arhilohos'u lirik şiirlerin yaratıcısı saymışlar ve ona Homeros'un yanında önemli bir yer vermişlerdir. 
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Arhilohos'tan sonra lirik edebi- © yat alanında ortaya çıkan, fakat hiçbirisi bu şairin aşamasına ulaşamayan şairler arasında kadınlara karşı iambos tarzında yazdığı hicivlerle ün kazanan Amorgoslu Semeonides ve tiranlar aleyhinde kaba ve realist bir üslüpta hicviyeler kaleme | Mw alan Hipponaks gösterilebilir. Bizi günlük hayat düzeyine indiren bu realist konulara şairlerin kullandığı halk dili ve iambos vezni çok güzel uymaktadır. Gururlu bir aristokrat, fakat aynı zamanda tüccar, asker ve politikacı olan, bu yüzden yurdundan ayrılmak zorunda kalan Lesboslu (Midilli) Alkaios (6 ncı yüzyıl) (res. 118) 


kaleme aldığı kısa şiirlerinde tiranlara ! 
karşı duyduğu kini, fakat aynı zamanda hayatın zevklerine olan düş- E * 
künlüğünü güzel mısralarla belirtmiş- & tir. Lesbos'un ve belki tüm Yunan 

dünyasının en büyük kadın şairi olan ££ 
Sapfo (res. 118) idare ettiği genç © kızlar okulunda kızlara karşı duyduğu 


aşırı sevgiyi, bunların gelecekteki | li 
Res. 119 — Anakreon'un heykeli. 


Orijinalinin Fidias tarafından 


kocalarına karşı beslediği kini ve kıskançlığı, bu kızları gelin ettiği esnadaki izlenimlerini ateşli mısralarla ; 
yapılmış olduğu sanılıyor. 

tanımlamada büyük bir başarı göstermiştir. Yunan filosofu Eflâtun bu kadını Muza'ların onuncusu olarak nitelemiştir. Altıncı yüzyıl sonlarına doğru Teoslu Anakreon (res. 119) tiran saraylarında İyonya*ya özgü hafif ve oynak konulara yeni bir şekil vermek suretiyle en çok aşkı ve şarabı övmüştür. Fakat bu şairle lirizmin derinlik ve ciddiliğini kaybettiği söylenebilir. 

Bu iki yüzyıl birtakım ulusal ve siyasal şairler de yetiştirmiştir. 
Bunların arasında yurt için ölmenin en büyük onur olduğunu ileri 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sürerek gençleri Kimmer'lere karşı savaşa çağıran Efesoslu Kallinos, bestelediği asker marşlarıyle Spartalı'ları Mesenyalı'lara karşı harbe teşvik ve harpten sonra Sparta'da patlak veren karışıklıkların önüne geçmek için yurttaşlarını dayanışa dâvet eden ve gerek savaşta, gerek barışta herşeyden önce yurt çıkarlarını gözönünde bulunduran Spartalı komutan Tirtaios (bk. s. 206), Megara'da halkla aristokratlar arasındaki mücadeleyi tanımlayan Teognis, ya da halk üzerinde etkilerde bulunmağa ve yaptığı reformları hasımlarının hücumlarına karşı savunmağa çalışan Atinalı Solon (bk. s. 186) gösterilebilir. Bu ulusal şiir türünün lirik şürlerden ayrı olarak meydana gelmiş ve gelişmiş olduğu büyük bir ihtimalle ileri sürülebilir. 

Gözden geçirdiğimiz bu çeşitli şiir türlerinin yanında başlı başına bir varlık olarak ortaya çıkan şarkıları da zikretmek gerekir. Şarkılar bu zamanda ilerlemeler kaydeden müzikle birlikte gelişmiş, rebap ya da flütün eşliğiyle bir kişi tarafından söylenen şarkıların yanında kadın ve erkek koroları tarafından ekser hallerde din törenlerinde okunan ağıtlar meydana gelmiş ve bunlar meşgul olduğumuz yüzyıllarda son şekillerini almıştır. Sparta'nın kültür tarihinde şarkı ve müzik üstadı olarak derin izler bırakmış olan sanatçılar arasında Lesboslu Terpandros ve Lidyalı olduğu anlaşılan Alkman gösterilebilir. Genç kız koroları için Dor lehçesinde yazılmış ve bazı parçaları bize kadar gelmiş olan koro şarkıları Alkman'ın alçak gönüllü, cana yakın, yapmacıksız duyguları, neşeli ve spiritüel mizacı hakkında bir fikir vermektedir. 
Altıncı yüzyılda ise Sicilya koro şarkılarının üstadı olarak Himeralı Stesihoros'u buluyoruz. Bu şair bütün şarkıları gerek şekil, gerek öz bakımından yüksek bir aşamaya ulaştırmış, destanlardaki mitolojik konuları yeniden ele almış, bunları zamanının görüşlerine göre değiştirmiş ve genişletmiş, fakat bunlardan daha önemli olarak bu mitos'larda o zamana kadar gizli kalan ahlâk sorunlarını ortaya atmış ve bunları çözmeğe çalışmıştır. Fakat Stesihoros'un şarkılarından ancak küçük parçalar bize kadar geldiğinden şairin bu alanda ne dereceye kadar ileri gittiğini saptamak mümkün olamamaktadır. Batıda ikinci büyük koro şairi olarak Regionlu İbikos?'u buluyor, fakat derin bir aşkla dolu olduğu anlaşılan şiirleri hakkında pek az bilgiye sahip bulunuyoruz. 


Koro topluluklarının okudukları şarkılar ve yaptıkları 


T d L A N . .. beri: 
ragayann danslar ötedenberi din duygularının bir gösterisi ola- 


başlangıçları eli a Ni | Da Mi gelmişti. Türlü tanrı kültlerine göre değişen bu lirik 


ağıtlar ve danslar Diyonizos kültünde özel bir şekil almış ve Attika'da 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dikkate değer bir gelişme geçirmek suretiyle tragedya'nın temellerinin atılmasına yol açmıştır. Yunanistan'ın birçok yerlerinde olduğu gibi Attika'da da ilkbaharda Diyonizos onuruna yapılan törenlerde köylüler, tanrının maiyyetini temsil etmek üzere, tarla ve orman cinleri olan Satir ya da tanrının kutsal hayvanı olan teke kıyafetine girer, ağıtlar okur ve gürültülü alaylar tertiplerlerdi. Bukabil törenler Diyonizos kültünden başka kültlerde de bulunan ve “dromera” adını taşıyan (““dram” sözcüğü bundan gelmektedir) tanrıyle ilgili kutsal bir olayın halka sunulmasını sağlayan temsillerden başka birşey değillerdi. Fakat ilk zamanlar bu Satir yada teke korolarının okudukları şarkılar ve oynadıkları danslar kaba ve ilkel nitelikte idiler, M. 6. 534 yılında tiran Peisistratos tarafından Atina'da resmen teşkilâtlandırılan Diyonizos şenliklerinde teke maskeleri taşıyan kişilerin okudukları şarkıları manzum olarak “iambos” vezninde cevaplandıran ve tören ânındaki duygularını açığa vuran bir “hipokrites”, yani “cevap verici” bir aktör ortaya çıkmış, bu suretle koro ile aktör arasında bir konuşma yapılması mümkün olmuştur. Bu hipokrites de, koro üyeleri gibi, teke kıyafetindeydi. Fakat gerektiği zamanlar elbiselerini değiştirir, hattâ bazan araba içinde kalabalık maiyyetiyle birlikte ortaya çıkabilirdi. Tarih geleneği bu konuşmayı, dolayısıyle belli bir olayın temsilini mümkün kılan bu oyun türünün icadını İkaryalı Tespis*e maletmektedir. Yunancada teke “tragos” ve söylenen manzum şarkı “aolde” adını taşıdığından bu temsil türü “tragoidia” adını almıştır. Tragoidia ya da bugünkü deyimiyle tragedya Atina'da büyük revaç bulmuş, zamanla Diyonizos törenlerinin en önemli bir kısmı haline gelmiştir. Fakat bu tarihten sonra tragcdya'nın Attika'da geçirdiği gelişimi izleyemiyor, ancak M. 6. Sinci yüzyılda bu edebiyat türünün Aishilos'la klâsik şeklini aldığını görüyoruz. 


li Bu iki yüzyıl içinde edebiyatta olduğu gibi dinde de iü büyük bir canlılık ve hareket göze çarpmakta, Homeros destanlarının halk arasında yayılması üzerine, daha önceleri devlet tanrıları aşamasına yükselmiş olan Olimpos tanrıları halk tarafından da benimsenmeğe başlanmaktadır. Olimpos tanrıları arasında en çok Zevs belirli bir varlık haline gelerek birörnek bir şekil almağa başlayan “tanrı” kavramının temsilcisi olarak ortaya çıkmış, Apollon ise kâhin olarak tüm Yunan dünyasında ün kazanmıştır. Bu dönemde Olimpos tanrıları destan ya da lirik edebiyatta tanımlandığından başka türlü 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düşünülemez olmuş, bu görüşün sonunda antropomorfizm bir adım daha ileri gitmiştir. Fetişizme dayanan bazı bölgesel kültler, Olimpos tanrıları üzerinde etkilerde bulunmakla beraber, yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. 


Antropomorfizm'in ilerlemesi ve tanrıların başlı başına varlıklar haline gelmesi bunların doğal ve kaba bir güç olmayıp dünya düzeninin kurucusu ve insan topluluklarının genlik ve mutluluğunun kefili oldukları görüşünü ortaya atmıştır. İşte bu suretle insanlarla tanrılar arasındaki ilişkilerde ahlâk ölçüsü büyük rol oynamağa başlamıştır. Bu dönemde kişilerin ve toplumların temiz olmaları, kanla lekelenmemeleri istenmekte, tanrıların kızgınlığı herhangi bir şekilde kendini gösterdikte bunun nedeni araştırılmaktadır. Tanrıların ahlâk prensiplerinin ve hakkın koruyucusu olduğu görüşünü en açık olarak Apollon'da buluyoruz. Bu tanrı yeraltı ejderi Piton'u öldürdüğünden ötürü çile çıkarmakta ve Admetos'un hayvan sürülerini otlatmaktadır. Delfoi'daki tapınağında tanrı kendilerini kanla lekelemiş olanlara elini uzatmakta, bunların pişmanlık getirip kendi vicdanları ve toplumla uzlaşmalarını kolaylaştırmaktadır. İşte bütün bu görüşlerin bir sonucu olarak din törenlerinde görülen bazı ilkel âdetler, meselâ insan kurban etme âdeti Yunan dünyasının hemen hemen her tarafında ortadan kalkmış, bunun yerine birtakım sembolik törenler geçmiştir. 

Tanrıların dünya düzenini sağladıkları ve adaleti korudukları inancı tanrılarla insanlar arasındaki ayrılığın büyümesine, fakat aynı zamanda insanların tanrılara karşı duydukları güvenin artmasına yol açmıştır. Bundan ötürü kendini fazla beğeneni, fazla gurur ve kibir getirip tanrılara yaklaşmak isteyeni tanrıların kıskançlığı karşılar. 
Bundan ötürü büyük bir kısmı bilge kişilere maledilen “kendini bil”, “hiçbir şeyin ifratına kaçma”, “ölçüyü tutmak en iyi yoldur”, “erdemli olmak güç bir iştir” gibi atasözleri halk arasında yayılmağa başlamıştır. 
Bunlardan bazıları Delfoi'daki Apollon tapınağının duvarlarına yazılmıştı. 

Dindarlığın artmasının doğal bir sonucu olarak tanrıların kâhinlik gücüne olan inanç da artmıştır. Kâhinlik alanında en çok Delfoi Apollon'u ün kazanmış, zamanla tüm Yunan dünyası için bir çeşit otorite haline gelmiştir. Yalnız resmi işler için değil, özel işler için de bu tanrıya başvurmak âdet olmuştur (res. 120). Fakat Delfoi kâhininin ünü yalnız Yunan dünyasına inhisar etmemiştir. M.ö. 700 yıllarına doğru Frigya kıralı Midas'ın tahtını Delfol'ya armağan etmesi, Lidya kırallarından Giges (7 nci yüzyıl) ve Kroisos'un (6 ncı yüzyıl) 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birçok defalar Apollon'a başvurmaları ve zengin adaklar sunmaları bu tanrının uluslararası bir önem kazanmış olduğunu açıkça gösterir. 


Delfoi kâhinin nüfuzunun bu kadar geniş bir alana yayılması Delfoi rahiplerinin doğu rahiplerini hatırlatır bir şekilde güçlenmelerine ve hükümet içinde ikinci hir hükümet kurmalarına, fakat diğer taraftan kâhine yalnız önemli sorunlar için değil, bazan en basit işler için de başvurulması kişilerin irade güçlerinin azalmasına, savaş ve barış gibi önemli siyasal problemlerin de bazan Delfoi rahiplerinin oyuna bırakılması ise Yunan şehir devletleri bakımından olumsuz sonuçlar alınmasına yol açmıştır (meselâ Pers harplerinde olduğu gibi). 


Res. 120 — Delfoi tapınağında bir kehanet sahnesi. Solda üç ayaklı kazan üzerinde rahibe (Pitya); sağda sorusuna cevap bekleyen kişi. 


Bid Orta Çağ Yunanlı'larının ölüm hakkındaki görüşleribür dünya hak- | Ni “ Di 

kındaki görüşler nin pek kötümser olduğunu yukarda söylemiştik (s. 139). 

Fakat bu görüş 7 nci yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş 

değişmiştir. Ödissela'nın bu döneme ait oldukları anlaşılan bazı parçalarında ölülerin maddi bir varlık olmadığı, bunların kendi öz varlıklarına 

egemen olduğu, ölüm diyarında da dünya yüzündeki sosyal mevkilerini, 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sevgi ve ihtiraslarını hatırladıkları ve bundan ötürü neş'esiz olarak dolaştıkları ileri sürülmektedir. Fakat endividüalizmin güç kazandığı bu dönemde ölüm sonrasına ait bu silik görüşler insanları tatmin etmemeğe başlıyor. Halk arasında pek eski zamanlardan beri var olduğu anlaşılan ölülerin şekil değiştirmek suretiyle başka bir dünyada ömürlerini sürdürdüğü inancı Yunanistan'da da günden güne kuvvetleniyor, fakat İyonya'ya pek fazla nüfuz edemiyor. Buna tanıt olarak Yunanistan'da ölüler için yapılan tantanalı cenaze törenleri, özenle inşa edilen mezarlar, bunların üzerinde duran ve ölünün adını ve resmini taşıyan mezartaşları gösterilebilir. Meselâ Sparta'da mezar stellerinde ölü yemeklerle dolu bir masanın önünde ve ekser hallerde bir kline'nin üzerinde yatar durumda gösterilmekte, yalnız savaşta ölenlerin adları steller üzerine yazılmaktadır. 


Ölümden sonra insanların başka bir dünyada yaşadıkları inancı bir kez kuvvet bulduktan sonra Olimpos tanrıları halk kitlelerinin gönüllerini kandırmamağa başlamıştır. Halk kendisine daha güçlü bir dini besin aramakta, doğal dinlerin ilkel şekillerine geri dönmekte, insanlarla birlikte yaşayan ve acı çeken Diyonizos ve Demeter gibi tanrılara başvurmaktadır. Ötedenberi köylülerin ve alt tabakaların koruyucusu sanılan ve dinleri esrarlı bir şekle (mister) bürünmüş olan bu tanrılar kendilerine başvuran kişilere başka bir dünyada mutlu bir hayat müjdeliyorlardı. 


Çeşitli Demeter kültleri arasında en çok rağbet gören 


Arkayik çağ : , 
"leş || Elevsis'teki Demeter kültü, yabancılar dışta kalmak 


misterleri üzere, cinslik ya da sınıf farkı gözetmeksizin herkese, 


hattâ kölelere bile bu dünyada yeni bir doğuş, diğer dünyada ise mutlu bir hayat vâdediyordu. Fakat bu hayata erişmek için kişilerin bu gizli dinde takdis edilmeleri, din ve ahlâk bakımından temizlenmeleri şarttı. 
Bunu sağlamak için bu dine inananlar belirli kuralları gözönünde bulundurmak suretiyle oruç tutar, dinin gerektirdiği bütün alaylara katılır, kızı Persefone'yi kaybettikten bir süre sonra tekrar bulan Demeter'in (res. 121) duyduğu acı ve sevinci sembolik surette tanımlayan gece törenlerine katılırdı. İşte ancak bu aşamalardan geçtikten sonra dindaşların dünya kirinden temizlendikleri ve “toprak ananın çocukları oldukları kabul edilir ve bunlara başka bir dünyanın kapıları açılmış olurdu. Bu dine girmeyenler ise başka bir diyarda Homeros'un gölgeleri gibi rahat ve huzur görmeksizin dolaşmağa mahkümdular. 


b 


YUNAN TARİHİNİN ARKAYİK ÇAĞI 219 


O zamanki misterlerin önemini Peisistratos ve oğulları tarafından Elevsis'te yaptırılmış olan “telesterilon” açıkça göstermektedir. Bu yapı sadece tanrı evi sayılan tapınakların tersine olarak kare plânlı bir toplantı salonu idi. Üç tarafında halkın tören esnasında oturmasını sağlayan basamaklar vardı. Ahşap tavanını ise İyon düzeninde oldukları anlaşılan sütunlar destekliyordu. Salonun bir köşesinde etrafı duvarla çevrili en kutsal kült yeri (anaktoron) yer alıyordu. Cephesindeki portik ise Dor düzeninde idi. 


Yunanistan'dan başka adalar ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde rol 


Res. 121 — Elevsis tanrıları. Solda Demeter, sağda Persefone, ortada Triptolemos. 
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oynadığı anlaşılan Diyonizos (res. 122/23) dini insanları cihana nüfuz eden ve hayat veren bu tanrıya yaklaştırmak amacını güdüyordu. 
Yunanlılara göre bu tanrı çok acı çekmişti. Daha gençliğinde topraktaki vahşi kuvvetleri temsil eden Titan'lar tarafından parçalanmış, fakat bir süre sonra genç ve güzel olarak tekrar dirilmişti. Aralarında kadınların da bulunduğu Diyonizos müritleri geceleyin yüksek yerlerde ellerinde meşaleler olduğu halde flüt, davul ve çalparalarla gürültülü törenler yaparlar, bol bol şarap içerler, dans ederler, kendi kaplarından dışarıya taşarak kutsal hayvanları parçalarlar, bunların kanını şarapla karıştırıp içerler veya etlerini çiğ olarak yutarlar, böylece tanrısal özü vücutlarına soktuklarına (entusiasmos) inanırlardı. 


Res. 122 — Diyonizos'u direğinden asma dalları fışkıran bir gemide tanımlayan bir tabağın iç kısmı. 


Menşe'lerini Trakya'nın efsanevi şarkıcısı Orfevs'e kadar götüren birtakım din devrimcileri Diyonizos dinini ilkel ve kaba şekillerinden kurtarıp daha sade ve daha temiz bir şekle sokmakta büyük rol oynamışlardır. Halk arasında gezici peygamberler ve bunların yardakçıları, ya da kurdukları dini mistik birliklerin vahiy şeklinde yayınladıkları birtakım şiirler, ağıtlar ve kâhinlik dergileri aracıyle yayılan Orfevs (res, 124) dini insan ruhunun tanrılığın bir parçası olduğundan ötürü ölümsüz olduğunu, fakat bir mezar gibi içine tıkılmış olduğu insan 


Res. 123 — Diyonizos'u panterler tarafından çekilen bir arabada, etrafında Satir'ler ve Menad'lar olduğu halde gösteren kabartma (Perge tiyatrosu). 


vücudunda bin türlü işkence ve azap çektiğini, ölümle de ruhun vücuttan kurtulamadığını bildiriyordu. Çünkü ruh, vücut öldükten sonra, yeraltına inmekte, orada mutluluk ya da pişmanlık duyguları içinde bir süre kaldıktan sonra tekrar yeryüzüne çıkmakta, buradaki tutumuna göre başka bir insanın veya bir hayvanın vücuduna girmekte, bu suretle dünya yüzüyle yeraltı arasında sürekli olarak yer değiştirmek zorunda kalmaktadır. Şu halde Hint dinlerinde olduğu gibi sonsuz bir dolaşım, işlenilen suçla varlık arasında sürekli bir kenetlenme meydana gelmektedir. Fakat ruh için bu çekilmez durumdan kurtulmak imkânları vardır ve işte bu nokta Orfevs dininin en çekici tarafıdır. Bunun için bu dinde takdis edilmek, din törenlerine katılmak, bu dinin buyruklarını tamamen yerine getirmek gereklidir. Bu dine giren herşeyden önce temiz yaşayabilmek için çile çıkarmak, oruç tutmak ve toprakla temizlenmek zorundadır. En büyük suç kendini öldürmektir. 
Fakat hayvanların ruhu da tanrılığın bir parçası sayıldığından hayvan öldürmek ve hayvan eti yemek yasaktır. Hattâ bu dini kabullenenler yün elbise bile giymezlerdi. İşte bütün bu buyrukları yerine getirmek suretiyle temiz ve erdemli olarak yaşayanların ruhları vücuttan kesin olarak kurtulmakta ve Kronos diyarında mutlu ve neşeli bir hayat sürmektedir. Bu dini kabullenmeyen günahkârların ruhları ise yer altında envaı türlü işkence içinde kıvranmakta ve kendilerini bir vücuttan başka bir vücude geçmekten hiçbir zaman kurtaramamaktadır. 


Res. 124 — Orfevs'i Trak'lar arasında ağıtlar okurken tanımlayan vazo resmi. 


Hint dininde olduğu gibi Orfevs dininde de zamanla ana fikirler unutulmağa başlanmış, OÖrfevs rahipleri para karşılığında hastalara bakmak, geleceği önceden haber vermek ve uğursuzlukları ortadan kaldırmak gibi işlerle uğraşmağa başlamışlardır. Diğer taraftan bu din yavaş yavaş Elevsis misterleriyle karışmış, Diyonizos-İahos'un Demeter-Persefone ile birleşmesi sonunda meydana gelen üçleme Elevsis dininin temeli olmuştur. 


Anadolu (en çok Frigya), Trakya ve Yunanistan dinlerinin bir karışımı olduğu anlaşılan Orfevs dini M. ö. 7 nci yüzyıldan başlayarak 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Yunan kontinanının büyük bir kısmına yayılmış, en çok 6 ncı yüzyılda Atina'da tutunmuş, orada tiran Peisistratos tarafından resmen korunmakla beraber ne Atina'da, ne de Yunanistan'ın herhangi bir yerinde resmi din olabilmiştir. Bununla beraber Orfevs dini sonraları Ksenofanes, Ferekides, Pindaros ve Aishilos gibi şair ve düşünürler üzerinde etkilerde bulunmuş, Yunanistan'ın dışında en çok Aşağı İtalya kolonilerinde rağbet görmüş, matematik ve astronominin kurucusu Fisagor ve dolayısıyle filosof Eflâtun'un dini görüşlerinde belirli bir rol oynamıştır. Fakat halk arasında bu din çok daha uzun süre yaşamış ve etkilerini huristiyanlık zamanına kadar göstermiştir. 


Yazıyle saptanmış dogmatik kurallar kapsayan OÖrfevs ei dini Yunanlıların düşünce özgürlüğünü kısıtlayabilecek nitelikteydi. Eğer bu din bir devlet dini haline gelmemişse bu M. ö. 
6ncı yüzyılın ilk yarısında İyonya'da başgösteren felsefe hareketleri sayesinde olmuştur. Felsefe de o çağdaki dünya görüşünün insanları tatmin etmemesi yüzünden doğmuş, 6 ncı yüzyılda yeni yeni ülkelerin keşfi ve acunun incelenmesi yeni birtakım sorunlar ortaya koymuş, insanları bu sorunlar üzerine eğilmeğe sevketmişti. Bu yüzyılda İyonya'nın aydın çevrelerinde kıpırdanmağa başlayan düşünce hareketleri dinin ve taassubun zincirlerini kırmış, dünyada olup biten şeyleri tablatüstü güçlerle değil, tabiata egemen kanunlarla açıklama eğilimleri başgöstermeğe başlamıştı. Kişilikleri halk arasında yaymak istedikleri dogmaların gerisinde gizli kalan Orfevs peygambelerinin tersine olarak bu dönemde başlı başına şahsiyetler ortaya çıkmakta, kendi düşünce ve tecrübelerine dayanarak eski geleneklere karşı cephe almaktadırlar. İşte bu suretle bu dönemde bilim bir bütün, bilginin tümü şeklinde karşımıza çıkmakta, bu bilimi taşıyanlara “İyonya tabiat filosofları” adı verilmektedir. Tabiatta belirli ve değişmez kanunlar bulunduğunu sezmiş olan bu filosoflar dünyanın menşe'ini (arhe) kavramak ve dünyayı meydana getiren ana elementleri, bu sorunun ne kadar güç olduğunun farkına varmaksızın, saptamak için uğraşmışlar, fakat bu alanda endüksiyon yoluyle hareket etmeyip birtakım düşünce spekülâsyonları yaptıklarından ötürü pek tabii olarak biribirinden çok farklı ve yanlış sonuçlara varmışlardır. 

İyonya felsefesinin en önemli merkezi Miletos şehriydi. Lidya-Ivlarla Med'ler arasında yapılan Kızılırmak muharebesi esnasındaki 
28 Mayıs 585 tarihli güneş tutulmasını önceden hesaplayabilecek 
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kadar astronomi ve matematikte bilgi sahibi olduğunu gösteren Tales herşeyin başlangıcında bulunan ve herşeyi meydana getiren ana elementin su olduğunu iddia etmiş ve büyük bir ihtimale göre dünyayı Okyanos'un ortasında yüzen düz bir kurs şeklinde tasavvur eylemiştir, Tales'in hemşerisi Anaksimandros bu alanda Tales'ten daha ileri giderek ana nesnenin belirli bir madde olmayıp “sınırsızlık, sonsuzluk” olduğunu ileri sürmüştür. Bu bilgine göre bitip tükenmek bilmeyen bu sonsuzluk tüm hayatın başlangıcıdır, ölümsüzdür, herşeyi kavrar ve herşey ondan çıkar; fakat meydana gelen herşey bir gün yok olmağa mahkümdur. Anaksimandros dünyayı bir silindir şeklinde Okeanos'un ortasında bir ada olarak kabul etmiş, Yunanistan'ın bu dünyada merkezi bir yer aldığı iddiasında bulunmuş, tasavvur ettiği dünyayı yalnız teorik bir tarzda açıklamakla yetinmeyip ilk kez olarak bir harita (geografia) şeklinde saptamıştır. Yine Miletoslu olan Anaksimenes kendi teorilerini Tales'inkilerle uzlaştırmağa çalışmış, havanın hayat için sudan çok daha önemli olduğunu gözönünde bulundurarak herşeyin havanın sıkışması ya da gevşemesinden meydana geldiği, canlı yaratıkları ayakta tutan ruhun teneffüs edilen havadan başka birşey olmadığı tezini savunmuştur. | 


İyonya tabiat filosoflarının vardıkları bu çeşitli ve birbiriyle çelişen sonuçlara rağmen bilime yaptıkları en büyük hizmet bu sorunları ilk kez ortaya atmaları ve bilimi pratik amaçlar için kullanılan bir araç değil, fakat sırf gerçeğe ulaşmak için teorik nitelikte bir araştırma olarak kabullenmeleridir ki, bilim hakkındaki bu görüş bugünkü görüşlerimize tamamiyle uygundur. 

Aşağı İtalya'da Eleia şehrinde bir felsefe ekolü kurmuş olan Kolofonlu Ksenofanes İyonya felsefesinin batıda yayılmasına yardım etmekle beraber birçok noktalarda İyonyalı filosofları geride bırakmıştır. 
Ksenofanes dünyayı meydana getiren ana maddeler olarak hava ile suyu kabullenmiş, yıldızların gece tutuşan ve sabaha karşı sönen buhar kitleleri olduğunu ve düz bir hat üzerinde hareket ettiklerini iddia etmiştir. Bu bilgin dünyanın bir bütün olduğunu ve insanlara ne biçim, ne de duygu bakımından hiç benzemeyen, herşeyi gören ve işiten, hareket etmeyen, değişmeyen, sonsuz olan ve insan zekâsının kavramasına imkân bulunmayan bir tanrı tarafından idare edildiğini kabullenmekle bir taraftan monotcizme doğru bir adım atmış, diğer taraftan bu tanrının acunla bir ve eşit olduğunu ileri sürmekle ““panteist” olduğunu da açığa vurmuştur. 


Bi e Ri NE, a Tİ A'e. EE 
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Gerçi bu dönemde karşılaştığımız felsefe ve bilim akım- 


Bilim alanında iri | Gö i il larının tümü yepyeni şeyler değillerdi. Bilim alanında 


ilerlemeler eski doğu kavimleri, en çok Mısırlılar ve Mezopotam- 


yalılar ilk adımları atmakla kalmamış, bazan en ince noktalara kadar giden ampirik gözlemler sonunda çeşitli alanlarda birçok bilgi toplamakla beraber bilgiyi herşeyden önce pratik amaçlar için kullanmışlardı. Fakat bu ayrı ayrı ve dağınık bilgileri bir genel bilim haline sokmak, birtakım teorik sorunlar ortaya atmak, bunları çözmek suretiyle genel kurallar saptamak gibi hususlar doğu kavimlerince bilinmemiştir. 
Doğuda felsefe dini ve efsanevi elemanlardan hiçbir zaman kurtulamadığı gibi astronomi bilhassa Mezopotamya'da astrolojiye tabi olmuş, astroloji ise tanrıların, yıldızların hareketi sayesinde, insanların kaderini tâyin ettiklerini bildirmekle dini esaslardan ayrılamamıştır. 
Astronomi ancak Mezopotamyalı'lar tarafından saptanan birçok kurallardan faydalanan Yunanlılar tarafından gerçek bir bilim şekline sokulmuştur. Miletoslu filosof Tales'in güneş tutulmasını önceden hesaplayabilecek kadar bu alanda bilgi sahibi olduğuna yukarda işaret etmiştik (s. 223). 

Zamanımıza kadar gelen Mısırlı'ların matematik kitapları birçok geometri ve aritmetik problemlerini ele almakta ve bunlardan birtakım pratik sonuçlar çıkarmasını bilmektedir. Meselâ geomcetriden Nil taşmalarından sonra tarlaların sınırlarını bulabilmek üzere arazi kadastrosunun saptanması için faydalanıldığı anlaşılıyor. Diğer taraftan Mısır binalarındaki düzen ve dakiklik gözönünde bulundurulacak olursa bunların yapı tekniğinde de pekileri gitmiş oldukları meydana çıkar. Esasında Sisamlı olmakla beraber Aşağı İtalya'da Kroton şehrinde İyonya felsefesini Orfevs mistisizmi ile birleştirmek suretiyle bir ekol, daha doğrusu bir çeşit tarikat kuran Fisagor (Pitagoras), dağınık bilgileri birleştirmek, bunlardan genel formüller çıkarmakla matematiği bir bilim şekline sokmuş, geometride bazı kurallar saptamakla bu bilimi ilkellikten kurtarmıştır. Geometride “Fisagor dâvası” olarak gösterilen ünlü dâvayı hep biliriz. Fakat Fisagor geometriden çok aritmetikle uğraşmış, en çok tek, çift ve kare rakamların ve daha genel olarak rakamların ana karakterini saptamağa çalışmış, herşeye şekil veren prensipin rakam olduğunu ileri sürmekle dünyanın özünün hava ya da su gibi maddi bir nesne olmayıp tam anlamıyle soyut bir prensip olduğunu ortaya atmış, fakat bu prensip üzerinde etkide bulunan sınırsız ve şekilsiz ikinci bir prensip kabullenmekle “düalist” bir görüşe sahip olduğunu 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da açığa vurmuştur. Kroton'da büyük ün kazanan, fakat esrarlı karakterini sürekli olarak koruyan bu ekolde sonraları Fisagorcular en çok matematik ve müzikle uğraşmışlar, bunlar arasında bazı bağlar kurmuşlar, fakat rakamlarla çok uğraşanlarda olduğu gibi mistisizme sapmaktan kendilerini kurtaramamışlardır. Bunlar astronomiye karşı da büyük ilgi göstererek dünyanın yuvarlak olduğu ve bir yıldız etrafında döndüğü, fezanın ötesinde sonsuzluk bulunduğu, fezanın bu sonsuzluk diyarından nefesi, zamanı ve boşluğu içine çektiği teorilerini savunmuşlardır. 


Tıpta eski doğu kavimleri yüzyıllar boyunca oldukça büyük ilerlemeler kaydetmişlerdi. En çok Mısırlılar binlerce yıl içinde yaptıkları gözlemler ve deneyler sonunda gerek hastalıkların teşhisinde, gerek tedavisinde bazı usuller bulmuşlar, aynı zamanda ilâçların hazırlanmasında büyük meleke elde etmişlerdi. Bu ülkede ölüleri mumyalama âdeti Mısırlı'lara insan vücudunun anatomisi hakkında pek erken bir fikir vermiş olsa gerektir. Fakat Mısırlı”- lar, papirüs buluntularının gösterdiği gibi, sosyetede önemli bir yer aldıkları anlaşılan tabiplere zaman zaman başvurmakla beraber, genel 


Tıp 


olarak hastalıkları tanrıların vergisi saymışlar, bu yüzden bunların ortadan kaldırılması için, tabiatüstü güçlerin yardımını sağlamak üzere, büyü ve sihire başvurmaktan hiçbir zaman geri kalmamışlardır. Tıbbın bugünkü anlamda bilimsel temelleri ise ancak M. 6. 5 inci yüzyılda İstanköylü Hippokrates tarafından atılmıştır. 


Tarihçilikte doğu kavimleri hiç şüphesiz bazı kurallar saptamışlardı. Bu alanda en çok Hititler ileri gitmiş, olayları yıllara göre tertiplemekle “yıllık” şeklini ortaya atmış, olayları gerçeğe uygun, fakat okuyucu üzerinde etki yapabilecek şekilde ve belirli görüşlere göre anlatmağa önem vermişlerdi. Yunanlı'larda ise tarihçilik bu iki yüzyıl içinde yepyeni bir evreye girmiştir. Kolonizasyon sonunda Yunanlılar için ufukların genişlemesi üzerine yeni ülkeler ve yeni kavimler görüp tanımağa hevesli bazı kimseler uzak ülkelerde dolaşmağa ve oralarda edindikleri bilgi ve izlenimleri hemşerilerine genel meydanlarda ya da tapınak avlularında, konferanslar vermek suretiyle, açıklamağa başlamışlardır. Uzak ülkelere dair tarihi, coğrafi ve etnografik bilgi veren bu konferanslara Yunan-Wlar “logos” derlerdi. İlk “logos”lar manzumdu ve bunlarda gözlemler ekser hallerde efsanelerle karıştırılırdı. M. ö. 6 ncı yüzyılda ise Miletoslu 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Hekataios ““periegesis” adlı düzyazı şeklinde yazılmış kitabında gezmiş olduğu türlü ülkelere, oralarda yaşayan kavimlere ve bunların âdetlerine dair, bazı noktalarda yanlış olmakla beraber, enteresan bilgiler vermiştir. “Genealogia” adlı ikinci eserinde ise esasında tarihçi olmayan Hekataios geçmiş zamanlara ait mitolojik malzemeyi ve destanları incelemiş ve eleştirmiş, bu eseri gerçeğe en uygun bir şekilde yazmağa çalıştığını bildirmek, geçmiş zaman olaylarını tanrılardan çok insanlara maletmek, kronoloji sorunlarına özel bir önem vermek ve bu eseri düzyazıyle yazmakla sonraki çağlarda Herodotos ve Tukidides'le en yüksek aşamasına ulaşacak olan Yunan tarihçiliğinin temellerini atmıştır. 


M.6.7 nci ve 6ncı yüzyıllar sanatı Sinci yüzyıl klâsik Yunan sanatının temeli olduğundan büyük bir önem taşır. Bu yüzyılda tanrıların başlı başına bir varlık olmalarıyle tahta ve kerpiç tapınaklar taş yapılar şeklini almakta, bu yapıların, plân bakımından, düzensiz şekilleri bırakarak dikdörtgen şeklini aldığı göze çarpmaktadır. Aynı zamanda belirli formlar ve oranlar sistemlerinin ortaya çıktığını ve bunların en çok yapıların dış görünüşlerini etkilediğini görüyoruz ki, bu oranlar sisteminin tümüne “düzen” adı verilmektedir. Yunan mimarlığında iki ana düzen vardır: Der ve İyon 


Sanat. Mimarlık 


düzeni. 

Bir Yunan tapınağı sağlam temellere dayanan üç veya daha çok basamaklı bir kaide (krepis) üzerinde yer almakta, kapalı bir mekân (naos ya da çella) ve bu mekânın etrafını çeviren sütunlardan meydana gelmektedir. Sütunların çella'nın etrafında tertiplenişine göre tapınak plânlarının aldığı şekillere çeşitli adlar verilmektedir (res. 125) : Megaron tarzında olup girişin yan duvarlarını sınırlandıran yarı payeler (parastas ya da ante) arasında iki sütun kapsayan tapınaklara “naos en parastaseis” (templurı in antis), çella'nın önünde bir sütun sırasına sahip olanlara ““prostilos”, hem önde, hem de arkada birer sütun dizisi olanlara “amfiprostilos”, çella'nın etrafında çepeçevre bir sütun dizisi kapsayanlara “peripteros”, iki sütun dizisi olanlara “dipteros”, ikinci bir sütun sırası alabilecek kadar geniş galerili tapınaklara ise “psevdodipteros” (sözde dipteros) adı verilmektedir. Dor tapınaklarında (res. 
126) Ege mimarlığındaki tahta sütunlardan çıktıkları anlaşılan, fakat bunların tersine olarak aşağıdan yukarıya doğru incelen sütunlar kaidesiz olup doğrudan doğruya basamaklı tapınak kaidesinin üst yüzeyini teşkil eden “stilobat”ın üzerinde durmakta, ortasına doğru hafif bir 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Res. 125 — Tapınak plânları. A; ante'li tapınak (naos en parastaseıs veya templum 

in antis). B: çift ante'li tapınak. C: prostilos. D: amfiprostilos (Atina'daki İlissos tapınağı). E: peripteros (Olimpiya Zevs tapınağı). F: psevdodipteros (Magnesia Artemis tapınağı). G: dipteros (Efesos Artemis tapınağı). 
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şişkinlik (entasis) gösteren düşey yivli bir gövde, yassı ve yayvan bir çanak (ehinos) ve onun üzerinde duran düz bir plâkadan (plintos ya da abakus) meydana gelen bir başlık kapsamaktadır. Başlıkların üzerinde yer alan, bir sütun ekseninden diğerine uzanan ve üst kısmında ince bir şerit gösteren taş hatıllar (epistilion, arşitrav), cephelerinde iki düşey yarık bulunan destekler (triglif), bunların arasında kare veya dikdörtgen şeklinde düz ya da kabartma resimlerle süslü levhalardan (metop'lar) ibaret bir friz taşımaktadır. Frizden sonra tapınağın uzun taraflarında semerdamın sonuna rastlayan pervazlar (geison) gelmekte, bunların alt kısımlarında çivi başlarını andırır damlalar (gutta'lar) bulunan levhacıklarla (mutulus'lar) süslü olduğu görülmekte, tapınağın cephelerini teşkil eden kisa taraflarında ise üçgen alınlıklar (aetos) bulunmakta, bunların içerisi birçok hallerde plâstik eserlerle doldurulmaktadır (res. 126). Üzeri kalın bir kerpiç tabakası ve kiremitlerle örtülü ahşap damın kenarında su olukları yer almakta, bunların yukarıya doğru kalkık kenarları (sima) çok renkli nakışlarla (sonraları kabartma süslerle) süslenmekte, alınlıkların orta ve yan uçlarında geometri, bitki ya da insan şeklinde plâstik süsler (akroter'ler) bulunmaktadır. 


Tapınağın özünü teşkil eden dikdörtgen çella bir girişe (pronaos), bazan ise bir de arka girişe (opistodomos) sahip bulunmaktadır. Büyük tapınak çella'larının içinde bazan iki katlı iki sütun dizisi yer almakta, bu diziler tavanı desteklemektedir (res. 127). Çella'nın (bazı ayrılıklardan sarfınazar) hiçbir penceresi yoktur; bundan ötürü ancak kapı açıldığı zaman içine hafif bir ışık düşmektedir. Bu husus Yunan mimarlarınca tapınaklarda iç mekân probleminin birinci derecede önemli bir rol oynamadığını gösterir. Buna karşılık çella'nın etrafını çeviren, ona güzellik ve görkem veren sütun çemberi bir tapınağın herşeyden önce dışardan görülmek üzere yapılmış plâstik bir eser olduğuna işaret eder; öyle bir eser ki yukarda adlarını saydığımız mimarlık unsurları belirli oranlar altında birbiriyle kenetlenmiş, yani taşıyan ve taşınan unsurlar arasında tam bir uygunluk elde edilmiştir. 

İyon düzenindeki tapınaklar (res. 128), Dor tapınakları gibi basamaklı bir kaide (krepis) üzerinde yükselmekte, Dor sütunlarına kıyasla daha ince ve daha yüksek olan ve eski doğu (en çok Mısır, Hitit ve Asur) mimarlığında kullanılan bitki sütunlarından çıkmış olduğu anlaşılan sütunlar profilden bakıldıkta konveks ya da konkav şekiller gösteren ve yatay zırhlarla bezenmiş üst üste oturtulmuş yastıklardan (trohilos ve torus) meydana gelen bir kaide, bazan Dor sütun gövdelerinde 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Res. 126 — Bir Dor tapınağının (Assos'taki Atena tapınağı) cephe unsurlarını ve bunların adlarını gösteren resim (Assos'ta friz istisnai olarak kabartmalar kapsamaktadır). 
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olduğu gibi birbirini kesen, bazan ise aralarında ince şeritler bırakan yivlerle süslü bir gövde, çukur bir şeritle birleştirilmiş iki kıvrım ve bunların arasında yer alan yumurta şeklinde yaprak şeridi kapsayan bir başlıktan (res. 134) ibaret bulunmakta, arşitrav birbirinin üzerinden taşan iki ya da üç basamak (fascia) göstermekte, friz bazan kabartmalı bir şerit halini almakta, bazan ise (en çok Anadolu'da arkayik ve klâsik dönemlerde) hiç kullanılmamakta, frizin üzerinde oturan pervaz ve alınlıklar esas itibariyle Dor düzenindeki şekilleri tekrarlamaktadır. 
Yalnız pervazın altında yan yana dizili kübler ya da dişlerden meydana gelen bir “diş kesimi” göze çarpmaktadır. 


mi mam 


Res. 127 — Bir Dor tapınağının inşa tarzını, iç ve dış kısımlarını gösteren resim (Aigina'daki Afaya tapınağı). 


İyon başlıklarının yanımda Anadolu'da sadece yaprak dizilerinden meydana gelen yuvarlak başlıklar (res. 133 ali), ya da yaprak dizili bir kaide üzerinde dikine duran iki iri kıvrım ve bunların arasını dolduran gösterişli bir palmet'ten ibaret başlıklar da kullanılmıştır ki bu sonunculara en çok Aiolya bölgesinde (meselâ Larisa ve Neandria?- da) rastlandığından “Ajol başlıkları” (res. 133 üst) adı verilmektedir. 


Gerek Dor, gerek İyon tapınaklarında çeşitli kısımların boya ile 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belirtilmesine,' birbiriyle olan bağlantılarının açığa vurulmasına önem verilmektedir. Meselâ triglifler ve mutulus'lar gibi düşey unsurlar siyah ya da maviye, başlık altı bilezikler, arşitrav zırhları ve geison gibi yatay unsurlar kırmızıya boyanmaktadır. Boyanın İriz, sima, akroter, metoptan başka alınlıkların heykeltraşlık süslerinde de kullanıldığı anlaşılıyor. 
İşte bu suretle mükemmel bir taş tekniğinde yapılmış, üst kısımları uygun renklerle boyanmış olan Dor tapınağı ağırlık ve kuvveti ifade eden bir anıt olarak yükselmekte, yine belirli oranlara bağlı olmakla beraber, Dor tapınaklarının tersine olarak, çeşitli kısımları silmelerle daha fazla birbirinden ayırd edilmiş olan İyon tapınağı ise hafif ve narin şekilleriyle her şeyde zarafetten hoşlanan İyon mizacını açığa vurmak- 


tadır. 


Yunanistan'da, en çok Peloponnes'te (belki Korint'te) meydana geldiği anlaşılan Dor düzeninin önemli bir temsilcisi olarak Olimpiya'- 


Res. 128 — Bir İyon tapınağının (Priene'deki Atena tapınağı) cephe unsurlarını ve bunların adlarını gösteren resim, 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daki Hera tapınağını buluyoruz. M.ö. 7 nci yüzyılla “megaron” şeklinde yapılmış olan bu bina cephesinde anteler arasında iki sütun kapsayan bir pronaos ve onun arkasında 100 ayak uzunluğunda (hekatompedon) bir çella'dan meydana geliyordu. Çella'nın uzun taraf duvarlarında paye şeklinde çıkıntılar ve onların arasında ince tahta sürtunlar duruyordu. M. ö. 600 e doğru bu binanın temelleri üzerinde yapılmış olan ikinci Hera tapınağı (res. 129) aynı plânda idi, fakat birincisin- den fazla olarak etrafında kısa taraflarda 6 şar, uzun taraflarda 16 şar tahta sütundan ibaret bir galeriye sahip bulunuyordu. Bu tahta sütunlar sonraki dönemlerde zamanlarına uygun çeşitli şekiller gösteren taş sütunlarla değiştirilmiştir. M. s. 2 nci yüzyılda Yunanistan'ı dolaşmış olan seyyah Pavsanias (V, 16, 1) bu tapınağın opistodomos'unda son bir tahta 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Res. 129 — Olimpiya'daki Hera tapınağı. Çella duvarlarının düz olarak kesilmiş olması hunların üzerinde kerpiç duvarlar oturduğunu göstermektedir. Çeşitli çap ve şekilde sütunlar ve başlıklar dikkat çekicidir. 


sütun görmüş olduğunu kaydetmiştir. Tapınağın çatısı ahşap olup kalın bir kerpiç tabakası ve onun üzerinde toprak kiremitlerle örtülü idi. Alın- 
“lıkların zirvelerinde kurs şeklinde toprak akroterler duruyordu. Diğer önemli Yunanistan tapınakları arasında Argos'taki Hera, Korint'teki Apollon (res. 58), Delfoi'daki Apollon (res. 77) ve Atina'da Solon zamanında bir çifte “templum in antis” plânında poros taşından yapılan, son 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raları Peisistratos zamanında genişletilerek ve yükseltilerek bir peripteros şekline sokulan Atena tapınakları (res. 104, 107) gösterilebilir. 


Res. 130 — Sirakuzai'daki Apollon tapınağının fasadı. Sütunların kalınlık ve basıklığı, saçaklığın ağırlığı ve alınlık çerçevelerini kaplayan toprak levhalar ile dikkati çekmektedir. 


Aşağı İtalya ve Sicilya'da, büyük bir kısmı yeraltı tanrılarına adanmış olan Dor tapınakları bazı hususlarda Yunanistan'dakilerden ayrılmakta, meselâ çella'nın gerisinde kült heykeli için karanlık bir oda (aditon), cephede ise çok basamaklı merdivenler, çift sütun dizileri, geniş önportik ve pronaos'lar ve anıtsal kapılar kapsamaktadır. Aynı zamanda bu tapınaklarda iç mekânlara önem verilmekte, batı kolonilerinde matematik ve geometri'nin ilerlemesi sonunda geniş çella'ların üzerleri ahşap makas çatılarla örtülmektedir. Fakat zamanla çok zenginleşmiş olan bu şehirlerde mimarlar bazan ölçüyü kaçırmakta ve anayurtta görülmeyen büyüklük ve görkemde yapılar ortaya koymaktadırlar. Korint geleneğini sürdüren Sirakuzai batıda halen bilinen en eski Dor tapınaklarını kapsamakta (res. 130), Selinus ve Akragas bu tapınakları örnek almakla beraber bir süre sonra anıtsallık eğilimleri gösteren bir yapı üslübu ortaya koymaktadırlar (res. 131). Düzenli bir şehir plânına sahip olduğu anlaşılan Selinus'taki Apollon ve Akragas?- 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taki Zevs tapınakları Yunan dünyasının en büyük tapınaklarıdır. Aşağı İtalya'da Poseidonia (Paestum) ve Metapont tapınakları İyon etkileri göstermekle ve hattâ bazan iç kısımlarında İyon sütunları (meselâ Poseidonia'daki Atena tapınağı) (res. 132) kullanmakla beraber Dor yapı şekillerini korumuş, yalnız bunlara orijinallik ve güç katmasını başarmıştır. 

Batı kolonileri ile anayurt arasında yer alan Korintin kolonisi Korkira (Korfu) adasındaki Artemis tapınağı psevdodipteros'a yaklaşan plânı ve sütun şekilleriyle Yunanistan Dor mimarlığının batıya aktarılmasında önemli bir rol oynamış olsa gerektir. 


Res. 131 — Selinus'ta C tapınağının uzun taraf sütunları. 
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Batı Anadolu'da Neandria ve Larisa'da bulunmuş olan Alol tapınakları yüksekçe bir kaide üzerinde yer alan dikdörtgen bir salondan ibaret bulunmaktadır. Cephe doğuda idi; tapınağın eksenine göre çarpık duran sunak ise normalin tersine olarak batıda yer alıyordu. Neandria tapınağının çellasının içinde bir sütun dizisi duruyordu. Aiolya ile 


Res. 132 — Üstte: Poseidonia'daki Atena tapınağı. Altta solda; aynı tapınağın fasadının eski durumu. Altta sağda: aynı tapınağın pronaos'unun önünde duran İyon sütunları, 
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İyonya'nın birleştiği Bayraklı'da (Eski İzmir) podium'lu önemli bir 


tapınak bulunmuş ise de bu tapınağın plânı ve üst yapısı hakkında 


henüz açık bir fikrimiz yoktur. 


İyon düzeni, adının gösterdiği gibi, Anadolu- 
'nun batı ve güney-batı kıyılarında gelişmiş, Efesos taki Artemis, Didima'- daki Apollon ya da Sisam”- daki Hera tapınaklarının açığa vurduğu gibi, bu bölgelerde anıtsal şekiller almıştır. Çella'larının etrafında iki sütun halkası bulunan bu büyük İyon tapınaklarına karakteristk bir örnek olarak başlangıç evrelerini yukarda 
(s. 147) gözden geçirdiğimiz MKfesos'taki Artemis tapınağı gösterilebilir. Eski sunaklar ya da bunların derece derece genişletlmesi sonunda bina olunan küçük tapınakların kalıntıları üzerinde, en kutsal kısmı merkeze almak suretiyle, 6 ncı yüzyılın ilk yarısında mimar 
Giritli Kersifron ve oğlu 
Metagenes'in (o plânlarına göre yapılmış olan bu tapınak ön cephesinde 8, arka cephesinde muhtemelen 9, uzun taraflarında ise 20 şer sütun bulunan büyük bir dipteros olarak karşımıza çıkmak- 


Res. 133 — Üstte: Ajiol başlığı (Neandria tapınağı); 
en alttaki yaprak dizisi başlığa ait değildir. 
Altta: Yapraklı başlık veya kaide (Bayraklı). 
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Res. 134 — Üstte: Efesos'taki arkayik Artemis tapınağının ana (batı) cephesi, Altta: aynı tapınağa ait bir başlık. 
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tadır (55x115 m.) (res. 126 G ve 134). İri kıvrımlı başlıklar taşıyan yivli sütunların yüksekliği 19 m. yi buluyordu. Bu tapınağın ana cephesi olan batı cephesinde lidya kıralı Kroisos tarafından armağan edilmiş, gövdelerinin alt kısımları kabartmalarla süslü sütunlar vardı (columna caelata'lar). Bu sütunlardan bazıları ise kabartmalı dikdörtgen postament'ler üzerinde duruyordu. İçinde eski sunakların üzerinde tanrıça heykelinin yer aldığı çella'nın açık olduğu, bu suretle bu çella'nın etrafı duvarla çevrili bir açık hava tapınağı karakterini koruduğu anlaşılıyor. Didima'da da büyük bir ihtimalle çella'nın üstü açıktı ve orada da cephede kabartmalı sütunlar kullanılmıştı. Sisam'da ise çella'nın kapalı olduğu, bundan ötürü ahşap tavanı desteklemek üzere iki sütun dizisi kapsadığı anlaşılıyor. 


İyon mimarlığı pek çabuk İyonya'nın sınırlarını aşmış, Anadolu”- nun güney kıyılarına (en çok Likya'ya) girmiş ve, Pers saray mimarlığının açığa vurduğu gibi, İran'a kadar nüfuz etmiştir. 

Gerek Dor, gerek İyon düzenlerini uluslararası bir üne sahip bulunan Delfoi'da yan yana buluyoruz. Burada çeşitli şehir devletleri tarafından küçük “templum in antis”ler şeklinde yapmış olan hazine binalarından (tesavros”lar) Atina'nın hazine binası Dor düzeninin, alınlık, ve İrizindeki zengin plastik süslerden başka cephesinde sütun yerine kadın heykelleri (karyatid'ler) kullanan Sifnos hazine binası (res. 135) ise İyon düzeninin temsilcileri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yukarda gözden geçirdiğimiz tapınaklar ve hazine binalarının büyük bir kısmı kalker taşından yapılmıştı. Mermer arkayik mimarlığında az miktarda kullanılmıştır. Baştan aşağıya kadar mermerden yapılmış binalara ancak 5 inci yüzyıldan sonra rastlanmaktadır (meselâ Atina Akropol'ündeki Partenon). M. 6. 548 yılında bir yangında harap olan Delfoi Apollon tapınağı cephesinin Atinalı Alkmaionid'ler tarafından mermerden yaptırılması o zamanın sanat dünyası için büyük 


bir olay sayılmıştı. 


İncelediğimiz tapınakların alınlık, metop ve frizlerinin kabartmalarla süslenmesinin, içerlerinde tahta, taş veya tunç heykeller dikilmesinin âdet haline gelmesi Yunan heykelciliğini yeni görevler karşısında bırakmış, dolayısıyle bu sanat kolunun büyük ilerlemeler kaydetmesine yol açmıştır. 7 nci yüzyıl Yunan heykeltraşlığı Mısır'ın etkisi altında frontal, yani dimdik ayakta duran ve “kuros” olarak gösterilen çıplak erkek heykel tipini ortaya koymuştur. Bunun 


Heykeltraşlık 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yanında ayakta duran kadın (kore) ve oturan erkek heykelleri de vardır. Bu heykellerde insan vücudu ve adalelerinin nasıl doğal şekiller aldığını, hareketin masıi canlılık kazandığını, elbiselerde kumaş kıvrımlarının ne şekilde meydana geldiğini, endividücl hatların nasıl belirmeğe başladığını, veya sanatçının ne suretle tek heykelden heykel gruplarına geçtiğini adım adım izlemek mümkündür. Zaınanla bazı 


Res. 135 — Delfoi'da Sifnos hazine binasının cephesi. 


heykeltraşlık ekolleri ortaya çıkmaktadır. Nüfuz alanlarının sınırları pek belli olmayan bu ekollerin başlıcaları arasında Girit-Peloponnes ve İyonya ekollerini gösterebiliriz. Dorlar genellikle iri yapılı, güçlü ve adaleli, İyonlar ise daha narin ve daha yumuşak vücutlardan hoşlanmakta ve malzeme olarak 7 nci yüzyıldan başlayarak ilk önce Naksos ve bir süre sonra ondan daha beyaz olan Paros mermerini kullanmaktadırlar. Kuros tipinin meydana gelişinde büyük rol oynadığı anlaşılan Ege adaları'nda ise yine mermer başlıca malzeme olarak ele alınmaktadır. 


YUNAN TARİHİNİN ARKAYİK ÇAĞI 241) 


Girit - Peloponnes ekolünün karakteristik eserleri arasında “Auxerre” heykelini 
(res. 136), ya da Delos'ta Nikandra adında bir kadın tarafından Ârtemis'e adak edilen heykeli (res. 137) gösterebiliriz. Her iki kadın vücuda yapışık, belden kemerle sıkılmış bir entari giymekte, yan yana duran ayakları eşit olarak vücut ağırlığını taşımakta, kollar vücude yapışık olarak aşağıya sarkmakta ya da dirsekten bükülmüş olarak göğsü korumakta, basık alınlı çehre üçgen bir şekil göstermekte, alnı sınırlandıran saç kitleleri stilize edilmiş örgüler şeklinde omuzlara doğru sarkmaktadır. Delfoi'da bulunmuş olmakla beraber 
Argoslu Polimedes adında bir sanatçı tarafından yapılmış olan Kleobis ve Biton'un heykelleri (bunların efsanesi için bk. Herodotos 1, 31) aynı özellikleri taşımakla beraber geniş omuzları, nefes alıyormuş gibi şişkin göğüsleri, kabarık fakat sınırlı işlenmiş göğüs ve yalnız çizgilerle belirtilmiş karın adaleleriyle dikkati çekmektedir (res. 138). 


İyon ekolüne ait tipik eserler arasında 
Efesos'ta büyük tapınağın altındaki sunak kaidelerinden birinin içinde bulunmuş olan fildişi heykelcikler gösterilebilir (res. 139). 
Bunlar sütun yuvarlaklığındaki şekilleri ve kıyafetleri bakımından doğu, en çok geç 
Hitit heykeltraşlığının etkilerini göstermekle beraber, üslüp bakımından hiç kuşkusuz 


Res. 136 — “Auxerre | “nere heykeli” 


olarak gösterilen Girt-Pelopor- 


nes ekolüne ait kadın heykeli. 


Yunan eserleridir. Bunlardan keşiş tarzında giyinmiş bir hadım rahip heykeli gerek hefifce gülümseyen çehre ifadesi, gerek işleniş tarzı bakımından bu serinin şahserlerinden biridir (res. 139 sağ). Anıtsal heykeller arasında üç parçadan ibaret bir elbise taşıyan, yuvarlak olmakla beraber yukardan aşağıya doğru daralan ve Sisamlı Heramyes adında bir kgdın tarafından Hera'ya ithaf edilmiş olan heykel zikrolunabilir (res. 141 


Ege ve Yunan Tarihi, 16 


242 


Res. 137 — Deloslu 
Nikandra'nın Artemis'e 


adak ettiği heykel. 
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sol). Didima'dan Panormos limanına giden kutsal yol üzerinde koltuklarda oturan ve büyük bir kısmı M. ö. O ncı yüzyıla ait olan erkek ve kadın heykelleri (Branhid'ler) (res. 140) geç Hitit sanatının etkisi altında bulunmakla beraber vücutlarının elbise altında belirmesi ya da oturdukları koltuktan ayırt edilmesi gibi enteresan gelişim evreleri göstermektedir. İyon sanatı Samos 
(Sisam) ve Khios (Sakız) adalarında önemli merkezler bulduktan ve giyimli kadın (Kore) tipini geliştirdikten sonra (res. l4l sağ) bu tip heykeller M.ö. 6 ncı yüzyıl ortalarına doğru Atina'ya girmekte gecikmemiştir. Bu alanda Anadolu'yu 
Pers istilâsı yüzünden terkederek Atina'ya göçen ve tiran Peisistratos tarafından kabul ve teşvik olunan İyonyalı heykeltraşların büyük rolü olmuştur. Daha önceleri (6 ncı yüzyılın ilk yarısı) poros'tan yapılmış ve üzerleri boyanmış, dikkate değer bir ifade gücünü haiz, büyük bir kısmı arşitektonik nitelikte heykel ve heykel grupları (ekserisi alınlık heykelleri) (res. 104-105), ya da mermerden işlenmiş buzağı taşıyan Rombos (res. 
106) ve süvarı (res. 111) heykellerinin yerine bir süre sonra (6 ncı yüzyılın son yarısı) peplos (res. 
108) veya uzun etek ve çarpık pelerinden ibaret bir elbise giymiş kadın heykelleri geçmiştir ki, bunlar adak heykelleri olarak Atena tapınağının etratında payeler ya da sütunlar üzerinde yer alıyordu (res. 107). Fakat bu İyon etkilerine karşı Atinalı sanatçıların tepkileri kendini göstermekte gecikmemiş, tiran sarayının modasını açığa vuran 


bu yapmacıklı heykellerin karşısına daha hacimli ve daha sade heykeller çıkmış (res. 109), aynı yüzyılın sonlarına doğru ise bunların çehrelerindeki anlamsız vc suni gülümseme azalmış, hattâ bir süre sonra büsbürtün ortadan kalkmıştır. Bu dönem heykelleri (res. 110) uzaklarda beliren Pers tehlikesini seziyormuş gibi ciddi, hattâ melankolik bir tavır 


takınmış bulunmaktadır. 
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M. ö. 7 nci yüzyıldan başlayarak taş işçiliği- © © 


nin yanında maden işçiliği de ilerlemiştir. 600 e. 


yılına doğru Sisamlı Teodoros ve Roikos adında 


iki sanatçı, hiç kuşkusuz Mısırlıların bu alanda 


edinmiş oldukları tecrübelerden faydalanarak, içi mz 


boş tunç heykel dökme tekniğini uygulamağa başlamışlardır. Bu teknik pek çabuk İyonya”- dan Yunanistan'a geçmiş ve en çok Argos'ta gelişmiştir. Argos ekolüne ait tunç heykeller arasında zamanımıza kadar gelmeyen, fakat hakkında genel bir fikir edinilmesi mümkün olan Amiklay'daki Apollon'un kolosal heykeli gösterilebilir. Bu heykel için Magnesialı Batikles anıtsal bir taht yapmıştı. 


Binaların ve heykellerin seyirci üzerindeki etkisini tamamlamak için Yunan sanatçıları boyaya da başvurmuşlardır. En eski tapınakların damından başka saçaklık kısımları da ahşap olduğundan bunların, havanın etkilerinden korunmaları için, boyandığı anlaşılıyor. Termos'taki 
Apollon ya da Olimpiya'daki Hera tepınaklarında bazı tahta kısımların toprak levhalarla kaplandığı, bu levhaların rengârenk geometri motifleriyle süslendiği görülüyor. Bu usul sonraları 6 ncı yüzyıl taş tapınaklarında da (meselâ Selinus C tapınağında) (res. 131) teknik ya da koruyucu bir rol oynamamakla beraber, sırf dekoratif olarak uygulanmıştır. Taş tapınaklardaki boyalara yukarda işaret etmiştik (s. 231/32). 
Fakat yalınız tapınaklardaki plâstik süsler değil, heykeller ve kabartmalar da boyanır, bunların çıplak kısımları cilâlanır, elbiseler, gözler ve 


Res. 138 — Kilcobis ya da Biton'un Delfoi'da bulunan heykeli. Heykeltraş Argoslu Polimedes'in eseri. 


saçlar boya ile tebarüz ettirilmek suretiyle çehrelere belirli bir ifade ve heykellere canlılık verilmeğe çalışılırdı. Boyalı heykeller hakkında Atina Akropol'ünde bulunan poros ya da mermer erkek ve kadın hey- 


kelleri bir fikir vermektedir. 
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Resi Arkayık resim ve nakış sanatı, en çok doğu'nun etkisi esim ve nakış ? / altında İyonya'da büyük komposizyonlar meydana getirecek kadar gelişmiştir. Asur sanatında bulduğumuz büyük duvar freskleri ve kabartmalarını örnek alan Sisamlı Mandrokles adında bir ressam-mühendiş Pers kıralı Dareios'un İskit seferinde (yaklaşık olarak 
513) ordusuyla İstanbul boğazı'ndan geçişini bir tablo halinde tanımlamış ve bu eseri Sisam'daki Hera tapınağına adak etmişti (Herodotos IV, 88). Fakat bukabil büyük tablolar bize kadar gelmemiş olduğundan 


o dönemin resmi hakkında ancak tahta ve toprak adak levhaları (res. 


Res. 139 — Kfesos'ta bulunmuş fildişi heykelcikler. Sağda: iplik büken kadın (rahibe?). Solda: hadım rahip. 
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76, 143), mezar stelleri ve tapınak metopları gibi taş ya da kilden düz satıhlar üzerine yapılmış resimler sayesinde bir fikir edinebiliyoruz. 
Bu toprak adak levhaları çok sayıda Korint'te, daha az sayıda Attika'da bulunmuştur. Aynı seriye İyonya'da Klazomenai (Urla yöresi) mezarlıklarında bulunan toprak lâhitleri de katabiliriz (res. 142). Bunlar toprak sandukalar şeklinde olup üst kenarları ve kapaklarının üzerinde geometri motiflerinden başka insan figürleri, hattâ bazan savaş, yarış ve av sahneleri gibi büyük kompozisyonlarla bezenmişlerdir. 
M.ö6.7 nci yüzyıl sonları ve 6 ncı yüzyılda siyah figür tekniği (çizgi hatları olmaksızın), sonraki dönemlerde ise kırmızı figür tekniği kullanılmıştır. 

Yunanlı'ların günlük ihtiyaçları için yapmış oldukları vazolar da resim ve nakış sanatı için önemli belgelerdir. 
Yukarda 8 inci yüzyılda başlamış olduğunu söylediğimiz 
(s. 151/52) “şarkkâri üslüp” 
7 nci yüzyılda da devam etmekle beraber bu dönemde daha gelişmiş ve daha tabiileşmiş olan geometrik ya da figürlü motiflerin yanında insan resimleri önemli yer almakta, ressamlar yalnız tek insan figürünü değil, oldukça büyük kompozisyonlar, hattâ çeşitli frizlerde hirbiriyle ilgili kompozisyonlar meydana getirmesini bilmekte ve en çok mitolojik konulara başvurmaktadırlar. 


Res. 140 — “Branhid”lerden Teihiussa tiranı 
Hares'in heykeli. 


Bu iki yüzyılda vazoların şekli, resimlerin üslüp ve konusu bakımından birbirinden ayrılan çeşitli keramik gruplarını birer birer saymağa imkân yoktur. Yalnız bunlar arasında doğu Yunan ve Korint ekollerinin önemli bir yer aldığı söylenebilir. Doğu Yunan ekolü renklerin berraklığı, çeşitliliği ve sahnelerin canlılığı ile göze çarpmakta, 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Res. 141 — Solda: Sisamlı Heramyes'in Hera'ya adak ettiği heykel, Sağda: Sisam'da Hera'ya adak edilmiş bir aile grupuna ait “Wilippe”nin heykeli 


ressamlar ahenkli bir surette tertiplemesini bildikleri “hayvan frizleri”nde (res. 145 sağ) başarılı olmakta, birçok hallerde büyük tablolardan aldıkları motiflerde mümkün olduğu kadar çok şey anlatmak istemektedirler. Korintte daha sonraki eserlerden ayırt edilmeleri için “protokorint vazoları” olarak gösterilen, başlangıçları 8 inci yüzyıla dayanmakla beraber esas itibariyle 7 nci yüzyıla ait olan vazolar doğu'dan getirilen kumaş ve halıları örnek alarak açık bir zemin üze- 


On 0 lg > mm a, 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rine parlak siyah, kırmızı veya beyaz boya ile özenle yapılmış birtakım geometrik bezemeler ya da mitolojik sahneler göstermekte, herbiri başlı başına bir sanat eseri olmak iddiasında bulunan bu vazoların Akdeniz piyasalarında büyük rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Bu grup vazolarının bir şaheseri olarak büyük bir ustalık ve incelikle işlenmiş savaş ve av sahneleri kapsayan “Chigi” vazosu (res. 
144) gösterilebilir. 

Korint'te bir süre sonra bu vazoların yerine yine aynı renk ve aynı teknikte, “şarkkâri” bir üslüp göstermekle beraber şekil bakımından daha büyük ve daha kaba, dekorasyon bakımından daha özensiz vazolar geçmekte, Korint vazo sanayiinin gelişmesi sonunda bu vazoların seri halinde yapıldığı ve eski sanat değerlerini kaybettiği görülmektedir (res. 145 sol). 
M.öâ. 6 ncı yüzyıl içerlerine kadar gelen bu vazoların yanında yine aynı şehirde figürleri açık bir zemin üzerinde siyah siluet şeklinde gösteren, fakat siyah boyadan başka beyaz ve kırmızı renkler de kullanan bir “siyah figürlü üslüp” meydana gelmiş, bu üslâp “Amfiaraos vazosu”nda olduğu 


gibi büyük kompozisyonlar ortaya 


Res. 142 — Topraktan yapılınış bir 

Klazomenai lâhti, Üst frizde iki savaş 

arabası arasında hayvanlar egemeni 

tanrıça. Alttaki metop'larda köpek, 

domuz ve keçiler. En alt frizde iki aslan arasında boğa. 


koymasını başarmıştır. Bu üslüptaki vazolar 6 ncı yüzyılın ilk yarısın- 


da kısa bir süre için büyük bir gelişim gösterdikten sonra Atina vazola- 


rının rekabeti karşısında yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. 


6 ncı yüzyıl vazo atelyeleri arasında Sparta önemli bir yer alır. 


Siyah figür tekniğinde bezenmiş olan yayvan kâse ve tabaklar arasında Kirene kıralı Arkesilaos'un huzurunda silfion bitkisinin tartılıp ge- 


milere yüklenmesini tanımlayan tabak (res. 97) zikre değer. Diğer 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dikkate değer bir tabak üzerinde genç Spartalı savaşçıların ölen arkadaşlarını omuzlarının üzerinde savaş meydanından uzaklaştırdıkları ianımlanmıştır (res. 60). 


Hes, 143 — Korint'te bulunmuş toprak adak levhaları üzerinde vazo sanayilile 


ilgili resimler. 1. Kilin madenden çıkarılması. 2. Bir vazonun çarkta yapılması. 
3. Çömlekçi fırını, 4. Fırın içinde pişirilen kaplar. 


İtalya'da Khiusi mezarlarından birinde bulunmuş olan “François vazosu” (M.ö. 570 - 560) o dönem Atina vazolarının bir şaheseri olup üzerinde çeşitli frizler halinde Pelevs, Tetis ve oğulları Ahillevs'in önemli bir yer aldığı zengin mitolojik resimler kapsamakta, sayıları 
250 yi bulan figürler, üslüâplarının incelik ve dakikliğiyle dikkati çekmektedir (res. 146). Bu vazo aynı zamanda o dönemde başlayan “siyah yigürlü” Atina vazolarının bir öncüsü olması bakımından da önemlidir. Vazonun üzerinde çömlekçi Ergotimos'la ressam Klitias'ın imzaları vardır. O zamanlar büyük revaç bularak bir taraftan Karadeniz, diğer taraftan Akdeniz piyasalarına egemen olan bu vazolarda geometri bezemeleri azalmakta, buna karşılık geniş bir yer kaplayan insan figürieri vazonun, kırmızı dış sathı üzerine, fırında pişirildikten sonra, parlak siyah bir renk alan bir boya ile siluet olarak işlenmekte, bu figürlerin iş ayrıntıları kazılmış çizgilerle belirtilmektedir. M. ö. 530 - 520 yılla-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Res. 144 — Bir “protokorint” vazosunun (Chigi vazosu) ana frizi. 
İki savaşçı safının karşılaşması; solda bir flütçü. 


Re. 145 — Solda: Doğu üslübunda bezenmiş bir “Korint” vazosu. 
Sağda: geyikler friziyle süslü bir doğu Yunan vazosu. 
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rına doğru siyah figürlü vazoların yerine “kırmızı figürlü vazolar” (res. 147) geçmektedir. Bunlar siyah bir zemin üzerinde kırmızı renkte figürler kapsamakta, bu figürlerin iç ayrıntıları fırça ile yapılmış siyah çizgilerle belirtilmektedir. Endividüalizmin arttığı bu dönemde birtakım sanatçı şahsiyetleri ortaya çıkmakta, bunlar vücude 


Res. 146 — Siyah figür tekniğinde bezenmiş bir Attika vazosu (François vazosu). 
Frizlerde Pelevs ile Tetis'in düğününde tanrılar prosesyonu, Ahillevs ile ilgili sahneler ve hayvan dizileri tanımlanmıştır. 


getirmiş oldukları eserleri sanat eserleri saydıklarından (gerek heykellerde, gerek vazolarda) onların altına imzalarını koymaktadırlar. Halbuki doğu uygarlıklarında sanatçılar kendilerinin tanrının ya da hükümdarın buyruğunu yerine getirdiklerine inandıklarından ortaya koydukları eserin altma imzalarını atmaktan çekinmekte, kimliklerini âdeta yok etmektedirler, 
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Res. 147 — Solda: Bir Attika amfora'sının siyah figür tekniğinde bezenmiş bir tarafı; Herakles'i Olimpos'ta ziyafette göstermektedir. Sağda: Aynı vazonun kırmızı figür tekniğinde bezenmiş diğer tarafı. Andokides ressamının eseri. 


İşte bu suretle 7 nci ve 6 ncı yüzyıllar Yunanlıların doğu uygarlıklarından faydalanmak, fakat bu uygarlıklardan aldıkları elemanları kendi mizaçlarına göre değiştirmek ve geliştirmek suretiyle yüksek bir uygarlık kurduklarını, böylece 5 inci yüzyıl uygarlığının temellerini attıklarını görüyoruz. Fakat arkayik dönem kültürü yalnız klâsik kültürün değil, bugün benimsemiş olduğumuz Avrupa kültürünün de temeli olmuştur. 


ALTINCI BöLÜM 


YUNAN TARİHİNİN KLÂSİK ÇAĞI 
(M.ö. 5 inci yüzyıl) 


PERS KIRALLIĞI 


Pers Kıral Persler İran yüksek yaylasının güney-batısında Parsa ers Kırallığı ve batı ile ilişkileri (Yunanirlarda Persis) adını taşıyan ve aşağı yukarı bugünkü Fars eyaletine karşıt olan bölgede oturuyorlardı. Başlarında Akhaimenid sülâlesinden kırallar bulunan Persler pek eski zamanlardan beri Elâm uygarlığının etkisi altında kalmışlardı. Sülâlenin beşinci kıralı olan Kiros ll (Perslerde Kuraş) (M. 6. 
559 - 529) vasali bulunduğu Med kıralı Astiyages”e (İştuvegu) karşı 
isyan etti. Bu kıralı 550 yıllarına doğru yenmek ve esir etmek suretiyle Med kırallığını ortadan kaldırdı ve onun yerine İran yaylasından Anadolu'da Kızılırmağa kadar uzanan büyük Pers kırallığını kurdu. Doğuda kurulan bu büyük devletin yarattığı tehlikeyi önlemek ve Ön Asya devletler sistemindeki dengeyi sürdürmek için Lidya kıralı Kroisos, Babil kıralı Nabonid ve Mısır kıralı Amasis bir ittifak aktettiler. Durumunu bu suretle bir dereceye kadar güvenlik altına alan Kroisos 547 
yılına doğru harekete geçerek İran'ın nüfuz bölgesi olan Kapadokya'ya girdi. Fakat genç ve dinç İranlı kavimlerden meydana gelen ordusuyla Kiros Lidyalı'ları yalnız Kapadokya'dan çıkarmakla ve eski sınır olan Kızılırmağın batısına sürmekle kalmadı, Lidyalı'ları izleyerek başkent Sardes kapılarına dayandı ve onları o yörede büyük bir yenilgiye uğrattı. Sardes kısa bir kuşatmadan sonra zaptedildi. Kroisos Kiros tarafından esir alınarak Medya'ya gönderildi (546). Bu suretle Lidya kırallığı yıkıldıktan sonra Persler Harpagos ve Mazares adında komutanlarının idaresinde batı Anadolu'ya girdiler ve İyonya şehirlerini birer birer ele geçirmeğe başladılar. Yalnız büyük ve güçlü bir şehir olan Miletos önceleri Lidyalı'larla aktetmiş olduğu ittifak antlaşmasını Perslerle yeniledi. Fokaia ve Teos halkı ise gemilere binerek şehirlerini terkettiler; bunlardan birincileri batı Akdeniz'de, ikincileri ise kuzey Karadeniz kıyılarında kendilerine yeni bir yurt aramağa koyuldular. Fakat Pers egemenliği Anadolu Yunanlı"ları için büyük bir yenilik meydana getirmedi. Persler idare merkezleri Sardes (Sart) ve Daskileion (Ergili) olmak üzere iki satraplık kurdular, İyonya ve Aiolya şehirlerini bu satraplıklara bağladılar. Belirli yerlerde askeri üsler ve koloniler kurmak suretiyle bu bölgelerin idaresini satraplara bıraktılar. Fakat Yunan şehirlerinin merkezi hükümetle olan ilişkileri pek gevşekti. 
Susa ya da Ekbatana gibi uzak başkentlerde oturan Pers kırallarının Yunan şehir devletleriyle teker teker ilgilenmelerine imkân yoktu. 
Anadolu'da asıl egemenler hemen hemen sonsuz yetkilere sahip bulunan satraplardı ki bu idari âmirler Yunan şehirlerinin başlarına kendilerini tutan tiranların geçmesini daima teşvik etmişlerdir. 


M.ö. 539 yılında Kiros Babili zaptetmek ve büyük bir törenle şehre girmek suretiyle Babil devletini kırallığına kattı. Kıral, Babil tanrılarını korumak ve şehri yağma ettirmemek suretiyle rahipleri kazandı ve bunlar tarafından Babil tahtının meşru mirascısı sayılarak dünya egemenliğine işaret eden “dört kıta kıralı” ilân edildi. 
Bu suretle Babil, Susa ve Ekbatana'nın yanında, üçüncü başkent oldu. 
Kiros Nabukadnezar zamanından beri (586) Babil'de sürgün hayatı yaşayan İbranilere ülkelerine geri dönüp Kudüs'te yeni bir tapınak yapmalarına izin verdi. 538 de Fenike şehir ve limanları Pers hegemonyasını tanımak zorunda kaldılar ve donanmalarını Pers'lerin buyru- 
&una verdiler. Bu suretle doğu ülkeleriyle yapılan ticaret Suriye - Arabistan çölünden geçen ve Fenike'de sona eren yolları izlemeğe başladı. 
Bu durum Fenike şehirlerinin İyonya şehirlerine kıyasla daha büyük bir ekonomik refaha kavuşmalarına yol açtı. 


Kiros ömrünün son yıllarını İran'ın kuzey doğusunda oturan step kavimlerine ve en çok Saka'lara karşı harbetmekle geçirdi ve aşağı Oksus bölgesinde 529 yılında öldü. 


Oğlu ve halefi Kambizes (Pers'lerde Kambuzya) (M. ö. 528-522) Mısır kırallığını Pers devletine katmak suretiyle babası tarafından başlanmış olan eseri tamamladı (525). Bu kıral son Mısır hükümdarı Psammetik TIT ün halefi olarak tanındı ve Mısır kırallarının bütün hukuk ve ünvanlarına sahip oldu. Nitekim Mısırlı rahip ve tarihçi Maneto'nun (M. ö. 
3 üncü yüzyıl) kırallar listesinde Pers kıralları Mısır'ın 27 nci sülâlesine mensup kırallar olarak gösterilmişlerdir. Fakat Mısır'da yer yer isyanlar patlak verince Kambizes Mısır halkı ve tanrılarına karşı şiddet kullanmağa ve bazı tapınakları yakıp yıkmağa başladı. Pers kıralı güney Mısır sınırlarını Habeşistan'a kadar genişletmek suretiyle bu ülkede 522 yılına kadar kaldı. 
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Fakat Kambizes'in son yılı Gavmâta (Yunanlı'larda Smerdis) adında bir rahibin çıkardığı bir ihtilâl yüzünden bunalımlı bir hal aldı ve kıralın mevkii bir hayli sarsıldı. Bu rahip kendisini Kambizes tarafından öldürülmüş olan Kiros'un ikinci oğlu Bardya olarak göstermek, halk lehinde birtakım reformlar yapmak ve genel bir vergi affı ilân etmek suretiyle alt tabakaları kendi tarafına çekmeği başarmış ve kıral ünvanını takınmıştı. Bu haber üzerine Kambizes Mısır'dan hemen hareket ederek Suriye'ye girdi, fakat yolda, anlaşıldığına göre tabii bir ölümle öldü (intihar değil) (522). Kıralın böyle kritik bir anda ölmesi üzerine Akhaimenid'ler saltanatı sona ermiş ve Gavmâta rakipsiz kalmış gibi görünüyordu. Bir yıl kadar sürdüğü anlaşılan bir kargaşalık döneminden sonra Akhaimenid'ler hanedanının ikinci derceede bir kolundan Histaspes'in (Viştaşpa) oğlu Dareios (Darayavahuş) altı Pers soylusunun yardımıyle Gavmâta'yı esir almağı ve idam ettrmeği başardı ve Kambizes'in meşru mirascısı olarak Pers tahtına oturdu. 


Yakın doğunun en dikkate değer hükümdarlarından biri olan Dareios I(M.ö6ö.522-486) (res. 151) yalnız selefleri tarafından kurulan sınırları korumakla kalmadı, bunları genişletmek, yer yer başgösteren ayaklanmaları bastırmak ve örnek bir teşkilât vücude getirmek suretiyle Pers kırallığını o zamanın en güçlü bir devleti haline getirdi; bu devletin aynı gücü aşağı yukarı koruması suretiyle hemen hemen 200 yıl yaşamasını sağladı. 


Pers'ler Anadolu'yu ele geçirmekle Avrupa ile karşı karşıya gelmişler ve ister istemez Balkan yarımadası'nın oldukça karışık durumuyla ilgilenmek zorunda kalmışlardı. İşte bu suretle bunlar batı siyasetine karışmışlar ve Boğazlar'dan gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için Balkan'lara bir sefer yapmak lüzumunu duymuşlardır. 


Darcios 513 yılında İstanbul boğazı'ndan Trakya'ya geçerek bu ülkede, denizden pek fazla uzaklaşmamak suretiyle, batıya doğru ilerlemeğe başladı ve Tuna'nın ötesinde oturan İskit”lerin ya da Dareios”- un mezar yazıtında bildirildiği gibi “deniz ötesindeki Saka'lar”ın üzerine yürüdü. Pers ordusu Tuna'yı aşarak Dinyestr ırmağına kadar ilerledi, fakat yerli kavimlerden ciddi bir direnme görmediğinden kesin sonuçlu bir zafer elde edemedi. Bununla beraber bu sefer sonunda Trakya, hattâ Makedonya Pers devletinin nüfuzuna girmiş oldu. M. ö. 
511 de Dareios Hindistan'a karşı bir sefer yaptı, Pencap bölgesine 
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girdi ve İndos (Sind) yöresinde bir eyalet kurduktan sonra İran'a geri döndü. 


Pers devleti Kiros'tan Dareios'a kadar tüm dünyaya egemen olmağı amaç edinen emperyalist bir siyaset izlemiş ve sınırlarını sürekli olarak genişletmiştir. 
Nitekim Dareios zamanında kırallığın sınırları doğuda İndos'tan batıda Ege kıyıları ve Tuna'ya, kuzeyde Kafkasya'dan güneyde Nubya'ya kadar uzanıyordu. Fakat Darelos'tan sonra gerileme belirtileri başgöstermekte gecikmemiş, o dönem kıralları fetihlerden 


Pers kırallığının siyaseti ve teşkilâtı 


vazgeçerek devletin bütünlüğünü korumak kaygusuna düşmüşlerdir. 
Pers kırallığının oldukça kısa bir zaman içinde meydana gelişinde eski doğu devletlerinin gerek siyaset, gerek kültür alanında artık verimli bir faaliyet gösteremiyecek kadar ihtiyarlamış ve yıpranmış olmalarının büyük rolü olmuştur. 


Pers kırallığı mutlak bir idare sistemine sahipti, “Ülkeler kıralı” veya “kırallar kıralı” ünvanını taşıyan, fakat Mısır'da olduğu gibi hiçbir zaman tanrı sayılmayan kıral tüm dünyanın sahibi sayılır, buyrukları kanun niteliğini taşırdı. Tanrı Ahuramazda'nın en sevgili kulu olan kıralın yanında aristokratlar önemli bir yer alırlardı. Bunlar kayıtsız şartsız kırala bağlı bulunur ve onun buyruklarını harfiyen yerine getirmeği en kutsal ödev sayarlardı. Yalnız aristokratların değil, fakat her uyruğun baş ödevi kırala hizmet etmekti. Herodotos'un (1, 136) söylediği gibi her Pers ata binmeği, ok atmağı ve gerçeği söylemeği daha gençliğinde öğrenirdi. 


518 yılındaki büyük isyan bastırıldıktan sonra Dareios devletini 
yeni baştan teşkilâtlandırdı. Bütün kırallık 20 vergi bölgesine (Herodotos bunlara “nomos” demektedir) ayrıldı. Fakat Dareios bu bölgelerin yanında Kiros'un vücude getirmiş olduğu satraplık teşkilâtını 
sürdürdü ve geliştirdi. Sayıları zamanla değişen, fakat genellikle 20 
den aşağı düşmeyen satraplıkların başında mülki güçten başka belki askeri gücü de elinde bulunduran ve kıralın vekili sayılan “satrap” (persce kşatrapavan — devlet koruyucusu, grekçe satrapos) vardı. 
Sonraları satraplık anlamı merkezi hükümetin otoritesini temsil eden bir anlam olmaktan çıkmış, birleşik Pers devleti içinde sadece bir “idari bölüm'ü ifade etmeğe başlamıştır. Hattâ Pers ülkesi bile, bazı imtiyazlara sahip olmakla beraber, aynı şekilde bir idari bölüm sayılmıştır. Bazı satraplıklar, meselâ batı Anadolu'daki Daskileijon satraplığı kuşaklar boyunca irsi bir makam imiş gibi aynı ailede kalmıştır. Sivil ve askeri gücün bir elde toplanması birçok hallerde satrapların merkezi hükümet karşısında özgür kalmalarına ve hattâ ayaklanmalarına yol açmıştır. Nitekim M. 6. 5 inci yüzyıl ortalarından itibaren birçok satrap isyanları ile karşılaşıyoruz. Satrap'ların büyük yetkilerine karşı kıralın otoritesi belirli zamanlarda eyaletlere “kıralın gözü ve kulağı” olarak adlandırılan denetçiler göndermek suretiyle kendini göstermiştir. 


İşte bu suretle Ön Asya tarihinde ilk kez belirli bir ulusa bağlı olmayan bir devlet fikriyle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Gerçi Pers'ler bu fikri hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirememişlerdir : Pers devleti esas itibariyle birtakım irili ufaklı devletler, şehir devletleri, aşiret ve kabileler karışımından meydana gelen suni bir teşekkül olmaktan kurtulamamıştır. Bununla beraber Pers kırallarının almış oldukları bazı tedbirler bunların devletlerini parçalanması caiz olmayan bir bütün olarak düşünmüş ve kabullenmiş olduklarını gösterir. Devletin her tarafında geçen tek para sistemi uygulanması, kırallığa tâbi tüm ülkeleri baştan başa kateden bir yol şebekesi ve bu yollar üzerinde düzenli bir posta teşkilâtı meydana getirilmesi bu tedbirlerin en önemlileri olarak gösterilebilir. Bu yollar arasında 111 posta istasyonu kapsayan “kıral yolu” en çok zikre değer. Bu yol Kfesos'ta başlıyor, Sardes üzerinden Sakarya'nın dirsek yaptığı yerde bulunan Gordion'a ulaşıyor, buradan Kapadokya'da bulunan Pterlia'ya (yeri belli değil) gidiyordu. Oradan doğu Anadolu'nun engebeli arazisinden geçiyor, Dicle vâdisini izleyerek Mezopotamya'ya iniyor ve Susa'da son buluyordu. 

Yeni kara ve deniz ticaret yolları bulmak için Dareios Karyandalı Skilaks'ı İndos'tan Arabistan yarımadası'nı dolaşmak ve Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşmakla görevlendirmiş, bu kişi bu işi başarıyle sona erdirmiştir. Bu seyyahatin sonucu Mısır kıralı Nekho Jİ tarafından başlatılmış olan ve Kızıldeniz'i Nil kolları aracıyle Akdeniz'e bağlayan kanalın (Süveyş kanalının öncüsü) Dareios tarafından tamamlanması olmuştur. 

Bu geniş ülkeler içinde Akhaimenid'ler hanedanının anavatanı Persis'te oturan Ari ırktan Persler, bunlardan sonra İran'ın kuzeyinde oturan Medler ve güneyinde yaşayan Elâmlı'lar seçkin bir yer alıyorlardı. Fakat Persler egemenlikleri altında bulundurdukları başka kavimlere karşı, Asurlu'ların tersine olarak, insanca davranmışlar, 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bunlar üzerinde Pers dinini ya da Pers dilini kabullenmeleri için baskı yapmamışlardır. Hattâ merkezi hükümetle eyaletler arasındaki yazışmalarda Pers dili ve Pers çivi yazısı yerine Ön Asya'da geniş bir alana yayılmış olan Aramcanın kullanıldığı görülüyor. Bazı eyaletler- de ise yerli dil ve yazı sistemleri uygulanmıştır (meselâ Tidya'da lidçe yazılmış yazıtların gösterdiği gibi). Aynı uygulama haklarından Likya, Kilikya, Finike ve Mısır halkı da faydalanmıştır. 


Perslerin egemenlikleri altında bulundurdukları ülkelerde sistemli bir “iranlaştırma” politikası gütmemiş olmaları bütün bu ülkelerde yerli unsurların ve yerli kültürlerin gelişmesini kolaylaştırmıştır. Bundan ötürü Pers egemenliği zamanında Anadolu'daki Yunan şehirleri ve en çok Fenike'deki liman şehirleri ekonomik alanda dikkate değer bir gelişme geçirmişlerdir. Aynı hali Mısır ve Babilonya'da da buluyoruz. Esasen Pers kıralları yerli dinlere ve tanrılara karşı büyük bir tolerans göstermekle yabancı kavimlerin Pers egemenliğine ısınmalarına yardım etmişlerdir. Bundan başka Pers hükümeti mutlak monarşilerden ayrı bir teşkilâta sahip bazı şehir devletlerine dokunmamıştır. 
Meselâ zengin bir tüccarlar azınlığı tarafından idare edilen Fenike şehirleri eski teşkilâtlarını korumuş, Kıbrıs şehirleri eskiden olduğu gibi kırallar tarafından idare edilegelmiştir. Filistin ise yarı siyasal, yarı dini-teokratik devlet şeklini sürdürmüş, hattâ bunu geliştirmiştir. 
Büyük Anadolu tanrılarının tapınakları etrafında kurulan rahip devletleri ve demokratik idarelere sahip bulunan Yunan şehir devletleri olduğu gibi kalmışlar ve bazı hallerde yeni baştan teşkilâtlanmışlardır. 
Persler sadece bu şehir idarelerinin başlarına kendilerine sadık kişilerin tiran olarak geçmelerini teşvik etmişlerdir. Fakat bu tiranlar Persler tarafından tâyin olunan kişiler değillerdi; bunlar şehirler içinde eksik olmayan parti kavgalarında Pers'lere dayanmak suretiyle iktidarı ele almış kimselerdi. 


Bütün bu ülkeler ve şehirler üzerindeki Pers egemenliği bunlardan belli bir miktar para vergisi ve gereğinde gemi ve asker almağa inhisar ediyordu. Meselâ İyonya satraplığının her yıl ödediği vergi miktarı 
400 Babil talent'ini buluyordu. Vergiler bazan tarım ürünleri şeklinde 
toplanmakla beraber esas itibariyle Dareios tarafından ihdas olunan para şeklinde alınıyordu. Tüm Pers ülkeleri içinde geçen akçe “dareikos” adını taşıyor ve üzerinde diz çökerek ok atan kıral tasvirini kapsıyordu. 8,42 gr. ağırlığında olan dareikos o zamanın en gözde stateri 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olan Fokaia stateri'nin yarısı ve Babilonya min'inin 1/60 ı değerinde olup aynı zamanda 20 gümüş şekel ile eşit sayılıyordu. Altının gümüşe 
olan oranı 13,5:1 idi. Herodotos'a göre tüm vergilerin tutarı 360 
altın ve 7600 gümüş talent'i buluyordu (yaklaşık olarak 23 milyon Türk lirası). 


Res. 148 — Kiros'un Pazargat'taki mezarı. 


Bu koşullar altında Pers egemenliğinin yabancı kavimler için ezici olmadığı anlaşılır. Hattâ bu egemenlik bazı uluslar, meselâ Mezopotamyalılar ve Fenikeli'ler için hayırlı bile olmuştur. Çünkü iç barış ve onun doğurduğu huzur, ılımlı bir vergi sistemi, yeknasak bir akçe, kırallığı baştan başa kateden yol şebekesinin sağladığı düzenli bir ulaşım ticaretin gelişmesini mümkün kılmış, uluslararası ticaret ise sürekli olarak kırallar tarafından korunmuştur. Ulaşımın kolaylığı tarım, hayvancılık ve sanayie de yeni bir hamle vermiştir. Bu durumdan en çok Fenike şehirleri faydalanmış, bunlar günden güne gücünü arttıran Kartaca ile işbirliği yapmak suretiyle batı Akdeniz pazarlarını yavaş yavaş ele geçirmeğe başlamışlardır. Batı ve güney - batı Anadolu'daki Yunan şehirleri de bir taraftan iç Anadolu, diğer taraftan Ege bölgesi ve Balkan yarımadası ile ticarette bulunmuşlar, bu yüzden büyük maddi refaha kavuşmuşlardır. Persler bazı Yunan şehirlerine sikke basmak hakkını da vermişlerdi. Hattâ Kizikos altın sikkeler bile basabiliyordu. 


Perslerin izledikleri bu tolerans siyasetinin kuvvetli ve zayıf 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tarafları vardı. Gerçi bu siyaset birçok ülkelerin ekonomik durumlarının iyileşmesini sağlamış, fakat diğer taraftan uyanık ve benliklerini kavramış bazı uluslarda Pers egemenliğinden bir an önce kurtulmak fikrinin ortaya çıkmasına ve kuvvet bulmasına yol açmıştır. Hattâ bazı uluslar Pers'lere karşı özgürlük savaşına girişmekten bile çekinmemişlerdir. Fakat Pers'ler güçlü orduları sayesinde bu isyanları bastırmak yollarını bulmuş, âsi kavimlere karşı bazan şiddetli davranarak bu kavimleri yerlerinden kaldırıp uzak ülkelere sürmek usulünü uygulamışlardır. 


İlk zamanlar Pers ordusunun özünü ok, yay ve mızrak taşıyan Med ve Pers piyadesi ve bilhassa Pers süvarisi teşkil ediyordu. “Ölümsüzler” ünvanını taşıyan ve sayıları 10000i bulan Pers piyadesinin arasından seçilen 1000 kişilik bir kuvvet kıralın muhafız alayını meydana getiriyor ve bir binbaşının (hazarapatis) buyuruğu altında bulunuyordu. Bazı binbaşılar askerliği bıraktıktan sonra başbakanlığa kadar yükselmişlerdir. Bu piyadelerin yanında kaleler ve askeri üslerdeki garnizonlar, bir harp çıktıkta kıralın bayrağı altında toplanan kuvvetler, satraplar ya da yerli prensler ve beyler tarafından vücude getirilen birlikler de vardı. Fakat zamanla orduda milli unsur azalmış, bunların yerini eyalet askerleri veya ücretli askerler (en çok Yunanlı'lar) almağa başlamıştır. Aynı zamanda kıral hanedanında da çöküntü belirtileri kendini göstermekte gecikmemiş, kırallar halkla her türlü ilişkilerini keserek saraylarında kapalı bir hayat sürmeğe başlamışlardır. Bununla beraber Dareios | zamanında son şeklini alan bu teşkilât eğer dıştan gelen bir kuvvet tarafından yıkılmamış olsaydı belki daha yüzlerce yıl yaşayabilirdi. Pers devlet teşkilâtı Makedonya kıralı Büyük İskender tarafından bazı hususlarda benimsenmiş, İskender monarşisinden Hellenizm dönemi kırallıklarına ve oradan da Roma İmparatorluğu'na geçmek suretiyle etkilerini Avrupa'da da uzun süre göstermiştir. 


Perslerin devletlerine verdikleri bu yeni düzen Zaratuştra ya da Zerdüşt adını taşıyan bir düşünürün ortaya koyduğu dinin etkisi altında bulunmaktadır. Büyük bir ihtimalle M.ö. 6 ncı yüzyılda ortaya çıkan bu yeni din doğunun çok tanrılı dinlerinin üstünde bulunuyor, İbranilerde olduğu gibi manevi varlık olarak bir tek tanrı kabulleniyor ve herkesi “yalana” karşı mücadeleye çağırıyordu. İyilik prensipini Ahuramazda, karanlık ve 


Perslerin dini 
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Res. 149 — Persepolis saraylarının genel görünüşü. 


kötülük prensipini ise Angramanyu (Ahriman) temsil etmektedir. 
Bu iki prensip hayatta ve tabiatta mücadele halindedirler. İnsanlar dünyada yaptıkları iyi ya da kötü işlerden sorumludurlar, yani kendi kaderlerine kendileri egemendir. Ahuramazda'ya inanç getirip vücudunu ve ruhunu temiz tutanlar ve fenalıkla savaşanlar sonsuzluk dünyasına geçmekte, günahkârlar ise cehennemde her türlü iskenceye katlanmaktadırlar. Kıyamet gününde ölüler tekrar dirilecektir. O gün Ahuramazda Angramanyu'ya, iyilik fenalığa, hayat ölüme galebe çalacak, bu dini kabullenenler sonsuz mutlu bir hayat süreceklerdir. 


Persler gözle görülmeyen bir varlık olan Ahuramazda için tapınaklar ya da heykeller yapmazlar, tanrıya, bir rahibin idaresinde ağıtlar okunduğu esnada, sunaklar üzerinde temizliğin temsilcisi sayılan ateş 


yakmak suretiyle taparlardı. Bu dinin derinliği ve temizliği hakkında 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Dareios'un Bisütun'daki ünlü yazıtı bir fikir vermekte, kıralın Ahuramazdaya olan inancını yansıtmakta ve ancak tanrının kendisine bahşettiği güç sayesinde bu kadar büyük başarılar elde ettiğini açığa vurmaktadır. 


Zaratuştra dini, öz karakteri bakımından, üniversel bir dindi. 
İbrani peygamberleri gibi ortaya çıkan ve propaganda yazılarıyle bu dini yaymağa çalışan Zaratuştra'dan sonra da bu din “magos” olarak gösterilen rahipler tarafından geniş bir alana yayılmış, aynı zamanda dini doktrinler bir sistem halinde toplanmıştır. Bu dinin özünü teşkil eden birbirine zıd iki prensip arasındaki mücadele (düalizm) Akhaimenid'ler saltanatı zamanında bir taraftan Anadolu'ya, diğer taraftan Suriye üzerinden Mısır'a girmiş, daha sonraları ikinci bir fena dünya ruhu kabullenen Yunan filosofu Eflâtun ve Aristo üzerinde etkilerde bulunmuştur. Bundan başka İbrani dininde bulunmayan “özgür hayat” ya da insan tabiatında mücadele halinde bulunan iki prensip anlamlarının hıristiyanlığa da geçmiş olduğunu kaydetmeliyiz. 


Belli. Zaim Persler Ön Asya'da çivi yazısını kullanan kavimlerin 

sonuncusu olmuşlardır. Pers çivi yazısı Babil, Asur ve Elâm yazılarından alınmış 41 hece işaretinden ibaret olup başka çivi yazısı sistemlerine kıyasla çok daha sadedir. Pers yazıt!: ına Kiros zamanından beri rastlıyoruz. Hemen hepsi kırallarla ilgili resmi yazışmalardan ibaret olan bu yazıtlar Kserkses I den sonra azalmakta ve 


Pers kırallığının yıkılmasıyle büsbütün ortadan kalkmaktadır. 


N Pers kırallığının bütün görkemi kendisini kıral yapıers sanalı 

larında gösterir. Kıral sanatından önce var olan bir halk sanatından bahsetmek doğru olmasa gerektir. Çünkü Kiros'a kadar köylü ya da çoban olarak yaşamış olan Perslerin hayat koşulları böyle bir sanatın ortaya çıkmasına hiç te elverişli değildi. Büyük Pers kırallığının kurulmasiyle meydana gelen ve kısa bir zaman içinde büyük bir gelişim gösteren Pers saray sanatı bir taraftan doğunun, yani Mısır, Asur ve Anadolu'nun, diğer taraftan batının, yani Yunan sanatının etkisi altındadır. Bundan başka hakkında pek az bilgimiz olan Med sanatı, ya da Pers'lerde görülen bazı hayvan şekillerini tamamen veya kısmen süs motifi olarak kullanma eğiliminin gösterdiği gibi, İskit sanatı etkilerinin de belirli bir rol oynadığı anlaşılıyor. Fakat Pers'ler bu çeşitli kaynaklardan aldıkları motifleri, Fenikeliler gibi, yanyana 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Res. 150 — Persopolis sarayında bir sütunlu salonun (apadana) içini canlandıran resim. 


sıralamakla yetinmemişler, bu sanat elemanlarını zevk ve ahenkle birbirine katmak ve birbiriyle yoğurmak suretiyle başlı başıma bir Pers üslübu ortaya koymuşlardır. 


Pers mimarlığının vücude getirdiği en büyük yapılar kıral saraylarıdır. Persepolis (res. 149) ya da Susa sarayları yüksek teraslar üzerinde bulunmakla beraber ne Babil sarayları gibi kale, ne de Asur sarayları gibi kale ile tapınak karışımı bir bütündür. Bunlar plân bakımından da Mezopotamya saraylarından ayrılmakta ve cephelerinde ya da içerlerinde taş sütunların önemli bir yer aldığı birtakım pavyonlardan ibaret bulunmaktadır. “Apadana” adını taşıyan sütunlu salonlarda (res. 150) kıral, kalabalık maiyeti tarafından çevrilmiş olarak, taht üzerinde oturur, uyruklarını ya da yabancı elçileri huzuruna kabul ederdi (res. 151). Ahşap tavanları destekleyen narin ve yüksek sütunların başlıkları Mısır, Asur ve Yunan başlıklarından alınmış çeşitli motifler kapsamakla beraber en üst kısımlarında çift boğa başlarıyle da süslenmiş bulunmakta, bundan ötürü İskitlerin “hayvan üslübu”nun damgasını taşımaktadır. 
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Bu sarayların yapımına Pers kıralına tâbi tüm ülkelerin katıldığı anlaşılıyor. Meselâ Susa'daki tahkimli sarayın inşası için Babilonya kerpiç tuğlalar, Suriye ve Lübnan sedir ağaçları, Lidya ve Baktriyan altın, Mısır gümüş, Nubya fildişi, İyonya ve Karya yapı ustaları ve sanatçılar sağlamışlardır. 


di N i .. ' 
Sim... 
Eri 
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Res. 151 — Persepolis sarayı kabartmalarından: Darelos taht üzerinde oturmakta ve uyruklarını huzuruna kabul etmektedir, Arkasında 


oğlu Kserkses. 


Persler saray inşaatının yanında mezarlara da önem vermişlerdir. 
Kiros'un Pasargat'taki mezarı (res. 148) basamaklı bir kaide üzerinde yer alan dikdörtgen şeklinde bir taş odadan ibarettir. Üzeri semerdamla örtülüdür. Anıt etrafı portiklerle çevrili bir avlunun ortasında yer almaktadır. Persepolis ve Nakşi-Rüstem'deki kıral mezarları ise, Anadolu ya da Med mezarları gibi, kayalık içine oyulmuş olup orta kısımlarında sütunlarla süslü bir saray fasadı göstermekte, bu fasadın üstünde kıralın, kendine tâbi kavimler tarafından taşındığını tanımlayan kabartma resimler yer almaktadır (res. 152). 


Heykeltraşlık eserleri, en çok kabartmalar sarayların duvarlarında yer almaktadır. Persepolis terasının anıtsal merdiveni ön cephesinde çeşitli zengin kabartmalar kapsamaktadır. Bu kabartmalar Pers kıralının maiyet alayını ya da Pers'lere tâbi kavimleri hükümdara armağanlar getirirken uzun şeritler halinde tanımlamakta ve esas itibariyle klişe haline gelmiş birtakım motiflerin tekrarından ibaret bulunmakla beraber Perslerin kültür hayatı için önemli belgeler teşkil etmektedir. Fakat Perslerin en büyük ve en görkemli kaya anıtı Bi-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Res. 152 — Dareios I in Persepolis yöresinde Nakşi Rüstem'deki kaya mezarı, 


sütun kayalığı üzerindeki Dareios lin zafer kabartması ve yazıtıdır. 
Pers kıralının Gavmâta'ya karşı kazandığı zaferi tanımlayan bu büyük kabartmanın altında Pers, Babil ve Elâm dillerinde yazılmış uzun bir yazıt yer almaktadır. Bu yazıt Pers'lerde gelişen tantanalı saray üslübu hakkında açık bir fikir vermekte, önemli bir tarih olayına dair verdiği değerli bilgilerden başka Zaratuştra dininin özü hakkında da bizi aydınlatmaktadır. 


İYONYA İHTİLÂLİ VE ONU İZLEYEN OLAYLAR 


M. ö. 6 ncı yüzyılın sonlarına doğru İyonya satraplığına giren Yunan şehirlerinin durumu bir hayli değişmişti. Siyasal bağımsızlığın elden gitmesinin ve tiranlığın bu şehirlerde normal bir hükümet şekli haline gelmesinin doğurduğu hoşnutsuzluğa bir de İyonya'nın maddi hayatının 


İyonya ihtilâlinin nedenleri 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temeli olan ekonomik bunalım katılmıştı. Bir taraftan Pers gümrük vergilerinin yüksekliği, ve bazan iddia edildiği gibi Persler tarafından korunan Fenikeli'lerin rekabete girişmeleri, diğer taraftan İyon'ların Mısır'daki en büyük ticaret merkezi olan Navkratis'in 525 yılında tahrip edilmesi bu hususta hiç şüphesiz etken olmuştu. Fakat Darcios'un 513 yılında yaptığı İskit seferinden sonra Boğazlar'ın, Strimon'a kadar uzanan Trakya'nın ve Propontis'in (Marmara) kuzey ve Karadeniz'in batı kıyılarının Pers devletine katılması İyon'ların Karadeniz kolonileriyle olan ticaret ilişkileri için bir engel olmağa başlamış, aynı zamanda Ön Asya ile Avrupa arasında yapılan ulaşımın Boğaz'lardan geçmesine yol açmak suretiyle İyonya ekonomi alanının büsbütün daralmasına yol açmıştı. İyonya tarımcıları topraklarını gerilere doğru genişletmek ya da denizaşırı ülkelerde yeni koloniler kurmak imkânlarından da yoksun kalmışlardı. Bizantiyon, Kalhedon ve Perintos'un Pers boyunduruğundan kurtulmak için yaptıkları teşebbüsler bir sonuç vermemişti. Diğer taraftan Aşağı İtalya'da Sibaris'in 511/10 yılında tahrip edilmesi Miletos'un batıyle yaptığı ticaret için büyük bir darbe olmuştu. İşte bütün bu siyasal, ulusal ve ekonomik nedenlerden ötürü 
6 ncı yüzyıl sonlarında İyonya'da için için bir kaynaşma vardı ve bazı 
haris ve atılgan kişilerin işe karışması bu kaynaşmayı bir isyana çevirmeğe yetecekti. 


i anar Nitekim M.ö. 500 yılında Miletos'un başında, Persler yonya ihtilâl e tarafından Susa'ya çağırılmış olan kayınbabası Histialos'un yerinde tiran olarak bulunan Aristagoras Sardes satrapı Artafernes'i Naksos adası'na karşı bir sefer yapmağa teşvik etti. Fakat dört ay kadar sürdüğü anlaşılan bu sefer tam bir başarısızlıkla sona erince Persler nezdindeki prestijinin sarsılmış olduğunu sezen ve bu seferin sorumluluğunun birgün kendisine yükletileceğinden korkan Aristagoras Miletos halkını ayaklandırdı ve Pers boyunduruğu altında ezilen tüm Yunanlıların kurtarıcısı olarak ortaya çıktı (Herodotos V, 35). İsyan, Perslerin bitmez tükenmez gücünü bilen Miletoslu Hekataiostun bütün uyarmalarına rağmen, Miletos'tan (res. 153) komşu bölgelere sıçradı, bir ihtilâl şeklini alarak tüm İyonya kıyılarını sardı. Bu dolaylardaki bütün şehirler tiranları devirerek bağımsızlıklarını ilân ettiler. Fakat böyle bir ihtilâl ancak Yunanistan'dan kuvvetli bir yardım gördüğü takdirde başarılı olabilirdi; yoksa İyonya'nın tek başına Pers kırallığına karşı koyamayacağı apaçıktı. Aristagoras 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Res. 153 — Miletos ve yöresinin M. ö. 5 inci yüzyıldaki durumunu gösteren harita. 
ta bunu anlamış olacak ki 500/499 (ya da 499/98) yılı kışında Yunanistan'a geçerek oradaki Yunan şehir devletleriyle yardım işini müzakereye başladı. Fakat nüfuz alanını tehlikeli bir surette Yunanistan'a doğru genişletmiş olan Perslere karşı İyon'larla birleşik bir cephe kurmak fikri o zamanki Yunanistan'da daha henüz olgunlaşmamıştı. 
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Yunanlılar yalnız şehir devletlerinin dar çerçevesi içine giren işlerle meşgul oluyor, bu çerçevenin dışında kalan olaylara karşı pek az ilgi gösteriyorlardı. Nitekim Aristagoras Yunanistan'ın en güçlü askeri devleti olan Sparta ile görüşmelerde bulunmuş, fakat ötedenberi denizaşırı seferlerden hoşlanmayan ve o dönemde Argos'la arası açık olan Sparta'dan hiçbir yardım sağlayamamıştı. Yalnız uzun süredenberi İyonya ile ekonomik ve kültürel ilişkilerde bulunan, eski tiran Hippias'ın Pers'lerin yardımıyle tekrar geri dönmesinden korkan ve Pers'- lerin Trakya'dan çıkarılmasında kendi varlığı için büyük faydalar bulan Atina İyonya'ya 20, Miletos'la bir ittifak antlaşması bulunan Eretria 5 gemi gönderdiler. Aigina ve Korint gibi büyük donanmaları olan şehirler ise tamamiyle pasif durumda kaldılar. 

İşte bu suretle anavatanın yardımını sağlamaksızın başlayan bu ihtilâl ulusal bir nitelik taşımaktan çok uzaktı ve şayet Pers'lerin Yunanistan'a yaptıkları seferin etkeni olmasaydı Yunan tarihinde sıradan bir ayaklanma olarak kalırdı. İhtilâle tüm İyonya şehirleri katılmadığı gibi katılanlar arasında da hiçbir dayanışma yoktu. Çeşitli şehirlerin kurdukları askeri birlikler arasında büyük bir disiplinsizlik vardı ve bunlar asıl amacın ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Fakat geniş hir alana yayılmış olan Pers devletinde seferberlik hazırlıklarının pek yavaş ilerlemesinden faydalanan ihtilâlciler ilk zamanlar bazı başarılar elde ettiler, Sardes üzerine yürüyerek bu şehri, Pers satrapının sığınmış olduğu akropol (res. 154) dışta kalmak üzere, ele geçirip ateşe verdiler (499). Fakat İyonlar tahrip edilmiş olan bu şehirde uzun süre tutunamadılar ve bir Pers ordusu Sardes'e doğru harekete geçince Efesos'a kadar geri çekilmek zorunda kaldılar. Bununla beraber bu ilk başarı İyonya'nın komşuları üzerinde iyi bir etki yapmış olacak ki Karya, Likya ve Kıbrıs şehirleri de ihtilâle katıldılar. Diğer taraftan isyan hareketi Marmara bölgesi ve İstanbul boğazı'na kadar yayıldı. 


Fakat M.ö. 497 de Persler savaş hazırlıklarını bitirdikten ve ordularını harekete geçirdikten sonra durum değişti. Persler ilk önce Kıbrıs'taki Yunan şehirlerinin üzerine yürüdüler, Salamis açıklarında İyon donanmasının Pers donanmasına karşı büyük bir zafer kazanmasına rağmen, bu şehirleri birer birer ele geçirdiler. Bundan sonra Pers orduları Anadolu'ya geçerek Marmara bölgesi ve Aiolya'yı İyonya'dan ayırmağı başardılar (497/96). 496/94 yılları olaylarına dair hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. Bu yıllarda aralarındaki bağlantıyı bile kaybeden İyon şehirlerinin, Perslerle kahramanca döğüşmelerine 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Res. 154 — Sardes Akropol'ü. Görülen surlar geç dönemlere aittir. 


rağmen, günden güne daha fena bir duruma düştükleri, birer birer Persler tarafından fethedildikleri, Aristagoras'ın ise ümitsizliğe düşerek Trakya'daki çiftliğine kaçtığı ve orada Edon'lara karşı savaşırken öldüğü anlaşılıyor. İhtilâlcilerin son büyük dayanağı olan Miletos ilk önce karadan, Lade adası yöresinde yapılan deniz muharebesinde Yunan donanmasının uğradığı büyük bir yenilgiden sonra (495 ya da 
494) denizden de kuşatıldı ve ihtilâlin altıncı yılında Perslere teslim olmak zorunda kaldı (494). Pers'ler gerek bu şehirde, gerek yöresindeki Didima'da birikmiş olan hazineleri yağma ettikten sonra buraları yakıp yıktılar, Hititler ve Asurlu'lardan kalma bir usule uyarak Miletos halkını Ön Asya'ya sürüp Dicle'nin ağzına yakın bir yerde iskân ettiler. Miletos'tan sonra başka şehirler de Pers'lerin eline geçti ve aynı şekilde cezalandırıldı; hattâ o zamana kadar bağımsızlıklarını korumuş olan Sisam (Sanıos) ve Midilli (Lesbos) adaları da Pers istilâsına uğradılar. Pers'lerin temizleme hareketi 493 yılında da devam etti ve son asi şehirlerin zaptıyle sona erdi. Satraplıklar eski şekilleriyle tekrar kuruldu, fakat bunların ödemek zorunda bulundukları vergiler arttırılmadı. 
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M.ö5. 492 yılında Pers prensi Mardonios bir donanma ile Avrupa'ya geçti. Tasos (Taşoz) adasını zaptettikten sonra Perslere karşı isyan eden bazı Trak kabilele- 


Mardonios'un 
Trakya seferi 


riyle (en çok Brig'lerle) savaştı ve Trakya satraplığı içinde sükün ve güvenliği yeniden kurdu; hattâ Makedonya kırallığının bir vasal devlet olarak Pers nüfuzu altına girmesini sağladı (Herodotos VI, 44). Fakat geri döndüğü esnada donanması Atos (Aynaroz) yöresinde şiddetli bir fırtınaya tutuldu ve büyük kayıplara uğradı. Herodotos ve bazı modern tarihçiler tarafından Yunanistan'ı zaptetmek amacıyle yapılmış başarısız bir sefer olarak gösterilen bu seferin gerçekte fetihle bir ilgisi olmadığı anlaşılıyor : Persler İyonya ihtilâlinin tepkileri sonunda Trakya ve Makedonya'da sarsılmış olan egemenliklerini yeniden kuvvetlendirmek için böyle bir sefer yapmış olsalar gerektir. 


M.ö. 500/494 M.ö6. 500/494 yıllarındaki Yunanistan olaylarına bir göz yıllarında gezdirecek olursak ilk zamanlar Atina'da Kleistenes'in Yunanistan (Oo anayasasını korumak isteyen Alkmalonid'ler partisiyle tiran taraftarı bir partinin mevcut olduğunu, bunlardan birincisinin iktidar mevkiinde bulunduğu sıralarda İyonya'ya 
20 gemi gönderdiğini görürüz. Fakat ihtilâlin İyonlar aleyhine dönmesi 
üzerine tiran taraftarları hükümetin başına geçtiler. Bunların lideri olan Hipparhos arhon oldu (496/95). Bu olay Atinalı'ların İyonya ihtilâlinden ümit kestiklerine ve günden güne büyüyen Pers tehlikesi karşısında tarafsız kalmağı tercih ettiklerine işaret ediyordu. Fakat Miletos'un acıklı sonundan ve Frinihos'un “Miletos'un zaptı” adlı dramının temsilinden etkilenen ve heyecanlanan halk, bir siyasal degişiklik meydana gelmesini ve Temistokles'in 493/92 yılı için arhon seçilmesini sağladı. Eski Likomid'ler ailesinden Neokles'in oğlu olan Temistokles Atina'nın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biridir (res. 158). Atina'yı Perslere teslim etmek isteyen tiran taraftarlarının tersine olarak bu şehri ulusal bir savunma siyasetine sürükleyen Temistokles demokrat partiden değildi, partilerin üstünde bir devlet adamıydı. 
Temistokles Perslerin Atina'yı, İyonya'ya yardım ettiğinden ötürü, cezasız bırakmıyacaklarını biliyordu. Atina'nın ise karada Pers'lere karşı uzun süre dayanamayacağı besbelliydi. Atina'nın bağımsızlığını koruyabilmesi için bir tek çaresi vardı; o da güçlü bir donanma meydana getirmekti. Tarihçi Tukidides'in yazdığı gibi (1, 93, 4) “Atinalı'ların 


denizde tutunmaları gerçeğini ilk kez söylemeğe cesaret eden kişi” 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Temistokles olmuştur. Gerçekten Atina o dönemde yeni bir donanma yapabilecek bütün araçlara sahipti. Bu durumdan faydalanan Temistokles Pireievs (Pire) limanını tahkim ederek bir askeri üs haline sokmağa ve harp gemileri inşa etmeğe başladı. Fakat TTemistokles'in arhon oluşundan birkaç ay sonra Hersonnesos'ta (Gelibolu yarımadası) Peisistratos'un teşvikiyle bir prenslik kurmuş olan Miltiades'in (s. 196) yeğeni Miltiades*in Perslerden kaçarak kalabalık maiyeti ve büyük servetiyle Atina'ya gelişi durumu değiştirdi (495). Miltiades (res. 155) ailesinin bu şehirde ötedenberi gördüğü saygı sayesinde faal siyasal bir rol oynamağa başladı. 
Miltiades Pers ordularını yakından tanımış olduğundan bunların sanıldığı kadar korkunç bir kuvvet olmadığını biliyor, ağır silâhlı ve mızraklı Yunan askerlerinin sadece ok ve yay kullanan Pers birliklerine karşı koyabileceği kanısında bulunuyordu. İşte bu nedenden ötürü 
Miltiades Temistokles'in donanma projelerine İ | karşı çıktı, Attika aristokratlarını ve yalnız Res. 155 — Miltiades. 
tarımsal çıkarlarını gözönünde bulunduran halkı 

peşinden sürüklemesini başardı. Pire'deki inşaat durduruldu, yeni harp gemileri yapılmasından vazgeçildi. M. ö. 492/91 yılında Miltiades Atina'da en güçlü kişi oldu. 

M.ö. 491 yılında Pers kıralının elçileri Yunanistan'da göründüler ve şehirden şehre giderek Pers egemenliğini kabullendiklerine tanıt olmak üzere bunlardan toprak ve su istediler. Atina'nın bu isteği şiddetle reddetmesi üzerine Perslerin Yunanistan'a yapacakları sefer kesin bir şekil almış oldu. Esasen Atina'ya taarruz etmek için genel durum çok elverişliydi. Atina'ya kolay kolay yardım edilemezdi; çünkü bu şehrin yakınında ötedenberi kendisine düşman olan ve Perslere olan sempatisi herkesçe bilinen Aigina adası vardı. Attika'nın komşusu Bolotya Atina'ya düşman kesilmişti. Uzaklarda bulunan Sparta'dan ise âni bir yardım beklenemezdi. Temistokles'in donanma projesi suya düşmüştü. Miltiades'in teşvikiyle yeni kurulmuş olan ordu ise daha henüz tecrübesizdi ve askerlik alanında hiçbir başarı kaydetmemişti. 
Atina'da henüz kökleşmemiş olan demokrasi aristokratların sürekli karşı koymalarına uğruyordu. Atina'nın içinde bile eski tiran Hippias'ı 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iktidar mevkiine çıkarmak isteyen bir parti vardı. Bu durum Pers'leri Atina'ya karşı hiç vakit kaybetmeden en kısa yol olan deniz yoluyle harekete geçmeğe teşvik ediyordu. Bir kerre Atina alındıktan sonra Orta Yunanistan'ı ve belki tüm Yunanistan'ı fethetmek mümkün olurdu. 


PERS HARPLERİ 


M.ö. 490 yılı ilkbaharında Med soyundan Datis ile nistan'a ilk seferi, Sardes satrapı Artafernesin oğlu Artafernes komu-Maraton tasında bir ordu Kılikya'da gemilere bindirildi. Bu 
muharebesi oo birlikler Rodos üzerinden Naksos'a geçirildi; ada 500 
yılında Perslere karşı koyduğundan ötürü cezalandırıldı. Fakat Delos'ta Datis Apollon'a gerekli saygıyı gösterdi. Oradan Pers ordusu Evboiya'da karaya çıktı. Eretria şehri kısa bir muhasaradan sonra bir hainlik yüzünden Perslerin eline düştü ve tümüyle tabrip edildi. Halkı Susa bölgesine sürüldü. Eretria'dan sonra sıra Atina'ya gelmişti. Pers'ler eski tiran Hipplas'ın tavsiyesi üzerine Âttika'nın doğu kıyılarında Evripos koyunda Maraton ovasına bir çıkarma 


Perslerin Yuna- 


yaptılar. 


Perslerin Atina'nın durumuna dair yukarda saydığımız düşün celeri kısmen doğru, kısmen de yanlıştı. Sparta Aiginalı'ların Perslere yardım etmelerini zamanında önlemişti. Atina'da Pers taraftarları hiçbir iş göremiyorlardı; çünkü ordu demokratların elinde idi. Şu halde Atinalr'ların Perslere karşı koyabilmeleri için bazı şansları vardı. Pers harplerine dair ana kaynağımız olan Herodotos'un (VI, 104 v.dd.) 
verdiği geniş, fakat oldukça karışık, noksan ve bazı hususlarda yanlış bilgilerden bu birinci Pers seferi için şu sonuçları çıkarmak mümkün oluyor : Atinalı'lar Pers ordusunun Maraton'da karaya çıkarak şehirleri üzerine yürüdüğünü haber alınca Sparta'ya bir haberci göndermişler ve kendilerine acele yardımda bulunmasını istemişlerdi. Spartalı'lar bu isteği iyi karşılamışlar, fakat bazı dini nedenlerden ötürü ayın 
15 inden önce gelemiyeceklerini bildirmişlerdi. İşte bu kritik anda Atinal”lar düşmana her ne pahasına olursa olsun yalnız başına karşı koymağa karar verdiler. Atina'daki tiran taraftarları yüzünden ordunun şehir surlarının gerisinde kalması tehlikeli olduğundan ve Eretria'nın akıbeti Atina'nın da başına gelebileceğinden ordunun şehri bırakıp düşmana karşı çıkması kararlaştırıldı. 
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Halk meclisi tarafından başkomutan seçilen Miltiades 10000 kişi kadar tahmin olunan ordusu ile Maraton'a doğru ilerliyerek bazan iddia edildiği gibi Maraton'un batısında Vrana vâdisinde değil, fakat Atina yoluna egemen bulunan Agrieliki tepelerinin alt yamaçlarında mevzi aldı (res. 156). Düşmanın kuvveti hak- 


am pau amman 


Res. 156 — Maraton ovasının batıdan (Vrana'dan) görünüşü. Sağda Pentelikon dağlarının son sıraları. 


kında Herodotos bir rakam bildirmemektedir. Sonraları ileriye sürülen 200000, hattâ 600000 kişi hayal mahsulü olsa gerektir. O zamanki gemilerle bu kadar büyük bir ordunun taşınamıyacağı aşikârdır. Fakat Pers'lerin sayıca Atinalı'lardan üstün oldukları anlaşıldığından aşağı yukarı 10000 Yunanlı'nın 15000 Pers'e karşı cenk ettiği kabul olunabilir. Durum ilk önce, Herodotos'un yazdığı gibi, Yunanlıların değil, fakat Perslerin taarruza geçtiklerini göstermektedir. Sparta yardımını bekleyen Atinalı'ların savaşı geciktirmeleri menfaatleri icabiydi. Fakat Persler harekete geçip sonraları Maraton'da ölen Yunan erleri için yapılan yığma tepe (soros) hizasına geldiklerinde Yunanlı'ların da büyük bir düzenle ovada ilerlediği, Pers'- lere okların etkide bulunduğu 150 m. kadar yaklaştıktan sonra koşmağa başlayarak düşmanın üzerine şiddetle saldırdığı anlaşılıyor (res. 157). 
Zırhlı gömlekler giymiş olan, uzun mızraklar kullanan, donatım ve sevk 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Res. 157 — Maraton muharebesini gösterir kroki, 


ve idare bakımından Perslerden üstün oldukları anlaşılan Yunanlı'lar düşmanı ilk önce kanatlarda, sonra süvarinin bulunduğu merkezde yendiler. Bu suretle Maraton savaşı Yunan falanks'ının yakından savaşmağa alışkın olmayan Perslere karşı gerçek bir zaferi oldu. Fakat Persler bu yenilgiye rağmen bir artçı kıtasının ordunun büyük kısmını örtmesi sayesinde, düzenli olarak kıyıya doğru çekilerek gemilere binmeği başardılar. Bu artçı kıtasıyle Yunanlılar arasında yapılan son bir çarpışmada Yunanlı'lar 7 gemi ele geçirdiler. Bunun üzerine Datis Sunion burnu'nu dolaşarak Atina yöresinde Faleron'da ikinci bir çıkarma teşebbüsünde bulundu. Fakat Atina ordusunun buraya tam vaktinde yetişmesi üzerine bunu da başaramayarak Anadolu'ya geri dönmek zorunda kaldı. 

Maraton zaferinin yankıları Yunanistan'da çok geniş oldu. Atina-Wlar kendi topraklarından başka tüm Yunanistan'ı korkunç bir istilâ 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tehlikesinden kurtardıklarından ötürü büyük bir ün kazandılar ve şairler tarafından “Hellen'lerin öncüleri” olarak selâmlandılar. O zamanın inancı Olimpos tanrılarının savaşa katıldıkları ve zaferin kazanılmasında büyük rol oynadıkları merkezinde olduğundan Pers”- lerden alınan ganimetlerin onda biri tanrılara ayrıldı. Delfoi Apollon”- una sunulan armağanlar ise Atinalılar tarafından yaptırılan hazine binasına konuldu. Bundan başka Atinalı'lar Delfoi kutsal alanının anayolu üzerinde Miltijades ve diğer Atinalı komutanlar için bir anıt yaptırdılar : Burada Miltiades ve arkadaşlarının heykelleri tanrı heykellerinin arasında yer alıyordu. 

Perslerin, birinci Yunanistan seferiyle ikinçi. seferleri arasında geçen 10 yıl içinde (490-480), yalnız harp hazırlıklarıyle meşgul olmadıkları muhakkaktır. Dareios*tun Yunan ülkesine karşı ikinci bir öç seferi tasarlamış olması muhtemeldir. Fakat kıral geniş ülkesi içinde 


yer yer patlak veren ayaklanmaları bastırmakla uğraşmış ve 486 yılında 


ölmüştü. Yerine geçen oğlu Kserkses 1 (Kşayarşa) (486-465) (bk. res. 
151) Mısır'da sürüp gitmekte olan isyanı bastırdıktan sonra 484 yılında Babil'de başgösteren bir ayaklanma ile karşılaşmışlı. Ancak bu işler bertaraf edildikten sonra Persler Yunanistan'a karşı yapacakları öç seferini hazırlamağa başlayabilmişler, fakat bu gecikmeleriyle başta Atina olmak üzere Yunan devletlerinin kendilerini toplamalarına 


ve "güçlenmelerine zaman bırakmışlardı. 


490-480 yılları M.ö. 490/80 arasındakı Atina'nın durumuna bir göz 

arasında Yunanis. geZdirecek olursak 489 yılı ilkbaharında Miltiades'in tan Pers'ler tarafını tutan Paros'a karşı bir sefer yaptığını, 

fakat bu seferde başarı kazanamaması üzerine siyasal 

sempatileri pek çabuk değişen Atinalı'lar tarafından devrildiğini, hattâ yüksek bir para cezası ödemeğe hüküm giydiğini ve bu olaydan az bir süre sonra Paros'ta aldığı bir yara yüzünden öldüğünü görürüz. O dönemde Kleistenes teşkilâtına bağlı bulunan halk tabakalarının, en çok Maraton'da çarpışmış olan köylülerin ön safa geçtikleri ve sık sık ostrakismos'a başvurarak tiran taraftarlarını ve bazı Alkmalonid'- leri dışa sürdükleri anlaşılıyor. 487/86 yılında Atina'nın devlet teş- 
'kilâtında büyük bir değişiklik yapıldı. Arhon'luk üzerindeki aristokrat nüfuzunu mümkün olduğu kadar hafifletmek için 9 arhon'un o zamana kadar olduğu gibi halk meclisi tarafından seçilmeyip demos'lar tarafından gösterilen 500 aday arasından adçekmeyle tâyini usulü 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kondu. Bu usulün bir sonucu arhomwların nüfuzlarının azalması ve icra gücünün esas itibariyle “beşyüzler meclisi”nin elinde toplanması oldu. Birinci arhon bir cumhurbaşkanı olmaktan çıktı; polemarhos ise askerlik alanında yalnız idari işlere bakan bir memur haline geldi. 
Devlet teşkilâtı içinde en yüksek yerleri subaylar almağa başladılar. 
Halk kaderi kendilerine bağlı olan komutanlara geniş yetkiler vermeğe başladı. Birinci Pers harbinde edinilen tecrübelere dayanılarak ordunun bir elden sevk ve idaresini sağlamak üzere bir “başkomutanlık” ihdas olundu ve 10 piyade alayının komutanları (strategos'lar) bu komutanın buyruğuna o verildi. 
Başkomutan alay koınutanları gibi bir “file” tarafından seçilmeyip tüm Attika halkı tarafından bir yıl için seçilmeğe başlandı. İşte o andan itibaren devlet adanıları arhon olmak için değil, fakat 
“başkomutan” seçilmek için uğraşmağa başladılar; birçok yıllar birbirinin ardından bu makamı işgal etmekle halkın güven ve sevgisini kazandılar. Bu suretle başkomutan zamanla askeri işlerden başka siyasi işlerle de uğraşmağa ve bundan ötürü “demagogos”, yani “halk lideri” ünvanını taşımağa başladı. Bu tarihten başlayarak Temistokles'ten Alkibiades'e kadar 
Atina'yı idare eden devlet 


- adamlarının tümü başkomu- 

Res. 158 — Temistokles. tan olmuşlardır. İşte bu suretle ufukta beliren yeni Pers 

tehlikesi karşısında Atina demokrasisi devletin askeri ve siyasi idaresini yetenekli tek kişinin eline bırakmağı en elverişli bir usül olarak kabullenmiştir. 
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Günden güne büyüyen Pers tehlikesi Temistokles'in 493 yılı donanma programının bir an önce gerçekleştirilmesini kaçınılmaz bir ihtiyaç haline getiriyordu. Miltiades'ten sonra tekrar iktidar mevkiine çıktığı anlaşılan Temistokles (res. 158), aristokratlar ve köylülere dayanan devlet adamı Aristeides'in karşı koymasına rağmen, bu işi başarmak için tüm gücüyle çalışmağa başladı. Atina'nın ötedenberi ticaret alanında rakibi olan Aigina'ya karşı yaptığı sonuçsuz bir sefer esnasında Korintos'tan 20 gemi ödünç almak gibi acıklı bir duruma düşmesi Temistokles'e yeni bir donanma vücude getirmekte yardımcı oldu. Temistokles'in asıl büyüklüğü bu düşüncesinde sabit kalmasında, halkı peşinden sürüklemesinde ve halka Yunanistan'a gelip çatmak üzere olan büyük Pers tehlikesi karşısında herşeyin yeniden kazanılması için ilk önce herşeyi feda etmek gerektiğini telkin etmesindedir. Nitekim 


Res, 159 — Bir gencin savaşa (belki Maraton'a) gitmek üzere 


ailesiyle vedâlaşmasını tanımlayan vazo resmi. 


bu uzun görüşlü devlet adamı Attika'daki Lavrion gümüş madenlerinde yeni damarlar bulunması ve bunların sistemli bir surette işletilmesi sonunda elde ettiği gümüş fazlasıyle birbuçuk yıl gibi kısa bir zaman içinde 180 gemilik yepyeni bir donanma vücude getirdi (482/81). Yeni tipte 30 m. kadar uzunlukta ve yollu olarak inşa edilen ve her iki tarafında kürekçilere mahsus birbirinden farklı üç güverte kapsayan bu gemiler “triyer” adını taşıyordu (res. 161). 
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kaidesi (Pers harplerinden az önceki döneme aittir). 


İşte bu suretle Atina 481 yılında Yunanistan'ın en güçlü deniz devleti olmuştu. Bu donanma 480 yılında Salamis deniz mubarebesini kazanacak ve Yunanistan'ı ikinci büyük bir istilâ tehlikesinden kurtaracaktı. 

Bu 10 yıl içinde başka Yunan-şehir devletleri de Perslere karşı açık bir tavır takınmağa başlamışlardı. Bunlar ufukta yükselen ve bir gün gelip çatması muhakkak olan Pers tehlikesinin büyüklüğünü kavramakta gecikmemişler, bu tehlikeyi önleyebilmek için tedbirler almağa başlamışlardı. Gerçi bu zaman içinde Yunanistan? 
birlik Kurulamamıştı. Tesalya beyleri, Tebai oligarşi taraftarları ve Sparta'nın ötedenberi .düşmanı, olan. Argos Persler tarafını tutuyorlardı. Fakat bu şehirler çoğunluğu teşkil etmiyordu. Bununla beraber Yunanlıların mâneviyatı genellikle bozuktu. Delfoi kâhininin kötüm- 


ser Sözleri ise mâneviyatı yükseltebilecek nitelikte değildi. Tüm Yunan ülkesinin bir Pers satraplığı olmağa aday bulunduğu ve bu 


da bir ulusal 


| 
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Res. 161 — Bir Atina “triyer”ini tanımlayan Attika taş imei 


ülkenin tehlikeyi atlatmağa ve gücünü özgür olarak geliştirmeğe muvaffak olup olamıyacağı sorununun bahis konusu olduğu bu nazik anda Yunanistan'ın en büyük asker devleti olan Sparta, onun başında bulunduğu Peloponnes birliği ve en büyük harp filosuna sahip bulunan Atina hiç tereddüt etnıeksizin Yunan ülkesinin savunmasını üzerlerine aldılar ve arkalarından birçok şehir devletini sürüklediler. Bu suretle 
481 yılı sonbaharında bu devletler Pers taarruzuna karşı alınacak en 
iyi tedbirleri görüşmek üzere, İstmos'a delegeler gönderdiler ve bir GTfellen birliği” kurdular. Bu birliğe giren şehirler birbiriyle ittifaklar aktediyor, aynı zamanda bir. "genel barış ilân etmekle—aralarındaki bütün anlaşmazlıkların kaldırılmış olduğunu bildiriyor, Perslere karşı sonuna kadar mücadele edeceklerine ve. yalnız. başlarına düşmanla hiçbir müzakereye girişmeyeceklerine dair and. içiyorlardı. Bu anda sadık kalmayan şehirler tahrip edilecek, bunların bütün malları, onda bir hissesi | Delfoi Apollon'una ayrıldıktan sonra, müttefikler arasında paylaşılacaktı. Birliğin kara ve deniz kuvvetlerine Sparta kumanda edecekti. 


Pers kıralı Kserkses ise bir süreden beri (483) Yuna-Yunanistan (o—omistan seferini hazırlamakla meşguldü. Fakat bu kez seferi yalnız birkaç Yunan şehrini cezalandırmak bahis konusu olamazdı. Maraton yenilgisi ve Sparta ile Atina 

arasında meydana gelen dayanışma Pers'ler için tüm Yunan ülkesinin zaptını gerekli kılıyord / Bunun için Pers kıralı önceden Mardonios tarafından hazırlanmış olması muhtemel olan harp plânını kabul etti. 


Kserkses”in 
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Bu plâna göre Pers'ler Yunanistan'a hem karadan, hem de denizden 


.. 


taarruz edecekler ve kara kuvvetlerinin deniz kuvvetleriyle işbirliği 


Orduların Asya'dan Avrupa'ya kolayca 


geçebilmesi için Çanakkale boğazı'nda Harpalos adında bir Yunanlı 


yapmasına çalışacaklardı. 


nın 


, 


önden ve arkadan demirlemiş ve birbirine bitiştirilmiş 


larına göre 


plân 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gemilerle iki köprü kuruldu. Donanmanın fırtınalarıyla ün kazanmış olan Aynaroz burnunu dolaşmaması için yarımadanın gerisinde bir kanal açıldı; Trakya'dan Yunanistan'a giden askeri yol üzerinde büyük tahıl depoları meydana getirildi ve ırmaklar üzerinde köprüler kuruldu. 
Yunan tarih geleneğinin bildirdiği milyonluk bir Pers ordusunu hayal mahsulü olarak kabullenmek gerekir. Geri hizmetlerinde bulunanlar dışta kalmak üzere cenkçi kısmının 100000 kişi kadar tahmin olunan bir ordu ve tragedya yazarı Aishilos'a göre 1207 Mısır, Suriye, Fenike, Kıbrıs ve İyonya gemisinden ibaret bir donanma zannımıza göre gerçeğe en fazla yaklaşmaktadır. 


Pers kıralı Sparta'yı Atina'dan ayırmak için yaptığı siyasal te-Pe eemhümnini Ra anmanın nan EŞ şa m em m şebbüslerin bir sonuç vermediğini, teslim olma anlamına gelen toprak 


——ğ er ma mame amam ilem mlm a A ra 


ve su istemek üzere gönderdiği elçilerin birçok şehirlerde red cevabiyle 


51? 


karşılaştığını ve bir “Hellen len birliği" kurulduğunu duyduktan sonra işi silâh gücüyle halletmeğe karar. verdi. Pers ordusu 480 yılı ilkbaharında Sardes'ten hareket ederek Çanakkale boğaz1” ndaki köprülerden bir aksaklığa uğramaksızın geçti, Trakya ve Makedonya üzerinden bugünkü Selânik dolaylarında Terma'ya kadar geldi ve orada, Tesalya'ya girmek üzere, hazırlıklarda bulunmağa başladı (res. 162). 


Birleşik Yunanirlar ilk önce düşmanın Yunan topraklarına sokulmamasını kararlaştırmışlar, Makedonya'dan Tesalya'ya ulaştıran Olimpos dağı'nın güneyindeki Tempe geçidini tutmak üzere oraya bir miktar kuvvet göndermişlerdi. Fakat Tesalyalı'lara pek fazla güvenemeyen müttefikler, yurtlarından pek uzaklarda döğüşmek istemeyen Spartalı'- ların israrı üzerine, burasını boşaltarak orta Yunanistan'ın kapısı olan Termopilai geçidini savunmaya karar verdil verdiler. Donanma ise Evbola hizalarına gelecek ve bu ada ile kontinan arasındaki Evripos boğazı'na girip Perslerin Yunanlı'ların gerisine asker çıkarmalarını önleyecekti. 
Bu suretle Pers'ler hiçbir karşı koyma ile karşılaşmaksızın Tesalya'ya girdiler ve bu geniş ovalık ülkede piyade ve süvarileri için mükemmel bir üs “buldular. 


Aaidaşınıya, “bebeler Hmağı icmmn, gü yande, denize had: Termopilai uzanan Oita dağının son kolları arasında yer alan muharebeleri (O ve bazı kısımları gayet dar olan , Termopilai geçidi 

Tesalya ile Orta Yunanistan arasında biricik askeri 


yoldyf// Batıdan doğuya doğru uzanan, birçok dereler tarafından kesilen bu geçidin batı ucunda sıcak su kaynakları, bunların doğusunda, geçidin en zayıf yerinde, 
Fokisli'ler tarafından 
Tesalyalı'lara karşı, geçide paralel gelmek suretiyle, o yapılmış bir sur vardı. İşte bu geçidi Sparta kıralı Leonidas'ın. ko- o mutasında, aralarında 300 Spartalı bulunan 4000 kadar 
Peloponnesli ve 3000 
| Kadar çeşitli Yunan 
askerinden Oo ibaret zayıf bir kuvvet tutmuştu/ Aralarında 
120 Atina gemisi 
bulunan 270 gemilik müttefik donanması 
Termopilai hizasın- da, Evbola adası'nın kuzey-bat nun- 
— da, ırtemision/açık- 
“| larında demirlemişti. 
50 gemi ise Evripos 
boğazı'nın. ağzını örtüyordu. İlk önce 


Yupanlılar Pers'lerle denizde kar : GN (YILI, 15) 


2 mare mer mr 


rinden. den kat “kat üstün olan. düşman. donanmasına- e karşı. koydular. Her iki taraf ta, büyük kayıplara uğramakla beraber, kesin bir sonuç elde edemedi. Fakat Persler Evripos koyuna girip Termopilai geçidinin. gerilerine çıkarma yapamadılar. Bunun üzerine Kserkses karadan geçidi zorlamağa karar verdi. 

Yine Herodotos'a göre üç gün sürmüş olduğu anlaşılan Termopilai muharebesinde (bk. res. 164) müttefikler birinci ve ikinci gün Pers'lerin taarruzlarını büyük kayıplarla önlediler. Fakat ikinci günün gecesi Ksexkses en iyi kıtaların Efialtes adında hain bir Tesalyalı'nın kılavuzluğu altında, engebeli dağ yollarından geçirmek suretiyle, geçidi arka- 


Res. 163 — Pers harpleri dönemine ait Spartalı bir 


savaşçı heykeli (Leonidas?). 
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dan çevirmeğe başladı. Bunda dağ yollarını tutmuş olan Fokisli'lerin Pers'leri gördükleri zaman kaçmalarının büyük etkisi oldu. Bu haber sabaha karşı Yunanlılara ulaştıktan sonra Leonidas ordusunun büyük kısmının geçitten geri çekilmesini sağladı. Kendisi ise Spartalı'lardan başka bir miktar orta Yunanistanlı askerle diğer kıtaların çekilişini örtmek ve Sparta'nın harp onurunu korumak üzere, geçitte kaldı. Muharebenin üçüncü günü hem cepheden, hem de arkadan taarruza uğrayan Yunanlılar büyük bir cesaretle çarpışmakla ve düşmana büyük kayıplar verdirmekle beraber, yavaş yavaş eridiler. Leonidas savaş meydanında öldü. Termopilai'ın bu kahramanca savunulması Yunanlıların mâneviyatının yükselmesine ve bunların Pers'lere karşı duydukları kinin artmasına yol açtı. İşte bundan ötürü Termopilai muharebesini Yunanlı”- lar için maddi bir yenilgi, fakat manevi hir zafer olarak kahullenebiliriz. 

Bu suretle Termopilai'dan geçen Pers'ler orta Yunanistan'ı istilâ etmeğe başladılar, Bolotya'yı ciddi bir mukavemetle karşılaşmaksızın 


a? 


Res. 165 — Atina Akropol'ünün Persler tarafından zaptedilmesini canlandıran resim. . 
Ön plânda Peisistratos'un yaptırdığı giriş binası (propilon); geride arkayik Atena tapınağı. 
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işgal ettiler. Tebai teslim olmak suretiyle tahripten kurtuldu. Delfoi rahipleri de Pers egemenliğini kabullenerek tapınaklarında birikmiş olan hazineleri yağmadan kurtardılar. Attika Pers'ler tarafından yakıhp yıkıldı. Atina'yı savunmanın imkânsız olduğu anlaşıldığından şehir areopag meclisinin görevini büyük bir başarıyle görmesi sayesinde, düzenli bir surette boşaltıldı. Halkın büyük bir kısmı Salamis'e ya da Aigina'ya geçirildi. Eli silâh tutan erler düşmana karşı koymak üzere silâhlandırıldı. Persler az bir süre sonra Atina'ya girdiler, Akropol'ü kolayca ele geçirdiler (bk. res. 165). İyonya ihtilâlinde yakılmış olan Sardes'e karşılık olmak üzere şehir başta akılıp yıkıldı. 


Mamma 


Yunan ordusu ise son savunma hattı olan İstmos'un gerisine çekilerek 


man — a a rm hk mr a 
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Res, 166 — Salamis koyu. Solda Psittalela ve 
En geride Megara dağları. 


geride Salamis adaları. 


» 


Mi , Gin m 
Gi Gez Artemision. deniz ve Termopilai kara muharebelerin 


muharebesi (| den sonra Evboia'nın kuzeyinde artık tutunmak imkânlarını bulamayan Yunan donanması geriye çekilmiş, Pire'nin ilerisinde, Aka ile Salamis ddası arasındaki dar boğaza girerek bu adanın Ambelaki adını taşıyan. koyunda demirlemişti. Aigina, Peloponnes ve Kiklad adalarından gelen gemilerle beraber birleşik donanmanın 300 den fazla gemi kapsadığı tahmin ediliyor. Sol kanatta 


» imi . v : . . 
Atinalılar, Psittaleia adasına kadar uzanan sağ kanatta ise Aiginalı'lar 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Res. 167 — Salamis deniz muharebesini açıklayan kroki. 


yer almışlardı. Yunan donanmasını izleyerek güneye inmiş ve Attika'- nın Pers orduları tarafından zaptından sonra Faleron önlerinde demirlemiş olan Pers donanması ise muharebe ve fırtına yüzünden uğradığı 


kayıplardan ötürü ancak 600 - 700 gemiye sahip bulunuyordu. Fakat 


mayı Peloponnes kıyılarını korumakla görevlendirmek istiyorlar, halbuki donanma geri çekildiği takdirde şehirlerinin kendiliğinden Perslerin eline düşeceğini anlayan Megaralı'lar, Aiginalı'lardan başka Atinalılar da bu fikre şiddetle karşı koyuyorlardı. Fakat 'Temistokles'in dehası Salamis koyunun (res. 166) taşıdığı stratejik önemi kavramış, Pers'leri bu dar alana çekip muharebeye zorlamanın kaçırılması caiz olmayan bir fırsat olduğunu ve ancak burada kazanılacak bir zaferin Yunanistan'ın harp talihini değiştirebileceğini müttefiklere aşılamağa başlamıştı. Uzun tartışmalardan sonra donanmanın Salamis koyunda 


SE ramen — 


tuşmak için adamlarından birini gizlice Pers kıralına gönderdi, Yunan donanmasının firar etmek üzere olduğunu, Yunanlı'lar arasında dayanışma bulunmadığını, ufak bir sarsıntının bunları yoketmeğe yeteceğini ileri sürerek hemen taarruza geçmesini tavsiye etti. 


Res. 168 — Pers harplerinden sonra Atina'nın bastığı gümüş sikkeler. Atena zaferle ilgili olarak miğferinin üzerinde zeytin yapraklarından bir çelenk taşımaktadır. 


Kserkses ya bu habere inandığından, ya da İstmos'a karşı yapacağı harekette Yunan donanmasının sağlam bir durumda kalmasını sakıncalı bulduğundan veya kış gelmeden önce kesin bir sonuç elde etmek istediğinden gemilerini Salamis koyuna geçirmeğe karar verdi. 27 Eylül 
480 gecesi Pers donanması koya girdi, koyun ağzında bulunan Psitta- 
“Teja adasını (bugünkü Lipsokutala) işgal ettikten sonra Attika kıyıları önünde yayvan bir yarımay şeklinde savaş düzenine girdi (res. 167). 
Sağ kanatta Fenikeliler, solda ise İyon'lar yer almış bulunuyorlardı. 
Persler Yunan donanmasının geri çekilme yolunu kesmek üzere Salamis'in güneyine bir filo göndermeği ve bu adayla Megara arasındaki dar geçidi kesmeği de ihmal etmediler. Yunanlı'lar Perslerin boğaza girdiğini haber alınca gemilerini daha kısa bir hat üzerinde düzene soktular. İşte bu suretle 28 Eylülde Yunanistan'ın kaderini tâyin edecek olan ünlü Salamis deniz muharebesi yapıldı. Bu muharebenin 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çeşitli evreleri Herodotos'tan ziyade) Aishilos'un “Pers'ler) adlı dramın- daki habercinin demeci sayesinde açık bir surette saptanmış bulunmak- 


ar a m an 


tadır. İlk önce Persler taarruza geçtiler; savaş tek gemiler veya küçük gemi grupları arasında yapılan çarpışmalar şeklinde başladı. Fakat bir süre sonra Atinalılar, büyük bir ihtimalle Hagios Yorgios adası'nın arkasından dolaşarak düşmanın sağ kanadındaki Fenike gemilerine yandan taarruz etmeğe ve Pers saflarının içine girmeğe başladılar. 
Bu suretle ağır Pers gemilerinin birbirinin üzerine düşmesi ve kımıldanamaz duruma gelmesi üzerine düşman donanmasında büyük bir kargaşalık başgösterdi. Küçüklükleri oranında büyük manevra yeteneğine sahip bulunan Yunan gemilerinin sürekli saldırıları sonunda Pers donanması büyük kayıplara uğradı ve büsbütün yok olmamak için boğazı boşaltmak zorunda kaldı. Psittalela adası Aristeides'in komutasındaki Atinalı hoplit”ler tarafından işgal edildi. İşte bu suretle Yunanlılar 12 saatlik çetin bir çarpışmadan sonra büyük bir zafer kazanmış oldular. Gerçi Pers donanması tümüyle yok edilmiş değildi. Fakat pek fazla yıpranmış ve küçülmüş olan bu donanma Pers'- lerin İstmos'a karşı yapacakları hareketi destekleyebilecek, büyük bir ordunun iaşe ve ikmâalini sağlayabilecek, aynı zamanda nakliye kollarını koruyabilecek durumda değildi. Persler Faleron önünde toplanmış olan donanmanın kalıntılarını Anadolu'ya geçirdiler. Yunanlı'lar ıse düşman gemilerini Andros adası'na kadar izlediler, fakat bunlarla filişki kurmaksızın geri döndüler. Muharebeyi Attika topraklarından, ! Aigaleos yamaçlarından seyretmiş olan Kserkses çarçabuk Yunan topraklarını terketti ve kışı geçirmek üzere Sardes'e gitti. Mardonios'- “un komutasında bırakılan Pers ordusu tahrip edilmiş olan Attika'da kışı geçiremeyeceğinden burasını boşaltarak Tesalya'ya çekildi ve orada, ertesi yıl harekete geçmek üzere, kışlık ordugâhını kurdu. 


Yunanlılar Salamis zaferinden yeter derecede faydalanamadılar. 
; Yunan donanması Andros'ta bulunduğu esnada Temistokles pek cü- 
© retli bir plân teklif etmiş, donanma ile Çanakkale boğazına taarruz edilmesini, oradaki köprülerin yıkılmasını, bu suretle Avrupa'daki Pers ordularının geri çekilme yollarının kesilmesini ileri sürmüş, bu plânın denizaşırı seferlerden hoşlanmayan Spartalı'lar tarafından reddedilmesi üzerine, donanmanın Anadolu'ya geçmesini ve İyonya şehirlerini ayaklandırmasını istemiş, fakat bu fikri de kabul edilmemişti. 
İşte bundan ötürü bir yıl sonra Yunanistan'ın büyük bir kısmı tekrar düşman istilâsına uğrayacaktı. 
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M. ö, 480/79 kışında Atina'da önemli politik bir değişiklik oldu. Temistokles'in yerine Ksantippos ve AÂristel- 


Plataiai ve Mikale 


muharebeleri des sirategos seçildiler. Mardonios ise Tesalya'da bulunduğu esnada propaganda yolu ile Hellen birliğini dağıtmak için uğraştı ve en çok Atinalı'ları parlak vaadlerle Peloponnesli'lerden ayırmak 


istedi/ Fakat bütün bu teşebbüslerinin boşa gittiğini gördükte takviye görmüş ordusu ile 479 yılı Temmuz ayında Orta Yunanistan'a girerek 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Res. 170 — Plataiai muharebesinin üç evresini gösteren kroki. 


güçlü donanmasından faydalanmak için uğraştılar. Atinalılar çok zor durumda idiler. Çünkü Sparta'lılar Orta Yunanistan'dan vazgeçip inşasını bitirmiş oldukları İstmos surunun gerisinde savunmada kalmak isteğinde idiler//Atina ordusu ise yalnız başına Yunanistan'ı koruyabilecek güçte değildi. Atinalr'lar Pers'lerin barış teklifini reddetmekle beraber, Spartalı'lar acele yardım. göndermedikleri takdirde, Pers'lerle anlaşacaklarını. bildirdiler. Bunun üzerine Spartalı'lar kıral Pavsanias'ın (res. 169) komutasında bir orduyu Elevsis üzerinden ve Kitairon geçitlerinden Bolotya'ya gönderdiler. Bu suretle gerileri tehlikeye düşen Mardonios Atina öreşini ikinci kez yakıp yıktıktan sonra kuzeye doğru çekilerek Platalai şehri dolaylarında Asopos ırmağı kenarında 


süvarilerinin hareketine elverişli düz bir alanda ordugâhını kurdu (res. 170). 


Pers ordusu ! > i i irli 4.5000 kişi kadardı / 30000 kişilik olduğu tahmin olunan müttefikler ordusu ise Kitairon dağlarını aşarak bu dağın eteğinde ordugâhını kurdu 
(1 inci mevzi). Kakat Yunan öncülerinin bi vari lunu yenmeleri üzerine-Asopos vâdisine indi ve biraz batıya doğru ilerlemiş olan Perslerin karşısında, daha geniş bir cephe kurmak suretiyle, mevzi 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aldı (2 nci mevzi). Bu suretle iki ordu, esaslı hiçbir harekete girişmeksizin 10 gün karşı karşıya kaldılar. Yalnız disiplinli bir surette hareket etmedikleri anlaşılan bazı Yunan birlikleri ile düşman kıtaları arasında önemsiz çarpışmalar oldu. Fakat Yunan ordusunun durumu hiç te ij 

değildi. Çünkü bu ordunun gerisinde engebeli bir arazi vardı; ikmal ve iaşesi Pers süvarisi tarafından sürekli olarak kesiliyor ve ordunun su- 


yunu aldığı pınarlar tıkanıyordu. Ançak Mardonios'un işlediği-bir hata 


süvarisinin akınlarını önlemek ve bazı geçitleri işgal etmek üzere Platalai'ya doğru geri çekilerek ordusunun cephesini dağa doğru çevirince 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Res, 171 — Pers harplerinden (Platalai muharebesi?) sahneler. Atina Akropol'ündeki Atena Nike tapınağı frizi. 


(3 üncü mevzi) aynı harekette bulunmayan, hattâ aksi yönlerde ilerleyen bazı Yunan birlikleri arasında tam bir kargaşalık başgösterdi. 
Yunanlıların kaçtığını sanan Mardonios ise ordusunu Asopos'tan geçirerek taarruza başladı. Süvarilerinden gereği gibi faydalanmadıkları anlaşılan Persler Sparta falanks'ı tarafından durduruldular. Bununla yetinmeyen Spartal'lar kanatlardaki Persleri yendikten sonra merkeze hücum rk 1000 seçkin süvarinin başında bulunan Mardonlos'u öldürdüler. O esnada Yunan ordusunun başka birlikleri de karşılarındaki düşmanı dağıttıktan sonra Spartalı'larla birleşmeği başardılar. Atinalıların bu savaştaki rolü ise kesin olarak bilinmemektedir. 
Muharebe sonunda düşman ordusu kuzeye doğru kaçmağa başladı ve 


az bir süre sonratüm Yunan ülkesini boşalttı. 
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Res. 172 — Platalai'dan sonra Yunan- 


I'ların Delfoi'ya adak ettikleri kaza- nın desteği. İstanbul'da Sultan Ahmet meydanı'ndaki “burmalı sütun”. 


EGE VE YUNAN TARİHİ 


Yunanlılar kaçmakta olan 
Pers'leri izlemediler. Çünkü mağlüp düşmanı yok edinceye kadar izleme usulü o zamanın harp taktiğinde daha henüz uygulanmıyordu. Bunlar sadece savaş meydanında kurtarıcı Zevs içın bir sunak yapmak ve bu tanrı onuruna büryük bir bayram tertiplemekle yetindiler. Delfoi Apollon'una ise 
Pavsanlas üç ayaklı bir altın kazan armağan etti. Kazanı birbirine sarılmış üç yılandan ibaret bir sütun destekliyordu ya da kazan yılan başları tarafından taşınıyordu. 


Üzerinde Pers harplerine katılan 


şehirleri arı yazılı olan bu bugün İstanbul”- da Sultanahmet meydanı'nda durmaktadır (res. 172/73). Bu anıtın kaidesinde Pavsanias Pers ordusurnu yendiğini bildiren bir yazıt yazdırmıştı. Bunda kıral haklıydı, çünkü gerçekte bu muharebeyi 
Spartalı'lar kazanmışlardı. 


Müttefikler böylece Pers tehlikesini atlattıktan sonra Persler tarafını tutmuş olan Tebai üzerine yürüdüler; bu şehri zapt ile elde ettikleri ganimetlerin onda birini, 
İstmos kararlarına uygun olarak, 
Delfoi Apollon'una sundular. Fa- 


kat Tesalya beylerinin cezalandırılmasını başka bir zamana bıraktılar. 


Aynı dönemde denizlerdeki savaş ta büyük bir zaferle sona erdi. 


Sparta kıralı Leotihidas'ın komutasında Delos önlerinde 


bulunan 


110 gemiden ibaret müttefikler donanması büyük bir ihtimale göre 


Plataiai zaferini haber aldıktan sonra ilerlemiş mevsime rağmen doğu 


yönünde ilerleyerek Sisam önlerinde göründü. Fakat Pers donanmasını 


burada bulamayınca Anadolu kıyılarına sokuldu. Persler Fenike gemilerini ülkelerine iade ettikten sonra geriye kalan 120 kadar gemiyi 


Res. 173 — Burmalı sütunun eski durumunu canlandıran iki restitüsyon projesi. 


bütün gemileri ateşe verdiler. Bu başarı üzerine İyonya şehirleri ayak- 


Sakıg ve Midilli gibi büyük adalar hu birliğe alındılar. Bu olaylardan sonra birleşmiş donanma Pers ordusunun geri çekilme yollarını kesmek 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üzere Çanakkale boğazı'na ulaştı, fakat buradaki köprülerin ortadan kalkmış olduğunu görünce Yunanistan'a geri döndü. Yalnız Atina gemileri Boğaz'da kaldılar, oradaki şehirlerle ittifaklar aktettiler, daha içerlere de girmek suretiyle harbi Yunanistan'dan Anadolu'ya yönelttiler. 


Gerek Plataiai, gerek Mikale muharebeleri Pers harplerinde bir 


dönüm noktasıdır. Bu. savaşlardan. sonra—Persler- Yunanlılara değil, 


BEŞİNCİ YÜZYILDA SİCİLYA 


Yunanistan'ın Pers istilâsına uğradığı bir zamanda batıda Sicilya Yunanlıları da büyük bir tehlike atlattılar. 6 ncı yüzyılda Sicilya'daki Dor ve Aşağı İtalya”- dakı Ahhaya şehirleri, Sparta'nın kurmuş olduğu Taras ta dahil olmak üzere, ön plâna geçmişler, buna karşılık Halkis kolonileri, Kime dışta kalmak üzere, gerilemişlerdi. Bu şehirlerin iç hayatına dair pek az bilgimiz vardır. Yalnız bütün bu şehirlerde sınıf mücadelelerinin 6 ncı yüzyıl sonlarına doğru pek canlı bir hal aldığı söylenebilir. Feodal bir hayat süren büyük toprak sahipleriyle Yunanlılar ve yerliler- 


Sicilya Yunanlıları ve Kartacalı'lar 


den meydana gelen alt tabakalar arasındaki gerginlik birçok defalar alt tabakalar lehine çözülmüş, bunlar da hükümet işlerine faal bir surette katılmağa başlamışlardı. Fakat Kartaca tehlikesi Sicilya Yunan-Iwları için hiçbir zaman ortadan kalkmamıştı. Kuzey Afrika kıyılarında, bugünkü Tunus yöresinde anaşehir Tiros kroniğine göre M.ö. 814 te kurulmuş bir Fenike kolonisi olan Kartaca, zamanla zenginleşmiş ve kuvvetlenmiş, en çok 6 ncı yüzyılda Afrika'daki başka Fenike kolonilerini ve iç bölgelerde oturan bazı kavimleri hegemonyası altına almak suretiyle güçlü bir devlet kurmuştu. Başında iki sofet ya da yargıç bulunan zengin bir tüccarlar zümresi tarafından idare edilen ve aristokratiık nitelikte bir anayasaya sahip bulunan bu devletin Kartacalı ve yabancı ücretli askerlerden meydana gelen büyük bir ordusu ve güçlü bir donanması vardı. Kartaca ticareti en çok kuzey-batı ülkelerine inhisar ediyordu. Bundan ötürü Kartaca Sicilya-İtalya, Galya ve İspanya'daki Yunan kolonilerinin gelişmesini önlemek için elinden geleni yapmış, denizcilikte pek usta olan Etrüsk'lerle birleşerek Yunanlılara karşı koymaktan çekinmemişti. Alalia deniz muharebesinden yukarda bahsetmiştik (s. 164). Bu başamlardan sonra 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Kartacalı'lar kuzey Afrika, batı Sicilya, Sardunya ve hattâ güney İspanya'da üsler kurmuşlar, bu suretle Yunanlılara batı yollarını kapamışlardı. Kartacalı'ların temelli olarak Sicilya'ya yerleşmeleri Yunan şehirleri için sürekli bir tehlike idi. Fakat Yunanlılar bu tehlike karşısında o birleşecekleri yerde partikülarist bir siyaset izlemeğe ve birbirleriyle boğuşmağa devam etmişlerdi. Nitekim Aşağı İtalya'da Siris Sibaris tarafından yakılıp yıkılmış, fakat bu olaydan bir süre sonra 
(510 yılında) 25 şehre hükmettiği anlaşılan güçlü Sibaris de Kroton tarafından yerle bir edilmişti. Sicilya'da ise, ancak bazı olağanüstü hallerde, Kartacalı'lar büyük bir taarruza geçtikleri zaman, Yunan şehirleri ordularının sevk ve idaresini geniş yetkili bir askeri diktatörün eline bırakmışlardır. 


Bu durum M.ö. 5 inci yüzyılın ilk yıllarında da bu şekilde sürüp gidiyor, başlarında tiranlar ya da demokratik idareler bulunan şehir devletlerinin boğuşmaları bir türlü sona ermiyordu. Kserkses Yunanistan'a yürüdüğü esnada Kartacalı'lar Sicilya'nın bu parçalanmış durumundan faydalanmak ve tüm adayı ele geçirmek için büyük kuvvetler topladılar ve bunları Mago ailesinden Hamilkarın komutasında Himera tiranı Terillos'a yardım bahanesiyle, adaya çıkardılar. Fakat bu nazik anda düşmana karşı koyabilecek yetenekte bir adam ortaya çıktı: bu adam bir süre önce Sirakuzai ve yöresindeki şehirleri ele geçirmek suretiyle güçlü bir devlet meydana getirmiş olan Gela tiranı Gelon'du. Gelon elindeki zengin kaynaklardan faydalanarak Sirakuzai'yı tahkimli bir şehir ve büyük bir harp ve ticaret limanı haline getirmiş, devlet merkezi yapmış (M. ö. 485), aynı zamanda içinde süvari birliklerinin büyük yer aldığı kuvvetli bir ordu ve bir donanma meydana getirmişti. 
Gelon'un müttefiki kayınbabası Akragas tiranı Teron'du. Teron Kartacalı'ları Sicilya'ya çağıran Terillostu Himera'dan uzaklaştırmıştı. 


Gelon ve Himera muharebesi 


İşte bu iki tiranın orduları Kartacalı'ları Himera önünde karşıladılar. Yeter sayıda süvariye sahip olmayan, iyi sevk ve idare edilmedikleri anlaşılan Kartacalı'lar burada yapılan bir meydan muharebesinde Gelon tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldılar (M. ö. 480). Hamilkar öldürüldü, ordusu darmadağın oldu. Bunun üzerine Kartacalı'lar barış istemek zorunda kaldılar. Adanın batısında oturmak şartiyle Gelon'a yıllık bir vergi ödemeği bile kabullendiler. Şair Pindaros tarafından Salamis veya Plataiai kadar büyük bir zafer olarak nitelendirilen Himera gali-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Res. 174 — Himera zaferiyle ilgili bir gümüş Sirakuzai sikkesi. Bir tarafta başında zeytin yaprağı çelengi bulunan Âretusa; diğer tarafta Nike tarafından taçlandırılan savaş arabası. 


biyetine bir teşekkür olmak üzere Gelon Delfoi'daki Apollon'a üç ayaklı bir kazan ve Olimpiya'daki Zevs'e birçok değerli armağanlar sundu. Daha geç bir zamanda Kserkses'in Yunanistan seferiyle ilgili ve güya Pers kıralının teşvikiyle yapılmış gibi gösterilen (halbuki Herodotos böyle bir şeyden hiç bahsetmemektedir) Himera muharebesinden sonra Gelon aşağı yukarı tüm Sicilya adası'nı egemenliği altına aldı. 


Bu tiranın ölümü üzerine yerine geçen kardeşi Hieron Sirakuzai'yın. 
nüfuzunu Aşağı İtalya'ya kadar genişletti ve M. ö. 474 yılında Kime yöresinde Etrüsk'lere karşı büyük bir deniz zaferi kazandı. Hieron Gelon'dan daha tantanalı bir hayat sürdü ve sarayı o çağın en önemli kültür merkezlerinden biri oldu. Tiran Olimpiyad'lara katıldı ve Delfol Apollon'una zengin adaklar sundu. Feodal hayatın bütün parlaklığı ile geliştiği bu dönemde Sirakuzai'dan başka diğer Sicilya şehirleri de büyük bir bayındırlık faaliyetine sahne oldular. Aynı zamanda yeni bazı şehirler de kuruldu. 

Fakat tiranlık Sicilya'da uzun süre tutunamadı. Hieron'un ölümünden sonra (466) Sicilya'nın hemen her tarafında tiranlar devrildi ve 
5 inci yüzyılın ortalarına doğru hemen hemen her şehirde parti kavgaları 
yeniden alevlendi. Demos, Yunanistan'daki siyasal akımlardan güç alarak, ön safa geçmek için mücadeleye başladı ve birçok yerlerde bu emeline ulaştı. Fakat bazı şehirlerde aristokratlar oligarşik nitelikte hükümetler de kurdular. Bu iç karışıklıklara Yunan şehirlerinin birbiriyle yaptıkları mücadeleler ve yerli kavimlerin akınları katıldı. İşte Sicilya'nın bu karışık durumu Peloponnes harbinde Atina'nın bu adaya bir sefer yapmasına yol açacaktı. 
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“ ATİNA'NIN ÜSTÜNLÜK DÖNEMİ 
(PENTEKONTAETD) 


(M.ö. 478 - 431) 


Ru dönemde beli Mikale muharebesiyle Peloponnes harbi arasına rast- 


ren kuvvetler 


layan 50 yıllık döneme dair fazla bilgimiz yoktur. 
Pers harplerinin tarihçisi Herodotos olayları 478 yılına kadar anlatmakta, Peloponnes harbi tarihçisi Tukidides ise eserinin başlangıcında (I, 89 - 138) bu döneme dair pek kısa bilgi vermekte ve olayları yalnız Atina açısından incelediğinden ötürü büsbütün tarafsız kalmamaktadır. Bu dönemle meşgul oldukları anlaşılan 4 üncü yüzyıl tarihçilerinden Eforos ve Teopompos'un eserlerinden yalnız parçalar bize kadar gelmiştir. Bu 50 yıllık dönem (FPentekontaeti) tüm Yunan dünyasını ilgilendiren büyük çapta olaylar kaydetmediğinden Herodotos ya da Tukidides çapında bir tarihçi bulamamıştır. 


Plataiai ve Mikale muharebelerinden sonra harp Yunanistan'da sona ermişti. Fakat bu, Pers'lerle Yunanlılar arasındaki çarpışmanın bitmesi demek değildi. Ege bölgesi ve dolayısıyle Avrupa işlerine bir kere karışmış olan Pers'ler mücadeleyi kolay kolay bırakamazlardı. 
Yalnız harp hazırlıklarını pek yavaş yürüten geniş Pers kırallığı, Yunanlı'lardan yediği darbelerden sonra, kendini toplayabilmek ve tekrar taarruza geçebilmek için, oldukça uzun bir barış dönemine muhtaçtı. 
Yunanlılar ise Perslere hiç nefes aldırmamağa karar vererek mücadeleyi bir an dahi bırakmadılar ve sürekli olarak Perslere saldırdılar. Bunların asıl amacı batı Anadolu kıyılarını ele geçirmek ve Pers'leri Anadolu içerlerine sürmek suretiyle bunları Ege denizi'nden kesin olarak çıkarmaktı. Bu amaç onlar için aynı zamanda ulusal bir ödevdi: Çünkü ancak bu sayede Anadolu kıyılarındaki Yunan şehirleri bağımsızlıklarına kavuşabilirlerdi. 


Yunan devletlerinin Perslere karşı yaptıkları bu müşterek harpte komutayı güçlü bir devletin ele alması gerekiyordu. İlk zamanlar bu işi Sparta üzerine aldı. Plataiai muharebesini kazanmış olan Sparta hiç kuşkusuz Yunanistan'ın en kuvvetli asker devletiydi. Bununla beraber bu devlet, yukarda söylediğimiz gibi, denizaşırı seferlerden pek hoşlanmıyordu. 9parta'nın iç teşkilâtı, içte helot'larla, dışta Argos'la olan 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Res. 175 — Delos'un genel görünüşü. Karşıda Renaia adası. 


ilişkileri Sparta ordusunun uzun süre uzak ülkelerde bulunmasına izin veremezdi. Diğer taraftan Sparta, esas bünyesi bakımından, tarımla geçinen, bütçesi fakir bir kara devletiydi. Bu yüzden de uzun süre denizaşırı bir seferin masraflarını karşılayamazdı. Nitekim Mikale muharebesinden sonra İyonlar ayaklanınca ve anayurdun himayesini isteyince Sparta bunlara ülkelerini bırakıp Yunanistan'a göçmelerini tavsiye etmişti. Atina ise bunun tersine olarak böyle bir himayeye taraftar olduğunu belirtmişti. Bununla beraber Sparta bu dönemin başında kısa bir süre için Pers harbini idare etti. Nitekim 478 yılında “Hellen'lerin komutanı” ünvanını taşıyan Plataiai kahramanı kıral Pavsanlas donanmanın başına geçerek Karya ve Kıbrıs şehirlerini Pers boyunduruğundan kurtardı. Daha sonra Marmara'ya girerek Bizantiyon'u muhasara ve zaptetti. Fakat orada bir tiran gibi hareket etmeğe başladığından başta İyon'lar olmak üzere müttefikleri kendinden uzaklaştırdı ve 477 yılında geri çağırıldı. İyon'ların teklifi üzerine donanmanın Atina'nın buyruğuna verilmesi kararlaştırıldı. 


Bu suretle deniz harbinin idaresini üzerine alan Atina böyle bir işi başarabilecek durumda idi. Birçok parlak zaferler kazanmış, tecrübe sahibi, büyük bir donanmaya ve Sparta ordusundan sonra gelen güçlü bir orduya sahip bulunuyordu. Kleistenes'in reformlarından sonra demokrasi bu şehirde esaslı olarak yerleşmişti. Pers seferleri Atinalı”- 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İarın ulusal duygularını uyandırmış, bunların cesur asker ve usta gemici olarak ün kazanmasına yardım etmişti. İşte bütün bu nedenlerden ötürü Atina'nın bu savaşta önderliği istemesi tabii, bunu bilfül elde etmesi ise yerinde idi. 


M. ö. 478/77 yılında Atina, merkezi Yunan dünyasının kutsal adası olan Delos (res. 175) olmak üzere, “Attika-Delos deniz birliği” adını taşıyan siyasal bir birlik kurdu. Sonsuz bir zaman için kurulmuş olduğu anlaşılan bu birliğin 


Attikas Delos 


deniz birliği 


amacı Perslere karşı sürekli mücadelede bulunmak suretiyle adalar ve Anadolu'daki Yunan şehirlerinin bağımsızlığını sağlamak ve Pers'lerin Yunan ülkesinde yaptıkları tahriplerin öcünü almaktı. Birliğin teşkilâtını Temistokles'ten yardım gördüğü anlaşılan Atinalı devlet adamı Aristeldes hazırladı. Birliğe giren şehirler Atina ile ayrı ayrı ittifaklar yapıyor, Atina'nın düşmanlarıyle düşman, dostlarıyle dost olacaklarına and içiyorlardı. Atina da müttefikler huzurunda aynı andı tekrarlıyordu. Birleşmiş şehirler (simmahos'lar) bağımsızlık ve otonomilerini koruyor, yalnız Perslere karşı yapılacak müşterek mücadele için gerekli deniz ve kara kuvvetleri teşkiliyle bunların idaresini, aynı zamanda tehlikeye açık bulunan yerlere garnizonlar yerleştirme hakkını Atina'ya bırakıyorlardı. Bu şehir devletleri birlik donanmasına gemi ve deniz erleri, ordusuna asker vermekle mükelleftiler. Bunu veremiyenler bir miktar para vergisi (foros) ödemek zorunda idiler. İler şehrin vereceği vergi miktarı Âristeides tarafından büyük bir adaletle ve birçok hallerde Perslerin vergi sistemlerini gözönünde bulundurmak suretiyle saptanmış, bundan ötürü bu devlet adamı “dikaios”, yani “âdil” lâkabını almıştı. Her yıl toplanan vergilerin tutarı 460 altın talenti (aşağı yukarı İ,5 milyon Türk lirası) buluyordu. Birlik hazinesi Delos'ta Apollon ve Artemis tapınağında saklanıyor ve “hellenotamies” adını taşıyan 10 Atinalı maliye memuru tarafından idare ediliyordu. Bununla beraber müttefiklerin istedikleri zaman hesapları kontrol etmeğe hakları vardı. Birleşik devletlerin delegelerinden meydana gelen “birlik meclisi” (sinodos) toplantılarını Delos'ta yapıyor, orada önemli sorunlara dair kararlar alıyordu. Bu mecliste her devlet askeri gücüne göre temsil ediliyordu. Balkan yarımadası, Ege adaları ve Karya'nın kuzeyinden başlamak suretiyle Anadolu'nun batı kıyılarında sayısı zaman zaman 300 ü bulan şehir devletini kapsayan bu birlik Yunanlı”- ların siyasal alanda meydana getirdikleri en büyük birlikti. 
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Bu birliğin yanında Sparta'nın Perslere karşı kurduğu “Hellen birliği” var olmakta devam ediyordu ki Atina 461 yılına kadar bu birliğin üyesi olarak kalmıştır. Fakat Sparta Perslere karşı yapılan bu mücadeleden kendisini kesin olarak çekmişti. 

Deniz birliğinin teşkilâtına toplu olarak bakacak olursak Atina'nın başka şehirlerden üstün olması ve birliği bir “deniz imparatorluğu”na çevirmesi için bütün koşulların bulunduğunu görürüz. Atina'nın müttefiklere kıyasla çok daha büyük askeri ve mali güce sahip bulunması birlik meclisinde en güçlü bir şekilde temsil edilmesine yol açıyor, bu suretle siyasal hegemonyayı elinde bulundurmasında başlıca rolü oynuyordu. Yalnız Atina mücadeleye faal bir surette katılamayan ya da katılmak istemeyen birleşik şehirlerin verdikleri para vergilerini gemi ve askere çevirebilecek araçlara ve insan kaynaklarına sahip bulunuyordu. Mücadelenin asıl sorumluluğu Atina'nın omuzlarında idi ve bu şehrin, sorumluluğunun ağırlığı ile orantılı olarak, birlik meclisinde büyük bir itibarı vardı. Diğer taraftan Atina'nın büyük bir ticaret filosuna sahip oluşu, ağırlık ve para sistemlerinin müttefikler tarafından kabullenmesi ve birlik hazinesinin Atinalı memurların elinde bulunması Atina'ya mali ve ekonomik alanlarda da üstünlük sağlıyordu. 
Müttefikler arasında çıkacak anlaşmazlıklarda Atina'daki “heliaia”ya, yani halk mahkemesine başvurulması adli üstünlüğün de Atina tarafında kalmasına yol açıyordu. Nitekim Atina'nın sonraki yıllarda günden güne kuvvetlendiği ve müttefikler üzerinde ciddi bir hegemonya kurmağa çalıştığı görülmekte ve bu durumun başta Sparta ve Korint olmak üzere Peloponnes devletlerinin kuşku ve kıskançlığını uyandırdığı sezilmektedir. İşte bu rekabet türlü evrelerden geçtikten sonra Peloponnes harbini doğuracaktı. 

Deniz birliğinin Perslere karşı bazan büyük aralıklarla yaptığı mücadelenin ayrıntılarını ve kronolojik sırasını gereği gibi bilmemekle beraber bunların başlıcalarını saptayabiliyoruz. Birlik donanması ilk önce Trakya kıyılarını Pers'lerden temizledi. Maroneia ve Abdera gibi şehirlerin birliğe girmelerine karşılık Strimon (Struma) ağzındaki Eion çetin bir muhasaradan sonra Atimalı'ların eline geçti (476). Fakat Atina'- nın Trakya'nın içine girme teşebbüsleri yerli kavimlerin şiddetle karşı koymaları yüzünden başarılı olmadı. Atinalı'lar Ege'nin kuzey bölgelerini güven altına aldıktan sonra Rusya'dan Atina'ya ithal edilen hububat için büyük önemi olan Boğaz'lara bir sefer yaptılar ve başta Bizantiyon olmak üzere oradaki şehirlerin deniz birliğine girmesini sağladılar. 


4) 
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O dönemde Atina'yı idare eden devlet adamlarının en büyüğü hiç kuşkusuz Temistokles idi. Salamis kahra- 


Temistokles ve 
Pavsanias manı ve Âtina'nın deniz gücünün kurucusu olan bu kişi 


Atina'yı Yunanistan'ın en büyük devleti yapmak istiyor ve bunun için gerektiği takdirde Sparta ile harbetmeği bile göze alıyordu. Fakat böyle bir harpte Atina'nın başarı sağlayabilmesi için karada da güçlü olması şarttı. İşte Temistokles bu noktayı gözönünde bulundurmuş olacak ki, Atina'nın eskisine kıyasla çok daha geniş ve daha kuvvetli bir surla çevrilmesine ve Pire'nin tahkimli bir liman haline getirilmesine önem verdi. Sparta'nın karşı koymasına rağmen kısa bir zamanda özensiz olarak inşa edilen surlar sayesinde Atina'lılar şehirlerinin ve limanlarının savunması için kayguya düşmeksizin denizaşırı seferler yapabilir- ler, hattâ Spartalı'ların taarruzlarından da korkmayabilirlerdi. Fakat Temistokles yurduna yaptığı bunca liizmetlere rağmen 471 yılında gerek Atina'daki hasımlarının, gerek Spartalı'ların entrikaları sonunda devrildi. Atina'nın kuzey Ege'de ve Boğaz'larda elde ettiği başarılar üzerine Sparta'nın Atina'ya yaklaşması, ötedenberi Sparta aleytarı bir siyaset izleyen Temistokles'in Pers'lerle gizli ilişkiler kurduğuna dair belgeler ortaya konması ve Atinalı'ların bu belgelere dayanarak kendisini yurt hainliği suçundan ötürü ölüme mahküm etmeleri üzerine 
(467) bu kişi Argos'a sığındı, fakat orada uzun süre barınamayarak ilk önce Korkira, Epeiros ve Makedonya'ya, oradan da birtakım serüvenlerden sonra, Anadolu'ya geçti ve Pers kıralına sığındı. Kserkses'in öldürülmesinden sonra tahta çıkan Artakserkses I (Artahşatra) Yunan devlet adamını Susa'da iyi kabul etti, kendisine arpalık olarak Menderes üzerindeki Magnesia ve Miyus şehirlerini ve Troas bölgesinde başka birtakım kasabaları verdi. İşte bu suretle Temistokles ömrünün sonunu yabancı topraklarda geçirmek zorunda kaldı ve orada 5 inci yüzyıl ortalarına doğru öldü. 

Temistokles'in hüküm giymesinden az önce Pers harplerinin ikinci büyük kişisi, Plataiai kahramanı Pavsanias da acıklı bir âkıbete uğradı. 
İki kez hükümetinin muvafakatini almaksızın Bizantiyon'da bir doğu kıralı gibi yaşamış ve Perslerle gizli görüşmelerde bulunmuş olduğu anlaşılan Pavsanias eforos'lar tarafından mahkemeye verildi. İlk önce beraat etmekle beraber Pers'lerle yaptığı müzakerelere dair bazı belgeler ve bu arada Pers kıralı tarafından yazılmış iki mektup meydana çıkınca yurt hainliği suçundan idama mahküm edildi. Kıral Sparta'da Artemis Halkioikos tapınağına sığındı, fakat tapınağın etrafı kuşatılmış olduğundan orada açlıktan öldü (4672). 
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N Temistokles'in hüküm giymesinden sonra Atina'da 
Kimon ve Evrime- 


don muharebesi yeni yeni kişiler tarih sahnesine çıkmağa başladılar. 


ilk zamanlar en büyük rolü Maraton kahramanı Miltiades'in oğlu Kimon oynadı. İri yapılı, neş'eli, şarap, spor ve müziğin dostu, dâhi olmamakla beraber aklı başında, büyük bir hatip olmamakla beraber gereğinde iyi söz söylemesini bilir asil bir insan, fakat her şeyden önce cesur, atılgan ve yetenekli bir komutan olan ve büyük servetinden faydalanmasını bilen Kimon Atinalı'ların kalplerini fethetmekte gecikmedi. Dış siyasette uzun görüşlü olmadığı anlaşılan Kimon Sparta ve başka Peloponnes devletleriyle dost geçinmek suretiyle Yunanistan'da bir siyasal denge kurmak ve bu dengeden faydalanarak Perslere şiddetle saldırmak düşüncesindeydi. Bu siyaset bir süre için Atina'da tutuldu. Kuzey Ege bölgeleri ve Boğaz'lara yapılan seferleri parlak bir surette sona erdiren Kimon 466 yılına doğru Anadolu'nun güney-batı kıyılarına geçti; harpsiz olarak Karya ve Likya şehirlerinin deniz birliğine girmelerini sağladı. Bundan sonra Pamfilya'ya ulaşan Kimon Evrimedon (Köprüçay) ağzında Pers kıralının bu bölgeye göndermiş olduğu donanmayı büyük bir bozguna uğrattı. Deniz birliğinin kazandığı bu ilk büyük zaferin sonucu Perslerin güney Anadolu sula» rından büsbütün çıkarılması oldu. Persler yalnız Fenike, Suriye, Filistn ve Mısır'daki üslerini koruyabildiler. 

Fakat Evrimedon zaferi Sparta'nın Atina'dan yavaş yavaş yüz çevirmesine yol açtı. Nitekim 465 yılında Tasos adası birlikten ayrıldıkta ve Atina donanması Kimon'un komutasında bu ada önlerinde göründükte Spartalı'lar Tasoslu'lara yardım vâdettiler, fakat o esnada husule gelen büyük bir deprem ve onu izleyen Mesanya helot'larının isyanı (464) yüzünden bu yardımı gönderemediler. Aralarında Perikles'in de bulunduğu Atina demokratlarının idare ettiği Kimon aleyhtarı bir hareket ilk zamanlar, Kimon'un ünü ve mevkiinin sağlamlığından ötürü, hiçbir başarı elde edemedi. Nitekim Mesenya helot'larını İtome kalesinde kuşatan, fakat muhasara harbinde pek usta olmayan Spartal'lar “Hellen birliği”'nin bir üyesi sıfatiyle Atina'ya başvurunca Kımon 4000 hoplitle Peloponnes'e geçti ve İtome muhasarasına katıldı 


(462). 


ieapağiii Demokratlar ve bunların lideri Kfialtes, Kiüwon'un İöeelmesi Atina'da bulunmayışından faydalanarak, bir halk mee- 


lisi kararıyle arcopag'ı devirdiler (462). Arhenluk yapmış ve kaydı hayat şartıyla seçilmiş tecrübe sahibi kişilerden mey- 


YUNAN TARİHİNİN KLÂSİK ÇAĞI 303 


dana gelen ve bu yüzden tutucu bir karakter taşıyan bu meclis yüzyıllar boyunca bazı değişiklikler geçirmiş, sonunda sadece anayasa ve kanunları koruyan ve bunların uygulanma şekillerini denetleyen bir maka halini almıştı. Şimdi ise bu meclis tüm siyasal haklar ve yetkilerini kaybediyordu ve bundan böyle yalnız kan dâvalarına bakacak ve bazı din işlerini kontrol edecekti. Areopag'ın görev ve yetkileri kısmen “beşyüzler meclisi”ne, kısmen halk meclisine ve kısmen de halk 
mahkemesi jJürilerine aktarıldı. Bu jüriler halk tarafından seçilen 6000 
üyeden meydana geliyordu. Pers harplerinden sonra Atina'nın büyük bir deniz devleti haline gelmesinin demokrasinin gelişmesi üzerinde etki yapmaması imkânsızdı. Çünkü donanmanın inşasında büyük rol oynamış ve Yunanistan'ı kurtaran deniz savaşlarına girmiş olan alt sınıflar, en çok tet'ler Atina demokrasisinin o zamana kadar olduğundan daha radikal bir şekil almasını istiyor, buna engel olabilecek başlıca makam olarak areopag meclisini görüyorlardı. İşte bu meclisin devrilmesinin başlıca nedeni bu idi. Arcopag'dan az sonra Kimon da devrildi. Çünkü Spartalı'lar demokratik fikirlerin yayıcısı sandıkları Atinalı erlerin helot'larla birleşmesinden kuşkulanmağa ve areopag'ın devrilmesinden sonra bunlardan korkmağa başladılar ve onları Atina'ya geri gönderdiler (462). Bu olay Kimon'un Sparta taraftarı siyasetinin iflâs ettiğini açıkça gösteriyordu. Bunun üzerine Kimon Atina'- da eski ününü kaybetti, en yakın dostları tarafından bile terkedildi ve ostrakismosla 10 yıl için dışa sürüldü (461). 


| i | 2k | 
Perikles'in Kimon'un sahneden çekilmesiyle demokratlar için geniş 


başlangıçları (| PİT faaliyet alanı açılmış oluyordu. Efialtes günün en bür- 


yük adamı olmuştu. Fakat onun esrarlı bir surette öldürülmesinden sonra Perikles (res. 176) iktidar mevkiine çıktı. Kleistenes'in yeğeni olan anası Agariste'den ötürü Alkmaionid'ler ailesine mensup olan Perikles gerek bu eski ailenin geleneği, gerek görmüş olduğu öğrenim ve eğitim bakımından tam anlamıyle bir aristokrattı; fakat Atina'nın demokratlaşmasında büyük rol oynamış olan dayısı Kleistenes'i kendine örnek alarak demokratlar partisine girmişti. Siyasal hayatının bu ilk döneminde Perikles, Temistokles'in tersine olarak, bir parti adamıydı. 
Ancak sonraları partiler üstü bir devlet adamı aşamasına yükselmiştir. 
Uzun görüşlü, zeki, tedbirli bir politikacı ve parlak bir hatip olan Perikles yıllarca birbirinin ardından “başkomutan” seçilmekle Atina'nın iç ve dış siyasetine egemen oldu ve halk meclisinden sürekli olarak 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yardım gördü. M.ö. 461 den Peloponnes harbi başlangıcına kadar uzanan 30 yıllık dönem haklı olarak 
“Perikles dönemi” olarak gösterilmektedir. 

Atina demokratları dış siyasetlerinde Temistokles'in çizmiş olduğu yollardan yürüdüler ve bu yüzden 
Sparta ile Atina arasındaki gerginligin bir harp halini almasına yol açtılar. Bunlar İtome olayından öç almak için Sparta ile olan ittifaklarını bozdular, Sparta'nın eski hasmı 
Argos'la birleştiler ve bundan ötürü 
Sparta ile savaş haline düştüler. 
Birleşik bir Atina-Argos ordusu Olnoe'de Spartalı'ları yenilgiye uğrattı 
(460). Atinalılar demokratik bir hürkümet kurmuş olan Megara'ya bir garnizon gönderdiler. Atina nüfuzunun günden güne gelişmesinden ekonomik çıkarlarının tehlikeye düştü- 


günü gören Korint ve Aigina Sparta ile birleştiler. Bunlara Saron körfezi kıyılarındaki bazı şehirler de katıldı. 
İşte bu suretle Yunanistan iki bölüme ayrılmış oldu ve Atina 460 


Res. 176 — Perikles. 


yılından itibaren iki cephede, yani hem Pers'lere, hem de Sparta ve müttefiklerine karşı savaşmak zorunda kaldı. 


Yunanistan hari pu dönemde Atina'nın. Sparta, Korint ve Aigina ile yaptığı muharebelere bir göz gezdirecek olursak bunların başlıca nedenlerinin yine ekonomik nitelikte olduğunu görürüz. 
Aigina Atina'nın ötedenberi deniz ticaretinde başlıca rakibiydi. Korint batıdaki kolonileri sayesinde Adriyatik yoluna ve Attika'nın iaşesi için hayati bir önemi olan Aşağı İtalya ve Sicilya'nın hububat piyasalarına egemendi. Atina'nın Megara'nın limanını işgal etmesi Aigina ticaretine vurulmuş bir darbe idi. Bir süre sonra Atinalı'lar bu adaya 


karşı bir sefer yaptılar (456), burasını ele geçirerek Aiginalı'ları yıllık 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ağır bir vergi vermek, surlarını yıkmak ve gemilerini Atina'ya terketmek şartiyle deniz birliğine soktular. 


Aigina'dan sonra sıra Korint'e gelmişti. Atinalılar bu şehrin batyle yaptığı ticarete ket vurmak için Korint körfezinde faal bir rol oynamağa başladılar; Zakintos adası'nı işgal ve Aitolya kıyılarında bazı üsler elde etmekle Korint'in batı ticaretini kesmek istediler, Ahhaya kıyılarına ayak basmak ve bu bölgeyi deniz birliğine sokmakla Korint'i doğrudan doğruya tehdit etmek yolunu tuttular. İstmos ticaret yolunun Korint'in elinde kalmasına önem veren Spartalı'lar Korint tarafında yer aldılar. Bunlar aynı zamanda orta Yunanistan'a geçerek oradaki şehirleri, en çok Boiotya'yı harekete geçirmek istediler ve üzerlerine yürüyen bir Atina ordusunu Tanagra'da yendiler (457). Fakat Atinalılar bu darbeden kendilerini çabuk topladılar ve Spartal'lar, ülkelerine geri döndükten sonra, Boiotyalı'ları Oinofita'da büyük bir bozguna uğrattılar. Bu zaferin bir sonucu tüm Orta Yunanistan'ın Atina'nın nüfuzu altına girmesi oldu. Atinalı'lar Aigina adası'nı da zaptettiler (456) ve onu ağır koşullarla deniz birliğine soktular. Ada bağımsızlığını kaybetti ve bir sanat merkezi olmaktan çıktı. 


Yuma ları doğa Yunanistan ve Ege bölgesinden harp tehlikesi tama- 


Akdeniz seferleri Wiyle uzaklaşmış olmakla beraber Atina en çok ekono- ve Kallias barışı mik ve ticari nedenlerden ötürü Pers'lerle savaştı. 
Pers harpleri yüzünden Anadolu Ege bölgesinden 

ayrılmıştı. Doğu, Yunanlıların imal ettikleri şarap, zeytinyağı, çeşitli mallar ve sanat eserleri ya da batı ülkelerinde ve Karadeniz'de Yunan tüccarları tarafından toplanıp doğu mallarıyle değiş tokuş edilen ham maddeler için iyi bir alıcı olmaktan çıkmıştı. Ticaret alanında Atina?- nın en büyük rakibi Fenikeli'lerdi. Gerçi bunlar da Pers'lerle birlikte Ege'den çıkarılmışlardı; fakat Akdeniz'in doğusunda Mısır veya batı Akdeniz ülkeleriyle yapılan ticareti ellerinde bulunduruyor, Yunanlı”- lara bu pazarları kapamak için sürekli olarak çalışıyorlardı. Topraklarının büyük bir kısmı zeytinlik ya da üzüm bağlarıyle kaplı olan Attika muhtaç olduğu buğdayı Mısır'dan getirtebilirdi. İşte bu nedenlerden ötürü Atınalı'ların Mısır ve Kıbrıs'a kaışı taarruza geçtikleri görülüyor. 
M.ö6. 460/59 yılında 200 gemiden ibaret bir Atina donanması ilk önce Kıbrıs'a, oradan da, Delta bölgesinde çıkan ve İnaros adında bir kişi tarafından idare edilen isyanı desteklemek üzere, Mısır'a gitti. 
Atinalılar Perslere karşı kazandıkları bir zaferden sonra Nil ağzına 


Ege ve Yunan Tarihi 20 


306 EGE VE YUNAN TARİHİ 


girmeğe ve satraplık başkenti Memfis'i kuşatmağı başardılar. Fakat bu şehri zaptedemeksizin orada yıllarca mıhlanıp kaldılar. Megabizos'un idaresinde büyük bir Pers ordusu Mısır'a girdikten ve Memfis'i muhasaradan kurtardıktan sonra durum Atinalı'lar aleyhine döndü. 
Atinalılar isyana katılanlarla birlikte Delta adalarından birinde 1,5 yıllık bir muhasaradan sonra büyük bir yenilgiye uğradılar, asker ve gemilerinin büyük bir kısmını kaybettiler (454). Fakat Pers'ler bu başarıdan gereği gibi faydalanamadılar; yalnız Kıbrıs'ı geri almakla yetindiler. Pers donanmasının Ege denizi'ne gireceğinden korkan Atinalı'lar aynı yılın yazında birlik hazinesini Delos'tan Atina'ya naklettiler. 


M.ö. 451 yılında Atina'ya geri dönen Kimon orada yeniden faal bir rol oynamağa başladı. Perikles'in yerini alan Kimon Sparta ile 
2 yılık bir mütareke aktettikten sonra Mısır seferinin öcünü almak 
üzere 200 yeni gemiden ibaret bir donanma ile Kıbrıs'a gitti (450). 
Aynı zamanda 60 gemilik bir kuvvet Nil Delta'sında patlak veren bir isyanı desteklemek için Mısır'a gönderildi. Kıbrıs'taki harekât Atina-IWlar lehine dönmeğe başlamış ve Kition şehri kuşatılmıştı ki, Kimon hastalanarak öldü. 

Bunun üzerine tekrar iktidara gelen Perikles iki cepheli harbin Atina için çok yıpratıcı ve kesin bir sonuç almanın pek güç oldugunu takdir ederek o zamana kadar izlediği siyaseti değiştirdi ve harbi kesmek için çareler aramağa başladı. Atina donanmasının Kıbrıs'ta Salamis açıklarında Fenike donanmasına karşı parlak bir zafer kazanmasına rağınen (450) Perikles Kallias adında bir diplomatı Susa'ya göndererek Perslerle barış müzakerelerine girişti. 449 yılı ilkbaharında aktedilen ve tarihlere “Kallias barışı” olarak geçen bu barışa göre Atina Kıbrıs ve Mısır'dan kesin olarak vazgeçiyor, fakat bu fedakârlığa rağmen deniz birliğinin esas amacını, yani İyonya'nın bağımsızlığının Persler tarafından resmen tanınmasını sağlayamıyordu. 
Çünkü Pers kıralı, bir karış toprak dahi kaybetmeksizin, yalnız İyon”- lara karşı hükümsürenlik haklarını kullanmayacağını, donanmasını kuzeyde İstanbul boğazı”yle güneyde Likya'nın doğu kıyıları önündeki Helidon adaları (Beşadalar) arasındaki hattan ileri geçirmiyeceğini, kara ordularını ise Anadolu'nun batı kıyılarından 3 günlük mesafede bulunduracağını taahhüt ediyordu. Bu suretle her iki devletin nüfuz alanları sınırlanmış oluyordu. 

Âtina'da büyük bir hayal kırıklığı doğurduğu anlaşılan bu barış gerçekte Atina'nın çıkarlarına uygundu. O dönemde partiler üstünde 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bir devlet adamı aşamasına ulaşmış olan Perikles bu barış sayesinde son yıllarda büyük ümitler peşinden koşmuş ve pek çok kuvvet harcamış olan Atina'nın kendini toplayabileceğini ve Pers'lerle tekrar başlayacak olan ticaret ilişkilerinin deniz birliği ve Atina'nın ekonomik kalkınmasına yardım edeceğini pek doğru olarak görmüş, aynı zamanda Atina'nın birleşik şehirler üzerinde bir hegemonya kurmasına yeni kapılar açabileceğini düşünmüş olacak ki, ilk bakışta Atina için hiç te parlak olmayan bu barışı kabullenmişti. 


öparta'nın Peloponnes'te egemen bir durumda bulun-Sparta ile yapılan 


banız maması, bir taraftan helot'lar isyaniyle, diğer taraftan komşuları Elis, Arkadya ve en çok Argos'la sürekli olarak uğraşma zorunda kalması bu devlette de barış isteklerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Yukarda gördüğümüz gibi (s.306) Sparta'nın dostu Kimon'un aracılığıyle 451 de aktedilen 5 yıllık mütareke, Perikles'in, Atina ordusunun Koroneia'da büyük bir yenilgiye uğraması (447) ve Bolotya'da oligarşik nitelikte bir birleşik devlet kurulması üzerine, Yunanistan harbine bir son verilmesini istemesi, bunun için de mümkün olduğu kadar tedafüi bir tavır takınması 446/45 yılında bir barış yapılmasını mümkün kıldı. Otuz yıl için yapılan antlaşmaya göre Atina Megara ile Troizen ve Peloponnes kıyılarındaki Ahhaya üslerinden vazgeçiyor, buna karşılık Aigina ile Navpaktos'u muhafaza ediyordu. 
İki devlet arasında çıkacak anlaşmazlıklar tarafsız bir mahkemeye havale edilecek, bu iki devletten hiçbiri diğerinin müttefikini kendi birliğine alamayacak, Hellen birliği şehirleriyle Attika - Delos birliği şehirleri aralarında her türlü ilişkide bulunabileceklerdi. Bununla Yunan dünyasında biri Atina-İyon, diğeri Sparta-Dor olmak üzere iki blok meydana geliyor, Sparta Atina'nın deniz birliği üzerindeki hegemonyasını tanımakla beraber Atina'nın orta Yunanistan üzerindeki nüfuz sorunu hiçbir surette çözülmüyor, bu iki devlet arasındaki gerginlik hafiflemiyordu. Antlaşma ile de tescil olunan bu düalizm 15 yıllık bir barış döneminden sonra Peloponnes harbini doğuracaktı. 


446 ile 431 arasındaki 15 yılık dönem Atina'nın hiç 


M. 6. 446-431 barış e in uşkusuz en parlak çağıdır. Bütün bu dönem içinde 


dönemi esnasında 
Atina Perikles her yıl başkomutan seçilmek suretiyle Atina'nın 


iç ve dış siyasetini bilfiil idare etti. Aynı zamanda Atina'- nın kültür ve sanat alanlarındaki gelişimi üzerinde etkili oldu. Perikles 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“demagogos” olarak halkın sevgi ve güvenini kazanmağı, bu suretle kendi kişiliği ile halk arasında tam bir uygunluk kurmağı başardı. 
Böylece Perikles halk meclislerine tamamiyle egemen oldu ve her istediğini yapmak imkânlarını buldu. Perikles'in siyasi mevkii o kadar kuvvetli ve halk üzerindeki nüfuzu o kadar büyüktü ki, çağdaşları kendisini eski büyük tiranlara benzetmişlerdir. Tarihçi Tukidides (11, 65, 9) bu dönemde görünüşte demokrasi mevcut olduğunu, gerçekte ise “birinci adam”ın hüküm sürdüğünü yazar ki biz bunu Perikles'in demokratik nitelikte bir monarşi kurmuş olduğu şeklinde de ifade edebiliriz. 
Perikles yine Tukidides'in sözlerine göre halkı, özgürlüğünü kısıtlamaksızın, elinde tutuyor ve halkın kendisine yol göstermesinden ziyade kendisi halka önderlik ediyordu. Şu halde bu 15 yıl içinde Atina'nın geçirdiği parlak gelişimde her şeyden önce Perikles'in yüksek kişiliğinin büyük bir payı olduğu söylenebilir. 

Perikles'in Atina'da kurmuş olduğu demokrasi esasında radikal bir demokrasi idi. Kendisi areopag'ın devrilmesinde rol oynamış, Solon'un üçüncü sınıfını meydana getiren zevgit'lerin arhon olmalarına yol açmıştı (457). Yeminli jüri ve şehir meclisi üyeleri ve memurların belirli bir ücret almalarını da sağlamıştı. Başka geliri olmayan yurttaşların devlet idaresine katılabilmeleri için bundan başka yol yoktu. 
Fakat bu kararlar devletin bir sosyal yardım kurumu olduğu görüşünün halk arasında yayılmasına yol açmıştı. Bu görüşe uygun olarak Perikles varlıksız yurttaşları kolonilere ve kleruhia'lara göndermek suretiyle binlerce kişinin oralarda daha iyi koşullar altında yaşamalarını sağladı. Fakat bütün bu yardımlar tam yurttaşlık hakkına sahip olanlar için uygulanıyordu. 12 drabmilik bir baş vergisi vermek suretiyle Atina'ya yerleşen ve şehrin ticaret ve sanayi hayatında önemli yer alan ve gerektiği zamanlar orduda ya da donanmada çalışmak üzere askere alınan metoikos'lar, köleler ve deniz birliğine giren şehirlerin yurttaşları bu türlü yardımlardan yoksundular. Perikles'in 451 
de çıkarttığı bir kanunla Atinalı yurttaş olarak ancak tam yurttaşlık haklarına sahip anadan ve babadan doğanlar kabul olunuyordu. Bu suretle Atinalı'ları imtiyazlı kişiler aşamasına yükselten ve bunlarla müttefikler arasında bir sınır çeken bu siyaset sonraki yıllarda deniz birliğinin kalımı için vahim sonuçlar doğuracaktı. 

Atinalı'lar bu devlet adamına bu kadar büyük bir güç ve yetki vermekle deniz birliğine karşı izleyecekleri siyasetin anahatlarını çizmiş oluyorlardı. Bu siyasetin amacı birleşik şehirler üzerinde tam bir hegemonya kurmak suretiyle deniz birliğini emperyalist amaçlar güden bir “deniz imparatorluğu” haline sokmaktı. Gerçi Kallias barışından sonra Perslerle savaşmak için kurulmuş olan bir birliğin anlamı kalmıyordu. 
Fakat Perikles Pers tehlikesinin daima var olduğunu, Atina'nın müttefiklerinin bağımsızlığını koruduğunu, ekonomik refahlarını sağladığını, esasen ancak Atina sayesinde Pers'lerle barış yapılmış olduğunu ileri sürerek birleşik şehirleri günden güne artan bir baskı altında bulundurmağa başladı. Mısır seferinden sonra birlik hazinesinin Delos'tan Atina'ya taşınması (454) (s.306) üzerine hazinenin koruyucusu Apollon | yerine Âtena olmuş, bu yüzden vergilerin tümünün 1/60 ını almağa hak kazanmıştı. Fakat Perikles bir adım daha ileri giderek hazinede biriken paraların nerelere harcandığına dair müttefiklere hesap vermemeğe, bu paraları Atina'nın bayındırlığına harcamağa başladı. Müttefikler tarafını tutan Atinalı devlet adamı Tukidides'in “ostrakismos” ile dışa sürülmesi üzerine (443) Perikles müttefikleri “Atina'nın uyrukları” haline sokmak için son adımları attı. Bunun bir sonucu 443 yılında tüm birleşik şehirlerin Likya, Karya, İyonya, Hellespontos ve Trakya olmak üzere beş vergi bölgesine ayrılması oldu. Bununla siyasal birlik bir çeşit “konfederasyon” şeklini almış oluyordu. 

Bu durum karşısında ancak Midilli, Sakız ve Sisam gibi büyük donanmaları olan devletler otonomilerini koruyabildiler. Başka küçük adalar ve kontinan şehirleri ise Atina'yı örnek almak suretiyle teşkilâtlandılar ve her hususta Atina'yı taklit etmeğe koyuldular. Atina kendi hukukunun birlik alanında yayılmasına büyük önem verdi; müttefiklerin birçok dâvaları Atina'daki jürili mahkemelere aktarıldı. Bu mahkemelerde son kararı yargıçlar değil, fakat jüri üyeleri, aralarında görüşmeksizin, oylarını teker teker kullanmak suretiyle, veriyorlardı. Bu kararlar ise kesindi. Kallias barışından sonra Atina'nın çıkardığı bir sikke kanunu ile müttefiklerden gümüş sikke darbetme hakkı alındı. Bundan böyle bu şehirler yalnız Atina gümüş drahmilerini ve Atina ölçü ve ağırlık sistemlerini kullanacaklardı. Bu suretle Atina parası tüm birligin geçer akçesi oldu. Atina birlik alanında doğrudan doğruya kendine tâbi kleruhia'lar kurmak ve bazı müttefiklerin iç işlerini denetçiler (episkopos'lar) tarafından kontrol ettirmekle bunları kendisine tâbi şehirlermiş gibi görmeğe başladı. 

Fakat deniz birliğinin ömrü pek uzun olmadı. Atina'nın izlediği sürekli kuvvet ve şiddet siyaseti sonunda küçük müttefiklerin bilfül otonomilerini kaybetmeleri ve Atina'ya ağır vergiler ödemek zorunda 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kalmaları müttefikler arasında büyük bir hoşnutsuzluk doğurmakta gecikmedi. Gerçi Atina güçlü donanması sayesinde denizlerin güvenini sağlamak suretiyle, deniz ticaretinin gelişmesine yol açmıştı. Fakat güney Rusya'dan yapılan tahıl ithalâtının kontrolü Atina'nın elinde idi ve Atina her zaman herhangi bir müttefik şehrin alacağı paya el koyabilirdi. Peloponnes harbi başlarında hububatın sevk ve dağıtımı ile görevli “Hellespontos bekçileri” adını taşıyan Atinalı memurların ihdası bir harp tedbiri olarak kabullenebilir ise de Atina'nın ticari ve ekonomik hegemonyasını bir kez daha açığa vurması bakımından önemlidir. Gerçi Pers harpleri yüzünden bir hayli gerilemiş olan İyonya ticareti Kallias barışından sonra yeniden canlanmıştı. Fakat bu durumdan en çok faydalanan ve İyonya ticaretinin büyük bir kısmını kendi tarafına çeken yine Atina olmuştu. 

İşte bütün bu nedenlerden ötürü müttefikler birer birer Atina'ya kaışı isyan etmeğe başladılar. Meselâ 'Tasos isyanından yukarda bahsetmiştik (s. 302). Atina ise birlikten ayrılan şehirlere karşı pek şiddetli davrandı. Nitekim Spartalı'lardan yardım göreceğini uman Sisam ayaklanıp birlikten çıkınca (440/39) Perikles adanın başkentini kuşattı; 
9 ay süren bir muhasaradan sonra şehri zaptederek otonomisini kaldırdı. Bundan başka Sisamlı'lar şehirlerinin surlarını yıkmak ve ağır bir vergi ödemek zorunda kaldılar. Atina'ya karşı ayaklanan Bizantiyon aynı muameleyle karşılaştı. Perikles birlik alanını genişletmek suretiyle Atina'nın gerek Persler, gerek Pelopennesli"lerle yaptığı harplerde uğradığı kayıpları bir dereceye kadar telâfi etmek istedi. 
Bunun için büyük bir donanma ile Karadeniz'e çıktı, kıyılarda bazı askeri üsler kurduktan başka bazı Yunan kolenilerini deniz birliğine aldı. Bundan başka Perikles Atina'nın ticaretini korumak ve birlik alanını kontrol altında bulundurmak üzere müttefiklere ait bazı verimli toprakları ve askerlik bakımından önemli bazı yerleri (meselâ Trakya Hersonnesos'u kıyılarını) işgal etti, buralara göçmenler yerleştirmek suretiyle birtakım kleruhia'lar kurdu. Fakat bütün bu icraat ve tedbirlere rağmen Atina deniz birliğini uzun süre yaşatamadı. Zamanla Karya ve Likya şehirlerinden birçoğu birlikten çıktılar. Atina ise bunlara karşı birşey yapamadı. Başka şehirlerin de Atina'ya karşı tepkisi günden güne arttı ve bunun sonunda birlik Peloponnes harbi başlarında büsbütün ortadan kalktı. 
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Perikles'in “pan Perikles Atina'yı tüm Yunan dünyasının önderi say- 
€TIkleSs 1 - Bİ m m aa 


hellen” siyaseti 


Kallias barışından sonra Atina'da tüm Yunanlıların katılacakları büyük bir kongre toplamak. istedi. Kongrede Pers'ler 


tarafından yıkılan tapınakların yeniden yapılması, kurtarıcı tanrılara vâdolunan adakların yerine getirilmesi ve denizlerin güvenliği gibi 


maddeler görüşülecekti. Fakat başta Sparta olmak üzere Peloponneslilerin karşı koyması yüzünden kongre toplanamadı. Perikles bundan başka batı Akdeniz şehirleriyle de ilgilendi ve Sirakuzai'nın emperyalist politikasından ötürü kendilerini güvenlikte hissetmeyen Segesta (458/57?) Leontinoi ve Region ile (433/32) ittifaklar aktetti. Perikles'- in 444 yılında Aşağı İtalya'da bir zamanlar Kroton tarafından tahrip edilmiş olan Sibaris (s. 295) yöresinde bir koloni kurmak içintüm Yunan dünyasına başvurmasını da bu panbhellen siyasetinin bir sonucu saymalıdır. Gerçi bu proje ilk evresinde başarı kazandı ve Hippodamos sistemine göre düzenli bir tarzda kurulan şehir Turioi adını aldı. Tarihçi Herodotos, sofist Protagoras, filosof Empedokles ve şehircilik mimarı Hippodamos gibi o zamanın tanınmış kişileri bu koloniye  yerleştiler. Fakat Perikles Turioi'dan umduğu sonuçla alamadı. Çünkü bu şehirdeki Atinalı unsur az bir süre sonra nüfuzunu kaybetmeğe başladı ve şehir bir taraftan yerli kavimlerin saldırıları, diğer taraftan Taras'ın günden güne artan gücü karşısında gelişmek şöyle dursun, varlığını 


bile güçlükle koruyabildi. 


Li Atina'nın iç hayatı sistemli bir şekilde gelişen dış siya-Atina'nın ai Gi , ğ setinin etkisi altında kaldı. Bu siyasetin anahatlarını 


iç hayatı çizenler o dönemde arhon olma haklarını elde eden 

(457) “zevgit”lerden başka gemicilik, ticaret ve sanayiin ilerlemesi yüzünden köylünün yanında önemli bir yer alan tet'lerdi. Pers harplerine geniş ölçüde katılmış olan bu sınıf Atina'nın iç hayatında günden güne önemini arttıran bir rol oynamağa başlamış ve areopag meclisinin devrilmesinde başlıca etken olmuştu. Daha o zamanlar kan dâvalarından başka tüm adalet işleri halk meclislerinde ad çekmeyle seçilen 
6000 üyeden ibaret jürili mahkemeye (heliaia) aktarılmış, bu suretle 
anayasa ve kanunların korunması ve denetlenmesiyle tüm Atınalı yurttaşlar görevlendirilmişti. Aynı zamanda gerek bu mahkeme, gerek “beşyüzler meclisi” üyelerine bir huzur hakkı verilmesine başlanmıştı. 
Gerçi adam başına verilen 2 obol (aşağı yukarı 15 kuruş) büyük bir para 


dığından “panhellen” nitelikte bir dış siyaset izledi. 
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değildi. Fakat bununla fakir halka yardım etmekten ziyade bunların devlet işlerine karışması için artık hiçbir engel kalmadığı açığa vurulmak istenmişti. İşte bu suretle halk hükümsürenlik haklarını gerek meclislerde, gerek heliaia'da günden güne sağlamlaşan bir şekilde kullanmağa başladı ve böylece Atina demokrasisi yukarda söylediğimiz gibi radikal bir şekil almış oldu (s.308). 


ik , Atina nüfuzunun günden güne büyümesi ve genişletina'nın mali i : 
durumu ve (o mesi bu şehrin ekonomik, dolayısıyle mali durumunun bayındırlık işleri gelişmesinde büyük rol oynadı. “Demosion” adını taşıyan ve areopagın devrilmesinden sonra doğrudan doğruya hükümetin kontrolü altına geçen devlet hazinesi Pangalon ve Lavrion'dan çıkarılan değerli madenlerden, deniz birligine ait topraklar ve emlâkin gelirinden, gümrük, liman, pazar yerleri ve ticari işlemlerden alınan vergilerden, mahkeme harçlarından, kesilen çeşitli cezalardan veya müsadere edilen topraklardan ibaret bulunuyordu. Arazi ve bina vergileri gibi vasıtasız vergiler o zamanlar yoktu. Vergilerin tutarı aşağı yukarı 1000 talent'i buluyordu. Devletin giderleri devlet memurlarının görevlerini parasız olarak yapmaları, kara ordularına kendisinin ve adamlarının silâh ve donatımını sağlayabilecek kadar zengin kişilerin girmesi ve yine bazı zenginlerin harp gemileri donatımını üzerlerine almalarından ötürü modern devletlerin giderleriyle kıyaslanamıyacak kadar azdı. Gerçi gelirlerin bir kısmı sosyal yardım giderlerini karşılıyordu. Fakat asıl büyük kısım Perikles'in daima çok güçlü ve her zaman taarruza hazır durumda bulundurmak istediği donanma için harcanıyordu. Gelirle gideri karşılaştıran bir bütçe henüz bilinmiyordu. Gelir fazla olduğu zaman onun onda biri Atena'ya verilir, geriye kalanı ise halk arasında paylaşılır, bütçe- de açık oldukta geçici bir süre için olağanüstü bir gelir vergisi ihdas edilirdi. 

Devlet hazinesinin yanında çeşitli tapınaklara ait hazineler de vardı. 434 yılında Atena tapınak hazinesiyle birleştirilmiş oldukları anlaşılan bu hazineler yeni tapınaklar yapmak, bunların masraflarını karşılamak ve din törenleri tertiplemek gibi harcamalar için kullanılıyordu. Bunların geliri tanrılara vakfedilen para ve değerli eşyalardan, çeşitli kaynaklardan tanrıların payına ayrılan paralardan ve deniz birliğinin gelir fazlasından ibaret bulunuyordu. Deniz birliği hazinesi yukarda söylediğimiz gibi (s. 306) 454 yılında Delos'tan Atina'ya taşındıktan sonra Atinalı'ların eline geçmişti ve geliri 435 yılında 400 ta- 


a. 


Res. 177 — Atina'yı Pire'ye bağlayan paralel surlar. 
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lent'i bulan bu hazine her şeyden önce 400 gemiden ibaret birleşik donanmanın ve birlik bölgesindeki Atina garnizonlarının giderlerini karşılamakla mükellefti. Fakat barış döneminde bu giderler pek fazla olmadığından gelir fazlası devlet hazinesine katılıyordu. 

Yukarda yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı gibi Atina'da yeknasak bir mali sistem yoktu. Fakat mali işlerde de söz sahibi olan Perikles mali siyasetin anahatlarını çizmek, çeşitli hazinelerin gelirini arttırmak suretiyle Atina'da geniş bir bayındırlık faaliyetine girişti ve “panhellen kongresi”nin toplanamaması üzerine Perslerin yıkmış oldukları binaları yeniden yaparak Atina'yı aynı zamanda büyük bir sanat merkezi haline getirmeğe çalıştı. Atina'nın etrafının kuvvetli bir surla çevrilmesinden sonra stratejik önemini kaybeden Akropol bir din merkezi haline getirildi ve başta Partenon olmak üzere aşağıda birer birer gözden geçireceğimiz ünlü tapınaklar ve başka anıtsal yapılarla süslendi. İşte bu suretle Peloponnes harbi arifesinde nüfusu 110000 - 115000 kadar olduğu tahmin olunan Atina şehri o zamanın en büyük kültür merkezi oldu. Fakat Perikles Pire limanının da düzenli bir plâna göre yeni baştan yapılmasına, etrafının kuvvetli bir surla çevrilmesine, ayrıca birbirine paralel iki uzun surla Atina'ya bağlanmasına (res. 177) önem verdi ve bu işi de başardı. Böylece Akdeniz'le Karadeniz ticaretinin düğüm noktası olan Pire Yunanistan'ın yalnız en büyük limanı olmakla kalmadı, aynı zamanda en kuvvetli bir donanma üssü haline de geldi. Atina ile Peloponnesli'ler arasındaki gerginlik umulduğundan daha önce harp şeklini aldıkta Atina Perikles sayesinde gerek ekonomik, gerek mali ve gerek askeri alanlarda tam anlamıyle hazır bir durumda bulunuyordu. 


PELOPONNES HARBİ 


Peloponnes harbinin nedenleri Eski Çağdan beri tarih- 


çiler arasında birçok tartışmalara yol açmıştır. M.ö. 
431 yılına doğru | partilerin üstünde büyük bir devlet adamı düzeyine 


Harbin nedenleri 


hücumlarına uğramış ve bunlar tarafından bu harbe yol açan başlıca kişi olarak gösterilmiştir/ Bu hususu gerek Aristofanes'in komedyalarında, gerek Kforos'un' tarihinde açıkça görmek mümkündür. Esasen harpten bir süre önce gittikçe kuvvetlenen muhalifler Perikles'in hayat arkadaşı Aspasia'dan başka yakın adamlarından heykeltraş Fidias'ı, filosof Anaksagoras'ı mahkemeye vererek dışa sürmüşlerdi. Pelopon- 


nes harbi tarihçisi Tukidides başlı başına bir fikir ve sa anıtı olan 


ünlü eserinde bu tezin büsbütün tersini iddia etmekte, insanlık tarihinde ilk kez olayların gerçek nedenlerini görünürdeki nedenlerinden ayırt « ettikten sonra harbin asıl pedeni olarak Pers harplerinden sonra Atina'nın gerek siyasal, gerek ekonomik alanda pek fazla güçlenmesini ve başta Sparta olmak üzere Peloponnesli'leri kuşkulandırmış olmasını ileri sürmekte, görünürdeki. nedenler arasında ise Korint'le bu şehrin kolonisi Korkira (Korfu) arasında çıkan anlaşmazlığa Atina'nın karışmasını ı göstermektedir. akat teşkilât ve bünye bakımından birbirinden çok farklı iki siyasal birliğin başında bulunan en güçlü iki Yunan devleti ve bunların müttefikleri arasında patlak veren bu harpte h olsalar gerektir. e duktan sonra, Adriyatik denizi ve İtalya” ya kadar uzanması batı ülkeleriyle ötedenberi ticarette bulunan Megara ve Korint gibi şehirleri 


Atina ile rekabet edemez duruma düş edemez duruma düşürmüştü. Atina batı ülkelerine ihraç ettiği sanayi mamulleri serlerine (en çok 


şılık buralardan en çok çeşitli tithal du. Tüm batı ticareti Atina'ya inhisar edecekmiş ve Pire limanı bu ticaretin merkezi olacakmış gibi görünüyordu. Fakat böyle bir durum gerçekleştiği takdirde Peloponnes. devletlerinin Atina'nın yalnız ekonomik değil, fakat siyasal nüfuzu altına girmeleri de mukadderdi. Çünkü bütün bu şehirler günden güne artan nüfuslarını besleyebilmeleri için batıdan besin maddeleri getirtmek zorundaydılar. Hattâ batı ticaretiyle, doğrudan ei ilgisi e Si bile Peloponnes'in bir 


ra VE | ri gibi şe yaşi sonu. vr rr Li vermeğe hazır bulunuyordu. 

O esnada Atina batıdaki durumunu sağlamlamak için birtakım tedbirler almağa, Korkira ve Megara'yı ilgilendiren bazı problemleri kökünden çözmeğe karar verdi. Yunanistan'la İtalya arasında bir çeşit köprü olan Korkira 435 yılından beri anaşehri Korint'le harp halinde idi. Gerçi Korintli'ler Levkimne muharebesinde Korkiralı'lara yenilmişler, fakat 433 yılına kadar donanmalarını yeniden düzenleyip güçlendirdikten sonra tekrar bu adaya karşı taarruza geçmişlerdi. İki taraf kuvvetleri karşı karşıya durdukları esnada gerek Korintli'ler, gerek Korkirahı'lar Atina'ya elçiler sipari eni bu şehirle ittifak yapmak 


Kat #1U Darı 5 


em mr m m ram mr yg 
2 2 2m ba rr ey — 


içinde Atina'nın Korkira? ya göndermiş olduğu gemiler, Korint le Korkira donanmaları arasında Sibota adaları yöresinde yapılan deniz muharebesine katılmamakla beraber, Korint gemilerinin kesin bir sonuç almadan geri dönmelerine, bu suretle adanın taarruzdan kurtulmasına yol açtılar. Bununla beraber gerek bu ittifak, gerek bu muharebe Korint için büyük bir darbe oldu. Çünkü böylece batı yolu gerek Korkira'da, gerek İtalya ve Sicilya'da birçok-üslere sahip olan Atina donanmasının kontrolü altına girmiş oluyordu. Sparta ve müttefikleri batı ülkeleriyle olan ilişkilerinden vazgeçip geçmemek hususunda kesin bir karar vermek zorunda idiler. Bu durum karşısında Atinalı'lara büsbütün düşman kesilen Korintli'ler Makedonya kıralı Perdikkas'la birleşmek suretiyle eski bir Korint kolonisi, fakat Atina'nın müttefiki 


olan Potidela şehrinin Atina'dan ayrılmasına yardım ettiler, hattâ oraya bir donanma ve asker göndererek Potidejalı'larla birlikte Atinalı'lara karşı savaşmağa başladılar (432), fakat yenilerek bu şehrin Atinalılar tarafından kuşatılmasını önleyemediler. Bu olay Pelepon- 


nesli'lerin 446 barışını bozmuş olduklarını açıkça gösteriyordu. 

Perikles buna, bir halk meclisi kararıyle, Atina ve müttefiklerinin Peloponnes birliğinden olan Megara ile ticaret ilişkilerini kesmek, yani bu şehri ri bir çeşit ekonomik ahlikaya sinek sureüiyle Körşil ıkta bulundu. Sonraları komedya tarafından harbin başlıca nedeni olarak on bu abluka 446 barışına hiç te aykırı değildi. Perikles Megaranın Âtina'ya katılmasını hiçbir zaman hatırından geçirmemiş, yalnız Peloponnesli'lerin saldırıcı hareketleri ve Megaralı'larla yapılan bazı sınır çarpışmaları karşısında sırf Atina'nın onurunu korumak için böyle bir tedbire başvurmak zorunda kalmıştı, 

Bunun üzerine Sparta bir taraftan Argos'la birleşeceğini söyleyen Korint'in ültimatomu, diğer taraftan halk meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran gençler partisinin kışkırtmasiyle harbe karar verdi. Peloponnesli'ler harbi başlatmak, fakat harp sorumluluğunu Atina'ya yüklemek “için birtakım bahaneler bulmağa çalıştılar, P in Alkmaionid'lerden olmasından ötürü Atina'dan çıkarılması / Potideia muhasarasının ve Megara ablukasının kaldırılması gibi ağır isteklerde bulundular (432/31). Bu isteklerin Atinalılar tarafından reddedileceğinden 


emin olan Peloponnesli'ler bu suretle harbin sorumlusu olarak Atina'yı 


ortaya koymak istiyorlardı. İşte o esnada Perikles tüm güç ve nüfuzunu gösterdi, halkı herbiri hakaret sayılması gereken bu istekleri red ile harbi açık alınla göze almağa dâvet etti. Bununla beraber iki taraf 


arasında ilk zamanlar birtakım teklif, karşı teklifler ve bunların 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sonunda bazı görüşmeler oldu. Fakat Peloponnesli'ler son teklif olarak Attika-De. Delos deniz birliği üyelerine otonomilerinin geri verilmesini 1S- 


teyip ) Atina” nın 'nın egemenliği altında ezilen şehirlerin kurtarıcısı ı olarak ortaya çıkınca Perikles 446 barışı hükümlerine uygun olarak tarafsız 


ama ma imi 
A emma ni 


bir hakeme baş- vurulmasını istedi. Bu isteğin reddedilmesi üzerine harp patlak verdi. 
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Res. 178 — Atina'da halk toplantılarının yapıldığı Pniks tepesindeki hatipler tribünü. 


İki tarafın Birbiriyle tam 27 yıl amansız bir surette boğuşacak 


uu vak olan iki taraf bünye ve güç bakımından birbirinden bir 


hayli değişikti (bk. res. 180). Peloponnes birliğinin başında bulunması dolayısıyle, Argos ve Ahhaya dışta kalmak üzere, tüm Peloponnes'i nüfuzu altında bulunduran, İstmos bölgesinde Megara, orta Yunanistan'da Fokis, Lokris ve Boiotya'dan başka Korint'in batı kolonileri (Ambrakia, Levkas, Anaktorion) gibi müttefiklere sahip bulunan Sparta herşeyden önce bir tarım ülkesiydi. Bu yüzden donanması ve parası yoktu. Peloponnesli'ler arasında en güçlü deniz devleti olan Korint'in donanması Korkira donanmasıyle bile başa çıkamamıştı, Buna karşılık Peloponnesli'lerin yaklaşık olarak 40000 hoplit'ten meydana gelen kuvvetli bir kara ordusu vardı. Peloponnes birliğinin mali durumu hiç te iyi değildi. Bu birlik pek gevşek bir teşkilâta sahip olduğundan, birleşik şehirler vergi vermediklerinden ve esasen Korint” - ten başka şehirlerde para ekonomüsi pek fazla gelişmemiş olduğundan. 
bir birlik hazinesi meydana getirilememişti. Peloponnesli'ler para bulmak için Makedonya kıralı Perdikkas'a ve hattâ Perslere başvurmuş- lar, bazı Halkidike ve Sicilya şehirleriyle ittifaklar yapmak yolunu tutmuşlardı. 


Res. 179 — Ostrakon'lardan birkaç örnek. Yukardaki parça Perikles'in babası Ksantippos'un, aşağıdaki ise Temistokles'in adını kapsamaktadır. 


Atina ise aşağı yukarı 2 milyon nüfuslu Attika - Delos deniz birliğini hegemonyası altında tutuyor, Plataiai, Navpaktos, Akarnanya ve Korkira ile ittifaklar yapmış bulunuyordu. Atina'nın asıl gücü denizde idi. 431 yılında Atina donanmasının savaşçı kısmının 300, ihtiyat kısmının ise 100 gemiden ibaret olduğu tahmin ediliyor. 
Bu donanmaya Sakız, Midilli ve Korfu gemilerinin de katıldığı düşünürlecek olursa Atina'nın o zamana kadar Akdeniz'de vücude getirilmiş en büyük donanmaya sahip olduğu anlaşılır. Tukidides kara ordusunun 13000 hoplit'ten meydana geldiğini bildirmektedir. Fakat bunlardan 
3000 1 Potideia önlerinde, 1600 ü Halkidike şehirlerinde bulunduklarından Atina'nın Yunanistan'da kullanacağı kara kuvveti 8400 hoplit?- ten ibaret kalıyordu. Fakat bunlara 1200 kadar süvari ve 1600 okçunun da katıldığı anlaşılıyor. Tahkimat işlerinde kullanılan gençler ve yaşları 50 yi geçen erkeklerin sayısı ise 6000 kadardı. Atina'nın mali durumu Peloponnes'inki ile kıyas kabul etmiyecek kadar iyi idi. Yukarda gördüğümüz gibi (s. 313/14) müttefikler tarafından verilen vergilerin tümü (aşağı yukarı 600 talent) Atina'ya akıyordu. Harbin başlangıcında 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Res. 180 — Peloponnes harbi arifesinde Attika-Delos ve Peloponnes birliklerinin alanları. 


birlik hazinesinde 6000 talent birikmişti. Bunun 5000 talent'i harp masraflarına ayrılmış, 1000 talent'i ise ihtiyat akçesi olarak muhafaza altına alınmıştı. 


ai İki tarafın gücünün başka başka karakterde oluşu arafın harp plânları bunların başka başka harp plânları uygulamalarını gerekli kılıyordu. Spartal'ların amacı Atinalı'larla karada karşılaşmaktı. Atina ordusu esaslı bir yenilgiye uğradığı takdirde deniz birliği dağılır, Atina'daki demokrat hükümet devrilir, böylece Atina Yunanistan'da işgal ettiği yüksek mevkii kaybederdi. 
Atinalılar ise kara muharebelerinden mümkün olduğu kadar çekinmek, gereğinde tüm Attika'yı boşaltmak ve Atina surlarının gerisinde 


savunmada kalmak suretiyle güçlü donanmaları sayesinde Peloponnes'in 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kıyı şehirlerini ve bölgelerini tahrip etmek, bunların denizle olan bağlantılarını kesmek, bunları yavaş yavaş yıpratarak aman dilemek zorunda bırakmak istiyorlardı. Bu plânı öne süren ve savunan Perikles'ti. Bazan yazıldığı gibi tüm Yunanistan'ı içine alan büyük bir Hellen imparatorluğu kurmağı aklından bile geçirmeyen bu uzun görüşlü devlet adamı yabancı ülkelerde fetihlerde bulunmanın sırası olmadığını (Tukidides 1, 144), ana problemin Atina'nın prestijini korumak ve Atina için onurlu bir barış yapmak olduğu fikrini Atinalı'lara aşılamağa çalışıyordu. Atinalı'lardan, onlara parlak zaferler vâdetmeksizin, bu kadar büyük fedakârlıklar isteyen böyle bir harp plânı daha önceleri sarsılmış olan Perikles'in mevkiini kuvvetlendirecek ve ona karşı halkın sevgisini arttıracak nitelikte değildi. Bununla beraber radikal sosyalistlerin karşı koymalarına ve birtakım entrikalar çevirmelerine rağmen Perikles, halkın kendisine olan güveninden faydalanarak, ona böyle bir projeyi kabul ettirmeği başardı. Fakat birtakım beklenmedik olaylar çıkıp bu plânların tüm olarak uygulanmasına imkân vermemişse, bunda, bazan söylendiği gibi, Perikles'in hiçbir suçu yoktur. 


Tukidides'in tarihi sayesinde tüm ayrıntılarını bildiğimiz “Peloponnes harbi” M. 6. 431 de başladı ve bazı küçük aralıklarla tam 27 yıl sürdü. Tarihlerde Arhidamos harbi adını taşıyan çatışmaların ilk 10 yılı oldukça monoton bir surette geçti. Tebailv'ların Atina'nın müttefiki Platalai'ya saldırmaları üzerine 


Arhidamos harbi 


harp başladı. Spartalı'lar, ilk zamanlar kıralları Arhidamos'un komutasında, her yıl hasat mevsiminde Attika'ya girerek bu ülkeyi yakıp yıkmak ve Atina'yı kuşatmak yolunu tuttular. Aynı zamanda Atina ile müttefiklerinin arasını bozmak suretiyle deniz birliğini dağıtmak istediler. Atinalı'lar ise Perikles'in harp plânına sadık kalarak Spartalvlarla karada çarpışmaktan mümkün olduğu kadar çekindiler. Bunun için de Attika'yı boşaltarak halkı Atina surlarının gerisine çektiler. 
Aynı zamanda donanma ile Peloponnes kıyılarını yakıp yıkmağa ve batı yoluna egemen olmak üzere bu yol üzerinde bulunan önemli üsleri birer birer ele geçirmeğe başladılar. Nitekim bunlar ilk yılda Lakonya ve Elis kıyılarını tahrip ettikten sonra batıda Korint'in kalesi Sollion'u (Akarnanya'da), doğuda Atalante adası'nı işgal ettiler ve Aigina-Wwları adalarından çıkardılar. Bundan başka Trakya'da Odris'ler kıralı Sitalkes'le ittifak, Makedonya kıralı Perdikkas'la barış aktettiler. 
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Fakat 430 yılında Atina'nın başına Spartalr'ların saldırılarından kat kat beter bir felâket geldi: Doğudan Pire yoluyle geçtiği anlaşılan veba salgını Atina surlarının gerisinde üst üste oturan halk arasında pek çabuk yayılarak büyük tahribat yapmağa başladı. Salgın Atina'da bütün şiddetiyle tam iki yıl (430/29) sürdü, 427/26 da tekrar geri geldi ve Attika halkının üçte birini götürdü. Donanma erlerine de sıçrayan bu hastalık yüzünden ümitsizliğe düşen Atinalı'lar Perikles'in fikrini almaksızın Spartalı'lara barış teklif ettiler, fakat onlar kabulüne imkân olmayan ağır koşullar ileri sürünce savaşı sürdürmeğe karar verdiler. Fakat bu karardan sonra harp sorumluluğunu Perikles'e yükleterek onu devirdiler, hattâ 50 talent ödemeğe mahküm ettiler. 
Bir süre sonra, Potideja'nın düşmesi üzerine tekrar iktidar mevkiine gelen Perikles 429 da aynı hastalığa tutularak öldü (429). 


Bütün işlerin dümenini elinde bulunduran Perikles gibi büyük çapta bir devlet adamının böyle nazik bir zamanda ölmesi Atina için ulusal bir felâketti. Çünkü Atina'da kendisinin yerini tutacak bir kimse olmadığı gibi siyasetinin anahatlarını koruyacak bir makam da yoktu. 
Perikles”in ölümünden sonra büyük bir kısmı sanayici ve tüccarlardan ibaret olan radikal demokratlar iktidar mevkiine geldiler. Bunlar askeri işlerden anlamadıklarından savaşın idaresini yavaş yavaş halk meclisine aktardılar. Tukidides'in yazdığı gibi (11, 65, 10) “bu dönemde birçok kişiler hükümetin başına geçmek istiyor, fakat bunların tümü birbiriyle eşit olduklarından, halka yaranmak kaygusuyle, devlet işlerini halkın eline bırakıyorlardı”. İlk zamanlar radikal demokratların başkanı olan deri fabrikatörü Kleon Atina'da büyük rol oynamağa başladı. 
Kendisi faal ve zengin bir sanayici olmakla beraber söylediği nutuklarda işçi sınıfının koruyucusu gibi görünürdü. İşte Kleon ve arkadaşı kandil imalâtçısı Hiperbolos'un etkisiyle Atina Perikles'in harp plânından yavaş yavaş uzaklaşmaya ve bir fetih politikasına doğru kaymağa başladı. Bununla beraber Atina'nın gücü o kadar büyüktü ki, işlenen birçok yanlışlıklara rağmen olaylar Atina için elverişli bir akım izlemekte devam ettiler, 

Atinalılar Potideia*yı aldıktan sonra Halkidike yarımadası'nda başka bir başarı kaydedemediler. Müttefikleri Trakya kıralı Sitalkes'- ten de, bu kıralın yeteneksizliği ve Perdikkas'ın çevirdiği entrikalar yüzünden, esaslı bir yardım göremediler. M. ö. 428 de Atinalı'ların deniz birliğinden ayrılan Midilli adasını şiddele cezalandırmaları (427), Spartalı'ların ise Atina'nın müttefiki Plataiai'yı iki yıllık bir muhasaradan 


Ege ve Yunan Tarihi, 21 
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sonra zapt ve tümüyle tahrip etmeleri her iki tarafın sinirlerinin bozulduğunu ve harbin vahşi bir şekil almağa doğru gittiğini gösteriyordu (Tukidides Hi, 182 v.d.). 

M.ö. 425te Atinalı komutan Demostenes Peloponnes'in batı kıyılarında Navarina körfezi'nin kuzey ucunda Pilos'u (res. 181) işgal etti; bu liman şehrinin imdadına gelen bir Peloponnes donanmasını yendikten sonra aralarında 180 Spartalı bulunan 420 hoplit'i Sfakteria adası'nda kuşattı. Bu olay helot'ların isyanından korkan, diğer taraftan Atınalı'ların Mesenya'ya yakın bir yere yerleşmelerini hiç te iyi karşılamayan Spartalı'lar arasında büyük bir panik doğurdu ve bunları Atina'dan barış istemek zorunda bıraktı. Aktedilen bir mütarekeden sonra Peloponnesli'lerin ileri sürdükleri barış tekliflerine göre harpten 


Res. 181 — Geride: Pilos. Önde Aka'lar zamanından kalma bir kubbeli mezar. 


önceki durum aynen korunacak, Sparta, Atina ile bir ittifak ve dostluk antlaşması imzalayacaktı. Fakat Kleon'un partisi birtakım anlamsız ve onur kırıcı karşı tekliflerde bulunmak suretiyle bu fırsatı kaçırdı ve böylece yalnız Atina'nın değil, fakat tüm Yunanistan tarihinin kaderini değiştirdi. Bununla beraber radikal demokratlar Demostenese Kleon'un komutasında okçular ve peltast'lardan ibaret bir yardımcı kuvvet göndererek Sfakteria'da muhasara altında bulunan Peloponnesli'lerin esir alınmasını sağladılar. Bundan başka Tera ve Melos adalarıyle bazı Karya ve Likya şehirlerini deniz birliğine sokan Atınalı'lar Peloponnes'te Metana, Kinuria kıyı bölgesi ve Kitera adası 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gibi önemli üsleri ele geçirdiler ve Korkira'yı nüfuzları altına aldılar. 
Fakat bütün bu başarılara rağmen Atina batı yoluna egemen olamadı ve Peloponnesliler tarafını tutan birtakım İtalya ve Sicilya şehirlerinin bu ülkeye hububat göndermelerini önleyemedi. 

Attika'yı yakıp yıkmakla Atinalı'ları yıldırmak amacını güden Sparta'nın harp plânı da istenilen sonucu vermedi. Atina güçlü donanması sayesinde her taraftan, en çok Karadeniz ülkelerinden hububat ve ham maddeler getirtmeğe devam etti; Pilos'ta alınan esirleri idam edeceği tehdidiyle Spartalı'ların Attika'ya girmelerini bir süre için önledi. Fakat Atina demokratlarının, bu başarılardan cesaret alarak, izlemeğe başladıkları istilâ politikası fana sonuçlar vermekte gecikmedi. 
Nitekim Atinalı'ların Boiotya'yı fethetmek üzere bu bölgeye gönderdikleri ordu Delion'da büyük bir yenilgiye uğradı (424). Aynı zamanda Sicilya'yı nüfuz altına almak amaçları da suya düştü. Atina'nın müttefiki Leontinoi şehrine, bu şehrin kendini Sirakuzai'ya karşı savunabilmesi için, 20 gemi göndermesi doğru bir hareketti (427). 
Fakat Sicilya'dan başka Kartaca'yı da ele geçirmek hülyasında bulunan Hiperbolos ve arkadaşlarının buraya 425 te tekrar 40 gemi göndermeleri üzerine bağımısızlıklarınımn tehlikeye düşeceğini anlayan Sicilya Yunanlıları 424 te Gela'da bir barış kongresi toplayarak Atina'ya karşı birleşik bir cephe alınca Atina donanması geri dönmek zorunda kaldı. 


Aynı zamanda Spartalı komutan Brasidas 17000 kişilik bir ordu ile 


karadan kuzeye ulaşarak Makedonya kıralı Perdikkas ve bazı Halki- 


dike şehirleriyle birleştikten sonra Armıfipolis üzerine yürüdü. O zamanlar Tasos'taki askeri kuvvetlere komuta eden tarihçi Tukidides'in elindeki 7 gemiyle zamanında oraya yetişememesi üzerine Amfipolis Spartalı'ların eline düştü. Makedonya ve Trakya'daki Yunan şehirlerinin kurtarıcısı olarak ortaya çıkan Brasidas bunlardan birçoğunu deniz birliğinden ayırdı. Delion yenilgisinden sonra Trakya'nın da elden çıkması üzerine Atina halkı radikal demokratlardan yüz çevirmeğe başladı ve bunların 425 yılı barış teklifini reddetmekle ne kadar büyük bir yanlış yapmış olduklarını anlamağa başladı. Barış istekleri yalnız Atinalı'larda değil, Spartalv'larda da belirmeğe başladı. 
Bunun üzerine 423 ilkbaharında barışa yol açar ümidiyle bir yıllık bir mütareke yapıldı. Fakat Halkidike'de Mende ve Skione'nin deniz birliğinden ayrılmaları, Perdikkas'ın Atina ile bir dostluk ve barış antlaşması imzalaması ve Tesalyalı"ların Spartalı'ların yollarını kesmeleri üzerine Atina'da savaş taraftarları tekrar başa geçtiler. 
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M.ö. 422 de Kleon, askerlik işlerinden hiç anlamamakla beraber, Trakya'ya gönderilecek orduya başkomutan seçildi. Kleon Eion'a kadar ilerledi, fakat Amfipolis yöresinde Brasidas'ın tuzağına düşerek öldürüldü, ordusu ise tam bir bozguna uğradı (422). Bununla beraber Brasidas'ın aynı muharebede ölmüş olması Atina'nın uğradığı yenilgiyi hafifletiyor, Sparta için ise ulusal bir felâket oluyordu. 


RINA 


Res. 182 — Peloponnes harbinin başlarına ait bir vazo resmi: bir savaşçının ailesiyle vedâlaşması. 


. Bir süre sonra bu sürekli çarpışmalar yüzünden her 
Nikias barışı ve (| | e eN vi 7 
Alkibiades (o iKi tarafta da yorgunluk belirtileri kendini göstermeğe başladı. Brasidas'ın ölümünden sonra Sparta'da kıral Pleistoanaks'ın idare ettiği barış taraftarı muhafazakârlar partisi 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iktidar mevkiine geldi. Atina'nın elinde bulunan Spartalı esirleri geri almak isteğinden başka Argos'la yapılmış olan 30 yıllık barışın sona ermesinin de bu hususta rol oynadığı anlaşılıyor. Diğer taraftan Atina'da başlarında Nikias adında iyi niyet sahibi ve ihtiyatlı bir diplomat bulunan barış taraftarları nüfuzlarını arttırmağa başladılar. Bu suretle gerek Sparta'nın müttefiklerinin, gerek Atina radikallerinin çevirdikleri entrikalara rağmen bu iki devlet arasında başlayan barış görüşmeleri 421 yılında Atina delegesi Nikias'a göre “Nikias barışı” adını alan 50 yıllık bir barış yapılmasıyle sona erdi. Antlaşma koşullarına göre her iki taraf o zamana kadar ele geçirdiği yerleri, yani 


Res. 183 — Peloponnes harbi başlarına ait bir mezar steli. Atından inen bir savaşçı yere düşen hasmına son darbeyi indirmek üzere. Atina devleti tarafından harpte ölenler için dikilmiş bir amta ait olduğu zannediliyor. 


Atina Pilos, Kitera, Metana ve Atalante'yi, Sparta ise Amfipolis'i geri verecekti. Halkidike şehirleri tekrar Atina ile birleşeceklerdi, fakat o zamana dek verdiklerinden daha fazla vergi ödemeyeceklerdi. 
Her iki taraf almış oldukları esirleri geri verecekti. “Arhidamos harbi”ne son veren bu barış Atina için bir başarı sayılabilirdi. Çünkü Sparta Attika-Delos deniz birliğini dağıtmak şöyle dursun, bu birlik üzerindeki Atina hegemonyasını resmen tanıyor, bu suretle Perikles'in bu 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harpten beklediği sonuç esas itibariyle sağlanmış oluyordu. Atina'da bu barışın doğurduğu sevincin yankılarını Âristofanes'in “Barış” adlı komedyasında bulmak mümkündür. Fakat gerçekte bu antlaşma kâğıt üzerinde kalacak ve harp eskiden olduğu gibi sürüp gidecekti. 
Tarihçi Tukidides te bunun farkına varmış olacak ki, Peloponnes harbini 431 den 404 yılına kadar aralıksız 27 yıl sürmüş olarak kabullenmiş ve eserini ona göre bir bütün olarak yazmıştır. 


Bu barıştan bir süre sonra Sparta'nın taahhütlerini yerine getiremiyeceği ve Amtfipolis'i geri vermek gücünde olmadığı anlaşıldı. Sparta bu barışı müttefiklerinin muvafakatini almaksızın yapmış olduğundan bunlar birer birer Peloponnes birliğinden çıkmağa başladılar; bu suretle Argos'un yeniden faal bir rol oynamağa başlamasına yol açtılar. Öyle ki, yalnız kalan Sparta Atina ile 50 yıllık tedafüi bir ittifak yapmak zorunda kaldı (421). 

Atina Nikias'ın izlediği ihtiyatlı siyaset sayesinde kavuştuğu barıştan faydalanarak kendini toplamağa ve bozulan ekonomik durumunu düzeltmeğe henüz başlamıştı ki, Kleinias'ın oğlu Alkibiades adında 30 yaşında bir kişi siyaset sahnesine çıktı, kendini başkomutan seçtirerek Atina'da üstün bir rol oynamağa başladı. Perikles'in yegeni olan Alkibiades yakışıklı, zeki ve atılgan bir gençti. Perikles'in evinde büyümüş, gayet iyi bir eğitim ve öğrenim görmüştü. Alkibiades aynı zamanda Sokrates'in öğrencisiydi; fakat sofistlerin aşırı teorilerinin etkisi altında kalarak tabiatte kuvvetlinin hakkının herşeyin üstünde olduğuna inanç getirmiş, gelenek, töre ve kanunları hiçe sayarak sırf kendi istek ve hırslarını tatmin için iktidar mevkiine gelmiş ve Atina'yı kuvvet üzerine kurulu bir siyaset izlemeğe sürüklemişti. Yetenekli bir komutan olduğu kadar usta bir diplomat olan Alkibiades radikal demokratlarla birleşerek Nikias'a karşı cephe aldı ve barışı bozmak için elinden geleni yaptı. Nitekim 420 yılında Alkibiades Sparta'nın düşmanı Argos, Elis ve Mantinela ile tedafüi bir ittifak yaptı, birtakım entrikalar çevirmek suretiyle Sparta ile Argos arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına yardım etti ve Peloponnes'e bir ordu gönderdi. Fakat Spartalı'lar 418 yılında Mantineia muharebesinde Atina ve Argos'u büyük bir yenilgiye uğrattılar ve Peloponnes birligini yeniden kurdular; hattâ can düşmanları Argos'u bile bu birliğe soktular. İşte bu suretle Alkibiades'in atak politikası sonunda Atina yalnız kalmış, Sparta ise tekrar Yunanistan'ın en büyük askeri devleti olmuştu. Alkibiades ostrakismos ile sürgüne gönderilmek üzere idi ki 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Niklas'la birleşmek ve Hiperbolos'u kendi yerine feda etmekle bu ceza- dan kurtuldu. 417/16 yılı için Alkibiades ve Nikias strategos seçildiler. 
Alkibiades bir süre sonra Argos'u Sparta'dan ayırmak yollarını buldu; fakat Niklas'ın Amfipolis'e karşı yaptığı sefer tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun acısı tarafsız, fakat Sparta ile dost olan Melos adası'nın zaptı ve halkının öldürülmesiyle çıkarılmak istendi (416). Spartaya karşı tecavüz niteliğinde olan bu olaylardan sonra Yunanistan tekrar iki bölüme ayrılmış oluyordu ve bu iki Para arasında harbin çıkmamasına imkân yoktu. 


Alkibiades Atina'yı tekrar harbe sürüklemekte belki pek te haksız değildi. Çünkü Atina'nın gücü daha henüz pek büyüktü. Atina bu güçten faydalanarak Nikias barışının sağladığı gibi yalnız kısmi değil, tam bir zafer elde edebilirdi. 
Fakat Peloponnes'te mevkiini sağlamlamış olan Sparta'yı karada yenmek hemen hemen imkânsızdı. Peloponnes yarımadası tam bir abluka altına alındığı ve batı yolu kesin olarak Atina'nın kontrolü altına girdiği takdirde Spartalı'lara asıl büyük darbe indirilmiş olurdu. 
Batı yolunu ise, bu yolun bir ucunda yer alan Sicilya'yı deniz birliğine sokmaksızın kontrol altında bulundurmanın imkânsızlığını 10 yıl süren o harp göstermişti. Fakat Sicilya şehirlerinin ve bilhassa bunların en büyüğü ve en güçlüsü olan Sirakuzai'ın kendiliğinden Atina'ya teslim olması beklenemezdi. Bütün bu şehirlere karşı büyük çapta bir sefer tertiplemek gerekliydi. Bu sefer başarı kazandığı takdirde Atina kesin olarak zafere ulaşabilirdi. Hattâ belki Atinalı'lar Sicilya'dan Kartaca'ya geçmek suretiyle batı Akdeniz'i nüfuzları altına alabilirlerdi. O zamanlar Alkibiadesle birlikte birçok Atinalı'nın zihinlerini kurcaladığı anlaşılan bu düşüncelerin hepsi güzel şeylerdi. Fakat asıl problem Atina'nın bu kadar büyük emperyalist plânları başarabilecek kadar güçlü olup olmadığı, bunları başarabildiği takdirde bu fetihlerden uzun süre faydalanıp faydalanamıyacağı idi. Arhidamos harbinin sebep olduğu büyük insan kayıpları ve masraflardan sonra bir hayli yıpranmış olan Atina'nın bunları başarabileceği çok şüpheliydi. Diğer taraftan Atinalılar, Tukidides'in yazdığı gibi (VI, 1), Sicilya'nın büyüklüğü, nüfusu ve askeri gücü hakkında pek az bilgiye sahiptiler. Bundan ötürü böyle bir seferin karşılaşacağı güçlüklerin büyüklüğünü kavramaktan âcizdiler. Bütün bunlara rağmen Alkibiades Atina halkını peşinden sürükledi ve 415 ilkbaharında Sicilya'ya bir sefer yapılmasını sağladı. 


Sicilya seferi 
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Res. 184 — Peloponnes harbinde ölen iki savaşçının mezar steli, 


M.ö. 415 te Alkibiades, Nikias ve Lamahos'un komutasında 6000 
kışılik bir ordu ve 134 
gemiden ibaret bir donanma, Atinalı'ların coşkun gösterileri arasında, Sicilya'ya hareket etti. Atinalı'lar güya uzun süredenberi müttefikleri olan ve Selinus'un saldırısına uğrayan Segesta'ya yardım edecek, yine eski müttefiklerinden Leontinol'yu Sirakuzai'ın hegemonyasından kurtaracaklardı. Gerçekte ise bunların amacı tüm adayı ele geçirmekti. Bu seferin plânı özenle hazırlanmış, onun uygulanması Alkibiades'e bırakılmıştı. 

Atinalılar Sicilya'da çok soğuk karşılandılar. 
Çünkü bu kadar büyük bir kuvvetin yalnız yardım için değil, fakat fetihler amacıyle geldiğinde şüphe yoktu. Hattâ Segesta bile önceleri vâdetmiş 


olduğu yardımı sağlayamıy acağını sezdirdi. Alkibiades Naksos ve Katana ile ittifaklar yaptıktan sonra Sicilyalı'ların şüphelerini bertaraf 


etmek ve Sirakuzai'ya karşı taarruza geçmek üzereydi ki, bizzat Atinalı'lar bu sefere büyük bir darbe indirdiler. Alkibiades'in siyasi düşmanları kendisini donanmanın hareketinden az önce Atina sokaklarında duran Herme heykellerinin (bk. res. 185) bir gece meçhul kişiler tarafından kırılması olayı ile ilgili göstermişler, fakat bu işin soruşturulmasını seferden sonraya bırakmışlardı. Şimdi ise bunlar bu 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işin tahkiki için kurmuş oldukları komisyonda, Alkibiades'in bir içki meclisinde 
Elevsis tanrılarına hakaret ettiğini saptayarak Sicilya'ya bir gemi gönderiyorlar, seferin başkomutanı ve ruhu olan bir kişiyi böyle nazik bir zamanda, mahkeme huzurunda hesap vermek üzere, geri çağırıyorlardı. Alkibiades ilk önce bu buyruğa baş eğer gibi göründü. Fakat yolda kaçarak 
Argos'a, oradan da Sparta'ya sığındı ve Peloponnesli'lere Sicilya seferinin bütün plânlarını açıkladı. Vatan hainliği suçundan gıyaben idama mahküm edilen ve bütün mal ve mülkü müsadere olunan 
Alkibiades'in amacı ilk önce Atina'yı vurmak, ondan sonra yurdunun kurtarıcısı olarak tekrar ortaya çıkmaktı. 
Alkibiades'in halefi Nikias ise böyle büyük bir seferi idare edebilecek yetenekte değildi. Bununla beraber Atinalı'lar hazırlıksız olan Sirakuzai'ya karşı yaptıkları ilk hareketlerde bazı başarılar elde ettiler, şehrin batısında strateji bakımından büyük önemi olan Epipolai yaylasını zaptettikten sonra şehrin hinterlandı ile bağlantısını kesmek üzere güneyden kuzeye doğru bir sur inşa etmeğe başladılar; şehri denizden de ayırmak için donanmayı büyük limana soktular (414) (res. 186). Böylece hem denizden, hem de karadan kuşatılan Sirakuzai'ın 


yili e çi in ji i ii 


Res. 185— Bir “Herme” heykeli. 

Atinalı heykeltraş Alkamenes'in 

heykelinin Bergama'da bulunmuş bir Romen kopyası. 


durumu fenalaştı. Şehir bir taraftan Hermokrates'in idaresinde harp hazırlıklarını tamamlarken diğer taraftan Sparta'dan yardım istedi. 


Spartalı'lar Alkibiades'in tavsiyesi üzerine Gilippos adında son derece 


yetenekli bir komutanı Sicilya'ya gönderdiler. Gilippos birkaç gemi ve 3000 kişilik bir kuvvetle abluka altına alınmış olan şehre girdikten sonra Atinalı'ların suruna dikey olarak surlar inşasına başlattı, bunlardan bir tanesini bir hayli uzatmak suretiyle Atina surunun 


kuzeye doğru ilerlemesini ve şehrin gerisiyle olan bağlantısının büsbü-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Res. 186 — Sirakuzai'ın kuşatılmasını gösteren kroki. 


tün kesilmesini önledi. Diğer taraftan bir Korint donanması Sirakuzai önlerinde göründü. Gilippos ise büyük limanın güney ucundaki Plemmiryon'u zaptetti. Böylece durum yavaş yavaş Atinalılar aleyhine dönmeğe başladı. Lamahos'un ölümünden sonra tek başına Nikias tarafından idare edilen Atina kuvvetleri 413 ilkbaharında Demostenes adında bir komutanın idaresinde 73 gemi ve 5000 hoplit'ten ibaret bir yardım almakla beraber esaslı bir başarı elde edemediler, hattâ Sirakuzailı'ların inşa ettikleri sura karşı yaptıkları bir gece baskınında büyük bir bozguna uğradılar. Adanın içerlerinden sürekli olarak takviyeler alan Sirakuzai'ya karşı savaşmanın faydasız olduğunu anlayan Demostenes geri dönmek istedi. İlk önce bu fikre karşı koyan, fakat sonunda avdetin gerekli olduğunu anlayan Nikias orduyu gemilere bindirmek üzere idiki27 Ağustos 413 gecesi ay tutuldu. Yıldız falcıları- nın tavsiyesi üzerine bu işbir ay geriye atıldı. İşte bu gecikme Sicilya seferinin büyük bir felâketle sona ermesine yol açtı. Ordu yaptığı son bir taarruz hareketinde başarı sağlayamadı. Büyük limanda bulunan 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Atina donanması ise denize açılmak üzere iken büyük bir yenilgiye uğradı. Bunun üzerine Sirakuzai yöresinde tutunamaz duruma düşen ordu muhasarayı kaldırarak adanın içerlerine doğru çekilmek zorunda kaldı. Gilippos tarafından izlenen bu ordu ikiye bölündü, pek büyük kayıplara uğradıktan sonra komutanlarıyle birlikte Sirakuzailı'ların eline esir düştü. Sirakuzail'lar Atinal'ları taş ocaklarına (res. 187) attılar, onlara büyük işkenceler yaptıktan sonra hayatta kalanları köle olarak sattılar. Nikias'la Demostenes idam edildiler. 


Res. 187 — Sirakuzai yöresindeki taş ocakları. 


i . İşte bu suretle Sicilya seferi Yunan tarihinin kaydetyonya harbi |. e SU 

tiği en büyük bir yenilgi ile sona ermişti. Bu seferin uğrunda Atina donanmasının büyük bir kısmını kaybetmiş, servetinin ise hemen hemen tümünü harcamıştı. Bu kayıpların yerini kısa bir zaman, içinde doldurmak imkânsızdı. Bununla beraber Sparta Atina'- nın, uğradığı felâketten hemen faydalanabilecek ve Atina'ya son darbeyi indirebilecek durumda değildi. Çünkü güçlü bir donanması yoktu; yeni bir donanma yapmak için ise çok paraya ihtiyaç vardı. Bu parayı olsa olsa o zamanlar tekrar başını kaldırmış ve Ege işlerine karışmağa 


başlamış olan Pers kırallığı sağlayabilirdi. Pers kıralı Dareios 11 (424 - 
404) kendini artık Kallias anitlaşmasına bağlı saymayarak Anadolu 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Res. 188 — Sirakuzai'ın zaferinden sonra basılmış bir gümüş sikke. Bir tarafta Aretusa başı, diğer tarafta Nike tarafından taçlandırılan savaş arabası. 


satrapları Tisafernes ve Farnabazos'a Anadolu'daki Yunan şehirlerinden vergi almalarını buyurmuştu. Spartalı'lar, Alkibiades'in tavsiyesi üzerine Tisafernes'le temasa geçtiler, kendilerine yardım edildiği takdirde Anadolu'nun batı kıyılarındaki Yunan şehirlerinin Pers egemen” liği altına girmesine razı olacaklarını bildirdiler. Pers'lerle bu hususta bir antlaşma imzalanması üzerine Alkibiades 40 gemilik bir Sparta donanmasıyle İyonya'ya geçerek bazı şehirleri (Sakız, Midilli ve Miletos) Attika-Delos birliğinden çıkardı. Yukarda söylediğimiz gibi (s. 309) Atina'nın bu şehirler üzerinde kurduğu hegemonya ve aldığı ağır vergiler, son zamanlarda bu verigilerin ihracat ve ithalât malları değerinin “5 i oranında bir çeşit gümrük resmi şekline sokulmasına rağmen (414/13), müttefikler arasında büyük bir hoşnutsuzluk doğurmuştu. Pers ordularının İyonya'ya girmesi, Sparta'nın bu işgali resmen tanıması deniz birliğinin büsbütün ortadan kalkmasına yol açtı. Yalnız Sisam Atina'nın sadık müttefiki olarak kaldı (bk. res. 190) ve bundan sonraki olaylarda Atina donanmasının üssü haline geldi. 


O dönemde Atinalı'lar Persler, Spartalı'lar ve eski müttefikleri gibi üç ayrı düşmana karşı koymakta dikkate değer bir enerji gösterdiler. Mali bunalımı önlemek için yeni bir varlık vergisi ihdas ettiler; fakat bu tedbire rağmen Perikles'in biriktirmiş olduğu 1000 talent'lik ihtiyat akçesini harcamak zorunda kaldılar. Radikal demokratların izledikleri politikanın iflâsından sonra Atina anayasasında bir değişiklik 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yapıldı. Meclislerde alelacele birtakım anlamsız kararlar alınmaması için 10 kişilik bir danışmanlar (probulos'lar) kurulu meydana getirildi (413). Sonsuz bir zaman için seçilen bu danışmanlar şehir ve halk meclislerine getirilecek maddelerin öngörüşmelerini yapacak ve bunları olgunlaştıracaktı. Bu suretle Kleistenes kurullarının etkisi daraltılmış ve Atina oligarşiye doğru bir adım atmış oluyordu. 


Spartalı'larla arası açılan Alkibiades Atina'ya yeter derecede darbeler indirdiğine ve yurduna dönmek zamanı geldiğine aklı yatarak Pers satrapı Tisafernes'le görüşmelere başladı. Atina'nın yok edilmesinin değil, Atina ile Sparta arasında bir denge kurulmasının Pers'lerin çıkarı icabı olduğunu satrapa telkin etmeğe başladı. Bunun üzerine Sisam'da bulunan oligarşi taraftarı Atinalı subaylara başvurarak Atina'da oligarşik bir hükümet kurdukları ve kendisini çağırdıkları takdirde Atinalı'larla Pers'ler arasında bir ittifak sağlayacağını bildirdi. O zamana kadar sürekli olarak demokratları tutmuş olan Alkibiades'in bu sefer oligarşi taraftarlarına başvurması kısa ömürlü olacağını bildiği oligarşik hükümeti devirmek ve demokrasinin kurucusu olarak tekrar Atina'ya dönmek içindi. Nitekim olaylar bu şekilde gelişecekti. 

Sicilya yenilgisi, deniz birliğinin dağılması, Attika'da önemli bir stratejik mevkie sahip bulunan Dekeleia'nın (res. 189) 413 den başlayarak sürekli olarak Spartalı'lar tarafından işgali gibi olaylar yüzünden Atina'da başgösteren hoşnutsuzluktan faydalanan Sisam'daki subaylar Atina'ya ilk zamanlar koyu radikal demokrat iken sonraları oligarşi taraftarı olan Peisandros'u gönderdiler. Peisandros Atina'daki oligarşik çevrelerle ilişkiler kurdu ve Atina için biricik kurtuluş yolunun bir anayasa değişikliği yapmak ve Pers'lerle birleşmek olduğunu halk arasında yaymağa başladı. Bunun üzerine bir halk meclisinde (Ocak 
411) Peisandros'un başkanlığında 10 kişilik bir heyetin Tisafernes'e gönderilmesi kararlaştırıldı. Pers'lerle yapılan müzakereler bir sonuç vermemekle beraber oligarşi taraftarları başlanılan işi tamamlamağa ve bunun için de kaba kuvvete başvurmağa karar verdiler. Peisandros adalardaki askeri kuvvetlerle ikinci kez Atina'ya geldikten sonra (Mayıs 411) yurdu kurtarmak için tekliflerde bulunmak üzere 30 kişilik (danışmanlar da dahil olmak üzere) bir komisyon kuruldu. 411 yılı 8 Haziran'ında olağanüstü toplanan halk meclisinde Atinalılar silâhların baskısı altnda devlet memurlarına verilen huzur haklarını kaldırdılar, devlet işlerine karışma yetkisine sahip yurttaşların sayısını mali durumları 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elverişli olan 5000 kişiye indirdiler, bütün icra gücünü yeniden kurulacak olan sonsuz yetkili bir “dörtyüzler meclisi”ne aktardılar, aynı zamanda bir tethiş politikası izleyerek muhalifleri dış ülkelere sürmeğe, öldürmeye, mal ve mülklerine el koymağa başladılar. Fakat bunların gerek Perslerle ittifak, gerek Spartalı'larla barış yapmak teşebbüsleri hiçbir sonuç vermedi. 


Res. 189 — Dekeleia (ön safta). Geride Pantelikon dağları. 


Herbiri birer hükümet darbesi sayılması gereken ve Kleistenes anayasasını kökünden sarsan bu değişiklikler Atina'ya inhisar etmişti. 
Sisam'daki donanma erleri ve ordu kendilerine komutan olarak Trasibulos ve Trasillos adında iki kişiyi seçtiler ve subayların tersine olarak demokrasiye sadık kalacaklarına ant içtiler. Fakat bu kuvvetlerin bir taraftan düşman, diğer taraftan ihtilâl halinde bulunan anavatan arasındaki durumu bunları Alkibiades'e yaklaşmağa ve onu kendilerine komutan seçmeğe sevketti. İşte bu suretle Alkibiades bu kez demokratların koruyucusu olarak ortaya çıktı ve Atina'daki “dörtyüzler hükümeti”nin çekilmesini istedi. Atina donanmasının Evboia yöresinde yenilmesi ve Boğaz'ların elden gitmesi dörtyüzlerin yıkılmasını ve başlarında Teramenes bulunan ılımlı oligarşi taraftarlarının 


iktidar mevkiine gelmelerini çabuklaştırdı. Halk 411 yılı sonbaharında 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tekrar olağanüstü toplanarak dörtyüzleri dağıttı, fakat beşbinleri meşru hükümet organı olarak tanıdı. Bunlar bundan böyle dört grupa ayrılacak ve her grup birbirinin ardından hükümet işlerine bakacaktı. 
Yeni hükümet başarılı olaylarla işe başladı. Atina donanması Çanakkale boğazı'nda Kinossema'da ve ondan sonra Alkibiades'in yardımıyle Abidos'ta iki parlak zafer kazandı (411 sonları). M.ö.410 yılında Alkibiades Marmara denizi'nde Kizikos açıklarında Peloponnes donanmasını büyük bir yenilgiye uğrattı; bir yıl sonra ise Bizantiyon (İstanbul) ve Kalhedon'u (Kadıköy) zaptetmek suretiyle Boğazlar'ın kontrolünün tekrar Atina'ya geçmesini sağladı. Bu başarılar Atina'da radikal demokratların tekrar hükümeti ele almalarına yok açtı (410). Beşyüzler meclisi ve Jürili halk mahkemeleri yeniden kuruldu. Bazı görevlere karşılık belirli bir ücret verilmesi usulü kabul edildi. Atina'nın bu beklenmedik. başarıları üzerine Spartalı'lar barış teklif ettiler. Spartalı'lar Dekeleia'yı, Atinalılar ise Pilos ve Kitera'yı geri vereceklerdi. Fakat radikallerin başında bulunan kitera (rebap) fabrikatörü Kleofon, önceleri Kleon'un yaptığı gibi, bu teklifi reddetti ve harbin sürüp gitmesine yol açtı. 


408 yılında Alkibiades 200 gemilik büyük bir donanma ile, halkın 
coşkun gösterileri arasında, Atina'ya geri döndü. Atinalılar kendisine yurttaşlık haklarını iade ettiler ve sonsuz yetkilerle birlikte kara ve deniz kuvvetlerinin komutasını verdiler, 


Atina'da şenlikler yapıldığı ve ulusal duyguların kaynaşmağa başladığı esnada doğu'da durum Atina aleyhine dönüyor ve yeni 
birtakım kişiler tarih sahnesinde görünmeğe başlıyorlardı. Nitekim 409 
da Persler Susa'ya giden bir Sparta heyetiyle yaptıkları görüşmeler- den sonra, ancak Atina'yı yoketmekle harbe son verilebileceğini kavramışlar, Spartalı'larla birleşerek Atina'ya karşı enerjik bir surette savaşmağa karar vermişlerdi. Bunun için Pers kıralı Dareios Il nin oğlu Kiros 500 talentlik bir hazine ile Anadolu'ya gönderilmiş (408), orada Pers ordularının başkomutanlığına atanmıştı. Spartalı'lar ise Lisandros adında genç bir Spartalı'nın şahsında usta bir diplomat ve yetenekli bir komutan buldular. Son derece haris bir kişi olan Lisandros kuvvete dayanan faal bir rol oynamak istiyor, Alkibiades gibi eski gelenek, töre ve kanunları hiçe saymakla beraber görmüş olduğu Sparta eğitiminden ötürü disiplin ve yurt sevgisini koruyordu. İşte bundan böyle o zamanın en önemli iki kişisi, yani Alkibiades'le Lisandros, karşı karşıya geleceklerdi. 


336 EGE VE YUNAN TARİHİ 


Perslerin Spartalı'larla işbirliği yapmaları üzerine Alkibiades 
407 sonbaharında 100 gemilik bir donanma ile Anadolu kıyılarına geçti 
ve Notlon (Ahmetbeyli yöresi) önlerinde demirlemek suretiyle Efesos limanına giriş çıkışı kontrol altına aldı. Fakat orada aylarca beklemesine rağmen Kfesos'ta Pers parasıyle kurulmuş 90 gemilik bir Sparta donanmasının başında bulunan Lisandros'u harbe zorlayamadı. Bir süre sonra Alkibiades donanmasını ikiye bölmek yanlışlığını işledi. 
Amiral Antiyohos'un idaresinde bulunan ve disiplinleri bozuk olduğu anlaşılan gemiler, amirallerinin ve Akibiades'in isteği hilâfına, Efesos limanına girince Lisandros hemen harekete geçti ve bu gemileri bozguna uğrattı, fakat Alkibiades'le çarpışmaktan yine çekindi. Bu başarısızlığı üzerine Alkibiades Atina'daki düşmanları, en çok radikal demokratlar tarafından başkomutanlıktan azledildi, hattâ gıyaben hüküm bile giydi. Bunun üzerine harbin gelecekteki evrelerini izlemek üzere Trakya'daki çiftliğine çekilen Alkibiades Pers satrapı Farnabazos ile ilişkiler kurdu, fakat Spartalı'ların entrikaları yüzünden Persler tarafından öldürüldü (404). 


SM . o Bu başarılardan sonra Perslerle Spartalı'lar Ege-Arginusai ve Ajgos- | Sn i nin kuzey ve kuzey-doğu bölgelerini ele geçirmek 


potamoi muharebeleri ve Atina'nın Suretiyle Atina'nın Marmara ve Karadeniz'le bağyenilmesi lantısını kesmek için uğraşmağa başladılar. Kanuni süresi (Oo dolduğundan ötürü amirallikten çekilen 

Lisandros'un yerine geçen Kallikratidas Konon'un idaresindeki Atina filosunu Midilli limanında abluka altına aldı (406), Bu haber Atina'ya ulaşınca eli silâh tutan bütün erkekler gönüllü olarak donanmaya yazıldılar. Yalnız gençler ve ihtiyarlar surları korumak üzere şehirde kaldılar. Akropol'deki tapınak hazineleri çoktan tükenmiş olduğundan başka kutsal yerlerdeki altın ve gümüş adak eşyasına el konuldu. İşte bu suretle bir ay gibi kısa bir süre içinde 110 gemilik yeni bir donanma meydana getirildi. Sisam ve başka yerlerden gelen gemilerle sayısı 150 yi bulan bu donanmayı Atinalılar Çanakkale boğazı'nın korunmasıyle görevlendirdiler. Donanma Midilli'nin güneyinde Ârginusai adaları (Acan adaları) yöresinde 120 gemiden ibaret Peloponnes donanmasına karşı büyük bir zafer kazandı (406). Fakat muharebeden az sonra patlak veren büyük bir fırtına yüzünden Atinalı'lar da büyük kayıplara uğradılar ve batan gemilerin erlerini (aşağı yukarı 400 kişi) kurtaramadılar. Zafer müjdesiyle birlikte Atina'ya 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ulaşan bu felâket haberi sinirleri çok gergin olan Atina halkını çileden 


çıkardı. 


Halk meclisinde donanmayı idare eden 6 amiral, esasında 


suçlu olmamakla beraber, mahkemeye verilip idama mabküm edil- 


diler ve Sokrates'in karşı koymasına rağmen hemen öldürüldüler. 


Halkın isteğinin kanunun üstüne çıktığını gösteren bu olay bundan 


böyle Atina kuvvetlerine komuta edecek olanları teşvik edecek nite- 


likte değildi. 

Arginusal savaşından sonra Spartalı'lar oldukça uygun koşullarla Atina'ya barış teklif ettiler. Fakat başta Kleofon olmak üzere radikal demokratlar Atına'dan ayrılan bütün müttefiklerin tekrar bu şehirle birleşmesi gibi Peloponnes- 
Iilerce kabulüne olmayan birtakıın anlamsız isteklerde bulunnıakla bu son fırsatı da kaçırdılar ve Atina'nın 


imkân 


büsbütün göçmesine yol açtılar. Bunun üzerine Atina'nın öç almasından korkan eski müttefikler prens Kiros'un dostu olan Lisandros'un 
İyonya'ya gönderilmesini istediler. Lisandros görünürde amiral sekreteri, gerçekte ise başamiral sıfatiyle Pers altınlarından faydalanarak donanmasını güçlendirdikten sonra Çanakkale boğazı'na gitti ve 
Lampsakos'u (Lâpseki) işgal etmek suretiyle boğazı 


ri iz 
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Res. 190 -— M.6. 405 yılında Atina ile Sisam 

arasında yapılan antlaşmanın steli. Atina'nın 

baştanrıçası Atena (sağda) Sisam'ın baştanrıçası Hera'nın (solda) elini sıkıyor. 


kapadı (405). Belirli bir harp plânı olmadığından Ege denizi'nde korsanlığa başlamış olan Atina donanınası bu haber üzerine Spartalı'ları 


Ege ve Yunan Tarthi, 22 
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izleyerek boğaz'a girdi ve Rumeli kıyısında Aigospotamoi mevkiinde (Cumalıdere) demirledi. İki donanma dört gün karşı karşıya durdular. 
Beşinci gün Atinalı erlerin karaya çıktıklarını haber alan Lisandros hücuma geçerek boş gemilerden 160 ını ele geçirip tahrip etti ve donanma erlerinden 3000 kişiyi esir aldı (405 sonbaharı). 


Donanmasının ortadan kalkmasıyle Atina'nın son zafer ümitleri suya düştü. Çünkü bir süre sonra Bizantiyon'la Kalhedon'u ele geçiren Spartalı'lar Boğazlar'a ve oradan yapılan hububat sevkıyatına tamamiyle egemen olmuşlardı. Atina açlığa mahküm edilmişti. Müttefikleri Atina'dan ayrılmışlardı; yalnız Sisam Atina'ya bağlı kalmış ve bundan ötürü Sisamlı'lara, çok geç kalınmış olmakla beraber, Atina yurttaşlık hakları verilmişti. Bu durum karşısında Atina'nın düşmanları her taraftan harekete geçtiler. Spartalılar hem Dekelela'dan, hem de Peloponnes'ten Atina üzerine yürüdüler. Lisandros ise 150 gemilik donanmasıyle Pire önlerine geldi. Bu suretle her taraftan kuşatılan Atina'da açlık başgöstermekte gecikmedi. Sonuna kadar dayanmak kararında olan radikaller yeise düşen halk tarafından devrildikten ve bunların lideri Kleofon idam edildikten sonra daha önceleri Lisandros'la ilişki kurmuş olan oligarşi taraftarları hükümetin başına geçtiler. Bunların başkanı Teramenes Sparta'ya giderek barış görüşmelerine girişti. 
Sparta'da yapılan toplantıda Atina'nın eski düşmanları, en çok Tebailr”- lar ve Korintli'ler Atina'nın tümüyle tahribini istediler. Fakat Spartalı'lar, Tukidides tarihini devam ettiren Ksenofon'un bildirdiği gibi (Hellenika 11, 2, 20) “en bunalımlı bir zamanda Yunanistan'a bu kadar büyük iyiliklerde bulunan bir Yunan şehrinin böyle bir işleme lâyık olamıyacağı” düşüncesiyle bu isteği reddettiler. Bununla beraber saptanan barış koşulları gayet ağırdı : Atina sahip olduğu tüm dış ülkelerden ( Limni, İmroz ve Skiros dahil olmak üzere) vazgeçecek, Pire'yi çeviren ve onu Atina'ya bağlayan surları yıkacak, sürgünleri geri çağıracak, 12 gemiden başka tüm donanmasını Peloponnesli'lere teslim edecek, Sparta hegemonyasını tanıdıktan başka bu devletle bir ittifak yapacak ve gereğinde ordusunu Sparta'nın buyruğuna verecekti. 
Gerçi bu barıştan sonra da Atina bağımsız bir devlet olmakta devam ediyordu, fakat siyasal hegemonyayı kesin olarak kaybetmişti. Mağlüplar kadar galipleri de yıpratmış olan bu uzun boğuşma bir gerçeği ortaya koymuştu: O da Yunanistan'ın bir tek şehir devletinin hegemonyası altında siyasal bir birlik kurma teşebbüsünün iflâsa mahküm olmasıydı. Barış koşullarını yerine getirmek üzere Atina'ya giren (Nisan 
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404) ve flüt çalarak surları yıkmağa başlayan Peloponnesli'ler “Yunanistan için artık özgürlük saatinin çaldığına inanıyorlardı” (Ksenofon, Hellenika 11, 2, 23). Fakat bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu sonraki olaylar gösterecekti. Böylece siyaset alanından başka uygarlık alanında da uzun süre Yunanistan'ın önderliğini yapmış olan Atina çöküyor ve Sparta bir zamanlar can düşmanı olan Perslerin yardımıyle kazandığı bu zaferin ürünlerini toplamağa hazırlanıyordu. Fakat Yunanistan'daki bu kardeş kavgası her iki tarafıda bir hayli yıpratmış olduğundan bu ülke bir süre sonra yabancı bir devletin, yani Makedonya kırallığının hegemonyası altına girecek, böylece Atina'nın başaramadığı birleşme işini bu devlet gerçekleştirecekti. 


BEŞİNCİ YÜZYIL UYGARLIĞI 


hm Pers harplerinden sonra Atina, Orta Yunanistan, Ege beşinci yüzyıl adaları ve Anadolu'nun batı kıyıları üzerinde kurduğu uygarlığındaki yeri siyasal hegemonya ile birlikte bir kültür hegemonyası da vücuda getirmişti. Uzun süre savaşlara sahne olan İyonya'nın uygarlık alanında arkayık dönemdeki üstünlüğünü korumasına artık imkân kalmamıştı. Atina'nın siyasal rakibi Sparta bu hegemonyayı Atina'nın elinden almak niyetinde olmadığı gibi böyle bir işi başarabilecek güçte de değildi. İtalya ve Sicilya Yunanlıları ise Ege bölgesiyle pek az ilgileniyorlardı. Bu suretle “klâsik uygarlık” adını taşıyan 5 inci yüzyıl Yunan uygarlığı esas itibariyle Atina'da merkezlenmiş ve Perikles'in dirayetli idaresi altında günden güne gelişen bu şehir “Yunanistan'ın Yunanistan'ı” sayılmağa başlanmıştır. O dönem Atina uygarlığı o kadar sağlam temellere dayanıyordu ki, Peloponnes harbinde Atina'nın uğradığı bunca felâketlere rağmen bu uygarlık hiçbir suretle sarsılmamış, bunun tersine olarak 5 inci yüzyıl sonlarına doğru tüm Yunanistan'ı etkisi altına almıştır. 


ei 


M.ö. 6 ncı yüzyıl sonlarında olduğu gibi 5 inci yüzyılın ilk dönemlerinde de Orfevs dini Yunanistan'da, tabiat felsefesi İyonya'da rol oynamağa devam etmiştir. Batıda ise her iki akım yanyana gelişmiştir. Pers harpleri Yunanistan'da ve en çok “tanrıdan en fazla korkan şehir” olarak gösterilen Atina'da ulusal duyguların uyanmasına, “Hellen'ler”le “Barbaros”lar arasındaki farkın kesinleşmesine yol açtığı gibi dindarlığın da artmasına sebep olmuştu. Çünkü o zamanlar Yunanistan'daki inanç, Yunanlıların ancak 


Din 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izleyerek boğaz'a girdi ve Rumeli kıyısında Aigospotamoi mevkiinde (Cumalıdere) demirledi. İki donanma dört gün karşı karşıya durdular. 
Beşinci gün Atinalı erlerin karaya çıktıklarını haber alan Lisandros hücuma geçerek boş gemilerden 160 ını ele geçirip tahrip etti ve donanma erlerinden 3000 kişiyi esir aldı (405 sonbaharı). 


Donanmasının ortadan kalkmasıyle Atina'nın son zafer ümitleri suya düştü. Çünkü bir süre sonra Bizantiyon'la Kalhedon'u ele geçiren Spartalı'lar Boğazlar'a ve oradan yapılan hububat sevkiyatına tamamiyle egemen olmuşlardı. Atina açlığa mahküm edilmişti. Müttefikleri Atina'dan ayrılmışlardı; yalnız Sisam Atina'ya bağlı kalmış ve bundan ötürü Sisamlı'lara, çok geç kalınmış olmakla beraber, Atina yurttaşlık hakları verilmişti. Bu durum karşısında Atina'nın düşmanları her taraftan harekete geçtiler. Spaıtalı'lar hem Dekeleia'dan, hem de Peloponnes'ten Atina üzerine yürüdüler. Lisandros ise 150 gemilik donanmasıyle Pire önlerine geldi. Bu suretle her taraftan kuşatılan Atina'da açlık başgöstermekte gecikmedi. Sonuna kadar dayanmak kararında olan radikaller yeise düşen halk tarafından devrildikten ve bunların lideri Kleofon idam edildikten sonra daha önceleri Lisandros'la ilişki kurmuş olan oligarşi taraftarları hükümetin başına geçtiler. Bunların başkanı Teramenes Sparta'ya giderek barış görüşmelerine girişti. 
Sparta'da yapılan toplantıda Atina'nın eski düşmanları, en çok Tebailı”- lar ve Korintli'ler Atina'nın tümüyle tahribini istediler. Fakat Spartal'lar, Tukidides tarihini devam ettiren Ksenofon'un bildirdiği gibi (Hellenika II, 2, 20) “en bunalımlı bir zamanda Yunanistan'a bu kadar büyük iyiliklerde bulunan bir Yunan şehrinin böyle bir işleme lâyık olamıyacağı” düşüncesiyle bu isteği reddettiler. Bununla beraber saptanan barış koşulları gayet ağırdı : Atina sahip olduğu tüm dış ülkelerden ( Limni, İmroz ve Skiros dahil olmak üzere) vazgeçecek, Pire'yı çeviren ve onu Atina'ya bağlayan surları yıkacak, sürgünleri geri çağıracak, 12 gemiden başka tüm donanmasını Peloponnesli”lere teslim edecek, Sparta hegemonyasını tanıdıktan başka bu devletle bir ittifak yapacak ve gereğinde ordusunu Sparta'nın buyruğuna verecekti, Gerçi bu barıştan sonra da Atina bağımsız bir devlet olmakta devam ediyordu, fakat siyasal hegemonyayı kesin olarak kaybetmişti. Mağlüplar kadar galipleri de yıpratmış olan bu uzun boğuşma bir gerçeği ortaya koymuştu: O da Yunanistan'ın bir tek şehir devletinin hegemonyası altında siyasal bir birlik kurma teşebbüsünün iflâsa mahküm olmasıydı. Barış koşullarını yerine getirmek üzere Atina'ya giren (Nisan 
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404) ve flüt çalarak surları yıkmağa başlayan Peloponnesli'ler “Yunanistan için artık özgürlük saatinin çaldığına inanıyorlardı” (Ksenofon, Hellenika TI, 2, 23). Fakat bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu sonraki olaylar gösterecekti. Böylece siyaset alanından başka uygarlık alanında da uzun süre Yunanistan'ın önderliğini yapmış olan Atina çöküyor ve Sparta bir zamanlar can düşmanı olan Pers'lerin yardımıyle kazandığı bu zaferin ürünlerini toplamağa hazırlanıyordu. Fakat Yunanistan'daki bu kardeş kavgası her iki tarafı da bir hayli yıpratmış olduğundan bu ülke bir süre sonra yabancı bir devletin, yani Makedonya kırallığının hegemonyası altına girecek, böylece Atina'nın başaramadığı birleşme işini bu devlet gerçekleştirecekti. 


BEŞİNCİ YÜZYIL UYGARLIĞI 


an Pers harplerinden sonra Atina, Orta Yunanistan, Ege beşinci yüzyıl (o adaları ve Anadolu'nun batı kıyıları üzerinde kurduğu uygarlığındaki yeri siyasal hegemonya ile birlikte bir kültür hegemonyası da vücuda getirmişti. Uzun süre savaşlara sahne olan İyonya'nın uygarlık alanında arkayık dönemdeki üstünlüğünü korumasına artık imkân kalmamıştı. Atina'nın siyasal rakibi Sparta bu hegemonyayı Atina'nın elinden almak niyetinde olmadığı gibi böyle bir işi başarabilecek güçte de değildi. İtalya ve Sicilya Yunanlı"ları ise Ege bölgesiyle pek az ilgileniyorlardı. Bu suretle “klâsik uygarlık” adını taşıyan 5 inci yüzyıl Yunan uygarlığı esas itibariyle Atina'da merkezlenmiş ve Perikles'in dirayetli idaresi altında günden güne gelişen bu şehir “Yunanistan'ın Yunanistan'ı” sayılmağa başlanmıştır. O dönem Atina uygarlığı o kadar sağlam temellere dayanıyordu ki, Peloponnes harbinde Atina'nın uğradığı bunca felâketlere rağmen bu uygarlık hiçbir suretle sarsılmamış, bunun tersine olarak 5 inci yüzyıl sonlarına doğru tüm Yunanistan'ı etkisi altına almıştır. 


Din M.ö. 6 ncı yüzyıl sonlarında olduğu gibi 5 inci yüzyılın ilk dönemlerinde de OÖrfevs dini Yunanistan'da, 

tabiat felsefesi İyonya'da rol oynamağa devam etmiştir. Batıda ise her iki akım yanyana gelişmiştir. Pers harpleri Yunanistan'da ve en çok “tanrıdan en fazla korkan şehir” olarak gösterilen Atina'da ulusal duyguların uyanmasına, “Hellen'ler”le “Barbaros”lar arasındaki farkın kesinleşmesine yol açtığı gibi dindarlığın da artmasına sebep olmuştu. Çünkü o zamanlar Yunanistan'daki inanç, Yunanlıların ancak 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Olimpos tanrılarının yardımıyle Pers'leri yendikleri merkezinde idi. 
Maraton ve Salamis muharebelerine katılan kuşak son derece sofu idi. 
Atina agora'sında “Stoa Poikile”'nin duvarlarında yapılan ve Maraton'u tanımlayan büyük bir tabloda Yunanlı'larla birlikte tanrılar ve yerli heros'lar da savaşır durumda gösterilmişlerdi. Bu sofuluk güzel sanatlardan başka tarih ve edebiyata da girmişti. Herodotos'un tarihi, Pindaros'un şiirleri ya da Aishilos'un dramları bu hususta tipik örnekler olarak gösterilebilir. Cenaze törenlerinde, veya Atina'nın en büyük mezarlığı olan Kerameikos'ta yapılan dini bayramlarda söylenen nutuklar ve okunan ağıtlarda Ölimpos tanrılarını en başta anmak âdet olmuştu. 
Atinalı'lar o dönemde demokratik bir rejime sahip olmakla beraber din alanında eskiye bağlı kalmışlar, Olimpos tanrılarına ve arkayik din geleneklerine karşı gelen bazı düşünürleri (meselâ Anaksagoras ve Protagoras'ı) ülkelerinden çıkarmışlar, buna karşılık dini saflaştırmak ve ruhanileştirmek eğilimlerini, meselâ Aishilos'ta göze çarpan monoteizm görüşlerini, iyi karşılamışlar, tragedyanın ortaya attığı düşünceleri daima dikkat ve ilgiyle izlemişlerdir. 


Beşinci yüzyılın ilk yarısında yetişen düşünürlerin büyük bir kısmı ya Atinalı, ya da Atina'da yerleşmiş yabancılardı. Anadolu'da ise tabiat felsefesini sürdüren bazı filosoflar yaşıyordu. Fakat bunlar birtakım düşünce spekülâsyonları yaptıklarından ve bu yüzden birbiriyle çelişen teoriler ileri sürdüklerinden bu teoriler küçük çevrelere münhasır kalmış, tüm Yunan dünyasına yayılmak yollarını bulamamıştır. Bu dönem düşünürlerinin en büyüklerinden olan Efesoslu Herakleitos Miletoslu filosofların madde teorilerini ele alarak tabiatta hiçbir şeyin olduğu gibi kalmayıp sürekli olarak şekil değiştirdiğini ileri sürmüş ve bu görüşünü “herşey akıp gider” cümlesiyle özetlemişti. Bu filosofa göre zıd elementlerin birbiriyle savaşmasından gelişim doğar; herşeyi meydana getiren, herşeye egemen olan mücadeledir. Bununla beraber bu değişim ve oluş keyfi olmayıp Herakleitos'un “logos” (akıl) olarak gösterdiği ve ateşle bir ve eşit saydığı bir kanuna tâbidir. 

Dünya hakkındaki görüşünü akıl ve mantığa dayamak suretiyle kurmak istediğinden Yunan felsefe tarihinin ilk rasyonalist filosofu sayılan Eleialı Parmenides Herakleitos'un teorilerini reddetmiş, dünyada gerçi herşeyin değişir gibi göründüğünü, fakat gerçekte ahenkli bir birlik bulunduğunu ve herşeyin olduğu gibi kaldığını söylemiştir. 


Felsefe 
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M. ö. 480 yılından sonra siyaset hayatında olduğu kadar kültür hayatında da bir hayli gelişmiş olan Sicilya'da yetişen filosofların en büyüklerinden biri Akragaslı Empedokles'tir. Bu filosof da İyonya tabiat filosoflarının madde teorilerini ele alarak dünyada ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana madde bulunduğunu, herşeyin bu ana maddelerin belirli bir birleşmesinden meydana geldiğini, bundan ötürü her oluşun bu dört maddenin birleşmesi ya da ayrılmasından başka birşey olmadığını, fakat bu maddeleri harekete geçirebilmek için bazı dış kuvvetlere ihtiyaç olduğunu iddia etmiştir. Bu kuvvetler “sevgi” ve “nefret”tir. Sevgi maddeleri birleştirir, nefret ise birbirinden ayırır. İşte bu suretle bu düşünür tarafından madde ile kuvvetin birbirinden ayırt edildiğini görüyoruz. 

Perikles zamanında Atina'da felsefe sistemini açıklamağa başlamış olan Klazomenai'lı Anaksagoras dünyada ne kadar şey varsa o kadar da element bulunduğunu, elementlerin ise görünemiyecek bir hale gelinceye kadar bölünebilen, sonsuz sayıda ve son derece küçük parçalardan (sperma) meydana geldiğini, bunların mekânı tümüyle doldurduğunu, Anaksagoras'ın “nüs” olarak gösterdiği yapıcı bir manevi dünya kuvveti sayesinde birbiriyle birleştiğini ya da birbirinden ayrıldığını ve ancak nüs'un işe karışması sonunda düzenli bir dünya meydana gelebildiğini ileri sürmekle ilk kez olarak maddeyi ruhtan ayırmıştır. 

Bu düalist teorilerin tersine olarak Yunanlı'ların Aristo'dan önceki en büyük ve en çok cepheli bilgini olan Abderalı Demokritos dünyadaki bütün şeylerin sayıları sonsuz, bölünmeleri imkânsız, gayet sade, içerlerine nüfüz edilemiyecek kadar sert, fakat türlü şekil ve hacımda son derece küçük, hareketsiz, renksiz ve sessiz zerreler ya da “atom”lardan ibaret olduğu, ezeli ve ebedi olan bu atom'ların bir dış kuvvete lüzum göstermeksizin kendi kendilerine boş mekân içinde hareket etme özelliğine sahip oldukları fikrinde bulunmakla, yani dünyada herşeyin mekanik zorunluklarla meydana geldiğini ileri sürmekle tam anlamıyle materyalist bir felsefe sistemi ortaya koymuştur. 

İşte bu suretle 5 inci yüzyılda zamanımıza kadar bilim dünyasını meşgul eden bazı felsefe problemlerinin ele alınmış ve bunların çözülmesi için birtakım yollar gösterilmiş olduğunu görüyoruz. 


Felsefe spekülâsyonlarının yanında bazı bilimler önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Sicilya'daki Fisagor ekolü bu yüzyılda da gelişmini sürdürmüştür. Aritmetik alanında Timoni- 


Çeşitli bilimler 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des, geometri alanında ise Arhitas ün kazanmışlardır. İyonya'da yetişen matematikçiler arasında Sakızlı Oinopides ve Hippokrates gösterilebilir. Eski doğu kavimlerinin, en çok Mezopotamyalı'ların varmış oldukları sonuçlardan faydalanan Oinopides astronomiye de yeni gelişme yolları açmıştır. İlk önce Fisagorcular tarafından ortaya atılan dünyanın yuvarlak olduğu ve ekseni etrafında döndüğü teorisi 5 inci yüzyılda batıda gelişmişti. İyonya'da ise dünyanın düz bir kurs şeklinde olduğunu kabullenen Anaksimandros'un görüşüne uzun süre inanılmıştır. Anaksagoras astronomiyle de meşgul olmuş, güneşi Peloponnes'ten daha büyük, ateşten ibaret bir toparlak şeklinde düşünmüş, ayın ışığını güneşten alan, içinde dağlar, vâdiler ve canlı yaratıklar bulunan küçük bir dünya, yıldızların ise ateşten meydana gelen cisimler olduğunu kabullenmiştir. 


Matematık ve astronominin ilerlemesi takvimin daha sağlam bir şekle sokulmasına yol açmıştır. Beşinci yüzyılda güneşin seyrinin saptanması ve ona göre güneş yılının hesaplanması için uğraşılmıştır. 
Oinopides güneş yılını 365 gün, 8 saat ve 57 dakika olarak hesaplamış, 
5 inci yüzyılın son yarısında yaşamış olan Atinalı astronom Meton ise 
gerçek yılı hesaplamakta yalnız 3 dakika 9 saniyelik bir yanlışta bulunmuş ve güneş yılının yüzyıllar boyunca kaymasını önlemek için her 
19 yılda ona bir gün katılması gerekli olduğunu ileri sürmüşse de bu 
teklifi uygulanmamıştır. 


Tıbbın bilimsel temellerinin M. 6. 5 inci yüzyılda atıldığını yukarda söylemiştik (s. 226). Gerçi bu yüzyılda 


da Yunanlılar hastaların iyileşmesi için tanrılara başvurmaktan ve 


Tıp 


birtakım büyü formülleri, kurbanlar ve dualarla bunların yardımını sağlamak âdetinden vazgeçmemişlerdir. Meselâ sağlık tanrısı Asklepios'un tapınaklarında hastalar “tapınak uykusu”na yatarlar ve rüyalarında tanrıyı görmek suretiyle iyileşeceklerine inanırlardı. Fakat bu tapmaklarda görevli olan rahipler hastalar üzerinde bazı incelemeler yapmak fırsatını bulmuşlar, birtakım tedavi usulleri ve ilâçlar uygulamağa başlamışlardı. Bu dönemde ün kazanan sağlık yurtları arasında Kos (İstanköy), Knidos ve Aşağı İtalya'da Kroton yurtları gösterilebilir. 
Haitâ Krotonlu Demokedes Darelos'un sarayında tabip olarak başarı ve ün kazanmıştı. Fakat bu araştırmalara birtakım fiziksel spekülâsyonlar sızmakta gecikmemiş ve tıp mistik bir hüner şeklini almak tehlikesiyle 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karşı karşıya gelmişti. İşte bukabil bâtıl görüşlere karşı 460 yılına doğru doğduğu anlaşılan İstanköylü Hippokrates çıkmış, her hastalığın doğal bir nedeni olduğunu, bu nedeni bulabilmek için herşeyden 

önce insan vücudunun incelenmesi gerektiği kuralını araştırmalarına temel yapmakla modern tıbbın temellerini atmıştır. Bununla beraber tıpta deneyler yapmak ve anatomik incelemelerde bulunmak ancak sonraları hellenizm çağında gelişmiştir. 


Sufizm Tabiattaki kanunların keşfi ve bunların belirli formüller şeklinde saptanması işiyle uğraşan filosof, matematikçi ve astronomların tersine olarak 5 inci yüzyılın ilk yarısında doğrudan doğruya insanı, sosyeteyi ve devleti etüd konusu olarak ele alan birtakım insanlar ortaya çıkmıştır. Demokrasinin gelişmesi her yurttaşın ödevlerini gereği gibi yapabilmesi, herşeyden önce halk imeclislerinde iyi söz söyliyebilmesi ya da mahkeme huzurunda hakkını savunabilmesi için o zamana kadar olduğundan başka türlü bir eğitim görmesini gerekli kılıyordu. Okuma yazma öğrenmek, biraz edebiyat ve müzikle uğraşmak ve idman yapmaktan ibaret olman eski eğitim sisteminin (bk. res. 191) yetersizliği kendini açıkça gösteriyordu. Meşgul olduğumuz dönemde bir insanın hayat mücadelesinde başarı sağlayabilmesi için mantıklı düşünmesi ve karşısındakini kandırabilecek kadar kolay ve düzgün söz söylemesi gerekiyordu. İşte bu yeni eğitim sisteminin yayıcısı olarak söz söylemekteki yetenek ve tartışmadaki ustalıklarına güvenerek şehirden şehire giden, oralarda genel konferanslar ya da gençlere para karşılığında ders veren insanlara Atinalı”- lar “sofist” yani “bilgi üstadı” adını vermişlerdir. Sofist'lerin öğrettikleri şeyleri bir sistem haline sokmak güçtür. Çünkü sofistler, daha geç dönemlerde bazı felsefe ekollerinin doğmasına yol açmakla beraber, başlı başına bir ekol meydana getirmiyorlardı. Bunlar yalnız bir noktada, yani insanı ilgilendiren problemleri ortaya atıp bunlara çözüm çareleri bulmakta birleşiyorlardı. Sorulara verdikleri cevaplar ise dogma şeklinde değildi. Sofistler kişilerden başka siyasal ve sosyal sorunlarla da uğraştıklarından ötürü sosyoloji biliminin ilk kurucuları sayı- 


labilirler. 

Sofistlerin en tanınmışları arasında Abderalı Protagoras, Leontinoilu Gorgias, Keoslu Prodikos, Kalhedonlu Trasimahos ve Elisli Hippias gösterilebilir. Bunların belki en büyüğü olan Protagoras devletler ve sosyetelerin menşe'ini incelemiş ve “insan bütün şeylerin öl-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Res. 191 — M.6. 5 inci yüzyıl ortalarında bir okulu tanımlayan vazo resmi, Solda müzik, sağda okuma yazma dersi, 


çüsüdür” kuralını ortaya atmıştır. Herakleitos'un teorilerini sürdürdüğü anlaşılan bu sofiste göre insanın dışında bir şeyin var olup olmamasının önemi yoktur; herşey insanın gördüğüne ve kavradığına göredir, yani sübjektif niteliktedir. Şu halde kesin gerçek yoktur, yalnız kişilere göre değişen nisbi gerçekler vardır. Bu görüşün bir sonucu olarak ahlâk kurallarının, kanunların ve dinlerin yalnız nisbi bir değeri olduğu, bunların insanlar tarafından yapılmış sözleşmelerden ibaret bulundugu, bundan ötürü geçici karakter taşıdığı ileri sürülmüştür. Protagoras tanrıların varlığını ispatlayamadığını söylemiş, Kritias ise tanrıların akıllı politikacılar tarafından insanları fena şeyler yapmaktan alakoymak için icad edilmiş olduklarını iddiaya kadar varmıştır. Başka bir sofist kanunların itibari niteliği üzerinde durarak bunların zayıf insanlar veya insan kitleleri tarafından, kendilerini güçlülere karşı korumak üzere, yapılmış olduğu fikrini ortaya atmış, güçlünün zayıftan daha çok hakka sahip olduğunu tabiatın dahi kabullendiğini iddia etmiştir. 
Başka sofistler ise zamanımızdaki komünizm yada anarşizme benzer birtakım teorileri savunmuşlardır. 


İşte bütün bu yeni düşünce akımları sonunda eski din, ahlâk kuralları ve kanunlar değerlerini yavaş yavaş kaybetmeğe başlamış ve Yunanistan'da Anadolu, Trakya, Fenike ya da Mısır'dan gelme yeni dinlerin (Tanrılaranası, Sabazios, Bendis, Adonis, Ammeon dinleri) yayılmasına yol açmıştır. Bu koşullar altında OÖrfevs dininin ya da Elevsis 


li ae 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misterlerinin halk arasında günden güne artan bir rağbet görmüş olmalarını tabii olarak karşılamak gerekir. 


Sofizm akımları en çok gençler tarafından benimsenmiş, ahlâk kurallarını ve kanunları hiçe sayan birtakım kişilerin taplum arasından sivrilmelerine yol açmıştır ki, tam anlamıyle bencil olan bu kişiler arasında Alkibiades ve Lisandros gösterilebilir. Fakat eski âdet ve geleneklere bağlı kalan tutucu insanlar bu akımlara karşı cephe almakta gecikmemişlerdir. “Bulutlar” adlı bir komedya yazan Aristofanes bu hususta karakteristik bir örnek olarak gösterilebilir 


Beşinci yüzyılın son yarısında insanları meşgul etmeğe başlayan sofizm akımları arasında Atinalı taşçı Sofroniskos'un oğlu Sokrates'in (470/69 - 399) heybetli kişiliği belirmektedir (res. 192). Sokrates sofistler gibi hiçbir zaman bilgin olarak ortaya çıkmamış, para ile ders vermemiş, yalnız Atinalı'ların toplantılarına her 


Sokrates 


yerde ve her zaman katılarak bunlara gerçeği ve doğru yolu göstermek için uğraşmıştır. Bu büyük düşünürün ne gibi teoriler ileri sürmüş ve yurttaşlarına ne gibi şeyler öğretmiş olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. 
Çünkü Sokrates yazılı hiçbir belge bırakmamıştır. Diğer taraftan elimizde bulunan iki ana kaynaktan birincisi, yani tarihçi Ksenofon felsefi yeteneği az bir insan olup Sokrates'in düşüncelerini tam olarak kavrayabilecek ve verebilecek durumda değildi. İkinci kaynak olan Eflâtun (Platon) ise yalnız Yunanistan'ın değil, belki dünyanın en büyük filosoflarından olup dialoglarında hocasının fikirlerine kendi fikirlerini de katmıştır; bunları ise birbirinden ayırt etmek güç ve birçok hallerde imkânsız bir iştir. Bununla beraber sonraki fılosof kuşakları üzerinde bu kadar büyük etkilerde bulunan ve bugünkü felsefede de oynadığı rol daha henüz sona ermemiş olan Sokrates'in felsefe alanında bir yenilik ortaya koymuş olduğunu kabullenmek ve bu yeniligi üstadın sofistlere özgü düşünce virtüozitesini insanın benliğine ve ruhuna dair yaptığı incelemelerle birleştirmesinde aramak yanlış bir hareket olmasa gerektir. İnsanları kendi kendilerini öğrenmeğe sevketmekle Sokrates yurttaşlarının ahlâken daha iyi olmalarını, sosyete ve devlet içinde daha faydalı elemanlar olarak çalışmalarını sağlamak istiyordu. Yurttaşlarıyle yaptığı görüşmelerde sofistler gibi bilgi üstadı olarak ortaya çıkmaz, gerçek bilgiye ulaşabilmek için yaptığı tartışmalarda endüktif bir tarzda bilinenden bilinmeyene doğru adım adım ilerler, sorduğu sorulara verilen cevapların ekser hallerde ne kadar 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çürük temellere dayandığını ortaya koyar, böylece insanların sandıklarından çok daha az şey bildiklerini açığa vururdu. Sokrates bir düşünce ya da bir kavramın insana faydalı olabilmesi için onların özünün anlaşılması gerektiğini ileri sürer, tartışmalarında erdem, adalet ve güzellik gibi insan düşüncesinin ana kavramlarını saptamağa çalışırdı. Bütün bu çalışmalarında daima ahlâk iyiliğini gözönünde bulundurduğundan ötürü ahlâk biliminin kurucularından sayılabilir, Sokrates hükümlerimizin nisbiliğini kabullenmemek ve verdiğimiz değer hükümlerine temel olan bazı genel kavramların gerçekligini ortaya koymakla, herşey hakkında aynı güçte, fakat birbiriyle çelişme halinde iki 


Res. 192 — Sokrates, 


anlayış bulunduğunu iddia eden sofistlerin sübjektivizmini kökünden sarsmakta büyük rol oynamıştır. 

Bu düşünür belirli siyasal düşüncelere sahip olmamakla beraber, bazan ileri sürüldüğü gibi, demokrasinin düşmanı değildi. Sokrates dinsiz de değildi. Büyük tanrılara inanır, bunlara adaklarda bulunur ya da kurbanlar keserdi. Din alanında, Aishilos gibi, monoteizme kaydığı anlaşılıyor. Tanrısal bir güç tarafından yurttaşlarını iyi ve doğru yola yöneltmek için görevlendirildiğine inanç getirmişti. 

Fakat Sokrates'in bütün bu çalışmalarında eskiyi yıkmak isteyen bir devrimci ruh sezmemek imkânsızdı. Birçok yurttaşlarına düşünüş ve görüş tarzlarının ne kadar sakat ve hattâ yanlış olduğunu göstermişti. Bundan ötürü bu düşünür birçok kimselerin işine gelmemeye başlamış, tutucu insanların, en çok komedya yazarı 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Aristofanes'in hücumlarına uğramış, sonunda Anitas adında bir Atinalı'nın kendisini devlet tanrılarını inkâr etmek ve gençliği zehirlemekle suçlaması üzerine mahkemeye verilerek idama mahküm edilmiş ve zehir içmek suretiyle hayatına son vermiştir 


Beşinci yüzyıl edebiyatı, felsefe gibi büyük bir çeşitlilik gösterir. Filosofların yazdıkları eserler, hitabet ve belâgate büyük önem veren sofistlerin söyledikleri nutuklar sayesinde Attika düzyazısı gelişmiş, şiir alanında Ksenofanes'i örnek alan Parmenides ve Empedokles'in eserleri destan şeklinde yazılmıştır. Lirizm alanında korolar tarafından okunan en güzel ağıtları Tebai'lı Pindaros, Simonides, Bakhilides ve Korinna kaleme almışlardır. Bunlardan, papirüs buluntuları sayesinde, en iyi bildiğimiz Pindaros panhellen yarışmalarda galip gelen atletler onuruna yazdığı şiirlerde Olimpos tanrılarının büyüklüğünü, eski Yunan âdet ve törelerinin kutsallığını belirtmekle zamanındaki sofuluğun en büyük temsilcisi olarak ortaya çıkmıştır. 


Edebiyat 


Beşinci yüzyıl Yunanlı'larının ve en çok Atinalı'ların edebiyat alanında ortaya koydukları en büyük şaheserler hiç şüphesiz Aishilos, Sofokles ve Evripides'in tragedyalarıdır. 
İlk gelişim evrelerini M. ö. 6 ncı yüzyılda Atina'da (s. 214/15) geçirmiş olan tragedya aynı yüzyılın sonlarına doğru Hloirilos ve Frinihos'un piyesleri sayesinde yüksek bir aşamaya ulaşmıştı. Bu yazarlardan birincisi hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyor, ikincisinin ise mitolojik konuların yanında çağdaş tarihe ait konuları da ele aldığını saptıyoruz. Nitekim bu yazar “Miletos'un zaptı” adlı dramında bu şehrin 
494 te Persler tarafından zapt ve tahribini sahneye koymuş, fakat 
halkın bundan çok etkilenmesi üzerine oyunun Atina'da temsili yasaklanmıştı (Herodotos VI, 21). “Foinissai” (Fenikeli kadınlar) adlı dramında ise yazar Salamis deniz zaferini büyük bir başarıyle tanımlamış ve Susa sarayında Sidonlu kadınlar korosuna Fenike donanmasının yok edilişini terennüm ettirmişti. 


Tragedya 


Fakat tragedya asıl klâsik şeklini 5 inci yüzyılın ilk yarısında Aishilos'la almıştır (res. 193). M. 6. 525 yılına doğru Elevsis'te doğmuş, Pers savaşlarına ve bu arada Maraton ve Salamis muharebelerine katılmış ve hayatının son yıllarını Sirakuzai'da Hieron'un sarayında geçirmiş olan Aishilos koroya önem vererek “hipokrites”i ikinci plâna 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almış, fakat sonraları hipokrites'in yanında koroya cevap veren aktöre ikinci bir aktör katmak suretiyle tam bir dram şekli vücude getirmiştir. Aktörler arasındaki konuşma ve bu konuşmaya belirli aralıklarla koronun karışması Aishilos'a başlı başına bir olayı sahnede tam olarak temsil etmek imkânlarını vermiş, koronun okuduğu şiirlerde ise şair kendi duygu ve görüşlerini açığa vuran bir araç bulmuştur. Yazar piyes konularını mitologyadan almış, gerek tanrıların, gerek kahramanların en çekici ve en etkileyici taraflarını seçmekte büyük bir ustalık göstermiştir. Bütün bu olayların gerisinde büyük tanrıık, yani kader tanrısı bulunmakta, tanrısal kıskançlığı temsil eden Nemesisle birlikte kahramanlar ve insanların belirli bir düzeyi aşmamalarına dikkat etmektedir. Gerçi bunlar kadere karşı gelmek istemekte, büyük cesaret ve feragat göstermek suretiyle insanların üstüne yükselmek için uğraşmakta, fakat sonunda kadere bo- 


Res. 193 — Aishilos (9) 


yun eğmek zorunda kalmaktadırlar. 

Aishilos'un piyesleri trilogya şeklinde tertiplenmişti: yani yazar konu bakımından birbiriyle ilgili üç piyesi birleştirmiş, bunlara bir de “satir oyunu” katmıştır. Bununla beraber her piyes başlı başına bir edebi bütün teşkil ediyordu. Trilogya'ya giren piyesler arasındaki bağ bazı kişilerin bunların hepsinde rol almalarıyle sağlanmıştı. 

Aishilos 90 kadar piyes yazmıştır. Fakat bunlardan yalnız 7 tanesi, aralarında bir de trilogya olmak üzere, bize kadar gelmiştir. Bu trilogya “Örestela” adını taşımakta olup Orestes'in babasının katili Aigistevs ve anası Klitaimestra'dan aldığı öcü, bundan sonra duyduğu pişmanlığı ve tanrılar tarafından affedilişini tanımlamaktadır. Yalnız “Pers'ler” adlı piyesi bir istisna teşkil etmekte ve mitolojik bir 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konu yerine yakın tarihten alınmış bir olayı, yani yazarın bizzat katıldığı ikinci Pers seferini sahneye koymaktadır. Baştan aşağıya kadar derin yurtsever duygularla dolu olan bu dramdaki Salamis muharebesinin tasviri Yunan şiirinin bir şaheseri olduğu gibi tarih bakımından da çok önemli bir belgedir. 

Aishilos'tan biraz daha genç olduğu anlaşılan Sofokles (res. 194) 
tüm hayatını “uygarlık merkezi” 
ya da “bahtsızların sığınağı” olarak gösterdiği Atina'da geçirmiş, siyasal hayata karışmış ve Perikles'in dostluğunu kazanmıştı. Bu şair önceleri var olan iki aktöre bir üçüncüsünü katmış, piyes konularını yine mitologyadan almakla beraber sahnede tanrılar ve kahramanların gerisinde insanları, en çok ideal insanları tanımlamakta ve onların karakterini belirtmekte büyük başarı göstermiştir. Sofokles'in kaleme aldığı 
III kadar piyesten yalnız yedisi bize kadar gelmiştir. Bunlardan üçü 
Tebai kıral hanedanına ait bir ko- np nuyu ele aldığından ötürü bir tri- Res. 194 — Sofokles. 
logya meydana getirmektedir: “Kıral 
Oidipus”, “Oidipus Kolonos'ta” ve “Antigone”. Eski sofuluğun ve geleneklerin temsilcisi olarak ortaya çıkan Aishilos'tan farklı olarak Sofokles'te Perikles çağının daha serbest görüşlerini sezmemek imkânsızdır. Gerçi Sofokles te piyeslerinde sofuluğa ve tanrı güçüne büyük önem vermektedir. Fakat bu güç karşısında insanlar ve kahramanlar Aishilos'ta olduğundan daha özgür hareket etmekte, sonunda bu güçe yenilmekle beraber daha şiddetle karşı koymaktadırlar. 

Siyasal hayata karışmamış ve ömrünün son yıllarını yurdundan uzak bir ülkede, Makedonya'da geçirmiş olan Evripides (res. 195) yalnız sanat için yaşayan ve sanat için yazan bir şair ve düşünürdür. Bu yazarın yazmış olduğu 75 kadar piyesten yalnız 19 tanesi eli- 


mizde bulunmaktadır. Evripides bütün eserlerinde sofistler çağı düşünce tartışmalarını ve insanı ya da sosyeteyi ilgilendiren birçok sorunları 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ele almıştır. Bu yazar da konuları mitologyadan alan tragedya gelenegini bozmamış, fakat Aishilos'un hahraman, Sofokles'in ideal tipleri yerine, tanrı veya kahramanlar maskesi altında sahneye realist bir suret- 


te çıkardığı çağının insanlarını, en çok kadınlarını, bunları kendi istek ve hırslarıyle anlaşmazlığa düşürmek suretiyle, incelemek imkânlarını bulmuştur. Hayatını güçlükle kazanmış, hiçbir zaman gülmemiş, tiyatroda pek az alkış toplamış ve eserlerinden yalnız dördü yarışmada arma- 
© X N gan kazanmış olan bu şair sonraki 
; X,! kuşaklar, en çok Romalr'lar tarafın- 
© Gu dan tutulmuş ve âdeta tanrılaştırıl- 


NV 4 mıştır. Fakat daba 4 üncü yüzyılda 
Res. 195 — Evripides. Aristo Evripides'in dram yazarlarının en etkileyicisi ve en trajiği olduğunu beyan etmiştir. 
İşte bu suretle Attika tragedyasının 5 inci yüzyılın siyasal olayları ve düşünce akımlarını kapsayan bir hazine olduğunu saptamış bulunuyoruz. 


Komedyanın Diyonizos onuruna bağ bozumunda tertiplenen gürültülü törenlerden doğduğu anlaşılıyor. 
Bu temsil türünde uzun zaman görülen hayvan maskeli koro toplulukları, halka hitaben söylenen nutuk ve “kömos” adını taşıyan geçit töreni komedyanın Diyonizos karnavallarıyle olan yakın ilgisini açıkça 


Komedya 


göstermektedir. Komedyanın ilk gelişim evrelerini saptayamıyor, yalnız Sirakuzai'da Gelon ve Hieron zamanında İstanköylü Epiharmos'un tragedya tekniğinde birtakım komedyalar kaleme aldığını, fakat o zamanlar Sirakuzai'da siyasal özgürlük olmadığından tanrılara ve kahramanlara ait bazı mitos'ları gülünç bir şekle sokarak sahneye koyduğunu öğreniyoruz. 

Fakat komedya da, tragedya gibi, asıl gelişimini Atina'da geçirmiştir. Burada resmi bir karakter taşıyan Diyonizos şenlikleri esnasın- 


da yapılan yarışmalara ilk kez M. ö. 487/86 yılında “komik korolar” 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da alınmıştı. İlk Atinalı komedya yazarlarına dair fazla bilgimiz yoktur. 
Yalnız Kratinos ve Evpolis gibi yazarların piyes konularını, tragedyanın tersine olarak, günlük hayattan aldıklarını, en çok siyasal olayları, meselâ parti mücadelelerini, başta bulunan devlet adamlarını, sosyal hayatın zayıf taraflarını eleştirdiklerini ve bunları realist bir tarzda sahnede tanımlamaktan çekinmediklerini o biliyoruz. Hattâ Kratinos Perikles'e o kadar şiddetli hücumlarda bulunmuştu ki, hakkında sansür uygulamak gerekli olmuştu. Şu halde Atina komedyalarının, Sicilya komedyalarının tersine olarak, siyasal nitelikte piyesler olduğunu söyliyebiliriz. 


GüüdAğELAL ILIK AAA ATI ağn! 


gem Mini Silis 
Res. 196 — Bir vazo üzerinde tragedya sahnesi: Orestes Aigistevs'i öldürüyor; sağda Elektra, solda Klitaimestra. 


Beşinci yüzyılda Atina'da yetişen komedya yazarlarının en büyürğü hiç kuşkusuz Aristofanes'tir (res. 197). Peloponnes harbi zamanında yaşamış olan Aristofanes'in yazmış olduğu 44 kadar piyesten yalnız ll i bize kadar gelmiştir. AÂristofanes te konularını günlük hayattan alan komedya geleneğine uyarak kadınların sosyetedeki yerini, sofistlerin doktrinlerini, savaş ve barış problemlerini, çağının tanınmış devlet adamlarını sahneye koymuş, onların zayıf, hattâ gülünç taraflarını belirtmekte ve onlarla meselâ “Bulutlar” adlı komedyasında Sokrates için yaptığı gibi, aşırı tarzda alay etmekte büyük yetenek göstermiştir. Fakat Aristofanes sahnede birtakım tuhaf durumlar yaratıp halkı güldürmekten ziyade Peloponnes harbiyle ilgili olayları hemen hemen her yıl sahneye koymakla hükümetin siyasetini eleştirmek, devlet adamlarına doğru yolu göstermek, devrimci sandığı sofistlere ve haksız olarak bunların şefi olarak kabullendiği Sokrates'e ve Evripides”e hücum etmek ve bunların teorilerini yermek amacını gütmüştür. 
Fakat mizah ve hicvinin keskinliğine ve bazan insafsız şiddetine rağmen 
Aristofanes daima bir şair olarak kalmış, en kaba şakaların gerisinde bile asil bir ruha sahip olduğunu göstermiştir. 

Atina'nın Peloponnes harbi so0- nunda egemenliğini kaybetmesi üzerine komedyanın da gerilemeğe baş- 


r yy ale a e > e TN Gi ek 


aza a 


İadıö .. ülü ; Nit ki A 
Res. 197 — ailtölande Gi lo opr yo ekim Arısltola 


nes'in o dönemde yazmış olduğu eserler eskilerine kıyasla daha zayıf olup çağın bu çeşit piyeslerin gelişmesine artık elverişli olmadığını açıkça göstermektedir. 

Gerek tragedya, gerek komedya uzun süre bir din töreni sayıldığından ve bunları seyredenler kendilerini din törenlerine katılmış addettiklerinden aktörler Diyonizos kültüyle ilgili maskeleri taşımak suretiyle sahneye çıkarlardı. Piyesler Atina Akropol'ünün güney yamacındaki “Diyonizos tiyatrosu”nda ekser hallerde üç gün arka arkaya oynanırdı. Dekor diye hemen hemen hiçbir şey yoktu. Seyirciler yarımdaire ya da onu aşan bir kavis şeklinde tahta kerevetler veya toprak setler üzerinde otururlar, piyeslerin konularını önceden bilmekle beraber her temsilde bunların dillerinin güzelliği ve düşüncelerinin derinliğinin etkisi altında kalırlardı. Diyonizos tiyatrosu ancak 4 üncü yüzyılda, yani tragedyanın en parlak çağı geçtikten sonra, taş bir yapıt şeklini almış, bu zamandan başlayarak taş tiyatrolar Yunanistan'ın her tarafında yapılmağa başlanmıştır. 


Tarih Atina fikir dünyasının gelişiminde büyük rol oynayan felsefe eserlerinin ve sofist nutuklarının yanında Yunan-Iwların iki büyük düşünce anıtı olan Herodotos ve Tukidides'in tarih- 


YUNAN TARİHİNİN KLÂSİK ÇAĞI 353 


lerini zikretmek gereklidir. Dorlaşmış bir Kar şehri olan, fakat İyon kültürünün kuvvetli etkisi altında bulunan Halikarnassos'ta (Bodrum) M.ö. 480 yıllarına doğru asil bir aileden doğmuş olan Herodotos (res. 199) genç yaşında siyasal hayata atılmış, parti kavgalarına katılmış, bu yüzden anaşehrini bırakarak geziye çıkmıştır. Sırası ve kronolojisi kesin olarak bilinmeyen bu gezileri esnasında batı Anadolu, Karadeniz kıyıları, Suriye, Mezopotamya, Mısır ve Kirene'ye uğramış, 
5 inci yüzyılın ortalarına doğru ise Yunanistan'a geçerek Atina'da bir 
süre kalmıştır. Herodotos bu şehirde başta Perikles ve Sofokles olmak üzere o çağın en büyük siyasi ve edebi kişileriyle ilişkiler kurmuş, gerek burada, gerek Yunanistan'ın başka şehirlerinde gezi notların- 


Res. 198 — Tiyatro ile ilgili bir vazo resmi, Ortada Diyonizos, dizlerinin önünde Komos. Sağda Ariadne, solda Tragedya. 


dan faydalanmak suretiyle birtakım konferanslar (10gos”lar) vermiştir. 
Herodotos'un Atina'da Perikles çevresine girmesi tarihçiliği üzerinde en büyük etken olmuştur. Belki daha o zamanlar, yani M. 6. 440 yılına doğru, Perikles'in teşvikiyle Pers harplerini yazmağa ve bu harplerde Atina'nın oynamış olduğu üstün rolü belirtmeğe karar vermiştir. Fakat bu plânını ancak Aşağı İtalya'da kurulan Tulioi kolonisine yerleştikten sonra, Peloponnes harbi başlarında, Sparta ve müttefiklerinin Atina'ya saldırdıklarını gördüğü zaman gerçekleştirebilmiş ve türlü ülkelere 


Ege ve Yunan Tarihi, 23 
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dair toplamış olduğu coğrafi ve etno- 
| lojik bilgileri Pers harpleri olayları 
arasına yerleştirmekle ünlü tarihini anaşehrinde konuşulan İyon lehçesinde yazmıştır. Herodotos büyük bir ihtimale göre 432 yılına doğru 
Atina'ya geri dönmüş ve Peloponnes harbinin ilk yıllarında orada ölmüştür. 


Herodotos'tan önce Pers harplerine dair yazılmış toplu bir eser yoktu. Tarihçi, bazı bahisler için, bu harplere dair bir eser kaleme aldığı anlaşılan (Miletoslu (O Diyonizyos'a, coğrafi ve etnolojik kısımlar için 
Miletoslu Hekataios'a başvurmakla beraber en çok resmi belgeler, yazıtlar, siyasal hicviyeler, edebi yazılar ve dramlar, fakat bunların tümün- den fazla olarak ağızdan ağıza dolaşan tarih geleneği ve bu olaylara dair kendisinin almış olduğu notları kullanmıştır. İşte Herodotos'un tarihçi olarak asıl değeri bu pek çeşitli kaynaklardan topladığı bilgileri edebi bir bütün halinde birleştirmiş olmasındadır. M.ö. 430 yılına doğru yayınlandığı anlaşılan bu tarih 478 yılına kadar gelen olayları kapsamaktadır. 


Herodotos, tarihi bilimsel bir araştırma konusu olarak ele aldığından ötürü tarih biliminin kurucusu sayılabilir ve bu bakımdan “tarihin babası” ünvanını haklı olarak taşımaktadır. Bu tarihçi doğu'da ötedenberi kullanılan “yıllık” ya da “kronik” çerçevesinin dışına çıkmış, Pers'lerle Yunanlılar arasındaki savaşı bir doğu-batı ya da bir Asya-Avrupa sorunu olarak ele almış, harp sorumluluğu üzerinde durmuş ve bu sorumluluğu ilk önce Perslere karşı ayaklanmış olan İyon”- lare yüklemiştir. Fakat Herodotos'un noksansız ve yanlışsız bir eser orteyg koyduğu da iddia edilemez. Çünkü bu eserinde tarihçi tanrılara 


YUNAN TARİHİNİN KLÂSİK ÇAĞI 355 


ve olağanüstü güçlere büyük yer (Oayırmakta, kronolojiye yeter derecede önem vermemekte, Oo askerlik işlerinden fazla anlamamakta, meselâ Maraton gibi önemli bir muharebeyi açık bir surette anlatamamakta, hattâ bazan hiç görmemiş olduğu yerleri gezmiş ve görmüş gibi tanımlamaktadır. 
Bundan başka Herodotos bir tarihçi için en önemli şart olan tarafsızlığı birçok hallerde koruyamamakta, Perikles çevresinin etkisi altında Atina'nın bu harplerde oynadığı rolü büyütmekte, buna karşılık başka şehirlerin, meselâ Korint'in ya- 


rarlığını yeter derecede belirtmemektedir. Fakat bütün bu : ii | yanlış ve noksanlarına rağmen Res. 200 — Tukidides. 
Herodotostun tarihi, İyonya 

ihtilâli ve Pers harpleri için elimizde bulunan başlıca kaynaktır. 
Eforos ve Diodoros gibi dünya tarihleri yazmış olan tarihçiler Pers harpleri için Herodotos'u kopya ettiklerinden büyük bir değer taşımamaktadırlar. 


Fakat Yunan tarihçiliği en yüksek aşamasına Tukidides'le (res. 200) erişmiştir. Ana tarafından Trak kıral hanedanına mensup Atinalı Oloros'un oğlu olan Tukidides'in hayatına dair pek az bilgimiz vardır. Tukidides gençliğinde bir taraftan Sokrates ve sofistlerin, diğer 
taraftan tragedyanın etkisi altında kalmış, siyasete karışmış, 429 
yılı veba salgınında bu hastalığa tutulmuş, fakat iyi olmuştur. 424 y - lında strategos ve donanma komutanı olarak Trakya'da bulunduğu esnada Amfipolis'i kurtaramadığından ötürü gıyaben ölüme mahküm edilmiş, bunun üzerine Trakya'daki çiftliğine çekilerek orada 20 yıl sürgün hayatı geçirmiş, 404/03 yılında affedilerek Atina'ya geri dönmüş 
ve Peloponnes harbi yenilgisinin bütün acılanmı tattıkian sonra 399 
yılına doğru ölmüş ya da öldürülmüştür. 
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Tukidides bütün evrelerini yakından izlediği Peloponnes harbinin tüm gerçeklerini ortaya koymak üzere bir tarih yazmağı büyük bir ihtimale göre Trakya'da iken kararlaştırmış ve belki orada “Arhidamos harbi”ni yazmış, diğer bölümleri ise plânlamıştı. Fakat ancak Atina'ya geri döndükten sonra 27 yıllık Peloponnes harbini bir bütün olarak kaleme almıştır. Tarihçi bu harbe dair pek zengin malzeme bulmuş, gerek siyaset, gerek askerlik alanlarındaki geniş bilgisi sayesinde bu malzemeden mümkün olduğu kadar faydalanmasını bilmiştir. Tukidides ortaya koyduğu, sonraki bölüntüye göre 8 kitaptan meydana gelen eserinde Yunanistan'ın en eski tarihine dair bilgi verdikten sonra Peloponnes harbinin ana nedenlerini açıklamak için Mikale muharebesiyle 431 yılı arasındaki 50 yıllık dönemin ana hatları üzerinde durmakta, ondan sonra asıl harp olaylarını koronlojik bir surette, yaz ve kış dönemlerini birbirinden ayırt etmek suretiyle, anlatmakta ve 4ll yılına kadar getirmektedir. Fakat Tukidides bu eserinde kronoloji çerçevesi içine yerleştirdiği olayları sadece anlatmakla yetinmemekte, bunları aynı zamanda açıklamak istemektedir. 
Bundan başka tarihçi en önemli olayları belirtmek, bunları ayrıntılar- dan arıttıktan sonra öz şekillerinde göstermek için çalışmaktadır. Bunun için Tukidides, Herdotos'un tersine olarak, kaynakları esaslı bir eleştirmeden geçirmekte, göz ya da kulak tanıklarının verdikleri bilgiler arasındaki ayrılığı psikolojik çözümlemelerle ortadan kaldırmağa çalışmakta, bu işte kasdi olan ve olmayan yanlışlık kaynaklarını daima gözönünde bulundurmaktadır. Herodotos'u yukarda tarihin babası olarak göstermiştik. Tukidides ise eleştirmeli tarih araştırmalarının babası olarak kabul olunabilir. Olayların saptanması Tukidides için yalnız bir araçtır. Onun asıl amacı bu olayları aydınlatmak, akıl ve mantıkla açıklamaktır. Fakat tarihçi bunlara dair kişisel hükümler vermekten mümkün olduğu kadar çekinmektedir. Bundan başka Tukidides olayların birbiriyle olan ilişkilerini saptamağa, aynı zamanda gerçek nedenleri görünürde nedenlerden ayırmağa da büyük önem vermektedir. Bunun için duygulara ve inanca hiçbir yer bırakmayan tam anlamıyle mantıki bir metod kullanmaktadır. İşte bu suretle Tukidides tarihte kendisinden önce gelenlerin, hattâ bugünkü tarihçilerden bir çoğunun bile erişemediği bir aşamaya ulaşmış ve her bakımdan mükemmel bir eser ortaya koymağı başarmıştır. 
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M.ö6. 5 inci yüzyıl sanat alanında da, edebiyat, tarih ve felsefede ortaya koyduğu eserler çapında eserler yaratmıştır. Bu dönemin ilk evrelerinde Dor tapınakları klâsik şekillerini almakta, sella önünde ve arkasında birer mekân (pronaos ve opistodomos), içinde ise iki kat üzere tertiplenmiş iki sütun sırası kapsamaktadır. Sütunlar arkayik dönem sütunlarına kıyasla daha ince ve daha uzun şekiller göstermekte, başlığın altı kısmı olan “ehinos” eski yayvanlık ve basıklığını kaybetmekte, daha derli toplu ve daha yüksek bir biçim almaktadır. Aigina'daki Afaya ve Olimpiya'daki Zevs tapınakları bu gelişimi adım adım izlememizi mümkün kılmaktadır. Gerçi Afaya tapınağı 6 Xx 12 sütunu ile oldukça tıknaz bir plân göstermekte, fakat çella”ya önde ve arkada katılan pronaos ve opistodomos ve gerek plânda, gerek üst kısımlarda uygulanan sade oranlarla dikkate değer bir denge elde etmiş bulunmaktadır (res. 127). Bundan başka bazı özellikler gelecekteki gelişime işaret etmektedir : Kısa taraflarda (yani cephelerde) uzun taraftakilere kıyasla daha ince olan sütunlar içeriye doğru hafif eğik olarak durmakta, bu suretle tapınak tümüyle hafif piramidal bir şekil almış bulunmaktadır. Kalker taşından yapılmış ve ince bir alçı tabakasıyle örtülmüş olan bu tapınakta sima, antefiks, akroter ve alınlık figürleri Paros mermelinden yapılmıştır. Zamanımıza kadar gelen boya kalıntıları tapınağın dikey mimarlık unsurlarının maviye, yatay unsurlarının ise kırmızıya boyanmış olduğunu göstermektedir. Alınlık figürleri de boyalı idi. 

M.ö. 470/56 yılları arasında Elisli olduğu anlaşılan mimar Libon tarafından, inşa edilmiş olan Olimpiya'daki Zevs tapınağı (res. 125 KE) 
Peloponnes'in en büyük kutsal yapısı olup klâsik bir plâna (6 Xx 13 
sütun, pronaos ve opistodomos) sahip bulunmakta, çeşitli kısımları arasındaki ahenkli oranlarıyle dikkati çekmektedir. Afaya tapınağının sütunlarından daha kalın ve daha alçak olan sütunlar tapınağa arkayik tapınakları hatırlatan bir görünüş vermektedir. İki sütun dizisiyle üç nef”e ayrılmış olan çella”nın arka tarafında sonraları heykeltraş Fidias tarafından altın-fildişi olarak yapılmış, taht üzerinde oturan Zevs heykeli yer alıyor ve heykelin başı hemen hemen tavana değiyordu. 
Tapınağın plâstik süsleri alınlık figürleri ve pronaos ve opistodomos üzerindeki kabartmalı metoplara inhisar ediyodu. Bu üst kısımlarda da mavi ve kırmızı renkte boyalar kullanılmıştı. 

Pers harplerinde iki kez tahrip edilmiş olan Atina'nın yeni baştan yapılması birçok sanatçıların Atina'ya akın etmelerine ve bu şehrin 


Sanat, Mimarlık 
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Res. 201 — Atina Akropol'ünün eski halini canlandıran maket. Aşağıda sağda burç üzerinde Atena Nike tapınağı; onun yanında Propilala. Yukarda sağda Partenon, solda Erehtelon. 


önemli bir sanat merkezi haline gelmesine yol açmıştır. Temistokles şehrin yeniden inşasında herşeyden önce güvenliği gözönünde bulundurmuş, gerek Atina'nın, gerek Pire limanının o zamana kadar oldugundan daha geniş bir surla çevrilmesine önem vermişti. Surların temelleri taştan, üst kısımları kerpiç tuğlalardan yapılmıştı. Temistokles aynı zamanda Akropol'ün kuzey ve batı surlarını da yaptırmıştı. Acele olarak yapılan surlarda devşirme malzeme (meselâ mezar stel'leri) kullanılmış olduğunu bildiren Tukidides'in (1, 93) verdiği haber bu alanda yapılan araştırmalar tarafından doğrulanmıştır. Kimon ise Akropol'ün yüksekliği 186 m. yi bulan güney surlarını inşa ettirmekle Akropol alanını bir hayli genişletmiş, aynı zamanda aşağı şehirde de bayındırlık faaliyetinde bulunmuş, agora'nın bir kenarında duvarları türlü renkte resimlerle süslü bir portik (Stoa Poikile) yaptırmıştı. Bir kısmı o çağın en büyük ressamı Polignotos tarafından vücude getirilmiş olan bu resimler Atina mitos'larıyle ilgili konuları, Mikon veya Panainos tarafından yapılan tablo ise Maraton muharebesini tanımlı- 


yordu. 


Beğ Fakat asıl büyük bayındırlık faaliyeti Perikles zama- daki Atina yapıları Dında başlamıştır. Atina'nın Pire'ye “paralel surlar”'la 

(bk. res. 177) bağlanması üzerine stratejik önemini kaybeden Akropol'ü (res. 201) Perikles Atina'nın baştanrıçası Atena'ya 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adanmış kutsal bir şato haline sokmuş, böylece bu tepeyi Atina'nın 
siyasal ve artistik gücünün bir sembolü haline getirmişti. M.ö. 437 
yılından başlayarak mimar Mnesikles'in plânlarına göre tepenin batı tarafında dışı Dor, içi İyon düzeninde anıtsal bir giriş binası (Propilaia) (res. 202) yapıldı. Bu yapı ortasında kutsal yolun geçtiği yüksek bir 


Per ee sün me ğe a a am aaa dar yn an 


Res. 202 — Propilala'nın Akropol alanına bakan cephesi. 


kısım ve onun iki tarafında daha alçak kanatlardan ibaret bulunuyordu. 
Bu kanatlardan birinin içine sonraları bir tablo galerisi yerleştirilmişti. 
Kuzey kanadından daha küçük olan güney kanadının gerisinde, çıkıntı teşkil eden bir burcun üzerinde Âtena Nike tapınağı yükselmektedir (res. 203). İyon düzeninde, cephelerinde dörder sütun bulunan küçük bir “amfiprostilos” şeklinde yapılmış olan bu tapınak, çeşitli kısımları arasındaki uygunluk ve işçiliğindeki incelikle dikkat nazarlarını çekmektedir. Frizindeki kabartmalar bir tanrılar toplantısını, Yunanlıların Pers'lerle ve Yunanlılarla mücadelesini (res. 171) tanımlamaktadır. 
Akropol'ün üst kısmı ise kutsal yol tarafından ikiye bölünmüş bir plâtform şeklinde idi. Bu yolun sağında ve solunda Atinalı'ların Atena'ya adak ettikleri anıtlar, demokrasinin arşivi olan mermer levhalar üzerine kazılmış halk meclisi kararları yer alıyordu. Bütün bu yazıtlar ve heykeller arasında yüksekliği 7 m. yi bulan silâhlı tunç Atena heykeli (Atena Promahbos ) beliriyor ve yalnız Atina'dan değil, Pire'ye giren gemiciler tarafından da görülebiliyordu. 

Biraz daha ilerde, kutsal yolun sağında ve plâtformun en yüksek yerinde “Gençkız Atena” (Atena Partenos) adına adanmış olan Partenon 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yükselmektedir (res. 204). İnşası M. ö. 447 den 438 e, plâstik süsleri ise 438 den 432 yılına kadar sürmüş olan bu büyük tapınak Kleistenes zamanında başlanmış, fakat Pers harpleri yüzünden bitirilememiş olan eski Atena tapınağının temelleri üzerinde mimar İktinos'un plânlarına göre (onun yanında yapının müteahhidi olduğu anlaşılan Kallikrates'in de adı geçmektedir) baştan aşağıya kadar mermerden ve Dor düzeninde 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Res. 203 — Atena Nike tapınağı. 


yapılmış olup kısa taraflarında 8 er, uzun taraflarında ise 17 şer sütun kapsamaktadır. Çok geniş olan çella'nın içi iki kısma bölünmüştü. 
İçinde U şeklinde bir sütun dizisi bulunan doğu salonu tanrıçanın asıl eviydi. Bu salonda PFidias'ın altın-fildişinden yapmış olduğu, yüksekliği kaidesiyle birlikte 12 m.yi bulan Atena heykeli yer alıyordu. 
İçinde muhtemelen 4 İyon sütunu bulunan batı salonu ilk zamanlar 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“Partenon” yani “genç kızlar dairesi” adını taşıyor, tapınak hazinesini ve tanrıçaya ait birçok değerli eserleri saklıyordu. Tapınağın çok az bir entasis'e sahip olan sütunları çella?*ya doğru hafifçe yatık duruyor, bu suretle tapınağın tümü, Afaya tapınağında olduğu gibi, piramidal bir şekil almış bulunuyordu. Tapınağın basamaklı kaidesi (krepis) köşelerden ortaya doğru hafifçe yükseliyor (kurvatura), buna uygun olarak sütunlar tarafından taşınan saçaklık gayet yayvan bir yay şeklini alıyor, bu suretle uzun yatay hatları ortalarından kırıkmış gibi gösteren gözün optik bir yanlışlığı bertaraf edilmiş oluyordu. 


Res. 204 — Partenon'un batı cephesi ve kuzey uzun tarafı. 


Sahip olduğu bazı silmeler ve çella'nın dışta etrafını çeviren frizden ötürü İyon mimarlığının etkisi altında kalarak saflığını kaybetmeğe başlayan Dor düzenindeki bu tapınakta plâstik süsler büyük bir yer alıyor, Athena ile Atina şehri arasındaki bağları ve tanrıçanın Atina'ya sağladığı iyilikleri açığa vuruyordu. Çella frizinde Atina'da her dört yılda bir yapılan “Panatenaia” bayramında Atinalı'ların tanrıça onuruna tertipledikleri büyük alay tanımlanmıştır (res. 207). Oynak atlara ya da savaş arabalarına binmiş olan gençler, bunların önünde giden kurbanlık hayvanlar, rahipler, ihtiyarlar, tanrıçaya sunulması âdet olan “peplos” elbisesini taşıyan genç kızlar ve kadınlar bu frizde çeşitli gruplar halinde gözlerimizin önünden geçmektedir. Frizin pronaos'un üzerine rastlayan doğu kısmında bu tören dolayısıyle yere inmiş olan 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Olimpos tanrıları arkalıksız iskemleler üzerinde oturur ve birbiriyle hararetli bir surette görüşür halde gösterilmişlerdir (res. 72). Frizin başlangıcında göze çarpan hareketin alay tanrılara yaklaştıkça sükün bulması ve alayın önünde giden kişilerin tanrılara doğru büyük bir ciddilik ve ağırbaşlılıkla ilerlemeleri gene! kompozisyonda büyük bir -sanatçının eli olduğunda kuşku bırakmamaktadır. 
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Res. 205 — Partenon'un Türk egemenliği dönemindeki bir resmi. 
1670 yılına ait bir gravür. 


Triglif frizindeki metoplarda Tesalya'nın eski halkı olarak geçen Lapit'lerin yarı insan, yarı at vücutlu vahşi Kentavros'lara (res. 208), batıyı temsil eden Yunanlıların doğu'nun temsilcisi Amazon'lara, tanrıların gigant'lara, yani devlere karşı, Atena'nın himayesinde, yaptıkları mücadele yer almakta, bu suretle uygarlığın tabiatın disiplinsiz vahşi kuvvetlerine karşı kazandığı zafer belirtilmektedir. 


Tapınağın doğu alınlığında Atena'nın babası Zevs'in başından çıkmak suretiyle dünyaya gelişi gösterilmişti. Burada heykeltraş, ortada bir taht üzerinde oturduğu anlaşılan Zevs'in sağında ve solunda gruplandırdığı tanrıları mahmurluk, fakat aynı zamanda hayret ve telâş içinde göstermekle bu mucizeyi anlatmak istemiştir (res. 209). Batı alınlığında Attika topraklarına sahip olabilmek için Atena'nın Posei”- donla yaptığı mücadeleyi buluyoruz. Kompozisyonun ortasında bulunduğu anlaşılan kutsal zeytin ağacının sağında ve solunda savaş arabalarından inmiş olan iki tanrı yere mızraklarını saplamak suretiyle Attika topraklarına egemen olmak istemekte, arabaların gerisinde 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Res. 206 — Partenon çella'sının içinin ve altın-fildişi Atena heykelinin eski durumunu gösteren resim. 


ayakta duran, diz çöken ya da oturan birtakım tanrılar ve kahramanlar ise bu mücadeleyi heyecanla seyretmektedirler. 

Heykeltraşlık eserlerinin tümüne bir göz gezdirecek olursak bunların insanlara, yarı tanrılar ya da kahramanlara ve en son Olimpos tanrılarına ait olmak üzere önemi aşağıdan yukarıya doğru artan üç basamak teşkil ettiğini, son incelemelerin gösterdiği gibi, o çağın en büyük heykeltraşı Fidias'ın üslüp ve kompozisyonunu açığa vuran bu kabartma ve heykellerin Atena'nın adını yüceltmek üzere mermere işlenmiş anıtsal bir senfoni meydana getirdiğini anlamakta gecikmeyiz. 


Yüzyıllar boyunca şeklini ve heykeltraşlık süslerini koruyan Partenon M. s. Oncı yüzyılda kiliseye, 15 inci yüzyılda ise Türk egemenliği zamanında camiye çevrilmiş (res. 205) ve kaide kısmı bugün dahi opistodomos'un güneyinde görülen bir minareye sahip olmuştur. 17 nci yüzyılda ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi tarafından gayet canlı bir 
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surette tanımlanan ve orijinal bir tarzda yorumlanan bu tapınak 1687 
yılında Venediklilerin Atina'yı bombardımanı esnasında içindeki barut stoklarının ateş alması sonunda büyük tahribe uğramış, 19 uncu yüzyılda ise İngiliz asillerinden Lord Elgin, padişah tarafından yalnız belirli bazı parçaları almasına izin verildiği halde, heykeltraşlık eserlerinin hemen hemen tümünü sökerek Londra'da götürmüştür. 19 uncu yüzyıldan başlayarak zamanımıza kadar gelen tâmir ve restorasyonlar sayesinde bu ünlü tapınağın eski şekli daha açık bir surette ortaya çıkmıştır. 


Res. 207 — Partenon frizinden bir parça: Panatenala bayramına katılan 


atlılar. 


Kutsal yolun solunda, kısmen Aka'lar çağından kalma sarayın kalıntıları üzerinde İyon düzeninin en güzel anıtlarından olan Erehtelon tapınağı yükselmektedir (res. 210). Atina'nın koruyucusu “Atena Polias” ve “Poseidon - Erehtevs”e ait olmak üzere bir çatı altında iki tapınağı birleştiren bu binanın yapılmasına Nikias barışı döneminde başlanmış ve bina, bazı inşa aralıklarından sonra, ancak 406 yılında bitirilebilmiştir. Doğu cephesinde 6 sütunlu bir portik ve iki pencereli büyük bir salondan ibaret olan bilinci tapınağın içinde Atena Polias'ın heykeli duruyordu. İnce uzun bir koridora açılan 3 oda, bunların kuzeyinde yer alan sütunlu bir portik bazı Atinalı kahramanlarla birlikte Poseidon - Erehtevs'e ithaf edilmişti. Gerek kuzey portik'inin çift kanalisli sütun başlıkları, gerek bezemeleıinin nefaseti ile dikkati çeken kuzey kapısı İyon düzeninin şaheserleri arasında gösterilebilir. Koridorun güneyinde sütunlar yerine kadın heykelleri (karyatid'ler) kapsayan portik (res. 211) ise Atina'nın efsanevi kıralı Kekrops'un mezarı üzerinde yükseliyordu. 


Res. 208 — Partenon'un güney metop'larından: Kentavros-Lapit savaşmasını tanımlayan bir levha. 


Bu parlak din merkezinin yanında asıl şehir oldukça sönük kalıyordu. Gerçi 5 inci yüzyılda Akropol'ün güney eteğinde üzeri konik bir çatıyle örtülü yuvarlak bir odeion (konser salonu), agora'nın batısındaki tepe (Kolonos Agoralos) üzerinde bize kadar gayet iyidurumda gelen Hefaistos tapınağı (uzun süre yanlış olarak Teseion olarak gösterilmiştir) yapılmıştı. Bu tapınak da İyon yapı elemanları kapsayan Dor düzenindedir. Bina Partenon'la çağdaş olmakla ve onun etkilerini göstermekle beraber (sütun oranlarında, kaide kurvatura'larında, çella'nın içinde U şeklindeki sütun dizisinde) orijinal bazı özelliklere sahip bulunmakta, meselâ doğu galerisinin genişliği ve onun üst kısmında yer alan frizle dikkat nazarlarını çekmektedir. Aynı özellikler aynı mimar tarafından yapılmış olduğu anlaşılan Sunion burnundaki Poseidon tapınağında da tekrarlanmış bulunmaktadır. 
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Res. 209 — Partenon'un doğu alınlığına ait bir heykel grupu: Afrodit ve arkadaşları. 


Kolonos Agoraios'un doğusunda Pelisistratos zamanında vücude getirilmiş, meşgul olduğumuz dönemde ise genişletilmiş olan agora yer almaktadır (res. 212). Son yıllarda Amerikan kazıları sonunda meydana çıkarılmış olan bu alanın batısında ve yukarda zikrettiğimiz tepenin yamaçlarında Kleistenes teşkilâtına uygun olarak (bk. s. 203) 
10 pritan'nın görev gördüğü ve yemek yediği yuvarlak bina (tolos), 
şehir meclisi binası (bulevterion), tanrılar anası tapınağı (Metröon), agora'yı baştan başa kesen kutsal yola yakın bir yerde ise ancak temelleri bize kadar gelen Ares tapınağı, duvarları tablolarla süslü “Stoa Poikile” ve onun güneyinde halk mahkemesinin (heliaia'nın) toplandığı büyük bir yapı yer alıyordu. 

Fakat bu yapılar bir istisna teşkil ediyordu. Şehrin sokakları dar ve girintili çıkıntılı, evleri ise, zenginlerin evleri de dahil olmak üzere, o çağın demokratik görüşlerine uygun olarak, pek sade idi, Buna karşılık Pire limanı şehircilik mimarı Miletoslu Hippodamos'un plânlarına göre çizilmiş birbirine paralel giden, ya da birbirini dikey olarak kesen düz sokaklar arasında yer alan kare veya dikdörtgen parsellere bölünmüş bulunuyor, bundan ötürü Atina'ya kıyasla çok daha düzenli bir görünüş gösteriyordu. 

Atina yöresinde Elevsis'teki “telesterion” (bk. s. 219) Kimon tarafından bir hayli genişletilmiş, daha sonraları İktinos'un plânlarına göre “anaktoron”u ortaya almak, ahşap çatıyı iki katlı 20 sütun tarafın-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Res. 210 — Erehteion'un doğu cephesi ve güney uzun tarafı. 


dan desteklemek ve binanın dört tarafını oturma basamaklarıyle çevirmek suretiyle yeni baştan yapılmağa başlanmıştı. Fakat İktinos yapıyı bilemediğimiz nedenlerden ötürü tamamlayamamış, halefleri ise içindeki sütun sayısını 42 ye çıkarmak suretiyle binaya son şeklini vermişlerdir. 

Meşgul olduğumuz dönemde Attika'dan başka yerlerde de tapınaklar yapılmıştır. Bunlar arasında İktinos'a atfolunan, faka bazı hususlarda onun yapı şekillerinden ayrılan Arkadya'da Figaleia'daki Apollon tapınağı zikrolunabilir. Bu tapınak esasında Dor düzeninde ince uzun bir peripteros olmakla beraber (6 X 15 sütun) plân bakımından bazı özellikler göstermekte (meselâ geniş ön ve arka galeriler), en çok çella”- nın iç duvarları önünde duran İyon düzeninde 3/4 sütunlar ve bunların taşıdığı Yunanlı - Amazon mücadelesini tanımlayan uzun İriziyle (res. 
213) dikkatı çekmektedir. Çella'nın içinde ve gerisinde duran bir sütunun, etrafı akant (kenger) yapraklarıyle süslü yukarıya doğru genişleyen bir sepet (kalatos) şeklinde bir başlık taşıdığı anlaşılıyor. Şu halde bu tapınakta Korint başlığının en eski bir örneğiyle karşılaştıgımız söylenebilir (res. 243 sol). 


Anadolu'daki Anadolu'nun batı ve güney-batı kıyıları o dönemin 


yapılar | ( Siyasal olaylarından ötürü büyük bir bayındırlık faaliyetine sahne olamamış, anıtsal yapılara da kavuşama- 


mıştır. Yalnız Hippodamos tarzında düzenli bir plâna göre yeni baş-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Res. 211 — Erehteion'un “Karyatid'ler” galerisi (Kekrops'un mezarı). 


tan yapılmağa başlanmış olan Miletos'ta yüksek bir plâtform üzerinde bir İyon peripteros'u şeklinde (6 X 10 sütunlu) inşa edilmiş olan Atena tapınağı önemli bir anıt olarak gösterilebilir (res. 214). 
Ötedenberi İyonya ve Yunanistan'la (en çok Atina ile) siyasal ve kültürel ilişkilerde bulunmuş, fakat yerli geleneklere sadık kalmış olan Anadolu'nun güney-batısındaki Likya'da 5 inci yüzyılda da birçok mezar anıtı yapılmış ve bu bölgeye “klâsik mezarlar ülkesi” adı verilmesine yol açmıştır. Kayalar içine oyulmuş oda mezarları ya da yerli tahta evleri takliden meydana getirilmiş lâhitlerin yanında 3-4 m. 
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yüksekliğinde yekpare bir taş kaide üzerinde dış duvarları kabartmalarla süslü mezar odası ve onun üzerinde aslan veya insan heykeli taşıyan bir kapak taşından meydana gelen “kule” ya da “paye mezarları” yapılmıştır ki, bunların en karakteristik örneklerine Ksantos'ta (Kınık) rastlanmıştır (meselâ Harpiy'ler anıtı). Yine aynı şehirde bulunan “Nereid'ler anıtı” (res. 215) kule mezarlarının daha grekleşmiş bir şekli olup yüksek bir kaide üzerinde yer alan İyon düzeninde bir tapınak şeklindeki mezar odası ve heykeltraşlık süslerinin çokluk ve çeşitliliği ile dikkat nazarlarını çekmektedir. Yapı çift kanalis'li başlıklarından ötürü Erehtelon'un etkilerini açığa vurmakta, dolayısıyle 5 inci yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. 
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Res. 212 — Atina agora'sının güneyindeki binalar. Ön safta soldan sağa doğru tolos 

(yuvarlak bina), metröon, onun gerisinde bulevterion, Apollon Patröos tapınağı, 

Zevs stoa'sı. Geride “Kolonos Agoraios” tepesi ve onun üzerinde Hefaistos tapınağı (Teseion ?). 


Klâsik heykeltraşlığın mimarlık kadar sür'atle geliştiğini görüyoruz. M.ö. 490 ile 450 yılları arasında yer alan dönem Yunan sanat tarihinde “sert üslüp” dönemi olarak adlandırılmakta ve bu üslübun meydana gelişinde 6 ncı yüzyıl sonlarında belirmeğe başlayan ve Pers harpleri zamanında daha kuvvetli olarak ortaya çıkan bazı etkenler önemli rol oynamaktadır. Sanatçı kişilikleri bu dönemde kendilerini daha fazla belirtmekte, heykellerde vücut, elbiseler ve hareketler daha realist bir şekilde kavranmakta ve geliştirilmektedir. Nitekim heykeller “frontalite”” kanununun dışına çıkmakta, vücudun ağırlığını bir bacağa yüklemek ve serbest kalan bacağı hafifçe bükmek, dolayısıyle heykelin ana ekseninde dikey hatlardan ayrılmak ve başı hafifçe bir tarafa döndürmek suretiyle dimdik ayakta duran ve dosdoğru öne bakan arkayik heykellere kıyasla daha doğal şekiller almış bulunmaktadır. 


Heykeltraşlık 


Ege ve Yunan Tarihi, 24 
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M. ö. 5 inci yüzyıl başlarında İyonya heykeltarşlık ekollerinin yanında gerek Yunanistan'da, gerek İtalya ve Sicilya'da başlı başına bir karakter taşıyan birtakım ekoller buluyoruz. Argoslu Hageladas ve 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Res. 213 — Figaleia'daki Apollon tapınağının içi. Duvarların önündeki 3/4 İyon sütunları kabartmalı bir friz taşıyor. Geride bir Korint sütunu. 


Aiginalı Onatas'ın geleneğini sürdüren Peloponnes ekolleri en çok tunç heykellerde başarı göstermekte, arkayik sanatın ağırlık ve sertliğini gidermekte büyük rol oynamaktadır. Bu hususta Aigina'daki Afaya tapınağının Truva harbiyle ilgili savaş sahnelerini tanımlayan alınlık heykelleri güzel bir örnek meydana getirmekte, bunlar aralarında 10- 
15 yıllık bir zaman farkı gösterdiklerinden bu gelişim hakkında iyi 
bir fikir edinilmesini mümkün kılmaktadır. Hem İyonya, hem de Peloponnes ekollerinin etkisi altında kalan Elisli bir heykeltraş tarafından yapıldıkları anlaşılan Olimpiya'daki Zevs tapınağının alınlık heykelleri doğuda Oinomaos ile Pelops arasında yapılacak yarıştan önceki sükünu, batı alınlığında ise ortadaki görkemli Apollon'un (res. 216) sağında ve solunda Lapit'lerle Kertavros'lar arasında yapılan mücadelenin en şiddetli ânını güzelliğe önem vermeksizin realist bir surette tanımlamakta, gerek figürlerin üslübu, gerek hareketlerindeki canlılık 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bakımından Afaya alınlık heykellerini geride bırakmaktadır. Aynı tapınağın pıonaos ve opistodomos'u üzerinde yer alan altışar metopta Herakles'in ödevleri tanımlanmış bulunmakta, bu kabartmalarda da sakin sahnelerle (res. 217) hareketli mücadele sahneleri birbirini izlemektedir. 
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Res. 214 — Miletos'taki Atena tapınağının eski durumunu gösteren resim. 


Fakat sert üslüp heykeltraşlığı en çok Atina'da ilerlemeler kaydetmiştir. M. ö. 480 yılından sonra Atina sanatçıları, Akropol'de bulunan bazı kadın ve erkek heykellerinin gösterdiği gibi, İyon etkilerinden kurtulmakta, bağımsız olarak çalışmağa başlamaktadırlar. Bu dönemin en tanınmış tunç heykeltraşları arasında Kritios ve Nesiotes gösterilebilir, Bunlar Persler tarafından İran'a götürülen Antenor'un tiran katilleri gurupunun yerine yine iki heykelden ibaret bir grup yapmışlardı ki (478/77) bu grup agora'da duruyordu (res. 116). Yalnız Romen kopyalar balinde bize kadar gelen bu grupta iki arkadaş tirana saldırırken gösterilmişlerdir. Önden ve yanlardan görülmek üzere yapılmış olan bu grupta şiddetli bir hareket dalgası gergin vücutları baştan aşağıya kadar kaplamakta, ana eksendeki burkulmalar ve heyecandan açılan dudaklar hareketi daha iyi belirtmektedir. Tiran katilleri grupundan başka Aigina alınlık figürlerinde de bulduğumuz geniş adımlarla ileriye doğru hamle yapma motifi en güzel ifadesini Ârtemision'da denizden çıkarılan Poseidon (ya da Zevs) heykelinde bulmuştur. Bir Yunan ori-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Vk Ma eş 
Res. 215 — Likya'da Ksantos şehrindeki 
“Nereid'ler anıtı”. 


jinali olan bu heykel gerek hareketi, gerek vücut şekillerinin birbiriyle olan bağlantısı bakımından yukarda gözden geçirdiğimiz eserlerden daha olgun bir karakter taşımakta, belirli bir ekole sokulamamakla beraber sert sülüp döneminin sonuna tarihlenmektedir. Delfoi'da bulunan tunç arabacı heykeli (res. 219) de bir Yunan orijinali olup elbise kıvrımlarındaki düzen ve hafifçe sağa bakan başıyle dikkati çekmekte, parçaları bize kadar gelen dört atlı bir yarış arabasının içinde durmakta ve dizginleri elinde tutmakta idi, Bu beykelin Orta Yunanistanlı bir heykeltraşın (belki Sotades'in) eseri olduğu sanılıyor. 
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Res. 216 — Olimpiya'daki Zevs tapınağının batı alınlığına ait Apollon heykeli, 


M. ö. 450 ile 400 yıllarına arasındaki dönem mimarlıkta olduğu gibi heykeltraşlıkta da Yunan sanatının en yüksek aşamasına ulaştığı dönemdir ki bu dönem sanatına “klâsik sanat” adı verilmektedir. 5 inci yüzyıl ortalarına doğru büyük heykeltraşların sert üslübun çerçevesi dışına çıktıkları, daha eski dönemlerde de var olan bazı sorunların değerlendirilmesi için başka yollar izlemeğe başladıkları görülüyor. Bu dönem heykeltraşları herşeyden önce tanrı heykellerini ele almakta, bu heykellerde vücut ile elbise arasındaki ilişkilere, vücudun çeşitli kısımları arasındaki oranlara ve ciddi bir çehre ifadesine önem vermekte ve 


374 EGE VE YUNAN TARİHİ 


“güzelliği” bozabilecek herhangi bir şekil ya da hareketten kaçınmaktadırlar. Denilebilir ki Yunan sanatının en anıtsal ve en başarılı tanrı heykelleri bu dönemde yapılmıştır. Bu zamanın sanat merkezleri arasında Atina pek tabii olarak yine birinci yeri almakta ve bu şehir birinci sınıf heykeltraş ve ressamlarla dolup taşan bir ekol haline gelmiş bulunmaktadır. 


m 


Res. 217 — Olimpiya'daki Zevs tapınağı metoplarından: Atlas, Atena'nın yardımiyle semayi taşıyan Herakles'e Hesperid'lerin elmalarını getiriyor. 


Bu heykeltraşların başında Attikalı Miron gelmektedir. Bu sanatçı zamanımıza kadar Romen kopyalar şeklinde gelen heykellerinde, meselâ disk atan atlet heykeli (res. 82) ya da Atena ile onun yere attığı flütü kapmak üzere bulunan Marsiyas'tan meydana gelen grupta âni hareketleri veya iki hareket arasındaki sükün ânını kavramak ve bu hareketeri ifade eden gergin adaleli uzuvları tanımlamakta büyük başarı göstermiştir 

Fakat Atina heykeltraşlığı Fidias'la en yüksek aşamasına ulaşmıştır. Perikles'in dostu olan ve başlı başına bir ekol kurduğu anlaşılan 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Res. 218 — M.6. Dinci yüzyılda bir tunç heykel dökme atelyesinin içini tanımlayan bir vazo resmi. 


Fidias hem mermer, hem tunç ve hem de altın - fildişi tekniklerini mükemmelen biliyordu. Partenon için yapmış olduğu altın-fildişi Atena heykeli (res. 206) sağ elinde zafer tanrıçası Nike'yi, sol elinde içi ve dışı nakışlar ve kabartmalarla süslü bir kalkan tuttuğu halde ayakta büyük bir vakar ve görkemle duruyordu. Olimpiya'daki Zevs tapınağı için yapmış olduğu yine altın-fildişi Zevs heykeli gayet süslü bir taht üzerinde oturuyor, bir elinde Nike'yi, diğer elinde asâsını tutuyordu. 
Birinci heykel hakkında Hellenistik- Romen heykel ve kabartmalar, ikinci heykel hakkında ise ancak Elis sikkeleri üzerindeki resimler sayesinde bir fikir edinebiliyoruz. Bu kolosal heykellerin özü tahtadan, elbiseleri ve türlü bezemeleri altından, baş, eller ve ayaklar gibi vücudun çıplak kalan kısımları ise ince dilimler halinde kesilmiş ve tahta özün üzerine yapıştırılmış fildişi levhalardan meydana geliyordu. Aynı heykeltraşın yine Romen kopyalar şeklinde bize kadar gelen heykelleri (meselâ Apollon Parnopios, Atena Lemnia, yaralı Amazon, şair Anakreon) (res. 119) bu sanatçının bütün teknik zorlukları yendiğini, insan vücutlarını kendi muhayyilesine en fazla uyan ideal bir şekilde tanımladığını, çıplak heykellerde vücudu, giyimli heykellerde ise zengin kumaş kitleleri halinde aşağıya sarkan elbisenin bütün güzelliklerini kavramakta ve elbise ile vücut arasında tam bir uygunluk elde etmekte büyük başarı sağladığını, en çok tanrı heykellerini kendilerine yaraşan vakar ve azametle tasvire önem verdiğini açığa vurmaktadır. 
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Res. 219 — Defoi'da bulunmuş Res. 220 — Polikleitos'un *'doriforos” olan tunç arabacı heykeli. heykelinin tunç kopyası, 


Fidias'tan biraz daha genç olduğu anlaşılan Argoslu Polikleitos hemen hemen Fidias çapında yaptığı tanrı heykellerinden başka (meselâ Argos'taki altın-fildişi Hera heykeli) çıplak erkek vücudunun bütün gücünü belirten atlet heykelleriyle ün kazanmıştır. Bu sanatçı aynı zamanda vücudun çeşitli kısımları arasında beliıli oranları saptamış, bunlara dair “kanon” adlı bir eser kaleme almıştır. Polikleitos'un heykelleri arasında “mızrak taşıyan” (doriforos) (res. 220), “başına çelenk koyan” (kiniskos) ya da “başına bir şerit saran” (diadumenos) atlet heykelleri, bir de vücut şekilleri bakımından kadından ziyade erkeğe benzeyen “yararlı Amazon” heykeli zikrolunabilir. 
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Fidias'ın o öğrencileri olarak Alkamenes, Agorakritos, rakıbi olarak da 
Kresilas gösterilmektedir. 
Bu sonuncu heykeltraşın en ünlü eseri Perikles'i strategos olarak tanımlayan portre heykeliydi. Romen kopyalar şeklinde bize kadar gelen bazı büstler 
Perikles'i ideal bir tarzda ve Olimpos tanrılarına özgü bir vakarla tanımlamaktadır (res. 176). 

M. 6. 5 inci yüzyıl sonlarında Oheykeltraşlar, 
Yunan sanatının daha fazlası mümkün olmayan bir mükemmelliğe kavuşmasına rağmen, bazı yenilikler yapmak için uğraşmakta, yeni bir güzellik ideali ortaya koymakta, hareketlerin canlılık ve zarifliğine, Oo elbiselerdeki hatların akıcı ve ahenkli bir şekil almasına ve gölgeışık oyunları meydana getirmesine dikkat etmektedirler. Bu yenilikler 80- nunda üslüp zenginleşmekte, fakat aynı zaman- 
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Res. 221 — Atina Akropol'ünde Nike tapınağı 

etrafındaki korkuluk levhalarından: Kanatsız 

bir Nike kurban törenine katılmak üzere sandalını çözüyor. Alkibiades'in Peloponnesli'lere karşı kazandığı zaferlerle ilgilidir. 


da yapmacıklı bir karakter takınmaktadır. Bu “zengin üslübun” başlıca temsilcisi olarak Atina Akropol'ünde Atena Nike tapınağının etrafını çeviren ve kanatsız Nike'lerle bezenmiş olan korkuluk levhaları gösterilebilir (res. 221). 

Yunanistan'da bu birinci sınıf eserlerin yanında halk sanatına giren eserler de vardır ki, bunlar arasında zengin bir seri teşkil eden 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mezar stellerini (en çok Attika stellerini) zikretmek gerekir. Bazıları iyi heykeltraşların elinden çıkmış olan bu stellerin en tanınmış bir örneği olarak Hegeso adında bir kadının mezartaşı gösterilebilir. Burada arkalıklı bir iskemle üzerinde oturan Hegeso bir hizmetkârın kendisine sunduğu çekmeceden çıkardığı mücevherlerine hüzünle bakmaktadır. 


Likya'da İyonyalı ya da İyon üslübunu benimsemiş yerli heykeltraşlar yukarda zikrettiğimiz mezar anıtlarını heykel ve kabartmalarla süslemişlerdir. Ksantos'taki “Harpiy'ler anıtı”nın mezar odasının dört tarafında mezarın sahiplerine yakınları armağanlar sunmakta, vücutları kuş, başları kadınbaşı şeklinde “Harpiy'ler” veya “Siren'ler” ölülerin ruhlarını göğe taşımaktadırlar. — Nereid'ler anıtında (res. 215) kaide, arşitrav ve çella frizlerinde yerli bir hükümdarın hayatiyle ilgili çeşitli sahnelerle karşılaşılmaktadır : Muharebe (tahkimli bir şehrin muhasarası ve zaptı), av, haraç sunma ve cenaze törenleriyle ilgili ziyafet, dans ve müzik sahneleri. Mezarın sahipleri ön cephe alınlığının içinde karşı karşıya oturmakta, mezar odasının etrafında ise şiddetle 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Res. 222 — Likya'da Trisa-Gölbaşı mezar anıtının duvar İrizlerinden bir parça: tahkimli bir şehrin (Truva?) etrafında yapılan savaş. 


koşup giden ve bu yüzden elbiseleri rüzgârda dalgalanan “Nerecid'ler” durmakta idi. — Yine aynı bölgede Gölbaşı'nda (Trisa) etrafı duvarla çevrili bir kutsal alanın ortasında ev şeklinde bir mezar ve bazı lâhitler yer almaktadır. Duvarların iç kısımları ve güney duvarının dışı üst üste iki sıra halinde kabartmalı frizlerle süslenmişti. Bu frizler konu olarak mezar sahibiyle ilgili savaş (res. 222), av ve ziyafet konularının yanında o çağda Yunanistan'da çok sevilen mitolojik konuları da tanımlıyordu : Amazon ve Kentavros savaşları, Tesevs'in serüvenleri, Odisseia'dan alınmış bazı sahneler ve saire, 
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Res. 223 — Sidon (Sayda) lâhitlerinden : Likya lâhtinin bir uzun tarafında atlı arabalarla yapılan aslan avı tanımlanmıştır. 


Fenike'de Sidon'da (Sayda) bir kıral nekropolünde İstanbul müzelerinin kurucusu Osman Hamdi Bey tarafından bulunan ““Satrap lâhti” doğu Yunanlı bir sanatçının elinden çıkmış olup yine bir hükümdarın hayatına ait çeşitli sahneler kapsamakta (taht üzerinde oturma, arabaya atların koşulması, aslan avı, ziyafet), fakat bu kabartmalar Likya kabartmalarına kıyasla daha yüksek bir düzeyde bulunmaktadır. 
Yine aynı nekropolde bulunmuş olan “Likya lâhti” üzerinde atlılarla yapılan domuz ve arabalarla yapılan aslan avı (res. 223), Kentavros 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savaşları, sivri kemer şeklindeki kapak alınlıklarında ise grifon ve sfinks?- ler görülmekte, usta bir İyon heykeltraşının elinden çıkmış olduğu anlaşılan bu eserde Partenon'un etkileri sezilmekle beraber bazı yenilikler lâhtin M. 6. 410 - 400 yıllarına ait olduğuna işaret etmektedir. 


Res. 224 — Uçan Nike heykeli. Heykeltraş Paionios'un eseri (Delfoi). 


Doğu Yunan üslübu 5 inci yüzyılda bir taraftan batıya (İtalya ve Sicilya), diğer taraftan Ege'nin kuzey Oo bölgelerine (yayılmıştır. 
Mendeli heykeltıaş oPaionios'un yapmış olduğu Nike heykeli (res. 
224) Olimpiya'da Zevs tapınağının doğusunda 9 m. yüksekliğinde bir paye üzerinde duruyor ve Arhidamos harbinde Mesenya ve Navpaktoslu'ların Spartalı'lara karşı kazandıkları bir zaferi (aşağı yukarı 421 yılları) kutluyordu. Burada 
Nike kanatları açılmış olarak gökten aşağıya inerken tanımlanmıştır, 


Doğu Yunan sanatı aynı zamanda Pers ülkesine de girmiştir. 
Pers saraylarında Yunan heykeltraşlarının o çalıştığını o biliyoruz. 
Anadolu'da ise, en çok satraplık merkezleri ve bunların çevrelerinde 
Yunan - Pers etkilerini açığa vuran karma bir üslüpta yapılmış eserlerle karşılaşıyoruz. Bunlara bir örnek olarak Daskilelon'a kaışıt olduğu anlaşılan Ergili'de bulunan bazı kabartmalar (atlı kadınlar, kurban sahnesi) ya da cenaze alayı ve ziyafet sahneleri kapsayan ince 


uzun dikdörtgen mezar stelleri gösterilebilir (res. 225). 
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Fakat 5 inci yüzyılda sanat yalnız tapınaklara ya da resmi nitelikte yapılara inhisar etmiyordu. Bu dönem sanatı yüksek çevrelerden başka alt tabaklara da girmekte gecikmemiş, bu arada şekil ve bezeme bakımından sanat eseri olmak iddiasında 


Vazo resimleri 


bulunan vazolar da ortaya koymuştur. Bunlar arasında Atina'da beyaz zemin üzerine çizgi tekniğiyle resmedilen tasvirler kapsayan “lekitos”lar önemli bir yer almaktadır ki bunların ölülere adak eşyası olarak verildiği anlaşılıyor. Ölüler kültü ile yakından ilgili olan bu eserlerin yanında Atina'nın “kırmızı figürlü vazoları” gerek Akdeniz, gerek Karadeniz piyasalarına tamamiyle egemendir (res. 226). Bu vazoları 
Mısır, İtalya, Sicilya, Fransa, 
İspanya, Karadeniz'i çevreleyen ülkelerde ve hattâ Pers saraylarında bulmak mümkün olmuştur. 
Bunlar şekillerinin zarifliği ve çeşitliliği, üzerlerindeki resimlerin inceliği ve kompozisyonlarının zenginlik ve ahengiyle dikkat nazarlarını çekmektedir. Vazo ressamları ilk zamanlar Polignotos, Panainos ve Mikon, sonraları Apollodoros, Zevksis (o (Zevksippos), 
Parhasios ve Timantes gibi büyük duvar ve tablo ressamlarının etkisi altında kalmakla beraber mitolojik sahnelerden başka Atina'nın günlük hayatından alınmış 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larına doğru bu resimlere vişne eee bulunmuş greko-pers üslübunda bir mezar steli. 


katılmak suretiyle kırmızı figür 
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Res. 226 —M.6. 5 inci yüzyılın ortalarına ait bir Attika vazosu: Talos adında bir devin öldürülmesi, 


tekniğine daha zengin ve daha çekici bir polikromi verilmek istenmiş, fakat buna rağmen bu çeşit vazoların Peloponnes harbi sonunda, bütün pazarların Atina mallarına kapanması üzerine, ortadan kalkmasının önüne geçilememiştir. 


YEDİNCİ BÖLÜM 


YUNAN TARİHİNİN İKİNCİ KLÂSİK ÇAĞI 
(M.ö. 4 üncü yüzyıl) 


SPARTALVPLAR VE TEBAİLVULARIN HEGEMONYASI 


Ped Peloponnes harbi Yunan devletlerinin bir tek devletin eloponnes harbinden sonraki hegemonyası altında birleşmesini önlemek isteyen dev-Yunanistan (| letlerin zaferiyle sona ermişti. Fakat 30 yıl kadar süren bu harpten mağlüplar kadar galipler de yıpranmış olarak çıkmışlardı. Atina uğradığı bunca felâketlere rağmen bağımsız bir devlet olmakta devam ediyoıdu. Sparta ise Yunanistan'da üstün bir rol oynamağa, Atina'nın iç işlerine karışmağa ve oligarşi taraftarlarını korumağa başlamıştı. O zamanın en ünlü kişisi Lisandros idi. Spartalı'lar Delfoya adak ettikleri bir anıtta Lisandros'un heykelini Olimpos tanrı heykellerinin yanına koymuşlardı. Sisam ve Efesos'taki oligarşi taraftarları ise bu komutanı bir tanrı aşamasına çıkarmışlardı. Barış antlaşmasının istediği bir “atalar anayasa”sını oligarşi taraftarları kendi görüşlerine göre yorumluyorlardı. M.ö. 404 te donanmasiyle Pire'ye giren Lisandros'un yardımıyle bir “Otuzlar hükümeti” kuruldu. İlk zamanlar iktidarda bulunan Teramenes'in partisine mensup ılımlılar Kritias'ın idare ettiği aşırılar tarafından devrildiler. Bunlar Atina Akropol'üne yerleşmiş olan Sparta garnizonuna dayanarak tam anlamıyle bir tethiş politikası izlemeğe başladılar; 1500 kadar mal ve mülk sahibi yurttaşı ve bu arada kendilerine karşı koyan Teramenes'i öldürdüler. Fakat Tebai'ya sığınmış olan Atinalı demokratlar Trasibulos'un idaresinde Atina üzerine yürüyerek bu şehri ve limanlarını zaptettiler, “Otuzları” devirip bir “Onlar” hükümeti kurdular. Spartalı'lar ise Atina'ya giren kıralları Pavsanias ile Pire'yi abluka altına alan Lisandros arasındaki rekabet ve anlaşmazlık yüzünden buna karşı birşey yapamadılar. Hattâ Lisandros'un teşvikiyle Atina'da demokratik bir idare ve “Beşyüzler meclisi” yeniden kuruldu (403). Fakat bu başarıya rağmen Atina'nın siyasal gücü kırılmış ve Yunan ülkelerinin büyük bir kısmı üzerindeki hegemonyası sona ermişti. Sparta ise, büyük bir ordu ve güçlü bir donanmaya sahip olduğundan, gerek karada, gerek denizde barış ve güveni sağlayabilecek durumda idi. Fakat Yunanistan üzerinde sürekli 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bir hegemonya kurabilmek için insana ve paraya ihtiyacı vardı. Bu parayı ise ancak Persler verebilirlerdi. Peloponnes harbi esnasında Yunanistan'a akan Pers altınları Sparta ve müttefiklerinin galip gelmesinde büyük rol oynamıştı. Persler ise göze aldıkları bu fedakârlıklara karşılık batı Anadolu kıyılarını egemenlikleri altına almışlardı. 


o O dönemde Pers kırallığı gerileme belirtileri göstermekle beraber daha henüz güçlü büyük bir devletti. Peloponnes 


Anadolu ve 
Yunanistan'da savaşlar barbinin son evrelerinde Spartalı'larla işbirliği yapmak 


suretiyle oldukça büyük bir rol oynamış olan batı Anadolu satrapı prens Kiros Pers tahtını ele geçirmek üzere içinde Anadolu şehirleri halkından birçok Yunanlı bulunan büyük bir orduyle kardeşi Artakserkses Mnemon'un (404 - 359) üzerine yürümüş, fakat Babil yöresinde Kunaksa'da yapılan bir meydan muharebesinde öldürülmüştü (401). Yunan tarihçisi Ksenofon'un “Anabasis” adlı eserinde etraflıca anlattığı gibi 10000 Yunanlı birtakım serüvenlerden sonra Yukarı Mezopotamya ve doğu Anadolu'dan Karadeniz'e ulaşmışlar ve deniz yoluyle anayurtlarına dönmüşlerdi. Bu sefer Yunan askerlerinin gerek taktik, gerek stratejide Pers'lerden üstün olduklarını açığa vurmuştu. Lisandros'un bu seferde Kiros'a yardımda bulunmuş olması, kendisinin merkezi hükümet tarafından azledilmesine rağmen, Perslerle Spartalı”- ların arasını açtı. 


Kiros tarafını tutan Pers satrapı Tisafernes'in (res. 228) öç alacağından korkan Anadolu'daki Yunan şehirleri Sparta'dan yardım isteyince kendilerini tüm Yunan dünyasının koruyucusu sayan Spartalı'lar, bir zamanlar Pers'lerden aldıkları altınları unutarak, Pers'- lere harp ilân ettiler ve Anadolu'ya bir ordu geçirdiler (400). Harbin ilk evresi önce Tibron (400), sonra Derkilidas (399) tarafından idare edilen küçük çarpışmalar şeklinde geçti. Fakat yetenekli bir komutan olan ve Lisandros tarafından korunan Sparta kıralı Agesilaos 396 
yılında yeni bir ordu ile ve ikinci bir Agamemnon gibi büyük törenle Anadolu'ya ayak basınca savaş daha geniş bir şekil aldı ve Spartalr'lar lehine gelişmeğe başladı. Hattâ Spartallar bu Anadolu seferine tüm Yunanlıları ilgilendiren bir nitelik vermek istediler. Fakat Persler Aigospotamoi yenilgisinden sonra Kıbrıs'a sığınan Atinalı amiral Konon'u kendi taraflarına çekerek onu bir donanma kurmakla görevlendirdiler ve Yunanistan'a akıttıkları altınlar sayesinde Spartal''ların 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gerisinde ikinci bir cephe kurmağı başardılar. Agesilaos Sardes'te Pers satrapı Tisafernes'e karşı parlak bir zafer kazandıktan sonra (395) Paflagonya'ya girmek üzereydi ki Yunanistan'da harp patlak verdi. Bunun üzerine kıral Yunan kontinanına geri dönmek zorunda kaldı (394). 


Tarihlere “Korint harbi” (bk. res. 227) olarak geçen bu harp 395 
den 386 ya kadar sürdü. 
Bu harpten bir süre önce ise Atinalılar şehirlerinin surlarını yeniden yapmağa ve Pire limanını tahkime başlamışlardı. Atinalv'larla birleşen Tebail'lar ayaklanınca Spartalı'lar bunlara karşı bir ordu göndermişler, fakat Haliartos muharebesinde büyük bir yenilgiye Oo uğramışlardı. 
Lisandros ta bu savaşta ölmüştü (395). Bu zafer üzerine Korint, Argos ve 
Pers'lerden para alan bazı küçük şehirlerin Âtina ve 
Tebai ile birleşmeleri üzerine Yunanistan'da Spartal”lara karşı bir koalisyon meydana gelmiş oluyordu. Agesilaos Koroneia 


orduyu yendi (394). Fakat bundan az önce Konon'un idare ettiği Pers donanması Sparta donanmasını 


muharebesinde (birleşik kzzElEliiii 


Res. 227 — M.ö. 4 üncü yüzyıl başlarında Atina- 

Sparta savaşlarıyle ilgili bir anıt. 394 yılında 

Korint yöresinde Spartalı'larla çarpışırken ölen Atinalı Deksileos'un mezar steli. 


Knidos'ta (res. 229) büyük bir bozguna uğratmıştı. Sparta'nın deniz egemenliğine son veren bu muharebeden sonra Pers donanması ilk kez Ege denizi'ne girdi, Anadolu kıyılarındaki Yunan şehirlerine otonomi vâdetmek suretiyle bunları Sparta'dan ayırıp Persler tarafına 


Ege ve Yunan Tarihi, 25 
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Res. 228 — Anadolu Pers satraplarının portrelerini kapsayan sikkeler. 
Solda: Tisafernes. Sağda: Farnabazos. 


geçirdi. Fakat bu olay bu şehirler için, bazan ileri sürüldüğü gibi, büyük bir felâket değildi. Çünkü bunlar ne Atinal'ların, ne de Spartalı'ların hegemonyası altında tam özgür olmuşlardı. Şimdi ise siyasal bağımsızlıkları pahasına hiç te önemsiz olmayan bazı ekonomik çıkarlar elde etmiş oluyorlardı. 


Fakat bu süre içinde Pers'lerden yardım gören Atina kendini toplamağa devam ediyordu. Konon Atina'ya bir kurtarıcı gibi geri dönmüştü (393). Bu şehir surlarının inşasını bitirmiş, İfikrates adında teşkilâtçı bir komutanın kurduğu hafif silâhlı birlikler sayesinde ordusunu güçlendirmişti. Bu birlikler o zamana kadar olduğundan daha uzun mızraklar ve “pelta” adını taşıyan küçük yuvarlak kalkanlar taşıyorlardı. Bundan ötürü bu askerlere “peltast” adı verilmişti. Fakat peltast taktiği çok sıkı ve güç bir eğitim istediğinden zamanla Atinalı”- lar bu birliklere girmez olmuş ve bu yüzden dışardan ücretli askerler bulmak zorunluğu ortaya çıkmıştı. Bununla beraber ilk dönemde Atina'nın nüfuzu Kiklad adalarına kadar yayılmış, eski kolonilerden Lemnos (Limni), İmbros (İmroz) ve Skiros tekrar Atina'ya bağlanmıştı. 
Midilli, Sakız ve Rodos gibi büyük adalar ise Atina ile ittifaklar aktet- 


mişlerdi. 


Fakat Atina'nın dış nüfuzunun günden güne artması, Trasibulos'un deniz birliğini yeniden kurmak teşebbüsünde bulunması (389), Atinal'ların Perslere karşı isyan eden Kıbrıslvlar ve Mısırllar tarafını tutmaları siyasal durumu değiştirdi ve 


Antialkidas barışı 
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Res. 229 — Knidos şehri ve iki limanının genel görünüşü. 


Perslerin tekrar Spartalı'larla birleşmelerine yol açtı. Spartalr'lar Pers parasıyle yapmış oldukları bir donanmayı Çanakkale boğazı'na göndererek boğazı kapadılar. Bunun üzerine tüm kuvvetlerini harcamış olan ve aç kalmak tehlikesiyle karşı karşıya gelen Atina barış istemek zorunda kaldı (386). Spartalı devlet adamı Antialkidas Pers kırallığı ile Yunan şehir devletleıi arasında süresiz bir barış yapılmasını sağladı. 
Bundan daha önce yapılan bir uzlaşma teşebbüsü Atinalı'ların İyonya şehirlerini Perslere bırakmak istememeleri yüzünden, suya düşmüştü (392). Tarihlere “kıral barışı” olarak geçen 386 barış antlaşması Pers kıralının Yunan devletlerine yaptığı bir buyrultu şeklinde idi (Ksenofon, Hellenika V, 1, 31). Barış koşullarına göre Anadolu'daki tüm Yunan şehirleri, Klazomenai ve Kıbrıs gibi adalar da dahil olmak üzere, Perslere bırakılacak, buna karşılık diğer bütün Yunan şehirleri bağımsız ve otonom olarak kalacaklardı. Yalnız Limni, İmroz ve Skiros Atina”ya tâbi olacaktı. Bu koşulları kabullenmiyenlerin üzerine, diğer Yunan şehir devletleriyle birlikte, kıral ordusu ve donanmasıyle yürüyecekti. 


İşte böylece Persler yalnız Anadolu'daki Yunan şehirlerini kesin olarak egemenlikleri altına almakla kalmıyorlar, aynı zamanda siyasal birlikleri yasaklamakla Yunanistan'ın parçalanmış durumda kalmasını sağlıyorlardı. Barış koşullarının yerine getirilmesi görevini üzerine almış olan Sparta yine en güçlü askeri devlet olmakta devam ediyordu; fakat sürekli harpler bu devleti de oldukça yıpratmış, tam hukuka sahip 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yurttaşların sayısını bir hayli azaltmıştı. Bu yüzden Spartalı'lar hem kendi ülkelerini savunacak ve türlü yerlere dağılmış olan üsleri için asker bulacak, hem de dış düşmanlara karşı savaşacak güçte değillerdi. 
Bundan başka hemen hergün ortaya çıkan yeni birtakım problemler ve zorluklar tüm Yunan dünyasının nefretini çekmiş olan Sparta hegemonyasının bundan böyle uzun zaman sürüp gitmeyeceğini sezdiriyordu. 

Buna karşı Sparta'nın düşmanları kendilerini toplamak fırsatını 
elde etmişlerdi. Aynı zamanda Boiotya'da bir kalkınma olmuş, 382 
yılında ve barış esnasında Spartalı'lar tarafından ani olarak işgal olunan Tebai şehrinin kalesi Kadmeia Bolotyalı komutan Pelopidas ve Melon tarafından kurtarılmış, bu başarı üzerine Tebai'da demokratik bir idare kurulmuştu (379). 


İkinci Attika-Delos Spartalı'ların yine ani olarak Pire'yi ele geçirmek teşeb- deniz birliği (o büsünde bulunmaları üzerine Atina Tebai'la bir ittifak yaptı (378), Sparta'nın hegemonyası altında inleyen eski müttefiklerinin yardımıyle M. ö. 378/77 yılında, yani birinci deniz birliğinin kuruluşundan tam 100 yıl sonra, ikinci Attika-Delos deniz birliğini meydana getirdi. Teşkilâtı hakkında halk meclisi kararlarını kapsayan bir yazıt aracıyle bir fikir edindiğimiz bu birlik, müttefikleri Spartalı'ların saldırılarından korumak üzere, Atina'nın siyasal ve askeri komutası altında kuruluyor, fakat birinci birlikte edinilen tecrübelere ve durumun nazikliğine uygun olarak, müttefikler için birincisinde olduğundan çok daha elverişli koşullar kapsıyordu. Atina herşeyden önce müttefikler üzerinde bir hegemonya kurmaktan kesin olarak vazgeçiyordu. Bu birliğe giren şehir devletleri özgürlük ve otonomilerini koruyor, birlik meclisinde yalnız bir oya sahip bulunuyorlardı. Atina birlik meclisinde (sinhedrion) temsil edilmiyor, yalnız meclisin aldığı kararlar Atina halk meclisine bildiriliyordu. Harp ve barışa tüm müttefikler beraberce karar veriyordu. Atina birleşik ülkelerde toprak edinmekten vazgeçiyordu. Her şehrin vereceği vergi miktarı birlik meclisi tarafından saptanıyordu. İlk önce Sakız'ın girdiği bu birliğe, elverişli şartlarından ötürü, kısa bir süre sonra birçok adalar ve kıyı şehirleri katıldılar. 
Bu süre içinde Atina'da servet vergisine sağlam bir temel hazırlamak için bir genel servet tahriri yapıldı ve vergi toplanmasını kolaylaştırmak üzere Attika birtakım vergi bölgelerine ayrıldı. Böylece mali 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Res. 230 — Levktra muharebesini gösteren kroki, 


durumunu düzelten Atina bir süre sonra, Habrias ve Timoteos gibi yetenekli amiralleri sayesinde Peloponnesli'leri Naksos'ta yendikten sonra (376) nüfuzunu gerek Ege ve gerek İyon denizi'nde bir hayli genişletti. 


Fakat bu dönemde bütün bu olaylardan daha önemli olarak, Tebai şehri kalkındı ve başka Boiotya şehirleriyle birleşmek suretiyle bunların kendi hegemonyası 


Tebai'ın hegemonyası 


altında toplanmalarını sağladı. Diğer taraftan Tesalya tagos'u Feraylı İason'un yardımına güvenen Tebailvların, Sparta ile Atina arasında kararlaştırılan barış koşullarını kabullenmemeleri üzerine (371) kıral Kleombrotos Fokis'ten geçmek suretiyle Bolotya'ya girdi. Fakat Levktra meydan muharebesinde (res. 230) Tebai'lı komutan Epameinondas tarafından büyük bir bozguna uğratıldı ve harp alanında maktul düştü (371). Bu yenilgiden sonra Sparta'nın askeri gücü kırıldı. 
Bu devletin baskısı altında bulunan bazı şehirler ayaklandılar. Peloponnes birliği çözülmeğe başladı. 
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Levktra muharebesi Yunanistan'ın siyasal tarihinde olduğu kadar harp tarihinde de bir dönüm noktasıdır. O zamana kadar yapılan muharebelerde iki taraf birbi:ine paralel iki saf meydana getirir, bu saflar mümkün olduğu kadar bozulmaksızın birbirinin üzerine yürürdü. 
Levktra'da Epameinondas'ın uyguladığı usül kanatlardan birinde bir ağırlık merkezi kurmak, ilk önce bu güçlü kanadı taarruza geçirmek ve bu taarruz başarı kazandıktan sonra diğer kanadı ileri sürmek suretiyle düşmanı bir kıskaç içine almaktan ibaretti. Nitekim Epameinondas, Bolotya süvarisi Sparta süvarisini geri attıktan sonra, 50 nefer derinliğinde olan sol kanadıyle yalnız 12 nefer derinliğinde olan Spartalı'- ların sağ kanadına olanca hızıyle saldırmış, bu durum karşısında şaşalayan Spartalı'ların saflarını yararak düşmanın yanına taarruza başlamıştı. Boliotyalı"ların sağ kanadı ise müdafaada kalmış, ancak soldaki yarma hareketinin başarıyle sona ermesi üzerine o da düşmana son darbeyi indirmek üzere harekete geçmişti. Bu “çarpık muharebe düzeni” sonraları Makedonya kıralı Filip Il ve Büyük İskender tarafından geliştirilmiş, modern zamanlarda da meselâ Prusya kıralı Büyük Frederik'in harp taktiğinde büyük rol oynamıştır. 


Levktra'dan sonra Tebailı'lara geniş bir faaliyet alanı açılmış oluyordu. Bunlar orta Yunanistan şehirlerinden birçoğunu içine alan bir birlik kurduktan sonra bir federasyon vücude getirmek isteyen Arkadyalı'lara yardımda bulunmak üzere Peloponnes'e Epameinondas”ın komutasında bir ordu gönderdiler (370); Lakonya'yı yakıp yıktılar, merkezi “sinoikismos” sonunda meydana gelen Megalopolis olmak üzere Arkadya konfederasyonu kurdular. M. ö. 369 da merkezi İtome yöresinde Mesene olmak üzere bağımsız bir şehir devleti meydana getirildi. 3607 de Epamecinondas tekrar Peloponnes'e girerek Ahhaya şehirlerinin Tebai'la birleşmelerini sağladı. Bunun üzerine Yunanistan”- daki siyasal durum büsbütün karıştı. Bu ülkeyi anarşiden korumak isteyen son büyük devlet, yani Sparta günden güne zayıflamağa ve çökmeğe başladı. 

Fakat Tebai yalnız Peloponnes'i değil, Yunanistan'ın kuzey ülkelerini de nüfuzu altına almak istedi. Bu maksatla Tesalya'ya birtakım seferler yaptı. Epameinondas'ın tüm Yunan ülkesini Tebai'm hegemonyası altında birleştirmek amacında olduğu gün geçtikçe daha açık bir surette ortaya çıkıyordu. Fakat güçlü donanması sayesinde denizlerde egemenliği elinde bulunduran Atina bunun için bir engeldi. 
Yeni bir donanma kurup bu egemenliği kırmak için Epameinondas ta 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Pers'lere başvurmaktan çekinmedi ve Pelopidas'ı Susa'ya göndererek Pers kıralıyle müzakerelere girişti (367). İşte böylece Epameinondas'ın, bazı tarihlerde görüldüğü gibi, bir “Panhellen devleti” kurmak üzere ulusal bir politika izlemeyip önceleri Sparta ya da Atina'nın yaptığı gibi, partikülarist bir siyaset güttüğü ve tüm Yunanistan'ı tek bir şehrin, yani Tebai'ın egemenliği altına almak istediği meydana çıkmış oluyor. 

Fakat Tebai'ın ne Atina gibi parlak bir geçmişi ve yüksek bir kültürü, ne de Sparta gibi eski bir askerlik geleneği olduğunu göz önünde bulundurmayan Epameinondas bu büyük projelerini gerçekleştiremedi. 
Pers'ler nezdinde yaptığı teşebbüslerden bir sonuç alamadığı gibi Peloponnes üzerindeki nüfuzunu bile sağlamlaştıramadı. Bu yarımadada çıkan bazı kargaşalıkları önlemek için Epameinondas 362 de Peloponnes'e son seferini yaptı. Mantineia'da yapılan bir muharebede galip gelmekle beraber, maktül düştü. İşte bu suretle Tebai'ın gerçek gücüne dayanmayan, fakat yetenekli tek bir kişi tarafından kurulmuş olan bu hegemonya az bir süre sonra yıkıldı. 


Tebai'ın hegemonyası Yunanistan'da daha ziyade yıkıcı bir rol oynamıştı. Çünkü Sparta'nın askerlik gücünü kökünden sarsmak ve Atina'yı zayıflatmak suretiyle Yunan ülkesinin büsbütün parçalanmasına ve birleşme imkânlarının ortadan kalkmasına yol açmıştı. 
Bütün bu olaylara dair ana kaynağımız olan Ksenofon “Hellenika” adlı tarihinde Yunanistan'ın bu kritik durumunu kavramış, geleceğin bu ülke için hiç te parlak olmadığına işaret ederek eserini pek kötümser bir tarzda bitirmiştir. 


Yunanistan'daki Pu olaylardan sonra Atina da deniz egemenliğini uzun unanistan'daki harpler süre ayakta tutamadı. Atina'nın ikinci kez bir kuvvet siyasetine kaydığını sezen ve Karya satrapı Mavsolos*un entrikalarına kapılan Sakız, İstanköy ve Rodos 357 de deniz birliğinden çıktılar. Bunun üzerine Atina tarihlere “müttefikler harbi” olarak geçen harpte (357 - 355) eski müttefiklerini tekrar birliğe almak için uğraştıysa da bir başarı elde edemedi. Yunanistan siyasal bakımdan tam bir anaışi dönemine girdi. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Yunanlılar üzerindeki Pers baskısı arttı. Pers kırallığını yeniden büyük bir devlet haline getirmiş olan Artakserkses TI Ohos Yunanistan işlerinde faal bir rol oynamağa başladı. İkinci Attika-Delos deniz birliği ile beraber deniz egemenliğinin de ortadan kalkması üzerine Atina'da barış istekleri belirdi; hegemonya hülyaları ortadan kalktı ve herkes 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maddi çıkarlar peşinden koşmağa başladı. Diğer taraftan demokrasi iJerlemeler kaydetti ve bütün güç halk meclislerinin elinde toplandı. 
Maliye işlerinin başında bulunan Evbulos'un izlediği uzun görüşlü ve ihtiyatlı siyaset sonunda Atina'nın mali ve ekonomik durumu düzeldi. 
O dönemde eski şehir devleti ilkesinin yavaş yavaş zayıflamağa başlamasında yurttaşların vatan savunmasına katılmamaları, bu suretle ulusal orduların yerine ücretli akserlerden ibaret birliklerin geçmesi belirli bir rol oynadı. O zamanlar tüm Yunanistan'a egemen olan maddi çıkar hırsı kişilere büyük önem veriyor, bunların devlet otoritesi altına girmelerine engel oluyordu. 
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Res. 231 — Sirakuzai devletinin Dionizyos I zamanındaki sınırlarını gösteren harita. 
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Bununla beraber Yunan ülkesinde “bpanhellenizm” 


Panhellenizm ri pi akımları büsbütün sönmemişti. Bu akımı destekleyen- 


akımları ler anarşinin acıklı taraflarını görüyor, bunları ortadan 


kaldırmak için Yunanistan'da bir birlik kurmak ve Pers baskısına son vermek istiyorlardı. O dönemin tanınmış politikacı ve hatiplerinden Gorgias ve İsokrates bu akımın baş temsilcisi idiler. Bunlardan en çok ikincisi Antialkidas barışından 6 yıl sonra (380) yayınladığı bir broşürde (panegirikos) Yunan şehir devletlerini birleşmeğe ve Perslere karşı birleşik bir cephe kurmağa taşvik etmişti. Her şeyden önce Sparta Atina ile barışmalı ve 5 inci yüzyılda olduğu gibi Perslere karşı yapılacak harbin sevk ve idaresini üzerlerine almalıydılar. Fakat sonraki olaylardan İsokrates Yunan polis'lerinin bu işi kendiliklerinden başaramayacağını anlamış, ancak güçlü bir kişinin Yunanlı'ları birleştirip Perslere karşı sevkedeceğine inanmış, işte böylece “monarşi”ye doğru kaymıştı. Fakat Yunanlı'ların başına geçecek böyle bir kişi kim olabilirdi? İsokrates ilk önce Tesalya tagos'u Feraylı İason'u seçmiş, fakat bu kişinin 370 yılında öldürülmesi üzerine Sirakuzai tiranı Dionizyos I e başvurmuş, onun da 367 de ölmesi üzerine 346 yılında, 90 yaşında olduğu halde, “Filippos” adlı broşüründe Makedonya kıralı Filip Il yi Yunanistan'ın kurtarıcısı olarak selâmlamıştı. Sonraki olaylar Filipin Yunanistan'da bir birlik kurabilecek yetenekte olduğunu ve İsokrates'in bu son seçiminde yanılmadığını gösterecekti. 


Yunanistan'da Atina ve Sparta hegemonyalarının yıkılmasıyle sona eren Yunan şehir devletlerinin partikülarizmi kendini Sicilya'da göstermekte gecikmedi. 
Bundan faydalanan Kartacalı'lar taarruza geçerek Selinus ve Himera (409), Akragas (406) ve Gela'yı (405) zapt ve tahrip ettiler. Sicilya'yı bu tehlikeli durumdan Sirakuzai'ın başına tiran olarak geçen Dionizyos kuıtardı. Usta bir diplomat olduğu kadar yetenekli bir komutan olduğu anlaşılan bu tiran hemen hemen 40 yıllık saltanatı esnasında (405 - 367) Ortigya adası ve Epipolai yaylasını bir surla çevirmek suretiyle şehrin tahkimatı içine aldı ve Epipolai'ın batı ucunda (Evriyalos) başlı başına bir müdafaa sistemi meydana getirdi ki, içinde 4,5 kilo ağırlığında taş gülleler atabilecek güçte mancınıklar kapsayan kazemat'lar, yer altı yolları ve derin hendeklerle pekiştirilmiş ve zamanla geliştirilmiş olan bu sistem (res. 232) sayesinde Sirakuzai o çağın en güçlü kalesi haline geldi. Tiran Kartacalı'larla birçok 


İtalya ve Sicilya olayları 
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Res. 232 — Evriyalos hisarının eski durumunu gösteren bir restitüsyon resmi. 


savaşlar yaptı ve adanın büyük bir kısmını ele geçirdi. Hattâ bir Fenike şehri olan Motye'yi bile kuşatarak zaptetti. Kartacalı'lar adanın ancak batı bölgelerinde tutunabildiler. Bu başarılardan sonra Aşağı İtalya'da fetihlere girişen Dionizyos Region ve Kroton gibi şehirleri zaptetti; güçlü donanması sayesinde Adriyatik denizi'ne girerek İtalya'nın doğu kıyılarında ve hattâ İllirya'da üsler edindi; böylece bu denizi de nüfuzu altına aldı (res. 231). Tiran aynı zamanda Yunanistan olaylarına karıştı ve en çok Sparta tarafını tuttu. Fakat tiranın ölümünden sonra meşrü bir mirasçı gibi yerine geçen oğlu Dionizyos 11 
uzun süre iktidarda kalamadı. Tiranın devrilmesi ve üzerinde büyük nüfuzu olduğu anlaşılan dayısı ve Eflâtun'un öğrencisi Dion'un katledilmesinden sonra (354) Kartacalı'lar tekrar taarruza geçtiler. Fakat 344 te anaşehir Korint'ten Sirakuzai'ın yardımına gönderilen Timoleon adında usta bir komutan Krimisos'ta parlak bir zafer kazanmak (341) ve iyi koşullarla bir barış aktetmek (339) suretiyle Kartaca tehlikesini atlattı. O dönemde bazı şehirler yeniden yapıldı, başka birçok şehirlerde ise demokratik idareler kuruldu ve bunlar Sirakuzai'ın önderliği altında birleştirildi. Fakat Timoleon 337/36 siyasal hayattan çekildikten sonra bu birlik dağıldı, Yunan şehirleri arasındaki mücadeleler ve bu fırsattan faydalanan Kartacalı'ların taarruzları yeniden alevlendi ve burada da, Yunanistan'da olduğu gibi, siyasal anarşi başgöstermekte gecikmedi. 
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MAKEDONYALPLARIN HEGEMONYASI 


Yunanistan'ın kuzeyinde ötedenberi Yunanlılarla iliş- 


Makedonyal'ların | e Lİ kilerde bulunmuş ve Yunan kültürünün az çok etkisi 


ırkı, teşkilâtı ve tarihi gelişimi altında kalmış üç devlet vardı : İlliryalılarla meskün 


olan Epeiros, Trakya ve Makedonya. Bu üç devletten en önemlisi hiç kuşkusuz Makedonya idi. Makedonyalı'ların ırk bakımından Yunanlılarla mı, yoksa İlliryalı"lar ya da Trak'larla mı akraba oldukları sorunu Eski Çağdan beri tarihçileri ve filologları meşgul edegelmiştir. Meselâ Herodotos (V, 22) Makedonyalıları bir Yunan kabilesi olarak göstermekte, Atinalı hatip Demostenes bunların barbar olduğunu ileri sürmekte, tarihçi Polibyos ise Makedonyal'larla Yunan-Iv'ların aynı ırktan olduklarını yazmaktadır. Bugün Makedonya diline ajt elimizde bulunan pek az ve noksan malzemeden ziyade (kişi, yer ve ay adları) Makedonyalı'ların devlet teşkilâtı, din, töre ve âdetlerine dayanarak bunların bir Yunan kabilesi olduğunu söyleyebiliriz. Yalınz Makedonyalı'lar yerleştikleri kuzey bölgelerinde güneyde oturan kabileler kadar çabuk bir siyasal ve kültürel gelişim geçiremediklerinden Yunanlıların göçebelik çağından kalma birtakım kurul ve âdetlerini uzun süre korumuşlar, kendilerinden önce ülkelerinde oturdukları anlaşılan Anadolu kavimlerinin, ya da daha sonraları buralara gelen Traklar ve İlliryalı'ların az çok etkisi altında kalarak 5 inci yüzyılda kendileriyle akraba olduklarını unutan Yunanlılara “barbar” bir kavim gibi görünmüşlerdir. Nitekim Herodotos'tan (V, 22) öğrendiğimize göre Makedonya kıralı İskender I in (yaklaşık olarak 495 - 450/40) Olimpiyad'lara girme teklifini Yunanlılar ilk önce, Makedonyalı'ların başka ırktan oldukları bahanesiyle, reddetmişler, fakat kıralın Argos'la olan ilişkilerini açığa vurmasından sonra bunu kabullenmişlerdi. 


Dor'lar M. 6. 12 inci yüzyıl göçleri esnasında kuzey Yunanistan'a girdikten sonra Tesalyalı'lar ve belki bir dereceye kadar Epeiroslu”larla (bk. Tukidides LI, 99) akraba olan Makedonyalı'lar ilk önce Haliakmon ırmağı (Vardiça) vâdisini işgal etmişler, buradan Strimon (Struma) ırmağına kadar yayılmışlardır. Makedonyalı'ların ilk oturdukları yerleri güney Makedonya'da Örestis ve Elimeia'da aramak gerekir. 


Makedonyalı'ların devlet teşkilâtına bir göz gezdirecek olursak burada da, Trakya ve Epeiros'ta olduğu gibi, feodal nitelikte bir kırallık mevcut olduğunu görürüz. Kıral hem en yüksek idare âmiri, hem başkomutan, başrahip ve başyargıçtı. Makedonya'da tarihi çağlarda iktidar mevkiinde bulunan kıral hanedanı, İskender'den başlayarak, Heraklesoğullarından Argos'taki Temenid'lerle akraba olarak gösterilen Argead'lar hanedanı idi. Kırallık babadan oğula geçerdi. Kıralın yanında büyük toprak sahibi asiller önemli bir yer alırlardı. “Hetairos” yani “arkadaş” ünvanını taşıyan bu asiller kıralın başkanlığında toplanır- lar ve ağır silâhlı süvari olarak savaşa girerlerdi. Bunların yanında, en çok İskender I den başlayarak, “pezhetairos”lar olarak gösterilen (yaya hetairos'lar) ve köylülerden meydana gelen piyade birlikleri de vardı. Makedonya'da, Yunanistan'da olduğu gibi, şehir devletleri meydana gelmediğinden kırallık asiller tarafından ortadan kaldırılmamış, Makedonya tarihi boyunca varlığını korumuştur. Bu teşkilât içinde ordu meclislerinin bazı önemli yetkileri vardı : Ordu yeni kıralı kabul ya da reddeder, bazı önemli sorunlarda, meselâ yurt hainliği suçlarında, yüksek mahkeme halini alırdı. 


Makedonya'nın tarihi gelişiminde bu ülkenin coğrafya durumu büyük rol oynamıştır. Makedonya ülkesinde denize kadar uzanan vâdiler, Haliakmon, Aksios (Vardar) ve Strimon gibi ırmaklar sayesinde birbiriyle ilişkili bulunmakta, bu suretle bu ülke coğrafya ve ekonomi bakımından bir bütün meydana getirmektedir. Makedonya birçok dogal zenginliklere de sahipti. Bu ülkenin zengin madenleri, büyük ormanları, hayvan yetiştirmeğe elverişli geniş mer'aları ve her türlü tarımı mümkün kılan verimli toprakları vardı. Deniz kıyısında, Halkidike yarımadası'nda Strimon ve Terma olmak üzere iki büyük körfez ve her iki körfezde birçok iyi korunmuş limanlar yer alıyordu. Bu limanların en tanınmışları arasında Terma (sonraları Tessalonike — Selânik), gösterilebilir. Kıyılarda birçok Yunan kolonileri bulunuyordu. Makedonya bunların aracılığıyle ürünlerini Ege piyasalarına sürüyor ve bu şehirler ayrıca Yunan uygarlığının Makedonya'ya girmesinde etken oluyorlardı. 


Makedonya devleti monarşiler için karakteristik olan taht kavgaları yüzünden zaman zaman sarsılmakla beraber, yavaş fakat sürekli olarak gelişiyordu. Kırallığın kurucusu olarak M. 6. 7 nci yüzyılın ilk yarısında yaşamış olduğu anlaşılan Perdikkas | gösterilmektedir. Fakat bu kıraldan 6 ncı yüzyıln sonlarında hüküm sürmüş olan Amintas le kadar gelen kırallara dair kesin birşey bilmiyor, yalnız bu son kıral zamanında, Darelos'un İskit seferi sonunda, Makedonya'nın Perslere tâbi bir vasal devlet 


Filip IE den önceki 
Makedonya kıralları 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haline geldiğini anlıyoruz. Fakat İskender I zamanında Yunanistan'la birlikte Makedonya da Pers egemenliğinden kurtulmuş, bu kıral devletinin sınırlarını Strimon'a kadar genişletmiş, sonraları Attika-Delos deniz birliğinin başında bulunan Atina'nın Halkidike'yi nüfuzu altınalmak istemesi üzerine, Atina ile olan ilişkileri gerginleşmekle beraber, Yunanistan'la esas itibariyle dostça geçinmiştir. Peloponnes harbi esnasında Makedonya tahtında bulunan Perdikkas II kâh Atinalı'lar, kâh Peloponnesli'ler tarafını tutmakla iki yüzlü bir siyaset izlemiş, fakat bu siyasetten Makedonya için birtakım çıkarlar sağlamıştı. 
Beşinci yüzyılın son çeyreğinde tahta çıkan Arhelaos (413 - 399), Tukidides”e göre (11, 100) kendisinden önce gelen 8 kıraldan daha çok işler görmüştür. Bu hükümdar güçlü kaleler, iyi askeri yollar yaptırmak ve o zamana kadar oldukça ilkel bir durumda bulunduğu anlaşılan orduyu ıslâh etmek ve teçhizatlandırmak suretiyle Makedonya devletinin gelişimini hızlandırmış, Pella'daki sarayına Evripides'ten başka zamanının tanınmış ressam, heykeltraş ve müzikçilerini toplamakla Yunan kültürünün Makedonya'da tutunmasına yol açmıştır. 


Fakat Makedonya, M. ö. 399 dan 359 a kadar süren bir kargaşalık döneminden sonra, tahta çıkan Amintas'ın oğlu Filip II (Filippos) zamanında (359 - 336) büyük bir devlet haline gelmiştir. Atinalı hatip Demostenes'in etkisi altında bu kıralın büyüklüğünü kavrayamamış olan sonraki kuşaklar ve en çok 19 uncu yüzyıl tarihçilerinin tersine olarak bugünkü tarih araştırmaları Filip'i, şimdiye kadar yapıldığı gibi, Atina siyaseti bakımından değil, fakat Makedonya siyaseti bakımından incelemekle bu kıral hakkında doğru bir hüküm verebilmiştir. Eski Çağın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri olduğu anlaşılan bu kıralın amacı birleşik bir Balkan devleti kurmak ve bu devlete, ne şekilde olursa olsun, Yunanistan'ı da katmaktı. Bu suretle meydana getireceği büyük Makedonya kırallığını Filip Pers'lere karşı bir çeşit öç seferine sürüklemek istiyordu. Yoksa Filip, Demostenes'in ileri sürdüğü gibi, eski ve yüksek kültürüne karşı saygı beslediği Atina'yı hiçbir zaman tahrip etmek ve kültürünü ortadan kaldırmak istememiştir. Bu kıral, aşağıda göreceğimiz gibi, o zaman için çözülmesi son derece güç olan bu sorunları, sonuncusu dışta kalmak üzere, parlak bir surette başaracaktı. 


Filip IE ve eseri 


Filip'in elde ettiği hayret verici başarıları uzun, fakat azimli bir çalışmadan sonra meydana getirdiği siyasi ve askeri teşkilâtta aramak 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gerekir. Bu hükümdar kabile birliği üzerine kurulu feodal devleti bir kıralın idaresi altında güçlü birleşik bir devlet haline getirdi, aynı zamanda kendisinin büyük bir teşkilâtçı ve uzun görüşlü bir politikacı olduğunu ispatladı. Demostenes tarafından monarşiyle demokrasinin mücadelesi şeklinde gösterilen Makedonya - Yunanistan anlaşmazlıgının Makedonya lehine sona eımesinde halk meclisleri kararlarına bağlı olduğundan sürekli olarak değişen Yunan şehir devleti politikasına karşılık Makedonya'nın anahatları önceden saptanmış belirli bir politika izlemesinin büyük rolü olmuştur. Filip herşeyden önce iyi öğrenim ve eğitim görmüş, mükemmel bir surette teçhizatlandırılmış ve silâhlandırılmış bir ordu kurmağa önem verdi. Kıral ötedenberi asillerden meydana gelen atlı kuvvetleri “ile” adını taşıyan alaylara bölmek ve bunları sıkı bir disipline tâbi tutmakla yeni bir süvari sınıfı meydana getirdi. “Pezhetairos”lardan meydana gelen piyadeyi ise yeni baştan teşkilâtlandırarak Makedonya falanks'ını kurdu. İfikrates'in teşkilâtından (bk. s. 386) faydalanan Filip piyadeye ““sarisa” adını taşıyan uzun mızraklar ve küçük yuvarlak kalkanlar verdi. “Taksis”, yani alaylara ayrılmış olan bu ağır silâhlı piyadenin yanında hafif silâhlı “hipaspist'ler”, fenni kıtalar, müttefik ya da ücretli yabancı askerler de vardı. İşte bu suretle ordudaki çeşitli sınıfların taktik alanında alacakları görevlere göre silâhlandırılmış ve bunların organik bir surette birbirlerine yardımda bulunmalarının sağlanmış olduğu görülüyor. Gençliğinde Tebai'da rehin olarak kalmış ve Epameinondas'ın “çarpık muharebe düzeni”ni öğrenmiş olan Filip bu taktiği taarruz kanadına piyade yerine süvariyi koymak suretiyle geliştirdi. Müdafaa kanadında ise sarisa'lı hoplit'ler yer alıyordu. Filip siratejide de büyük yenilikler yaptı ve ilk kez “imha muharebesi”ni başarıyle uyguladı. 
Nitekim kıral düşmanı harp meydanında yenmekle yetinmedi; onu süvarisiyle yok edinceye kadar izledi. Aynı zamanda daha önceleri yalnız açlık ve susuzluk sonunda zaptedilen tahkimli şehirleri ve kaleleri Sirakuzai tiranı Dionizyos'tan öğrendiği taş gülle atan mancınıklar, yer değiştirebilen kuleler kullanmak suretiyle ele geçirmek yollarını buldu. Harp sanatı alanındaki bu yenilikler karşısında başta Atina olmak üzere birçok Yunan şehirleri temelleri taştan, fakat üst kısımları kerpiç tuğlalardan ibaret surlarını tümüyle taştan yapmağa başladılar. Aynı zamanda daba büyük ölçüde yapılmağa başlanan savaş gemilerinin içine mancınıklar ve başka harp araçları yerleştirdiler. 


YUNAN TARİHİNİN İKİNCİ KLÂSİK ÇAĞI 399 


Filip bu siyasi ve askeri teşkilâtı meydana getirebilmek için Pangalon dağındaki altın madenlerine el koydu, bu madenleri sistemli bir surette işletmek suretiyle çok sayıda sikke basmağı başardı (yılda 1000 talent elde ettiği rivayet olunur) (res. 233). Adına bastırdığı 20 gümüş Attika drahmisi değerindeki altın “stater”ler zamanın en çok geçen akçesi oldu. Kıral bu paranın bir kısmını bazı Yunan şehir devletlerini birbirinden ayırmak için kullanmağı da ihmal etmedi. 


Res. 233 —M.6. 4 üncü yüzyıl Makedonya ve Halkidike sikkeleri: 
1. Amintas TII. 2. Perdikkas TII. 3-5. Filip II. 6-8. Halkidike. 


Filip tümüyle kendi eseri olan ve mükemmel bir harp aracı teşkil eden ordusuyle ilk önce Ege kıyılarındaki Yunan kolonileri çemberini deldi; Atina'nın karşı koymasına rağmen Amtfipolis (357), Pidna ve Potidela gibi şehirleri zaptetmek suretiyle Makedonya'nın sınırlarını denize kadar genişletti. Bu suretle ülkesinin deniz ticaretine katılmasını, dolayısıyle ekonomik alanda kalkınmasını sağladı. Bunun üzerine bu şehirlerle ilgili bulunan ve ötedenberi Filip'e karşı düşmanca bir tavır takınmış olan Atina, Filip'in Amfipolis'i geri vermek vâdini yerine getirmemesi üzerine, Makedonya'ya harp ilân etti, fakat onu izleyen yıllarda “müttefikler harbi”yle (s. 391) meşgul olduğundan harekete geçemedi. Bu fırsattan faydalanan kıral Potideia'yı zapt ve tahrip etti (356) ve topraklarını Olintos'a verdi. Bundan sonra Filip 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ülkesinin kuzey sınırlarını güvenlik altına almak üzere Trakya'daki Odris'ler kırallığına karşı birtakım başarılı seferler yaptı. Feodal bir karakter taşıyan ve pek gevşek teşkilâta sahip olduğu anlaşılan bu kırallığın gücünü kırdı ve Trakya'da geniş topraklar ele geçirdi. Kıral egemenliği altına aldığı yerlerde koloniler kurmağa da önem verdi. 
Bunlar arasında sonraları büyük bir gelişim geçirecek olan Hebros 


(Meriç) üzerindeki Filippopolis (Filibe) gösterilebilir. 


Filip gençliğinde uzun zaman Yunanistan'da kalmış olduğundan bu ülkenin sosyal ve siyasal anarşisini yakından tanımıştı. Trakya'daki başarılarından sonra bu anarşiden faydalanmak ve Yunanistan'ı da hegemonyası altına almak kaygusuna 


Filipin icraatı 


düştü. Orta Yunanistan'daki bir olay kırala Yunanistan işlerine karışmak fırsatını verdi. Delfoi tapınağı hazinelerini çalmakla suçlandırılan Fokisli'ler, Tebai'ın çevirdiği entrikalar yüzünden, 500 talentlik ağır bir para cezası vermeğe hüküm giyince komutanları Filomelos'un idaresi altında ayaklanmışlar ve Delfoi'yu işgal etmişlerdi (356). Bunun üzerine Fokis'le Tebai arasında patlak veren harpte Yunanistan iki bölüme ayrılmıştı : Atina ile Sparta Fokisli'lerin, Tesalya ise Tebailı'- ların tarafını tutuyordu. Fakat Tesalya'da Feray ve Larisa tiranları birbirlerine saldırmışlardı. Delfoi'daki zengin hazinelere el koymuş olan Fokisli'ler ücretli askerlerden güçlü bir ordu meydana getirmişler, bir taraftan Bolotya'ya, diğer taraftan Tesalya'ya saldıımağa başlamışlardı. Teselya'daki Aleuad'ların Makedonya'dan yardım istemeleri üzerine Filip Tesalya'ya girdi ve Metone'yi işgal etti (354), fakat Onomarhos'un komutasındaki Fokisli'ler tarafından arka arkaya iki muharebede yenildi (353). Bununla beraber Filip 352 de Fokisli'leri güney Tesalya'da Krokos alanında büyük bir yenilgiye uğratmağı ve onları Tesalya topraklarından çıkarmağı başardı; Feray zaptedildi ve tiranlık kaldırıldı. Kıral Tesalya birleşik ordusunun başına geçmek ve askeri bakımdan önemli yerlere garnizonlar yerleştirmek suretiyle Tesalya'ya bilfiil egemen oldu. Ondan sonra Onomarhos'un kardeşi ve halefi Faillos'a karşı savaşmak üzere Orta Yunanistan'a girdi ve Termopilai geçidine kadar ilerledi, fakat geçidin Atinalı kıtalarla takviye edilmiş büyük bir ordu ve bir Atina filosu tarafından tutulmuş olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı. Filip o arada Makedonya'dan ayrııp Atina ile birleşmiş olan Halkidike şehirleriyle savaştı ve Atina'dan yardım gören OÖlintos'u kuşattı (349). Evbola adası'nın Atina'dan 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ayrılmasında büyük rol oynadı. O esnada avukatlıktan büyük bir devlet adamı ve bir hatip aşamasına ulaşmış olan Demostenes (yaklaşık olarak 384 - 322) halk meclislerinde söylediği parlak nutuklarıyle halkı peşinden sürükledi ve Atina'nın ötedenberi izlediği barış siyasetini bırakarak Makedonya'ya harp ilân etmesine yol açtı. Atinalılar Olintos'a bir yardım ordusu gönderdiler; fakat bu kuvvet Olintos'a gelinceye kadar Filip şehri zapt ve tümüyle tahrip etmişti (348). Bunun üzerine başka Halkidike şehirleri Makedonya'nın egemenliğini tanımak zorunda kaldılar. Bu suretle Filip Makedonya donanmasının gelecekteki gelişmesinde büyük rol oynayacak olan Halkidike yarımadası'nı tümüyle ele geçirmiş oldu. 

Bu başarılarından sonra Filip, fetihlerinin Atina tarafından resmen tanınması için Atina ile barış ve mümkün olduğu takdirde bir ittifak yapmak için uğraşmağa başladı; çünkü 350 gemilik donanmasıyle denizlerde üstünlüğünü koruyan Atina'yı kendi tarafına çekmek Filip için bir kazanç olacaktı. Mali durumu bozuk olduğundan harp edebilecek durumda bulunmayan Âtina Makedonya ile barışmağa razı oldu (346). 
Metni Atinalı devlet adamı Filokrates tarafından kaleme alınmış olan antlaşma koşullarına göre her iki taraf o esnadaki sınırlarını koruyacaklardı. Atina Amfipolis'ten kesin olarak vazgeçecek, her iki taraf aralarında tedafüi nitelikte bir ittifak aktedecekti. Bu suretle Halkidike sorununu çözen Filip tekrar Yunanistan işlerine karışmağa başladı. Delfoi için yapılan kutsal harp daha hâlâ sürüyordu. Filip Delfoi amfiktiyonisi şehirlerinin dâveti üzerine Orta Yunanistan'a girerek Fokis'e karşı yapılan savaşın başına geçti, Fokisli'lerin tahkimli üslerini ve en son olarak Fokis ordusunu teslim almakla 10 yıl sürmüş olan harbi bitirdi (346). Fokisli'ler amfiktiyoniden çıkarılarak silâhlarını teslim etmek ve tapınaktan aşırdıkları paralara karşılık Delfoi'ya her yıl 30 talent ödemek zorunda kaldılar. Bunların amfiktiyonideki yerini Filip aldı. Ati- 


nanın bu kararlara karşı direnmesi hiçbir sonuç vermedi. 


İşte bu suretle Makedonya kıralı Yunan devletler ailesine girdikten sonra Yunanistan'ı Makedonya'nın siyasal ve askeri hegemonyası altında bir konfederasyon haline getirmek ve bu konfederasyonu Yunan dünyası için sürekli bir tehlike teşkil eden Pers kırallığına karşı sevketmek için uğraşmağa başladı. Fakat Makedonya'nın günden güne büyümesini ve Yunanistan'a el uzatmasını hiç te iyi karşılamayan Pers'ler Yunanistan'a altınlar akıtmak ve bazı şehirleri Makedonya'ya karşı kışkırtmak yolunu tuttular. 


Ege ve Yunan Tarihi, 26 


402 EGE VE YUNAN TARİHİ 


Yunanistan'daki O dönemde Yunanistan'daki siyasal akımlar çeşitli unanistan'daki siyasal akımlar yönlerde gelişiyordu. Panhellenizm'e göre düşünen ve , Filip'in hayret verici başarılarının etkisi altında kalan bazı aydın kişiler, meselâ İsokrates, Makedonya'yı bir Yunan devleti sayıyor, şehir devletlerinin birleştiricisi ve Perslere karşı yapılacak öç seferinin önderi olarak Filip'i selâmlıyorlardı. İsokrates yukarda bahsettiğimiz “Filippos” adlı broşüründe Makedonyalılara, birleşik bir Yunanistan'la işbirliği yapmak suretiyle, Pers kırallığını ortadan kaldırmalarını, hiç olmazsa kuzeyde Sinop, güneyde Kilikya hattına kadar Anadolu'yu ele geçirmelerini tavsiye ediyordu. Bu suretle Yunan şehirlerindeki işsiz halkı yeni topraklara yerleştirmek mümkün olurdu. Anadolu'daki Yunan şehirleri ise, her ne pahasına olursa olsun, Pers boyunduruğundan kurtarılmalı idi. 


Hatip Demostenes tarafından idare edilen başka bir grup ise şehir devleti görüşünün dar çerçevesine göre muhakeme yürütüyor, Filip'in kişiliğinde Yunanistan'ın en büyük düşmanını görüyordu. 
Bunlara göre Makedonya kıralının asıl amacı yalnız Yunanistan'ı esirlik altına almak değil, aynı zamanda Yunan dünyasının en büyük kültür merkezi olan Atina'yı Olintos gibi yerle bir etmekti. Fakat bunlar da Yunanistan'da ulusal bir birlik kurulması aleyhinde değillerdi; yalnız bu birliğin kurulması pahasına Yunanistan'ın siyasal bağınasızlığını kaybetmesini istemiyorlardı. Atina Perslerden alacağı paralarla pek âlâ Makedonya'yı yenebilir ve Yunanistan'da bir birlik meydana getirebilirdi. Pers'lerden para almak ise bunlara tâbi olmak sayılmazdı. 
Esasen Yunanistan ufuklarında beliren iki tehlikeden, yani Makedonya ve Pers tehlikesinden birincisi hiç şüphesiz daha yakın ve daha büyüktü. Bundan ötürü ilk önce en büyük tehlikeyi önlemek gerekliydi. 
İkinci tehlike ise daha henüz uzaklarda idi. Persler Yunanistan'a saldırsalar bile Yunanlılar üçüncü kez ülkelerini barbarlara karşı başarıyle savunabilirlerdi. 


İşte bütün bu nedenlerden ötürü Filip'in plânları gerçekleşinceye kadar daha birçok kan dökülecekti. Yüzyıllarca özgür yaşamış ve Yunanistan'ın siyasal ve kültürel önderliğini yapmış olan Atina gibi bir şehir devletinin Makedonyalı'lara kolayca boyun eğmiyeceği besbelliydi. 
O dönemde Atinalı'ların ve başka bazı Yunanlı'ların ülkelerindeki siyasal anarşiye rağmen özgürlükleri uğrunda Makadonyalı'lara karşı yıllarca direnmekten çekinmemiş olmalarını takdirle karşılamamak 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imkânsızdır. Demostenes'in hemen hemen her halk meclisinde söylediği yurtsever duygularla dolu parlak nutukları Atinalı'ları Makedonya aleyhine çevirdi ve bunları onunla harbe sürükledi. Filokrates gıyaben idama mahküm edildi. Aishines ise aynı akıbete uğramaktan kendini güçlükle kurtardı. Halk toplantılarında en nüfuzlu kişi Demostenes oldu. 


Filin; Bu süre içinde Filip mevkiini günden güne kuvvetpin tekrar 
Yunanistan (o lendiriyor ve bazı komşu ülkeleri Makedonya'ya kaişlerine karışması tıyordu. Nitekim 344 yılında kıral Tesalya birliğinin amir başkanı olmuş, 343 te Epeiros'u, kayınbiraderi Alekmuharebesi sandros'u kıral yapmak suretiyle, egemenliği altına almış, 341 de Trakya'nın büyük bir bölümüne, kıral Kersepleptes'i tahtından indirmek suretiyle, sahip olmuş, böylece egemenliğini Karadeniz'e kadar uzatmıştı. Fakat bu başarılarından sonra Filip Atina için hayati önemi olan Boğazlar'a göz dikmeğe başlamıştı. Bu durun karşısında Perslere başvurmuş, bunlarla bir ittifak yapamamakla beraber gizlice bir hayli para ele geçirmiş olan Demostenes Evbola, Megara ve Korint gibi şehirlerin girdiği tedafüi bir ittifak meydana getirdi. Filip Perintos (Marmara Ereğlisi) ve Bizantiyon'u kuşatınca müttefikler Filip'e harp ilân ederek bu şehirlerin yardımına koştular ve bunları Makedonyalı'ların elinden kurtardılar (340). Hattâ Bizantiyon'da bulunan Makedonya donanmasını yenilgiye uğratarak Karadeniz'e sürdüler. Filip geri çekilmek zorunda kaldı. Fakat 339 yılında Orta Yunanistan'da Delfoi için yeni bir “kutsal harp” patlak verince amfiktiyon'lar Delfoi*ya saldıran Lokrisli'leri cezalandırmak işini amtiktiyon'ların hegemon'u olarak Filip'e verdiler, böylece kıralın tekrar Yunanistan işlerine karışmasına yol açtılar. Daha önce İskitlere karşı bir sefer yapmış olan Filip büyük bir hızla Termopilai'dan geçerek Orta Yunanistan'a girdi ve Fokis bölgesinde Elatela şehrini zaptietti (339). Bu haber Atinalılar üzerinde büyük bir etki yaptı. Demostenes Atina'nın eski düşmanı Tebai'la bir ittifak yapmağı başardı. Diğer bazı şehirlerden de yardım gören müttefikler kurmuş oidukları 39000 kişilik bir ordu sayesinde bir süre için Filip'in ilerlemesini önleyebildiler. Fakat kıral 338 yazında usta bir manevra ile Amfisa şehrini ele geçirince geri çekilmek ve Boiotya'da Kefisos vâdisinde mevzi almak zorunda kaldılar, Aynı yılın Ağustos ayında İHairomeia (res. 234) yöresinde sayıca birbiriyle eşit olan iki ordu karşılaştı. Fakat Yunan 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Res, 234 — Haironela ovası. 


ordusuna kıyasla daha iyi silâhlandırılmış olduğu ve daha iyi sevk ve idare edildiği anlaşılan Makedonya ordusu birleşik orduyu büyük bir bozguna uğrattı. Bu muharebede Filip yine “çarpık muharebe düzenini” büyük bir başarıyle uyguladı; soldaki taarruz kanadına kumanda eden Filipin 18 yaşındaki oğlu İskender'in karşısındaki Boiotyal'ları yenmesi üzerine sağ kanadın başında bulunan kıralın ilk zamanlar geri çekilir gibi bir manevra yapması, fakat bir süre sonra taarruza geçerek Yunan merkezini sarsması ve Atinalıların bulunduğu sol kanadı kuşatması savaşın kaderini tâyin etti (bk. res. 235). Fakat Filip o zamana kadar yaptığı gibi mağlüp düşmanı izlemedi; yalnız savaş meydanında ele geçirdiği silâhlarla bir “tropalon” (zafer anıtı) meydana getirmekle yetindi. Kıral bu hareketiyle artık Yunanlılarla barışmak isteğinde olduğunu açığa vurmuştu. 


Haironeia muharebesi Yunanistan'ın kaderini belli etmişti. Bu muharebeden sonra tüm Yunanistan Filip'in eline geçmiş oluyordu. 
Kıral Tebai'ya karşı oldukça şiddetli davrandı. Bu şehir Kadmela'ya bir Makedonyalı garnizon yerleştirilmesini kabullenmek, kendi araçlarıyle Plataiai ve Orhomenos şehirlerini yeniden yapmak zorunda kaldı. Atina ise, Demostenes'in bu şehirden ayrılması üzerine, Filip'le gayet elverişli koşullarla barış aktetti: şehir bağımsızlık ve otonomisini 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koruyacak, Haironeja'da Makedonyalı'lara esir düşen erlerini tazminatsız geri alacak, fakat buna karşılık deniz birliğini dağıtacak ve Trakya Hersonnesos'undaki topraklarından, Oropos'a karşılık, vazgeçecek, aynı zamanda Makedonya ile bir dostluk ve ittifak paktı imzalayacaktı. 
Filipin bu ılımlı hareketine son derece sevinen Atinalı'lar agora'ya onun ve oğlu İskender'in heykellerini diktiler ve kendilerine Atina yurttaşlık ünvanını verdiler. O zamanlar 98 yaşında olan İsokrates Filip'e yazdığı bir mektupta kıralı Perslere karşı harbe teşvik ediyor ve mektubunu “eğer Pers'leri yenecek olursan senin için tanrı olmaktan başka bir iş kalmayacak” sözleriyle bitiriyordu. 


Çi Yuranlıların 4k durumu, 
Makedonyahların İk durumu. YE e 


a e 
İnam .njn///arn 2160 durumu. i , 

Gün S9 4 
uzam #akedonyah/ırn 2:26 durumu. > 


PE 


4: TA 
#Haironesa 


di 
PP Yİ, 


UMMAN, 


/ 


Res. 235 — Haironeia mubarebesini açıklayan kroki. 


Bu olaylardan sonra Filip tüm Yunan şehirlerini bir- 


Korint kongresi ve i 5 
leşti:meğe karar vererek bunları Korint'te toplanacak 


Perslere karşı yapılacak öç seferine büyük bir kongreye dâvet etti. Geçmişteki olayların 


karar verilmesi Oanısıyle yaşayan, fakat o dönemde artık hiçbir askeri önemi kalmamış olan Sparta'dan başka Yunan kontinanında ve adalardaki tüm şehirler bir “kurucu meclis” niteliğini taşıyan Korint kongresine katıldılar (338). Bu şehirler aralarında tedatüi ve tecavüzi ittifaklar yapmak suretiyle bir “Hellen birliği” meydana getirdiler ve ilerde çıkacak anlaşmazlıkları önlemek üzere bir “genel barış” ilân 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ettiler, Müttefiklere “Hellen”ler adı verildi. Bu birliğe giren şehirler bağımsızlık, otonomi, anayasa ve mülki bütünlüklerini koruyorlardı. 
Jebai, Korint akropol'lerine ve Evoia'da Halkis'e yerleştirilen Makedonya garnizonları güya güveni korumakla görevlendirilmişti. Birligin işlerini “Hellen'lerin müşterek sinhedrion'u” adını taşıyan bir meclis görecekti. Birlik tüzüğünün uygulanmasını kontrol etmekle görevlendirilmiş olan bu mecliste her şehir, önemi ve askeri gücüne göre, belirli bir miktar delege tarafından temsil ediliyordu. Aynı zamanda yüksek mahkeme niteliğini taşıyan sinhedrion normal toplantılarını Korint'te ya da başka bir Yunan şehrinde, olağanüstü toplantılarını ise yalnız Korint'te yapacaktı. Birlik ancak sinhedrion'un kararıyle harp ilân edebilecekti. Denizlerin serbestliği ve güveni birliğe giren şehirler için sağlanacaktı. Süresiz olarak kurulduğu anlaşılan bu birliğin kararlarına uymayan şehirlerin üzerine birliğin ordusu yürüyecek ve onları ağır surette cezalandıracaktı. 


Makedonya kongreye katılmadığından birliğin dışında kalıyordu. 
Fakat çok kurnaz bir politikacı olan Filip Heraklesuğullarından, yani bir Yunanlı olduğundan bu birlikle taarruzi ve tedafüi bir ittifak (simmahia) yapıyor, böylece birliği kendisine bağladıktan sonra birlik ordusunun hegemon'u, yani başkomutanı seçilmek suretiyle birliğin icra gücünü bilfii eline geçiriyordu. Böylece Hellen birliğiyle Makedonya arasındaki bağı kıralın kişiliği sağlamış oluyordu. İşte bu suretle Yunanistan siyasal bir birliğe kavuşmuş, fakat bunun için siyasal özgürlüğünü kaybetmek ve yabancı bir devletin hegemonyası altına girmek zorunda kalmıştı. 


M. 6. 337 de birlik meclisinin Korint'te yaptığı ilk toplantıda Filip ötedenberi İsokrates'in savunduğu teze uygun olarak, tüm Yunanlı”- ları Perslere karşı bir panhellen savaşına dâvet etti. Kıralın bir öç seferi süsünü vermek istediği bu seferde Anadolu Yunanlıları Pers boyunduruğundan kurtarılacak, aynı zamanda Kserkses'in bir zamanlar Yunanistan'da yapmış olduğu tahriplerin öcü alınacaktı. Bununla Wiip Yunan şehirlerinin sempatisini kazanmış, bunlar üzerinde kurdugu hegemonyaya manevi bir destek sağlamış oluyordu. Meclis Filip'in bu teklifini alkışlarla kabullendi, kıralı bu öç seferinin başkomutanlığına seçti ve kendisine “tam yetkili başkomutan” ünvanını verdi. 


Bu parlak başarılarından sonra Filip Makedonya'ya geri döndü ve harp hazırlıklarına başladı. Bir yıl sonra da Anadolu'ya generallerinden Attalos ve Parmenion'un komutasında 10000 kişilik bir öncü 


YUNAN TARİHİNİN İKİNCİ KLÂSİK ÇAĞI 407 


kuvvet göndermek suretiyle Perslere karşı harbi resmen açtı. Fakat 
336 yazında başkenti Aigai'da kızı Kleopatra'nın Epeiros kıralı İskender'le evlenmesi dolayısıyle yapılan düğünde özü kesin olarak bilinmeyen bir neden yüzünden asiller tarafından öldürüldü. Filip o zamanlar 47 yaşında idi. İşte bu suretle Eski Çağın hiç kuşkusuz en büyük hükümdarlarından biri hayata gözlerini kapamış oldu. Tarihçi Teopompos'un Avrupa'nın hiçbir zaman Filip çapında bir insan yetiştirmemiş olduğunu beyan eden sözlerinde büyük bir gerçek payı olsa gerektir. Filip parlak bir teşkilâtçı, en ön saflarda savaştığından birçok yaralar alan atılgan, cesur ve yetenekli bir komutan, bazan dolambaçlı yollardan gitmekten çekinmeyen usta ve kurnaz bir diplomattı. 
O dönemde Yunanistan'da bile kendisiyle boy ölçüşebilecek nitelikte bir kimse yoktu. Fakat bu meziyetlerinin karşısında Filip kişisel hayatında bazı dengesizlikler, meselâ kadınlara karşı aşırı eğilimler göstermekten kendini alamamış, bu huyları kendisini ölüme kadar götürmüştür. Fakat bu kadar kısa birzaman içinde ortaya koyduğu kolosal eserinden oğlu İskender III (Büyük İskender) gereği gibi faydalanacak, tasarladığı projeleri fazlasıyle geıçekleştirecek ve insanlık tarihinde yeni bir çığır açacaktı. 


DÖRDÜNCÜ YÜZYIL UYGARLIĞI 


Bu dö “Şehir devleti” ilkesi üzerine kurulmuş olan 4 üncü yüz- u dönem uygar- . 
lığının genel (Yıl Yunanistan'ı siyasal alanda tüm Yunanlıları içine karakteri alan bir birlik meydana getirememekle beraber uygarlık alanında bu birliği kurmuştur. Bu yüzyılda Yunan uygarlığının şehir devletleri çerçevesi dışına çıktığı, çeşitli şehir kültürleri arasındaki farkların yavaş yavaş ortadan kalktığı, bu suretle tüm Yunanlların müşterek malı olan bir uygarlığın meydana geldiği görülüyor. Aynı zamanda bu yüzyıl uygarlığı büyük bir genişleme ve yayılma yeteneği göstermekte, Yunanistan sınırlarını aşarak batıda İtalya, Kartaca, Galya ve İspanya'ya, kuzeyde Makedonya, Trakya ve İskit ülkelerine, doğuda Anadolu, Kıbrıs, Fenike, Mısır ve İran'a kadar uzanmakta, bu suretle uluslararası bir nitelik takınmaktadır. Bu söylediklerimize delil olarak batı veya kuzey ülkelerinde bulunmuş olan Yunan sanat eserlerini veya Pers kırallığının zayıflığından faydalanarak hemen hemen bağımsız bir duruma gelen Likya ve Karya satraplarının (meselâ Mavsolos) veya Kıbrıs kırallarının (meselâ Evagoras) saraylarında çalışan Yunan sanatçıları ve düşünürlerini gösterebiliriz. Bu saydığımız ülkelerdeki sanat eserlerinin bir kısmı Yunan 


Res. 236 — Haironela aslanı. Haironeia muharebesinde ölen Tebailrlar için dikilen anıt, 


ihracat mallarından, başka bir kısmı ise bu ülkelere yerleşmiş olan Yunan sanatçılarının yerlilerin zevklerine uygun olarak yaptıkları eserlerden ibaretti. 
Bütün bu mallar bu ülkelerde derin izler bırakmış ve yabancı kavimlerin Yunan kültürünü benimsemesinde büyük rol oynamıştır. 

Dördüncü yüzyıl uygarlıgında Âtina şehri, uğradığı bunca felâketlere rağmen, yine merkezi bir yer almaktadır. Atina'- da 5 inci yüzyılda konuşulan lehçe 4 üncü yüzyılda tüm aydın Yunanlı'ların lehçesi olmuştur. Başka lehçeler ise gerek yüksek çevrelerde, gerek edebi eserlerde artık kullanılmamağa başlamıştır. Yerli lehçelerde yazılan eserlerin yalnız dar bir alana inhisar etmesine karşılık 
Atina lehçesinde yazılan eserler tüm Yunan dünyasına yayılmakta, hattâ uluslararası bir değer taşımaktadır. İsokrates 
380 yılında söylediği ünlü bir 
nutkunda Âtina'nın başka şehirlere (Oo düşünmeği o öğretmekte oynadığı büyük role işaret etmiş, hattâ “Hellen” adını taşımağa hak kazanmış olanların aynı menşe'li insanlardan (yani 


Yunanlılardan) ziyade Atina kültürünü benimseyenler tarafından temsil edilmesi gerektiğini söylemeğe kadar varmıştı. Fakat İsokra-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Res. 237 — İsokrates (solda); Demostenes (sağda). 


tesin bu sözleri bu hatibin yunanlılaşmış barbarları da Yunan topluluğuna sokmak istediği anlamına alınmamalıdır. Çünkü bu hatip bütün nutuklarında Yunanlı'larla bunların doğal düşmanı olan Persler arasındaki farkı daima gözönünde bulundutmuştur. Halbuki sofistlerden Antifon fiziksel vücut yapısı ve doğal haklar bakımından Hellen*lerle barbarlar arasında hiçbir fark olmadığını ileri sürmekle Hellenizm çağındaki kosmopolit akımların öncüsü olmuştur. 


M.ö. 5 inci yüzyılda en yüksek aşamasına ulaşmış olan bazı edebiyat türlerinin, meselâ tragedya ve komedyanın bu dönemde eski piyeslerle boy ölçüşebilecek eserler ortaya koyamadığı görülüyor. Buna karşılık retorik ve felsefe yazıları tüm güçleriyle ortaya çıkmakta ve büyük bir gelişim geçirmektedir. Temelleri 5 inci yüzyıl sofistleri tarafından atılmış olan retorik, yani kolay, fakat çekici ve etikleyici söz söyleme ve yazı yazma sanatı 4 üncü yüzyılda sofistlerden Trasimahos, Gorgias ve onun öğrencisi İsukrates tarafından geliştirilmiştir. İsokrates (res. 237) birçoğu hiç söylenmemiş olan nutuklarını gayet sanatkârane yazılmış, elden ele dolaşan küçük broşürler halinde yayınladığından (bunların en ünlüleri “Filippos” 
(346) ve Panatenaikos” (339) dur) ötürü Avrupa'nın en eski gazetecisi sayılabilir. Aynı dönemde gerek halk meclislerinde, gerek mahkemelerde 


Edebiyat 


410 EGE VE YUNAN TARİHİ 


e nini ime mn 
— 


Res. 238 — Lisias (solda); Aishines (sağda). 


söyledikleri nutuklarla ün kazanan ve Atina'nın siyaseti üzerinde etkili olan hatipler arasında Lisias, Aishines (res. 238), Hippereides ve Demostenes gösterilebilir. 


Eski Çağın en büyük hatiplerinden olduğunda şüphe bulunmayan Demostenes'in (res. 237) siyasal hayatı hakkında bugüne kadar yapılageldiği gibi müspet veya menfi bir hüküm verilsin, şu bir gerçektir ki, bir volkanın püskürdüğü lâvlar gibi akan ve yurtsever duygular ve patetik sözlerle dolu “broşür”ler şeklinde elden ele gezen nutuklarıyle yalnız eski zamanların değil, fakat modern çağların siyaset adamlarını da etkilemekten hali kalmamış olan bu hatip ve devlet adamı hayatı boyunca demokrasi ilkeleri peşinden koşmuş, fakat sonunda karşısına Makedonya gibi güçlü bir monarşi çıkınca ona boyun eğmek zorunda kalmıştır. 


Felsefede bir taraftan Demokritos'un atom teorisi gelişmekte, diğer taraftan Sokrates'in felsefi düşünceleri öğrencileri tarafmdan geliştirilmekte ve genişletilmektedir. Bu öğrenciler arasında Atina'da Kinosarges gimnasyonunda bir ekol kurmuş olan Ântistenes (res. 239) gösterilebilir. Bu filosofun ortaya attığı “kinizm” adını taşıyan sistemin amacı insanın hayatla olan ilişkile- 


Felsefe 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rini saptadıktan sonra onun kendi benliğiyle ve yaşantısıyle tam bir uygunluk meydana getirmesine, yani ongun olmasına yol açmaktı. 
Antistenes dünya hazlarının ve kültür elemanlarının insanlar için zararlı olduğu kanısında idi. Bunun için insanları alçak gönüllü olmağa ve gayet sade yaşamağa, hattâ ilkel hayata geri dönmeğe dâvet etmekle bunları öz varlıklarına egemen kılabileceğine, yani bunların iç bağımsızlık ve özgürlüklerini sağlayabileceğine inanıyordu. Antistenes için sosyal sınıfların hiçbir anlamı yoktur; meselâ bir köle ile bir özgür insan arasında bir fark olmaması gerekir. Yalnız kendi ihtiraslarına tümüyle egemen olan kişiler özgür sayılabilirler. 


Bu filosofun görüşlerini genişleten, hattâ tüm ihtiyaçlardan arınmış son derece ilkel bir hayat sürmek ve böyle bir hayatı başkalarına da tavsiye etmekle ifrata kaçan Sinoplu 
Diogenes (res. 240) olmuştur. 
Bir fıçı içinde yaşayan bu filosofun, kendisini ziyarete gelen ve ne dilediğini soran Büyük 
İskender'e “gölge etme, başka ihsan istemem” diye cevap verişi zikre değer. 


Aynı sorunu Sokrates'in başka bir öğrencisi, Kireneli 
Aristippos başka bir açıdan çözmeğe çalışmıştır. Bu filosofun da asıl amacı insanları ongunluğa ulaştırmaktı. Fakat bunun için Aristippos realist bir görüşle işe başlamakta, bilgilerimizin nisbiliği üzerinde Res. 239 — Antistenes. 
durmakta ve insanları kendi duygularıma güvenmeğe sevketmektedir. Bu filosofa göre mutlu hayat hazzı mümkün olduğu kadar çok, acısı ise mümkün olduğu kadar az olan hayattır. Fakat insan bu hazlara akıl ve mantığı ile egemen olmalı, bunların kendisine egemen olmasına yer vermemelidir; yani başka bir deyişle ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar azaltmalı, herşeyden önce kanaatli olmağa alışmalıdır. İşte ancak bu sayede insan gerçek özgürlüğe kavuşabilir. Görüldüğü gibi bir felsefeden ziyade bir “yaşayış sanatı” olan bu sistemde (hedonizm) dinin hiçbir yeri yoktur. Tanrılar belki vardır; fakat bunlar dünyanın dışında kalmakta ve dünya işleriyle ilgilenmemektedir. 

Aristippos'un en ünlü öğrencilelinden biri Hellenizm ça- 
Sında faaliyette bulunmuş olan 
Epikuros olmuştur. 


Yalnız Sokrates öğrencilerinin degil, fakat belki tüm Yunan filosoflarının en büyüğü hiç 


Eflâtun 


kuşkusuz asil ve zengin bir Atinalı aileye mensup olan HFflâtun” (Plâton) dur (427 - 348/47). 
Büyük bir düşünür ve parlak bir yazar olan Eflâtun sayesinde Yunan felsefesi gerek şekil, gerek öz bakımından en yüksek düzeyine ulaşmıştır. £ Eflâtun 
(res. 241) ilk önce hocasının yollarından yürümüş, hocası için 
“Faidon”, “Apologia” ve “Simposion” adlı eserleriyle ölmez anıtlar diktikten sonra Sokrates felsefesini aşarak başlı başına bir sistem kurmağa başlamıştır. 
Ktflâtun Oo felsefesinin (özünü 
“idea'lar teorisi” veya “idewlar metafiziği” ve insan ruhunun ölümsüzlüğü teşkil eder. İçinde yaşadığımız, sürekli bir oluş ve akış halinde olan nesneler dün- 


yasının ötesinde Fflâtun'un reel varlıklar olarak kabullendiği 


Res. 240 — Diogenes. 
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Res. 241 — Eflâtun (solda); Aristo (sağda). 


“idea'lar dünyası” yani tümel anlamların meydana getirdiği öncesiz, sonsuz ve mükemmel bir dünya vardır. Gerçek sandığımız bu nesneler bu idea'ların yankısından, gölgesinden ibarettirler. Bu iki dünya arasında ise insanın ruhu bulunmakta ve bu ruh insanın vücuduna girmeden önce idea'lar dünyasında bulunmuş ve ideaları temaşa etmiş olduğundan, insan vücuduna karıştıktan sonra da onları hatırlamakta, bu suretle insanların doğuştan bir bilgiye sahip olmalarına ve idea'ları kavrayabilmelerine yol açmaktadır. İşte böylece insanın doğuşundan önce var olduğu anlaşılan ruh insan öldükten sonra da yaşayacaktır, yani ölümsüzdür. Dünya'nın özünün maddi olmayıp manevi olduğunu ilk kez ortaya atan ve tüm felsefi düşüncenin temeli olan bu nazariyeleri Eflâtun sonraları Fisagor-OÖrfevs mezhebinin görüşleriyle karıştırmıştır. 

Bundan başka Eflâtun birbirinden ayrılmaz saydığı ahlâk ve devlet sorunlarıyla da uğraşmıştır. Adalet her kişinin ahlâki hayatının temeli, devlet ve sosyetenin düzenidir. Hocasının acıklı ölümünden ve “Otuzlar” hükümetinin tethiş politikasından çok fena izlenimler edinen Eflâtun, zamanındaki devlet şekillerinin değiştirilmesi gerektiğine inanç getirmiş ve adalet üzerine kurulu ideal bir devlet tasarlamıştır. “Politeila” (Devlet) adlı eserinde en küçük noktasına 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kadar saptadığı bu yeni sosyal ve siyasal sistem herşeyden önce soyut adaletin gerçekleşmesini gözönünde bulundurmaktadır. Fakat işçiler, askerler ve idareciler olmak üzere üç gruptan meydana gelecek ve gayet iyi eğitim ve öğrenim görmüş, felsefeyi hazmetmiş, kendilerini tümüyle devlete hasredeceklerinden ötürü aile, kişisel mülk ve servetten yoksun, seçkin ve soylu insanlar tarafından adalet prensiplerine göre idare edilecek olan bu devlet tarihin gelişimine ya da insanın karakterine ve tabiatına uymadığından bir ütopya olarak kalmıştır. Bununla beraber Kflâtun bu plânı gerçekleştirebilmek için birkaç kez Sicilya'ya giderek Sirakuzai tiranı Dionizyos li ve onun ölümünden sonra dayısı Dion yoluyle Dionizyos TI yi kandırmak için uğraşmış, fakat her defasında hayal kırıklığına uğrayarak geri dönmek zorunda kalmıştır. Sonunda bu devletin insanlardan daha çok tanrılara yaraşır bir devlet olduğunu itiraf eden Eflâtun ancak ölümünden sonra yayınlanmış olan *“Nomoi” (Kanunlar) adlı eserinde realiteye daha yakın bir devlet şekli ortaya atmıştır. Bu eserinde filosof yalnız Yunan şehir devletlerinin, akıl ve mantığa uygun olarak ve ilk devlet şeklinde idareci zümrenin sorumluluğunu kötüye kullanmıyacağı düşüncesiyle, gözönünde bulundurulmamış olan kanunlara dayanarak, ne suretle yeni baştan kurulabileceğini anlatmakla kalmamış aynı zamanda Yunanlıların o zamana kadar hukuk ve siyaset alanlarında elde ettikleri sonuçları bir araya toplamakla tarih bakımından da son derece önemli bir eser meydana getirmiştir. 

Eflâtun Atina'da efsanevi kahraman Akademos'a adak edilmiş bir gimnasyonda Fisagor ekolü tarzında içinde Muza'lara tapınılan felsefimistik nitelikte bir ekol kurmuş (Akademia), orada felsefesini konferanslar şeklinde açıklamağa başlamıştı. Bu konferanslar hiçbir zaman yayınlanmamıştır. Buna karşılık Fflâtun daha geniş bir okuyucu çevresi için birtakım dialoglar yazmıştır ki, bunların büyük bir kısmı bize kadar gelmiştir. Ekseriya Sokrates'in öğrencileriyle yaptığı bir konuşma şeklinde ve gayet sanatlı bir üslüpta yazılmış olan bu dialoglar genel olarak ahlâk ve siyaset sorunlarını ve idealar metafiziğini ele almakta, Fflâtun'un kişiliğinde derin bir düşünme yeteneğini şair ve sanatçı ruhuyla bağdaştırmış olduğunu açığa vurmaktadır. Her biri başlı başına bir sanat eseri olup okuyucuyu alıp sürükleyen bir dialoglar aynı zamanda Eflâtun'un belirli görüşler ve doktrinlere saplanıp kalmadığını, fakat sürekli olarak gelişip olgunlaştığını ve tüm hayatını gerçek ve iyiliği aramağa hasrettiğini açıkça göstermektedir. 
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en Fflâtun'un en büyük öğrencisi olan Aristo (Aristoteles) (res. 241) Makedonya'daki Yunan kolonilerinden 

Stagira'da doğdu (384). 17 yaşında Akademia'ya girerek orada hocasının ölümüne kadar tam 20 yıl kaldı. Daha o zamanlar Hflâtun tarzında yazdığı dialoglarla ün kazanmıştı. Bu öğrenim dönemini geziler dönemi izledi. Aristo Atina'dan Anadolu'ya geçti; ilk önce Assos'ta, sonraları Midilli'de kurduğu ekollerde ders verdi. Bu dönemde Aristo hocasının etkilerinden sıyrılmağa başlamakta, bazı orijinal eserler ortaya koymakta, hattâ hocasının “idealar” teorisinin mistik taraflarını eleştirmekte, aynı zamanda siyaset sorunlarıyla da meşgul olmaktadır. Aristo bir süre sonra Makedonya'ya geçerek Filip Il nin oğlu İskender'in öğrenim ve eğitimiyle uğraştı; genç prensin Yunan kültürüyle yakından temasa gelmesini sağladı. İskender'in tahta çıkması üzerine Aristo Atina'ya göçtü ve Likabettos yöresinde Likaion gimnasyonundaki revaklar (peripatoi) altında Akademia tarzında bir ekol (peripatos) kurarak ders vermeğe başladı (355). İskender'in ölümünden sonra Atina'dan ayrılmak zorunda kalan Aristo bir süre sonra Halkis'te öldü (322). Atina'da bulunduğu esnada Aristo öğretim, doğal bilimler ve düşünme alanındaki büyük sistematik eserlerini tamamlamıştır. 
Aristo'nun Atina'da verdiği derslerin büyük bir kısmı, dialoglar dışta kalmak üzere, zamanımıza kadar gelmiştir. Şekilden ziyade özü ve pedagojik hususları gözönünde bulunduran, bu yüzden üslüp bakımından Eflâtun eserleri çapında olmayan bu yazılarında Aristo nesneleri sınıflara ayırmak ve bu sınıfları bir sistem halinde birleştirmekle sınıflandırıcı ve sistemleştirici bilginin üstadı olarak karşımıza çıkmakta, bilimin bütün kollarıyle meşgul olmakta ve saptadığı ana düşünceleri endüksiyon yoluyle müsbet malzemeye dayatmak suretiyle güçlendirmek ve geliştirmek istemektedir. Aristo'ya göre bilimler dört grupa ayrılır: Mantık, metafizik, tabiat tarihi ve ahlâk. Bu son iki grupa dair yazdığı eserler kültür tarihi bakımından son derece önemlidir. Tabiat tarihiyle Aristo fizik, asrtronomi, psikoloji, zooloji, botanik ve jeoloji'yi kasdetmektedir. Bütün bu alanlardaki araştırmalarında Aristo deneme usulüne başvurmuş, pek zengin etüd kolleksiyonları toplamak ya da toplatmakla bilimsel çalışmaların tam anlamıyle kurucusu olmuştur. Aynı deneme metodunu Aristo siyaset biliminde de kullanmış ve ancak Yunan veya yabancı devletlere ait 158 anayasa ve teşkilât kanunu toplattırdıktan ve bunları birer birer gözden geçirdikten ya da öğrencilerine incelettirdikten sonra “Politika” adlı büyük eserini 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yazmıştır. Devlet teorisini tarihi realiteye uydurmak isteyen, onun için Eflâtun'unki de dahil olmak üzere, ideal devlet şekillerini reddeden bu eserinde Aristo tarihte karşılaştığı monarşi, aristokrasi ve demokrasi olmak üzere başlıca üç devlet sistemiyle meşgul olmakta, bunların şeklinden ziyade uygulama tarzının esas olduğu noktası üzerinde durmaktadır. “Politika” Yunanistan'ın yüzyıllar boyunca siyasal durumuna dair etraflı bilgi verdiğinden ötürü tarihç'ler için de çok önemlidir. Bu esere malzeme teşkil etmek üzere Aristo tarafından kaleme alınmış olan “Atinalı'ların devleti” adlı eser bize kadar gelmiş olup Atina devlet teşkilâtının gelişimine dair son derece enteresan bilgiler kapsamaktadır. 


İşte bu suretle Aristo'nun bütün bilimleri sistemleştiren üniversel bir bilgin ve büyük bir toplayıcı olduğunu görüyoruz. Bununla beraber bu filesof yetkinliğin en yüksek noktasına erişmiş bir üstad olarak değil, fakat hocası Eflâtun gibi, sürekli bir çalışma sayesinde hergün biraz daha olgunlaşan ve gelişen bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu filosof öldükten sonra yerini tutabilecek bu kadar çok cepheli bir kimse yetişmemiş, Hellenizm çağında ise tek tek bilim alanlarında ihtisas yapan bilginler ortaya çıkmıştır. 


Tarikçilik Hitabet sanatının etkilerini, felsefe yazılarından başka tarih eserlerinde de kullanılan düzyazıda bulmak mümkündür. 4 üncü yüzyıl tarihçileri Tukidides'i örnek olarak almakla beraber tarih olaylarının en önemlilerini toplamak, eleştirmek ya da açıklamaktan ziyade bunları zarif ve çekici bir şekilde ortaya koymağı tercih etmektedirler. Bundan ötürü Ksenofon'un Tukidides tarihinin devamı olarak yazmış olduğu “Hellenika” adlı eseri bilimsel değer bakımından bu son eserle boy ölçüşememektedir. M. 6. 411 ile 362 yılları arasındaki olayları kapsayan bu tarih için yazar esasen az olan belgeleri gereği gibi toplayamamış, bunların değerini ya da kronolojisini ekser hallerde doğru olarak saptayamamış, tarafsız da kalamıyarak Tebai'ya karşı cephe almıştır. Bu eser üslüp bakımından da aynı yazarın “Onbinlerin ricatı”ndan bahseden “Anabasis” adlı eserinin aşağısında kalmaktadır. 


Teopompos'un “Yunanistan tarihi” ve “Filippos tarihi” adlı eserleri kaybolmuştur. Sicilyalı devlet adamı ve Dionizyos İin dostu Filistos'un kaleme aldığı “Sicilya tarihi” ve Kimeli Eforos'un Dor 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göçünden 340 yılına kadar gelen dönemi kapsayan genel tarihi de aynı akıbete uğramıştır. Siyasal ve askeri olaylardan fazla anlamadığı anlasılan Eforos'un tarihinin önemi ilk kez olarak tüm bir kavmin tarihini toplu olarak ortaya koymuş olmasındadır. 


İyonya'ya özgü roman tarzında tarih yazıcılığı Knidoslu Ktesias'ın şahsında en tipik temsilcisini bulmuştur. Pers kıralı Artakserkses |1I nin sarayında uzun süre tabip olarak çalışan Ktesias bir Asur-Pers tarihi yazmış, fakat İyonya efsanelerini birtakım doğu masallarıyle karıştırmış olduğu anlaşılan bu eser bize kadar gelmemiştir. 


Bundan başka birtakım bölgesel tarihler yazmak bu dönemde moda olmuşsa da bunların tümü kaybolmuştur. 
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Res. 242 — Epidavros'taki Asklepios sağlık yurdunda bulunan yuvarlak bina (tolos). 

Pozitif bilimler Yunanistan'dan başka Aşağı İtalya'da 

da Pitagoras ekolünde ilerlemeler kaydetmiştir. Taraslı Arhitas'ın idare ettiği bir ekolde en çok matematik ve astronomi üzerinde durulmuştur. Arhitas aynı zamanda bilimsel matematiğin kurucusu da olmuştur. Bu ekol tarafından ötedenberi ileri sürülen dünyanın yuvarlak olduğu teorisi yavaş yavaş Yunanistan'a da girmiş, hattâ burada dünyanın çapını hesaplamak için bile çalışılmıştır. Yine aynı ekolde ortaya atılan dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü nazariyesi ise Yunanistan'da, Fflâtun'un öğrencisi Herakleides Pontikos'tan sarfınazar, pek fazla benimsenmemiş, hattâ o zamanın en büyük matematikçisi, astronomu ve analitik metodun kurucusu Knidoslu Evdoksos tarafından reddedilmiştir. 


Başka bilimler 


Ego ve Yunan Tarihi, 27 
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Sanat, Mimarlık Kültür hayatının çeşitli alanlarında gördüğümüz gelişmeler ve ilerlemeler kendilerini sanatta da göstermektedir. Bu yüzyılda eski zenginliğini ve gücünü kaybeden Atina'da pek az inşaatta bulunulmuştur. Atinalılar Konon zamanında Pire ve Atina etrafındaki surları eski inşa tekniğine göre yeniden yapmağa önem vermişler, Evbulos ve Likurgos'un dirayetli mali idareleri sayesinde şehir içinde de bazı anıtsal taş yapılar vücude getirmişlerdi ki, bunların en önemlileri arasında Akropol'ün güney yamacındaki Diyonizos tiyatrosu gösterilebilir. 
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Apollon tapınağında bulunmuş başlık (M. ö. 5 inci yüzyıl); sağda Epidavros tolos'u başlığı (M. 6. 4 üncü yüzyıl). 


Peloponnes ise büyük bir bayındırlık faaliyetine sahne olmuştur. 
O dönem Peloponnes anıtları arasında büyüklük ve görkem bakımından Olimpiya'daki Zevs tapınağından sonra gelen ve 350 yıllarına doğru ünlü heykeltraş ve mimar Paroslu Skopas'ın (bk. s. 428) plânlarına göre yapılmış olan Tegea'daki Atena Alea tapınağı gösterilebilir. 6 X 14 sütunlu bir peripteros teşkil eden bu tapınağın dışının Dor, çella içindeki 3/4 sütunların Korint düzeninde olması, ayrıca dış sütunlar arasında heykel kaideleri olarak İyon sütunlarının yer alması bu dönem mimarlarının bir tek düzenle yetinmediklerini, düzenleri ahenkli bir tarzda karıştırmaktan hoşlandıklarını, aynı zamanda Dor sütunlarına daha ince ve daha yüksek şekiller verdiklerini göstermektedir. Aynı özellikleri Tegea tapınağından biraz daha küçük olan Nemea'daki Zevs tapınağında da buluyoruz. 


Epidavros'taki Asklepios sağlık yurdunda küçük, fakat gayet süslü olduğu anlaşılan Asklepios tapınağının (Dor düzeni) yanında 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Res, 244 — Olimpiya'daki “Filipeion”un eski durumu gösteren resim. 


mimar Genç Polikleitos tarafından yapılmış olan ve niteliği kesin olarak bilinmeyen yuvarlak bina (tolos veya timele) (res. 242) Dor düzeninde bir dış, Korint düzeninde bir iç galeri kapsamakta, taş işçiliği ve bezemelerinin güzelliğiyle dikkati çekmektedir. Bu binada kullanılmış olan Korint başlıkları bu tür başlıkların en güzelleri arasında gösterilebilir (res. 243). Filip Il nin Haironecla muharebesinden sonra Olimpiya'da kendisinin ve ailesinin bir rivayete göre altın-fildişi heykellerini kapsamak ve ailenin bir çeşit “heröon”unu teşkil etmek üzere yaptırmış olduğu yuvarlak binanın (Filipeion) dışı İyon düzeninde idi (res. 244); fakat içinde yarım Korint sütunları yer alıyordu. 

Şu halde 4 üncü yüzyılda eski iki düzenin, yani Dor ve İyon düzenlerinin yanında üçüncü bir düzenin, yani Korint düzeninin. 
önemli bir yer almağa başladığını görüyoruz. Bu düzen sepet şeklinde yukarıya doğru genişleyen bir özün (kalatos) etrafını saran akant (kenger) yaprakları ve dallarının kıvrımlarından meydana gelen sütun başlıklarıyle kendini göstermekte, diğer mimari unsurlarında ise İyon düzenine uymaktadır. Şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz yapılarda Korint sütunları yalnız iç kısımlarda kullanılmıştı. Lisikrates'in bir koro yarışmasını kazanması üzerine Atina'da yaptırmış olduğu dört köşe bir kaide üzerinde yuvarlak bir kısımdan meydana gelen küçük bir 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anıtta ilk kez dışta Korint tarzında yarım sütunlar kullanılmıştır (res. 
245). En üst kısmında üç ayaklı bir kazan kapsayan bu bina M. ö. 
339/34 yılına tarihlenmektedir. 


Dördüncü yüzyıl mimarlığı tapınaklardan ziyade taş tiyatrolarla dikkati çekmektedir. Tiyatronun özü ortasında koronun ağıtlar okudu- 
Su “orkestra” adını taşıyan yuvarlak bir meydandır. İlk zamanlar halk bu meydanın etrafında toplanır, ayakta durarak ya da tahta kerevetler üzerinde oturarak temsili seyrederdi. Sonraları bu temsillerde aktörlere bir fon 
— teşkil etmek, aynı zamanda bunların kıyafet değiştirmelerini mümkün kılmak üzere orkestra'nın bir tarafına cephesinde direkler bulunan bir sahne binası (skene), bu binanın karşısında seyirciler için yarım daire ya da bunu aşan bir kavis şeklinde basamaklı mi 2 a ü oturma yerleri(teatron) ya- 
Res. 245 — Atina'daki “Lisikrates anıtı”. pılmıştır. Başlangıçta bütün bu Okısımlar tahtadandı. 
Ancak meşgul olduğumuz yüzyılda taş tiyatrolar yapılmağa başlanmıştır. Sonraki değişiklikler ve ilâvelerden ötürü ilk şeklini kaybetmiş olan Atina'daki Diyonizos tiyatrosuna yukarda işaret etmiştik (s. 418). Bu yüzyılın en güzel ve en iyi korunmuş tiyatrosu genç Polikleitos'un plânlarına göre yapılmış olan Epidavros tiyatrosudur (res. 246). Bu bina etrafı yuvarlak bir taş halka ile çevrili orkestra, ince uzun dikdörtgen şeklinde olup ön tarafında bir sütunlu portik (proskenion) kapsayan sahne binası, bir tepenin yamacına yaslanmış olup yukarıya doğru genişleyen ve üç ayrı merkezden çizilmiş dairelerin birleşmesiyle meydana gelen eğriler şeklinde taş oturma basa-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Res. 246 — Epidavros tiyatrosu. 


maklarından ibaret bulunmakta, kuşak şeklinde iki yatay yolla (dizoma) iki ana bölüme (ya da kata) ayrılmış olan bu basamakların yelpaze şeklinde açılan radyal merdivenlerle kesildiği göze çarpmaktadır. 


Bu yüzyılda Anadolu kıyılarında İyon mimarlığı gelişmektedir. 
M. ö. 356 da Herostratos adında bir deli tarafından yakıldıktan sonra 
3 m. yüksekliğinde bir platform üzerinde, fakat arkayik tapınağın temelleri ve plânını aynen korumak suretiyle yeniden yapılmış olan Ffesos?- taki Artemis tapınağı (res. 247) ve onun önünde son zamanlarda kazılarak meydana çıkarılmış olan U plânındaki anıtsal! sunak, veya oranlarının ahengi ve işçiliğinin dakikliğiyle kendini belirten Priene'deki Atena tapınağı (res. 248) o dönemin başlıca dini yapıları olarak gösterilebilir. 
Ünlü mimar Piteos'un plânlarına göre yapılmış olan bu sonuncu tapınak 6 X ll sütunlu bir peripteros olup gerek plânında, gerek üst kısımlarında rasyonel oranlar göstermekte, meselâ tapınağın uzunluğu 100 
Attika ayağı, çella'sının uzunluğu 50 ayağı, tapınağın tüm yüksekliği ise 50 ayağı bulmaktadır. Taban çapının tam on misli olan sütun yüksekliği 43 ayak, saçaklık yüksekliği ise 7 ayaktır. Üst kısımlar mavi ve kırmızının baş yeri aldığı çeşitli renklerle boyanmıştı. 
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Fakat 4 üncü yüzyıl Anadolu yapılarının en önemlilerinden biri 
Karya satrapı Mavsolos'un kendisi ve karısı Artemisia için M.ö. 350 
yılına doğru Halikarnassos'ta (Bodrum) Piteos'un plânlarına göre (onun yanında bir de Satiros'un adı geçmektedir ) yaptırmış olduğu mezar anıtıdır (Mavsoleion) (res. 249). Likya binalarında ötedenberi kullanılan yüksek bir taş kaide (Ksantos'taki Nereid'ler anıtıyle karşılaştırınız : res. 215), etrafı İyon düzeninde bir galeriyle çevrili 

| gi mezar odası ve bu odayı 
örten basamaklı bir piramitten ibaret olan ve tüm yüksekliği 50 m. yi bulan i bu yapı piramidin tepesin- e ali . > de dört atlı bir savaş ara- 
&N bası, mezar odasının etrafında bir İriz, kaidesinin 
| en üst kısmında ise üst 


ml 


üste iki friz, sütunlar ara- 
İİ sında insan, aslan ve sfenks 
| heykelleri kapsıyordu. Bü- 
| yük bir kısmı bugün Londra'da British Museum'da bulunan bu heykel ve kabartmaları (Kentavros-Lapit, Yunanlı-Amazon savaşları, araba koşusu, ziyafet sahneleri) Skopas, 
Briyaksis, Timoteos ve 
Leohares gibi o çağın en ünlü heykeltraşları yap- 
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Res. 247 — Hfesos Artemis tapınağının mıştı. 
(M. Ça ncü a) kuzeye b Sidon'da kıral nekroköşesinin restitüe edilmiş şekli. 

polünde bulunmuş olan 
“ağlayan kadınlar” lâhti esas yapısı bakımından etrafında başları örtülü kadınların ağlaştığı kaideli bir tapınak-mezarı taklit etmekte, 


bu bakımdan Mavsoleion'la benzerlik göstermektedir (res. 250). 


Bu dönemde Anadolu'da İyon düzeninin yanında Dor düzeninin de revaçta olduğu kazılarak meydana çıkarılan Klaros'taki Apollon ve 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Res. 248 — Priene Atena tapınağının kuzey uzun tarafının eski durumu. Geride hellenistik çağa ait sunak görülüyor. 


Amizon'daki Artemis tapınağı açığa vurmaktadır. Bunlardan ilki aynı zamanda bir kehanet ocağı olduğundan çella'sının altında üzeri kemerli bir mahzene sahip bulunuyor ve orada bir kuyu ve bir omfalos taşı 


kapsıyordu. 

M.ö. 6 ncı ve Sinci yüzyıllarda bir orta avlunun etrafında gruplanan çeşitli mekânlardan meydana gelen, fakat ekser hallerde düzensiz bir plânda olan evler 4 üncü yüzyılda Hippodamos şehir plânının daha geniş ölçüde uygulanması sonunda düzenli şekiller almağa başlamaktadır. Bu hususta bize açık bir fikir veren Olintos evleri ekser hallerde güneyde bir giriş, onun gerisinde, etrafı bazan sütunlarla çevrili bir avlu ve bu avlunun kuzeyinde yapıyı baştan başa kesen ince uzun bir koridor (pastas) kapsamakta, evin en önemli mekânları bu koridora açılmaktadır. Genellikle iki katı olan bu evlere “pastas evleri” adı verilmektedir. Bu evlerin yanında dört tarafı sütunlu portiklerle çevrili bir orta avlu ve bu avluya açılan çeşitli mekânlardan ibaret “'peristihli evler”e de (fakat daha az sayıda) rastlanmaktadır. Anadolu”- 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Res. 249 — Halikarnassos'taki “Mavsoleion”un restitüe edilmiş şekli. 


da Larisa'da (Buruncuk) yapılan kazılarda meydana çıkarılmış olan “saray” kare bir avlunun etrafında megaron tarzında mekânları gruplandırmakta ve bazı mekânlar üzerinde ikinci bir kata sahip bulunmakta idi. 

Dördüncü yüzyıl, Yunan heykeltraşlığı için de önemli ir çağ olmuştur. 5 inci yüzyılın son yarısında heykellerde ya da tablolarda tanımlanan figürlerin çebhrelerinde içten gelen duyguların belirtilmesine başlanmış, tabiiliğe doğru gidilerek portre sanatının temelleri atılmıştı (meselâ Kresilas'ın Perikles portresi, bk. 
res, 176). Dördüncü yüzyılda ise, insanı inceleme konusu olarak ele alan sofizm ve herşeyden önce psikolojik sorunları gözönünde bulunduran Evripides tragedyalarının etkisiyle, heykeltraşlıkta realist bir akım başgöstermiş, bunun sonunda bugünkü anlamda bir portre sanatı vücut bulmuştur. Bu dönemde yalnız tanrılar için değil, fakat hayatta 


Heykeltraşlık 
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Res. 250 — Sidon (Sayda) lâhitlerinden: Ağlayan kadınlar lâhti. 


olan insanlar için de heykel dikmenin âdet oluşu bu gelişimde önemli bir rol oynamıştır. Bundan başka ölüler için dikilen heykellerde ya da bazan anıtsal şekiller alan mezartaşlarında da portre sorunlarıyla uğraşılmıştır. Bu dönem heykeliraşlarının belirli kişilerin fizyonomilerini realist bir surette tanımlamağa, yani eserle sahibi arasında bir ““benzerlik” elde etmeğe çalıştıklarını Ksenofon'un anlattığı ressam Parhasios'la Sokrates'in konuşmasından çıkarmak mümkündür. Bununla beraber bu benzerliğin ne dereceye kadar elde edilmiş olduğu hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Zamanımıza kadar gelen başlar ve büstlerin büyük bir kısmının şairlere ve filosoflara ait olduğunu görüyoruz. Bunların en tanınmışları arasında Atina'da Diyonizos tiyatrosunda durmuş olan ve büyük şair ve düşünürü bütün ağırbaşlılık ve görkemiyle tanımlayan Sofokles heykelinin Roma'da Lateran müzesindeki kopyası gösterilebilir (res. 194). 

Bundan başka Mitradates adında bir Pers tarafından o zamanın tanınmış portre sanatçısı Silanion'a yaptırılıp Akademia'ya adak edilen heykelin kopyaları olup üstadı biraz çatık kaşlı bir düşünür olarak gösteren Eflâtun büstleri (res. 241), veya Evripides'i (res. 195) melânkolik, insan kaçkını, kendi kendini kemiren bir kişi ya da Sokrates'i geniş çehresi, yassı burnu, küçük gözleri ve basık boynuyla bir Silen tarzında tanımlayan başları (res. 192) zikrolunabilir. 


Dördüncü yüzyılın ilk yarısında biri Sikyon'da, diğeri 
Attika'da olmak üzere iki büyük heykeltraşlık ekolü buluyoruz. 
Bunlardan birincisi Polikleitos geleneğini sürdürmekle beraber oranlarda bazı değişiklikler yapmakta, heykellere belirli bir derinlik ifadesi vermeğe çalışmaktadır. Bu ekolün ortaya koyduğu en önemli eserler arasında Roma'da Vatikan'da disk atan atleti ya da Hfesos'ta bulunan bir tunç atlet heykelini gösterebiliriz. Attika ekolüne alt eserler arasında ise Kefisodotos'un sağ kolunda Plutos 
(zenginlik) çocuğunu taşıyan heybetli Firene (barış) heykelini (res. 251) zikredebiliriz. 


Bu yüzyılın ortalarına doğru başlı başına bir üslüp yaratmış olan sanatçılar arasında 
Res. 251 — Kefisodotos'un “Eirene” hem ressam, hem de heykeltraş 

heykeli. Kolunda “Plutos” çocuğunu olan Eviranor yada mermer taşımaktadır. işçiliğinde pek ileri giden Praksıteles önemli bir yer almaktadır. 

Sofizmin etkisi altında sofuluğun azaldığı bu dönemde Praksiteles genç tanrıları insanlaştırmış ve bunları belirli bir iş yaptıkları bir anda tanımlamağa önem vermiştir. Meselâ bu heykeltraşın genç Apollon heykeli elinde tuttuğu şişle ağaca tırmanmakta olan bir kertenkeleyi öldürmek üzere bulunmakta, genç Hermes (res. 252 sol) ise kolunda taşıdığı Diyonizos çocuğuna bir üzüm salkımı uzatmakta ve çocuğun bu sal-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Res. 252 — Solda: Praksiteles'in kolunda Diyonizos çocuğunu taşıyan Hermes heykeli. Sağda: Praksiteles'in Knidos için yapmış olduğu Afrodit heykeli. 


kımı kapmak için çırpınmasından haz duymakta, ya da aynı sanatçının Knidos şehri için yapmış olduğu Afıodit heykeli (res. 252 sağ) tanrıçayı soyunduktan sonra hamama girmek üzereyken tanımlamaktadır. Bir Yunan orijinali olduğu anlaşılan Hermes heykeli hariç, Romen kopyalar şeklinde bize kadar gelen bu heykeller Praksiteles'in mermeri işlemekte büyük bir virtüoziteye sahip olduğunu, körpe ya da olgun erkek ve kadın vücutlarının tüm güzelliklerini açığa vurmakta büyük bir yeteneğe malik olduğunu açığa vurmaktadır. 


Atinalı olması muhtemel olan Leohares güzellik, ağırbaşlılık ve görkemleriyle göze çarpan, aynı zamanda zarif bir vücut ve hafif bir yürüyüş tarzı gösteren tanrı heykelleriyle ün kazanmıştır. Bu sanatçnın bugün Roma'da Vatikan'da duran Apollon Belvedere heykeli 


428 EGE VE YUNAN TARİHİ 


(res. 253), bir Yunan orijinali olmamakla beraber, Rönesanstan zamanımıza kadar ününü korumuştur. Vücut yapısı ve hareket bakımından aynı özellikleri “Diane de Versailles” adını taşıyan ve halen Paris'te Luvr müzesinde duran bir Artemis heykeli taşımaktadır. 


Attika üslübunu Peloponnes üslübuyla karıştırdığı anlaşılan Paros'lu 
Skopas heykel ve heykel 
“8 gruplarında tanrıları ya e İ i da insanları ekser hallerde 
 R hiddet ve cezbeye kadar varan şiddetli hareket ânlarında tanımlamış, bunların o esnada durdukları 


a m—i İME”# © maddi ve manevi acıları ii | “  çehrelerinde belirtmekte 
A büyük bir yetenek göster- 
ER ii miştir. Bu sanatçının da 

a orijinal eserleri, yukarda nn Vİ (s. 418) zikrettiğimiz Tepr “© gea'daki Atena Alea tapı- 
| — Ri nağı alınlık heykellerine 
e © © ait bazı başlar ve Mavso- i i z ğ leilon frizlerine ait bazı e | Ri li levhalar müstesna olmak 
, 000 | üzere, bize kadar gelme- e iv b. miştir. Çok zedelenmiş 


e -i olan Tegea başları basık 
Res. 253 — Leohares'in “Apollon” heykeli 
(Belvedere Apollon'u). 


ve köşeli şekilleri, derin gözleri ve hafif açık ağızlarıyle dikkati çekmekte, çehrelerinde korku ya da acı duygularını açık bir surette belirtmektedir. Halikarnassos'taki Mavsnleion'a ait Yunanlılara Amazon'ların savaşını tanımlayan bazı kabartma levhalar vücutların eksenleri etratında burkulmasıyle elde edilen sert hareketlerinden, çehrelerindeki patetik ifadelerinden, bir Yunanlı'ya tekme atan veya ata ters binen Amazon'larda olduğu gibi, orijinal motiflerinden ötülü bu sanatçının elinden çıkmış eserler ularak kabullenebilir (res. 254). 
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Karyalı olduğu anlaşılan, fakat uzun süre Atina'da çalışmış olan Briyaksis anıtsal tanrı (meselâ İskenderiye'de duran Sarapis heykeli) (res, 242) ve hükümdar heykelleriyle (meselâ Selevkos 1 in portre heykeli) ün kazanmıştır. Bu heykeltraş da Halikarnassos'taki Mavsoleion'da çalışarak kaide frizlerinden bazılarını ve birtakım heykeller vücude getirmiştir. Heybetli vücudu, bol kumaş kitlelerinden meydana gelen elbisesi ve esrarlı bakışlarıyla doğulu bir hükümdar tipini temsil eden ve Mavsolos'a ait olması ihtimal dışı bulunmayan bir erkek ve aynı üslüpta, fakat daha küçük boyda işlenmiş bir kadın heykeli (Artemisia ?) Briyaksis'e maledilebilir (res. 255). 


Res. 254 — Halikarnassos Mavsolelon'u kaide frizlerinden: Yunanlı'- larla Amazon'ların savaşı. Levha Skopas'a maledilmektedir. 


Bu birinci eserlerin yanında halk sanatı çerçevesine giren eserler de vardır ki, bunlar arasında Atina'da 5 inci yüzyıl geleneğini sürdüren mezar stellerini zikretmek gerekir. Bunlar bazan arşitektonik çerçeveli derin höcreler içine yerleştirilmiş anıtsal figürler kapsamakta, bu figürler ise birçok hallerde büyük heykeltraşların etkilerini açığa vurmaktadır. 


Dördüncü yüzyılın resim sanatı hakkında esaslı bir fikir edinemiyor, yalnız bu dönemde bütün duvarları kaplayan dekoratif nitelikte büyük panoların yerine resmi ya da özel binaların duvarlarına asılan daha küçük ölçüde tabloların geçtiğini ve bu tablolarda ateşte yumuşatılmış balmumu özlü boyaların tahta ya da mermer düzeyler üzerine saptanması usulünün uygulandıgını görüyoruz. Bu yüzyılda ün kazanan Attika-Tebai veya Sikyon 


Resim sanatı 
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Res. 255 — Halikarnassos Mavsoleion'una ait iki heykel (Mavsolos? 
Artemisia ?). 


(en ünlü ressamı Pamfilos) resim ekolleri hakkındaki bilgimiz bazı eski yazarların kısa açıklamalarından ibaret kalmaktadır; çünkü bu iki ekole ait hiçbir eser bize kadar gelmemiştir. Bununla beraber bu tabloların yankılarını Roma duvar resimlerinde de bulmak mümkün oluyor. 


Vazo sanayiinde ön safta gelen Atina bu dönemde kırmızı figür tekniğine beyaz ve altın yaldızı gibi başka renkler katmak suretiyle daha alımlı görünmek istemekte, figürlerde derinlik ve perspektife önem vermekte, figürlerin sayısını arttırmakta, çehreler patetik bir 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Res. 256 — Solda: bir Attika vazosu (lekitos) üzerinde düğün sahnesi, ortada koltukta gelin, solda Afrodit ve Eros'lar. Sağda: Aşağı İtalya lüks vazolarından; bir Satir oyununa hazırlık. 


ifade, hareketler canlılık, hattâ şiddet kazanmakta, kontur hatları büyük bir ustalıkla çizilmektedir (res. 256 sol). M. ö. 380 den başlayarak en çok güney Rusya ve Kirene'ye ihraç edildikleri anlaşılan Atina vazoları yeni bir plâstik-lineer üslüp göstermekte, bu üslübun 4 üncü yüzyılın son yarısında daha yumuşak, daha “ressami” bir karakter takındığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber gerek teknik, gerek polikromide elde edilen bazı yeniliklere rağmen Atina vazoları yavaş, fakat sürekli olarak gerilemiş, Peloponnes harbi sonunda bütün piyasa- ların kapanması üzerine büsbütün ortadan kalkmıştır. 


Aşağı İtalya'da, en çok Apulya'da başlangıçları 5 inci yüzyıla dayanan, fakat en çok 4 üncü yüzyılda gelişen ve Attika vazolarını 


432 EGE VE YUNAN TARİHİ 


örnek alan bir vazo endüstrisi başlamıştır. Bu vazolar pek erken Attika'nın etkisinden kurtularak yepyeni bir gelişim geçirmeğe başlamış, büyük şekilleri, ekserisi tiyatro sahnelerini tanımlayan ve çeşitli tabakalara ayrılmış türlü durumlar gösteren insan figürlerinin yanında mimarlık resimlerine de yer veren büyük kompozisyonları, göz alıcı polikromileri ve zengin bezemeleriyle dikkati çekmeğe başlamışlardır (res. 256 sağ). Bu vazo sanayiinin Aşağı İtalya'da ne kadar sürdüğünü kesin olarak bilmiyor, yalnız bunların bütün bu bölgenin M. 6. 3 üncü yüzyılda Romalr'ların eline geçmesi üzerine ortadan yavaş yavaş kalkmağa başladığını saptıyoruz. 


SEKİZİNCİ BÖLÜM 
HELLENİZM ÇAĞI 
(M.ö. 330-30) 


BÜYÜK İSKENDER DEVLETİ 


Büyük İskender'in P üyük İskender'in (res. 257/58, 262) adı, bir tarihçinin üyü ender'in karakteri ve (o dediği gibi, dünya tarihinde bir dönemin sona erdiğini başlangıçları (o ve yeni bir dönemin başladığını ifade eder. Bu kıralın yalnız İ3 yıl süren saltanatına toplu olarak bakacak olursak ; Hindistan içerlerine kadar giren Makedonya-Yunan ordularıyle birlikte Yunan kültürünün de doğuda geniş bir alana yayılmış, gerek doğu, gerek batı kültürlerinin ilerde geçirecekleri gelişim için bir temel hazır- 
“lamış olduğunu görürüz, Perslerle Yunanlı'ların ilk kez ilişki kurmalarmdan beri ortaya çıkan, sonraları yüzyıllarca her iki kavmi meşgul eden/(İoğu-ba batı sorununun, , çözülmesi, 4 üncü yüzyılda siyasal ve ekonomik alanlarda başgösteren olaylar yüzünden, kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmişti İşte bu işi İskender başarmıştır. İskender'in bu kadar kısa bir zaman içinde kazanmış olduğu akıllara hayret veren başarıları bu kıralın dehası, enerjisi, askerlik ve siyaset alanlarındaki yeteneğiyle açıklanabilir. İskender'in dehası genellikle tanınmış olmakla beraber gerek kişiliği, gerek ortaya koyduğu eser hakkında türlü hükümler veıilmektedir. Bazı tarihçiler İskender'i bir Yunanlı, diğerleri ise yunanlılaşmış bir barbar saymakta ve eserini kâh dünya siyaseti, kâh Yunan şehir devleti açısından eleştirmektedirler. Bunlardan bazıları İskender'in dehasını, tüm ihtirasları ve taşkınlıklarıyle birlikte, anasın- dan miras aldığını ve birbiriyle çelişen birtakım ahlâk unsurlarının bir kişide toplanması ve birleşmesi sayesinde bu kadar büyük işlerin bu kadar kısa bir zaman içinde yapılması mümkün olduğunu; /başkaları ise İskender'in en çok son yıllarında yaptığı aşırı taşkınlıkların yine irsiyat kanunlarına maledilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. İşte bundan ötürü bugün de, Eski Çağda olduğu gibi, İskender hakkında verilen hükümler pek çeşitli ve bazan birbirine karşıttır. 


İskendet M. ö. 356 yılında doğdu. Anası İlliryalı prenses Olimpiyas'tı. Genç prens büyük bir özenle büyütüldü ve 13 yaşına gelince kendisine öğretmen tâyin olunan Aristo sayesinde Yunan kültürünü 


Ege ve Yunan Tarihi, 28 
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benimsedi; Yunan şiiri ve en çok Homeros destanlarına karşı büyük bir sevgi duydu. İskender pek erken olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu açığa vurmağa başladı. Nitekim babası Filip Bizantiyon seferine ' gittiği zaman 16 yaşındaki İskender'i kıral nâibi yapmıştı. Bu fırsattan faydalanan genç prens Trak kabilelerine karşi haşarılı bir sefer yaptı ve Trakya'da kendi adını taşıyan bir şehir kurdu. Henüz 18 yaşında iken Haironcia muharebesinde büyük yararlıklar gösterdi ve ordunun sevgisini kazandı. Babası Filip'in bu muharebeden az sonra generallerinden birinin kızı Kleopatra ile evlenmesi üzerine anasiyle birlikte babasına gücenerek Epeiros'a gitti ve oradan İllirya'ya geçti; fakat kısa bir 
süre sonra babasıyle barışarak Makedonya'ya geri döndü. Yilip'in 336 
yılında Aigai'da öldülülmesi üzerine askerler, arasındaki ünü sayesinde ordu toplantısı tarafından kıral ilân edildi İskender'in ilk işi hasımlarını ortadan kaldırmak, bu suretle içte bir taht kavgasını önlemek oldu. 
Babasının katillerini de cezalandırdı. Fakat babasının ölümü İskender'i bir süre için Asya seferinden alakoydu. Çünkü yeni kıral 20 yaşında tecrübesiz bir gençti; babasının siyasetini başarıyle sürdürüp sürdüremiyeceği henüz bilinmiyordu; bundan başka kırallığın sınırları güven altında değildi; Yunanistan'da için için bir kaynaşma vardı. Atina'da Demostenes yine hegemonya hülyaları peşinde koşmağa başlamıştı. 
Onun için İskender hiç vakit kaybetmeksizin ordusuyle Yunanistan'a | 


irdi, Tesalya birliğinin başkanı seçildikten sonra Korint'te toplamış olduğu Hellen birliği sinhedrion'unda bu birliğin 


karşı yapılacak seferin başkomutanı seçildi İşte bu suretle İskender 


Ae nr erer ram yam m 


. hegemon'u ve Pers'lere 


Yunanistan'ı ikinci kez Makedonya hegemonyası altına alıyor ve Asya seferini yeniden, canlandırmış oluyordu (336). Fakat Spartalı'lar bu kez kararlaştırdığı seferin dışında kaldılar. 


n a, İskender Anadolu'ya geşmeden—önce kuzeyde Makerakya ve İllirya i gi e l ği İ donya için sürekli bir tehlike olan Trak kabilelerine 


seferleri karşı bir sefer yapmağı uygun gördü (335). Ordusunu 

önceden hazırlamak ve donatmak, keşfe önem vermek, taktik alanında ustaca manevralar yapmak, araziden faydalanmak ve tam zamanında taarruza geçmek suretiyle Şipka boğazı'nı aşarak Tuna ülkelerinde ilerledi. Tuna ağzına gelen donanmasıyle sıkı bir işbirliği yapmak suretiyle Tribal'lerin gücünü kırdı ve bunların Makedonya egemenliğini tanımalarını sağladı. Ondan sonra ayaklanan İlliryal'lar . üzerine, 


Pellion geçidini aşmak suretiyle, yürüdü ve kanlı savaşlar yapmak 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zorunda kaldı. İskender'in İllirya dağlarının ötesinde ölmüş olduğu söylentisi Yunanistan'a ulaştıkta bu ülkede Tebai ve Atina'nın idare ettiği bir isyan patlak verdi. M. ö. 336 da Pers tahtına çıkan Dareios HI Atina'ya tekrar altın akıtmağa başlamış ve bu parayle İDemostenes Tebailıları Makedonya'ya karşı ayaklandırmıştı. Fakat İskender büyük bir hızla (günde milin — e 
30 km. kattettiği bildiri- 


iyor) Yunanistan'a girdi 


ve Tebai önünde göründü, e şehri hücumla zaptederek tamamiyle o tahrip etti; 
şehrin halkı ya öldürüldü, . 
ya da köle olarak dış ül- © kelere satıldı. Yalnız şair 
Pindaros'un evi, İskenderin buyruğu ile, korundu (335). Atina'ya karşı ise kıral pek yumuşak davrandı; yalnız Makedonya aleyhatarı 10 hatip ve komutanın teslimini istedi ise de bundan da bir süre sonra vazgeçti. İsken- : < der'in bu hareketinde Ati- © © » — 
na kültürüne olan sevgisi © li 7 
ve bu devletin güçlü do- 


nanması etken olmuş olsa 


Emel 


gerektir. Res. 257 — Büyük İskender'in portre başı i (Bergama'da bulusmuştur). 


Asya seferi. İki Birlik antlaşmasına uymayan şehirlerin ne suretle tarafın gücü ve harp <eZalandırılacağını açıkça gösteren Tİebai'ın acıklı plânları sonucundan sonra Yunanistan tekrar sükün buldu. 
Bunun üzerine İskender Makedonya'ya geçerek Asya 

seferi için hazırlıklarda bulunmağa başladı. 
Birbiriyle çarpışacak olan iki taraf arasında oldukça büyük ayrılıklar vardı. Pers kırallığının başında yetenekli bir hükümdar olduğu anlaşılan Artakserkses Ohos'un katlinden sonra tahtâ çıkmış ve o 
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zamana kadar hiçbir alanda kişiliğini gösterememiş olan Dareios 111 
Kodomannos vardı. Pers kıralı geniş ülkesinde pek büyük kuvvetler toplayabilirdi. Nitekim içinde ücretli Yunan erleri ve subaylarından başka (meselâ Rodoslu Mentor ve Memnon kardeşler) Pers'ler ve Med'ler gibi savaşçı birliklerin yer aldığı Pers ordusu sayıca Makedonya ordusundan çok üstündü. Bununla beraber Pers ordusu için bazan verilen milyonluk rakkanıları hayal mahsulü olarak kabullenmek gerekir. 
Fakat Persler aynı zamanda 400 kadar Fenike ve Mısır gemisinden meydana gelen donanmalarıyle Akdeniz'e egemendiler. 


nie ağı aza, 


2 ağ ri Mİ x a dr j mağ iş ” a i 


Res. 258 — Sidon (Sayda) lâhitlerinden: “İskender lâhti” üzerinde İskender'i savaşırken tanımlayan kabartma. 


Makedonyalı'ların başında ise son derece cesur, atılgan ve yetenekli bir kıral ve bu kıralın yanında, başta Parmenlion olmak üzere, birtakım tecrübeli generaller vardı. Ordu genç ve dinç erlerden meydana geliyor, o çağın en modern silâhlarına ve türlü yardımcı araçlarına sahip bulunuyor, aynı zamanda çok iyi teşkilâtlandırılmış irtibat servisleri kapsıyordu. 
Yunanistan'ın durumu İskender'i Makedonya'da general Antipatros'un komutasında 12000 piyade ve 1500 süvariden ibaret bir kuvvet bırakmağa mecbur kılmıştı. Anadolu'ya geçirilen ordu ise 30000 piyade ve 
5000 süvariden ibaretti. Korint birliği ayrıca 7000 piyade ve 600 süvariden meydana gelen bir kara ve 160 gemilik bir deniz kuvvetini İskender'in buyruğuna vermişti. Orduya katılan başka Yunanlı birlikler arasında 1500 Tesalya süvarisi en çok zikre değer. Fakat Yunan kuvvetlerine fazla güvenmek caiz olamazdı. Mali güç bakımından Makedonya Pers kırallığına kıyasla pek fena durumda idi. Pers kırallarının hazinelerinde biriktirmiş oldukları büyük altın ve gümüş stoklarına karşılık Makedonya'nın hazinesi boşalmış, hattâ devlet borca bile girmişti. Fakat para hususuna İskender fazla önem vermiyor, zaptedeceği ülkelerin ordusunu besliyebileceğini umuyordu. 

İskender ihtiyatlı bir harp plânı uygulamak zorunda idi. Makedonyalı'lar için asıl büyük tehlike ordu Anadolu'ya geçtikten sonra denizlere egemen olan Perslerin Yunanlılarla birleşmesiydi. Gerçi Makedonya'da bir kuvvet bırakılmıştı; fakat bu yeter derecede değildi. 
İskender'in ilk işi Perslerin deniz egemenliğini önce zayıflatmak, sonra da büsbütün ortadan kaldırmak olmalıydı. Bunun için Pers donanma üslerini birer birer karadan zaptetmek, yani ilk önce Anadolu, sonra da Suriye, Fenike ve Mısır kıyılarını ele geçirmek gerekiyordu. 
Ancak ondan sonra Pers ülkesinin iç bölgeleri istilâ edilebilirdi. 


ve , M.ö. 334 yılı ilkbaharında İskender, öncü kuvvetadolu ve doğu 
Akdeniz ülkeleri. |crin Çanakkale boğazı'nın Anadolu kıyısında kurmuş nin zaptı oldukları köprübaşı sayesinde, kayıp vermeksizin Anadolu'ya ayak bastı. Pers donanması Makedonyalı'- ların boğazı geçmesini önlemek için hiçbir teşebbüste bulunmadı. 
İskender Truva'yı ziyaret ettikten ve hayranı olduğu Ahhillevs'in mezarına bir çelenk bıraktıktan sonra Anadolu topraklarında ilerlemeğe başladı. Pers satraplarının Zeleia'da topladıkları harp meclisinde Memnon İskender'i tahrip görmüş Anadolu içerlerine çekmek ve bu arada donanma sayesinde savaşı Yunanistan'a kaydırmak gibi akıllıca bir teklifte bulundu; fakat bu teklifi Pers'lere kabul ettiremedi. Satraplar Granikos? (Bigaçay) un doğu kıyısında, birliklerinin harekâtı için hiç te elverişli olmayan bir yerde mevzi aldılar. 

Bu durum karşısında İskender ordusunu hemen savaş düzenine soktu, Bu muharebede de “çarpık savaş düzeni”ni uygulayarak sağ kanattaki süvarilerle çayı geçerek Pers süvarisinin üzerine büyük bir şiddetle saldırdı ve karşısındaki birlikleri bozguna uğrattı. Bunun üzerine merkezdeki falanks'ların daha ağır bir tempo ile ilerlemesi, sol kanatta Parmenion süvarilerinin harekete geçmesi ve karşı kıyıya ulaşması ve Pers kuvvetlerini yandan vurması üzerine savaş kazanılmış oldu (334) (res. 259). İskender Pers süvarilerini bir süre izledi. Esir aldığı Yunanlı erlerin 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bir kısmını öldürttü, bir kısmını ise ağır işlerde çalıştırılmak üzere Makedonya'ya gönderdi. Çünkü bunlar birlik kararlarına aykırı olarak düşman ordusuna katılmışlardı. Kıral Akropol'de teşhir edilmek üzere 

300 kadar savaş gömleği ve aracını Atina'ya gönderdi. Bu suretle bu 
- zaferi Korint birliğinin zaferiymiş gibi göstermeğe çalıştı. Bu galibiyet Anadolu'nun batı kıyılarındaki başlıca limanların (bu arada Efesos'un) ve iç şehirlerin (bu arada Sardes'in) İskender'in eline geçmesine yol açtı. 
Makedonyalı'lar yalnız Miletos ve Halikarnassos'ta mukavemetle karşılaştılarsa da bu şehirleri de büyük kayıplara uğramaksızın zaptettiler. 


Korint birliğinin komutanı olarak Anadolu'ya geçmiş olan İskender orada Makedonya kıralı gibi icraata başladı. Makedonyalı subayları “satrap” ünvanıyle fethedilen şehirlerin başına geçirdi, Pers hazinesine alt topraklara el koydu ve Pers zamanındaki vergileri toplatmağa başladı. Her nekadar işgal edilen Yunan şehirlerine özgürlük ve otonomi verdiyse de bunları Korint birliğine sokmayıp daha o zamanlar bir Asya kırallığı niteliğini takınmağa başlayan Makedonya devletine kattı. Bundan sonra İskender kuzeye, yani Anadolu içerlerine girerek 334/33 kışını Frigya şehirlerinden Gordion'da (Sakarya üzerinde Yassıhöyük) geçirdi. 


O esnada Pers kıralının Memnon'u donanmanın başına geçirmesi ve harbi Yunanistan'a kaydırmak istemesi İskender için büyük bir tehlike doğurdu. Fakat Sakız'ı zapteden Memnon Midilli'de bir hastalıktan ölünce bu tehlike kendiliğinden ortadan kalktı. Çünkü bir süre sonra Pers kıralı bu dâhi Yunanlı'nın plânlarından vazgeçecek ve İskender'e karada karşı koymak üzere ordunun sevk ve idaresini doğrudan doğruya eline alacaktı. 


333 yılı ilkbaharında İskender Gordion'dan hareket etti, Ankira 
(Ankara) üzerinden güneye inerek Toros'ları aştı. Dareios'un komutasında büyük bir Pers ordusunun Amanos (Nur) dağları'nın gerisinde, Sohoi ovasında bulunduğunu haber alır almaz kıyıyı izleyerek İskenderun dolaylarına geldi; burada Beylân geçidinden Suriye ovasına inmek üzereydi ki, İskender'in kendisiyle karşılaşmak cesaretini gösteremediğini zanneden Pers kıralının Makedonya ordusunu bulmak üzere Amanos'un kuzey geçitlerinden Kilikya'ya girmiş olduğunu ve güneye doğru ilerlediğini öğrendi. İşte bu suretle iki ordu, aralarındaki Amanos'lardan ötürü, farkında olmaksızın birbirinin yanından geçmiş, 


Persler kuzeyde, Makedonyalılar ise güneyde kalmışlardı (res. 260). 
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Res. 260 — İssos muharebesinden önce iki ordunun hareketini gösteren harita, 


Geri çekilme yollarının kesilmiş olduğunu gören İskender hemen geri dönerek kuzeye doğru ilerlemeğe başladı. 

İki ordu İssos yöresinde Pinaros çayı (Deliçay?) kenarında ters cephelerle, yani Dareios Anadolu'dan, İskender ise Suriye'den geliyormuş gibi, karşılaştılar (res. 261). Bu muharebede de çarpık düzeni uygulayan İskender'in sağdaki taarruz kanadıyle karşısında bulunan ücretli Yunan askerlerini dağıttıktan sonra sola doğru kıvrılarak Pers kıralının bulunduğu merkeze saldırması ve Pers kıralının vakitsiz telâşa kapılarak firara başlaması (res. 262), Parmenion'un idaresindeki sol kanatta ise şiddetli süvari çarpışmalarını Makedonyalı'ların kazanması üzerine Pers ordusu büyük bir yenilgiye uğradı (333). İskender dağılmış olan düşman birliklerini karanlık basıncaya kadar izleyerek yok etti. Pers ordusunun tüm ağırlıklarını, Dareios'un anası, karısı ve çocuklarını esir aldı. Yalnız bazı ücretli Yunanlı birlikler kendilerini kurtarabildiler. 

Yunan dünyasında derin yankılar bırakan bu parlak başarı- dan sonra İskender, gerisinde yapılacak herhangi bir hareketten korkmaksızın, Asya içerlerine, yani Pers kırallığının kalbine gire-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Res. 262 — İskender'in Dareios'la karşılaşmasını tanımlayan “İskender mozayiki”nden iki parça: Yukarda İskender; aşağıda Dareios. 


HELLENİZM ÇAĞI 443 


bilirdi. Fakat Makedonya kıralı Pers donanmasını üssüz bırakmak için kıyıları fethetme plânından vazgeçmedi. Aynı zamanda İssos muharebesinden sonra kendisini yalnız öç seferinin başkomutanı değil, fakat bir “Asya kıralı” saymağa başladığından Darelos'un pek elverişli şartlarla yaptığı barış teklifini reddederek Suriye üzerine yürüdü ve Fenike kıyılarını zaptetti. Yalnız ada üzerinde tahkimli bir şehir olan Tiros (Sur) mukavemet gösterdi, fakat 7 aylık bir kuşatmadan sonra o da hücumla zaptedildi (332). Bu kuşatmada İskender'in ordusunda bulunan mühendisler şehri bir setle karaya bağlamak ve surlarını yavaş yavaş tahrip etmekte büyük ustalık gösterdiler. Tiros'un ele geçirilmesinin asıl önemli sonucu bir taraftan Fenike ve Kıbrıs gemilerinden meydana gelen Pers donanmasının Makedonyalı'lar tarafına geçmesi, diğer taraftan İskender'in Gaza'da (Gazze) hafif bir mukavemet gördükten sonra, Mısır kapılarına dayanması oldu. 


Mısırın zaptı İskender için önemliydi; çünkü bununla Pers'lerin son deniz üssü Makedonyalı'ların eline geçecek ve bu verimli ülkenin ürünlerini Yunanistan'a göndermek suretiyle burasının tarafsız kalması sağlanabilecekti. Uzun zamandan beri Pers egemenliği altında bulunan Firavunlar ülkesi hiçbir mukavemet göstermeksizin İskender'e teslim oldu. İskender din alanında gösterdiği tolerans ve Apis öküzüne kestiği kurbanlar sayesinde Mısır'lıların kalplerini fethetti. Fakat başkentlerden Memfis'te bu Mısır törenlerinin yanında Yunan tarzında 
spor, şiir ve müzik yarışmaları da yapılmasını ihmal etmedi. Kıral 331 
kışında ülkenin kuzey kıyısında, üzerinde sonraları ünlü fener kulesi yükselecek olan Faros adasıyle Mareotis gölü arasında, Nil'in ağızlarına yığdığı çamurlardan etkilenmeyecek bir yerde, yeni bir şehir kurdu. 
Aleksandreia (İskenderiye) adını alan, plânı Hippodamos sistemine göre çizilen ve bir Yunan polis'i şeklinde teşkilâtlandırılan bu şehir elverişli coğrafya durumundan ötürü, kısa zamanda büyük bir gelişim geçirdi ve Yunan kültürünün Mısır'a girmesinde başlıca rolü oynadı. 


NM .. İskender'in Mısır'da iken stratejik plânları dışında, Siva vâhası gezisi | | çöl ortasında bulunan ve ötedenberi tanınmış bir kâhinlik ocağına sahip olan Amon tapınağının bulunduğu Siva vâhasına yapmış olduğu romantik bir gezi, gerek kendisinin, gerek ordusunun üzerinde bıraktığı manevi etkilerden ötürü, zikre değer (331 yılı baş- 


langıcı). Makedonya kıralı bu akınıyle Dareios'a karşı ikinci bir muhare- 


Res. 263 — İtalyan ressamı Pietro da Cortona'nın (1596-1669) İskender'in Dareios'la çarpışmasını tanımlayan tablosu (Roma). İskender mozayikinin keşfinden önce yapılmış olmakla beraber onunla dikkate değer bir benzerlik göstermektedir. 
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beye tutuşmadan önce kâhinden geleceği öğrenmek ve elverişli bir cevap almakla yaptığı sefere dini bir karakter vermek istemiş olsa gerektir. Gerçi İskender kâhinden aldığı cevabı bir sır olarak bütün ömrü boyunca saklamış ve ondan hiçbir kimseye bahsetmemiştir. Fakat Amon rahibinin İskender'i tapınak avlusunda ve adamlarının yanında, Mısır âdetlerine uygun olarak, “Amon'un oğlu” olarak selâmlaması bir taraftan bu hükümdarın kendisinin bir tanrı olduğuna inanç getirmesine ve kendisine ya da babasına resmen tapınılmasını istemeksizin bu inancı hayatının sonuna kadar korumasına, diğer taraftan etrafındakilerin ve hattâ tüm ordusunun bu inancı kendisiyle paylaşmasına yol açtı. Bu olayın Yunanlılar üzerinde de derin bir etki yaptığını Miletos yöresinde Didima'daki kâhinin, uzun bir süküttan sonra, dile gelerek İskender'i “Zevs'in oğlu” olarak selâmlaması gösterir. 


İskender Mısırı yeniden teşkilâtlandırdıktan ve bu rebesi ve Ön Asya arada mülki idareyi iki Mısırlı'ya, askeri idareyi ise bir ülkelerinin zaptı Makedonyalı'ya verdikten sonra 331 yılı ilk baharında harekete geçerek Pers kıralıyle kesin sonuçlu bir muha- 


Gavgamela muha- 


rebe vermek üzere, Suriye üzerinden Mezupotamya'ya girdi. Tapsakos mevkiinde Fırat'ı aşarak Yukarı Mezopotamya'da ilerledi, Dicleyi de geçtikten sonra Dareios'un ordusuyle bulunduğu Arbela (Erbil) yöresinde Gavgamela ovasına ulaştı. Burada yapılan bir meydan muharebesinde (res. 264) İskender, Pers ordusunun Makedonya ordusundan 
üç misli daha güçlü olmasına, yanları bıçkılı 200 savaş arabası ve 15 
Hint fili kapsamasına rağmen, eski taktiğini kullandı. Yani sağ kanattaki süvarileri öne sürerek karşısındaki düşman hatlarını yardıktan sonra merkezde bulunan Dareios'un üzerine saldırmak ve kıralı yine firar etmek zorunda bırakmak suretiyle, parlak bir zafer kazandı. Gerçi Parmenion'un komutasındaki sol kanat üstün düşman kuvvetleri karşısında sıkışık bir duruma düşmüş, fakat Tesalya süvarisinin kahramanca savaşması sayesinde bu durumdan kendisini kurtarabilmişti. 
Bu yenilgi üzerine Pers ordusu darmadağın oldu. İskender doğuya doğru kaçmakta olan Dareios'u büyük bir hızla izlemekle beraber ele geçiremedi. Kıral doğudaki dağlar üzerinden İran'ın yüksek yaylala- 


rına kaçmıştı. 


Gavgamela muharebesinden sonra ordusu tarafından “Asya kıralı” ilân edilen İskender tüm Mezapotamya'yı ele geçirdi, Babil'e girdikten sonra oradaki rahipler tarafından ülkenin meşrü hükümdarı olarak 


446 EGE VE YUNAN TARİHİ 


selâmlandı. İskender bu başkentte ilk kez Mazaios adında bir Pers'i satrap tâyin etti, fakat yanına askeri komutan olarak bir Makedonlyı koydu. Bu suretle kıral daha o zamanlar Makedonyalı'larla Pers'- leri uzlaştırmak isteğinde olduğunu açığa vurmuştur. Mezapotamya”- dan İran'a giren İskender Pers kırallığının başkentlerinden Susa, Persepolis ve Pasargad'ı işgal etti, bu saraylardaki hazinelere el koydu. 
Kserkses'in Yunanistan'da yapmış olduğu tahribata karşılık Persepolis saraylarını ateşe verdi. 


Aynı zamanda Yunanistan'dan iyi haberler geldi. Ötedenberi İskender aleyhinde çalışmış ve Yunanistan'ın bir kısmını ayaklandırmış olan Sparta kıralı Agis 331 sonbaharında Antipatros tarafından Megalopolis'te büyük bir yenilgiye uğratılmıştı. Korint sinhedrion'unun Spartalrları cezalandırma işini İskender'e bırakması üzerine İskender'in kararıyle Spartalı'lar birliğe girmek zorunda kaldılar. 
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Res. 264 — Gavgamela muharebesinin çöşitli evrelerini tanımlayan kroki. 
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İskender 330 ilkbaharında İran'ın kuzey bölgelerine girerek Ekbatana şehrini işgal etti. Ordusunda bulunan Yunan erlerini terhis etmek, bunları birçok para ve armağanlarla yurtlarına göndermek suretiyle “Panhellen öç seferi”nin sona erdiğini resmen ilân etti. O andan başlayarak İskender öç seferinin komutanı olmaktan çıkmış, “Asya kıralı” olarak fetihlerde bulunmağa başlamıştır. İskender daha hâlâ kaçmakta olan Pers kıralını izlemeğe koyuldu; fakat kıralı Hazer denizi güneyinde ancak ölü olarak ele geçirebildi. Bahtsız Dareios yolda, meiyetinde bulunan Baktriyan satrapı Bessos tarafından öldürülmüştü. 
Bu olay İskender'in hayatında bir dönüm noktası olmuş, o andan itibaren genç kıralın Pers tahtının meşrü mirascısı olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. 


İskender'in M. ö.330 ile 327 yılları arasında doğu İran 


Doğu İran ve Orta j , ği ve Orta Asya'da yaptığı savaşlar Pers kırallığının doğu 


Asya ülkelerinin zaptı satraplıklarını ele geçirmek amacını güdüyordu. Bütün 


bu savaşlar çok güç koşullar altında yapılmıştır. Çünkü bu ülkelerde oturan insanlar son derece cenkçi idiler. Bunlar pek erken kabullendikleri Zaratuştra dininden ötürü dinsel ve ulusal duygularını pekiştirmişlerdi. İskender çok engebeli olan bu ülkelerde ağır silâhlı bü: yük ordularla iş görülemiyeceğini, ancak çete harbi yapmakla başalııya ulaşılabileceğini takdir ederek ordu teşkilâtında büyük değişiklikler yaptı, süvari alaylarını daha küçük birliklere lohos'lar, 329 dan sonra hipparhia'lar) ayırdı; düşman süvarilerini örnek alarak ok ve kargı atan süvari kıtaları meydana getirdi. Piyadeye, mümkün olduğu kadar çabuk manevra yapabilmesi için, hafif silâhlar verdi; ağır silâhlıları ise kalelerin ve ülkelerin işgali işlerinde kullandı. Diğer taraftan ordusunun ikmalini pek uzakta kalan anayurttan sağlayamayan İskender Med'leri, Pers'leri ve Orta Asya'nın bazı cenkçi kavimlerini silâh altına aldı. 
Böylece bu üç yıl içinde ilk önce Areia, Drangiana ve Arahosya üzerinden Hindukuş dağlarının güney eteklerine kadar ilerledikten sonra bu dağları da aşaak 327 Bakiriyan ve Sogdiyan'da savaştı. Bu suretle Afganistan'ın kuzey bölgelerini, Buhara ve Türkistan'ı Sir Derya'ya kadar ele geçirdi. 

İskender bütün bu ülkelerde “Aleksandreia” adını taşıyan askeri üsler kurdu ve oralara kuvvetli garnizonlar yerleştirdi. Strateji bakımından önemli yeılerde kurulmuş olan bu şehirler arasında Afganistan'da Herat ve Kandahar, Sir Derya'da ise Khodşent (Taşkent) gösterilebilir. 
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Res. 265 — İskender'in Poros'la yaptığı muharebeyi açıklayan kroki, 


Bu yıllardaki savaş dışı olaylar arasında Parmenion'un oğlu Filotas'ın idamı zikrolunabilir. Filotas İskender'e karşı bir suikast tertiplemekle suçlandırıldı ve Makedonya ordusunun kararıyle idam edildi (330). Bu olayı Ekbatana'da bulunan babası Parmenion'un katli izledi. 
Kırallığa bu kadar büyük hizmetlerde bulunan ve uzun süre İskender'in sağ kolu olan ibtiyar generalin idamı tepkiler yaratmakta gecikmedi. Bundan başka İskender arkadaşı Kleitos'u bir içki meclisinde, 


doğulularla batılıların yakınlaşması sorunu yüzünden çıkan bir tartış-. 


HELLENİZM ÇAĞI © | 449 


mada kendi eliyle öldürdü. Bir süre sonra bir komplo ile ilgili gösterilen tarihçi Kallistenes idam edildi, Bu tarihçinin hocası ve akrabası olan Aristo'nun ekolünde uzun süre matem tutuldu. İskender böylece yavaş yavaş Makedonya - Yunan çevrelerinden uzaklaşmağa ve kendisini müstebit bir doğu hükümdarı saymağa başladı. 


Res. 266 — İskender'i (9) (solda) fil üzerinde Poros'a (?) (sağda) saldırırken tanımlayan bir gümüş sikke resmi. Sikkenin diğer tarafında İskender (?) Nike tarafından taçlandırılıyor. 


M. ö. 327 yılında İskender Pers kırallığının sınırlarıyle yetinmeyip tüm dünyayı fethetmek amaciyle Hindistan üzerine yürüdü; içinde Makedonyalı'ların yanında doğulu erlerin önemli bir yer aldığı 120000 kişilik bir orduyle Kâbil ırmağı vâdisini izledi; birtakım tehlikeli muharebeler verdikten sonra Hayber geçidinden Pencap bölgesine indi. Daha önceleri İskender, başka seferlerinde yaptığı gibi, bu sefer için de büyük hazırlıklarda bulunmuş, birçok irili ufaklı devlet kapsayan Pencap'a dair bilgiler edinmiş ve oradaki mihracelerden Taksiles ile ilişkiler kurmuştu. İşte bu suretle ilk kez Makedonyalılar ve Yunanlı'lar Hindu'larla doğrudan doğruya temasa geliyorlardı. Bunlar Herodetos'un (LI, 98 v. dd.) ve Ktesias'- m verdikleri bazı noksan bilgiler dışında, hemen hemen hiç bilmedikleri yepyeni bir dünya ile karşılaşmışlardı. Ekzotik hayvanları ve bitkileri, değişik sosyal hayat düzeni ve budizmin ilk evreleriyle ilgili din ve töreleriyle Hindistan batılı'lar üzerinde bir efsane ülkesi etkisi yapmış, fakat aynı zamanda bunları, Aristo'nun prensiplerine uygun olarak, çeşitli alanlarda bilimsel incelemelerde bulunmağa yöneltmiştir. 


M.ö. 326 da İskender İndos (Sind) ırmağını geçerek dostu Taksiles*in başkenti Taksila*ya geldi. Buradan güney yönünde ilerleyerek Taksiles'in hasmı kıral Poros'un üzerine yürüdü ve aynı yıl içinde Hidaspes (Celum) (res. 267) ırmağı kenarında dördüncü büyük meydan muha- 


Hindistan seferi 


rebesini verdi (res. 265). Bu savaşta İskender büsbütün başka bir 


Ege ve Yunan Tarihi, 29 
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Res, 267 —- Hidaspes ırmağından bir görünüş. 


taktik kullandı. Ordusunun bir kısmını düşmanın karşısında bıraktı. 
Kendisi ise 11000 kişilik bir kuvvetle ırmağı gizlice aşarak Hind ordusunun yanlarına düştü ve karşısına çıkan Hind süvarilerini ve filleri (res, 206) usta bir manevrayle çevirmek suretiyle, yoketti. Bunun üzerine ordusunun büyük kısmının dâ harekete geçmesi ve düşmanın üzerine büyük bir hızla saldırması Hind ordusunun tam bir bozguna uğramasına ve Poros'un İskender'in eline esir düşmesine yol açtı. Bu zafer onuruna İskender bu bölgede birincisi Nikaia, ikincisi ise sevgili atına göre Bukefaleia adını taşıyan iki şehir kurdu. Bundan sonra Makedonya kıralı dünyanın sonuna ulaşmak için dogu yönünde ilerlemeğe devam etti ve Pencap bölgesinin son büyük ırmağı olan Hifasis (Bias) kıyılarına ulaştı. Fakat tropik iklim ve sürekli yağmurlardan pek fazla yıpranan askerleri daha ileri gitmek ve İskender'in hakkında bilgi sahibi olduğu anlaşılan Ganges'e (Ganj) varmak istemediler ve İskender'i isteği hilâfına geri dönmek zorunda bıraktılar. İskender Hidaspes'e ulaştıktan sonra büyük bir donanma yaptırdı; onunla birlikte 326 sonbaharında İndos'tan (res. 268) aşağıya, yani denize doğru inmeğe başladı. İrmağın her iki kıyısında heybetli Makedonya ordusu ilerliyor ve donanmayı izliyordu. Makedonyalı'lar bu bölgelerde, bazı karşı koymalar- dan sarfınazar, genellikle iyi karşılandılar ve 10 ay sonra, 325 yılı Ağustos'unda Hind denizine vardılar. İskender ırmağın ağzında Pattala'da (Haydarâbat) bir deniz üssü ve bir ticaret limanı kurduktan sonra zaptettiği bütün bu ülkeleri deniz yoluyle devletinin öz bölgelerine bağlamak için dostlarından Nearhos'u amiral olarak donanmanın başına geçirdi ve onu Hindistan'dan Dicle ve Fırat ağızlarına kadar uzanan deniz yolunu ve kıyılarda şehirler kurulması için elverişli noktalar bulunup bulunmadığını saptamağa memur etti. Nearhos bu işi başardı ve uzun yolculuğu esnasında yaptığı incelemeleri “paraplus” adlı eserinde yayınladı ki bu eserden sonraları Arrianos “İndike” adlı kitabında ve Teofrastos “bitkiler coğrafyası”ndan faydalanmışlardır. 


İskender ordusunun büyük kısmını, denizden fazla uzaklaşmamak suretiyle Gedrosya (Bülücistan) ve Karamanya? (Kirman bölgesi) dan sevketmek, generallerinden Krateros'un komutasında bulunan daha küçük kısmını ise içerlerden geçirmek ve Karmanya'da her iki kısmı birleştirmek suretiyle, Pazargat ve Susa üzerinden Babil'e geri döndü. 
Kıralın 5 yıl merkezde bulunmayışından faydalanarak yer yer ayaklanmış olan satrapları ve bu arada Medya'da kendisini kıral ilân eden Baryakses'i büyük bir hızla cezalandırmak suretiyle sükün ve güvenliği sağladı. Batı bölgelerindeki Makedonya satrapları da, ücretli erlerden meydana getirdikleri orduları dağıtmak zorunda kaldılar. Yalnız mürtekip bir kişi olan hazine bakanı Harpalos İskender'in elinden kurtulmağı ve bir isyan çıkarmak ümidiyle 5000 talent'lik büyük bir servet ve 6000 kişilik bir orduyle Yunanistana kaçmağı başardı. 


Bu parlak başarılarından sonra İskender Hindistan içerlerine kadar uzanan doğu bölgelerinin egemenliğini İranlı'ların elinden aldı, Pers satraplarının yerine Makedonyalı satraplar geçirdi. Aynı zamanda Yunanistan işlerine de bir düzen verdi. Sparta'nın Korint birliğine alınmasıyle sona eren AÂgis isyanından sonra (s. 446) Yunanistan görünürde süküna kavuşmuştu. Atina, Tikurgos'un dirayetli mali siyaseti sayesinde, maddi refaha kavuşmuş, 


Yunanistan olayları 


400 gemilik bir donanma meydana getirmiş ve Aristo ekolü sayesinde 
tekrar Yunan dünyasının bir kültür merkezi olmuştu. Fakat Harpalos'- 


un Atina'da bırakmış olduğu paraların büyük bir kısmı yok olunca bu şehirde bir “Harpalos dâvası” başlamış, bu karışık işle ilgisi bulunduğu anlaşılan hatip Demostenes'in hüküm giymesiyle sona ermişti. Demostenes Atina'dan kaçmak zorunda kalmıştı (323). 
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Res. 268 — İndos ırmağı deltası. 


i i Yunan şehir devletleri siyasal bağımsızlıklarını artık skender'in son ; ak 

ebediyen kaybetmişlerdi. Bunların herhangi bir isyan teşebbüsü, Agis olayında olduğu gibi, Makedonya kuvvetleri tarafından bastırılmağa mahkümdu. Böylece Yunan polis”- leri bağımsız devletler olmaktan çıkmış, İskender'in cihan monarşisi içinde sadece “şehir” olarak kalmışlardı. Şu halde polislerin oynadığı 


siyasal rol sona eriyor, Makedonya monarşisi tarih sahnesine tamamiyle 


icraatı 


egemen oluyordu. Bu hususu İskender'in 324 yılında Yunanistan'a gönderdiği iki buyrultudan çıkarmak mümkündür. Birinci buyrultu Korint birliğine giren tüm Yunan devletlerinin İskender'i bir tanrı olarak tanımalarını istiyordu. Fakat bu buyrultu Yunanlıları endişelendirecek nitelikte değildi. Çünkü Yunarl'lar ötedenberi tanrılarını idealleşmiş insanlar olarak saymış, bazı önemli kişilere (meselâ Lisandros'a) bir tanrı gibi saygı göstermişlerdi. İsokrates de Filipin, Anadolu'yu fethettiği takdirde, bir tanrı olabileceğini söylemişti. Şu halde Mısır'da “tanrı oğlu” olarak selâmlanan İskender'in doğuda kazandığı parlak zaferlerden sonra, bir tanrı olmak istemesi Yunanlı”- ların dini görüşlerine uygun bir hareketti. Bununla beraber bu buyrultu Yunanistan'da birtakım tartışmalara yol açtı, fakat sonunda bütün müttefikler tarafından kabul edildi ve 323 yılında Babil'e gelen bir heyet tarafından İskender'e resmen bildirildi. 


İkinci buyrultu ise siyasal nitelikte idi. Yavaş yavaş Korint birliği başkomutanlığından bu birliğin âmiri olmuş olan İskender tüm müttefik şehirlerden sürgünleri affetmelerini, mal ve mülklerini geri vermelerini istiyordu. Yunan şehirlerini kemiren parti kavgalarına son vermeği gözönünde bulunduran bu buyrultu yerinde bir şeydi. Fakat böyle bir kararın birlik sinhedrion'unun muvafakati alınmaksızın verilmiş olması sinhedrion'un otoritesini zayıflatıyor, bu meclisi sadece Makedonya kıralının isteklerini yerine getirmekle görevli bir makam haline getiriyordu. Diğer taraftan İskender bu buyrultu ile Yunan polislerinin iç işlerine karışmış oluyordu. Buna rağmen birçok Yunan şehirleri bu buyrultuya boyun eğdiler. Böylece 2000 kadar sürgün yurtlarına geri dönemk imkânını buldu. Fakat Atina ile Aitolya bu buyrultuya itaat etmemekle İskender'in ölümünden sonra da sürüp gidecek olgn birtakım anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına yol açtılar. 


Bundan başka İskender'in günden güne artan tüm dünyaya egemen olma istekleri doğuda birtakım problemler doğurdu. Kısa bir süre içinde kurulan bu evrensel devlette pek çeşitli ırktan, başka başka kültür ve geleneklere sahip insanlar yaşıyordu. Kıralın bu çeşitli kavimleri birbiriyle karıştırıp kaynaştırma politikasına gün geçtikçe daha fazla önem verdiği anlaşılıyor. Onu böyle hareket etmeğe sevkeden etkenlerin başlıcaları askeri nitelikte idi. Kıral ordularını nasıl tamamlayabilir, kurmay subaylarını ya da idare adamlarını hangi kaynaklardan sağlayabilirdi ? Asya seferinin başlangıcından beri İskender'in Yunanlılara pek fazla güvenmemiş olduğu anlaşılıyor. Şu halde geriye Makedonya-Wlar kalıyordu. Fakat Makedonya gibi küçük bir ülkenin insan kaynakları sınırlıydı. Gerçi asıl güç Makedonyalı'ların elinde kalmalıydı, fakat bunlara yardımcı elemanlar da bulmak gerekliydi. İşte bu iş için İskender Persleri ve diğer İranlı'ları seçti. Çünkü bunlar daha hâlâ güçlü ve hükmetmeğe alışkın, teşkilâtçı insanlardı. Bu yüzden İskender devlet mekanizması içinde Makedonyalı'larla İranlıları iş görebilecek elemanlar olarak kabullendi, hattâ bir süre sonra bu iki elemanı birbiriyle kaynaştırmak istedi. Ordunun İranlılarla Makedonyalı'lardan ibaret bir harp aracı haline getirilmesi, İranlıların doğu satraplıklarının başına geçirilmesi, kıralın ise Baktriyan prenseslerinden Roksane ile evlenmesi (327), bu olayı Susa'da hükümdarın ikinci kez iki Pers prensesiyle evlenmesinin ve birçok Makedonyalı aristokratların İranlı kadınlar almalarının izlemesi (324) İskender'in bu yolda attığı ilk adımlar olarak kabul olunabilir. Fakat Perslere devlet teşkilâtında ve orduda önemli bil yer ayrılması Makedonyalı'ların hoşnutsuzluğunu doğurdu. Nitekim İskender, Opis'te bulunduğu esnada, 10000 kadar ihtiyar Makedonyalı eri ülkelerine geri göndermek isteyince bunlar 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isyan ettiler. Kıral enerjisi ve ordudaki nüfuzu sayesinde bu isyanı bastırabildi. Bunun üzerine aynı yerde yapılan uzlaşma şenliklerinde İskender Makedonyalı'larla Pers'ler arasında sürekli bir barış sağlamaları için tanrılara yalvardı (Arrianos VII, 11, 9). Kıral bu hareketiyle Asya kırallığı içinde Makedonya ile İranlı unsurun sağlam bir temel kuracaklarına inandığını açığa vurmak istemişti. Bu olaylardan sonra Ekbatana'ya gelen İskender burada en sevgili arkadaşı Hefaistion'un ölümüyle karşılaştı ve büyük bir yeise düştü. 


Res. 269 — İskender'in antik tariflere göre terkip edilmiş cenaze arabası, Şekil bakımından “ağlayan kadınlar lâhti” (res. 250) ile karşılaştırılması. 


Kıral devletinin Ön Asya'daki sınırlarını güvenlik altına almak ve belki batı Akdeniz ülkelerine karşı bir sefere girişmek üzere ilk merhale olarak Arabistan yarımadasına büyük bir akın hazırlamakla ve Fenike ile Kıbrıs'ta yeni gemiler yaptırmakla meşgul olduğu esnada birdenbire hastalandı, 10 gün süren tropik sıtma ya da pnömoniden 13 Haziran 
323 de Babil'de gözlerini hayata yumdu. Kıral o zamanlar daha henüz 
33 yaşını doldurmamııştı. Naaşı bazı olaylardan sonra 64 katır tarafından çekilen, tablolarla süslü bir cenaze arabasında (res. 269) Mısır'a götürüldü; ilk önce Memfis'te, bir süre sonra ise İskenderiye'de def- 


nedildi. 
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İskender'in pek genç yaşta ölmesi meydana getirmiş olduğu eser hakkında kesin bir hüküm verilmesine engel 


olmaktadır. Çünkü bu eser, tüm büyüklüğüne rağmen, bitmemiş olarak kalmıştır. 


İskender'in yalnız askeri alandaki eseri bir bütün olarak kabul olunabilir. Yapmış olduğu bütün harplerde galip gelmiş, en küçük bir başarısızlığa dahi uğramamış olan İskender'in Hannibal ya da Caesar çapında büyük bir komutan olduğunda şüphe yoktur. Gerçi kendisi babası Filip tarafından kurulmuş mükemmel bir ordunun mirasına konmuştu, Fakat bu güçlü harp makinasını sevk ve idare etmekte büyük bir yetenek göstermiş ve bu hayret verici başarıları, bazan ileri sürüldüğü gibi, generalleri sayesinde değil, sırf kendi dehasıyle elde etmiştir. 

İskender hakkında bir devlet adamı ve bir teşkilâtçı olarak kesin bir hüküm vermeğe imkân yoktur. Çünkü bu alanda elimizde pek az belge vardır. Belki bu hususlarda kıralın daha henüz açık bir fikri yoktu. Elimizdeki belgeler İskender'in Pers devletindeki satraplık teşkılâtını kabullendiğini, fakat bu teşkilâtı zamanının ihtiyaçlarına göre değiştirdiğini ve tüm ülkesi için gelişmeğe elverişli esnek bir idare sistemi uyguladığını göstermektedir. Kıral eyaletlerin başına satrap olarak Makedonyalı'lardan başka Doğulu'ları ve en çok Persleri geçirmiş, fakat edinmiş olduğu tecrübelere dayanarak saltanatının sonlarına doğru yalnız Makedonyalı'ları satrap yapmış, doğu satraplıklarında ise mülki idareyi askeri idareden ayırmıştır. 


iskender'in eseri 


İskender en çok mali alanda birtakım yenilikler ortaya koymuştur. 
Kıral mali idareyi eyalet idaresinden ayırmış, birçok eyaletleri kapsayan vergi bölgeleri kurmuştur. Bundan başka bir taraftan Pers kırallarının hazinelerinde birikmiş olan altın ve gümüş stoklarından sikke basmak ve bunları hemen piyasaya sürmek, diğer taraftan Pers kırallıgındaki türlü sikke basma haklarını kendi elinde toplamakla para ekonomisinin Ön Asya'da gelişmesine ve toprak ürünlerinin değiş tokuşu üzerine kurulu ilkel bir ticaret sisteminin yavaş yavaş ortadan kalkmasına yol açmıştır. Belirli ağırlık, âyar ve şekillerde basılan İskender sikkeleri büyük rağbet görmüş, Ön Asya'dan başka Akdeniz piyasalarına da egemen olmuştur. 

İskender fethettiği ülkelerde birtakım şehirler kurmak suretiyle hem orduları için askeri üsler, hem de Yunan kültürünü etrafa yayan merkezler elde etmiştir. Kıral aynı zamanda geniş ülkesi için ticaret ve 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Res. 270 — İskender seferlerini gösteren harita (rakamlar sefer yıllarını göstermektedir). 


9ST 


JHTHVE NVNOA HA H9H 


HELLENİZM ÇAĞI 457 


Res. 271 — Solda: Lisimahos'un (7) portre başı. Sağda: Ptolemaios'un portre başı. 


, 


ulaşıma önem vermiş, Pers'lerden kalan yol şebekesini onarmış ve genişletmiş, Perslerin posta teşkilâtını ise geliştirmiştir. 

Aristo'nun öğrencisi olan İskender bilim alanında büyük rol oynamıştır. Yanında bulundurduğu bilim adamlarına fethettiği ülkelerin coğrafi durumu, iklimi, hayvanları ve bitkilerine dair incelemeler yaptırmış, böylece birçok bilimsel malzeme toplanmasını sağlamıştır. 
Meselâ ordunun geçtiği yolları mühendislere ölçtürmek ve konakları tesbit ettirmek suretiyle sonraki dönemde İskenderiyeli bilgin Eratostenes”in coğrafya araştırmaları için bir temel hazırlamıştır. Hazine bakanı Harpalos'un Babil'de bir bitki bahçesi kurarak Akdeniz'in çeşitli bitkilerini yetiştirmek istemesi o zamanın doğal bilimler alanındaki araştırmalara gösterdiği ilgiye güzel bir örnektir. 

İskender'in uzak ülkelere gönderdiği inceleme heyetleri ticari ve ekonomik araştırmaların yanında bilimsel araştırma yapmakla da görevli idiler. Sudan'a gönderilen böyle bir heyet Nil taşmalarının nedenlerini incelemiş, bunların Habeşistan'ın tropik yağmurlarından. ileri geldiği sonucuna varmış, Hazer denizine gönderilen ikinci bir heyet ise bu denizin kapalı bir deniz mi, yoksa Okyanos'la ilgili bir körfez mi olduğu solununu çözmeğe memur edilmiştir. Nearhos'un da, İndos ağz'ndan Basra körfezi'ne kadar yaptığı seyyahatte çeşitli bilimsel incelemelerde bulunduğunu söylemiştik. İşte bütün bu olaylar gözönünde bulundurulacak olursa İskender'in büyük kâşifler arasında önemli bir yer aldığı anlaşılır. 
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İskender doğu ve batı ülkelerini egemenliği altında birleştirmekle o zamanlar bilinen tüm dünyayı kapsayan evrensel bir devlet kurmak istemiş, fakat vakitsiz ölümünden ötürü bu işi başaramamıştır. Bununla beraber İskender'in o dönem dünyasının çehresini değiştirdiğinde ve o zamana kadar esas itibariyle Akdeniz bölgesine inhisar eden Yunan kültürünü Hindistan içerlerine kadar yaymağı başardığında şüphe yoktur. İskender'in kişiliğinin yaptığı derin etkilerin yankılarını Firdevsi'nin “Şehname”sine kaynak olan “İskender romanı”nda bulmak mümkündür. Hattâ İskender'in anısı doğuda son zamanlarda da canlı bir surette yaşamaktadır : 1890 da İsveçli seyyah Sven Hedin'e Orta Asya'da “İskender'in mezarı” gösterilmiştir. 
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İskender'in ölümüyle başlayan ve Aktium muhareölümünden sonraki besine kadar gelen 3 yüzyıllık dönem karışık olaylar ve olaylar bitmez tükenmez harplerle dolu bir dönemdir. Fakat 


İskender'in 


ayrıntıları bir tarafa bırakarak olayların anahatlarına toplu olarak bakacak olursak ilk zamanlar İskender'in evrensel devletini tümüyle korumak fikrinin ön plânda geldiğini, fakat hir süre sonra aralarında bu devleti paylaşmak isteyen ve bu yüzden birtakım bağımsız kırallıklar meydana getirmiş olan İskender generallerinin birbiriyle yaptıkları sürekli savaşlar sonunda bu birlik fikrinin ortadan kalktığını, büyük Hellenizm kırallıklarının zamanla parçalanmağa başladığını, bunların yanında birtakım küçük devletler kurulduğunu, birbiriyle aralıksız boğuşan bu irili ufaklı devletlerin kendilerini yıpratmaları sonunda günden güne güç kazanan ve egemenliğini Akdeniz”- in doğu bölgelerine yaymak isteyen Roma'ya karşı koyamadıklarını görmekte gecikmeyiz. 

İskender'in beklenmedik bir zamanda, kendisine bir halef göstermeksizin, ölmesi kurmuş olduğu evrensel devlet için büyük bir felâketti. 
Babil'de piyadelerle süvariler arasında meydana gelen çatışmadan sonra tahta çıkarılan İskender'in gayrı meşru” kardeşi Filippos Arhidaios ve İskender'in ölümünden sonra Roksane'den dünyaya gelen oğlu İskender hükümeti idare edebilecek durumda değillerdi. Bundan ötürü orduların başında bulunan generaller devlet işlerinde asıl rolü oynamağa adaydılar. Fakat büyük bir kısmı son derece haris olan bu kişilerin eline icra gücünü vermemek için askeri idare mülki idareden 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ayrıldı. Hassa kıtaları komutanı Perdikkas'a Asya'nın mülki, Antipatros'a ise Avrupa'nın askeri idaresi verildi. Yetenekli bir komutan olan Krateros kıral Filippos adına Asya ordularını buyruğu altında bulunduracaktı. Fakat Antipatros'la Krateros o zamanlar Babil'de bulunmadıklarından Perdikkas iki kıralı elinde bulundurmasından ve onlara nâiplik. etmesinden faydalanarak devlet işlerinde üstün bir rol oynamağa başladı ve satraplıkları yakın arkadaşları arasında böldü. Ptolemalos (res. 271 sag) Mısır'ın, Antigonos Büyük Frigya'nın, Leonnatos Marmara yöresi Frigya'sının, Lisimahos (res. 271 sol) Trakya'nın başına geçtiler. Aynı zamanda İskender devletinin bir bütün olarak korunmasına, fakat İskender'in tasarladığı yeni fetihlerden vazgeçilmesine Babil'de yapılan ordu toplantısında karar verildi. Fakat İskenderin Yunan ve Makedonyalı'ları Asyalı'larla kaynaştırma politikasından da yavaş yavaş uzaklaşıldı ve ulusal bir Makedonya politikası izlenmeğe başlandı. Bu sayede Yunan ırkı ve uygarlığı doğuda birkaç kuşak üstünlüğünü koruyabildi. 

İskender'in ölümü üzerine doğu sakin kalmıştı. Baktriyan'da patlak veren isyan yerlilerin değil, fakat oralarda iskân edilmiş olan Yunanlıların eseriydi. Buna karşılık sürgünlerin kabulünü isteyen buyrultudan sonra Yunanistan'da durum gerginleşmişti, Atina ile Aitolya bu buyrultuya karşı açıkça cephe almışlardı. Hattâ bir süre sonra Âtina Korint birliğini dağıttı, onun yerine kendi idaresi altında, adalar dışta kalmak üzere, Yunanistan'daki şehirlerin büyük bir kısmını kapsayan bir “Hellen birliği” kurdu ve bu birliği Makedonya'ya karşı harbe dâvet etti. Demostenes halkın büyük gösterileri arasında Atina'ya geli döndü. Başlangıçta Antipatros yeni birliğin kuvvetleri tarafından bir süre Lamia'da kuşatılmış olduğundan bu harp tarihlere “Lamia harbi” olarak geçmiştir (323 - 322). Fakat ilk zamanlar Leonnatos ve onun ölümünden sonra Krateros'tan yardım gören AÂntipatros kendini muhasaradan kurtardı ve birleşmiş Yunanlıları Tesalya'da Krannon'da yendi (322). Bundan daha önce Makedonya donanmasının Amorgos açıklarında kazandığı zafer ise daha önemliydi. Çün» kü bununla Atina'nın deniz gücü ebediyen kırılıyordu. Bu başarılar üzerine Antipatros “Hellen birliği”ni dağıttı, isyana katılan şehirlerle ayrı ayrı barış yaptı. Teslim olan Atina Sisam'dan vazgeçmek, Munihia limanma bir Makedonya garnizonu kabullenmek, aynı zamanda oligarşik bir hükümet kurmak zorunda kaldı. Yalnız 2000 drahmi vergi verebilecek güçte olanlar yurttaşlık haklarından faydalanacaklardı. 
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Res. 272 — Hellenizm çağı kırallarının sikke portreleri. 1. Selevkos 1. 2. Ptolemaios 1. 
3. Demetrios Poliyorketes. 4. Antiyohos I. 5. Ptolemailos II ve Arsinoe. 


Bu dönemde dışa sürülen demokratlar arasında, az sonra zehir içmek suretiyle intihar edecek olan Demostenes te bulunuyordu. Fakat bununla beraber Yunanistan yine tam bir süküna kavuşmuyordu. 


Antipatros ve damadı Krateros Aitolya'ya karşı zor koşullar altında yaptıkları harbi doğu olayları yüzünden kesmek zorunda kaldılar. Çünkü bu süre içinde Perdikkas bütün gücü elinde toplamış, Krateros'un askeri memuriyetini gaspetmek ve İskender'in kızkardeşi Kleopatra ile evlenmek suretiyle kıral olmak yolunu tutmuştu. İşte bu nedenden bir tek kişinin hegemonyası altına girmek istemeyen generallerden Antigonos, Ptolemaios ve Lisimahos'un merkezi hükümete karşı kurdukları ilk koalisyona Krateros ta girdi. Bunun üzerine biri Anadolu ve diğeri Mısır olmak üzere iki ayrı cephede sâvaşmak zorunda 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kalan Perdikkas Mısır'da büyük bir servet biriktirmiş, Kirene'yi ele geçirmiş ve İskender'in cesedini, hükümetin isteği hilâfına, Babil'den İskenderiye'ye götürmüş olan Ptolemaios'un üzerine yürüdü, fakat Memfis'teki ordugâhında askerleri tarafından öldürüldü (321). Makedonya ordusu Ptolemaios tarafına geçti. Ptolemaios akıllıca hareket 


ederek kendisine teklif edilen kıral nâipliğini kabul etmedi, Mısır sat- 


Nİ | 


raplığı ile yetindi. İskender'in eski saray sekreteri ve Perdikkas'ın adamlarından Evmenes adında bil 
Yunanlı'ın Anadolu'da Kıateros'a karşı kazandığı zaferler, hattâ Krateros'un ölümü merkezi hükümetn durumunu kurtarabilecek nite- 


bonrani 


“TR i ? 
ikte olmadı. 


İiaalelia iü M.ö. 321 yılında rarları. İskender OÖTOntes (Asi) KE devletinin parça- gi üzerinde Tripalanmağa başlaması radeisos”ta devlete . 

yeni bir düzen vermek üzere yapılan bir toplantıda ihtiyar Antipatros'a devlet işleri- © nin idaresi, Antigonos'a orduların başkomutanlığı, Antipatros'un oğlu © 
Kasandros'a süvari kuvvetlerinin o“ 
şefliği verildi. Satraplıkların idaresinde bir değişiklik yapılmadı. Yalnız Perdikkas”ı öldürenlerden general Selevkos (res. 272, 273 ?) Babil valiliğine atandı. Bu kararlardan sonra Antipatros iki kıralı, kıral ailesiyle birlikte, Makedonya'ya götürdü. M.ö. 320 yılında Antigonos Evmenes'e karşı savaşırken bir süre önce Kirenaika'yı (Bingazi bölgesi) zaptetmiş olan Ptolemaios güney Suriye'yi Mısır satraplığına kattı, 


Res. 273 — Selevkos Pin (2) 
tunç portre büstü. 


319 da ölen Antipatros'un yerine, ordu tarafından seçilmeksizin, 
sadece Antipatros tarafından önceleri “saltanat nâibi ve Avrupa komutanı” nasbedilmiş olan Poliperhon adında zayıf iradeli bir kişinin geçmesi Antigonos, Kasandros, Lisimahos ve Ptolemaios'un ikinci bir 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koalisyon meydana getirmelerine yol açtı. Poliperhon Yunanistan için bir bağımsızlık buyrultusu yayınlamak (319) ve Korint birliğini yeniden canlandırmak suıetiyle Yunanlı'ları kazandı; aynı zamanda Evmenesi orduların başkomutanı yaptı. Fakat Antigonos'un Bizantiyon'da kazandığı zafer (318) üzerine Atina Kasandros tarafına geçti (317). 
Bu şehrin başına vali olarak getirilen Faleronlu Demetrios'un ihtiyatlı ve ölçülü idaresi sayesinde Atina 10 yıl kadar (317-307) maddi refaha kavuştu. Poliperhon'un, İskender'in anasını geri getirtmek suretiyle mevkiini kuvvetlendirmek projesi suya düştü. Çünkü Filippos Arhidalos'u, karısı Evridike'yi ve Kasandros'un adamlarından birçok kişiyi katlettirmiş olan Olimpiyas Kasandros tarafından Pidna'da kuşatılmış, esir alınarak öldürülmüştü (316). Bu suretle İskender'in karısı Roksane ile oğlu küçük İskender kıral olmağı tasarlayan haris Kasandros'un eline düşmüş oluyorlardı. İskender ailesinin biricik gerçek dostu Evmenes'in Anadolu'da Antigonos'a karşı yıllarca yaptığı savaşlar sonunda İran'ın yüksek yaylalarına sürülmesi, Antigonos'un eline esir düşmesi ve idam edilmesi İskender monarşisinin 317/16 yılında uğradığı felâketler serisivi tamamlıyordu. 

Evmenes'in ölümü üzerioe generaller arasındaki anlaşmazlıklar daha açık bir surette ortaya çıktı ve birtakım harplere yol açtı. Generallerin en güçlüsü olan ve “monoftalmos” yani “tekgözlü” lâkabını taşıyan AÂntigonos Evmenes'e karşı kazandığı zaferden sonra Anadolu'da bir kıral gibi saltanat sürmeğe ve İskender devletini bir bütün olarak ele geçirmeğe koyuldu. Başka generaller ise bu devletin yalnız parçalarıyle yetinmek niyetinde idiler. İşte birbiriyle çelişen bu prensiplerin gerçekleşebilmesi için daha birtakım kanlı savaşların yapılması mukadderdi. Nitekim Babil satrapı Selevkos Antigonos'tan korkarak Ptolemalos'a sığınınca Ântigonos'a karşı Ptolemalos, Selevkos, Kasandros ve Lisimahos'un katıldığı üçüncü bir koalisyon harbi başladı ve bazı aralıklarla 315 den 301 e kadar sürdü. 

Müttefikler Mısır'ın Ptolemalos'a, Suriye'nin Selevkos'a ve Trakya'nın Lisimahos'a bırakılmasını isteyen bir ültimatom verince Tiros önündeki ordugâhında bulunan Antigonos bu ültimatoma yalnız red cevabı vermekle kalmadı, ordu toplantısında Kasandros'u yurt haini, kendisini ise saltanat nâibi ilân ettirdi; Poliperhon'u Peloponnes'te komutan olarak tanıdı; aynı zamanda Yunanlı'ları kazanmak için Yunanistan şehirlerinin bağımsızlık ve otonomilerini ilân etti. Yakat Ptolemaios ta aynı şekilde Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımakla Antıgonos projesinin etkisini azalttı. İşte bu suretle Yunanlıların bağımsızlığı bir propaganda aracı olarak kullanılmağa başlandı. Fakat Kiklad adalarırı kapsayan “Adalar birliği””nin Antigonos'- un himayesini : kabullenmesi bu generalin Yunanlılar üzerindeki nüfuzunu göstermeğe yeter. Sonraki yıllarda birbiriyle eşit kuvvetlerle yapılan muharebeler arasında Antigonos'- un oğlu Demetrios'un (res. 
2172, 214) 312 de Gaza'da uğradığı yenilgi zikre deger. Çünkü böylece Mısır”- da bulunan Selevkos Babile geri dönmek ve bu cepheden de Antigonos'a karşı savaşmak imkânını bulmuştu. 311 yılında yapılan barış daha ziyade bir mütareke idi. Barış antlaşmasına göre 4 general 
(Selevkos bunların dışında kalmıştı) İskender'in komutanlaıı olduklarını ilân ediyor, küçük İskender tahta çıkıncaya kadar Kasandros'u saltanat nâibi ve Avrupa'da komutan olarak tanıyorlardı. Ptolemaios Mısır'da, Lisimahos Trakya'da, Antigonos ise tüm Asya'da hüküm sürecekler, Yunan şehirleri 


Res. 274 — Demetrios Poliyorketes'in 


: tunç portre heykeli. 
bağımsızlıklarına (o tekrar 


kavuşacaklardı. Bu suretle Antigonos'un İskender'in evrensel kırallığını diriltmek teşebbüsü suya düşüyor, bu kırallığın içinde gelecekteki 5 devletin temelleri atılmış oluyordu. Mevkiini kuvvetlendirmek isteyen Kasandros'un Roksane ile oğlu İskender'i Makedonya'da öldürtmesi üzerine (310/09) İskender devletini bütünüyle kurumak fikri büsbütün ortadan kalkıyor, bu devletin yıkıatıları üzerinde haris generallere geniş bir faaliyet alanı açılmış oluyordu. 


311 barışından 311 barışının dışında tutulmuş olan Selevkos Babil 


sonraki olaylar egemenliği için Antigonos'la harbettiği esnada Ptole- 


maios, antlaşma hükümlerini yerine getirmek üzere Anadolu'nun batı kıyılarındaki Yunan şehirlerini Antigonos'un elinden almak istedi; bu ülkeye gönderdiği kara ve deniz kuvvetleriyle Antigonos'un oğlu Demetrios'la savaşmağa başladı (310/09). 308 yılında Ptolemaios, Demetrios'la anlaştıktan sonra, Yunanistan'a geçti, Korint birliğini yeniden kurmak ve kendisini bu birliğin hegemon'u seçtirmek suretiyle Yunanistan'ı Kasandros'un egemenliğinden kurtarıp kendi nüfuzu altına almak istedi. Fakat Korint ve Sikyon'a kuvvetli garnizonlar yerleştiren Mısır satrapının asıl amacını Yunanlılar anlamakta gecikmediler ve bu birliğin kurulmasını önlediler. Bu başarısızlık üzerine Ptolemaios Kasandros'la barış yapmak ve geri dönmek zorunda kaldı. 

Ptolemelos'tan sonra Antigonos ta Yunanistan'ı Kasandros'un elinden kurtarmak için harekete geçti ve bu alanda daha büyük başarılar elde etti, Demetrios 307 de Faleronlu Demetrios'u Atina'dan çıkardı, bu şehirde demokratik bir hükümet kurdu. Atina'da Antigonos ve Demetrios için büyük gösteriler yapıldı; bunların altın yaldızlı tunç heykelleri ögora'da tiran katilleri heykellerinin yanına dikildi; ayrıca bu iki “kurtarıcı tanrı” için sunaklar yapıldı ve Kleistenes zamanından beri var olan 10 file'ye katılan iki yeni file'ye “Antigonis” ve “Demetrias” adları verildi. 

Demetrios bir süre Atina'da kaldıktan ve Korint birliğini diriltmek için bazı teşebbüslerde bulunduktan sonra Ptolemaios tarafından işgal edilen Kıbrıs'ı kurtarmak üzere doğuya hareket etti; Salamis”te kazandığı parlak bir zafer üzerine Antigonos, ordusu tarafından, kıral ilân edildi (306); Demetrios da kıral ünvanını alarak babasının yanında hüküm sürmeğe başladı. Selevkos ise bu ünvanı daha önceleri, Antigonos'la savaştığı esnada almıştı (309/08). Antigonos'tan sonra Ptolemaios, Lisimahos ve Kasandros da kendilerini kıral ilân ettirmekte gecikmediler (305). Bu suretle İskender devleti 5 kırallığa bölünmüş oluyordu. 
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dun İ Batıda İskender'in ölümünden az sonra Sirakuzai'yı şağı ltalya ve 
Sicilya olayları hegemonyası altına almış ve bir askeri diktatörlük kurmuş olan Agatokles adadaki birçok Yunan şehrini zaptettikten sonra 311 de Kartacalı'lara harp ilân etti, Afrika'ya yaptığı sonuçsuz bir seferden sonra Kartacalı'larla eski sınırları korumak şartiyle bir barış yaptı (306) ve Sicilya'nın hükümdarı olarak “'kıral” ünvanını aldı. Bundan sonra Agatokles Aşağı İtalya'ya da el uzattı, buradaki Yunan şehirlerinden başka İtalik'lerle de savaştı; böylece yetenekli bir kişinin Yunanlıları pekalâ birleştirebileceğini gösterdi. 
Fakat kıral 289 da öldükten sonra devleti parçalandı, gerek Sicilya'da, gerek İtalya'da birtakım kargaşalıklar başgösterdi. İşte İtalya ve Sicilya'nın bu parçalanmış durumu buralara Epciros kıralı Pirhos'un bir sefer tertiplemesine yol açacaktı. 
i uharebe. Kıbrıs'taki başarılarından cesaretlenen Antigonos Ptopsos m arcDesine kadar doğu 1©Pai0s'u öz ülkesinde vurmak üzere Mısır'a karşı büyük olayları bir sefer tertipledi; fakat ülkenin coğrafi durumundan faydalanan Ptolemaios'un ustaca savunması karşısında bir iş görmeksizin geri dönmek zorunda kaldı (305). Bu başarısızlığın acısını çıkarmak için oğlu Demetrios?'u Mısır'la ötedenberi ticaret ilişkilerinde bulunan Rodos'u fethe memur etti (305). Demetrios adanın başkentini kuşattı, şehir surlarına karşı yeni araçlar ve bu arada mancınıklar taşıyan 9 katlı müteharrik kuleler (helepolisler) kullanmakla ve kendisine “Poliyorketes” yani “kuşatıcı” dedirtecek kadar büyük hüner- ler göstermek ve ustaca manevralar yapmakla beraber şehri alamadı ve bir yıl sonra kuşatmayı kaldırdı (304). Rodos'un Demetrios'la yaptığı barış antlaşması ada için siyasal ve ekonomik bir gelişim döneminin başlangıcı oldu. Tüccarlar sınıfının idare ettiği demokratik bir rejime ve güçlü bir donanmaya sahip olan Rodos büyük bir ticaret devleti haline geldi ve büyük kırallıkların yanında önemli bir yer aldı. 
Demetrios*un Rodos kuşatmasını kaldırmasında Yunan kontinanında 4 yıllık bir savaştan sonra (307/04) Orta Yunanistan'da kaydedilen başarılar ve kuşatılan Atina'dan gelen yardım istekleri de etken olmuştu. Demetrios 304 te Yunanistan'a geçerek Atina'yı kurtardı ve Termopilai”ya kadar tüm Yunan ülkesini zaptetti. 303 te Pelponnes'in büyük bir kısmını da ele geçiren Demetrios 302 yılında İstmos yarışmalarında “Hellen birliği”ni yeniden kurdu. Teşkilâtı hakkında Epidavros'ta bulunan yazıtlar sayesinde bir fikir edindiğimiz bu birliğe 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giren şehir devletleri aralarındaki her türlü anlaşmazlığa son veriyorlardı; birlik ise hegemon seçilen Antigonos ve Demetrios'la, Kasandros aleyhine olduğu anlaşılan tecavüzi ve tedafüi bir ittifak aktediyordu. 
Demetrios'un Korint'e güçlü bir garnizon yerleştirmesine izin veriliyordu. 

Fakat bu ittifakın ömrü pek uzun olmadı. Çünkü Kasandros'la uzlaşma teklifini reddeden Antigonos'a karşı Ptolemaioz, Lisimahos ve doğuda büyük işler gördükten sonra batı işlerine de karışmağı kendisi için faydalı bulan Selevkos'un katıldığı yeni bir koalisyon kuruldu (302). 
Ondan önce Selevkos İran'ın doğu eyaletlerinde, Baktriyan ve Sogdian'da harbettikten ve bu ülkeleri egemenliği altına aldıktan sonra Hindistan'da İndos ve Ganges bölgelerini birleştirmek suretiyle merkezi Pataliputra olmak üzere büyük bir kırallık kurmuş ve dikkate değer bir teşkilât meydana getirmiş olan Mavriya sülâlesinden Çandragupta'nın (grekçe Sandrakottos) üzerine yürümüş, Pencap'a kadar ilerlemiş, fakat batıdaki olaylar yüzünden Hind kıralıyle bir barış ve dostluk antlaşması aktederek kırala Hindistan eyaletlerinden başka doğu İran'ın sınır bölgelerini bırakmış, buna karşılık o dönem harplerinde büyük rol oynayan 500 kadar fil elde etmişti. Selevkos bu filleri Anadoluya geçirdi ve Kapadokya'daki ordugâhında kışladı. Antigonos ilkbaharda başkenti Antigoneia'dan (sonraki Antiyoheia-Antakya) kalkarak Kilikya üzerinden Anadolu'ya girdi. Müttefiklerin ve en çok Lisimahos'un ustaca manevralarından sonra iki ordu Frigya'da İpsos”- ta (Şuhut yöresi) karşılaştı. Müttefikler filleri sayesinde büyük bir zafer kazandılar. Antigonos 80 yaşında olmasına rağmen yiğitçe döğüştükten sonra harp meydanında öldü, ordusu dağıldı (301). Böylece İskender monarşisini tekrar diriltmek isteyen son büyük general ortadan kalkmış oldu. Antigonos devleti galipler arasında şu suretle paylaşıldı : 
1. Lisimahos Trakya'dan başka Toros'lara kadar uzanan Anadolu'yu; 
2. Selevkos doğu ülkeleri ve Mezopotamya'dan başka Suriye'yi; 
3. Kasandros Makedonya'yı alıyor ve muhtemelen Yunanistan işlerinde hareket serbestliğine kavuşuyordu. Ptolemaios'a, bu harbe katılmadıgından ötürü, hiçbir şey verilmiyor, hattâ ondan güney Suriye'yı Selevkos'a bırakması isteniyordu. 

Fakat bu paylaşma sonraki yıllarda birtakım anlaşmazlıklara yol açabilecek nitelikteydi. Çünkü bir taraftan Ptolemaios işgal ettiği güney Suriye'den çekilmek istemiyor, diğer taraftan İpsos'tan sonra kaçmak suretiyle canını kurtarabilmiş olan Demetrios yeni bir devlet kurmak için bütün gücüyle çalışıyordu. İşte bütün bu nedenler yüzünden İpsos muharebesini izleyen 20 yıllık dönem birçok savaşlar kaydedecekti. 


Son derece haris, faal, âdeta içi içine sığmayan bir kişi olan Demetrios İpsos'tan sonra Anadolu kıyılarında İyonya, Karya ve bunlardan başka Kıbrıs, Fenike ve Ege adaları'na sahip olmakta devam ediyor, ayrıca Yunanistan'da Megara ve Korint gibi bazı önemli üsleri elinde bulunduruyor ve güçlü donanması sayesinde bir çeşit deniz kırallığı kurmuş oluyordu. Fakat Yunanistan'daki “Hellen birliği” ortadan kalkmıştı. Demetrios Selevkos'la Ptolemalos'un dostluklarını kısa bir süre için kazandıktan, Atina'yı kuşatıp zaptettikten sonra (294) Makedonya'ya geçti, bu ülkede Kasandros'un ölümünden sonra başgösteren taht kavgalarından faydalanarak Kasandros'un oğlu İskender'i tahttan indirerek öldürttü ve kendisini kıral ilân ettirdi (294). Bu suretle Makedonya ve Tesalya'ya sahip olan Demetrios zamanının en güçlü kırallarından biri oldu. Fakat bu haris kişi bu kırallıkla yetinmeyip Asya'da babasının devletini yeniden kurmak için hazırlıklara başlayınca Lisimahos, Selevkos, Ptolemaios ve Epeiros kıralı Pirhos'un muhalefetiyle karşılaştı. Makedonyah'lar tarafından sevilmeyen Demetrios bir taraftan Lisimahos'un, diğer taraftan Pirhos'un Makedonya'ya girip bu ülkeyi paylaştıklarını ve Atina'nın da bağımsızlığını ilân ettiğini görünce oğlu Antigonos Gonatas'ı Yunanistan'daki kıtalarının başına geçirdikten sonra Anadolu'ya ayak basarak Lisimahos'la harbe tutuştu, Sardes ve Miletos'a kadar ilerledi; Lisimahos'un oğlu Agatokles tarafından birtakım ustaca manevralarla Anadolu'nun iç bölgelerine çekilen Demetrios Toros'lar yöresinde Selevkos?'un eline esir düştü (286). Suriye'de Apameia'da yaşamağa mahküm edilerek orada 283 yılında öldü. İşte bu suretle o dönemin pek karışık siyasal olayları ve savaşlarında dikkate değer bir yetenek ve esneklik göstermiş olan, iyi bir komutan olmakla beraber usta bir diplomat olmadığı anlaşılan büyük bir hükümdar ortadan kalkmış oldu. 


Aynı yıl içinde Mısır kıralı ihtiyar Ptolemalios öldü, tanrılaştırılarak daha yaşarken almış olduğu “Soter”, yani “Kurtarıcı” ünvanıyle anılmağa başlandı. Bu kıral ikinci karısı Berenike'den olan oğlu Ptolemaios'u (11) (res. 272) kendisine saltanat ortağı yapmış, bunun üzerine ilk karısı Evridike'den olan oğlu Ptolemaios Keravnos ülkesini terketmek zorunda kalmıştı. Aynı şekilde Selevkos ta oğlu Antiyohos li (res. 272) kendisine ortak yaparak bu prense doğu satraplıklarının idaresini vermişti, Her iki devlette de kıral değişikliği olaysız geçti. 

Buna karşılık Lisimahos kırallığında taht kavgası büyük bir felâketle sonuçlandı. Bu kıral kendi oğullarına tahtı sağlamak hırsında bulunan üçüncü karısı Ptolemaios*un kızı Arsinoe'nin entrikalarına kapılarak askeri yeteneğini Demetrios'a karşı yaptığı savaşlarda göstermiş olan büyük oğlu Agatokles'i öldürtünce (283) prensin taraftarları ve bu arada Lisimahos'un hazinelerini Pergamon (Bergama) şatosunda koruyan Filetairos adında Paflagonyalı bir subay (res. 277/78) Selevkos tarafına geçtiler ve bu kıralı Lisimahos'a karşı harbe kışkırttılar. İşte bu suretle İskender'in eski silâh arkadaşları arasında son büyük meydan muharebesi Lidya'da Kurupedion'da yapıldı (281) ve o zamanlar 75 yaşında olan Lisimahos'un harp meydanında ölmesi ve ordusunun darmadağın olmasıyle sona erdi. Selevkos yalnız Anadolu ve Trakya'ya sahip olmakla kalmadı, fakat ordusu tarafından Makedonya kıralı da ilân edildi. Fakat Çanakkale boğazından geçip Lisimahos'un başkenti Lisimaheia'ya gelen Selevkos orada Ptolemaios Keravnos tarafından kesin olarak bilinmeyen bir nedenden ötürü öldürüldü (280). 
Keravnos Antipatros'un torunu olması dolayısıyle ordu tarafından Makedonya tahtına çıkarıldı ve az sonra Trakya'yı kırallığına kattı. 
Anadolu ise Selevkos'un oğlu ve halefi Antiyohos I in elinde kaldı. 
İşte Makedonya'da veya Anadolu'da kendi ihtiraslarını tatmin edebilecek bir alan bulamaması yüzündendir ki Pirhos 280 yılında sözde Taras'a (Taranto) yardım etmek, gerçekte ise İtalya'da büyük bir kırallık kurmak ümidiyle filler kapsayan büyük bir orduyu İtalya'ya geçirmiş, orada Romalılara ve Sicilya'da Kartacal'lara karşı 
9 yıl savaşmış (280/75), ilk zamanlar kazandığı başarılara rağmen sebatsız karakteri ve hareketlerinden ötürü kesin sonuçlu bir zafer elde edememiş, Beneventum'da uğradığı yenilgi üzerine (275) Epeiros'a geri dönmek zorunda kalmış, böylece batı Yunanlı'larını Roma egemenliğinden kurtaramamıştır. Pirhos'un İtalya seferi Roma tarihinin önemli olayları arasında yer alır. Yalnız şunu söyliyelim ki, bu harp vesilesiyle Romalı'lar ilk kez Orta İtalya'nın sınırları dışına çıkmışlar, bir hellenistik ordu ile temasa gelmişler, kendilerini güya batı Yunan-Ilarının koruyucusu gibi göstererek onların ülkelerini zaptetmişlerdir. 
Bu sayede hellenistik Yunan kültürü ile ilişkiler kuran Romalılar gelecekteki kültür gelişimleri için sağlam bir temel hazırlamışlardır. 
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İşte bu suretle bu bitmez tükenmez harplerden sonra evrensel kırallık fikrinin ortadan kalktığını, o zamana kadar kader ve sınırları sürekli olarak değişen devletlerin yerine daha kesin şekiller alan kırallıkların geçtiğini görüyoruz : Ptolemaios'un idaresinde, bağımlı ülkeleriyle birlikte, Mısır, Antiyohos | in idaresinde Asya, Demetrios'un oğlu Antigonos Gonatas'ın (res. 276) idaresinde Makedonya kırallıkları. Bu devletler aralarında bir denge kurmağa çalışmakta, barış dönemlerinden faydalanarak o zamana kadar ihmal edilmiş olan teşkilât, ekonomi ve kültür sorunlarını ele almakta ve bunları çözmeğe çalışmaktadır. 


Res. 276 — Antigonos Gonatas'ı (solda) tanımlayan duvar freski; ön safta (sağda) anası File (Pompeyi yöresinde Boskoreale villâsı). 


Kd M. 6. 280 yılında Balkan yarımadası büyük bir istilâya elt akınları 

uğradı. Avrupa'nın batı bölgelerinde oturan Kelt'ler ya da Galatlar kavimler göçü şeklinde kadın ve çocuklarıyle doğuya doğru ilerleyişlerinde bir taraftan güney Almanya ve Alp dağları geçitlerinden İtalya'ya girerek Allia muharebesinde (387) Romalr'ları büyük bir yenilgiye uğratmışlar, diğer taraftan Aşağı Tuna ülkelerini istilâ etmişlerdi. İskender Tuna seferinde Triballer ülkesinde bulunduğu esnada bir Kelt heyetini kabul etmişti. Kelt”ler kuzeyde bir set görevini 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gören Lisimahos devletinin yıkıldığını duyunca güney yönünde ilerlemeğe başlayarak Trakya'ya girdiler ve orada üç kola ayrıldılar. Birinci kol Makedonya'yı istilâ etti. Bunları karşılayan Makedonya ordusunun büyük bir bozguna uğraması ve Ptolemaios Keravnos'un harp meydanında maktul düşmesi üzerine bu ülkede tam bir anarşi başgösterdi (279). İkinci kol Brennos'un idaresinde Yunanistan'a girdi. 
Fakat bu tehlike karşısında Orta Yunanistan şehir devletleri birleşerek Keltlere şiddetle karşı koydular. Brennos Termopilai'dan geçerek Orta Yunanistan'ı yakıp yıktı; fakat İstanköy'de bulunan bir yazıtın bildirdiği gibi, Delfoi'yu işgal edip oradaki hazineleri yağma etmeği başaramadı ve bir süre sonra kuzeye doğru çekilmek zorunda kaldı. 
Hellen'lerin kurtuluşunu anmak üzere bu savunmada büyük yararlık gösteren Aitolyalı'ların teşebbüsiyle Delfoi'da “soteria”” adını taşıyan bir bayram yapılmasına karar verildi ve bu bayram her taraftan koşup gelen Yunanlıların ulusal duygularını açığa vurmalarına yol açtı. 
Kelt'lerin üçüncü kolu ise Trakya'yı istilâ etti. Bu ülkenin kıyı şehirleri büyük tahriplere uğradı. Bir kısım Kelt”ler Trakya'da Tilis devletini kurarken Demetrios'un oğlu Antigonos Gonatas (res. 276) Lisimahela yöresinde güney Kelt'lerine karşı kesin sonuçlu bir zafer kazandı (277). 
Tüm Yunan dünyası tarafından büyük sevinçle karşılanan bu başarı Antigonos'un Makedonya tahtına çıkmasına yol açtı (276), Bu kıralın sülâlesi bundan böyle Makedonya tarihinin sonuna kadar tahtı işgal edecekti. 

M.ö. 278/77 yılında büyük Kelt kafilelerinin Boğaz'lar üzerinden Anadolu'ya geçişi bu ülkenin tarihi için önemli oldu. Çünkü bunlar Suriye kıralı Antiyobos I in “filler savaşı”nda elde ettiği zafere (275/74?) rağmen Anadolu'nun ortasında, Sakarya ile Kızılırmak arasındaki bölgeye yerleştiler ve Galatya adını alan bu bölgede Trokım, Tektosag ve Tolistoag adını taşıyan üç büyük kabile halinde açık köylerde yaşamağa başladılar. Komşu ülkelere akınlar yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen bu cesur ve atılgan insanlar tam teşkilâtlı bir devlet meydana getiremediler, yalnız gerek hellenistik kırallıklarda, gerek sonraları Roma ordularında ücretli asker olarak çalıştılar. Kelt akınları başlıca iş ve güçlerini parti kavgalarında bulan Yunan şehir devletlerine bu kavgalardan daha üstün bir “yurt savunması” bulunduğunu göstermiş, aynı zamanda kosmopolit akımların etkisiyle Yunan-Wwların benliklerini kaybetmeğe başladıkları bir dönemde Hellen'lerle Barbar'lar arasındaki farkın tekrar ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
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Anadolu'da ulusal Kelt istilâsını izleyen yıllarda Anadolu'da birtakım adolu ulusa devletlerin kuruluşu ulusal devletler ortaya çıkmağa ve Selevkos'ların hegemonyasını tanımamağa başladılar. İşte bu suretle bünye bakımından hellenizm devletlerinin en az mütecanisi olan Selevkos'lar kırallığı yavaş yavaş parçalanmağa başladı. M. ö. 280 yılından başlayarak Bitinya, Pontos, Kapadokya ve Armenia gibi bir zamanlar sözde Pers kırallığının uydusu olan, gerçekte ise haraca bağlanmış prensliklerden ibaret bulunan ülkeler birer birer bağımsızlıklarını ilân etmeğe başladılar. Yunan kültürünü az çok benimsemiş olan yerli prensler bu devletlerin başına kıral olarak geçtiler ve ülkeleri içinde bulunan Yunan şehirlerini kazanmak istediler. Bu devletlerden İstanbul boğazı, İzmit körfezi ve Sakarya ile sınırlanan bölgeyi içine alan ve esas itibariyle Trak'larla meskün olan Bitinya kırallığı Kurupedion muharebesinden sonraki kargaşalıklardan ustaca faydalanmasını bilen 
Zipoites tarafından kuruldu; bu kıralın oğlu ve halefi Nikomedes 1 
(280 - 255?) tarafından genişletildi. Bu hükümdar ülkesinin içinde geniş bayındırlık faaliyetinde bulundu, hellenizm kültürünün Bitinya'ya girmesinde önemli rol oynadı; böylece sınırlarını bir taraftan Herakleia*ya (Karadeniz Ereğlisi), diğer taraftan Prusa (Bursa) dolay- 
- larına kadar genişletecek olan güçlü bir devletin temellerini atmış oldu. 
Ülkenin batı ile doğu arasındaki yeri ve orman zenginliği onun bu büyük gelişiminde başlıca etken oldu. 


Aynı dönemde hellenizm tarihinde rol oynamağa aday iki kırallık daha ortaya çıktı: Pontos ve Kapadokya kırallıkları. Halkı Anadolu-Iwlar, İranlılar ve Yunanlılardan meydana gelen Pontos devleti İpsos muharebesinden birkaç yıl sonra Mitradates adında sülâlesini İran'a bağlayan bir prens tarafından Karadeniz'in güney kıyılarında kuruldu; hiçbir engele rastlamaksızın büyük bir hızla büyüyerek sınırlarını İris'e (Yeşilırmak) kadar genişletti. Kurupedion muharebesinden sonra Anadolu'nun mirasçısı olarak ortaya çıkan Selevkos | e karşı bir zafer kazanan Mitradates kıral ünvanını aldı ve 266 yılında öldükten sonra haleflerine her alanda büyük bir gelişim yeteneği gösteren güçlü bir devlet bıraktı. 

Pontos kadar kolay gelişemeyen Kapadokya kırallığı, uzun süre Selevkos'lara vasallik etmiş yerli, fakat sülâlesini İran'a bağlayan bir prens hanedanından Ariarates III tarafından M.ö. 3 üncü yüzyıl ortalarına doğru kuruldu ise de Anadolu tarihinde öteki devletler çapında faaliyet gösteremedi. 
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Res. 277 — Bergama hükümdarlarından: solda Filetairos, sağda Atialos 1 (9). 


Asıl büyük rolü Pergamon (Bergama) kırallığı oynayacaktı. 335 ra, yüksekliğinde bir tepenin üzerinde tahkimli bir şehir olan Pergamor Kaikos (Bakırçay) vâdisine egemen bir yerde bulunuyordu. Burada uzun süre Persler tarafından haraca bağlanan Yuan tiranları otur muşlardı. İskender'in silâh arkadaşları Antigonos'la savaşırken Lisimahos bu kalenin stratejik önemini kavrayarak burasını bir askeri üs haline sokmuş, 9000 talent'lik (yaklaşık olarak 22 milyon Türk lirası) devlet hazinesini buraya getiriniş ve bu hazincain korumasıyla Filetairos (res. 277) adında bir Paflagonyalı subayı görevlendirmişti. 
Lisimahos'un ölümünden sonra Filetairos görünüşte Selevkos | e tâbi, gerçekte ise bağımsız bir devlet kurdu. Genç Bergama devleti Filetairos'- un kardeşi ve halefi Evmenes I zamanindan başlayarak (263) Süluskos”- lardan ayrıldı. Gerek Evmenes I, gerek halefi Attilos | (241 - 197) (res. 277) izledikleri uzun görüşlü, aynı zamanda atılgan sijaset ve Galat'lara karşı yaptıkları başarılı seferler sayesinde kuzey isatı Anadolwdaki Yunanlıların sevgisini kazandılar ve Galat'lara ağır darbeler indirmekle yalnız kendi ülkelerini değil, fakat Anadolu'nun büti bölgelerini de büyük bir istilâ tehlikesinden kurtardılar. AÂiislos Galat'lara karşı kazandığı zaferlerden sonra kıral ünvanını aldi. $u kırallar aynı zamanda içte düzenli bir idare kurdular, askeri güçleri sayesinde Mısır, 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Suriye ve Makedonya arasında çıkan anlaşmazlıklar ve harplerde faal bir rol oynamak suretiyle ülkelerinin sınırlarını sürekli olarak genişlettiler. Bunların 2 nci yüzyıldaki halefleri Roma'nın önemini ilk olarak takdir edecek ve Roma'ya dayanmak suretiyle orta ve güney Anadolu'yu egemenlikleri altına alacaklardı. 


Doğad b Roma'nın İtalya yarımadası'nda genişlemesine ve güoğuda ve batıda | i savaşlar neydeki Yunan kolonilerini ele geçirmesine yol açan başarısız seferinden sonra Epciros kıralı Pirhos Makedonya kıralı Antigonos Gonatas'ı tahtından indirdi, onun yerine kendisini kıral ilân ettirdi. Fakat bu kırallıkla yetinmeyen bu haris kişi Yunanistan üzerine yürüdü ve Peloponnes'e girdi; fakat Argos'ta bir sokak muharebesinde ölünce (272) Antigonos tekrar iktidar mevkiine geldi ve Atina ile Halkis'ten başka Korint'e de Makedonyalı garnizonlar yerleştirmek suretiyle Yunan ülkesi üzerindeki egemenliğini pekiştirmek istedi. İşte bu olay Mısır kıralı Ptolemaios II Filadelfos'un (285 - 246) 
(res. 272) Makedonya'ya harp ilân etmesine sebep oldu. M.ö. 274 
ten 271 e kadar süren “birinci Suriye harbinde Antiyohos I Soter'le (res. 272) çarpışarak güney Suriye ve Kilikya'yı ele geçiren Ptolemaios TI o zamanın en zengin ve en güçlü hükümdarı, aynı zamanda büyük donanması sayesinde denizlerin egemeni ve “adalar birliği 'nin koruyucusu idi. İlk zamanlar Lisimahos'la, sonraları Ptolemaios Keravnos'la ve en son kendisiyle evlenmiş olan kızkardeşi Arsinoe'den ötürü Karadeniz'e kadar uzanan birtakım önemli donanma üslerine sahip bulunuyordu. Kıralın elçileri batıda Roma'ya, doğuda Hindistan'a kadar ulaşıyorlardı. Fakat Ptolemaios 1I nin Yunanistan egemenliğini Makedonya'nın elinden almak istemesi doğru bir iş değildi. Gerçi bu kıral Yunanlı'ların kurtarıcısı olarak ortaya çıkarak Sparta ve Atina ile ittifaklar yapmış ve bu iki devletin, Pers harpleri sırasındaki işbirliğini gözönünde bulundurarak, birleşmesini sağlamıştı. Bu ittifaka dair filosof Zenon'un arkadaşı Hremonidas'ın teşebbüsüyle Atina halk meclisi tarafından verilen karar bir mermer yazıt şeklinde bize kadar gelmiştir, Bunun üzerine Makedonya ile Mısır ve müttefikleri arasında başlayan ve tarihlere “Hremonidas harbi” olarak geçen savaşta (267- 261), Ptolemaios'un gevşek yardımı yüzünden, Yunan yurtseverlerinin ümitleri gerçekleşemedi. Spartalıların Antigonos tarafından Korint'te yenilmesi (265), Atina'nın uzun bir kuşatmadan sonra Makedonya- lara teslim olması (262) bu savaşın müttefikler için tam bir yenilgiyle 


sie re rn 


HELLENİZM ÇAĞI 4173 


sona ermesine yol açtı. Antigonos Atina'nın Mısır siyasetine bir daha âlet olmaması için, şiddetli tedbirler aldı; Pire limanından başka Muselon'a garnizonlar yerleştirdi; Atina'nın başına bir vali geçirdi ve şehrin teşkilâtında Makedonya lehine bazı değişiklikler yaptı. İşte bu suretle Atina 299 yılına kadar Makedonya'ya tâbi bir eyalet şehri olarak kalacaktı. Fakat Mısırla Makedonya arasındaki harp bununla sona ermedi. 261/60 yılına doğru Antigonos'un Kos (Istanköy) yöresinde kazandığı bir deniz zaferi Ptolemaios'un deniz gücünün kırılmasına ve adaların Makedonya'nın himayesine geçmesine sebep oldu. 


Bundan sonra Ptolemaios II Suriye kıralı Antiyohos II Teos'la harbetti. Bu suretle meydana gelen “İkinci Suriye harbi”nde Mısır kıralı birçok kayıplara uğradı ve dıştaki birtakım üslerinden, en çok Anadolu kıyılarındaki üslerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Fakat sonunda izlediği uzun görüşlü siyaset sayesinde oldukça elverişli koşullarla bir barış yapmağı başardı (253). Barış hükümlerine göre Antiyohos Ptolemaios ll nin kızı Berenike ile evlenecek, bu kadından doğacak çocuklarını kendisine halef yapacak, eski karısı Laodike'den ise ayrılacaktı. 
Bu suretle Suriye sorununu çözümleyen Ptolemalos tekrar Antigonos'la harbe tutuştu, eski deniz gücünü yeniden diriliti ve Ege adaları'nı tekrar hegemonyası altına aldı. Bu güçlü hükümdar 246 yılında öldü; yerine oğlu Ptolemaios III Teos Evergetes geçti. 


Bu süre içinde Selevkos'lar devleti parçalanmağa devam ediyordu. 
M.ö. 250 yılına doğru Baktriyan ayrıldı. Orada Diodotos adında bir Yunanlı satrap Orta Asyalı bazı kavimlerin saldırılarını başarıyle önledikten sonra, bağımsızlığını ilân etti. Oğlu Diodotos TI (230 a doğru) tam anlamıyle bir Yunan kırallığı kurdu. Bu kıralı ortadan kaldırdıktan sonra yeni bir sülâle kuran Evtidemos zamanında Baktriyan devleti bir hayli genişledi ve güçlendi; âynı zamanda hellenizm kültürünün önemli bir merkezi haline geldi. Evtidemos'tan sonra gelen kırallar devletlerinin ağırlık merkezini doğuya kaydırarak kıral Menandros zamanında (160 a doğru) Hindistan'a girdiler. Fakat bu devletin ömrü pek uzun olmadı ve 2 nci yüzyılın son yarısında Yüeçi'lerin istilâsına uğrayarak ortadan kalktı. 

Eski Med-Pers devleti topraklarında M. 6. 248/47 yılında kurulan Part devleti Selevkos'lar kırallığı için daha önemli oldu. Hanedanın kurucusu Arsakes'e göre Arsakid'ler olarak anılan Part kıralları (bk. 
res, 286) iktidar mevkiinde bulundukları dört buçuk yüzyıl içinde 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kendilerini “Yunan dostu” (filhellen) olarak göstermekle ve kırallıkları içindeki Yunan şehirlerini korumakla beraber batı uygarlığına karşı doğunun tepki göstermesine ve Selevkos'ların doğu ülkeleriyle olan bağlarının kesilmesine yol açtılar, bu devletin zayıflamasında ve parçalanmasında da (en çok 2 nci yüzyılda) etken oldular. Bu yüzden hellenizm doğuda artık uzun süre tutunamadı. Daha sonraki yüzyıllarda Romalı'lar doğu Anadolu ve Mezopotamya'ya kadar ilerleyince kendisini Roma İmparatorluğu ile eşit sayan Part kırallığı onların önüne çıkacak ve Asya içerlerine ilerlemelerine engel olacaktı. 


Selevkos kırallığının doğuda uğradığı bu kayıplara içte taht kavgaları katıldı. Antiyohos 11 ölünce bu kıralın eski karısı Laodike, oğlu Selevkos'u tahta çıkarmak için, kıraliçe Berenike ile oğlunu öldürttü. 
Bunun üzerine Mısır kıralı Ptolemaios 111 kızkardeşinin öcünü almak üzere Suriye'ye girdi. Bu suretle meydana gelen “üçüncü Suriye harbi”nde Mısır kıralı dikkate değer bir hızla ilerleyerek, bir papirüs yazıtının gösterdiği gibi, Suriye üzerinden Mezopotamya'yı istilâ etti ve Babil bölgesine kadar geldi (246). Fakat ele geçirdiği bütün bu ülkeleri korumak Mısır için imkânsızdı. Nitekim Ptolemaios III, ülkesinde patlak veren bir isyanı bastırmak için geri dönünce (245) Selevkos 111 kaybettiği ülkeleri tekrar ele geçirdi ve bu başarılarından ötürü “Kallinikos” ünvanını aldı. Fakat Antakya'nın limanı Selevkeia Piereia Mısır kıralının elinde kaldı. Bundan başka Mısır kıralı Akdeniz'deki üslerinden birçoğunu geri aldı, hattâ Trakya'da birtakım yeni topraklar ele geçirdi. Mısır'la 241 yılında yaptığı barışa rağmen Selevkos'lar devleti rahata kavuşamadı; Selevkos II ile kardeşi Antiyohos Hieraks arasında başlayan taht kavgalarından ötürü bir hayli sarsıldı. Bu olaylar Anti. 
yohos'la birleşmiş olan Bergama kıralı Attalos | in geçici bir zaman için Toros'lara kadar tüm Anadolu'yu ele geçirmesine ve Selevkos kırallığının yanında hiç te küçümsenmiyecek bir varlık olarak ortaya çıkmasına yol açtı. 


Yunanistan'daki Mk ö: 4 üncü yüzyılın sonu ve 3 üncü yüzyılın ilk yarı- siyasal birlikler sunda vücut buldukları anlaşılan iki büyük siyasal birlik bu dönemde önem kazandı. Gerek kuzey-batı Yunanistan'da kurulmuş olmakla beraber nüfuzunu Orta Yunanistan'a kadar ulaştıran Aitolya birliği, gerek kuzey Peloponnes'te meydana gelmiş olan Ahhaya birliği federatif nitelikte teşekküllerdi. İlk zamanlar yalnız Aitolya kabilelerine münhasır kalmakla beraber sonraları, Kelt”- 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lere karşı kazanılan zaferler üzerine, Orta Yunanistan'ın büyük bir kısmını, hattâ Peloponnes'in bazı bölgelerini içine alan Aitolya birliği esas itibariyle demokratik prensiplere dayanan bir teşkilâta sahipti. 
Bu birliğe giren şehirlerin, nüfuslarına göre, gönderdikleri delegeler bir “birlik kurulu?” meydana getiriyorlardı. Fakat asıl güç ve yetki “panaitolikon”” adını taşıyan tüm Aitolyalı'lar ve müttefiklerinin katıldıkları birlik meclisinin elinde idi. Bu meclis savaşa ve barışa karar veriyor ve kanunlar çıkarıyordu. Buna karşılık ilk zamanlar dört Ahhaya şehrinin birleşmesiyle işe başlamış, sonraları günden güne büyüyerek tüm Peloponnes'i içine almış olan Ahhaya birliği hem demokratik, hem de oligarşik görüşleri yansıtan bir teşkilâta sahipti. Burada, Aitolya'da her yıl değişen birlik memurlarından fazla olarak, 
100 “demiurgos”tan ibaret oligarşik nitelikte bir “memurlar kurulu” 
vardı. Otuz yaşını dolduran her Ahhayalı'nın katılabileceği “büyük birlik toplantısı”nın yanında gerekli yaş ve koşullara sahip sınırlı bir zümrenin katıldığı bir de “küçük kurul” yer alıyordu. 

Aratos'un idaresinde büyük bir gelişim geçiren Ahhaya birliğiyle Mısır kıralı Ptolemaios TII ilişkiler kurdu; Korint Akropol'ünün Aratos tarafından zaptından sonra kıral (243) birliğin hegemon'u oldu ve birliğe mali yardımda bulunmağa başladı. Buna karşılık olmak üzere Makedonya kıralı Antigonos Aitolya birliğini kazandı. Fakat Aitolya-Wwlar Pallene yöresinde Aratos tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldılar (241). Antigonos'un halefi Demetrios 11 ye karşı yapılan harpte bu iki birlik birleşmeği kendi çıkarlarına daha uygun buldular, fakat tehlike geçer geçmez birbirine tekrar düşman kesildiler. Yunanistan'ın bu parçalanmış durumu, Ahhaya birliğiyle Sparta arasındaki gerginlik yüzünden, büsbütün tehlikeli bir evreye girdi. Sparta'da zamanla s0syal ve ekonomik alanlarda bir dengesizlik başgöstermiş, tüm Sparta toprakları 100 kadar kişinin elinde kalmıştı. Toprak sahipleri bu suretle bir çeşit oligarşik hegemonya kurmuşlardı. İşte bu nedenden 245 yılına doğru kıral Agis IV ve onun katlinden (241) bir süre sonra kıral Kleomenes TIl (227) önemli reform projeleriyle ortaya çıkarak ülkeyi Spartalı yurttaşlar arasında yeniden böldüler bu sayede geçici bir zaman için Sparta'nın askeri gücünü yeniden canlandırdılar. Fakat Kleomenes Ahhaya birliğine harp ilân edince Aratos bu birliğin ötedenberi izlediği siyaseti bırakarak henüz reşit olmayan Makedonya kıralı Filip'e nâiplik yapan Antigonos Doson'u yardımına çağırdı. Yunanistan işlerine karışmak için fırsat bekleyen Antigonos bu dâveti hemen kabullenerek Yunan topraklarına girdi, Korint'i işgal etti ve Kleomenes'i Sellasia'da büyük bir yenilgiye uğrattı (222). Daha önceleri Antigonos Korint birliğini örnek alarak yeni bir “Hellen birliği” kurmuş ve “hegemon” olarak bu birliğin başına geçmişti. Bu sefer de Yunanlılara bağımsızlık vâdediliyordu; fakat gerçekte dış siyasetin idaresi tümüyle Makedonya'nın idaresine geçiyordu. 229 yılından beri bağımsız olan Atina dışta kalmak üzere Yunanistan'ın büyük bir kısmını içine alan “Hellen birliği”ne Aitolya birliği katılmak istemediğinden Antigonos'- un halefi Filip V Hellen'ler adına Aitolyalı'lara harp ilân etti. Tarihlere “Müttefikler harbi” olarak geçen bu savaş 220 den 217 ye kadar sürdü. 


Bu zaman içinde Rodos, doğudan batıya giden büyük ticaret yolu üzerinde bulunduğundan ötürü siyasal ve ekonomik alanlarda gelişmeğe devam etti ve Akdeniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri oldu. Aynı zamanda sahip olduğu güçlü donanma sayesinde Ege denizi'ndeki korsanlara karşı mücadelede bulunmakla deniz ulaşımını güvenlik altına aldı. Aynı işi Marmara için Kizikos ve Bizantiyon, Karadeniz için ise güney Rusya'da kurulan Bosporos kırallığı üzerlerine aldılar. 


M. ö. 3 üncü vü İşte bu suretle M.ö. 3 üncü yüzyılın sonlarına doğru . 6. 3 üncü yüzyıl sonlarında helle. hellenizm dünyası son derece karışık bir şekil aldı. Bu nizm dünyası ve dünyada rol oynayan devletler şunlardı: Başta üç Romalr'lar büyük kırallık, yani Ptolemaios'ların Mısır, Selevkos'- ların Suriye ve Ântigonos'ların Makedonya kırallıkları geliyordu. Bunların yanında zamanla irili ufaklı birtakım devletler de meydana gelmişti ki, bunlar Orta ve Ön Asya'da Baktriyan ve Partiya, Anadolu'da Armenia, Kapadokya, Pontos, Galatya, Bergama ve Bitinya, Karadeniz'in kuzey kıyılarında Bosporos, Balkan yarımadası'nda Epeiros, Afrika'da Kirene ve Nubya monarşileri, Yunanistan'da iki siyasal birlik ve bu birliklere girmeyen bazı bağımsız şehir devletlerinden ibarettiler (res. 275). Bu devletlerin arasında zamanla bir denge meydana gelmiş, fakat aynı zamanda bu dünyanın kenarlarında bazı yeni devletler de belirmeğe başlamıştı. İşte bu devletler hellenizm monarşıilerini ve bunların arasındakı dengeyi dikkatle izlemeğe koyuldular?” Balkan yarımadası'nın kuzeyinde birtakım Trak ve İskit devletleri teşekkül etmeğe başladı. Güney Rusya steplerinde İskit devletinin yerine Sarmat kırallıkları geçti. Batıda Kartaca ile hesaplaşan, fakat aynı zamanda gücünü günden güne arttıran Roma cumhuriyeti, kuzey İtalya ve Fransa'da Kelt'lerin kurmuş oldukları 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Res. 278 — Hellenizm çağı kırallarının sikke portreleri: 1. Antiyohos TTI. 2. Antiyohos IV. 3. Baktriyan kıralı Demetrios I. 4. Bergama devletinin kurucusu Filetairos. 
5. Makedonya kıralı Filip Y. 


birlik vardı. Fakat bunların arasından en fazla Roma hellenizm dünyası ile ilgilenecek ve bu devletler sisteminin yıkılmasında başlıca rolü 


oynayacaktı. 


Yunalnı"ların anlamsız bir surette birbiriyle boğuştukları bir zamanda Roma ikinci Pön harbi esnasında Hannibal'ın istilâsına uğramış, çok kritik anlar geçirmiş, hattâ batı egemenliğinin hangi tarafta kalacağı günün sorunu olmuştu. Romalıların Trasimenus gölü kenarında uğradıkları yenilgi üzerine (217) Âitolyalı devlet adamı Agelaos “batıda beliren bulutlara” işaret ederek Yunanlıları barışa dâvet etti. 
Bunun üzerine 217 de Navpaktos'ta barış yapıldı. O zamanlar Roma-Wlar Yunanlı'larca bilinmez değillerdi. Çünkü Romalı'lar İlliryalı'ların 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Adriyatik denizi'nde yaptıkları korsanlığı önlemek üzere bu sulara donanmalarını göndermişler, korsanlara karşı başarıyle mücadele etmeğe başlamışlar, hattâ İllirya topraklarına ayak basarak bazı üsler elde stmişler, bunlardan faydalanarak Korkira (Korfu) adası'nı ve başka bazı yerleri işgal etmişlerdi. Şimdi ise Romalı'lar Hannibal'e yenilecekmiş gibi görünüyordu. Hannibal ise doğu devletlerini bu harbe sokmakla İtalya savaşına bir dünya savaşı şeklini vermek istiyordu. 

i Mısır kıralı Ptolemaios 111 ötedenberi Romalı'larla dost geçinmek yolunu tutmuştu; Suriye kıralı Antiyohos ise başka yerlerde harbediyordu. Makedonya kıralı Filip V (res. 278) bir hayli tereddüt ettikten sonra Kanne'- de Romalıların ikinci büyük yenilgiye uğramaları üzerine, 
Hannibal'le ittifak yaptı (215). 
Ayrıntılı bir tarzda anlatılması 
Roma tarihine ait olan “birinci 
Makedonya harbi”nde (215 - 
205) Romalı'lar Bergama kırallığından başka Aitolya birliği, 
Atina, Sparta, Elis ve Mesenya'yı kendi taraflarına çekmek suretiyle Yunan dünyasının birbirine düşman iki bölüme ayrılmasını sağladılar. Bu harp yüzünden Yunanistan büyük tahribata uğradı. Barış ancak 205 te Epeiros'ta Foinike'ye yapılahildi. 


Res, 279 — Antiyohos Ili. 


R ; Bu süre içinde Selevkos'lar kırallığı Antiyohos 111 (res. 
smah'ların Avrupa , : 
ve Asya'da yaptık. 218/79) sayesinde (223 - 187) büyük bir gelişim döneları harrler (oo mine girdi. Kıral ilk önce doğu eyaletlerinin valisi Molon'a karşı harbetti. Çünkü bu kişi özgürlüğünü ilân etmiş, kıral ünvanını almış, hattâ devletinin sınırlarını Fırat'a kadar genişletmişti, Molon Babilonya'dan çıkarıldı, başarısızlıklarından ötürü kendisini ölürdü ye höşlece devleti ortadan kalktı (220). Kıral 212 de doğu ülkelerin. #4 vw bir sefer tertipledi; kendisine vasal yaptığı Parüya ve özkiişmu o. ittifaklar aktettikten sonra Kâbil vadisine kadar 


5 ğe. Eapip Dai ceği 
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Res. 280 — Bergama'nın kırallık çağındaki durumunu gösteren maket. 


ilerledi, oradan Hindistan'a girerek bu ülkenin Selevkos'lar egemenliğini tanımasını sağladı, aynı zamanda bir hayli fil elde etti. Doğuda kazandığı bu başarılardan sonra 205 te ülkesine geri dönen Antiyohos Akhaimenid'ler gibi “büyük kıral” ünvanını aldı ki bu ünvan sonraları sadece “büyük” Şeklinde kullanılmıştır. 


Buna karşılık Mısır'da, Ptolemaios IV Filopator'un Antiyohes'a karşı Rafia'da kazandığı zafere rağmen (217), gerileme belirtileri başgöstermişti. Rafia muharebesine katılan Mısırlı askerler birtakım yerli şeflerin idaresinde ayaklandılar. Mısır Nubya ve Somali'deki kolonilerini kaybetti. Karışıklıklar küçük bir çocuk olarak tahta çıkan Ptolemaios V Epifanes zamanında da sürüp gitti. Mısır'ın bu karışık durumu Antiyohos IH Hilip - in gizii ii ittifak ak ietip (203 102) PE tolemalos'- 


hos güney Suriye'ye saldırdı; Bilip i 1se a Kiklad'lar ve ER - daki bazı üsleri ele geçirmeğe başladı. Bunun üzerine Bergama kıral: Attalos TI, Rodos, Kizikos ve Bizantiyon Hilip'e karşı bir ittifak yaptılar, fakat Makedonya'nın baskısı karşısında Roma'dan yardım istediler (201). Zama muhbarebesinden sonra (202) Hannibal harbini başarıyle sona erdirmiş olan Roma doğu'daki dengenin bozulmaması için Hilip'e harp ilân citi. Roma senatosunun aldığı bu karar dünya tarihi bakımından son derece önemli olup Roma'nın nn Akdeniz karışmasının ve uyguladığı ilk önce iiaye, bouzu du ul ulyasotinin başlangıcı olarak kabul olunabilir. 

Ege ve Yunan Tarihi, 31 
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Res. 281 — Bergama'nın üst şehrinden bir kısım: ön plânda Atena tapınağı ve onun avlusunu çeviren iki katlı stoa'lar; geride kıral sarayları. 


Bu suretle patlak veren “ikinci Makedonya harbi”nde (200 - 197) Bergama ile Rodos “Yunan bağımsızlığının”? savunucusu olarak ortaya çıkan Romalı'lar tarafını tuttular. Başlangıçta tarafsız kalan Aitolya ve Ahhaya, Romalıların başarılar kaydetmeleri üzerine, Roma tarafında harbe girdiler. 'Tesalya'da Ferai'yın batısında Kinoskefalada yapılan bir meydan muharebesinde Romalı komutan Titus Çuinctius Flamininus'un idare ettiği “manipulus” adını taşıyan ve Makedonya falanks'ına kıyasla daha büyük manevra yeteneğine sahip olan küçük kıtaların sağ kanattan yaptıkları taarruz ve Roma ordusunda hizmet gören filler Filipin ordusunu darmadağın ettiler (197). 
Bu yenilgi üzerine Makedonya kıralı Anadolu'da zaptetmiş olduğu tüm Yunan şehirlerinden vazgeçmek, Yunanistan'da sahip olduğu yerleri ve donanmasını Romalrlara bırakmak, ayrıca 1000 talentlik bir tazminat ödemek zorunda kaldı. Tesalya Makedonya'dan ayrıldı ve Olimpos dağı, eskiden olduğu gibi, Makedonya'nın sınırı oldu. Romallar Makedonyalların yerine Yunanistan'ın korunnlası görevini üzerlerine aldılar. 196 yılı İstmos oyunlarında Flamininus Makedonya'nın boyunduruğu altında inleyen tüm Yunan şehirlerinin bağımsızlığını ilân etti. Bunun üzerine Yunanlılar büyük gösterilerde bulundu- lar ve Flamininus'u bir tanrı olarak selâmladılar. Fakat bununla Yunanistanın durumunda esaslı hiçbir değişiklik olmuyor, yalnız o andan 


—. 
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başlayarak bu ülke Makedonya'nın nüfuzundan çıkıp Roma'nın nüfuzu altına giriyordu. Yunanistan tekrar süküna kavuştuktan sonra Romallar önceleri vermiş oldukları sözü tutarak ordularını geri çektiler 


(194). 


Güney Suriye'nin o zaptını tamamlayan Büyük Antiyohos atası Selevkos I zamanındaki sınırları tekrar elde etmek üzere 
Anadolu ve Trakya üzerine yürüdü, fakat izlediği emperyalist siyaset yüzünden yalnız Bergama kıralı Evmenes Il nin degil, Roma'nın da muhalefetiyle karşılaştı. Hannibal'in Antiyohos'a sığınması ve kıralı Roma'”- ya karşı bir öç seferi yapmağa kışkırtması iki devlet arasındaki ilişkileri daha gergin bir hale getirdi. Gerçi Antiyohos öç seferi fikrini kabullenmedi, fakat eski Selevkos'lar kırallığını yeniden kurmak ümidiyle Trakya'ya geçip Aitolyalılarla mürzakerelere girişince Romalı'lar işe karıştılar ve 20000 kişilik bir orduyu güney Epeiros'ta Apol- 


lonlia'ya çıkardılar. Bu suretle 


patlak veren “BDuriye harbi”nde Res. 282 — Bir Galat şefinin karısını (192 - 188) kıral kendisiyle it- öldürdükten sonra intihar edişini tanımtfak yapan Aitolyalı'lara pek layan heykel grupu (bir zamanlar Berfazla güvenerek yaklaşık olarak gama'da durmuş olan tunç heykel 10000 kişilik zayıf bir ordu ile 
Yunanistan'a geçmek yanlışlığında bulundu (192). Yunanistan'da ise durum kıralın tahmin ettiğinden büsbütün başka idi : Roma ile olan ittifakına sadık kalan Makedonya, Aitolya'nın can düşınanı Ahhaya birliği, Atina, Bergama ve Rodos Romalı'ların tarafına geçmişlerdi. 
Termopilai'da Romalılara yenilen Antiyohos (191) Yunanistan'da 


tutunmak imkânını bulamayarak Anadol'uya geri döndü. 


grupunun romen kopyası). 
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Res. 283 — Önünde M.ö. 190 yılında deniz muharebesinin yapıldığı Side yarımadası'nın doğudan görünüşü. 


Fakat Romalılar kıralın peşini bırakmadılar ve Anadolu'ya bir ordu geçirdiler. Bu iş bir süre önce Ege denizi'nde birleşik Roma ve Bergama donanmalarının Antiyohos'un deniz kuvvetlerini yenmesi sayesinde kolayca yapılabildi. Suriye kıralının hizmetine giren Hannibal'in meydana getirdiği donanma ise Side ( Eski Antalya) (res. 283) açıklarında yapılan bir deniz muharebesinde birleşik Roma, Rodos ve Bergama donanmalarına karşı bir başarı gösteremedi (190), böylece Ege denizi'ne girip Anadolu'daki Roma ordusunun gerilerini tehdit etmek imkânını bulamadı. Romalı komutan İ.. Cornelius Scipio ve ağabeyisi P, Cornelius Scipio'nun idare ettikleri 30000 kişilik ordu Antiyohos ve müttefiklerinin 70000 kişilik ordusunu Manisa yöresinde büyük bir yenilgiye uğrattı (190 yılı sonları). Bergama kıralı Evmenes Il nin karşısındaki Suriye süvarilerini yendikten sonra sol kanada saldırması ve bu kanadı yarması muharebenin kazanılmasında başlıca etken oldu. 
Bu yenilgiden sonra Suriye kıralı Sardes'te yapılan mütareke, ondan sonra Suriye'de Apameia'da aktolunan barış sonunda (188) Avrupa'daki tüm topraklarından başka Toros'lara kadar uzanan Anadolu'dan da vazgeçmek ve yüksek bir harp tazminatı ödemek zorunda kaldı. Romalı”- lar Anadolu'da Antiyohos'tan aldıkları toprakları Bergama ile Rodos arasında böldüler. Bu savaştan en kârlı çıkan Bergama kırallığı büyük bir devlet oldu ve merkezi Bergama anıtsal yapılarla süslendi (res. 280/81). 

Yunanistan'da ise Aitolyalı'lar cesur bir mukavemetten sonra Romal'lara teslim oldular. Yapılan barış antlaşmasına göre (189) bunlar zaptettikleri toprakları kaybettiler ve Roma'ya gereğinde silâhlı yardımda bulunmağı vâdettiler; fakat bu ağır koşullara rağmen birliklerini tekrar kurdular. Romalılar Kefallenia ve Zakintos adala- 


ei 
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Res. 284 —- Makedonya kırallığının son sikkeleri: 1. Persevs. 2. Filip V ve Persevs. 
3 Makedonya'da Roma egemenliği (M.ö. 149). 4. Andriskos (Filip VI) 
(M.ö. 149). 


rını işgal ettikten ve oralarda donanma üsleri kurduktan sonra ikinci kez Yunanistan'ı terkettiler (188/87). Ahhaya birliği Peloponnes'e egemen oldu. Bu suretle Romalı'lar doğuda bir karış toprağa sahip olmaksızın büyük bir nüfuz edindiler. 

Makedonya ile Yu- Bir taraftan Suriye kırallığının Anadolu'yu, diğer taraf- 


nanistan'ın Roma- ların eline geçemsi Romalılar, yediği darbelere rağmen ulusal niteliğe 


tan Mısırın denizaşırı üslerini kaybetmesi üzerine 


sahip güçlü bir devlet olmakta devam eden Makedonya'yı tehlikesiz bir hale getirınek istediler. M. ö. 179 da Filip'in yerine geçen oğlu Persevs'in (res. 284) Yunanistan'da Makedonya lehine aktif bir politika izlemesi, Rodos'la ilişkiler kurması ve bir süre sonra harp hazırlıklarına başlaması Roınalı'ların Makedonya'ya harp ilân etmelerine yol açtı. 'Tarihlere “üçüncü Makedonya harbi” olarak geçen bu harp (171 - 168) Persevs'in Pidna yöresinde (res. 285) Romalı komutan İL. Aemiliys Paullus tarafından büyük bir bozguna uğratılmasıyle sona erdi. Persevs ordusunu ve ülkesini bırakarak Samotrake adası?'na kaçtı ve orada Romalı'lar tarafından esir edildi. Bunun üzerine tüm Makedonya Romalı'ların eline geçti. Romalıların doğu egemenliğine yol açan bu zaferden sonra Makedonya kırallığı ortadan kaldırıldı, aralarında hiçbir bağ bulunmayan dört devlete bölündü. Her devlet her yıl seçilen memurlar tarafından idare edilecek, gümüş ve 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altın sikke basamayacak, donanmaya sahip olamayacak ve Yunanistan'- daki üslerinden kesin olarak vazgeçecekti. Makedonya tarafında harp etmiş olan İllirya kırallığı da aynı akıbete uğradı ve üç ayrı devlete bölündü. Rodos ise Anadolu'daki topraklarını kaybetti. Romalılar tarafından Delos'ta bir serbest liman kurulması Rodos'un ticareti için büyük bir darbe oldu. 


same sa zain 


Res. 285 — Pidna muharebesini tanımlayan kabartma (Delfoi'daki Emilius Paullus anıtından). 


Roma'nın o zamanlardaki nüfuzunu Suriye kıralı Antiyohos IV Epifanes'e (175 - 163) yapılan muameleden çıkarmak mümkündür. Bu kıral Pelusion'da kazandığı bir zafer üzerine Mısır'a girmiş, İskenderiye dışta kalmak üzere, tüm Mısır'ı ele geçirmiş, Memfis'te kıral tacını başına oturtmuş, fakat Filistin'de çıkan kargaşalıklar yüzünden Mısır'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Kıral 168 de Mısır'a ikinci bir sefer yaparak İskenderiye dolaylarına geldiği zaman ordugâhında Antiyohos'un hareketlerini kuşku ile izleyen Roma'nın Popillius Laenas adlı bir elçisi göründü, değneğiyle kıralın etrafında bir çizgi çizerek kıraldan bu dairenin dışına çıkmadan önce Mısır'ı tahliye edeceğine dair söz vermesini istedi. Kıral isteği hilâfına Romalı'nın bu sert buyruğuna boyun eğmek zorunda kaldı. Antiyohos geri dönerken hellenizm taraftarları ile eski geleneklere bağlı ortodoks İbranileri birleştirmek ve yeniden teşkilâtlandırmak istedi. Hellenizm taraftarlarını destekleyerek Kudüs'ü bir hellenistik şehir, Yahve tapınağını bir Zevs tapınağı haline getirmek üzere bir buyrultu yayınladı. Fakat bu hareketiyle Makkabalos sülâlesinin ve ona bağlı olanların direnmelerine ve sonunda isyan etmelerine yol açtı. Bu buyrultunun 164 yılında geri alınmasına rağmen karışıklıklar sürüp gitti. 
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İşte gerek bu isyanlar, gerek kıral Mitradates I in idaresinde büyük bir devlet kuran Part'ların (160 a doğru) taarruzları yüzünden Selevkos'lar kırallığı M.6ö. 2 nci yüzyılda sürekli olarak zayıfladı ve geriledi. Part'lar Medya'dan sonra Babilonya'yı ele geçirdiler (141). Bu ülkeleri geri almak teşebbüsünde bulunan Demetrios II Nikator Part'ların eline esir düştü (140/39). Bu olaydan ancak 
10 yıl sonra Antiyohos VII Sidetes Part”lara karşı büyük bir sefer açtı. 
İlk zamanlar elde ettiği başarılara rağmen 130/29 yılında Part'ların bir baskınına uğrayarak büyük bir yenilgiye uğradı. Ordusu darmadagın oldu, kendisi de öldürüldü. Bunun üzerine Fırat'ın doğusundaki tüm Ön Asya ülkeleri Selevkos'ların elinden çıktı; Suriye kırallığı yalnız Fırat'la Toros'lar arasındaki topraklardan ibaret kaldı. 


Yunanistan ve Makedonya'da durum Pidna muharebesinden sonra pek fena idi. Bu ülkelerde parti kavgaları alıp yürümüş, oralara göç eden Romalı kapitalistler bu iki ülkeyi soymağa başlamışlardı. Yalnız her şehirde değil, her ailede bile milliyetçiler ile Roma taraftarları cenk halinde idiler. 149 yılında kendisine Persevs'in oğlu süsünü veren Andriskos adında bir kişi ortaya çıkarak Makedonya'yı ayaklandırınca Romalılar tekrar harekete geçtiler; ilk zamanlar uğradıkları başarısızlıklara rağmen sonunda Caecilius Metellustun komutasında gönderdikleri güçlü bir ordu sayesinde isyanı bastırdılar. Bunun üzerine Makedonya İllirya, Epeiros ve Tasalya ile birlikte bir “prokonsul” tarafından idare olunan bir Roma eyaleti haline getirildi (148). 

Kısa bir süre sonra Yunanistan da aşağı yukarı aynı âkıbete uğradı. Makedonya'daki olaylar Yunanlı'larda da bağımsızlık isteklerinin uyanmasına yol açmıştı. Aşırı bir ulusal politika izleyen Ahhaya birliğinin Romalıların desteklediği Sparta'ya harp ilân etmesi üzerine Romalılar Ahhayalı'ları ilk önce Lokris'te Skarfaya'da, sonra İstmos bölgesinde Levkopetra'da büyük yenilgilere uğrattılar (146); kendilerinin ekonomi âlanında rakibi olan Korint şehrini, Kartaca gibi, tahrip ettiler, halkını köle olarak sattılar. Bununla beraber Korint'te yapılan kazılar şehrin tümüyle tahrip edilmemiş olduğunu açığa vurmuş bulunmaktadır. Aynı zamanda Ahbaya birliği dağıtıldı; fakat Yunanistan başlı başına bir eyalet haline sokulmadı; sadece Makedonya eyaletinin bir parçası olarak Makedonya prokonsul'unun buyruğuna verildi. 
Romalı'ların Yunanistan'a bahşettikleri bağımsızlık gerçekte bir şehir özerkliğinden başka bir şey değildi. O andan başlayarak bu ülke kesin 


olarak Roma'nın hegemonyası altına girmiş oluyordu. 


/ 
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.. o Geriye kalan birkaç hellenistik devlet te Roma'ya katıl-Başka hellenizm i 

devletlerinin Oo makta gecikmedi. M. ö. 133 de Bergama son kıral Atta-Roma'ya katılması los ll ün (139/8 . 133) vasiyetnâmesi gereğince Romalr- ların eline geçti. Andriskos adında bir kişi tarafından çıkarılan isyanı 3 yıl süren bir savaştan sonra bastıran Romalı'lar bu kırallığın batı bölümünü “Asya eyaleti” şekline soktular. Bergama ve 

başka batı Anadolu şehirleri ise bağımsız ve otonom olarak kaldılar. 


Doğunun batıya yaptığı büyük tepkilerden birisi olarak kabul edilmesi gereken Pontos kıralı Mitradates VI Evpator'- un (121/20-63) (res. 287) Anadolu'yu istilâsını bu ülkede yaşayan ve Romalı vergi mültezimleri tarafından soyulan halk ve en çok Yunanlı'lar sevinçle karşıladılar. Bu sayede Anadolu'da hellenistik temellere dayanan bir devlet kuruldu; Bergama başkent oldu. Mitradates'e 
“Asya'nın kurtarıcısı” ve “yeni 
Diyonizos” gibi lâkaplar verildi. 
O zamanlar Mitradates kırallığı 
Anadolu'dan başka kuzey Karadeniz kıyılarına kadar uzanıyor ve Kırım'a dayanıyordu. Kıralın buyruğu ile Asya'da yaşayan tüm İtalik'ler öldürüldüler (aşagı yukarı 80000 kişi) (88). Yuna- a | nistan'da da bağımsızlık hare- 

Res. 286 — Bir Part kıralının başı. ketleri başgöstermekte gecikmedi. İlk kez Atina, Roma idaresi altında özel bir mevkie sahip olmakla beraber, Pontos kıralıyle 

birleşti. Fakat Romalı komutan Sulla Mitradates'in komutanı Arhelaos'u 

Haironeia ve Örhomenos'ta yenilgiye uğrattı ve 86 yılında Atina'yı 

zaptetti. Şehir yağma edildi, Pire limanı yakılıp yıkıldı. Diğer Yunan şehirleri ise ağır vergiler vermek zorunda kaldılar. 
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Res. 287 — Sikkeler üzerinde hellenistik çağ hükümdar portreleri: 1. Pontos kıralı Mitradates III, 2. Bitinya kıralı Prusias 1. 3. Bitinya kıralı Nikomedes TI. 4. Pontos kıralı Mitradates VI Evpator. 


Anadolu'da Mitradates'in mevkii, bazı yerlerde tiranlıklar kurması, bazı bölgeler halkını zorla başka yerlere göç ettirmesi, birçok köleyi azad etmesi ve borçları lağvetmesi gibi aşırı ve zamansız birtakım reformlar yüzünden sarsıldı. Dardanos'ta aktedilen bir barıştan sonra tüm Asya eyaleti tekrar Roma'nın egemenliğine geçti (85). Bundan sonra Romalı”lar bir taraftan Mitradates'in müttefiki deniz korsanlarına karşı harbettiler (74), diğer taraftan rahat durmayan Mitradates'e karşı harp açarak (3 üncü Mitradates harbi) Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki şehirleri ve bu arada Kizikos, Herakleia (Ereğli), Sinope (Sinop) ve Âmises'u (Samsun) işgal ederek onlardan ağır vergiler aldılar. 
Ancak bu savaşlardan sonra başlayan 20 yıllık barış döneminde Anadolu rahat bir nefes alabildi ve kendini bir dereceye kadar toplayabildi. 


Romalı komutan ve devlet adamı: Pompeius tarafından Mitradates'ten başka Ermenistan kıralı Tigranes'in de yenilmesi doğuda bazı ülkelerin Roma'ya katılmasına yol açtı. Son kıral Nikomedes IV 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ün vasiyeti gereğince Roma'ya geçen (74) Bitinya, doğu komşusu Pontos'la birleştirilerek bir eyalet haline getirildi. Pompeius Mısır'dan ayırdığı Kıbrıs'ı katmak suretiyle Kilikya eyaletini yeniden teşkilâtlandırdı. Orta ve doğu Anadolu'da ise Romalı'ların vasalleri olan yerli prensler idaresinde birtakım küçük devletler kuruldu. Bu devletler resmi dil olarak Yunan dilini ve aynı zamanda Yunan kültürünü benimsediler; hattâ birçok hallerde doğu ve batı kültürlerinin karışımı birtakım orijinal kültürler ortaya koydular. Bu söylediklerimize bir destek olarak Galatya'da Karalar mevkiinde bulunan prens Deiotaros'un, ya da Kommagene'de Nemrut dağı'nda yükselen kıral Antiyohos IT in mezar anıtları ve yazıtları gösterilebilir. 


Taht kavgaları, iç işyanlar, Tigranes | in geçici olarak Suriye ve doğu Kilikya'yı ele geçirmesi (83 - 69) ve Romalı'ların işe karışması yüzünden büsbütün bitkin bir hale gelen Selevkos'lar devletinin son kalıntıları Pompeius tarafından Roma'ya katılarak “Suriye eyaleti” haline getirildi (63). Sınırları Amanos (Nur) dağlarından Karmel'e kadar uzanan yeni eyaletin merkezi Antiyohela'ya (Antakya) bir Ro- 


Aa 


malı vali memurlarıyle birlikte yerleşti. 


Bu suretle Romalı'lar Part'ların komşusu oldular ve onlarla savaşmak zorunda kaldılar. Romalı komutan Licinius Crassus'un Karhe'de (Harran) Part'lar tarafından ağır bir yenilgiye uğratılması (53) bundan böyle yüzyıllarca sürecek olan savaşlırın başlangıcı oldu. , 


En son olarak Ptolemaios'ların Mısır kırallığı Romalı'ların eline geçti. 
Bu devlet esasen uzun süreden beri dış siyasetinde Romalılara tâbiydi ve gerek taht kavgaları, gerek yerli halkın sürekli isyanları yüzünden bir haylı yıpranmış ve zayıflamıştı. Kırallar rahiplere büyük imtiyazlar vermek, Mısırlıları devlet memuru olarak yüksek makamlara geçirmek suretiyle bu iç kavgaları önlemeğe çalışıyorlardı. Mısır dıştaki tüm üs ve topraklarını kaybetmişti. M. ö. 96 yılında Kirene vasiyet yoluyle Romalılara geçti ve bir süre sonra bir eyalet haline sokuldu. Kıbrıs ise, yukarda söylediğimiz gibi, 58 yılında Roma egemenliği altına girmişti. Roma Mısır'a sık sık heyetler göndermek surctiyle bu devletin iç işlerine karışmağa başladı. Meselâ Sulla'nın baskısıyle Ptolemaios IX un kızı Berenike Ptolemalos XT ile evlendi; fakat kıraliçenin kocası tarafından öldürülmesi üzerine patlak veren isyanda Ptolemaios XI öldürüldü.  İskenderiyeller tarafından koğulmuş olan Ptolemaios XTI tekrar Mısır tahtına oturtuldu (55). Mısırın Roma'ya katılması 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ancak Roma devlet adamları arasındaki rekabet yüzünden bir süre gerçekleşemedi. Roma'nın iç harpleri Mısırda da yankılarını göstermekte gecikmedi. Farsalos yenilgisinden sonra Pompeius bu ülkeye ayak basar basmaz kıral Ptolemaios XIlI tarafından öldürüldü. Kıraliçe Kleopatra'nın koruyucusu olarak ortaya çıkan Caesar M.ö. 48/7 yılında İskenderiye'de harbetti. Roma triumvir'lerinden Marcus Antontus'un Kleopatra ile evlenmesi Antonius'la Octavianus'un Roma egemerliği için yaptıkları savaşta Mısır'ın büyük bir rol oynamasına yol açtı. M.ö. 32 yılında Roma senatosu ve halkı tarafından harp Antonius'a değil, Kleopatra'ya ilân edildi. M.ö. 31 yılında yapılan ve dünya tarihinin önemli dönünı noktalarından birisi olan Aktium muharebesinde hellenistik devlet anlamının ve hellenistik kültürün teınsilcisi olarak ortaya çıkan ve belki İskender monarşisini yeniden kurmak hülyasında bulunan Antonius'la Romalılığı büyük bir taassupla temsil eden OÖctavianus karşılaştılar. Bu muharebeyi kazanmak suretiyle Roma devletine tümüyle sahip olan Octavianus bir süre sonra Mısır'ı da işgal etti (30). Antonius'la Kleopatra galibin eline esir düşmemek için kendilerini öldürdüler. Bununla Akdeniz çevresindeki Roma ülkeleri halkası kapandı ve hellenizm tarihinin siyasal evresi sona erdi. 


HELLENİZM DEVLETLERİNİN TEŞKİLATI, SİYASETİ, 
EKONOMİSİ VE SOSYAL DURUMU 


Hellenizm devlet- Hellenizm döneminin sürekli harpleri ve karışık siya- 


lerinin yapısı sal olayları sonunda birtakım irili ufaklı devletlerin yanında 3 büyük kırallığın ortaya çıktığını yukarda “görmüştük : I — Ptolemaios'ların Mısır kırallığı; 2 — Selevkos'ların Asya kırallığı ve 3 — Antigonos'ların Makedonya kırallığı. Bu üç devletin yapısı ve dolayısıyle teşkilâtı birbirinden oldukça değişikti. Bunlardan yalnız Makedonya kırallığı ulusal bir karaktere sahipti; çünkü bu ülkede Makedonyalı kırallar Makedonya halkı üzerinde hüküm sürüyorlardı. Ptolemaios'lar ve/Selevkos'ların devletleri ise suni teşekküller- den ibarettiler; çünkü bunlarda Makedonya ırkından, fakat Yunan kültürünü benimsemiş kırallar sayıca az bir Yunan-Makedonya zümresine ve ücretli askerlerden meydana gelen bir orduya dayanmak suretüyle, başka ırktan olan doğu kavimlerini egemenlikleri altında bulunduruyorlardı. İşte bu nedenden bu iki devlette bir ulusal kırallık anlamı hiçbir zaman meydana gelememiştir. Mısır kırallığı işgali altında bulundurduğu Kirene, Suriye, Kıbrıs, Ege denizi kıyıları ve adalarındakı topraklar ve üsler bir tarafa bırakılacak olursa, yanları çöl ve demizle çevrilmiş olduğundan, sınırları belirli, ancak Delta'dam içime girilebilir, aşağı yukarı 7 milyon nüfuslu mütecanis bir ülkeidi. Buna saxşılık Selevkos'ların. Asya kırallığı Akdeniz kıyılarından Hindistaw içer» lerine kadar uzanıyor, bu yüzden pek çeşitli ırktan insanlar kapsıyordu. 
Bu kavimler görünüşte Selevkos'lara tâbi olhnakla beraber ilk #irsaita isyan etmeğe hazırdılar. Doğal sınırlara sahip olmayan bu devlet her yönden taarruzlara açıktı. İşte bu nedenden dağılma ve parçalanma olayları ilk önce burada kendini göstermiştir. 


e iyliie Bu üç kırallığın idare şekli prensip bakımından birbirimin larının idare şekli aynıidi; yani bunların İler üçünde de salt idare sisicini 

vardı. Fakat bu sistemin uygulama şekli çeşitli devletlere göre değişiyordu. Salt monarşiyi hafifletilmiş bir şekilde Makedonya'da buluyoruz. Bu devlette kıralın nevkii Filip 1I zamanındaki gibi kalntıştı. 
Kıral ulusal hükümdardı ve bu sıfatla Makedonya ulusu tarafından tanınmıştı. Ordu Makedonya'nın sınırları içinde yaşayan erlerden meydana geliyordu. Kırallar tanrı olmak iddiasında bulunmuyor ve uyruklarının kendilerine gerek hayatlarında, gerek öldükten sonra tapma» larını istemiyorlardı. Makedonya ve Tesalya'daki Yunan şehirleri siyasal bakımdan Makedonya kıralına tâbi olmakla beraber özel idare şekillerine ve otonomilerine sahiptiler. Makedonya kırallarının nüfuzları altında bulundurmak istedikleri Orta Yunanistan ve Peloponnes şehirlerinin dış siyasetle uğraşmaları yasaklanıyor, fakat eski idare şekillerine hiçbir suretle dokunuhnuyordu. Bununla beraber bu şehirler siyasal bağımsızlıklarını elde etmek için ilk fırsatta ayaklanıyor, aralarında siyasal birlikler kurmak suretiyle Makedonyalı'lara karşı koyuyorlardı. 
Makedonya kıralları gerçekte yalnız güçlü Makedonyalı garnizonlar bulunan şehirlere tam olarak hükmedebiliyorlardı. 

Yiravunlar ve Pers kıralları saltanatnın geleneklerini sürdüren Mısır ve Asya kırallıklarında monarşinin en salt şekliyle karşılaşıyorür. 
Bu saltçılık kendisini en çok şu noktalarda belli etmektedir : 1 -- Kiral yaşarken ve öldükten sonra tanrı sayılmakta ve tüm uyruklar ayrıksız kırala tapmak zorunda bulunmaktadırlar. Bu tapınma resmi niteliktedir. 2 — Kıral sonsuz bir tanrısal güçe sahip olduğundan ve tün hak- ların kaynağı sayıldığından uyruklarının hayatına egemendir ve her işte istediği gibi davranmaktadır. 3 — Kıral kendisinin ya da ataları- 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nın. kılıçla fethettiği bir ülkede hüküm sürdüğünden tüm topraklara da sahiptir. Bundan ötürü uyruklar için kişisel mülkiyet yoktur. Bunlar “meak kıralın lütuf ve izniyle bu topraklarda yaşayabilmektedirler. 

işte yukarda açıkladığımız prensipler üzerine kurulu 


Meri devlet |? ni bir salt monarşi hakkında bugüne kadar yapılan papi- 


teşkilâtı rüs buluntuları sayesinde, Mısır kırallığı bize en açık fileri vermektedir. Mısır'da öteden beri var olan merkezleştirilmiş idare sistemi Ptolemaios'lar zamanında da uygulanmaktadır. Devletin başında mülki, idari, adli, askeri ve dini idarenin şefi sayılan kıral vardır. 
Kıra! kanunlar çıkarmakta, fermanları ve buyrultularıyle istediği gibi hükmetmektedir. Kıral gerek İskenderiye'deki sarayında, gerek seyyahatlerinde belirli zamanlarda uyruklarını kabul etmekte, bunların sundukları dilekçelerle meşgul olmakta, aynı zamanda kendisine verilen raporları ve günlük olayları kapsayan resmi bültenleri gözden geçirmektedir. Fakat kıral şahsının ya da hanedanının çıkarlarını ulusun çıkarlarından üstün tutmakta, herşeyden önce yerini sağlamlamak ve bir aksaklık olmadan saltanat sürmek kaygusunda bulunmaktadır. 
Ulusun refahı kıral için bir amaç değil, sadece bir araçtır. Çünkü kıral uyruklarının ekonomik durumunu düzeltmek, ülkesinin doğal zenginiklerinden mümkün olduğu kadar faydalanınak, gerek yerlilere, gerek göçmenlere iş bulmakla herşeyden önce hazinesinin gelirini arttırmak ve buyruğunda büyük bir ordu ve donanma bulundurmak amacını gütmektedir. Kıral en çok iki şeye, yani ülkesindeki yardımcı kaynak- ların gelişmesine ve uyruklarının vergi güçlerini korumalarına dikkat etmektedir. 


Mısır devlet teşkilâtı geniş bir memur kadrosuna dayanınaktadır. Bu memurlar, Yunan memurlarının tersine olarak, devlet hazivesinden belirli bir ücret yerine belirli bir miktar toprak ürünü almaktadırlar, Kıralın yanında tecrübelerinden faydalanılan ve “arkadaş” adını taşıyan asillerden meydana gelen bir “danışma kurulu” vardır. Kıralın yardımcısı olarak çalışan en yüksek meınurlar arasında bugünkü başvekil ile eşit olan “hiliarhos”, “arhigrammetevs” adını taşıyan mabeyin başkâtihi ve “dioiketes”? ünvanına sahip olan hazine bakanı gösterilebilir. Yüksek memur olacak ya da orduda ve kıralın sarayında hizmet görecek subay adayları Osmanlı'lar zamanındaki Enderun okulunu andırır özel bir okulda tahsil görmekte, böylece ilerde işgal edecekleri makamlar için hazırlanmaktadır. Küçük memurlar ise yıl-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Res. 288 — İskenderiye'nin deniz egemenliğini sembolize eden bir mozayik levha. 
İskenderiye başında gemilerden meydana gelen bir taç, üzerinde bir savaş mantosu ve elinde bir “aflaston” taşımaktadır. 


larca aynı yerde kalmak suretiyle bilgi ve tecrübelerini arttırmakta ve ancak yetenek gösterince daha yüksek makamlara çıkabilmektedirler. 

Tüm Mısır ülkesi teorik olarak kıralın malı olmakla beraber bu ülkede kıral tarafından belirli kişilere armağan edilmiş topraklar ve emlâk da vardı. Bunların yanında tapınaklara ait kutsal toprakları ya da askerlere verilen timarları zikretmek gerekir. Askerler kendilerine kıral tarafından bağışlanan çiftlikler içinde, bunların gelirinden faydalanmak suretiyle, yaşamakta, bir harp çıkınca adamlarıyle birlikte orduya katılmak zorunda bulunmaktadırlar. Fakat bu timar sahibi askerler ekser hallerde ihtiyacı karşılamadığından Makedonyalılar, Yunanlılar ya da yabancı kavimlerden birtakım insanlar da ücret karşı» lığında orduya alınmaktadırlar. Bu insanlar kıralın özel ajanları tarafından Yunanistan, Makedonya, Balkan yarımadası veya Anadolu'- daki asker pazarlarından sağlanmakta ve harp bittikten sonra terhis olunmaktadırlar. Kişisel mülkiyet Mısır'da ancak hellenizm döneminin sonlarına doğru meydana gelmiş, halk ilk önce ev ve bahçelere, sonraları kasabalar dışındaki tarlalara sahip olabilmiştir. 


İdari bakımdan Mısır fir'avunlar zamanında olduğu gibi, Aşağı ve Yukarı Mısır (Tebais) olmak üzere, iki büyük bölüme ayrılmıştı. Her bölümün içinde, başında idari işler için bir “nomarho3”, askeri işler için bir “stratego3”” bulunan birtakım “nomos”lar vardı. Nomos'lar “toparhia”lara, toparhiaw'lar ise “köme”lere yani köylere bölünmüştü. 
Mısır köy ve kasabalarının yanında bir dereceye kadar bağımsız bir idareye sahip bulunan Yunan şehirleri de bulunmakta idi. Fakat bunların sayısı çok olmayıp İskender tarafından kurulan İskenderiye, eski bir Yunan kolonisi olan Navkratis ve Ptolemaios'lar tarafından güney Mısır'da kurulan Ptolemais'ten ibaretti. Hükümet merkezi olan ve halkının büyük bir kısmı Yunanlılardan meydana gelen İskenderiye (bk. res. 288) Mısır sınırlarının dışında sayılıyor, başlı başına bir “polis” teşkilâtına sahip .bulunuyor, fakat diğer taraftan tüm Mısır bu “polis”in toprakları sayıldığından bütün idare orada merkezleniyordu. Mısır'a göçmen olarak gelen Yunanlılar bu şehirler, kasabalar ve köylerde iskân edilirler, yabancı kavimlerle, en çok Persler ve İbranilerle birlikte birtakım topluluklar meydana getirmek suretiyle, yaşarlardı. İçinde hem Yunanlı'ların, hem de doğulu'ların oturdukları polis teşkilâtına sahip olmayan “politevma”lar da vardı. Bunların en ünlüleri arasında “Hellenomemfit” adını taşıyan eski İyonyalı”- ların Memfis yöresinde kurmuş oldukları politevma gösterilebilir. Ptolemaios'lar bütün bu polisler, politevma'lar, kasaba ve köyleri sıkı bir kontrol altında bulundurmakla beraber bunlara bazı haklar da tanımışlar, meselâ halk tarafından seçilen memuriyetler ve meclisler kurmakla idari bakımdan bunların bazı yetkilere sahip olmalarını sağlamışlardı. 

Tüm hellenzim devletlerinde olduğu gibi Mısır'da da kırallar mali işlere büyük önem vermişler, devletin gelirle gideri arasında bir denge kurmağa çalışmışlardır. Ptolemaios'ların en önemli gelir kaynağı kırali memurlar tarafından toprak ürünleri şeklinde toplanan bir çeşit arazi vergisi idi. Bundan başka hayvanlardan, kölelerden, veraset suretiyle geçen mallardan, ekser hallerde mültezimlere ihale edilmek suretiyle, vergi alınırdı. Her Mısırlı, rahipler dışta kalmak üzere, bir baş vergisi 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vermekle de görevliydi. Vasıtasız vergilerin yanında vasıtalı vergiler ve gider vergileri de vardı. Bunların yanında gümrük resimleri ve kırali çiftliklerin gelirleri de büyük bir yekün tutuyordu. 


Selevkas'lar kiral Selevkos'lar kırallığının teşkilâtı hakkında pek az eicvkos lar ıraibğının te;kilâtı bilgimiz olmakla beraber bu teşkilâtın birçok hallerde Mısır'ınkine benzediğini, ancak bazı hallerde Mısır'dan ayrıldığım görüyoruz. Bu devletin kapsadığı geniş alan 25 kadar satraplık veya eyalete bölünmüştü. “Strategos” veya “satrap” ünvanını taşıyan valilerin idare ettiği bu eyaletler Persler zamanındaki satraplıklardan daha küçük olup birtakını “hiparlia”lara bölünmüşlerdi. 
Fakat Ptolemaios'ların Mısır'da sadece bir tek şehir (Ptolemais) kurmalarına karşılık Selevkosl'arın Anadolu ve Suriyeden Hindistan içerlerine kadar uzanan geniş ülkelerde birçok şehirler kurduklarını 
saptamak mümkün oluyor. Yalnız Selevkos I 16 tane Antiyohela, 5 
tane Laodikeia, 9 tane Selevkeia, 3 tane Apamela ve 3 tane Stratonikela kurmuştu. Bunlardan başka Maroneia, Aleksandreila ya da Edessa adlarını taşıyan şehirler de vücude getirilmişti. Asya kıralları doğuya akın eden Yunanlıların bu ülkelerin ekonomik durumunu canlandırdıklarını, kırali geliri arttırdıklarını ve hanedanları için bir destek olduklarını pek erken anlamışlar, bunlar için satraplıklar dışında sayılan Yunan şehirleri kurmak ve bu şehirlere bağımsız bir idare (bule ve demos'lu) ve otonomi vermek yolunu tutmuşlardır. Yalnız siyasal özgürlükten yoksun olan bu şehirler kırala tapmak ve gelirlerinin bir kısmını kırali hazineye yatırmak zorunda idiler. Bu şehirlerin çevresindeki topraklar kıral tarafından ya doğrudan doğruya şehre bırakılmış, ya da bazı şehirlilere arınağan edilmişti. Zamanla şehirlere tâbi toprakların büyüdüğünü, şehirlere birtakım katma haklar ve imtiyazlar verildiğini saptamak mümkün oluyor. İşte bu suretle salt monarşinin bazı yönlerden hafifletilmesine karşılık şehirler Selevkos'ların en belli başlı dayanakları olmuştur. Bu şehirlerin yanında askerlerin iskân bölgeleri olan “katoikia”lar, hem Yunanlıların, hem de doğuluların oturdukları “polis” haklarından yoksun “politevma”lar da vardı. 


: Hellenizm kıralları iç siyasetlerinde,doğu ve batı unsurla-Hellenizm kırallık- ii | gü Si 

larının iç ve dış Tini birleştirip kaynaştırmak isteyen Büyük İskender'in 

siyasetleri tersine olarak, ulusal bir Makedonya siyaseti izlemişler, 

bu suretle Hindistan'a kadar yayılmış olan Makedonyalı'- 

lar ve Yunanlıların daha bir süre ırki ve kültürel benliklerini korumalarını 

sağlamışlardır. Fakat bu siyasetin bir sonucu doğulular tarafından hiçbir 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zaman tümüyle benimsenmemiş olan Yunan kültürünün doğunun sürekli tepkileri yüzünden çökmeğe başlaması ve bir süre sonra büsbürtün ortadan kalkması olmuştur. 


Hellenizm kırallarının izledikleri dış siyasetin anahatlarına göz gezdirecek olursak bu kıralların ilk zamanlar bağımsız devletler kurduktan sonra siyasal üstünlüğü elde etmek ve evrensel bir monarşi meydana getirmek için gayret sarfettiklerini, fakat bunların ülkelerinin siyasal ve ekonomik durumuyle ilgili birtakım işlerle de uğraşmak zorunda kaldıklarını görürüz. İşte bu nedenden bu devletler arasında birçok harpler yapılmış, bunların sonunda bazı ülkeler büyük kırallıklardan ayrılmış ve başlı başına bir devlet haline gelmiştir. Bu küçük devletler de, büyük kırallıklar gibi, esas itibariyle askeri karakterde monarşilerdi. 


Ptolemaijos'ların ilk işi Mısır ülkesini güvenlik altına almak olmuştur. Mısır'a ancak denizden, Delta bölgesinden, ya da karadan, Suriye Filistin, ve Sina yarımadası üzerinden taarruz edilebilirdi. İşte bu nedenden eski tir'avunlar gibi Ptolemaios'lar için de güçlü bir donanma ve iyi deniz üslerine sahip olmak hayati bir sorundu. Ptolemalos'lar İskenderiye'yi Mısır'ın Kapısı haline getirmişler, bu şehri başkent yapmışlardır. İskenderiye güçlü surlara ve kısmen suni büyük bir limana sahipti. Meşgul olduğumuz dönemde Mısır her şeyden önce deniz egemenliğine önem vermiş ve bir Akdeniz devleti olmuştur. Mısır Nil yoluyle Afrika'dan, Kızıldeniz yoluyle Hindistan - Arabistan'dan gelen malları Akdeniz piyasalarına sürdüğünden, yanı ticarette aracılıkta bulunduğundan Ptolemaios'lar bir taraftan İskenderiye'yi geliştirmek, diğer taraftan Mısır'ın ticaret alanını genişletmek yolunu tutmuşlardır. 


Fakat bu siyasetlerinde Ptolemaios'lar aşağı yukarı Pers kırallığı topraklarını işgal eden Selevkos'larla anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bu kırallık için, bir zamanlar Persler için olduğu gibi, Suriye - Kilistin kıyı hattını ve Anadolu'yu sıkıca elde bulundurmak şarttı. Aksi takdirde Selevkos'lar Akdeniz - Yunan dünyasıyle tüm bağlarını kaybederler, ordularının bütünlenmesi için Yunanistan veya Makedonya'dan ücretli askerler getirtemezlerdi. İran ve Orta Asya kavimleri ise hiçbir zaman. ciddi surette Selevkos'lara bağlı kalmamışlar, ilk fırsatta bunlardan ayrılmak yollarını'aramışlardır. İşte bu nedenlerden ötürü Selevkos”- larla Ptolemaios'lar sürekli olarak Suriye - Filistin için harbetmişlerdir. 
Mısır ticareti için büyük önem taşıyan Anadolu kıyıları da artsız 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aralıksız el değiştirmiştir. Bu harplerde talih kâh bir tarafa, kâh diğer tarafa gülmüş, M.6ö6. 3 üncü yüzyılda Ptolemaios'lar, 2 inci yüzyılda ise Selevkos'lar üstünlüğü ele almışlardır. İşte böylece Mısırlıların 
18 inci ve 19 uncu sülâleler zamanında Hurri'ler ve Hitit'lerle, daha 
sonraları Asurlular ve Pers'lerle yapmış oldukları harplerin aşağı yukarı aynı koşullarla tekrarlandığını görüyoruz. 


Ptolemaios'ların deniz üstünlüğünü elde etmek ve büyük deniz yollarını güvenlik altında bulundurmak istemeleri bunların Ege adaları ve Yunanistan'la ilişkiler kurmalarına yol açmıştır. Yunanistan ve en çok Atina, serefli geçmişi ve hellenizm ordularında ücretle çalışan askerleri sayesinde, o dönem tarihinde önemli rol oynamakta devam ediyordu. Ptolemaios'lar, Persler ve Romalı'lar gibi, Yunan ülkelerindeki şehirlerin sözde savunucusu ve kurtarıcısı olarak ortaya çıkmışlar, fakat bu siyasetlerinde Makedonya'nın muhalefetiyle karşılaşarak bunlarla savaşmak zorunda kalmışlardır. Makedonya için Yunanistan son derece önemli idi. Çünkü bu ülkeye sahip olmayan bir Makedonya denizden gelecek taarruzlara dalma açık kalırdı: Yunanistan elde bulundurulduğu takdirde hem bu taarruzlar önlenir, hem de Ege denizi nüfuz altına alınabilirdi. Makedonyalı'larla Mısırlılar arasında yapılan mücadeleler Yunanistan'dan başka “adalar birliği”'ni de elde etmek amacını güdüyordu. İşte bu nedenlerden ötürü bu ülke ve adalar elden ele geçmiş, fakat sürekli olarak hiçbir devlete tâbi olmamıştır. 


Bu bitmez tükenmez savaşlar yavaş yavaş üç büyük hellenistik devletin kaynaklarını kurutmuş, bunların gücünü azaltmış ve bunları günden güne büyüyen parçalanma tehlikesini önleyemeyecek duruma sokmuştur. Gerçi zamanla bu üç büyük devlet arasında pek te sağlam temellere dayanmayan bir denge kurulmuştur. Eğer bu üç devlet birbiriyle aralıksız savaşacakları yerde batıda beliren Roma tehlikesini zamanında anlamış ve bu tehlikeyi önlemek için bazı müşterek tedbirler almış olsalardı dünya tarihi hiç şüphesiz bambaşka bir akım izleyebilirdi. Fakat bu dayanışma, Yunanistan'da geçici bir zaman için kurulan ve nüfuz alanları daima sınırlı kalan Ahhaya ve Aitolya birlikleri bir tarafa bırakılacak olursa, hiçbir zaman gerçekleşememiş, hellenizm dünyasının bu parçalanmış durumu Romalı'ların doğuyu istilâ etmelerini kolaylaştırmakta başlıca etken olmuştur. 
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i . O. İskender seferlerinin Hindistan içerlerine kadar ulaş-Hellenizm dönemi 


bonomüsi ması hellenizm dönemi ekonomisine yeni bir hayat vermiştir. İskender'den önce, 4 üncü yüzyılda, Yunan ticareti Akdeniz'de önemli bir yer almakta, Kartaca ticareti ise esas itibariyle batı ülkelerine inhisar etmekte idi. Fakat Akdeniz ülkeleriyle doğu birbirinden ayrı iki ekonomi bölgesi olarak kalmıştı. İskender ordularının bir taraftan Hindistan'a, diğer taraftan birinci Nil çavlanına kadar uzanan ülkeleri fethetmesi Yunan ticaretine yepyeni pazarlar açmış, aynı zamanda Yunanlı'lara çeşitli ham maddeler sağladığından, sanayiin ilerlemesine yol açmıştı. İskender'in askeri ve ekonomik bakımlardan önemli yerlerde birçok şehirler kurmak, eski yolları onarmak, yenilerini yaptırmak, aynı zamanda Pers kırallarının hazinelerinde biriktirmiş oldukları değerli madenlerden geniş ölçüde sikke bastırmak suretiyle ekonomiyi geliştirme siyasetini hellenizm kıralları sürdürmüşler, hattâ bu işte birbiriyle yarışa girişmişlerdir. Bunun sonunda yalnız ücretli askerler değil, fakat birçok Yunanlı tüccar ve sanayiciler, yeni imkânlardan faydalanmak üzere, doğuya göçmüşler ve yeni kurulan şehir ve pazarlarda faaliyete başlamışlardır. 
Bu durum Akdeniz ekonomisi üzerinde de yankılarını göstermekte gecikmemiştir. Yunanistan da bu yeni durumdan kısa bir süre için faydalanmıştır. Meselâ Atina'nın Faleronlu Demetrios'un uzun görüşlü idaresi altında elverişli bir ekonomik gelişim geçirmiş olduğunu yukarda söylemiştik (s. 462). Fakat doğu ülkelerinin fethi, buralarda pek çabuk ticaret merkezi halini alan şehirlerin kurulması ekonomik ağırlık merkezinin yavaş yavaş doğuya kaymasına yol açmıştır. Nasıl ki, Amerika'nın keşfinden sonra Akdeniz ticareti gerilemiş, batı Avrupa limanları büyük ticaret merkezleri haline gelmiştir, doğunun Yunan dünya» sına katılmasından sonra da Yunanistan'ın ekonomik önemi azalmış, Atina ise Yunan dünyasının en büyük pazarı olmaktan çıkmıştır. 
Yalnız Korint doğu ülkeleriyle İtalya arasında önemli bir transit şehri olduğundan, büyük bir ticaret merkezi olarak uzun süre kalmıştır. 


Bu dönem ticaretinde bazı Anadolu şehirleri de büyük rol oynamaktadır. Bergama, Kfesos ve Miletos yünlü kumaşlar imâlinde ve bunların ihracında ön safta gelmektedirler. Sinope, Bizantiyon, Kizikos, çeşitli yönlerden gelen ticaret yollarınm düğüm noktasında bulunan Rodos önemli ticaret merkezleri ve büyük pazarlar olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu pazarlarda satılan mallar arasında en çok hububat, deri, kenevir, katran, kereste, yünlü kumaşlar ve köleler gösterilebilir. Bu malların 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büyük bir kısmı Karadenizin kuzey ülkelerinden, en çok Bosporos kırallığından, diğer bir kısmı ise Kafkasya, Anade'u, Makedonya, Trakya, Suriye ve Mısır'dan gelmektedir. Ege adaları arasında Delos, kuzeyden güneye inen büyük ticaret yolu üzerinde bulunduğundan 


ötürü, önemli bir yer almış ve Rodos'la rekabete girişmiştir. 


Selevkos'lar kırallığının egemenliği altında bulunan Fenike ve Suriye'ye kıyıları ithalât ve ihracat ülkeleri olarak bu dönemde de önemlerini korumaktadır. Akdeniz'i Ön ve Orta Asya, Ilindistan ve Arahistana bağlayan büyük kervan yollarının sonuna rastladıklarından ötürü Arabistan'la ve en çok Saba ve Minaia ülkeleriyle yapılan ticaretin en önemli merkezi Petra, Ön ve Orta Asya ticaretinin mihrak noktası ise Palmira'dır ( Tedmür). Hindistan'dan gelen deniz yolv Arabistan limanları ve Basra körfezi'nden geçmek suretiyle Dicle ağzında sona ermekte, yada Kızıldeniz”'i izleyerek Mısır'a ulaşmaktadır. 
Selevkos'lar Hind ticaretine de büyük önem vermekte hu ülkeder en çok değerli taşlar, inciler, pamuk, çeşitli baharat ve batıda büyük revaç bulan Çin ipekli kumaşları getirtmektedirler. Bu kırallar aynı zamanda Arabistan ticaretini de kontrolları altında hulundurmağa çalışmakta, fakat Kızıldeniz yolu Mısır'ın nüfuzu altında bulundugundan, bu işi tam olarak başaramamaktadırlar, Biiyük kara ve deniz yolları üzerinde bulunan bazı şehirler ve limaer'ar zamanla pek. fazla gelişmekte ve zenginleşmektedirler. Dicle kenarında, Babil'in yerine geçen Selevkos'ların ilk başkenti Selevkela, Örontes (Asi) ırmağı kenarında bulunmakla beraber, Akdeniz kıyısında Selevkeia Pierela adında büyük ve işlek bir limana sahip bulunun Antiyeheia (bugünkü Antakya), nüfusları 100000 den aşağı olmayan ticaret, aynı zamanda doğudan gelen ham maddelerin işlendiği seneyi smerkezleri haline gelmiştir. 
Mısır ekonomisi sırım ekonomisi hakkında, Yunanca yazılmış papirüs ve ostrakon (kil üzerine yazılmış yazıtlar) buluntuları sayesinde, daha esaslı bir fikir ediniyoruz. Mısır Ptolemaios'ların âdeta zengin bir çiftliği idi. Kralların amacı, ülkenin doğal zenginliklerinden mümkün olduğu kadar faydalanmk suretiyle, Mısır'ın ekonomik nüfuzunu siyasal nüfuzu ile birlikte denizaşırı ülkelere yaymak olmuştur. Ptolemaios'lar güçlü donanmaları sayesinde bu işi haşarmışlar, Mısır'ı zengin bir Akdeniz ülkesi haline getirmişlerdir. Raşkent İskenderiye o dönemin en büyük ticaret merkezi olmuş, Filadelfos'un Neho tarafından açtırılmış olan kanalı temizletmesi, bu suretle Akdeniz'i Kızıldeniz'le birleştirmesi üzerine, daha büyük bir önem kazanmıştır. Ptolemaios'lar Afrika, Arabistan, hattâ Hindistan ticaretini Mısır'a çekmek için büyük emekler sarfetmişlerdir. Nil yolu ile yapılan Sudan ticaretine de bu dönemde yeni bir canlılık verilmiş, doğu Afrika kıyılarında, Somali'de ve Babülmendep'te ve onun güneyinde birtakım ticaret istasyonları kurulmuştur. İlk zamanlar filler (res. 289) tedariki için kullanılan bu istasyonlar, M. ö. 2 inci yüzyıldan başlayarak 


Res. 289 — Selevkos'lar ordularında kullamlan bir savaş filinin bir gümüş levha (falera ?) üzerindeki kabartma resmi. Fil sırtında, içinde savaşçılar bulunan, bir sur taşımaktadır. 


fillerin askeri alanda modası geçince, Arabistan ticaretinde önemli bir yer almışlardır. Aden ve Sokotra adası uzun süre Hind tüccarlarının batıda ulaştıkları son limanlar olmuştur. Fakat Hippalos adında cesur bir gemicinin buradan İndos deltasına ulaşan yolu keşfetmesi üzerime durum değişmiş (117), Hindistan yolu kısalmış ve bu yoldan gün geçtikçe daha çok faydalanılmıştır. Bu ticarette büyük rol oynayan Kızıldeniz'i Ptolemaios'lar sürekli olarak nüfuzları altında bulundurmak için uğraşmışlar, Selevkos'ların buraya el uzatmalarına 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izin vermemişlerdir. Ptolemaios 11 bu deniz yoluna paralel olarak Yukarı Mısır'da Koptos'tan Berenike limanına kadar uzanan bir kara yolu yaptırmıştı. Güneyden getirtilen malların küçük kısımı ülke içinde harcanır, asıl büyük kısmı ise İskenderiye yolu ile Akdeniz piyasalarına sürülürdü. İskenderiye yalnız o dönem dünyasının en büyük tahıl pazarı değil, fakat ham maddelerin işlendiği en önemli sanayi merkezlerinden birisiydi. Uzun bir gelenek ve tecrübeye sahip bulunan Mısır sanayiinin imal ettiği eşya arasında keten kumaşlar, cam eserler, papirüs kağıdı, kuyumculuk eserleri ve tuvalet eşyası gösterilebilir. 
İşte gerek hububat, gerek sanayi mamüllerinin ihracı Mısır'a büyük kârlar sağlamış, bu ülkede maddi refahın artmasına ve hayat standartının yükselmesine yol açmıştır. 


Başka hellenistik kıralları gibi Mısır kıralları da para ekonomisinin gelişmesi için büyük çabalar harcamışlardır. Sikke basmak için bunlar değerli madenleri, en çok altını Tebais ya da Nubya'dan, bakırı Sina yarımadası veya Ptolemaios I tarafından ele geçirilen Kıbrıs'tan getirtirlerdi. Ptolemaios'lar Mısır için belirli tiplerde bir devlet sikkesi ortaya koymuşlar, bu sikkenin ülkelerinin her tarafında geçmesini sağlamışlar, aynı zamanda o döneme kadar toprak ürünleri şeklinde alınan vergilerin paraya çevrilmesi için uğraşmışlardır. En çok M. 6. 
2 inci yüzyılda para ekonomisinin gelişmiş bir evreye girmesi bu ülkede bankacılığın ortaya çıkmasına yol açmıştır. İlk zamanlar basit bir teşkilâta sahip olan ve para değiştirmek gibi küçük işlerle uğraşan Mısır bankaları sonraları ödünç verme, ciro ve depozito gibi iş- 


lemler de yapmağa başlamışlardır. 


Mısır'da kıral nüfuzu ve devlet otoritesinin güçlenmesi devlet hazinesine sürekli ve sabit bir gelir sağlamak üzere tekel sisteminin revaç bulmasına yol açmıştır. Yağ, dokuma, papirüs ve bira imali, baharat ticareti, bankacılık ve belki de cam sanayii tekel altına alınmıştı, Kıralın boya, deri sanayii ve balıkçılıkta belirli bir hissesi vardı; hattâ kıralın tahıl ihracını elinde bulundurduğu ve bu yüzden güney Rusya'dan buğday ithalinin ortadan kalktığı anlaşılıyor. 
Tekel maddelerini gizli olarak yapanlar ya da satanlar şiddetli ceza- lara çarptırılırdı. Dıştan getirtilen maddeler için yüksek gümrük resimleri konmuştu. Fakat bazı ayrı tutmalar da yok değildi. Nitekim kırali bankanın yanında özel bankalar da vardı, veya bazı büyük tapınaklar tekel maddeleri yapabiliyorlardı. Bazan ileri sürüldüğü gibi tüm Mısır 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ticaretinin kıralın tekelinde bulunduğu, Mısır'da tüccarlar yerine sadece kıralın imal ettirdiği eşya için alıcılar bulunduğu teorisi doğru olmasa gerektir. Mısıra dünyanın her tarafından tüccarların akın ettiği, birçok Mısırlı tüccarın baharat getirmek için Sudan'a ve daha güneye gittikleri gözönünde bulundurulacak olursa Mısır'da ticaretin ve en çok ham madde ticaretinin serbest olduğu anlaşılır. Mısır'ın ithal ettiği ham maddelerin büyük bir kısmı tekel idaresi tarafından satın alınır, işlendikten sonra dışarıya sevkedilirdi. 


İşte bu suretle hellenizm dünyasının, içinde Yunanlı ya da yunanlılaşmış tüccar ve sanayicilerin faal bir rol oynadığı büyük bir pazar haline geldiğini görüyoruz. Bu tüccar ve sanayiciler doğunun tecrübe ve geleneklerinden faydalanmakta, zemin ve zamana uymak hususunda büyük bir esneklik göstermektedirler. Para ekonomisi bu dönem piyasalarında başlıca rolü oynamaktadır. Çeşitli devletler tarafından ortaya atılan türlü para sistemleri arasındaki ayrılıkları mümkün olduğu kadar azaltmak, bunları birbirine uydarmak suretiyle devletlerarası ticaret işlerini kolaylaştırmak o dönem hükümetlerinin başlıca amacıdır. Diğer taraftan kültür dili olan Yunancanın doğuda geniş bir alana yayılması ve bir iş dili haline gelmesi çeşitli devletler arasında yapılan ticaret işlemlerini kolaylaştırmakta başlıca etken olmuştur. 


Büvü ., .. Hellenizm kültür çevresi içinde bazı şehirlerin büyüüyük şehirlerin iaşesi sorunu (o Ya€Si Ve gelişmesi, yeni birçok şehirlerin kurulması, ticaret ve esas itibariyle kölelerin iş gücüne dayanan sanayin bu şehirlerde toplanması bütün bu yerlerde besin maddelerinin üreticisi olmayıp tüketicisi olan birtakım insanların çoğalmasına sebep olmuştur. Bu tüketici grupa ücretli askerleri ya da harp ve ticaret filolarında çalışan denizcileri ve sayıları günden güne artan devlet memurlarını da katmak gerekir. İşte bu nedenlerden ötürü büyük şehirlerin iaşesi gittikçe güçleşen bir sorun halini almıştır. M. ö. 5 inci ve 
4 üncü yüzyıllarda ekonomi faaliyetini esas itibariyle ticaret ve sanayi 
üzerinde teksif eden Atina, halkının iaşesini Trakya ve güney Rusya”- dan getirttiği hububat ve başka birtakım besin maddeleriyle sağlıyordu. 
Diğer birçok Yunan şehirlerinin zahire ambarı ise Aşağı İtalya ve Sicilya idi. Fakat hellenizm döneminde bu durumun değiştiği görülüyor. 
M. ö. 3 üncü yüzyılda ve en çok bu yüzyılın son yarısında İskit devleti doğudan gelen Sarmat'ların ve batıdan gelen Kelt ve Trak'ların istilâsı sonunda yıkılmış, bu ülkenin tarımsal gücü gerilemiş, hayvan sürüleri azalmış, balıkçılığı ise eski önemini kaybetmişti. Aynı durumu Kel”. 
lerin eline geçen Balkanlarda da buluyoruz. Güney İtalya ve Sicilya ise, Roma egemenliği altında birleştikten sonra, homalı'larla Kartacalı'lar arasında yapılan sürekli harplere sahne olmuştu. Bu nedenlerden ötürü bu ülkeler de geçici bir zaman için besin maddeleri ihraç edemez duruma düşmüşlerdi. Bu durum karşısında Yunan dünyasının taşesini Mısır'la Anadolu sağlamağa başlamışlardır. Mısır'ın o zamanki siyasal üstünlüğü ve birçok ülkeler üzerindeki nüfuzu elinde bulundurduğu büyük hububat stoklarına dayanıyordu. Fakat bir süre sonra Bergama kırallığı aynı rolü oynamağa başlamış, M.6ö.3 üncü yüzyıl sonlarına doğru hububat ihracında önemli bir yer almıştır. 2 nci yüzyıldan başlayarak Kartaca ve Nuhya'da yetiştirilen Afrika tahılları Akdeniz piyasalarında tutunmağa başlamıştır. Besin maddeleri sağlanmasında meydana gelen bu çeşitli durumlar bu maddelerin fiyatlarının bir türlü durulmamasına ve bu yüzden birtakım spekülâsyonlar yapılmasına yol açmıştır. Bu spekülâsyonlardan ötürü birçok kişiler zengin olmuş, böylece bir kapitalistler zümresi ortaya çıkmıştır. Hattâ birçok hallerde kıralların bile böyle spekülâsyonlara giriştikleri ve ekonomi alanındaki üstünlüklerinden siyasal alandaki amaçları için faydalandıkları görülüyor. 


Bu durum- Mısır ve Anadolu kırallarını, ülkelerinin tarımsal gütünü arttırmak için, bazı tedbirler almağa sevketmiştir, O dönemde önemli ilerlemeler kaydeden botanik ve jeoloji bilimlerinin bu hususta büyük yardımları olmuştur. Aristo'dan sonra Yunan bilimi köylüler ve çobanlar tarafından yüzyıllar boyunca yapılan gözlemleri toplamış, bunları belirli sistemler halinde birleştirmek, tarım ve hayvancılığı bilimsel bir duruma getirmek amacını gütmüştü. 
Meşgul olduğumuz dönemde ise türlü ülkelerin iklim ve coğrafya durumunu gözönünde bulunduran tarım elkitapları yayınlanmağa başlanmıştır. Bunların yazarları arasında Bergama ve Sicilya kıralları gibi önemli kişilerin bulunması dikkate değer. Magon adında asil bir Kartacalı'nın yazdığı tarım kitabı da büyük rağbet görmüştü. 


Tarım 


Gerek Anadolu'da, gerek Mısır'da en çok buğday tarımına önem verilirdi. Tarlaların verimini arttırmak için bunların derin sürülmesine, zamanında gübrelenmesine dikkat edilir, kanallar sayesinde hem bataklıklar kurutulup tarıma elverişli alanlar elde edilir, hem de bu alan- ların sulanması sağlanırdı. Mısır'da fena mahsul yılları için yedek buğday stokları bulundurulurdu. Aynı zamanda üzüm bağlarına ve zeytinliklere bilimsel surette bakılmağa, yeni meyva, sebze ve ot türleri yetiştirilmeğe başlanmış, yeni hayvan cinsleri keşfedilmiş, bunların eski cinslerle karıştırılmasından iyi sonuçlar alınmıştır. 


SEMP Tarımın bilimsel metotlarla yapılması çok paraya ve bir tesekkülü hayli işçiye ihtiyaç gösterdiğinden tarım işleri de yavaş yavaş, başta kıral olmak üzere, büyük semmaye sahiplerinin eline geçmiş, zenginlerin büyük çiftlikleri yanında köylüler varlıklarını koruyamaz hale gelmiştir. Bu olayla birlikte kıralın adamlarına, devlet memurlarına, askerlere veya Yunanlı göçmenlere bazan yalnız gelirinden faydalanmak, bazan ise kişisel mülk olmak üzere geniş topraklar bağışlaması, bu topraklarda yaşayan yerlilerin toprağa bağlanması, yani elde edilen ürünlerin belirli bir kısmını toprak sahiplerine bırakmak zorunda kalması, ticaret ve sanayide olduğu gibi, tarımda da Yunanlı unsurun üstünlüğü ele almasına yol açmıştır. İşte bu suretle gerek şehir ve kasabalarda, gerek bunların dışında en çok zenginleri kapsayan bir orta sınıf meydana gelmiştir. Bu sınıf esas itibariyle Yunanlı'lardan meydana geliyordu. Yerli halk ise bu sınıfa hizmet ediyor ve ekonomi bakımından ona muhtaç bulunuyordu. Bu orta sınıfın bazı imtiyazlardan faydalanmasına karşılık Mısırlılar birçok haklardan yoksundular ve birçok hususlarda bu orta sınıfa tâbidiler. 
Bu suretle yerli halkın hayat standartı düşmüş ve bunlar günden güne fakirleşmiştir. Bunun sonucu Mısır'da birtakım sosyal ve ekonomik karışıklıkların çıkması olmuştur. Servet yavaş yavaş şehirlere çekilmiş ve kıraldan başka şehir idareleri, devlet memurları ve askerlerin elinde toplanmıştır. Ancak bunlar sanayi mamullerini alabilecek durumda idiler. Başkaları için çalışan köylüler ve köleler ise en mübrem ihtiyaçlarını bile güçlükle sağladıklarından bukabil eşyayı satın almağı akıllarından bile geçiremezlerdi. İşte bu mallar sınırlı bir şehirli zümresi için yapılmış olduğundan seri halinde mal çıkaran fabrikalar meydana gelememiş, makina elişi yerine geçememiştir. Yerli halkın bu acıklı durumu yüksek tabakalarla alt tabakalar arasında bir gerginlik meydana gelmesine, bu gerginliğin birçok hallerde işçi grevleri veya rahiplerin idare ettiği ayaklanmalar şeklini almasına sebep olmuştur. 
Mısır'da sık sık görülen bukabıl isyanlar ordu tarafından bastırılmıştır. 
Yerli halkı ezme siyaseti Mısır'da sistemli bir surette uygulanmıştır. Bu ülkenin tüm ekonomi hayatı, yani tarını, ticaret ve sanayı devletin sıkı kontrolü altında idi. Bütün yükü sırtlarında taşıyan yerlilerle hükümet arasındaki aracılar bazan memurlar, bazan da vergi mültezimleri idi. En çok bu sonuncular mümkün olduğu kadar çok para kazanmak için halkı soyarlar, aralarında şirketler kurarak birçok fabrika ve imalâthane işletirler, aynı zamanda bazı mamül eşyayı Mısırın çeşitli yerlerinde satmak imtiyazını ellerinde bulundururlardı. Bu işler görünürde memurlar ve polisin kontrolü altında cereyan etmekle beraber birçok suiistimallere de yol açardı. 


v i Yunanistan'da ekonomik gelişşm ve onun sonuçları unanıstanın ekonomik durumu başka bir şekil almıştır. Doğu ticaretinin açılması, İskender'in piyasalara sürdüğü çok sayıda altın ve gümüş sikkeler, tarımın islâhı ve sanayiin ilerlemesi, yukarda gördügümüz gibi, hellenizm döneminin ilk evrelerinde Yunanistan ve Ege adaları'nda ekonomiyi kalkındırmıştı. Fakat bu kalkınma geçici olmuş, ekonomik ağırlık merkezinin doğuya kayması üzerine, M. 6. 
2 nci yüzyıldan başlayarak Yunanistan'da maddi ve bununla birlikte 
ahlâki düşüş kendini göstermekte gecikmemiştir. Yunan şehirlerinde de, büyük devletlere tabi şehirlerde olduğu gibi, tarım, ticaret ve sanayii elinde bulunduran güçlü bir zenginler zümresi ortaya çıkmıştır. Bundan başka zenginler tarafından günden güne kabaran bir sayıda köle kullanılması, bu yüzden serbest işçilere olan ihtiyacın azalması, bu sonuncuların gündeliklerinin ucuzlamasına karşılık besin maddeleri fiyatlarının sürekli olarak yükselmesi alt tabakaların hayat koşullarını son derece güçleştirmiş, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumun günden güne büyümesine yol açmıştır. Özgür halkın bir kısmı para edinmek kaygusu ile hellenizm kırallıkları ordularına girmiş, bir kısmı ise kendilerine daha iyi yaşayış koşulları sağlamak için doğu ülkelerine göçmek zorunda kalmıştır. İşte bu nedenlerden ötürü İskender'den önceki zamanlarda Yunanistan için büyük bir problem olan nüfus artışı durmuş, hattâ M. ö. 2 nci yüzyıldan başlayarak nüfus azalmağa başlamış, bu yüzden Yunanistan şehirlerindeki hayat sıkıntılı ve güvensiz bir hal almıştır. Bu durum üzerinde tarihçi Polibyos (36, 17) durmuş, Yunanistan'ın yavaş yavaş boşalmasından yakınmış, bunun nedenini evlenmelerin azalmasında, evlenenlerin ise, servet ya da emlâkin bölünmemesi için, bir veya ikiden fazla çocuk yapmamalarında bulmuş ve buna karşı kanuni müeyyedelerle savaşılması fikrini ileri sürmüştür. 
Bazı şehirlerde alt tabakalar borçların lâğvını ve toprakların tüm yurttaşlar arasında yeniden paylaşılmasını istemişler, siyasal ve sosyal 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karakter taşıyan birtakım isyanlardan sonra karşı koyanları devirerek bunların mal ve mülklerine el koymak yolunu tutmuşlardır. Bu olaylara tipik örnek olarak Sparta'da Agis ve Kleomenes'in reformlarını gösterebiliriz (s.477). Birçok şehir devletinin anayasalarına hiçbir yurttaşın borçların kaldırılmasını ya da toprakların yeniden paylaşılmasını istemeğe hakları olmadığına dair bir madde koymalarına ve Korint, Ahhaya ve Aitolya, birliklerinin bu isyanları önlemek amacını gütmelerine rağmen, gerek Yunanistan'da, gerek Ege adaları'nda bukabil ayaklanmalar hiçbir zaman eksik olmamış, hellenizm kıralları bunlara karşı esaslı hiçbir tedbir alamamışlardır. Yunanistan'ın bu acıklı duruwuna bu ülkenin M. 6. 2 nci yüzyıldan başlayarak Romalı'lara karşı yapılan savaşlara sahne olması katılmış bu iç karışıklıklar ve harpler yüzünden Yunanistan bir harabe halinde Romalıların eline geçmiştir. 


Batı Akdeniz (O Buna karşılık Aşağı İtalya ve Sicilya'daki Yunan şehirülkelerindeki — leri değişen duruma ayak uydurmasını bilmişlerdir. 
e Ptolemaios'ların batı Akdeniz ticaretine önem vermeleri, Sirakuzai, Kartaca ve Massalia ile ticaret ilişkileri kurmaları hem Akdeniz'in mütecanis bir ekonomi bölgesi haline gelmesine, hem de batı Yunan şebirlerinin kalkınmalarına yol açmıştır. Sirakuzai üzerindeki hellenizm etkileri Agatokles (s. 465) zamanında kendini göstermektedir. 
Hieron Il nin mültezimlerle ilgili bir kanunu Ptolemaios Tl nin yayınladığı bir kanunla o kadar büyük bir benzerlik göstermektedir ki, bu hususta Mısır etkilerini kabullenmek zorunluğu ortaya çıkmaktadır. 
Ptolemaios II, Roma'nın güney İtalya'yı zaptetmesi ve bu suretle batı Akdeniz'de bir ticaret devleti olarak ortaya çıkması üzerine, Roma ile bir dostluk antlaşması imzalamıştır. Diğer taraftan Roma'nın yeni ekonomik duruma pek çabuk ayak uydurduğunu, o zamana kadar kullandığı kaba bakır sikkeler yerine İskender sikkelerini taklit eden gümüş sikkeler basmağa başlaması gösterir. İşte bu sayede doğu ile batı hiç olmazsa ekonomik alanda bir bütün halinde birleşebilmiştir. 


HELLENİZM KÜLTÜRÜ 
“Hellenizm”'in “Hellenizm” sözcüğünü ilk kez bilimsel bir terim olaanlamı ve genel Tak tarihe maleden Alman tarihçisi J. G. Droysen bununkarekteri la Yunan kültürünün Yunanistan sınırları dışına çıkıp 


Akdeniz bölgesi ve Ön Asya'da doğu kültürleriyle karışması ve kaynaşması sonunda meydana gelen üniversel bir kültürü kastetmiştir. Bu kültür Büyük İskender'in Asya seferleriyle başlamakta, etkilerini uzun zaman göstermekle beraber esas itibariyle 
Mısır'ın Romalr'lar tarafından fethi ile sona ermekte, yani M. 5. 330 
dan 30 a kadar gelen 300 yıllık döremi kapsamaktadır. Biz ise bu incelemelerimizde “hellenizm?”? sözcüğüne Droysen'den daha geniş bir anlam verecek, hellenizm'i yalnız doğu kültürleriyle Yunan kültürünün karışmasından meydana gelen bir melez kültür olarak değil, fakat sınırlarını yukarda saptadığımız dönem ve ülkelere egemen, melez olsun olmasın, tüm kültürler topluluğu olarak kabulleneceğiz. 


İskender'in fetihleri sonunda Yunan kültürü Akdeniz bölgesinden Hindistan içerlerine kadar yayılmış, birçok yerlerde doğu kültürlerine etkilerde bulunmakla beraber bazı hallerde bunların etkisi altında da kalmıştır. Bu kültürün bu kadar. büyük bir genişlik kazanmasında o dönemde doğu ülkelerine akıneden ve oralarda yerleşen Yunanlıların önemli rolü olmuştur. Yunan göçmenlerinin bu uzak ülkelerdeki yaşayış tarzlarında, birbiriyle ya da yabancılarla olan ilişkilerinde birtakım değişiklikler ve yenilikler olacağı besbelliydi. Büyük bir kısmı koloni tarzında değil, fakat kıralların buyruğuyle kurulmuş şehirlerde, üst üste denebilecek bir halde oturan çeşitli kabile veya çeşitli şehir devletlerine mensup bu insanlar aralarındaki gelenek, töre, lehçe, hukuk ve din ayrılıklarını zamanla unutmak zorunda idiler. Nitekim en çok doğu ülkelerinde yaşayan Yunanlı'lar arasında bu ayrılıkların yavaş yavaş ortadan kalktığını ve Yunan kültürünün yeknasak bir şekil almağa yüz tuttuğunu görüyoruz. Bu olayı eh çok dildd bulmak mümkün oluyor. 
Filip TI ve İskender tarafından resmi dil olarak kabullenen ve İyon etkileri altında sözcük hazinesini genişletmiş olan Attika lehçesi yavaş yavaş başka Yunan lehçelerini gölgede bırakmış, o zamanın genel dili (koine) olmuştur. Bununla beraber bazan başka lehçelerin şurada burada tutunduğu veya Attika lehçesinin çeşitli ülkelerde çeşitli şekiller aldığı görülüyor. Meselâ Mısır'da yapılan papirüs buluntuları sayesinde bu olayı saptamak mümkün oluyor. Bunun yanında Attika» Delos deniz birliği zamanından beri geniş bir alana yayılmış olan A itikhukuku çeşitli ülkelerde geniş ölçüde uygulanmış, bu suretle zamanla hukuk alanında da bir birlik meydana gelmiştir. 


Fakat Yunanlılar şehirlerde doğulu insanlarla yanyana yaşamak ve onlarla ilişkiler kurmak zorunda idiler. Nitekim bunlar çevrelerine yerlilerden bazılarını ve tercihan yüksek sınıftan olanları almışlar, 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yavaş yavaş yunanlılaşan bu “barbaros”larla birlikte hellenizm dev-İetlerinin üst tabakalarını meydana getirmişlerdir. Bunun bir sonucu Yunanlılarla barbarlar arasındaki ayrılığın yavaş yavaş ortadan kalkması olmuştur. Bu olay, hellenizm kırallarının izledikleri ulusal siyasete rağmen, teorik alanda Stoalı'larla birleşen kinik filosofların ortaya attıkları tüm insanların kardeş olduklarını öne süren “kosmopolitizm” yani “dünya yurttaşlığı” fikri, pratik alanda ise Yunanlı'ların yerli kadınlarla evlenmeleri sonunda meydana gelmiş, bu ırk karışımı Yunanlı”- ların ulusal duygularını ve benliklerini tedrici olarak kaybetmelerine, dolayısıyle Yunanlılığın doğuda bir süre sonra (en çok M. 6. 2 nci yüzyıldan başlayarak) çökmesine yol açmıştır. 


Fakat bu ırk ve kültür karışımı, yukarda söylediğimiz gibi, şehirlerde meydana gelmişti. Şehirler dışında yaşayan büyük insan kitleleri kendi törelerini kurumağa, kendi dillerini konuşmağa ve kendi tanrılarına tapmağa devam etmişlerdi. Yunan kültürü herşeyden önce bir şehir kültürü idi. Doğu ülkelerinde ötedenberi var olan ya da bu dönemde kurulan şehirlerin köylerle pek fazla ilişkileri yoktu. İşte bütün ba nedenlerden ötürü doğunun hellenleşmesi çeşitli ülkelere göre değişen, fakat genel olarak gayet yavaş gelişen bir akım izlemiştir. Fakat doğunun bu hellenleşme olayına karşı türlü alanlarda gösterdiği tepki hellenizm akımlarının duraklamasına, bir süre sonra gerilemesine ve sewunda büsbütün ortadan kalkmasına yol açmıştır. İşte bu suretle İskender'in ölümünden aşağı yukarı 1000 yıl sonra doğu eski halini tekrar almıştır. 


ii , Pek eski zamanlardan beri Yunanistan'la sıkı kültür Çeşitli ülkelerdeki hellenizm akımları ilişkilerinde bulunan Anadolu'da hellenizm esas itiba- ve etkileri riyle kıyı bölgelerine inhisar etmiş, bu ülkenin içerlerine girememiştir. Meselâ M.ö6. 6 ncı ve 5 inci yüzyıllarda 

İsavriya, Likaonya, Frigya ve Kapadokya'da çeşitli diller konuşuluyor, diğer taraftan bu bölgelerde İran etkileri de görülüyordu. Hellenistik dönemde ise durum pek fazla değişmemişti. Bu iç bölgelerdeki doğu (İran) ve batı (Yunan) kültürlerinin karışımını en belirli bir şekilde Kommagene kıralı AÂntiyohos | in Nemrut dağı'nda yaptırmış olduğu mezar anıtında görüyoruz (M.ö. Il inci yüzyıl ortaları). Buradaki yazıtlarında kıral bir kısmı İranlı, bir kısmı ise Yunanlı olan atalarını birer birer saymakta, aynı zamanda hem Pers, hem de batı tanrılarına | taptığını açığa vurmaktadır (res. 322). 
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- Yunan kültürüne öteden beri alışkın olan başka bir ülke Mısır'dı. 
Bu ülkede hellenizm etkilerini, papirüs buluntularının açıkladığı gibi, yalnız büyük şehirlerde değil, kasabalar ve hattâ köylerde buluyoruz. 
Bu yayılmada politevma'lar ve ülkenin çeşitli yerlerine dağılmış olan askeri koloniler büyük rol oynamışlardır. Bazı kasaba ve köylerde bile gimnasyon'lar ve hattâ tiyatrolar yapılmıştı. Fakat Yunan kültürü en çok yüksek sınıflar, rahipler ve ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan İbraniler arasında kök salmış, yerli halk ise esas itibariyle eski töre ve dinlerine bağlı kalmıştır. Fakat bu insanlar yalnız bu durumu korumakla kalmamışlar, M.ö6. 3 üncü yüzyıldan başlayarak hellenizm etkilerine karşı savaş açmışlar ve sonunda bu savaşı kazanmışlardır. Son Ptolemaios'lar zamanında yerli unsurun Mısıra tümüyle egemen olduğu anlaşılıyor. Roma imparatorlarından Avgustus ve Hadrianus'un bu ülkede hellenizmi canlandırmak için sarfettikleri çabalar boşa gitmiş, zamanla Yunan dili yerine Kopt dili geçmiş ve Yunan kültürü Arap istilâsından sonra aşağı yukarı 10 uncu yüzyılda büsbütün çök- 


müştür. 


Suriye, Filistin ve Mezopotamya'da Yunan kültürü bütün bu ülkeleri kaplamak şöyle dursun, şehirlere bile gereği gibi girememişti. 
Nitekim Antiyoheia (Antakya) gibi bir başkenite bile yunancanın yanında arapcanın uzun süre konuşulduğu anlaşılıyor. İbraniler de kendi din ve törelerine bağlı kalmışlar, yukarda gördüğümüz gibi kendilerini hellenistik kültürü kabule zorlayan Antiyohos IV e karşı çetin bir direniş göstermekten çekinmemişlerdir (s. 486). Mezopotamya'da yüksek ve aydın tabakalarda görülen Yunan etkilerine bir örnek olarak Babilli rahip Bero5s0os'un yunanca yazmış olduğu Babilenya tarihi gösterilebilir. Bu ülkelerde yunanca ve makedonyaca şehir adları bile tutunamamıştır. Meselâ Halep'in taşıdığı Beroia adı kısa bir süre sonra unutulmuş, Selevkos”ların Orta Fırat kenarında kurdukları Evropos şehri Dura olarak anılmağa başlanmıştır. 


Doğu yönünde ilerledikçe Yunan şehirlerinin azaldığı, dolayısıyle Yunan etkilerinin zayıfladığı görülüyor. İran'da Zagros dağları'nda bulunmuş olan yazıtlar Yunan hukukunun bu bölgede M. 6. 1 inci yüzyılda yaşadığını göstermekle beraber hellenzim burada ilk önce Part'ların, sonraları ulusal bir İran siyaseti izleyen Sasanilerin etkileriyle savaşmak zorunda kalmış, bu savaş yerli İran kültürlerinin galip gelmesiyle sona ermiştir. Yunan kültür merkezlerinden çok uzakta bulunan Baktriyan ve Hindistan'da hellenizm ve şehir kültürü başlangıçta büyük ilerlemeler kaydetmekle beraber tam olarak gelişememiş, yalnız Baktriyan sikkeleri ya da Gandhara greko-budhik heykeltraşlık eserlerinin gösterdiği gibi, sanat alanında uzun süre önemli bir etken olmuştur. Bu kültür akımları Hindistan'dan bir taraftan Çin'e, diğer taraftan Orta Asya'ya ulaşmak yolunu bulmuş, meselâ bu son ülkede Turfan sanatının meydana gelmesinde rol oynamıştır. 


Çeşitli ülkelerde çeşitli hellenizm etkilerini ve bunların karşılaştığı tepkileri gözden geçirdikten sonra kendi kendimize şu soruyu sorabiliriz : Hellenizm kültürünün gücü ve öz karakteri neydi? Bu kültürün gücünü bir taraftan yaratıcı bir karakter taşımasında, klâsik çağlarınkinden hiç te aşağı olmayan birtakım değerler ortaya koyabilecek kadar olgunlaşmasında, daha önceleri olduğu gibi belirli bir şehre ya da bir bölgeye bağlı kalmayıp tüm Yunanlıların ortak malı olmasında, yani evrensel bir nitelik taşımasında, diğer taraftan yüksek ve egemen sınıfları fethetmek yollarını bulmasında aramalıdır. Şu nokta da dikkat çekicidir ki Yunanlı'lar kendi kültürlerini hiçbir kimseye ve hiçbir kavme zorla kabul ettirmemişlerdir. Esasen zorlayıcı hareketler, Suriye kıralı Antiyohos İV ün teşebbüslerinin gösterdiği gibi, hiçbir zaman iyi sonuç vermemiştir. Hellenizm kültürü sahip olduğu güç ve dikkate değer bir sirayet yeteneği sayesinde Yunan dünyasının sınırlarını aşarak içinde bir tek Yunanlı bulunmayan ülkelere de girmek yollarını bulmuş, bu ülkelerin kültüründen az çok etkilenmekle beraber bu kültürlerin başka bir renk almasında büyük rol oynamıştır. 


Hellenizmin fetihler ya da yeni kurulan şehirler yolu ile değil, fakat sahip olduğu yayılma ve sirayet gücü sayesinde girdiği ülkeler arasında batı Akdeniz ülkelerini, en çok İtalya ve bir dereceye kadar Galya ve İspanya'yı gösterebiliriz. Hellenizm kültürü M. ö. 3 üncü yüzyıldan başlayarak Roma'ya, bu şehrin daha henüz parlak bir geçmişi ve eski bir kültür geleneği bulunmadığı ve kültür hayatının her alanında herşeyi yeniden öğrenmek ve kurmak zorunda bulunduğu bir dönemde girmeğe ve en çok edebiyat, din, sanat olanlarında kendini göstermeğe başlamıştır. Fakat bu etkiler karşısında Romalı'ların kendi benliklerini unutmadıkları ve dillerine sımsıkı bağlı kaldıkları, meselâ başlı başına bir Lâtin edebiyatı meydana getirdikleri, böylece bir süre sonra hellenizm kültürünün karşısına bir Roma kültürü koydukları ve bu kültürü batıda Fransa ve İspanya'ya ulaştırdıkları görülüyor. Şu 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halde Roma kültürünü sadece hellenizmin bir kolu uk kabullenmek, bu kültürün güç ve orijinalliğini gözönünde bulundurmamak demektir. 


Hellenizm dini (O aralıcı ve orijinal bir kültür olduğunu açıklamağa çalıştığımız hellenizm'in ne gibi yeni değerler ortaya koyduğunu da araştırmamız gerekir. İlk önce hellenizm dinini ele alacak olursak bu dinin de, kültür etkileri gibi, pek geniş bir alana yayılmış olduğunu görmekte gecikmeyiz. 
Bu dönemde yeni kurular şehirlerde 
Yunan tanrıları için birçok yeni tapınaklar yapılmıştır. Fakat bu dönemin karışık siyasal olayları, devletlerin ve kişilerin tarih sahnesinde görünmeleri ve bir süre sonra ortadan kalkmaları 
Olimpos tanrılarına olan güvencin azalmasına, buna karşılık insanların ve devletlerin kaderine egemen Tihe 
(Romalı'larda Fortuna) adlı tanrıçanın ortaya çıkmasına ve büyük saygı görmesine yol açmıştır (xes. 290). 
Bundan başka bu dönemin olayları bunlara karışan olağanüstü insanların içinde bir tanrısal güç bulunduğu inancını doğurmuştur. İşte bu nedenden ötürü Yunanlılar kendilerine iyilikte bulunmuş, ya da özgürlük bağışlamış olan kıral ve komutanları, 
'meselâ Antigonos'un oğlu Demetrios, 


eni | wwe)  Piolemaios ve hattâ Flamininus'u 
Res. 290 — Antakya şehrinin tanrıçası tanrı aşamasına yükseltmişlerdir. Bu 


“Tihe”, Tanrıça başında bir surtacı | tanrılaştırma ilk kez Mısır kıralı Ptotaşımakta ve sağ ayağı ile Orontes 


lemaios II tarafından uyeulanmı 
(Asi) ırmağını sembolize eden bir genç YE Ş, 


ele 1 zerine, baml idim sonraları Selevkos'lar ve başka hellenizm okırallıklarında (bulduğumuz hükümdar kültünde başka bir anlam almıştır. Hükümdar kültü bütün uyruklar, yani gerek yerliler, gerek Yunanlılar için zorunlu ve resmi nitelikte bir kült olup salt monarşinin başlıca belirtilerinden biri- 


seydi. İşte bundan ötürü bu kült ancak doğuda uygulanabilmiş, batıda, meselâ Mekedonya'da hiçbir zaman tutunamamıştır. Mısır'da ise Yunan hükümdar kültünün yanında, bundan büsbütün ayrı olarak, pek eski bir geçmişe sahip Mısır kıral kültünü buluyoruz : Yerliler Ptelemaios'ları eski fir'avunların meşru mirasçıları saymışlar ve bunlara bir tanrı gibi tapmışlardır. Mısır kırallarının taşıdıkları “Soter” (kurtarıcı), “Teos” (tanrı) ve “Evergetes” (hayırsever) gibi takma adlar yalnız Yunan hükümdar xültü ie ileilidir. Bu kült yalnız hellenizm çağında büyük bir önem kazanmakla kalmamış, sonraları Romalr'lar- daki imparator kültüne de etkilerde bulunmuş, Mısır kıral kültü ise yalnız Mısır'a özgü yerli bir kült olarak kalmıştır. 


Fakat ne Tihe, ne de kıral kültü o çağın insanlarını tam olarak tatmin edebilmiştir. Hellenizm çağı insanlarını ölüm ve ölümden sonra başka bir dünyada başlayan hayat sorunları ilgilendirmekte gecikmemiş, bununla birlikte başka bir sorun, yani insanın gerek ahlâk, gerek din bakımından takınması gerekli olan tavır sorunu ortaya atılmıştır. Yüksek ve aydın çevrelerde felsefe, en çok Poseidonios'un etkisiyle derin bir monoteizme yönelen “Stoa” felsefesi, Yunan dininin yerini almağa başlamıştır. Fakat bu akımlardan uzak kalan alt tabakalar insana başka bir dünyada yeni bir hayat müjdeleyen gizli dinler ya da “mister”lere başvurmaktan hiçbir zaman çekinmemişlerdir. Örfevs diniyle birleşmek suretiyle bütün bu sorunları ele alan Elevsis'teki Demeter misterleri İskender'in ölümünden sonra tüm Yunan dünyasına yayılmış, hattâ İtalya, Mısır ve Karadeniz'in en ücra köşelerine kadar girmek' yollarını bulmuştur. İnsanı ölümden sonra bekleyen akıbet hakkında bilgi veren Orfevs yazıtlarına Aşağı İtalya ve Girit mezarlarında rastlanmıştır. İskenderiye kendine özgü bir “Elevsis”e ve Atina yöresindeki tapınak şeklinde bir Demeter tapınağına sahipti. Elevsis misterinin yanında Samotrake misterleri de geniş bir alana yayılmıştı. Bu dönemde tıbbın kaydettiği büyük ilerlemelere rağmen Epidavros'taki Asklepios kültü, yazıtların gösterdiği gibi, tanrısal gücün işe karışmasıyle iyi olacaklarını ümit eden hastalar arasında büyük bir yaygınlık 


Kendilerini din bakımından tam anlamiyle tatmin et-Yabancı tanrılar 


kültürü mek yollarını arayan, öteden beri yabancı tanrılara 


karşı büyük bir sempati göstermiş ve hattâ bunlara kendi ülkelerinde yer ayırmış olan Yunanlıların doğu ülkelerinde buldukları tanrıları, bazı görünüşte benzerliklere dayanarak, kendi tanrıları 


Ege ve Yunan Tarihi, 33 
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ile eşit saymalarını ve bunlara tapmaktan çekinmemelerini tabii olarak karşılamak gerekir. Daha Herodotos zamanında başlamış olduğu anlaşılan yabancı tanrıların Yunan tanrıları şekline sokulması olayı (sinkretismos) Yunanlıların doğulu insanlarla yanyana yaşadıkları bir dönemde daha büyük bir önem kazanmış, bir süre sonra ise sistemli bir şekil almıştır. Meselâ M.ö. 2 uci yüzyılda tüm Mısır tanrıları biri Yunanca, diğeri Mısırca olmak üzere iki ad taşıyorlardı. Bundan ötürü yazıtlarda yalnız Hermes gibi bir ad zikredildiği zaman bununla Yunan tanrısı 
Hermes'in mi, yoksa Mısır tanrısı 
Tot'un mu kastedildiğini saptamak mümkün olamamaktadır. Fakat bu tanrılar karışımının yalnız Yunanlı” 
lar tarafından ortaya atıldığı ve Yunanlı'ları doğulu insanlara yaklaştırmaga yaradığı, doğuluların ise eski tanrılarına ve din geleneklerine sımsıkı bağlı kaldıkları gözönünde bulundurulacak olursa doğunun hellenizm etkilerine karşı en çok din alanında tepki göstermiş ve bu suretle hellenizme kesin darbeler indirmiş olduğu 


kolaylıkla anlaşılır. 


Res. 291 — Samotrake Nike'si. 
M.ö. 2 nci yüzyılda kazanılan bir 


Doğuluları din alanında birbirine yaklaştırmak için Ptolemaios İ in or- deniz zaferiyle ilgilidir. taya koyduğu Sarapis kültü üzerinde durmak gerekir. Elinde bulundurduğu ülkenin ruh haletini gözönünde bulunduran kıral Mısırlı'lara yeni bir Yunan kültü değil, Yunanlılara bir Mısır kültü kabüllendirmek yolunu tercih etmiştir. Ptolemaios bazı rahiplerin (Maneton, “imoteos) tavsiyesi üzerine Memfis'in batı nekropolünde bir yeraltı tanrısı olarak ibadet gören “Oisiris-Apis”ı Mısırlı'larla Yunanlı'ların ortak tanrısı olarak seçmiştir. Yunan halk dilinde hellenleştirilmiş ve 


kısaltılmış olarak “Osarapis” ya da sadece “Sarapis” olarak gösterilen 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bu tanrıyı (res. 292) Ptolemaios İskenderiye'ye getirmiş ve bu yeni tanrı için “Sarapelon” adını taşıyan bir tapınak yaptırmıştır. Bu tapınakta aynı zamanda İsis”e ve Memfis'in başka çeşitli tanrılarına da tapınılıyordu. Yunanlı'lar tarafından, heykeltraş Briyaksisin yapmış olduğu heykelin gösterdiği gibi, yeraltı ve bereket tanrısı Pluton, Mısır-Iwlar tarafından ise, yerli metinlerin açıkladığı gibi, OÖsiris- 
Apis olarak kabul olunan bu tanrı Ptolemalos'lar devletinin resmi tanrısı olarak tanrılar ailesinin başına geçirilmiş, M. ö. 
3 üncü yüzyıl ortalarından 
başlayarak İsisle birlikte tüm 
Mısır tanrılarının temsilcisi sayılmıştır. İşte bu suretle sarayın yaptığı sürekli propaganda s0- nunda bu iki tanrı Mısır sınırlarının dışına çıkarak ilk önce 
Mısırın nüfuzu altında bulunan denizaşırı ülkelere, sonraları 
Ege denizi kıyılarına ve Yunanistan'a geçmiştir. Her ne kadar 
İskenderiye'nin Akdeniz ülkeleriyle olan ticaret ilişkileri bu iki tanrı kültünün yayılmasında büyük bir etken olmuş ise de 


bunlardan en çok İsis'in sonraki dönemlerde gördüğü rağbetin Res. 292 — Sarapis heykeli. Heykeltraş 


nedenlerini insanlara başka bir Briyaksis'in ünlü heykelinin bir kopyası 


ii 3 a Iduğ laşıl : 
dünyada mutlu bir hayat müj- 7 ie in deleyen misterlerinin o zamanın dini isteklerini en fazla karşılamış 


olmasıyle açıklamak gerekir. 


Fakat Yunan dinine giren doğu tanrıları Sarapis'le İsis'ten ibaret değillerdi. Bu dönemde Yunanlı'larca büyük saygı gören diğer yabancı tanrıların başlıcaları arasında Anadolu'nun tabiat tanrıları Kibele ve Attis, esasında bu iki tanrı ile eşit olmakla beraber kuvvetli bir Sami karakteri taşıyan Suriye tanrılarından Atargatis ve Hadad veya Fenike tanrılarından Adonis ve Melkart gösterilebilir. Fakat doğu ülkelerinde 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de, sonraları batı için önem kazanacak olan birtakım değişiklikler ve karışımlar da olmuştur. Düalizm üzerine kurulu İran dini bu dönemde ilerlemeler kaydetmiş, bir taraftan İbrani dini, diğer taraftan hıristiyanlık üzerinde etkide bulunmuştur, İran dini Mitras kültü şeklinde Anadolu'da da genişlemeğe başlamış, fakat orada yerli kültlerle karışarak bir mister şeklini almıştır. İran dininin Yunan diniyle ne şekilde karışıp yoğrulduğuna dair Kommagene kıralı Antiyohos I in Nemrut dağındaki mezar yazıtı bir fikir vermektedir (s. 509). 


Fakat esas itibariyle doğudan batıya doğru ilerleyen bu din dalgası Yunanistan'da duraklamamış, buradan İtalya ve batı Avrupa'ya kadar uzanmıştır. Daha Cumhuriyet döneminin başlarından beri Yu» nan tanrıları Roma'ya girmiş ve eski İtalya tanrılarıyle eşit sayılmağa başlanmıştır. Fakat 3 üncü yüzyılın sonlarına doğru, Hannibal harbinin en tehlikeli zamanlarında Yunan kurban kesme törenlerinin Roma'ya sokulması ve Roma tanrılarının Yunan tanrıları gibi 12 tanrı olarak teşkilâtlandırılması hellenizm dininin Roma dini üzerinde ne kadar büyük etkiler yaptığını göstermeğe yeter. Bununla aynı zamanda doğu tanrılarının Roma'ya girmesine de bir temel atılmış oluyordu. Nitekim M.ö. 204 yılında Anadolu'nun “anatanrıçası” (Kibele) resmen 
Roma'ya getirilmiş, orada “Mater deum Magna Idea” adını alarak 191 
yılında Palatin tepesinde bir tapınağa sahip olmuştur. M. 6. 2. nci yüzyılda ise Diyonizos misterleri İtalya'da o derece revaç bulmuştu ki, Roma senatosu bunlara karşı cephe almak zorunda kalmıştı. Mısır tanrıları, en çok İsis ve onunla ilgili misterler, senatonun karşı koymasına rağmen, din bakımından tatmin edilmemiş olan Romalılar tarafından benimsenmiştir. 

Romalılar üzerinde olduğu gibi Yunanlılar üzerinde de belirli bir ülke ya da belirli bir kavimle ilgili olmayan doğu dinleri esrarlı törenleri, mistik karakterleri ve allegorik spekülâsyonlara yol açan trajik mitos'larıyle etkide bulunmuşlardır. Fakat Yunanlı'lar doğu misterlerinin taşıdığı kaba ve sansüel karakterden hoşlanmamışlar, bunların kült şekillerini kendilerinin dini ve ahlâki görüşlerine uydurmak suretiyle saflaştırmak, yani bunları hellenleştirmek yolunu tutmuşlardır. Buna bir örnek olarak Anadolu'da Kibele onurura yapılan törenlerde ahlâkça ve vücutça temiz olmak amacını güden kişilerin kurdukları din toplulukları gösterilebilir. Bu dönemde Yunanlılar adalet, erdem, ve temizlik gibi ahlâk kavramlarını birtakım kadın ve erkek heykel tiplerinde tanımlamak suretiyle sembolleştirmişlerdir. 
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İşte böylece Yunan dininin zamanla ruhanileştiği ve soyutlaştığı, aynı zamanda belirli şehir devletleri ya da belirli bölgelerle olan ilişkisini kaybettiği görülüyor. Aydın çevrelerde çeşitli tanrıların yerine genel bir tanrı fikri geçmeğe, bu suretle Yunan dini monoteizme doğru kaymağa başlamıştır. Yerli tanrılar ancak edebiyat ve sanatta veya halk tabakalarında yaşamağa devam etmişlerdir. O dönem Yunanlı'larında görülen monoteizm inançları veya dinin ahlâkla birleştirilmesi olayı doğu dinlerinin etkisinden başka Stoa felsefesinin, fakat aynı zamanda genel ve özel ahlâk sorunlarını inceleyen bazı edebi yazıların etkisi altında meydana gelmiştir. İşte bütün bu dini ve felsefi akımlar hıristiyanlığın ortaya çıkmasına bir temel hazırlayacaklardı. 


Edebi Yunan fikir hayatının bitmez tükenmez yaratıcı gücü ebiyat 

kendini hellenizm edebiyatında da göstermektedir. 
Bu dönemde eski edebiyat türlerinden bazıları ortadan kalkmakta, zamanın ihtiyaçlarına ve değişen karakterine daha uygun bazı edebi çeşitler meydana gelmekte, bazıları ise şekil değiştirmektedir. Retorik bu dönemde revaçta olup bir sistem halini almıştır. Üslüpta bir değişiklik olduğu ve 4 üncü yüzyıl İsokrates üslübunun yerine yavaş yavaş “asyanik” üslübun geçtiği görülmektedir. Retorik'in o dönemde bu adar büysik önem kazanması Yunan düzyazısının gelişmesinde büyük etken olmu; tur. 


Büyük bir kısmı kaybolan hellenizm düzyazısına dair bilgimiz çok noksandır. Buna karşılık papirüsler üzerinde zamanımıza kadar gelen hellenizm şiiri hakkında daha etraflı bilgi edinebiliyoruz. Bu dönem şiiri, daha eski şiir şekillerine dayanmakla beraber, yeni ve orijinal birçok eserler ortaya koymasını başarmıştır. Şairler ün kazanabilmek için pek çeşitli şiir türleri üzerinde yeteneklerini denemektedirler. Bunlar bilgin olarak ortaya çıkmak istemekte, ya da bilginler şiir yazmağı gerekli bulmaktadırlar, Yalnız aydın çevrelerde anlaşılabilen bu tür şiirler arasında Aratos'un (M.ö. üncü yüzyıl) “faynomena” adlı astronomik şiiri veya Kolofonlu Nikandros'un (2 inei yüzyıl) “zehirlere ve yılan sokmasına karşı çareler” adlı eseri gösterilebilir. Hattâ farmokolojiye dair manzum bir eser bile kaleme alınmıştı. Hem büyük bir bilgin, hem de gerçek bir şair olan Kireneli Kallimahos eski Yunan çağlarına karşı romantik bir ilgi göstermiş ve “atiya” adlı yarı ahlâki, yarı bilimsel şiirinde birtakım unutulmuş, ücra yerlerde geçen mitos'ları toplamıştır. Aynı 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şâir “elegia”” ve en çok “epigram”, yani yazarın çeşitli izlenimlerini açığa vuran küçük, fakat spiritüel şiirler alanında da ün kazanmıştır. 


Sicilyalı Teokritos bizi şehir hayatının günlük sahneleri dışına çıkarmakta, tabiatı, hayvan sürüleri ve çobanların hayatını tanımlayan “bukolik” şiirlerde büyük başarı göstermektedir. Bütün bu şiirlerde aşk motifi o zamana kadar olduğundan daha açık bir surette kendini göstermekte, bu motif düzyazı romanlarında da büyük bir yer almaktadır. Nitekim meşgul olduğumuz dönemde revaçta olan seyyahat ve serüven romanlarında yazarlar ekser hallerde biri kadın, diğeri erkek olmak üzere iki kahraman seçmekte, bunları birtakım ilginç olaylardan sonra birbiriyle evlendirmektedirler. Aynı aşk motifini doğu menşe'li romanlarda da bulmak mümkün olduğundan bu alanda doğu etkilerini hesaba katmak gerekir. 


Bu dönemin birçok şâirleri kendilerini koruyan hükümdarlar veya büyük devlet adamları için birtakım övgü yazıları kaleme almışlardır. 
Aralarında Teokritos'un Filadelfos'a adadığı “enkomion” adlı şiiri de bulunan bu yazılar sarayların ve bahçelerin güzellik ve görkeilini, şenlikler ve bayramların parlaklığını ya da askeri seferlerde kazanılan zaferlerin büyüklük ve önemini dile getirmektedirler, Fakat bununla beraber bu şâirler hayatın ters tarafları için de duygusuz değillerdir. 
Nitekim Likofron “aleksandra” adlı şiirinde sonsuz olarak kurulmuş izlenimini veren büyük hellenizm monarşilerinin sonu geldiğine esrarlı bir şekilde işaret etmiştir. Fakat bu yeni şiir türlerinin yanında eskilerine de gerekli ilgi gösterilmekte, meselâ Homeros destanlarını örnek alan büyük destanlar vücude getirilmektedir. Bunlar arasında Rodoslu - Apollonios'un “argonavtika” adlı dört kitaptan ibaret büyük destanı gösterilebilir. Yazar bu eserinde altın postu elde etmek için Argonavt'- ların doğu Karadeniz'deki Kolhis'e yapmış oldukları seferi bütün ayrıntılarıyle anlatmakta, bu arada bunların uğradıkları ve kaldıkları ülke- 


ler hakkında önemli coğrafi ve kültürel bilgiler vermektedir. 


Dramatik şiir alanında tragedya yeni eserler ortaya koymamakta, buna karşılık esasında karakter, düşünce ve bir dereceye kadar entrika komedyası olan “yeni komedya”? önemli bir gelişme göstermektedir. 
Bu yeni komedya türü kaynaklarını Evripides'in piyeslerinden ve insan karakterini tüm ayrıntılarıyle kavramağa çalışan felsefe araştırmalarından almaktadır. Bu konuya dair Aristo'nun öğrencilerinden Teofrastos bir kitap yazmıştı. Komedya alanında zamanında büyük 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bir ün bulan, fakat eserleri orijinal şekillerinde bize kadar gelmemiş olan Filemon veya Plavtus ve Terentius tarafından yapılan lâtince çevirilerden başka papirüs buluntuları sayesinde bazı piyesleri hakkında bir fikir edindiğimiz Atinalı Menandros (res. 293) gösterilebilir. Bu sonuncu yazarla hellenizm komedyası yüksek bir aşamaya erişmiş ve etkilerini uzun süre, Shakespeare ve Moliğre'e kadar göstermiştir. 
Komedya ile yarı realist, | yarı felsefi bazı edebiyat türleri benzerlik göstermektedir. 
Bunlardan bir tanesi günlük hayattan, en çok büyük şehirlerdeki Ohalkın o yaşayışından alınmış sahneleri edebi bir şekilde tanımlayan “mimos”tur. 
O dönemin en tanınmış mimos şâiri mısralarında “iambos”u kullanan Koslu (İstanköy) Herondas'tı. Bu edebi mimos'ların yanında esas konularını aşk ve serüvenlerden alan, bazan pek kaba olmakla beraber zarif nüktelerden büsbütün yoksun bu- E e lunmayan halk mimos'ları da N ni e e in, e vardı ki, bunlar kâh şarkı ola- A rak okunur, kâh şiir olarak söylenirdi. Edebi bir değer taşımak iddiasında bulunmayan, ancak 


yazılmış oldukları dönem için bir anlam taşıyan bu eserlerden birkaç örnek bize kadar gelmiştir. 

Halk edebiyatının başka bir türü ilk zamanlar en çok kinik filosoflar tarafından kullanılmış olan “diatribe”dir. Manzum ya da düzyazı olarak kaleme alınan bu eserler o dönemin adaletsizliği, ahlâksızlığı ve iki yüzlülüğü ile mücadele etmekte, bu arada çağdaş siyasal ve sosyal olayları da açığa vurduklarından ötürü tarihçiler için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. En tanınmış diatribe yazarları arasında Olbialı Bion, Tebailı Krates, Gadaralı Menippos ya da Megalopolisli Kerkidas gösterilebilir. 


Res. 293 — Menandros. 
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Çeşitlerini ve gelişim evrelerini belirtmeğe çalıştığımız hellenizm edebiyatına toplu olarak bakacak olursak bu edebiyatın bütün kollarını kapsayan bazı ana nitelikler buluruz. O çağın insanları yazarlardan, enteresan konulardan başka tüm anlamıyle olgun bir üslüp istemektedirler. Hellenizm üslübu pek gelişmiş ve incelmiş bir düzeydedir : Sözcük hazinesi zengin, çeşitli ve zariftir; üslüp ise yontulmuş ve törpülenmiş bir üslüp olup her konuya uyabilecek bir esnekliğe sahiptir. Mısra'- lar büyük bir özenle ve bilimsel esaslara göre tertiplenmiştir. Yazarlık uzun ve zahmetli bir tecrübeyi gerektiren bir meslek haline gelmiştir. 
Bu dönemde Yunan sosyetesinde ilk kez olarak yazarlığı meslek edinen kişiler ortaya çıkmaktadırlar. 


Filoloji Fakat bu yazar ve şâirlerin büyük bir kısmı aynı zailoloji araştır. , mala manda bilgin olup kendilerinden önce Yunanlı'ların ortaya koymuş oldukları edebi eserler, en çok klâsik çağ eserleri üzerinde filolojik araştırmalar yapmakta, M. ö. 8 inci yüzyıldan 3 üncü yüzyıla kadar gelen belli başlı eserlerin kritik edisyonlarını hazırlamaktadırlar. İskenderiye'deki büyük kitaplık aynı eserin birçok elyazmalarını kapsadığından bilginlere bu metinleri karşılaştırmak suretiyle orijinal metni saptamak ve bu metne dair bilimsel yorumlarda bulunmak imkânını vermektedir. İşte bu suretle Zenodotos ve başka kitaplık uzmanları tarafından ilk önce Homeros destanlarının, sonraları diğer şâirlerin eserlerinin metinleri saptanmış, bu metinler sonraki kuşaklar için bir temel olmuştur. Kallimahos ve arkadaşlarının hazırlamış oldukları kitaplık kataloğu da o dönem için gayet zengin bir bilgi hazinesi niteliğinde idi. M.ö. 2 nci yüzyıldan başlayarak Krates'in idaresinde bulunan Bergama filoloji ekolü ün bulmağa başlamış ve İskenderiye ekolü ile rekabete girişmiştir. Bu bilginler sayesinde edebiyat okul programlarına girmiş, her aydın insanın bilmesi gereken bir bilim halini almıştır. Bunlar aynı zamanda birçok bilgin ve yazarın biyografyalarını da kaybolmaktan kurtarmışlar, bu biyografyalardan en çok edebiyat tarihlerinde faydalanmışlardır. 


Bütün bu çalışmalardan sonra kitaplar aydın bir zümrenin malı olmaktan çıkmış, özel evlere de girmek yolunu bulmuştur. İşte bu suretle hellenizm çağında bir kitap ticareti meydana gelmiş ve kitap editörlüğünün temelleri atılmıştır. Bu dönem Yunanlı'larının günlük hayatında kitapların ne kadar büyük rol oynadığını Mısır'da yalnız büyük şehirlerde değil, kaza merkezlerinde, hattâ köylerde bile bulunan papirüsler açığa vurmaktadır. Bu sayede hellenistik eserlerden ziyade klâsik eserler kaybolmaktan kurtulmuş ve zamanımıza kadar gelmiştir. Eğer birçok eserlerin Orta Çağ kitaplıklarında yer almamasına, dolayısıyle kaybolmasına sebep olan Roma'da Çiçeron zamanında başlayıp imparatorluk çağında en yüksek aşamasına ulaşan “attisizm” ve “klâsisizm” akımları başgöstermemiş olsaydı hellenizm edebiyatına dair çok daha fazla bilgimiz olurdu. 


Aynı klâsisizm akımları bu dönem tarihi eserlerinin de kaybolmasına yol açmıştır. Bize kadar yalnız parça halinde gelen hellenizm tarihlerine dair, sonraki tarihçiler tarafından bunlardan yapılan kopyalar sayesinde, bir fikir edinmek, o dönem tarihçiliğinin esas itibariyle yarı bilim, yarı edebiyat olarak devam ettiğini saptamak mümkün oluyor. Hellenizm tarihçileri hem Yunanlı”. 
ların, hem de Barbarların yakın ve uzak geçmişlerine karşı büyük 


ilgi göstermekte, fakat aynı zamanda çağdaş olaylar üzerinde de durmaktadırlar. 


İskender'in seferlerine katılan bazı kişiler İskender tarihini kaleme almışlardır. Aristo'nun yeğeni Kallistenes İskender saltanatının ilk zamanlarına dair, kıralın gözü önünde ve onun düşünce ve eğilimlerine uygun olarak bir tarih yazmışsa da bu eser, yazarın idamı üzerine (bk. s. 449) bitmemiş olarak kalmıştır. Mısır kıralı Ptolemaios lin “efemerid”ler, yani günlük resmi raporlara ve kendi anıları ve notlarına dayanarak yazmış olduğu İskender tarihi hakkında, bu eseri ana kaynak olarak kullanmış olan Flavius Arrianus'un (M. s. 2 nci yüzyıl) “anabasis” adlı eseri sayesinde bir fikir edinebiliyoruz. Kleitarhos'un M. ö. 310 yılına doğru parlak bir üslüpta ve tarihten ziyade bir dram ya da bir hikâye şeklinde kaleme almış olduğu eser Roma imparatorluk dönemi tarihçilerinden Diodoros, Curtius Rufus ve Yustinus'un kopya etmiş oldukları parçalar halinde bize kadar gelmiştir. İskender'in haleflerine dair o zamanın/ olaylarına karışmış ve en önemli kişilerle ilişkiler kurmuş olan Kardiyalı Hiyeronimos'un yazmış olduğu mükemmel bir tarihi ancak Diodoros ve Plutarhos'un eserlerindeki pasajlar- dan terkip etmek zorunda kalıyoruz. Kleitarhos tarzında, dramatik ve renkli bir üslüpta yazılmış olduğu anlaşılan Sisamlı Duris'in ya da Filarhos*un eserleri kaybolmuştur. Sicilyalı Timaios*un İtalya ve Sicilya'ya dair vücude getirmiş olduğu ayrıntılı tarih te aynı akıbete uğramıştır. 
. Bununla beraber Polibyos'un bu tarihe dair yaptığı eleştirmeler sayesinde batı Yunanirları için her bakımdan önemli olduğu anlaşılan olan bu eser hakkında zayıf bir fikir edinmek mümkün oluyor. 


Tarihçilik 
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Ahhayalı Polibyos'un (res. 294), zamanının önemli kişileri, en çok Roma'da Scipion'lar çevresiyle olan yakın ilişkileri ve yaptığı inceleme gezileri sonunda yaznış olduğu büyük tarih, Roma'nın bir evrensel devlet haline gelişini anlatmak ve bu olayın nedenlerini araştırmak 

ğ Â ee amacını gütmekle beraber hellenistik dönem olaylarını da ele almaktadır. Büyük bir kısmı bize kadar gelen bu eser olayları kronolojik sıraya ve ülkelere göre incelemekte ve kaynakları 

“sıkı bir eleştirmeden geçirdiğin- den ötürü yalnız Roma tarihi için değil, fakat M.6ö.2 nci 
. yüzyıl ortalarına kadar gelen hellenizm tarihi için de güvenilir bir kaynak teşkil etmektedir. Bu eserin devamı olarak 
Suriyeli Poseidonios'un (res. 295 
sol) yazmış olduğu “Dünya tarihi”nden elimizde yalnız bazı parçalar vardır. Yunanlıların son büyük evrensel bilgini olan 
Posecidonios'un bu eserinde en çok coğrafya ve etnografya bahislerine önem verdiği anlaşılı- 


yor. 


Kronografya alanında dört kitaptan ibaret bir eser yazmış ve birtakım kıral listeleri toplamış olan Porfirios, anılar ala- 


nında kendi yaşantılarını ve 


kep PORyoz adıma karıştıkları siyasal olayları anladikilmiş stel. tan Epeiros kıralı Pirhos ya da 
Mısır kıralı Evergetes gibi hü- 


kümdarlar veya Aratos gibi devlet adamları ün kazanmışlardır. 


Fakat hellenistik dönemde yalnız siyasal olaylara değil, kültür tarihine karşı da özel bir ilgi gösterilmiştir. Nitekim Aristo'nun öğren-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Res. 295 — Poseidonios (solda); Teofrastos (sağda). 


cisi Dikaiarhos “Hellas'ın hayatı” adlı eserinde ilk kez Yunan kültürünü ve bu kültürün gelişim evrelerini ana hatlarıyle anlatmıştır. 


Yunan tarihçiliği doğulu bilginlerin üzerinde de etkiler yapmaktan geri kalmamış, bunları Yunanlılar tarzında tarihler kaleme almağa sevketmiştir. İki hellenleşmiş doğu rahibi, Mısırlı Maneton ve Babilli Berossos, yerli kaynaklara başvurmak suretiyle, ülkelerinin tarihini yunanca olarak yazmışlardır. Tarih yazıcılığına ötedenberi özel bir şekil vermiş olan İbranilerin de Yunan dilinde birtakım tarihi eserler ortaya koyduklarını ve Mısır'da M. 6. 3 üncü ve 2 nci yüzyıllarda Tevratı yunancaya çevirdiklerini biliyoruz. 


Aristo'nun ölümünden sonra bilimlerin birbirinden ayrılması sonunda felsefe bunlar arasında özel bir yer alimıştır. Hellenizm döneminin endividüel karakterine uygun olarak 


Feisefe 


felsefe herşeyden önce insanı etüd konusu olarak ele almakta, en çok aydın kişilerin hareket tarzını saptamak üzere metafizik ve ahlâk sorunlarıyle meşgul olmaktadır. Saray çevrelerinde pek fazla gelişmek imkânını bulamayan felsefe araştırmalarının merkezi 4 üncü yüzyılda olduğu gibi bu dönemde de yine Atina'dır. Felsefe tüm bilimlerin baştacı sayıldığından Atina bir düşünürler merkezi, dolayısıyle Yunan 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Res. 296 — Zenon (solda); Epikuros (sağda). 


dünyasının baş üniversitesi sayılmakta, bu durumu hellenizm döneminde de korumaktadır. Eflâtun'un Akademia'sında idea'lar teorisiyle uğraşılmakta, fakat bu teori verimsiz bir şüpheciliğe doğru sürüklenmektedir. Aristo'nun öğrencileri olan “peripatetik”ler (revakiler) ise yalnız pozitif ve sosyolojik bilimler üzerinde durmaktadırlar. 


Fakat bu dönemde ortaya çıkan yeni ekoller en çok Kıbrıslı Ze “ non'un (res. 296 sol) bir portikte kurduğu “stoa” ekolü veya Aristippos'un öğrencilerinden olup insanlara: mutlu olabilmeleri için ölçülü yaşamağı, acı ile sonuçlanan aşırı hazlardan'kaçınmağı ve kendilerini ruh bakımından doyurabilecek işleri yapmağı tavsiye eden Epikuros'un (res. 296 sağ) yine Atina'da vücude getirdiği ekol aydın tabakalar üzerinde daha büyük etkiler yapmakta, bilimlerin karşısında tamamiyle bağımsız bir durum takınmakla başka felsefe ekollerinden ayrılmakta, fakat aynı zamanda birbiriyle sürekli mücadele halinde bulunmaktadırlar. Bununla beraber bu iki ekolün bazı noktalarda birleştiğini görüyoruz. Şehir devletleriyle birlikte yurttaş ilkesi de yıkılınca bazı aydın kişiler hayatın anlamını araştırmağa, hayatta yeni bir ilke ya da yeni bir ahlâk yaşayışının kanunlarını saptamak için uğraşmağa 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başlamışlardı. Bu kişilerin bir kısmı dinde bir teselli bulmuş, fakat asıl büyük kısmı, stoa ve Epikuros felsefelerinin rasyonalist düşünüş tarzının etkisi altında, zihinlerini kurcalayan sorunların çözümünü 


»koi aynı düşünceden hareket etmektedir : İnsanoğlunu yalnız kendi benliği ve kendi dünyası tatmin edebilir. Stoalı'ların amaç olarak allıklsrı duygusuzluk (apatia) veya Epikuroscu'ların ruh süküneti (ataraksia) insanın içinde olan doğal bir nesnedir; benliğinin dışındaki :##ünya karşısında ise filosof tam anlamıyle kayıtsızdır. Gerçi- bir insanın başka insanlara karşı ödevleri yok değildir; fakat asıl ödevi kendi benliğine karşıdır. İşte ancak bu ödevi yaptığı, yani hırs ve istekerimi yendiği ve ölüm karşısında kayıtsız kaldığı takdirde insan erdeme »rigebilir ve tam bir filosof olabilir. Bu iki ekol başka bir noktada da, yeni diruyanmı özünün maddi olduğu noktasında da birleşmektedirler. 
İHazat stoab'lar dünyayı bir bütün halinde birleştiren bir güç kabullenwekte, ateşle eşit saydıkları bu güce “logos” adını vermekte, EpikurosawJar ise Demokritos'un materyalist teorilerini! sürdürmekte, yalnız atmların kör ve mekanik hareketlerinde bazı yol değiştirmelerine yer vemmoile dünyada olup biten şeylerde tesadüfe de bir pay ayırmaktaderlar, Bu iki ekolün devlete karşı tutumlarını kısaca ele alacak olursak stonlu arm insanları bir bütün olarak kabullendiklerini, dünyanın bir parç“u ve bundan ötürü hirbiriyle eşit saydıklarını ve tüm dünyayı kaplayan üniversel bir devlet tasarladıklarını, Epikuroscu'ların ise devletin ancak insan kitleleri için vücude getirilmiş bir örgüt olduğunu, bilge insanın bu örgütün dışında kalması gerektiği ve ancak küçük, fakat seçkin bir çevrede yaşayabileceği teorisini ileri sürdüklerini görmekte gecikmeyiz. Bu iki ekolün felsefesi yalnız hellenizm dünyası üzerinde değil, fakat Romalı düşünürler üzerinde de büyük etkilerde bulunmuştur, Nitekim stoa felsefesinin M. ö. 2 nci yüzyılda Rodoslu Panaitios tarafından Roma'ya sokulması üzerine bu başkentte meydana getirdiği tepkileri Çiçeron'un “De officiis”, Epikuros felsefesinin etkilerini ise Lucretius'un “De rerum natura” adlı eserlerinde bulmak mürikündür. 


PN Fakat insanı, dış dünya ile olan ilişkilerini kesip kendi 

Bilim . . 4 iy , , > . ja 
-uzotsrmaları (o içine çekilmeğe sevkeden bu felsefe sistemleri bilim araştrmalar: üzerinde etkili olamamıştır. Hellenizm dönemi ex çe x ogltif ve teezibi bilimler alanında ilerlemeler kaydetmiştir. Bunda hükümdarların bilimsel araştırmaların önemini kavramış ve bu araştırmaları devletin himayesi altına almış olmalarının büyük rolü olmuştur. Bu dönemde edebi ve bilimsel incelemeleri mümkün kılan ılk resmi kurumlar ya da akademia'lar meydana gelmiştir. 

Bunlar arasında İskenderiye”'deki “Musaion” yani “Muza'lar evi” adını taşıyan ve Aristo ekolü gibi teşkilâtlandırılmış olan bilginler kurumu önemli bir yer alıyordu. Hayatlarını bilim araştırmalarına vakfeden, devletten maaş alan bir başkan ve birtakım üyelerden nıeydana gelen bu kurum aynımanda Muza'lara tapıyor, bu bakımdan bir Muza'lar rahibinin yönettiği bir din topluluğu (tiyasos) niteliğini de taşıyordu. Fakat Musaion Atina'daki felsefe ekolleri gibi içinde ders verilen bir kurum ya da bugünkü anlamda bir üniversite olmayıp yalnız bilimsel araştırma» larda bulunan bir “enstitü” niteliğinde idi. Burada çalışan bilginlerin buyruğuna birçok araçlar, zengin ve çeşitli etüd kolleksiyonları verilmişti. Birkaç yüzbin papirüs tomarı kapsayan kitaplık, ona Sarapeion'daki kitaplar da katıldıktan sonra, dünyanın en büyük ve en zengin kitaplığı olmuştu. Aynı zamanda İskenderiye'de içinde bazı nadir yabancı hayvanlar bulunan bir hayvanat bahçesi, bir observatuar ve bir de anatomi enstitüsü kurulmuştu. Selevkos'lar da bu alanda Ptolemaios'ları örnek alarak Antakya'da bilimsel kurumlar ve zengin bir kitaplık kurmuşlarsa da bunları biçbir zaman İskenderiye'deki bilim kurumları düzeyine getirememişlerdir. M. ö. 2 nci yüzyılda Mısır kıralı Evergetes bilginleri İskenderiye'den çıkarınca bunlar Attalos'ların başkenti Bergama'ya göçmüşler, bu şehrin büyük bir bilim merkezi olmasını ve kıral sarayının yanında zengin bir kitaplığa kavuşmasını sağlamışlardır ki, kitaplık binası Atena Polias tapınağı kutsal alanını çeviren iki katlı stoa'lardan güney stoa'sının gerisinde kazılarak meydana çıkarılmıştır (bk. res. 281 solda). Bergama'nın Romalılara geçmesi üzerine bilim araştırmalarının ağırlık. merkezi Rodos'a, buradan da, siyasal hegemonya ile birlikte, Roma'ya kaymış ve uzun süre bu şehirde karar kılmıştır. | 

Bu üç yüzyıl içinde Yunanlıların bilim alanında elde ettikleri ilerlemeleri tam olarak saptayamıyoruz. Çünkü o dönemdeki bilissel eserlerin birçoğu bize kadar gelmemiştir. Bunlar hakkında ancak daha geç eserlerdeki notlar veya kopya edilmiş parçalar sayesinde bir fikir edin-' mek:mümkün oluyor. Bununla beraber bugünkü araştırmalar 19 uncu yüzyılda yapılan keşiflerden birçoğunun hellenizm dönemi bilginlevine maledilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 
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Nitekim matematikte İskenderiyeli Evklides (M. ö. 
3 üncü yüzyıl) “element'ler” (stoiheia) adlı kitabın- 


Matematik ve astronomi da o zamana kadar elde edilen geometri bilgisini 


açık bir surette düzenlemeği başarmış, fakat İskenderiye'de tahsilini yapmış olan antik çağın en büyük matematikçilerinden Sirakuzailı Arhimedes (M. 6. 3 üncü yüzyıl) yeni araştırmalar ve keşifleriyle matematiği yüksek bir düzeye çıkarmış, matematikte topladığı düsturları pratik alanda uygulamak suretiyle mekanik biliminin temellerini atmıştır. Birtakım makinaların, en çok savaş makinalarının yapılmasına yol açan ve bazı kırallar tarafından teşvik edilen mekanik bilimi Bizantiyonlu Filon ve İskenderiyeli Ktesibios tarafından geliştirilmiştir. 
İskenderiye'de tahsil gördükten sonra Efesos ve Bergama'da incelemeler ve yayınlarda bulunan Pergeli Apollonios ise teorik matematikte konik kesimler teorisini işlemiş ve birçok hususlarda Arhimedes'i geride bırakmıştır. 


Matematiğin ilerlemesinden astronomi de faydalanmış, bu alanda ötedenberi ileri bir durumda bulunan Mezopotamya'nın etkisi altında, birçok problemleri çözmüştür. Nitekim M. 6. 2 nci yüzyılda Nikaialı (İznik) Hipparhos gün ve gecelerin eşitlik zamanlarını doğru olarak hesaplamıştır. Ondan daha önce ise Sisamlı Âristarhos (M.ö. 3 üncü yüzyıl) 4 üncü yüzyıl astronomlarını geride bırakarak güneş çapını dünya çapının 12 misli olarak hesaplamış, güneş sistemi teorisini ortaya atarak dünyanın ekseni etrafında dönmek suretiyle güneşin çevresinde hareket ettiğini ileri sürmüştür. Fakat bu iddiaları kesin olarak ispat edemeyen Atristarhos çağdaşları tarafından dinsizlikle suçlandırılmış, bu teoriyi bundan böyle hiçbir kimse Kopernik'e kadar tam olarak benimsememiştir. 


Gğdiü Bir taraftan matematik ve astronominin ilerlemesi, 

diğer taraftan askeri seferler ya da inceleme gezileri sonunda ufukların genişlemesi coğrafya biliminin de gelişmesine yol açmıştır. Uzak ülkelerde dolaşmış olan seyyahların yazdıkları “eserler arasında İndos ağzı'ndan Basra körfezi'ne kadar gelen amiral Nearhos'un ve veya Arabistan yarımadasını dolaşan Androstenes'in “paraplus” adlı eserleri, Filon'un Kızıldeniz ve güney Arabistan'dan bahseden kitabı ve Hindistan'da Ganges bölgesine kadar ilerleyerek kıral Çandragupta ile görüşen Megastenes'in “indika” adlı kitabı gösterilebilir. Bundan başka Hazer denizi'nin Okeanos'un bir parçası olup olmadığını saptamak üzere bu bölgeye gönderilen inceleme heyetleri doğru ile sonuç almadan geri dönmüşlerdir. Nitekim Herakleides İskender'in ölümü üzerine bu işten vazgeçmiş, M.ö. 3 üncü yüzyılda Selevkos”lar tarafından aynı dolaylara gönderilen Patroklos ise yanlış olarak Hazer denizi'nin Okeanos'a bağlı olduğunu iddia etmiştir. 


Fakat o dönemin coğrafya ufku yalnız doğu değil, batı yönünde de genişlemiştir. Nitekim Masalyalı Piteas Britanya adaları'nı keşfetmiş, kuzey denizini aşarak Elbe ırmağı ağzına kadar ilerlemiş, bu seyyahat esnasında yaptığı gözlemler ve kutuptaki buzulların durumuna dair enteresan bir eser yazmıştır. 


Coğrafyacıların ortaya koydukları teorik eserler arasında, bir Yunan kültür tarihi yazmış olduğunu söylediğimiz Dikaiarhos (s. 523) dünyanın yuvarlak olduğu teorisini kabullenerek onun genişliğini ölçmüş, aynı zamanda bazı dağların yüksekliklerini de saptamağa çalışarak bu yüksekliklerin dünya çapına kıyasla bir hiç olduğunu ortaya koymuştur. Fakat coğrafya araştırmaları İskenderiye'deki Museion'un en çok cepheli bilgini olan Kireneli Eratostenes ile en yüksek aşamasına ulaşmıştır (M. ö. 3 üncü yüzyıl). Bu bilgin “geografika” adlı büyük eserinde yalnız İskenderiye ile Nil çavlanları bölgesinde yer alan Siyene arasındaki meridyen yayını hesaplayarak dünyanın çevresini doğru olarak saptamakla kalmamış, aynı zamanda bölgesel ve etnografik araştırmalarda da başarı göstererek bir dünya haritası çizmiştir. 
Bu haritada Eratostenes insanlarla meskün dünyayı biri kuzey, diğeri güney olmak üzere iki büyük bölüme ayırmış, bu bölümler içinde çeşitli yerleri boylam ve enlemlerine göre saptamakla ilk bilimsel haritayı meydana getirmiş, bu haritada en çok Akdeniz'in ülkelerinin yerlerini isabetli bir surette göstermiş, fakat Akdeniz dışındaki ülkeler için aynı başarıyı sağlayamamıştır. 


Botanik biliminin temellerini Aristo'nun öğrencisi Teofrastos (res. 295 sağ) atmış, hocasının bu alanda elde ettiği bilgilerden faydalanarak tanımlayıcı nitelikte bir bitkiler tarihi ve bir de spekülatif karakterde “bitkiler fizyolojisi”? yazmış, en çok bu sonuncu eserinde bazı önemli esaslar ortaya koymuştur. 
İskenderiye'de kurulan hayvanat bahçesi, tropik ve süptropik iklimlerden getirtilen az bulunur hayvanlarıyle yalnız bilginler için bir araştırma yeri değil, fakat yabancılar için de başkentin en görülecek park- 


Tabiat bilimleri 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lardan biri olmuştur. Gerek Aristo, gerek Teofrastos'un gözlemlerinin dışına uzun süre çıkılamamıştır. 

Tıp Tıp bilimi pek eski bir geleneği olan Mısır'da ve en çok İskenderiye'de kaydedilen anatomik incelemeler sonunda yepyeni bir evreye girmiştir. Anatomi enstitüsünde bilginler, mumyalama âdetinden ötürü Mısırlıların ötedenberi edindikleri sonuçlardan faydalanmak suretiyle, ceset üzerinde ameliyatlar yapmak fırsatını elde etmişlerdir. Hattâ bir rivayete göre Ptolemaios'lar bilginlere idam mahkümları üzerinde diri diri ameliyat yapmak iznini bile vermişlerdi. Bu anatomik çalışmaların etkilerini Kalhedonlu Herofilostun eserlerinde buluyoruz. Kos (İstanköy) tıp ekolünden çıktıktan sonra İskenderiye'de ilk Ptolemaios'lar zamanında büyük bir tıp ekolü kuran Herofilos en çok vücuttaki kan dolaşımını inceleyerek atar damar ve toplar damarları birbirinden ayırdetmiş, kan sirkülâsyonunun kalple ilgili olduğunu saptamakla tıp bilimine yeni gelişme yolları göstermiştir. Knidos tıp ekolünden Keoslu Erasistratos yaptığı araştırma ve buluntularla ün kazanmış, fakat birçok hususlarda Herofilos'tan ayrılmıştır. Herofilostun bitkilerde şifa hassaları bulmasına ve bunlardan yapılan ilâçlara önem vermek suretiyle farmakoloji biliminin gelişmesine yol açmasına karşılık Erasistratos hastaların belirli bir rejime göre yaşamaları ve en basit ilâçlarla yetinmeleri düşüncesinde idi. Bu iki ekole karşı sonraları anateomiyle ilgilenmeyen “empirizm” ekolü cephe almıştır. Cerrahlık ise en çok İskenderiye'de ilerlemeler kaydetmiştir. 

Hellenizm döneminde Yunan mimarlığı Ege ve hattâ Akdeniz ülkelerinin dışma çıkmakta, büyük monarşilerin kapladığı geniş alana yayılınaktadır. Genel karakteri bakımından bu mimarlık klâsik Yunan mimarlığını sürdürmekte ve eskiye bağlı bir nitelik taşımakidır. Der, İyon ve Korint düzenleri bu dönemde de varlıklarını korumakta, buniara dördüncü bir düzen katılmamaktadır. 


Sanat, Mimarlık 


Bu dönem Dor düzeni bazı yemilikler kaydetmekle beraber gerileme belirtileri de göstermektedir. Sütunlar yüksek ve ince şekiller almakta, başlıklar küçülmekte, triglif frizinin arşitrav'dan daha yüksek yapıldığı ve sütun eksenleri arasına rastlayan triglif, dolayısıyle metop sayısının arttığı göze çarpmaktadır. Dor tapınakları peripteros ya da prostilos plânındadır. Bunlara örnek olarak Bergama'da Atena ve İlion” 


Ege ve Yunan Tarihi, 34 
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(Truva) daki Atenua, Kos Askelepielon'undaki Asklepios (her üçü de peripteros), Rodos'taki Atena Lindia (res. 302), Samotrake'deki Misterler veya Bergama'daki Hera Basileia tapınakları (hepsi prostilosj gösterilebilir. Bergama yöresindeki Mamurtkale tapınağı ise in antis plâ- 


nındadır. 
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Res. 297 — Didima'daki Apollon tapınağı. Üstte tapınağın bugünkü durumu. Altta tapınağın eski durumunu canlandıran resim (doğu cephesi). 


İyon etkisi altında kalmış bir Dor tapınağı hakkında Bergama'da yukarı Agora tapınağı bir fikir vermektedir. İriglif frizinden ötürü Dor düzeninde olan bu küçük bina kaideli sütunları ve yeni bir şekil alan başlıklarından ötürü İyon ve Dor elemanlarını ahenkli bir suret > barış tırmakta, ayrıca nefis işçiliğinden ötürü dikkati çekmektedir. 
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Dor düzeninden daha büyük bir rol oynayan İyon düzeninde yapılmış tapınakların başında Miletos yöresinde Didima'daki Apollon tapınağı gelir (res. 297). Persler tarafından tahrip edilmiş arkayik tapınağın (s. 237) temelleri üzerinde M. ö. 300 yılına doğru anıtsal bir dipteros olarak yapılmağa başlanmış olan bu binada ölçüler o kadar büyük tutulmuştu ki (hemen hemen Efesos'taki Artemis tapınağı kadar, bk. s. 239) tapmak yüzyıllarca üzerinde çalışılmasına rağmen bitmemiş olarak 


Res. 298 — Sardes'teki Artemis tapınağı. 


kalmıştır. Bu tapınak aynı zamanda bir kâhinlik ocağı olduğundan plânı normal tapınak plânından ayrılmakta, bina aynı eksen üzerinde, fakat zemin düzeyleri farklı derin bir pronaos, ortasında iki sütun bulunan dikdörtgen bir salon ve etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir açık avlu şeklinde bir çella'dan meydana gelmektedir. Avlunun gerisinde İyon 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Res. 299 — Magnesia'daki Artemis tapınağının restitüe edilmiş şekli. 
Önde anıtsal sunak. 


düzeninde prostilos tarzında tapılmış küçük tapınak Apollon heykelini kapsıyordu. Bu tapınağın yanında kutsal kuyu ve bir de defne ormancığı yer alıyordu. 


Sardes'teki Artemis tapınağı (res. 298), son araştırmaların gösterdiği gibi, çeşitli zamanlarda yapılmış olup M. ö. 3 üncü yüzyılır ilk yarısında bir çifte “templum in antis ” şeklinde idi; sütunlar kare kaideler üzerinde duruyordu. 2 nci yüzyılın ilk yarısında ise buranın etrafı iki sütun ekseni genişliğinde bir sütun çemberiyle çevrilmiş, bu suretle tapınak bir psevdodipteros halini almıştır. Fakat ölçülerinin büyüklügünden ötürü bu tapınak ta, Romalı'lar zamanında üzerinde çalışılmış olunmakla beraber, bitmemiş olarak kalmıştır. 


M.ö. 2 nci yüzyıl ortalarına doğru ünlü mimar Hermogenes tarafından Menderes Magnesia'sında yapılmış olan Artemis tapmağı (res. 
125 F ve 299) bir psevdodipteros olup çella ile sütün çemberi arasındaki 
bağlantılarının dakikliği ve oranlarının ahengiyle göze çarpmakta, aynı 
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300 — Kilikya'da Olba'daki (Uzuncaburç) Zevs tapınağı. 
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Res. 


zamanda bu mimarın iç mekân problemleri üzerinde de durmuş olduğunu açığa vurmaktadır. Bu tapınakta kullanılan sütunların başlıkları düz hat şeklinde bir “kanalis” ile birleştirilmiş kıvrımlar ve Attika-İyon kaideleri kapsamaktadır. Saçaklıkta ise hir friz yer almaktadır. 


Korint düzenine gelince bu düzenin ancak meşgul olduğumuz dönemde başlı başına bir varlık haline geldiğini görürüz. Bu düzen birçok mimarlık unsurlarını İyon düzeninden almakla beraber her taraftan görülmeğe elverişli akant (kenger) yapraklarıyle süslü sütun başlıkları ve konsollu kornişleriyle kendini belirtmektedir. En çok Suriye kırallığında geliştirilmiş olduğu anlaşılan bu düzende yapılmış tapınaklar arasında Kilikya'da Olba'daki (Uzuncaburç) Zevs (M.ö. 3. yüzyıl) (res. 300), Karya'da Lagina'daki Hekate (2 nci yüzyıl), yada Atina'da Suriye kıralı ÂAntiyohos IV tarafından M. 6.174 yılında büyük bir dipteros halinde yaptırılmağa başlanmış, fakat ancak imparator Hadrianus zamanında tamamlanabilmiş olan Zevs Olimpiyos tapınağı (res. 301) gösterilebilir. 


Aynı dönemde plâtform şeklinde yüksek kaideler üzerinde ekser hallerde üç tarafı portiklerle çevrili anıtsal sunaklar da yapılmıştır ki, bunlara örnek olarak Priene'de Atena (res. 248) veya Magneşia'da 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Te 


Res. 301 — Atina'daki Zevs Olimpiyos tapınağı. 


Artemis (res. 299) tapınaklarının cepheleri önünde yer alan sunaklar gösterilebilir. Fakat bu çeşit sunakların en büyüğü kıral Evmenes J1 tarafından Bergama'da başlı başına bir teras üzerinde yaptırılmış olan Zevs sunağıdır ki, bu sunağın kaidesini ya da iç kısımlarını süsleyen kabartmalardan aşağıda bahsolunacaktır (s. 547 v.d.). 


Bir dönemde birbirine merdivenlerle bağlanmış çeşitli teraslar üzerinde tapınak, sunak ve başka yapılardan ibaret külliyeler de yapılmıştır ki, bunların en tanınmışları arasında Rodos'ta Lindos akropolünün en yüksek yerinde iki teraslı olarak bina edilmiş olan Atena Lindia (3 üncü yüzyıl) (res. 302) veya Kos'ta (İstanköy) daha hafif meyilli bir arazide üç teras şeklinde yapılmış Asklepios külliyeleri (2 nci yüzyıl) gösterilebilir. 

Hellenizm dönemi şehir plânları hakkında esaslı bir fikir edinmek mümkün oluyor. Meselâ İskenderiye ve Antakya'da yapılan sondajlar bu şehirlerin daha önceleri Miletos (5 inci yüzyıl) ve Priene'de (4 üncü yüzyıl) (res. 303) uygulanmış olan Hippodamos sistemine (s. 366) göre düzenlenmiş olduklarını, dümdüz sokakların arasına, gerektiği zaman birçok adaları içine almak suretiyle, resmi meydanlar ve resmi binaların büyük bir ustalıkla yerleştirilmiş olduğunu açığa vurmuştur. 
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Res. 302 — Rodos'ta Lindos'taki Atena Lindia tapınak külliyesinin eski durumunu gösteren maket, 
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Res. 303 — Prlene'nin eski durumunu gösteren maket. 


Eusebehi ir arazide kurulmuş bir şehire örnek olarak Bergama gösterilebilir (res, 280) ki bu şehirde düz inşa alanları elde etmek üzere yapılmış teraslar önemli bir yer almakta, bunların kuvvetli istinad duvarları ya da binalarıyle desteklendiği ve çeşitli yapılar yanında iki katlı stoa'larla (res. 281) teçhiz edildiği, aynı zamanda yayvan bir S şekli 


536 EGE VE YUNAN TARİHİ 


gösteren kaldırımlı bir ana yolla birbirine bağlandığı görülmektedir. 
Bergama'nın daha küçük hir örneğini Edremit körfezi ağzındaki Assos”- 


ta ya da Aigai'da buluyoruz. 
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Re. 304 — Latmos (Bafa) gölü kenarında Herakleia'nın surları (epalksis'li surlar). 
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Bütün bu şehirler o çağda büyük bir gelişim geçiren muhasara araçlarına dayanabilecek güçte ve tümüyle taştan yapılmış surlarla çevrilmişti. Bunlara bir örnek olarak Latmos (Bafa) gölünün kuzey-doğu köşesinde yer alan Herakleia surları gösterilebilir ki büyük bir kısmı ayakta duran bu surlar 6,5 km. uzunluğunda olup 65 kule ile 


— yare 
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Res. 305 — Side'nin kara surları (kazematlı surlar). 


güçlendirilmiş bulunmakta ve seğirdim yolunun önünde mazgallı bir siper duvarı yerine pencereli bir duvar (epalksis) kapsamaktadır (res. 
304). Sur bedeninin içinde üzerleri düz veya kemerli mekânlar (kazematlar) kapsayan bir suru Antalya bölgesinde Side liman şehrinde buluyoruz (res. 305). Bu şehrin iki ana kapısının gerisinde birer avlu bulunmakta idi ki, bu avlulu şehir kapılarına M. ö. 4 üncü yüzyıldan başlayarak Yunanistan'ın birçok şehirlerinde (meselâ Atina, Korint, Mantinela ilâh...) ve Anadolu'da (meselâ Perge, Silyon, Priene, Assos, Bergama) rastlamak mümkün oluyor. 

Hellenistik dönem evlerine dair Priene ve Delos'ta kazılarak meydana çıkarılmış olan evler bir fikir vermektedir. Priene'de avlulu evler ön safta gelmekte, avluya açılan ve oradan hava ve ışık alan mekânlar arasında cephesinde ante'ler arasında iki sütun kapsayan bir ön mekâna (prostas) sahip megaron tarzında diğerlerinden daha büyük ve daha yüksek bir oda dikkati çekmektedir (prostas evi) (res. 306). Fakat M. 6. 3 üncü yüzyıldan başlayarak peristi'li evler de yapılmaktadır. 
Bunlar Delos'ta ön plânda gelmekte (res. 307), bu evlerin bazılarında orta avlunun bir “pastas” ile (bk. s. 423) birleştirildiği görülmektedir. 


Meşgul olduğumuz çağda İskenderiye, Antakya, Bergama ve Makedonya'da Pella ve Palatiça'da büyük saraylar yapılmış, bunlar havuzlar ve çeşitli paviyoular kapsayan büyük parklarla çevrilmiştir. 
Bu saraylardan birçoğu bize kadar gelmemiştir. Bingazi dolaylarında Ptolemais şehrinde kazılmış olan saray iç avluları ve bunların etrafını 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çeviren çok katlı ve çeşitli yükseklikte daireleri, sütunlu galerileri, veranda ve balkonlarıyle İskenderiye sarayları hakkında, küçük ölçüde 


Res. 306 — Bir Priene evi (prostas'lı ev). 


e 


yi - 


ill a i iz m im 


Res. 307 — Bir Delos evinin peristil'i. 
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olsa dahi, bir fikir edinmemizi mümkün kılmaktadır (res. 308). Palatiça sarayı aksiyal ve düzenli bir plâna sahip olup bir orta avlunun etrafında zeminleri mozayikler, duvarları fresklerle süslü tören salonları kapsamakta, oturma dairelerinin ise üst katlarda olduğu anlaşıl- 


maktadır. Binanın fasadı sütunlu galerilerle süslenmişti. Pella'da aynı tarzda, fakat daha küçük ölçüde yapılmış bir saray ve birtakım büyük 


evler bulunmuştur. Bergama tepesinin en yüksek yerindeki kıral sarayı (res. 281) ise daha sade idi. İki ucunda askeri binalarla sınırlanmış olan ve son şeklini Evmenes İl zamanında almış olduğu anlaşılan saray iki büyük peristil'li avlu ve onların etrafında sıralanmış çeşitli salon ve odalardan ibaret bulunuyor ve en az iki kat kapsıyordu. Bunların zeminleri özenle işlenmiş mozayikler (res. 321), duvarları ise alçı kabartmalar ve fresklerle (enkrüstasyon üslübu) süslenmişti. 


Res. 308 — Kirene (Bingazi) bölgesinde Ptolemais'teki sarayın eski durumu. İskenderiye saraylarının küçük bir örneği olduğu anlaşılıyor. 
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Res. 309 — Üstte: Miletos'ta liman gerisindeki kuzey agora'sı ve stoa'ları. 
Altta: Atina agora'sında Attalos II stoası (eski temeller ve kalıntılara göre yeniden bina edilmiştir). Geride solda: Akropol. 


Bu evler ve sarayların yanında resmi binalar için belirli tipler vücude getirilmekte ve bunların bazı küçük değişikliklerle tekrarlandığı görülmektedir : Üç tarafı U şeklinde portiklerle, açık olan dördüncü tarafı ise şehrin ana caddesiyle sınırlanmış agora'lar, tek ya da çift katlı stoa'lar (res. 309), kapalı küçük tiyatrolar şeklinde toplantı binaları (bulevterion, eklesiasterion) (res. 310), limanlarla ilgili binalar ve çeşitli tesisler, fener kuleleri (bunların en ünlüsü İskenderiye feneri idi) (res. 311), gençlerin idman yapmalarını ve tahsil görmelerini mümkün kılan gimnasyonlar, yarışmaların yapıldığı stadion'lar (res. 312). 

Hellenizm dönemi tiyatroları 4 üncü yüzyıl tiyatrolarının devamıdır. Bunlara bir örnek olarak iyi bir durumda zamanımıza kadar gelen 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Res. 310 — Miletos “bulevterion”unun dışı (üstte) ve içi (altta). 


Priene tiyatrosunu (res. 313) ele alacak olursak binanın seyirciler yeri (teatron), orkestra, yuvarlak meydanı ve skene (sahne) binası olmak üzere yine üç esas kısımdan meydana geldiğini görürüz. İlk zamanlar aktörler orkestra'da, proskenion'un önünde oynuyorlardı. Fakat M. 6. 
2 nci yüzyıl ortalarına doğru bunlar, bugün saptayamadığımız nedenlerden ötürü, zamanımızdaki sahnelerde olduğu gibi, proskenlon'un üzerinde oynamağa başlamışlardır ki, bu durum sahne binasında bazı değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Nitekim skenenin gerisine bir ikinci kat katılmış, bu suretle oyun için bir fon sağlanmıştır. Aynı halı başka birçok tiyatrolarda da görüyoruz. 


Hellenizm mimarlığında kıralların türlü bayramlar ve şenlikler münasebetiyle geçici bir zaman için yaptırmış oldukları lüks binaları 


da zikretmek gerekir. İskender'in buyruğuyla Babil'de Makedonyalı”- 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Res. 311 — İskenderiye fener kulesinin eski durumunu canlandıran resim. 


ların Pers kadınlarıyle evlenmeleri dolayısıyle birkaç gün içinde yapılan çadır bu hususta tipik bir örnek olarak gösterilebilir, Son derece süslü başka bir çadır Mısır'da Ptolemaios Il tarafından bir şölen münasebetiyle yaptırılmıştı (res. 314). Hellenizm dönemi yazarları Mısır kırallarının Nil'de büyük sallar üzerinde yükselen köşklerini ya da Sirakuzai tiranı Hieron'un inşa ettirmiş olduğu hem yolcu, hem de yük taşıyan büyük bir gemiyi o dönem mimarlığının şaheserleri olarak göstermektedirler. 


Hellenistik mezar yapılarına bir göz gezdirecek olursak Makedonya, Trakya ve Teselya'da üzerleri tonoz kemerlerle örtülü bir mezar odası ve bazan zengin bir fasadla süslü bir önodadan ibaret tümülüs altı yapılarla karşılaşırız. Bunlar çok zengin eserler kapsamakta ve ölü ekser hallerde kline şeklinde hir taş yatak üzerinde yatmaktadır. 
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Res. 312 — Priene'de girmnasyon (solda) ve stadion (sağda). 
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Tümülüs altı mezarların yanında kaya mezarları da 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mezarı ya da Amasya'daki Pontos kıral mezarları gösterilebi- 


bulunmaktadır. Bunlar arasında Anadolu'da 
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Res. 313 — Pr 
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Res, 314 — Ptolemaios I in bir şölen dolayısıyle yaptırmış olduğu lüks çadırın antik tanımlamalara göre restitüe edilmiş şekli. 


lir. Çeşitli plânlara sahip oda ve koridorlardan ibaret yeralu mezar külliyeleri de revaçtadır. Bunlar arasında Fenike'de Sidon (Sayda) mezarları veya İskenderiyedeki katakomb'lar zikrolunabilir. Ölen ve tanrılaştırılan hükümdarlar için (meselâ Lisimahos, Selevkos 1) yüksek kaide (podium) üzerinde tapınak şeklinde anıtsal mezarlar yapılmaktadır. Halikarnassos mavsoleum'unun geleneğini sürdüren bir mezar anıtına HKfesos yöresinde Belevi'de rastlanmıştır (res. 315). 
Muhtemelen Suriye. kıralı Antiyohos 1I için M.ö6. 246 yılında yapılmış, fakat bitmemiş olarak kalmış olan bu bina yüksek bir kaide (fakat içi boş) üzerinde etrafı Korint sütunlarıyle çevrili bir salon kapsamakta, kaidenin içine Makedonya tarzında üzeri tonoz kemerli iki mekândan ibaret ve kline şeklinde bir lâhit kapsayan bir mezar ilâve edilmiş bulunmaktadır Binanın damı muhtemelen basamaklı bir piramid şeklinde düşünülmüştü. 


Heykeltraşlık Hellenizmin sosyal ve siyasal olaylarının yankılarını 


heykeltraşlıkta da sezmek mümkün oluyor Nasıl ki, İskender'in ölümünden sonra meydana gelen büyük monarşilerin en güçlü zamanı M.ö. 3 üncü yüzyıldır, bunlar 2 nci ve Il inci yüzyıllarda gerilerler ve sonunda Romalı'lar tarafından ortadan kaldırılırlar, heykeltraşlıkta da 3 üncü yüzyılda plâstik sanatlarda büyük bir gelişim 


göze çarpmakta, onu izleyen yüzyıllarda ise sanat eserleri yalnız azal-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Res. 315 — Bfesos yöresinde Belevi mezar anıtının eski durumunu gösteren resim (öst kısımdaki basamaklı piramit belki tasarlanmış, fakat hiçbir zaman yapılnıamıştır). 


makla kalmamakta, fakat yaratıcı gücün yavaş yavaş zayıfladığı, heykeltraşların eski dönemlerin ve en çok 5 inci yüzyılın heykellerini kopya etmeğe başladıkları, bu icat ve orijinallik yetersizliğini teknik alanda elde ettikleri virtüozite ile karşılamağa çalıştıkları görülür. 


Hellenizm heykeltraşlarının başında, 4 üncü yüzyılda da faaliyette bulunmakla beraber bu dönemde olgun bir aşamaya ulaşmış olan Sikyonlu Lisippos geimektedir. Bu sanatçı insanları oldukları gibi 


Ege ve Yunan Tarihi, 35 
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değil, fakat kendisine göründükleri gibi tanımlamış, bu suretle en küçük ayrıntılarına kadar seyirci üzerinde yapacağı optik etkilere ve yeni bir oranlar sistemine göre işlenmiş birtakım tunç heykeller, en çok atlet heykelleri ortaya koymuştur, Meselâ ancak bir Romen kopya halinde bize kadar gelen “apoksiyomenos” (res. 316) heykeli idman yaptıktan sonra sol elindeki kazıyıcı (strigilis) ile vücudunu temizleyen bir atleti tanımlamakta, atlet sakin bir surette ayakta durmakla beraber bütün vücudu asabi hareket dalgalarıyle sarsılmakta, aynı zamanda kollarını ileriye uzatmış oldugundan belirli bir derinliğe sahip bulunmakta, dolayısıyle daha eski dönem heykelleri gibi sadece bir cepheden değil, çeşitli cephelerden görülmek üzere yapılmış bulunmaktadır. 


Lisippos portre alanında da 

ün kazanmıştı. Büyük İskenderin bu sanatçıdan başka hiç- 
“bir kimseye portresini yaptırmadığını biliyoruz. oPortrede realizmin ne kadar ileri gitmiş olduğunu Lisippos'un kardeşinin canlı modellerden alınmış kalıp- lar üzerinde çalışmış olması gösterir. İskender'den başka helle- 


Res. 316 — Lisippos'un “apoksiyomenos” , ii heykeli. nizm kıralları da portrelerini 


yaptırmağa önem vermişlerdir. 
Bu portrelere dair elimizde bulunan baş ve büstlerden ziyade (çoğu Romen kopyalar) sikke resimleri bir fikir vermektedir. 


Sikyon ekolünün realist üslübu Atina ekolü üzerinde de etkilerde bulanmuş Demostenes, Evripides, Poseidippos ve Menandros gibi tanınmış kişilerin karakter portrelerinin vücut bulmasına yol açmıştır. Fakat realist 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üslâp bu şehirde pek fazla gelişememiş, sonraki yüzyıllarda orijinallikten yoksun yapmacıklı bir stil haline gelmiştir. Realist sanat akımı kendini portreden başka pişmiş toprak heykelciklerde (meselâ Yunanistan'da Tanagra ve Anadolu'da Mirina heykelcikleri) ya da karikatür alanında göstermektedir. Bu son grupa giren eserlerin en çok İskenderiye'de gelişmiş olduğu anlaşılıyor. 


Bu dönemde idealleşmiş hatlar gösteren tanrı heykelleri de yapılmakta, bunlardan bazılarının, meselâ Rodos'taki Helios heykelinin, kolosal şekiller aldığı anlaşılmaktadır. Yeni bazı tanrılar, meselâ Sarapis için 
3 üncü yüzyıl başlarında heykeltraş Briyaksis tarafından Zevs tipiyle 
ilgili yeni bir tip yaratılmış (res. 292), Bitinya'nın baştanrısı Stratios heykeline, sikke resimlerinin gösterdiği gibi, heykeltraş Doidalses 3 üncü yüzyıl ortalarına doğru kesin bir şekil vermiştir. Bazı heykeltraşlar ise eski tanrı tiplerini o zamana kadar olduğundan daha endividüel bir şekle sokmaktadırlar. Bu seriye giren heykeller arasında Melos'ta bulunmuş olan, fakat sanatçısı bilinmeyen bir Afrodit heykeli (Milo Venüs'ü) gösterilebilir (2 nci yüzyıl). Bu heykel bir tanrıçadan ziyade olgun bir kadın vücudunu canlandırmaktadır. Hiç şüphesiz resim sanatının etkisi altında tabiat tasvirleri yalnız kabartmalarda değil, heykellerde de, bunlar için bir dekor meydana getirmek üzere, kullanılmaktadır. Meselâ Lisippos'un öğrencisi Evtihides'in yapmış olduğu Antakya şehri tanrıçası Tihe (3 üncü yüzyıl) bir kayalık üzerinde oturmakta ve ayaklarını Orontes (Asi) ırmağını sembolleştiren bir genç erkeğin üzerine koymakta (res. 290), Samotrake'de 2 nci yüzyılda kazanılmış bir deniz zaferiyle ilgili olduğu anlaşılan bir Nike heykeli ise (res. 291) bir geminin başında durmakta, heykelin kırık hatlar şeklindeki eksenleri ve rüzgârda dalgalanan elbisesi ona büyük bir hareket ve canlılık vermektedir. 


Bu dönemde ün kazanan heykeltraşlık ekolleri arasında Bergama ekolü özel bir yer alır. M. ö. 3 üncü yüzyıl sonlarına doğru kıral Attalos I in Galat'lara karşı kazandığı zaferler üzerine yaptırmış olduğu tunç heykel grupları hakkında ancak Romnalı'lar zamanına ait mermer kopyalar sayesinde bir fikir edinehiliyoruz. Bunlar arasında düşmanın eline esir düşmemek için karısını öldürdükten sonra kılıcını kendi göğsüne saplayan bir Galat şefinin heykeli (res. 282) gösterilebilir. Bundan başka aynı ekole bazı portre başları da (meselâ res. 257, 277) girmektedir. Zevs sunağının kaidesini süsleyen ve tanrıların gigant'lara karşı 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Res. 317 — Bergama Zevs sunağının eski durumu (üstte) ve kaide kabartmalarından bir parça: Atena saçlarından yakalamış olduğu bir devi yerde sürüklüyor. 


mücadelesini tanımlayan büyük kabartmalar 2 nci yüzyılın ilk yarısında geniş düzeyler, şiddetli hareketler, çehrelerde patstik ifadeler ve dramatik sahnelerden hoşlanan bir üslübun olgunlaşmış olduğunu açığa vurmakta (res. 317), aynı zamanda Bergama monarşisinin dayandığı ana fikri, yani Yunanlıların barbarlara karşı daima galebe çalacağı fikrini belirtmektedir. Aynı sunağın üst galerilerinin içinde yer aldığı 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Res. 318 — “Farneze boğası” heykel grupu. Dirke'nin Dioskur kardeşler tarafından cezalandırıldığını tanımlamaktadır. 


anlaşılan daha küçük ölçüde yapılmış bir friz Bergama'nın efsanevi kurucusu Telefos'un hayatını yan yana sıralanmış çeşitli sahneler şeklinde tanımlamakta, daha önceleri, doğunun etkisi altında bulunan Likya'da Nercid'ler anıtı veya Gölbaşı Heroon'unda bulduğumuz bu “zincirleme” üslübun burada geniş bir kompozisyon şekline sokulmuş olduğunu açığa vurmaktadır. 


Bergama ekolünün 2 inci yüzyıl sonlarında gerilemeğe yüz tutması “ üzerine onun yerine başka ekoller geçmiştir ki, bunlar arasında Tralles (Aydın) ekolü gösterilebilir. Trallesli Apollonios ve 'Tavriskos tarafından M.ö. 50 yılına doğru yapılmış olan ve “Farneze boğası” adını taşıyan anıtsal heykel grupu 1 inci yüzyılda revaçta olduğu anlaşılan 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Res. 319 — Laokoon heykel grupu. 


patetik eN üslâbun büyük kompozisyonlarda da başarıyle uygulandığını açığa vurmaktadır (res. 318). EN 


Bergama'dan sonra Rodos 1 inci yüzyılda kültür ve sanat hayatının önemli bir merkezi olunca, Bergama'nın patetik üslübunun etkisi altında kalmakla beraber, orijinal karakterden tamamiyle yoksun olmayan bir heykeltraşlık ekolüne sahip olmuştur. İskenderiye sanatı üzerinde de etkilerde bulunmuş olan bu ekolün | inci yüzyılın ilk yarısında ortaya koymuş olduğu en önemli eser hiç şüphesiz “Laokoon heykel grupu” dur (res. 319). Antik yazarlara göre Hagesandros, Atanadoros ve Polidoros adında üç Rodoslu heykeltraş tarafından yapılmış olan bu grup Laokoon ve iki oğlunun yılanlar tarafından sarıldığını ve büyük acılar altında ölümle pençeleştiğini açığa vurmasına ve vücut ana- 


* 
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tomisini büyük bir ustalıkla tanımlamasına rağmen plâstik bir gruptan fazla bir kabartma izlenimini uyandırmaktadır. Aynı sanatkârların elinden çıkan başka kolosal bir grup İtalya'da Sperlonga'da bulunmuş olup Polifem'in Odissevs ve arkadaşları tarafından kör edilişini göstermektedir. 


Yunanistan'ın Roma'nın hegemonyası altına girmesi üzerine bu ülkede ve en çok Atina'da klâsik örnekleri kopya eden yeni bir “klâsisistik” üslüp (ya da “yeni Attika” üslübu) ortaya çıkmakta, yukarda zikrettigimiz barok sanat, akımları karşısında bir süre gerilemekte, fakat imparator Avgustus zamanından başlayarak Yunan sanatına egemen olmaktadır. 


yl lg, pl 


e 


Res. 320 — Makedonya'da Pella'da bulunmuş çakıltaşı zemin mozayiki: bir aslan avı sahnesi (belki İskender ve generali Krateros tanımlanmışlardır). 


Hellenizmin resim sanatı hakkında, o dönemin büyük 
“ tablolarından hiçbirisi bize kadar gelmemiş olduğundan, esaslı bir fikir edinemiyoruz. İskender zamanının en büyük rTEessamı Apelles bu kıralın portreleini tanımlamakta büyük başarı göstermişti. Başka birtakım ressamlar o dönemin siyasal olaylarını, en çok harplerini büyük tablolar halinde saptamışlardır. Bunlar arasında İskender'in Roksane ile evlenmesini gösteren tablo anılmağa değer. Bu çeşit tarihi tablolar hakkında Pompeyi'de bulunmuş olan “İskender mozayiki” bir fikir vermektedir (res. 262). İssos veya Gavgamela muharebesinde İskender”le Dareios*un karşılaştığını gösteren bu büyük mozayık levha gerek üslübu, gerek Pers kıralının uzun mızraklı Makedonya askerleri tarafından sarıldığını belirten ve derine doğru giden kompozisyonu bakımından yalnız mozayik sanatının değil, fakat o 


Resim sanatı 
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Re. 321 — Bergama saraylarının zemin mozayiklerinden bir parça: sanatçı Hefaistion'un imzasını taşımaktadır. 


dönem resim sanatının da şaheseri sayılabilir, Sidon kıral nekropol'ünde (bk. s. 379) bulunarak İstanbul'a getirilmiş olan ve İskender'den sonra yaşamış bir Fenike kıralına ait olduğu anlaşılan ““İskender lâhti” üzerinde bu kıralı savaşta (res. 258) veya avda tanımlayan kabartmaların da büyk bir harp tablosunun (belki ressam Eretrialı Filoksenos'un) etkisi altında yapılmış olduğu kabul olunabilir. Çeşitli hayvan ve kuşları ya da “natür mort” sahnelerini tanımlayan Bergama kıral saraylarında veya Pella'da bulunan mozayikler hiç şüphesiz o dönemin resim sanatıyle ilgilidirler (res. 320/21). Pompeyi evlerinin duvarlarında görülen ve büyük bir kısmı mitolojik olayları tanımlayan duvar fresklerinde de hellenizm resim sanatının yankılarını bulmak mümkündür. Fakat 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ei — 


e 


Res. 322 — Kommagene kıralı Antiyohos'u (solda) tanrı Mitras'ın (sağda) önünde gösteren bir kabartma (Nemrut dağı). 


Romalılar zaman ve mekân bakımından pek çeşitli tablolardan aldıkları motifleri birbiriyle karıştırmış ve bu motiflerden birçoğunu kendi görüşlerine göre değiştirmiş olduklarından Yunan ve Roma motiflerini birbirinden ayırd ve ilk şekillerine irca etmek bugün için zor ve birçok. 
hallerde çözülmesi mümkün olmayan bir problemdir. 

Hellenizm evleri ve saraylarının duvar süsleri hakkında Pompeyr”- den başka Bergama sarayları veya Priene ve Delos evlerinde bulunan fresk ve mozayik kalıntıları bir fikir vermektedir. Bütün bu duvarlar 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ince bir alçı tabakası üzerine yapılmış renkli mermer kaplamaları taklit eden nakışlarla süslü bulunmakta, fakat bu kaplamaların tavana kadar uzanmayıp belirli bir yükseklikte kesildiği ve duvarın üzerinde mavi semanın başladığı görülmektedir (birinci Pompeyi ya da “enkrüstasyon” üslübu). 
. Ç. O. Hellenistik dönemde Yunan kültürü ile birlikte Yunan Hellenizm dönemi karma Sanatları sanatının da geniş bir alana yayılması üzerine bu sanatın yerli sanatlar üzerinde etkilerde bulunduğu ve böylece birçok yerlerde Yunan ve doğu elemanlarının karışması ve yoğrulmasıyle meydana gelen karma bir sanatın ortaya çıktığı görülüyor. 
Pek eski bir sanat geleneğine sahip olan Mısır'da ilk zamanlar yerli sanat kendi yollarından gitmiş, hattâ Ptolemaios'ların Mısır tanrıları için Dendera, Edfu ve File'de yaptırmış oldukları tapınaklar büyük bir taassupla yerli üslübu korumuştur. Fakat zamanla Yunanlıların Mısırwlarla yakın ilişkiler kurmaları üzerine Mısırla Yunan sanatları yalnız nitelik bakımından değil, üslüp ve teknik bakımından da karışmakta gecikmemiştir. Nitekim gerek Sarapis heykeli, gerek Filadelfos'un anıtsal çadırı veya Filopator'un Nil gemisi (bk. res. 314) esas itibariyle Yunan üslübunda olmakla beraber, pek çok Mısır sanat elemanları kapsamakta idiler. Asya'da, Akdeniz kıyılarından Hindistan içerlerine kadar uzanan geniş alanda aynı durumu buluyoruz. Üslüp karışıklığına bir örnek olarak Petra kaya mezarlarının fasadları, Nemrut dağı'nda Kommagene kıralı Ântiyohos'un mezar anıtı (res. 322), Part sanatına att en çok Hatra'da bulunan birtakım mimarlık eserleri ve bezeme motifleri, Baktriyan sikkeleri ve Hindistan'da Gandhara greko-budik heykeltraşlık eserleri gösterilebilir. Fakat bütün bu geniş alanda hellenizm sanat etkileri hellenizm devletleri ortadan kalkdıktan sonra da yaşamakta devam etmiş, Sasani ve İslâm sanatlarının meydana gelmesinde belirli bir rol oynamıştır. 


V.6. 5 inci — 
4 üncü bin 


3000/2800 ( 2) — 


-000 


3000/2800 (2) — 


2400 


3 üncü binin 
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Girit, Ege adaları (Saliagos) ve Yunanistan'da neolitik kültürler. Tesalya'da keramiksiz, sonra keramikli neolitik kültürler. Sesklo (Tesalya A) kültürü. Bu kültürün Yunanistan'da yayılışı (M. ö. 2500 e kadar). 


Girit'te bakır sonra tunç çağı. Girit'te Anadolu kavimleri. Adada ilk yüksek kültürlerin doğuşu. Adanın doğusunda liman şehirleri. Mohlos oda mezarları ve Mesara kubbeli mezarları. Mühürler. Resim yazısı. 

Truva I. Tahkimli şato ve megaron'lar. Maden çağının başlangıçları. 

Anadolu kavimleri Ege adaları ve Yunanistan'a göç- 


ilk yarısı-2000 meğe başlıyorlar. Orta ve güney Yunanistan'da ilk 


2000 — 2300 


2400 — 2100 


3 üncü binin 


maden kültürleri. İlk “vernikli”? keramikler. 

Dimini (Tesalya B) subneolitik kültürü. Tahkimli şehirler ve şatolar. Tesalya ile Orta Yunanistan arasındaki bağlar kesiliyor. 

Truva II. Tahkimli şato ve megaron şeklinde saraylar. 
Defineler. Şato yangın sonunda harap oluyor. 


Ege adalarında tahkimli şehirler. Megaron tipinde 


ilk yarısı — 2000 evler. İlk maden kültürleri. Gelişmiş vazo endüstrisi 


2100 — 1800 
2000 e doğru 


2000 — 1700 


1800 — 1300 


1700 e doğru 


ve idol heykeltraşlığı. 

Truva III — V. 

Girivte ilk yüksek kültürler. Aka'ların Yunanistan'ı ıstilâsı. 

Girit'te ilk şehir devletleri ve saraylar. Kamares vazoları. Yunanistan'da ilk Aka kültürleri. Minyas ve mat boyalı keramikler. Tahkimli şatolar. 

Truva VI. 1300 e doğru şatonun bir deprem sonunda | tahribi. 

Girit saraylarının tahribi ve yeniden yapılması. Giritte büyük bir ihtimalle Knossos kıralının hegemonyası altında birleşik bir devletin kurulması. 
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17 nci-— 16 ncı Girit saraylarının en parlak dönemi. 

yüzyıllar 

1l6ncı yüzyıl Girit saraylarının ikinci kez bir deprem sonunda tahribi ve yeniden yapılması. Sanatta natüralist üslüp. A yazısı, Giridin Yunanistan üzerinde etkilerde bulunmağa başlaması. Mikenai kubbeli mezarları. 


15 inci yüzyıl Aka'ların Girid'i istilâsı. Knossos sarayında B yazısı. 
Sanatta “saray üslübu”, Yunanistan'da kubbeli mezarlar. 

1400 e doğru Aka'ların en güçlü çağı. Knossos sarayının nihai olarak 
tahribi. Yunanistan'da büyük şatolar. Mikenai genişletiliyor, Tirins yeniden yapılıyor. 

1400 —1200 Oo Aka'ların yayılma çağı. Anadolu'nun batı kıyılarından 
Suriye'ye kadar üsler ve koloniler kuruluyor. 

14 üncü yüzyıl Hitit çivi yazılı belgelerinde “Ahhiyava”lar. 

1300-1250 OoOTruva Vlla. Şato yangın sonunda harap oluyor. 

13 üncü yüzyıl İlliryalı'lar sonraları kendilerine göre adlandırılan ülkeye (İllirya) giriyorlar. 

1230 a doğru Ege göçleri. Frig'ler ve başka Orta Avrupa kavimlerinin 
Anadolu'ya geçişi. Hitit devletinin yıkılışı, 

1200 e doğru “Deniz kavimleri”nin ilk hareketleri. Bunlar Mısır 
üzerine yürüyor, fakat Merneptah tarafından durduru- 


luyorlar. 
1250 — 1180 Truva VII b. Demir çağının başlangıçları. 
1190 “Deniz kavimler.” Ramses IlI tarafından yeniliyorlar. 


1150 ye doğru Dor'ların Yunanistan'ı istilâsı. Yunanistan'da demir 
çağının başlangıcı. 


1000 den önce Batı ve güney-batı Anadolu kıyılarının Yunanlılar 
ve sonra tarafından kolonize edilmesi (Aiol'ler ve İyon'lar). 
1000 e doğru Tirsemler (Etrüsk'ler) İtalya'ya geçiyorler. 
1000 — 700 Yunan tarihinin “Orta Çağı”. 
10 uncu-9 uncu İyonya'da başlarında kırallar bulunan ilk şehir devyüzyıllar letleri. 12 şehir konfederasyonu (Panionion). 
9 uncu—8 inci İyonya'da kırallıklar ortadan kalkıyor. 

yüzyıl 
814/13 Kartaca'nın kuruluşu. 
8 inci yüzyıl (o Homeros destanları : İlyada ve Odissela, 


8 inci — 7 nci 
yüzyıllar 
800 e doğru 


8 inci yüzyıl 
716 

8 inci yüzyılın 
ilk yarısı 

750 —550 

8 inci yüzyıl 
sonları 

720 

700 e doğru 


T nci yüzyılın ilk yarısı 

688 e doğru 
683/82 

680 e doğru 


675 sıralarında 
670 e doğru 
663 


7 nci yüzyılın 
ilk yarısı 
658/57 

650 ye doğru 
640 a doğru 


632 

625 e doğru 
624 sıralarında 
7 nci yüzyıl 
ortaları 

7 nci yüzyıl 
sonları 
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Yunanistan'da kırallıkların ortadan kalkması ve demokratik idarelerin kurulması. 
Amiklai'ın Spartalı'lar tarafından zaptı. Sparta'nın sinoikismos sonunda kurulması. 


Attika'nın Atina'nın hegemonyası altında birleşmesi. 
Olimpiyad galipleri listesinin başlangıcı. 

Sparta'nın komşu ülkelerde fetihlerde bulunmağa başlaması, 

Yunan kolonizasyonu. 

Birinci Mesenya harbi. 


Sparta Olimpiyad'lara katılıyor. | 
Şair Askrailı Hesiodos. Sikkenin Lidyalılar tarafından icadı ve az sonra Yunanlılar tarafından benimsenmesi. 
Lidya kırallığının Mermnad'lar sülâlesi zamanında yükselişi. Kıral Giges. 

Gela'nın Rodoslu'lar tarafından kurulması. 

Atina'da arhon'lar listesinin başlaması. 

Kalhedon'un (Kadıköy) Megaralı'lar tarafından kurul- 


ması. 


Anadolu'da Kimmer'ler istilâsı. 

Miletos'un koloniler kurmağa başlaması, 
Bizantiyon'un (İstanbul) Megaralı'lar tarafından kurulması. 


İlk İyonya tiranları. 


Korint'te Kipselos'un tiranlığı. 

Mısırda Navkratis kolonisinin kurulması. 

Atinalı Kilon Olimpiyad'larda galip geliyor. Megara tiranı Teagenes. 

Kilon'un Atina'da hükümet darbesi teşebbüsü. 
Periandros Korint tiranı, 

Atina'da Drakon kanunları. 

Argos kıralı Faydon. İkinci Mesenya harbi. Spartalı şair ve komutan Tirtalos. 

Leontinoi tiranı Panaitios. Massalia'nın Fokalalı'lar tarafından kuruluşu. 


28 


6 ncı yüzyıl 
başları 
294/3 

588 e doğru 
282/80 
261/60 
209/29 

546 


556/55 


6 ncı yüzyılın 
son yarısı 
540 sıraları 
039 

029 - 522 
028/27 


925 

524 

522 sıraları 
522 - 486 
9l4 
5213/12 (7) 
511 
211/10 
510 
208/07 
506 


505 (2) 
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Lesbos (Midilli) tiranı Pittakos. Sikyon tiranı Kleistenes. Akragas tiranı Falaris. 
Atina'da Solon'un reformları. 


Korint tiranı Periandros'un ölümü. 

Damasias'ın Atina'da arhonluğu. 

Peisistratos tiranlığının başlangıcı. 

Pers kıralı Kiros (11). | 

Sardes'in Persler tarafından zaptı. Lidya kırallığının yıkılışı. Batı Anadolu'daki Yunan şehirleri Perslerin eline geçiyor. 

Peisistratos Atina'dan ayrılıyor, fakat bir süre sonra tekrar tiran oluyor. 


Spartalı'lar “Peloponnes birliği”ni kuruyor. 


Korsika'da Alalia deniz muharebesi. 

Kiros Babilonya'yı işgal ediyor. 

Pers kıralı Kambizes. 

Peisistratos ölüyor, yerine oğulları Hippias ve Hipparhos geçiyorlar. 

Mısır'ın Persler tarafından zaptı. Navkratis'in tahribi. 
Sparta ve müttefiklerinin Sisam seferi. 

Sisam tiranı Polikrates Persler tarafından öldürülüyor. 
Pers kıralı Dareios 1. 

Hipparhos'un katli. 


Dareios'un İskit seferi. 

Darelos*un Hindistan seferi. 

Sibaris Kroton tarafından tahrip ediliyor. 

Hippias Atina'dan çıkarılıyor. 

Atina'da Kleistenes reformlarının başlangıcı. 

Sparta ve. müttefiklerinin Atina'ya taarruzları. Boiotyal'lar ve Halkisli'lerin Atinalı'lar tarafından yenilmesi. 


Kleandros Gela tiranı. 


500 (499) — 494 İyonya ihtilâli. 


499/98 
497 
946/95 


Sardes'in ihtilâlciler tarafından zapt ve tahribi. 
Pers ordularının harekete geçmesi. Kıbrıs'ın zaptı. 
Tiranlık taraftarı Hipparhos'un Atina'da arhonluğu. 
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495 (veya 494) Lade deniz muharebesi. Miletos'un muhasarası. Mil- 


494, 

493 

492 
492/91 
491 (2) 
490 

489 
488(?) 
488/87 
487 /86 
486 — 465 /64 
485 

483 den başlayarak 
482/81 
481 

480 

419 

4/78 -431 
478 
478/77 


tiades Atina'ya göç ediyor. 

Miletos'un Pers'ler tarafından zaptı ve tahribi. 

İyonya ihtilâli Persler tarafından bastırılıyor. Temistokles Atina'da arhon oluyor. Pire'nin tahkimine başlanıyor. 


Mardonios'un Trakya seferi. 

Miltiades Atina'da üstün rol oynamağa ve Temistokles”e karşı muhalefette bulunmağa başlıyor. 

Gelon Gela tiranı. 

Datis ve Artafernes komutasındaki Pers ordusunun Yunanistan seferi. Eretria'nın zapt ve tahribi. Maraton 


muharebesi (Eylül). 

Miltiades'in Paros'a karşı yaptığı başarısız sefer, hüküm giymesi ve ölümü. 

Leonidas Sparta kıralı. 

Atina ile Aigina arasında savaş. 

Atina'da anayasa reformu: arhonlar adçekmeyle tâyin ediliyorlar. Strategos'ların ihdası. 

Pers kıralı Kserkses. 

Gelon Sicilya'da merkezi Sirakuzai olmak üzere büyük bir devlet kuruyor. 

Persler harp hazırlıklarına başlıyorlar. 


Temistokles yeni bir donanma meydana getiriyor. 
Yunanistan'da genel barış ilânı. 

Perslerin ikinci Yunanistan seferi. Artemision, Termopilai ve Salamis muharebeleri. Sicilya'da Himera muharebesi, 


Babilonya isyanı. Atina ikinci kez tahliye ediliyor. 
Platalai ve Mikale muharebeleri. İyonlar bağımsızlıklarını ilân ediyorlar. 

Atina'nın üstünlük dönemi (Pentekontaeti). 

Gelon'un ölümü. Hieron Sirakuzai tiranı, Sparta kıralı Pavsanlias Kıbrıs ve Bizantiyon'da. 


“Attika-Delos deniz birliğinin kurulması, 


260 


476 
474 
472 


4TI 
467 
467 (9) 


466 sıraları 


465 
464 
462 
461 
461/31 
460 
459 
459/58 
457 
456 
ASA 
453 (9) 
452 
450 
449 
448/47 
447 


446/45 
444 
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Trakya'da EFion'un Atinalı'lar tarafından zaptı. 
Hieron'un Etrüsk'lere karşı Kime'de kazandığı zafer. 
Aishilos'un “Persler” adlı dramının temsili. Pavsanias Bizantiyon'dan çıkarılıyor. 

Temistokles'in ostrakismos'u. 

Temistokles'in gıyaben idama mahküm edilmesi. 
Pavsanias'ın ölümü. 

Evrimedon muharebesi. 

Kimon'un Çanakkale boğazı seferi. Tasos'un deniz birliğinden ayrılması. 

Atinalı'ların Drabeskos'ta yenilgisi. Tasos'un teslimi, 
3 üncü Mesenya harbinin başlangıcı. 

Kimon Mesenya'da. Efialtes Atina'da areopag'ın siyasal yetkilerini kaldırıyor. 

Kimon'un ostrakismos'u. 

Perikles dönemi. i 
Atinalrların Mısır seferi. Memfis'in işgali. Peloponnes't Oinoe muharebesi. 

Aigina'nın Atina donanması tarafından kuşatılması. 
Üçüncü Mesenya harbinin sonu. 

Tanagra ve Oinofita muharebeleri. 

Aigina Atina'ya teslim oluyor. Persler Atinalı'lara karşı Mısır'da harekete geçiyorlar. 

Mısır seferi büyük bir yenilgi ile sona eriyor. Deniz birliği hazinesi Delos'tan Atina'ya götürülüyor. 
Atina ile Sparta arasında 5 yıllık mütareke. 

Sparta ile Argos arasında barış (30 yıl için). 

Kimon'un Kıbrıs seferi ve ölümü. Atina donanmasının Salamis'te (Kıbrıs) kazandığı zafer. 

Perslerle Atinalı'lar arasında aktolunan “Kallias barışı”. 

Perikles'in plânladığı “Panhellen kongresi” toplanamıyor. 

Atina'da “Partenon”un inşasına başlanıyor. Atinalı”- ların Koroneia'da yenilgisi. Boiotya'da siyasal bir birlik kuruluyor. | 

Perikles Sparta ile 30 yıllık barış yapıyor. 

Aşağı İtalya'da Turioi'un kurulması. 


443 
140/39 
138 
137 
435 
433 


132 
431—421 
431 
430 


429 


428 
428 — 347 
427 
425 


A2A 
424/23 


422 
421 
421—414 
421 
420 


418 


417 


KRONOLOJİ CETVELİ 561 


Atinalı devlet adamı Tukidides'in ostrakismos'u. 
Sisam'ın isyanı ve Atinalılar tarafından zaptı. 
Partenon'un inşası sona eriyor. 

Akropol'de “Propilaia”'nın inşasına başlanması. 


“Korint'le Korkira arasında harbin başlaması, 


Atina Korkira ile tedafüi bir ittifak yapıyor. Sibota adaları muharebesi. 


Potidela Atina'dan ayrılıyor. Megara abluka altına alınıyor. Sparta harbe karar veriyor. 

Peloponnes harbinin ilk evresi : Arhidamos harbi. 
Tebai'ın Platalai'ya taarruzu. Sparta kıralı Arhidamos ilk kez Attika'ya giriyor. Atina Sitalkes ile ittifak yapıyor. 

Atina'da veba salgını başgösteriyor. Perikles devriliyor. 

Potidela Atinalı'lara teslim oluyor. Perikles tekrar iktidara geliyor, fakat bir süre sonra vebadan ölüyor. 
Radikal demokratlar iktidar mevkiine geliyorlar. 
Midilli adası deniz birliğinden ayrılıyor. 

Yunan filosof ve edibi Eflâtun (Platon). 

Midilli Atinalı'lara teslim oluyor. Plataiai Spartalı'- ların eline geçiyor. 

Pilos ve Sfakteria'nın Atinalı komutan Demostenes tarafından zaptı ve oradaki Spartalı'ların esir edilmesi, Atinal'larn Delion'da uğradıkları yenilgi. Gela kongresi. Spartalı komutan Brasidas Halkidike'de. 

Pers kıralı Darelos II Kallias barış antlaşmasını yeniden tasdik ediyor. 


Kleon ile Brasidas'ın Amfipolis yöresinde ölümleri. 
Atina Sparta ile 50 yıllık barış yapıyor (Nikias barışı). 
Nikias barışı dönemi. 

Atina Sparta ile 50 yıllık tedafüi bir ittifak yapıyor. 
Atina Argos, Mantineia ve Elisle tedafüi ittifaklar yapıyor. 

Mantinela muharebesi. Spartalı'lar Atina ve Argos'u yenilgiye uğratıyorlar. 

Atina'da Hiperbolos'un ostrakismos'u. Nikias Trakya'da. 


Ege ve Yunan Tarihi, 36 


262 
416 
415-413 
415 
414 
413 
413 — 399 


412—404 
412 


411 


411 sonları 
410 


408 
407 
406 
406/05 — 367 


405 
404 


4.04 /03 

403 

403 sonları 
401 


EGE VE YUNAN TARİHİ 


Alkibiades tarafsız Melos adası'nı zaptediyor. Segesta'dan Atina'ya bir heyet geliyor. 

Peloponnes harbinin ikinci evresi: Sicilya seferi, Alkibiades, Nikias ve Lamahos'un komutasında Atina donanmasının Sicilya'ya gidişi. Sirakuzai önünde ilk çarpışmalar. 

Sirakuzai muhasarasının başlangıcı. Atina ile Sparta arasında çarpışmaların tekrar başlaması. 

Dekelela'nın Sparta kıralı işgali. 
Sicilya seferinin büyük bir yenilgi ile sonuçlanması. 
Makedonya kıralı Arhelaos. 

Peloponnes harbinin üçüncü evresi: İyonya harbi. 
Sparta Pers'lerle ittifak yapıyor ve onlardan para alıyor. Miletos, Sakız ve Midilli'deki Atina hegemonyası- nın sonu. Atina'da para sıkıntısı başlıyor. 

Atina demokrasisinin lağvedilmesi. «Dörtyüzler» diktatörlüğü. Teramenes'in anayasası. İktidar ““Beşbinler” in eline geçiyor. 

Kinossema ve Abidos muharebeleri. 

Alkibiades'in Kizikos'ta kazandığı deniz zaferi. Bizantiyon ve Kalhedon'un zaptı. Atina'da ““Beşbin” lerin devrilmesi ve demokrasinin yeniden kurulması. 

Pers prensi Kiros Anadolu'da. Alkibiades geri dönüyor ve başkomutan oluyor. 
Lisandros'un Notion'da kazandığı deniz zaferi. Alkibiades devriliyor. 

Konon Midilli'de abluka altına alınıyor. Argınusai adaları deniz muharebesi. Atinalı amirallerin idamı. 
Sirakuzai tiranı Dionizyos 1. 

Aigospotamoi muharebesi. 

Atina Sparta ve müttefiklerine teslim oluyor. Alkibiades Trakya'da öldürülüyor. Sisam'ın Lisandros- tarafından işgali. 

Atina'da “Otuzlar” hükümeti. 

Atina'da demokrasinin yeniden kurulması. 
Lisandros'un devrilmesi. 

“OÖnbinler”in seferi, Kunaksa muharebesi. Prens Kiros'un ölümü. 


tarafından 


Agis 


Atina'ya 


400 — 394 
399 
397 
396 


395 
394 


394/93 
393 
392 


389 


360 
384 —322 
382 


380 
379 


378/77 
376 


374/73 
372 

371 — 362 
371 


370 


369 — 362 
309 
301 —351 
301 
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Anadolu'da Spartalı'ların Pers'lerle savaşmaları. 
Sokrates'in ölümü. 

Sicilya'da Kartacalı'larla yapılan savaşlar. 

Sparta kıralı Agesilaos Anadolu'da. Sicilya'da Hamilkar Panormos'ta çıkarma yapıyor. Sirakuzai'ın kuşatılması. 

Haliartos muharebesi. Lisandros maktul düşüyor. 
Agesilaos'un Koroneia'da, Konon'un Knidos'te zaferi, Sparta deniz gücünün kırılması. 

Atina surlarının yeniden inşası. 

Konon Âtina'da. 

Atina ile Sparta arasında barış görüşmeleri. Antialkidas'ın Susa'ya gönderilmesi. Siclya'da Dionizyos 1 
Kartacalı'larla barış yapıyor. 

Trasibulos “deniz birliğini kurmak için başarılı teşebbüslerde bulunuyor. 

“Kıral barışı” ya da “Antialkidas barışı”. 

Yunan filosofu Aristo. 

Sparta - Olintos harbi : Tebai'ın kalesi Kadmecia'nın Spartalı”lar tarafından işgali. 

İsokrates'in “panegirikos”u. 

Olintos teslim oluyor. Tebai Pelopidas ve Melon tarafından kurtarılıyor. 

İkinci “Attika-Delos deniz birliği”. 

Atinalı amiral Habrias'ın Naksos'ta Peloponnesli'lere karşı kazandığı zafer. 

Tebai tarafından Platalai'ın tahribi. 

Tesalya'nın Ferailı Yason tarafından birleştirilmesi. 
Tebai'ın hegemonyası. 

Epameinondas Spartalı'ları Levktra'da büyük bir yenilgiye uğratıyor. 

Ferailı Yason'un öldürülmesi. Epameinondas'ın ilk Peloponnes seferi. Arkadya birliğinin kurulması. 
Epameinondas'ın Peloponnes seferleri. 

Bağımsız Mesenya devletinin kurulması. 

Sirakuzai hükümdarı Dionizyos lil. 

Pelopidas'ın Susa'da Pers'lerle müzakereleri. 


564 


300 


364 

362 
362/61 
359 — 336 
357/56 
357 —355 
356 


300 —346 
304 


003 
302 


352 sonları 
veya 351 
349 (4.8 

348 

349 

340 

346 


3dd 


343 


343 (42 
341 


340 


EGE VE YUNAN TARİHİ 


Tebai ile kuzey Peloponnes devletleri arasında barış aktediliyor. 


Epamcinondas'ın deniz seferi. Pelopidas'ın ölümü. 
Mantineila muharebesi : Epameinondas'ın ölümü. 
Yunanistan'da genel barış (Sparta dışta kalıyor). 
Makedonya kıralı Filip ll. 

Filip Amfipolis ve Pidna'yı zaptediyor. 

Atina'nın “müttefikler”? harbi. 

Potideia'nın Filip tarafından zapt ve tahribi. İskender'in doğumu. 


Delfoi için Fokisli'lere karşı yapılan harp. 
Metone'nin Filip tarafından zaptı. Evbulos Atina'da maliye bakanı. Sirakuzai tiranı Dionizyos |l nin ölümü ve dayısı Dion'un katli. 


Filip Onomarhos tarafından iki muharebede yeniliyor. 
Filip Onomarhos'u “Krokos alanı”nda yeniyor. Kıral Termopilai'ya kadar ilerliyor. Trakya Hersonesos'u Atina'nın egemenliği altına alınıyor. 


Filip'in Trakya seferi. Filippopolis şehrinin kurulması. 


Olintos harbi, 

Olintos'un Filip tarafından zapt ve tahribi. 
Demostenes'in Filip'e karşı söylediği ilk nutuk. 
Eflâtun'un ölümü. Aristo Assos'a göçüyor. 
“Filokrates barışı”. Üçüncü kutsal harbin sonu. İsokrates'in “Filippos” adlı broşürü. 

Filip İllirya'da. Kıral Tesalya birliğinin başkanı oluyor. 
Timoleon Sicilya'ya gidiyor. 

Makedonya ile Pers kırallığı arasında bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması aktediliyor. 

Pers kıralı Artakserkses IlI Mısır'ı tekrar zaptediyor. 
Timoleon Krimisos'ta Kartacalı'ları yeniyor. Filip Trakya'nın büyük bir kısmını ele geçiriyor. 
Demostenes'in teşebbüsü ile bir « Hellen birliği » kuruluyor. Birlik Filip'e harp ilân ediyor. Filip Perintos ve Bizantiyon'u kuşatıyor, fakat yenilerek geri çekiliyor. 


339 


338 


331 
330 


330 


330 


334 


334/33 
333 


332 
331 


330 


330—327 
321 
321—323 
326 
32 
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Filip'in İskit seferi. Kıral amfiktiyon'ların dâveti üzerine Yunanistan'a giriyor ve HElateia'yı zaptediyor. 
İsokrates'in “Panatenaikos” adlı broşürü, Timolean Kartacalılarla barış yapıyor. 

Amfissa'nın Makedonyalılar tarafından zaptı. Filip birleşik Yunanlılara karşı Haironeia muharebesinde büyük bir zafer kazanıyor. Kurucu meclis niteliğinde olan “Korint Kongresi” toplanıyor ve genel barış ilân ediyor. AÂrtakserkses III ün ölümü. 

Korint'te “Hellen birliği””nin kurulması ve Perslere karşı öç seferine karar verilmesi. 

Attalos ve Parmenion Anadolu'da. Perslere karşı harbin başlaması. 

Filip'in Aigai'da öldürülmesi. Yerine geçen oğlu İskender “Hellen birliği”ni yeniden tasdik ediyor. Pers kıralı Dareios III tahta çıkıyor. 

İskender'in Tribal'ler ve İlliryalılara karşı seferi. 
Yunanistan'da ayaklanmalar. Tebai'ın tahribi. 
İskender Çanakkale boğaz'ından Anadolu'ya geçiyor. 
Kıral Granikos'ta Pers'leri yeniyor ve batı ve güney- batı Anadolu kıyılarını istilâ ediyor. 

İskender kışı Gordion'da geçiriyor. 

Memnon Midilli muhasarasında ölüyor. İskender İssos”- ta Pers kıralına karşı parlak bir zafer kazanıyor. 
İskender Tirostu alıyor ve Mısır'ı işgal ediyor. 
Mısır'da İskenderiye'nin kuruluşu. Siva vâhası seferi, Gavgamela muharebesi. İskender “Asya kıralı” ünvanını alıyor. Antipatros Megalopolis'te Sparta kıralı Agis'i yeniyor. 

Persepolis saraylarının yakılması. “Öç seferi”nin sona ermesi. Yunanlı erlerin terhisi. Dareios III ün ölümü. 
Filotas ve Parmenion'un idamı. 

Doğu İran eyaletlerinin zaptı. 

İskender Roksane ile evleniyor. 

Hindistan seferi, 

Hidaspes kenarında Poros muharebesi. 

İskender Pattala'da (Haydarabat). Nearhos İndos deltasından donanma ile hareket ederek Basra körfezi'ne ulaşıyor. 


566 


324 


323 
323/22 
322 


321 


319 


318/16 
317 


316 
315 


315 —311 


314 
312 


311 
310/09 
309/08 
308 

307 

307 — 304 


306 


EGE VE YUNAN TARİHİ 


İskender İran'a geri dönüyor. Susa'da Makedonyalı'- ların Pers kadınlarıyle evlenmeleri münasebetiyle yapılan büyük düğün. İskender'in Susa'dan Yunanistan'a gönderdiği iki buyrultu. Opis ayaklanması. Harpalos Atina'da. 

İskender'in Babil'de 13 Haziranda ölümü. Babil'de alınan yeni kararlar: Perdikkas saltanat nâibi oluyor. 
Satraplıklar yeniden düzenleniyor. 

Lamia harbi. 

Antipatros'un Krannon'da kazandığı zafer. Demostenes'in ölümü. 

Perdikkas Mısır'da öldürülüyor. Krateros Anadolu'da maktul düşüyor. Triparadeisos kararları. Antipatros saltanat nâibi. Antigonos Monoftalmos Asya başkomutanı, | 
Antipatros'un ölümü. Poliperhon saltanat nâibi. Yunanlı'lara bağımısızlık verilmesi. 

Evmenes Asya'da başkomutan. 

Atina Kasandros'un tarafına geçiyor. Poliperhon azlediliyor. Agatokles Sirakuzai'ya egemen oluyor. 
Olimpiyas ve Evmenes'in ölümü. 

Antigonos Tiros'ta saltanat nâipliğini ilân ediyor. ““Adalar birli'ğinin”” kurulması, 

Birinci koalisyon harbi (Kasandros, Lisimahos, Ptolemalos ve Selevkos Antigonos'a karşı). 

“Aitolya birliği” ilk kez zikrediliyor. 

Antigonos'un oğlu Demetrios Ptolemaios tarafından Gaza'da yeniliyor. Selevkos Babil'e geri dönüyor. 
Barış antlaşması (Selevkos dışta kalıyor). 

Kasandros küçük İskender'le Roksane'yi öldürtüyor. 
Selevkos kıral ünvanını alıyor. 

Ptolemaios “Hellen birliğini yeniden kurmak istiyor. 
Demetrios Poliyorketes Atina'yı kazanıyor. 
Yunanistan'da dört yıllık savaş. Kasandros'un başarıları. 

Demetrios Ptolemaios'u Salamis'te (Kıbrıs) yenilgiye uğratıyor. Ântigonos ve Demetrios kıral ünvanını alıyorlar. Agatokles Kartaca ile barış yapıyor. 


305 
305/04 


304/03 
302 


301 


298 (9) 
294 
294 — 287 
292 

289 

287 


286 
283 


281 
280 


280 den baş- 


layarak 
279 

278 

Lİ 

270 — 239 
215/14 
214 — 271 
210 


270 
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Ptolemalos, Lisimahos ve Kasandros kıral ünvanını alıyorlar. Antigonos'un Mısır seferi. 

Agatokles kıral ünvanını alıyor. Rodos'un Demetrios tarafından kuşatılması. 

Demetrios Yunanistan'da fetihlerde bulunuyor. 
Demetrios “Panhellen birliğini yeniliyor. Antigonos ve Demetrios birliğin hegemonu oluyorlar. 

İpsos muharebesi : Antigonos maktul düşüyor, Ordusu dağılıyor. 

Kasandros'un ölümü. 

Demetrios Atina'yı zaptediyor. 

Demetrios Makedonya kıralı. 

Demetrios Bolotya'yı kazanıyor. 

Agatokles'in ölümü. 

Pirhos ve lLisimahos Makedonya'yı paylaşıyorlar. Atina bağımsızlığını ilân ediyor. Demetrios Anadolu'ya geçiyor. 

Demetrios Selevkos'un eline esir düşüyor. 

Demetrios ve Ptolemaios 1 in ölümü. Lisimahos oğlu Agatokles?'i öldürtüyor. 

Lisimahos Kurupedion muharebesinde maktul düşüyor. 
Selevkos Ptolemaios Keravnos tarafından öldürülüyor. 
Keravnos Makedonya kıralı oluyor. Pirhos İtalya'ya geçiyor. “Ahhaya birliği” kuruluyor. 

Bitinya, Pontos, Kapadokya ve Ermenistan Selevkos”- lar kırallığından ayrılıyorlar. 

Kelt'lerin Makedonya ve Yunanistan'ı istilâsı. Ptolemaios Keravnos'un ölümü. 

Pirhos İtalya'dan Sicilya'ya geçiyor. Kelt”ler Anadolu'ya göçüyorlar. 

Antigonos Gonatas Keltleri Lisimahela'da yeniyor. 
Antigonos Gonatas Makedonya kıralı. 

Antiyohos I in Kelt”lere karşı “filler savaşı”. 

Birinci Suriye harbi : Ptolemaios Il Antiyohos I e karşı. 

Pirhos'un Argos'ta sokak savaşında ölümü. 

Arsinoe ll nin ölümü. 


5068 
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210/69—-215/14 Hieron II Sirakuzai kıralı, 


267 — 261 (9) 


263/62 


261/60 sıraları 


2600 — 253 
299 

253 

290 sıraları 
248 /4'7 

246 — 24l 
241 

239 
229-222/21 
2021 

224 

200 
2923-1897 
220 
220/21-179 
221-217 
200217 
220 

217 

215 

215 — 205 
212 

212 — 206 


Hremonidas harbi (Ptolemaios Il, Sparta ve Atina Antigonos Gonatas'a karşı). 

Teslim olan Atina'ya bir Makedonyalı garnizon yerleştiriliyor. 

Antigonos Gonatas Ptolemaios'a karşı İstanköy yöresinde bir deniz zaferi kazanıyor. 

İkinci Suriye harbi (Ptolemaios Il, Antigonos Gonatas ve Antiyohos II ye karşı). 

Ptolemaios TI ile Antigonos Gonatas arasında barış, Ptolemaios TI ile Selevkos'lar arasında barış. 
Diodotos Baktriyan'da bir Yunan devleti kuruyor. 
Part devletinin kurulması. 

Üçüncü Suriye harbi (Ptolemaios III Selevkos II ye karşı) 

Aitolyalı'lar Pallene'de Aratos tarafından yeniliyorlar. 
Sparta'nın reformcu kıralı Agis ölüyor. 

Antigonos Gonatas ölüyor. Demetrios II Makedonya tahtına çıkıyor. 

Antigonos II Doson Makedonya kıralı. 

Antigonos Doson'un Karya seferi. Sparta'da kıral Kleomenes'in hükümet darbesi ve sosyal reformları. 
Antigonos Doson bir “Hellen birliği” kuruyor. 
Mantineia Antigonos Doson tarafından tahrip ediliyor. 
Antiyohos ITI Suriye kıralı. 

Antigonos Doson Kleamenes'i Sellasia'da yeniyor. 
Filip V Makedonya kıralı. 

Dördüncü Suriye harbi (Antiyohos III Ptolemaios 
IV e karşı). 

Aitolya'ya karşı “müttefikler harbi”. 

Molon isyanı Antiyohos III tarafından bastırılıyor. 
Ptolemaios IV ün Antiyohos TII e karşı Rafia'da kazandığı zafer. 

Makedonya kıralı Filip V in Hannibal'le ittifakı. 
Birinci Makedonya harbi. 

Roma Sirakuzai kırallığını kendine katıyor. Bütün Sicilya bir Roma eyaleti oluyor. 

Aitolyal'ların Filip V e karşı savaşı. 


212 -05 
205 

204 (2) 
203 — 202 
200 — 197 
197 

196 

195 (9) 
195 

192 — 189 
191 

190 


189 başları 


188 
188/87 
187 


184 den sonra 


179-168 
175 — 163 
171—168 
168 


166 dan başla- 


yarak 


164, 
163 


160 a doğru 


149/48 
148 
146 
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Antiyohos III ün Hindistan'a kadar uzanan doğu seferi. 

Foinike (Epeiros) barışı. 

Ptolemaios IV ün ölümü. 

Filip V ile Antiyohos III arasında gizli ittifak, İkinci Makedonya harbi. 

Kinoskefalai muharebesi, 

Flamininus Korint'te Yunanistan'ın bağımsızlığını ilân ediyor. 

Antiyohos TL ile Ptolemaios V arasında barış yapılıyor. 
Hannibal Kfesos'ta Antiyohos IlI e sığınıyor. 
Romalr'ların Antiyohos III e karşı yaptıkları harp. 
Termopilai muharebesi. 

Side deniz muharebesi. 

Antiyohos III Manisa yöresinde Romalr'lar tarafından yeniliyor. 

Apamela barışı. 

Romalılar ikinci kez Yunanistan'ı tahliye ediyorlar. 
Antiyohos IlI ün ölümü. 

Demetrios kuzey-batı Hindistan'da bir Yunan devleti kuruyor. 

Persevs Makedonya kıralı. 

Antiyohos IV Suriye kıralı. 

Üçüncü Makedonya harbi (Romalı'lar Persevs'e karşı). 
Pidna muharebesi. Antigonos IV Romalılar tarafından Mısır'dan çıkarılıyor. Kıralın Kudüs'ü hellenleştirmek üzere aldığı tedbirler. 

Kudüs'te Makkabalos taraftarlarıyle savaşlar. 


Kudüs'ün Yudas Makkabaios tarafından işgali. 
Antiyohos IV İran'da ölüyor. 

Mitradates I Part devletini kuruyor. 

Makedonya'da Andriskos isyanı. 

Makedonya bir Roma eyaleti oluyor. 

Romalı'ların Ahhayalı'lara karşı harbi. Skarfaya ve Levkopetra muharebeleri. Korint'in Romalılar tarafından tahribi. Yunanistan Makedonya valisinin buyruğuna veriliyor. 


70 


145 


145 -116 
145/44 
141 
140/39 
133 


130/29 


121/20 — 63 
96 
88 
86 


80 
83 — 69 


74 


74 — 67 
72— 70 
67 
63 


58 
53 
48 
48/7 
42 
36 
32 
31 
30 
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Ptolemaios VI “Asya kıralı” ilân ediliyor. Kıralın Suriye'de ölümü. 

Ptolemaios VIII Mısır kıralı. 

Yunan bilim adamalarının İskenderiye'den çıkarılması. 
Partlar Mezopotamya'ya saldırıyorlar. 

Demetrios |I Part'ların eline esir düşüyor. 

Bergama kırallığı Attalos Jll ün vasiyeti yoluyle Roma'ya katılıyor. 

Asya eyaletinin teşkilâtlandırılması. Antiyohos IV Part'lar tarafından yeniliyor Mezopotamya Selevkoslar'ın elinden çıkıyor. 

Mitradates VI Pontos kıralı. 

Kirene vasiyet yoluyle Romalılara katılıyor. 
Anadolu'da 80000 İtalik'in öldürülmesi. 

Sulla'nın Arhelaos'a karşı kazandığı Haironcia ve Orhomenos zaferleri. Sulla Atina'yı işgal ediyor. 
Dardanos barışı. 

Suriye ve doğu Kilikya Ermenistan kırallığının bir eyaleti oluyor. 

Romalıların deniz korsanlarına karşı savaşı. Bitinya Nikomedes IV tarafından Romalılara bırakılıyor. 
Üçüncü Mitradates harbi. 

Pontos Yunan şehirlerinin Lucullus tarafından zaptı. 
Kilikya Pompceius tarafından bir eyalet yapılıyor. 
Suriye kırallığının sonu, Pompeius burasını bir eyalet haline getiriyor. Pompeius Kudüs'ü zaptediyor. 
Kıbrısın Roma devletine katılıyor. 

Crassus Karhe'de (Harran) Part'lara yeniliyor. 
Farsalos muharebesi. Pompeius Mısır'da öldürülüyor. 
Caesar'ın İskenderiye harbi. 

Filippi muharebesi. 

Antonlustun Part'lara karşı yaptığı başarısız sefer. 
Roma'nın Mısır kıraliçesi Kleopatra'ya harp ilânı. 
Aktium muharebesi. 

Mısırın Öctavanus tarafından zaptı. Antonius ve Kleopatra'nın ölümü. Ptolemaios'lar devletinin sonu. 


KIRAL LİSTELERİ 


AÂKHAİMENİD'LER SÜLÂLESİNE MENsur PERs KIRALLARI 


599 — 529 Kiros (11) (Kuraş) 
329 — 522 Kambizes (Kambuzya) 
522 — 486 Dareios I (Darayavahuş) 


486 - 465/64 o Kserkses (Hşayarşa) 

465/64 -424 Oo Artakserkses | (Artahşatara) 
424 — 404 Dareios TI (Darayavahuş) 

404 —359/58 Oo Artakserkses Il (Artahşatara) 
399/58—338 Oo Artakserkses III (Artahşatara) 
338 — 336 Arses (Arşa) 

336 — 330 Dareios |II (Darayavahuş) 


AÂRGEİAD'LAR SÜLÂLESİNE MENSuP MAKEDONYA KIRALLARI 
700 sıraları Pardikkas 1 
650 sıraları oo Argaios | 
600 sıraları Filip I 
590 sıraları Aeropos I 
520 sıraları Alketas 


6 ncı yüzyılın Amintas | 
son yarısı 


495 (?)-450/40 (?) İskender 1 
450/40 (2)—413 Perdikkas TI 


413 — 399 Arhelaos 

399 — 393 Acropos |I 

393 — 392 Pavsanias. “Küçük” Amintas (rakip kıral) 
392 —- 384 Amintas 1TII 

384 — 382 Argalos 11 

382 — 370 Amintas III (ikinci kez) 


370 —369/68 (o İskender TI 

309/68 —365 Oo Ptolemaios 

365 — 359 Perdikkas 111 

309 — 336 Filip TI 

336 — 323 İskender III (Büyük İskender) 
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323 310 “İskender IV 
393 — 317 Filip III (Arhidaios) 


BÜYÜK İSKENDER'DEN SONRA GELEN MAKEDONYA KIRALLARI 


317 — 297 Kasandros 

297 Filip IV 

297 — 294 Antipatros ve İskender IV 
294 — 287 Demetrios I Poliyorketes 
287 — 284 Lisimahos ve Pirhos 

284 — 281 Lisimahos (tek başına) 
281 — 280 Arsinoe 

280 —- 279 Ptolemalos Keravnos 

219 —2716 Saltanat fasılası 

216 —239 Antigonos | Gonatas 

239 — 229 Demetrios Tl 


229—222/21 (o Antigonos II Doson 
222/21—179 Filip V 
179 —- 168 Persevs 


SELEVKOSİLAR SÜLÂLESİNE MENSUP SURİYE KIRALLARI 


312 — 280 Selevkos I Nikator 
280 — 261 Antiyohos I Soter 
261 — 246 Antiyohos II Teos 
246 — 225 Selevkos II Kallinikos 
246 — 227 Antiyohos Hieraks 
. 225 —223 Selevkos Ill Soter 
223 —187 Antiyohos III (Büyük Antiyohos) 
187 — 175 Selevkos IV Filopator 
175 —163 Antiyohos IV Epifanes 
163 — 162 Antiyohos V Evpator 
162 —150 Demetrios I Soter 
150 — 145 Demetrios II Nikator 


145—142/4l (Antiyohos VI Epifanes 
142/(41—139 Trifon 

139/38—129 Antiyohos VII Sidetes 

129 - 125 Demetrios ll Nikator (ikinci kez) 
125 Selevkos V 
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125 — 121 Kleopatra Tea ve Antiyohos VIII Gripos 
121 —- 96 Antiyohos VILI Gripos (tek başına) 
115 — 95 Antiyohos IX Kizikenos 
96 — 95 Selevkos VI Epifanes Nikator 
95 —83 Antiyohos X Evsebes Filopator 
95 - 88 Demetrios 111 Evkairos 
94 Antiyohos XI Filadelfos 
94 —-83 FKilippos I Filadelfos 
87—84 Antiyohos XlI Diycnizos 
84 — 69 Ermenistan kıralı Tigranes egemenliği 
69-04 Antiyohos XIII Asiatikos 
65-064 Filippos 11 
PTOLEMAİOS'LAR SÜLÂLESİNE MENSsur Mısır KIRALLARI 
(2) —285 Ptolemalos | Soter 
285 — 246 Ptolemaios II Filadelfos 
246 — 221 Ptolemaios III Teos Evergetes 
221 — 203 Ptolemaios IV Filopator 
203 —-181/80 Ptolemalics V Epifanes 
181/80 -145 (Ptolemaios VI Filometor 
145 /44 Ptolemalos VII Evpator 
145/44—116 (o Ptolemaios VIII Evergetes (Fiskon) 
116 — 107 Ptolemaios IX Soter 11 
107 — 88 Ptolemaivs X Aleksandros | 
88 — 80 Ptolemaios IX Soter Il (ikinci kez) 
80 Ptolemaios XI Aleksandros J1 
80 —ol Ptolemaios XII Neos Diyonizos (Avletes) 
21 —48 Ptolemaios XIII ve Kleopatra VII 
47 —44 Ptolemaios XIV ve Kleopatra VII 
44 — 30 Kleopatra VI! ve Kâaisarion 


ÂTTALOS'LAR SÜLÂLESİNE MENSsurP BERGAMA KIRALLARI 


283 — 203 Filetairos 

963 - 941 Evmenes 1 | Bunlar kıral ünvanını taşımamışlardır. 
241 — 197 Attalos | Soter 

197 -160/59 Evmenes ll Soter 


160/59-139/38 Attalos TI Filadelfos 
139/38—-133 Attalos III Filometor 
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327 —279 
279 — 250 (2) 
250 (7)-229 
229 — 182 
182 — 149 
149 — 128 
128 94 

94 — 74 

302 — 266 
266 — 255 
255 — 220 
220 — 185 
185 — 169 
169 — 150 
150 — 120 
120 — 63 
330 — 322 
322 — 302 
302 — 280 (7) 
280( ?) — 255 
295 — 220 
220-163 
163 —130 
158 — 156 
130—111 
111 — 99 

99 —97 

99 — 87 

95 — 62 

62 —52 
52—42 

42 — 36 


EGE VE YUNAN TARİHİ 


Bitinya KIRALLARI 
Zipoites 
Nikomedes 1 
Ziaelas 
Prusias I Kallinikos (Holos) 
Prusias |1I Kinegos 
Nikomedes II Epifanes 
Nikomedes III Evergetes 
Nikomedes IV Filopator 


PonNTOos KIRALLARI 


Mitradates I Ktistes 

Ariobarzanes 

Mitradates 11 

Mitradates IlI 

FMarnakes | 

Mitradates IV Filopator Filadelfos 
Mitradates V Evergetes 

Mitradates VI Evpator Diyonizos 


KAPADOKYA KIRALILIARI 


Arliarates 1 
Makedonya egemenliği 
Ariarates l|l 


Arlaramnes 
Ariarates lll 


Ariarates IV Evsebes 
Arlarates V Evsebes Filopator 
Orofernes 

Ariarates VI Epifanes Filopator 
Ariarates VİIl Filometor 


Arlarates VII 
Arlarates IX Evsebes Filopator 


Arlobarzanes | Filoromalos 
Ariobarzanes II Filopator 


Ariobarzanes III Evsebes Filoromalos 


Arlarates X Evsebes Filadelfos 


360—17(M.s.) Arhelaos Filopatris Ktistes 


BİBLİYOGRAFYA 


A. TÜRKÇE ESERLER 


Ege ve Yunan tarihi ve daha genel olarak Eski Çağ tarihine dair arap harfleriyle yazılmış olan eserler, AHMET REFik'in “Tarihi-i Umu- 


mi” si de dahil olmak üzere, eskimiş ve bilimsel değerlerini kaybetmişlerdir. Yeni harflerle basılmış şu eserler zikrolunabilir : 


Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu). Tarih 1. 
Tarihten evvelki zamanlar ve eski zamanlar. 1932 den başlayarak |0 dönemin tarih görüşüne göre ve Türklerin yayılış sahasını çok genış olarak gösteren bu eser, Türklerden başka Eski Çağ ile ilgili birçok sorunlar üzerine tarihçilerimizin dikkat nazarlarını çektiğinden ötürü önem taşımaktadır!. 


Ş. GünaLrAay, Tarih. Lise 1. 1939 dan başlayarak. 

Ş. GünaLray, Yakın Şark VU. Anadolu. 1946. 

Ş. GünaLray, Yakın Şark IV, 1. Perslerden Romalılara kadar Selevkoslar, Nabatiler, Galatlar, Bitinya ve Bergama Kırallıkları. 1951. 

Ş. GünaLray, İran tarihi. 1. En eski çağlardan İskender'in Asya seferine kadar. 1948 |Bu son üç eser Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır |. 

K. Kınan, Eski Anadolu tarihi. 1962 (Türk Tarih Kurumu yayınlarından). (5.21 v.dd., 39. v.d. 55, 123. 275 de Truvaj. 

A. M. ManseL - C. Baysun - E. Z. Karar, İlk Çağ tarihi. Sınıf 1. 
1942 den başlayarak (Cilt 1 A. M. MansEL tarafından yazılmıştır|. 

A. M. MansEen, Mısır ve Ege tarihi notları (İst. Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınları), 1938. 

A, M. MansEr, Eski Doğu ve Ege tarihinin ana hatları (İst. Üniv. 
Edebiyat Fakültesi yayınları), 1945. 

C. Boscu, Hellenizm tarihinin anahatları Ks. 1 (1942); ks. 2 
(1943). (İst. Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınları). 

DROYSEN, Büyük İskender. 1-11 (Milli Eğitim Bakanlığı Klâsikler yayınları), 1945-46. 
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O. Akşir, Likya tarihi (İst. Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınlarından). 1967. 

O. Akşir, Hellenistik ve Roma devrinde Likya (İst. Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınlarından). 1971. 

Hellenizm devletleriyle Roma ilişkileri için : 

H. DEMircioğLu, Roma tarihi. 1, 1 : Menşe'lerden Akdeniz havzasında hâkimiyet kurulmasına kadar (Türk Tarih Kurumu yayınlarından), 
1953 (İkinci baskısı hazırlanmaktadır). 

A. Rerik'in “Ege havzası ve Yunanistan” (1934) ve “Büyük İskender” (1931) adlı eserleri popüler bir karakter taşımakta olup müracaat kitapları olarak bir önem taşımamaktadır. 

Eski Çağ tarihi ve kültürü hakkında genel bilgiler için : 

HEnsE - LEONARD, Hellen-Lâtin Eski Çağ bilgisi. Çeviren: 5. Y. 
BAYDUR. Demet 1 (1945) II (1953) (İst. Üniv. Edebiyat Fakültesi yayınlarından). 

Ana kaynak niteliğinde olan bazı Yunan tarihleri dilimize çevrilmiştir. Fakat büyük bir kısmı doğrudan doğruya orijinal dilden değil, Avrupa dillerinden türkçeye yapılmış olan bu çevirileri ihtiyatla kullanmak gerekir : 

Herodot tarihi. Tercüme eden : Ö, R. Doğruz, Cilt 1 (1941); TI (1943). 

KSENOFON - H. Rirar, Lasedemonyalılar ve Atinalılar Cumhuriyeti. 
1935. 

PLÜTARK - H. Rirar, İskender. 1935. 

PLÜTARK - H. Rirar, Demosten. 1935. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1943 den başlayarak sayıları yıldan yıla artmak suretiyle yayınlanmış olan “Yunan Klâsikleri” serisinde Yunan tarihinin ana kaynakları ya da bu tarihle ilgili şu eserler gösterilebilir : 

KSENOPHON, Anabasis. 1944, 

PLUTARKHOS, Hayatlar. Perikles-Fabius Maximus. 1945. 

PLUTARKHOS, Hayatlar. Lysandros - Sulla, 1944. 

ARRIANOS, İskender'in Anabasis'i. 1945. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tercüme Dergisi”'nde bazı çeviriler vardır. Yunan klâsiklerine ayrılmış olan özel sayı (No. 
29-32, 1945) tavsiye olunur. 

THUKYDİDES, Peloponnes'liklerle Atina'lıların savaşı. Çeviren H. 
DEMİRCİOĞLU. 1 (1950); II (1958), (Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi yayınlarından). 
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STRABON, Coğrafya (Geographika), Kitap XII, Bölüm 1-11. 
İngilizceden çeviren : A, PEKkMAN (İst. Üniv, Edebiyat Fakültesi veyınları). 1969. 


Yunan devletleri için: 
ARisTO, Politika. Gilt I-III, 1944, 


ARisTO, Âtinalıların Devleti. 1943 (Bu çevirilerin hepsi “Yunan Klâsikleri”” serisinde yayınlanmıştır|. 

EFLÂTUN, Devlet. Cilt I-TTI. 1942. 

EFLÂâTUN, Devlet. Çevirenler: 5. EyuBoğLu—M. A. Cimcoz. 2. baskı 
1971. 

Yunan Orta Çağının kültürü ve edebiyatı için en önemli kaynak olan Homeros'un destanları dilimize çevrilmiştir : 

İliada. İlias destanı. Çeviren A. C. Emre, 1957. 

Odüssela. Çeviren : A, C, EMRE. Cilt I (1941); TI /1942). 

A. ERmarT - A, Kabir, Homeros. İlyada (1967); Homeros. Odysseia 
(1970). 

Yunan edebiyatı, felsefesi ve daha genel olarak Yunan kültürü için yukarda zikrettiğimiz “Yunan Klâsikleri” serisi bilhassa önemlidir. 
Bunlar arasında Eflâtun'un “Dialogları”, Sophokles ve Evripides'in “tragedyaları” gösterilebilir. 


Yunan felsefesi için : 

E. v. AsTER - M. GÖKBERK, Felsefe tarihi dersleri I (Edebiyat Fakültesi yayınları). 1943. 

K. Biranm, İlk Çağ Felsefesi. 1964. 

M. GÖKBERK, Felsefe tarihi (Edebiyat Fakültesi yayınları). 1901. 

M. GÖKBERK, Felsefe tarihi. 2. baskı. 1967, 

A. WEBER - V. ERaıp, Felsefe tarihi. 1. 1938. 

Yunan mitologyası için : 

N. H. SinanoğLu, Grek ve Romen Mitolojisi, 1931. 

E. PETERICH - 5. Y. Baynur, Küçük Yunan Mitologyası, 1946. 

Ş. Can, Klâsik Yunan Mitolojisi. 2. baskı. 1970 (eserin sonunda türkçe mitoloji yayınlarının bir listesi vardır). 


Yunan bilimler tarihi için : 
C. Saraç, İyonya Pozitif Bilimi (Ege Üniv. Arkeoloji Enstitüsü Yayınları, no. 1). 1971. 
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Yunan sanatı için : 


E. Âri ÇavLı, Yunan sanatı. 1949 (Yunan sanatı gelişiminin anahatları üzerinde durulmuştur |. 


C. EsAp (ARSEVEN), Fransızcadan türkçeye ve türkçeden fransızcaya Sanat Kamusu. 1340 (1924) ( Arap harfleriyle; faydalı). 


C. EsAaD ARSEVEN, Fransızcadan türkçeye Sanat Lügatı. 1944. 


4. Hasrris - A. Akarca, Eski Yunan boyalı keramiği (Edebiyat Fakültesi yayınları) 1946. 


A. M. ManseL-0O, ASLANAPA, Sanat tarihi. Lise H (1959'dan başlayarak her yıl basılmaktadır|. 


A. Rumrr - J. İNAN, Yunan ve Roma sanatı, 1949 (Edebiyat Fakültesi yayınları). (Birçok hususlarda, bilhassa bibliyografya bakımından eskimiş olmakla beraber faydalıdır, 1961 de yeniden basılmışıtr|. 


B. ToPRAK, Sanat tarihi. Cilt 1. 1960 (Güzel Sanatlar Akademisi yayınları). 

Bu eserlerden başka Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan “Belleten” (1937 den başlıyarak), «Atatürk Konferansları» serisi, “I. Türk Tarih Kongresi” (1932), “II. Türk Tarıh Kongresi” (1943). “ITI. Türk Tarih Kongresi” (1948), “IV. Türk Tarih Kongresi” (1952), “KV. Türk Tarih Kongresi” (1960), “VI. Türk Tarihı Kongresi” (1967), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir zamanlar yayınlanmış olan “Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi” (5 sayı çıkmıştır, 1933-1941), halen yayınlanmakta olan “Türk Arkeoloji Dergisi” (1959 dan başlayarak), İstanbul Edebiyat Fakültesi tarafından bir zamanlar yayınlanmış olan “Tarih Semineri Dergisi” (1937-1938), halen yayınlanmakta olan “Tarıh Dergisi” (1949 dan başlayarak), Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından yayınlanan “Türk AÂniropolojı Dergisi”, “Ankara Dıl ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi” (1942 dan başlayarak), Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan “Anatolia” (1956 dan başlayarak Cilt 8, 1964 den itibaren “Anadolu” adını almıştır) adlı eser ve dergilerde Yunan kültürü, en çok Yunan tarihi ve sanatıyle ilgili bazı etüdler bulmak mümkündür. Bunlardan başka C. EK. Arseven'in “Sanat Ansiklopedisi” (Cilt 1-1V, 1943/54) ve fasikül halinde yayınlanan “Türk Ansiklopedisi” ve yine fasikül halinde çıkan “Meydan Larousse” a (1969 v. dd.) sanat bahisleri için başvurulabilir. 
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Türkiye'nin tarihi coğrafyası için : 

W.M. Ramsay, Anadolu'nun tarihi Coğrafyası. Çeviren : M. Pek-TAŞ, 1961 (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları). 

CH. TexıEr, Küçük Asya. Tercüme eden: A, Suar. Cilt T-IJI (1921-1923) (Maarif Vekâleti neşriyatı) Jeski harflerle). 

Tiyatro tarihi için: 

B. Tunçer, Tiyatro tarihi. 1 (Yunan tiyatrosu). 1938. 

Bibliyografyalar: 

A. M. Manser, Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve tarihi Coğrafyası için Bibliyografya. 1948. (Türk Tarih Kurumu yayınları). (1939 yılı sonuna kadar yayınlanan başlıca eserleri kapsamaktadır|. 

E. Boscu, Türkiye'nin antik devirdeki meskükâtına dair Bibliyografya (Türk Tarih Kurumu yayınları). 1949, 


B. YABANCI DİLLERDE YAZILMIŞ ESERLER 


Tertiplediğimiz bibliyografyada Ege ve Yunan tarihi ve kültürüne dair en çok genel karakterde ve mümkün olduğu kadar yeni (bilhassa en son baskıları ve tıpkıbasımları) ya da eski olmakla beraber bilimsel degerlerini bugün dahi kaybetmemiş eserler toplanmış ve yazar adlarına göre alfabetik olarak tertiplenmiştir. Ayrıntılara ait monografiler veya çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleler için, bazı istisnalardan sarfınazar, bu listede gösterdiğimiz eserlerin sonundaki bibliyografyalara başvurulabilir. 

Başlıca Eski Çağ tarihi dergileri için şu eserlere bakınız: J. 
İRMSCHER, Praktische Einführung in das Studium der Altertumswissenschaften (1954), s. 47 v. dd. ve H. BencTson, Einführung in die Alte Geschichte (3. baskı, 1959), s. 156-57. 20 nci yüzyıldaki Eski Çağ yayınlarına dair aşağıdaki şu peryodik eserler geniş bilgi vermektedirler : 

Bibliotheca Philologica Classica. 1874 - 1938. 

Jahresberichte über die Fortschritte der klassischen AÂltertumswissenschaft. Begründet von GC. Burisan, herausgegeben von A. Thierfelder. 

5. LapBRrıno, Bibliographie de Uantigultö classigue: 1898 - 1914, Ks. 1-2. (1951 v.dd.| 

Lustrum. İnternattonale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen AÂltertums. Herausgegeben von İl. J. Mette und A. Thierfelder (Bir önceki derginin devamı olan bu dergi 1957 den başlayarak yıllık ciltler halinde yayınlanmaktadır). 
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J. Marouzeau, Dix anndes de Bibliographie classigue. 2 cilt. 1927-28. 
J. Marouzeau, L'Annâöe Philologigue. Bibliographie critigue et 


analytigue de Uantiguit6 gröco-latine (1924 den başlayarak her yıl çıkmaktadır |. 


The Years Work in Classical Studies. 1907-1950. 


I, EGE BÖLGESİNİN COĞRAFYASI 


a. Tarıhi eski ve modern haritalar 


Atlante Storico, I. Evo antico. Hazırlayanlar: M. BararTA, P. 
MRACCARO, L. VIsınTIN. 1956. 

Atlas historigue. I : Kantigulte. Hazırlayanlar : DELAPORTE, DRI10- TON, PIGANIOL, COHEN. 1948. 

Der Grosse Historische Weltatlas des Bayerischen Schulbuch - Verlages. Ks. 1: Vorgeschichte und Altertum. Metin: H. BENGTSON, V. 
MıLojçıç ve diğerleri tarafından yazılmıştır. 3. baskı. 1958. 

W. A. Heber, The Frame of the ancient Greek Maps. 19317. 


A.A. vON DER HEYDEN - H. H. ScuLLanDp, Atlas of ihe Classical World. 1959, 


HEYDEN - LAVEDAN, dtlas de Uantigult€ classigue. 19061. 

A.v. KAMPEN, Die Welt der Antike (Atlas Antiguus). 12. baskı. 1958. 

H. ve R. KırreErT, Formae Orbis Ântigui. 1893-1914. / Haritaların yanında tenkidli metinler ve kaynaklar bulunmaktadır)|. 

H. KıErERT, Atlas Antiguus. 12. baskı. 1902. 

W. KUBITsCHEK, “Karten” (RE. X). 1919. 

L. LANDON, The Cartae AÂntiguae. 1939, 


R. Mur - G, PnıLir, Atlas of the ancient and classical History. 6. 
baskı 1966. 


K. SPRUNER - W. SIEGLinN - M. Kıssıınc, Historischer Handatlas. 
1893 v.dd. (bitmemiştir). 


WESTERMANN'S dÂtlas zur Weligeschichte. 1-111. Hazırlayanlar: H.E, SmeEeR, E. KirsTEN. 1956. 


b. Genel Eserler ve Rehberler 


E. AKURGAL, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey. From prehistoric times until the end of the Roman Empire. 2. baskı. 1970. 


G. E. BEAN, Hegean Turkey. An archaeological Guide. 1966 | Almancası da (1969) vardır). 


G. E. BEAN, Turkey's Southern Shore. An archaeological Guide 1968. 
|Almancası da (1970) vardır|. 


BİBLİYOGRAFYA 581 


J. BEoçuIGNON, Gröce (—Guides Bleus). 1935. (Bu tarihten sonra müteaddid defalar basılmıştır). 

M. BESNIER, Lexigue de göographie ancienne, 1914. 

EH. H. BuUNBURY, 4 History of ancient Geography. 2 cilt. 2. baskı. 
1959. 

C. BURSIAN, Geographie von Grtechenland. 2 cilt. 1862, 1872. 

M. Cary, The geographic background of Greek and Roman history. 
Tıpkıbasımı 1967. 

A. Gopazzı, Storia della geografia. Parte 1 : La geografia del Greci e det Romani. 1959, 

E. CurrLUus, Peloponnes. Eine historisch-geographische Beschreibung der Halbinsel. 2 cilt. Tıpkıbasımı 1970. 

V. EHRENBERG, Griechisches Land und griechischer Staat (Polis und Imperium). 1965. 

A. FoRBIGER, Handbuch der alten Geographie. 3 cilt, Tıpkıbasımı 
1967. 

J. GERSTENBERCG, Griechenland. 1929, 

H. HassınNcGErR, Die geographischen Grundlagen der Geschichte. 2. 
baskı. 1953. 

H.H. ve Huco v. HorMANNSTHAL, Griechenland. Baukunst, Landschaft, Volksleben. 3. baskı. Hazırlayan : H. Tu. BosserT. 1928. 

M. HÜRLIMANN, Das Müttelmeer. Landschafi, Baukunst und Volksleben im Kreise des Müttellândischen Meeres. 1937. 

M. HÜRLIMANN, Ewiges Griechenland. Ein Schau-und Lesebuch. 
9. baskı. 1959. 

E. KıIrsTEN, Die griechische Polis als historisch - geographisches Problem des Mittelmeerraumes ( —Collogulum Geographicum ). 1956. 

E. KIRsTEN - W. KRAIKER, Griechenlandkunde. Ein Führer zu klassischen Stâtten. 5. baskı. 1967. 

E. Lancrorz, Griechenland (—Athenacum Kunst-Reiseführer ). 
1956. 

O. Mauır, Das griechische Mütelmeergebiet. 1922. 

CG. NAUMANN -J. Parrscun, Physikalische Geographie von Griechenland. 1885. 

A. PrıLırrsonN, Das Müittelmeergebiet. 4. baskı, 1922. 

A. PaıuLırrson, Das Klima Grtechenlands. 1948. 

A. PrıLırrson, Die griechischen Landschaften. Eine Landeskunde. 
Cilt I-IV filk ciltler E. KIRsTEN tarafından yayınlanmıştır). 1950-1959, 


582 EGE VE YUNAN TARİHİ 


A. Prırırrson, Kleinasien (Handb. der regionalen Geologie V, 22). Son baskısı 1967. 

J. PONTEN, Griechische Landschaften. Ein Versuch künstlerischen Erdbeschreibens. Son baskısı 1924, 

A. W. Ramsay, The historical Geography of Asia Minor. Tıpkıbasımı 1962. 

K. REISINGER, Grtiechenland. Schilderungen deuischer Reisender. 
2. baskı. 1923. 

L. RoBerr, Villes d'Asie Mineure. Etudes de göographie antigue. 
2. baskı. 1962. 

Kk. C. SEMPLE, The Geography of the Mediterranean Region, its relattlon to the Ancient History. 1932. 

Griechenland. Bearbeitet von R. STIEBER. 4. baskı. 1960. 

M. WEGNER, Land der Grtechen. Reiseschilderungen aus sieben Jahrhunderten. 3. baskı, 1955, 


II. EGE KÜLTÜRLERİ 


a. Genel Eserler 


A.R. BEERN, Minoans, Philistines and Greece, B. G. 1400—900. 
Tıpkıbasımı 1968, 

E. BerL, Prehellenic Architecture and the Hegean. 1926, 

H. Bıesanız, Kretisch-mykenische Siegelbilder. 1954, 

J. CHARBONNEAUX, Dart igöen. 1929. 

C. Dawson, The age of the Gods. 1931. 

R. Dussaub, Les civilisations pröhellönigues dans le bassin de la Mer Ezgte. 2. baskı. 1914. 

L.R. Farneıi, Essays in degean Archaeology. 1927. 

D. FıMMEN, Die kretiseh-mykenische Kultur. 2. baskı. 1924. 

G. FOuUGERES - G. CONTENEAU ve diğerleri, Les premiöres civilisatlons ( Peuples et Civilisations 1). 1926. 

G. GLorZ, La civilisatlon &göenne. Son baskı 1952 (P. DEMARGNE'- nin ilâveleriyle). (İngilizcesi (1968) ve italyancası da (1962) vardır). 

H.R. Hann, degean AÂrchaeology. 1915. 

H. Kantor, The Aegean and the Örleni in the Second Millenium B.G. 1947. 


G. Karo, “degacische Kultur” (EBERT's Reallexikon der Vorgeschich- 


te 1). 1924, 


BİBLİYOĞGRAFYA 223 


H. LEHMANN, Die geographischen Grundlagen der kretisch-mvkenischen Kultur (Geographische Zeitschrift 38, 1932). 


D. LEVv1, “ Minoico- Micenea Arte” (Enciclopedia dell” Arte Antica V /. 
1963. 

R. v. LICHTENBERG, Die âgâische Kultur. I9ŞLI. 

Sp. MARınaTOSs — M. HIRMER, Kreta und das mykenische Hellas. 1959. 

F. Marz, Âgâis (Handbuch der Archâologie 11). 1954. 

F, Marz, Kreta, Mykene, Troja. 2. baskı. 1956, 

F. Marz, Kreta und frühes Griechenland. Prolegomena zur griechischen Kunstgeschichte. 1902. 

O. MonTELIus, La Gröce pröclassigue. Cilt 1 (1924). TI (1928). 

J. L. Myres, Who were the Greeks? 1930. 

M. OumE, La decoration ögöenne. Senesiz. 

H. Rau, Kretische Palâste, Mykenische Burgen. 1957. 

İF. SCHACHERMEYR, degaeis und Orieni. 1967. 

A. SEVERYNS, Greöce el Proche-Oritent avant Homöre. 1964. 

Studi micenet ed egeo-anatolici. Fasikül 1-10 (— Incunabula Graeca, 
11 v. dd.). 1966/69. 

P. Warrz, Le monde &göen avant les Grecs. 1934. 

W. WEBER, Die Siaatenweli des Mittelmeeres in der Frühzelt des Griechentums. 1925. 

J. WIESNER, Vor-und Frühgeschichte der Mittelmeerlânder. I : Das östliche Müttelmeer ( Sammlung Göschen). 1943. 


b. Girit 

T. D. ATKINSsonN — R. GC BosançuerT— C.C. EpcaR— A, Evans — D. 6G. HocarTHE —- D. MACKENZIE — C. SMITH — E, bi WeLcH, Excavatlons at Phylakopi in Melos. 1904. 

L. Banrı, Guida degli scavi itallanı in Creta. 1947. 

H. Tu. BossErT, Alikreta. 3. baskı. 1937 (resim kitabı). 

H. Bov» Hawes, Gournia. 1908, 

F. CHAPOUTHIER — P. DEMARGNE ve BaşkaLarı, Mallia. Etudes Crötoises. Gılt 1-13 (1928-1963). 

A. Evans, Essai de classificatlon des öpogues de la civilisailon minoenne. 1906. 

A. Evans, The Palace of Minos at Knossos. Cilt 1 (1921), 1I 1-2 (1928), TII (1930), IV 1-2 (1935). Index Vol. edit. by J. Evans. 2. baskı (1959). Tıpkıbasımı: 1964. 


584 © EGE VE YUNAN TARİHİ 


J. W. GRAHAM, The Palaces of Crete. 1962. 

E.H. Har, The decoration art of Crete in the Bronze Age. 1907. 

H.B. Hawes-B. E. WıLLrams—R. B. SEAGER, Gournla, Vasiliki and the other prehistoric sites in the Isihmus of Hierapetra (Crete). 1908. 

J. Hazzınakıs, Les villas minoennes de Tylissos. 1934. 

R. G. HoEcGLER — 0. REVERDIN, Kreta. Mutterland der Kultur Europas. 1960. 

B. HRozny, Histoire de | Âsie AÂntöricure, de VTude et de la Crâte. 
1947. 
G. Karo, “Kreta” (RE. XI). 1922. 

G. Karo, “Kreta” (EBErr's Reallexikon der Vorgeschichte VTI). 
1926. 
G. Karo, Greifen am Thron. Erinnerungen an Knossos. 1959. 

G. MARANGHIANNIS, Ântiguitös Crötoises. Cilt 1-111. 1908/15. 

R. MarrOoN, La Cröte antigue. Son baskısı 1960. 

F. Marz, Die frühkretischen Siegel. Untersuchungen über das Werden des minoischen Stiles. 1928 (ana eser). 

Forschungen auf Kreta. 1942. Herausgegeben von F. Marz. 1951. 

A. Mosso, La preistoria. 1. Escurztoni nel Mediterraneo e gli scavi di Crete. 2. baskı. 1910. II. Origini della civiliââ mediterranea. 1910. 

J. D. 5. PENDLEBURY, The AÂrchaeology of Crete. Ân introduction. 
Son baskısı 1965. 

L. PERNIER, 1! Palazzo minoico di Festos. Gilt 1 (1935). TI (1951). 

J. Raıson, Le grand palais de Knossos. Röpertoire photographigue et bibliographigue. 1969. 

E. REISINGER, Die kretische Vasenmalere. von Kamares bis zum Palaststil. 1912. 

A. SAKELLARIOU, Les cachets minoens de la collectton Giamalakis. 
(Etudes Crâtoises X). 1958. 

İ'. SCHACHERMEYR, Zur Rasse und Kultur im minoischen Kreta. 1939. 

F. SCHACHERMEYR, Die minoische Kultur des alten Kreta. 1965. 

K. ScreEroLb, Ünbekanntes Asien und Alı-Kreta (Die Welt als Geschichte 15, 1955). 

R. B. SeaceR, Vasıiliki. 1907. 

R. B. SEAGER, Excavations in the Island of Mochlos. 1912. 

R. B. SEAGER, Excavations in the Island of Pseira. 1910. 

S5. A. SNIJDER, Kretische Kunst. 1936. 

5T. XANTHOUDIDES, The vaulted tombs of Mesara. 1924. 


BİBLİYOGRAFYA 585 


C, ZERvos, D'Art de la Crâte, nöolithigue et minoenne. 1956. 
C. ZERvos, L'drt des Cyclad:s, du döbut â la fin de Vâze du Bronze, 2600-1100 av. notre öre. 1957. 


c. Yunanistan ve komşu ülkeler 


N. ABemc, Bronzezeitliche und frühetsenzeliliche Chronologie. Cilt IV. Griechenlarnd. 1933. 


P. ALın, Das Ende der mykenischen Fundstâtten auf dem griechischen Fesiland. 1962. 


E. BETRE, Troja, Mykene, Agamemnon und sein Grosskönigtum (Rheinisches Museum 80, 1930). 


F. BIAanNcorloRrE, Civiltâ Micenea nell? Tialila Meridionale. 2. baskı, 
1967. 


C. W. BLEGEN, Korakou, a prehistoric settlement. 1921. 

C. W, BLEGEN, Zygouriğs. 1928. 

C. W. BLECEN, Prosymna. The helladic setilemeni proceeding ihe Argive Heraeum. 1937. 

C. W. BLEGEN, Athens and ihe early age of Greece (Âihenian Siudies W. S5. FERGUSON). 1940. 

C. W. BLEGCEN, The Mycenacan age. The Trojan war, ihe Dorian invasion and other problems ( Lectures in memory of L. T. SEMPLE ). 1962. 

C.W. BLEGCEN, The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia. 1. 
The Buildings and their contenis. Ks. 1-2, 1966. 

H. BuLlE, Örchomenos 1. 1907. 

ST. Casson, Macedonia, Thrace and Jllyria. 1926. 

G. CHILDE, The Dawn of European Civilization. 1939. 


V.R.d'A. DesBoroucn, The last Mycenacans and their successors. 
1964. | 


W. DörrreLb — A. Weece, Ali-Olympıa. 2 cilt. 1935. 

W. DörrreLm, Alt-Itihaka. Ein Belirag zur Homerfrage. 2 cilt. 1927. 

E, W. EnRrıcus, Relative Chronologies in Old World Archaeology. 1954, 

A. Fıck, Vorgriechische OÖrisnamen. 1905. 

A. Fıck, Haitiden und Danubier in Griechenland. 1909. 

J. FORSsDYKE, The Greeks before Homer. 1: Ancient Chronology and Myihology. 1956. 

O. FrömDın — A. PERSSON, İsine. Resulis of ihe Swedish Excavattons, 1922-1930. 1938. 

5. Fucrs, Die griechischen Fundgruppen der frühen Bronzezeli und ihre auswârtigen Beziehungen. 1937. 


586 EGE VE YUNAN TARİHİ 


A, FURTWANGLER — G, LOESCHKE, Mykenische Thongefâsse. 1879. 

A, FURTWANGLER — G. LOESCHKE, Mykenische Vasen. 1886. 

A. FURUMARK, The Mycenean Pottery, Analysis and Classification. 
1941. 

A. FURUMARK, The Chronology of the Mycenean Poitery. 1941. 

N. GARDINER, Olympia. 1928. 

KE, A. GARDNER, Greece and the Aegean. 1938. 

H. GoLDMAN, Excavatltons at Kutresis in Boeotia. 1931. 

H.R. Han, Oldest civilizattons of Greece. 1901. 

H.R. Har, Civilization of Greece in the Bronze Age. 1928. 

K, 


Hamr., Die Ghronologie der Finwanderung der griechischen Stömme und das Problem der Nattonalitât der Trâger der mykenischen Kultur (Museum Helveticum 17, 1970). 

H.D. Hansen, Early Civilizattons in Thessaly (The J. Hopkins Üniversity, Studies in Archaeology 15). 1933. 

H. HERTER, Die Einwanderung der Griechen. 1941. 

W. H. HEuRrtLEY, Prehistoric Macedonlia. 1939, 

E.J. HoLMBERG, The Swedish excavations at Aseain Arcadia. 1944. 
. JakovımDıs, Atina'nın Miken çağı Akropolü. 1962 (rumcaj. 
JARDE, La formation du peuple grec. 1929, 
Karo, “Mykenai” (RE, XVII). 1933. 
Karo, “Mykenai” (EBErr's Reallexikon der Vorgeschichte V111). 


VAPE 


1927. 
Karo, “Mykenische Kultur” (RE. Suppl.-Bd. VI). 1935. 
Karo, Die Schachigrâber von Mykenai. 2 cilt. 1930/33. 
Karo, “Tiryns” (RE. VI A). 1937. 
. v. KAscHNITZ — WEINBERCG, Die mittelmeerischen Grundlagen der antiken Kunst. 1944, 

EH. KuNZE, Örchomenos TI (Die neolithische Keramik). 1931. TII (Die Keramik der frühen Bronzezeit). 1934. d 

FK. Marz, Griechische Vorgeschichte (Das Neue Bild der Antike 1). 
1942. 

V. Mırojçıç, Chronologie der jüngeren Steinzet im Mittel-und Südeuropa. 1949. 

V. Mırojçıç, Zur Chronologie der jüngeren Steinzelt in Griechenland (Jahrbuch des Deutschen Archöologischen İnstituts 65/66,. 1950/51). 

V. Mırojçıç, Neue deutsche Ausgrabungen im Müittelmeergebiet und im Vorderen Orient. 1959. 


ppop 


BİBLİYOGRAFYA 587 


V. Mırojçıç, Hauptergebnisse der deuischen Ausgrabungen in Thessalten. 1 : 1953-1958. 1960. 

V. Mırojçıç — J. Borsnecrk —- M, Hope, Die deutschen Ausgrabungen auf der Argissa- Magula in Thessaliten. TI.1: Das prâkeramische Neoliihikum sowie die Tier-und Pflanzenresie. 1962. 

B.A. Moon, Mycenacan Civilization. Publications since 1955. 4 
Bibliography. 1957 (1935-1955 yayınlarını kapsamaktadır). — 4 second Bibliography. 1961 (1956-1960 yayınlarını kapsamaktadır). 


J. R. Mucke, Die Urbevölkerung Griechenlands. 2 cilt. 1927 (29. 
G.E. MyLonas, Excavations at Olynihus. 1 : The neoliihic settlemenit. 
1929. 


G. E. MyrLonas, Ancient Mycenae, the capital of Agamemnon. 1956. 

G. E. MyLonas, Aghios Kosmas. An early bronze age settlement and cemetery in Âitica, 1959, 

G. E. Myronas, Grave circle B of Mycenae (Studies in Mediterranean Ârchaeology 7). 1964. 


J. L. Myres, Who were the Greeks? 1930. 

M. P. Nırsson, Homer and Mycenae. 1933. 

M. P. Nırsson, Das homerische Königtum ( Opuscula selecta 11). 1952. 

M. P. Nıxsson, The prehistoric migratlons of the Greeks ( Opuscula Atheniensia 1). 1953. 


G. PERROT - Cu. CHiP1EZ, Histoire de V Art dans VU Antiguitd. Cilt VI. 
1894. 

A. W. Persson, The Royal tombs at Dendra near Midea. 1931. 

A. W. Persson, New tombs at Dendra near Midea. 1942. 

F. PrıLırron, Les peuples de "Europe möâridionale. 1925. 

W. K. PRENTICE, The ancieni Greeks. 1940. 

J. Rarson, Les vases â& inscripttons peintes de Üâge mycönien et leur contexte archâologigue. 1968. 


İ G. RoDENWALDT—K. MüLLER ve BAŞKALARI, Tiryns. Die Ergebnisse der Ausgrabungen des İnstituts. Cilt VE (1912). TI (1930). IV (1944). 
G. RopEnwaLnT, Der Fries des Megarons von Mykenai. 1921. 
H.J. Rose, Primitive culture in Greece. 1925. 
A. SAKELLARIOU, Die mykenische Siegelgiyptik (Studies in Mediterranean Ârchaeology IX). 1964. 


F. SCHACHERMEYR, Wanderung und Ausbreitung der Indogermanen im Mütelmeergebict ( Fesischrift H. Hırr). 1936. 


588 EGE VE YUNAN TARİHİ 


FK. SCHACHERMEYR, “Prâhistorische Kulturen Griechenlands”” (RE. 
XXII). 1954. 

F, SCHACHERMEYR, Die öltesten Kulturen Griechenlands. 1955, 

F. SCHACHERMEYR, Das ögâische Neolithikum (Studies in Mediterranean AÂrchaeology VI). 1964. 

G. P. Snıpr, Essays in Mycenean and Homeric Greeks. 1961. 

H. SCHLEMANN, Mykenae. 1878 (eskimiştir|. 

H. SCHWEMANN, Tiryns, der prâhistorische Palast (W. DÖRPFELD ile birlikte). 1886. 

F. SPECET, Die Ausbrettung der Indogermanen. 1944. 

L. A. SrELLA, La civiltâ micenea nei documenti contemporanei (Incunabula Graeca, 6). 1965. 

F. H. SruBBınGs, The mycenacan pottery of Attica (Annuals of the British School at Athens 42, 1947). 

F. H. SruBBınNGs, Mycenean pottery from the Levant. 1951. 

K. E. SyrıorouLos, Peloponnes'in prehistoryası. 1964 (rumcal|. 

W. TAYLOUR, Mycenean pettery in Italy and adjaceni areas. 1958. 

W. TAYLOUR, The Mycenaecans. 3. baskı. 1966. 

G. THOMSON, Studies in ancient Greek Soctety. 1. Prehistoric Aegean. 
Son baskısı 1961. (Almancası da (1960) vardır). 

CAR. TsunTAS, Dimini ve Sesklo tarihöncesi Akropolleri. 1908 


M. N. Varmın, The Swedish Messenia Expeditton. 1933. 
A.J.B. Wace - M. S. Tgomrpson, Prehistoric Thessaly. 1912. 
A. J.B. Wace, The chamber tombs of Mycenae. 1932. 

A.J. B. Wace, Mycenae. An archaeological history and guide. 1949. 


A.J.B. Wace, History of Greece in the ITI.and TI. Millenium B. C. 
(Historia 2, 1953). 


IL. WALKER —- KosmorouLos, The prehistoric inhabitants of Corinih. 
1948. 


CHR. ZERVOS, Naissance de la civilisatton en Gröce. Cilt 1 (1962). 
II (1963). 
d. Ahhiyava sorunu 


E. FoRRER, “Ahhijava” (Reallexikon der Assyriologie 1). 1932. 
A. Götze, Kleinasien. 2. baskı. 1957. 

W. OrTO, Kulturgeschichte des Altertums. 1925. 

F. SCHACHERMEYR, Hethiter und Âchâer, 1935 (zengin bibliyografyal|. 
İF. SCHACHERMEYR, Minoica. Festschrift für J. SunnwaLL. 1958. 


BİBLİYOGRAFYA zl 


e. Anadolu 


U.B. Arkım, Anatolia I. From the beginnings to the end of the 2nd. 
millenium B. GC. (Archaeologia Mundi). 1968. 

K. BirreL, Prâhistorische Forschung in Kleinasien. 1934. 

K. BiırrEL, Grundzüge der Vor-und Frühgeschichte Kleinasiens. 
2. baskı. 1950. 

C. W. BLEGEN, Troy. Excavations conducted at Troy by the University of Cincinnati, 1932-1938. Settlement 1-8. 4 cilt metin, 4 cilt levha. 1950/58 (Krş. K. BirtEL, Gnomon 26, 1954 ve 28, 1956), 

H. Ta. Bosserr, Altanatolien. 1942 (resim kitabı|. 

Y. Boysan, Katalog der Vasen im Museum in Bodrum. 1. Mykenisch-Protogeometrisch. 1969. 

W. BRANDENSTEIN, “Kleinastatische Ursprachen” (RE. Suppl.-Bd. 
VD. 1935. 

Iİ. CassoLa, La lonra nel mondo miceneo. 1957. 

W. DöÖRPFELD, Troja und Ilion. 2 cilt. Tıpkıbasımı 1968. 

J. FRıEDRıcR, Kleinasiatische Sprachdenkmüler. 1932. 

V. GARDTHAUSEN, “Kleinasiatische Alphabete” (RE. XI). 1921. 

J. GARsTANG, Prehistoric Mersin. 1953. 

H. GoLDMAN, Excavatlons at Gözlü Kule, Tarsus. 3 cilt (1950-1963). 

G.M. A. HANFMANN, Archaeology in Homeric Asia Minor (American Journal of AÂrchaeology 52, 1948). 

B. Hroumoa, Vorderasien 1. Mesopotamien, Babylonien, Iran und Anatolien (Handbuch der Archâologie ). 1971. 

W. LAMB, Excavatltons at Thermi in Lesbos. 1936, 

E. LARoCHE, Etudes de toponymie anatolienne (Revue Hittite et Asitanigue 1901). 

5. LLoyp —- J. MeLraarT, Beycesultan ( Publicattons of the British School of Archaeology at Ankara). Cilt 1 (1962). II (1965). 

5. LLoyp, Farliy Highland Peoples of Anatolia. 19617. 

A. M. MansEL, Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve tarihi Coğrafyası için Bibliyografya. 1948. (1939 yılına kadar gelen yayınları kapsamaktadır). 

J. MeLLAaaRr, Çatal Hüyük. Stadı aus der Steinzett. 1967. 

W. Ruse, “Troas” (RE. VII A 1). 1939. 

H. SCHLIEMANN, İlios, Stadi und Land der Trojaner. 1881. 

Königliche Museen zu Berlin. H. SCALIEMANN's Sammlung trojaniseher Altertümer. Beschrieben von H. ScAmıpT. 1902. 


290 EGE VE YUNAN TARİHİ 


H. Wercen, Der trojanische Krieg. Beitrag zur Lösung des Problems. 1965. 


f. Yazı ve dil 


E. L. BENNET JR., The Pylos tablets. 4 preliminary transcription. 
1951. 

E. LL. BENNETIJR., 4 Minoan linear B Index. 1953. 

Kk. 1. BENNETİJR., The Pylos tablets. Texte and inscriptlons. 1939- 1954. 1955. 

E. L. BENNET — J. CHanbwick —- M. VENTRIS, The Knossos tablets. 
1959. 

J. CGuapbwick, Linear B. Die Enizifferung der mykenischen Schrift. 
1959. 

J. CHADWwIGK, The deciphermeni of linear B. 2. baskı. 1967. 

J. GHADvwick — |. T. KırLen, The Knossos tablets. 1964. 

5S. Davıs, The deciphermeni of ihe Minoan linear Â and pictographic scripis. 1967. 

L. DERoy, İnitiatton â& Uöpigraphie mycönienne. 1962. 

Etudes Mycâöniennes. Actes du Collogue İnternational des textes mycöniens. Edit€ par M. LEJEUNE. 1956. 

A. and J. Evans, Seripta Minoa. Cilt 1 (1909). TI (1951). 

A. J. Evans — J. L. MyREs, İnseriptions in ihe Minoan linear script of class A. Edit. by W. C. Rıcr. 1961. 

C. GArLLAavorTI, İnscriptions Pyliae. 1961. 

V. GEORGIEv, Vorgriechische Sprachwissenschaft. 1941-1945. 

E. GRumacu, Bibliographie der kretiseh-mykenischen Epigraphik. 
1963. Supplement 1: 1962-1965. 1967. 

M. Guarmuccı, İnscripttons Crâtoises. Cilt T-111. 1935-1942. 

A. HeuBEeck, Praegraeca. 1961. 

P. KRETSCAMER, Die öltesten Sprachschichten auf Kreta (Glotta 31, 1948). 

O. Lanbauw, Mykenisch-grtechische Personennamen. 1958. 

A. Morrurco, Mycenaeae Graecitatıs Lexicon. 1963. 

J—P. OrLıvıErR, Les scribes de Cnossos. Essai de classemeni des archives d'un palais mycönnien (Incunabula graeca 17), 1968. 

J.—P. ÖLiıvıEr, The Mycenae tablets. 1969. 

L. R. ParmMER, Mycenacans and Minoens. 1961. 

L.R. PALMER - J. BoaRDMAN, On the Knossos tablets. 1963. 


BİBLİYOGRAFYA 


L.R. Parmer — J. CHanbwick, Proceedings of ihe Cambridge Col,:- gulum of Mycenacan Studies. 1966. 

L. R. ParmeEr, The penultimate palace of Knossos. 1969. 

M. Pore, Hegean writing and Linear 4. 1964. 

C. J. RuLıcur (edit.), Tabellae Mycenenses selectae. 1962. 

Studies in Mycenaean inscriptions and dialects (University of London, . Institute of Classical Studies, 5). 1956. 


Minoica. Festschrift für J. SUNDWALL zu seinem 80. Geburtstage. 
1958. 


W. TEGETHOFF, Die Enizifferung der minoischen Schrift und Entwicklung der minoischen Sprache. 1968. 

A. THUMB — A. ScHERER, Handbuch der griechischen Dialekte. 
Cilt |I. 2. baskı. 1959. 

A.J. VAN WINDEKENS, Le Pelasgigue. 1952. 

M. VENTRIS - J. CHADWICK, Documenis on Mycenaean Greeks. 1956. 

KE. VıLBoRG, İ tentative grammar of Mycenacan Greek. 1960. 

T. B. 1. WessrTER, Von Mykene bis Homer. Anfang griechischer Literatur und Kunst im Lichte von Linear B. 1960. 

g. Dın 

E. F. BRuck, Totenteil u. Seelgerât im griechischen Rechi. 2. baskı. 
1970. 

H. 6G. BucrHmorız, Zur Herkunfi der kretischen Doppelaxt. Geschichte und auswârtige Beziehungen eines minoischen Kulisymbols. 1959. 

G. Karo, Die Religion des âgâischen Kreises. 1925. 

M. P. Nınsson, Homer and Mycenae 1933. 

M. P. Nırsson, Geschichte der griechischen Religion. Cilt 1 (Handbuch der Âltertumswissenschaft ). 1941. 

M. P. Nırsson, The Minoan-Mycenean Religion and üs survival in Greek Religion. 2. baskı. 1950, 

M. P. Nırsson, The Mycenean origin of Greek Mythology. 1932. 

Cu. Pıcarb, Les origines du polyihöisme hellönigue. 1. Dart crâtomycönlten, 1932. 

Cu. Pıcarp, Les religions pröhellönigues. Cröte et Mycönes (Mana: Intiroducttlon â& VHistoire des Religions). 1948. 

R. EF. VirLeTSs, Cretan Culis and Festivals. 1962. 

T. B.L. WeBsrTER, From Mycenae to Homer. 1958. 

J. WIESNER, Grab und Jenselis. Untersuchungen im ögâischen Raum zur Bronzezelt und frühen Etisenzelt, 1938. 


592 EGE VE YUNAN TARİHİ 


NI. YUNAN TARİHİNİN KAYNAKLARI 


a. Primer kaynaklar 


Primer kaynaklara dair “The Cambridge Ancieni History” (aşağıda V. kısma bk.) ciltlerinin sonunda ve: 

H. BEenGTson, Einführung in die Alte Geschichte. 3. baskı, 1959, s.6l v. dd.da toplu bilgi bulmak mümkündür. Bunlardan başka bk.: 

M. Carey, The documeniary sources of Greek History. 1927. 

A, SCHÂFER-H. Nıssen, Abriss der Guellenkunde der griechischrömischen Geschichte Cilt 1: 4, baskı (1889). TI (1881) (eskimiştir). 

C. WACHSMUTH, Einleitung in das Studium der Alten Geschichte. 
1895 Jeskimiştir). 


b. Parça halinde bize gelen tarih eserleri 


F. Jacosy, Die Fragmente der griechischen Historiker. 1. (1957). 
II. A-C,2 cilt (1920); BI1I-2,2 cilt (1927); B 3-4, 2 cilt (1929-30). 
MI: A, 2 cilt (1954); B, 3 cilt (1950 - 55) Supplement - Band: 2 cilt (1954); GT (1958). CTI (1958). (Bütün ciltlerin tıpkıbasımları 1961 - 
1968 de yayınlanmıştır). 

G. ve Tu. MüLLER, Fragmenta Historicorum Graecorum. 5 cilt. 
1841 - 1870 (bugün de faydalı). 


c. Yunan tarihçileri ve yayınları 


Hekataios, Herodotos, Tukidides, Ksenofon, Polibyos ve başkalarının eserlerinin yunanca toplu yayınları için : 

Collection des Universitös de France, Association G. But (İransızca çevirileriyle)|. İ 

Langenscheidische Bibliothek sömilicher griechischer und römischer 

Klassiker (almanca çevirileriyle). 

The Loeb Classical Library (ingilizce çevirileriyle|. 1912 vw. dd. 

Bibliotheca Öxoniensis. 1900 v. dd. 

Seriptorum Classicorum. Bibliotheca Sansontana Classica. 

Bibliotheca Teubneriana. 

Yunan tarihçileri ve eserlerine dair genel bilgiler için : 

P. E. ARıas, Sioriografia e fonti della storia greca. 1954. 

H. BEnNGTSON, Einführung in die Alie Geschichie. 3. baskı (1959), s. 97 v. dd. 

J. B. BuRY, Ancient Greek Historians. Tıpkıbasımı 1958. 

K. v. Frırz, Die griechische Geschichisschreibung. 1. 1967. 


BİBLİYOGRAFYA 93 


Histoire et Historiens dans V Aniiguitö (Fondatton HART, IV). 1956. 

F. JacoBy, Griechische Historiker. 1956. 

FK. JacoBy, Abhandlungen zur griechischen Geschichisschrelbung. 
1956. 

L. PEARSON, Early Jonian Historians. 1909, 

W. ScHADEWALDT, Die Anfânge der Geschichisschreibung bei den Griechen (Hellas und Hesperien). 1960. 

ED. SCHWARZ, CGeschichtsschreiber und Geschichte bei den Hellenen (Antike 4, 1928). 

ED. SCAWARZ, Grtiechische Geschichtsschretber. 1959. 

5. ÜSHER, The Historians of Greece and Rome. 1970. 

U. v. WiıLamowirz - MOELLENDOREF, Hellenische Geschichisschreiber (Reden und Voritrâge 11). 4. baskı. 1926. 


IV. YUNAN TARİHİNE GİRİŞ 


H. BEnNcTrson, Einführung in die Alte Geschichte. 4. baskı. 19062. 

K. Branmı, Geschichie der Geschichtswissenschaft. 2. baskı. 1952. 

J. Hense, Giechisch-römische Altertumskunde. Ein Hilfsbuch. 
Herausgegeben von FK. LEONARD. 11. - 12. baskı. 1900. 

P. Kırn, Einführung in die Geschichiswissenschaft. 3. baskı 1959, 

E. Mannı, Iniroduztone allo studio della Storia Greca e Romana. 
1959. 

P. Perir, Guide de Uâtudiani en Histoire Ancienne. 1958. 

F. PrısTER, Zeittafel für das klassische Altertum und seline Erforsehung. 1947. 


V. ANSİKLOPEDİLER VE SİSTEMATİK ELKİTAPLARI 
SERİLERİ 


F. ve M. CarlDERINI, Dizionario delle antichitâ greche e romane. 1961. 

CA. DAREMBERG - E. SacLıo, Dicttonnaire des Ânilguitös grecgues et romaines. 9 cilt ve 1 res. cildi. 1887 - 1919. (Yeni tıpkıbasını kısmen çıkmıştır). 

J. DELORME, Ghronologie des civilisatilons. 1944. 

Der Kleine Pauly. Lexikon der Aniike. Herausgegeben von K. Z1ırc-LER u. W. SONTHEIMER. Cilt 1-3, 1964 - 1969 (devam etmektedir). 

Cu. DezoBry - Ta. BAcHELET, Dicitlonnaire göndral de Biographie et d”Histoire, de Myihologie, de Göographie ancienne et moderne comparte, 


Ege ve Yunan Tarihi, 38 


94 EGE VE YUNAN TARİHİ 


des antiguiltös et institutlons grecgues, romaines, françaises et ötrangöres. 
2 cilt. (1857 den beri birçok defalar basılmıştır). 

M. EBErrs Reallexikon der Vorgeschichte. 13 cilt. 1924 - 1929, 

A. GERCKE-E., NorDEN, Einleitung in die Altertumsuissenschafi. 
Cilt I- Il, 3. baskı (1922 - 1927). III 2. baskı (1914). (Eserin 4. baskısı kısmen çıkmıştır. | 

G. GİLBERT, Handbuch der griechischen Siaatsaltertümer. Cilt 1 
(1893). II (1885). 

Handbuch der Altertumswissenschaft. Begründet von Iv. v. MÜLLER, neu herausgegeben von W. OTTo. | Çeşitli tarihlerde birçok ciltler çıkmış ve çıkmakta bulunmuştur). 

P. Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature. 2. baskı. 
1940. 

K. F. HERMANN, Lehrbuch der griechischen Antigultâlen |müteaddit defalar basılmıştır). 

O. HILTEBRUNNER, Kleines Lexikon der Antike. 3. baskı. 1961. 

P. KRoH, Lexikon der antiken Autoren (KRÖNER's Taschenausgabe). 
1971. 

H. LAMER-E. Box- W. Scrmöne, Wörterbuch der Antike. 5. baskı. 
1959. 

L. LâAuranD-A, LAuRas, Manuel des ötudes grecgues et latines. 
Tome I: La Gröce. ll : Complömenis, Ailas. 1946. (Bu tarihten başlayarak müteaddit defalar basılmıştır|. 

P, LAVEDAN, Dictionnaire illusirde de la myihologie et des antıgullös grecgues et romaines, 3. baskı. 1931. 

Lexikon der Alten Welt. Yayınlayan : Artemis - Verlag. 1965. 

LÜBKERSs Reallexikon des klassischen Allertums. 8. baskı 1914. 

The Oxford Classical Dicttonary. Yayınlayanlar: M. CARy, J. D. DENNISsoN, H.H. ScuLLaRD ve başkaları. 2. baskı 1970. İtalyancası da (1963) vardır). 

P. Parıs-G, Rocoues, Lexigue des antigultös grecgues. 1909. 

E. Pau.y-G. Wissowa- W. KrouL, Realencyelopaedie der klassischen Altertumswissenschafi. Yeni baskısı, (1894 den beri 74 cilt çıkmıştır. Eser henüz tamamlanmamıştır. Burada RE. şeklinde kısaltılmıştır|. 

Reallexikon für Antike und Christentum (1950 den başlayarak). 

A. 0. SEYFFERT, A4 Dictionary of classical Ântigutttes. Son baskısı 
1958. 


BİBLİYOGRAFYA 


L. WHIBLEY, 4 Companion of Greek Studies. 3. baskı, 15.”. 
P. G, WoobHEAD, Concise Dictionary of Ancient Historv. 1555 


VI. YUNAN TARİHİ 


a. Genel eserler 


A. Aymarnb-J. AuBoyEr, Orient et la Grece antigue. 4. baskı. 
1960. (—Histoire Gönârale des Civilisatitons). 


E. BAyER, Grundzüge der grlechischen Geschichte. 3. baskı. 1970. 


K. J. Berocu, Griechische Geschichte 2. baskı. 4 cilt (8 kısım halinde). 1912 - 1927. (M. ö. 217 ye kadar). Tıpkıbasımı 1967. 


H. BEnGTsoN, Griechische Geschichte, von den Anfângen bis zur Römischen Kaiserzelt. 3. baskı. 1969 (Handbuch der AÂltertumswissenschaft ILI, 4). 

A. K. BERGER, A. A. DEKkowskı ve BAŞKALARI, Geschichte des Alten Griechenlands, Übersetzt von DIEsnıc und ScHorz. 1960. 

H. Berve, Griechische Geschichte (—Geschichte der führenden Völker, IV - V). 3 cilt, 3. baskı 1903. 

G. BorsForD - Cu. A. RoBınson, Hellenic History. 1939. 

J. B. Bury, History of Greece. 2. baskı. 1924. 

F. Busıcny, Das Alterium (—Reurscp, Weltgeschichte 1). 1959. 

G. BusoLr, Grtechische Geschichte, bis zur Schlachi bei Chaironela. 
3 cilt. Tıpkıbasımı 1968. (Kaynaklar için önemli). 


The Cambridge Ancient History, edit. by. J. B. Bury, 5. A. Cook, F. E. Avbcock, M. P. CHARLESWORTA, N. H. BAYNES VE BAŞKALARI Yunan tarihi için : cilt III - XI (1925 - 1932). (Tıpkıbasımı 1963 den başlayarak yapılmaktadır). 

E. CAvaıcnac, Histoire de VAntiguit6. I. Javan. TI. Athönes. ITI. 
La Macödoine, Rome et Carthage. 1913 - 1917. 

E. Cavaıcnac, Le monde möditerranden jusgu'au IV, siöcle av. 
J.- G. (Histoire du Monde TI). 1929. 

E. Cavaıcnac, Histoire gönerale de Uantigultö. 1946. 

E. CıcorTI, Griechische Geschichie. 1920 (1. M. HARTMANN's Weltgeschichte 11). 

E. CıccoTTIİI, Storia greca. 1952. 

R. CoHEN, La Grece et Vhellönisation du monde antigue (Clio. Introduction aux ötudes historigues). 1939 ( Bu tarihten itibaren müteaddit defalar basılmıştır. | 


596 EGE VE YUNAN TARİHİ 


E. CurTLUus, Griechische Geschichte. 6. baskı. 3 cilt. 1887 - 89 |fransızca edisyonu da vardır) (eskimiş olmakla beraber faydalı). 

G. DE Sancrıs, Storia dei Greci, dalle origini alla fine del secolo V. 
2. cilt. 5. baskı. 1900. 

V. Duruy, Histoire des Grecs. 3 cilt. 1887-89. Tıpkıbasımı 1969 
eskimıştir)|). 

H. FrRancoTTE, Histoire politigue de la Gröce ancienne. 1922. 

G. GRoTE, History of Greece. Son baskısı. 3 cilt. 1883 (eskimiştir). 

N. G. Hammonp, 4 History of Greece, to 322 B., C. 2. baskı, 1967. 

J. Harzrenp, Histoire de la Gröce ancienne. Son baskısı 1909, 

W. A. HEURTLEY -H. C. DARBY-C. W. GRAWLEY, A short history of Greece from early times to 1964. 1965. 

Histoire ÂAncienne, fondöe par G. GLoTz. 2. partle: Histoire Grecgue. 
Cilt 1. 4. baskı, 1948 (G. GroTzveR. CoHEN tarafından). -II (6G. GLoTZz ve R. CoHEN tarafından). 2. baskı, 1948. -IV. (G. GLorz, P. Rousser ve R. CoHEN tarafından). 1945. -3. partie: Histoire Romaine. 1. Des origines â Vachövemeni de la conguğte, 133 av. J. - C. (E. Pals tarafından). 
1926. 

Historia Mundı, ein Handbuch der Weligeschichte, begründet von K, Kern. Bd. ITI, (Ege ve Yunan tarihi bahisleri F. SCHACHERMEYR ve FR. MiLrnNER tarafından yazılmıştır). 1954, 

E. KoORNEMANN, Weltgeschichte des Mittelmeerraumes von Philipp II. von Makedonien bis Muhammed. Herausgegeben v. H. BENGTSON. 
1967. 

W. Krause, Die Griechen. Von Mykene bis Byzanz. Eine Einführung in die griechische AÂltertumskunde in ihematischer Darstellung mit Çuellennachweis. 1909. 

S. LAUFFER, 4briss der antiken Geschichte. 1956. 

Ev. MEYER, Geschichte des Altertums. 5 cilt (bunlardan 1., TI. 
ve IV. ciltler iki kısımlı). H. E. StrER tarafından hazırlanmış son baskısı : 1953-58. 

Weligeschichte, herausgegeben von PrLuck - HARTUNG. Bd. |I: Geschichte des AÂltertums, von J. BerocH und K. J. NEUMANN. 1909, 

K. PLOETZ, Auszug aus der Geschichte. 25. baskı. 1956. 

K. Proerz, Die Haupidaten der Weligeschichte. Yeniden hazırlayan: H. E. Srrer. 28. baskı. 1957. 

R.V. PÖHLMANN, Griechische Geschichie und Çuellenkunde. 5. baskı. 
1914 (Handbuch der AÂltertumswissenschaft ). 


BİBLİYOGRAFYA 97 


Propylâen - Weligeschichie, herausgegeben von W. &GoETz. J!: 


Griechische Geschichte von W. GoeTz, K. J. BeLocB u. G. DE Sancrıs, 
1931. 


C. A. RoBınson, A History of Greece, 9. baskı. 1959. 

C. A. RoBınNson, Âncieni History. Son baskı 19617. 

M. RosTOVTZEFF, A History of ihe ancient World. I. The Örleni and Greece. 1936. Aynı eserin SCRÂDER tarafından yapılmış almanca çevirisi : Geschichte der Alten Welt. 1. Örteni und Griechenland. Son baskı 1970. 

P. Rovwsser, La Gröce et Orient des guerres mödigues â la conguğte romaine. 1928. ( Peuples et Civilisattons TI). 

Saeculum Weligeschichte, Cilt. 2. Neue Hochkulturen in Asien. 
Die ersten Hochreligionen. Die griechisch-römische Welt. 1966. 

A. E. SamuEr, Greek aund Roman Chronology (Handb. d. Altertumswissenschaft). 1971. 

İ. SCHACHERMEYR, Griechische Geschichie. Mü besonderer Berücksichtigung der geisteswissenschaftlichen und kulturmorphologischen Zu-. 
sammenhânge. 2. baskı. 1909. 

C. G. STARR, A History of the Ancient World. 1965. 

H. E. SmeR, GCrundlagen und Sinn der Griechischen Geschichte. 
1945. 

W. W. STRuwE, OCeschichie der Alten Welt. Chrestomaihie. VU : Griechenland. 1955. 

JI. W. Swan, The ancient World. 2 cilt. 1950. 

FP. TAEGER, Das Altertum. Geschichte und Gestalt. 6. baskı, 2 cilt. 
1958. 

M. N. Top, Sireiflichter auf die griechische Geschichte. 19068. 

A. TOYNBELE, Some problems of Greek History. 1909. 

U. WiLckEN, Griechische Geschichte, im Rahmen der Altertums- geschichte. 9. baskı. (İlâvelerle yayınlayan : G. KLAFFENBACE|. 1962. 


E. ZecRLIN, Maritime Weligeschichte. 1. Altertum und Müttelalter. 
1947. 


b. Ege ve Der göçleri 


J.P. DanısL, 0. BRONEER, H.T. WApEe-GERy, The Dorian invaston 
|LÂmerican Journal of Archaeology 52, 1948 de yayınlanan makaleler 


serisi). 


598 EGE VE YUNAN TARİHİ 


M.I. Fiınrey, J. 1. Caskey, 6.5. Kırk, D. L. Pace, The Trojan war (Journal of Hellenic Studies 84, 1964 te yayınlanan konferanslar . 
serisi). 

N. G. L. Hammwonmp, Prehistoric Epirus and ihe Dorian invasion (Annuals of the British School at Athens 32, 1931/32). 

F. KıEcHLE, Die Ausprâgung der Sage von der Rückkehr der Herakliden ( Helikon 6, 1966). 

V. Mırojçıç, Die dorische Wanderung im Lichte der vorgeschichilichen Forschung ( Archâologischer Anzeiger 1948 (49). 

F. SCHACHERMEYR, Materlalien zur Geschichie der âgâischen Wanderung in Kleinasien ( Mütteilungen des Deutschen Archâologischen Instütuts, Âthenische Abteilung 41, 1916). 

FK. SCHACHERMEYR, Eiruskische Frühgeschichte. 1929. 

T. C. SkraT, The Dorians in Archaeology. 1934. 

H. E. Smer, Grundlagen und Sinn der griechischen Geschichte. 
1945. 

G. Vırarıs, Die Eniwicklung der Sage von der Rückkehr der Herakliden. 1930. 

A.J.B. Wace, The dHegean and ihe Near Fast (Studies presented to H. GoLDMANN). 1956. 


c. Yunan Devletleri 


E. BARKER, Greek political theory. Plato and his predecessors. 4. 
baskı. 1951. 

E. BIKERMANN, Remargues sur le drolt de gens dans la Grece classigue. (— Melanges V. DE VisscgHER, 111). 1950, 

A, BoweErs, La sociğiö et les institutions de Uantiguitö (Evolution politigue et sociale de la cite athönienne depuis les origines jusgu'â Vannte 317). 2. baskı 1960. | 

F. BÜCHELER - E. ZITELMANN, Das Rechi von Gortyn. Yeni baskısı 
1960, 

W.G. DE Burcu, The legacy of the Ancieni World. 3. baskı. 1960. 

G. BusoLr-H. SwoBomna, Griechische Staatskunde. 2 cilt. 1920, 
1926 (Handbuch der Altertumswissenschaft). Tıpkıbasımı 1961, 1963 
(Kaynak malzemesi bakımından önemli). 

R. DE Marrrı, Le istituztoni politiche greche. 1957. 

V. EHRENBERG, Die Rechtsidee im frühen Griechentum. Untersuchungen zur Geschichte der werdenden Polis. 'Tıpkıbasımı 1966. 


BİBLİYOGRAFYA 599 


V. EHRENBERG, Der Siaat der Grtechen. T. Der hellenische Staat. 11. 
Der hellenistische Staat. 2. baskı. 1965. (İngilizcesi de (1959) vardır). 

V. EHRENBERG, Von den Grundformen griechischer Staatsordnung ( Süzungsberichte der Akademie Heidelberg). 1901. 

G. Fassö, La democrazla in Grecia. Antologia politica. 1959. 

W. W. FowLER, The ciiy-state of ihe Greeks and Romans. Tıpkıbasımı 1966. 


H. FrRAaNcorTTE, La polis grecgue. Recherches sur la formation et Vorganisatıon des cit&s, des ligues et des confedörations dans la Grece ancienne. Tıpkıbasımı 1964, 

FUSTEL DE GOULANGES, La cüt& antigue. 1893. | Bu tarihten sonra birçok defalar basılmış ve birçok dillere çevrilmiştir). 

G. GLorz, La citö grecgue. Tıpkıbasımı 1968. (İngilizcesi ve İtalyancası da vardır). 

A. F. GscHNITZER, Gemeinde und Herrschafi (Siüzungsberichte der Akademie Wien). 1960. 

A, FK. GSCHNITZER, Zur griechischen Staatskunde. 1969. 

M. HaAmMmonDp, City state and world state in Greek and Roman polical iheory until Augustus. Tıpkıbasımı 1966. 

J. Jones, The law and legal theory of the Greeks. An introduction. 1956. 

B. Ken, Griechische Staatsaltertümer (GERCKE - NORDEN, Einleitung ın die AÂltertumswissenschaft). 2. baskı. 1914. 

EK. KIRSTEN, Die gıiechisch Polis als historisch - geographisches Problem des Mittelmeerraumes. 1956. 

B. Knauss, Staat und Mensch in Hellas. 2. baskı. 1949. 

V. MarrTın, La vie internationale dans la Gröce des cites (VI. - IV. 
siöcles av. J. - Chr.). 1940. 

4. MEYER, Einführung in die antike Staatskunde. 1968. 

M. PoHLENZ, Siaaisgedanke und Staatslehre der Griechen. 1923. 

A. SCHAEFER, Staatsform und Politik. Son baskı 1932. 

J. SETBERT, Metropolis und Apoikie. 1963. 

İ. A. SıncLAIR, 4 History of Greek political thought. 2. baskı 1959. 
(Fransızcası (1953) ve İtalyancası da (1961) vardır). 

FK, SoKkoLOWwskı, Lois sacröes des citös grecgues. Suppl. 1962. 

Siaatsvertrâge des Altertums. Bd. TI. H. BENGTSON-R. WERNER, Die Vertrâge der griechisch-römischen Welt (von 700 bis 338 v. Chr.) 1962. 
Bd. II. H. H. ScHmırr, Die Veriröge der griechisch-römischen Welt (von 338 bis 200 v. Chr.). 1969, 


600 EGE VE YUNAN TARİHİ 


H. TrrereL, Die Hegemonie. Ein Buch der führenden Staaten. 2. 
baskı, 1943. 

F. Trırsca, Die Siadibildungen des Altertums und die griechische Polis (Klio 22, 1929), 

L. WmIBLEY, Greek Oligarchies. Their character and organisation. 
Tıpkıbasımı 1968. 

U. v. WiLamMowiTz - MOELLENDORFF, Stagat und Gesellschaft der Griechen u. Römer. 2. baskı, 1923. 

A. ZIMMERN, Greek Commonwealih. Son baskısı 1961. 


d. Tiranlık 


A. AnDREws, The Greek Tyranis. 1956. 
H. BEnGTSsON, Einzelpersönlichkeli und athenischer Staat zur Zett 


des Peisistratos und des Miliiades ( Sitzungsberichte der Bayr. Akademie 1939). 1939. 

H. BERVE, Die Tyrannis bei den Griechen. Cilt I - TI. 1967. 

H.I. DrEsNER, Griechische Tyrannis und griechische Tyrannen. 1960. 

H. FrRısebEL, Der Tyrannenmord in Gesetzgebung und Volksmeinung der Griechen ( Würzburger Studien XI). 1937. 

Ta. LENSCHAU, “T'yrannis” (RE. VII A 2). 1948. 

C. Mos&E, La iyraunie dans la Gröce antigue, 1969. 

M. P. Nırsson, The age of the early tyranis (Dıu. Memorial Lecture). 1936. 


VII. DOR GÖÇÜNDEN BEŞİNCİ YÜZYIL BAŞLARINA KADAR ÇEŞİTLİ ŞEHİRLER VE BÖLGELER 


a. Atina 


W. Any, “Solon” (RE. III A ). 1927. 

A, BoeckrE, Die Staaishaushaltung der Athener. Cilt 1 - TI. Herausgegeben von M. FRÂNKEL. Tıpkıbasımı 1967. 

Boumor - LAMOTTE, Âthönes et PAttigue. 1941. 

H. BRAUER, Die Entwicklung der Demokratle in Athen. 1968. 

G. BusoLr, Griechische Staatskunde. 1. 1920. 

P. CrocHE, La Dömocratie athönienne, 1951. 

F. CorneEL!us, Die Tyrannis in Athen. 1929. 

G. DE Sancrıs, Atihis. Storia della Repubblica AÂtentese, dalle origini al”etâ di Pericle. Tıpkıbasımı 1964. 

V. EHRENBERG, Neugründer des Staates. Ein Beütrag zur Geschichte Spartas und Athens im 6. Jh. v. Chr. 1925. 


BİBLİYOGRAFYA 601 


C. W. J. Evror, Coastal demes of Attica. A study of ihe policy of Clisthenes. 1902. 

R. FARRABINO, L'Impero Âteniense, 1921. 

G. FERRARA, La politica di Solone. 1964. 

K. FREEMAN, The work and life of Solon. 1926. 

CH. GAILLARD, Çuelgues röformes de Solon. 1907. 

A. R. W. Harrıson, The law of Athens. The family and properiy. 
1968. 

GC. HIGnETT, Â history of the Athenian constitution to ihe end of the 
5 th century B. GC. Son baskısı 1970, 

K. HoEnN, Solon. 1948. 

F. Jacocy, Atthis. The local chronicles of ancieni Athens. 1949. 

A. JARDE, dihönes ancienne. 1930. 

A. H.M. Jones, Athenian democracy. 1931. 

W. Jupeıca, Topographie von Aihen ( Handbuch der Altertumswissenschafi). 2. baskı. 1938. 

UÜ. KAHRSTEDT, Siaatsgebiet und Staatsangehörige in Athen. 1934, 

A. LEDL, Siudien zur âlteren athenischen Verfassungsgeschichte. 
1914. 

P. LEVR9UuE - P. Vınar - Naçuer, Clisthöne | Athönien. 1904. 

D. M. LeEwıs, Cleisihenes and Aitica (Historia 12, 1963). 

I. M. LiINFoRTE, Solon the Athenian ( University of California Publicattons). 1919, 

A. MASARACCHIA, Solone. 1958. 

J. E. REXINE Solon and his political theory. 1958. 

F. RuscCHENBUSCH, Solonos Nomoi. Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text-und Überlieferungsgeschichte (Historia, Einzelheft 19). 1966. 

H. SCHÂFER, Siaatsform und Politik. Untersuchungen zur griechischen Geschichte des 6. und 5. Jahrhunderis. 1932. 

C. F. SELTMANN, dihens. lis history and colnage before the Persian invaston, 1924, 

SONDHAUS, De Solonis legibus. 1909. 

J. Travros, Bildlexikon zur Topographie des aniiken Athen. 1910. 

UÜ. v. WiLAMOWwITZ - MOELLENDOREF, Aristoteles und then. 2? 
cilt. 1893. i 

W.J. Woonrouse, Solon ihe liberator. 1938 (mükemmel hibliyo grafya|. 


602 EGE VE YUNAN TARİHİ 


b. Sparta 


H. BERVE, Sparta. 2. baskı. 1944. 

BÖLTE-EHRENBERG-ZIEHEN-LIPPoLD, “Sparta” (RE. 11 A). 1929. 

E. Cavalcnac, Sparte. 1948. 

W. DEN BoERr, Laconian Studies, 1954. 

V. EHRENBERG, Neugründer des Staates. Ein Beltrag zur Geschichte Sparlas und Athens im 6. Jh. 1925. 

L. HE!IDEMANN, Die territoriale Entwicklung Lakedaimons und Messeniens bis auf Alexander. 1905. 

G.L. HuxLey, Early Sparta. Son baskısı 1970. 

P. Jannı, La cultura di Sparta arcaica. Ricerche 1. 1965. 

A. H.M. Jones, Sparta. 1967. 

U. KaHrsTEDT, Griechisches Staatsrecht. 1 : Sparta und seine Symmachie. 1922. 

FP. KıEcHLE, Messenische Siudien. Untersuchungen zur Geschichte der messenischen Kriege. 1959. 

F. KıecrLE, Lakonien und Sparta (Vestigia, Bd. 5). 1963. 

J. KROYMANN, Sparta und Messenien. 19317. 

T. MerEr, Das Wesen der spartanischen Staatsordnung (Klito, Betheft 42 ). Tıpkıbasımı 1962. 

H. MıcrenL, Sparte. Son baskısı 1964. 

H. MıcreL, Sparte et les Spartiates. 1953. 

C. O. MüLLER, Die Dorier. Geschichte der hellenischen Stömme und Stâdte. 2. baskı. 1844, 

P. OLıva, Sparta and her social problems. 1971. 

L. Parerı, Sioria di Sparta arcaica, Cilt 1. 1925. 

P. PorarLa, Prosopographie der Lakedaimonier bis auf die Zet Alexanders des Grossen. Tıpkıbasımı 1966. 

C.G. STARR, The credibility of early Spartan history (Historia 14, 1965). 

P. Rowssen, Sparte. Son baskısı 1960. 

A. SoraRı, Lo stato spartano. 1947. 

H.T. Wape - GERY, Essays in Greek History. 1958. 

K. WickErRT, Der peloponnesische Bund von seiner Enistehung bis zum Ende des archidamischen Krieges. 1961. 


c. Korint 


T. J. DUNBABIN, The early History of Corinih, (Journal of Hellenic Studies 68, 1948). 


BİBLİYOGRAFYA 603 


J. 6G. O'NeiL, Ancient Corinih. Part 1. 1930. 

G.Porzıo, I Cipselidi. La storia interna della tirannide Corinzia. 1912. 

E. Wir, Korinihiaka. Recherches sur Phistoire et la civilisatton de Corinthe des origines aux guerres mödigues. 1955. 


d. Tebai ve Boiloiya 


P. CLocrmg, Thöbes et Böotie. 1952. 
F. SCHOBER, “Thebhai” (RE. V A). 1934, 
F. Vran, Les origines de Thöbes. Cadmos et les Spartes. 1963. 


e. Tesalya 


İHILLER von GAERTRINGEN, “Thessalien” (RE. VI A). 1936. 
F. STARLIN, Das hellenische Thessalien. Tıpkıbasımı 1967. 


f. Elis ve Olimpiya 
U. KAHRSTEDT, Zur Geschichte von Elis und Olympia. 1927, 


g. Argos 
Tu. LENSCHAU, “Pheidon” (RE. XIX) 1938. 
M. Mırsou, Storia politica di Argo. 1945. 
M. Mırsou, Argolike Prosopographia. 1952 (rumca). 
h. Arkadya 
CER. CALLMER, Studien zur Geschichte Arkadiens. 1943. 
i. İyonya 
H. BEncrSson, Die “lTonier” in der Überlieferung des Alten Orients (Philologus 92). 1937. 
F. BıLaBEL, Die ionische Kolonisatiton ( Philologus, Suppl. - Bd. 14). 
1920. 
E. BLUMENTHAL, Die aligriechische Siedlungskolonisatton im Mütelmeerraum. 1963. | 
E. CAvarGcnAc, Histoire de PAntiguüte. I. Javan. 1913. 
J.M. Cook, I Greci dell? Asia Minore. 1964. 
J.M. Cook, The Greeks in Tonia and the Fast, 1965. 
G. L. HuxLey, The early lonians. 1966. 
F. JacoBı, Atthis. The local chronicles of ancient Athens. 1949. 
G. KLEINER -P, HoMMEL, Ponionion und Melie (.Jahrbuch des D. 
Archâologischen Instituts. Erg. - Hett. 23). 1967. 
Ta. LENSCHAU, “lones” (RE. IX). 1916, 


Ta. LENSCHAU, Die Gründung Tonlens und der Bund am Panionion (Klio 36, 1944). 


604 EGE VE YUNAN TARİHİ 


W. Jupeıcra, Kleinasiatische Studien, 1892. 

5. Mazzarıno, Fra Öriente e Occidente. Ricerche di storta greca arcalca, 1947, 

G. RamerT, La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades. Tıpkıbasımı 1967. 

G, ROEBUCK, Jonltan Trade and Colonizatlton. 1959, 

M. B. SAkELLARI0U, La migratlon grecgue en Tonie. 1958. 

U.v. WiLAaMOwiTZ - MOELLEDOREF, Panionion. Über die ionische Wanderung (Kleine Schriften V, 1). 1937. 

E. Wırr, Doriens et Toniens, 1956, 


J. Kuzey Ege, Trakya ve Marmara 


V. BeşevuEv, La colonisatlon grecgue dans le bassin nord de la Mer Egöe dans VAntiguitö (Belmorski Pregled 1). 1942. 

5T. GAssonN, Macedonia, Thrace and Jilyria. Tıpkıbasımı 1968. 

J. PAPASTAVRU, Amphipolis. Geschichte und Prosopographie (Klio, Beiheft 37). Tıpkıbasımı 1963. 

J. WIESNER, Die Ihraker. 1963. 

K. Haneir, Megarische Studien. 1934, 


k. Karadeniz ülkeleri 


E. BELInN DE Baıru, Ühistoire des colonies grecgues du liitoral nord de la Mer Noire. Bibliographie annotöe des ouvrages et articles publiös en URSS. de 1949 - 1957. 1900. 

F. BILABEL, Die ionische Kolonisation ( Philologus, Suppl. - Bd. 14). 
1920. 

B. BLavarsky, Döveloppement historigue... des &ötats antigues sıtuğs au nord della Mer Noire (IXe Congres Mmternational des Sciences Historigues TI). 1960. 

M. EBERT, Südrussland im Altertum. Son baskısı 1960. 

V. F. Gajnukovıç, Das Bosporanische Reich. 2. baskı. 1970. 

J. İRMSCRER - D. B. ScrHELow, Griechische Stâdte und einhelmische Völker des Schwarzmeergebietes. 1901. 

E. H. Mınns, Seyihians and Greeks. 1913. 

K. NEUMANN, Die Hellenen im Skyihenlande. 1855. 

T.T. Rıce, Die Skyihen. Fin Steppenvolk an der Zeitwende. 1957. 
(İngilizce ve fransızca olarak ta yayınlanmıştır)|. 

M. RosTrOVTZEFF, Jranlans and Greeks in South Russia. 1922, 

M. RosTOvTZEFF, Skythien und der Bosporus. 1. 1931. 


BİBLİYOGRAFYA 605 


G. A. SHoRrT, The siting of Greek colonies on the Black Sea coasis of Bulgaria and Roumania (Liverpool Annals of Archaeology and Ânihropology 24, 1937). 

LL. ZcusrAa, Die Personennamen griechischer Stödte der nördi. 
Sehwarzmeerküste. 1955. 


. Aşağı İtalya ve Sicilya 

Atti del I. - TIT. Convegno di Studi sulla Grecia Magna (1962 - 1965). 

J. BerLoca, Kampanien. 1890. 

J. BERARD, Bibliographie topographigue des principales cit&s grecgues de VTtalie Meâridionale et de la Sicile dans PAntiguitâ. 1941. 

J. BERARD, La colonisatlon grecgue de VTtalie Meridionale et de la Sicile dans PÂntiguliğ. 2. baskı, 1957. 

J. BERARD, Lexpanston et la colonisatlon grecgues jusgu'aux guerres mâödigues. 1960. 

K. GACERI, Storta della Magna Grecia. 3 cilt, 1928/1940. 

T. J. DuNBABIN, The western Greeks. The history of Sicily and Souih 


Ttaly from the foundation of the Greeks colonies to 480 B, C. Yeni baskısı 1968. 


T. J. DunBaBın, The Greeks and their Eastern neighbours. Studies in the relatlons between Greece and the counirles of ihe Near Fast in the 
8. and 7. centurtes B. C. 1957. 

E.A. FREEMAN, History of Sicily. 4 cilt. Tıpkıbasımı 1965. |(Alman- 
. cası da vardır). 

P. GRIMAL, A la recherche de V'Ttalte antigue. 1961. 

M. Guıpo, Syracuse. A handbook to its history and principal monumenis, 1958. 

J. HeurEe, Histoire de la Sicile, 1957. 

A. Horm, Geschichte Siziliens im Altertum. 3 cilt. Tıpkıbasımı 1971. 
 Jİtalyancası da (1965) vardır). 


İF. LENORMANT, La Grande Grece. 3 cilt. 1881/84 (1960 da yeniden basılmıştır). 


G. MANSUELLI, La politica estera di Siracusa. Dal!” origine a Dionisio II. 1958. 


L. v. Marrf-lL. Parerıl-P. GRiFFo, Das aniike Sizilten. 1959, 

A. OLivIERI, Ciwiltâ greca nell'Ttalia meridionale. 1931. 

B. Pace, Arte e civiltâ della Sicilia antica. Cilt 1 - TV. 1938/58. 

Kk. Paıs, Storia della Italia antica e della Sicilita per Uetâ antertore al dominio Romano. 2 cilt. 2. baskı. 1933. 


606 EGE VE YUNAN TARİHİ 


L. PareEri, Sicilia antica. 1959. 

İ. ScaTURRO, Storla di Sicilia. 2 cilt. 1950. 

A. STAUFFENBERC, Trinakria. Sizillen und Grossgriechenland in archaischer u. frühklassischer Zeit. 1963. 

Sicile Grecgue. Pbhotographies de 6. et V. Mırg. Prdface de J. 
BAYyYET, Texte et notes de EF. VıLLaRD. 1955. 

E. Wıkiın, Die Kunde der Hellenen von dem Lande und den Völkern der Apenninhalbinsel bis 300 v. Chr. 1937, 

P. WUILLEUMIER, Tarente. Tıpkıbasımı 1968. 


m. Batı Akdeniz ve İberya yarımadası. 


M. CLERC, Massalia. Histoire de Marseille dans Uantigultö, des origines â la fin de empire romain d'Occidenit. 2. cilt. 1927. 

A. Garcıa y BELLIDo, Hispania Greca. 3 cilt. 1948. 

R. HENNIG, Terrae icognitae. 1. 1936. 

A. SCHULTEN, Tartessos. 2. baskı, 1950. 


n. Mısır ve Kıirene 


İ, GHAMOUX, Cyröne sous la monarchie des Battiades. 1953. 
R. MaLrEN, Kyrene. 1911. 
H. Prınz, Funde aus Naukratis (Klio, Beiheft 7). Tıpkıbasımı 1963. 


VII. M.Ö. BEŞİNCİ YÜZYILDA PERS DEVLETİ VE 
YUNANİSTAN 


a. Pers Devleti 


H. BENGTSON, Greeks and Persians. From the 6thtothe 4 1h centuries. 
1968. 

A. R. Burn, Persia and the Greeks: The defence of the West, c. 546 - 478 B. C. 1962. 

A. CHAMPDOR, Cyrus. 1952. 

A. CHRISTENSEN, Die Iranier (Kulturgeschichte des Alten Orienis. 
I. Handbuch der Altertumswissenschafi ). 1933. 

R. GRIRSHMAN, Ülran des origines â Islam. 1951. (İngilizcesi 
1954). 

R. GHIRSHMAN, Jran, Protoiranier, Meder, Achüâmeniden (Universum der Kunsi). 1964. 

A. GoparpD, Die Kunst des Iran. 1963. 


BİBLİYOGRAFYA 


KE. HERzFELD, AÂrchaeological History of Iran. 1935. 

KE. HERZFELD, Iran and the Ancient Fast. 1941. 

HUART - DELAPORTE - MaAsson - ÜRsEL, 6'lran antigue, 1952. 

J.- EL. Huor, Persien: I: Von den Ursprüngen bis zu den ichâm-- niden ( Archaeologia Mundi). 1945. (İngilizcesi ve fransızcası da vardır. 

P.J. JunNGE, Satrapie und Nato 1. Reichsverwaltung und Reichspoliüik im Staate Darelos” 1. (Klio 34, 1941). 

P.J. Junce, Darelos I., König der Perser. 1944. 

F. W. Könic; Der Burgbau von Susa nach dem Berichie des Königs Daretos” I. 1930. 

K. LEHMANN - Haurr, “Sairap” (RE. TI A 1). 1921. 

ED. MEYER, Geschichte des Aliertums 111 (1901) - IV 2 (1939). 

ED. MEYER, König Darius I. (Meister der Politik 1). 1923. 

H. 5. NyBerc, Historia Mundi. Cilt TT (1954). 

A. T. OLmsrEaD, History of ihe Persian Empire (Achaemenid period). 1948. 

H. H. von der OsTEN, Die Weli der Perser. 1957. 

A. U. Pore, Persian Architecture. 1965. 


A, UÜ. Pore-P, ACKERMANN, 4 Survey of Persian Art. 6 cilt. 
1938/39. 


HE. PoraDa, Alt - Iran. Die Kunst in vorislamischer Zeli (Kunsi der Welt). 1962. 


J. PRAŞEK, Geschichte der Meder und Perser bis zur makedonischen Eroberung. Tıpkıbasımı 1908. 

HE. F. ScamınbT, Persepolis. Cilt 1 - 11, 1953, 1957. 

H. H. ScHRADER, Das persische Welireich. 1941. 

L. VANDEN BERCHE, L'Archöologie de I'lran Ancien. 1959. 

G. WaLsEr, Die Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis. 
1966. 

G. WALSER, Griechen am Hofe des Grosskönigs ( Fesigabe H. v. Gom-PERZ). 1907. 


b. İyonya ihtilâli ve Pers harpleri 
A. BAver - FrosT, Themistokles. Literary, epigraphical and archaeological testimonla. 1969. 
H. BENCTSON, Einzelpersönlichkelt und alihenischer Siaat zur Zett des Peisistratos und des Miltiades ( Süzungsberichte der Bayr. Akademie). 1939, H. BERVE, Fürsiliche Herren zur Zeli der Perserkriege (Die Antike XII, 1930). 


608 EGE VE YUNAN TARİHİ 


H. BERve, Mültiades. Studien zur Geschichte des Mannes und seiner Zeit, 1931, 

A. R. BuREN, Persia and ihe Greeks. 1962. 

P. CLocrE, Le monde grec aux temps classigues (500 - 336 av. J.- G.). 

A. Dascalakıs, Problömes historigues autour de la bataille des Thermopyles. 1902. 

H. DerBrRück, Perser-und Burgunderkriege. 1887 (eski olmakla beraber önemli). 

G. B. GRunNDY, The great Persian war and üs preliminaries. 1901. 

C. HiGnNETT, Xerxes” invasion of Greece, 1963. 

E. KIRsTEN, Aihener und Sparianer in der Sehlachi bei Plataiai (Rheinisches Museum 86, 1937). 

A. KÖSTER, Siudien zur Geschichte des antiken Seewesens (Klio, Beiheft 32). 1934. 

J. LABARBE, La loi navale de Thömisctocle. 1957. 

K. LERMANN - Haurr, Herodotus and ihe batile of Marathon (4 Miscellany presented to J. M. Macray). 1914. 

5P,. MARInNATOSs, Thermopylae. An historical and archaeological 
i Guide. 1951 

M. F. McGREcoR, The pro-Persian party at Athens from 510 to 480 
B. C. (Athenian Studies W. 5. Ferguson). 1941. 

E. OBsT, Der Feldzung des Xerxes (Klio, Beihefi 2). Tıpkıbasımı 
1963. 

A. T. OLmsTEAD, Persia and the Greek problem (Classical Philology 34, 1939). 

A. T. OLmsTEAD, History of the Persian Empire. 1948. 

W. K. PRirscHETT, Marathon ( Univ. of Galifornia Publiacations ın Glassical Ârchaeology IV ). 1900. 

N. C. Rapos, La bataille de Salamine. 1915. 

O. W. REINMUTE, “Östrakismos” (RE. XVII 1). 1942. 

E. ÜFER, şu eserde: J. KROMAYER, Anüke Schlachifelder IV (1924 - 1931), 


J. Warskı, Les changemenis intörleurs â& Sparte â la veille des guerres mödigues ( Revue des Etudes Anciennes 69, 1967). 

A. WiLBELM, Zur Topographie der Schlacht bei Salamis (Abh. Akad. 
Wien). 1929. 

H.B. WrRıcrr, The campaign of Plataeae. 1904. 


BİBLİYOGRAFYA 609 


c. Pentekoniaecii 


5. AccAaME, Ricerche interno alla Pentecontaettia. 1969, 

RE. BAyER, Chronologie des perikleischen Zeitalters ( Pentekoniaetie ). 
1971. 

J. BeLocuH, Die attische Politik seit Perikles. Tıpkıbasımı 1968. 

H. BeERvEe, Perikles. 1939, 

H. BERVE, Blütezelt des Griechentums. 3 cilt. 1959/60. 

A.R. BURN, Perices and Athens. 1962. 

P, CLocHE, Le siöcle de Pöricles. 2. baskı. 1956. 

M. DerLcourrt, Peâriclös, 1939. 

G. De Sancrıs, Âtthis. 2. baskı. 1912. 

G. DE Sancrıs, Pericle. 1944, 

K. Dıenerr, Die Friedenspolitik des Perikles. 1958. 

A 


. V. DOMASZEWSKI, Die attische Politik in der Zeit der Pentekontaetie ( Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, 1924/25). 

V. EHRENBERG, Sophokles und Perikles. 1956. 

A. FERRABINO, L'impero Âteniese, 1927. 

R. FLACELIBRE, La vie guotidienne en Gröce au siöcle de Pöricles. 1959. 

J. GREcoRr, Perikles. 1938. 

L. 1. HıcrBy, The Eryihrae decree. Contribution to the early history of the Delian League and the Peloponnesian confederacy (Klio, Beihefi 36). Tıpkıbasımı 1963. 

E. Hour, Perikles ( Meister der Politik 1). 1922. 

L. Homo, Pörtclös. Üne expörience de dömocratie dirigde. 1954. 

U. KarrsTEDT, Der Umfang des athenischen Kolonialreiches ( Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, 1931). 

U. KarsTEDT, “Themistokles”? (RE, V A). 1934, 


F. KIECHLE, Athens Polütik nach der Abwehr der Perser (Historische Zetischrift 204, 1967). 


J.A. O. Larsen, The constitution and original purpose of the Delian League (Harvard Siudies in Classical Philology, 51). 1940. 


G. LOMBARDO, Cimone. 1934, 

G. MEaurTIs, Thucydide et Üimpertalisme athönien. 1964. 

B. D. MeRirT, Documenis on Athenian Tribute. 1937. 

B.D. Merirrl-“H. T. WaâapeE-GERyY-M. F. McGREGOR, The Athenilan İribute Lisis. Cilt 1 - IV (1939 - 1953). 

F, MıitTnNER, “Perikles” (RE. XIX). 1937. 


Ege ve Yunan Tarihi, 39 


610 EGE VE YUNAN TARİHİ 


İl. NESSELHAUF, Üntersuchungen zur Geschichte der delisch-attischen Symmachie (Kito, Beiheft 30). Tıpkıbasımı 1963. 

Cu. Pıcarbp, La vie guotidienne dans la Grece classigue. 4. baskı. 1957. 

G. PRESTEL, Die antidemokratische Sirömune in Âthen des 5. Jh. bis zum Tode des Perikles. 1939, 

Ca. A. RoBInson, Athens in the Age of Pericles. 1963. 

J. DE Romıuiy, Thucydides and Athenian Imperialism. 1963. 

H. ScHArer, “Pausanias” (RE, XVLIL). 1949, 

R. SeEALEY, The origin of the Delian League (Siudies pres. to V. 


EHRENBERG). 1966. 

J. H. SCHREINER, Aristotle and Pericles, 1968. 

H. SwoBoDaA, “Kimon, no. 2” (RE. XM) 1921. 

K. TAEcER, Ein Belirag zur Geschichte der Pentekontaetie. 1961. 

H.T. Wape- GERY, The peace of Kallias (Athenian Siudies pres. 
to W. 5. FERGUSON). 1940. 

M. WacnNER, Zur Geschichte der attischen Kleruchien. 1914, 

K. WickERT, Der peloponnesische Bund von seiner Enistehung bis zum Ende des archidamischen Krieges. 1901. 

U.v. WiILAMOwITZ - MOELLENDORFF, Aristoteles und Atihen. 2 cilt. 
1893. 

H. WınırıcaA, Perikles, 1936. 

A. ZIMMERN, The Greek Commonwealih. Publics and economics in VW. century Athens. 5. baskı. 19061. 

d. Peloponnes harbi 

K. J. Berocu, Die attische Politik seli Perikles. Tıpkıbasımı 1967. 

E. BETHE, dthen und der peloponnesische Krieg im Spiegel des Welikrieges (Neue Jahrbücher der klass. Alteriumswissenschaft 39, 1917). 

F. 5. GAvALLErı- A. HoLm, Topografia archeologica di Siracusa. 
1884. 

E. DELBECÇUE, Thucydide et Alcibiade. 1965. 

I. De Romıuıy, Thucydide et Vimpörialisme athönien. 1951. |İngiüzcesi de (1963) vardır). 

G. DE Sancrıs, I precedenti della grande spedizione ateniese in Sicılla ( Problemi di Storta Ântica). 1932. 

G. DE Sancrıs, La pace di Nicia (Problemidi Storla Antica). 1932, 

K. FaBrıcıus, Das antike Syrakus, eine historisch-archâologische Üntersuchung (Klio, Beihefi 28). 1932. 


BİBLİYOGRAFYA 611 


A. FERRABINO, L'impero ateniese. 1921. 

E. FREEMAN, Geschichte Siziliens. Cilt TII (1901). 

A, Fuks, The ancestral constitutlons. 1953. 

G. GiLBERT, Beitrâge zur inneren Geschichte Athens im Zeitalter des Peloponnesischen Krieges. 1871. 

G. B. GrunDy, Thucydides and the History of his dge. 2 cilt. 
1948, 1961. 

J. Harzrrip, Alcibiade. Etude sur Vhistoire d'Athönes âla fin du V. siece. 1951. 

B. W. HENDERSON, The great war between Athens and Sparta. 1927. 

GC. HıGnNETT, Â history of the Âthenian constitutton. 1952. 

W. KorBe, Thukydides im Lichte der Urkunden. 1931. 

D. LorzE, Lysander und der Peloponnesische Krieg (Abhandlungen der Sâchsischen Akademie 57, 1). 1964. 

B. Lupus, Die Stadt Syrakus im Altertum. 1887. 

A. MEDER, Der athenische Demos zur Zeit des peloponnesischen Krieges. 1938. 

E. ÖDERMANN, Der Festungskrieg vor Syrakus in den Jahren 414 - 
413 v. Chr. 1921. 

G. PoRzıo, Atene, Corinto, Pericle e le cause della guerra peloponnesica, 1911. 

F, SARTORI, Le eterie nella vita politica atentense del VI. - V. secolo. 
1957. 
. SCHAFER, “Tissaphernes,, (RE. Suppl.—-Bd. VII). 1940. 
. TAEGER, Alkibiades. 2. baskı. 1943. 
TOEPFER, “Alkibiades” (RE. 1). 1894. 
. WENTKER, Sizillen und Âthen. 1956. 
WicKERT, “Syrakusai” (RE. IV A). 1932. 
. ZAHRNT, Olynth und die Chalkidier ( Vestigia, 14). 1971. 


aomadm 


e. Aşağı İtalya ve Sicilya 

H. BERVE, Zur Herrscherstellung der Dainomeniden (Siudies pres. 
to D.M. RoBınson). 1953. 

T. J. DunBAaBınN, The Western Greeks. 1948. 

E. A. FREEMAN, History of Sicily. Cilt 11. Tıpkıbasımı 1965. 

A. Horm, Geschichte Sizililens im Altertum. Cilt 1. Tıpkıbasımı 1971. 

W. HürL, Verfassungsgeschichte von Syrakus. 1929. | 

U. KAHRSTEDT, Grossgriechenland im 5. Jh. (Hermes 53, 1932). 


610 EGE VE YUNAN TARİHİ 


H. NESSELHAUF, Üntersuchungen zur Geschichte der delisch-attischen Symmachie (Kiio, Beiheft 30). Tıpkıbasımı 1963. 

Cu. PıcaRrp, La vie guotidienne dans la Gröce classigue. 4. baskı. 1957. 

G. PRESTEL, Die antidemokratische Sirömung in Athen des 5. Jh. bis zum Tode des Perikles. 1939. 

Ca. A. RoBINSsoN, Âthens in the Age of Pericles. 1963. 

J. bE RomıuLy, Thucydides and Athenian Imperialism. 1963. 

H. ScHAFER, “Pausanias” (RE, XVII). 1949. 

R. SEALEY, The origin of the Delian League (Studies pres. to V. 


İÜHRENBERG). 1966. 

J. H. SCHREINER, dristotle and Pericles. 1968. 

H. SwoBopA, “Kimon, no. 2” (RE, XI). 1921. 

İF. TAâEGER, Fin Belirag zur Geschichte der Pentekoniaetie. 1901. 

H.T. Wape-Gery, The peace of Kallıas (dihenian Studies pres. 
io W. 5. FERGUSON). 1940, 

M. WAGNER, Zur Geschichie der atiischen Kleruchien. 1914, 

K. Wickerr, Der peloponnesische Bund von seiner Enistehung bis zum Ende des archidamischen Krieges. 1901. 

U.v. WiLAaMowiTz - MOELLENDORFF, Aristoteles und Athen. 2 cilt. 
1893. 

H. Wırrrıca, Perikles. 1936. 

A. ZIMMERN, The Greek Commonwealih. Publics and economics in V. century Athens. 5. baskı. 19061. 

d. Peloponnes harbi 

K. J. Berocu, Die attische Politik seit Perikles. Tıpkıbasımı 1967. 

E. BETHE, Âthen und der peloponnesische Krieg im Spiegel des Welikrieges (Neue Jahrbücher der klass. Alitertumswissenschaft 39, 1917). 

F. 5. CAVALLERI - A. Horm, İopografia archeologica dı Siracusa. 
1884, 

E. DELBEC9UE, Thucydide et Alcibiade. 1965. 

I. DE Romıniy, Thueydide et "impörialisme athönien. 1951. (İngi-İizcesi de (1963) vardır|. 

G. DE Sancrıs, I precedenti della grande spedizione atenlese in Sicilia ( Problemi di Storia Antica). 1932. 

G. De Sancrıs, La pace di Nicia (Problemi di Storia ÂAniica). 1932. 

K. FasBrıcıus, Das antıke Syrakus, eine historisch-archâologische Üntersuchung (Klio, Beiheft 28). 1932. 


BİBLİYOGRAFYA gn 


A. PFERRABINO, L'impero atenlese. 1921. 

KE. FREEMAN, Geschichte Siziltens. Cilt 111 (1901). 

A, Furks, The ancestral constitutltons, 1953. 

G. GiILBERT, Beiirâge zur inneren Geschichte Athens im Zettalter des Peloponnesischen Krieges. 1877. 

G. B. Grunpy, Thucydides and the History of his Age. 2 cilt. 
1948, 1961. 

J. Harzrenp, Alcibiade. Etude sur Phistoire d'Athönes âla fin du KV. siğcle. 1951. 

B. W. HENDERSON, The great war between Athens and Sparta. 19217. 

G. HicneTT, Â history of the Âthenltan constitution. 1952. 

W. KorBe, Thukydides im Lichte der Urkunden. 1931. 

D. LorzE, Lysander und der Peloponnesische Krieg (Abhandlungen der Söchsischen Akademie 57, 1). 1964, 

B. Lupus, Die Stadi Syrakus im AÂltertum. 1887. 


A. Meper, Der athenische Demos zur Zeit des peloponnesischen Krieges. 1938. 

EH. ÖDERMANN, Der Festungskrieg vor Syrakus in den Jahren 414 - 
413 v. Ghr. 19217. 

G. Porzlıo, Atene, Corinto, Pertcle ele cause della guerra peloponnesica, 1911. 

F, SARTORI, Le eterie nella vita politica atenitense del VI. - V. secolo. 
1957. 

H. ScrAârER, “Tissaphernes,, (RE. Suppl.—Bd. VLI). 1940. 

F, TAEGER, Alkibiades. 2. baskı. 1943. 

J. ToErrER, “Alkibiades” (RE. 1). 1894, 

H. WENTKER, Sizililen und Athen. 1956, 

L. WickeErRT, “Syrakusai” (RE. IV A). 1932. 

M. ZAHRNT, Olynih und die Chalkidier ( Vestigia, 14). 1971. 

e. Aşağı İtalya ve Sicilya 

H. BERVE, Zur Herrscherstellung der Dainomeniden (Studies pres. 
oto D.M. RobBınson). 1953. 
T. J. DunBaBın, The Western Greeks, 1948. 
BE. A. FREEMAN, History of Sicily. Cilt TI. Tıpkıbasımı 1965. 
A. HoLm, Geschichte Sizillens im Altertum. Gilt 1. Tıpkıbasımı 1971. 
W. Hür, Verfassungsgeschichte von Syrakus. 1929, | 
U. KAHRSTEDT, Grossgriechenland im 5. Jh. (Hermes 53, 1932). 


612 EGE VE YUNAN TARİHİ 


. MerZGER, Geschichie der Karthager. Cilt 1. 1879. 

. Pace, Arte e civilidâ della Sicilia. 3 cilt. 1935 (46. 

. Paıs, Storia della Sicilia e della Magna Grecia. 1894, 

. WicCKERT, “Syrakusat” (RE, IV A), 1932. 

. WiCKERT, Rom und Karihago (Herausgegeben von J. VocT). 


EE e e. 


1943. 


IX.M. Ö. DÖRDÜNCÜ YÜZYIL a. Sparta ve Tebai'yın hegemonyaları 


S5. AccaâmE, La lega ateniese del secolo IV av. G. 1941. 

5. AccamME, Wimperialismo ateniese dal/'inizio dl sec. IV.a.C.ela crisi della Polis. 2 inci baskı. 1966. 

P, CLocHE, La politigue ötrangöre d?* Athönes de 404 â 338 av. J.- Ghr. 
1934, 

P, CLocCHE, Isocrate et son temps. 1963. 

G. Cousın, Kyros le Jeune en Âsie Mineure. 1904. 

H. DomBrowskı, Die politischen Prozesse in Âthen vom Ârchoniat des EFukleides bis zum Ausgang des Bundesgenossenkrieges. 1914, 

M. FoRTINA, Epaminonda. 1958. 

F. Hamrı, Die griechischen Staatsvertrâge des 4. Jh. v. Ghr. 'Tıpkıbasımı 1966. 

E. v. HOFFMEISTER, Durch Armenien, eine Wanderung und der Zug Xenophons bis zum Schwarzen Meere. 1911. 

0. HuUBER, Die wirischaftlichen Verhâlinisse Athens vom Ende des Peloponnesischen Krieges bis zum Königsfrieden. 1939, 

W. Jumbercr, Kleinasiatische Studien. Untersuchungen zur grtechischpersischen Geschichte des IV. Jh. v. Ghr. 1892. 

Tu. LENSCHAU, “Pharnabazos” (RE. XIX). 1938. 

H.lınz, Kritische Betrachtung der Feldzüge des Agesilaos in Kleinaslen. 1914, 

FK. H. MarsrHaLL, The second Âthenian confederacy. 1905. 

B. NıesE, “HAgesilaos, no. 4? (RE. 1). 1894, 

H. W. PaARkE, Greek mercenary soldiers from the carliesi times to ihe battle of Ipsus. 1933. 

J. V. PRaşEk, Geschichte der Meder und Perser. Cilt TI (1910). 

T.T. B. Ryper, Koine Eirene. 1965. 

H. SCHAFER, “Tissaphernes” (RE. Supru. - Bd. VTI). 1940. 


BİBLİYOGRAFYA 413 


Fr. SecL, Von Kentrites bis Trapezus. 1925. 

G. R. SıEvErRs, Geschichte Griechenlands vom Ende des Peinronn:. 
sischen Krteges bis zur Schlacht von Mantineta. 1840, 

K. v. STERN, Geschichte der spartanischen und thebanischen Hez:- monlie, vom Königsfrieden bis zur Schlacht von Mantinela, 1884. 

F, TAEGER, Der Friede von 362/61. Ein Beltrag zur Geschichte der panhellenischen Bewegung im 4. Jh. (Tübinger Beitgrâge 11). 1930. 

H. Trrerer, Die Hegemonle. 2. baskı. 1943, 

F.H. WeıssBacrA, “Kyros (der Jüngere)”” (RE. Suppl. - Bd. IV). 
1924. 

P. WENDLAND, Betitrâge zur athenischen Polttik und Publizistik des 4. 
Jh. 1910. 

U. WiLCKEN, Entstehung und Zweck des Königsfriedens ( Abhandlungen der Berliner Akademie 1941, No. 15). 1942. 

F.R. Würsr, Die Welt als Geschichte 4, 1938. 

K. ZIERKE, Agesilaos. 1936. 

G. ZUNKEL, Üntersuchungen zur griechischen Geschichte der Jahre 
395 - 338 v. Chr. 191. 


b. Makedonya'nın hegemonyası 


O. ABEL, Makedonien vor König Philipp. 1841. 

V. Cmapor, Philippe II (Hommes d'Etat). 1936. 

P. CLocHE, Demosthönes et la fin de la dömocratle athönienne. 2. baskı. 1957. 

P. CLocH£, Un fondateur d'empire. Philippe II, rol de Macödoine. 
1955. 

P. CLocrp£, Histoire della Macödoine jusgu'a Üavönement d' Alexandre le Grand. 1960. 

V. CosTANZI, Studi di Storia Macedonica sino Filippo. 1915. 

A. Dascarakıs, The Hellenism of the ancient Macedonlans. 1965. 

KE. DRERUP, dus einer alten Advokatenrepublik. Tıpkıbasımı 1967. 

E. DRERUP, Demosthenes im Ürteile des Altertums. Tıpkıbasımı 1968. 

F. GEYER, “Makedonia” (RE. XIV). 1928. 

F, GEYER, Makedonien bis zur Thronbesteigung Philipps TI. 
(Historische Zeitschrift, Beiheft 19). 1930. 

F, GEYER, “Philippos II.” (RE, XIX). 1938. 

F, GRANIER, Die makedonische Heeresversammlung ( Münchener Beltrâge zur Papyrusforschung, 13). 1931. 


614 EGE VE YUNAN TARİHİ 


W. JAGER, Demosthenes. Der Staatsmann und sein Werden. 2. baskı. 
Tıpkıbasımı 1963. (İngilizcesi (1938) ve italyancası da (1943) vardır|. 


A. H.M. Jones, The dtihens of Demosihenes. 1952. 

J.N. Karreris, Les anciens Macödoniens. 1954. 

J. KESSLER, Isokrates u. die panhellenische Idee. Son baskısı 1965. 

M. A. Levi, Isocrate. 1959. 

G. Marmıgzu, Les idöes politigues d'Isocrate. 1925. 

G. MATHIEU, İsocrate, Philippe et letires & Philippe, â& Alexandre et & Ântipatros. 1924. 


G. Marnıgu, Demosthönes. L'homme et Voeuvre. 1948. 

A. MomıcLıano, Filippo il Macedone. 1934. 

R. ParıBeEni, Macedonia sino ad Alessandro Magno. 1947. 

A. W. Pıckarb - CAMBRIDGE, Demosthenes and the last days of 
Greek freedom. 1914 

R. v PÖHLMANN, İsokrates und das Problem der Demokratie. 
Tıpkıbasımı 1971. 

E. PokorRnY, Siudien zur Geschichte im 6. und 5. Jahrzeni des 4. 
Jh. v. Chr. 1913. 


G. Rammınc, Die politischen Ziele und Wege des Aishines. 1965. 

A. ScHArER, Demosihenes und seine Zeit. 2. baskı. 4 cilt. Tıpkıbasımı 1966. 

F. C. TgoMEs, Cultura greca e unitâ macedone nella politica di Filippo II, 1942. 

P. TrREvEs, Demostene e la liberiâ greca. 1933. 


U. WiLckEn, Philipp II. von Makedonien und die panhellenische Idee (Siizungsberichte der Berliner Akademie 1929). 

F.R. WöüsT, Philipp II. von Makedonien und Grtechenland in den Jahren von 346 - 338 v. Chr. 1938. 


c. İtalya ve Sicilya 


H. BERvEe, Dion (Abhandlungen der Akademie Mainz 10). 19517. 

H. Berve, König Hieron II. (Abhandlungen der Bayrischen Akademie, N. EF. 47). 1959. i 

H. BERvE, Die Tyrannis bei den Griechen. Cilt 1. 1967. 

EH. CIAcERI, Storia della Magna Grecia. Cilt TI. 1927. 

KE. A. FREEMAN, History of Sicily. Gilt TI - IV Tıpkıbasımı 1965. 

A. HoLm, Geschichte Siziliens. Cilt V. Tıpkıbasımı 1971. 


BİBLİYOGRAFYA 615 


W. HürrL, Verfassungsgeschichte von Syrakus. 1929. 
L. Mavuceri, II Castello Furialo nella storia el nel'arte. 2. baskı. 


O. MeLTzER, Geschichte der Karihager. 1879. 

B. NresEe, “Dionysios I.”, “Dionysios TI.”, “Dion” (RE. V). 1905. 

E, Pars, Storia della Sicilia e della Magna Grecia. 1. 1894. 

M. Sormoı, Timoleonte. 19061. 

H. E. Smer, “Timoleon” (RE. VI A). 1936. 

K. F. STROHEKER, Dionysios I. Gestalt und Geschichte des Tyrannen von Syrakus. 1957. 

H. D. WesrLakE, Timoleon and its relatlons with tyranıs. 1952. 

L. WickERrT, “Syrakusat” (RE. IV A). 1932. 


X. YUNAN KÜLTÜRÜ 


a. Genel eserler 


F. BAUMGARTEN - F. Popranp-R. WacnNer, Die hellenische Kultur, 3. baskı. 1913. 

H. BERVE, Griechische Frühzeit. 1959. 

H. BERVE, Spâizeit des Griechentums. 1960. 

A. BoNNaARD, La civilisatton grecgue. Il : De VIltade au Parihenon. 
II: De PAntigone au Socrate. 1956. Jİngilizcesi de vardır : 1958-59). 

J. BURCKHARDT, Griechische Kulturgeschichie, herausgegeben von J. OeRr. 4 cilt. 1898 - 1902. (Bu tarihten itibaren birçok defalar basılmıştır |. 

R. CARPENTER, Discontinuity in Greek Civilization. 1966. 

FK. CHamMoux, La civilisatton grecgue & Uöpogue archaigue et classigue, 1963. |İtalyancası da (1968) vardır). 

EK. GıccorTİ, La civiliâ nel mondo antico. 2 cilt. 1935. 

H. N. Coucu, Classical Civilizatton. 1940. 

M. GRoiserT, La civwilisation hellönigue. 1922. 

M. Grorser, La civilisatton de la Gröce aniigue. 1956. 

W. Duranı, Das Leben Griechenlands (— Kulturgeschichte der Menschheit 2). 2. baskı. 1957. (İngilizcesi: The Life of Greece|. 

V. EHRENBERG, Society and Civilizatton in Greeceand Rome. 1964. 

V. EHRENBERG, From Solon to Socrates. 1968. 

V. ENGELHARDT, Die geistige Kultur de Antke. 1956. 

B. FARRınNcTON, The Civilizatton of Greece and Rome. 1938, 


616 EGE VE YUNAN TARİHİ 


O. Gıcon—A. WorsCHITZKY, Die Kultur des klassischen AÂltertums. 
1909, 

R. Hamre, Die homerische Welt im Lichte der neuesten Ausgrabungen. 1956. 

R. HARDER, Figenari der Griechen. Finführung in die griechische Kultur, 1902. 

E. Howann, Kultur der Âniike (Handbuch der Kulturgeschichte|). 
1935-38. 

A. JArDE, La Gröce aniigue et la vie grecgue. Son baskısı 1971. 

W. KRanz, Die Kultur der Griechen. 2. baskı, 1949, 

W. KRanz, Griechentum. 1952. 

W. Orro, Kulturgeschichte des Altertums. Ein Überblick über neue Erscheinungen. 1925. 

E. PERNICE, Griechisches und römisches Privaileben (GERCKE - NOR-DEN, Finleltung in die Alteriumswissenschafi). 4. baskı. 1930. 

F. PoLannp-E. RE!sInNGER-R. WAGNER, Die antike Kultur. 2. 
baskı. 1925. 

W.M. Ramsay, Asıanic Elemenis in Greek Ciwilizatton. 1928. 

Tu. v. SCHEFFER, Die Kultur der Griechen. 1955. 

H. v. SCHÖNEBECK — VW. KRAIKER, Hellas. Bilder zur Kultur des Griechentums. 1943. 

T. D. SEYMOUR, Life in ihe Homeric Age. Tıpkıbasımı 1965. 

M. Smırru, The ancieni Greeks. 1960. 

B. SnEeLL, Die alten Griechen und wir. 1962. 

CH. G. STARR, The origins of Greek Civilizatton. 1100 - 650 B. C. 1901. 

A.J. ToynBEE, Greek Civilizattlon and Character. 1950. 

CHA. ZERVOS, La civilizatlon hellönigue. 1. 1969. 

W. ZSsCHMIETZSCHMANN, Hellas und Rom. Fine Kulturgeschichte des Altertums in Bildern. 1959. (Inglizcesi de vardır). 


b. Eğitim ve spor 
F.A. G. Beck, Greek educatlon. 450-350 B. GC. 1964. 
B. Bırınskı, Dagonistica sportiva nella Grecia antica. 1959. 
C. BLÜMEL, Spori der Hellenen. 1936. 
A. Bork, Der junge Grieche. Zur Psychologie des Epheben. 1959, A. BRELICEH, Guerre, agoni e culii nella Grecia arcaica. 1961. 
J. DELORME, Gymnasion. Etude sur les monumenis consacrös â Pöducatlan en Grece. 1960. 


BİBLİYOGRAFYA 5 


FP. EBy-Cu. F. ArRrRowooD, The history and philosophy or edurz. 
ton, anclent and medicial. 5. baskı. 1949, 

E.N. GARDINER, Greek athletics, sports and festivals. 1910. 

E.N. GARDINER, Aihletics of the Ânclteni World. Tıpkıbasımı 1965. 

Lİ. GRASBERGER, Erziehung und Unterricht im klassischen AÂltertum. 
3 cilt. Tıpkıbasımı 1971. 

W. Jaecer, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen. 
Cilt I (4. baskı), 1958. TI (2. baskı), 1954. TII (2. baskı), 1947. (İngilizcesi ve italyancası da vardır). 

A. JArRDE, La formatton du peuple grec. 1923. 

F. KÜHNERT, Allgemeinbildung und Fachbildung in der Antike, 
1960. 

H.-I. Marrou, Histoire, de Udducatilon dans Uantigultö. 6. baskı. 
1965. (Almancası (1957) ve italyancası (1966) vardır). 

A. Mousser, Les antiguitös de la Gröce: Olympie et les jeux grecs. 
1960, 

A. PELEKIDIS, Histolre de V'&phöbie attigue, des origines â 31 av. J —C. 
1962. 

R. PFEIFFER, History of classical Scholarship from the beginning to the end of the Heilenistic Age. 1968. 

A. PERE Les jeux olympigues antigues. 1958. 

L. PooLE-G. PooLe, History of ancient Olympic games. 1963. 

U. PorrLow, Leibesübungen und Leibeserziehung in der griechischen Ântike. 2. baskı, 1960. 

P. RasBow, Paidogogia. 1960, 

B. SCARöDER, Der Sport im Âltertum. 1957. 

J. L. Ussınc, Darstellung des Erziehungs -und Ünterrichiswesens bel den Griechen und Römern. 1810. 

W.J. Wooprouse, The tutorial History of Greece (to 323 B. C.). 
3. baskı. 1958. 

W. ZSCHIETZSCHMANN, Wettkampf und Übungsstâtten in Griechenland. Stadion, Palâsira, Gymnasion. 1960. 


c. Felsefe 


I. Brapy, 4 History of ancieni Philosophy. 1959. 

R. 5. BRumBaucu, The philosophers of Greece. 1964. 

W. CarELLE, Geschichte der Philosophie. 2. baskı. (Sammlung GÖSCHEN). 1954. 


618 EGE VE YUNAN TARİHİ 


H. Dıers, Die Fragmente der Vorsokratiker. Herausgegeben von W. KRANZ. 9. baskı. Cilt 1-3, 1959-60. 

O. Giıcon, Grundprobleme der anitiken Philosophie. 1959. 

W. K.C. GuTHRIE, 4 History of Greek Philosophy. 3 cilt. 1969. 

K. HıLDEBRAND, Frühe griechische Denker. Einführung in die vorsokratische Philosophie. 1968. 

J. HiRSCHBERGER, Geschichte der Philosophlie. Teil I: Altertum und Mittelalter. 5. baskı, 1901. 

W. JAEGER, Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Eniwicklung. 1923. 

P. Janet — G. ScarLLESs, Histoire de la Philosophie. 1928. 
. KRANZ, Griechische Philosophie. 4. baskı. 1958. 
. KRanz, Vorsokratische Denker. 3. baskı. 1959. 
. LEISEGANG, Die Gnosis. 4. baskı 1955. 
. MalER, Sokrates. 1913. (Sonraları da basılmıştır)|. 
MAURER, Platons “Staat”” und die Demokratie. 1970. 
NESTLE, Griechische Geistesgeschichte. Von Homer bis Luklan. 
2. baskı. 1956. : 
. NesrLE, Die Vorsokratiker. 1956. 
. PoHLENZ, Der Geist der griechischen Wissenschafi. 1923. 
. POHLENZ, Die Sioa. 2 cilt. 2. baskı. 1959. 
E. ScAwARTZ, EFihik der Giiechen. Herausgegeben von W. RIcHTER. 


1951. 
G. THOMSON, Studies in ancieni Society. Il. The first Philosophers. 


1955. 
F. ÜBERwEc, Grundriss der Geschichte der Philosophie. Teil 1: 


Die Philosophie des Altertums | R. PRACHTER tarafından hazırlanmıştır). 
12. baskı. 1960. 

GC. J. DE VoceL (ed.), Greek Philosophy. A collection of texts. 3 cilt. 

R. WARNER, The Greek Philosophers. 1958. 

CA. WERNER, La philosophie grecgue. 1962. 

UÜ. v. WiLAMOWwTTZ - MOELLENDORFF, Platon. 2 cilt. 1919. 

W. WINDELBAND, Geschichte der abendlândischen Philosophie im Altertum. Neubearbeitet von GODECKEMEYER. 4. baskı (Handbuch der Altertumswissenschafi ). 

E. ZELLER, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichilichen Entwicklung. 3 cilt (6 kısım halinde). 7. baskı. 1923. 

E. ZELLER, Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie. 
Neubearbeitet von W. NESTLE, 13. baskı. 1928, 


gimme 


saz 


BİBLİYOGRAFYA 619 


d. Çeşitli Bilimler 


O. BECKER, Zur Geschichte der griechischen Mathematik. 1965. 

E. H. BENBURY, 4 History of ancieni Geography. 2. baskı. 1959. 

H. BERGER, Geschichte der wissenschafilichen Erdkunde der Griechen, 2. baskı. 1966. 


F. BorL, Die Eniwicklung des asironomischen Weltbildes im Zusammenhang mu Religion und Philosophie (HINNEBERG's Kultur der Gegenwart). 1913. 

F. BonL, Kleine Schriften zur Sternkunde des Altertums. Herausgegeben von V. STEGEMANN, 1950. 


F. Bo.L-B. BezoLp, Sternglaube und Sierndeutung bet Griechen und Römern. 4. baskı. Herausgegeben von W. GUNDEL. 1931. 
P. BRuUNET-A. Misli, Histoire des sciences. Ânligultğ. 1935. 
M. Cary-E. H. WARmMInNGTON, The ancieni explorers. 1932. 
M.CaAry-E.H. WARMINGTON, Die Enideckungen der Antike. 1966. 
M.R. CorREN - E, E. DRABKIN, 4 source book in Greek science. 1948. 
. DAUMAS, Histoire dela science, des origines au 20öme sitcle. 1957. 
. Dıeiıs, Antike Technik. 3. baskı 1924. 
DıEPGEN, Geschichte de Medizin. Cilt 1. 1949. 
G. DRACHMANN, Grosse griechische Erfinder. 1967. 
YARRINGTON, Science in AÂntigulty. 1939. 


al e el 


FARRINGTON, Science and politicis ın the ancient World. 2. baskı 1965. (İtalyancası da (1960) vardır). 

H. J. FoRBES, Siudies in ancient Technology. 7 cilt. 1955 v. dd. 

K. V. Frırz, Grundprobleme der Geschichie der antiken Wissenschafi. 1971. 

FK. GEISINGER, “Geographia” (RE. Suppl. - Bd. IV). 1924. 


W. GunbeL, Bericht über Astronomlie, AÂsiralreligion, Astralmyihologie und Astrologie (1907 - 1933) (Bursıan's Jahresberichte 243, 
1934). 

Ta. HEATH, 4 History of Greek maihematics. 2 cilt. 1921. 

b. b. HelBERrc, Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften im AÂltertum (Handbuch der Altertiumswissenschafi ). 1960. 

R. HENNIG, Terrae incognitae. Cilt 1. 2. baskı. 1937. 

R. Herzoc, Die Wunderheilungen von Epidauros ( Philologus, Suppl. - Bd. 22). 1931. 

H. Hopces, Technology in ihe ancieni World. 1970, 


6020 EGE VE YUNAN TARİHİ 


E. Horre, Mathematik und Astronomie im klassischen Altertum. 
1911. 


5S. Hurın, Walehimie. 1951. 

H. 0. LEnz, Zoologie der alten Griechen und Römer. 1856. 
H. 0. LENZ, Botanik der alten Griechen und Römer. 1859. 

H. 0. LENZ, Mineralogie der alten Griechen und Römer. 1861. 


o TH. MEYER - STEINEG -K. SuDHorr, Geschichte der Medizin im Uberblick. 4. baskı. 1950. 


P. H. MıcneL, De Pyihagore & Euclide. 1960. 

A. NEUBURGER, Die Technik des Altertums. 3. baskı, 1919. 

O. NEUGEBAUER, The exaci sclences in AÂntiguity. 2. baskı. 1957. 
T.J. OLıveR, History of ancient Geography. Tıpkıbasımı 1964, 


M. PoHLENZ, Hippokrates und die Begründung der wissenschaftlichen Medizin, 1938. 


K. REIDEMEISTER, Die Ârlüihmetik der Griechen. 1940. 

A. Renm-K. VocEeL, Exakie Wissenschaften. (GERCKE - NORDEN, Einlettung in die AÂltertumswissenschaft ). 4. baskı. 1933. 

A. Rey, La science dans Uantiguli&. 5 cilt. 1930-46. 

A. Rey, La jeunesse de la science grecgue. 1933. 

A. Rey, Les mathömatigues en Gröce. 1935. 

A. Rev, La maturliğ de la pensfe scientifigue en Gröce. 1939, 

A. REYMOND, Histotre des sciences exactes et naturelles dans Uantigultö gröco-romaine, 1924. 

G. SARTON, History of sclence. Ancient science through the golden age of Greece. 1959. 

A. ScaMıpT, Drogen und Drogenhandel im Altertum. 2. baskı. 1927. 

J. SCHUMACHER, Aniike Medizin. Die naiurphilosophischen Grundlagen der Medizin in der griechischen AÂntike. 2. baskı. 1963. 


G. SENN, Die Enitwicklung der biologischen Forschungsmethode in der AÂntike. 1933. 


H. K. SıcerisT, 4 History of Medecine. Cilt 1. 1951. 

CE. SINGER, Greek Biology and Greek Medecine. 1922. 

CH. SINGER, 4 History of Technology. 9 cilt. 1954 v. dd. 

I. Tuomas, Greek mathematical Work. 1957. 

J. O. THoMPson, History of ancient Geography. Tıpkıbasımı 1964. 
H. F. Tozer, 4 History of ancient Geography. Tıpkıbasımı 1964. 
E.R. WARMINGTON, Greek Geography. 1934. 


H. G. ZEUTHEN, Vorlesungen über Geschichte der antiken Mathematik. 
1934, 


BİBLİYOGRAFYA e 


e. Dil, Yazı ve Epigrafya 

Genel eserler : 

Kk. Boısaco, Dictlonnaire etymologigue de la langue grecgue. 4. baskı. 
1950. 

C. D. Buck, İniroduciton to the study of Greek Dialecis. 2. baskı. 
1928. 

S. CHABERT, Histoire sommaire des ötudes d'öpigraphie grecgue. 
1906. 

P. CHANTRAINE, Morphologie historigue du grec. 2. baskı. 19061. 

EK. CLonn, The Story of the Alphabet. 1938. 

H. Coruırz-F. BecrTEL, Sammlung der griechischen Dialektinschriften. Cilt 1 - IV. 1884 - 1915. 

H. v. GAERTRINGEN, Griechische Epigraphik (GERCKE - NORDEN, Einleitung in die Altertumswissenschaft ). 1924, | 

V. GARDTHAUSEN, Griechische Palâographie. 2 cilt. 2. baskı. 1911 - 
1913. 

B.A. Van GRONINGEN, Short manuel of Greek Palaeography. 4. baskı. 
196. 

M. Guarmbuccı, Epigrafia greca. Cilt 1-11. 1967, 1969. 

A. GUDEMANN, Grundriss der Geschichte der klassischen Philologie. 
Tıpkıbasımı 1967. 

R. HarDER, Die Meisterung der Schrift durch die Griechen (Das Neue Bild der Antike 1). 1942. 

O. HOFFMAN, Geschichte der griechischen Sprache. Cilt 1. 2. baskı. 
1916. 

J. B. Hormann, Eiymologisches Wörterbuch des Griechischen. 1950. 

J.J. BE. Honmıus, Saxa loguuntur. 1938. 

L. H. JEFFERY, The local scripis of archaic Greece. A study of the origin of the Greek alphabet and its developmeni. 1961. 

H. JENSSEN, Die Schrift in Vergangenheit und Gegeniwart. 2. baskı. 
1958. 

EH. KıIECKERS, Historische griechische Grammatık. 4 cilt. 1925-26. 

A. KIRCHHOFF, Siudten zur Geschichte des griechischen Alphabets. 
3. baskı. 1877. 

G. KLAFFENBACH, Griechische Epigraphik. 2. baskı. 1966. 

H. KRare, Historiısche Grammatik des Griechischen. 1949, 


622 EGE VE YUNAN TARİHİ 


P. KRETSCHMER, KEinleitung in die Geschichie der griechischen Sprache. 1896. 

R. KÜHNER, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 
I (2 cilt). TI (2 cilt). 3. baskı. 1890 - 1904. 

W. LarreLnb, Handbuch der griechischen Epigraphik. Cilt 1 (1907). 
II, 1-2 (1898 - 1902). 

W. LarreLD, Griechische Epigraphik (Handbuch der klassischen Altertumswissenschafi ). 3. baskı. 1913. 

M. LEJEUNE, İraitö de phonâtigue grecgue. 2. baskı. 1955. 

A. MErLLET, Aperçu d'une histoire de la langue grecgue. 2. baskı. 
1920. (Almancası da vardır). 

M. P, Nırsson, Die Übernahme des Alphabets durch die Griechen (Opuscula Selecta TI). 1952. 

L. P. Parmer, The Greek Dialecis (Şu eserde : WACE-STUBBINGS, Â companıon to Homer). 1962. 

F, PrisTER, Sprache und Schrifttum der Griechen im Rahmen der Altertumswissenschaft. 1944, 

G. Pronr, Das Alphabet. Enstehung und Entwicklung der griechischen Sehrift. 1968. 

G. ProrL, Elemente der griechischen Epigıaphik. Tıpkıbasımı 1968. 

V. Pısanı, Storia della lingua greca ( Enciclopedia Classica V ). 1959. 


H. PorscneL, Die griechische Sprache. Geschichte und Einführung. 
1950. 

A. Renm, Die Sehrift und die Schrifizeugnisse (Handbuch der Archâologie ). 1939, 

5. REINACA, Trait€ d'öpigraphie grecgue, 1885. 

L. RoBerr, Epigraphie. L'Histoire et ses möthodes ( Encyclopödie de la Plâöiade). 19061. 

4. ScAwyxZER, Dialectorum Graecarum exempla epigraphica poora, 1923. 

İk. SCHWYZER, Grtiechische Grammatik ( Handbuch der klassischen AÂltertumswissenschaft ). Cilt 1, 2. baskı, 1953. Cilt TI, 1950 ve Registerband, 1953 (ana eser). 

G. THomson, The Greek Language. 1960. 

A. TsumB, Handbuch der griechischen Dialekte. 1909, (1. kısmın yeni baskısı 19327; 2. kısmın yeni baskısı 1959). 

A. WiLHELM, Beitrâge zur griechischen Inschriftenkunde 1909. 


BİBLİYOGRAFYA çi 


A. WILBELM, Neue Betirâge zur griechischen İnschriftenkunde. 6 cilt. 
1911/1932. 

A. 5. WooprHEaD, The study of Greek İnscripiilons. 1961. 

Yazıt korpüsleri : 

Corpus İnscripttonum Graecarum. Von A. BöckH und seinen Miarbeitern herausgegeben. 1825 -1859. Bu eserin devamı: 

İnscriptiones Graccae. İlrsgb. von der PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 1873 v. dd. (Şimdiye kadar bazıları müteaddit fasiküller kapsayan 12 cilt yayınlanmıştır). 

W. DirTTENBERGER, Syiloge İnseripitonum Graecarum. 4. baskı. 
4 cilt. 1900. 

W. DimrENBERGER, Örleniis Graeci inscripltiones seleciae. Suppl. 
Syilog. İnscriptionum Graecarum. 2 cilt. Yeni baskı. 1960, 

Cu, MıcpEL, Recueil des inscripiions grecgues. 1900 (İlâveler 1912 
ve 1927 de çıkmıştır|. 

Monumenia Asiae Minoris Antigua. Gilt 1 - VTTI. 1928/62. 

L. RoBERT, Etudes Anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecgues de VAsie Mineure. 1931. 

Supplementum Epigraphicum Graecum. 1923 v. dd. (1962 yılına kadar 18 cilt çıkmıştır). 

Tituli Âsiae Minoris AÂntiguae. Herausgegeben. von der WTENER ÂKADEMIE der WISSENSCHAFTEN. Cilt I - TII, 1. 1901 - 1944. 

M.N. Ton, A selection of Greek historical inseriptilons. Cilt 1, 2. 
baskı, 1946. Cilt II, 2. baskı. 1968. 

C.B. WeLLes, Royal Gorrespondance in the Hellenistic period. 1934. 

A. WiLHELM, Griechische Königsbriefe (Klio, Beihefi 48). Tıpkıbasımı 1908. 


Jj. Papirologya 

L. MırrEis -U, WiLcKEN, Grundzüge und Ghrestomathie der Papyruskunde. 4 cilt. 1912. 

R. A. Pack, The Greek and Latin literary texis from Graeco-Roman Egypt. 1952. 

FP. PREISIGKE ve DİĞERLERİ, Berichtigungsliste der grlechischen Papyrus - Urkunden aus Aegypten. Cilt I (1913) - TI, 1 (1956). Namenbuch, 1922. 

F. PREISIGKE - BILABEL - E. Kısslınc, Sammelbuch griechischer Urkunden aus degypten. Cilt 1 - IV, 1. 1915/58. 


024 EGE VE YUNAN TARİHİ 


FK. PRrısiGckE. Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten. Cilt Il - IV, 1. 1925/44, 

W. SCHUBART, Einführung in die Papyruskunde. 1918. 

W. ScnuBaRT, Papyruskunde (GERCKE - NORDEN, Einleitung in die Altertumswissenschaft). 1924. 

U. WiLcKEN, Über antike ÜUrkundenlehre ( Münchener Beitrâge zur Papyrusforschung 19). 1934, 

U. WiLcCKEN, Urkunden der Ptolemâerzetlt. Cilt 1 - TI, 3. 1922 - 1955. 


g. Edebiyat 


4. BETHE, Griechische Lyrik. 1920. 

EK. BEeTHE, Die griechische Dichtung (Handbuch der Literaturwissenschaft). 1924. 

C. M. Bowra, Greek İyric Poetry. 2. baskı. 1967. 

C.M. BowRra, Ancient Greek Literature. 1967. 

C. M. Bowra, Landmark in Greek Literature. 1966. (Almancası da (1968) vardır). 

W. v. GuRısT, Geschichie der griechischen Literatur. 7. baskı. 1929. 
(Handbuch der Altertumswissenschaft) lana eser). 

W. v. CeRısT, Metrik der Griechen und Römer. Tıpkıbasımı 1970. 

F, Copıno, Einführung in Homer. 1970. 

A. CoLoNnNA, Üantica lirica greca 1955. 

A. ve M. CrolserT, Hisioire de la littörature grecgue. Cilt 1 - V. 1901- 1947. (Her cilt çeşitli tarihlerde müteaddid defalar basılmıştır|. 

C. DeEL GRANDE, Storia della letteratura greca. 11. baskı. 1959. 

R. C. FLICKINGER, The Greek Theater and is Drama. 1960, 

H. A. ForsTER, Die Literatur des klassischen Altertums. 19061. 

J. GEFFCKEN, Griechische Literaturgeschichte. 2 kısım. 1926-34, 


A. GERCKE, Griechische Literaturgeschichie. 2 cilt. 3. baskı. 1911/13 (Sammlung GÖSCHEN). 

P. W. Harsu, 4 Handbook of classical Drama. Tıpkıbasımı 1967. 

R. HeLm, Der antike Roman. 2. baskı, 1956. 

H. HERTER, Vom dionysischen Tanz zum komischen Spiel. 1947. 

S. F. W. HorrFmMAnNN, Bibliographisches Lexikon der gesamtien Literatur der Gıtiechen. 3 cilt. Tıpkıbasımı 1961. 

E. HowaLp, Die griechische Tragödie. 1930. 

H. D. F. Kırro, Greek Tragedy. A literary Study. 3. baskı. 1901. 

A. KöRTE, “Komödie” (RE. XI). 1921. 


BİBLİYOGRAFYA 625 


W. KRANZ, Geschichte der grlechischen Literatur. 3. baskı. 1959. 
W. KRANZ, Studien zur antıken Literatur und ihrem Fortwirken. 


A. LEsky, Die griechische Tragödie. 4. baskı. 1968. 

A. LESKY, Geschichte der griechischen Literatur. 1957/58. 
D. W. Lucas, The Greek tragic poeis. 2. baskı. 1959, 
A 


. MEINEKE, Fragmenta Comicorum Graecorum. 5 cilt. Tıpkıbasımı 


G. MuRRay, The Literature of ancieni Greece. 3. baskı. 1956. 

G. MurrEy, Euripides und seine Zeit. 2. baskı. 1957. 

G. Murray, The rise of ihe Greek epic. 4. baskı. 1960. 

W. NEsTLE, Geschichte der griechischen Literatur. 2 cilt. Son baskı 1961, 1963 (Sammlung GÖSCHEN). 

H. Parzer, Die Anfânge der griechischen T'ragödie. 1962. 

A. W. PickaRb - CAMBRIDGE, The dramatic Festivals of Athens. 1953. 

A, W. PıckaRrb - CamMBRıDGE, Dühyramb, Tragedy and Comedy. 
2. baskı. 1962. 

M. PoHLENZ, Die griechische Tragödie. 2 cilt. 1930. 

E. Rorbe, Der griechische Roman und seine Vorlâufer. 4. baskı. 
1960. 

H.J. Rose, 4 Handbook of Greek Literature. From Homer to the age of Lucian. 4. baskı. 1961. 

H. RümiceR, Griechische Lyrik. 1961. 

W. SCHADEWALDT, Sappho. Welt und Dichtung, Dasein in der Liebe. 1950. 

W. ScHanDewaLbT, Von Homers Welt und Werk. 3. baskı. 1959. 

W. Scamıp-0. STÂâRLIN, Geschichte der griechischen Literatur (Handbuch der Altertumswissenschafi). 2 cilt. 6. baskı. 1959. 

B. SneLr, Die alien Griechen und wir. 1962. 

B. SneLi, Pociry and Society. 1902. 

RE. STAIGER, Grtechische Lyrik. 19061. 

G. Tgomson, 4eschylus and Athens. A4 sudy in the social origins of drama. 2. baskı. 1946. 

A. J.B. Wace-F. H. SruBBıncs, 4 Companion to Homer. 1962. 

T.B.L. WEBsTER, From Mycenae to Homer (A study in early Greek Literature and Ari). 1958. 

T. B. L. WeBsrER, Greek Art and Literature. 700 - 530 B. GC. 1959, 

F. WEHRLI, Motivstudien zur griechisehen Komödie. 1936. 

Ege ve Yunan Tarihi, 40 


626 EGE VE YUNAN TARİHİ 


H. WeE1nNsTOCK, Sophokles. 2. baskı. 1937. 

C.H. WEITMAN, Homer and ihe heroic tradition. 1958. 

U. v. Wiramowitz - MOELLENDORFF, Die griechische Literatur des AÂltertums (Kultur der Gegenwari). 2. baskı. 1912. 

U. v. WiramMowirz - MOELLENDORFF, OGriechische Verskunsi. 2. 
baskı. 1958. 

U. v. WiLAamMowiTZ - MOELLENDORFF, Einlettung in die griechische Tragödie. 1889. Tıpkıbasımı 1959. 

U.v. WiLamMowiTZ—MOELLENDORFF, Jlias und Homer. 3. baskı. 1966. 

M. WunpoT, Geschichte der griechischen Ethik. 2 cilt. Tıpkıbasımı 19069. 


h. Yunan sanatı 
Genel eserler : 


LE. AKuRrGaL, Die Kunst Anatoltens von Homer bis Alexander. 1961. 

E. AKURGAL, Örieni und Okzident. Die Geburt der griechischen Kunst (Kunst der Welt). 1966. 

M. v. ArraTrOov, Geschichte der Kunsi. I: Die Kunsi der Alten Welt und des Mittelalters. 19061. 


Archaeologia Homerica (Herausgegeben von F. Marz und G. Bucu-HOLZ) (1967 ile 1968 arasında çıkan ciltler) : Bd. I. A) Sp. MarınaTOos, Kleidung. B) Sp. Marınaros, Haar-und Barttracht. C) E. BieLe-FELD, Sehmuck. F) J. WIESNER, Fahren-Reiten. Bd. 11. K) R. J. ForRBEs, Bergbau, Steinbruchtâtigkelt und Hüttenwesen. O) H. DRERUP, Griechische Baukunsi in geometrischer Zet. Bd. |lIlI. U) M. WecnNER, Musik und Tanz. W) ANDRONIKOS, Totenkuli. 


J. BoAaRDMAN - J. Dörıc- W. Fucus, Die griechische Kunst (Aufnahmen von M. HirmER). 1966. (Ingilizcesi de (1967) vardır|. 

H. Tu. BossEerr, Altanatoltlen. Kunst und Handwerk in Kleinasten von den Ânfângen bis zum völligen Aufgehen der griechischen Kultur. 1942. 
|Resim kitabı). 

J. CHARBONNEAUX -R. MARTIN - F. ViLLaRD, La Gröce archaigue ( Univers des Formes). 

J. CHARBONNEAUVIX - R. MarTIN-H. ViLLarRDb, La Gröce classigue ( Univers des Formes). |Bu iki eserin almancası da vardır). 

COTTRELL, The concise Encyelopaedia of oÂrchaeology. 1960. 

L. CurTıUus, Die antike Kunst. 2 cilt (Handbuch der Kunstwissenschaft, 1 ve 11, 1). 1913 ve 1938. 


BİBLİYOGRAFYA 627 


W. DEoONNA, L'Archöologie. Cilt 1-111. 1912. 

P. Ducarı, Ddrte Classica. Son baskısı 1948. 

Enciclopedia deli? Arte Antica, Classica e Orientale. 7 cilt. 1958/68. 
Enciclopedia Universale dell? Arte. 15 cilt. 1958 - 1967. 


Fasti Archaeologici. Annual Bulletin of Classical Archaeology. 1946. 
v. dd. (Arkeoloji haberleri ve yayınlarının yıllık bülteni). 


E. Faure, Histoire de VArt. 1. L'Art antigue. 1939. 
R. HAMANN, Geschichie der Kunst, von der Vorgeschichte bis zur Spâtantike. Son baskısı 1958. 


Handbuch der Archâologie, begründet von W. OTTO, fortgeführt von R. HERBIG ve U. Hausmann (1939 dan beri ciltler ve fasiküller halinde yayınlanmaktadır |. 


U. HAUSMANN, Allgemeine Grundlagen der Archâologie (Handbuch der Archâologiej. 1969. 

E. HOMANN - WEDEKING, Das archaische Griechenland (Kunsi der Weli). 1964, 

- Jahrbuch des Deuischen Archâologischen Instituts. Archâologische Bibliographie | Yılık arkeoloji bibliyografyalarını yayınlamaktadır). 

E. KiIRsTEN- W. KRAIKER, Griechenlandkunde. Ein Führer zu klassischen Stâtten. 5. baskı 1907. 

W. KLE1n, Geschichte der griechischen Kunst. 3 cilt. 1903 /07. 

K. Korrr, Ârchâologie. 4 cilt. 1919/20. 

W. LÜBKE-E. PERNICE -B. SARnNE, Die Kunst der Griechen. 17. 
baskı. 1948. 

FK. Marz, Geschichte der griechischen Kunst, Cilt T. 1950. 


H. MerzGER, Anatolia II (From the beginnines of the 1. millenium B. G. to ihe end of the Roman Period ( Archaeologia Mundi). 1969. (Almanca ve İransızca olarak ta çıkmıştır). 


A. Mıcmarmlıs, Die archâologischen Enideckungen des 19. Jahrhunderts. 1906. 

F. v. ÖPELN - BRONIKOWSKI, AÂrchöologische oOEnideckungen im 
20. Jahrhundert. 1931. 

J. ÖVERBECK, Die aniiken Schrifiguellen zur Geschichte der bildenden 
Künste bei den Griechen. 1868 

B. Pace, Introduztone allo studio del/'archeologia. 3. baskı. Tarihsiz. 

M. PalrorTıNno, Che cos'8e Parcheologia? 1968. 


628 EGE VE YUNAN TARİHİ 


G. PERROT - CH. CusıplıEz, Histoire del'dri dans VU Antigulâ. Cilt VILI-X. 1898/1914, 


J. A. H. PorrarTz, Einführung in die Ârchâologie. 1962. 

L. REav, Diciitonnaire polyglotte des termes d'ari et d'archöologie. 
1953. 

G. M. A. RicETER. 4 Handbook of Greek Art. 1959. (Almancası : Handbuch der griechischen Kunst. 1966). 

G. E. Rızzo, Storia del/'arie greca. Tarihsiz. 

C. ROBERT, Ârchâologische Hermeneutik. 1919. 

G. RopEnNwaLpT, Die Kunst der ÂAntike: Hellas und Rom ( Propylğen- Kunsigeschichte 111). 2. baskı. 1944. 

A. Rumrpr, Grtechische und römische Kunsit (Şu eserde: GERCKE - NoRDEN, Einleitung in die Altertumswissenschafi). 1931. (İtalyancası da vardır|. 

A. Rumpr, Archâologie. 2 cilt. 1955/56. 

K. ScHeroLp, Örieni, Hellas und Rom in der archâologischen Forschung. 1949. (İkinci cihan harbi içinde çıkan eserleri kapsamaktadır). 

K. ScneroLp, Klassisches Griechenland (Kunsi der Welt). 1965. 

K. ScHeroLp, Die Griechen und ihre Nachbarn (Propylâen- Kunstgeschichte 1). 1961. 

W.-H. SCHUCRAHARDT, Die Kunsi der Griechen ( Geschichte der Kunst). 

W .—H. SCHUCHHARDT, Griechische Kunsi (BELSER, Kunsigeschichte). 
1968. 

G. SELTMANN, Approach to Greek Art. 1960, 

A. SEPRINGER, Handbuch der Kunsigeschichte. 1. Das Altertum. 
Bearbettet von P. WoLTERS. 12. baskı. 1923. 

J. STEWART, Ârchaeological Guide and Glossary. 2. baskı. 1960. 

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, von der Antike bis zur Gegenwart. Herausgegeben von U. THIEME-F. BECKER, Cilt I- XXX VII. 
1907/1950. 

J. FE. DE WAELE, Ddrt antigue. 1964. 

H. WALTER, Bauwerk und Bildwerk. Zur Einhelt der grtechischen Architektur und bildenden Kunsi. 1965. 

T.B. L. WEBsTER, Greek Art and Literature. 530 - 400 B., GC. 1939, 

R. Wesr, Die klassische Kunst der Antike. 1921. 

M. WHEELER, Moderne Archâologie ( Rowohli ). 1960. 


BİBLİYOGRAFYA > 


F. WENTER, Kunsigeschichie in Bildern. Fasikül 3 - 12. 2 nci baskı. 
Tarıhsiz. 

W. ZSCHIETZSCHMANN, Kleine Kunsigeschichte der Griechen und Römer. 2. baskı. 1957. 

Mimarlık : 

W.J. ANDERSON - R. PH. SprERs, The Architecture of ancient Greece. 
Ân account of its historic development. 19217. 

H. BERVE-6G. GRUBEN, Griechische Tempel und Heiligtümer. 
Aufnahmen von M. HIRMER. 1961. fİtalyancası (1962) ve fransızcası (1965) da vardır). 

A. Cuoısy, Histoire de P Architecture. 1899 (eskimiş olmakla beraber faydalı). 

L. GREMA, Manuale di Storla dell * Ârchitettura. 1962. 

W. B. Dınsmoor, The Architecture of ancient Greece. 1950. 

K. A. Doxrapıs, Raumordnung im griechischen Stâdtebau. 1937. 

J. DuURM, Baukunst der Griechen (Handbuch der Architektur). 
3. baskı. 1910 (resimleri önemli). 

F. EBErT, Fachausdrücke des griechischen Bauhandwerkes. Cilt 1. 
Tempel. 1910. 

TI. Fyre, Hellenistic Architecture. 1936. Tıpkıbasımı 1965. 

A. v. GERKAN, Griechische Stâdteanlagen. Üntersuchungen zur Entwicklung des Stâdtebaues im Altertum. 1924. 

L. H. GRINNELL, Greek Temples. 1943. 

G. GRUBEN, Die Tempel der Griechen. 1966 (önemli). 

W. HEeEce-G. RoDENwaLDT, Griechische Tempel. 2. baskı. 1951. 

H. KÂrpLER, Der griechische Tempel. Wesen und Gestalt. 1904. 

H. Koca, Der griechisch-dorische Tempel. 1951 (önemli)|. 

H. Kocu, Von jonischer Baukunst. 1956. 

J. KorTE, Die Baukunst des klassischen Altertums. 1915. 

R. KolDEwEY - O. PucHsTEIN, Die griechischen Tempel in ÜUnterüalien und Sizilien. Cilt 1 (metin). TI (levhalar). 1899. 

F. Krauss, Paestum. Die griechischen Tempel. 2. baskı, 1943. 

F. Krauss, Die Tempel von Paestum. 'TI. 1, Lief. Il: Der Athenatempel. 2 Teile (Denkmâler antiker Architektur ). 1959, 

F, KRıscBEN, Die griechische Stadı. Wiederherstellungen. 1938. 
F. KRIsCHEN, Antike Rathâuser. 1941. 
F, KRIscBEN, Weliwunder der Baukunst in Babylonien und Jonien. 


1956, 


630 EGE VE YUNAN TARİHİ 


O. Lapro - DANIELEWSKI, ÜUntersuchungen über den İnnenraum der archaisch griechischen Tempel. 1942. 

A. W. LAWRENCE, Greek Architecture (The Pelican History of Art). 
1957 Jelkitabıl. 

K. LEHMANN - HARTLEBEN, “Stğtebau”” (RE. TII A). 1929. 

W.A. McDonarp, The political meeting places of the Greeks. 1943. 

F.G. Maler, Griechische Mauerbauinschriften. 2 cilt. 1959,1961. 

R. Marrın, Recherches sur P Agora grecgue. 1951. 

R. Marrın, DUrbanisme dans la Grece antigue 1956 (önemli|. 

R. MarTıN, Manuel d'architecture grecgue. 1. Matfriaux et technigues. 
Cilt I. 1965 (önemli). 

R. MarrTIN - H. STIERLİN, Griechische Weli (Welikulturen und Baukunst). 1967. 

A. Mürıb, Siockwerkbau der Griechen und Römer (Istanbuler Forschungen 1). 1931. 

H. F. MusscHe, Monumenia Graeca et Romana. Il. Architecture grecgue. 1: Larchitecture religiecuse. 1968. 2: architecture civile et militaire, 1908. 

F. Noack, Die Baukunst des Altertums. 1910. 

H. PLOMMER, Ancient and classical Architecture, 1956. 

B. C. RımnER, AÂncleni Greek Houses. 1964. 

H. RIEMANN, Raum griechischer Peripteraltempel. 1935. 

D.5S. RoBERTSON, 4 Handbook of Greek and Roman Architecture. 
2. baskı. 1969 Jelkitabıl. 

R. L. ScRanTON, Greek Wallis. 1949. 

R. L. SCRANTON, Greek Architecture, 2. baskı, 1965. (İtalyancası (1965) da vardır). 

L.T. Spor, Profiles of Greek Mouldings. 1936. 

R. VaLLols, L'drchitecture hellönigue et hellönistigue â Dölos. Tıpkıbasımı 1966. 

F. VıLLarRD, La Sicile grecgue. 1955. 

G. WEICKERT, T'ypen der archaischen Architektur in Griechenland und Kletnasien. 1929. 

C. WEICKERT, Aniike Architektur. 1949. 

R. E. WYCHERLEY, How ihe Greeks built cities? 2. baskı. 1962. 

Heykeltraşlık : 

5. ADam, The technigue of Greek Sculpture in archaic and classical periods. 1966, 


BİBLİYOGRAFYA 


Antike Plastik. Herausgegeben von W. - H. SCHUCHHARDT. Fasikül I-IX. 1962/69 (devam etmektedir). 

P. ARnNDT- W. AMELUNG, Photographische Finzelaufnahmen anüker Skulpturen. Fortgeführt von P. ARNDT und 6G. LıppoLm. Seri I- XVI. 1893/1912, 1925/40. (Fotoğraf levhaları, metinleriyle birlikte|. 

B. AsumoLe, The classical Ideal in Greek Sculpture. 1904. 


J. D. BeazLEy-B. AsumoLr, Greek Sculpture and Painting. To ihe end of ihe Hellenistic period. Son baskısı 1966. 

G. BecarTIı, La scultura greca, 2 cilt. 2. baskı. 19061. 

G. BEecartTI, Detâ classica. 1965. 


J.J. BERNOULLI, Griechische Ikonographie, mit Ausschluss Alexanders und der Diadochen. 2 cilt. Tıpkıbasımı 1970. 


R. BIAnNCHI - BANDINELLI, Storicitâ del'arte classica. 2. baskı. 


1950. 


R. B1ıancsı - BANDINELLI, La scultura greca arcaica. Cilt 1. 1956. 

H. BRUNN, Geschichte der griechischen Künstler. 2 cilt. 2. baskı. 
1889, 

H. BRUNN, Griechische Kunsigeschichie. 1893 /97. 

H. BRUNN-P. ARNDT, Griechische und römische Portrâts. Herausgegeben von F. BRUCKMANN (u. G. LıproLp). 1891/1939 (metinleriyle birlikte fotoğraf levhaları). 

H. BRUNN-EF. BRUCKMANN, Denkmâler griechischer und römischer Skulptur. Herausgegeben von P. ARNDT, fortgeführt von G. LırpolLD. 
1888/1947 (metinleriyle birlikte 700 levhal. 


. BRUNS, Antike Bronzen. 19477. 
. BuLLE, Der schöne Mensch im Altertum. 1922. 
. BUSCBOR, Alisamische Standbilder. 5 cilt. 1934/01. 
. Buscaor, Vom Sinn der griechischen Standbilder. 1942. 
. BuscHoR, Bildnisstufen. 1947. 
. BuscHor, Das hellenistische Bildnis. 1949. Index 1967. 
BuscCHoR, Frühgriechische Jünglinge. 1950. 
. Buscnor, Die Plastik der Griechen. Son baskısı 1958. 
. CARPENTER, Greek Sculpture. A critical review. 1960. 
ST. Casson, The technic of early Sculpture. 1933. 
J. CHARBONNEAUX, La sculpture grecgue archaigue. Tıpkıbasımı 
1964. 


SHHiHHHmo 


632 EGE VE YUNAN TARİHİ 


J. ÜHARBONNEAUX, La sculpture grecgue classigue. 2 cilt. Tıpkıbasımı 1964. 

J. CHARBONNEAUX, Les bronzes grecs. 1958. 

J. ÜHARBONNEAUX, Dart grec. 1959. 

M. CoLLIGNoN, Histoire de la sculpture grecgue. 2 cilt. 1892/97. TAlmancası : Geschichte der griechischen Plastik, 2 cilt. 1897/98). 

M. GoLuLıcnNon, La polychromie dans la sculpture grecgue. 1898. 

M. CoLLIGnNonN, Les statues funöraires dans Uart grec. 1911. 

A. Conze, Die attischen Grabreliefs. Fasikül 1 - 14. 1893/1922. 


A. DELLA SETA, I monumenti dell'antichitâ classica. Grecia e Italia, 
2 cilt, 1939. 

R. DEMANGEL, La frise ionigue. 1932, 

P. DEMARGNE, Naissance de Uart grec (L'Univers des Formes). 
1964. (Almancası (1965) da vardır). 

W. DEONNA, Les statues de terre cuite dans Uantiguitâ. 1908, 

W. DEONNA, Les Apollons archaigues. 1909. 

W. DEoONNA, Dedale ou la statuaire de la Gröce archaigue. 1930. 

P. DEVAMBEZ, La sculpture grecgue. 1938. 

G. Dıckıns, Hellenistic Sculpture. 1920. 

H. DıeroLDER, Die aitischen Grabreliefs des 5. und 4. Jahrhunderis v. Chr. Tıpkıbasımı 1965. 

T. DOHRN, Âttische Plastik vom Tode des Phidias bis zum Wirken der grossen Meister des 4. Jhs. 1957. 

W. Fucas, Die Skulptur der Griechen. Aufnahmen von M. Hır-MER. 1969. 

A. FURTWÂNGLER, Meisterwerke der griechischen Plastik. 1893. 
(İngilizcesi : Masterpieces of Greek Sculpture. 1895). Tıpkıbasımı 1966. 

E. GARDNER, Handbook of Greek Sculpture. 1929. 

F. GERKE, Griechische Plastik in archaischer und klassischer Zeit. 
1938. 

G. ÇO. GicLıoLı, Storia dell'arte classica: Arte greca. 2 cilt. 1955. 

G. HAFNER, Spâihellenistische Bildnisplastik. 1954. 

G. HAFNER, Geschichte der griechischen Kunst. 1961. 

G. M. A. HANFMANN, Classical Sculpture. Â history of Western Sculpture. 1967. 

U. HAvsmMaAnNN, Griechische Weihreliefs. 1960. 

A, HEKLER, Bildniskunst der Griechen und Römer. 1912. (İngilizcesi ve fransızcası da vardır). 


BİBLİYOGRAFYA 


A. HEKLER, Bildnisse berühmtier Grtechen. 3. baskı (H. v. RE:xz:z tarafından hazırlanmıştır). 1962. 


E. HOMANN - WEDEKING, Die Anfânge der griechischen Grossplastik. 
1951. 


A. JouBın, La sculpture grecgue enire les guerres mödigues et 6pogue de Pöricles. 1901. 

H. KAHLER, Das griechische Metopenbild. 1949. 

H. KârLeEr, Wandlungen der anilken Form. 1949, 

R. v. KEKULE, Die griechische Skulptur (Handbücher der kal. 
Museen zu Berlin). 3. baskı. 1922. 

W. Krsın, Vom antiken Rokoko. 1921, 

G. KLEINER, Tanagrafiguren (Jahrbuch des D. Archâologischen Instituts, Erg. Heft 15). 1942. 


R. KLucGe-K. LEHMANN - HARTLEBEN, Die aniiken Grossbronzen. 
Cilt 1 -IJI. 1927. 


KE. LANGLOTZ, Frühgriechische Bildhauerschulen. Tıpkıbasımı 1967. 
Kk. LancLoTz, Die Darstellung des Menschen in der griechischen Kunst, 1941, 
EH. LancGLoTz, Die griechische Klassik. 3. baskı. 1946. 
E. LancLorzZ, Die Kunst der Westgriechen 1963. (İngilizcesi ve italyancası da vardır). 
E. LancLoz- W. -H. ScHUCHHARDT, Ârchaische Plastik auf der Akropolis. 1943. 
. Lapanus, Le fronton sculpt& en Grece, 1947, 
. LAURENZI, Rütratti greci. Tıpkıbasımı 1968. 
. W. LAWRENCE, Classical Sculpture. 1928. 
. LECHAT, La sculpture grecgue. 1922. 
. LECHAT, Sculptures grecgues antigues choisles et commeniğes. 


ge tf 


1925. 


4) 


G. LırroLn, Die griechische Plastik (Handbuch der Archâologie). 
1950 (önemli). 
G. LırroLD, Kopien und Umbildungen griechischer Statuen. 1923. 
E. Löwy, İnschriften griechischer Bildhauer. Tıpkıbasımı 1965. 
E. Löwy, Die griechische Plastik. 2 cilt. 4. baskı. 1924. 
R. LuLuwEs -M. HIRMER, Grtechische Plastik. Von den Anfângen bis zum Ausklang des Hellenismus. 2. baskı. 1960. İngilizcesi ve italyancası da vardır). 


634 EGE VE YUNAN TARİHİ 


J. Marcap£, Recueil des signatures de sculpteurs grecs. Fasikül 1-2. 1953/57. 

5. MoLLAaRD-BESÇUES, Les terres cuiles grecgues. 1963. 

V. MÜLLER, Frühe Plastik in Griechenland und Vorderasien. 1929, 

K.A, NEUGEBAUER, Antüike Bronzestatuetten, 1921. 

J. ÖVERBECK, Die aniiken Schrifiguellen zur Geschichie der bildenden Künste bei den Grtechen. Tıpkıbasımı 1959. 

J. ÖVERRBECK, Geschichie der grtechischen Plastik. 4. baskı. 1894, 

H. Payne-G. M. Younc, Archaic Marble Sculpture from the 
Acropolis. 2. baskı. 1950 

Cg. PıcarD, La sculpture antigue des origines â Phidias. - La sculpture antigue de Phidias â Uöre byzantine. 2 cilt. 1923, 1926. 

Ce. Pıcarb, Manuel d'archöologie grecgue. La sculpture. Cilt 1 - V 
(8 kısım). 1935/66 (önemli elkitabı|. 

V. H. Pouisen, Der strenge Sitil (Acta AÂrchaeologica 8). 1937. 

5. ReinNAcr, Röpertoire de la statuaire grecgue et romaine. 6 cilt. 
Tıpkıbasımı 1965. 

5. REINACH, Röpertoire des reliefs grecs et romains. 3 cilt. Tıpkıbasımı 1968, 

P. REUTERSWARD, Stiudien zur Polychromie der Plastik: Griechenland und Rom. 1960. 

G. M. A. RicHTER, Animals in Greek Sculpture. 1930. 

G.M. A. RicrTER, Archaic Greek Art. 1949. 

G. M. A. RicnpTER, The sculpture and sculptors of the Greeks. Son baskısı 1967 Jelkitabı|). | 
M. A. RicHTER, #rchaic Greek Art. 1949. 
M.A. RicHTER, Three ecritical periods in Greek Sculpture. 1951. 
M. A. RicHTER, Kouroi. Archaic Greek Youih. 1960. 
M. A. RıcHTER, The Poriraits of the Greeks. 3 cilt. 1965. 
M. A. RicHTER, Korai. Archaic Greek Maidens. 1968. 
. RopbeEnwaLpT, Das Relief bei den Griechen. 1923. 
v. Salıs, Die Kunst der Griechen. 4 baskı, 1953. 
SCHEFOoLD, Bildnisse der antiken Dichier, Redner und Denker. 


DAAAAA 


a” 


K. ScHeroLp, Grtiechische Plastik. 1. 1949. 
K. ScHerorn, Meisterwerke griechischer Kunst. 1960. 


BİBLİYOGRAFYA 635 


K. ScCHEFOLD, Griechische Kunst als religiöses Phönomen. 2. baskı. 
1962. 

B. ScALÖRB, Üntersuchungen zur Bildhauergeneratton nach Phidias. 
1964. 

H. SCHRADER, AÂrchaische griechische Plastik. 1933. 

H. SCHRADER - E. LAnNGcLoTz- W. - H. SCHUCHHARDT, Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis. 1-111. 1944. 

W.-TH. SCHUCHARDT, Griechische Plastik der klassischen Zeit. 1954. 

W. H. SCHUCHHARDT, Archaische Plastik der Griechen 1957. 

W.-H. SCHUCHHARDT, Die Epochen der griechischen Plastik. 1959. 

H. K. SösserorTT, Griechische Plastik des 4. Jhs. v. Chr. Tıpkıbasımı 1968. 

B. SCHWEITZER, Das Menschenbild der griechischen Plastik, 1948. 

Wace, Ân approach to Greek Sculpture. 1935. 

WALDMANN, Griechische Öriginale. 2. baskı. 1923. 

V. Weece, Der Tanzın der ÂAntike. 1926. 

M. WEGNER, Meisterwerke der Griechen. 1955. 

C. WEICKERT, Griechische Plastık. 1946. 

H. WeıcERT, Sülkunde. I: Vorzelt, Antike, Mittelalter. 3. baskı 
1958. 

ZANOTTI - BIANCO und Von MarT, GrTOossgrtechenland. 19061. 

W. ZSCHIETSCAMANN, Die hellenistische und römische Kunst ( Handbuch der Kunstwissenschafi). 1939. 


Vazolar, resim ve nakış: 


P. BE. Arıas-M. HiIRmMER, Tausend Jahre griechische Vasenkunsi. 
1960. (İngilizcesi, fransızcası ve italyancası da vardır). 


J. D. BeazLEy, Attische Vasenmaler des rotfigurigen Süls. 1925. 

J. D. BeazLEy - P. JAcoBsTHAL, Bilder griechischer Vasen. 1930 v. 
dd. 

J. D. BEAzLEY -B. ASHMOLE, Greek Sculpture and Painting. 1932. 

J. D. BEAZLEY, Âttic red-figured vase painters. 3 cilt. 2. baskı, 1968 
(önemli|. 

J.D. BrazLEy, Developmeni of AÂttic black-figure. Tıpkıbasımı 1964 
(önemli). 

J. D. BeAzLEY, Âttic black-figure vase painters. 1956. 

EK. BETHE, Buch und Bild im Altertum. Tıpkıbasımı 1964. 

M. BorDa, Ceramiche Apule. 1966. 


636 EGE VE YUNAN TARİHİ 


F. BROMMER, Vasenlisten zur griechischen Heldensaye. 2. baskı. 
1960. 

E. BuscHor, Griechische Vasenmalerei. 3. baskı. 1925. (İngilizcesi (1967) de vardır). 

E. Buscror, Griechische Vasen. 1940, 

E. Buscror, Bildweli griechischer Töpfer. 1954. 

J. N. CoLDSTRAM, Greek geometric Pottery. A survey of ten local styles and their chronology. 1908. 

R. M. Cook, Greek painted Pottery. 1960. 

Corpus Vasorum Antiguorum. Yayınlayan : Ünion Acadömigue İnternational (1923 den beri ülkelere göre tertiplenmiş fasiküller halinde çıkan uluslararası levhalar serisi). 

J. W. Crows, Konkordanz zum Corpus Vasorum Antiguorum. 1942, 

J. M. Davıson, ditic geometric Workschops ( Yale Classical Studies, 16). 1961. 

C. M. Dawson, Roman-campanian mythological landscape painting. 

U.R. VA. DesBoroucu, Protogeometric Pottery. 1952. 

P. DEVAMBEZ, La püttura greca. 1902. 

H. DieroLDER, Griechische Vasen. 1947, 

P. Ducarı, Storia della ceramica greca. 1922. 

B. Graer - E. LancLoTz, Die antiken Vasen von der Akropolis zu Athen. 3 cilt. 1909/33. 

P. HERRMANN - F. BRUCKMANN, Denkmöâler der Malerel des Altertums, 1904 v. dd., 1939 v. dd. (levhalar serisi). 

L. Hussone, Zur Technik der aitischen Gefâsskeramik. 1928. 

G. KaAuLEN, Die Stilphasen der geometrischen Kunsti in Keramik und Plastik. 1962. 

W. KRAIKER, Die Malere: der Griechen. 1958. 

K. KÜBLER, Altaitische Malerei. 1950. 

E. LanNGLoTZz, Zur Zeitbestimmung der sireng rotfigurigen Vasenmalerei und der gleichzeltigen Plastik. Tıpkıbasımı 1968. 

LE. LAnNGLoTZ, .Griechische Vasenbilder. 1922. 

G. LıproLD, Antike Gemâldekopien. 1951. 

E, Lorwy, Polygnot. Fin Buch von griechischer Malerei. 2 cilt. 1929. 

E. v. LÜCKEN, Grtechische Vasenbilder. 1921. 

H. MerZGER, La cöramigue grecgue. 1953. 

G. NıcoLE, La peinture des vases grecs. 1926. 


BİBLİYOGRAFYA 637 


H. PAYNE, Necrocorintihia. 1931 (Korint keramikleri için an eser). 

H. Payne, Protokorinihische Vasenmalerei. 1933. 

E. Prunr, Malerei und Zetchnung der Griechen. 3 cilt. Tıpkıbasımı 
1969 (ana eser|. 

E. PrurHr, Meisterwerke griechischer Zetchnung und Malerei. 1924. 

4, Prurpr, Tausend Jahre grtechische Malerei. Bilder zur Malerel und Zeichnung der Griechen. Neu herausgegeben von K. ScHeroLm. 
1940. 

E, PoTTER, La peinture indusirielle chez les Grecs. 1897. 

HE, PorTIER, Le dessin chez les Grecs d'aprös les vases peints. 1926. 

V. PoursEnN, Griechische Vasen und Bauten. 1963. 

K. REIcHHOLD, Skizzenbuch griechischer Meister 1919, 

5. REINACH, Röpertoire des vases peinis grecs et ötrusgues. 2. cilt. 
1923/24. 

G. M. A. RıcrHTER, The craft of Athenian Pottery. 1923. 

G.M. A. RicHTER, Âttic red-figured vases. Â survey. 1958. 

G.M. A. RıcHTER, Shapes and names of Athenian vases. 1935. 

M. G. RoBERTSON, Greek Painting (Skira edisyonu). 1953. (Almanca ve İransızcası da vardır). 

A. Rumrr, Chalkidische Vasen. 1927. 

A. Rumrr, Maleret und Zeichnung (Handbuch der Archâologie). 
1953 (önemli. 

J. SCHAFER, Hellenistische Keramik aus Pergamon ( Pergamenische Forschungen ). 1968. 

K. ScHeroLb, Üntersuchungen zu den Kertscher Vasen. 1934. 

K. ScHeroLD, Myth and legend in early Greek Art. Tarihsiz. 

B. SCEWEITZER, Vom Sinn der Perspektive. 1953. 

C. T. SELTMANN, Die griechische Vase. 1963. 

H. SICHTERMANN, Die griechischen Vasen. 1963. 

M. H. SwinNDLER, Ancient Painting. 1929. 

A. D. Trenparr, Vasi Italioti ed Etruschi a figura rossa, 2 cilt. 
1953, 1955. 

A. D. TRENDALL, South Italian vase painting. 1966. 

A. D. TRENDALL, The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily. 2 cilt. 1967. 

Madeni zanaat eserleri ve hakkedilmiş taşlar: 

G. BecaTTI, Oreficerie antiche dalle minoiche alle barberiche. 1955. 

EK. CocHEe DE LA FERTE, Les bijoux antigues, 1956, 


638 EGE VE YUNAN TARİHİ 


J. Fınk, Griechisches Kunsihandwerk. 1951. 

R. J. ForBEs, Metallurgy in antiguity. 2 cilt. 2 baskı. 1904. 

A. FURTWANGLER, Die antiken Gemmen. Geschichte der Steinschnetdekunst im klassischen Altertum. 3 cilt. 1900. Tıpkıbasımı da vardır. 

A. GREIFENHAGEN, Antike Kunstwerke. 2. baskı. 1966. 

R. Hıccıns, Greek and Roman Jewelry, from the age of Alexander. 
1965. 

A. Irren, Das griechische Kunsigewerbe (Geschichte des Kunsigewerbes, berausgegeben v. H. Tu. BossErT). 1930. 

U. JanTZEN, Bronzewerksiâtten in Grossgriechenland und Sizilien (Jahrbuch des D. Archâologischen İnstituis, Erg. - Heft). 1931. 

K. KıucE, Die antike Erzgestaltung und ihre technischen Grundlagen. 1927. 

G. LırroLb, Gemmen und Kameen des Altertums und der Neuzetit. 
1922. 

K. A. NEUGEBAUER, Bronzegerüt des Altertums (Bilderhefte zur Kunst-und Kulturgeschichte des Altertums). 1921. 

D. OnLy, Griechische Gemmen. 1951. 


i. Tiyatrolar ve tiyatro oyunları 


J. T. ALLEN, The Greek Theater of the 5 th century B. C. 1919. 

P. ArnorTT, GrÖEÖEk scenic conventlons in the Sih century B. G. 1962. 

C. AnrTı, Teaitri greci arcaici. 1947 (ihtiyatla kullanılması|. 

b. BETHE, Prolegomena zur Geschichte des Theaters im AÂltertum. 
1896. 

D. DE BERNARDI FERRERO, Teatri classici in Asia Minore (Studi di Architettura. Politecnico di Torino, 1). 1966. 

M. BıEBER, The History of the Greek and Roman Theater. 2. baskı. 
1961 Jönemlij. 

W. DörrreLb-E. RElscH, Das griechische Theater. 1896 (ana eser). 

C. VENSTERBuscCH, Das Theater im AÂltertum. 1930. 

E.R. FıECATER, Die baugeschichiliche Eniwicklung des antiken Theaters. 1914. 

E, R. FIECHTER, Ântike griechisehe Theaterbauten. Fasikül 1 - IX. 1930/50. 

R. GC. FLicGkINGER, The Greek Theater and its drama. 4. baskı. 1936. 

J. GREGOR, Weligeschichte des Theaters. Son baskısı 1949, 


BİBLİYOGRAFYA 


K. LEVER, The art of Greek Comedy. 1956. 

A.N. Mopona, Gli edifici teatrali greci e romanı. Teatri. 05:;. :—- - ieatri, cıirchı. 1961. 

O. NAvarRE, Le thdâtre grec (Vödifice, Dorganisatton matörtelle. .-. 
reprösentatltons). 1925. 

A. W. Pıckarb - CAMBRIDGE, The dramatic Festivals of Athens, 
1953. 

A. W. PıckarD-CAMBRIDGE, The Theater of Dionysus at Athens. 
2. baskı. 1966. 

TI. B. 1. WEBSTER, Greek Theater Productton. 1956. 

T. B. I.. WEBsTER, Griechische Bühnenaltertümer. 1963. 


Jj. Para ve Nümizmatik 


L. ANSON, Numismatica Graeca. Greek coin-iypes. 2 cilt. 1911/16. 
Tıpkıbasımı 1968. 


EH. BABELON, İTraite des monnaies grecgues et romaines, T-1I1I (11 cilt) (bitmemiştir). Tıpkıbasımı 1967. 
©. BABELON, La numismatigue. 1944, 


İhe Brütsh Museum. Gatalogue of the Greek Coins. Yayınlayanlar: R.5. PooLe B. V. Heap, W. WRroTU, P. GARDNER, G.F. Hıır, E.S. 
G. RoBINSoN., 29 cilt. 1873/1927. (Bütün ciltlerin tıpkıbasımı 1963 /1965 de yapılmıştır|. 

A. Dorscra, NMaturalhwirischaft und Geldwirischafi in der Weligeschichte, 1930. 


P. Fınzıc, Primitive money. 1949. 

P.R. FRANKE-M. HİIRMER, Die griechische Münze. 1964. 

P. GARDNER, 4 History of ancltent Coinage. 1918. 

H. GEBHART, Numismatik und Geldgeschichte. 1949. 

W. GERLOFF, Die Enistehung des Geldes und die Anfânge des Geldwesens. 3. baskı, 1947. 

W. GIEsECKE, HAntikes Geldwesen. 1938. 

B. Heab, Historia Numorum. Son baskısı 1963 (klâsik elkitabı). 

B. Heap, 4 Guide to the principal coins of ihe Greeks from ca 700 
B.C.io 4. D. 270. 1932. 

F. M. HEICHELHEIM, Ancient Economic History. Cih. 1-11. 1958/64. 

F. İMHoor-BLUMER, Kleinasiatische Münzen. 2. cilt. Tıpkıbasımı 
1970. 


640 EGE VE YUNAN TARİHİ 


F.M. MEICHELBEIM, Geld-und Münzgeschichte. Anfang und Antike (Handbuch der Sozialwissenschaft). 1963. 
G. F. Hırr, Historical Greek Coins. 1906. 


B. Laum, Über das Wesen des Münzgeldes. 1929. 

E. T. Neweun, Royal Greek portrait coins. Son baskısı 1962. 

5. P. NoE, 4 bibliography of Greek coin hoards. 2. haskı. 1937. 

A. H. Çuıccın, Primitive money. 2. baskı. 1963. 

K. RecLinc, “Geld” (RE. VII). 1910. 

K. Recinc, “Geld” (Reallexikon der Vorgeschichte IV ). 1926. 
K. Reclınc, Die antiike Münze als Kunstwerk. 1924, 

K. RecLınc, Die antiken Münzen (Handbücher der Berliner Museen ). 


3. baskı. 1929. 


K. Recliınc, Münzkunde (GERCKE-NORDEN, Einleitung in die Âltertumswissenschaft). 4. baskı. 1930. 

Ta. REINACH, Histoire par les monnaies. 1902. 

FP. v. SCHRÖTER, Wörterbuch der Münzkunde. 2. baskı. 1970. 

C. SELTMAN, Greek Coins. 2. baskı. 1955. 

J. N. Svoronos-B. Heap, The illustrations of the Historta Numorum. An Atlas of Greek numismatics. Yeni baskı 1968. 

C. C. VERMEULE, A bibliography of applied numismatics on the fields of Greek and Roman Archaeology and Fine Aris. 1956. 

L. ZAHN - K. Lance, Schönes Geld aus zwei Jahrtausenden. 1958. 


XI. DİN, KÜLT, BAYRAMLAR, MİTOLOGYA 


a, Genel eserler 


J.M.J. BAcHorEn, Der Mythus im Orient und Occident. Herausgegeben von SCHRÖDER. 1926. 

E. H. BERGER, Myihische Kosmoyraphie der Griechen. 1904. 

A. BERTHOLET, Wörterbuch der Religionen. 1952. 

R. BönME, Orpheus. Der Sânger und seine Zeit. 1970. 

CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - A. BERTHOLET - EH. LEHMANN, Lehrbuch der Religionsgeschichte. 2 cilt. 4. baskı. 1924/25. 

P. COMMELIN, Myihologie grecgue et romaine. 1960. 

R. CRAHAY, La religion des Grecs. 1966, 

L. DEUBNER, ditische Feste, 2. baskı. 1966. 

K. ELLER, Delphi und Olympia. 1961. 

L.R. Farnenn, The culis of the Greek States. 5 cilt. 1886/1909. 


BİBLİYOGRAFYA 641 


A. J. FESTUGIERE, Personel religion among the Greeks. 1954, 

J. GEFFCKEN, Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums. 
2. baskı. 1929. 

R. GRAvEs, Greek Myihs. Son baskısı 1958. 

P. GRIMAaL, Dicttonnaire de la mythologie grecgue et romaine. 2. baskı. 
1958. 

P. GrımaL, La mythologie grecgue. 6. baskı. 1968 (Gue Sais - Je?). 


O. GRUPPE, Geschichte der klassischen Mythologie und Religionsgeschichte. 1921. 


H. GSANGER, Eleusis. 1961, 

W. K. C. GuTRRIc, The Greeks and their Gods. 1950. 

W. K. C. GUTARIC, Orpheus and the Greek Religion. 2. baskı. 1952. 

o J. E. Harrıson, Prolegomena to the study of Greek Religion. Son 

baskı 1901. 

KW. HENR!IoOT, Mythologie. 2 cilt. 1955. 

H. HuncEr, Lexikon der griechischen und römischen Mytihologie. 
9. baskı. 1959. 

A. Hus, Les religions grecgue et romaine. 1961. 

H. Jens, Myihologisches Lexikon. Gestalten der griechischen, römisehen und nordischen Mytihologie. 1958. 

K. KERENYI, Die antike Religion. Fin Eniwurf von Grundlinien. 
2. baskı. 1952. 

K. KERENYI, Der götiliche Ârzt. Studien über Asklepios und seine Kulistâtten. 2. baskı. 1956. 

K. KERENYI, La religion antigue, ses lignes fondamentales. Traduit par Y. LE Lay. 1957. 

K. KERENYI, Griechische Miniaturen. 1957. 

K. KERENYI, Die Heroen der Griechen (Die Heroengeschichten der Mythologie). 1958. (İngilizcesi de (1960) vardır). 
. KERN, Die Religion der Griechen. 3 cilt. 1926/38. 
. KLEINKNECET, Die Gebetsparodie in der Ântike. 19317. 
. M£&aurıs, Les diecux de la Gröce et les mysiöres d'Fleusis. 1959, . MEAâurıs, Mythologie grecgue. 1959. 
. MENscHING, Allgemeine Religionsyeschichte. 2. baskı. 1949, . Mevrı, Griechische Opferbrâuche ( Phyllobolia Von DER MüHL). 


RAN HO 


. MuRRAY, Hive stages of Greek Religion. 1925. 
. E. Myronas, Eleusis and ihe EFleusinian Mysteries. 1961. 


G2 G) 


Ege ve Yunan Tarihi 41 


642 EGE VE YUNAN TARİHİ 


W. NEsTLE, Griechische Religiositât in ihren Grundzügen und Hauptvertrelern von Homer bis Prokles. 3 cilt. 1930/34, 
M. P. Nırsson, Die Religion der Griechen. 1925. 


M. P. Nırsson, Culis, Myihs, Oracles and Politics in ancieni Greece. 
1951. 

M. P. Nırsson, Geschichte der griechischen Religion ( Handbuch der Altertumswissenschaft). 2 cilt. 2. baskı. 1961/67 (ana eser). 

M. P. Nırsson, Griechische Feste von religiöser Bedeutung mü Ausschluss der aitischen. Son baskısı 1957. 


M. P. Nırsson, Griechischer Glaube. Übersetzt von B. CurısT. 1959. 
W. OrTO, Dionysos, Myihos und Kultus. 3. haskı. 1960. 


W. ÖrTTO, Die Götter Griechenlands. Das Bild des Götlichen im Spiegel des grtechischen Geistes. 5. baskı. 1901. 


K. PETERICE, Götter und Helden der Griechen. Kleine Mythologie. 
1958 (küçük elkitabı). 

R. PerTAZONI, La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro. 
1954. 

EH. PFEIFFER, Studien zum anliken Sternglauben. Tıpkıbasımı 1961. 

F. PrısTER, Die Religion der Griechen und Römer (mit einer Einletung in die vergleichende Religionswissenschafı). Darstellung und İiteraturberichi (1918-1929 /30) (Bursıan's Jahresberichte, Suppl.-Bd. 
229, 1930). 

F. PrısTER, Götter-und Heldensagen der Griechen. 1956. 

F. PrısTER, Der Religutenkult im AÂltertum. 2 cilt. Tıpkıbasımı 1970, 

1. PRELLER, Griechische Myihologie. 2 cilt. 2. baskı. 1960/61. 

İL. PRELLER - C. RoBERT, Griechische Mythologie. 2 cilt. 4. baskı, 1894/1926 (önemli). 

I.. RADERMACHER, Mythos und Sage ber den Grtechen. 2. haskı. 1943. 

R. v. RANKE - GRAVES, Griechische Mythologie. uellen und Deutung. 
2 cilt. 1960. 

5. REINACEA, Orpheus, a History of Religions. Transl. by F. Sım-MONDS. Son baskısı 1960. 

E. REINER, Die rituelle Totenklage. 1938. 

F. RÖMER, Üntersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom. TI. 3 : Die wichtigsten Kulte der griechischen Weli. 1901. 

E. RorHDE, Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeiisglaube der Griechen, 
2 cilt. 9.-10. baskıları (0. WEINREICH tarafından hazırlanmıştır). 


BİBLİYOGRAFYA 643 


W. H. RoscHER's Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. 6 cilt. 1884 (1937. 10 ciltlik tıpkıbasımı hazırlanmaktadır (önemli). 


H. J. Rose, Gods and heroes of the Greeks. An iniroduciton to Greek Mythology. 1958. 


H.J. Rose, A4 Handbook of Greek Myihology. 6. baskı, 1960. 

H.J. Rose, Griechische Myihologie. Ein Handbuch. 2. baskısı. 1900. 

A. Rumrr, Die Religion der Griechen (Şu eserde : H. Haas, Bilderatlas zur Religionsgeschichte ). 1928. 

EH. SAMTER, Familienfeste der Griechen und Römer. 1901. 

E. SAMTER, Die Religion der Grtechen. 1914. 

K. ScaeroL»b, Frühgriechische Sagenbilder. 1964. 

G. B. SciwaB, Sagen des klassisehen Aliertums. Herausgegeben VON H. GUNTHER. 1944. 

G. B. ScrwaB, Die schönsten Sagen des klassischen Altertums. 1960, 

FK. SCHWENN, Gebet und Opfer. 1927. 

L. SECHAN—P, LEvfouE, Les grandes divinitğs de la Gröce. 1966. 

C. SELTMANN, Geliebte Götter. Eine Kulturgeschichie der Frau im Altertum. 1958. 

E. Sımon, Die Götler der Griechen. 1909. 

Ii. A. StTELLA, Mitologia greca. 1956. 

E. STEMPLINGER, Âniker Volksglaube. 1948. 

P. STENGEL, Opferbrâuche der Griechen. 1910. 

P. STENGEL, Die griechischen Kultusaltertümer. 3. baskı. 1920. 

Ca. VELLAY, Les lögendes du cycle İTroyen. 2 cilt. 1958. 

L. VıbmMan, Isis und Sarapis bei den Griechen und Römern. 1970. 

T.B. L. WeBsTER, Greek Ari and Lilerature. 530-400 B. C. 1939, 

O. WEINREICHE, Gebet und Wunder. 1929, 

O. WeINREICHE, Aniike Heilungswunder. Tıpkıbasımı 1969. 

J. WIESNER, Olympos. Götter, Myihen und Siâtten von Hellas. 1960. 

U. v. WiLamowirz - MOELLENDORFF, Der Glaube der Hellenen. 
2 cilt. Son baskısı 1959. 


b. Kehanet ocakları, Delfoi 


P. AMANDRY, La mantigue apollontenne â Delphes. Essai sur le foncilonnemeni de Uoracle. 1950. İ 

R. CRamnay, La liüiğrature oraculaire chez Hörodote. 1956. 

J. DEFRADAS, Les ihömes de la propagande delphigue. 1954. 


644, EGE VE YUNAN TARİHİ 


M. DercourT, Voracle de Delphes. 1955. 

P. GRAInDOR, Delphes et son oracle. 1930. 

W. R. HanLınbay, Greek divination. Â study of its methods and principles. Tıpkıbasımı 1967. 

H. KLeres, Die Eigenart des griechischen Glaubens an Orakel und Seher. 1964. (İtalyancası da (1961) vardır). 

K. LarTE, “Orakel” (RE. XVTIT). 1939. 

M. P. Nırsson, Culis, Myıhs, Oracles and Politics in ancient Greece. 
1951. 

H.W. ParkeE-D.E. W. WormeıL, The Delphic Öracle. 2 cilt. 1956. 


XII. EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT 


G. ANDREADES, Geschichte der griechischen Staatswirtschaft. Von der heroischen Zeit bis zur Schlacht von Châroneia. Tıpkıbasımı 1965. (İtalyancası da (1961) vardır). 

M. BEER, Allgemeine Geschichte des Soztalismus und der sozialen Kâmpfe. 6. baskı. 1929. 

K. J. Berocu, Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt. 1886. 

A. BOECKE, Die Staatshaushaltung der Athener. 3. baskı, M. Frân-KEL tarafından hazırlanmıştır. 2 cilt. Tıpkıbasımı 1967. 

H. BoLKESTEIN, Wohltâtigkeii und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Tıpkıbasımı 1967. 

H. BoLKESTEIN — JONKERS, Economic life in Greece's Golden Age. 
2. baskı. 1958. 

L. BRENTANO, Das Wirtschafisleben der aniiken Welt. Son baskısı 
1961. 

K. Bücrer, Beürâge zur Wirtschafisgeschichte. 1922. 

G. M. CaLHoun, The business life of ancient Athens. 'Tıpkıbasımı 
1965. 

HE. Gavalcnac, (öconomie grecgue. 1951. 

H. FRANCOTTE, Kindustrie dans la Gröce ancienne. 2 cilt. 1900/01. 

H. FRANCOTTE - H. GUMMERUS, “Industrie und Handel” (RE. IX). 
1916. 

G. GLOoTZ, Le travail dans la Gröce ancienne. 1920. 

P. Gurraup, La main d'oecuvre industrielle dans Uancienne Grece, 
1900. 

J. HASEBROEK, Siaat und Handel im alten Griechenland. Tıpkıbasımı 1966. 


BİBLİYOGRAFYA 645 


J. HASEBROEK, Griechische Wirtschafis-und Gesellschaftsgeschichte bis zur Perserzeit. Tıpkıbasımı 1966. 

F. HEICRHELHEIM, Wirtschafisgeschichte des Altertums vom Palâolithikum bis zur Völkerwanderung. 3 cilt. 2 baskı. 1958/64. Tıpkıbasımı 1970. (İngilizcesi de (1968/70) vardır). 

R. Herzoc, Aus der Geschichte des Bankwesens im Altertum. 1919, 

A, KoEsTER, Das aniike Seewesen. 1923. 

FE. KORNEMANN, Grosse Frauen des Altertums. 1958. 

5S. LAUFFER, Die Bergwerkssklaven von Laurion. Cilt 1-11. 1956/57. 

S5. LAUFFER, Einführung in die alte Wirtschaftsgeschichte. 1971, 

J. LAURENT, Essais d'histoire sociale. I. La Gröce antigue. 1933. 

K. LEHMANN - HARTLEBEN, Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres (Klio, Beiheft 14). 1923. 

H. Lıcarr, Siğtengeschichte Griechenlands. Cilt 1 - IT1. 1928. 

J. P. Mamarry, Social Life in Greece from Homer to Menander. 5. 
baskı. 1883. 

V. Marrın, La vie internationale dans la Gröce des Cites (VI. - IV, siöeles av. J.— GC.). 1940, 

Ep. MEYER, Die Sklaverel im AÂltertum ( Kleine Schriften 1). 2. baskı 
1924. 

Ep, MEYER, Die wirtschafiliche Entwicklung des Altertums ( Kleine Sehriften 1). 2. baskı 1924. 

H. MırcrenL, The Economics of ancient Greece. 2. baskı 19517. 

O. NEVURATH, Antike Wirtschaftsgeschichte. 2. baskı. 1918. 

F, OERTEL, Klassenkampf, Soztalismus und organischer Staat im alten Griechenland ( Kriegsvortrâge der Üniversitât Bonn). 1942. 

U. E. Paorı, La donna greca nell'antichitâ. 1955. 

R. v. POHLMANN, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt. 2 cilt. 3. baskı. 1925. 

M. PorLENZ, Griechische Freihelt. 1955. (İngilizcesi (1966) ve italyancası da (1962) vardır). 

F. PoLanm, Geschichte des griechischen Vereinswesens. Tıpkıbasımı 
1967. 

W. RıcarTER, Die Sklaverei im griechischen Altertum. 1886. 

J. Rönuıc, Der Handel von Milet. 1933. 

H. Scmaan, Vom Tauschhandel zum Welihandel. Tıpkıbasımı 1970. 

EL. SCHARR, Xenophons e - und Gesellschaftsideal und seine Zeit. 
Tıpkıbasımı 1971. 


646 EGE VE YUNAN TARİHİ 


C. SELTMAN, Women in AÂntiguüy. 1956. (Fransızcası da (1956) vardır)|. 

H. SıEvEkinNG, Wirischaftsgeschichte (Enzyklopaedie der Rechis - und Staatswissenschaften ). 1935. 

E. SPEEK, Handelsgeschichte des Altertums. 3 cilt. 1900/06. 

J. Touran, Weconomie antigue. 1927. |İngilizcesi (1970) ve italyancası (1968) vardır). 

H. WarLon, Histotire de Vesclavage dans Uantıguâ. 3 cilt. 2. baskı. 
1879. 

M.O. Wason, Class stiruggles in ancient Greece. 1947. 

M. WEBER, Hgrarverhâlinisse im AÂlterium (Gesammelte Aufsâtze zur Soztal-und Wirtschaftsgeschichte). 1925. 

W. 1. WESTERMANN, “Sklaverei” (RE. Suppl.-Bd. VI). 1935. 

U. v. WiLAMowiTz — MOELLEDNORFF, Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. 2. baskı. 1923. 

R. F. WiLLETTS, Âncient Crete. Â social history from early times until the Roman occupatlon. 1965. 

H. WiLsporr, Bergleute und Hüttenmânner im Altertum, bis zum Ausgang der römischen Republik. 1952. 

E. ZIEBARTH, Belirâge zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels im alten Griechenland. 1929, 


XII. YUNAN ORDULARI, HARP TAKTİĞİ VE 
STRATEJİSİ 


F, E. Apcock, The Greek and Macedonian art of war. Son baskısı 
1967. 

İl. DELBRÜCK, Gesrchichte der Krtegskunst im Rahmen der politischen Geschichte. 1: Das Altertum. 1908 (önemli). 

G. N. GEORGIADIS, Dart dela guerre d&*Homöre â& Alexandre le Grand. 
1951. 

J. KYOMAYER - G. VEITH, Antike Schlachtfelder ( Schlachtenatlas zur antiken Kriegsgeschichte). 4 cilt. 1903/31. 

J. KROMAYER - G. VETTEH, Heerwesen und Kriegsführung der Griechen und Römer (Handbuch der Altertumswissenschafi ). Tıpkıbasımı 1963. 

TI. W. PARkE, Greek mercenary soldiers from the carliesi times to the battle of Ipsus. Son baskısı 1970. 

W. Rüsrow-H. KöcuLy, Geschichte des griechischen Kriegswesens von der öltesten Zelt bis auf Pyrrhos. Tıpkıbasımı 1969 (önemli). 


BİBLİYOGRAFYA 047 


XIV. HELLENIZM TARİHİ a. Genel eserler 


KV. ALTHEIM, Weligeschichte Asiens im griechischen Zettalter. 2 cilt. 

K. J. Berocu, Griechische Geschichte. Cilt TTI (1. baskı), IWV (2. 
baskı). Tıpkıbasımı 1967. 

J. G. DROYSEN, Geschichie des Hellenismus. 3 cilt. 2. baskı. 1877 /78. 
| Fransızcası : Histoire de VHellönisme. 3 cilt. 1883/85. Almancasının yeni 
baskısı : 1952/1953). 

P. JoucueErT, Kimpârltalisme macödonlien et Vhellönisatlon de | Örieni. 
Son baskısı 1961. (İngilizcesi de (1971) vardır). 

J. KarrsT, Ceschichite des Hellenismus. 2 cilt. 'Trpkıbasımı 1968. 

J. KROMAYER - G. VelrTH, Antike Schlachifelder. Cik IV. 1924/31. 

J. KROMAYER - G6. VETITH, Sehlachtenatlas. Griechische Abieilung. 
>. fasikül, 1929. 

R. LAÇUEUR, Hellenismus. 1924. 

B. Nıese, Geschichie der grlechischen und makedonischen Siaaten seti der Schlacht von Ghâronea. 3 cilt. 1893/1903. 

P. Rousser, Empire d'dlexandre et les royaumes hellönisiigues ( Peuples et Civilisations IV). 

A. J. ToynBErE, Hellenism. 1957. 


C.B. Werres, Die hellenistische Weli ( Propylâen-Weligeschichie 11 |. 
1962. 

GC. B. WerLLes, Royal Correspondence in ihe Hellenisiic period. Tıpkıbasımı 1966. 

E. Wiıur, Histoire politigue du monde hellenisiigue. Cilt 1, 1966. 
TI, 1967. 

b. Büyük İskender 

F. ALTHEIM, Alexander und Aslen. Geschichte eines geistigen Erbes. 
1953. (Fransızcası da vardır). 

A. BaumBacua, Kleinasien unter Alexander dem Grossen. 1911. 

H. BENGTSON, Alexander der Grosse (Şu eserde : FIscRER, Weligeschichie V). 1965. 

H. BERVE, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. 
2 cilt, 1926 (önemli). 

Tu. BiRT, Alexander der Grosse und das Weligriechentum bis zum Erschetnen Jesu. 3. baskı. 1958, 


648 EGE VE YUNAN TARİHİ 


B. BRELOER, Alexanders Kampf gegen Poros. 1933. 


B. BRELOER, Alexanders Bund mit Poros. Indien von Darelos bis Sandrokottas. 1941. 

A. R. BURN, Alexander the Great and the Hellenistic Empire. 1951. 

V. CHAPOT, Alexandre, fondateur de villes (Mölanges G. GLorZ, 1). 
1932. 

P. CLocHE£, Alexandre le Grand et les essais de fuston enire I*Occident gröco-romain et VÖrient. Son baskısı 1961. 

L. V. Cummıincs, Alexander the Great. 1940, 

J. G. DRoYSEN, Geschichte Alexanders des Grossen. Yeni baskısı (yayınlayan H. Berve) 1957. (Fransızcası ve italyancası da vardır). 

V. EHRENBERC, Alexander und Hegypten (Alter Orient, Beihefi). 
1926. 

J. F. GC. FuLLER, The Generalship of Alexander the Great. 1958. 

J.F.C. FuLLER, Alexander der Grosse als Feldherr. Übersetzt von H. 
İLINDEMANN. 1961. 

P, GREEN, Alexander the Great. 1970. 

J. GREGOR, Alexander der Grosse. 1940. 

C. T. GRIFFITHA, Alexander the Great, the main problems. 1966. 

FP. Hamrr, 4lexander der Grosse. 2. baskı. 1965, 

W. 5S. Herr, Alexander the Great. 1935. 

A. Heuss, Âlexander der Grosse und die politische Ideologie des Altertums (Antike und Abendland 4, 1954). 

L. Homo, Alexandre le Grand. 1951. 

P. JulEnN, Zur Verwaliung der Satrapien unter Alexander dem Grossen. 1914, 

J. KAERsT, Alexander der Grosse ( Meister der Politik 1). 2. baskı. 
1923, 

W. KorBe, Die Weltreichsidee Alexanders des Grossen. 1936. 

H. LAMB, Alexander of Macedon. 1946. 

J. MAROUART, ÜUntersuchungen zur Geschichte von Eran. 11 : Alexanders Marsch von Persepolis nach Herat ( Philologus, Suppl.-Bd. 10). 
1907. 

J. McCRınpbLE, The invasion of India by Alexander ihe Great. Son baskısı 1969, 

A. PASKALAKIS, Alexander the Great and Hellenism. 1966, 

L. Pearson, The lost histories of Alexander the Great. 1960. 


BİBLİYOGRAFYA 649 


F. PFISTER, Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen. (Deutsche Akademie Berlin). 1956. 

F, PrISTER, Alexander der Grosse. Die Geschichte seines Ruhmes im Lichte seiner Beinamen (Historia 13, 1964). 

G. Raper, La dernidre campagne d' Alexandre contre Darius ( Melanges G. Grorz, TI). 1932. 

G. RADET, Alexandre le Grand. 7. baskı, 1950, (İtalyancası da (1942) vardır). 

CE. A. RoBınson, JR., Alexander the Great and the Barbarıans (Classical. Studies pres. to E. Gaprs). 1936. 

CH. A. RoBinNson, Alexander the Great. 1949, 


P. Rowussenu - R. CoHEN, Alexandre et Vhellönisatton du monde antigue, 1 : Alexandre et le dömembremeni de son empire. 2. baskı, 1945. 
A. F, Savırn, Alexander the Great and history. 3. baskı. 1959, 

F. SCHACHERMEYR, Alexander der Grosse. İngenium und Macht. 

F. v. SCHWARZ, Alexanders des Grossen Feldzüge in Turkestan. 2. 
baskı, 1906. 

A, STEIN, On Alexanders track to the Indus, 1929, 

H. KR. STTER, “Alexander der Grosse” (Reallexikon für Antike und Christentum 1). 1950. 

W. W. TARN, Alexander the Great. 1950. (Almancası da (1968) vardır). 

A. WercaLL, Alexander the Great. 1933. (Almancası ve fransızcası da vardır)|. 

C.B. WELLES, Alexander and the Hellenistic World. 1970. 

U. WiLcCKEN, Alexander der Grosse. 1931. (İngilizcesi (1971) ve fransızcası da (1952) vardır). 

F. A. Wrıcrr, Alexander the Great. 1934. 


e, Münferit ilk Hellenizm devletleri 


F. ALTHEIM, Weligeschichte Âsiens im griechischen Zeitalter. 2 ciit. 
1947/48. 

E. Bayer, Demetrios Phalereus der Athener (Tübinger Beitrâge zur Altertumswissenschaft, 36). 1942. 

H. BERVE, Die Herrschafi des Agathokles ( Sitzungsberichte der Bayrisehen Akademie, Heft 5). 1953. 

W. BETTINGEN, König AÂntigonos Doson von Makedonien. 1912. 


650 EGE VE YUNAN TARİHİ 


M. Cary, 4 History of the Greek World from 323 10 146 B. C .1932. 

H. CIACERI, Storia della Magna Grecia. Cilt HI. 1932, 

P. CLocHE, La dislecation dun empire. Les premliers successeurs d” Alexandre le Grand. 1959. 

G. CoRRaDı, Studi ellenistici. 1929. 

G. DımıTRIAKOoSs, Demetrios Poliorketes und Athen. 1937. 

G. ELKELES, Demetrios der Stâdtebelagerer. 1941. 

W.5S. FERGUSON, Hellenistic Athens. Tıpkıbasımı 1909. 

W. 5. FERGUSON, Greek İmperialism. Tıpkıbasımı 1963. 

M. Fever, Polybe et Uhistoire de Böotle au IT. sidcle av. noire öre. 
1942. 

R. FLACELIRRE, Les ditoliens & Delphes. Coniributlon & Phistoire de la Greöce cenirale au ITI. siöcle av. J. - GC. 1937. 

M. FoRrına, Cassandro, re di Macedonia. 1968. 

E, A, FREEMAN, Geschichte Siziliens. Cilt 111. 1901. 

F. GEYER, “Krateros” (RE. Suppl.-Bd. IV), “Lysimachos” (RE. 
XIV), “Perdikkas, no. 4” (RE. XIX). 

B. HAUSSOULLIER, Etudes sur Uhistoire de Milet et du Didymeien. 
1902. 

W. HOFFMANN, “Philetairos” (RE. XIX). 1938. 

W. HÜNERWADEL, Forschungen zur Geschichte des Königs Lysimachos von Thrakien. 1900. 

J. KAERsT, “Antigonos, no.3”(RE.T), “Antipatros,no.12”(RE. 1), “Demetrios, no. 33” (RE. IV), “Eumenes, no. 4” (RE. VI). 

C. A. Kıncaıb, Successors of Alexander the Great. 1969. 

G. H. Macurpy, Hellenistic Çucens. 1943. 

E. Mannı, Demeirio Poliorceto. 1952. 

P. Moraux, (ötablissemeni des Galates en Asie Mineure (Istanbuler Mütteilungen 7, 195). 

J. B. Possanrı, Il re Lisimaco di Tracia. 1901. 

J. SEIBERT, Historische Beitrâge zu den dynastischen Verbindungen in hellenistischer Zeit ( Historia, Einzelhefi, 10). 1967. 

F. STAÂHELIN, “Kassandros,no. 2”(RE. X), “Seleukos, no. 2” (RE. 
TI A), “Seleukos, no 4-5” (RE.TI A), “Laodike, no. 13” (RE. XI). 

A. Vezin, Eumenes von Kardia. 1907. 

F. W. WALBANK, dÂratos of Sicyon. 1933. 

C. WERRLI, Ântigone et Demetrios. 1969. 

E. Wirr, Histoire politigue du monde Gü (323-30av.J.- G.). 
Cilt 1, 1966. 


BİBLİYOGRAFYA 651 


b. Selevkos'lar devleti 


E.R. Bevan, The House of Seleucus. 2 cilt. Tıpkıbasımı 1966. 

E. BIKERMAN, Les institutions des Seöleucides. 1938. 

RE. BIKERMAN, The Seleucids and the Achaemenids (La Persia e il mondo greco-romano). 1966. 

E. BIKERMAN, Die Makkabâer. 1935. 

A. BoucaAE-LECLERCo9, Histoire des Söleucides. 2 cilt. Tıpkıbasımı 
1965. 
E. DEGEN, Kritische Aufsâtze zur Geschichte Antiochos des Grossen, 
1918. 

M. HoLLeaux, Etudes d'&pigraphie et d'histoire grecgues (yayınla yan L. RoBErT). Cilt ITI: Lagides et Söleucides, 1942. 

E. HONIGMANN, “Syria” (RE. IV A). 1932. 

A. KUHN, Beitröge zur Geschichte der Seleukiden vom Tode Antiochos” VII. Sidetes bis auf Antiochos XITI. Asiatikos. 1891. 

K. OERTEL, “Katoikoi” (RE. XI). 1921. 

W. OTO, Herodes. 1913. 

W. OrTO, Beltrâge zur Seleukidengeschichte. 1928. 

F. ReuTER, Beitröge zur Beurteilung des Königs Antiochos Epiphanes. 1938. 

H. H. ScsmıtrT, Üntersuchungen zur Geschichte Antltochos des Grossen und seiner Zeit (Historia, Einzelschriften, 6). 1964. 

FK. STAHELIN, “Seleukos, no. 15” (RE. TI A). 1921. 

V. TSCHERIKOWER, Die hellenistischen Stâdtegründungen von Alexander dem Grossen bis auf die Römerzett ( Philologus, Suppl.-Bd. 19, 1). 1927. 

U. WiLckEN, “Antiochos, nos. 21-25” (RE. 1). 1894 


c. Orta Asya ve Hındıstan 


F. ALTHEIM, Weligeschichte Asiens im griechischen Zeitalter. Cilt I-II. 1947/48. 

F. ALTHEIM—J. RERORK (ed.), Der Hellenismus in Mittelasien. 1969. 

F. ALTHEIM- R. STIFHL, Geschichte Mittelasiens im Altertum. 1970. 

A. K. Naraın, The Indo-Greeks. 1962. (Zengin bibliyografya). 

W. REESE, Die griechischen Nachrichten über Indien bis zum Feldzuge Alexanders des Grossen. 1914. 

W. W. TArRn, The Greeks in Bactria and India. Son baskı. 1966. 


652 EGE VE YUNAN TARİHİ 


M. WHEELER, Early India and Pakistan. Tıpkıbasımı 1968. 
P.G. Woopcock, The Greeks in India. 1966. 


d. Ptolemaios'lar devleti 


E.R. BEVAN, A history of Feypt under the Ptolemaıic dynasty. 192. 

E. R. BEVAN, Histoire des Lagides. 1934. 

A. Boucs$ - LECLERCO, Histoire des Lagides. 4 cilt. 'Tıpkıbasımı 1963. 

GC. BRADFORD, Royal correspondance in the Hellenistic period. 1934, 

H. BRAUNERT, Die Binnenwanderung. Studiten zur Soztalgeschichte Aegyptens in der Ptolemâer-und Kaiserzeit. 1964, 

P. M. FRazer, Ptolemaic Alexandria. 2 cilt. 1970. 

V. GARDTHAUSEN, Augustus und seine Zeit. 1891. 

H. HE!INEN, Rom und degypten von 5l bis 47 v. Chr. 1966. 

M. HoLLEaux, Etudes d'öpigraphie et d'histoire grecgues. Cilt. 111: Lagides et Seleucides. (Yayınlayan L. RoBERT). 1942. 

S. Jovcver, L'Feypte Ptolömaigue (Histoire de la Nation Egyptenne, İl1). 1933. 

H. KÖRTENBEUTEL, Der âögyptische Süd-und Osthandel in der Politik der Ptolemâer und römischen Kaiserzeit. 1931. 

G. LUMBRoso, L*Egitto dei Greci e dei Romani. 2. baskı. 1896. 

L. MırTEIs - U. WiLCKEN, Grundzüge der Chrestomatie der Papyruskunde. 4 cilt. 1912. 

E. ÖLSHAUSEN, Rom und Hegypten von 116 bis 51 v. Chr. 1963. 

W. OrTO, Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemüâers. Ein Beitrag zur Politik und zum Staatsrecht des Hellenismus ( Abhandlungen der Bayrischen Akademie, N. F. 11). 1934. 

W. OTTO - H. BENGTSON, Zur Geschichte des Niederganges des Ptolemâerrelches ( Abhandlungen der Bayıischen Akademie, N. F. 17). 1938. 

C. PREAwx, /economie royale des Lagides. 1939. 

C. PRg#awux, Les Grecs en Fegypte. 1947. 

Tu. Ren, Belirâge zur Kenninis des Gewerbes im hellenistischen Aegypten. 1913. 

M. RosTOVTZEFF, A large Estate in Egyptin the 3. century B. GC. 1922. 

A. E. SAMUEL, Ptolemaic Chronology ( Münchener Bettrâge zur Papyrusforschung, 43). 1962. 

M. ScHNEBEL, Die Landwirtschaft im hellenistischen Aegypten. 1. 
(Münchener Beitrâge zur Papyrusforschung, 7). 1925. 

W. SCHUBART, Hegypten von Alexander dem Grossen bis auf Mohammed. 1922. 


BİBLİYOGRAFYA 653 


J. SEIBERT, Üntersuchungen zur Geschichte Ptolemaios” I. ( Münchener Beitrâge zur Papyrusforschung, 56). 1969. 


RH. SeınbL, Ptolemâische Rechisgeschichte. 2. baskı, 1902. 

T. STRAack, Die Dynastie der Piolemâer. 1897. 

R. TAUBENSCHLAG, The law of greco-roman Egypt in the light of the Papyri. 2. baskı. 1955. 

KHK. VIssErR, Götter und Kulte im ptolemâischen Alexandrien. 1938. 

H. WINKLER, Rom und Hegypten im 2. Jh. v. Chr. 1933. 

F.v. Woress, Das Asylwesen degyptens in der Piolemâerzeit und die spâtere Entwicklung. 1923. 

H.J. WoLrr, Das Justizwesen der Ptolemâer ( Münchener Beitrâge zur Papyrusforschung, 44). 1962. 

İF, ZuUCKER, Beütrâge zur Kenninis der Gerichisorganisation im ptolemâischen und römischen Aegypten ( Philologus, Suppl.-Bd. 12, 1). 1912. 


d. Anadolu 


C. Branmıs, “Asia” (RE. TI). 1896. 

G. CARDINALI, Il regno di Pergamo. 'Tıpkıbasımı 1968. 

V. GmaroT, La province romaine proconsulaire d'Âsie. 1904. 

F. K. DÖRNER, e ei ein wiederenidecktes Königreich. 2. 
baskı. 1967. o“ 

F. GEYER, “Mühridates VI.” (RE, xw) 1932. 

W. E. Gwarkın, Cappadocia as a Roman Province (Univ. of Müississipi Studies V, 4). 1930. i 

Ca, Hapıcrar, “Prusias, nos. 1-2” (RE. XXII). 1957. 

E. V. Hansen, The Attalids of Pergamon. 1947. 

M. HoLLEAUX, Etudes d'&pigraphie et d'histoire grecgues Tl: Etudes sur la monarchie des Attalides. 1938. 

W. Hornm, Untersuchungen zur Stellung kleinasiatischer Dynasten in den Machikâmpfen der ausgehenden römischen Republik. 1969. 

A, H.M. Jones, Cities of the eastern Roman Provinces. 1937. 

F. LEÇUENNE, Les Galates, 1959. 

D. Macie, Roman Rule in Âsia Minor. 2 cilt. 1950. 

R. B. McSranE, The foreign Policy of ihe Attalids of Pergamum. 1964. 

Ep. MEYER - C. BRANDIS, “Bithynia” (RE. TİJ). 1897. 

Ev. MEYER, Geschichte des Königreiches Pontos. Tıpkıbasımı 1968. 

Ta. MOoMMSEN, Römische Geschichte. 111. 13. baskı. 1922 ( Mithridates VT). 


654 ECE VE YUNAN TARİHİ 


E. OHLEMUTZ, Die Kulte und Heiligiümer der Götter in Pergamon. 
1940. 
W. M. Ramsay, Historical Geography in Asia Minor. 1890. 

Ta. Rernacu, Miihridate Eupator, roi du Pont. 1895. (Almancası (1971) ve italyancası da (1960) vardır). 


L. ROBERT, Etudes Anatoliennes. Tıpkıbasımı 1970. 

J. Sörcs, Bithynische Stâdie im Altertum (Kiio 19, 1925). 

FP. STAHELIN, Geschichie der kleinasiatischen Galater. 2. baskı. 1907. 
G. Vıruccı, İl regno di Bitinia. 1953. 

W. ZSCHIETZSCHMANN, “Pergamon” (Rk. XIX). 1937. 


f. Makedonya 


W. BETTINGEN, König Antigonos Doson von Makedonien. 1912. 

W. FELLMANN, Ântigonos Gonatas, König der Makedonen und die griechischen Siaaten. 1930. 

F. GEYER, “Makedonia” (RE. XIV). 1928. 

F. GEYER, “Philippos, no. 10” (RE. XIX), 1938. 

P. MeLonı, Perseo e la fine della monarchia macedone. 1963. 

M. Ta. Pıraıno, AÂntigonos Dosone, re di Macedonia. 1954. 

W. W. TARN, Âniigonos Gonatas. 1913. 


P. Treves, La tradizione politica degli ÂAntigonidi e Vopera di Demetrto II (Rendiconti Accademia dei Lincei 8, 1932). 

P. TREVES, Studi su Antigone Dosone (Athenaeum, N.S. 12, 1934). 

F. W. WaLsank, Philipp V of Macedon. 1940. 


g. Yunanistan 


A. AymarRb, Les assembldes de la confederation achaienne. Tıpkıhasımı 1967. 

A. Aymarb, Les premlers rapporis de Rome et de la confödâöratlon achaienne, 1910. 


M. DuBors, Les ligues ötolienne et achöenne. 1885. 

W. 5. FERGUSON, Hellenisiic Athens. Tıpkıbasımı 1969. 

M. Feyen, Polybe et Uhistoirede Böotle au ITI. siğcle av. notre öre. 
1942. 

R. FLACELIRRE, Les ditoliens â& Delphes. 1937. 

E. KORNEMANN, “Koinon” (RE. Suppl.-Bd. IV). 1924. 

G, NıccoLını, La confederazione achea. 1914, 


BİBLİYOGRAFYA 655 


W. K. PrırcneT — B. D. Merit, The Chronology of Hellenistic Athens. 1940. 

W. SCHWwAHN, “Sympoliteia” (RE. IV A). 1931. 

W. P. TurunissEn, Plutarch's Leben von dratos. 1935. 

F. W. WALBANK, Aratos of Sicyon. 1933. 


h. Rodos 


H. v. GAERTRINGEN, “Rhodos” (RE. Suppl. - Bd. V). 1931. 

V. VAN GELDER, Geschichte der alten Rhodier. Tıpkıbasımı 1971. 

H. H. ScHmırT, Rom und Rhodos ( Münchener Beitrâge zur Papyrusforschung, 40). 1951. 


EK. ZIEBARTA, Zur Handelsgeschichte der Insel Rhodos ( Mâölanges G. GLorz, II). 1932. 


i. İtalya ve Sicilya 

E. BERVE, Die Herrschaft des Agathokles ( Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie, 5). 1953. 

EH. CLACERI, Storia della Magna Grecia. Cilt VA, 1932. 

G. De Sancrıs, Agatocle (Scrüti Minores). 1966. 

KE. A. FREEMAN, History of Sicily. Cilt NT. Tıpkıbasımı 1965. 

W. Hürrr, Verfassungsgeschichte von Syrakus. 1929. 

M. MürLeER, Die Feldzüge des Agathokles in Afrika. 1928. 


SCH. V. STAUFFENBERG, König Hieron der Zwetite von Syrakus. 1933. 
H. J. W. Tı.Lyarnb, Agaihokles, 1908. 


J. Hellenizm devletleri ve Roma 


5. AccAmME, İl dominio romano in Grecia dalla guerra arcaica ad Augusto. 1946, 

5. ACCAME, İ'espansione romana in Grecia. 1901. 

J. BeLocra, Le monarchie ellenistiche e la republica romana. 1933. 

K. CAvaıcnac, Histoire de V Antigutis. NI: La Macedoine, Rome et Carihage. 191. 

G. CoLın, Rome et la Gröce de 200 â& 146 av. J.-C. Tıpkıbasımı 1965. 

G. N. Cross, Epirus. 1932. 

G. Daux, Delphes au Ile et Ter siöcle depuis Üabaissemeni de PEtolie jusgu'â la paix romaine. 1936. 

G. DE Sancrıs, Storia dei Romani. Cilt IV, 1. 1923. 

J. DEININGER, Der politische Widerstand gegen Rom in Griechenland. 1971. 


656 EGE VE YUNAN TARİHİ 


P.R. Franke, Ali-Epirus und das Königtum der Molosser. 1955. 

F. GEYER, “Philippos, no. 10” (RE. XIX). 1938. “ Macedonia” (RE, XIV). 1928. 

O. HAMBURGER, Üntersuchungen zu dem pyrrhischen Krieg. 1927. 

G. F. HeRrRTZBERCGC, La Greöce sous la dominatlon romaine, 1887. 

W. HoFFMANN, Rom und die griechische Weli ( Philologus, Suppl. - Bd. 37). 1934. 

M. HorLeaux, Etudes d'€pigraphie et d'histoire grecgues. Cilt II (1942). IV (1952). V (1957). 

M. HorLsaux, Rome, la Grece et les monarchies hellönistigues au Ile sidedle av. J.-C. Tıpkıbasımı 1969. 

P. LEv&ouE, Pyrrhos. 1957. 

P. Meronı, Perseo e la fine della monarchia macedone. 1953. 

F. Münzer, Die polütische Vernichtung des Griechentums. Tıpkıbasımı 1970. 

G. NENCi, Pirro. Aspirazioni egemoniche ed eguilibro mediterraneo. 
1953. 

G. NENCI, İl segno regale e la taumaturgia di Pirro ( Miscellania A. 
RosrTAGNı). 1963. 

W. Orro - H. BENGTSON, Zur Geschichte des Niederganges des Ptolemüâerreiches (Abhandlungen der Bayrischen Akademie, N. F. 17). 1938. 

A. PıcanıoL, La conguğdte romaine ( Peuples et Civilisattons, 111). 
1927, 

A. PıcanıoL, Histoire de Rome, Son baskısı 1962. 

L. be RecıBus, La republica romana e gli ulilmi re dı Macedonla. 
1951. 

H.H. ScsamırT, Rom und Rhodos ( Münchener Beitrâge zur Papyrusforschung, H. 40). 1957. 

E. SCHÜRER, Geschichte des jüdischen Volkes im Zettalier Jesu Christi. 
3 cilt. 4. baskı. 1901/09. 

H.E. SrıErR, Roms Âufstieg zur Weltmachi und die griechische Welt. 
1957. 

H. VOLKMANN, Kleopatra. Politik und Propaganda. 1953. (İtalyancası ve İransızcası da (1956) vardır). 

F, WALBANK, Philipp V of Macedon. Tıpkıbasımı 1967. 


BİBLİYOGRAFYA 


XV. HELLENIZM DEVLETLERİNİN TEŞKİLÂTI 


A. ANDREADES, L'adminisiration financiğre du roi Lysimague (Melanges P. Tromas). 1930. 


H. BEncrson, Die Sirategie der hellenisiischen Zet. Ein Belirag zum antiken Staaisrechi. Cilt T-TTT ( Münchener Beitrâge zur Papyrusforschung, H. 26, 32, 36). 1964, 1964, 1967. 


E. BIKERMAN, İnstitutilons des Söleucides. 1938. 
m e e e e 


E. BRECCJA, İl diritto dinastica nelle monarchie dei successori d?Alessandro Magno (Studi di Storia Antica, 4). Tıpkıbasımı 1966. 

P. CorLLomr, Recherches sur la chancellerie et la diplomatigue des Lagides. 1923. 

L. DELaATTE, Les traitös de la royautö d'Erphante, Diotogöne et Sihenides, 1942. 

BE. GoOoDENOUCE, The political philosophy of the Hellenistic Kingship (Yale Classical Studies, 1). 1928. 

F. GRANIER, Die makedonische Heeresversammlung ( Münchener Beitrâge zur  Papyrusforschung, H. 13). 1931. 

A. Heuss, Stadt und Herrscher des Hellenismus in ihren staats-und völkerrechilichen Bezitehungen ( Klio, Bethefi 39). Tıpkıbasımı 1967. 


A. H. Jones, The Greek Cüy from Alexander to Justinian. Tıpkıbasımı 1966. 

F. OERrTEL, Die Liturgie. Studien zur ptolemâischen und kaiserlichen Verwaltung Aegyptens. Tıpkıbasımı. 1965. 


W. OrTO, Zum Hofzeremoniell des Hellenismus (Epitymbion H. 
SWOBODA dargebrachi). 1927. 

W. Orro, Priester und Tempel im hellenistischen Aegypten. 2 cilt. 
Tıpkıbasımı 1971. 

C. PrRfaux, L'öconomie royale des Lasides. 1939. 

H.—W. RırTER, Diadem und Königsherrschaft (Vestigia, 7). 1965. 

J. SEIBERT, Historische Beiirâge zu den dynastischen Verbindungen in hellenisiischer Zeit (Historia, Einzelschriften 10). 1967. 

E. Seınpı, Ptolemâische Rechisgeschichte. 2. baskı, 1962. 

E. Skarp, Zwei religiös-politische Begriffe: Euergetes-Concordia. 
1932. 

A. WiLHELM, Griechische Königsbriefe. Son baskısı 1960. 

H.J. WoLrr, Das Justizwesen der Ptolemâer. 1902. 

P. ZANCAN, Il monarcato ellenistico nel suoi elementi federativi. 1934. 


Ege ve Yunan Tarihi, 42 


658 EGE VE YUNAN TARİHİ 


XVI. HELLENİZM ORDULARI VE DONANMALARI 


G. T. GRırrıru, The Mercenaries of the Hellenistic World. Tıpkıbasımı 1966. 

M. LAunNEYy, Recherches sur les armees hellönistigues. 2 cilt. 1949 (50. 

J. LESouLER, Les institutions militaires de VFgypte sous les Lagides. 
1911. 

P,M. Meyer, Das Heerwesen der Piolemâer und Römer in Aegypten. 
Tıpkıbasımı 1966. 

W.W. TaArn, Hellenistüc military and naval developmenis. Tıpkıbasımı 1966. 


XV. HELLENİZM KÜLTÜRÜ a. Genel eserler 


F. BAUMGARTEN - F, PorLanp - K. Wacner, Die hellenistischrömische Kultur. 1913. 

F. CHAMOUux, La civilisation hellönistigue. 1971. 
| M. Hapas, Hellenistic culture, fusion and diffusion. 1959. |Almancası (1963) da vardır). 

H. HERTER, Hellenismus und Hellenentum (Das neue Bild der Ân- 


tike, 1). 1952. 
A.B. Ranowırscp, Der Hellenismus und seline geschichiliche Rolle. 


1958. 
G. SCHNEIDER, Kulturgeschichte des Hellenismus. 1, 1967. 11, 1969. 


W. W. Tarn, Hellenistic Civilizatlon. Son baskı (G. T. GRIFFITA ile birlikte) 1966. | Fransızcası : La civilisation hellönistigue. Almancası: Die Kultur der hellenistischen Welt|. Tıpkıbasımı 1966. 


A. J. ToynBEsE, Hellenism. The History of a Civilization. 1959. 
P. WENDLAND, Die hellenistisch-römische Kultur. Tıpkıbasımı 1966. 


b. Kitaplıklar 
E. A, Persons, The Alexandrıan Library. 1952. 
J. PrarTHY, Sources on the earliesi Greek Librairies. 1968. 
J. W. TaomMrpson, Ancient Librairies. Tıpkıbasımı 1963. 
C. WENDEL, Geschichte der Bibliotheken im griechisch-römischen Âltertum ( Handbuch der Bibliothekswissenschaft, 111). 1940. 


BİBLİYORGAFYA 659 


c. Felsefe 


H. v. ARNIMS, Stoicorum veterum fragmenta. 4 cilt. 1905 /24. 

W. CAPELLE, Geschichte der Philosophie. Cilt W (Sammlung Gö-SCHEN). 1954, 

E. ELorDy, Die Sozialphilosophie der Sioa ( Philologus, Suppl.-Bd. 
28), 1936. 

H. Leısecanc, Hellenistische Philosophie. 1923. 

M. PorHLENZ, Die Stoa. 2 cilt. 2. baskı. 1955, 1959. 

Ep. SCEWwWARZ, Charakterköpfe aus der AÂntike. 3. baskı. 1943. 

H. ÜSENER, Epicurela. 1887. 


d. Eğitim 
TI. A. Brapy, The Gymnasium in Ptolemaic Egypt (University of Mlissouri Studies, 11). 1936. 
Jİ. DELORME, Gymnasion. Etude sur les monuments consacrös â 


Pöducatton en Gröce. 1960. 
M. P. Nırsson, Die hellenistische Schule, 1955. 


e. Filolojı, Edebiyat 


A. Couar, La poösie alexandrine sous les premiers Ptolömöes .1882. 

A.S. F.Gow -D. L. Pace, The Greek Anthology. Cilt 1-11. 1965, 
1908. 

E. Kıessuınc, Der Hellenismus in der deuischen Forschung von 1938-1948. 1956 (kısa araştırma haberleri). 

A. KörrE, Die hellenistische Dichtung. 1925. Yeni baskısı (hazırlayan P. HÂnDEL) 1960. 

A. RosTraGcnı, Poeti alessandrini. 1916. 

K. SCHRAMM, Tragicorum Graecorum hellenisticae aetatis fragmenta. 
1931. 

Kp. SCAWARZ, Charakterköpfe aus der antiken Literatur. 2 cilt. 
1906, 1910. 

ED. SCHWARZ, Fünf Vortrâge über den griechischen Roman (herausgegeben von A. REHM). 2. baskı. 1943. 

F. SUSEMIHL, Geschichte der griechischen Literatur in der Âlexandrinerzelt. 2 cilt. 1891 (92. 

A. TEUMB, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. 1901. 

T.B.L. WEBSTER, Siudies in later Greek Comedy. 1953. 

T.B. L. WeBsTER, Hellenistic Poetry and Art. 1964, 


660 EGE VE YUNAN TARİHİ 


U. v. WiLamMowirz - MOELLENDORFF, Hellenisiische Dichtung in der Zeit des Kallimachos. 2 cilt. 1924. 

Ü. v. WiLamowirz - MOELLENDOREF, Geschichte der Philologie (GERCKE-NORDEN, Einleitung in die Âltertumswissenschaft). 3. baskı. 
1925. 

F.A. WRıcrET, A History of later Greek Literatur from the deaih of Alexander in 323 B. C. to the death of Justintan in 965 A. D. 2. baskı, 1951. 


fj. Tarihçılık 
H. BERVE, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. 


2 cilt. 1926 (İskender çevresi ve tarihçileri için önemli). 


H. HomEyER, Zu den hellenistischen GÖuellen der Plutarch-Viten (Klio 41, 1963). 


R. LAÇUEUR, “Manetho” (RE. XIV). 1928. 

L. Pearson, The lost Histories of Alexander the Great. 1960, 

F. PrısTER, Das Alexander-Ârchiv und die hellenistisch-römische Wissenschaft (Historia 10, 1961). 

O. REGENBOGEN, “İheophrastos” (RE. Suppl.-Bd. VII). 1940. 

P. ScHELLER, De hellenistica historiae conscribendae arte. 1911. 

P. ScHNABEL, Berichi über die babylonisch-hellenisitische Literatur 
| Berossos hibliyografyası|. 


F. W. WALBANK, History and Tragedy (Historta 9, 1960). 


g. Çeşitli bilimler 

F. ARENDT, “Archimedes” (RE. Suppl.-Bd. TII). 1918. 

H. BRrETZL, Botanische Forschungen des Alexanderzuges. 1971. 

M. Cary - E. H. WaRmıncroN, The ancient explorers. 1932. 

H. Dıers, Die antike Technik. Cilt 1J1I. 1924, 

F. GisinNGER, “Geographie” (RE. Supp!.-Bd. IV). 1924. 

J. L. HeıBERG, Die Geschichie der Mathematik und Naturwissenschaften (Handbuch der AÂltertumswissenschaft). 1925. 

F. HuLrscp, “4rchimedes” (RE. 11). 1895. 


W. JAGER, Diokles von Karystos. Die griechische Medizin und die Schule des Aristoteles. 1938. | 


KNAAK, “Eratosthenes” (RE. VI). 1907. 

J. OERLER, Epigraphische Beitrâge zur Geschichte des derztestandes (Maximillan-Gymnasium Wien). 1901. 

R. PFE!IFFER, History of Classical Scholarship. 1908. 


BİBLİYOGRAFYA 661 


R. PorHL, De Graecorum medicis publicis. 1905. 

A. REHM-K. VocerL, Exakte Wissenschfaten (GERCKE-NORDEN, Einleitung in die Altertumswissenschaft). 1933. 

J. O. TEoMson, History of ancient Geography. 1948. 

KE. H. WARMINGTON, Greek Geography. 1934, 


h. Hellenizm dini 


H.I. Beri, Culis and creeds in Greco-Roman Egypt. 1953. 

J. BınDez - F. CumonT, Les mages hellönisös. 2 cilt. 1938. 

F. Boru - C. BezoLD - W. GUNDELL, Sternglaube und Sterndeutung. 
Zur Geschichte und das Wesen der Astrologie. 5. baskı. 1966. 

T. A, Brany, The reception of the Egyptian Cults by the Greeks, 3830-30 B.G. 1935. 

F, GumonrT, Les religions orientales dans le paganisme romain. 4. 
baskı. 1929. (Almancası 1930 ve 1959 da çıkmıştır|. 

Ca. HaBıcuT, Gottmenschentum und griechische Stâdte, 1956, 

M. P. Nırsson, The rise of AÂstrology in the Hellenistic Age, 1943. 

A.D. Nock, Conversion. The old and new in religion from Alexander the Great to Âugustine of Hippo. 1933. 

R. REITZENSTEIN, Die hellenistischen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen. 3. baskı. 1956. 

W. SCHUBART, Die religiöse Haltung des frühen Hellenismus (Glaube und Bildung im Wandel der Zeiten). 1947. 

F. TâEcer, Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes. 2 cilt. 1960. 

E. VissEr, Götter und Kulte im ptolemâischen Aegypten. 1938. 

U. v. WiLaMowirz - MOELLENDORFEF, Der Glaube der Hellenen. 
Cilt TI. 1932. 

U. WiLckEnN, Zur Entstehung des hellenistischen Königskultes ( Süzungsberichte der Akademie Berlin, 2 ) 1938. 


XIX. EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT 


W. GIESECKE, Das Ptolemüergeld. 1930, 

F. HEICHELHEIM, Wirtschafiliche Schwankungen der Zeit von Âlexander bis Augustus. 1930. 

F. HEICHELHEIM, Wirtschafisgeschichte des Altertums. Cilt TLI. 
Tıpkıbasımı 1969, | 


662 EGE VE YUNAN TARİHİ 


A. Hevwss, Stadt und Herrscher des Hellenismus in ihren staatsrechtlichen und völkerrechilichen Beziehungen ( Klio, Beiheft 39 ). Tıpkıbasımı 
1963. 

C. PREaâux, L'economlie royale des Lagides. 1939. 

M. RosTOVTSEFF, A large Estate in Egypt in the third century B. C. 
Tıpkıbasımı 1967. 

M. RosTovTzEFF, Die hellenistische Welt und ihre wirtschafiliche Entwicklung. 1938. 

M. RosTOvTZEFF, Social and economic History of the Hellenistic World. 3 cilt. Son baskısı 1956. (Almancası: Die hellenistische Welt. 
Gesellschaft und Wirtschaft. 3 cilt) (ana eser). 

V. TSCHERIKOWER, Die hellenistischen Stödtegründungen von Alexander dem Grossen bis auf die Römerzelt. 1927. 

U. WiLCKEN, Âlexander der Grosse und die hellenistische Wirtschaft (SCHMOLLER's Jahrbuch, 45). 1921. 


Dİ ZİN 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şaktan kuşağa geçen topraklar 98. 

Aden adası 501. 
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Adonis, Suriye tanrılarından 515, 
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370, —alınlık heykelleri 371. 
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Afrika 3, 10, 170, 171, 294, 465, 497, 

510, —tahılları 504. 


Afrodite, Kıbrıslı tanrıça 52, —Korint'in 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dos”ta), 427, -Melos'ta) 547. 

Agamemnon, efsanevi Mikenai kıralı 
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Agariste, Perikles'in anası ve Kleistenesin yeğeni 303. 

Agatokles, Sicilya kıralı ve diktatör 
465, 507, —Lisimahos'un oğlu 467, 
468. 
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Agesilaos, Sparta kıralı 384, 385. 

Agiad'lar, Sparta'da kıral hanedanı 
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Agis, Sparta kıralı 446, —-IV, Sparta 
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Agorakritos, heykeltraş 377. 
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Ağlayan kadınlar lâhti, Sidon'da bu- 
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Aheloos ırmağı (Akarnanya ve Aitolya'da) 108. 
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—kıyıları 305, —kolonileri 162, —şe- 
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Ahhaya Birliği 476, 477, 483, 485, 487, 
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Ahhiyava kıralı 87, —kırallığı, 87. 

Ahhiyavalı'lar 87. 

Ahhiyava ülkesi 83. 

Ahhillevs, Pelevs'le deniz tanrıçası Tetis'in oğlu 60,65, 131, 248,—mezarı 
437, —mitosu 131. 

Ahriman, İran'da kötülük prensipinin temsilcisi tanrı 261. 

Ahuramazda, İran'da iyilik prensipini temsil eden tanrı 256, 260, 261, 
262. 
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IÜnin başkenti 90, 407, 434, 536. 
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Aigimios, efsanevi Dor kıralı 93. 
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ması 196, —tapınağın alınlık figürleri 371, —para ve ölçü sistemi 175, 
187, —ticareti170, 304. 

Aiginalı'lar 272, 285, 286, 304, 320. 

Aigistevs, Agamemnon'un katili 348. 

Aigospotamoi mevkii (Çanakkale boğazında Cumalı dere) 338, -muharebesi 336, 384. 

Ainos (Enez), Trakya şehirlerinden 166. 

Aloller 90, 122, 166, 169. 

Aiol başlıkları 231, -lehçesi 130, 
—şehirleri 92. 
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Alolya (Ajiolis), batı Anadolu'da bir bölge 90, 122, 130, 198, 268 —başlıkları (Neandria ve Larisa'da) 231, 
237, -tapınakları (Neandria ve Larisa'da) 236, 268, —kıyıları 1, —şehirleri 90, 254, 

Aishilos, tragedya yazarı 215, 223, 281, 
287, 288, 340, 346, 347, 348, 349, 
350, 

Aishines, Atinalı devlet adamı ve hatip 
403, 410. 

Aisimnetes, diktatör yetkisine sahip kişiye verilen ad 176, —Pittakos'a 
(Midilli tiranı) verilen ad 180. 

Aitoller 108. 

Aitolya, Korint körfezinin kuzeyinde bir bölge 106, 108, 147, 453, 459, 
460, 477, 482, 483, —birliği 476, 
4T1, 418, 480, 498, 507, —kıyıları 
305, —kabileleri 476. 

Aitolyalı'lar 471, 477, 478, 483, 484, 

Aka beylikleri 95, —devletleri 92, 
—eserleri 162, —İreskleri 75, 80, 
—halkı 107, 182, —ihraç eşyası 
—85, —istilâsı 51, 58, 83, —kabilesi 
112, —kafileleri 90, 99, —kasabaları 
158, —keramikleri 60, 80, 82, 84, 
86, 151, 152, —-kıyıları 86, -kıralları 65, 83, 86, —kırallığı 83, 95, 
—kolonileri 85, —köylü topluluğu 
114, —kültürü 60, 96, 108, 109, —kültür merkezleri 63, 96, 108, 114, 
—malları 87, -mezarları 52, —sanatı 
82, 147, —sarayları 74, -şatoları 60, 
71, 102, 1l4, —ticareti 83, —unsuru 
111, -üslâbu 96, 122, —uygarlığı 
96, 97, 112, —üsleri 87, —yerleşme yerleri 85, 86, 107. 

Akademia, Eflâtun'un Atina'da kurduğu ekol 414, 415, 425. 

Akademos, efsanevi kahraman 414. 

Aka'larveya Akhay'lar33, 50, 51,58, 59, 
60, 62, 63, 64, 65, 68, 76, 77, 718, 
79, 80, 81,82,83,86,87,89, 93,94, 
95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 108, 
109, 117, 120, 122, 126, 129, 130, 


133, 139, 140, 147, 155, 156, 160. 
Aka'lar çağı 133, 364. 
Akant (kenger) yaprakları, Korint sütun başlıklarında kullanılan 533. 


Akarnanya, kuzey Yunanistan'da bölge 13, 108, 318, —kıyıları 181. 

Akayivaşa'lar, kavim 87. 

Akdeniz 2, 3, 4, 58, 92, 155, 156, 160, 
165, 169, 170, 181, 257, 305, 318, 
381, 436, 457, 476, 499, 500, 501, 
507, 528, —bölgesi 507, 508, 458, 
—çevresi 491, —devletleri 58, 92, 
497, -doğu bölgeleri 458, —ekonomisi 171, 488, —kıyıları 179, 492, 
594, —piyasaları 247, 248, 455, 
497, 502, 504, —suları 181, —tarihi 
985, 92, —ticareti 112, 314, 478, 
499, —ülkeleri 499, 500, 515, 528, 
529, 

Akdeniz - Yunan dünyası 497, 
Akhaimenid'ler sülâlesi, İran'da 253, 
257, 262, 481, —saltanatı 255. 
Akhalon, batı Anadolu'da bir liman 83. 


Akhaios'lar (bk. Akhay'lar yada Aka'- lar) 59, 

Akhay kayalıkları (Sisam'da) 83. 

Akhay'lar (bk. Aka'lar) 

Akragas, Sicilya'da bir şehir 163, 234, 
393. 

Akrai, Sicilya'da bir şehir 163. 

Akrokorint, Korint'in Akropol'ü 1lıI, 

Akropolis şatosu, Atina'da llıI. 

Aksios (Vardar) ırmağı 396. 

Aktium muharebesi. (Akarnanya) 458, 
491. 

Alaca-Höyük (Orta Anadolu) 6l. 


Alalia (Korsika) deniz muharebesi 
165, 294. 

Aleksandra, Likofron'un şiiri 518. 

Aleksandreia (bk. İskenderiye), B. İskender'in Mısırda kurduğu şehir 
443, 496. 

Aleksandros (Pâris), İlyada destanında 
Helena'yı kaçıran Truva prensi 83, 


131, —-Epeiros kıralı 403. 


Aletes, Heraklesoğullarından 94, 

Aleuad'lar, Tesalya'da bir hanedan 400. 

Alfeios vâdisi ve ırmağı, Sparta'da 119. 

Alinda, Anadolu'da Karya'da şehir 18. 

Alkaios, Midilli'li şair 213. 

Alkamenes, Fidias'ın öğrencilerinden heykeltraş 377. 

Alketas mezarı, Anadolu'da sos'ta 543. 

Alkibiades, Atinalı komutan ve devlet adamı 276, 326, 327, 328, 329, 
332, 333, 334, 335, 330, 345. 

Alkinoos, efsanevi Faiak'lar kıralı 99, 
105. 

Alkmaionid'ler, Atina'nın eski ve asil ailelerinden 185, 199, 200, 209, 239, 
215, 303, 316, —partisi 270. 

Alkman, İyonyalı şair 214. 

Allia (İtalya'da Latium'da bir ırmak) 
muharebesi 470. 

Alman'lar 23. 

Al-Mina (Süveydiye), Kuzey Suriye'de bir liman 169. 

Alp dağları 470. 
Amanos (Nur) dağları geçitleri 439, 490. 

Amasis, Mısır kıralı 170, 209, 253. 

Amazon'lar 362, 428. 

Amazon savaşları 379. 

Ambelaki koyu, Attika ile Salamis adası arasında 285. 

Ambrakia, Epciros'ta Korint'in kolonilerinden 317. 

Ambrosia 135, 

Amerika kolonileri 161. 

Amerikalılar 23, 

Amerika'nın keşfi 499. 

Amerikan kazıları (Atina agora'sında) 
366. 


Amfiaraos vazosu (Korint üslübunda) 
247. 


Termes- 


439, —kuzey 


Amfiktiyoni'ler, dini birlikler 104, 
105, 279, 401. 
Amfipolis, Makedonya'da bir şehir 


323, 324, 325, 326, 327, 355, 396, 
401. 
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Amfisa, Orta Yunanistan'da bir şehir 
403. 

Amfitrite, Poseidon'un karısı tanrıçası 138. 

Amiklai, Sparta'nın kuzeyinde eski bir 
Aka merkezi 114, 115, —halkı 114. 

Amintas I, Makedonya kırallarından 
396, 397. 

Amisos (Samsun) 168, 489, 

Amnisos villâsı, Girit'te 39. 

Amon dini 345, —rahibi 445, —tapınağı, 
Siva vâhasında 443. 

Amon'un oğlu, İskender'e verilen ünvan 445, 


Amorgos (Ege adalarından) zaferi 459. 
Amurru ülkesi 88. 


deniz 


Anabasis, Flavius Arrianus'un eseri 


21. 


Anabasiıs, Ksenofon'un eseri 384, 416, 

Anadolu 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 
19, 21, 23, 27, 29, 35, 39, 49, 51, 
02, 58, 97, 98, 59, 60, 6l, 62, 63, 
78, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 95, 99, 
101, 104, 122, 1923, 127, 128, 131, 
134, 137, 143, 148, 157, 160, 180, 
198, 219, 231, 242, 253, 254, 255, 
262, 268, 274, 288, 294, 297, 310, 
305, 335, 340, 344, 380, 384, 402, 
406, 407, 415, 422, 434, 436, 437, 
439, 440, 452, 460, 461, 463, 466, 
467, 468, 471, 472, 473, 474, 476, 
481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 
489, 495, 496, 497, 500, 504, 509, 
515, 516. 


Anadolu adları 101, klâsik dönemleri 231, -bölgesi 
83, —dilleri 50, 60, -dini 22, -kavimleri 19, 20, 22, 49, 59, 87, 122, 
395, —kıralları 504, -kıyıları 3, 
33, 82, 83, 84, 90, 92, 96, 97, 101, 
104, 124, 125, 130, 145, 153, 155, 
156, 157, 158, 168, 178, 196, 237, 
239, 292, 297, 299, 302, 306, 332, 
330, 339, 367, 384, 421, 437, 439. 
464, 467, 475, 497, —kültürleri 90, 


—arkayik 


ve 
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—mezarları 264, —satrapları 331 ,— se- 
İcri 384, —sözcüğü 101, —şehirleri 
180, 384, 499, —tarıhi 472, —toprakları 437, —yapıları 422, —Yunan şehirleri 180, 209, 258, 299, 
332, 384, 385, 387, 402, —Yunan- 
Iları 156, 253, 406. 

Anadolulu'lar 10, 14, 18, 19, 27, 472. 

Anakreon, Teos'lu şair 213, —heykeli 
(Fidias'ın eseri) 375. 

Anaksagoras, Klazomenailı (o filosof 
314, 340, 341, 342. 

Anaksimandros, Miletoslu tabiat filosofu 224, 342. 

Anaksimenes, Miletoslu tabiat filosofu 
224. 

Anaktorion, Akarnanya şehirlerinden 
317. 

Anaktoron, Elevsis'teki “telesterion” 
da kült yeri 219. 

Anav kazısı (Orta Asya'da) 62. 

Andreas (Ortagoras), Sikyon tiranı 182. 

Andriskos, kendisine Persevs'in oğlu süsünü verip Makedonya'yı ayaklandıran kişi 487, —Bergama'da isyan çıkartan kişi 488. 

Andros, Ege denizinde ada 288. 

Androstenes, Arabistan yarımadası'nı dolaşan gezgin 527. 

Angramanyu (Ahriman), İran'da kötülük prensipinin temsilcisi tanrı 261. 

Anitas, Sokratesi ölüme mahküm ettiren Atinalı kişi 347. 

Ankira (Ankara) 439. 

Antakya 526, 534, 537. 

Antalya vilâyeti 86, 169. 

Antenor, Atinalı heykeltraş 371. 

Antialkidas Spartalı devlet adamı 387, 
—barışı 393. 

Antifon, sofist 409. 

Antigone, Sofokles'in tragedyası 349, 

Antigoneia (sonraki Antiyoheia - Antakya) 466. 

Antigonis, Atina file'lerinden 464. 

Antigonos, Büyük İskender'in generallerinden, Frigya satrapı, sonra kıral 


459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 
466, 473, 477, —Doson, Makedonya kıralı 477, 478, -Gonatas, Makedonya kualı 467, 470, 471, 474, 475. 

Antigonos devleti 466. 

Antigonos'ların Makedonya kırallığı 
491. 

Antiparos (eski adı Oliares), ada 20. 

Antipatros, İskender'in Makedonyalı komutanlarından, sonraları kıral nâlbı 436, 446, 459, 460, 461, 468. 

Antistenes, filosof 410, 4lI. 

Antiyohela(Antakya),Suriye kırallığının başkentlerinden 490, 496, 500, 510. 

Antiyohos, amiral 336, 

Antiyohos I, Kommagene kıralı 509, 
516, —mezar anıtı (Nemrut dağında) 490, 516, 554. 

Antiyohos I Soter, Suriye kıralı 468, 
470, 471, 474, 480, —II Teos 475, 
476, 544 —IIT (Büyük Antiyohos) 
480, 481, 483, 484, —Hieraks 476, 
—IV Epifanes 486, 510, 511, —VII 
Sidetes 487. 


Antropomorfizm l4l, 

Aoide, manzum şarkı 215. 

Aoidos, şarkıcı 130. 

Apameia, Suriye'de bir şehir 467, 484, 
496. 

Apasas (Efe3os), Hitit çivi yazılı metinlerinde geçer 85. 

Apatia, Stoa felsefesinde duygusuzluk 
525. 

Apella, Mekedonya?'da halk meclisi 115. 

Apelles, İskender zamanı ressamı 551. 

Apis öküzü, Mısır'da 443. 

Apoikia'lar (koloniler) 160. 

Apoksiyomenos heykeli, Lisippos'un eseri 546. 


Apollodoros, ressam 381. 

Apollon, aydınlık ve kehanet tanrısı 105, 
113, 137, 138, 143, 170, 215, 216, 
217, 272, 309 —Belvedere heykeli 
(Roma'da Vatikan'da) 427, —-kolosal heykeli (Amiklay'da) 243, 


—heykeli (Didima'daki Apollon tapınağında) 532, -(Olimpiya'da Zevs tapınağında) 370, —tapınağı (Arkadya'da Figaleia'da) 367 —(Dadya yarımadasında) 105, —(Delfo1'da 
216, 233, —(Delos'ta) 299, —(Didima'da) 237, 531, 532, —(Klaros'ta) 
422, —(Korint'te) 233, —(Selinus'ta) 
234, -((Sirakuzai'da) 234, —(Termos'ta) 108, 147, —(Truva'da) 142. 

Apollon Delfinios, takma tanrı adlarından 138. 

Apollonia, güney Epeiros'ta bir şehir 
483. —Karadeniz kıyısında bir şehir 
168. 


Apollonios, Trallesli heykeltraş 549. 

Apollonios, Pergeli matematikçi 527. 

Apollonios, Rodoslu destan yazarı 518. 

Apologia, Eflâtun'un eseri 412. 

Apulya, Aşağı İtalya'da bir bölge 431. 

Arabistan yarımadası 257, 454, 500, 
5901, 527, —ticareti 500, 501, —imanları 500. 

Arahosya, Orta Asya'da bir ülke 447. 

Aramca 258. | 

Aramiler, kavim 92. 

Arap istilâsı 510. 

Aratos, Yunanlı şair 517, —Ahhaya birliğinin başında bulunan devlet adamı 477, 522. 

Arbela (Erbil) yöresi, Yukarı Mezopotamya'da 445. 

Areia, kuzey-doğu Afganistan'da bir bölge 447. 

Areopag, Atina'nın aristokratlar meclisi 183, 190, 194. 

Ares, savaş ve ölüm tanrısı 137, —tepesi 
(Atina'da) 183, —tapınağı (Atina'- da) 366. 

Argead'lar, Makedonya kıral hanedanı, 
396. 

Arginusai adaları (Acar adaları) 336, 
—savaşı 337. 

Argisa-magula, Teselya'da prehistorik bir höyük 12, 
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Argolis, Pelopounes'te bir bölge 2, 17, 
19, 63, 65, 67, 70, 81, 88,94, 112, 
113, 124, 135, —kabilesi 88, —ovası 
66, —tarıhı 66. 

Argonavtika, Apollonios'un destanı 
5218, 

Argonavt'lar, Kolhis'e sefer yapan efsanevi kahramanlar 518. 

Argos, Peloponnes şehirlerinden 94, 96, 
104, 117, 123, 150, 196, 197, 206, 
209, 243, 268, 2718, 2971, 301, 304, 
307, 316, 317, 325, 326, 327, 329, 


385, 395, 396, 474, -bölgesi 94, 
—devleti 207, —-ekolü 243, —şatosu 
112. 

Argoslu'lar 182. 

Arhe, dünyanın menşe'i 223. 

Arhegetes, göçmenlerin kılavuzu 145. 

Arhelaos, Mitradates'in komutanlarından 488. 

Arhelaos, Makedonya kırallarından 397. 
Arhidamos, Sparta kıralı 320, —harbi 
320 v. dd., 325, 327, 380, 561. 
Arhigrammatevs, Mısır'da mabeyin başkâtibi 493. 

Arhilohos, Paroslu asker, politikacı ve şair 179, 212, 213. 

Arhimedes, Sirakuzailı matematikçi 
527. 

Arhitas, Taras'lı geometri bilgini 342, 
417. 

Arhon'lar, Atinada hükümetin başında bulunan yüksek memurlar 110, 
183. —basilevs 183 —polemarhos 
183, 204, -tesmotet'ler 183. 

Ariarates 1lI, Kapadokya kıralı 472. 

Ari ırk 257. 

Aristagoras, Miletos tiranı 266, 268, 
209. 

Aristarhos, Sisamlı astronom 527. 

Aristeides, Atinalı devlet adamı (strategos) 277, 288, 289, 299. 

Aristippos, Kireneli filosof 411, 412, 
-elsefesi 524. 

Aristo (Aristoteles), Yunan filosofu 
121, 202, 262, 341, 350, 415, 416, 
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433, 449, 457, 504, 518, 521, 522, 
523, 524, 528, 529, 563, —ekolü 449, 
451. 

Aristodemos, Heraklesoğullarından 94. 

Aristofanes, komedya yazarı 314, 316, 
345, 347, 391. 

Ariştogeiton, tiran Hipparhos'u öldüren asil Atinalı 199, 

Aristomahos, Heraklesoğullarından 94. 

Arkadya, Peloponnes'te bir bölge 94, 
95, 102, 117, 118, 119, 132, 206, 
307, —konfederasyonu 390, -lehçesi 86. 

Arkadyalı'lar 206, 390. 

Arkalohori mağarası (Girit'te) 54. 

Arkesilaos, Kirene kıralı 247, 

Armenia devleti, doğu Anadolu'da 
472, 478. 

Arne, Aka şatolarına verilen adlardan 
60. 

Arpaçiye, Yukarı Mezopotamya'da, 10, 
69. 

Arrlianos, (Arrianus) tarih yazarı 451, 
521. 

Arsakes, Part hanedanının kurucusu 
475. 

Arsakid'ler, Part kırallarına verilen ad 475. 

Arsinoe, Ptolemaios'un kızı ve Lisimahos'un üçüncü karısı 468, —Ptole- 


maios İl nin kızkardeşi ve karısı 474, 


Artafernes, Sardes satrapı Artafernes'in oğlu 206, 266, 272. 


Artakserkses I (Artahşatra), Pers kıralı 
301, —1U 417, —Ohos 391, 435, 
—Mnemon 384. 

Artemis, tanrıça 137, 241, —Bravronia 
194, —heykeli (Diane de Versailles) 
428,—kültü (Efesos'ta) 122,—tapınağı 
(Amizon'da) 423, -(Efesos'ta) 228, 
237, 238, 239, 421, 531, —(Korfu'da) 
235,-(Menderes Magnesia'sında) 532, 533,934,—(Sardes'te) 531, 532, —Halkioikos tapınağı (Sparta'da) 301, 
—Ortiya tapınağı (Sparta'da) 116. 


Artemisia, Karya satrapı Mavsolos'un 


karısı 422, —heykeli, Briyaksis'in eseri 429, 430. 

Artemision, Evboia adasının kuzeyinde bir burun 282, 371. 

Artemision deniz muharebesi 282, 285. 

Arzaova, (Arzava) Anadolu'da bir ülke ve kırallık 83, 85. 

Asarlık (Karatoprak) 89. 

Asatakos, İzmit yöresinde şehir 167, 

Asine Akropol'ü (Peloponnes'te) 79, 
—kazıları 62. 

Asklepios, sağlık tanrısı 137, 342,—kültü (Epidavros'ta) 124, 513, -sağlık yurdu (Epidavros'ta) 418, -tapınağı 418, —(İstanköy'deki Asklepieilon'da) 530, 534. 

Asopos ırmağı (kuzey Peloponnes'te) 
290, 291, —vâdisi 290. 

Aspasia, Perikles'in hayat arkadaşı 314. 

Aspendos (Belkıs), Antalya bölgesinde 

bir şehir 18, 169. 

Aspis (şato) 112. 

Assos, Anadolu'da, Edremit körfezi ağzında şehir 415, 536, 537. 

Astiyages (İştuvegu), Med kıralı 253. 

Astos”lar, Yunanista”da özgür insanlar 
103. 

Asur etkisi (Pers sanatı üzerinde) 262, 
—egemenliği 96, 189, —kültür bölgesi 
155, —-sanatı 244, -sarayları 263, 
—sütun başlıkları 263, —mimarlığı 
229, —yazısı 262, —yazıtları 90. 

Asurlu'lar 92, 161, 169, 257, 269, 498. 

Asur-Pers tarihi, Ktesias'ın eseri 417. 

Asya 1, 3, 280, 440, 459, 463, 467, 470, 
476, 488, 554, —Avrupa sorunu 
394, —eyaleti (Bergama krallığının batı bölümü) 488, 489, kıralı (İskender'in ünvanı) 445, 447, —Darelosun ünvanı) 443, -kırallığı 
439, 454, 492, —kıralları 496, —se- 


feri (Büyük İskender'in) 434, 435, 
453, 508. 


Asyalılar 459. 
Asya'nın kurtarıcısı, Mitradates VI 
Evpator'a verilen lâkap 488, 489. 


Asyanik üslüp 517. 

Aşağı İtalya 162, 163, 234, 266, 294, 
296, 304, 311, 394, 417, 431, 432, 
465, 503, 507, 513, —Ahhaya şehirleri 294, —kolonileri 223. 

Aşağı Mısır 495. 

Aşağı Oksus bölgesi, İran'da 254. 

Aşağı Tuna ülkeleri 470. 

Atalante, Lokris kıyıları önünde bir ada 
320, 325. 

Atanadoros, Rodoslu heykeltraş 550. 

Ataraksia, Epikuros felsefesinde ruh süküneti 525. 

Atargatis, Suriye tanrılarından 515. 

Atena veya Atene, tanrıça 52, 56, 9l, 
112, 136, 137, 142, 235, 309, 312, 
38, 359, 300, 361, 362, 363, 421, 
533, —Foinikeia 112, -heykeli(Atena 
Promahos) 359, 374, -(Partenon'da) 
360, 375, —(Polias, Erehteion'da) 
304, —Lemnia (Fidias'ın yaptığı heykel) 375, —tapınakları (Atina 
Akropol'ünde) 233, 234, 242, —İlion 
(Truva'da) 530, —Bergama 529, 
—Alea (Tegea'da) 418, 428, —İtonia 
(Koroneia yöresi) 108, —Lindia 
(Rodos'ta) 530, —(Miletos) 85, 368, 
—Nike (Atina Akropol'ünde) 359, 
377, —Partenos (Atina Akropol'ü) 
3600 v. dd. —-Polias (Atina Akropol'ü) 
526, —(Poseidonia'da) 235, 236, 
—-Pronola (Delfoi'da) 79, —(Priene'- de) 421, -Lindia külliyesi (Rodos - ta) 534, —tapınak hazinesi (Atina 
Akropol'ünde) 312. 

Athenaios, M.s. 2. yüzyıl yazarlarından 143. 

Atina, şehir veya devlet 4, 91, 103, 104, 
105, 106, 109, 110, 111, 127, 150, 
152, 154, 175, 178, 181, 183, 184, 
185, 186, 187, 191, 192, 193, 195, 
196, 197, 198, 200, 201, 202, 
204, 205, 206, 208, 209, 215, 223, 
242, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 
216, 277, 278, 279, 281, 285, 289, 
290, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 
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302, 
309, 
318, 
320, 
333, 
340, 
393, 
301, 
383, 
391, 
402, 
415, 


303, 304, 305, 
310, 311, 312, 
319, 320, 321, 
326, 327, 328, 
334, 335, 336, 
341, 347, 349, 
304, 355, 356, 
364, 366, 368, 
385, 386, 387, 
392, 393, 397, 
403, 404, 405, 
418, 419, 429, 
451, 453, 459, 462, 464, 465, 467, 
474, 475, 478, 480, 488, 498, 499, 
903, 513, 523, 524, 537, 551, —ago- 
200, 203, 340, —Akropol'ü 
111, 239, 138, 184, 185, 193, 
243, 245, 314, 336, 352, 358, 
365, 371, 377, 383, 418, 439, 


306, 
314, 
322, 
329, 
337, 
390, 
397, 
371, 
388, 
399, 
408, 
434, 


307, 
315, 
323, 
331, 332, 
338, 339, 
351, 352, 
398, 399, 
374, 381, 
389, 390, 
400, 401, 
410, 414, 
435, 439, 


308, 
316, 
324, 


rası 
109, 
194, 
309, 


Atina —Argos ordusu 304, —aristokrat- 


ları 185, 193, 199, anayasası 332, 
-bağımsızlığı 270, —çanak çömleği 
153, —demokrasisi 206, 276, 303, 
312, -demokratları 302, 304, 323, 
383, —devlet teşkilâtı 202, 275, 
416, birlikleri 299, 310, 
388, —donanması 302, 305, 306, 
316, 318, 323, 331, 332, 334, 
335, 337, —ekolü 546, —egemenliği 
317, —erleri 303, 338, —felsefe ekolleri 526, —fikir dünyası 352, —filosu 
336, 400, —gemileri 282, 294, —-garnizonları 314, —gümüş paraları 287, 
—halk meclisi 388, 474, —halkı 
201, 323, 327, 337, —hazine binası 
(Delfoi'da) 239, —hoplit”leri 288, —hegemonyası 193, 325, 393, —heykeltraşlığı 374, —İyon bloku 307, —kırallığı 110, —kıralı 109, —kahramanları 
364, -kıtaları 400, —komedyaları 351, 
—komedya yazarları 351, —komutanları 275, —kuvvetleri 330, 337, 
—kültürü 408, 435, -lehçesi 408, 
—memurları 300, 310, —malları 
194, 382, -mitosları 358, —nüfusu 


—deniz 
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304. 312, -ordusu 274, 290, 305, 
307, 319, —-ölçü ve ağırlık sistemi 
309, —parası 309, —radikalleri 
325, —sanatçıları 242, 371, —siyaseti 397, 410, —subayları 333, 
—surları 319, 320, 321, 329, —ticaret ve sanayii 194, 310, 315, —uygarlığı 339, -unsuru 311, —vazoları 
153, 247, 248, 431, —yurttaşları 
204, 311, —yurttaşlık hakları 202. 

Atinalılar 20, 193, 205, 206, 270, 272, 
273, 274, 2715, 285, 286, 288, 289, 
290, 291, 298, 300, 301, 302, 304, 
305, 306, 308, 312, 315, 316, 319, 
320, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 335, 336, 340, 
343, 345, 347, 359, 361, 385, 386, 
387, 397, 401, 402, 403, 404, 405, 
418. 


Atinalı'ların devleti, Aristo'nun eseri 
416. 

Atlantık 165. 

Atos (Aynaroz) yöresi 270. 

Atrevs, efsanevi Mikenai kıralı 60, 
—hazine binası 70, —kubbeli mezarı 80. 

Atrevsoğulları, Mikenai kıral hanedanı 


60. 


Attalos, Filip 11 nin generallerinden 406. 


Attalos I Soter, Bergama kıralı 473, 
476, 481, 547, —IlI, son Bergama kıralı 488. 


Attalos'lar, Bergama kıral hanedanı 526. 


Attarissia, Atrevs'e karşılık olduğu tahmin edilen sözcük 83. 


Attika, Orta Yunanistan'da bir bölge 
1, 2, 13, 19, 65, 96, 99, 104, 118, 
129, 140, 175, 184, 185, 186, 187, 
190, 192, 193, 196, 199, 201, 202, 
205, 214, 215, 245, 271, 285, 286, 
288, 289, 304, 305, 319, 320, 323, 
333, 367, 388, 426, 432, —aristokratları 186, 271, -Delos deniz birliği 
(birinci) 191, 299, 307, 317, 318, 
325, 332, —Delos deniz birliği (ikin- 


ci) 388, 391, 397, 508, ayağı 421, 
—düz yazısı 347, —ekolü 426, —halkı 
110, 183, 276, 321, —hukuku 508, 
-İyon sütun kaideleri 533, —kıyıları 
212, 287, —kültürü 109, —lehçesi 
508, -malı 91, —Tebai resim ekolü 
429, —stelleri 378, —-tarihi 193, 
—tarımı 194, -toprakları 187, 200, 
206, 288, 362, —tragedyası 350, 
—üslübu 428, —vazoları 431, -yurttaşları 190, 

Attis, Anadolu tanrılarından 53, 515. 


Attisizm, kültür akımı 521. 

Avwxerre heykeli (Girit-Peloponnes ekolüne alt) 241. 

Augustus oO(Roma imparatorlarından 
104, 510, 551. 

Avrupa 1, 2,3, 59, 83, 210, 255, 260, 
266, 210, 280, 288, 297, 407, 409, 
459, 484, -kavimleri 59, —kültürü 
251, —hukuku 191, —-Orta Çağı 
97, 100. 


Avrupalılar 161. 
Avrupalı tarihçiler 59, —arkeologlar 
60. 


Avrupa'nın batı bölgeleri 470. 

Avtarkia (kendi kendine yetmek) 102. 

Avtonomia (kendi kanunlarını kendisi yapmak) 102. 

Aynaroz burnu 281. 

Azak denizi 168. 


Babıl 254, 275, 445, 451, 452, 454, 457, 
458, 459, 461, 463, 500, —devleti 254, -dıli 265, —bölgesi 476, 
—egemenliği 464, —sarayları 263, 
—tahtı 254, —talent'i 258, —tanrıları 
254, —yazısı 262. 

Babilonya, ülke 258, 264, 480, 487, 
—min'1175, 259, tarihi (Beressos'un eseri) 510. 

Babülmendep 501. 

Bakhiad'lar ailesi (Korint'te bir sülâle) 111, 181. 

Bakhilides, şair 347. 


Bakırçay, Batı Anadolu'da ırmak 27. 

Baktriyan kırallığı, Orta Asya'da 
264, 447, 459, 466, 475, 478, 480, 
510, —sikkeleri 511, 554. 

Balkan'lar 95, 255, 504. 

Balkan yarımadası 2, 10, 88, 93, 95, 
196, 255, 259, 299, 470, 478, 495, 
-devleti 397. 

Barbar'lar yada Barbaros'lar (yabancı dil konuşan başka ırktan olanlar) 
97, 161, 339, 471, 509, 521. 

Bardya, Kiros'un ikinci oğlu 255. 

Barış, Aristofanes'in komedyası 320. 

Barok üslüp (Bergama sanatında) 550. 

Baryakses, Medya satrapı 451. 

Basilevs, ünvan (Atina'da ikinci arhon) 
98, 105, 181, 183. 

Basra körfezi 457, 500, 527. 

Başarhon, Atina'da birinci memur 106. 

Başkomutan (Atina'da) 276, 303. 

Batı Akdeniz 253, 327, 164, —pazarları 259, —şehirleri 311, —ticareti 
507, —ülkeleri 305, 454, 511. 

Batı Anadolu 253, 353, —-kıyıları 297, 
—şehirleri 488. 


yüksek 


Batı Avrupa 516, -limanları 499. 

Batı Roma İmparatorluğu 97. 

Batı Sicilya 295. 

Batı ve güney-batı Anadolu 259. 

Batı Yunan kültürü 509, —tiranları 
182. 


Batı Yunanlıları 468, 521. 

Batikles, Magneslalı, Amiklay Apollon'u için bir taht yapan 243. 

Battiad'lar sülâlesi, Kirene kıral hanedanı 171. 

Baykuş gözlü, Atena'nın lâkabı 138. 

Bayraklı (Eski İzmir) 91, 237, —kazıları 153. 

Belevi mezar anıtı, EHfesos yöresinde 
544, 

Bendis dini 344. 

Beneventum, İtalya'da bir şehir 468. 

Berbati ovası (Argolis'te) 606. 
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Berenike, Ptolemalos in ikinci karısı 
467, —Ptolemalos Il'in kızı 475, 
476, —Ptolemalos IX'un kızı 490, 
—imanı (Mısır'da) 502. 

Bergama, Attalos'ların başkenti 137, 
413, 482, 483, 484, 488, 499, 526, 
521, 534, 535, 536, 537, 550, —devleti 478, —donanması 484, -iloloji ekolü 520, 547, 549, —kırallığı 480, 
484, 504, —kıralları 504, —monarşisi 
548, —sarayları 539, 552, 553. 

Berola, Halep'in eski adı 510. 

Berossos, Babilli rahip ve tarihçi 510, 
523. 

Berzah bölgesi (bk. İstmos bölgesi). 

Bessos, Baktriyan satrapı 447. 

Beşyüzler meclisi (Atina'da) 204, 276, 
303, 311, 383. 

Beylân geçidi (Hatay'da) 439. 

Biga yarımadası 21. | 

Bion, Olbialı diatribe yazarı 519. 

Birinci Makedonya harbi 480. 

Birinci Pers harbi 272, 275, 276. 

Birinci Pompeyi üslübu 554. 

Birinci Suriye harbi 474. 

Bisütun kayalığı, Dareios lin kaya anıtı (İran'da) 262, 265. 

Bitinya, Batı Anadolu'da bir b'İige ve kırallık 472. -devleti 478. 

Biton'un heykeli, Argoslu Polimedes'in eseri 24l, 243. 

Bizantiyon (İstanbul), şehir 166, 167, 
266, 300, 301, 310, 335, 338, 403, 
462, 478, 481, 499, —seferi (Filip 
IPnin) 434. 

Bodrum güney-batı Anadolu'da şehir 
86, —yarımadası 96. 

Boğa gözlü, Hera'nın lâkabı 138. 

Boğazköy (Hititlerin başkenti) 20, 61. 

Boğaz'lar 1, 2, 82, 88, 169, 196, 255, 
266, 294, 300, 301, 302, 334, 335, 
338, 403, 471, —-sorunu 83. 

Boiotya, Orta Yunanistan'da bir bölge 
2, 13, 16, 18, 19, 63, 65, 95, 99, 
104, 108, 109, 271, 284, 290, 305, 
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307, 317, 323, 388, 389, 400, 403, 
—amfıktiyonisi 105, —süvarisi 390, 
—şehirleri 389. 

Bolotyalı'lar 290, 305, 390, 404. 

Boralos, tanrı 139. 

Bosporos kırallığı (Karadeniz'in kuzey kıyılarında) 478, 500, —devleti 478. 

Branhid'ler, Didima yöresindeki erkek ve kadın heykelleri 242. 

Brasidas, Spartalı komutan 323, 324. 

Brennos, Kelt komutanlarından 471. 

Brig'ler, (bk. Frig'ler), Trak kabilelerinden 88, 270 

Britanya adaları'nın keşfi 528. 

British Museum, Londra'da 422. 

Briyaksis, Karyalı heykeltraş 422, 429, 
515, 547. 

Buhara 447, 

Bukefaleia, Hindistanda Hidaspes kenarında bir şehir 450. 


Bukolik şiirler (tabiat ve çobanların hayatını tanımlayan) 518. 

Bule (Atina'da) 500 üyeden meydana gelen meclis 203, 204. 

Bulevterion, şehir meclisi binası 540, 
541 —Atina'da 366, 

Bulutlar, Aristofanes'in komedyası 345, 
391, 

Bügelkanne, geç Aka keramiğinde özengı testileri 80. 

Büyük Anadolu tanrıları 258. 

Büyük Antiyohos, Suriye kıralı 483. 

Büyük Frederik, Prusya kıralı 390. 

Büyük Frigya, Orta Anadolu'da bir bölge 459. 


Büyük Hellenizm kırallıkları 458. 
Büyük İskender, Makedonya kıralı 57, 
171, 260, 390, 411, 433, 434, 435, 
436, 437, 439, 440, 443, 445, 446, 
" 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 457, 458, 459, 461, 496, 
508, 546. 
Büyük İyonya tiranları 180. 
Büyük Menderes vâdisi 85. 
Büyük Pers kırallığı 253, 262. 


Büyük retra, Likurgos'un kanunlarına verilen ad 113. 

Büyük Yunanistan (Megale Hellas) 162. 

Caecilius Metellus, Romalı komutan 
487. 

Caesar, Romalı komutan ve diktatör 
455, 491. 

Chigi vazosu (Protokorint üslübunda) 
247, 

Cumhuriyet dönemi, Roma'da 516. 

Curtius Rufus, Roma tarihçilerinden 
521. 


Çanakkale boğazı (bk. Hellespontos) 23, 
82, 165, 166, 168, 181, 196, 198, 
280, 281, 288, 294, 335, 336, 337, 
387, 437, 468. 

Çandragupta (Sandrakottos) Mavriya sülâlesi Hind kırallarından 466, 527. 

Çatalhöyük, Konya yöresinde neolitik iskân yeri 39, 53, —kültürü 10, 11. 

Çiçeron, Romalı düşünür ve hatip 
529, —zamanı 52İ. 

Çin 511, —ipekli kumaşları 500. 

Çömlekçi, Bodrum yöresinde 89. 

Dadya yarımadası 105. 

Dalmaçya 164. 

Damasias, Atinalı arhon 192. 

Damos, Sparta'da aile topluluğu 114. 

Danaos, Dana'ların ceddi 60. 

Danaos'lar 88. 

Danuna, kavim 88, —kıralı 88. 

Dardanos barışı 489. 

Dareikos, Pers akçesi 258. 

Dareios I (Darayavahuş), Pers kıralı 
175, 180, 244, 255, 256, 257, 258, 
260, 262, 265, 266, 2715, 396, 439, 
440, 443, 445, 447, 551, —II 331, 
335, -İTI 335, —-Kodomannos 336, 
—Dareios Üin mezar anıtı 265, —Darelos Vin sarayı 342, -Dareios in zafer kabartması 265. 

Daskilelon (Ergili), şehir 253, 380, —satraplık merkezi, 256. 

Datis, Med soyundan komutan 272, 
274. 


De officiis, Çiçeron'un eseri 525. 

De rerum natura, Lucretius'un eseri 
Sa5 

Deiotaros, Karalar mevkiinde mezarı bulunan Galatya prensi 490. 

Dekeleia, Attika'da bir kale 333, 335, 
338. 

Delfoi, Parnassos eteklerinde kutsal alan ve kâhinlik ocağı 79, 
104, 107, 137, 138, 143, 146, 215, 
239, 241, 275, 372, 383, 400, 401, 


dağı 


403, 471, —amfiktiyonisi şehirleri 
279, 401, —Apollon'u 167, 216, 239, 
275, 292, 296, —bayramları 146, 
—rahipleri 197, 217, 285, —tanrısı 


145, —tapınağı 239, —tapınak hazineleri 400, 

Delion, Boiotya'da bir şehir 323, —yenilgisi 323. 

Delos, Yunan dünyasının kutsal adası 
4, 20, 105, 196, 272, 292, 299, 306, 
309, 312, 486, 500, 537, —evleri 
553, İ21, —tapınağı ve kehanet ocağı 145. 

Delta bölgesi, Mısır'da 87, 305, 492, 
497, —adaları 306. 

Demagogos, Atina'da halk lideri 276. 

Demarhos, Attika'da demos başkanı 
202. 


Demeter, tanrıça 137, 218, —kültü 
(Elevsis'te) 218, -misterleri (Elevsis'te) 513, —Amfiktiyonis tapınağı 
(Termopilai”da) 105, —Persefone 222, 
—tapınağı (İskenderiye'de) 513. 

Demetrias, Demetrios Poliyorketes zamanında Atina”da kurulan file 464. 

Demetrios, Faleronlu, Atina devlet adamı 462, 464, 465, 466, 467, 468, 
499, —Poliyorketes, Antigonos'un oğlu ve kıral 463 464, 512, —II, 
Makedonya kıralı 477, —11 Nikator 
Suriye kıralı 487. 

Demohkedes, Krotonlu tabip 342. 

Demokrasi, Attika'da hükümet şekli 
205. 
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Demokritos, Ahderalı filosof 341, 410, 
525. 

Demos mücadelesi kaları, 176, 202. 

Demosion, Atina devlet hazinesi 312. 


296, —halk taba- 


Demostenes, Atinalı devlet adamı ve hatip 322, 330, 331, 395, 397, 398, 
401, 402, 403, 404, 410, 434, 435, 
451, 459, 460, 546. 

Demotes'ler, Atina'da demos'lar içinde yaşayan yurttaşlar 202. 


Dendera, Mısır'da bir yer 554. 

Dendritis, ağaç tanrıçası (Sparta'da) 
52. 

Deniz İmparatorluğu, Atina'nın kurduğu 309. 


Derkilidas, Spartalı komutan 384. 

Devteros, Tera adası tanrısı 139, 

Dia (Dione), Zevs'in karısı gök tanrıçası 136. 

Diakrios'lar, Attika'nın dağlık bölgelerinde oturan köylüler 192. 

Diatribe, bir halk edebiyatı türü. 

Dicle, nehir 445, 451, -ağzı 269, 500, 
—vâdisı 257. 

Didima (Yoran), Miletos 


şehir ve tapınak 145, 
269, 445. 


Dikaiarheia (Puteoli), İtalya'da şehir 
163. 

Dikaiarhos, tarıhçi 523, 528. 

Dikaios (âdil), Atinalı devlet adamı 
Aristeides'in lâkabı 299. 

Dikasterion, yeminli hakimlerden ınüteşekkil mahkeme 190. 

Dike, eserinde adaletin temsilcisi 211, 


Diman'lar, kabile 95. 
Heraklesoğulları 


yöresinde 
239, 242, 


Hesiodos'un 


Dimas, mitos'unda 
Aigimios'un oğlu 93. 

Dimini (Tesalya) prehistorik kültürü 
14, 16, —insanları 16, 18, —vazo- 

16, —şatosu 15. 

Dinyestr, ırmak 255. 


ları 


Ege ve Yunan Tarihi, 43 
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Diodoros, Roma tarihçilerinden 52, 
355, o2l. 

Diodotos, Yunanlı satrap ve Baktriyan kıralı 475, -II, Diodotos'un oğlu 475. 

Diogenes, Sinoplu filosof 411. 

Dioiketes, Mısır'da hazine bakanı 493. 

Diomedes, İlyada destanı kahramanlarından 126. 

Dion, Dionizyos Inin dayısı 394, 414. 

Dionizyos Iİ, Sirakuzai tiranı 393, 394, 
398, 414, -II, Din oğlu, 394, 4l4, 
—Miletoslu tarihçi 354. 


Dioskurias, Karadeniz'in doğu kıyısında Yunan kolonisi 168. 

Dipilon mezarlığı, Atina'da 109, 152, 
—vazoları 152. 


Dirmil, Bodrum yöresinde bir köy 89. 

Diyonizos, tanrı 137, 138, 182, 215, 
218, 350, —Dendritis 138, -dıni 
220, —İahos 222, —karnavalları 350, 
—kültü 166, 214, 215, 352, -çocuğu 
(Hermes heykelinin kolunda taşıdığı) 426, —müritleri 220, —misterleri 516, —şenlikleri 215, 350,-tapınakları 194, -törenleri 215, —tiyatrosu (Atina Akropolü'nün güney yamacında) 194, 352, 418, 420, 425. 

Dodona, Epeiros'ta Zevs tapınağı ile ünlü bir şehir 143. 

Doğu Afrika kıyıları 501. 

Doğu Akdeniz 481, —bölgeleri 125. 

Doğu Anadolu 257, 384, 476. 

Doğu Avrupa 89. 

Doğu Girit ll. 

Doğu İran 447. 

Doğu Karadeniz 518. 

Doğu Kilikya 490. 

Doğulu'lar 455. 

Doğu ticareti 506. 

Doğu Yunan ekolü 245, -sanatı 380, 
—üslâbu 380. 

Doidalses, heykeltraş 547. 

Dor 114, —devletleri 95, —düzeni 219, 
227, 231, 232, 239, 259, 360, 361, 


367, 418, 419, 422, 530, 531, —göçleri 80, 90, 93, 95, 96, 107, 118, 
147, 416, —istilâsı 92, 96, 122, 152, 
—kabileleri 96, 98, 111, 182, —kıral hanedanı 94, —kültürü 58, 96, —ehçesi 214, —sütunları 229, 418, —-sütun gövdeleri, 229, —tapınakları 
221, 229. 231, 232, 234, 351. 529, 
230, —topluluğu 121, -unsurları 96, 
118, —ülkeleri lll, —yapı şekilleri o, -Yunan üslübu 96. 


Doris bölgesi 93, 95. 

Dor'lar, kavim 58, 90, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 107, 109, 111, 112, 113, 
114, 119, 120, 121, 122, 134, 135, 
155, 156, 171, 240, 395. 

Dörtyüzler meclisi(Atina'da) 190, 334. 

Drakon, Atina'da kanun koyucusu 
176, 185, 186, -kanunları 191. 


Drangiana, Orta Asya'da ülke 447, 
Dromena (dram), tanrıyla ilgili kutsal bir olayın halka sunulması 215. 


Droysen, J. G., Hellenizm sözcüğünü tarihe maleden Alman tarihçisi 
207, 508. 

Dura (Evropos), Orta Fırat kenarında şehir 510. 

Duris, Sisamlı tarihçi 521. 

Düalist görüş, Fisagor ekolünde 225. 

Edessa, Selevkos'ların kurdukları bir çok şehirlerin adı 496. 


Edfu, Mısır'da bir şehir 554. 
Edon'lar, Trakyalı bir kavim 269, 


Edremit körfezi 90. 
Efemerid'ler, İskender devletinde günlük resmi raporlar 521. 


Efesos, batı Anadolu'da şehir 84, 85, 
91, 148, 257, 268, 383, 426, 439, 
499, 5271, —tapınağı 241, —imanı 
336. 

Kfialtes, hain bir Tesalya'lı kılavuz 
282, -Atina'da demokratların lideri 
302, 303. 

Etlâtun (Plâton), Yunan filosofu 158, 


160, 213, 223, 262, 345, 394, 412, 
413, 414, 415, 416, —Akademia'sı 
524, —büstleri 426, 

Eforos'lar, Sparta'da devlet denetçileri 
115. 

Eforos, Kimeli tarihçi 297, 314, 355, 
416, —tarihi 417. 

Ege 4, 71, 16, 18, 24, 26, 35, 6l, 123, 
143, 300, 305, 331, 380, —adaları 
93, 96, 121, 145, 158, 240, 299, 339, 
467, 475, 498, 500, 506, 507, —bölgesi 1, 2,3,4, 7,8, 18, 19, 20,51, 
60, 82, 83, 134, 145, 162, 167, 175, 
259, 297, 305, 315, 339, —denizi 
1, 2,3, 7, 124, 165, 180, 196, 297, 
306, 337, 385, 389, 478, 484, 498, 
-denizi kıyıları 492, 515, —göçleri 
87, 88, 89, 92, 162, —halkı 20, —iklimi 4, -kavimleri (deniz kavimleri) 
1,4, 58, 87, —kıyıları 1, 2, 122, 256, 
—kıyılarındaki Yunan kolonileri 
399, —kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri 
336, —kültürü 20,— mimarlığı l4l, 
227, —piyasaları 396, —tarihi 7, 
—uygarlığı 88, —uygarlık tarihi 7, 
—ülkeleri 2, 529, —insanları 69. 

Egeliler 4, 33. 


Elon, Strimon (Struma) ağzında bir şehir 300, 324. 

Bira kalesi (Mesenya'da) 206. 

Eirene (barış) heykeli, Kefisodotos'un eseri 426, 

Ekbatana, İran'ın kuzey bölgesinde şehir 254, 447, 448, 454. 

Ekklesia, halk meclisi 103, 183, 190, 
204. 


Eklesiasterion, toplantı binası 540. 

Elâm uygarlığı 253, —dili 265, —yazısı 
262. 

Elâmlı'lar, kavim 257. 

EKlateia, Orta Yunanistan'da bir şehir 
403. 

Elbe ırmağı ağzi 528. 


Elegia, Yunanlılarda bir şiir türü 212. 
Elela, Aşağı İtalya'da şehir 90, 4, 22. 
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Elementler (stoiheia), Evklides'in eseri 527. 

Elevsis, Atina yöresinde kutsal bir kasaba ve tapınak 109, 194, 206, 
219, 290, 347, 366, 513, —dini 222, 
—misterleri 222, 344, 513, -tanrıları 329, 

Elevterla, özgür ve bağımsız olmak 
102. 

Elimeia, Güney Makedonya'da bir bölge 
395. 

Elis, batı Peloponnes'te bir şehir 105, 
106, 118, 120, 307, 326, 480, -bölgesi 94, 119, 123, -kıyıları 320, 
—heykeltraşları 370, —sikkeleri 375. 

Elislitler 207. 

Elisyon, mutlu ölüler dünyası 58. 


El-Mina, kuzey Suriye'de liman 125, 
155. 


Empedokles, Akragaslı filosof 311, 
341, 347. 

Empirizm tıb ekolü 529. 

Emporion, kıyılarda kuruluan pazar yerleri 160. 

Encümen, Atina'da bule'nin bir bölümü 
203. 

Enderun okulu, Osmanlı'lar zamanında 493. 

Enkomion, Teokritos'un Kiladelfos'a adadığı şiir 518. 

Enkrüstasyon üslübu, duvar fresklerinde 539, 554. 

Enneakrunos, Atina'da 9 musluklu çeşme 194. 

Entusiasmos, tanrısal özün vücude sokulması 220. 

Epameinondas, Tebailı komutan ve devlet adamı 102, 398, 389, 390, 
391. 

Epeiros, Yunanistan'ın kuzey-batısında bir ülke 95, 108, 115, 143, 173, 301, 
395, 403, 434, 468, 480, 487, —dev- 
İleti 478. 

Epeirot'lar ya da Epeiroslu'lar, kavim 
95, 395. 

Epidamiurgos, Korintli denetçiler 160. 
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Kpidavros, doğu Peloponnes'te bir şehir 20, 465 —Asklepios sağlık yurdu 137, 418, —Asklepios kültü 
513 —tiyatrosu 420. 

Epiharmos, İstanköylü komedya yazarı 350. 

Epikuros, filosof 412, 524, felsefesi 525. 

Epikuroscu'lar 525. 

Epipolai yaylası, Sirakuzai'da 329, 393. 

Episkopos'lar, denetçiler 309. 

Epistates, Atina'da pritanela başkanı 
203. 

Epos, yiğitlik destanları 130. 

Erasistratos, Keoslu astronomi bilgini 
29. 

EKratostenes, Kireneli bilgin ve filolog 
457, 528. 

Erehteion tapınağı, Atina Akropol'ünde 364, 369, 

Eretria, Evboia adası şehirlerinden 
111 158, 178, 193, 268, 272, —aristokratları 193. 

Eretrialı'lar 165. 


Erga kai Hemerai (işler ve günler), 
Hesiodos'un eseri 210, 

Ergili (Daskileion), Manyas gölü kenarında bir şehir 380. 

Ergotimos, Atinalı çömlekçi 248. 

Eritrai (Ildır), İyonya şehirlerinden 91. 

Eski Atena tapınağı, Atina Akropolü'nde 194. 

Eski Çağ 2, 3, 113, 114, 117, 130, 314, 
395, 397, 407, 410, 433, —tarihi 103. 

Eski Doğu devletleri 142. 

Eski İtalya tanrıları 516. 

Eski İyonyalılar 495. 

Eski Yunan çağları 517. 

Eski Yunan kanunları 177. 

Eski Yunan tarihçileri 113. 

Eşitler, Spartalı'lar için kullanılır 206. 

Kteokret'ler, Girit'in eski halkı 121. 

Etrüsk'ler (bk. Tirsen'ler), Anadolu'dan 
İtalya'ya göçen bir kavim 87, 160, 
162, 163, 163, 164, 165, 294, 296. 

Evagoras, Kıbrıs kırallarından 407, 408. 


Evboia (Eğriboz), ada 1, 99, 111, 124, 
158, 163, 178, 282, 285, 400, 403, 
406 —sistemi 187, —yöresi 334, 

Evbulos, Atinalı maliyeci 392, 418. 

Evdoksos, Knidoslu matematikci ve analıtık metodun kurucusu 417. 

Evergetes, Mısır kıralı 475, 522, 526. 

Evfranor, heykeltraş 426. 

Evklides, İskenderiyeli matematikçi 
Zİ, 

Evliya Çelebi, Türk gezgini 363. 

Evmenes, İskender'in eski saray sekreteri bir Yunanlı 461, 462. —I, Filetairos'un kardeşi ve halefi Bergama hükümdarı 473, —II, Bergama kıralı 483, 484, 534, 539. 

Evpolis, Atinalı komedya yazarı 351. 

Evridike, Filippos Arhidalos'un karısı 462, —Ptolemalos Uin ilk karısı 
467. 

Evrimedon (Köprüçay), Pamfilya'da 

302, —zaferi 302. 

Evripides, Atinalı tragedya yazarı 347, 
349, 350, 352, 397, 424, 426, 518, 
530, 

Evripontid'ler Sparta'da kıral hanedanı 115. 

Evripos boğazı (Evboia ile Boiotya arasında) 281, 282, -kıyı bölgesi 
206, —koyu 272, 287. 

Evristenes, Heraklesoğulları efsanesinde Aristodemos'un oğlu 94. 

Evristevs, efsanevi Mikenai kıralı 93. 

Evriyalos, Sirakuzai'da Epipolai'ın batı ucunda bir kale 393, 

Evropos (Dura), Orta Fırat kenarında şehir 510. 

Evrotas vâdisi, Lakonya'da 113, —kıyıları 116. 

Evtidemos, Baktriyan kırallarından 
475. 

Evtihides, heykeltraş 547. 

Evtresis, Boiotya'da, prehistorik bir yerleşme yeri 16, —kat kazıları 62. 

Falak'lar, Odisseia'da efsanevi kabi- 


le 105. 


Faidon, Eflâtun'un eseri 412. —Argos kıralı 206, 207, —halefleri 207. 

Faillos, Fokisli komutan 400, 

Falanks, düzenli savaş birliği 207. 

Falaris, Akragaslı tiran 182. 

Faleron, Atina yöresinde liman şehri 
274, 286, 288. 

Fanagorela, Kimmerya boğazı'nda şehir 168. 

Farnabazos, Anadolu Pers satrapların- dan 332, 336, 

Farneze boğası, Apollonios ve Tavriskos”un heykel grupu 549. 

Faros adası, İskenderiye'de 443. 

Fars eyâleti, İran'da 253. 

Farsalos (Tesalya şehirlerinden) yenilgisi 491. 

Faselis (Tekirova), şehir 96. 

Yaynomena, Âratos'un astronomik şiiri 
517. 


Faystos, Güney Girit'te bir saray 29, 
32, 371, 38, 39, 54, 

Fenike, ülke 254, 281, 302, 344, 379, 
407, 454, 467, —alfabesi 127, —donanması 306, 347, —gemileri 288, 
292, 436, 443, —kıralları 125, 437, 
443, 500, 552, —kolonileri 120, 160, 
161, 294, —şehir ve limanları 254, 
258, 259, —tanrları 5l5, —yazısı 
Jon 


Fenikeli'ler 112, 125, 127, 129, 155, 
164, 258, 259, 262, 266, 287, 305, 


—tüccarlar 125. 


Ferai, Tesalya'da bir şehir 107, 400, 
—-dolayları 117 —tiranı 400. 

Ferekides, şair ve düşünür 223. 

Yetişizm, taş, bitki ve hayvan şeklinde tanrılara tapma 138. 

Fırat, ırmak 39, 445, 451, 480, 487, 
—doğusu 487. 

Fidias, Atinalı heykeltraş, 314, 357, 
360, 363, 374, 375, 3716, 377. 
Filadelfos, Mısır kıralı 500, 518, —anıtsal çadırı 554. 
Fılajd'ler ailesi, Atinalı 196, 
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Filakopi, Melos adasında şehir 82. 

Filarhos, tarihçi. 521. 

File, Yukarı Mısır'da bir ada 554. 

File, kan bakımından kabile birliği 98, 
145. 

Filemon, komedya yazarı 519. 
Filetairos, Paflagonyalı subay, sonra 
Bergama hükümdarı 468, 473. 
Filip II (Filippos), Makedonya kıralı 

165, 390, 393, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 
415, 419, 434, 452, 455, 492, 508, 
—V, Makedonya kıralı 477, 418, 

480, 481, 4982, 485. 

Filipelon, Filip Il'nin Olimpiya'da kendisi ve ailesi için yaptırdığı yuvarlak bina 419. 

Filippopolis (Filibe), Meriç üzerinde şehir 400. 

Filippos, İIsokrates'in broşürü 393, 
402, 409. 

Filippos Arhidaios, İskender'in gayrı meşru kardeşi 458, 459, 462. 

Filippos tarihi, Teopompos'un eseri 
416. © 

Filistin 58, 88, 95, 302, 486, 497, 510, 
—kıyıları 161. 

Filist'ler, kavim 58, 92. 

Filistos, Sicilyalı devlet adamı ve tarihçi 416. 

Filokrates, Atinalı devlet adamı 401, 
403, 


Filoksenos, Eretrialı ressam 552, 
Filomelos, Fokisli komutan 400, 
Filon, Bizantiyonlu mekanikçi 527. 
Filopatorun Nil gemisi 554. 
Filotas, Büyük İskender'in generallerinden, Parmenionun oğlu 448. 
Firavunlar ülkesi (Mısır) 443. 
Firdevsi, İranlı destan şairi 458. 


Yisagor (bk. Pitagoras), matematikçi ve astronom 223, 225, —ekolü 
(Sicilya'da) 341, 414, —dâvası 225, 
—Orfevs mezhebi 413. 

Fisagorcu'lar 226, 342, 
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Flamininus, Romalı komutan 512. 
Flavius Arrianus (bk. Arrianos), İskender tarihini yazan tarihçi 521. 
Klius, kuzey-doğu Peloponnes'te bir 

şehir 13. 

Foinike, Epeiros'ta bir şehir 480. 

Foinikeia, eski İyon yazısı 127. 

Foinikeion dağı, Korint yöresinde 112. 

Foinissai (Fenikeli kadınlar), Frinihos'un tragedyası 347. 

Fokaia, İyonya şehirlerinden 91, 158, 
—halkı 253, —stateri 259. 

Fokaialı'lar 164, 165. 

Fokis, Orta Yunanistan'da bir bölge 
13, 18, 104, 107, 317, 389, 400, 401, 
403, —amfiktiyorisi 401, —ordusu 
401. | 

Fokisliler 107, 108, 282, 284, 400, 401. 

Forminks, çalgı âleti 130. 

François vazosu, (Attıka eseri) 248. 

Vransa 165, 381, 511, -kıyıları 165. 

Fratrlai, kardeş birlikleri 98. 

Frigler (bk. Brig'ler), kavim 60, 88, 
92, 95, 109. 

Frigya batı ve orta Anadolu'da bir bölge 27, 122, 222, 509, —Lidya 211, 
—başkentleri 57. 


Frinihos, tragedya yazarı 270, 347. 

Frinon, Atinalı oikist, Sigelon şehrinin kurucusu 196. 

Ftiotis, kuzey Yunanistan'da bir bölge 
65, 107. 

Galat'lar (bk. Keltler), kavim 470, 
473, 547. 


Galat şefi heykeli 547. 

Galatya, Orta Anadolu'da bir bölge 
471, 478, 490. 

Galya (Fransa) 164, 407, 511, —Yunan 

© kolonileri 294. 

Gandhara greko-budhik heykeltraşlık eserleri 511, 554. 


Ganges (Ganj), Hindistan'da ırmak 450. 


—bölgesi 466, 527. 
Gavgamela ovası, Arbela (Erbil) yösinde 445, -muharebesi 445, 551. 


Gavmâta, İranlı rahip (Yunanlı'larda 
Smerdis) 255, 265. | 

Gaza (Gazze), Filistin'de bir şehir 
443, 463. 

Geç Aka keramiği 80. 

Geç Hitit sanatı 242. 

Geç Mikenai keramikleri (Miletos'ta) 
89. 

Gedrosya, Bülücistan 451. 

Gela, Sicilya'da bir şehir 163, 323, 
393. 

Gelon, Gela tiranı 295, 296, 350. 

Gemlik körfezi 168. 

Gençkız Atena (Atena Partenos) 359. 

Genç Polikleitos, mimar 420. 

Genç Spartalı savaşçılar (vazo resmi) 
248. 

Genealogia, Hekatalos'un eseri 227. 

Genealojik mitos'lar, didaktik (öğretici) 
şiirler tarzında mitos'lar 211. 

Genos'lar, sülâleler 98, 121. 

Geografia (harita), Anaksimandros'un çizdiği 224. 

Geografika, Eratostenes'in eseri 528. 

Geometrik üslüp 155, 

Geometrik vazolar, 151, 152. 

Germen'ler, kavim 97. 

Gerusia, Sparta'da ihtiyarlar meclisi 
105, 115, 122. 

Giges, Lidya kıralı 143, 216. 

Gilippos, Sparta'lı komutan 329, 330, 
331. 


Gimnasyon'lar 540. 

Gimnet'ler, hafif silâhlı piyadeler 207. 

Girit, ada 1, 2, 3, 7, 8, 10,1lı, 
12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 
30, 33, 34, 35, 36, 45, 49, 50, 51, 
52,53,571,08,60,62, 63, 69, 74, 75, 
TT, 18, 79, 80, 81, 82, 85, 94, 96, 
99, 105, 106, 121, 122, 124, I3I, 
145, 148, 158, 160, 177, -B yazısı 
50, —denizi 42, —dini 51, 52, 55, 
79, 122, -Dorlarn 121, —egemenliği 
58, —eserleri 33, —etnik bünyesi 
49, —İreskleri 39, —heykelciliği 


47, —kadınları 77, —keramikleri 
8, 80,81, 85, —-kıralları 63, —-kültürü 
10, 11, 30, 80, —kültleri 53, —kosmos'ları 105, —mezarları 513, —-mitosları 49, 53, —mühürleri ve mühür damgaları 45, 46, 47, 67, 
—Peloponnes ekolü 240, 241, -portreleri 68, —resim sanatı 44, -sanatı 
31, 32, 39, 44, 49, 70, 138, —sarayları 45, 50, 72, 74, —tabiatı 42, 
—tanrıçası 79, —tarihi 33, —tarzı 79, 
—ticareti 12, -uygarlığı 45, 49, 58, 
81, —üslüâbu 67, -yapı sanatı 37, 
—yapıları 70, —yazısı 49. 

Girit-Aka dini 137. 

Giritliler 51, 53, 55, 57, 58, 76, 77, 78 
79. 

Glavkos, İlyada destanı kahramanların- dan 126. 

Gonia, Peloponnes'te bir yer 13. 

Gordion (Sakarya üzerinde Yassıhöyük), 
Frigya'nın başkentlerinden 57, 257, 
439. 

Gorgias, Leontinoilu sofist 343, 393, 
409. 

Gortin (Girit) kanunu 121, 126. 

Gölbaşı (Trisa), Likya'da 378, —heroonu 548, 

Graikus (Graecus), İtalya'da Yunan- 
Iwlara verilen ad 163. 

Gra'lar, kavim 163. 


Granikos (Bigaçay) muharebesi 437. 
Gurnia, Doğu Girit'te bir şehir 38. 
Güney Almanya 470. 

Güney Anadolu 87, 302. 

Güney Arabistan 527. 

Güney İspanya 295. 

Güney İtalya 504, 507. 

Güney Keltleri 471. 

Güney Rusya 310, 478, 502, 503, —stepleri 478. i 
Güney Suriye 461, 466, 474, 481, 483. 

Güney Yunanistan 16, 18. 
Güzel Çamlı, Samsun (Mikale) dağlarının eteğinde bir köy 92. 
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Habeşistan, ülke 155, 254, 457. 

Habrias, Atinalı amiral 389. 

Hacılar, Anadolu'da Burdur yöresinde prehistorik bir höyük 13, —keramikleri 14, —kültürü 10, ll. 

Hadad, Suriye tanrısı 515. 

Hades, yeraltı tanrısı 139, 141. 

Hadrianus Roma imparatorlarından 
510. 

Hageladas, Argoslu heykeltraş 370. 

Hagesandros, Rodoslu heykeltraş, 550. 

Hagia Triada sarayı (Girit'te) 38, 39, 
—kaya mezarı 57. 

Haglorgitika, Peloponnes'te prehistorik bir yer 13. 

Hagios Andreas, Sifnos'ta 21. 

Hagios Yorgios, Salamis koyunda bir ada 288. 

Haironela, Bolotya'da şehir 405, 488, 
—muharebesi 404, 419, 434. 

Halep, Yukarı Suriye'de şehir 510. 

Haliakmon (Vardiça), Makedonya'da bir ırmak 396, —vâdisi 395. 

Haliartos, Boiotya'da şehir 109, -muharebesi 385. 

Haliç (İstanbul'da) 166. 

Halikarnassos (Bodrum) 18, 96, 353, 
422, 439, -mavsoleum'u 544. 
Halkidike, Makedonya'da bir yarımada 160, 165, 181, 196, 218, 321, 
323, 396, 397, 401, —şehirleri 323, 

325, 400, 401, -sorunu 401. 

Halkis, Evboia adasında bir şehir 
111, 162, 158, 174, 178, 406, 415, 
474, —kolonileri 294, —sistemi (Attika'da) 175, —-yöresi 206. 

Halkisli'ler 162, 163 165, 205, 206. 

Hamılkar (Mago ailesinden), Kartacalı komutan 295. 

Hammurabi, Babil kıralı 177, —kodeksi 
177. 

Hanaytepe, Truva yöresinde prehistorik bir yer 27. 

Hannibal, Kartacalı komutan 455, 
479, 480, 483, 484, —harbi 481, 
216, 
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Harmodios, tiran Hipparhos'u öldüren 
Atinalı asil 199. 

Harpagos, Pers komutanlarından 253. 

Harpalos, İkinci Pers seferinde Çanakkale boğazında köprü kuran 
280, —-Büyük İskender'in hazine bakanı 451, 457, —-dâvası 451. 

Harpiy'ler anıtı (Ksantos'ta) 369, 378. 

Hatra, Yukarı Mezopotamya Part şehirlerinden 554. 

Hatti (Hitit) ülkeleri 88, 

Hattuşa (Boğazköy), Hitivlerin başkenti 83. 

Hayber geçidi 449. 

Hazarapatis, Pers kırallığında binbaşı 
260. 

Hazer denizi 447, 457, 527, 528. 

Hebros (Meriç), nehir 166, 400. 

Hedonizm, filosof Aristippos'a göre yaşayış sanatı 4l2. 


Hefaistion, Büyük İskender'in arkadaşı 454. 


Hefaistos, tanrı 136, -tapınağı (Kolonos Âgoralos tepesi üzerinde) 365. 

Hegeso'nun mezar steli (Atina) 378. 

Hekatalos, Miletoslu gezgin, coğrafyacı ve tarihçi 226, 227, 266, 354. 

Hekate tapınağı, Karya'da Lagina'da 
503. 

Hekatompedon, yüz ayak uzunluğunda yapı 149, 


Heksametron, destanların vezni 130, 
212. 


Helena, (Güzel Helena), Menelaos'un karısı 82, 131, —-mitosu 131. 

Helieia, jürili halk mahkemesi 190, 
204, 300. 


Helidon adaları (Beşadalar) 306. 

Helios, güneş tanrısı 137, —heykeli, 
Rodos'ta 547. 

Hellas'ın hayatı, Dikaiarhos'un eseri 
523. 

Hellen birliği, Yunanistan'da 279, 
281, 289, 293, 300, 302, 405, 406, 


459, 465, 467, 478, —sinhedrion'u 
434, —şehirleri 307. 
Hellenika, Ksenofon'un tarihi 391, 416, 


Hellenion, Yunanlı'ların Navkratis'teki müşterek emporion'u 170. 

Hellenistik-Romen heykel ve kabartmaları 375, 

Hellenistik -Yunan kültürü 468. 

Hellenizm Çağı 133, 191, 409, 412, 
416, -dönemi 529, 534, 537, -dönemi kırallıkları 260, -dönemi mimarlığı 54l, —heykeltraşları 545, 
—kıralları 496, 497, -kültürü 511, 
—mezar yapıları 542, -resim sanatı 
5991, tiyatroları 540, —yazarları 541. 


Hellen'ler, kavim 63, 97, 161, 339, 406, 
408, 409, 471, 478, -imparatorluğu 
320. 

Hellen'lerin müşterek sinhedrion'u (Korint kongresinde kurulan) 406. 


Hellen'lerin tanrıları 170, —Hellen'lerin komutanı 298, —öncüleri 275. 


Hellenomemfit, eski o İyonyalların 
Mısır'da kurdukları politevma 495. 


Hellenotamies, Atinalı maliye memur- 


ları 299, 


Hellespontos (bk. Çanakkale boğazı) 
309, —bekçileri 310. 


Helot'lar, Sparta'da her türlü haklardan yoksun insanlar 103, 111, 114, 
115,117, 118, 206,208, -Girit'te 121. 

Hera, tanrıça 119, 135, 170, —heykeli 
(Samos) 138, 241, —Argos'ta, altınfildişi) 376. —tapınağı (Olimpiya) 
233, 243, —(Samos) 148, 149, 237, 
244, Argos) 233 —(Argolis) 113, 
-Basileia (Bergama) 530. 

Herakleia veya Herakleia Pontike (Karadeniz Ereğlisi), şehir 167, 472, 489. 


Herakleia surları, Latmos (Bafa) gölünün kuzey-doğusunda 536. 

Herakleides, coğrafyacı 528, —Pontikos, 
Filâtun'un öğrencisi filosof 417. 


Herakleitos, Miletoslu filosof 340, 344. 

Herakles, kahraman 93, 371, —mitosu 
65. 

Heraklesoğulları, efsanevi sülâle 
94, 112, 396, 406. 

Heramyes heykeli (Samos) 241, 246, 

Herat, Afganistan'da şehir 447, 

Herkules sütunları (Cebelüttarık boğazı) 
165. 

Herme heykelleri, Atina sokaklarında duran 328. 

Hermes, tanrı 137, 514, -beykeli 
(Praksiteles'in eseri) 426, 427. 

Hermione, Argolis'te bir şehir 20. 

Hermogenes, mimar 532. 

Hermokrates, Sirakuzailı devlet adamı 329. 

Hermos (Gediz) ırmağı 3, —vâdisi, 90. 

Herodotos, tarihçi 20, 58, 86, 91, 
127, 134, 143, 145, 167, 170, 175, 
221, 256, 259, 270, 272, 273, 282, 
288, 296, 297, 311, 340, 352, 353, 
394, 355, 356, 395, 449, -tarihi 
395, —zamanı 514. 

Herofilos, Kalhedonlu (Kadıköy) anatomi bilgini 529, 


93, 


Herondas, İstanköylü mimos 
519. 
Heros, kahraman 160. 


şairi 


Herostratos, Ffesos'taki Artemis tapınağını yakan deli 421. 

Hersonnesos (Gelibolu yarımadası) 197, atl. 

Hesiodos, Bolotyalı şair 109, 134, 156. 
173, 210, 212. 

Hetairos, Makedonya'da arkadaş ünvanını taşıyan asiller 396. 

Hidaspes (Celum) ırmağı (Pencap bölgesinde) 449, 450. 

Hierevs, rahip 142. 

Hieron, komedya yazarı 350, —Sirakuzai tiranı 296, 347,—1I, Sirakuzai kıralı 
907, 542. 

Hifasis (Bias) ırmağı, Pencap bölgesinde 450, 
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Hiksos'lar, kavim 32. 

Hiliarhos, Mısırda başbakan 493. 

Hilleler, kabile 95. 

Hillos, Herakles'in oğlu 93, 94. 

Himera, Sicilya'da bir şehir 162, 295, 
393, -muharebesi 296. 

Hind denizi 451, -dinleri 221, 29292, 
-filleri 445, —kıralı 466, —ordusu 450, 
—süvarileri 450, —ticareti 500, —tüccarları 501, 

Hindistan 255, 433, 449, 451, 458, 466, 
4174, 475, 481, 492, 496, 497, 499, 
900, 511, 527, —eyaletleri (466, 
—içerleri 508, 554, —ticareti 501, 
—-yolu 501. 

Hindukuş dağları 447. 

Hindu'lar, kavim 449. 

Hipakhaios'lar, kavim 86. 

Hiperbolos, Atina'da kandil imalâtçısı ve radikallerin şefi 321, 323, 327, 

Hipokrites, 215, 347, 
348, 

Hippalos, gezgin ve kâşif 501. 

Hipparhos, Peisistratos'un oğlu, Atina 

198, 200, 270, -Nikaialı 
(İznik) astronom ve matematikçi 
5. 

Hippeis, atlılar 189, 

Hippereldes, Atinalı hatip 410. 

Hipplas, Peisistratos'un oğlu, Atina tiranı 198, 199, 200, 206, 209, 
268, 271, 272, —Elisli sofist 343. 

Hippodamos, Miletoslu şehircilik mimarı 311, 366, —sistemi 311, 443, 
534, 367, —şehir plânı 423. 

Hippokrates, İstanköylü tıp bilgini 
226, 343, —Sakızlı 
342. 

Hipponaks, hiciv yazarı 213. 

Histaspes (Viştaşpa), Akhaimenid'ler 


cevap verici 


tiranı 


matematikçi 


hanedanından Darelios l'in babası 
295. 
Histiaios, Miletos tiranı 266. 
Histiaiotis, Kuzey Yunanistan'da bir bölge 107. 
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Hitit devleti 29, 88, —belgeleri 85, —çivi yazılı metinleri 85, —heykeltraşlığı 241, —kıralı 87, —kültür bölgesi 
155, —metinleri 20, -mimarlığı 
229, —kırallığı 35, 89, 90. 

Hititler, kavim 83, 87, 88, 10l, 131, 
226, 269, 498. 

Hiyeronimos, Kardiyalı tarihçi 521. 

Hocker (ölülerin yatış şekli) 27, 57. 

Hoirilos, tragedya yazarı 341. 

Homeros, destan şairi 82, 130, 133, 
134, 143,150, 210, 212, 218, —ağıtları, 210, —destanları 20, 29, 52, 
97, 59, 63, 771, 88, 93, 97, 99, 101, 
105, 107, 133, 134, 138, 139, 210, 
215, 434, 518, 520, -dünyası 210, 


—zamanı 2ll. 


Hoplit”ler, ağır silâhlı piyadeler 207,210. 


Hremonidas, Atinalı ve Zenon'un arkadaşı 474, —harbi 474. 

Hrisolakhos, Giritte Mallia dolaylarında bir yer 38. 


Hurriler, kavim 29, 131, 498. 
Tason, Feraylı, Tesalya tagos'u 389, 
393. 


İambos, kısa hecelerden meydana gelen vezin türü 212, 215. 

İavon'lar (İyon'lar) 90. 

İberler, kavim 164. 

İbikos, Regionlu koro şairi 214. 

İbrani devleti 92, -dini 262, 516, 
-kanunları 177, —peygamberleri 
262. 


İbraniler 95, 254, 260, 486, 495, 510, 
528. 

İç Anadolu 259. 

İda sıradağları (Girit'te) 30, 31, 54. 

İfikrates, Atinalı komutan 386, 398. 

İhtiyarlar meclisi, Sparta'da 115. 

İkinci binyıl Ön Asya harpleri 78. 

İkinci Makedonya harbi 482. 

İkinci Mesenya harbi 206, 207, 208. 

İkinci Pers seferi 349. 

İkinci Pön harbi 479, 

İkinci Suriye harbi 475. 


İktinos, Atina'da Partenon'un mimarı 
360, 366, 367. 

İlion, Truva'nın kalesi 82. 

İlisos ırmağı vâdisi (Attika'da) 109. 

İliuşa (İlion), yer adı 83. 

İllirya, Adriyalik kenarında ülke ve devlet 394, 434, 487, —dağları 435, 
—kavimleri 93, 164, -—-kırallığı 486, 
—kıyıları 181, —toprakları 480. 

İlliryalı'lar, kavim 88, 95, 108, 395, 
434, 479, 

İlyada, Homeros'un o destanlarından 
20, 77, 82, 126, 130, 131, 133, 142, 
155, 161. 

İmbros (İmroz), ada 1, 338, 386, 387. 

İnaros, delta bölgesinde isyan çıkartan 
305. 

İncil, kutsal kitap 135. 

İndika, Megastenes'in eseri 527. 

İndike, Arrianos'un eseri 451, 

İndogermen, ırk 59, 60. 

İndos (Sind) ırmağı 257, 449, 450, 
4571, 501, 527, —yöresi 256, 466. 

İpsos Şuhut yöresinde 466, 467, -muharebesi 467, 472. 


İran, ülke 14, 239, 253, 254, 256, 371, 
407, 445, 446, 447, 462, 466, 472, 
—-dini 516, —etkileri 509, —kadınları 
453, —kavimleri 253, 497, —kuzeyi 
257, -kültürleri 509, 510, —siyaseti 
510, —yaylası 253. 


İranlılar, kavim 451, 453, 454, 472,509. 

İranlılaştırma politikası 258. 

İris (Yeşilırmak), ırmak 472. 

İsagoras, Atina'da aristokratların şefi 
201. 


İsavriya, Anadolu'da dağlık bir iç bölge 509. 

İsis, Mısır tanrıçası 515, 516. 

İskender I, Makedonya kıralı 289, 395, 
396, 397, —TTI (Filip Ilnin oğlu, 
Büyük İskender) 396, 404, 405, 407, 
415, 462, 463, 465, 468, 470, 473, 
495, 499, 506, 508, 509, 513, 528, 
541, 544, 551, 552, -devleti 459, 


462, 464, -etihleri 508, —halefleri oZl, -mezarı 458, —monarşisi 260, 
462, 466, 491, orduları 499, -romanı 458, —saltanatı 521, —seferleri 
499, 521, —sikkeleri 455, 507, —tarıhi 521, —lâhdi (Sidon'da bulunmuş) 552, —mozayiği (Pompeyi'de bulunmuş) 551, zamanı 551, —Roksane'den olan oğlu 458, -EHpeiros kıralı 407, —Kasandros'un oğlu, Makedonya kıralı 467. 

İskenderiye (bk. Aleksandreia), İskender'in Mısır'da kurduğu şehir 170, 
191, 454, 461, 486, 491, 495, 500, 
502, 513, 515, 520, 526, 527, 528, 
529, 534, 537, 547, —bilim kurumları 526, —dolayları 486, -ekolü 
520, —İeneri 540, —sanatı 550, —katakomb'ları 544. 

İskenderiyeli'ler 490. 

İskenderun dolayları 439. 

İskit devleti 478, 503, —prensleri 68, 
—sanatı 262, seferi (Dareios'un) 
244, 266, 396, —ülkeleri 407. 

İskitler, kavim 169, 195, 255, 263, 403. 

İslâm sanatı 554. 

İsokrates, Atinalı hatip ve politikacı 
393, 402, 405, 406, 408, 409, 452, 
—üslübu 517, 

İsopata mezarı (Girit'te) 39, 57. 
İspanya, ülke 20, 149, 161, 165, 381, 
407, 511, —Yunan kolonileri 294. 

İssos muharebesi 443, 551. 

İstanbul (bk. Bizantiyon) 552. 

İstanbul Boğazı (Bosporos) 165, 166, 
244, 255, 268, 306, 472. 

İstanköy (bk. Kos), ada 391, 471. 

İstmos bölgesi (Orta Yunanistan'la 
Peloponnes arasında) 13, 95, 104, 
111, 120, 146, 158, 174, 182, 279, 
285, 286, 288, 292, 317, —suru 290, 
—oyunları 482, -ticaret yolu 305, 
—yarışmaları 465. 

İstros, Karadeniz kıyısında Yunan kolonisi 168. 
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İştar, Sami'lerin tanrıçası 138. 

İtaka, Iyonya denizinde bir ada 108. 

İtalik”ler, kavim 465, 488. İ 

İtalya, ülke 2, 20, 82, 87, 118, 120, 
126, 128, 149, 160, 161, 162, 163, 
164, 169, 181, 315, 316, 339, 370, 
380, 381, 407, 465, 468, 470, 474, 
499, 511, 513, 516, 521, —kıyıları 
162, 394, —savaşı 480, —seferi (Pirhos'un) 468, -şehirleri 323. 

İtome kalesi (Mesenya'da) 117, 302, 
—muhasarası 302, -olayı 304 —yöresi 390. 

İyon 90, —alfabesi 127, —başlıkları 
231, —çevreleri 139, —denizi 389, denizi oadaları 13, -—-donanması 
268, -dünyası 105, 121, 196, 198, 
268, —düzeni 219, 227,237, 239, 259, 
364, 365, 367, 369, 419, 422, 529, 
531, 532, —ekolü 241, -etkileri 118, 
235, 242, 3TI, 508, 530, —elemanları 
5 —göçleri 156, —göçmenleri 169, 
—heykeltraşları 380, -kültürü 353, 
—kolonizasyonu 90, —lehçesi 130, 
354, -mimarlığı 239, 361, 421, —-mizacı 232, —peripteros'u 368, —sanatı 242, -sütunları 235, 360, 418, 
—şehirleri 92, 122, 158, 175, 181, 268, 
293, —tapınakları 229, 231, 232, 237, 
—üslübu 378, —yapı elemanları 365. 


İyonlar kavim 87, 90; 91, 122, 166, 
169, 240, 266, 267, 268, 270, 287, 
298, 306, 354, 378. 

İyonya, Batı Anadolu'da bir bölge 90, 
91, 99, 100, 106, 118, 122, 129, 
130, 131, 140, 148, 173, 174, 175, 
178, 179, 198, 210, 211, 213, 218, 
223, 237, 239, 242, 244, 264, 265, 
266, 268, 270, 281, 306, 309, 332, 
337, 339, 342, 368, 370, 417, 467, 
—aristokratları 99, -ekolü 240, —efsaneleri 417, -ekonomi alanı 266, 
-İelsefesi 223, 224, 225, -filosofları 223, 224, 341, —heykeltraşlık ekolleri 370, —heykeltraşları 242, 
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—kıyıları 149, 266, —kültürü 92, 186, 
—ihtilâli 209, 270, 285, 355, —satraplığı 258, 265, —tapınakları 149, 
—ticareti 310, —şairleri, 118, —şehirleri 253, 254, 268, 288, 293, 387, 
—tarımcıları 266. 

İzmir (bk. Smirna), şehir 130, —körfezi 
90. 

İzmit körfezi 472, —yöresi 167. 

Justinianus kanunları 191. 

Kâbil ırmağı vâdisi 449, 480. 


Kadmeia, Tebai şehrinin kalesi 388, 404. 


Kadmos, Tebai şehrinin kurucusu 60. 

Kafkasya 256, 500, —kıyıları 168. 

Kaftor, Tevrat'ta Girid'e verilen ad 58. 

Kaikos (Bakırçay), ırmak 3, 90, 473. 

Kaistros (Küçük Menderes), ırmak 3. 

Kalabria, Aşagı İtalya'da bölge 162. 

Kalandrianı, Siros'ta kasaba 21. 

Kalhedon (Kadıköy), şehir 166, 167, 
266, 335, 338, —halkı 167. 

Kalimnos adaşı 83. 

Kallias, Atinalı diplomat 306, —barışı 
306, 309, 310, 311, 331. 

Kallikrates, Partenon'un müteahhidi 
360. 

Kalikratidas, Lisandros'un halefi Spartalı amiral 336. 

Kallimahos, Kireneli bilgin 517, 520. 

Kallinikos, Selevkos Ile verilen ünvan 476. 

Kallinos, Efesoslu şair 214. 

Kallistenes, Aristo'nun yeğeni ve tarihçi 449, 521. 

Kamares mağarası (Girit'te İda dağında) 31, 54, —vazoları 31, 32, 44. 

Kamarina, Sicilya'da şehir 163. 

Kambizes (Kambuzya), Pers kıralı 180, 
254, 255. 

Kampanya bölgesi (Orta İtalya'da) 162. 

Kanalis, sütun başlıklarında kıvrımları birleştiren oyuk hat 533. 

Kandahar, Afganistan'da şehir 447. 

Kandiye yöresi (Girit'te) 29. 

Kanne (İtalya'da Apulya'da) muharebesi 480 


Kapadokya, Orta Anadolu'da bölge 18, 
253, 2571, 466, 472, 509, —devleti 
478, —kırallığı 472. 

Kapıdağ yarımadası 168. 

Karadeniz (Pontos Evkseinos) 125, 156, 
160, 167, 168, 169, 305, 310, 330, 
381, 384, 403, 474, 478, 513, —güney kıyıları 472, -—batı kıyıları 
266, —kıyıları 167, 168, 169, 180, 
353, 489, —kolonileri 266, —kuzey ülkeleri 500, —piyasaları 248, —ticareti 314, —-ülkeleri 2, 196, 323, 

Karamanya (Kirman bölgesi), ülke 
451, 

Karatepe yazıtları (Kilikya) 88. 

Kardeş birlikleri (fratriai) 98. 

Kargamış, Geç Hitit şehirlerinden 88. 

Karhe (Harran) 490. 


Kar'lar, (Anadolu kavimlerinden) 20, 
22, 62, 49. 

Karmel, Galilea ve güney Fenike'de dağ silsilesi, 490. 

Karpatos, Ege adalarından |. 

Kartaca, şehir ve devlet 183, 259, 
294, 323, 327, 407, 478, 487, 504, 
—tehlikesi 294, 394, —ticareti 294, 
499, 

Kartacal'lar, kavim 160, 165, 182, 294, 
295, 393, 394, 465, 468, 504. 


Karya, güney-batı Anadolu'da bir bölge 18, 19, 20, 33, 57, 60, 128, 264, 
268, 269, 299, 309, 310, 467, kıyıları 1, —silâhları 20, —-şehirleri 298, 302, 322. 

Karya satrapı 407. 


Kasandros, Antipatros'un oğlu, sonraları Makedonya kıralı 461, 462, 
463, 464, 466, 467. 

Kasmenai, Sicilya'da şehir 163. 

Kaşkrler, kavim 92. 

Katana, Sicilya'da şehir 162, 328. 

Kavlonia, güney İtalya kolonilerinden 
162. 

Kefallenia, İyon denizi adalarından 
16, 108, 484. 


Kefisodotos, Atinalı heykeltraş 426. 

Kefisos vâdisi (Attika'da) 95, 107, 
109, 403. 

Kefti'ler (Egeli insanlar) 33. 

Kefti tasvirleri 49. 

Kekrops'un mezarı (Erehteion'da) 365, 
308. 

Kelenderis (Gilindere), Kilikya'da şehir 

© 169. 

Kelt akınları 471, —heyeti 470, —istilâsı 164, 472, —kafileleri 471. 

Kelt”ler, kavim 470, 471, 476, 478, 
203, 504. 

Kentavros savaşları 379, 380, —Lapit savaşları, 302, 370, 379, 380, 422. 

Kentavros'lar, yarı insan, yarı at vücutlu yaratıklar 362, 370, 379, 
380, 422. 

Kerameikos, Atina'nın mezarlığı 340. 

Kerasos (Giresun), şehir 168. 

Kerkidas, Megalopolisli diatribe yazarı 
519. 

Kersepleptes, Trakya kıralı 403. 

Kersifron, Giritli mimar 237. 

Kharondas, Katana'da kanun koyucusu 176. 

Khian, Hiksos kıralı 33. 

Khios (bk. Sakız), ada 1, 83, 90, 91, 
174, 242. 

Khiusi mezarları, Orta İtalya'da 248. 

Khodşent (Taşkent), Orta Asya'da şehir 447. 

Kıbrıs, ada 14, 34, 78, 86, 87, 96, 124, 
125, 160, 268, 281, 305, 306, 384, 
387, 407, 454, 464, 465, 467, 490, 
492, 502, —gemileri 443, —kıralları 
407, —şehirleri 258, 268, 298. 

Kıbrıslı, Afrodite'nin Homeros destanlarındaki lâkabı 138. 

Kıral barışı 387. 

Kıral Oidipus, Sofokles'in tragedyası 
349. 

Kıral yolu 257. 

Kırım yarımadası (Tavros oHersonnesos*u) 168, 169, 488, —kolonileri 
169. 
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Kızıldeniz 257, 500, 501, 527, —yolu 
497, 500. 

Kızılırmak 253, 471, -muharebesi 223. 

Kibele, Anadolu'da tabiat tanrıçası ve tanrılaranası 51, 515, 516, —törenleri 516. 

Kiklad adaları 4, 62, 120, 158, 285, 
386, 463, —keramiği (Pelos grupu) 
21, —keramıği (Siros grupu) 21, 
—kültürü 21. 

Kiklad'lar 20, 23, 105, 160, 196, 481. 

Kiklos destanları 210. 

Kiklop'lar, efsanevi vahşi bir kavim 71. 

Kilikya Güney Anadolu'da bölge 14, 
86, 88, 169, 272, 439, 466, 474, 
490, —halkı 258, —kıyıları 161, 169. 

Kilikya hattı 402. 


Kilon, Megara tiranı Teagenes'in damadı, Atina'da tiran olmak isteyen 
184, 185. 

Kime (lâtince Cumae), Orta İtalya'da şehir 90, 162, 169, 294, —yöresi 296. 

Kimeli'ler 163. 

Kimmerler, kavim 101, 169, 214. 

Kimmerya boğazı (kuzey Karadeniz'de) 
168. 

Kimon, Atinalı komutan ve devlet adamı, 302, 303, 306, 307, 358, 366. 

Kinizm felsefesi, Antistenes'in 410. 

Kinosarges gimnasyonu (Atina'da) 410, 

Kinoskefalai, Tesalya'da Feral'yın batısında 482. 


Kinossema, Çanakkale boğazı'nda bir yer 335. 

Kinuria bölgesi (Peloponnes'te) 206, 
207, 208. 

Kios (Gemlik), Marmara'da şehir 168. 

Kipselos, Korint tiranı 181, 196. 

Kirenaika (Bingazi bölgesi) 461. 

Kirene, kuzey Afrika'da şehir 180, 
353, 431, 461, 490, 492, —kolonisi 
171, -monarşisi 478. 

Kirnos (Korsika), ada 165. 

Kiros, Dareios Ilin oğlu ve Anadolu satrapı 335, 337, 364. 
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Kiros II (Perslerde Kuraş), Pers kıralı 209, 253, 254, 256, 262, -zamanı 262, —Pasargat'taki mezarı 
264. 

Kitairon dağları (Orta Yunanistan'da) 
206, 290, —geçitleri 290. 

Kitara, bir çeşit rübap 130, 

Kitera adası (Poloponnes”in güneyinde) 
1, 96, 207, 208, 325, 335. 

Kition, Kıbrıs'ta şehir 306. 

Kizikos, Marmara'da şehir 138, 168, 
259, 335, 478, 481, 489, 499, 

Klaros'lar, Girit”te adçekmeyle bölüşülen topraklar 121. 

Klâsik Yunan mimarlığı 529, 

Klâsisistik üslüp (yeni Attika üslübu) 
551. 

Klâsisizm 521. 

Klazomenai (Urla yöresi), İyonya'da şehir 9l, 387, —mezarlığı 245. 

Kleinias, Alkibiades'in babası 326. 

Kleistenes, reformcu Atinalı devlet adamı 199, 201, 202, 204, 205, 
298, 303, 360, 464, —-anayasası 270, 
334, —kuralları 333, -—reformları 
204, 205, 270, 334, -teşkilâtı 275, 
366, -Sikyon tiranı 182. 

Kleitarhos, tarihçi 521. 

Kleitos, B. İskender'in arkadaşı 448. 

Kleobis heykeli, Argoslu Polimedes'in eseri 241, 243. 


Kleofon, Atina'da radikal demokratların başı ve kitera (rübap) fabrikatörü 335, 337, 338. 

Kleombrotos, Sparta kıralı 389. 

Kleomenes, Sparta kıralı 200, 209, —ITI 
471, 418, —reformları 507. 


Kleon, Atina'da radikal demokratların başkanı ve deri fabrikatörü 321, 
324, 335, —partisi 322. 

Kleopatra, -Filip Il'nin karısı 434, 
—Inin kızı 407, -İskender'in kızkardeşi 460, —Mısır kıraliçesi 491. 

Kleros, adçekmeyle bölüşülen topraklar 98. 


Kleruhia, ana şehre bağlı koloni 160. 

Klitalmestra, Agamemnon'un karısı 
348. 

Klitlas, vazo ressamı 248. 

Knidos (Deveburnu harabesi), şehir 
96, 342, 385, 4271, -tıp ekolü 529. 

Knossos, Girid'in başkentlerinden 7, 8, 
18, 29,33, 54, —sarayı 29,30, 32, 33, 
37, 39, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 
54, 57, 58, —İreskleri 55, —-kıralı 30, 
—taht salonu 45, —yazmanları 50. 

Kode, kuzey Suriye'de şehir 88. 

Kodros, efsanevi Atina kıralı 90. 

Koine, Attika lehçesinin egemen oldugu genel dil 508. 

Kolhis, doğu Karadeniz'de bir ülke 518. 

Kolofon (Değirmendere), şehir 85, 91. 

Kolofonlu'lar 168. 

Kolokretler, Atina'da Kleistenes teşkilâtında mali işlere bakanlar 204. 

Kolonna tepesi, Ajigina'da 21i. 

Kolonos Agoraios, Atina agora'sının batısındaki tepe 365, 366. 

Köme, Mısırda en küçük idari bölüm 495. 


Konon, Âtinah amiral 384, 385, 386, zamanı 418. 

Kopernik, astronom 527. 

Kopt dili 510. 

Koptos, Yukarı Mısır'da bir bölge 502. 

Koraku Korint yöresinde prehistorik bir yer 16, 62. 

Kore, giyimli kadın heykeli 242. 

Korfu (bk. Korkira), ada 163, 181, 235, 
301, 315, 316, 318, 323, 480. , 

Korfu gemileri 318. 


Korinna, kadın şair 347. 


Korint (Korintos), Peloponnes'in kuzey-doğusunda şehir 13, 16, 18,94, 
104, 111, 158, 160, 174, 175, 181, 
197, 209, 232, 245, 246, 247, 268, 
211, 300, 304, 305, 315, 316, 317, 
359, 385, 394, 403, 405, 406, 434, 
464, 466, 467, 474, 4178, 487, 499, 
—birliği 436, 439, 451, 452, 459, 


462, 464, 478, 507, 537, —-başlığı 
367, 419, —Akropol'ü 406, 477, 
—bölgesi lll, 196, 
317, 330, —düzeni 529, 
533, —ekolü 245, 234, 
—-gemileri 181, 316, —kanalı 181, 
—kolonisi 235, -kongresi 405, 406, 
—körfezi 111, 305, —harbi 385, —sütun başlıkları 367, 418, 419, 529, 
533, —sinhedrion'u 446, -vazo sanayii 247, -vazoları 112. 

Korintli'ler 108, 111, 112, 163, 165, 
286, 315, 316, 338. 

Korkira (bk. Korfu), ada 161,181, 235, 
301, 315, 316, 318, 323, 480, —donanması 316, 317. 

Korkiralı'lar 315. 

Koronela, Boiotya'da şehir 307, -muharebesi 385, —yöresi 108. 

Kos (bk. İstanköy), ada 1, 83, 96, 122, 
137, 342, —tıp eklü 529, -—-yöresi 
415. 

Koskintos, Yunanistan'da bir dağ 18. 

Kosmos, Girit'te düzeni sağlayan kurul 121, 207. 

Körler ülkesi (Kalhedon) 167. 

Krannon, Tesalya'da şehir 459. 

Krateros, İskender'in komutanlarından 451, 459, 460, 4061. 

Krates, Tebaili diatribe yazarı 519, 
220. 

Kratinos, Atinalı komedya yazarı 351. 


—donanması 
418, 419, 
—geleneği 


Kresfontes, Heraklesoğulları efsanesinde Aristomahos'un oğullarından 94. 


Kresilas, heykeltraş 377, 424. 

Kreteis, bir Nimfe'nin adı 133. 

Krimisos, Sicilya'da ırmak 394. 

Kritias, Atina'da parti başkanı 344, 
383. 


Kritios, heykeltraş 371. 

Kroisos, Lidya kıralı 209, 216, 239, 253. 

Krokos alanı, Tesalya'da 400. 

Kronos diyarı 222. 

Kroton, Aşağı İtalya'da şehir 162, 
225, 226, 295, 311, 342, 394, 
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Ksantippos, Temistokles'in yerine seçilen strategos 289. 

Ksantos (Kınık), Likya'da bir şehir 
309, 378. 

Ksenofanes, Kolofonlu şair ve düşünür 
223, 224, 347. 

Ksenofon, tarihçi 338, 339,345, 384, 
391, 416, 425. 

Kserkses | (Hşayarşa), Pers kıralı 262, 
215, 219, 282, 287, 288, 295, 296, 
301, 406, 446. 

Ktesias, Knidoslu 
449. 

Ktesibios, İskenderiyeli mekanik bilgini 527. 

Kudüs, Filistin şehirlerinden 254, 486. 

Kumarbi mitos'u (Hurri'lerin) 211. 


tarıh yazarı 417, 


Kunaksa muharebesi, Babil yöresinde 
384. 

Kuret'ler, Girit'te tanrıça Rea'nın ardıçları 52. 


Kuros, çıplak erkek heykeli 239. 

Kurupedion muharebesi, Lidya'da 468, 
412. 

Kutsal harp (Delfoi için yapılan) 403. 

Kuzey Afrika 295, kıyıları 294. 

Kuzey Ege 301, —-bölgeleri 302. 

Kuzey İtalya 478. 

Kuzey Karadeniz kıyıları 194, 253, 488, 

Kuzey Suriye 88, 169. 

Kuzey Yunanistan 395, 

Kuzey-batı Anadolu 473. 

Kuzey-batı Yunanistan 476. 

Küçük İskender, İskender'in oğlu 462, 
463, 464. 


Aemilius Paullus, Romalı komutan 
485. 
Cornelius Seipio, Romalı komutan 
484, 


Lade adası, Miletos yakınında 269, 

Lakedaimonyalı'lar (bk. 5Spartalı'lar) 
114. 

Lakonya, bölge 2, 19, 109, 94, 113, 114, 
117, 118, 125, 390, —helot'ları 208, 
—kıyıları 320. 


L. 


L. 
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Lamabos, Atinalı komutan 328, 330, 
Lamia, Orta Yunanistan'da şehir 459, 
—harbi 459. 


Lampsakos (Lâpseki), Çanakkale bogazında şehir 168, 337. 

Laodike, Antiyohos Il'nin karısı 475, 
416. 


Laodikeia, Selevkos'ların kurdukları şehirlerden 496. 

Laokoon heykel grupu 550. 

Lâpit'ler, Tesalya'nın efsanevi halkı 93, 
362, 370. 


Larisa, Tesalya'da şehir 12, 18, 90, 107, 
104, 231, -tiranı 400. 

Larisa (Buruncuk), Menemen yöresinde tahkimli şehir 424, —şatosu 180. 

Lateran müzesi, Roma'da 425. 

Lâtin 162, -edebiyatı 511. 

Lâtimler, kavim 163. 

Latmos (Bafa) gölü 536. 

Lavrion, Attika'da gümüş madenleri 
195, 277. 


Lebedos, İyonya şehirlerinden 91. 

Lekitos'lar, bir vazo türü 381. 

Leleg'ler, efsanevi bir kavim 19, 20. 

Lemnos (Limni), ada 1, 21, 338, 386, 
387. 

Leohares, heykeltraş 422, 427. 

Leonidas, Sparta kıralı 282, 284. 

Leonnatos, Marmara yöresi Frigyası'nın idarecisi 459, 

Leontinoi, Sicilya'da şehir 161, 311, 
323, 328. 

Leotihidas, Sparta kıralı 292. 

Lesbos (bk. Midilli) ada 1, 21, 83, 90, 
105, 213, —şehir 90, 180, 181. 

Lesboslu'lar (Midilliller) 196, 213. 

Levkas, İyonya denizi adalarından 13, 
16,17, 108, —Korint'in kolonisi 317. 

Levkimne (Korfu) muharebesi, 315. 

Levkopetra muharebesi, İstmos bölgesinde 487. 

Levktra, Bototya'da şehir 390, -muharebesi 389, 390, 


Lianokladi buluntuları, Tesalya'da 13 

Libon, Elisli mimar 357. 

Libya, kuzey Afrika'da ülke 155. 

Libyalı'lar, kavim 87, 171. 

Licinius Crassus, Romalı komutan 490. 

Lidya, batın Anadolu'da bölge 128, 175, 
258, 264, —dili 179, —-devleti 209, 
—kırallığı 122, 123, 158, 179, 181, 
153, —yazıtları 258. 


Lidyalı'lar 20, 60, 175, 179, 223, 253, 

Ligdamis, Naksos tiranı 196, 198. 

Ligur'lar, kavim 164, 

Likabettos yöresi, Atina'da 415. 

Likaion, Arkadya'da 119, -gimnasyonu, Atina'da 415, 

Likaonya, Orta Anadolu'nun güneyinde bir bölge 509. 

Likofron, şair 518. 

Likomid'ler ailesi (Atina'da) 270. 

Likurgos, Spartalı kanun koyucusu 
113, 114, 418, 451, —efsanesi 114. 


Likya, Anadolu'nun güney-batısında bir bölge 96, 128, 131 136, 239, 268, 
306, 309, 310, 368, 378, —binaları 
422, —halkı 258, —kabartmaları 
379, —lâhti 379, -—satrapı 407, 
—şehirleri 302, 322. 

Likyalı'lar (bk. Luka'lar) kavim 20, 58, 
871. 

Lindos Akropol''ü, Rodos'ta 534. 

Lira, çalgı âleti 211. 

Lisandros, Spartalı diplomat ve amiral 335, 336, 337, 338, 345, 352, 
383, 384, 385, —heykeli 383. 

Lisias, Atinalı hatip 410. 

Lisikrates anıtı, Atina'da 419, 

Lisimaheia, Lisimahos'un Trakya'daki başkenti 468, —yöresi 471. 

Lisimahos, İskender'in generallerinden, sonraları Trakya kıralı 459, 460, 
461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 
471, 473, 474, 544. 

Lisippos, Sikyonlu heykeltraş 545, 
546. 


DİZİN 


Liturgia, toplumun yararıyle ilgili işler 
190. 

Logos, ateşle eşit sayılan güç 525, 
—Yunanlı'larda konferans 226. 
Lokris, Orta Yunanistan'da bölge 108, 

158, 317, 487. 

Lokrislirler 108, 403. 

Lokroi, Aşağı İtalya'da şehir 161. 

Lokroilu'lar 162. 

Londra, başkent 364. 

Lord Elgin, İngiliz asillerinden 364. 

Lucretius, Epikuros felsefesinin yayıcılarından 525. 

Luka'lar (bk. Likyalı'lar), kavim 87. 

Luvi'ler 20. 

Luvr Müzesi, Paris'te 428. 

Lübnan 264. 

Maditos (Maydos), Çanakkale boğazında şehir 166. 

Magnesia (Menderes üzerinde), güney- batı Anadolu'da şehir 301. 

Magon (Kartacalı), bir ziraat kitabı yazarı 5Ü4. 

Magos, Zaratuştra dininde rahipler 
2062. 

Maiandros (Büyük Menderes), ırmak 3. 

Mainake (Malaga), güney İspanya'da şehir 165. 

Makedonya, ülke ve devlet 1, 2, 60, 
82, 93, 173, 196, 255, 270, 281, 301, 
349, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 405, 406, 407, 410, 
415, 434, 435, 436, 437, 439, 453, 
454, 459, 461, 464, 466, 467, 
468, 471, 474, 475, 478, 481, 482, 
483, 485, 486, 487, 492, 495, 497, 
498, 500, 513, 542, —aristokratları 
453, —askerleri 551, —devleti 396, 
397, 487, —egemenliği 401, 434, —falanks'ı 398, 482, —garnizonları 404, 
406, 459, 474, 492, —halkı 491, —hege- 


monyası 434, —ırkı 491, -kıralları 
196, 439, 443, 450, 453, 482, 
492, —kırallığı 270, 339, 397, 470, 
478, 485, 491, —kuvvetleri 452, 
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—monarşisi 452, —ordusu 404, 436, 
439, 445, 448, 450, 461, 471, —politikası 459, —prokonsülü 487, —satrapları 452, —siyaseti 397, 496, —subayları 439, —tahtı 468, 471, —tarihi 396, 471, —ulusu 492, ülkesi 396, 
—Yunan anlaşmazlığı 398, —Yunan çevreleri 449, —Yunan orduları 433, 
—Yunan şehirleri 323, 492, —tarzı dd, 

Makedonyalı'lar, kavim 395, 402, 403, 
405, 436, 437, 439, 440, 443, 445, 
446, 449, 450, 453, 454, 455, 459, 
467, 474, 482, 492, 494, 496, 498, 
451. 

Makkabaios sülâlesi (Filistin'de) 486. 

Mallia sarayı, kuzey Girit'te 29, 32, 
37, 38, 39, 54. 

Malti, Mesenya'da prehistorik yerleşme yeri 62. 

Mamurtkale tapınağı, Bergama yöresinde 530. 

Mandalya körfezi güney-batı Anadolu'da 90. 

Mandrokles, Sisamlı ressam ve mühendis 244. 

Maneton, Mısırlı rahip ve tarihçi 254, 
514, 523. 

Manipulus, küçük Roma kıtalarına verilen ad 482. 

Manisa yöresi 484. 


Mantineia, Peloponnes'te şehir 102, 
326, 391, 537, -muharebesi 326. 
Mantis, kâhin 143. 


Maraton, Attika'da ova 272, 273, 275, 
—muharebesi 274, 279, 340, 347, 
355, 358, 

Marcus Antonius, Roma triumvir'lerinden 491. 

Mardonios, Pers komutanı 270, 279, 
288, 289, 290, 291. 

Mareotis gölü, İskenderiye'de 443. 

Mari sarayı (Orta Fırat'ta) 39. 

Marmara (bk. Propontis) 165, 167, 169, 
336, 478, —bölgesi 166, 268, —denizi 
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125, 168, 335, -kıyıları 168, 489, 
—yöresi Frigya'sı 459. 

Maronela, güney-batı Trakya kıyısında şehir 166, 300, 496. 

Marpessa, Paros'tta bir dağ 18. 

Marsiyas —Atena grupu, heykeltraş Mironun eseri 374. 

Massalia (Marsilya), şehir 164, 507. 

Mavriya sülâlesi (Hindistan'da) 466. 

Mavsoleion, Halikarnassos'ta Mavsolos'un mezar anıtı 422, 428, 429, 
—İrizleri 428. 

Mavsolos, Karya satrapı 391, 407, 
422, 429, 

Mazaios, Babil satrapı 446. 

Mazares, Pers komutanı 253. 


Med kırallığı 253, —mezarları 264, -piyadesi 260, —sanatı 262. 

Med'ler, kavim 223, 257, 436, 447. 

Medontid'ler, Âtina'nın eski kıral ailelerinden 110, 186, 

Med-Pers devleti 475. 


Medya, ülke 253, 451, 487. 

Megabazos, Pers generali 167. 

Megabizos, Pers komutanlarından 306. 

Megakles, Atina'da Alkınaionid'ler ailesinden ve Kleistenes'in babası 199, 
—Atinalı arhon 185. 

Megale Hellas (Büyük Yunanistan) 162. 

Megalopolis, Peloponnes'te şehir 102, 
390, 446. 


Megara, Orta Yunanistan şehirlerinden 
104, 158, 182, 193, 214,287,304, 307, 
315, 316, 317, 403, 467, —ablukası 
316, —bölgesi 112, —harbi 193, 
—kaleleri 20, —seferi 193. 

Megara Hiblaia, Sicilya'da şehir 163. 

Megaralı'lar 163, 166, 167, 286, 316. 

Megaron, bir ev türü l4l. 

Megastenes, coğrafyacı 527. 

Melas, Homeros'un efsanevi babası 
133. 

Melie, Güzelçamlı yöresinde şehir 91. 

Melkart, Fenike tanrlarından 515. 

Melon, Boiotyalı komutan 388. 


Melos (Milo) adası 4,8, 20,21, 24, 30, 
33, 82, 96, 322, 327, 547. 

Memfis, Aşağı Mısır'da şehir 306, 443, 
454, 461, 486, 495, 514, 515. 

Memnon kardeşler, Pers hizmetinde bulunan iki Yunanlı komutan 436, 
437, 439, 

Menandros, Atinalı komedya yazarı 
519, 546, —-Baktriyan kıralı 475. 

Mende, Halkidike'de şehir 323. 

Menelaos, efsanevi Sparta kıralı 82, 131. 

Menemen yöresi, batı Anadolu'da 180. 

Menippos, Gadaralı diatribe yazarı 
519. 

Mentor kardeşler (bk. Memnon) 436. 

Meriç, Trakya'da ırmak 400. 

Merneptah, Mısır kıralı 87. 

Mesara (güney Girit'te) 69, —ovası 10, 
29, —kubbeli mezarları 57. 


Mesembria, Karadeniz kıyısında şehir 
168. 


Mesene, batı Pelopones'te şehir 390. 

Mesenya, Peloponnes'te bölge 2, 94, 
117, 118, 156, 206, 322, 380, 480, 
—halkı 118, -birinci Mesenya harbi 
117, -—ikinci Mesenya harbi 206, 
—helot'ları 208, 302. 

Mesenyalrlar 117, 118, 206, 214. 

Mesina boğazı (İtalya ile Sicilya arasında) 162. 

Mesogeios (Attika'nın iç bölgesi) 201. 

Messana (Zankle), Sicilya'da şehir 162. 

Metagenes, Giritli mimar 237. 

Metana, Peloponnes'te şehir 325. 

Metapont, Aşağı İtalya şehirlerinden 
162, —tapınağı 235. 

Metoikos'lar, Atina'da siyasal haklardan yoksun insanlar 103, 204, 

Meton, Atinalı astronom 342. 

Metone, Tesalya'da şehir 400. 


Metröon, Atina'da tanrılaranası tapınağı 366. 


Mezopotamya, ülke 12, 18, 26, 35, 6l, 
92, 126, 127, 143, 174, 225, 257, 
353, 445, 446, 466, 476, 510, 527, 
—destanları 131, —sarayları 263. 


Mezopotamyalı'lar 225, 259, 342. 


Mısır, ülke ve devlet 2, 12, 26, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 39, 82, 87, 8B, 
92.133, 155, 161, 169,170, 171, 180, 
191, 194, 254, 255, 256, 258, 262, 
264, 266, 2715, 281, 302, 305, 300, 
344, 353, 381, 407, 443, 445, 452, 
454, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 
470, 473, 474, 475, 476, 481, 485, 
486, 490, 491, 493, 495, 496, 497, 
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 
508, 510, 513, 520, 523, 529, 542, 
554, —âdetleri 445, —askerleri 481, 
-bankaları (502, —binaları 225, 
—ekonomisi 500, —etkisi 239, 507, 
—-devlet teşkilâtı 493, —İfreskleri 49, 
-gemileri 436, —halkı 254, 258, 
—kıralları 254, 475, 502, 504, 513, 
5242, —kırallığı O(Ptolemaios'ların) 
181, 254, 478, 491, 492, 493, —kıral kültü 513, —kıyıları 437, 514, 
—mimarlığı 229, —nüfuzu 515, -sanayii 502, —satraplığı 464, 4061, sınırları 254, 495, 515, —sanat elemanları 554, —seferi 306, 309, 
—siyaseti 475, -sütun başlıkları 
263, —tahtı 490, —tanrıları ve kültü 
254, 514, 515, 516, 554, —ticareti 
497, 502, —törenleri 443, —ülkesi, 
494, 497, —yazıtları, 87, —27 inci sülâlesi 254. 

Mısırca 514. 

Mısırlılar, kavim 1, 33, 34, 87, 225, 
226, 243, 386, 443, 445, 490, 495, 
498, 505, 514, 515, 529, 554. 

Midas, Frigya kıralı 143, 216. 

Mideia, Mikenal yöresinde şato 70. 

Midilli (bk. Lesbos), ada 269, 293, 309, 
321, 332, 336, 386, 415, 439, —gemileri 318. 

Mikale (Samsun) dağları, batı Anadolu'da 91, —mevkii 105, 293, -muharebesi 294, 297, 356. 

Mikalessos (Anadolu'da), şehir 18. 
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Mikenai, şehir ve şato 50, 62, 69, 74, 79, 
81, 93, —kıral hanedanı 60, 69, —kıralları 67, 131, —kültürü 62, —kubbeli mezarları 39, —kuyu mezarları 
79 -megaron'u 72, -şatosu 33, 60, 
65, 66, 70, TI, 75, 79, —tarzı 109, 
—tarzında mezar (Kolofon'da) 85. 

Mikon, ressam 358, 381. 

Milai, Sicilya'da şehir 162. 

Milasa (Milâs), Karya'da şehir 18. 

Miletos (bk: Millavandaş), Anadolu kıyısında en büyük İyonya şehirlerinden 33, 85, 89, 91, 158, 170, 
174, 223, 253, 266, 268, 269, 270, 
332, 368, 439, 467, 499, 534, -filosofları 340, —halkı 266, 269. 

Miletoslu'lar 167, 168, 180. 

Miletos'un zaptı, Frinihos'un tragedyası 270, 347. 

Millavandaş (Miletos) 85. 

Miltiades, Hersonnesos prensi ve Atina komutanlarından, Maraton kahramanı 196, 198, 271, 273, 275, 271, 
302. 

Mimos, halkın yaşayışından alınmış sahneleri edebi bir şekilde tanımlama 519, 

Minaia ülkesi (Yemen), güney Arabistan'da 500. 

Mines, efsanevi Knessos kıralı 7, 20, 
30. 

Minotavros, Girit'te labirintos”ta yaşayan ejder 7, 53. 

Minyas keramikleri 60, 62. 

Mirina, Menemen yöresinde şehir 90, 
—heykelcikleri 547. | 

Mirleja (Mudanya), şehir 168. 

Miron, Attikalı heykeltraş 374. 

Misler, Trak kavmi 168. 

Mister'ler tapınağı, Samotrake'de 530. 

Mitradates, Eflâtun'un öğrencilerinden bir Pers 425, —Pontos kıralı 472, 
—VI KEvpator, Pontos kıralı 488, 
489, —Mitradates I, Part kıralı 487. 
—Mitradates kırallığı 488, —sülâlesi 
412. 
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Mitras kültü 516, 

Miyus (Menderes üzerinde), İyonya şehirlerinden 91, 301. 

Mnesikles, mimar 359. 

Mohlos (doğu Girit'te ada) 10, —-oda mezarları 57. 

Moliğre, Fransız komedya yazarı 519. 

Molon, Selevkos'ların doğu eyaletleri valisi 480. 

Monoftalmos (tek gözlü), Antigonos'un lâkabı 462. 

Motye, batı Sicilya”da bir Fenike şehri 
164, 394, 

Munihia limanı, Pire'nin 199, 459, 
—şatosu 200. 

Musaion, (Musa”lar evi), İskenderiye'de bilginler kurumu 526, 528. 

Musalar, Zevs'ın kızları tanrıçalar 
211, 213, 414, 526, -rahibi 526. 

Museion (Atina'da) 475. 

Muşkiler, kavim 92. 

Müskebi, Bodrum yöresinde bir köy 86. 

Müttefikler harbi 399, 478. 

Nabonid, Babil kıralı 253. 

Nabukadnezar, Babil kıral 254, 

Nagidos (Bozyazı), Kilikya'da Yunan kolonisi 169. 

Naiskos, küçük tapınak 148. 

Naksos, ada 4, 121, 162, 196, 197, 
266, 272, 328, 389, —aristokratları 
193, —-mermeri 240. 


Naksi -Rüstem kıral mezarları (İran- da) 264. 

Nanai, Sumer'lerin tanrıçası 138. 

Naos, Yunanlılarda tapınaklara verilen ad 141. 

Naturalis Historla, Plintus'un eseri 
167. 


Natürmort sahneleri 552. 


Navarina körfezi, Peloponnes'in batı 
kıyısında 322 

Navkraria, Atina'da halkın ayrıldığı askerlik ve vergi bölgeleri 195. 

Navkratis, Mısırda Yunan kolonisi 
161, 169, 170, 266, 495. 


Navpaktos, Orta Yunanistan'da şehir 
307, 318, 479, —boğazı 120, —İizmanı 
94. 

Navpaktoslu'lar 380. 

Navsikaa (Odisseia'da), Faiak”lar kıralının kızı 124. 

Neandrlia, Çiğri dağında şehir 231, 
—tapınağı 236. 

Neapolis (Napoli), İtalya”da şehir 163. 

Nearhos, amiral 527, 451, 457. 

Nebira, Mısır'da şehir 170. 

Nekho (yada Neho) TI, Mısır kıralı 
2571, 901. 

Nektar, 135, 

Nemea, Kuzey Peloponnes'te yarışmaların yapıldığı yer 146. 

Nemesis, tanrısal kıskançlığı temsil eden tanrıça 348. 

Nemrut dağı, Kommagene'de 490, 509, 
516. 


Neokles, eski Likomid'ler ailesinden, 
Temistokles?'in babası 270. 

Nereid'ler, deniz tanrıçaları 138, 378, 
-Ksantos'ta) 369, 422 — (Likya'da) 
549. 

Nesiotes, heykeltraş 371. 

Nikaia (Nis), Güney Fransa şehirlerinden 165, 450. 

Nikandra, Artemis'e heykel adak eden 
Deloslu kadın 241. 

Nikandros, Kolofonlu şair 517. 

Nike heykeli, Samotrake'de 547. 

Nike'ler, zafer tanrıçaları 375, 3717, 
—heykeli (Paionios'un eseri) 380. 


Nikias, Atinalı devlet adamı 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331,—barışı 325, 
327, 304. 

Nikomedes I, Bitinya kıralı 472, —IV, 
489, 


Nil, Mısır'da ırmak 170, —ağzı 305, 443, 
542, 542, —deltası 306, —çavlanlar bölgesi 499, 528, —kolları 169, 257, 
—taşmaları 225, 457, —vâdisi kültürü 10, —yolu 497, 501. 

Nimfe, akarsu tanrıçası 133, 138. 


Ninua'nın III. kültür katı (Mezopotamya'da) 6l. 

Nisala, Megara şehrinin limanı (Orta 
Yunanistan) 193. 

Nomarhos, Mısır'da nomos”un başında bulunan 495, 

Nomoi (Kanunlar) Eflâtun'un eseri 
4l4, 

Nomos, Solon kanunlarına verilen ad 191, 

Nomos”lar, Mısır'da idari bölümler 495. 

Nomotetes, diktatör yetkisine sahip kanun koyucularına verilen ad 176. 

Notion (Ahmetbeyli yöresinde), şehir 
336. 

Nubya Afrika'da ülke 82, 256, 264, 
502, 504, -kolonleri 481, —-monarşisi 478, 481. 

Oba, Sparta'da bölgesel birlik 115. 

Octavianus, Roma triumvir'lerinden 
491, 

Odissela, Homeros'un destanı 99, 105, 
124, 130, 132, 133, 142, 155, 217, 
379. 

Odissevs, Odisseia destanı kahramanı 
60, 124, 132, 551, —efsanesi 132, 
—evi 150, —-mitos'u 143. 

Odris*ler kırallığı, Trakya'da 400, 

Oidipus Kolonos'ta, Sofokles'in tragedyası 349. 

Oikist, koloni kurucusu 158, 

Oinoe muharebesi (Orta Peloponnes'te) 

o 304. 

Oinofita muharebesi (Boiotya'da) 305. 

Oinomaos, efsanevi Elis kıralı 370. 

Oinopides, Sakızlı matematikçi 342. 

Oita dağı (Orta Yunanistan ile Tesalya arasında) 93, 281. 

Okeanos (Okyanos) 224, 4571, 5271, 528. 

Oksilos, Aitolyalı, efsanevi kişi 94. 


Olbia, Bug ırmağı ağzında bir şehir 168. 


Oliaros (Saliagos), ada 20. 

Olimpiya, Elis'in dini merkezi 118, 119, 
120, 143, 146, 154, 419. 

Olimpiyad'lar, dini nitelikte spor yarışmaları 120, 146, 207, 296, 395. 
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Olimpiyas, İlliryalı Prenses ve Büyük 
İskender'in anası 433, 462. 

Olimpiya Zevs'i 296. | 

Olimpos, Teselya'da bir dağ 107, 135, 
136, 281, 482, —tanrı heykelleri 383, tanrıları 93, 138, 211, 215, 216, 218, 
215, 340, 347, 362, 363, 377, 512, 
-tanrılar ailesi 135. 

Olintos, Mekedonya'da şehir 399, 400, 
401, 402, —evleri 423. 

Oloros, tarihçi Tukidides'in babası 
309. 

Omfalos, Delfoi'da bulunan kutsal göktaşı 138. 

Onatas, Aiginalı heykeltraş 544. 

Onhestos (Boiotya'da) tanrısı 105. 

Oniki İyon şehri birliği 105. 

Oniki «Levha Kanunu», Roma'da 
191. 

Oniki levhalık Gortin kanunu, Girit'te 
177. | 

On'lar hükümeti, Atina'da 383. 

Onomarhos, Fokisli komutan 400. 

Opis, Babilonya'da bir şehir 453. 

Örestela, Aishilos'un trilogyasına ait bir piyes 348. 

Orestes, Agamemnon'un oğlu 94, 348. 

Orestis, Güney Makedonya'da bir bölge 395. 

Orfevs, Trakya'nın efsanevi şarkıcısı 
290, -dini 221, 222, 293, 339, 344, 
513, —-mistisizmi 225, —peygamberleri 223, —rahipleri 222, —yazıtları 
513. 

Orhomenos, Boiotya'da şehir ve şato 
16, 17, 74, 108, 109, 404, 488, —kubbeli mezarı 80. 

Orientalizan üslüp, Yunanistan'da 155. 

Oroites, Sardes satrapı 180. 

Orontes (Asi) ırmağı (Hatay'da) 461, 

500, 547. 

Oropos, Kuzey Attika'da bir şehir 405, 

Orta Anadolu 26. 

Orta Asya 12, 14, 61, 62, 447, 458, 
500, 511, —kavimleri 475, 497, 
—kültürü 10, —ticareti 500, 
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Orta Avrupa 88, -tunç kültürleri çevresi 99. 


Orta Çağ (Yunaszı tarihinin) 93 v. dd. 


96 v. dd., 155 wv. dd. 155, 210, 
—kanunları (Avrupa'nın) 191, —kitaplıkları 521. 

Ortaçağ Yunanlıları 217. 

Ortagoras, bazan da Andreas olarak gösterilen Sikyon tiranı 183. 

Orta İtalya 468. 

Orta Kırallık, Mısır'da 39. 

Orta ve doğu Anadolu 490. 

Orta Yunanistan 13, 16, 18, 104, 108, 

lll, 158, 182, 272, 281, 284, 269, 
290, 305, 307, 339, 372, 390, 400, 
401, 403, 465, 471, 476, 477, 492, 
—askerleri 284, —kolonistleri 162, 
—şehir devletleri 284, —şehirleri 105. 

Ortigya adası (Sirakuzai) 162, 163, 393. 

Osiris-Apis (Osarapis — Sarapis), Mısırtın yeraltı tanrısı 514, 515. 

Osman Hamdi Bey, İstanbul Müzelerının kurucusu 379. 

Ossa, Kuzey Yunanistan'da bölge 107. 

Ostrakismos, çanak çömlek mahkemesi 204, 309. 

Ostrakon, oy pusulası olarak kullanılan çanak-çömlek parçaları 204. 

Otuzlar hükümeti, Atina'da 383. 

Ovalık Kilikya, güney Anadolu'da bölge 96. 

Ön Asya 2, 11, 87, 90, 92, 155, 157, 
258, 262, 266, 269, 454, 455, 500, 
507, —devletler sistemi 253, —harpleri 78, —idolleri 26, —kavimler hareketi 29, —Mısır dinleri 52, 
—tarihi 257, —ticareti 500, —ülkeleri 87, 487. 

Paestum (bk. Poseidonia) 


Paflagonya, Anadolu'nun kuzeyinde bir bölge 385. 

Paionios, Mendeli heykeltraş 380. 

Palaikastro, doğu Girit'te bir şehir 53. 

Palatiça, Makedonya'da şehir 537, 
—sarayı 539, 


Palatin tepesi, Roma'da 516. 

Pallene, Attika demos'larından 193, 
—yöresi 471. 

Palmira (Tedmür), Suriye çöl şehri 500. 

Pamfiller, Dor devletleri kabilelerin- den 95. 

Pamfilos, Aigimios'un oğlu 93, —Sikyon ekolü ressamlarından 430. 

Pamfilya, güney Anadolu'da bölge 86, 
96, 196, 302. 

Pamisos vâdisi, Peloponnes'te Mesenya'da 117. 

Panainos, ressam 358, 381. 

Panaitios, Leontinoilu tiran 182. 

Panaitios, Rodoslu, Stoa felsefesini 
Roma'ya sokan 525. 

Panaitolikon, Aitolyal”lar ve müttefiklerinin meclisi 477. 

Panatenaia bayramı, Atina'da, 194, 
361. 

Panatenaikos, İsokrates'in broşürü 409. 

Panegirikos, İsokrates'in broşürü 393. 

Pangalon dağı (Makedonya'da) 312, 
399, —altın madenleri 193, 196. 

Panhellen 161, 311, -devleti 391, —kongresi 314, —öç seferi 447, 

Panhellenizm 402, —akımları 393. 

Panionion, 12 İyon şebri birliği ve bunların toplantı yeri (Güzel Çamlı yöresinde) 91, 105. 

Panopevs, Kefisos vâdisinde bir şehir 
107. 

Panormos (Palermo), Sicilya'da liman 
164, 242. 

Panteizm, Ksenofanes'n felsefi görüşü 
224. 

Pantikapaion (Kerç), Kimmeıya boğazında şehir 168. 

Paralia, Attika'nın kıyı bölgesi 201. 

Paraplus, amiral Nearhos'un eseri 451, 
—coğrafyacı Androstenes'in eseri 927. 

Parhasios, ressam 381, 425. 

Pâris, Truva kıralı Priamos'un oğlu 82, 
131, 

Parisli kız, bir Knossos freskinde genç kız tasviri 42. 


Parmenides, Eleialı filosof 340, 347. 


Parmenion, Makedonya generali 406, 
436, 437, 440, 445, 448. 

Parnassos dağı (Orta Yunanistan'da) 
18, 107. 

Parnon dağı, Peloponnes'te 113, 208. 

Paros, ada 4,18, 20,121, 275, —-mermeri 
240, 357. 

Parsa (Yunanlı'larda Persis), Pers ülkesine verilen ad 253. 

Part devleti 475, —kırallığı 476, —sanatı 
504, 

Partenon (Atina'da), tapınak 239, 314, 
359, 361, 363, 365, 375, 380. 

Partiya, ülke 480. 


Partiya devleti, Orta ve Ön Asya'da 
478, 


Part'lar, kavim 487, 490, 510. 
Pasargat, Pers krallığının başkentlerinden 446, 451. 

Patris, yurt 160. 

Patroklos, Ahillevs'in arkadaşı 
—coğrafyacı ve gezgin 528. 
Pattala (Haydarâbat), İndos ırmağı 

ağzında bir şehir 451. 


134, 


Pavsanias, araştırıcı ve gezgin 20, 233. 
—Oparta kıralı ve Plataiai kahramanı 
290, 291, 292, 298, 301, 383. 

Pediakos”lar, Attika'da iç bölğelerde geniş toprak sahipleri 192. 

Peisandros, Atina'da oligarşi taraftarı devlet adamı 333. 

Peisistratos, Atina tiranı 187, 193, 
194, 195, 916, 197, 198, 201, 215, 
219, 223, 234, 242, 271, 366, —oğulları 204, 219. 

Pelasg Argos'u, Teselya'da Peneios vâdisine verilen ad 19, 

Pelasgiotis, Tesalya'nın doğu ovasına verilen ad 107. 

Pelasgiye, tüm Yunanistan'a verilen ad 19, 

Pelasg'lar, efsanevi kavim 19, 20. 

Pelesvler, Filistinli kavim 58, 88. 

Pelevs, Ahillevs'in babası 131, 248. 
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Pelion, Kuzey Yunanistan'da bir dağ 
107. 

Pella, Makedonya başkentlerinden 397, 
537, 552, —sarayı 539. 

Pellion geçidi, İllirya'da 434, 

Pelopidas, komutan 388, 
391. 

Peloponnes, yarımada 2, 3, 13, 16, 19, 
33, 50, 59, 60, 65, 73, 79, 82, 93, 
94. 95, 96, 104, 111, 117, 118, 120, 
124, 126, 158, 206, 207, 232, 285, 
302, 307, 315, 317, 318, 326, 327, 
338, 342, 357, 390, 391, 418, 462, 
465, 474, 476, 477, 485, —Aka'ları 
81, 82, 130, -anıtları 418, —birliği 
209, 279, 316, 317, 326, 389, —devletleri 300, 302, 315, —donanması 
322, 335, 336, —ekolleri 370, -kıyı şehirleri 319, —kıyıları 175, 286, 
307,320, —harbi 20, 165, 206, 296, 
297, 300,304, 307, 310, 314 v.dd., 
320, 326, 339, 351, 352, 353, 354, 
3009, 396, 382, 383, 384, 397, 431, 
—şehir devletleri 209, 
492, —üslübu 428. 

Peloponnesli'ler 282, 286, 289, 310, 
311, 314, 315, 316, 317, 322, 323, 
329, 337, 338, 339, 389, 397. 

Pelops, Lidyalı ya da Frigyalı efsanevi kişi 60, 370, 

Pelusion, Mısır'da bir kale 486. 

Pencap bölgesi (Pakistan'da) 255, 449, 
450, 466. 


Peneios ırmağı, 
—vâdisi 95. 

Penelopeia'nın sarayı (Odisseia'da) 124, 

Penest'ler Sparta'da siyasal haklardan yoksun insanlar 107, 1l1. 


Pentametron, bir vezin türü 212. 

Pentekontaeti, Pers harpleriyle Peloponnes harbi arasındaki 50 yıllık dönem 297 v, dd. 


Pentekosioimedimnoi, Solon teşkilâtında 5090 kile insanları (1. sınıf) 189. 
Perahora,kuzey Peloponnes'te şehir 150. 


Boiotyalı 


—şehirleri 


Tesalya'da 13, 119, 
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Perdikkas I, Makedonya kıralı 316, 318, 
320,321,323, 396, —I1 397, —B. İskender'in hassa kıtaları komutanı ve saltanat nâibi 459, 460, 461. 

Pergamon (Bergama), şehir 18, —kırallığı 473, 474 —şatosu 468. 


Perge (Aksu), Güney Anadolu'da bir şehir 169, 537. 


Perlandros, Korint tiranı 181. 

Periegesis, Hekatalos'un eseri 227. 

Perikles, Atinalı devlet adamı 202, 302, 
303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 314, 316, 317, 320, 321, 325, 
326, 339, 341, 349, 351, 353, 355, 
308, 374, 377, —çağı 349, —dönemi 


304, —portresi, Kresilas'ın eseri 304, 
424. 


Perintos (Marmara Ereğlisi), şehir 266, 
403. 


Perioikos'lar, Sparta'da siyasal haklardan yoksun insanlar 114, 119, 121. 

Peripatetik'ler (revaki'ler), Aristo'nun öğrencileri 924, 


Peripteros, tapınak şekli 149, —plânı 
529. 


Pers 256, 273, 293, 439, —altınları 337, 
384, —baskısı 180, 391, 393, —birlikleri 271, —boyunduruğu (266, 
298, 402, 406, —çivi yazısı 258, 
262, —devleti 160, 254, 255, 256, 
251, 266, 268, 455, —devlet teşkilâtı 
260, —dili 258, 265, -dini 258, 
—donanması 268, 286, 287, 288, 
292, 306, 385, 431, 443, —donanma üsleri 437, —egemenliği 
198, 253, 259, 260, 271, 265, 332, 
397, 443, —garnizonları 293, —gemileri 288, gümrük vergileri 266, 
—harpleri 191, 209, 217, 272, 292, 
294, 297, 301, 303, 305, 310, 311, 
315, 339, 353, 354, 355, 357, 360, 
369, 474, —hazinesi 439, —hegemonyası 254, -hükümeti 258, —istilâsı 
181, 242, 269, 294, kıralı 264, 265, 
271, 279, 281, 287, 296, 301, 302, 
306, 387, 391, 439, 440, 445, 447, 
—kıralları 254, 257, 258, 437, 455, 


499, 551, —kıralları saltanatı 492, 
—-kadınları 542, —kırallığı 123, 180, 
206, 255, 256, 262, 266, 297, 331, 
384, 387, 391, 401, 402, 407, 435, 
437, 440, 446, 447, 449, 455, 472, 
497, —koruyucu kıtaları 293, —-kuvvetleri 437, -mimarlığı 263, -nüfuzu 270, —orduları 255, 200, 
208, 271, 272, 281, 286, 288, 290, 
292, 293, 306, 332, 335, 430, 439, 
440, 445, —parası 336, 387, —piyadesi, 260, —prensesi 453, —safları 
288, -saray sanatı 262, -saray mimarlığı 239, —-sarayları 181, 380, 
391, -—savaşları 347, -satrapları 
268, 278, 437, 451, —seferleri 298, 
-süvarı kolu 290, —-süvarisi 260, 
291, 437, —tanrıları 509, —taarruzu 
279, —taraftarları 272, —tahtı 255, 
384, 447, —tehlikesi 242, 270, 276, 
2711, 218, 292, 309, 402, —ülkesi 
256, 258, 380, 437, —üslâbu 263, 
—yazılı belgeleri 90, —yazıtları 262. 


Persefone, yeraltı tanrıçası 138, 218. 
Persevs, son Makedonya kıralı 485. 


Persis, Akhaimenid'lerin anavatanı 257. 

Persler, kavim 180, 198, 199, 200, 205, 
209, 253, 254, 255, 2571, 258, 259, 
260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 213, 274, 
215, 2718, 279, 280, 281, 282, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 294, 291, 299, 299, 300, 301, 
302, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 
311, 314, 318, 332, 333, 334, 335, 
330, 339, 340, 347, 354, 359, 371, 
384, 385, 386, 387, 391, 393, 396, 
397, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 
409, 433, 434, 436, 437, 439, 443, 
446, 447, 453, 454, 455, 4571, 413, 
495, 496, 497, 498, 531. 

Pers'ler, Aishilos'un tragedyası288, 384. 

Persepolis, Pers kırallığının başkent- 


lerinden 446, kıral mezarları 264, 
-sarayları 263, 446, —terası 264, 


Petra, Arabistan'da bir şehir 500, 
—kaya mezarları 554. 


Petsofa, Girit'te bir yer 54. 

Pezhetairos'lar, Makedonya ordusunda yaya hetairos'lar 396, 398. 

P. Cornelius Sciplo, Romalı komutan 


484, 


Pidna, Makedonya'da şehir 399, 462, 
—yöresi 485, -muharebesi 487. 

Pilos, Navarina körfezinde liman 73, 
74, 79, 322, 323, 325, 335, —sarayı 

(Aka'lara ait) 50. 

Pinaros çayı (Deliçay ?), İssos yöresinde 440. 

Pindaros, Tebai'lı şair 109, 223, 295, 
340, 347, 435. 


Pire (Pireievs), Atina'nın limanı 199, 
271, 285, 301, 314, 315, 321, 338, 
358, 359, 366, 383, 385, 388, 418, 
475, 488. 


Pirhos, Epeiros kıralı 465, 467, 468, 
474, 522. 

Pisa, Peloponnes'te (Elis) şehir 119, 120, 
206. 

Pisidya, güney Anadolu'da dağlık bölge 21. 

Pitagoras (bk. Fisagor) ekolü, Aşağı 
İtalya'da 223, 225, 226, 341, 414, 
417. 

Pitane, (Çandarlı), şehir 90. 

Piteas (Masalyalı), Britanya adalarının kâşifi 528. 

Piteos, mimar 421, 422. 

Piton, Delfoi”daki yeraltı ejderi 137, 
216. 

Pittakos, Midilli'de kanun koyucusu ve tiran 176, 180. 

Pitya (Delfoi kâhini) 143, 145, —oyunları (Delfoi bayramları) 146. 
Plataiai, güney Boiotya'da şehir 290, 

291, 318, 320, 321, 404, -muharebeleri 294, 297, —zaferi 292, 295. 
Plavtus, Romalı komedya yazarı 19. 
Pleistoanaks, Sparta kıralı 32. 
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Plemmiryon, Sirakuzai yöresinde burun ve liman 330, 

Plinius, Romalı bilgin ve yazar 167. 

Plutarhos, düşünür ve tarihçi 521. 

Pluton, yeraltı tanrısı 515. 

Plutos (zenginlik) ile Eirene (barış) 
heykeli, Kefisodotos'un eseri 42. 

Puiks tepesi, Atina'da 204. 

Polemarhos, Atina'da askerlik işlerine bakan üçüncü arhon 183, 

Polibyos, Ahhayalı tarihçi 395, 506, 
921. 020. 

Polidoros, Rodos'lu heykeltraş 550. 

Polignotos, ressam 38, 381. 

Polikleitos, Argoslu heykeltraş 376, 
—genç Polikleitos, mimar 419, 420. 

Polikrates, Sisam tiranı 180, 196, 198, 
209. 

Polimedes, Argoslu heykeltraş 2, 1. 

Poliperhon, kıral nâibi 461, 462. 

Polis, şehir devleti 100, 101, 102, 103, 
104, 111, 160, 170, 173. 

Politeia (Devlet), Eflâtun'un eseri 413. 

Polites'ler ya da astos'lar, Yunanistan'- da özgür yurttaşlar 103. 

Politevma, Mısırda karma halkın oturduğu yerleşmeler 495. 


Politika, Aristo'nun eseri 415, 416. 

Poliyohni, Lemnos'ta prehistorik yerleşme yeri 21. 

Poliyorketes (kuşatıcı), Demetrios'a verilen lâkap 46. 

Pompeius, Romalı komutan ve devlet adamı 489, 490, 491. 

Pompeyi, İtalya'da şehir 551, —evleri 
592, 903. 

Pontos, kuzey Anadolu'da bir bölge ve kırallık 472, 478, 488, 489, —kıral mezarları (Amasya'da) 543. 

Popillius Laenas, Roma elçisi 486. 

Porfirlos, kronikçi 22. 

Poros, Hind kıralı 4, 9, 450. 

Poseidippos, epigram şairi 546, 

Poseidon, denizler ve göller tanrısı 
138, 362, —Erehtevs 364, —tapınağı 
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(Sunion burnunda) 365, —Artemislon'da bulunan heykel 371, Helikonios, Panionion'un baş tanrısı 
91, —Hippios 138. 

Poseidonia (Paestum), Aşağı İtalya”- da bir şehir 162, —tapınağı 235. 

Poseidontos, Suriyeli tarihçi 522. 

Poseidonlos, felsefeci 513. 

Potideia, Halkidike yarımadası'nda bir şehir 160, 165, 181, 316, 318, 321, 
399, -muhasarası 316. 

Potidelalı'lar 316. 

Praksiteles, Atinalı heykeltraş 426, 427. 

Prepesintos, Ege'de bir ada 18. 

Prlamos, efsanevi Truva kıralı 82, 131. 

Priamos gömüleri (Truva'da) 25. 

Priene, İyonya şehirlerinden 91, 534, 
537, -evleri 553, —tiyatrosu 541. 

Pritanela, Atina'da Kleistenes teşkilâtında encümen 203, 204. 

Prodikos, Keoslu sofist 343. 

Prokles, Heraklesoğulları efsanesinde 
Aristodemos'un oğlu 94. 


Prooimion, destan'da giriş ağıtı 210. 

Propilaia, Atina Akropol'ünde anıtsal giriş binası 359. 

Propilon, giriş binası 194. 

Propontis, Marmara denizi 266. 

Prostilos, tapınak plânı 529, 530. 

Protagoras, Abderalı sofist 311, 340, 
343, 344. 


Protogeometıik vazolar 151. 

Protokorint vazoları 246. 

Prusa (Bursa), şehir 472. 

Psammetik, Mısır kıralı 169, —IlI, son 
Mısır kıralı 254. 

Pselra, ada 10. 

Psihro, Girit'te dağ tapınağı 54. 

Psittaleia adası (Lipsokutala) 285, 287, 
288. 


Pterla, Kapadokya'da bir şehir 257. 

Ptolemaios 1 (Soter), Mısır kıralı 
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 
466, 467, 470, 502, 512, 514, 515, 
521, —TI Filadelfos 467, 474, 475, 


502, 507, 512, 542, —IlI Teos 
Evergetes 475, 416, 477, 480, —IV 
Filopator 481, —V Epifanes 481, 
—IX 490, —XII 490, -XITI 491, 


—-Ptolemaios Keravnos 467, 4.68, 
471, 474. 


Ptolemaios'lar, Mısır kıral hanedanı 
491, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 
502, 507, 510, 513, 526, 529, 554, 
—devleti 515, —denizaşırı ülkeleri 


—-481, —Mısır kırallığı 490, —-zamanı 
493. 


Ptolemais, Yukarı Mısır'da bir şehir 
495, 496, 537. 
Ptolis (polis), şehir 101. 


Radamantis, Zevsoğlu, Girit tanrısı 7, 
49, 


Rafia (Filistin'de) muharebesi 481. 

Raikelos, Halkidike'de bir koloni 196. 

Ramses IlI, Mısır kıralı 88. 

Rapsod'lar, şiirleri takrir edenler 130. 

Ras Şamra (Ugarit), Suriye'de prehistorik bir şehir 87. 


Rea, Girit'in tabiat tanrıçası 51, 52, 
53, 122. 


Realist üslüp (Sikyon heykeltraşlık ekolünde) 546. 

Region, Aşağı İtalya'da bir şehir 162, 
311, 394. 

Reşadiye yarımadası, güney-doğu Anadolu'da 96. 

Retra, Sparta teşkilâtında Likurgos kanunlarına verilen ad 145. 

Rodanos (Rön) ırmağı, Fransa'da 164. 

Rodos, ada ve şehir 1, 33, 83, 87, 96, 
106, 122, 124, 125, 131, 150, 272, 
386, 391, 465, 478, 482, 483, 484, 
485, 486, 499, 500, 526, 550, 


—donanması 484, —Aka keramikleri 
86. 


Rodoslu'lar 163. 

Roikos, Sisamlı heykeltraş 243. 

Roksane, Baktriyan prensesi ve Büyük İskender'in karısı 453, 458, 
462, 464, 551. 

Roma, başkent ve devlet 175, 176, 
191, 208, 458, 474, 479, 481, 482, 


483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 
491, 507, 511, 516, 521, 522, 525, 
526, —çağı 133, -cumhuriyeti 478, 
—devlet adamları 491, 516, 
-düşünürleri 525, —-egemenliği 468, 
489, 490, 491, 504, —eyâleti 487, hegemonyası 487, 551, —-iç harpleri 491, -imparatorluğu 521, 260, 
476, -imparator kültü 513, —kapitalistleri 487, —-orduları 471, 482, 
484, —senatosu 481, 491, 516, —senatörleri 208, —kültürü 5ll, 512, 
—tarihı 468, 480, 522, —meotifleri 
593, —tanrıları 516, —tehlikesi 498, 
—ülkeleri 491. 


Romalı'lar 350, 432, 468, 470, 476, 479, 
480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 
488, 489, 490, 498, 504, 507, 508, 
5ll, 516, 526, 532, 544, 547, 553. 


Romalılık 491. 


Rombos'un heykeli (Atina Akropol'ü) 
242. 

Romen heykel kopyaları 
425, 546. 


Rön vadisi 165. 
Rönesans 428. 


Rumeli kıyıları (Trakya'nın, Çanak- 


—dıni 


319, 3T1, 


kale boğazı'nın ve Marmara'nın) 
165, 166, 167, 196, 338. 
Rusya, ülke 169, 174, 196, 300, 431. 


Saba ülkesi, Arabistan'da 500. 


Sabazios (Trakya-Frigya tanrısı) dini 
344, 

Sas kırallığı, Mısır'da 87. 

Saka'lar, deniz ötesindeki 254, 255. 

Sakarya, ırmak 257, 471, 472. 

Sakız (bk. Khios), ada 293, 309, 332, 
386, 388, 391, 439, —gemileri 319, 

Salamis, Kıbrıs'ta şehir 268, 306, 464, 
-Saron körfezinde ada 186, 193, 
—deniz muharebesi 285 v.dd. 288, 
295, 347, 349, 

Salerno, İtalya'da şehir 163. 

Saliagos (Oliaros), ada 20. 
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Sami ırkı 171, —bedevileri 92, -karakteri 9l5. 

Samiler 52, 138. 

Samintos, Yunanistan'da bir yer 18. 

Samos (bk. Sisam), ada 1,18,83,90,91, 
138, 148, 170, 180, 209, 239, 242, 
269, 292, 293, 309, 332, 333, 334, 
336, 338, 383, 459, —tiranı (Polik. 
rates) 180. 


Samotrake (Semendirek), 
9od7, —misterleri 513. 
Samsun dağları, batı Anadolu'da 293. 

Sapfo, Midillili kadın şair 213. 

Sarapeion, İskenderiye'de Sarapis tapınağı 515, 526. 

Sarapis, tanrı (Oisiris-Apis'in Yunan halk dilindeki adı) 514, 515, 547, 
—heykeli 554, —İskenderiye'de duran heykeli 429, -kültü 514. 


Sardes (Sart), Lidya kırallığının merkezi 
122, 175, 253, 257, 268, 281, 285, 
288, 439, 467, 484. 

Sardunya adası 87, 295. 

Sarmat kırallıkları 478. 

Sarmat'lar, kavim 169, 503. 


Saron körfezi Yunanistan'da 1l1, 112, 
—kıyıları 304, 

Sasaniler, İrani kavim 510. 

Sasani sanatı 554. 


ada 485, 


Satir, orman cinleri 215. 

Satiros, mimar 422. 

Satrap (Persçe kşatrapavan), Pers'lerde eyalet valisi 256, —âhti, Fenike'de Sidon'da bulunan 379. 

Scipion'lar, Romalı komutanlar 522. 

Segesta, Sicilya'da şehir 311, 328. 

Seisahteia, Solon'un borçları lâğvetmesi 187. 

Selânik dolayları 281. 

Selçuk kalesi, Ffesos'ta 84. 

Selevkeia, Dicle kenarında Selevkos'- ların ilk başkenti 496, 500. 


Selevkeija Piereia, Antakya'nın limanı 
416, 500. 
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Selevkos, Babil satrapı, 461, 462, 463, 
464, 466, 467, 468. 

Selevkos I, Suriye kıralı 472, 473, 483, 
496, 544, —portre heykeli (Briyaksis'in eseri), 429, — TI 476, —Lacdike'nin Antiyohos |Il'den olan oğlu 476. 

Selevkos'lar, kıral hanedanı 472, 473, 
475, 476, 487, 491, 492, 496, 497, 
498, 500, 501, 510, 512, 526, 528, 
-Asya kırallığı 491, 492, -egemenliği 481, —devleti 475, 476, 490, 
-kırallığı 476, 480, 487, 496, 500. 


Selimbria (Silivri), Marmara şehirlerinden 167. 


Selinus, Sicilya'da şehir 163, 234, 393, 
328, —C tapınağı 243. 

Sellasia muharebesi, Pelopomes'te 478. 

Semonides, Amorgoslu şair 213. 

Sesklo, Volo yöresinde prehistorik bir höyük 13, 16,-kültürü 12,13, 15,16, 
—vazoları 16. 

Sestos (Akbaş limanı), Çanakkale boğazinın Rumeli kıyısında bir şehir 
166, 168. 

Sfakteria adası (İyonya denizi”nde) 322. 


Shakespeare, İngiliz tragedya yazarı 
519. 


Sırbistan, ülke 27. 

Sibaris, Aşağı İtalya'da şehir 162, 266, 
295, 311. 

Sibota adaları (İyonya denizi”nde) 316. 

Sicilya, ada 82, 87, 160, 161, 162, 163, 
164, 169, 183, 234, 295, 296, 304, 
316, 323, 327, 328, 329, 333, 341, 
370, 380, 381, 393, 414, 465, 468, 
203, 504, 507, 521, —Dor şehirleri 
294, —İtalya kolonileri 294, -kıralları 504, —kolonileri 163, —kolonizasyonu 162, —komedyaları 351, 
—seferi 329, 330, 331, —şehirleri 
182, 183, 296, 323, 327, 318, 507, 
—koro şarkıları, 214, —tarıhi, Filistos'un eseri 416, —Yunanlı'ları 294, 
323, 339. 

Sicilyalı'lar 328. 


Side (Eski Antalya), şehir 169, 484, 
537; 
Sidon (Sayda), Fenike'de şehir 379, 422, 


—kıral nekropolü 552, -mezarları 


044. 
Sidonlu kadınlar korosu (Frinihos'un 
“Foinissai” adlı piyesinde) 347. 
Sifnos, ada 4, 21, 121, —hazine binası 
239. 

Sigelon, Çanakkale boğazı yöresinde şehir 181, 196, 198, 200. 

Sikan'lar, İtalya'nın yerli kavimlerinden 163. 

Sikeller, İtalya'nın yerli kavimlerinden 163. 

Sikul'ler (Şekeleş'ler), kavim 87. 

Sikyon, kuzey Peloponnes şehirlerinden 
96, 111, 120, 182, 426, 464, -resim ekolü 429, 546. 

Silanlon, portre heykeltraşı 425 

Silfilon, kuzey Afrika'da yetişen bir 

bitki 171. 

Siloson, Sardes satrapı, Oroites'in kardeşi 180. 

Silyon, güney Anadolu'da şehir 537. 

Simonides, şair 347. 

Simposion, Eflâtun'un eseri 412. 

Sina yarımadası 497, 502. 

Sinkretismos, yabancı tanrıların Yunan tanrıları şekline sokulması 514. 


Sinoikismos, bir arada iskân etme 102, 
109, 390. 


Sinope (Sinop), şehir 168, 402, 489, 499. 

Sirakuzai, Sicilya şehirlerindan 163, 
234, 295, 296, 311, 323, 327, 328, 
329, 330, 331, 341, 350, 393, 394, 
465, 507. 

Sirakuzailr'lar 330, 331. 

Sir Derya, ırmak 447. 

Sirenler, deniz tanrıçaları 138, 378. 

Siris, Aşağı İtalya'da şehir 295. 

Siros, ada 21, -grupu 21. 

Sisam (bk. Samos) ada 1, 18, 83, 90, 
91, 138, 148, 170, 209, 239, 242, 
269, 292, 293, 309, 332, 333, 334, 
336, 338, 383, 459. 


Sisamlı'lar 225, 310, 338. 

Sitalkes, Trakya'da Odris'ler kıralı 320, 
321. 

Siva vâhası, Mısır'da, 171, 443. 

Siyene, Nil çavlanları bölgesinde bir yer 
528. 

Skarfaya, Orta Yunanistan'da bir şehir 
487. 

Skilaks, Karyandalı, Arabistan yarımadasını dolaşan gezgin 257. 


Skione, Halkidike'de bir şehir 323. 

Skiros, ada, 338, 386, 387. 

Skopas, Paros'lu heykeltraş 418, 422, 
428. 

Sımirna (bk. İzmir - Bayraklı), şehir 90, 
91, 149, 150. 


Sofokles, Atinalı tragedya yazarı 
347, 349, 350, 353, —heykeli 425 


Sofroniskos, Atinalı taşçı, Sokrates'in babası 345. ! 


Sogdiyan, Orta Asya'da bir ülke 447, 
466. 

Sohoi ovası, kuzey Suriye'de 439. 

Sokotra adası 501. 


Sokrates, Atinalı düşünür 326, 337, 
345, 346, 351, 352, 355, 410, All, 
412, 414, 425, 426, —İelsefesi 412. 

Sollion, Akarnanya'da bir kale 320. 

Soloi (Mezitli), Kilikya'da şehir 96. 

Solon, Âtinalı devlet adamı ve kanun koyucusu 177, 186, 187, 188, 190, 
191, 192, 193, 197, 201, 202, 204, 
214, 233, 308. 


Solus, Sicilya adası'nda üs 164. 
Somali Afrika'da ülke 481, 501. 
Sotades, heykeltraş 372. 


Soter, kurtarıcı (Mısır kırallarının taşıdıkları takma adlardan) 467, 513. 

Soteria, Delfoi'da yapılan bayram 471, 

Sparta, şehir ve devlet 96, 99, 103, 104, 
106,113, 114,115, 116, 118,121,130, 
131,145,173,180, 183, 184,200,201, 
206, 207, 208, 209,214, 247,268,271, 
2712, 213, 2718, 279, 281, 284, 294, 
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291, 
306, 
322, 
331, 


298, 

307, 

323, 

332, 
383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 
391, 394, 400, 405, 451, 474, 477, 
480, 487, 507, —devleti 115, 117, 207, 
—devlet teşkilâtı 106, 113, -donanması 332, 336, 385, —eforos'ları 
105, —erleri 115, -falanks'ı 291, -garnizonu 383, —hegemonyası 338, 
388, 393, —helot'ları 117, —heyeti 
335, —halkı 115, —mitos'u 131, 
—mezar stelleri 218, —ordusu 207, 
298, —perioikos'ları 103, —süvarisi 
390, —tarihi 113, —toprakları 206, 
477, —yurttaşları 206, 477. 

Spartalr'lar 113,114, 116, 117, 118, 
156, 162, 185, 197, 198, 199, 
201, 205, 206, 207, 208, 209, 
212, 281, 282, 284, 286, 288, 
291, 292, 293, 301, 302, 303, 
305, 310, 319, 320, 321, 322, 
325, 326, 327, 329, 332, 333, 
330, 336, 3371, 338, 380, 383, 
385, 386, 387, 388, 390, 434, 
414, 


Sperheios (Orta Yunanistan'da) vâdisi 


300, 
311, 
324, 
333, 


301, 
315, 
320, 
330, 


302, 
316, 
326, 
338, 


303, 
317, 
321, 
339, 


304, 
391, 
329, 
353, 


121, 
200, 
214, 
290, 
304, 
323, 
334, 
384, 
446, 


16, 18,—ırmağı ağzı 281, -ovası 107. 
Sperlonga, İtalya'da şehir 551. 
Sporad'lar, ada 1. 

Stagira, Makedonya Yunan kolonilerinden 415, 


Stesihoros, Himeralı, bestecisi 214. 

Stoa ekolü 524, —İelsefesi 
525. 

Stoah'lar 509, 525. 

Stoa Poikile, Atina agorası'nda du- 


koro şarkıları 


913, 517, 


varları resimlerle kaplı galeri 340, 
366. 
Strabon, coğrafyacı 20, 167. 
Strategos'lar, Atina'da taksis komutanları 204, 276. —Selevkos'larda eyalet satrapları 496. 
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Stratios, Bitinya'nın baştanrısı 547. 

Stratonikela, Anadolu'da Karya'da şehir 496. 

Strimon (Struma) ırmağı, Makedonya'- da 266, 395, 396, 397, —körfezi 396. 

Submiken vazoları 151. 

Sudan, Afrika'da ülke 457, 503, —ticareti 501. 

Sulla, Romalı, devlet adamı ve komutan 488, 490. 


Sultanahmet meydanı, İstanbul'da 292. 

Sunion burnu, Attika'da 365. 

Suriye 14,34,35,61,82,87,88,92,125, 
255, 262, 264, 281, 302, 353, 440, 
443, 445, 462, 466, 467, 474, 476, 
484, 490, 492, 496, 497, 500, 510, 
—Arabistan çölü, 254, —Filistin 
497, —Filistin kıyı hattı (497, 
—kıralı 484, —kırallığı 478, 485, 
487, 533, —harbi 483, -kıyıları 
161, 169, 437, 500, —-limanları 
125, 155, —ovası 439, —sorunu 
475, —süvarileri 484, tanrıları 515. 


Susa, Pers başkentlerinden 254, 257, 
264, 266, 301, 306, 335, 391, 446, 
451, 453, —bölgesi 272, —sarayları 
263, 347. 


Sümer'ler, eski Mezepotamya kavimlerinden 138, 177. 

Süveyş kanalı 257. 

Sven Hedin, İsveçli gezgin 458. 


Şarkkâri üslüp (bk. oryantalizan üslüp) 
155, 245. 


Şehir (astı), Atina'da 201. 

Şehir devleti, Polis'e verilen adlardan 
100 v.dd., 103. 

Şehir devleti ilkesi 407. 

Şehname, Firdevsi'nin eseri 458. 

Şekeleş'ler, deniz kavimlerinden 87, 88. 

Şerdana'lar, deniz kavimlerinden 87, 
88. 

Şipka boğazı 434. 

Tagos, Tesalya'da prenslere verilen ad 
107. 

Takitus, Romalı tarıhçi 167. 


Taksila, Taksiles'in başkenti (Hindistan) 
449, 


Taksiles, Hint mibracesi 449. 

Taksis, piyade alayı 204, 393. 

Tales, Miletoslu filosof ve matematikçi 
224, 225. 


Tamies, Atina'da hazine bakanı 190. 

Tanagra, şehir 109, 305, —İeykeleikleri 
547. 

Tanais, Don ağzında şeliir 168. 

Tanrı (Theos) 138. 

Tanrılaranası dini, Anadolu'da 344, 
—tapınağı (Atina'da) 366. 

Tapsakos, Yukarı Mezopotamya'da 
445. 

Taras (Taranto) Aşağı İtalya'da şehir 
118, 162, 294, 331, 468. 

Tartessos, İspanya'da şehir 165. 

Tasos (Taşoz), ada 1, 166, 270, 302, 323, 
—isyanı 310. 

Tasoslu'lar 302. 

Tavriskos, keykeltraş 459. 

Taygetos dağı, Orta Yunanistan'da 
113, 117. 

Teagenes, Megara tiranı 182, 184. 

Tebai, Bolotya şehirlerinden 79, 
104, 108, 109, 196, 197, 278, 285, 
292, 383, 385, 388, 389, 390, 391, 
398, 400, 403, 404, 406, 416, 435, 
-aristokratları 193, —hegemonyası 
391. —kıral hanedanı 349, 

Tebaılrlar 205, 206, 320, 338, 385, 
389, 390, 400, 435. 

Tebais, Yukarı Mısır'da bölge 502. 

Tegea, Peloponnes'te şehir 208, —alınlık heykel başları, 428, —-tapınağı 418. 

Tegealı'lar 208. 

Tektosag'lar, Kelt kabilesi 471. 

Telefos, Bergama'nın efsanevi kurucusu 549. 

Telesterion, Elevsis'te yeraltı tanrıları tapınağı 194, 219, 366. 

Tel-ül-Amarna,Orta Mısır'da bir şehir 88. 

Tel-Yudeyde (Yukarı Suriye'de), höyük 
61. 


Temenid'ler, efsanevi hanedan 396. 
Temenos, tanrı için ayrılan topraklar 
98. 

Temenos, Heraklesoğulları efsanesinde 
Aristomahos'un oğullarından 94. 
Temistokles, Atinalı devlet adamı 

210, 271, 276, 2771, 286, 287, 288, 
289, 299, 301, 302, 303, 304, 358. 
Tenınos, Âjolya şehirlerinden 90. 
Tempe geçidi, Teselya ile Orta Yunanistan arasında 281. 
Templum in antis, tapınak şekli 532. 
Tenedos (Bozcaada) 83. 
Teodoros, Sisamlı mimar ve heykeltraş 243. 


Teodosia, Kırım yarımadası şehirlerinden 168, 

Teofrastos, filosof ve botanikçi 451, 
028, 529. 

Teognis, şair 182, 214. 

Teogonia, Hesiodos'un eseri 211, —Heslodos'un tanrılar sistemi 134. 

Tcokritos, Sıicılyalı şair 518. 

Teopompos, tarihçi 297, 407, 416, 
—Sparta kıralı 117. 

Teos, İyonya şehirlerinden 91, 127. 
—halkı 253. 

Teos (tanrı), Mısır krallarına verilen takma adlardan 513. 

Tera, ada 30, 33, 96, 139, 171, 322. 
Teramenes, Atina'da oligarşi taraftarlarının lideri 334, 338, 383. 
Terapne, Sparta yöresinde bir yer 131. 
Terentius, Romalı komedya yazarı 519. 
Terillos, Himera tiranı (Sicilya'da) 

295. 
Terina, İtalya'da bir şehir 162. 
Terma körfezi, Halkidike yarımadasın- 


da 396,—(Tessalonike— Selânik) 281, 
396. 


Termi, Midilli'de prehistorik yerleşme yeri 21 —evleri 24. 

Termopilai geçidi, Orta Yunanistan'da 
105, 281, 282, 284, 400, 403, 
465, 471, 483, muharebesi 282, 
284, 285. 
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Termos, Aitolya'nın merkezi 108, 147, 
—-tapınağı 108, 147, 151. 

Teron, Akragas tiranı 295. 

Tesaller 95. 

Tesalya, Kuzey Yunanistan'da bölge 
2, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 60, 93, 
104, 105, 107, 119, 123, 131, 138, 
197, 281, 288, 289, 362, 390, 400, 
467, 482, 487, 492, 542, —asilleri 

111, —A kültürü 13, —-beyleri, 278, 


292, —birleşik ordusu 400, —Penest'leri 107, —süvarisi 193, 200, 
437, 445, 403, 434, —Olimpos'u 


120, —tarihi 107, —toprakları 400. 

Tesalyalı'lar 131, 196, 281, 282, 290, 
323, 395. 

Teselon, Atina'da Hefaistos tapınağının yanlış bilinen adı 365. 

Tesevs, Atınan'nın efsanevi kıralı 109, 
—serüvenleri 379. 

Tesmos, Atina'da Solon kanunlarına verilen ad 191. 

Tesmotet, Atina'da hukukun koruyucusu ve yargıç olan 6 arhona verilen ad 183. 

Tespiai, Bolotya'da şehir 109. 

Tespis, İkaryalı şair 215. 

Tessaliotis, Kuzey Yunanistan'da bölge 107. 

Tessalos, Peisistratos'un oğlu 196. 

Tetis, deniz tanrıçası 131, 248. 

Tet'ler, Solon anayasasında belirli bir geliri olmayan dördüncü sınıf halkı 
189, 

Tevrat, kutsal kitap 58, 90, 95, 523. 

Tibron, Spartalı komutan 384. 

Tigranes, Ermenistan kıralı 489, 490. 

Tıhe, kader tanrıçası 512,513, —Antakya şehrinin tanrıçası 947. 

Tilis devleti, Trakya'da 471. 

TFilissos, Girit'te bir şehir 49. 

Timalos, Sicilyalı tarihçi 521. 

Timantes, ressam 381. 

Timele (bk. tolos) 

Timoleon, Korintli komutan 394, 

Timonides, aritmetikçi 341. 

Timoteos, Atinalı amiral 389, —heykeltraş 422, -Mısırlı rahip 514. 
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Tiranlık, İyonya'da meydana çıkan hükümet şekli 178. v. dd. 

Tiran'lar, (tirannos'lar) Iyonya'da 179, 
180, —Yunanistan'da 181, 182, 
Sicilya'da 182, 183, -Atina'da 193, v.dd. | 

Tiras, Dinyestr ağzında şehir 168, 

Tireatis bölgesi (Peloponnes'te) 208. 

Tirhen denizi 162. 

Tirins, Argolis'te şehir ve şato 74, 93, 
—megaronu 72, —şatosu 17, 60, 
65, 70, 71, 75, —tarzı 109, 

Tiros (Sur), Suriye limanlarından 160, 
443, 462, —kroniği, 294. 

Tirsen'ler (bk. Etrüsk'ler), kavim 87. 

Tirtalos, Spartalı komutan ve şair 
188, 206, 207, 214. 

Tisafernes, Sardes'te Pers satrapı 332 
333, 381, 385. 

Tisamenes, Orestes'in oğlu 94. 

Titan'lar 220. 

Titus Çuinctius Flamininus, Romalı komutan 482. 

Tiyasos, Musa'lar rahibinin yönettiği din topluluğu 526. 

Tolistoag, Kelt kabilesi 471. 

Tolos*lar, yuvarlak binalar 150, 203, 
417, 418. 

Tomoi (Köstence), Karadeniz'in batı kıyısında şehir 168. 

Toparhia, Mısır'da idari bölüm 495. 

Topkapı Sarayı (İstanbul'da) 167, 
—tepesi (Bizantiyon'un Akropol'ü) 
167. 

Toplum devleti, şehir devletine verilen adlardan 103. 

Toros'lar, dağ silsilesi 439, 466, 476, 
484, 487, —yöresi 467. 

Toskana bölgesi, Orta İtalya'da 162. 

Tot, Mısır tanrısı 514. 

Tragos, Diyonizos şenliklerinde tekeye verilen ad 215. 

Trak devleti, Balkan yarımadasında 
478, —kabileleri 88, 95, 270, 434, 
—kavimleri 90, —kıral hanedanı 
300. 


Traklar, kavim 88, 166, 168, 169, 195, 


385, 472, —istilâsı 503. 

Trakya, ülke 1, 83, 137, 166, 174, 
193, 195, 196, 255, 266, 268, 269, 
2710, 281, 300, 309, 323, 324, 
344, 355, 356, 395, 400, 403, 407, 
434, 459, 462, 466, 468, 469, 471, 
416, 481, 483, 500, 503, 542, —dini 
222, -Hersonnesos'u (Gelibolu yarımadası) 196, 310, 405, —kavimleri 
93, —kıyıları 3, 166, 196, 300, —satraplığı 270. 

Tralles (Aydın) ekolü 549. 

Transkafkasya, ülke 88. 

Trapezus (Trabzon), şehir 168. 

Trasibulos, Miletoslu tiran 179, -Sisamlı komutan 334, —Atina demokratlarının başkanı 383, 386. 

Trasillos, Sisamlı komutan 334. 

Trasıimahos, Kalhedonlu sofist 343, 
4.09. 


Trasimenus gölü, İtalya'da 479. 

Tribah'ler, kavim 434, -ülkesi 470. 

Triparadeisos, Orontes (Asi) ırmağı kenarında 461, 

Trittis, Kleistenes anayasasında bölge taksimatı 201, 

Troizen, Peleponnes'te (Argolis) şehir 
307. 


Trokım, Galat kabilesi 471. 

Tropalon (zafer anıtı), Filip Il'nin kazandığı silâhlarla meydana getirdiği 
404, 


Truva, şehir ve şato 2,21,23,27,61,82, 
83, 130,131,142,437, -Truva I 24, 
25, 26, 27, —II 24, 25, 26, 27, —EII 
27, —1V27,—V 27, —VI 82, —Vlla 
82, 83, —VIlb 83, —atı 46, —bölgesi 
(Troas) 1,18, 19,166, 301, —bölgesi keramikleri 18, —harbi 82, 130, 
370, —sarayları 72, —II vazoları 21. 

Tukidides, tarihçi 20, 227, 270, 297, 
308, 309, 314, 318, 320, 321, 323, 
326, 327, 352, 305, 356, 358, 397, 
416, —tarihi 338, 416. 


Tuna, ırmak 255, 256, —ağzı 434, -kültürü 13, —ülkeleri 14, 434, —seferi 
(İskender'in) 470. 

Tunus yöresi 294. 

Turan (efendi) 179. 

Turfan sanatı, Orta Asya'da 51ll. 

Turioi, Aşağı İtalya'da şehir 311, 353. 

Turşa'lar, kavim 87, 88. 

Turusa-Truva, şehir 83. 

Türk egemenliği (Yunanistan'da) 363. 

Türkistan, ülke 447. 

Türk Tarih Kurumu 167. 

Ukrayna, ülke 95. 

Ural taşları ve madenleri 169. 

Ürfirnis (vernik) keramiği 17. 

Üçüncü Makedonya harbi 485. 

Üçüncü Mitradates harbi 489. 

Üçüncü Suriye harbi 476. 

Vanaks, Aka dilinde kıral 63. 

Vasiliki, Girit'te şehir 10. 

Vatikan, Roma'da 426, 427. 

Vavaş'lar, deniz kavimlerinden 88. 

Venedikli”ler 364. 

Vinça, Sırbistan'da prehistorik yerleşme yeri 27. 

Volo, Tesalya'da şehir 12, —yöresi 13. 

Vrana vâdisi, Maraton'un batısında 


213. 


Yahve tapınağı (Kudüs'te) 486. 

Yakın Doğu 92. 

Yalisos şatosu (Rodos'ta) 83. 

Yaralı Amazon heykeli, Fidias'ın 375, 
-Polikleitos'un 376. 


Yaüna, Pers yazıtlarında İyonya'ya verilen ad 90. 

Yavâni, İyonya'nın Tevrat'ta geçen adı 90. 

Yeni Diyonizos, Mitradates VI Evpator'a verilen lâkap 488, 489. 

Yontmataş (Paleolitik) çağı 8. 

Yortan mezarları, Bakırçay dolayında 
2 

Yosua kitabı (Tevrat'ta) 95. 

Yukarı Agora tapınağı, Bergama'da 
030. 
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Yukarı Mezopotamya 10, 384, 445. 
Yukarı Mısır (Tebais) 495, 502. 
Yuktas dağı, Girit'te 54. 


Yunan —âdet ve töreleri 347, —alfabesi 127, 162, —askerleri 271, 282, 
384, 440, —bağımsızlığı 482, —bilimi 504, —birlikleri 291, 436, 
440, —boyları 97, -çağı 53, -dili 
18, 490, 510, 523, -dini 137, 142, 
143, 222, 513, 515, 516, 517, -din geleneği 57, 79, —destanları 63, 
—devletleri 104, 275, 297, 315, 383, 
397, 402, 452, —devletler ailesi 
401, —devlet adamı 301, -dostu 
(filhellen) 476, —donanması 269, 
285, 286, 287, 288, -dünyası 106, 
107, 122, 215, 216, 235, 297, 299, 
307, 311, 340, 384, 388, 410, 402, 
408, 440, 451, 471, 480, 499, 
504, 511, 513, 523, -düşünce hayatı 134, —düzyazısı 517, —edebiyatı 133, —eserleri 154, 241, -erleri 273, 436, 437, 447, —etkileri 
510, —elemanları 554, —egemenliği 
474, Zalanks'ı 274, —felsefesi 412, 
-İfelsefe tarihi 340, —fikir hayatı 
517, —gemicileri 125, —geleneği 80, 
—gençliği 145, —gemileri 288, —göçmenleri 505, 508, —görüşü 103, 
—harfleri -127, —-halk dili, 514, 
—heykeltraşlığı 239, 424, —heykeltraşları 380, —hükümdar kültü 
513, —-hukuku 510, —ırk ve uygarlığı 459, —işleri 403, —ihracat malları 408, —işçileri 173, —kabileleri 
99, 107, 113, —keramikleri 21, 50, 
—kırallığı 475, —kolonileri o 126, 
160, 161, 162, 310, 396, 415, 474, 
—kolonizasyon hareketi 155, —kontinanı 223, 385, 405, 465, —kurban kesme törenleri 516, —kültü 5l4, kültür merkezleri 510, —kültür tarihi 528, —kültürü 62, 92, 102, 108, 
127, 156, 395, 397, 408, 415, 433, 
443, 455, 458, 472, 490, 491, 497, 
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207, 508, 509, 510, 523, 554, leri 2, 19, 62, 92, 93, 95, 99, 103, —kuvvetleri 437, —lehçeleri 508, 108, 127, 128, 138, 140, 155, 158, —mitos'ları 7, 30, 53, 57, 95, 162, 174, 175, 211, 275, 278, 279, 291, —Makedonya zümresi 491, —mal- 299, 383, 390, 391, 393, 465, 474, ları 162, —masal ve destanları 498, —-üslübu 554, -—yazısı 127, 129, —-merkezleri 404, —memurları —yurtseverleri 474, —vazoları 155. 


493, —mimarları 229, —mimarlığı 
221, 529, —-mitoloji'si 7, 136, 143, 
—motifleri 553, olayları 270, 394, 


Yunanca 20, 60, 97, 215, 500, 503, 514. 
Yunanistan, ülke 1, 2,3,7,12, 14, 16, 


e m 17, 18, 19,20, 21, 23,30, 33,39, 49, 
Çağı 96, 97, 98, 100, 102, 123, 126, 00, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 63, 64, m e e e 65, 68, 70, 79, 80, 82, 83, 85, 86, e 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 


99, 102, 103, 105, 106, 108, 112, 
117, 120, 123, 124, 126, 129, 130, 
134, 135, 138, 142, 143, 145, 146, 
149, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 
169, 170, 173, 174, 175, 181, 182, 


210, —aristokrat devletleri 210, 
-edebiyatı 129, —orijinalleri 372, 
427, 428, —öncüleri 290, —Pers etkileri 380, —peplos'u 77, —piyasaları 125, —polis'leri 102, 103, 


393, 443, 452, 453, rahipleri 142, 183, 196, 206, 207, 209, 210, 211, —sanatçıları 133, 243, 379, 408, 215, 218, 219, 223, 224, 232, 233, “sanatı 155, 227, 262, 373, 374, 234, 243, 266, 267, 268, 270, 271, 377, 511, 554, —sanat eserleri 407, 212, 214, 215, 271, 218, 219, 280, 


281, 286, 287, 288, 290, 294, 295, 


-sanat tarihi 396, —sanayil 173, 
296, 2971, 298, 301, 302, 303, 304, 


-sınırları 507, —sosyetesi 520, —sü- 


tun başlıkları 263, -şehir devletleri 300, 314, 315, 318, 319, 320, 326, 103, 104, 398, 452, 471, -şehirleri 321, 338, 339, 344, 345, 352, 353, 142, 157, 158, 163, 165, 167, 176, 396, 308, 370, 3717, 3719, 383, 384, 180, 254, 259, 265, 279, 295, 296, 385, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 097, 339. 338, 387, 394, 398, 409, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 439, 453, 462, 463, 464, 404, 406, 407, 416, 417, 434, 435, 465, 472, 476, 482, 488, 495, 499, 436, 437, 439, 443, 446, ASI, 452, 503, 506, 507, 510, -şiiri 349, 434, 459, 460, 462, 464, 465, 466, 467, —tanrıçası 52, —tanrıları 162, 211, 471, ATA, &TT, 418, 480, 482, 483, 512, 514, 516, -tanrılar ailesi 136, 484, 485, 486, 487, 488, 495, 491, —tarih geleneği 90, 281, —tarihi 33, 498, 499, 506, 507, 509, 515, 516, 113, 117, 179, 193, 209, 268, 322, 537, 551, —Aka'ları 51, 52, 90, 331, —tarihçiliği 227, 355, 523, —Dor mimarlığı 235, —harbi 307, —tarihçileri 19, —tapınakları 142, -seferleri (Perslerin) 279, 296, 147, 150, 227, 233, —tarzı 443, —mezarları, 68. 

-ticareti, 173, 499, —ticaret üsleri Yunanistan tarihi, Teopompos'un eseri 169, —tiranları 473, —tüccarları 416. 


155, 305, —tüccar ve sanayicileri 
499, —toplulukları 58, 98, 409, 
—toprakları 281, 288, 478, —uygarlığı 166, 339, 396, 407, —uygarlık Yunanlılar, kavim 7, 19, 20, 55, 56, 58, tarihi 209, —unsurları 505, -ülke- 90, 97,100, 122, 124, 125, 126, 127, 


Yunanlı-Amazon savaşları 367, 422, 
428. 


129, 130, 133,134, 135,137, 138,141, 
142, 143, 156, 157, 158, 160, 161, 
164, 165, 166, 169, 170, 171, 175, 
177, 179, 182, 206, 220, 223, 225, 
226, 245, 251, 260, 266, 268, 273, 
274, 278, 281, 282, 284, 286, 287, 
288, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 
299, 305, 311, 339, 340, 341, 342, 
347, 352, 354, 359, 362, 384, 391, 
393, 395, 402, 404, 406, 407, 408, 
409, 414, 428, 433, 437, 439, 445, 
449, 452, 453, 459, 462, 463, 464, 
465, 468, 471, 472, 473, 474, 478, 
479, 482, 487, 488, 494, 495, 496, 
499, 503, 505, 508, 509, 511, 512, 
513, 514, 515, 156, 517, 520, 521, 
592, 523, 548, 554. 


Yunanlılaşmış barbarlar 409. 

Yunanlılık 509. 

Yustinus, tarihçi 521. 

Yüeçi'lerin istilâsı 475. 

Zagros dağları, İran'da 510. 

Zakintos, ada 305, 484. 

Zakkariler, deniz kavimlerinden 88. 

Zakro, doğu Girit'te bir şehir 29. 

Zalevkos, Lokroi'da kanun koyucusu 
176, —-kanunları 177. 

Zama muharebesi (Kuzey Afrika'da) 
481. 

Zankle (Messana), Sicilya'da şehir 162. 

Zaratuştra (Zerdüşt), din koyucusu 
260, 262, 265, 447. 
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Zeleia, (Zile) Pers satraplarının harp meclisini topladıkları yer 437. 

Zenodotos, kitaplık uzmanı 520, 

Zenon, Kıbrıslı felsefeci 474, 524. 

Zevgit, Solon teşkilâtında üçüncü sınıf 189. 

Zevksis (Zevksippos), ressam 381. 

Zevs, Yunanlı'ların baştanrısı 119, 120, 
135, 136, 143, 146, 170, 211, 215, 
292, 362, -kehânet ocağı 143, -heykeli 357, Olimpiya Zevs tapınağında), 375, —mezarı 53, —sunağı 
(Bergama'da) 534, 547, —tapınağı 
(Akragas'ta) 235, —(Kudüs'te) 486, 
-Nemea'da) 418, —(Kilikya'da 
Uzuncaburç'ta) 533, —tipi 547. 


Zevsoğlu, İskender için kullanılan lâkap 445. 

Zevs Likaios, tanrı (Sparta'da) 114, 
138. 

Zevs Megistos Kuros, tanrı (Girit'te) 
53, 122. 

Zevsoğlu Radamantis, Girit tanrısı 
1, 08. 

Zevs Olimpiyos tapınağı, Atina'da 
533, 534. 

Ziguriyes OPeloponnes'te prehistorik yerleşme yeri 16, —kat kazıları 62. 

Zincirleme (veya süksesif) üslüp 549. 

Zipoites, Bitinya kıralı 472. 


